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Tesekkiir 


Herhangi bir devletin genel tarihi hakkında çalışma yaparken, mutlaka başka bilim insanlarının aynı alandaki çalışmalarına ve söz konusu devletin tarih içerisindeki gelişiminin tüm yönlerini ayrı ayrı ve daha detaylı şekilde konu alan monografilere başvurmak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri tarihi söz konusu olduğunda, yararlanılabilecek çok zengin bir bilimsel literatür mevcuttur. Sonradan üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu toprakların tarihi zaman zaman kısa ve fazla geriye gitmeyen bir tarih olarak nitelendirilebiliyorsa da, bu konuda araştırma yapan tarihçiler, yaptıkları derin analizlerle, titiz araştırmalarla ve konuya gösterdikleri büyük ilgi ile, bu kısa tarihe önemli bir boyut kazandırmayı başarmaktadırlar. Sözü edilen araştırmacıların sayısı, burada tek tek isimlerini veremeyeceğimiz kadar çoktur. Bununla birlikte, bu kitabın sonunda yer verdiğim İlave Okuma Önerileri bölümü, Atlantik'in her iki yakasında meslektaşlarım olan bu araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaların geniş kapsamı hakkında bir miktar fikir verebilir ve onlara duyduğum minnettarlığı yansıtabilir sanıyorum. Bu kitapta, Aptara şirketinden! çeşitli uzmanların daha önce hazırladıkları taslaklarda, resimler ile ilgili olarak Joy Mizan ile Cecilia Mackay'ın çalışmaları ve yazar Ken Karpinski hakkında dile getirdikleri yorumlardan da yararlanılmıştır. Ayrıca, PETT Fox Inc. yayıncılık firmasının redaktörlük ve editörlük alanındaki deneyimleri de çok yararlı olmuştur. 


1 Dijital içerik geliştirme konusunda uzmanlaşmış ABD merkezli bir medya şirketidir — ç.n. 
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Ancak, bu kitabın ortaya çıkışı Peter J. Parish? sayesinde gerçekleşebilmiştir. Basımında ise, Cambridge Üniversitesi Yayınevi'nden Marigold Ackland'ın yoğun ve sabırlı çalışmaları ve teşviki önemli rol oynamıştır. 


2 2002 yılında hayatını kaybetmiş ve ardında çeşitli eserler bırakmış tarih profesörü 
—ç.n. 
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Giris 


Yeni Bir Dünyanın Oluşturulması 


w 


Sonuçta, tüm varlıklar birleşerek tek bir bütün oluştururlar, ve bu bütünün içerisinden tek bir nehir akar. Dünyada meydana gelen büyük tufan sonucu yolu kesilen bu nehir, zamanın derinliklerin- den yükselen kayaların üzerinden akar. Bu kayalıklardan bazılarının üzerine hiç durmaksızın yağmurlar yağar. Kayalıkların altında ise, kelimeler vardır. 


(Norman Maclean, A River Runs Through lt,' 1976) 


Amerika Birleşik Devletleri tarihi konusunda Avrupada çalışmalar yürüten tarihçilerin tümü, üzerinde çalıştıkları tarihin kısa bir tarih olduğu konusunda öğrencilerinden, meslektaşlarından, dostlarından, aile yakınlarından ve hatta hiç tanımadıkları kişilerden gelen görüşlerle karşı karşıya kalırlar. Hatta bu görüşleri dile getirenler çogunlukla bıyık altından gülümsemekten de geri kalmazlar; zira onlara göre, kısa bir tarih, basit bir tarih anlamına gelmektedir. Ayrıca, kısa ya da uzun olsun; bu tarih üzerinde çalışmaya gerek olup olmadığını da sorgularlar. Sürekli şöyle sorular gündeme getirirler: “Hepimiz zaten bu tarihi bilmiyor muyuz? Hepimiz Amerikan kültürü ile aşılanmıyor muyuz, hatta — bir başka bakış açısına göre — zehirlenmiyor muyuz? Amerikan tarihi, televizyon, sinema, popüler edebiyat ve İnternet üzerinden hayatlarımıza sızmıyor mu? Amerikan kültürü 


1 Bu roman beyaz perdeye de uyarlanmış ve ülkemizde “Bizi Ayıran Nehir” adı ile 
gösterilmiştir — ç.n. 
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ve politikası konusunda, kendi ülkemizinki kadar bilgi sahibi değil miyiz?” Aslına bakılırsa, bu yabancılar belki de kendi kültürlerinden çok Amerikan kültürüne aşina bile olabilirler; çünkü günümüzde aruk, Amerikan hakimiyeti altında bulunan medya ve iletişim ağları üzerinden yansıtılan kültürün ötesinde başka bir kültür kalmamış gibidir. Adeta global bir köyde yaşamaktayız, bu köyün her ihtiyacı karşılayan bakkalının ise 7-Eleven? olduğunu söyleyebiliriz. Üzerimizdeki giysilerde, yediğimiz yemeklerde, dinlediğimiz müzikte ve gezindiğimiz web sitelerinde Amerika'nın varlığını açıkça görmüyor muyuz? Amerika'nın tarihi, uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Bu tarih, yalnızca ABD'nin doğu kıyılarındaki siyasi gelişmeleri, güney bölgelerinin ırkçılıkla şekillenmiş ortamını, Dakotada bulunan Kızılderili rezervasyon (yerleşim) alanlarının oluşumunu veya Texas, Arizona, New Mexico sınır bölgelerinin koşullarını yansitmamaktadır. Amerikan tarihi, bu kapsamın çok çok dışına taşmaktadır. Bu tarih, Hollywood namı ile anılan eğlence sektörü tarafından bolca çarpıtılmakta ve Plymouth Kayası'nda” inşa edilmiş olan tarihsel mirasa dayandırılmaktadır. Başlangıçta ulusal düzeyde, Valley Forge’, Stones River’ ve Gettysburg’ ile ilgili anıları kapsayan Amerikan 


2 7-Eleven, dünya çapında 48.000'i aşkın mağazası bulunan bir Amerikan mağaza 
zinciridir — ç.n. 

3 Massachusetts Eyaleti'nde yeralan Plymouth Kayası, Mayflower adlı gemi ile İngiltere'den yola çıkan dini özgürlük arayışındaki hacıların (kendilerini İngilizcede hacı anlamına gelen “Pilgrim” olarak tanımlıyorlardı) 1620 Aralık ayında Amerika'ya ayak basarak Plymouth Kolonisi'ni kurdukları ve bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çekirdeğini oluşturdukları yer olarak bilinir — ç.n. 

4 Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, General George Washington komutasında 
İngilizlerle savaşan Kıta Ordusu'nun kışı geçirmek için kurduğu kamplardan birisi olup, burada bulunan askerlerden birçoğu açlık, hastalık gibi nedenlerden yaşamlarını yitirmişlerdir — ç.n. 

5 Amerikan İç Savaşı sırasında, 31 Aralık 1862 — 02 Ocak 1863 tarihleri arasında 
Tennessee'de bulunan Batı Cephesinde gerçekleşen bir muharebedir. Kuzey (Birlik) ve Güney (Konfederasyon) güçlerinin kayıpları birbirine yakın olmakla birlikte Kuzey güçleri sonuçta daha fazla avantaj elde etmişlerdir — ç.n. 

6 Gettysburg Muharebesi, Amerikan İç Savaşı sırasında 1-3 Temmuz 1863 tarihlerinde, Pennsylvania'nın Gettysburg yerleşimi yakınlarında gerçekleşen savaştır. 
Genelde İç Savaş'ın dönüm noktası olarak adlandırılır. Birlik kuvvetlerinin (Kuzey'in) zaferi ile sonuçlanmıştır — ç.n. 
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tarihi, sonradan Aisne-Marne muharebesini’, Belleau Wood muharebesini®, II. Dünya Savaşı sırasında Normandiya'daki Omaha Plajı'na yapılan çıkartmayı ve Son My? katliamını da konu almışur. Kısaca söylemek gerekirse, Amerikayı bir yerlerde aramaya gerek yoktur; o her yerdedir. 

Buna rağmen, aslında ABD'nin hiçbir yerde olmadığını söylemek de mümkündür. ABD, giderek gözden kaybolmaktadır. ABD'ye uzun bir süre gözümüzü dikip bakacak olursak, gözlerimizin önünden kayıp yok olduğunu görebiliriz. Esasen, “Amerika” kavramı aruk, bir Atlantik paradigmasına, “Amerikalar” fikrine dönüşmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri'nden “Amerika” şeklinde söz edilmesi, bu devletin yakınında yer alan diğer devletler tarafından, kendilerine yönelik mütecaviz bir davranış olarak kabul edilebilir. Söz konusu devletler, ABD'yi tüm Amerika'yı temsil ediyormuş gibi bencilce bir yaklaşımla bu adı kullanmakla suçlayabilirler. Amerika Birleşik Devletleri, ya da güneyindeki İspanyolca konuşan komşularının deyimi ile Los Estados Unidos, bu komşuları ile arasında bulunan sınır bölgesi üzerine karanlık gölgesi düşen ve bu komşularının varlıklarını kendi kontrolü altında tutan emperyalist bir süper güç olarak algılanmaktadır. Her yıl yüzlerce insan, günümüzde artık gölgesi Eski Dünya'nın içlerine kadar uzanan Yeni Dünya'ya ulaşmak amacı ile, bu ölümcül sınır bölgesini aşmaya çalışırken yaşamlarını yitirmektedirler. Esasen, Japonya üzerinde atom bombasının infilak ettiği 1945 yılından, günümüzde sürmekte olan “terörle savaş” dönemine gelene dek geçen zaman zarfında hepimiz bu süper gücün gölgesi altında yaşamlarımızı sürdürmedik mi? Şimdi artık bu gölge, Dünya Ticaret Merkezi'nin 


7 Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1918 yazında Almanlar tarafından başlatılan saldırıları Müttefik Güçler, tanklarla ve diğer yeni teknoloji olanakları ile donatılmış olan Amerikan Keşif Gücünün ciddi desteği ile püskürtmeyi başarmışlardır. Bu başarı, savaşın sonuna giden yolu açmıştır — ç.n. 

8 Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1918 Haziran ayında ABD birliklerinin Fransız 
ve İngiliz birlikleri yanında Almanlara karşı yürüttükleri muharebedir. Sonuçta Almanlar püskürtülmüştür — ç.n. 

9 Son My (ya da My Lai) katliamı olarak bilinen olay, 16 Mart 1968 tarihinde Vietnam'ın My Lai köyünde Amerikan askerleri tarafından toplam 347 sivilin öldürüldüğü katliamdır — ç.n. 
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uğradığı terör saldırısının ardından çevreye yayılan parçalarının arasından süzülerek geçmekte ve yapılan katliamın öcünü alma süreci içerisinde daha da karanlık bir hale gelmektedir. 

En son süper gücün sahip olduğu kudretin daha da fazla yayilmasından korkanlar için, yüreklerini hafifletecek bir miktar umut olduğunu söylemek mümkündür. Amerika'nın sahip olduğu düşünülen kültürel, askeri ve siyasi üstünlüğüne karşı koymak ve bu üstünlüğünü ortadan kaldırmak veya azaltmak için, kendisine verdiği adı inkar etmenin etkili olacağını söyleyenler mevcuttur. Dilin gücü ile emperyal bir devletin daha küçük boyutlara indirgenmesi ve kendisinin diğer devletler arasında birinci konumda olmadığını, primus inter pares? özelliği taşımadığını ve 1998 yılında zamanın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın nitelendirdiği şekilde “vazgeçilemez devlet” olmadığını kabul etmeye zorlanması mümkün görülmektedir. Ancak bunun yerine, söz konusu devlet, sosyolog Michael Mann'ın tabiri ile “tutarsız ve dağınık yapıda bir imparatorluk” şeklinde nitelendirilmektedir. Esasen, bu imparatorluğun emperyal ve militarist emellerinin daha tutarlı bir yapı kazanmamış olması yüreklere su serpen bir durumdur. Bazıları ise, bu tutarsızlığın ve dağınıklığın sonucu olarak güçlü bir emperyal dürtüden yoksun bulunmasının hem Amerika, hem de tarihçi Niall Ferguson'un “liberal bir imparatorluğa” ihtiyaç duyduğunu düşündüğü tüm dünya için bir sorun oluşturduğu görüşündedirler. Ferguson'a göre tüm dünya, gerek vicdani gerekse ticari duygularla hareket ederek global istikrarı ve güvenliği sağlayacak yeni bir “dev güce” ihtiyaç duymaktadır. Amerika'nın dışarıdaki etkisinden çok kendi iç oluşumuna daha fazla önem veren diğer bazı kişiler ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin de diğer devletler gibi bir devlet olduğunu ve modern ulus devletlerin sahip olduğu tüm karmaşıklıkları ve çelişkileri bünyesinde barındırdığını söylemektedirler. Hatta, Amerikan ulusu diye bir ulusun dahi mevcut olmadığını söyleyenler de vardır. 

Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda, uzun süreden beri dışarıdan 


10 “Eşitler arasında birinci sırada olmak” anlamındaki Latince terim — ç.n. 
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empoze edilen ve insanları etkisi altına alan sosyal ve siyasi ideolojilerin altına gömülü halde bekleyen milliyetçi duygular yeniden ortaya çıkmış ve milliyetçiliğe duyulan akademik ilgi artarken, modern ulusların etnik kökenleri de yeniden araştırma konusu haline gelmiştir. Oysa, Amerika Birleşik Devletleri'nin durumuna uyan hiçbir etnik paradigmadan söz etmek mümkün değildir. Göçmenlerin oluşturduğu bir toplum, olsa olsa bir çoğul toplum olarak nitelendirilebilir. Daha kötüsü ise, böyle bir toplumun tamamen kendine özgü bir kategori içerisinde, ulus-dışı olarak değerlendirilmesidir. 
Böyle bir toplum, aralarındaki ırk, din, dil farklılıklarından dolayı birbirlerinden kopuk ve birbirleri ile rekabet halindeki etnik topluluklardan meydana gelmiştir. Böyle bir toplumdan ise, imparatorluk şöyle dursun, tutarlı ve birlik-bütünlük içerisindeki bir ulusun bile doğması mümkün olamaz; olsa olsa kültürel kargaşa doğabilir. 

Bununla birlikte, aynı konudaki tartışmalar devam ederken, ABD'nin, sivil milliyetçilik!! ideolojisi ile bir arada tutulan insanlardan oluşan, vatandaşlık temeline dayalı bir devlet olduğu görüşü de zemin kazanmaya başlamıştır. Esasen bu görüş, bazı kişilerin basitçe “Amerikan öğretisi” olarak nitelendirmeye belki daha yatkın oldukları yeni bir terminolojiden daha öte bir kavramı ifade etmektedir. Amerikan ulusu ile ilgili olarak yapılan bu tartışmalarda her ne kadar en başından beri yerlilerin, beyaz ırktan olmayanların, kadınların ve Protestanlık dışındaki dinlere mensup kişilerin, genel olarak beyaz etnik kökene dayandırılan Amerikan etnik kimliğinin dışında ve daha düşük bir konumda kabul edildikleri vurgulanmış olsa da, tüm sayılan farklı özelliklere sahip insanları kapsayan bir Amerikan vatandaşlığı ideali giderek hakim duruma gelmektedir. 
Bu ideal, ABD'nin kuruluş belgesi olan Bağımsızlık Bildirgesi'ne dayanmaktadır. Aynı bildirgede, ülkenin temel misyonu dile getirilmekte, Eski Dünya'ya ait değerlerin reddedildiği ve bir Yeni Dünya cumhuriyetinin kurulduğu duyurulmaktadır. 


11 Sivil milliyetçilik (liberal milliyetçilik ya da demokratik milliyetçilik olarak da adlandırılır), özgürlük, hoşgörü, eşitlik, bireysel haklar gibi geleneksel liberal değerlere bağlı olan bir milliyetçilik şeklidir ve etnosantrizme dayanmaz - ¢.n. 
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Sözü edilen bu Yeni Dünya cumhuriyeti, bugün 300 milyon vatandaşa sahiptir. Gerek nüfus açısından, gerekse coğrafi açıdan dünyanın üçüncü büyük devleti konumundadır. Nüfus açısından Çin ve Hindistan ABD'yi büyük ölçüde geride bırakırlarken, coğrafi açıdan ise ABD, Kanada ve Rusya'nın ardından dünyadaki en geniş topraklara sahip üçüncü ülkedir. Okyanus alanları da dahil olmak üzere toptam 9.826.675 kilometre kare yüzölçümüne sahiptir (9.161.966 kilometre karesi karada olmak kaydı ile). Dolayısı ile yüzölçümü, Avrupa Birliği'nin iki katı kadardır. Kanada ile olan kuzey sınırında Büyük Göller ve St. Lawrence Nehri bulunur. Güneyde ise, Meksika Körfezi ve Rio Grande (Rio Bravo) Nehri, Meksika ile sınırını oluşturur. Bu iki sınır arasında ise, orta alan, ya da ülke toprakları denilebilen bölge bulunur. 

Ancak bu topraklar, ülke vatandaşlarının öteden beri özen gösterdikleri alanlar olarak kabul edilemezler. Amerika'nın zengin dogal kaynakları — gümüşten petrole, doğal gaza, kömüre, keresteye ve hayvan topluluklarına varana dek - fazlası ile sömürülmüştür. 
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında bu bölgedeki Büyük Ovalar'da yaşayan bufalo (bizon) sürüleri, nesilleri nerede ise tamamen tükenene dek avlanmışlardır. Yüzyıllar içerisinde, nüfusun artmasına ve sanayiin gelişmesine paralel olarak ormanlık alanlar da kaçınılmaz şekilde eksilme göstermiştir. İlk yerleşimcilere adeta sonsuz gibi görünen topraklar, kısa süre içerisinde insanlar tarafından yapılarla doldurulmuş ve eski özelliklerini yitirmişlerdir. Bununla birlikte, yine on dokuzuncu yüzyıldan itibaren, bu toprakların korunması yönünde bir eğilim ortaya çıkmış ve çeşitli Ulusal Parklar oluşturulmuştur. Nitekim günümüzde, Ulusal Park Servisi (NPS — National Park Service), yalnızca toprakların işlenmesinin ya da doğal kaynakların korunmasının çok daha ötesinde faaliyetler yürütmektedir. NPS’nin görevi temelde, üzerinde çeşitli tartışmaların yapıldığı siyasi ve kültürel bir mesele teşkil eden ulusal mirasın korunması ile ilgilidir. Çeşitli tarihi savaş alanlarının dışında, ülkenin ilk ulusal parkı olan Yellowstone Ulusal Parkı ve Yosemite Ulusal parkı gibi vahşi doğa alanlarının korunması da NPS'nin 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sorumluluğundadır. George W. Bush'un Başkanlık döneminde, biraz da ulusal güvenlik gereksinimi kapsamında, gerek NPS'nin, gerekse Kızılderili Rezervasyon Alanları yönetiminin sorumluluk alanlarına giren topraklarda maden ve petrol aramaları yeniden serbest bırakılmıştır. Bu şekilde, bir taraftan ulusal miras alanlarının korunmasına çalışılırken, diğer taraftan bu alanların tahrip edilmesine göz yumulmuştur. 

Vatanın savunulması meselesinin öne çıkması öncesinde, bu vatanın oluşturulması, ABD'de yaşayan halkların en fazla üzerinde durdukları konu olmuştur. Ülke tarihinin erken dönemlerinde nüfus ve ticari faaliyetler çoğunlukla bir kuzey-güney ekseni üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu eksen, kuzeyde bulunan Minnesota'dan doğarak ülkenin orta kısımlarından geçip güneydeki Meksika Körfezi'ne dökülen Mississippi Nehri boyunca uzanır. Kıtalararası demiryolunun (transcontinental railroad) tamamlanmasından önceki dönemlerde, ülkenin doğusundan yola çıkıp, “Oregon Yolu” (Oregon Trail) olarak adlandırılan yolu takip ederek batı sahillerine ulaşmayı amaçlayan yerleşimcilerin, New Mexico'dan Alaska'ya kadar uzanan bir dağ silsilesi olan Rocky Dağlarını aşmaları gerekiyordu. Giiniimüzde artık, Oregon Yolu'ndan üstü kapalı at arabalarından oluşan konvoylarla yapılan seyahatler tarihe karışmıştır; buna rağmen, ülkedeki geniş kırsal alanlar hala çoğunlukla bomboştur. Amerikan nüfusunun çok büyük bir bölümü — yüzde 80’inden fazlası — şehirlerde yaşamaktadır. Yine, nüfusun yüzde 80'inden fazlası İngilizceyi ana dili olarak kabul etmektedir. Yüzde 10’luk bir bölümün ana dili ise İspanyolcadır. Protestanlar, çok az bir farkla — nüfusun yüzde 5Vi oranında — çoğunluktadır. Nüfusun çoğunluğunu hala beyazlar oluşturmakta olup (yüzde 80 kadar), yüzde 13 kadarı siyah, yüzde 
4 kadarı Asyalı, yüzde 15 kadarı da Hispanik olarak nitelendirilmektedir. Hispanik ırk mensuplarının da “beyaz” kabul edildikleri olmaktadır. Bu nedenle farklı ırkların yüzdeleri toplamının 100'ü geçtiği görülmektedir. 

İşin aslı, Amerika'da insanların ırklarının belirlenmesi, nüfus sayım sistemine özgü bir işlem olmaktan öte bir anlam taşımaktadır. 
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Bu konu, Amerikan ulusal kimliği meselesine, Amerikalı olmanın ne anlama geldiğine ve ulus kavramının tanımına uzanmaktadır. 
Örneğin, Amerikan Yerlileri nüfusun yüzde Vini oluşturmakta ve yüzlerce kabileye mensup toplam 2 milyondan biraz fazla kişiden oluşmaktadırlar. Bir kişinin “yerli” olup olmaması, genetik mirasın ve kültürel bağın bir kombinasyonuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bazıları bu belirlemede genetik mirasın, bazıları ise kültürel bağın daha fazla önem taşıdığı görüşündedirler. Benzer şekilde, bir kişinin siyah mı yoksa beyaz mı kabul edilebileceği de, coğrafi ve/ veya linguistik esaslara göre belirlenmektedir. Beyazların bakış açısına göre, Rio Grande Nehri'nin güneyinde yaşayan veya oradan gelmiş olan herkes Hispanik olarak kabul edilmektedir. Toplu olarak “Hispanik” kategorisine sokulanlara göre ise, Afrika kökenli bir Amerikalının (Afro-Amerikalinin) da “Anglo-Amerikalı”!? olarak nitelendirilenlerden hiçbir farkı olmayabilmektedir. 

Esasen, Afrika kökenli Amerikalılar, diğer tüm ırklar arasında ulus kavramı açısından en hassas grubu oluşturmaktadırlar. Bir Afrika ülkesinden yakın zamanda gelip Amerika'ya yerleşen kişiler, diğer Amerikalı zencilerin tepkileri ile karşılaşabilmektedirler. Belki de doğal olarak bu zenciler, yeni gelenlerin otomatik olarak “Afirika kökenli Amerikalı” olarak kabul edilmelerinden hoşlanmamaktadırlar. Amerika'da zenci ve beyaz ayrımı, iki ırk arasındaki diğer genel genetik ayırt edici işaretlerin yanı sıra, kölelik kültürüne, mirasına ve tarihine de dayanmaktadır. Afrika kökenli Amerikalılara bakıldığında, adeta otomatik olarak, atalarının köle oldukları düşünülmektedir. Elbette bu düşünce, kendine özgü problemleri ve varsayımları da beraberinde getirmektedir; zira aslında Afrika kökenli Amerikalıların tümünün ataları köle değildi. Tarihçi Barbara Jean- ne Fields, ABD'de beyaz bir kadının zenci çocuk doğurabileceğini, buna karşılık zenci bir kadının, en azından toplumsal açıdan kabul edilebilecek şekilde beyaz bir çocuk doğuramayacağını gözlemlediğinde, günümüzün kültürel varsayımları arasındaki karşıtlıkları 


12 Ataları İngiliz, kendileri Amerikalı olan ve İngilizce konuşulan Kuzey Amerika'da 
yaşayan kişileri tanımlamaktadır — ç.n. 
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gözler önüne sermişti. Buna göre, beyaz siyahı oluşturabilmekte, ancak bunun tersi söz konusu olamamaktadır. Afrika kökenli Amerikalı yazar Toni Morrison ise, “beyazlığın” siyahın varlığını gerektirdiğini söylemektedir. Amerikalı olmak, kültürel kavramdaki ulus anlayışının dışında kalan bir şeylere bağlı olmayı gerektirir. Bu açıdan bakıldığında, “beyazlık” ve “siyahlık” (ya da Afrikalılık) kavramları, ulusun oluşması konusunda bir arada işlev yürütmüşlerdir. 
Buna karşılık, ülke tarihinin büyük bir bölümünde, eşit gruplar arasındaki ilişkilerden söz edebilmek mümkün değildir. 

ABD'de gerek tüm ulusun, gerekse bireylerin bir kimlik iddiasında bulunabilmeleri, çeşitli güçlüklerle mücadele etmeyi gerektirirse de, pek fazla siyasi ya da kültürel ödünlerde bulunmaya ihtiyaç göstermez. Bir zamanlar ABD'ye, çeşitli kökenlere sahip insanların bir arada yaşayıp kaynaştığı bir kazan gözü ile bakılırken, yıllar içerisinde önce ülkenin çok kültürlülüğü, daha sonra ise etnik ve kültürel (özellikle de giderek artan şekilde dinsel) farklılıkları vurgulanmaya başlanmış ve bazı kişilerde, bu durumun ülke istikrarını sarsabileceği endişesi uyanmıştır. Ülkenin tarihsel gelişimi boyunca farklı eyaletlerin değişik ölçüde özerklik kazandıkları federal sistem gibi, Amerikalılar da bireysel olarak zaman içerisinde, resmi ve sosyal kimlikleri ile federal ve ulusal kimlikleri arasındaki denge ile ilgili olarak, zaman zaman bazı huzursuzluk verici durumlarla karşılaşabilmektedirler. Bazı zamanlarda — 1861 ve 1865 yılları arasında yaşanan İç savaş döneminde olduğu gibi — bu dengenin tamamen ortadan kalktığı durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle ülke dışın- dan kaynaklanan çatışma ve kriz dönemlerinde, vatandaşlar arasındaki farklılıklar — tamamen ortadan kalkmasa da — önemini yitirmektedir. Bu gibi durumlarda, söz konusu farklılıkların yerini, ya II. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi, merkezi yönetim tarafından güçlendirilen, ya da 11 Eylül saldırısında ve halen devam etmekte olan “terörle savaş” sırasında olduğu gibi, halk arasında, tabandan doğan vatanseverlik duyguları almaktadır. 

Esasen, savaşlar ile Amerikalı kimliği arasındaki bağlantı, karmaşık bir nitelik taşımaktadır. Birçok ülkenin tarihinde şiddet 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içeren sayfalar vardır ve ABD de buna bir istisna teşkil etmemektedir. Buna rağmen, gevşek bağlarla birbirine bağlı olan ve büyük ölçüde kölelerin çalışması sayesinde ayakta durabilen kolonilerin nasıl olup da özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık adına, bir sömürgeci gücü bertaraf edebilmek amacı ile bir araya gelmiş oldukları, üzerinde düşünülmeye değerdir. Söz konusu kolonileri, kendileri ile çelişen bu kararı almaya yönelten nedenler ve o zamanların koşulları incelenmelidir. Bu nedenlerin en önemlilerinden birisi de, kolonileri kuranların, hem bölgenin yerli halkına, hem de emperyal güce karşı bir Yeni Dünya kimliği oluşturabilmek için savaşmaları gerektiğini kısa sürede anlamış olmalarıdır. 

Sonradan Amerika Birleşik Devletleri’ ni oluşturacak topraklara, Avrupa'daki din çatışmalarının etkisi ile Avrupadan gelen göçmenler, misyonerler, ordular ve tüccarlar — bazen de geçici olarak — yerleşmişlerdir. Dolayısı ile, en başından itibaren, hem göç süreci, hem de dışarıdan kıtaya gelen Avrupalıların Amerika'da yaşayan yerli halka yönelik tutumları çatışmalarla şekillenmiştir. Avrupa'daki kralları ve tüccarları, “Yeni Dünya"nın din davasına katkı sağlayacağı (zira bu Yeni Dünya'da dine kazandırılacak yerliler ve para kazandıracak kaynaklar mevcuttu) yönünde ikna edebilmek için erken dönemlerde sürdürülen propagandist çabalar, ölümcül para hırsının ve dini duyguların bir birleşimini oluşturmuştu. Bu durumda, çatışmaların doğması kaçınılmazdı. Böylece, sonuçta koloni çatışmalarının ve Bağımsızlık Savaşı'nın patlak vermesi ile ülkenin askeri kökleri oluşturulmuş oldu. Bu çatışmalar, devlet ile vatandaşların devlete yaptıkları hizmet ve Amerikan milliyetçiliği ile savaş durumu arasındaki bağlantıları meydana getirdi. 

Dolayısı ile, Amerikan Devrimi'nin ve Bağımsızlık Savaşı'nın tarihsel hikayesinin en azından belli bölümlerinde “Vatanı için Çarpışan Gönüllü Asker” efsanesine dayanan (aslında o dönemlerde savaşanlarda bu coşku her zaman çok da belirgin olmayabilmistir) Amerikan askeri ideallerinin gücünü hiç azalmadan sürdürecek şekilde abartılar yapılmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, yapılan savaşlardaki fedakarlıkların anlatımında abartı payı olmakla birlikte, 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bu fedakarlıkların çok da hafife alınmaması gerekir. Günümüzün ABD’sinde, daha önce yapılmış çeşitli savaşlara katılmış olan eski askerler, yetişkin nüfusun yüzde 10 kadarını oluşturmaktadırlar. 
Genel olarak değerlendirecek olursak, yüzde 10 belki çok sarsıcı bir rakam olarak kabul edilemez ve çok büyük çapta bir askeri harekatın göstergesi olamaz; bununla birlikte, savaş gazileri ve onlara bağlı olarak savaş durumuna ilişkin konular, Amerikan siyasetinde ve toplumunda (ve savunma bütçeleri üzerinde) çok güçlü bir etki- ye sahiptir. Bunda, seçimler sırasında savaş gazilerinin oy kullanma oranının toplumun geneline oranla daha yüksek olmasının da etkisi vardır. Gazilerin yüzde 70 kadarı oy kullanırken, ülke genelinde seçimlere katılım oranı yüzde 60 kadardır. 

Bu çerçevede, Amerika'nın ulusal tarihindeki en can alıcı unsurlardan birisinin, ülkede birlik ve beraberliğin savaşlar yolu ile sağlanmış olduğu gerçeği, pek de şaşırtıcı değildir. Amerikan kimliğinin temel dayanağı olarak özgürlük ve bağımsızlık kavramları seçilmiş ve bu kavramlara giden yolu da savaşlar şekillendirmiştir. Henüz Amerikan ulusunun oluşmadığı dönemlerde bile, “Yeni Dünya”da özgürlük sözü hem pozitif (birilerine veya bir şeylere özgürlük kazandırmak) hem de negatif (birinden veya bir şeylerden kurtulup özgürleşmek) anlamlar çağrıştırıyordu. Özgürlük — günümüzün özgürlükle ilgili sloganlarinda da belirtildiği gibi — kendiliğinden kazanılan bir hak değildir, ve hiçbir zaman da olmamıştır. İlk olarak Amerika'ya gelerek koloniler kuran Avrupalılar için özgürlük, kıtada yaşayan yerlilerin sahip oldukları özgürlüklere tecavüz etmek sureti ile kazanılıyordu. Öte yandan, monarşi yönetiminden özgürleşerek bağımsızlık kazanabilmek, Amerikan Devrimi sırasında İngiliz tarafını destekleyenlerin durumundan da anlaşılacağı gibi, yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan “Amerikalıların” tümü tarafından arzulanan bir şey değildi. Böyle bir özgürlüğü Amerikalıların hepsinin bir anda benimsemesi söz konusu değildi. Özgürlük fikri, ABD'nin oluşum çabalarına hayat veren ilke idi; oysa köle sahipleri tarafından en katı şekilde reddedilmişti. Immanuel Kant'ın “insan bilincinin özgürleşmesi” olarak tanımladığı Aydınlanma sürecinin 


25 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


de, on sekizinci yüzyılda Amerikan devrimine yön vermiş olması mümkündür; ancak aynı süreç, Amerikan devrimcilerinin kölelerinin özgürleşmesini sağlamamıştır. 

1776 tarihini taşıyan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde şöyle denilmektedir: “Aşağıdaki gerçeklerin bize göre tamamen açık olduğunu bildiririz: Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır, Yaradanları tarafından kendilerine bağışlanmış belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler; Yaşam, Özgürlük ve Mutluluğa Erişim hakları da bu haklar arasındadır.” Ne var ki, uzun yıllar boyunca söz konusu gerçekler yalnızca, beyaz ve erkek elit tabakaya mensup olanlar, onlara yakın bulunanlar veya onlardan biri olabilme potansiyeli taşıyanlar için gerçekliklerini korudular ve onların bakış açısına göre de bu gerçekler ancak kısmen geçerli oldular. Amerikalılar, savundukları davanın “tüm insanlığın davası” olduğunu söyleyen radikal görüşlü İngiliz düşünür Thomas Paine'in görüşlerini tamamen benimsemeye hazır olmalarına rağmen, Paine'in verdiği mesajları cumhuriyetçi bir ideoloji çerçevesinde yorumlamışlardır. Bu ideolojide, eşitlik ve özgürlüğün ön plana çıkarılması, köleliğin savunulması ile bir arada yürütülmektedir. Piyasaların ve iletişim ağlarının gelişmesinin de sağladığı kolaylıklarla, farklı koloniler en azından siyasal ve kültürel alanda ortak ve birleşik bir görüşü kavramsallaştırmayı başarmışlardır. Ancak bu görüşü hayata geçirebilmek farklı bir meseledir. 
Bazılarına göre özgürlük, ancak tüm bireylere sağlanabildiğinde hayata geçirilebilmiş sayılacak ulusal bir ideal olarak kabul ediliyordu. Diğerleri ise, ancak sürekli olarak çalıştırılacak köleler mevcut olduğu takdirde ülkenin geleceğinin garanti altına alınabileceği iddiasında idiler. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde, İç Savaş sırasında ülkeyi bir arada tutma mücadelesi vermekte olan Abraham Lincoln'e göre ortada tek bir gerçek vardı. Lincoln, şöyle bir gözlemde bulunuyordu: “Hepimiz, özgürlüğü sağlamaya kendimizi adamış bulunuyoruz; ancak aynı sözcüğü kullanırken, hepimiz o sözcükten aynı anlamı çıkarmıyoruz.” 

İç Savaş'tan çıkan ülkede, artık sonunda kölelik tamamen kaldırılmış bulunuyordu; buna karşılık, ırksal ve etnik farklılıklar 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gündemde kalmaya devam etmiş ve özellikle de nüfusun batıya doğru daha fazla yayıldığı ve ülkenin yer aldığı yarımkürede hegemonya oluşturması yönünde benimsenen “Önceden Belirlenmiş Kader” ” ideolojisinin gerçekleşmeye başladığı dönemde, Amerikan kimliğinin tartışılması ve daha net bir şekilde belirlenmesi sürecinde etkili olmuşlardır. Yirminci yüzyılın arifesinde, ırkçılık, ülkeye olan göçler ve suçlardaki artış gibi endişe yaratan faktörler, Amerikadaki Anglo-Sakson üstünlüğünün karşı karşıya kaldığı tehditleri arttırırken, bir taraftan da bu üstünlüğün pekişmesine yol açmıştır. Ayrıca bu dönemde ABD, İspanya ile giriştiği savaşla yavaş yavaş uluslararası alana da el atmaya başlamıştır. Daha öncesinde, İç Savaş'ta çarpışmış olan nesil ülkede siyasi üstünlüğü ele geçirmiş bulunuyordu. 
Ancak bu neslin mensuplarının gençliklerinde edinmiş oldukları deneyimler, kesinlikle onların ve ülkenin, “Amerikan Yüzyılı” olarak adlandırılan yeni yüzyıla hazırlıklı hale gelebilmeleri için yeterli olmamıştır. Söz konusu yüzyılın gerçek başlangıcı olarak, II. Dünya Savaşı'nın ardından ABD’ nin ekonomik ve — henüz tartışılabilir düzeyde olmakla birlikte — kültürel alanda global üstünlüğü elde edişi kabul edilebilir. 

Yine de, sözü edilen “Amerikan Yüzyılı”na gölge düşüren gelişmeler olmuştur. Bu çerçevede Soğuk Savaş'tan ve daha da büyük sorunlar yaratan Vietnam Savaşı'ndan bahsetmek mümkündür. Bu gelişmeler, Amerikan ulusu fikrinde bazı ince farklılıkların doğmasına yol açmıştır. Etnik bir öze sahip sivil milliyetçilik fikri karşısında, bu milliyetçilik kavramının dışında bırakılanlar, bu dışlanmışlıklarına karşı koymak için daha çok çaba göstermeye başlamışlardır. 
Amerika'nın kültürel çeşitliliğine yeniden önem verilmeye başlanması, ABD'de sivil milliyetçilik idealinin gerçekçiliği konusundaki görüşlerde çeşitli bulanıklıklar doğmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, Amerika'nın “Kurucu Babaları” olarak anılan kişilerin Bağımsızlık Bildirgesi'ni hazırlarlarken benimsemiş oldukları ve 


13 “Önceden Belirlenmiş Kader” (Manifest Destiny) tabiri, ABD'nin Kuzey Amerika'nın tamamına yayılmasının Tanrı tarafından belirlenmiş bir kader olduğu inancından hareketle, bu yayılmanın ABD'nin hakkı ve görevi olduğunu ifade etmektedir — ç.n. 
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Abraham Lincoln'ün de dile getirmiş olduğu ilkeler tekrar vurgulanmıştır. Söz konusu bildirgede, ataları kimler olursa olsun tüm Amerikalıların “Bildirgeyi kaleme alanların etinden ve kanındanmışlar gibi” vatanları üzerinde hak iddia edebilecekleri şeklinde tüm vatandaşları kapsayan bir ifade kullanılmıştır. Yine bu kapsamda, Atlantik dünyası paradigması da, yalnızca uluslararası alandaki endişeleri yatıştırmak değil, aynı zamanda sivil milliyetçilik idealinin gücünü vurgulamak amacı ile oluşturulmuştur. Bu şekilde, ülke sınırlarının yalnızca dışarıdan gelen göçmenlerin değil, aynı zamanda uluslararası etkilerin de girişine olanak verecek şekilde ne denli geçirgen olduğunun vurgulanması ve ayrıca, sömürgecilik, postkolonyalizm, bölgecilik, savaş, kimlik, ırk, din, cinsiyet ve etnisite konularındaki değişen anlayışlardan ülkenin ne denli etkilendiğine de dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Sivil milliyetçilik idealinin gerçeklikle uyum içerisinde olmasını, ya da en azından gerçekliğe yakın kılınmasını sağlama zorunluluğu, günümüzde de ABD için önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Özellikle de ABD gibi coğrafi, demografik ve kültürel açılardan karmaşık bir yapı arz eden bir ülke için bu sorun daha da fazla önem taşımaktadır. ABD ile ilgili olarak yapılan analizlerde genel olarak demokratik ideallerin ülke sınırları dışına nasıl ihraç veya empoze edildiği üzerinde durulurken, zaman zaman, aynı ideallerin ülke içerisinde geçerli kılınabilmesi için tarihte verilen mücadelelerin önemi yeterince vurgulanmamaktadır. Eğer Yeni Dünya'nın “Dev Gücü”, yirminci yüzyılın sonları ile yirmi birinci yüzyılın başlarında sık sık kendisini “demokrasiyi dayatmak” veya “baskı yolu ile özgürleşme sağlamak” şeklinde paradoksal durumlar içerisinde buluyorsa, 1860'lardaki ya da 1960’lardaki kendi tarihine de dönüp bir bakması ve sık sık kendi sınırları içerisinde de aynı dayatma ve baskıları uygulamak zorunda kaldığını hatırlaması gerekir. Kendisi için elde edebilmek amacı ile zaman zaman mücadele vermek zorunda kaldığı bazı değerlerin başkaları tarafından da uygulanması arzusunda olan bir devletin, sivil ve etnik, ya da pozitif ve negatif özgürlük arasında, bazen huzur bozucu olabilen yöntemler uygulayarak bir 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denge sağlamaya çalışması doğaldır. Bunu yaparken karşılaştığı güçlükler, yaptığı tercihler ve verdiği ödünler üzerinde diğer tüm devletlerin dikkatle düşünüp kafa yormaları gerekir. Özellikle de, iletişimin anında gerçekleşebildiği, tüm sınırların aşılabildiği ve modern ulus devletlerin istikrarının göçler, dini hoşgörüsüzlük, ırksal ve etnik farklılıklar gibi faktörlerden dolayı sürekli sarsıldığı günümüz dünyasında tüm devletlerin aynı yöntemleri uygulama zorunluluğu giderek artmaktadır. 
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1 
Yeni Bulunan Topraklar 


Amerika Hayalleri 


w 


Yani, başlangıçta tüm dünya Amerika'dan ibaretti. 
(John Locke, The Second Treatise of Civil Government’, 1690) 


Amerika, önce bir toprak parçası iken, sonradan bir devlet oldu. 
Hatta daha ilk tohumları atılmamışken, Amerika önce hayal edildi. Her ne kadar Amerika'ya gelen ilk yerleşimcilerin — ister Bering Boğazı'ndan yürüyerek geçmiş, isterse deniz yolu ile gelmiş olsunlar — hayalleri ve istekleri konusunda tahminde bulunmaktan öte bir bilgimiz olmasa da, Kuzey Amerika kıtasının ilk göçmenlerinin daha iyi yaşam koşulları elde etme peşinde oldukları muhakkaktır. İlk geliş amaçları ister yerleşmek ister yeni ticaret yolları bulmak, isterse de kendi ana yurtlarına götürecekleri yeni kaynaklar keşfetmek olsun, bu göçmenlerin bir Yeni Dünya'nın cazibesine kapılmış olduklarına şüphe yoktur. Kristof Kolomb'un yanlışlıkla Hintli olarak nitelendirdiği halklar bir yana bırakılacak olursa, aslında kıtaya en erken dönemde gelen insanlar çok az kalıcı yerleşim alanları oluşturmuşlardır. Kıtanın yerli halkı, onuncu ve on birinci yüzyıllarda macera peşinde zaman zaman kıtaya gelip yağmalar yapan Vikinglerden çok da fazla zarar görmemiştir. O dönemlerde yerleşik bulundukları Grönland'dan gelen Vikingler, yerli halk tarafından pek hoş karşılanmasalar da, kıtada 


1 — “Sivil Hükümet Üzerine İkinci İnceleme” adı ile dilimize çevrilmiştir — ç.n. 
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çok uzun süre kalmadıkları için unutulup gitmişlerdi. Genel olarak dünyada da Vikinglerin Amerika'ya gidişleri pek hatırlanmamaktadır. 

Kıtaya dışarıdan müdahalelerin bulunmamasının etkisi ile, Amerika kıtasında yaşayan halklar, sonradan modern çağda gözlenen çok sayıdaki Yerli Amerikan etno-linguistik ve milliyetçi gruplaşmaları oluşturmuşlardır. On dokuzuncu yüzyıl folklor araştırmacısı Jeremiah Curtin'e göre, söz konusu gruplar zaman içerisinde, ortak dini inanca ve kan bağına dayanan, özünde ilkel yapıdaki topluluklaradönüşmüşlerdir. Curtin, bu konuda şunları söylemektedir: 


Bir ulusu tanrıları ile birleştiren bağlar, yani inanç bağları ile, bu ulusun bireylerini birbirleri ile birleştiren kan bağları, ilkel insanlar arasındaki en güçlü bağları oluşturmuşlardır. Esasen, prehistorik çağlarda bu bağlar, insanlar arasındaki yegâne sosyal bağlantı unsurları olmuşlardır. Amerika kıtasının ilk keşfedildiği dönemlerde, en gelişmiş düzeydeki Amerikan yerlileri bile henüz bu ilkel sosyal aşamada bulunuyorlardı. 
(Jeremiah Curtin, 
Creation Myths of Primitive America?, 1898) 


Curtin'in, on beşinci yüzyıl Avrupa'sının dini karışıklıklarla ve monarşik entrikalarla şekillenen ve hızla farklılaşmalar gösteren sosyal bağlarından Amerikan yerli kültür gruplarının da etkilendiği yönündeki fikirleri günümüzde rağbet görmemektedir. Amerika'nın geçmişi konusunda günümüzde hakim olan görüş, ne burada yaşayan insanların ilkel olduklarını, ne de Amerika'nın Avrupalılar tarafından “keşfedilmeyi bekleyen” bir kıta olduğunu kabul etmektedir. 

Avrupa'dan gelen insanlarla karşılaşmalarına dek, Amerika'daki yerli topluluklarının çeşitli farklı kültür ve dil grupları oluşturmuş oldukları muhakkaktır. O dönemdeki nüfusları konusunda tartismalar olmakla birlikte, bu nüfusun toplamda 10 milyon ila 75 
milyon arasında olduğu ve bunun 2 milyon ila 10 milyon arasındaki bir bölümünün bugünkü ABD topraklarında yaşadığı tahmin 


2 Belirtilen kitap adının Türkçe anlamı, “İlkel Amerika'daki Yaratılış Efsaneleri” şeklindedir — ç.n. 
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edilmektedir. Aynı dönemde Avrupa nüfusu 70 milyon, Afrika nüfusu ise 50 milyon kadardı. Her ne kadar Amerika'da yaşayan insanlar arasında ticaret, seyahat — ve kaçınılmaz olarak savaş — şeklinde çeşitli etkileşimler olsa da, kıtanın geniş toprakları doğal olarak, çeşitli özelliklerde yerleşim alanlarının, kültürlerin ve halkların yayılmasına olanak veriyordu. Amerika'nın yerli halkları, batı sahillerinde yerleşik, oldukça istikrarlı olmakla birlikte birbirleri ile rekabet içerisinde bulunan ve tarımla uğraşan topluluklardan, bugünkü Ohio ve İllinois'te yaşayan ve daha çok metal işleri konusunda gelişmiş bulunan Hopewell’ yerlilerine ve Mississippi ile Missouri nehirlerinin suladığı ovalarda yerleşik daha karmaşık bir sosyal yapıya sahip Cahokia yerlilerine kadar çok değişik topluluklar oluşturmakta idiler. Bu toplulukların hiçbirisi statik yapıda değildiler; onlar da Avrupalı topluluklar gibi, değişen tarımsal koşulların ve genişleyen ticaret ağlarının yol açtığı çatışma ve rekabet ortamlarının yarattığı değişim güçlerine tabi idiler. Esasen, Amerika'daki yerli kültürel topluluklar ile Avrupa'dan gelip onların içlerine giren Avrupalıların kültürel yapısı arasındaki benzerlikler (göç şekilleri ve çok daha önemlisi de mitolojileri açısından), belki de farklılıklarından çok daha çarpıcı idi. 

Yerli Amerikalıların yaratılış efsaneleri çeşitli topluluklar açısından farklılıklar gösterse de, özünde tek bir hikayeye dayanmaktadır. 
Bu hikaye, başlangıcı, değişimi, başkalaşım (metamorfoz) olaylarını, insan türünün dünyaya gelişini ve insanı dünyanın bir parçası haline getiren dönüşüm süreçlerini konu alır. Amerika'ya gelen Avrupalıların Amerika'nın başlangıcı ile ilgili efsaneleri her ne kadar kıtayı paylaştıkları yerli Amerikalıların efsanelerindeki hilebaz doğa üstü varlıkları ve insan biçimindeki (antropomorfik) unsurları içermese de, onlarınkinden çok az farklılıklar gösteriyordu. Nitekim, beyaz Avrupalıların Amerika'ya yerleşme hikayeleri de, kıtaya ayak basmalarını içeriyordu ve bu ayak basma olayı, yalnızca gelinen topraklar üzerinde hak elde etmekle ilgili değildi; aynı zamanda bu 


3 Hopewell yerlileri, Avrupalilarla temas öncesinde gelişmiş Kızılderili kültürlerinin 
bir ağını oluşturmakta idiler — ç.n. 
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toprakların ruhu olarak kabul edilen şeyler ile bağlantı kurulmasını da içeriyordu. Uzun vadede bu ruh, çeşitli kavramlarla bağdaştırılacaktı (Özgürlük, Eşitlik, Önceden Belirlenmiş Kader gibi). Ancak, Amerika'ya ilk gelen ve yalnızca kıtadaki topraklarla bu topraklar üzerinde yaşayan ilkel yerli toplulukları algılayabilen Avrupalı yerleşimcilerin ilk yaptıkları, üzerine ayak bastıkları bu toprakları sömürgeleştirmeye girişmek olmuştu. Böylece, Amerika'da yaşayan yerli toplulukların, tamamen yok edilmeseler bile, atalarından kendilerine kalan haklarından yoksun bırakılacakları bir süreç başlamıştı. Yerlilere ait olan topraklarda, Avrupa ve ağırlıklı olarak da İngiliz hukuki, siyasi, dini ve sosyal sistemine, yani Eski Dünya'ya ait değerlere dayanan bir sömürge kültürü kurulmuş ve zorla dayatılmıştır. Ancak, daha sonraki birkaç yüzyıllık dönem zarfında, kıtaya gelen yerleşimciler, İngiltere Krallığından bağımsızlıklarını elde ettikten başka, kurdukları devletin sonradan dünyanın en büyük gücü konumuna gelmesini sağlamışlardır. 

Bu sonuca giden süreç elbette ki, 1492 yılında Cenovalı denizci Kristof Kolomb'un Batı Hint adalarına ulaşması ile başlamıştır. 
Kolomb'un bu seyahati, o dönemin Avrupalı güçlerinden olan Portekiz'in sahip olduğu gemi yapım teknolojisi ve o devirde okyanusta sefer yapabilmeyi mümkün kılabilecek genel olanaklar sayesinde mümkün olabilmiştir. On beşinci yüzyılda, Amerika yerlilerinin kültüründe de ticaretin ve karşılıklı mal değişiminin önemi büyüktü. Portekizlilerde ise, ticaretin önem kazanması ve değişen tüketim kalıpları, denizlere açılıp yeni kaynaklar arama çabalarını motive eden başlıca etkenler olmuştu. Deniz keşiflerine duyulan ilgi, daha fazla baharat, çay, ipek elde etmeye ve en önemlisi de, uluslararası ticaretin etrafında döndüğü altın madenine ulaşmaya duyulan isteğin bir yan ürünü idi. O dönemlere gelinceye dek, baharat, çay ve ipek Çin'den Orta Doğu'ya kara yolundan taşınıyor, oradan da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Altın ise, Sahra'dan Afrika'nın kuzey ucuna, oradan Avrupa'ya taşınmakta idi. Yapılan bu ticaretin büyük bölümünün kontrolü Venediklilerin ve Türklerin elinde bulunmakta idi. Portekizliler ise, bu aracıların yerini almak arzusunda 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idiler. Bu süreçte Portekiz, Atlantik dünyasının ekonomik ve sosyal yaşamını belirleyen unsurlardan birisi olan köle ticaretinden bir pay almayı başarmıştı. Yalnızca çay içmekten hoşlanmakla kalmayıp, aynı zamanda çayı şekerle içmeye de alışan Avrupalıların dünyasında, köleler de, üretiminde çalıştırıldıkları lüks mallar kadar karlı hale gelmişlerdi. Nitekim, Portekiz'e ait Azor Adaları ile Cape Verde Adalarında bulunan şeker üretim alanlarında bunu açıkça görmek mümkündü. Kısaca söylemek gerekirse, Portekiz'in şeker konusunda elde ettiği başarı, Afrika'nın güneyinden dolaşan bir deniz yolu bulabilmiş olması, Afrika kıtasının bati sahillerinde ticaret merkezleri oluşturması, ve hepsinden önemlisi de, tüm bu girişimlerinden büyük karlar elde etmesi, diğer Avrupalı güçlerin de — başta Portekiz'in komşusu İspanya olmak üzere — aynı tür girişimlerden pay elde etme peşine düşmelerine yol açmıştı. Bu amaçla, İspanya kraliçesi Isabella, Kolomb'a Hindistan'a ulaşacak bir deniz yolu bulması talimatını vermişti. 

Kolomb'un dünyayı gerçekte olduğundan daha küçükmüş gibi değerlendirmesi — ki bu değerlendirmesi çağdaşı olan kişilerin büyük bölümü tarafından kabul edilmiyordu — seyahati sırasında Bahamalar'a kısa bir sürede ulaştığında kendisini Doğu Hint adalarında zannetmesi sonucunu doğurmuştu. Bu yanılgısından dolayı, karşılaştığı yerli halktan “Hintliler” şeklinde söz etmişti. “Hintlilerin” Kolomb'u nasıl algıladıklarını ise kesin olarak bilmek güçtür. 
Ancak, kesin olan şudur ki; Kolomb'un Amerika'ya ulaşması, çeşitli Avrupalı güçlerin kuzey ve güney Amerika'daki keşif, el koyma ve fetih faaliyetlerini içeren bir dönemin başlangıcı olmuştur. “Kolomb Takası”* olarak da adlandırılan Amerika ile olan bu karşılaşmadan sağlanan faydanın hemen tamamı, kıtaya yeni gelenlerin hanesine yazılmıştır. Amerika kıtası ile daha ilk karşılaştıkları andan itibaren 


4 “Kolomb Takası” veya “Kolomb değişimi”, ilk defa tarihçi Alfred W. Crosby tarafından, The Columbian Exchange adlı kitabında ortaya atılmış bir terimdir. Bu terim kısaca, Eski Dünya ile, ilk defa Kristof Kolomb tarafından keşfedilen ve ardından kolonicilik faaliyetlerinin başladığı Yeni Dünya arasındaki bitki, hayvan, hastalık, kültür ve teknoloji değiş tokuşunu içerir — ç.n. 
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Avrupalı güçler, bu kıtaya tamamen kendilerine ait topraklar gözü ile bakmışlardır. Hatta, İspanya ile Portekiz, Kolomb'un keşfi üzerinde hak iddia etmeyi öyle bir boyuta vardırmışlardır ki, Papa duruma müdahale etmek zorunda kalmıştır. Sonuçta Tordesillas Antlaşması (1494) ile Papa, iki ülke arasındaki hak iddialarını, Atlantik'in güney kesiminde yapılan bir paylaşımla çözüme bağlamış oldu. Portekiz Brezilya'yı alırken, İspanya ise, Güney Amerika'nın geri kalanı ile Karayipler'e göz dikti. 

Başlangıçta, koloni oluşturma girişimleri başarıya ulaşamadı. 
Kolomb'un Hispaniola'daki (bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyeti) ilk yerleşim girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kolomb'un Yeni Dünya'ya son seyahatini yaptığı 1502 yılında, İspanyol kâşif Nicolâs de Ovando, Hispaniola'da İspanya adına işler nitelikte bir ileri karakol kurmayı başardı. Aynı zamanlarda da, İtalyan kaşif Amerigo Vespucci, sahiller boyunca yaptığı seyahatler sonucunda, Kolomb'un ulaştığı yerin tamamen yeni bir kıta olduğunu ve bu yeni kıtanın, Avrupalıların tahmin edebileceğinden çok daha büyük ve 
çok daha kalabalık olduğunu ortaya koydu. Yine de, 1519 ve 1520 
yılları arasında Ferdinand Magellan'ın gemileri tüm dünyanın çevresini dolaşana dek, Avrupalılar, dünyanın ne büyüklükte olduğunu tam olarak bilemediler ve dünya üzerinde yaşayan çok değişik insan toplulukları hakkında fikir edinemediler. 

Elde kesin bilgiler mevcut olmayınca, Avrupalıların Amerika kıtası hakkındaki düşünceleri çoğunlukla, bu kıta hakkında bir şeyler hayal etmeye dayanıyordu. Daha da kötüsü, Avrupalılar yeni keşfedilen bu kıtada yaşayan diğer insanlarla herhangi bir uzlaşmaya varmayı düşünmek şöyle dursun, adeta hastalıklı bir biçimde, onların yaşadıklarını bile kavrayamadılar. Bu bağlamda, Kolomb Takası'nın etkilerini abartamayacağımız gibi, Amerika'nın yerlilerini de tarihsel çerçevede ele alamayız; zira yaşanan süreçte bu yerlilere düşen rol, açgözlülüğün etkisi ile Avrupalılar tarafından uygulanan soykırımın kurbanları olmaktan öteye gidemedi. Evet, Avrupalılardaki açgözlülük çok yoğundu; ancak Avrupalıların kıtaya gelişlerinin ve Amerika'nın yerli halkı ile karşılaşmalarının ardından bu yerlilerin 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uğradığı demografik felaketi yalnızca açgözlülükle açıklamak yeterli olmaz. Söz konusu felakette, hastalıkların da önemli rolü olmuştur. 
Örneğin, 1492 yılında 300.000 ile 1 milyon arasında bir nüfusa sahip olduğu tahmin edilen, Hispaniola'da yerleşik Arawak/Taino halkı, elli yıl gibi bir süre içerisinde tamamen yok olmuştur. Benzer şekilde, Meksika'da yaşayan halkın nüfusunda da on altıncı yüzyıl zarfında yüzde 90 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çiçek, kızamık, sarı humma gibi hastalıklar Amerika kıtasındaki halkı kasıp kavurmuştur; bununla birlikte, Amerikan yerlilerinin Avrupa'da görülen hastalıklara yakalanmaya özel bir yatkınlık gösterdiklerini ortaya koyacak yeterli tıbbi delil mevcut bulunmamaktadır. Sayılan hastalıklardan yalnızca çiçek hastalığı bile, bu hastalığa karşı sürü bağışıklığı geliştirmiş olan bir toplulukta dahi ölümcül olabilmektedir. İç savaş sırasında (1861-65) beyaz Kuzeyli askerler arasında bile 
çiçek hastalığından ölüm oranı yaklaşık yüzde 38 olmuştur. 1520 
yılında Aztek toplumunda da çiçek hastalığının neden olduğu ölüm oranı hemen hemen aynıdır. 

On altıncı yüzyılda Amerika'nın yerli halkının karşı karşıya kaldığı tehlikeler yalnızca Eski Dünya'dan “Yeni” Dünya'ya taşınan hastalıklardan ibaret değildi. Esas sorun, bu hastalıkların kimler tarafından taşındığı idi. Esasen, şiddet ve virüsler, Amerika kıtası ile yaşanan ilk karşılaşmanın ardından, yok edici etkilerini bir arada göstermişlerdir ve bu etkiler on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar uzanmıştır. Hem şiddet, hem de hastalıklar, Avrupa'nın çatışmalara ve bulaşıcı hastalıklara aşina olan ortamından doğmuştur. 
On altıncı yüzyıl, özellikle de yeni patlak veren dini hareketlerle daha da körüklenen bir şiddet çağı idi. Söz konusu dini hareketlerin ilki, 1517 yılında Martin Luther'in öncülüğünde başlayan Protestan Reformu, ikincisi ise, İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından yürürlüğe konulan ve Protestan Reform hareketinin İngiltere'deki ayağı olarak kabul edilen Üstünlük Yasası (1534) idi. Bu yasa ile VIII. Henry, Papalığın gücüne karşı çıkmış ve kendisini İngiliz Kilisesi’nin lideri olarak ilan etmişti. Avrupa'daki bu ortam, altına ve onun sağlayabileceği güce duyulan önlenemez hırs ile birleşerek 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Atlantik'in ötesine taşındığında, ortaya çıkan sonuçlar mahvedici olmuştu. Elbette ki Amerika'da yaşayan yerliler de rekabete ve çatışmalara yabancı değildiler, ancak Birinci Büyük Keşifler Çağı” olarak adlandırılan dönem zarfında Avrupalı güçler arasında ani şekilde doğan çok güçlü rekabet ortamından büyük ölçüde ve olumsuz şekilde etkilendiler. Bu arada, Kolomb'un yaptığı keşfi kendileri için tehdit olarak gören ve bu keşif karşısında kendileri de yeni keşifler yapma arzusuna giren İngilizler ve Fransızlar da, gerek Avrupa'da gerekse Amerika kıtasında İspanyol hakimiyetine karşı koymaya yöneldiler. 

Özellikle İngilizler, İspanya'nın güçlenmesini engellemeye büyük önem veriyorlardı. Bu düşünce ile, Venedikli kaşif Giovanni Caboto'yu (bu adı İngilizceye çevirerek “John Cabot” şeklinde ifade ediyorlardı) 1497 yılında Newfounland’a® gönderdiler. Cabot'un seyahati, Avrupa'nın balıkçılık sektörü için çok yararlı oldu ise de, İngiltere'nin elinde Cabot'un girişimini sürdürecek kaynaklar mevcut bulunmuyordu. Daha güneyde ise İspanya, Amerika kıtasının sunduğu hayal edilen zenginliklerden daha fazlasını elde etme peşinde idi. Ancak bu yoğun açgözlülüğün din kılıfına sarılması, daha uygun, ve özellikle de Avrupa'daki Reform hareketi karşısında daha fazla yarar sağlayıcı görülmüştü. Bunun sonucunda, Hispaniola'dan yola çıkıp kıtaya yayılan İspanyol konkistadorlan’, on birinci ve on ikinci yüzyıllarda yaşanan haçlı seferlerinin Yeni Dünya versiyonunu uygulamaya koyuldular. Bu konkistadorlar, misyonerlerin eşliğinde ve haç sembolünün altında, karşılaştıkları insanları dine döndürmek — ya da ezmek — için kıtaya yayıldılar. O dönemin en ünlü İspanyol kaşifi, hiç şüphesiz Hernan Cortesdir. 


5 15'inci yüzyılın başlarından 17'inci yüzyılın başlarına kadar uzandığı kabul edilen 
bu dönemde, Avrupa ülkelerine ait gemiler, yeni ticaret yolları ve ortakları bulmak amacı ile dünyanın çevresini dolaşmışlar, yeni yerler keşfetmiş, yeni topraklar ele geçirmiş ve sömürgeler kurmuşlardır — ç.n. 

6 o Türkçeye çevrildiğinde, “Yeni Bulunan Toprak” anlamına gelir — ç.n. 

7 Konkistador, 15'inci ve 19'uncu yüzyıllar arasında Amerika'nın büyük bölümlerini istila edip İspanyol sömürgesi haline getiren İspanyol askerlere, kaşiflere ve maceracılara verilen isimdir. Fatih anlamına gelir — ç.n. 


38 


YENİ BULUNAN TOPRAKLAR 


Cortés’in 1519 yılında Meksika'nın orta kesimlerinde varlığını sürdürmekte olan Aztek medeniyeti ile ilk karşılaşmasının hemen ardından meydana gelen bir çiçek salgını, Aztekleri yenilgiye uğratarak en büyük şehirleri olan Tenochtitlân'ı yakıp yıkmasında kolaylık sağlamıştır. Bundan birkaç yıl sonra, bugünkü Peru'da yaşamakta olan İnkalar ise, Francisco Pizarro'ya karşı biraz daha iyi bir direnme gösterebilmişlerdir. 

Amerikan yerlilerine ait şehirler ile oralarda yaşayan halkın imhası ve bu halka uygulanan, Aztek standartlarına göre bile çok kötü muameleler — Azteklerin, bir kısım İspanyolları şoka uğratacak kadar vahşice uygulamaları vardı — yeterince korkunçtu. 
Buna rağmen, Kolomb sonrası dönemi tanımlamakla kalmayıp, Avrupalıların Amerika ile ilk karşılaşmaları — ve daha sonra da iç kısımlarını tanımaları — sürecine damgasını vuran olayın, Yeni Dünya kültürlerinin yavaş fakat önlenemez şekilde erozyona uğraması olduğu söylenebilir. Avrupalıların yeni bulunan kıtayı daha ilk keşfetmeye başlamalarından itibaren, yerliler ile aralarındaki ilişkilerde çok çelişkilerle dolu tutumlar izledikleri görülmektedir. 
Ekonomik açıdan bakıldığında, yerliler sömürülmeye son derece yatkındılar. Öte yandan, dini açıdan da, kendilerine yeni bir dinin kabul ettirilmesine çok hazırdılar. Avrupalılar ise, kültürel olarak Yeni Dünya'ya uyum sağlamaya hiç ilgi duymuyorlardı. Buna karşılık, yerli halka Avrupa normlarını aşılamanın yaratacağı etkilerin neler olabileceğini de hiç düşünmüyorlardı. Bu şekilde, bir taraftan bir arada bulundukları yerlilere kendi kültürlerini kolaylıkla aşılayabileceklerini düşünürken, diğer taraftan onları kendilerinden tamamen farklı “yabancılar” olarak görmeleri, yalnızca İspanyol sömürgecilerin değil, on altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında Amerika'nın tamamında faaliyet yürüten tüm sömürgecilerin içinde bulundukları bir çelişkiyi oluşturuyordu. 

O sıralarda Avrupa'da yaşanan yeni gelişmelerin de, Avrupalıların Kolomb sonrası dönemdeki Amerika üzerinde yarattıkları etkileri şekillendiren bir faktör olduğu kesindir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden birisi, baskı ile çoğaltılan yazılı materyalin ve bu 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yolla aktarılan kültürün yaygınlaşması idi ki, bilim insanları bu gelişmeyi, modern ulusların en önemli yapı taşlarından birisi olarak kabul etmektedirler. On beşinci yüzyıldan itibaren basım işlerinin gösterdiği büyük ilerleme, dillerdeki kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlamasının yanında, çok sayıda ağaç kesilmesine de yol açmıştı. En önemlisi de, Avrupada giderek daha fazla sayıda kişi, yeni basılan haritalara erişme şansını yakalamaya başlamıştı. Daha önceki basım faaliyetleri daha çok, birbiri ile çatışan farklı dini görüşlerin yaygınlaştırılmasında rol oynamıştı. Oysa artık, Avrupalılar gözlerini Atlantik'in ötesine çevirmişlerdi ve bu konuda basılı görüntüler de kelimeler kadar önem taşıyordu. Bu görüntüler, Avrupalıların kendilerini Yeni Dünya'daki ortama uyum sağlamaya hazır hale getirmelerine katkıda bulunuyordu. Genelde gözlenen bir durum olmakla birlikte, özellikle Avrupa'nın keşifler çağında, yapılan haritalar, haritalanan bölgeden çok, haritayı yapan toplumun nitelikleri hakkında bilgi vermekte idi. Erken dönemlerde yapılan haritalar genellikle askeri amaç taşıdıkları halde, Amerika söz konusu olduğunda, haritalar tam anlamı ile birer define haritası görünümünde idiler. Bu tür haritaların örneklerinden birisi, yaklasik olarak 1544 yılında Battista Agnese'nin çizmiş olduğu dünya haritasıdır. Söz konusu haritada, Yeni Dünya'da bulunan İspanyol gümüş madenlerine giden yollar açıkça gösteriliyordu. Bu haritada, Magellan'ın dünya çevresinde seyahat ederken izlediği rotaya da yer verilmiş olmasına karşın, zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’ nin üzerinde yer alacağı kuzeydeki Amerika toprakları bulanık bir şekilde gösterilmişti (Şekil 1.1). 

Amerika kıtasının ilk haritaları, o dönem Avrupa'sının coğrafya alanındaki bilgilerinin boyutlarını ve sınırlarını elle tutulur bir biçimde ortaya koyuyordu. Aynı zamanda da, Avrupalıların Amerika ile ilgili hayallerini yansıtıyordu. Agnese'nin 1544 tarihinde çizmiş olduğu haritadan da anlaşıldığı gibi, on altıncı yüzyılda Kuzey Amerika gerçekten de, İspanyolcada terra incognita sözü ile ifade edilen, bilinmeyen topraklar olarak kabul ediliyordu. Aksine, Güney Amerika ise, çeşitli ekonomik olanaklar vaat eden, ancak 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tehlikeli bir bölge şeklinde gösteriliyordu. Bu ilk haritaların dışında, bölge hakkında elde olan diğer bilgiler de, kesin olmaktan çok, merak uyandırır nitelikte idiler. Kolomb'un seyahatlerinin ardından Amerika hakkında yayınlanan materyalde sunulan Yeni Dünya imajında, ne kıtaya giden İspanyol sömürgeciler, ne de oranın yerlileri rahat ve özendirici koşullarda gösterilmekte idiler. Anlatılanlar ve çizilen resimler, Avrupalıların hayallerinde olsa olsa kabuslar yaratacak nitelikte idiler. Amerika hakkında yayınlanan çizimlerin çoğu, Hollanda doğumlu gravür sanatçısı Theodor de Bry ile ogullarının elinden çıkma idi. Avrupalılar ile yerli Amerikalıların karşılaşmaları ile ilgili olarak hazırladıkları (1590-1618 yılları arasında) 
birçok sayıda ciltten oluşan çalışmalarında, J. de Léry nin 1578 
yılında yayınladığı Le Voyage au Brézil de Jean de Léry 1556-1558 adını taşıyan kitabı ile ilgili çizimlere de yer vermişlerdi. Protestan bir Fransız rahip ve yazar olan de Léry, Brezilya'ya koloni kurmak amacı ile yapılan bir keşif gezisine katılmıştı. Bu geziyi düzenleyenler, yerli Tupinambâ kabilesi yakınlarında bir koloni kurarak yerleşmişlerdi. Orada iken şahit oldukları, de Léry’nin üzerinde şok etkisi yaratmıştı. Özellikle de, Tupinambâ kabilesi mensuplarının düşmanlarını “öldürdükten sonra parçaladıklarını ve pişirip yediklerini” görmek, de Léry’yi çok sarsmıştı. Bu anlattıklarına kitabında çizimlerle yer veren de Bry'ın çizimlerini gören okurların da aynı ölçüde sarsılmış olduklarına herhalde şüphe yoktur. 

Yeni Dünya'da yaşayan insanlar hakkında de Léry’nin yazıları ile de Bry'ın çizimleri aslında sürekli olarak da olumsuz bir imaj yaratmıyor ve hatta çoğunlukla barışçıl izlenimler uyandırıyorlardı. Buna karşılık, Avrupalılarla Amerikan yerlilerinin karşılaşmaları ile ilgili olarak de Bry’in yaptığı çizimlerde, özellikle İspanyolların acımasız tutumlarını ortaya koyan çarpıcı görüntülere bolca yer veriliyordu. De Bry, sonradan Bartolomé de las Casas'ın 1542 tarihli Short Account of the Destruction of the Indies (Batı Hint Adalarında Uygulanan Yıkımın Kısa Anlatımı) başlıklı yazısına eşlik eden çizimlerinde, İspanyol 


8 Fransızca'dan Türkçeye çevirisi, “Jean de Léry’nin Brezilya'ya Seyahati, 1556- 
1558” şeklindedir — ç.n. 
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Şekil 1.2. Bartolomé de las Casas'ın 1542 tarihli Short Account of the Destruction of the Indies (Batı Hint Adalarında Uygulanan Yıkımın Kısa Anlatımı) adlı yazısına eşlik eden çizim (1542, 1552). 


sömürgecilerini çizerken, Tupinambâ kabilesi mensuplarının da çizimlerine yer vermişti (Şekil 1.2). Esasen, söz konusu yazının başlığı, anlatılanların mahiyeti hakkında yeterince ipucu veriyordu. De Bry'ın Las Casas'ın yazısı için hazırladığı çizimler, kendisinin abartılı hayallerinin ürünü değildi; Avrupalıların Yeni Dünya'nın keşfine yönelik olarak yaptıkları girişimleri hakkında yazılanlardan en azından bir bölümünde benzer konulara yer verilmiş bulunuyordu. 

Hispaniola'da ve Küba'da gerçekleştirilen şiddet eylemleri sırasında hazır bulunan bir Dominikan rahibi olan Las Casas, İspanyol sömürgeciler tarafından uygulanan korkunç muameleleri, kendi deneyimlerine dayanarak ve çok içten bir şekilde kaleme almıştı. 
Aslında Las Casas, bu yapılanlara karşı çıkması ile, kendi devrinin ötesinde bir tutum benimsemiştir. Yerlilere karşı uygulanan barbarlıklara şahit olan ve hatta onlara katılan Las Casas, sonradan bakış açısını değiştirerek, Amerika'da yaşayan yerli halkın da tanınmaya ve Avrupalılarla eşit muamele görmeye hakları olduğunu savunmuştur. 
Ancak bunun yapılabilmesi için düşündüğü çare, sömürülen bu insanların yerine başkalarının — Afrika'dan getirilecek kölelerin — konulması şeklinde olmuştur. 
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Vatanlarındaki ve Vatanları Dışındaki İngilizler 


Avrupalıların Amerika kıtasına ilk yerleşme dönemlerinde İspanyollar tarafından Amerikan yerlilerine uygulanan zulüm Las Casas'ın yazılarında ortaya konulmuş olsa da, aslında o yılların koşullarında, çok da olağandışı bir boyutta sayılmazdı. Amerika kıtasındaki İspanyol üstünlüğüne son vermeyi amaçlayan diğer devletler, ve özellikle de İngiltere, yayılmacı emellerinin gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda, ne kendi sınırları içerisinde, ne de diğer yerlerde, ahlaki standartlar açısından İspanyollardan pek de üstün sayılmazlardı. 
Amerikan yerlileri açısından büyük bir şanssızlık, on altıncı yüzyıl sonlarındaki İngiltere'nin yayılmacılık, sömürgecilik ve yeni yerler fethetme konularındaki yaklaşımına, İngiltere'nin “West Country” denilen güneybatı bölgesinde etkili olan ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı Protestan, aristokrat maceracılar grubunun yön veriyor olması idi. Söz konusu grubun üyeleri arasında, Walter Ralegh ile yarı üvey kardeşi Sir Humphrey Gilbert ve kuzeni Richard Grenville gibi kişiler vardı. Bu kişilerin İngiliz yayılmacılığı konusundaki görüşleri tek kelime ile saldırganca idi ve diğer kültürlere karşı da son derece hoşgörüden uzak bir tutum benimsiyorlardı. Söz konusu görüşlerini şekillendiren ise, Amerika kıtası ve İspanyolların orada yürüttükleri sömürgeleşme çabaları hakkında bildikleri — ya da bildiklerini sandıkları — hususlardı. Bu bilgilerini de Amerika hakkında okuduklarından ediniyorlardı. Okudukları arasında, İspanyol tarihçi Peter Martyr Anghiera'nın 1511 yılından başlayarak sekiz kitaptan oluşan bir seri halinde yayınladığı De Orbe Novo (Yeni Dünya Hakkında) adındaki kitapları da vardı. Bu sekiz cildin tamamı bir arada 1530 yılında yayınlanmış, bunların bir bölümü, 1555 yılında Richard Eden tarafından The Decades of the Newe Worlde or West India’ adı ile İngilizceye çevrilmiştir. Bununla birlikte, İngilizler henüz Atlantik ötesindeki toprakları ele geçirme fikrine yönelmeden önce, ilgilerini ülkelerine daha yakın bir yer olan İrlanda üzerinde yoğunlaştırmışlardı. 


9 “Yeni Dünya ya da Batı Hint Adalarının Tarihi Hakkında Çalışmalar” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir — ç.n. 
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İngiltere'de, Reform hareketinin etkisi ile başlayan Katolik-Protestan çatışmaları, VIII. Henry'nin ölümünün ardından İngiliz monarşisinde baş gösteren istikrarsızlık ortamında daha da alevlenerek, İngiltere ile Katolik İrlanda arasındaki ilişkilere yansıdı. İrlandalılar genellikle İngilizler tarafından, tehdit teşkil eden “yabancılar” şeklinde algılanırlardı. Bunun bir sonucu olarak da, İrlandalılara uygulanan muamele, çok uzaklardaki Amerika kıtasında yaşayan yerlilere yapılanlarla büyük ölçüde benzerlik taşımakta idi. Bu durumun Amerikan tarihi üzerindeki yansımaları çok derin olmuştur. Katolik İrlandalılar, Protestan üstünlüğü karşısında potansiyel bir tehdit teşkil ediyorlardı. Bunun dışında, İspanya ile İngiltere arasında uzun süreden beri devam etmekte olan güç mücadelesinde hep piyon olarak kullanılmışlardı. I. Elizabeth'in İngiltere tahtına çıkması (1558) ile birlikte, İrlanda'yı Kraliyet yönetimi altına alma çabaları daha da fazla yoğunluk kazandı. İrlanda'ya karşı izlenen bu politikanın, İngiltere'nin sonradan Amerika'da giriştiği koloniler oluşturma faaliyetleri üzerinde etkisi olduğu kesin şekilde söylenemese de, şu hususun altını çizmekte yarar vardır: 1560'lı ve 1570'li yıllarda I. 
Elizabeth'in İrlanda ile ilgili emellerini gerçekleştirmek üzere bu ülkeye gönderdiği görevlilerle, daha sonra nüfuzunu Atlantik ötesine yaymak amacı ile Amerika'ya gönderdikleri, aynı kişilerdir. 

Yukarıda isimleri geçen Gilbert, Ralegh ve Grenville gibi kişilerin gözünde Gal kökenli İrlandalılar, medeniyetten yoksun barbarlar olup, Kraliyete sadakatleri şüphe götürürdü ve yönetim sistemleri gaddarca idi. Bu düşünceler, İrlanda adasını ele geçirmeyi ve bunu yaparken de acımasız yöntemler uygulamayı haklı görmelerini sağlıyordu. Gilbert'e göre — kendisi ile aynı dönemde yaşayan ve yaptıklarına şahit olan Thomas Churchyard'ın ifadesine bakılırsa — uygulanması uygun bu acımasız yöntemlerden birisi, İrlandalı asilerin kafalarını kesmekti. Daha sonra da, “kendi çadırına giden yolun her iki tarafına bu kesik başların dizilmesini emrediyordu; zira bu şekilde çadırına hiç kimsenin hiçbir nedenle gelemeyeceğini, kendisinin ise kesik başların dizildiği bir yoldan çadırına girip çıkacağını hesaplıyordu.” Churchyard, bu yöntemle Gilbert'in “halk arasında 


45 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


büyük dehşet yarattığını” gözlemlemişti. “ Bu uygulamalar, İrlanda ve Amerika söz konusu olduğunda, tam bir kısır döngü örneği oluşturuyordu. İspanyolların Amerikan yerlilerine uyguladıkları muamele, İngilizlerin İrlandalılara yaptıkları baskıları şekillendiren bir unsur teşkil ediyordu ve sonradan Amerika'da kendi karşılaştıkları yerlilere de aynı baskıları uygulamaları için bir zemin hazırlıyordu. 
Kültürel açıdan aşağı bir konumda gördükleri yerlilere, “medeniyete hizmet” adına en büyük zulümleri uygulama hakkını kendilerinde görüyorlardı. Bu davranışları, ilerisi için de emsal teşkil edecekti. 
Gelecek birkaç yüzyıl zarfında, Yeni Dünya'da yaşayan yerliler, zenciler, Katolikler ve önceki düşmanlıktan yola çıkılarak tahmin edilebileceği gibi, Katolik İrlandalılar genellikle toplum dışı bırakılacaklar ve üstünlüğü pekiştirilen beyaz, Protestan etnik yapının dışında kalan farklı gruplar olarak kabul edileceklerdi. 

Gelecekte olacakları bir yana bırakırsak, aslında 1560'larda ve 1570'lerde İrlandalılara uygulanan baskılar, o dönemdeki İngiliz krallığının içinde bulunduğu istikrarsız durumun bir yansıması olarak kabul edilebilir. Esasen, İrlanda ile uğraşması, İngiltere'nin elindeki kaynakları tüketmesine yol açıyor ve daha uzaklardaki, daha büyük çaptaki girişimlere yönlendirmesinin önünde bir engel teşkil ediyordu. Gilbert, İrlanda'daki katliamlarına ara verdiği zamanlarda, Yeni Dünya konusunda yazılanları inceleme fırsatı buluyordu. 
Özellikle de Fransız deniz subayı ve seyyah Jean Ribault’nun, 1563 
yılında yayınladığı ve Atlantik ötesinde elde edilebilecek büyük zenginlikleri konu ettiği The Whole and True Discovereye of Terra Florida" adındaki kitabından çok etkilenmişti. Ribault, 1562 yılında, Fransız Huguenot topluluğu” için bir yerleşim alanı bulmak üzere bugünkü ABD'nin güneydoğu taraflarına düzenlenen bir keşif gezisine önderlik etmişti. Aslında Ribault, bu keşif gezisinin ilk 


10 Thomas Churchyard, A Generall rehearsal of warres and joined to the same some 
tragedies and epitaphs (Londra, 1597), aktaran: Canny, “Ideology of English Colonization”, 582 (İlave Okuma Önerileri kısmına bakınız). 

11 Türkçeye çevirisi “Florida Topraklarının Bütünü ile ve Gerçek Anlamda Keşfi” 
şeklindedir — ç.n. 

12 Fransa'da büyük baskı gören Fransız Protestanlarına verilen ad — ç.n. 
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dönemlerinde, sonradan İngilizlerin de karşı karşıya kalacakları büyük güçlükler yaşamıştı. Bunlar arasında, keşif topluluğu içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar, yerli halktan ve bölgedeki İspanyollardan kaynaklanan sorunlar ve oluşturulan koloninin çok sert disiplin kurallarina dayanan yapısı sayılabilir. Ribault ilk olarak, Güney Carolina açıklarındaki adalardan birisi üzerinde (Parris Adası'nda) bir yerleşim birimi oluşturdu. Ancak, ikmal malzemeleri temin etmek amacı ile Fransa'ya gitmek için bir süreliğine ayrılmasından sonra, kurduğu yerleşim birimi kısa sürede dağıldı ve yerleşimcilerin büyük bölümü Fransa'ya geri döndü. Ancak aradan birkaç yıl geçtikten sonra Ribault tekrar, bu kez günümüzün Jacksonville/Flori- da bölgesi yakınlarında bulunan Fort Caroline'da geçici bir koloni oluşturmayı başardı ise de, bu süreçte, 1565 yılında, bölgenin kontrolünü tekrar ellerine geçiren İspanyollar tarafından öldürüldü. 
Sonuçta hayatını kaybetmiş olsa da, Ribault’nun yaşadıkları, İngiltere'nin Amerika'da koloniler kurma konusunda giderek artmakta olan ilgisini daha da körüklemişti. Hatta kitabında Ribault, Kraliçe L Elizabeth'in şahsında elde edilebilecek olan İngiliz desteği ile Amerikada koloniler kurmaya yönelik olası girişimlerden de söz etmişti. Doğal olarak, Ribault’nun bu yazdıkları Gilbertın büyük ilgisini çekmişti. Sonuçta, 1578 yılında, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir Hristiyan hükümdarın buyruğu altında olmayan topraklarda koloni kurabilme izni almayı başardı. 1583'te de, Newfoundland'a bir keşif gezisi düzenledi. Bu geziden dönüşünde denizde kaybolmuş olması, muhtemelen İrlandalılar tarafından, ilahi adaletin yerini bulduğu şeklinde yorumlanmış olsa gerektir. 
Gilbert'in talihsiz şekilde sonuçlanan keşif girişiminin yatırımcılarından olan ve yakın dönemde (1580) şövalyelik unvanı ile taltif edilmiş bulunan Sir Walter Ralegh'e, Yeni Dünya'dan geri dönmeyi başaramayan Gilbert'in yerine, Amerikan sahillerinin uygun olan her yerinde dominyon kurabileceğini belirten onay belgesi sağlandı (1584). O dönemin resmi ifadesi ile Ralegh'e, yerleşim amaçlı olarak, “herhangi bir Hristiyan prensin mülkiyeti altında bulunmayan ve Hristiyan halkın yaşamadığı, uzaklarda bulunan ve üzerlerinde 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dinsiz ve barbar insanların yaşadığı tüm toprakları keşfetmek, araşurmak, bulmak ve incelemek” için yola çıkma izni verilmekte idi."3 
1584 yılında Arthur Barlowe ve Philip Amadas tarafından gerçekleştirilen bir keşif gezisinin sonucunda, Kuzey Carolina sahillerinin açıklarında yer alan Roanoke Adası'na ulaşıldı. Aynı yılın sonbaharında, beraberinde iki yerli ve bir çuval dolusu inci ile birlikte İngiltere'ye dönen Barlowe, gezisi hakkında hazırladığı raporda, yerleşim için son derece elverişli, dostça davranan ve sakin mizaçlı yerlilerin yaşadığı, sınırsız doğal kaynaklarla dolu yeni bir dünya vaat ediyordu. Raporunda, şu cümlelere yer veriyordu: “Buradaki topraklar, dünyadaki en verimli, en yumuşak, işlemeye en elverişli, sağlıklı ürünler yetiştirmeye en uygun nitelikteki topraklar....Yazın ortasında bile, ormanlık alanlarda bol bol geyik, tavşan, av kuşu bulmak mümkün ve sanırım böyle bir bolluğa dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanamaz...Avrupa'daki en verimli toprakları görmüş olmama rağmen, burada gördüklerim, yazı ile ifade edemeyeceğim kadar mükemmel....” Barlowe, karşılaştığı yerlilerin de kendilerine çok iyi davrandıklarını belirterek, her gün keşif ekiplerine hediye olarak “semiz tavşanlar ve dünyada tadabilecekleri en lezzetli türden balıklar” getirdiklerini, bunların yanı sıra “çok çeşitli türlerde meyveler, kavunlar, cevizler, salatalıklar, su kabakları, bezelyeler ve çeşitli kökler tattırdıklarını” anlatıyordu. Bu yeryüzü cennetinde ekinlerin büyüme hızı da Avrupalıları şaşkınlığa uğratmıştı. Yanlarında getirdikleri bezelye tohumlarını ekmişler ve çıkan filizlerin on gün içerisinde otuz beş santimetreye ulaşmasını hayretle izlemişlerdi. Bu toprakların sonsuz olanaklar sağladığına hiç şüphe yoktu. 

Her ne kadar raporunda Barlowe, karşılaştığı doğa ortamı ve yerlilerin hemen her yönünden büyük bir hayranlıkla söz etmiş olsa da, kaygı verici bazı gözlemlerine de yer vermişti. Barlowe'a göre, 


13 Arthur Barlow, 1584 yılında Ralegh'e sağlanan izin belgesine değinmektedir; 
The First Voyage to Roanoke (Roanoke'ye ilk seyahat), 1584: İki gemi ile Amerika kıyılarına yapılan ilk seyahatte, İngiliz kaptanlar M. Philip Amadas ile M. Arthur Barlowe, 1584 yılında, halen Virginia olarak bilinen bölgenin bir bölümünü keşfetmişlerdir. Söz konusu kaptanlardan birisi, gezi anılarını yazarak, bu seyahati düzenleyen Şövalye Sir Walter Ralegh'e iletmiştir. (Boston, 1898), 12-17. 
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yerliler ziyaretçileri ile bir arada iken barışçı bir görünüm sergilemiş olsalar da, aslında bu görünümlerine bakılarak hiç savaşmadıkları düşünülemezdi. Örneğin, adaya gittiklerinde oranın kralı Wingina ile tanışamamışlardı. Bunun nedeni, Wingina'nın savaşta aldığı bir yaradan dolayı henüz tam olarak iyileşememiş olması idi. Bu durum karşısında Barlowe, muhtemelen “adadaki yerlilerin yakınlarındaki bir başka topluluk ve onların kralı ile ölümcül ve korkunç bir savaş yaşamış olduklarını” düşünmüştü. Ayrıca raporunda, yerlilerin kendi ellerinde bulunan keskilere, baltalara ve bıçaklara belirgin bir ilgi gösterdiklerini ifade ederek, şu eklemede bulunmuştu: “Elimizdeki kılıçlardan edinebilmek için ellerindeki her şeyi vermeye hazırlardı; ancak hiçbirimiz kılıçlarımızı vermeyi düşünmüyorduk.”'* 

Zaten ne o dönemde, nede daha sonrasında, İngilizlerin ellerindeki silahları yerlilere vermeye istekli olabilecekleri düşünülemezdi. En azından Ralegh açısından, Roanoke Adası'nın esas cazip yanı, bollukla dolu doğasından çok, Florida'daki İspanyol yerleşim alanlarına yakınlığı idi. Roanoke, İngiliz gemilerine, çevredeki İspanyol hakimiyetini tehdit edebilmelerini sağlayacak yararlı bir üs olma potansiyeli taşıyordu, ki Ralegh'in asıl ilgilendiği konu da bu idi. Daha Barlowe ile Amadas'ın İngiltere'ye geri dönmelerinden önce Ralegh, Oxford'daki coğrafya uzmanı dostu Richard Hakluyt'tan, kimseye duyurmadan kısa bir çalışma yapmasını istemişti. 
Bu çalışmanın amacı, Ralegh'in Yeni Dünya'da uygulamayı düşündüğü sömürgeleşme planlarına destek sağlaması için Kraliçe I. 
Elizabeth'i ikna etmekti. İki yıl öncesinde de Hakluyt, Amerika'da yapılan keşifler ile ilgili çalışmalar konusundaki gelişmekte olan literatüre katkıda bulunan bir çalışma yayınlamıştı. Bu çalışmasının başlığı şöyle idi: Divers Voyages Touching the Discoverie of America and the Islands Adjacent unto the Same, Made First of all by our Englishmen and Afterwards by the Frenchmen and Britons’ (1582). 


14 Barlow, First Voyage to Roanoke, 1584, 3,7,5. 

15 Türkçeye çevirisi şöyledir: Amerika ve Yakınındaki Adaların Keşfine İlişkin Olarak 
En Önce biz İngilizler ve Ardından Fransızlar ile Britonlar (Anglosakson istilası öncesinde Büyük Britanya'da yaşamakta olan ve Keltçe konuşan halk) Tarafindan Yapılan Seyahatler — ç.n.). 
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Ralegh'in isteği üzerine yaptığı çalışmanın ardından ise, A Particular Discourse Concerning Western Discoveries'® (1584) başlığını taşıyan çalışmasını yayınladı. Bu çalışma, Amerika'da İngiliz yerleşim faaliyetlerini gerçek anlamda tartışmaya açmıştı. 

O dönemde yoksullukla ve aşırı nüfus artışı ile başa çıkmakta zorlanan İngiltere'de, Hakluyt'un çalışmasında ortaya koyduğu görüşler büyük ilgi uyandırmıştı. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İngiltere'de nüfus artış hızı yükselişe geçmişti. 1520 yılında 2,3 milyon olan İngiltere nüfusu, 1603'te 3,75 milyona ve 1690'da ise 5,2 milyona yükselmişti. Ülkenin ekonomisi ise bu artışa uyum sağlayabilecek güçte değildi. Hakluyt'un çalışmasını kaleme aldığı dönemde, ekonomideki kötü gidiş açıkça belirginleşmişti. Diğer birçok kişi gibi, Hakluyt’ta şu gözlemini paylaşıyordu: “Nüfusumuz bugüne dek hiç olmadığı kadar artmış durumda. İnsanların bu şekilde bir arada yaşamaları çok güç; sonuçta birbirlerini yemeye başlayacaklar.” Hakluyt, sürekli artan nüfusun sebep olduğu işsizlik sonucunda, sosyal düzeni tehdit eden, ya da en azından, “toplum için kaldırılması çok zor bir yük oluşturan” bireylerin ortaya çıktığı kanaatine varmıştı. Toplum dışına itilen ve “çalıp çırpmaya ve diğer her türlü ahlaksızlığa yatkın olup sürekli ülkenin ceza evlerini dolduran bu tür bireylerin sonunda ya mahvolmaya ya da asılarak idam edilmeye mahkum olduklarını” ifade ediyordu. 
Hakluyt, bunun yerine, nüfus fazlası oluşturan bu bireylerin — sonradan başka ülkede yeniden iskan şeklindeki standart bir savunma yöntemi olarak benimsenecek uygulamanın ilk örneğini önererek — Amerika'da İngiliz kolonilerinin kurulmasında ve varlıklarının sürdürülmesinde kullanılmalarının çok daha elverişli bir çözüm olacağını öne sürüyordu. Hangi becerilere sahip, ya da hangi işi yapan kişilerin Amerika'ya gönderilecek bu nüfus fazlası gruba dahil edileceği konusunda ise oldukça eklektik bir görüşe sahipti. Hakluyt, bakış açısını şöyle dile getiriyordu: 


16 Türkçeye çevirisi şöyledir: Batılıların Keşif Faaliyetlerine İlişkin Özel Bir Çalışma 
— çın. 


50 


YENİ BULUNAN TOPRAKLAR 


Sömürgeleşme sürecinde çalışacak her türlü ve her durumda adama ihtiyaç vardır: Bunlara, çeşitli dallarda çalışmalar yürüten zanaatkarlar, çiftçiler, denizciler, tüccarlar, askerler, kaptanlar, doktorlar, avukatlar, papazlar, kozmograflar, hidrograflar, astronomi uzmanları, tarihçiler, yaşlılar, sakatlar, kadınlar, çocuklar dahildir. 
Bakıma muhtaç olan kişiler üzerindeki bakım devam etmeli, ancak bu kişilerin aylak aylak dolaşmak yerine kendilerine uygun ve kolay işler yapmaları ve böylece başkaları üzerinde fazla yük 


oluşturmamaları sağlanmalıdır. 


Ancak Hakluyt, listesine, büyük saygı duyduğu ruhban sınıfı mensuplarını özellikle dahil etmemişti. Sömürgeleşmenin yararlarından söz ederken Hakluyt, her şeyden önce sömürgeleşmenin, “başta Majesteleri Kraliçe olmak üzere, reforma tabi tutulmuş dine inanan tüm soyluların sıkı sıkıya bağlı oldukları Hazreti İsa'nın öğretilerinin yayılmasına hizmet edeceğini” vurgulamış bulunuyordu. 
Kısacası, Hakluyt'a göre sömürgeleşme, Protestanlığın yayılmasını sağlayacaktı. Ayrıca, yeni kıtaya özgürlük götürecek, orada yaşayan yerlileri yalnızca dinsizliğin kötülüklerinden değil, İspanyolların “kibrinden ve zulmünden” de koruyacaktı. Hakluyt, İspanyolları, “Batı Hint adalarında yaşayan o barışsever, zavallı, yumuşak huylu ve nazik insanları acımasız şekilde katletmekle ve onlara ait şehirleri, kasabaları ve krallıkları yok etmekle” suçluyor, buna karşılık, “son derece merhametli bir hükümdar olan İngiltere Kraliçesinin, Amerika'da insanlığı, nezaketi ve özgürlüğü yayacağını” söylüyor ve bu durum karşısında yerlilerin kesinlikle İspanyollara karşı ayaklanacaklarını öne sürüyordu. 

Bununla birlikte Hakluyt'un esas önem verdiği husus, sömürgeleşmenin İngiltere'ye kısa sürede sağlayacağı maddi yararlardı. Amerikaya yerleşmenin, “Avrupa'da, Afrika'da ve Asyada mevcut her türlü ticari malı” elde etmeyi sağlayacak olağanüstü düzeyde ekonomik kazanç getireceğini, “son dönemde geriye giden ticari üretimin ihtiyaç duyacağı tüm maddeleri sağlayacağını”, bunun dışında da “bir sürü işsiz-güçsüz adama iş bulunmuş olacağını” belirtiyordu. 
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En önemlisi de, bu sayede “İspanya Kralı'nın Batı Hint Adaları çevresindeki yayılmacılığının dizginlenmesi” mümkün olacak, ayrıca “İngiliz Donanması'nın ve özellikle de İngiltere'nin büyük gücünü oluşturan gemi taşımacılığının büyümesi, gücünü koruması ve güvenliği” sağlanabilecekti. Hakluyt raporunda, Kraliçe'nin ikna edilememesi olasılığına da değiniyor ve İngiltere'nin “Amerika'ya yerleşme işini erteleme lüksünün olmadığını”, zira İngiltere'nin Amerika'da koloniler kurmaması halinde, kesinlikle başka devletlerin bunu yapacaklarını vurguluyor ve bu durumda İngiltere'nin şerefinin tehlikeye gireceğini söylüyordu." 

Barlowe'un hazırladığı raporda yer verdiği bilgiler arasında, Ralegh'in Hakluyt aracılığı ile Kraliçe'ye aktardığı hususlar ile doğrudan çelişen hiçbir unsurun mevcut olmaması (Barlowe'un, Amerika'daki doğanın zenginliği ve yerlilerin tamamen barışçıl olmasalar da uzlaşmaya hazır bir tavır sergilemeleri ile ilgili olarak anlattıkları dahil olmak üzere), bu raporları hazırlayanlar açısından sevindirici olmuştu. Sonuçta, Ralegh'in planına sınırlı da olsa destek sağlanarak, Tyger adlı gemi bu işe angaje edildi. Bu geminin seçilmesi, bir anlamda, yapılacak girişimin genel özelliğini de belirlemişti: Askeri nitelikte bir girişim söz konusu idi. 1580'lerde I. Elizabeth'in yönetimi altında hüküm süren Tudor hanedanı döneminde İngiltere siyasi olarak daha istikrarlı görünse de, devletin elinde doğrudan Amerika'da yerleşim alanları kurmaya ayıracak kadar bol mali kaynak mevcut bulunmuyordu. O sıralarda İngiltere'nin elinde bulunan hiçbir gemi, İspanyolların elindeki zenginliklerden biraz yağmalamadıkça açık denizde uzun süre seyredebilecek durumda değildi. İşte bu nedenden ötürü, Roanoke yerlilerini İspanyol zulmünden kurtarmak amacı ile başlatıldığı söylenen Roanoke keşif seyahati, daha en başından beri, yabancı topraklarda koloni kurmak konusundaki ilk deneyimlerini İrlanda'da kazanmış olan kişilerin ellerine teslim edilmişti. Richard Grenville, Thomas Cavendish ve 


Ralph Lane gibi kişiler kesinlikle, bölgedeki İspanyol gücünü tehdit 


17 Hakluyrun çalışmasının tam metni için, bakınız, Richard Hakluyt, Zhe Voyages of 
the English Nation to America (Edinburgh, 1889) Cilt II, 175-276. 
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edebilmek için gerekli askeri deneyime sahiptiler; ancak buna karşılık, topraklarında yerleşerek bir arada yaşamayı umdukları Roanoke yerlileri ile diplomatik ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak deneyim- den yoksundular. Bu savaşçı insanlar, 1585 yılının Nisan ayında Amerika'ya gitmek üzere yola çıkarlarken yanlarında denizcilerden, askerlerden ve yerleşimcilerden oluşan bir grup vardı. Aynı gemide seyahat edenler arasında ayrıca, ressam John White, matematikçi Thomas Hariot ve bir önceki yıl Barlowe ile Amada'nın İngiltere'ye dönerlerken yanları sıra getirmiş oldukları, Wanchese ve Manteo adlarındaki iki yerli de vardı. 

Yolcuların Atlantik'teki seyahatleri sorunsuz geçmiş, ancak Roanoke'ye ulaştıklarında Tyger gemisinin karaya oturması sonucunda, yeni oluşturulacak kolonide kullanılması düşünülen ikmal malzemeleri ziyan görmüştü. Buna rağmen, Lane'in talimatları doğrultusunda yeni bir yerleşim alanının kurulması ve bir kalenin inşa edilebilmesi mümkün olmuştu. Lane'in hazırladığı ilk raporlar umut verici idi. Bölgenin kralı olan Wingina'nın halkı da, önceden olduğu gibi misafirperver davranıyor ve gelenlerin çeşitli ihtiyaçlarını tedarik etmeyi sürdürüyorlardı. Bu nedenle, Tyger gemisindeki malzemelerin yitirilmesi başlangıçta, korkulduğu kadar büyük bir felakete neden olmamıştı. Ancak sonradan doğan sorunların, gemideki malzemelerin yitirilmesinin uzun vadedeki sonuçları mı olduğu, yoksa girişimin tümü ile askeri bir nitelik taşımasından dolayı gelen yerleşimcilerin kendi hayatlarını uzun süre idame ettirebilecek yeteneklerden yoksun olmalarından mı kaynaklandığı, tartışılabilecek bir konudur. 
Kesin olan husus, gelen bu ilk yerleşimcilerin — sonradan gelecek diğer yerleşimciler gibi — kendi kendilerine yetecek duruma gelebilmek için çok az çaba harcadıkları ve hemen hemen tümü ile, bölgede yaşayan yerlilerin gönüllü olarak kendilerine gösterdikleri cömertliğe bel bağlamış olduklarıdır. Ancak yerlilerin tedarik edebilecekleri ürünler artık tükenip sınıra dayandığında, gelenler varlıklarını güvence altına alabilmek için şiddete başvurmaya yönelmişlerdi. 

Oysa Roanoke'de şiddete başvurmaları, gelenlerin sonunu hazırlamıştı. Aslında İngilizlerin yaptığı, altın yumurtlayan kazı 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öldürmekten başka bir şey değildi. Lane, yerlilerin kralı Wingina'yı öldürdükten sonra İngiltere'ye dönmek üzere yola çıktı. Grenville ise Roanoke'den bir önceki yıl ayrılmıştı ve tekrar oraya dönmekte idi. 
Döndüğünde Lane'den ve koloniden hiçbir iz bulamayınca, kalede az sayıda insan bırakarak, yeni İspanyol gemileri bulup yağmalamak ve ele geçirmek amacı ile tekrar denize açıldı. 1587 yılının Temmuz ayında ise, ressam John White, beraberindeki kendi ailesi, Manteo adındaki daha önce İngiltere'ye götürülmüş olan yerli ve yerleşmek üzere gelen yüz kadar kişi ile birlikte Roanoke'ye döndü. Kendisi ile birlikte gelenleri adada bırakan White, yeni ikmal malzemeleri getirmek üzere, kendilerini getiren filo ile birlikte yeniden İngiltere'ye doğru yola çıktı. Ancak ülkesine döndüğünde, İspanyol Armadası ile savaşacak olan İngiliz donanmasına katmak üzere gemisine el konuldu (1588). 1590 yılında Roanoke'ye geri dönebildiğinde ise, Roanoke kolonisini tamamen terkedilmiş halde buldu. Yerleşimcilerin hiçbirinden eser yoktu. Kendi kızı ile kız torunu da kayıptı. Yalnızca, bir ağacın gövdesine “Croatoan” yazısının kazınmış olduğunu gördü. 
Muhtemelen bu yazı, Croatan yerlilerinin olayla bağlantısı olduğunu göstermek amacı ile yazılmıştı; ancak yerleşimcilerin Croatan yerlileri tarafından kurtarılmış mı, yoksa öldürülmüş mü oldukları hiçbir zaman bilinemedi. İngilizler, “kayıp Roanoke kolonisinin kaderi” hakkında yalnızca tahminlerde bulunabildiler. 

Bu uğursuz başlangıç, İngilizlerin sömürgeleşme çabalarının geleceği için umut vadedici olmasa da, Atlantik ötesinde mevcut olduğu anlaşılan olanaklara kavuşmak konusunda insanlar arasında giderek artmakta olan hevesleri de kırmamıştı. Ralegh, ulaştığı toprakları “Virginia”8 olarak adlandırmak sureti ile, bölgeye İngilizlerin gözünde daha önce sahip olmadığı bir statü kazandırmıştı. Böylece artık İspanyolcada terra incognita sözü ile ifade edilen, bilinmeyen topraklar olmaktan çıkan Virginia, haritada gösterilen bir bölge konumunu kazandı ve İngilizlerin hayallerinde hem belli bir yer, hem de ilerisi için bir mülk edinme olanağı şeklinde yerini aldı. Thomas 


18 Dönemin İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth hiç evlenmedigi için Bakire (İngilizcede 
Virgin) Kraliçe adı ile anılıyordu. Söz konusu bölgeye Virginia adı, I. Elizabeth'e ithafen verilmiştir — ç.n. 
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Hariot” tarafından “Yeni Bulunan Topraklar” şeklinde tanımlanan ve bu şekilde İngilizlerin hafızalarına kazınan bu topraklar, artık “bulunmuşlardı” ve bundan sonra unutulmaları söz konusu olamazdı. 
Hariot'un ilkkez olarak 1588 yılında yayınlamış olduğu A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia” adını taşıyan çalışması, İngiltere'de Yeni Dünya'nın ne şekilde algılandığı konusunda tam anlamı ile fikir veriyordu (söz konusu çalışma, ilk yayınlanışın- dan iki yıl sonra, bu kez ressam White'ın çizimlerinin De Bry tarafından yapılan süslemelerini içerecek şekilde tekrar yayınlanmış ve Hakluyt tarafından da Latince orijinalinden İngilizceye çevrilmiştir). 
A Brief and True Report, aynı konuda daha önce hazırlanan diğer raporlarla ve propaganda amaçlı çalışmalarla kıyaslandığında, gidilen bölge ve orada yaşayan halk konusunda daha gerçeklere dayanan bilgiler sunmuş ve Roanoke'ye yapılan keşif seyahatinin başarısızlığını gözler önüne sermesine rağmen, Amerika'ya gidip yerleşmeye duyulan ilginin sürmesini sağlamıştır (Şekil 1.3) 

Hariot'un hazırladığı rapor, Amerika'nın keşfi ve orada yerleşim olanakları konusunda birbirlerinden farklı yaklaşımlar ve hedefler benimseyen birçok insana hitap etmekte idi. Hepsinden önemlisi de bu rapor, Hariot'un, “Yeni Dünya'dan dönen birçok kişinin dedikodu tarzında ortaya attıkları bir sürü karalayıcı mahiyette ve utanç verici sözler” şeklinde nitelendirdiği yazılara karşı çıkmak amacı ile kaleme alınmıştı. Hariot bu konuda şunları belirtiyordu: 


Bu kişilerden bir bölümü, iyi ortamlarda, şehirlerde yetişmiş, deyim yerindeyse, dünyayı hiç tanımamış insanlardır. Evet, gittikleri yerde İngiltere'nin şehirlerindeki ortamı bulamayan, alışık oldukları güzel evlerden, lezzetli yemeklerden, yumuşacık kuş tüyü yataklardan mahrum kalanlar için Amerika sefalet dolu kötü bir 


yerdir ve yazdıkları da bu düşüncelerini yansıtmaktadır. 


19 1585 yılında Roanoke Adası'na yapılan keşif gezisine katılan matematikçi, gökbilimci, etnograf ve tercümandı. Gemicilikte navigasyon tekniklerine katkıları 


olmuştur — ç.n. 
20 Türkçeye çevirisi şöyledir: Virginia Adındaki Yeni Bulunan Topraklar Hakkında 
Kısa ve Gerçeklere Dayanan Rapor — ç.n. 
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Şekil 1.3. Thomas Hariot'un hazırladığı çalışmanın süslemelerle sunulan kapak sayfasında yazılanlar şunlardır: A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia: of the Commodities and of the Nature and Manners of the Naturall Inhabitants: Discouered by the English Colony There Seated by Sir Richard Greinuile Knight in the jeere 1585: Which Remained Vnder the Gouerenment of Twelue Monethes, At the Special! Charge and Direction of the Honourable Sir Walter Raleigh Knight Lord Warden of the Stanneries Who therein Hath Beene Fauoured and Authorized bj Her Maiestie and Her Letters Patents (Virginia Adindaki Yeni Bulunan Topraklar Hakkında Kısa ve Gerçeklere Dayanan 
Rapor: Yetişen Ürünler ve Doğal Yerlilerin Özellikleri ile Tavırları Hakkında 1585 
yılında Söz konusu Bölge, Şövalye Sir Richard Grenville tarafından Orada Kurulan İngiliz Kolonisince Keşfedilmiştir: Söz konusu Koloni, Majesteleri Kraliçe tarafından bu göreve Uygun Görülen ve Majestelerinin Yazılı Onayı ile Yetkilendirilen, Kalay Madenlerinden Sorumlu Lord ve Şövalye Saygıdeğer Sir Walter Ralegh'in Özel Sorumluluğu ve Yönetimi Altında On iki Ay Faaliyet Göstermiştir) (Londra, 1588, 1590). Newcastle Üniversitesi Özel Koleksiyonu. 
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Hariot ise, Virginia'nın sefalet dolu olmak şöyle dursun, gerek tüccarlar gerekse yerleşimciler için büyük doğal hazineler vadettigini önemle vurguluyordu. Bu tezini savunmaya da, Virginia'dan sağlanabilecek lüks mallarla başlıyordu. Virginia'da gördüğü ipek böceklerinin “İngiltere'de görülebilen cevizler kadar iri olduklarını” söylüyor ve bu böceklerden üretebilmek için tek yapılması gereken şeyin dut ağaçları dikmek olduğunu belirtiyordu. Ardından, çok verimli ve bol kar getirecek ipek üretimine geçilebilirdi. 
Önemli olan, bölgede gelişmeyi sağlamaktı. Hariot'un gözlemine göre, doğanın sağladığı nimetlerden yararlanılabilmesi için — bu nimetler odun, maden kaynakları, kürk, meyve ya da tahıl ürünleri şeklinde olabilirdi — İngiliz iş gücünün devreye sokulmasına ihtiyaç vardı. Bu iş gücünün çok da ağır işlerde kullanılmasına da gerek yoktu. Çok fazla kar elde etme peşine düşmektense, tutarlı ve gelişmeye uygun bir ekonomik yapı oluşturmak daha önemli idi; zira kar uğruna İngilizler, bölgedeki yerlilerin kendi ülkelerindeki topraklarını gasp etmeyi hakları gibi görmüşlerdi. Yerli halk konusunda Hariot, şöyle yorumda bulunuyordu: “Bizimle kıyaslandıklarında bunlar çok yoksul insanlar ve bizim sahip olduğumuz eşyaları kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, bu eşyaların değerini de kavrayamadıkları için, en önemsiz şeylere, aslında daha değerli olanlardan fazla ilgi gösteriyorlar.” Buna rağmen Hariot, yerlilerle ilgili olarak şunları da söylüyordu: “Çok becerikli olduklarını söylemek gerek. Ellerinde bizim sahip oldugumuz hiçbir alet-edevat bulunmadığı ve el sanatlarında, bilimde ve sanatta çok gerimizde oldukları halde, yaptıkları işlere baktığımızda mükemmel bir zeka ürünü olduklarını söyleyebiliriz.” Hariot, yerlilerin İngilizlere aykırı düşen yönlerinin kolaylıkla düzeltilebileceğini de belirtiyor ve şunu savunuyordu: “Bizim sahip olduğumuz bilgilerin ve el sanatlarındaki ustalığın, kendilerininkinden daha mükemmel olduğunu ve işlerin daha süratli şekilde yapılmasını sağladığını anladıklarında, muhtemelen bizlere daha çok saygı duyacaklar, sevgimizi ve dostluğumuzu kazanmayı daha çok arzu edecek ve bizleri hoşnut etmek, söylediklerimizi yapmak 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için istekli olacaklardır.?' Kısacası, Hariot'a göre yerlilerin kültürel ve dini açıdan Avrupa normlarını benimsemelerini sağlamak kesinlikle mümkündü. 

White tarafından Hariot'un kitabına eklenen çizimler, kitabın ikna gücünü arturıyordu. Özellikle Amerika'da yaşayan Algonkin yerlilerinin görüntüleri, kitapta yer alan diğer tüm görseller arasında belki en doğal ve etkileyici olanı idi. Okurları daha da fazla etkileyen unsur belki de, söz konusu yerlilerin içinde gösterildiği doğa ortamı idi. White'ın bu resminin okurlar arasında büyük yankı uyandırmış olduğuna şüphe yoktur (Şekil 1.4). 16'ncı yüzyılın sonlarında Hakluyt, Hariot ve onlarla aynı görüşte olanların Avrupalılara sundukları, Yeni Dünya'da yeni bir Cennet Bahçesi idi. 
Kolomb'a göre bu yeni Cennet, Orinoco Nehri'nin deltası idi (bugünkü Venezuela'da). Kolomb'dan yaklaşık yüz yıl sonra, Ralegh de aynı yöne doğru yola çıkmıştı; ancak Ralegh'in peşinde olduğu şey cennet değil, para — ya da El Dorado”? — idi. Hepsinden öte, İncil'de belirtilen, insanın cennetten düşüşü öncesinde yaşadığı cennete gidip yeni bir yaşam kurması için bir fırsat sunuluyordu. Hariot'un Report of the New Found Land of Virginia adındaki çalışması, metaforik olarak konuşmak gerekirse, adeta Yaratılış Kitabı” özelliğinde idi. White’in çiziminde, Havva elmayı eli ile tutmuş görünüyordu. 
Bu durumda eğer Virginia yeni Cennet Bahçesi ise, orada yaşayan yerli halkın bu bahçeden çıkarılması da yakın demekti. 

1580'ler itibarı ile, Kraliçe I. Elizabeth'in yönetimi altındaki Tudor hanedanı ülkede istikrarı sağlamış, bu sayede dış ticarette ve keşif faaliyetlerinde bir artış mümkün olabilmişti. Yeni bir girişim şekli olan anonim şirketlerin gelişmesi de, bu tür yatırımlara 


21 Thomas Hariot, A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia: of the 
Commodities and of the Nature and Manners of the Naturall Inhabitants: Discouered bj the English Colony There Seated by Sir Richard Greinuile Knight in the jeere 1585... 
Çizimler John White tarafından yapılmıştır. Latince aslından İngilizceye Richard Hackluyt tarafından çevrilmiştir (New York: J. Sabin & Sons, 1871) 6-7, 25. 

22 Güney Amerika'da hazinelerle dolu olduğu söylenen efsanevi şehir — ç.n. 

23 Hristiyan Eski Ahitinin ilk kitabı olup, Yahudilik ve Hristiyanlık geleneklerinde 
herşeyin başlangıcını, insanlığın erken tarihini anlatır — ç.n. 
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Şekil 1.4. Thomas Hariot'un A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia adlı kitabında (1590) yer alan ilk tam sayfa resim (37-8). Newcastle Üniversitesi Özel Koleksiyonu. 


girebilmeyi daha fazla göze alınabilir kılmıştı. Anonim şirketlerin 


ilki, 1553 yılında Güneydoğu Asya'ya kuzeydoğudan bir ulaşım yolu bulmak amacı ile kurulan Muscovey (ya da Rusya) şirketidir. 
Söz konusu şirketin kuruluş sözleşmesi, gelecekte yapılacak tüm 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keşif girişimlerinde esas alınan bir belge niteliği taşımıştır. İleride- ki yıllarda Yeni Dünya konusundaki girişimler, 1603 yılında — I. 
Elizabeth'in ölümünden üç yıl sonra —Londra Şirketi adı ile kurulan Londra Virginia Şirketi (1609 yılında Virginia Şirketi adını almıştır) gibi şirketler eli ile yürütülmüştür. Ralegh, Virginia ile ilgili haklarını daha önceden, Londra'nın önde gelen tüccarlarından olan Sir Thomas Smith'e satmış bulunuyordu. Dolayısı ile İngiltere'nin daha sonraki dönemde Amerika'da giriştiği en önde gelen ticari atılımları yürütenler, Smith ile Hakluyt olmuşlardı. Ancak bu atılımlar kapsamında oluşturulması düşünülen yerleşim alanları konusunda öncekinden farklı planlar yapılıyordu. Roanoke'de yaşanan tecrübenin ardından, Amerika'dan elde edilebilecek karlar konusundaki beklentilerde bir düşüş olmuştu. Ayrıca, koloni kurmanın masrafları hesaba katıldığında da kar beklentileri azalmıştı. 
I. James'in İngiltere ve İskoçya tahtına (İskoçya tahtı konusunda VI. James unvanını taşımıştır) gelmesinden sonra İngiltere'nin artık İspanya'ya karşı açıktan açığa düşmanca bir politika izlemesine olanak kalmamıştı. Bu durumda, İspanyol gemilerine baskın yaparak elde edilecek ganimetleri Atlantik ötesindeki yatırımlara aktarma şansı da ortadan kalkmıştı. Bu durumda, elde edilecek kazancın tek kaynağı, gidilen topraklarda bulunan bol miktardaki bitkiler, ekinler, mineraller olacaktı. Nitekim, Virginia ile ilgili olarak yapılan ve basılan çalışmalarda, bu kaynakların yerleri ve miktarları ayrıntılı şekilde gösterilmişti. 

Dolayısı ile Virginia Şirketi, Virginia'nın sömürgeleştirilebilmesi için, ellerindeki mali kaynakların yanı sıra işgüçlerini de seferber edecek yerleşimcileri çekmeye çalışıyordu. Şirketin hisseleri, “maceraya atılmaya hazır” olan kişilerin kolayca temin edebilmelerine uygundu. Yerleşimci olmak isteyenlerden, talep edenlerin Amerika'ya gidiş ücretleri söz konusu şirket tarafından karşılanıyordu. Ücretini kendileri ödeyenler ise, bu şekilde şirketin hisselerine sahip olabiliyorlardı. Uzun vadeli plana göre, elde edilecek karlar, gelecekteki yerleşimcilerin de — bunların arasında kalifiye olmayan işsizler kadar belli alanlarda becerileri olan meslek sahiplerinin de bulunması 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söz konusu idi — masraflarının karşılanmasında kullanılacaktı. Yerleşim masrafları karşılanacak olan kişiler, bir çeşit senet imzalayacaklardı. Buna göre, yedi yıl boyunca Virginia Şirketi için çalışmak zorunda olacaklardı. Yedi yılın sonunda ise, Yeni Dünya'da kendi işlerini yapıp para kazanmak konusunda serbest kalacaklardı. Yerli halka gelince; Virginia Şirketi daha ilk kuruluşundan itibaren, bir taraftan yerliler ile temas konusunda temkinli bir tutum izlerken, diğer taraftan da yerlilerin Hristiyanlığa — Protestan mezhebine — döndürülmesini sağlamaya son derece istekli idi. Virginia Şirketi, kurucularının da vurguladığı üzere, yalnızca para kazanmakla değil, ruhları da kazanmakla ilgileniyordu. Her ne kadar Şirket, yapılacak keşiflerden sorumlu olan Kaptan Christopher Newport'a verdiği talimatta “yanında güney denizi taraflarında kesinle bulunabilecek bol miktarda altın, ya da Sir Walter Ralegh'in kaybolan ekibinden herhangi biri olmadıkça geri dönmemesini” belirtmişse de, aslında yaptığı işe ve girişimlerine ahlaki bir nitelik kazandırma peşinde idi. 
“Kuruluş amacının yalnızca ticaret olmadığını, daha yüksek niyetler taşıdığını” vurguluyordu.” Şirket yöneticileri, açıkladıkları şirket vizyonları çerçevesinde, Yeni Dünya'daki girişimlerinden hem yatırımcıların, hem Amerikan yerlilerinin, hem de İngiltere'deki yoksul insanların yarar göreceğini söylüyorlardı. 

Böylece, verilen bu büyük umutlardan etkilenen toplam 104 
erkek ve erkek çocuğu, Kaptan Newport'un yönetimi altında seyreden Susan Constant, Godspeed ve Discovery adlarındaki gemilere binerek Atlantik’i geçtiler ve 1607 yılının Nisan ayında, Virginia nin güney taraflarındaki Chesapeake Körfezi'ne ulaştılar. Ancak burada uzun süre kalmadılar. Çevreyi keşfetmek üzere sahilde dolaşırlarken, yerliler tarafından kovalandılar ve tekrar gemilerine binmek zorunda kaldılar. Daha önceden Hakluyt onlara, koloni kurmak için en uygun yerin ne şekilde belirlenebileceği konusunda yol gösteren yazılı talimatlar vermişti. Bu talimatlara uyarak, bir sonraki ay içerisinde, yerleşecekleri alanı belirlediler. Burası, sahilden yaklaşık 


24 The Records of the Virginia Company, Cilt II, The Court Book (Washington, DC: 
Devlet Basimevi, 1906) 527. 
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100 km. kadar içeride, James Nehri adını verdikleri nehir üzerinde 
bir bölge idi. Buraya da Jamestown adını verdiler. Koloniyi kuran yerleşimciler, başlangıçtan itibaren birçok güçlüklerle karşılaştılar. 
Liderleri Powhatan'ın yönetimi altındaki Algonkin yerlileri, doğal olarak yeni gelenlerden şüphe duyuyorlar ve hatta zaman zaman çok saldırgan olabiliyorlardı. Ancak, Jamestown kolonisinin karşı karşıya olduğu tehditler bununla sınırlı değildi. Aslında en büyük problem, ilk birkaç yıl boyunca çekilen açlıktı. Oysa, daha önce Barlow, Hakluyt ve Hariot tarafından ballandırılarak anlatılan ve sonradan tanıtım amacı ile yayınlanmış olan diğer çeşitli belgelerde de - Robert Johnson'ın yayınladığı Nova Britannia: Offering most excellent fruites by Planting in Virginia” (1609) gibi - tekrarlanmış olan doğal bolluk ve zenginliklerle karşılaşacaklarını düşünen yerleşimciler, açlık çekebileceklerini hiç ummamışlardı. 

Johnson, yukarıda adı geçen tanıtıcı nitelikteki çalışmasında, “her yönü ile övülmeye değer olan ve umut aşılayan bir yeryüzü cenneti vadediyor” ve gidenlerin “İngiltere'den çok daha sıcak, hoş ve sağlıklı, İngiliz insanının doğasına çok uygun bir hava ve iklimle karşılaşacaklarını” söylüyordu. Her ne kadar, gidilecek yerde “hukuk değil, doğa koşullarına göre yaşayan, vahşi ve ilkel insanların” mevcut olduğunu kabul etse de, okuyucuya “bu insanların çok sevecen ve nazik oldukları” konusunda teminat veriyor ve aslında bu insanların “kolaylıkla iyi yöne çekilebileceklerini ve daha iyi koşullarda yaşamayı hevesle kabulleneceklerini” belirtiyordu. Hepsinden öte de Johnson, daha önce Yeni Dünya'ya seyahat etmiş kişilerin verdikleri bilgileri tekrarlayarak, “toprakların insan yaşamını desteklemeye çok elverişli bir verimlilikte olduğunu, bol miktarda balık ve kabuklu deniz hayvanı avlanabildiğini, karada ve suda yaşayan çok çeşitli av kuşlarının bulunduğunu, sınırsız sayıda lezzetli geyik ve tavşan gibi av hayvanının ve çok çeşitli meyveler ile bitki köklerinin yenilebildiğini” söylüyordu. Johnson ayrıca, “bölgedeki vadilerin ve ovaların, adeta vücudu besleyen kan damarları gibi yaygın tatlı su 


25 Türkçeye çevirisi şöyledir: Yeni Britanya: Virginia'da yapılacak üretim ile en harika 
meyvaları sunuyor. 
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kaynakları ile sulandığını da” sözlerine ekliyordu.? Bu bolluğun ortasında bulunan bir insan başka ne isteyebilirdi ki? 

Yukarıdaki sorunun cevabı basitti (ancak böyle bir sorunun sorulmasının ardındaki nedenleri kavrayabilmek biraz daha zordu). 
İngiliz yerleşimciler, en başta kendilerine yarar sağlamak amacı ile gelmişlerdi; bununla birlikte, dini inançlarının yoğunluk derecesine bağlı olarak, bölgedeki tamamen cahil yerlilere yardımcı olma niyetleri de vardı. Oysa Virginia'da, bu gibi beklentilerin altında yatan üstünlük duygularının zedelenmesine yol açabilecek bir ortamla karşılaşmışlardı. Önceden planlandığı gibi yerlilerin dostluğunu elde etmek ve verimli tarım üretimi yapabilmek hemen başlangıçta mümkün olamamıştı. Neyse ki, İngiltere Kralı tarafından, kurulacak koloninin yöneticilerinden birisi olarak atanmış bulunan Kaptan John Smith'in çabaları ile açlık sorunu çözülebildi. Smith, çok zorlu geçen ilk yılları boyunca Jamestown kolonisinin varlığını sürdürebilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Amerika'ya en fazla akıllarda kalic: kuruluş efsanelerinden birini de kazandırmış oldu. Yerlilere esir düşen Smith'in, yerlilerin lideri Powhatan'ın kızı olan Pocahontas sayesinde kurtarılmasının ardından yerlilerle barış sağlandı. Sonradan Jamestown'da yaşayan yerleşimcilerden John Rolfe ile evlenmesi (Pocahontas'a sonradan İngilizler “Rebecca” adını vermişlerdi) sonucunda Pocahontas, Amerika'da farklı ırkların karışımı olan kişiler için kullanılan mestizo” sıfatını taşıyan ilk kişilerden birisi olmuştu. 
Sonuçta Smith, kolonideki yerleşimcileri zorlayarak da olsa çalışmaya yönlendirebildi ve Powhatan ile kurduğu iyi ilişkiler sonucunda 
yerlilerden de ilave erzak temin etmeyi başardı. Ancak Smith'in 1609 
sonbaharında Jamestown'dan ayrılmasının ardından, kolonide işler yeniden kötüye gitmeye başladı. Smith ayrılırken, kolonideki yerleşimci sayısı 500 kadarken, “Açlık Zamanı” olarak adlandırılan 1609- 
1610 kışının ardından, hayatta kalanların sayısı altmışa düşmüştü. 


26 Robert Johnson, Nova Britannia: Offering most excellent fruites by Planting in 
Virginia (1609), American Colonial Tracts Monthly, No.6 (Rochester, NY: George P. Humphrey, 1897) 6, 10. 

27 Ortave Güney Amerika'dayerli-İber karışımı melez kişiler için kullanılan İspanyolca 
bir terim olup, çeşitli ülkelerde melezleri tanımlamakta kullanılmaktadır -ç.n. 
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Sonradan koloninin tarihindeki bu korkunç dönemden yazılarında söz eden Smith'in, bu felakete nelerin sebep olduğu konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer İsles (1624) adını taşıyan kitabında Smith, Hariot'un İngiltere dışına giden İngilizler konusunda daha önce yazmış olduklarını büyük ölçüde çürütme yönüne gitmişse de, aslında Jamestown kolonisinin durumuna bakıldığında, Hariot'un gözlemlerinin tamamen de yanlış olduğu söylenemez. Smith başlangıçta, Algonkin yerlilerinin “tarımı bilmediklerinden dolayı topraklarından çok az verim alabildiklerini” söylemişse de, sonradan İngiliz yerleşimcilerin de bu konuda pek başarılı sayılamayacaklarını, hatta topraktan geçimlerini sağlamak konusunda yerlilerden bile çok geride olduklarını görmüştür. Kolonide hayatta kalabilen yerleşimcilerden birisinin sonradan anlattığına göre, Smith'in ayrılmasının ardından koloninin içine düştüğü sorunlara yerleşimcilerin kendileri yol açmışlardır. Ellerindeki yiyeceklerin giderek tükendiğini gören yerleşimciler, giderek umutsuzluğa kapılmışlar, hatta aralarından “ahlaken daha düşkün durumda olan” bazıları, ölmüş bir yerliyi mezarından çıkarıp yemişlerdir. 
Bir başka yerleşimci de, karısını öldürdükten sonra etinin bozulmaması için tuzlayarak saklamış ve yaptığı ortaya çıkana dek parça parça yemiştir. Sonradan bu adam, “idam edilerek layığını bulmuştur.” Bu olayı anılarında anlatan kişi, şunları yazmıştır: “Eti kızarttı mı, haşladı mı, doğrayarak mı pişirdi, bilmiyorum; ancak tuzlanmış eş eti diye bir yemeği daha önce hiç duymamıştım.” 1609-10 kışında yaşanan olaylar, yukarıda da değinilmiş olduğu gibi, “anlatılamayacak kadar aşağılık, inanılmayacak kadar korkunç” niteliktedir. Ancak bu olayların tümü, “genelde inanıldığı gibi ülkenin çoraklığından ve yaşamaya elverişsizliğinden değil, önceden tedbir alınmamasından, tembellikten ve yönetim zafiyetinden” kaynaklanmıştır.? 


28 Türkçeye çevirisi şöyledir: Virginia'nın, New England'ın ve Summer Adaları" 
Genel Tarihi — ç.n. 

29 Smith, Generall Historie of Virginia... in Travel and Works of Captain John Smith 
(Edinburgh: John Grant, 1910) Kısım I, 378, 360; Smith'in ayrılmasından sonra Virginia'da yaşananlar ile ilgili olarak, bakınız, The Life and Adventures of Captain John Smith (New York; H. Dayton, 1859) 185-7. 
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Sonradan, hem Powhatan liderligindeki yerlilerle gelistirilen iyi ilişkiler sonucunda onlardan sağlanan destek, hem de 1610 ve 
1611 yıllarında İngiltere'den gönderilen ikmal malzemeleri sayesinde, Jamestown'da aynı korkunç olaylar bir daha hiç yaşanmamıştır; ancak yine de koloninin ayakta kalabilmesi için mücadele etmesi gerekmiştir. Koloniye atanan vali Lord de la Warr ile yardımcısı Sir Thomas Gates tarafından uygulamaya konulan Dini, Ahlaki ve Askeri Yasalar çerçevesinde, yerleşimciler arasındaki ilişkiler, askeri bir disipline oturtulmuştur. Söz konusu yasalarda, bir mısır başağı çalmaktan, kutsal değerlere hakaret etmeye kadar varan birçok suç ve kusurlu davranış için idam cezası öngörülüyordu. Powhatan önderliğindeki yerliler ve yerleşimciler arasındaki ilişkilerin, tarafların birbirlerine ne kadar kötü davrandıkları göz önüne alındığında, 
1610 yılı sonrasında kötüye gitmeye başlaması şaşırtıcı olmamıştır. 
Virginia'nın ilk dönemlerindeki hikayesinin de, İspanyolların sömürgeleşme faaliyetleri sırasında uyguladıkları zulmü anlatan ve “Kara Efsane” olarak adlandırılan hikayelerden çok da büyük bir farkı yoktur. Doğal zenginliklerle dolu olmak şöyle dursun, Virginia ölümün kol gezdiği bir ortama dönüşmüştür. Hastalıklar ve zaman zaman da yerlilerin düşmanca tutumları, bu ortamın gelişmesine birlikte katkıda bulunmuşlardır. İyimser bir bakış açısı taşıyan “Kolomb Takası” fikrinin, daha küçük ölçekte olmakla birlikte karşıt versiyonunu oluşturan, Virginia'daki Chesapeake Körfezi'ne ilişkin görüşler, Virginia Şirketi'nin Yeni Dünya'da kalıcı bir yerleşim alanı, ya da birbirlerine karşılıklı olarak destek verecek bir yerleşim alanları topluluğu oluşturma yönündeki çabalarını baltalayıcı nitelikte idi. Her ne kadar Smith ve O'nun gibi düşünenler, karşılaşılan güçlüklerde, “gidilen bölgenin olumsuz özelliklerinin” çok fazla etkisinin olmadığı görüşünde olsalar da, aslında bu güçlüklerde çevre faktörlerinin de rolü vardı. Şirketin 1606 yılında ilk yerleşimciler için yayınladığı talimatlarda “yerleşim alanlarını alçak ya da nemli alanlarda kurmamaları gerektiğini” belirtmiş olmasına rağmen, Jamestown'ın bu talimatlara uygun şekilde seçilmiş olduğu söylenemezdi. İnsan sağlığı için çok elverişli bir yer değildi ve özellikle 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de yaz aylarında koşulları ölümcül oluyordu. Ancak, yüksek ölüm oranları ve yerleşimcilerin zengin olmak şöyle dursun, topraktan ancak yaşamlarını sürdürmeye yetebilecek kadar ürün elde edebilmeleri, yine de İngiltere'nin benimsediği Amerikan rüyasının sonunu getirmemişti; hatta bu rüya daha yeni başlıyordu. 

Önce Roanoke'de, daha sonra da Jamestown'da yaşanan tüm olumsuz deneyimlere karşın, on altıncı ve on yedinci yüzyıl İngiltere'sinde, Yeni Dünya'daki doğal kaynakların bolluğuna duyulan inanç devam ediyordu. Amerika'ya ilk olarak giden yerleşimciler bu kaynakları yeterince anlayamamış ve yeterince kullanamamış olabilirlerdi; ancak Hariot'un belirttiği gibi, bu konuda daha fazla çaba göstermeye ihtiyaç vardı. İngiliz yerleşim alanları konusunda hakim olan bu görüşün yansımaları, Thomas More'un “keşifler çağı”nın başlarında Amerigo Vespucci'nin yaptığı keşiflerden esinlenerek kaleme aldığı Utopia” (1516) adındaki çok okunan kitabında görülebiliyordu. More da Hakluyt gibi, başta yoksulluk ve bunun sonucunda doğan sosyal huzursuzluklar olmak üzere, kendi döneminin sosyal koşulları karşısında endişe duyuyordu. 
More'un kitabında konu aldığı hayali ve biraz da ürkütücü nitelikteki Ütopya adasında, nüfusun çok fazla artması durumunda, nüfus fazlalığı oluşturan kişiler, anakarada bulunan uzak bir koloniye götürülmektedirler. Bu konuyu More, okura şöyle anlatmaktadır: “Uzaktaki bu koloniler, Ütopyalıların yönetimindedir; ancak oraların yerli halkı, Ütopyalılara katılmak istedikleri takdirde, bu istekleri kabul edilir. Böyle bir durumda, yerliler ve kolonide yerleşik Ütopyalılar bir araya gelerek, her iki tarafın da avantajına olacak bir şekilde, tek bir toplum oluşturur ve tek bir hayat tarzı benimserler.” Ancak More, şunu da belirtmektedir: “Eğer yerliler, kendilerine söylendiği şekilde hareket etmeyecek olurlarsa, ortak toplumun üyesi olmaktan çıkarılırlar ve bölgeden sürülürler. More'un yarı-hayali evreninde, toplum dışına çıkarılmasına karar verilenler, bu karara direndikleri takdirde, çatışma meydana gelebilmektedir. 
More'un Ütopya'sında, “bir toprağın ilk sahipleri, eğer bu toprağı 


30 Türkçede, “Ütopya” adı ile bilinir — ç.n. 
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degerlendirmiyor, buna rağmen kullanılmayan bir toprak parçası halinde ellerinde tutmakta ısrar ediyorlarsa ve başka ülke insanlarının bu toprağı işleyip ondan ürün almak şeklindeki doğal haklarını vermemekte direniyorlarsa, Ütopyalılar böyle bir durumda savaşı tamamen haklı görürler.” 

Hemen hemen 200 yıl sonrasında, on sekizinci yüzyılın eşiğine gelindiğinde, İngiliz entelektüelleri hala bu ahlaki ve pratik meseleler üzerinde kafa yormayı sürdürüyorlardı. Filozof John Locke, The Second Treatise of Civil Government (1690) adlı çalışmasında “başlangıçta tüm dünya Amerika'dan ibaretti” derken, mülkiyeti ve mülk edinmenin doğasını ele aldığı geniş kapsamlı tezi çerçevesinde konuşuyordu. Locke'a göre, bir toprağa değerini veren ve o toprak üzerinde hak elde etmeyi sağlayan unsur, o toprağa verilen emekti. 
Emek verilmeyen bir toprağın hiçbir değeri yoktu ve eğer bir toprak Avrupa standartlarına göre işlenerek verimli hale getirilmemişse, herkesin kullanımına açık demekti. Buna bağlı olarak, şu gözlemde bulunuyordu: “Amerika'da yaşayan halkların durumu, bunun en açık örneğidir. Söz konusu halklar, ellerinde bulunan toprakların genişliğine bakıldığında, çok zengindirler; buna karşılık yaşam konforlarının hiçbirine sahip değildirler ve bu açıdan çok yoksuldurlar.” 
Oysa, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Amerika'ya giden ilk İngiliz yerleşimcilerin de Yeni Dünya'yı geliştirmek için pek fazla emek harcadıkları söylenemez; hatta, Ütopya'da sözü edilen, zengin yaşam konforuna sahip ve çok ırktan oluşan toplumu oluşturabilmek şöyle dursun, yerli halktan bile az çalışmışlardır. Bu insanlar, Yeni Dünya ve orada yaşayan insanların hemen hemen tamamı ile medeniyetten yoksun olduğu yönündeki iddiaların gerçek olduğunu, bizzat görerek anladıklarını düşünmüşler ve yerlileri gerçekte olduklarından daha geri seviyede görmüşlerdir. Kolomb gibi kaşiflerin ve Grenville gibi yerleşim amacı ile ilk gelenlerin kıtada yaptıkları baslangiç niteliğindeki keşiflerin ardından, on yedinci yüzyılın başlarına gelindiğinde artık Amerika, tamamen bir “bilinmeyen topraklar” (terra incognita) kıtası olmaktan çıkmıştı. Buna rağmen, insanların 


31 Thomas More, Utopia (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1986) 79-80. 
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hayallerinde hala bir boş levha (tabula rasa)” olmayı sürdürüyordu. 
Bu boş levha, Avrupalıların çeşitli umutlarının ve emellerinin gerçekleşmesi için uygun görülüyordu. 

On yedinci yüzyılın başlarında İngilizlerin Amerika ile ilgili olarak kapıldıkları hayallerde belirgin bir cinsiyet nüansı vardı. Amerika, özellikle de Ralegh tarafından “Bakire Kraliçe” (Virgin Oucen) olarak bilinen I Elizabeth'e atıfta bulunularak adı konulan Virginia, yalnızca “Cennet Bahçesi”, ya da “bakir topraklar” anlamını taşımıyordu; aynı zamanda, metaforik olarak “bakire” kavramını çağrıştırıyordu. Ralegh, Guyana: da şöyle tanımlıyordu: “Henüz bekaretini kaybetmemiş, yağmaya uğramamış, dönüştürülmemiş, işlenerek şekillendirilmemiş bir yer.” Topraklara bu şekilde dişi bir nitelik kazandırılması yalnızca Ralegh'in söylediği sözlerde görülmemisti, ya da yalnızca Güney Amerika topraklarından söz ederken kullanılmamıştı. Özellikle de Virginia'nın adı, önce tanıtıcı, daha sonra da doğrudan reklam amaçlı yazılarda, Virginia'yı cazip göstermek için kullanılan bir unsur halini almıştı. Bu yaklaşım, koloniler oluşturmayı teşvik için kullanılan, etki uyandırmaya yönelik yazılı ifadelerde de görülüyordu. Söz konusu yazılarda, Yeni Dünya'nın yalnızca erkek kaşifler ve maceracılar tarafından gidilip keşfedilmeyi bekleyen topraklardan ibaret olmadığı, bu toprakların birçok maddi olanaklar sağlamaya ve bol ürün vermeye gebe olduğu ve bir anlamda, başka bir yerde kurulacak ve İngiltere'nin varisi olacak yeni bir İngiltere'nin doğacağı topraklar olabileceği belirtiliyordu. Hakluyt da, Virginia'yı Ralegh'in “evlendiği kız” olarak tanımlıyor ve Ralegh'e hitaben, “bu yeni gelinin yakında kendisine bol evlat kazandıracağını ve böylelikle, kendisini düşüncesizce ve küstahça kısırlıkla suçlayanları utanç içinde bırakacağını” söylüyordu.” Aslında, Tudor hanedanı döneminde İngiltere'de doğurganlığın çok önemli görülerek 


32 Filozof John Lock'un ortaya attığı bir kavramdır. Locke'a göre insan zihni doğduğunda boş bir levha gibidir. Zaman geçtikçe bu boş levha deneyimlerle ve öğrenilenlerle dolar. Bu düşüncesi ile Locke, insan için her şeyin doğuştan belli olduğunu savunan kaderci filozoflardan ayrılmaktadır — ç.n. 

33 Hakluyttan aktaran A. L. Rowse, The Elizabethans and America (New York; 
Harpers, 1959) 51. 
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Yeni Dünya'nın tanımlanmasında da kullanılması, çok da şaşırtıcı değildi; ancak bu konunun daha önde gelen boyutları da vardı. 
Kuzey ve Güney Amerika'da ilk keşiflerin yapılmaya başladığı dönemlerden itibaren, ama özellikle de İngiltere'nin Amerika'ya yerleşmeye yöneldiği on yedinci yüzyılın başlarında, Amerika'da sömürgeleşme konusu, yalnızca İngilizlerin değil, tüm Avrupalıların hayallerini süslemeye başlamıştı. Yapılan yayınlarda, hatta sanat eserlerinde ve gösterilerde, Yeni Dünya'nın ve orada yaşayan insanların birbirleri ile çelişen çeşitli imajlarına yer veriliyordu. Söz konusu imajlar, on altıncı yüzyıl sonları ile on yedinci yüzyıl başlarındaki dünyada, doğa, eğitim, sosyal ilişkiler ve din konularında ortaya atılan çok sayıdaki fikirlere ve tezlere bağlı olarak sekilleniyorlardı. Michel de Montaigne'in “On Cannibals”*4 (1580) adındaki denemesinden, Shakespeare'in The Tempest” (yaklaşık 1611 yılı) adlı oyununda yer verdiği “brave new world/That has such people in’t” repliğine* ve Milton'un daha sonraki yıllarda (1667) yayınladığı Paradise Lost’ adındaki şiirinde Kolomb'un “keşfinden” söz eden satırlarına (“the American, so girt / With feathered cincture, naked and wild / Among the trees on isles and Woody shores”)8 varana dek, cok sayida bilim ve sanat eseri, Yeni Diinyadaki yerlesim fikrinden esinlenmisti. Ancak İngilizler, Amerika'daki toprakları ölçerek haritasını çıkardıkça, Amerika'ya ilgi göstermek konusundaki nedenleri 


34 “Yamyamlar Üzerine” adı ile Türkçeye çevrilmiştir — ç.n. 

35 “Fırtına” adıile Türkçeye çevrilen Shakespeare oyunu — ç.n. 

36 Türkçeye “cesur yeni dünya/bu dünyada ne kadar çok insan var” şeklinde çevrilebilecek olan bu repliğinde oyunun karakterlerinden Miranda adındaki genç kız, daha önce yalnızca en yakınındaki çok az insanı görmeye alışık olduğu için, gittikleri adada çok fazla insan olmasından şaşkınlığa düşmektedir. Shakespeare, Miranda'nın bu sözleri ile, bir taraftan insanları görmekten duyduğu heyecanı, diğer taraftan bireyleri arasında anlaşmazlıkların ve ihanetin hüküm sürdüğü bir topluma girmekten duyduğu tedirginliği yansıtmaktadır. Yazar Aldoux Huxley, 
1932 yılında yayınlamış olduğu “Cesur Yeni Dünya” kitabının adını, bu replikten 
esinlenerek belirlemiştir -ç.n. 

37 Türkçeye “Kayıp Cennet” adı ile çevrilmiştir. 

38 Edebi niteliği gözetilmeksizin, Türkçeye şöyle çevrilebilir: “Vahşi ve çıplak Amerikalı, belinde tüylerle süslü kemeri ile adalardaki ağaçların arasında ve ormanlarla 


kaplı sahillerde...” 
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Şekil 1.5. “A weroan or great Lorde of Virginia” (Bir weroan ya da Virginia'nın Büyük Lordu), Thomas Hariot'un A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia (1590) adlı çalışmasından, 41: “Virginia'daki yerli prensler, bu resimde gösterildiği tarzda giyiniyorlardı. Saçlarını uzatarak, her iki kulaklarının altından bağlıyorlardı...” 


Newcastle Üniversitesi Özel Koleksiyonu. 


değişmişti. Aslında, Virginia kolonisine yerleşimcileri çekmek amacı ile reklamını yapanlar, Amerika'daki cesur yeni dünya ile İngiltere arasındaki farklılıkları çok belirgin şekilde öne çıkarmamaya özen gösteriyorlardı. Her ne kadar Yeni Dünya'nın bilinmezliği, ona egzotik ve çekici bir nitelik kazandırsa da Virginia Şirketi, yatırımcıların aksine yerleşimci olmayı düşünenlerin bilinmezi bilinene dönüştürmeyi daha fazla tercih edebileceklerini fark etmişti. Bundan dolayı, yerleşimcileri teşvik etmeye yönelik literatürde, yeni dünyanın aslında eski dünyanın daha gelişmiş bir uzantısı durumuna geleceği vurgulanıyordu. Yerleşimcilerin bu fikre ikna edilmelerinde de pek zorluk çekilmiyordu. Ancak buna karşılık, Amerika'daki “vahşi ve çıplak” yerlilerin birer İngiliz haline getirilebilecekleri fikri konusunda insanları ikna edebilmek daha zordu. 

Nitekim, Yeni Dünya hakkında verilen ilk bilgilerde sürekli ola- 


rak, bu kıtanın yabancı olmasına karşılık, anavatana benzer özelliklere 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Şekil 1.6. Bir Pikt, Thomas Hariotun A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia (1590) adlı çalışmasından, 68-9: “Eski dönemlerde, Britanya'nın günümüzde İngiltere olarak adlandırılan bölgesinde yaşayan ve Piktler olarak bilinen insanlar, çok vahşi idiler ve vücutlarını resimde görüldüğü şekilde boyarlardı. Saçlarını omuzlarına kadar uzatırlar, alınlarına denk gelen kısmını keserlerdi” Newcastle Üniversitesi Özel Koleksiyonu. 


kavuşturulmaya yatkın olduğu vurgulanıyordu. Nasıl bir insan, o güne dek hiç görmediği bir rengi anlatamazsa, Amerika'nın da Avrupa'yı ve özellikle de İngiltere'yi referans göstermeden anlatılabilmesine imkan yoktu. Her ne kadar Amerika'nın doğası İngiltere'ye oranla daha zenginse de, bu doğayı İngiltere'deki birinin kavrayabilmesi o kadar zor olmazdı. Hariot, yayınladığı raporunda, İngiltere'de bilinmeyen 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birçok ot ve bitkiden söz etmesinin yanında, Virginiada “İngiltere'dekine çok benzeyen türde pırasalar” olduğunu da belirtiyordu. Benzer şekilde, de Bry'ın Algonkin yerlileri ile ilgili olarak White'ın çizimlerinden yola çıkarak hazırladığı görüntüler (Şekil 1.5) ile Piktlerin” görüntüleri (Şekil 1.6) de birbirleri ile büyük benzerlik gösteriyordu. 
Bu görüntülere dayanarak Hariot, “geçmişte Büyük Britanya'da yaşayan insanların da Virginiadakiler kadar vahşi olduklarını” göstermeyi amaçlıyordu. Bir diğer deyişle, Amerika'nın o günkü halinin İngiltere'nin geçmişi ile büyük ölçüde benzerlik taşıdığını vurguluyordu. 
Evet, Amerika'nın yerli halkı egzotik bir özelliğe sahipti; ancak bu özellik, çok da anlaşılamayacak veya değiştirilemeyecek gibi değildi. 

Robert Johnson da, her ne kadar birincil amacı yerleşimi teşvik etmek olsa da, Hariot'un izinden giderek Nova Britannia adını verdiği çalışmasında, Amerika'yı İngiltere'den özünde tamamen farklı olmayıp, bir ölçüde değişiklik gösteren bir yer olarak tarif etmiştir. 
Virginia'yı, İngiltere'nin biraz daha büyük ölçekteki hali olarak nitelendirmiş ve oradaki “muhteşem görünüşlü ve çok sayıdaki meşe ağaçlarından, karaağaçlardan, kayın ve huş ağaçlarından, alaçamlar- dan, ceviz, sedir ve çam ağaçlarından” uzun uzadıya söz etmiştir.“ 
Tasvir edilen bu görüntü ile aslında, ormanların yok edilmesinden ve arazilerin etrafının çevrilerek özel mülk haline getirilmesinden önceki İngiltere'nin görüntüsü hayallerde canlandırılmaya çalışılıyordu. Bu hayaller ise, Atlantik ötesine taşınıyordu. 

Yeni Dünya, ilerisi için potansiyel bir kar kaynağı olmaktan çıkıp, olası bir yerleşim bölgesi olarak düşünülmeye başlandığında, her şey değişmişti. Artık İngilizler, yalnızca Amerikadaki toprakları ve bu topraklar üzerinde yaşayan yerli halkı gözlemlemekle kalmayıp, kendileri de o topraklara yerleşmek üzere harekete geçmeye başlamışlardı. Bu şekilde, isteklerini, emellerini ve hayallerini, Amerika gerçeği çerçevesinde hayata geçirmeyi umuyorlardı. Ayrıca, daha önceki Roanoke ve Jamestown tecrübelerine bakarak, bu konuda aslında çok da ciddi bir engelle karşılaşmayacaklarını düşünüyorlardı. 


39 Günümüz İskoçya'sının doğu ve kuzeydoğusunda yaşamış, Keltçe konuşan bir 
halk — ç.n. 
40 Johnson, Nova Britannia, 10. 
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Jamestown'da yaşanan “Açlık Zamanı”nı takip eden on yıl zarfında Virginia Şirketi, Jamestown kolonisini güçlendirmiş ve bir anlamda yeniden kurmuştu. Kolonide “#eadrigh?” sistemi adı verilen bir sistemin uygulanmasına başlandı. Bu sistem çerçevesinde yerleşimcilere belli büyüklükte bir toprak hibe ediliyordu. Toprağı alan yerleşimci, gelecek başka yerleşimcilerin de ulaşım masraflarını ödediği ölçüde, toprak üzerinde yasal hak sahibi oluyordu. Bu şekilde, çok sayıda yerleşimcinin gelmeye teşvik edilmesi ve koloninin istikrara kavuşturulması amaçlanmıştı. 1616 yılından önce gelen yerleşimcilere 400 
dönüm toprak verilirken, bu tarihten sonra gidenlere 200'er dönüm verilmiştir. Ayrıca, hisse satın alanlar ilave toprak da elde etmişlerdir. 
1618 yılından sonra uygulanan drakon yasaları*!, ahlaki ya da ilahi 
olmaktan çok, askeri nitelikli yasalardı. Bu yasalar, daha önce uygulanan ve İngiliz örf ve adet hukukuna (common law) daha yakın olan yasaların yerini almıştı. 1619 yılında Virginia Şirketi'nin mali işler sorumlusu olarak atanan Sir Edwin Sandys'in yönetimi altında, yeni yerleşimciler Virginia'ya adeta akmışlardır. Bu yerleşimcilerin büyük bölümü, İngiltere'nin yoksul mahallelerinden geliyorlardı. Sonuçta, Yeni Dünya ile ilgili vaatlerin en azından kısmen gerçekleşmek üzere olduğu görülüyordu. Yeni Dünya, Eski Dünya'da giderek artmakta olan sosyal baskılar konusunda adeta bir emniyet vanası olacaktı. 
Bununla birlikte, yaşanan yerleşim süreci de Yeni Dünya'da yeni birtakım sosyal baskıların ortaya çıkmasına yol açacaktı. 

Yerleşimcilere hibe olarak toprak verilmesi, sorunlara yol açmayacak bir uygulama gibi görünse de, işin aslı hiç de öyle basit değildi. 
Bağışlanan toprakların zaten sahipleri vardı ve yeni gelen yerleşimciler, henüz bu topraklar üzerinde yasal mülkiyet hakkı elde edebileceklerine tamamen ikna olmamışlardı. Johnson'ın Nova Britannia (1609) adındaki çalışmasının yayınlandığı yıl, Robert Gray de, yine Amerika'ya gidişi teşvik edici mahiyetteki A Good Speed to Virginia” adındaki kitabını yayınlamıştı. Ancak Gray, yerleşim sürecini şu şekilde sorguluyordu: “Hangi hakla, ya da hangi izne dayanarak bizler 


41 Atinalı kanun hazırlayıcı Drakon tarafından getirilen kanunlar, suça hak ettiğinden 
çok daha ağır ceza verilmesine dayanan, acımasız kanunlardı — ç.n. 
42 Türkçeye, “Hızla Virginia'ya” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
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bu Vahşilerin topraklarına girip, üzerinde miras hakları bulunan bu toprakları onların elinden alabiliyoruz ve onlar tarafından hiçbir şekilde mağdur edilmediğimiz ve kışkırtılmadığımız halde gidip onlara ait topraklara yerleşebiliyoruz?” Aslında Johnson da, “İngilizlerin nasıl bir izne dayanarak bu Kızılderililerin yerlerini alabildikleri, ya da onlara ait haklara ve mallara el koyabildikleri” şeklindeki sorular- dan tamamen kaçma yoluna gitmemiş ve yerleşimcilerin “bazı özel amaçlar için” Amerika'ya gitmelerinin teşvik edildiği ve gitmeye ikna etmek için onlara “vahşi insanları içinde bulundukları körlükten ve batıl inançlarından kurtararak onları dinin ışığına kavuşturmaya ve böylece Tanrı'nın krallığını yüceltmeye” gerek olduğunun söylendiği şeklindeki suçlamalara cevap vermiştir. Sömürgeleşmeyi haklı göstermek amacı ile vahşileri dine döndürme gereği, Yeni Dünya hakkında Hakluyt'un yazdıklarından başlayarak, onun devamı niteliğindeki diğer yazıların da tümünde ele alınan bir konu olmuştur. “Dine döndürme” ile kastedilen ise, yalnızca Hristiyanlığı değil, Protestanlık mezhebini de kabul ettirmektir. I. Elizabeth döneminde yaşamış bir diğer macera tutkunu ve aynı zamanda Grenville ve Gilbert ile-işbirliği içerisinde bulunmuş bir kişi olan Sir George Peckham da, 1583 
yılında yayınladığı A True Reporte of the Late Discoveries of Newfound Land adındaki kitabında, Yeni Dünya ile ilgili olarak Fransızlarla ve İspanyollarla olan rekabet karşısında İngiliz iddialarını savunarak, Yeni Dünya'nın kurtuluş için özellikle İngiltereden medet umduğunu öne sürmüş ve “bize, yardım ve destek sağlamamız için dua ediyorlar” ifadesini kullanmıştır. Bu iddiaların üzerinden otuz yıl kadar bir zaman geçtikten sonra, Peckham'ın kitabında söz ettiği yerlerden çok daha güneydeki Chesapeake'de, yeni gelenler tarafından yerli halka hiçbir yardım sağlanmamış ve belki de bu yüzden taraflar arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

1620'lere gelindiğinde, Amerikan yerlilerine kutsal kitabı götürmenin önemi, onların ellerindeki toprakları almanın, hatta onların kültürlerini yok etmenin taşıdığı önemin ardında kalmıştı. 


43 Johnson, Nova Britannia, 11. 
44 Türkçeye çevirisi şöyledir: Yeni Bulunan Topraklarda Son Yapılan Keşifler Hakkında 
Gerçeklere Dayanan Rapor -ç.n. 
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Virginia Şirketi, Amerika'nın yerli halkları konusunda yirminci yüzyıla kadar uzanacak bir yaklaşımın başlangıcı olarak, koloni Vali Yardımcısı Thomas Gates'e gönderdiği talimatlarda, bazı yerli çocukların koloniye alınarak “onlara İngilizcenin öğretilmesini ve her birinin birer İngiliz gibi yetiştirilmelerini” istemiştir. Bu yapılamayınca, ertesi yıl Vali Lord de la Warr'dan, “birer İngiliz gibi yetistirilmeleri için, üç-dört yerli çocuğunun İngiltere'ye gönderilmelerini” istemiştir.” Bu şekilde ilerisi için neyin amaçlandığı biraz esrarengiz görünse de, Powhatan liderliğindeki yerlilere karşı izlenen tutumda bir değişikliğe gidildiğini ortaya koymaktadır. Sonradan, Powhatan ölüp yerine erkek kardeşi Opechancanough geçtiğinde, yerlilerle bir uzlaşma sağlanmış ve bu çerçevede, yalnızca yerli çocukları değil, yerli aileleri tüm bireyleri ile İngiliz kolonilerine yerleştirilmişlerdir. 
Bu uygulamanın altında yatan düşünce, Kızılderilileri adeta görünmez kılarak, gelecek belaların önüne geçmekti. 

Jamestown kolonisinin ilk yöneticilerinden olan Kaptan John Smith, yerlilerin ve sonradan bölgeye gelen yerleşimcilerin kolayca bir araya gelip, çok etnik gruplu yeni bir toplum oluşturabilecekleri fikrine hiçbir zaman ikna olmuş değildi. Bununla birlikte, karşılaştığı çeşitli yerli kültürlerine çok büyük bir hayranlık duymuştu. 
Ancak Jamestown'da Smith'ten sonra yönetime gelen kişiler, yerli kültürüne Smith kadar hayranlık beslememişler, hatta aksine, yerlilere giderek artan bir şüphe ile bakar duruma gelmişlerdi. Virginia Kolonisi Yeni Dünya'daki yerini sağlamlaştırırken, Ralegh ise, Hakluyt, Hariot ve Johnson tarafından verilen vaatleri yerine getirme peşine düşmüştü. Bu çerçevede, Yeni Dünya'da yeni bir İngiltere'nin oluşturulması ve oradaki topraklar ile o topraklar üzerinde yaşayan yerlilerin, İngiliz sosyal, siyasi ve dini kalıplarına göre şekillendirilmesi amacı güdülüyordu. Aslında, Virginia Şirketi başlangıçta böyle amaçlar için kurulmamıştı; ancak sömürgeleşme sürecinde karşılaşılan gerçeklerin önceden kurulan hayallerden farklı olması 


45 Bu talimatlar konusunda bakınız, Alden T. Vaughan, Transatlantic Encounters: 
American Indians in Britain, 1500-1776 (Cambridge ve New York: Cambridge Üniversitesi Yayınları, 2006) 51; ayrıca bakınız, Records of the Virginia Company, Cilt III, 13-15. 
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nedeni ile, izlenen yolda birçok değişikliğe gerek duyulmuştu. Jamestown'un karşılaşılan çeşitli güçlüklerin ardından sonuçta ayakta kalabilmesi, Virginia Şirketi'nin kontrolü dışında kalan yöntemlerle sağlanabilmişti. Ayrıca, İngiltere'deki yoksulların getirilmesinin de Jamestown'un varlığını sürdürebilmesinde pek bir rolü olamamıştı. 
Sonuçta, Jamestown'un istikrarını sağlayan unsurlar, on yedinci yüzyıl dünyasının iki değerli malının ticaretine indirgenmişti: Tütün ve köle ticareti. Her iki malın ticareti de, Virginia Şirketi'nin başlangıçtaki planları arasında yer almamıştı. Esasen, uzun yıllar boyunca tütün ekimi kısıtlanmış, diğer ekinlerin üretimine öncelik verilmişti. Ancak, diğer ürünler, bu şeytani bitkiye karşı verdikleri savaşta yenilgiye mahkumdular. Tütün, çok yüksek fiyatlardan satılıyordu ve bu sayede de, koloniye, büyük ihtiyaç duyduğu hızlı ekonomik ve hatta sosyal gelişmeyi sağlama potansiyeli taşıyordu. Bu arada Virginia şirketi ilk kez olarak 1619 yılında, kolonide yaşayan erkeklerin evlenmeleri için, doksan kadar “genç, güzelce ve yeterince eğitim almış kızı” Virginiaya götürmüştü. Virginiadaki erkeklerin “eş, çocuk ve aile sahibi” olduklarında, “yerleşik bir düzen oluşturup, yaşadıkları yerden ayrılmamaya” daha yatkın hale gelecekleri düşünülmüştü. Kolonide ailelerin yaşamaması sonucunda, bitki üretiminin sürdürülebilmesi için sürekli olarak İngiltere'den yeni gelecek yerleşimcilere bağımlı kalınacaktı ve şirket, gelen kişilerin “bir miktar para kazandıktan sonra İngiltere'ye geri dönmelerinden” endişe duymakta idi.“ Bu hızlıca eş bulma girişiminden yararlanabilen şanslı erkekler, eşlerinin geliş masraflarını da tütünle ödemişlerdi. 
Ancak, unutulmaması gerekirdi ki, tütün ekebilmek için toprağa ve yoğun işgücüne ihtiyaç vardı ve koloni henüz, bol miktarda tütün üretmeye yetecek kadar işgücünü sağlayabilecek durumda değildi. 
Bu sorunun uzun vadeli çözüm yolu, 1619 yılında, Hollandalı bir tüccarın Chesapeake'e ilk Afrikalı köleleri getirmesi ile bulunabildi. 
Böylece, Amerika'ya ilk gelen göçmenler için, para kazanma isteği ile gelip yerleştikleri topraklardan sağlayabilecekleri verim ile ilgili güzel hayaller kurabilecekleri yeni bir dünyanın kapıları açılmış oldu. 


46 Records of the Virginia Company, Cilt Il, The Court Book, Bölüm A, 256, 269, 566. 


76 


2 
Tepedeki Sehir 


Kurtarıcı Bir Ulusun Kökenleri 


wW 


Bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir olacağımızı dikkate almamız gerekir. Tüm insanların gözleri bizim üzerimizde olacaktır. 
Bu nedenle, eğer üstlenmiş olduğumuz görevi yerine getirirken Tanrr mıza yanlış yaparsak ve Tanrı'mızın şu anda bize sağlamakta olduğu desteği üzerimizden çekmesine neden olursak, ileride tüm dünyada anlatılan eski bir hikayeden ibaret oluruz. 


(John Winthrop, “A Model of Christian Charity,”, 1630)' 


1619 yılında İngiliz kadınlarının Virginia'ya getiriliş sebebi, kurulan 
koloninin uzun vadede istikrarını sağlamak ve İngiliz yerleşimcilerin geldikleri dünyaya biraz daha benzer hale gelmesini mümkün kılmaktı. Oysa koloniye Afrika'dan işgücü temin edilmesi sonucunda — ki zaman içerisinde bu Afrikalıların oluşturacağı köle işgücü, başlangicta özgür insanlardan oluşmuş İngiliz kolonilerinde ekonominin temel dayanağını oluşturur hale gelecekti — Yeni Dünya'da oluşacak toplum yapısı, gelen İngilizlerin ve Afrikalıların geride bıraktıkları kendi toplum yapıları ile çok az benzerlik taşıyacaktı. Her ne kadar 


1 John Winthrop, Massachussets Körfez kolonisi'nin 1630 yılından itibaren 12 yıl 
süre ile valiliğini yapmış kişidir. Türkçeye “Hristiyan Hayırseverliğinin Bir Modeli: Tepenin Üzerindeki Şehir” şeklinde çevrilebilecek “A Model of Christian Charity: A City on A Hill” adındaki kitabı yazdı. Kitabın adını, Matta Incil’inde İsa Peygamberin söylediği belirtilen, “bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehrin gizlenmesi mümkün değildir” şeklindeki sözlerinden esinlenerek vermiştir. — ç.n. 
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Yeni Dünya'ya İngilizler kendi arzuları ile gelmiş, Afrikalılar ise zorla getirilmiş olsalar da, her iki grup da, tamamen yeni bir ortamda yeni bir hayat kurmanın güçlüklerini yaşamışlardır. İlk Afrikalıların gelişi ile birlikte, Kuzey Amerika'da kurulan kolonilerin, ekonomik ve sosyal anlamda yeni doğmakta olan bir Atlantik dünyasının parçası oldukları gerçeği açıkça belirginleşmiştir. Doğal olarak İngiltere de bu dünyada pay sahibi idi; ancak Yeni Dünya'nın piyasalara sunduğu birçok yenilebilir ticari malın — şeker, tütün, kakao gibi — üreticisi olan ve üretim masraflarını da üstlenen kişilerin, İngiltere'den gitmiş olsalar bile artık Amerika'da yaşayan kişiler oldukları açıktı. 

Virginia Şirketi'nin varlığı, o dönemde yeni ortaya çıkmakta olan kapitalist güçlerin yükselişine işaret ediyordu. Özellikle de, Yeni Dünya'nın sunduğu olanakların farkında olan güçlü bir tüccar sınıfı ortaya çıkmakta idi ve bu tüccar sınıfı, Amerika'ya ilk giden “maceracıların” sahip olmadıkları girişim sermayesini toparlayabilme şansına sahipti. Ancak, Virginia Şirketi'nin keşfetmiş olduğu gibi, aslında yatırımlar için gereken parayı toplamak, söz konusu yatırımları yürüten kişileri kontrol altında tutabilmekten daha kolaydı. Bu ilk kapitalist devrimin sürdürülebilmesi için, üretkenliğin arttırılması ve daha geniş sektörlere yayılması gerekiyordu. Buna karşılık başlangıçta Chesapeake'de üretkenlik çok düşük düzeydeydi ve tek bir ürün — tütün — üzerinde odaklanmıştı. 

Her ne kadar Yeni Dünya'da başlangıçtaki kazanç elde etme çabaları tamamen plana uygun şekilde ilerleyememişse de, 1620 yılı itibarı ile Virginia Şirketi geleceğe umutla bakmayı sürdürüyordu. 
Şirket, her ne kadar başa “birçok felaket” gelmiş olduğunu kabul etse de, “Hristiyan dinine bağlı olarak İngiliz halkınca Virginia'nın kurulması için yürütülen bu kutsal çabaya karşı çıkan, onu engellemek, bastırmak ve zayıflatmak için elindeki tüm araçlardan yararlanan, tüm İyiliklerin Düşmanı olan Güce karşı, bu felaketlere katlanmak sureti ile sürdürülen direnç, Yüce Tanrı'yı hoşnut etmiştir” şeklinde teşvik edici ifadeler kullanıyordu. Ayrıca, şöyle raporlar hazırlıyordu: “Virginia, çok hızlı bir gelişme ile, ilk kurulduğu zamanlardaki büyüklüğünü, gücünü, nüfusunu ve refahını iki katına 


78 


TEPEDEKİ ŞEHİR 


çıkartmayı başarmıştır.” Daha önce hazırladığı raporlardaki ifadelerini tekrarlayarak, “yürütülen çabaları karalamak ve kötülemek amacı ile, bölgedeki toprakların çorak olduğu ve kar getirmediği yönünde çıkarılan dedikoduları” yalanlıyor ve aksine, “Virginia'nın zengin, geniş ve sulak arazilere sahip olduğunu, Tanrı'nın verdiği doğal nimetlerle dolu bulunduğunu ve hastalıklı insanlara çok iyi geldiğini” öne sürüyordu. Şirketin, Yeni Dünya ile ilgili hayalleri büyümüştü; belirgin altın yataklarının bulunmadığını kabul etmekle birlikte, Virginia'nın İngiltere için, tek yerden her ihtiyacın karşılanabildiği bir mağaza durumuna geldiğini vurguluyordu. O zamana dek, Rusya, Norveç ve Almanya gibi ülkelerden büyük paralar ödenerek satın alınabilen kürk, keten, kenevir, kereste gibi birçok ürün, artık Yeni Dünyadan kolayca temin edilebiliyordu. Bunların yanında, Virginia'da, “Fransa ve İspanya'dan getirtilen şaraplar, meyveler ve tuz ile, İran ve İtalya'dan temin edilen ipekler de, onlarla en az aynı kalitede üretilebiliyordu.” 

Ne yazık ki, bu raporların büyük bölümü aslında olması arzulananların gerçekmiş gibi anlatılmasına dayanıyordu. Chesapeake'de yaşam hala mücadelelerle dolu idi. Şirketin, potansiyel yaurımcıları çekmek için Virginia'dan övgülerle söz eden raporunu hazırladığı ay içerisinde, koloninin Valisi Sir George Yeardley, yeni gelen yerleşimcilerin gelirken yanları sıra kendilerine yetecek miktarda erzak getirmediklerinden ve bu nedenle ihtiyaçlarının eldeki erzaktan karşılanmak zorunda kalındığından yakınıyordu. Virginia Şirketi'nin mali işler sorumlusu Sir Edwin Sandys'ten şöyle ricada bulunuyordu: “Efendim, size yalvarıyorum; lütfen bana, burada inşaat ve yerleşme işlerini yürütebilmem için gereken zamanı ve olanakları sağlayın.” Ayrıca, yeni yerleşimciler gönderileceği zaman “onlarla birlikte altı ay yetecek erzak da gönderilmesini” talep ediyordu (Şekil 2.1). Oysa Yeardley bu isteklerini kaleme aldığı sırada, daha yakın zamanda kolonide oldukça büyük çapta bir hasat yapılmış bulunuyordu. En azından bazı kişilerin gözünde, Virginia kolonisi kendisinden beklenenleri yerine getiriyordu; ancak Virginia 


2 Records of the Virginia Company (RVC), Cilt III, 307-9. 
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Şirketi'nin planladığı yönde, ya da kontrol edebileceği tarzda bir gelişme göstermiyordu. Bir sonraki yıl (1621) — Yeardley'in yerine Vali olarak Sir Francis Wyatt atanmış bulunuyordu — Virginia Şirketi tarafından gönderilen talimatlarda, “tarım işlerinin devam ettirilerek geliştirilebilmesi için, başlıca ticari ürünlerin ekimine büyük önem verilmesi gerekmektedir” deniliyordu. Bunun için de özellikle, “aşırı ölçüde tütün yetiştirilmesine bir kısıtlama getirilmesi” isteniyordu. Başarının sağlanabilmesi için düşünülen yöntemler arasında, israfın önlenebilmesini sağlayacak şu uygulamaya da yer verilmesi isteniyordu: “Kolonideki yerleşimcilerin giysilerinin üzerine altın takmaları, ya da ipekli giysiler giymeleri yasaklanmalıdır; ancak kendi üretecekleri ipek böceklerinden elde edecekleri ipekten yapılmış giysileri giymelerine izin verilmelidir.”? Oysa kolonideki yerleşimcilerin modaya düşkünlüğü, Şirketin düşündüğünden çok daha azdı ve dolayısı ile, yapılması istenilen uygulamayı Chesapeake'de dikkate alan pek olmamıştı. 

Tütün, yalnızca yerleşimcilerin kendilerine evlenecekleri bir eş satın almalarını sağlamakla kalmıyor — 1619 yılında yaklaşık olarak yarım kilosu (1 pound) üç şilin olan tütünden, bir eş satın alabilmek için yaklaşık olarak 55 kg (120 pound) vermek gerekiyordu — aynı zamanda da yetiştiricilerine kısa sürede servet kazandırıyordu. O dönemlerde, Yeni Dünya'da yetişen diğer çeşitli ürünler gibi tütün de Avrupa'da giderek büyüyen bir pazar elde etmişti. Yerlilerin lideri Powhatan'ın kızı Pocahontas ile evlenen John Rolfe'un koloniye tanıtmış olduğu Virginia bölgesi tütünü, belki İspanyolların piyasaya sundukları tütün kadar yüksek kalitede görülmüyordu; ancak buna rağmen yine de mısır, ya da yaşamı sürdürmek için daha fazla gerekli olan diğer temel tüketim ürünleri yetiştirmektense tütün yetiştirmek daha kazançlı olduğu için tercih ediliyordu. Bununla birlikte tütün, mali kazanç sağlasa da, ne koloninin ne de kolonide yaşayan bireylerin sağlığı açısından faydalı bir ürün değildi. Bu 


3  Yeardley'in Sandys'e gönderdiği 07 Haziran 1620 sayılı yazı, Records of the Virginia 
Company (RVC), Cilt III 297-9; “Instructions to the Governor and Council of State in Virginia”, 24 Haziran 1621, (RVC) III, 469-73. 
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Şekil 2.1. Virginia Şirketi, A Declaration of the State of the Colony and Affaires in Virginia (Virginiadaki Koloni ve Oradaki Genel Durum Hakkinda bir Bildirim) (Londra: Felix Kyngston, 1622). Kolonide eksikligi duyulan birtakim malzemelerin listesinin yer aldığı bu görselin başlığında şu ifadeye yer verilmiştir: “Yaşamlarını sürdürmeye yetecek kadar erzak ve ihtiyaç maddesini beraberlerinde getirmeksizin İngiltere'den Virginia'ya gelip yerleşen kişilerin içine düştükleri güçlükler, kutsal ekim alanlarımızın gelişmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Bundan sonrasında bu tür aksaklıkların yaşanmaması ve hiç kimsenin bilgisizlikten ya da yanlış bilgilendirilmeden ötürü sıkıntı çekmemesi için, özellikle ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini içeren bu kısa bildirimin yayınlanmasının ve Virginia'ya gelecek kişilere verilerek, gelirken beraberlerinde bu malzemeleri getirmelerinin sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.” Gelirken getirilmesine ihtiyaç duyulan malların listesi, Giysiler, Yemeklik Malzeme, Silah, Aletler ve Ev Gereçleri başlıkları altında yazılmıştır. Listenin alt tarafında ise, 1625 yazından önce Virginia'ya gelirken kendi masraflarını karşılayanlara, ileride mirasçılarına da kalacak 200 dönüm toprak verileceği, ayrıca yanı sıra çalışmak üzere getireceği deneyim sahibi bir kişinin masrafını karşıladığında ekstra bir 200 dönüm, ikinci bir deneyimli çalışan getirdiğinde 200 dönüm daha elde edeceği belirtilmektedir. 
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arada, evlenilecek kadınların satılması uygulamasının ardında yatan fikir, bu uzak yerde çalışan erkeklerin para kazanmanın yanında aile hayatının da iyi yanlarını görmelerini sağlamak olsa da, bu konuda da işler umulduğu gibi yürümemişti. 

Virginiaya kadınlar ilk olarak getirildiklerinde (Şekil 2.2), onlara duyulan talep oldukça yüksekti; öyle ki, “gelin alma fiyatı” başlangıçta 55 kg. tütünün fiyatına denk iken, sonradan 70 kg tütünün fiyatına denk olacak şekilde hızla yükselmişti. Bu durumda, yalnızca en başarılı yetiştiriciler evlenme şansına sahip olabiliyorlardı. Kadınların ise, bu uygulamaya engel olabilmek konusunda ellerinden bir şey gelmiyordu. Virginia Şirketi'nin de kolonide yaşayanları “diğer tüm temel tüketim ürünlerini bir kenara bırakıp, adeta sevgilileri durumuna gelen tütüne gereğinden çok fazla değer verdikleri” yönünde eleştirmesi bile, evlenilecek kadın piyasasının düşmesini sağlayamamıştı. İşin gerçeği, 1620 yılı itibarı ile tütün, standart para birimi durumuna gelmişti ve daha uzun yıllar bu özelliğini koruyacaktı. Her ne kadar Virginia Şirketi, Virginia'ya evlenilmek üzere gönderilecek kadınların seçiminde “olağanüstü derecede titiz ve dikkatli davranıyor” ve kadınların da “namuslu ve aile geçindirebilmek için yeterli özelliklere sahip” erkeklerle evlenmeleri beklentisine sahip bulunuyorsa da, bu evlilik işlemlerinin yürütülmesinde ticari unsurun rol oynaması, Şirketin evdeki hesaplarının çarşıya uymamasina yol açıyordu. Virginia Şirketi, 1621 yılında 7yger gemisi ile kadınların Yeni Dünya'ya taşınması ile ilgili olarak, bu uygulamasında ekonomik etkenlerin başta geldiğini açıkça ortaya koyarak, “kadınların her birisine karşılık olarak en kaliteli tütün yapraklarından yüz elli adet almayı hesapladığını” belirtmiş ve şunu da eklemişti: “Kadınlardan birisi öldüğü takdirde, ölen için ödenecek tütün miktarı sağ kalanlar arasında eşit olarak bölüştürülecek ve sağ kalanların tütüne endeksli fiyatlarına eklenecektir.” 

Kadınların bu şekilde ticaret malı haline dönüştürülmeleri, Chesapeake'deki koloninin en önemli sorununu gözler önüne sermekte 


4 o “Virginia Valisi'ne ve Yönetim Meclisi'ne gönderilen mektup”, 11 Eylül 1621, 
RVC, III, 504-5. 
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Şekil 2.2. Evlenmek üzere bir kadının satın alınışı (E.R. Billings, Tobacco: Its History, Varieties, Culture, Manufacture and Commerce, 1875 — Tütün: Tarihi, Çeşitleri, Kültürü, 


İşlenmesi ve Ticareti). Resimde, İngiltere'den yeni gelen ve yanyana sıralanmış halde duran kadınların satılması işleminin ticari yanı vurgulanmaktadır. Kadınları getirdiği anlaşılan gemi, arka planda, limanda demirlemiş halde görünmektedir. Yerde, çeşitli malların taşındığı figilar durmaktadır. Satışı yapılmakta olan kadının yanındaki, müstakbel alıcısı/kocasıdır. Adamın yanında da, kadının Virginia'ya gelişi karşılığında ödediği tütün balyaları durmaktadır. Fotoğraf: Wellcome Kütüphanesi, Londra. 


ve daha en başından itibaren kolonide mallara ve insanlara nasıl bakıldığını ortaya koymaktadır. İlk birkaç on yıllık dönem zarfında koloni, varlığını sürdürebilmesi için gerekli temel ürünleri temin edebilmek konusunda, Powhatan liderliğindeki yerli halka ve Virginia Şirketi'ne büyük ölçüde bağımlı idi. Ayrıca, İngiltere'nin yoksul ev ve mahallelerinden sürekli gelmekte olan işgücüne yoğun ihtiyaç duyuyordu. Gelenler, tütün üretiminde çalıştırılıyorlardı. Bu dönem zarfında koloni, umulan şekilde kısa sürede bol kazanç getiren işler sayesinde Yeni Dünya'dan ülke piyasalarına çeşitli ürünler sağlamak şöyle dursun, İngiliz toplumunun kendi kendine yeten küçük bir 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örneği olmayı da hiçbir zaman başaramamıştır. Jamestown, bol içki içilen, buna karşılık çok da yoğun çalışmalar yürütülmeyen, dışarıdan gelebilecek saldırılardan dolayı tehdit altında bulunan ve gerçekçi olmayan beklentilere — hem Virginia Şirketi'nin, hem de yerleşimcilerin beklentilerine — cevap veremeyen bir sınır kasabası olarak kalmıştır. Oysa Virginia'nın uzun vadedeki başarısı için bu beklentilerin karşılanması önem taşımakta idi. Virginia'nın on dokuzuncu yüzyıldaki durumunu anlatan bir tarih belgesinde, tütünün koloni üzerindeki belirgin olumsuz etkileri şöyle anlatılıyordu: 


“Evler bakımsızdı, çevrelerindeki parmaklıklar ve çitler çürümüş durumda idi. Jamestown'daki tüm tarlalarda, bahçelerde, meydanlarda, hatta cadde ve sokaklarda bile tütün yetiştiriliyordu. 
Şehirde yaşayan insanlar, büyük bir açgözlülük içerisinde, kendi güvenliklerini bile hiçe sayarak, şehir dışına yayılmışlar ve oralardaki verimli buldukları küçük arazi parçalarında üretim yapma peşine düşmüşlerdi. Bu arazilerin, iyi niyetlerine pek güvenilemeyecek Kızılderililerin yaşam alanlarına çok yakın olduğunu hiç 


umursamıyorlardı.” 


Oysa, yerlilerin iyi niyetinin kesinlikle sömürülmüş olduğu bir gerçekti; ve bu durum karşısında, kolonideki yerleşimciler ile yerliler arasındaki ilişkilerin bozulması kaçınılmazdı. Sonuçta, 1622 yılının Mart ayında yerliler büyük bir katliam gerçekleştirdiler. Üç yüzden fazla yerleşimci, bu katliamda hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra bile yerleşimciler, tütün üretimini kendi güvenliklerinden önde tutmayı sürdürmüşler ve bir miktar insanı üretim işinden ayırarak koloninin savunmasında görevlendirmeyi gereksiz bulmuşlardı. 
Katliamdan bir yıl sonra Virginia'da hala “tütünden başka ürün yetiştirilmediği” ve koloninin geleceği açısından üretimi büyük önem taşıyan “temel ürünlerin” yetiştirilmesi için çok az çaba harcandığı kaydediliyordu. Bir yıl sonra, 1624 yılında, Virginia Şirketi'nin iflası açıklandı ve Virginia bir kraliyet kolonisi durumuna geldi. 


5 T.S Arthur ve W.H. Carpenter, The History of Virginia from its Earliest Settlement 
t oto the Present Time (Philadelphia: Lippincott, 1858) 123. 
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Böylece, Virginia'nın kurucusu olan tüccarların Yeni Dünya ile ilgili hayalleri tam anlamı ile “buhar olup uçmuştu.” 

Virginia Şirketi'nin iflası, Chesapeake'deki İngiliz yerleşiminin, ya da oradaki tütün üretiminin son bulacağı anlamına gelmiyordu. Her ne kadar, Kral 1. James ve O'nun ardından tahta çıkan I. Charles döneminde İngiliz Kraliyet yönetimi tütün kullanımına şiddetle karşı çıkmış olsa da, Jamestown kolonisinin yararına olacak şekilde, tütünün İngiltere'ye ithali konusunda Virginia'ya tekel yetkisi vermekten de geri durmamıştı. Aslında Kraliyet bu şekilde bir gelir elde etme imkanı yakalamıştı; zira Londra'da yaşayan insanlar giderek artan şekilde, artık şehrin her tarafında görülmeye başlayan tütün dükkanlarına yönelir olmuşlardı. Tütünün ekonomik değeri, İngiliz toplumuna kolaylıkla ve yaygın şekilde girmesini sağlamıştı. 
Dolayısı ile, Virginia'daki yerleşimin temellerini atan şirketin ortadan kalkması, pratikte pek bir değişikliğe yol açmamıştı. Koloni, 
yine ticari özelliği ile ön plana çıkmakta idi; bununla birlikte, 1622 
yılını takip eden dönemde, koloni ile ilgili önemli bir husus daha — Amerika'daki yerlilerle ilgili durum — önem kazanmıştı. Bu dönemde, yalnızca Chesapeake'deki toplumda yaşayan yerlilerle beyazlar arasındaki güç ilişkilerinde bir değişiklik yaşanmakla kalmamış, beyazların “Kızılderililere” karşı tutumları da tümden değişmişti. 

Thomas Hariot'un A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia (1590) adındaki çalışmasına John White tarafından eklenen çizimlerde, Algonkin yerlileri ile İngilizler arasındaki benzerlikler özellikle vurgulanmıştı. Bunu yapmaktaki amaç, tanınmayanı tanıdık hale getirmekti. Esasen Virginia Şirketi, önce yerli çocukların, ardından yerli ailelerin İngiliz normlarını benimsemelerini ve böylece farklı olan kişilerin ülke insanına dönüştürülmelerini sağlamak amacı ile yürütülecek endoktrinasyon faaliyetlerine ilişkin talimatlarında temel mantık olarak bu benzerliğin esas alınmasını istemişti. Oysa, on yedinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde artık, İngiltere'ye özgü bir kültürel diyalektik doğmaya başlamıştı ve bu çerçevede tanıdık olmayan, önce “egzotik”, sonra da “öteki” şeklinde 


6 RVC,IV,140, 145. 
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değerlendirilir olmuştu. Gerçi İkinci Virginia İmtiyaz Belgesinde (1609), Virginia'da yaşayan yerli halkın “gerçek Tanrı inancına ve Hristiyan dinine döndürülmesinin” öneminden söz edilmişti (her ne kadar bu konuya, söz konusu belgenin sonuç bölümünde ve söylenenlere ilave niteliğinde yer verilmiş olsa da); bununla birlikte, Chesapeake'de her zaman, kazanç elde etme isteğinin dini duygulardan önde geldiği bir gerçekti. 

Yerli halka bağımlı olma ihtiyacı ile onları imha etme isteği arasında sürekli gidip gelen İngiliz yerleşimciler, sonuçta ve kısa süre içerisinde, yerlileri dine döndürme fikrini terk ederek, bölgeyi ele geçirmek zorunda olduklarını düşünmeye başlamışlardı. Her ne kadar Virginia Şirketi, iflas ettiği zamana kadar sürekli olarak Algonkin yerlilerinin birer İngiliz'e dönüştürülmesinin çok hayati bir önem taşıdığını vurgulamış olsa da, Chesapeake'de başatılan bu “dönüştürme” süreci dejenere edilmiş ve karşılıklı “kültür değişimi”, “mal ve hizmet değişimi” şekline dönüşmüştü. Koloninin geçici olmaktan çıkıp sabit bir yerleşim yeri haline dönüşme süreci içerisinde, beyaz erkek yerleşimciler dominant konuma sahip olarak kabul edilirlerken, kadınlar, yerliler ve Afrikalılar, kendilerini tam olarak yerleşik hissedememenin huzursuzluğunu yaşamakta idiler. Her ne kadar kadınlar zaman içerisinde koloni oluşturma projesinin ayrılmaz unsurları olarak kabul edilir duruma gelmişlerse de, ne yerlilerin, ne de Afrikalıların, Atlantik ötesinde küçük bir İngiltere kurma vizyonu içerisinde bir yer elde edebilmeleri hiç de kolay olmayacaktı. 

1622 yılında yerlilerin yaptığı katliam ve onu takip eden 1644 
ile 1675 saldırıları, Kızılderililerin, tehlikeli ve güvenilmez vahşiler şeklindeki imajlarını güçlendirmekten başka bir işe yaramamış ve hatta, kuşkucu nitelikteki İngiliz bakış açısından değerlendirildiğinde, yerlilerin böyle bir imaj oluşturmaları İngilizlerin tamamen işine gelmişti. Jamestown kolonisinin ilk yöneticilerinden olan Kaptan John Smith'in farkına vardığı gibi, yerleşimcilerden birçoğu, yerlilerin yaptığı katliamın “ekim alanları açısından aslında iyi olduğunu, zira bu sayede artık ellerindeki tüm imkanları kullanarak yerlileri yok edebilmek için ellerine koz geçtiğini” düşünüyorlardı. Virginia 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Şirketi yöneticilerinden Edward Waterhouse da bu konuya acımasızca yaklaşanlardandı. Artık İngilizlerin “savaşarak karşılık verme haklarına ve Uluslar hukukuna dayanarak tüm bölgeyi işgal edebileceklerini ve İngilizleri yok etmeyi amaçlayan herkesi yok edebileceklerini” savunuyor ve şu sözleri ekliyordu: “Bu şekilde onların ekili alanlarından da faydalanabilir, çalışırken kullandığımız Kazmaları, zafer kazanacağımız Kılıçlara dönüştürebilir ve başkalarının çalışarak yetiştirdikleri meyvelere el koyabiliriz.” Bu sözlerde kolay kazanç ve zafer elde etme arzusu belirgin şekilde seziliyordu. Waterhouse, şu sonuca varmakta idi: “yerli halka baş eğdirmek, onları yumuşaklıkla uygar hale getirmeye çalışmaktan çok daha kolaydır.” 
Waterhouse, “kızılderililerin bizler kadar, hatta bizlerden daha fazla yararlandıkları ticari ürünleri ele geçirmekle kalmayıp, onlara karşı şiddet uygulamalıyız” dedikten sonra, kendilerine kazanç getirecek bu şiddeti ne şekillerde uygulayabileceklerini şöyle anlatıyordu: 


“...güç kullanarak, sürpriz saldırılar düzenleyerek, mısırlarını yakıp onları açlığa mahkum ederek, kayıklarını, kanolarını, evlerini yakarak, balık avlamakta kullandıkları malzemeleri tahrip ederek, kışın hayatlarını sürdürebilmek için avlanmaya çıktıklarında onlara saldırarak, atlarımızla kovalayarak, tazılarla yerlerini belirleyip, iri çoban köpeklerimize parçalatarak...Bu ve benzeri yöntemleri uyguladıktan başka, kaçarlarken onları düşmanları olan kabilelerin yaşadıkları yerlere doğru sürebilir, düşmanlarını onlara karşı kışkırtabilir ve sonuçta kısa sürede ya imha edilmelerini ya 


da bize kesinlikle boyun eğmelerini saglayabiliriz.”® 


İngilizlerin ellerinden gelen en acımasız yöntemleri uygulamalarının ardından bazı yerlilerin hala ayakta kalabileceklerini düşünen Waterhouse, onların da “esir alınarak en ağır işlerde çalıştırılmaları sureti ile”, koloninin işgücü ihtiyacının karşılanabileceğini belirtiyordu.” Aslında yerlilerin zorla çalıştırılmaya pek uygun olmadıkları 


7 Edward Waterhouse, A Declaration of the State of the Colony and... A Relation of the 
Barbarous Massacre (1622), RVC, Ill, 556-7. 

8 Waterhouse, Declaration, RVC, III, 557-8. 

9 Waterhouse, Declaration, RVC, IIl, 558. 


87 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


biliniyordu, ancak Chesapeake'de çareler tükenmiş değildi; elde işgücü konusunda bir başka seçenek daha vardı: Afrikalılar. 


Irk ve Din: Chesapeake 


On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda, Virginiada özgür olmayan işgücüne dayalı bir ekonominin ve kültürün gelişebilmesi için, bu gelişimin farklı işgücü, sınıf, cinsiyet, din ve ırk ilişkileri bağlamında ve aynı dönemde Amerika'da devam etmekte olan diğer yerleşim projelerini de göz önünde bulundurarak sürdürülmesi gerekiyordu. Virginiadaki koloni kurma girişimi sürecinde karşılaşılan problemlerin tamamı olmasa da birçoğu, Amerika'nın başka yerlerinde yürütülen diğer yerleşim projelerinde de yaşanıyordu. Amerika'nın Floridadan Yeni Fransaya!’ kadar uzanan tüm kıyı şeridi üzerinde yaşayan yerli halk için, Avrupalıların gelişi, tam bir felaketti. Her ne kadar Avrupalılar, bölgeyi fethetmek yerine, yerlilere kendi kültürlerini aşılamak şeklindeki ilk planlarına büyük ölçüde bağlı kalmış olsalar da, taşıdıkları hastalıklar, Yeni Dünya'da yaşayan yerlilere onarılamayacak ölçüde büyük zararlar vermiştir. On yedinci yüzyılda Fransa'nın Kuzey Amerika ile ilgili emellerine, yalnızca Fransız tüccarlar değil, aynı zamanda Cizvit tarikatına bağlı kişiler de hizmet etmişlerdir. Yeni Dünya'daki Algonkin ve Huron yerlileri üzerinde Fransa'nın siyasi gücünün yanı sıra Hristiyanlığın ruhani gücü de etkili kılınmaya çalışılmıştır. Ancak, Yeni Fransadan gelen haberlerde “İnanç bu insanların arasında yerleştiğinden bu yana, insanların ölümüne yol açan tüm nedenler de buralarda görülür oldu”"' şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Yine de on yedinci yüzyılda “İnanç” fikri, giderek artan sayıda insanı Avrupadan Amerika'ya çekmekte etkili olmuştur. Ancak bunun yanında, birçok yerleşimci de, İncil'i yaymaktan çok, kendi ülkelerinde din adına uygulanan zulümden kaçmak için Amerika'ya gitmeyi tercih etmişlerdir. 


10 1534'te Saint Lawrence Nehri'nin Fransız kaşif Jacques Cartier tarafından keşfinin 
ardından Fransız egemenliğine girmiş ve 1763 yılında İspanya ile Büyük Britanya'ya bırakılmış bölgedir — ç.n. 

11 Relation of What Occurred Most Remarkable in the Missions of the Fathers of the 
Society of Jesus in New France in the Years 1647 and 1648 (Paris, 1649) 252 
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On yedinci ve on sekizinci yüzyılda keşif veya yerleşim amaçları ile dalgalar halinde Amerika'ya ulaşan insan seli, büyük ölçüde Eski Dünya'daki inanç denizinin yoğun şekilde kabarıp yükselmesinden kaynaklanmıştır. Reform Hareketinin uzun vadedeki yansımaları, yalnızca birçok Avrupalının Amerika'ya gitmesine yol açmakla kalmamış, gidenlerin Amerika'da kurdukları toplumlar üzerinde de etkili olmuştur. Kuzey Amerika'da İngiliz yerleşim birimleri üstünlüğü elde etmişlerdir; ancak bu üstünlük önceden planlanmış, ya da tahmin edilmiş bir sonuç şeklinde ortaya çıkmamıştır. Aslında başlangıçta, Fransa ve İspanya Yeni Dünya'da en üstün durumdaki Avrupalı güçler konumunda idiler. İspanya'nın, sonradan Florida ve Güney Carolina adları ile tanınacak bölgelerde erken dönemde yerleşmiş bulunan Protestan Fransızlar olan Huguenot'ları bu bölgeden sürmek konusunda gösterdiği başarıya, ve buna ek olarak, daha kuzeydeki Yeni Fransa'da bulunan Fransız misyonunun karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen, on sekizinci yüzyıl zarfında Fransa'nın Amerika'daki nüfuzu giderek artış gösterirken, İspanyol nüfuzu gerilemiştir. 1673 yılında Fransız kaşifler Louis Joliet — günümüzde, hem Illinois’teki, hem de Montana'daki Joliet adını taşıyan yerleşim birimleri, O'nun adı ile anılmaktadır — ile Cizvit misyoner Jacques Marquette tarafından, Mississippi Nehri'nin güneydeki Meksika Körfezi'ne döküldüğünün keşfedilmesinin ardından Fransızlar, Ohio Vadisi boyunca ve sonradan Minnesota, Mississippi, Alabama, Michigan ve Louisiana adları ile anılacak bölgelerde yeni keşifler yapmışlardır. Ancak, nehirlerin güzergahını gösteren çeşitli haritalar yapmış olmalarından da anlaşılacağı gibi, Fransızlar bölgede yerleşmekten çok ticaret yapmaya önem vermişlerdir. 1700 yılı itibarı ile, yalnızca Chesapeake'de yaşayan beyazların nüfusu 90.000'i bulmuş olduğu halde, Ou&bec'ten Louisiana'ya kadar uzanan tüm bölgeye yayılmış haldeki Fransız nüfuz alanlarında yaşayan Fransız yerleşimcilerin toplam nüfusu ancak 25.000 kadardı. Yani, kabaca söylemek gerekirse, o dönemde Kuzey Amerika'daki Fransız yerleşimcilerin toplam nüfusu, İngiliz yerleşimcilerin toplam nüfusunun onda biri 


kadardı. 
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Aslına bakılırsa, rakamlar mevcut durumu tam olarak yansıtmıyorlardı. Amerika'daki ilk İngiliz yerleşimlerinin döneminde, İngiliz yerleşimcilerin fazla gibi görünen sayısal gücü, kurulan yerleşimlerin birçoğunda gözlenen kronik istikrarsızlığı gizlemeye yetmiyordu. Erkek ya da kadın olsun, Chesapeake'e gelen göçmenlerin çok büyük bir bölümünü, yaptıkları sözleşme gereğince senet imzalayarak geliş masraflarını karşılamak üzere zorunlu olarak çalışmak zorunda kalan hizmetliler oluşturuyordu. Çalıştıkları ağır koşullar sonucunda büyük bölümü (yüzde 30-40 kadarı) erken yaşta mezara giriyordu. Geldikten sonraki “ilk alışma dönemleri” sırasında hayatta kalmayı başarabilenler için beklenen ömür süresi, en iyi ihtimalle otuzlu yaşların ortaları oluyordu. Bunun bir sonucu olarak, Virginiadaki beyaz nüfus çoğunlukla bekar adamlardan, eşini kaybetmiş dul kadınlardan ve elbette ki çok sayıda öksüz ve yetim kalmış çocuklardan oluşur duruma gelmişti. Benzer durum, Chesapeake'de — Maryland — kurulmuş olan ikinci İngiliz kolonisi için de geçerli idi; ancak buradaki yerleşimcilerin başlıca geliş nedenleri, İngiltere'de uygulanan dini zulümden kaçmaktı. Bu özelliği ile de, diğer İngiliz kolonisi Virginia ile benzer deneyimleri yaşasa da, benimsediği idealler açısından farklılık gösteriyordu. 

Maryland, özel mülkiyete ait bir koloni şeklinde kurulmuştu. 
Buradaki arazi, Birinci Baltimore Baronu unvanını taşıyan George Calvert'e “Mülk Sahibi Lord” sıfatı verilerek bağışlanmıştı. Calvert ise, Kral I. Charles'a başvuruda bulunarak, mülkiyeti altına verilen bu bölgeye I. Charles'ın eşi Kraliçe Henrietta Maria'nın adının verilmesini hükme bağlayan bir berat talebinde bulunmuştu. George Calvertin 1632 yılında ölümü üzerine, oğlu Cecilius (Cecil) Calvert, İkinci Baltimore Baronu unvanı ile, kolonininin kuruluş çalışmalarının yürütülmesini üstlendi. Katolik inancına bağlı olan ve zamanında babası da Katolik olduğu için çeşitli baskılarla karşılaşmış bulunan Cecil Calvert, Maryland'in yalnızca Katoliklerin sığınabilecekleri bir yer olmakla kalmamasını, bu kolonide Katoliklerin ve Protestanların bir arada barış içerisinde yaşayabilmelerini arzu ediyordu. Ancak doğal olarak, gerçek hayatta bu gibi hayallerin 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hayata geçirilebilmesi zordu. Maryland'in ilk dönemlerindeki tarihine bakıldığında, kurucularının hayalleri ne yönde olursa olsun, İngiltere ile arasında koca bir okyanus bulunmasına rağmen kolonideki yaşamın Eski Dünya'daki dini ve siyasi entrikalardan kesinlikle uzaklaşamamış olduğu belirgin şekilde görülmektedir. Calvert’in ve kolonideki yöneticilerin Katolik olmalarına karşılık, buraya gelen yerleşimcilerin çok büyük bir bölümünü — bunların da çoğunluğu, Virginiada olduğu gibi, ulaşım masraflarını karşılamak üzere senet imzalayarak zorunlu şekilde hizmet veren kişilerdi Protestanlar oluşturuyordu. İngiltere'de bu iki farklı mezhebin mensupları arasında süren güç mücadelelerinin giderek şiddetlenmesi sonucunda 
1641 yılında patlak veren İngiliz İç Savaşı!?, koloniyi de etkilemiş ve 
nerede ise tümüyle yok olmaya götürmüştü. 

1640'larda hızla tırmanış gösteren bu şiddet ve istikrarsızlık ortamına karşı Calvert'in bulduğu çözüm iki yönlü idi. Birinci olarak, Virginia'daki Anglikan inancına karşı görüşte olanlarla iletişime geçti (o dönemde Virginiada yaşayanların tümü Anglikan inancına sahipti ve değişik inançlara karşı toleranssız bir tutum izliyorlardı; bunun yanında da, Kraliyet yanlısı idiler ve Parlamento yanlısı olanlara düşmandılar) ve onları Maryland'de yerleşmeye teşvik etti. Bu yaklaşımını daha fazla vurgulamak amacı ilede Maryland'e Protestan bir vali atadı. Bu kişi, Virginia Meclisi üyesi Parlamenter William Stone idi. Cecil Calvert, ikinci olarak ise, kolonide inanç özgürlügünün korunacağını bildirdi ve Maryland'de değişik inançlara karşı gösterilen hoşgörüyü resmileştirmek üzere, 1649 tarihli Dinle İlgili Yasa'nın (diğer adı ile Dinde Hoşgörü Yasası'nın) kabul edilmesini sağladı. Söz konusu yasada, “dini konularda belli inanç şekillerinin zorla kabul ettirilmesi şeklindeki eğilimlerin, uygulandıkları yerlerde toplumun yararı için ciddi tehlike yarattıkları” kaydedilerek, “bundan böyle, Maryland'da yaşayan hiç kimse, inancından dolayı ya 


12 1642-1651 yılları arasında yaşanan İngiliz İç Savaşı, Kraliyet yanlılarının Parlamento yanlıları ile, Protestanların Katolikler ile, İngilizlerin, İrlandalıların ve İskoçların birbirleri ve kendileri ile çatıştığı, kısaca herkesin herkesle savaşı olduğu bir dönemdir -ç.n. 
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da inancına uygun şekilde ibadetini yaptığından dolayı, Maryland Vilayeti sınırları içerisinde, veya bu vilayete bağlı Adalarda, hiçbir şekilde sorun yaşamayacak, tacize uğramayacak, aşağılanmayacak ve yine hiçbir şekilde, rızası dışında başka bir dine inanmaya ve o dinin uygulamalarını yerine getirmeye zorlanmayacaktır” deniliyordu. Yasaya göre, herhangi bir “yerleşik din ilkelerinden aykırı düşünen kişiye, farklı mezhebe yönelmiş kişiye, putpereste, Püriten inancına sahip kişiye, Kiliseden ayrılmış Bağımsız'a, Presbiteryen inancına sahip kişiye, Cizvit tarikatına mensup kişiye, Luther taraftarına, Kalvinist inancı benimseyene, dinde radikal reformu savunan Anabaptizm yanlısına, Brownist inancı benimseyene, dinin katı ahlak kurallarını kabul etmeyen Antinomian inancına sahip bir kişiye, Henry Barrow'un görüşlerini benimseyen bir kişiye, bir Yuvarlak kafaliya'?, ya da Kiliseden tamamen kopmuş bir Ayrılıkçıya” karşı “hakaret içeren sözler” sarf eden bir kişiye on şilin tutarında bir para ceza cezası ya da hapis cezası uygulanacak veya toplum önünde özür dilemesi sağlanacaktı. Yasa kapsamındaki liste, Yahudi inancına sahip kişileri kapsamasa da, oldukça uzun tutulmuştu. Esasen yasada, herkesin İsa Peygamberi “Tanrı'nın Oğlu” olarak kabul etmesi ve “Teslis İnancı”nı benimsemesi şart koşulmuştu. Aksini yapan, ölüm cezasına çarptırılacaktı.' 

Ancak, Calvertin dinde hoşgörüsüzlüğe karşı olan tutumu, bir süre sonra saldırılara maruz kalacaktı. Stone'un Vali olarak göreve başlamasının üzerinden ancak altı yıl geçmişti ki, kolonide etkinliği giderek artmakta olan bir Püriten” grup, Dinde Hoşgörü Yasası'nın feshedilerek yerine, dinde özgürlüğü kısıtlayan yasaların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlama peşine düştü. Bunun sonucunda, İngiliz İç Savaşı'nın bu kez Amerika topraklarında yapılan son muharebesi olarak kabul edilen Severn Muharebesi (1655) 


13 İngiliz İç Savaşı sırasında Parlamento yanlılarına verilen isim — ç.n. 

14 http://avalon.law.yale.edu/18_century/maryland_toleration.asp (10 Kasım 2009). 

15 Püritenlik, 16. Ve 17. Yüzyıllarda I. Elizabeth'in İngiliz Kilisesi'nde başlattığı Reformist harekete karşı çıkan, amacını “saflığı aramak” olarak tanımlayan, koyu bir Protestan doktrinidir. 
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yaşandı. Zafer Calvert'in muhalifleri tarafından kazanılmış olmakla birlikte, fazla uzun ömürlü olamadı. Takip eden iki yıl içerisinde Calvert yeniden koloninin kontrolünü eline almayı başardı. Her ne kadar Severn Muharebesi küçük çapta bir çatışma niteliği taşımış olsa da, gerek bu muharebe, gerekse Maryland kolonisinde geçerli olan genel teamüller, Amerika'daki koloni yaşamının iki önemli özelliğini vurgulamıştır; ki bu iki özellik, bir sonraki yüzyıl boyunca kolonilerde yaşayan yerleşimciler açısından giderek artan bir endişe kaynağı oluşturmuştur. Bunların birincisi, dine verilen önem (özellikle de ibadet özgürlüğü açısından endişe uyandıran bir unsur olmuştur), ikincisi ise, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin yıkıcı güçleri arasında süren siyasi ve dini çatışmaların koloniler üzerindeki etkileridir. 

Avrupadaki savaşlar Amerika'ya da sıçramış, ancak Yeni Dünyada sürdürülmekte olan yaşam mücadelesi sırasında ve en azından Amerika'nın İngiltere'den bağımsız hale gelmesine kadar geçen dönem zarfında yaşanan çatışmalar — ki Avrupadaki çatışmalarla yerleşimcilerin hiçbir ilgileri olmadığı gibi aslında çoğu çatışma ortamından kaçmak için Amerika'ya gelmiş kişilerdi — yalnızca genel anlamda bir çatışma ortamı kapsamında gerçekleşmişlerdi. Elbette ki İngiliz yerleşimciler, Amerika'ya gelmelerinden itibaren, koloniler çapında birtakım çatışmalar yaratmaktan geri durmamışlardı. Ancak bu çatışmaların, kendi ülkelerindeki çatışmalarla hiçbir ilgisi yoktu ve aslında tamamen, özgür birer İngiliz kimliğini kazanma mücadelelerinden kaynaklanıyordu. Esasen, bu kimliklerini güçlendiren unsur, “ötekiler” olarak nitelendirdikleri yerliler ile temasları olmuştu. 
Bu konuda Chesapeake'de yaşananlar, belirgin bir örnek oluşturmuştu. Ancak, Amerika'nın erken dönem tarihinde ırk ve din kavramlarının bir arada, nasıl yıkıcı, ancak ulus oluşturma konusunda da yapıcı etkiler yarattığına dair en çarpıcı örneği görebilmek için daha kuzeydeki, tamamen farklı bir yerleşim girişimine, New England'a bakmak gerekir. Buradaki yerleşim girişimi dini inanca dayalı olarak başlatılmış, ancak ırksal şiddet ile anılır olmuştur. 
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Büyük Göç: Bir İncil Topluluğunun"“ 
Kuruluş Dönemi 


Amerika kıtasında kurulan İngiliz yerleşim birimlerinin hiç birisi, sonradan New England'ı oluşturan koloniler kadar ideolojik nitelik taşımamış ve özellikle Amerika'nın geliştiği dönemlerde, söz konusu koloniler kadar eski moda milliyetçi fikirleri benimsememiştir. 1620 yılında Amerika'ya ulaşan Mayflower gemisi belki topu topu yüz kadar yerleşimciyi Yeni Dünya'ya taşımıştı; ancak beraberinde asıl getirdiği, Plymouth Kayası adı verilen bir kaya parçasına kazınan ve günümüze kadar uzanan bir efsane idi. Politikacı Robert Winthrop, 1867 yılında şöyle yazıyordu: “Mayflower, her New-England'lının kalbinde. ..sahillerimize din özgürlüğü ilkelerinin tohumlarını eken Hacılar"? grubunu getirmiş gemi olarak kutsal yerini almıştır.”"8 Maryland gibi New England'ın da kurulmaların- da, İngiltere'de yaşanan dini klikleşmeler etkili olmuştu. Özellikle de New England'ın “Yeni İngiltere” anlamına gelen adına bakıldığında, kurucularının yeni bir başlangıç yapma istekleri kolaylıkla anlaşılabiliyordu. 1620 ve 1642 yılları arasında Yeni Dünya'ya göç eden Püritenler, en azından din konularında yeni ve daha gelişmiş bir İngiltere'yi arzuluyorlardı. 

Püritenlik, on sekizinci yüzyıl sonlarında İngiltere'de, İngiliz Kilisesi'nde Katolikliğin hala tehlikeli biçimde varlığını sürdürdüğünü ve “papalığa” özgü ritüellerin de devam ettiğini düşünenlerce benimsenmiş bir dini inanç biçimidir. Ancak hiçbir zaman 


16 İngilizcesi “Bible Commonwealth” olarak ifade edilen bu terim, Kuzey Amerika'daki sömürgeleşme döneminin başlarında, Massachussets ve New Haven gibi kolonileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu kolonilerde yaşayanlar, Hristiyan kutsal kitabı İncil ile iç içe ve inanç temelli toplumlar oluşturuyorlardı. 

17 Protestanlığı benimseyen, ancak piskoposlara ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile İngiltere'deki ulusal Kiliseden ayrılan ve kendilerini Bağımsızlar olarak adlandıran bir kısım Püriten, İngiltere'de gördükleri baskı nedeni ile, inançlarını özgürce yaşamak uğruna yurtlarından çok uzağa gitmeleri nedeni ile “Hacılar” olarak adlandırılmışlardır — ç.n. 

18 Robert C. Winthrop, Life and Letters of John Winthrop (Boston: Ticknor and 
Fields, 1867) 5. 
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tek ve tutarlı bir hareket özelliğini kazanamamış, daha çok, dini hem aşırılıkçı hem de daha ılımlı şekilde yorumlayan birçok farklı inanç görüşünü kendi bayrağı altında toplayan bir ideoloji niteliğini taşımıştır. Bu değişik görüşleri bir araya getiren ortak payda, tümünün, İngiliz Kilisesi'ni Protestan Reform hareketinin önde gelen liderlerinden birisi olan John Calvin'in ortaya koyduğu teolojik doktrine daha yakın görmek istemeleri olmuştur. Calvin'e göre her ruhun kaderinde ya ebedi kurtuluş, ya da lanetlenme vardır. Ebedi kurtuluşa erenler, yalnızca Tanrı tarafından seçilmiş kişiler olup, bunlar “Görülebilir Azizler” olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak, insanların seçim yapma ve bu seçimleri yaşam içerisinde uygulama kapasitesinin de inkar edilemeyeceği için, Püriten inancına göre, görülebilir şekilde iyi ve daha önemlisi de başarılı bir hayat sürenler için, Tanrı tarafından seçilenler gibi ebedi bir cennet vadedilmese bile, böyle insanlar en azından ebedi kurtuluşa biraz daha yakın olabilmektedirler. 

Bir kısım İngiliz Püritenlerine göre, İngiliz Kilisesi'nde bir reformun gerçekleştirilmesi mümkündü; ancak 1620 yılında Mayflower gemisi ile Amerika'ya gelip Cape Cod'da karaya çıkanların gözünde, artık Kilisedeki çürüme, onarılamayacak ölçüde yayılmıştı. Bu nedenle, İngiliz Kilisesi'nde bir reform gerçekleştirmek için uğraşmaktansa, ondan tamamen kopmayı tercih etmişlerdi. Günümüzde “Hacı Atalar” olarak bilinen — her ne kadar çağdaşları tarafından aynı isimle tanınmış olmasalar da — bu Ayrılıkçılar, 1608 yılında, Hollanda'daki Leyden'e gitmek üzere, Nottinghamshire'daki Scrooby'den yola çıkarak İngiltere'yi terk etmişlerdi. Ancak aradan yaklaşık on yıl kadar bir zaman geçtikten sonra tekrar İngiltere'ye geri döndüler; fakat bu kez amaçları, oradan Yeni Dünya'ya gitmekti. Birkaç başarısız yola çıkma girişiminin ardından, sonunda 1620 
Eylül'ünde Southampton'dan denize açıldılar. Gitmeyi planladıkları yer Virginia idi; fakat yolda yakalandıkları fırtına, onları çok daha kuzeye, Virginia kolonisi sınırlarının epeyce ötesine sürükledi. Ulaşuklan yer, İngiliz Kraliyeti tarafından Virginia Şirketi'ne verilmiş olan imtiyaz beratında belirtilen sınırların bile — o sırada Virginia 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Şekil 2.3. Bradford Caddesi, Provincetown, Mayflower Sözleşmesinin imzalanışını tasvir eden bas-rölyef (alçak kabartma) heykel. Fotoğraf: Peter Whitlock. 


Şirketi henüz iflas etmiş olmadığı için, söz konusu berat geçerliliğini koruyordu — çok dışında idi. Gemideki Ayrılıkçılar, planladıklarından farklı bir coğrafi bölgeye ulaşmış olduklarının farkında bulunmakla birlikte, gittikleri yerin hukuki açıdan nasıl bir konumda olduğunu bilmiyorlardı. Sonuçta, kendi aralarında bir sözleşme metni hazırlamaya karar verdiler. Böylece, tarihe Mayflower Sözleşmesi olarak geçen sözleşme, ortaya çıktı (Şekil 2.3). Söz konusu sözleşmede, şu ifadelere yer verilmişti: 


“...bir arada oluşturduğumuz sivil bir siyasi yapı olarak, yukarıda belirtilen amaçlarımızın daha iyi bir şekilde düzenlenmesi, korunması ve yerine getirilebilmesi için ve buna yönelik olarak, gereken zamanlarda, koloninin genel huzurunu sağlamak için en yararlı ve elverişli olabileceği düşünülen, adaleti ve eşitliği öngören yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin hazırlanması, yürürlüğe 


konulması ve gerekli idari organların oluşturulması...”9 


19 William Bradford, History of Plymouth Plantation (Boston, 1856) 90. 
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Amerika'da “adaleti ve eşitliği öngören” bir yönetimin kurulmasına ilişkin ilk yazılı belge olması dolayısı ile Mayflower Sözleşmesinin taşıdığı önem, hiç şüphesiz, New England'ın kurulmasını, geleceğin Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturacak diğer kolonilerin kuruluşundan farklı kılmıştır. Yine de, kendisine en yakın diğer İngiliz kolonisinden bile yaklaşık 800 km. uzakta olmasına ve Chesapeake ile de arasındaki büyük mesafe farkına rağmen, Plymouth Kolonisi’nin ilk kurulduğu zamandaki deneyimleri, Jamestown'un kuruluş deneyimleri ile oldukça yakın bir benzerlik göstermiştir. 

Her ne kadar yeni gelenler de yerliler tarafından bir miktar şiddet tehdidi altında kalmış olsalar da, New England bölgesinde yaşayan yerlilerin nüfusu, buraya gelen Ayrılıkçı yerleşimcilere karşı sürekli bir direniş gösterebilmeleri için yeterli değildi. Ayrıca, yerlilere musallat olan ve genellikle çiçek hastalığı salgını olduğu söylenen, ancak muhtemelen hıyarcıklı vebanın bir türünün neden olduğu salgından dolayı yakın zamanda (1616-19 yılları arasında), Cape Cod ile Maine arasındaki bölgede yaşayan yerlilerin nerede ise yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti. Aslında yerlilerden az da olsa bir bölümünün bu korkunç salgının ardından hayatta kalabilmiş olması, İngilizler açısından bir şanstı; zira Mayflower gemisinin yolcuları da en az, Chesapeake'de karaya çıkan Virginia'nın ilk göçmenleri kadar, geldikleri bölgenin güçlüklerine alışık olmaktan uzaktılar. 
Onları göçe zorlayan nedenin kar elde etme isteği değil, din olması da bu durumu değiştirmiyordu. Aslına bakılırsa, gelen yerleşimcilerin tamamı da dini Ayrılıkçılardan oluşmuyordu. Sonuçta, seyahatin yapılabilmesi için destek sağlayanlar tüccardı ve Jamestown'a giden tüccarlar gibi onlar da kar elde etme arzusunda idiler. Yolcular arasında terziler ve onların yanı sıra bir ipek üreticisi, bir matbaacı, bir de dükkan sahibi yer almakta idi. Çiftçi olduğu söylenenlerin bile aslında çiftçilikten pek anladıkları yoktu. Esasen, on yedinci yüzyılda çiftçi denildiğinde akla arazi sahibi gelmekte idi. Koloninin lideri William Bradford'un ifadesi ile, “kendilerini sıcak şekilde karşılayacak dostların, eğlenebilecekleri ya da olumsuz hava koşullarından etkilenen vücutlarını dinlendirebilecekleri hanların, 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ihtiyaç duyduklarında yardımlarına koşabilecek insanların yaşadığı kasabaları bırakın, evlerin bile bulunmadığı”? bir ortama gelen bu insanlardan hiçbirisi, bu koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak pratik becerilere sahip bulunmuyorlardı. Esasen, on yedinci yüzyılda avlanma, balıkçılık, atıcılık gibi becerilere sahip olmak aristokratlara özgü bir ayrıcalık olarak kabul ediliyordu. Bu şartlar altında, Plymouth'a gelen ilk yerleşimcilerin belki yarısının ilk kışı çıkaramamış olmaları, geri kalanların ise hayatta kalabilmek için yerlilerin sağlayacağı yiyeceklere ve desteğe bel bağlamaları pek de şaşırtıcı olmamıştır. 

Yaşam mücadelesi veren bu yerleşimcilerin bir şansı da, İngilizce konuşabilen iki Algonkin yerlisi olan Patuxet Tisguantum (kendisine kısaca Sguanto diyorlardı) ve Abenaki Samoset ile karşılaşmaları olmuştu. Ayrılıkçıların 1620 yılında Amerika'ya gitmek üzere yola çıkmalarından birkaç yıl öncesinde İngiliz kaşif Thomas Hunt tarafından yakalanarak Avrupa'ya getirilmiş olan Sguanto, bir süre İspanyada ve Londrada kalmıştı. Ayrılıkçıların gelişinden bir yıl önce de, bir yolunu bulup tekrar Amerika'ya dönmüştü. Ancak döndüğünde, kendi topraklarından uzak kaldığı süre zarfında, halkının büyük bölümünün hastalıklardan kırılmış olduğunu görmüştü. Sguanto, yeni gelen yerleşimcilere, bölgelerindeki yerlilerle iyi ilişkiler kurmaların- da yardımcı oldu. Yerliler de, tarım işleri konusunda yerleşimcilere destek sağladılar. Hatta, bu karşılıklı dostluk, ileride bir ulusal bayrama dönüşecek ikinci bir efsanenin doğmasına yol açmıştır (bu efsanenin ulusal bayram kabul edilmesi 1863 yılında, İç Savaş sırasında olmuştur). Bu efsaneye dayanan ilk Şükran Günü, yerleşimcilerin gelmelerinden bir yıl sonra, yerliler ve yerleşimciler tarafından ortak şekilde kutlanmıştır. Bu olayı takip eden on yıl zarfında güçlükler çekmesine rağmen ayakta kalmayı başaran koloni, muhtemelen Amerika'da yeni tür bir yerleşim tarzının öncüsü olmuştur. 

Suffolk'ta bir avukat ve arazi sahibi olan John Winthrop'un önderliğindeki bir diğer Püriten grubu, Plymoutlvtan gelen cesaretlendirici haberlerin ve Kral I. Charles'ın yönetimi altındaki İngiliz 


20 Bradford, Plymouth Plantation, 78. 
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Kilisesi'nin gidişatından dolayı kapıldıkları umutsuzluğun etkisi ile, “Katolikler tarafından yozlaştırılmış” olduğunu söyledikleri Eski Dünya'yı terk ederek, Yeni Dünya'da bir “İncil Topluluğu” oluşturmaya karar verdiler. 1629 yılında kurulmuş olan bir başka ticari firma olan Massachussets Körfez Şirketi'nin sağladığı destekle, Püritenlerin İngiltere'den Massachussets’e Büyük Göç (1629-1642) olarak adlandırılan göçü başlamış oldu. Aslında ilk gidenler, yalnızca öncülerdi. Takip eden on yıl zarfında, sayıları 20.000'i aşan Püriten, Amerika'ya göç ederek, oradaki beş büyük çaptaki yerleşim alanında kendilerine yeni hayatlar kurdular. Söz konusu beş yerleşim alanından üçü, sonradan Amerikan ulusunun ilk on üç eyaletinin nüvesini oluşturdular. Bunlar, Plymouth, Massachusetts, Rhode Island, New Haven ve Connecticut idi (Şekil 2.4). 

Chesapeake'ye ilk gelen yerleşimcileri Amerika'ya çeken en önemli faktör, buradaki toprakların sunduğu doğal zenginliklerden yararlanarak kazanç elde etmek olduğu halde, Püritenler madalyonun öbür yüzü ile ilgileniyorlardı; onlar için cazip olan, Amerika'nın yeni bir Cennet olmasa da, o zamana dek el değmemiş vahşi bir yer oluşu idi. Medeniyetten uzak yerlilerin ve hiç işlenmemiş toprakların bir arada bulunduğu Amerika, yeni gelenler için ürkütücü olduğu kadar da çekici bir yerdi. Böyle bir ortam, Püritenlerin düşünce yapısına sahip insanlar açısından, karşılaşılan zorluklara gögiis gererek bu zorlukların en iyi şekilde üstesinden gelmek için duyulan isteği arttırıyordu. Püritenlerin anlayışına göre, karşılaştıkları zorluklar, ilahi yaşama kavuşmak için geçmeleri gereken bir sınav ve dünyayı tanımaları için bir ders niteliğinde idi. John Winthrop, Yeni Dünya'ya gitmek üzere bindikleri Arabella adlı gemide bulundukları sırada, oradaki topluluğa hitaben yaptığı vaaz niteliğindeki konuşmasında, Dağdaki Vaaz'dan?' (özellikle de Matta İncili 5:14'ten) alıntı yaparak, yeni bir başlangıç için yola çıktıklarına işaret etmiş ve şunları söylemişti: “Bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir olacağımızı dikkate almamız gerekir. Tüm insanların gözleri 


21 Dağdaki Vaaz, Matta Incil’inde bulunan ve Nasıralı İsa tarafından söylenen sözlerin bir koleksiyonudur — ç.n. 
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Şekil 2.4. New England kolonilerini gösteren harita. 
bizim üzerimizde olacaktır. Bu nedenle, eğer üstlenmiş olduğumuz görevi yerine getirirken Tanrı'mıza yanlış yaparsak ve Tanrı'mızın 


şu anda bize sağlamakta olduğu desteği üzerimizden çekmesine neden olursak, ileride tüm dünyada anlatılan eski bir hikayeden ibaret 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oluruz.” Püritenler, İncil'de vadedilene ulaşma arzusunda idiler ve ne “dünyanın ışığının”, ne de bu ışığın parlaklığı içerisinde kurulmuş olan “tepedeki şehrin” gizlenmesinin mümkün olmadığına inanıyorlardı. Winthrop, gemide verdiği vaazda, Şeytan'a boyun eğmiş olan İngiltere'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da, yeni bir İngiltere'ye (New England'a) gitmekte olan yerleşimcileri teşvik etmek üzere, Püritenlerin yolunun doğru yol olduğunu ve bu yolu seçmekle Püritenlerin sonunda haklı çıkacaklarını ve tüm düşmanlarını hayal kırıklığına uğratacaklarını vurgulamıştı. 
Püritenlerin kurduğu yerleşimler, sosyal ve ekonomik açılardan kesinlikle Chesapeake'de kurulanlardan daha istikrarlı bir yapıya sahiplerdi. Massachussets'de geçirdikleri ilk kış zarfında yerleşimciler açlık tehdidi ile karşılaşmışlarsa da, İngiltere'den gelen erzak, koloninin varlığını güvence altına almaya yetmişti. Ayrıca, yerleştikleri alanlarda çevre koşulları sağlık için daha elverişli idi ve gelenler ailece gelmişlerdi, hatta tüm cemaat mensuplarının bir arada geldikleri zamanlar da olmuştu. Bu şekilde, anavatanlarındaki temel toplum altyapısını da beraberlerinde getirmişlerdi. Bunun sonucunda, New England'da beyaz nüfus hızla artış göstermiş ve 1700 yılına gelindiğinde hemen hemen 90.000’e ulaşmıştı. Doğal olarak, New England'a İngiltere'den evlenilecek kadınlar getirmeye gerek kalmamıştı. Bekar erkeklerin ve öksüz-yetim çocukların sayısı Chesapeake ile kıyaslandığında çok azdı. Ayrıca kadınlar, en azından manevi olarak erkeklere eşit kabul ediliyorlardı. Sosyal açıdan ise, durum biraz farklı idi. İstikrarın sağlanması, hem toplumun tamamını kapsayan, hem de farklı olanlara ayrımcılık uygulayan katı bir ataerkil ve kilise odaklı yapı sayesinde mümkün oluyordu. Kilisenin başı, Tanrı idi. Kilise ise, sosyal hayatın ve aile hayatının odağında yer alıyordu. 
Erkekler de ailenin reisi olarak kabul ediliyorlardı. Bu toplumsal düzen, o dönemde yapılmış şöyle bir gözlem ile özetlenebilir: “Aile küçük bir topluluktur, bir topluluk ise büyük bir aile demektir.” 
Ancak öte yandan, “bir aile, kendisine gelen herkesi kabul etmek 


zorunda olmadığından. ..artık bir topluluk olmaktan çıkar.” 


22 Winthrop, Life and Letters of John Winthrop, 19. 
23 Winthrop, Life and Letters of John Winthrop, 184. 
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New England'da yasama işleri de, hem tek kişinin yetki alanı içerisinde bulunan Maryland'den, hem de yönetimindeki valisi önce Virginia Şirketi, bu şirketin ifasından sonra da İngiliz Kraliyeti tarafından atanan Virginiadan farklı şekilde yürüyordu. Püritenler kendi yerleşimlerini, koloninin ilk kuruluşunda hazırlanmış olan kuruluş sözleşmesine uygun şekilde organize etmişlerdi. Bu sözleşmedeki hükümler, bir Genel Yönetim Kurulu ve seçimle belirlenmiş bir vali tarafından yorumlanıyordu. Ancak bu sistem, bugünkü anlamda bir eşitlikten ya da demokrasiden farklı idi. Her ne kadar Püritenlerin benimsediği Protestanlık, kutsal metinlerin bireysel yorumunu kabul ediyor olsa da, yine de bu bireysellik ilk Püriten yerleşimlerinde çok da geniş kapsamlı değildi. Hoşgörüden uzak bir dünyada yaşamış ve sıkıntı çekmiş insanların kurdukları Püriten yeni düzende de farklı ve muhalif görüşlere aynı ölçüde hoşgörüsüzlükle bakılıyordu. 
Ne var ki, doğal olarak bu tür görüşler, kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde New England'da da ortaya çıkacaktı. 

Kutsal metinlerin bireysel yorumuna açık olan Püriten inanç kapsamında, “tepedeki şehir” konusunda da alternatif görüşlerin ortaya çıkması belki de kaçınılmazdı. Ancak, 1631 yılında, Winthrop'un görüşlerinden çok farklı görüşlere sahip olan Roger Williams adındaki din adamının koloniye gelmesinden önce Massachussets Körfez kolonisinde bu konu üzerinde pek fazla durulmamıştı. Williams, dini özgürlükler konusunda Calvertin Maryland'de yaptığından da daha ileriye giderek (hatta Yahudi inancının bile din özgürlüğü kapsamına alınmasından yana idi), kilise ile herhangi bir türdeki devlet yapısı arasında kesin bir ayrımın yapılması gerektiğini önemle vurguluyordu. Sonradan yayınladığı bir çalışmasında, bu görüşünü şu şekilde dile getirmişti: “Tanrı, sivil bir devlette kanun haline getirilerek zorla uygulatılacak tek tipte bir din olmasını istemez.” Bu sözlerinde açıkça ifade etmemiş olsa da anlatmak istediği şey aslında, Püritenlerin herhangi bir özel dini direktife bağlı kalmamaları gerektiği idi. Bu çerçevede, Winthrop'un savunduğu gibi, Püritenlerin Tanrı tarafından kendileri ile “Sözleşme” yapmak üzere özellikle seçilmiş bulunan bir topluluk olduğu fikrine de karşı 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çıkıyordu.” Bu tür görüşlere sahip olan Williams'ın, Massachussetts Bay'de kalabilmesi zordu. Nitekim sonuçta kendisi, Rhode Island adında ayrı bir koloni kurdu. Güneydeki Maryland gibi, kuzeydeki Rhode Island da, biraz daha düşük ölçekte olmakla birlikte, hangi mezhepten gelirlerse gelsinler, muhalif dini görüşlere sahip olan herkes için sığınılabilecek bir liman özelliği taşıyordu. 

Birkaç yıl sonra, 1634'te, Püriten yönetimi daha da etkili bir başka muhalifle, Anne Hutchinson adındaki kadın ile karşı karşıya gelecekti. Hutchinson'un Massachussets'deki Püriten liderleri onaylamadığını açıktan açığa ilan etmesinin ardından “Antinomian kriz” adı verilen bir anlaşmazlık ortaya çıktı (antinomianizm, inanç yolu ile doğruyu bulmayı, kişinin Tanrı ile doğrudan iletişimini öngören ve İncil'in getirdiği katı ahlak kurallarına karşı çıkan bir anlayıştı). 1637 yılında Hutchinson'un yargılanması sırasında konuşan Winthrop, suçlamasında şunları söylemişti: “Öğrendiğimize göre, Kilise'nin ve din görevlilerinin onuruna çok zarar verici şekilde, ileri geri sözler söylemektedir.” Winthrop ayrıca, Hutchinson'a hitaben, Püritenlerin kadınlar konusundaki yaklaşımlarını bir miktar ortaya koyan şu sözleri de söylemişti: “Evinizde bir toplantı yapmış, insanları bir araya getirmişsiniz. Genel Meclisimiz bunu kınıyor ve bu hareketinizin Tanrı nezdinde uygun ve hoş görülebilir olmadığı gibi, bir kadına da yakışmadığı kanaatine varmış bulunuyor.” 
Böylece, “bizim toplumumuza uygun bir kadın değildir” şeklinde suclanarak Massachussets'ten uzaklaştırılmasına karar verilen Hutchinson da, Rhode Island'a giderek oraya sığınmıştı.” 

Dolayısı ile, Winthrop'un “İncil Topluluğu”, varlığının daha ilk on yılında, kendi mensuplarına karşı hoşgörüden tamamen uzak bir tutum izlediği şeklinde ün yapma yoluna girmişti. Chesapeake ile arasındaki farklılığı oluşturan görünürdeki sosyal istikrarı ise, aslında birçok açıdan yanıltıcı bir görüntü idi. Din faktörü, New 


24 Roger Williams, The Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience discussed in 
a Conference between Truth and Peace (1644) 3; Winthrop, Life and Letters of John Winthrop, 18. 

25 Thomas Hutchinson, History of the Colony and Province of Massachussets Bay 
(Boston: 1767). 
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England'ı İngiltere'den ayırmıştı, ancak kendi içerisinde de ayrışmalara neden olmuştu. Aslında, Amerika'daki İngiliz yerleşimlerinin görünürde birbirlerinden farklı, aşırı uçlarda gibi olmalarına rağmen, birçok açılardan benzer yanlarının farklılıklarından daha çok olduğu belirgin şekilde görülüyordu. Bu benzerliğin en fazla olduğu konu da, Algonkin yerlileri ile olan ilişkileri idi. Muhalif gruplar Massachussets'den ayrılıp farklı yerleşimler kurarlarken, kaçınılmaz olarak yerlilerin topraklarına giderek daha fazla miktarda tecavüzde bulunuyorlardı. Aslında bu yaptıkları, Püritenler açısından sorun yaratacak bir durum olarak görülmüyordu. Esasen, New England'da yaşayan yerli halkların Hristiyanlığı kabul etmelerinin sağlanması da, üstlendikleri görevin bir parçasını oluşturuyordu. 

Püritenlerin “el değmemiş alanlara yönelmeleri” yalnızca kendi kurtuluşlarını sağlamak amacını taşımıyordu; aynı zamanda, karanlıkta kalmış olduklarını düşündükleri insanlara bu karanlıktan kurtulmalarında yardımcı olmayı da amaçlıyorlardı. Aslında yerlilerin dine döndürülmesi hedefi, Püritenler için Amerika'ya yerleşmelerinin ilk birkaç on yılı zarfında gündemlerinin en üst sırasında yer almış olmasa da, bu alandaki çabalarında tamamen başarısız olmuş da sayılmazlardı. 1632 yılında yapılmış bir yorumda, Püritenlerin “Kızılderililere karşı olan sevgi dolu, adil ve merhametli yaklaşımlarından” övgü ile söz edilmekte ve Kızılderililerin de Püritenlere karşı besledikleri “sevgi ve saygının” onları “İngilizlerle tam bir uyum içerisinde olmaya yönlendirdiği” belirtilmekte idi. Ancak sözü edilen bu “tam uyum”, New England bölgesinde yaşayan tüm yerliler için 
geçerli olmadığı gibi, belli sınırları vardı. Nitekim, bu sınırlar 1637 
yılında aşıldı ve Peguot kabilesine bağlı yerliler, Connecticut yakınlarında bazı yerleşimcilere saldırdılar. Beyaz yerleşimcilerin bu saldırıya, ittifak yaptıkları Narragansett yerlileri ile birlikte verdikleri tepki ise çok geniş çapta ve acımasız oldu. Mystic'te bulunan Peguot köyüne saldırarak, burada yaşayanların büyük bölümünü katlettiler, sağ kalanları ise Karayipler'de köle olarak sattılar. 


26 Thomas Wiggin'in Sir John Cooke'a gönderdiği 19 Kasım 1632 tarihli mektup, 
bakınız, Winthrop, Life and Letters of John Winthrop, 31. 
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Bu katliama tanık olan Püriten liderlerinin anlattıkları, o zamanın beyazlarında hakim olan düşünce yapısı konusunda çarpıcı bilgiler vermektedir. William Bradford, yaşananları şöyle aktarıyordu: “Ateşte yanarak kavrulduklarını görmek korkunçtu. Akan kanlardan oluşan dereler bu yangınları söndürüyordu. Ortalığı feci kokular sarmıştı.” Ancak bu satırları yazmasına rağmen Bradford, yapılan katliamı ve sonrasında Peguot kabilesinin tamamen yok edilmesini, Tanrı'ya “kurban sunmak” şeklinde yorumlamaktan ve Tanrı'nın Püriten misyonuna sağladığı desteğin bir kanıtı olarak nitelemekten de geri durmamıştı. Connecticut'taki askeri birliklerin başındaki kişi olan John Mason ise, yapılan katliamdan coşku ile şöyle söz ediyordu: “Bu yapılanlar Tanrı'nın iradesi idi ve gözlerimizin önündeki görüntüler muhteşemdi!” Sonradan Bradford'a gönderdiği mektupta Winthrop, bu olayın, Pequot kabilesinin “ve diğer tüm Kızılderililerin” beyaz yerleşimcilerin “ortak düşmanları” olarak kabul edilmesi fikrini güçlendireceği umudunda olduğunu ifade etmişti. Bölgeden yaklaşık 800 km. güneydeki Chesapeake'de bulunan Edward Waterhouse’un da aynı fikri paylaştığına hiç şüphe yoktu.” Yine de, bu tür görüşler birçok kişiyi etkilese de, herkes tarafından paylaşılmıyorlardı ve hatta, John Elliot gibi bazı kişiler, bir ölçüde bunlara karşı çıkıyorlardı. John Elliot, 1650 yılında ilk “dua şehri”ni — Hristiyanlığa döndürülmüş yerlilerin yaşaması için oluşturulan yerleşim alanlarına verilen isim — Natick'te kurmuş olan kişi idi. Bazı kişilerin Algonkinleri Hristiyanlığa çekme arzuları, aslında bir kültür emperyalizmi amacı taşısa da, en azından onlara karşı açıktan açığa ortaya konulan etnik düşmanlık duyguları ile engellenmiyordu. Ne yazık ki, Elliot gibi istisna oluşturan kişilerin davranışları bile, sonuçta yerlilerle İngilizler arasındaki ilişkiler konusunda benimsenen kuralların geçerliliğini kanıtlamaktan öte bir yarar sağlamadı — ki bu kurallar yalnızca New England'da geçerli olmakla kalmıyordu. 

İşin gerçeği, Yeni Dünya'daki yerlilere karşı duyulan korku ve kimi zaman da açık düşmanlık duyguları, yalnızca Plymouth ve 


27 Bradford, Plymouth Plantation, 357; John Mason, A Brief History of the Pequot 
War (1736) 14; Winthrop, Life and Letters of John Winthrop, 195. 
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Massachussets Körfez kolonileri arasında ortak bir bağ oluşturmakla kalmıyordu. Bu duygular, on yedinci yüzyılda ve on sekizinci yüzyılın başlarında İngilizlerin Amerika kıtasında koloniler kurma girişimlerinin belirleyici bir özelliğini oluşturuyordu ve aslında, koloni kurmak üzere Amerika'ya yapılan göçleri teşvik etmek için ortaya konulan amaçlardan en az birini oluşturan “Kızılderilileri Hristiyanlığa döndürme” fikri ile de açık bir çelişki teşkil ediyorlardı. Yine de, İspanyolların uyguladığı yıkım ve zulüm ile kıyaslandığında, İngilizlerin koloni kurma girişimlerinin en azından, yerlileri dine döndürme gibi daha insancıl ve yapıcı bir amacı da vardı. Buna karşılık, yerlilere karşı duyulan korku ve düşmanlık duyguları, on yedinci yüzyıldaki Atlantik dünyasının gerçeklerine de tam olarak ters düşmüyorlardı. Püritenlerin Amerika'ya olan Büyük Göçlerine ve bu göç ile ilgili olarak “tepenin üzerinde bir şehir kurmak” gibi bir misyonun belirlenmiş olmasına dayanılarak, bugün bile hala geçerliliğini sürdüren ve “Amerika'nın istisnai özelliği”? şeklinde ifade edilen yaygın bir efsane ortaya çıkmıştır. Oysa, koloni kuruluş döneminde New England'ın gerçek anlamda böyle istisnai bir özelliği olmadığı gibi, o zamanlar henüz, “Amerika'ya özgü” olarak kabul edilebilecek bir özellikten söz edebilmeye de imkan yoktu. 
İster Virginia'da, ister Massachussetts'de olsun, kolonilerde yaşayan yerleşimcilerin dünyası İngiltere'ye sıkı sıkıya bağlı idi ve özellikle de New England'dakiler için, “dünyanın bakış açısından” çok, İngiltere'de geride bıraktıklarının düşünceleri önemli idi. Kolonide yaşayanlar, İngiltere'deki dost ve aile yakınlarına sık sık mektup yazarak yaşadıklarını anlatıyorlar ve Amerika'daki yaşam ile ilgili kendi değerlendirmelerinden de söz ediyorlardı. Bir bölümünün ise, Londra'da anıları yayınlanıyordu. Bu anıların kimi yerinde yürek parçalayan olaylara yer veriliyor, kimi yerinde ise okuyanlar Amerika'ya gitmek konusunda cesaretlendiriliyorlardı. Bu yazılanlar, bir anlamda ileride doğacak ulusun tarihini oluşturmakta idi (her ne 


28 İngilizce olarak “American exceptionalism” olarak ifade edilen bu söz, Amerika'nın 
niteliksel olarak diğer milletlerden farklı, benzersiz ve ulu olduğu şeklindeki bir görüşe dayanmaktadır — ç.n. 
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kadar Peguot halkının başına gelenlere söz konusu yazılarda yer verilmemiş olsa da). 

Püritenlerdeki görev duygusu — yalnızca kendi düşüncelerinde bile olsa — onların koloni kurma girişimlerini diğerlerinden ayırıyordu. Virginiadaki kolonide ticaret ve tütün etkin unsurlardı. Maryland'de ise, dinde hoşgörüyü sağlayan yasalar, insanlara sığınma olanağı sunmaya yönelikti, ancak herhangi bir dini telkin gündeme getirilmemişti. Pennsylvania'ya gelince; burada Quaker” denilen tarikat — Püritenizmin Virginia ve Massachussets'de yasaklanan bir versiyonu idi — ve Anglikan Kilisesi'ne karşıt olan diğer dini gruplar, kendi ibadet şekillerini özgürce uygulayabilecekleri güvenli bir ortam bulma umudu içerisinde idiler. Püritenler, sahip oldukları görev duygusu itibarı ile, inanç açısından kendilerine en yakın olan Plymouth'daki Ayrılıkçılardan bile farklı idiler. Plymouth’dakilerin “hacılar” olarak Yeni Dünya'ya göç etmelerindeki amaç, Eski Dünya'nın yozlaşmış ortamından kaçmaktı. Ancak göç ederek Eski Dünya'ya bir ders vermeyi düşünmemişlerdi. Püritenler ise, hiç şüphesiz Yeni bir İngiltere (New England) kurmayı arzu ediyorlardı; ancak asıl beklentileri bununla sınırlı değildi. New England'dan bir Yeni Kudüs'ün (New Jerusalem) doğmasını umuyorlardı. Onların bakış açısına göre, Amerika toprakları Vadedilmiş Topraklar, kendileri ise seçilmiş halk konumunda idiler. Ortadaki problem ise, bu bakış açısından kaynaklanıyordu. Kıyamet günü ile ilgili senaryolara kendisini bu denli kaptıran bir toplum için, her yerde tehlike kol geziyor ve Şeytan her gölgede pusuya yatmış bekliyordu. Tek bir kadının (Hutchinson) verdiği vaazlardan endişe duyan bu toplum, Mary Dyer adındaki bir başka kadının Ouaker inancından da büyük rahatsızlık duyarak, bu kadının aralarındaki varlığına katlanamamış ve 1660 yılında kendisini idam etmişti. Bu zihniyetteki bir toplumun, adeta insan olarak bile görmediği yerli Algonkin halkına uygulayacağı zulmü hiç sorgulamaması doğaldı. Kendi içlerindeki aykırı görüşlerden bile son derece rahatsızlık duyan Püritenler için, çevrelerindeki yerlilerin varlığı, dünyada kendilerini bekleyen bir başka sınav olarak algılanıyordu. 


29 1660 yılında George Fox tarafından kurulmuş olan bir Protestan tarikatıdır — ç.n. 
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İçinde bulunulan durum, Winthrop'un önceden düşündükleri ve planladıkları ile tam bir uyum içerisinde gibi görünmüyordu. 
Gelirken, tamamen bir tabula rasa (boş bir levha) gibi olmasını beklemese de, yararlanmaya uygun boş topraklar (vacuum domicilium)” bulmayı umuyordu. Esasen, şöyle düşünüyordu: “Tanrı'nın mucizesi olan hastalıkla, yerlilerin çoğu yaşamını yitirdi ve böylece toprakların büyük bölümü üzerinde yaşayan insan kalmadı.” Ancak asıl sorun, Tanrı'nın yerlilerin tamamını birden ortadan kaldırmamış olmasından kaynaklanmıyordu; gerçek sorun, toprakların kendisi ile ilgili idi. Püritenlerin kendilerinden çok emin bir şekilde yönetimleri altına alacaklarını umdukları Yeni Dünya'daki çevre koşulları, onlar üzerinde de ölümcül etkiler yaratıyordu. Püritenler için her şey inanca, ve bu inanca bağlı olarak oluşturulmuş bulunan kimlik bilincine dayanmakta idi. Oysa, kendilerini içinde buldukları koşullarda, hem inancın, hem de Püriten kimlik bilincinin sarsılması riski mevcuttu. Bu durum karşısında, Püritenlerin liderleri, kurmuş oldukları “tepedeki şehrin” temellerinin zarar göreceğinden endişe duyuyorlardı. İncil Topluluğu'nun ilk yirmi yılı geride kaldığında, kilise üyelerinin sayısındaki artış durmuştu. Kiliseye tam üyelik ancak “Görülebilir Azizler” için mümkündü; bu kişiler, Tanrı tarafından seçilmişlerdi ve bunların Tanrı'nın merhameti ile ani bir ruhani uyanış yaşayarak günahlarından suçluluk duyup dine yönelmiş olmaları gerekiyordu. On yedinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Massachussetts kilise meclisi, azizlerin görülebilirliği kavramından ödün vererek, görülebilir aziz olarak kabul edilen seçilmiş kişilerin çocuklarının da vaftiz edilerek kilise üyeliğine alınmalarına onay verdi. Ancak bu uygulama, seçilmişler kapsamına girmeyen 
kişileri dışlamış olduğu için insanları hoşnut etmedi. Sonuçta, 1662 
yılında kilise meclisi, “Kısmi Kilise Üyeliği Sözleşmesi” (Half£ Way 


30 İngilizlerin ortaya attığı bu düşünceye göre, Amerika'da yerlilerin sabit yaşam alanlarına ve çitle çevrilmiş arazilere sahip olmamaları, onların yaşadıkları topraklara el konulmasını haklı kılıyordu — ç.n. 

31 John Winthrop, General Considerations for the Plantation in New England, with 
an Answer to Several Objections, Winthrop Papers (Boston: Massachussetts Tarih Toplulugu, 1931) 2: 120. 
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Covenant) adını verdiği bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Bu sözleşme çerçevesinde, ilk yerleşimcilerin torunlarına kilise üyeliği verilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu kararın uzun vadedeki sonuçları, düşünülemeyecek kadar derin etkiler yarattı. 

“Kısmi Kilise Üyeliği Sözleşmesi”, yalnızca inançtaki gerilemeyi ve kiliseye devam edenlerin sayısındaki azalmayı değil, aynı zamanda Püritenlerin İngiltere'den taşımış oldukları geleneksel sosyal ilişkilerde ve aile ilişkilerinde giderek arttığı gözlenen erozyonu da onarmayı amaçlıyordu. New England'da doğmuş olan yeni jenerasyonun üyeleri, büyüyüp yetişkin çağa geldiklerinde, hem ekonomik anlamda varlıklarını sürdürebilmek hem de sosyal statü kazanabilmek için kendilerine ait topraklara sahip olmak istemişler ve bunun sonucunda da doğal olarak, toplumun daha önce çok sıkı olan fiziksel ve manevi bağlarında gevşemeler meydana gelmişti. Başlangıçta, toprakların dağıtımı yapılırken, özellikle nüfusun çevreye çok fazla yayılmamasına özen gösterilmişti. Bu şekilde, Algonkinlerin saldırılarına karşı güvenliğin arttırılması amaçlanıyordu. Ancak bu uygulama ile, giderek artmakta olan nüfusun — Chesapeake'de hala etkili olan hastalık salgınları burada daha düşük ölçekte görülüyordu — artan toprak ihtiyacı karşılanamıyordu. Başlangıçtaki şehir yerleşim planlarında, kent merkezinde Toplantı Evi olarak adlandırılan ve dini ve bazen de halka açık toplantıların düzenlendiği bir bina bulunuyordu. Bu binanın çevresindeki 50-100 mil kare (130-260 km?) 
alanda evler yer alıyor, onların çevresinde de hayvan otlatılan ve ekin yetiştirilen topraklar bulunuyordu (İngiltere'de toprakların çitlerle çevrilerek özel mülk haline getirilmesi şeklindeki uygulama öncesindeki dönemi hatrlatan bir yerleşim planı söz konusu idi). Zaman içerisinde, bu plan değişti ve her bir aileye 400 ile 800 dönüm arasında değişen topraklar verildi. Böylece mülkiyetin bireyselleşmesi ile birlikte, Püritenlerin hiç istemeyeceği şekilde, bakış açıları da daha bireysel olmaya başlamıştı. Nüfusun yayılması ve bireyselliğin artması ile birlikte, belki de kaçınılmaz olarak, daha seküler bir bakış açısı da yaygınlaşmaya başladı. Bu bakış açısı, Püritenlerin “el değmemiş alanlara yönelme” ve bu vahşi alanları dine döndürerek evcilleştirme 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fikri üzerinde odaklanmış olan başlangıçtaki vizyonlarına aykırı idi. 
Ancak söz konusu vahşi alanlar Püritenlerin düşündüğünden farklı şekilde evcilleştikçe, bu vizyon solup gitmişti. 

Yine de Püritenler böyle bir sonucu mücadele etmeden kabullenmemişlerdi. Özellikle de Kısmi Kilise Üyeliği Sözleşmesi'nin yürürlüğe konulmasının ardından, sürekli “Yeremya ağıtları”” okuyarak cemaatlerini suçlamışlar, giderek daha şiddetli bir şekilde cemaatin ahlaki ve manevi yetersizliklerinden söz etmişlerdi. Gerçi bu tür suçlamaları öteden beri yapmakta idiler. Daha 1642 yılında, Vali Bradford da, Plymouth kolonisindeki ahlaki çöküntüye değinerek “alkol alışkanlığına” ve “birbirleri ile evli olmayan kişiler arasındaki uygunsuz ilişkilere” dikkat çekmiş, ayrıca, “dile getirmenin bile korkutucu olduğu bir sürü eylem de, doğru yoldan sapmış kişiliklerimizi düşündüğümüzde korkmamıza ve titrememize neden olmaktadır” şeklinde konuşmuştu. Her ne kadar Bradford, bu tür davranışların ortaya çıkmasında Şeytan'ın etkisinin çok büyük oldugunu söylese de, Püritenlerin de bu olumsuzlukları “gereken şekilde araştırmak, soruşturmak ve cezalandırmak yerine”, bunların üstünü örtmeyi tercih etmekle hata yaptıklarını da ifade etmişti.” Ancak, ahlaki çöküşten daha da kötü görülen, bazı kişilerin Püriten misyonunu tamamen reddederek, “yerlileşmeleri”, yani kendi kültürlerini, geleneklerini, yaşam tarzlarını bırakıp, yerlilerinkini benimsemeleri idi. Bu problem yalnızca New England'da da görülmüyordu. 
Bir şahsın beyazların toplumuna sırt çevirerek Algonkin yerlilerine katılması — veya onlar tarafından aralarına alınması - çok ciddi bir suç olarak kabul ediliyordu. Bu suçun cezası, Connecticut'ta ağır 


hapis, Virginia'da ise idamdı. Hem Chesapeake'deki hem de New 


32 Yeremya, “ağlayan peygamber” olarak da adlandırılan, İbranice Kutsal Kitap'ın 
(Eski Ahit) büyük peygamberlerinden biriydi. Yahudi geleneğine göre Yeremya, katibi olan Baruk ben Neriya ve müritleri yardımı ile Ağıtlar Kitabı'nı yazmıştır. 
Sonradan, Yeremya adı verilen bir edebi tarz ortaya çıkmıştır. Yeremya denilen ağıtlar, düzyazı, bazen de şiir şeklinde olan ve yazarın toplumun durumuna ve ahlakına ciddi bir hakaret tonu ile acı bir şekilde ağıt yaktığı ve toplumun yakın çöküşüne dair kehanetlere yer verdiği uzun edebi eserlerdir — ç.n. 

33 Bradford, Plymouth Plantation, 385-6. 
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England'daki kolonilerde, Kızılderililerin İngilizleştirilmesi fikri, değişik ölçülerde kabul görüyordu. Ancak bunun aksi, büyük bir kabus gibi görülüyor ve asla uygun bulunmuyordu. 


Kızılderililer, Senet Karşılığı Zorunlu Hizmet ve Kimlik: Beyaz bir Tolumun Oluşturulması 


Amerika'nın on dokuzuncu yüzyıldaki en ünlü şairlerinden biri olan Walt Whitman, şöyle bir gözlemde bulunmuştu: “New Englandlı yazarlardan ve okul yöneticilerinden etkilenerek bizler, açıkça kabul etmesek de, Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca İngiltere, ve hatta özellikle de, sonradan kurulmuş ikinci bir İngiltere” tarafından şekillendirilmiş olduğu fikrine kendimizi kaptırmış bulunmaktayız.” 
Ardından da şu sözü eklemişti: “Oysa bu çok büyük bir hatadır.” 
Whitman bu görüşlerini, 1883 yılında, Santa F€'nin İspanyollar tarafından kuruluşunun yıldönümü münasebeti ile yazdığı yazıda dile getirmişti. Okurlarını pek de mutlu etmeyecek şu cümleleri de yazdıklarına eklemişti: “İspanya'nın geçmiş tarihinin bir özetine baktığımızda göreceğimiz zulmün, zorbalığın, batıl inançların, Anglo-Normanların tarih özetine baktığımızda göreceğimizden daha fazla olmadığını da belirtmek isterim.” Whitman, İspanyolların sömürgeleşme faaliyetleri sırasında uyguladıkları zulme ilişkin, “Kara Efsane” olarak adlandırılan hikayelerin, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında hala anlatılmakta olduğunu bildiği gibi, Amerika'nın yerli halklarının “zaman içerisinde giderek azalıp yok olmaya ve gerilerinde yalnızca anılarını bırakmaya” mahkum olduklarını da biliyordu. Belki Whitman, bu sonuçtan dolayı tamamen Püritenleri suçlamakta haksızdı; ancak çok ırkın bir arada olduğu bir gerçeklikten başlayıp, tek bir ırka ilişkin bir mitolojiye uzanan sürecin izlenmesinde New England’: başlangıç noktası olarak almak yerinde olacaktı. 

New England'da yaşananlara geri dönecek olursak, dine yönelme konusunda duyulan isteğin gerilemesi, hem Kısmi Kilise Üyeliği Sözleşmesi'nin pratikte yarattığı etkilerle, hem de yerleşimcilerden 


34 Muhtemelen New England'ı kasdetmektedir — ç.n. 
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bazılarının ne Püriten ve hatta ne de İngiliz yaşam tarzına uymayan bir yaşam tarzını tercih edecekleri konusunda duyulan korkularla bir araya geldiğinde, İncil Topluluğu'nun içten içe gelişmekte olan kısıtlayıcı ırksal parametreleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Kısmi Kilise Üyeliği Sözleşmesi ile, kilise üyeliğinde inancın bütünlügünden çok, insanların hangi soydan geldiklerine bakılır olmuştu. 
Bu durumda da kilise üyeliği, ister Avrupa'dan, isterse Afrika'dan gelmiş olsunlar, geldikleri soy itibarı ile uygun görülenler dışında diğer tüm göçmenlere kapatılmıştı. Ayrıca, Püritenlerin dine döndürmeyi amaç edindikleri yerliler için de kiliseye üye olma şansı kalmamıştı. Bu şekilde, bir süreden beri içten içe gelişmekte olan faktörler, açıktan açığa kendilerini göstermişlerdi: Bunlar, İncil Topluluğu'na girişi kısıtlayan ırksal ve etnik bariyerlerdi; zira, söz konusu toplulukla ilgili tüm niyet ve hedefler, onun tamamen beyazlara ait bir ülke konumuna getirilmesi yönünde idi. Başlangıçta, aynen Chesapeake'deki yerleşimciler gibi, New England'daki Püritenler de, Algonkin kültürünün İngiliz kültürü ile bir arada barış içerisinde varlığını sürdürmesi fikrini gerçekleştirmek için uğraşmışlardı. Ancak, on yedinci yüzyıl sonlarına gelindiğinde, hem Virginia'da, hem de Massachussets'de, yerliler ile sonradan gelenler arasında açıktan açığa devam etmekte olan savaş, daha da yıkıcı düzeylere ulaştı. 1675 yılında, Virginiada Potomac Nehri boyunca ve New England'da baş gösteren yerli ayaklanmalarını, Virginia'da beyazlar arasında patlak veren ve Bacon İsyanı olarak adlandırılan ufak çapta bir iç çatışma takip etti. 

Öte yandan, New England'da patlak veren ve yerleşimcilerin Kral Philip'in Savaşı (ya da Metacom İsyanı) olarak adlandırdıkları isyanın nedeni ise, yalnızca Püritenlerin bölgedeki topraklara giderek daha fazla el uzatmaları değildi. Aynı zamanda, yerli Wampanoag kabilesi içerisindeki güç ilişkilerinde meydana gelen değişiklikler de bu isyanın doğmasında önemli ölçüde etkili olmuştu. Babasının ve ağabeyinin ölümlerinin ardından Metacom, kabilede Sachem (Algonkin liderlerine verilen isim olmakla birlikte, bu liderlik İngilizlerin an- 


ladıkları şekilde tüm yetkileri elinde toplayan bir liderlik değildi) 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konumuna gelmişti. Metacom, İngilizlere karşı babası kadar iyi niyetler beslemiyordu. Bu arada, diğer kabileler ile de, Püriten yerleşimcilere karşı güçlerini birleştirmek amacı ile görüşmelerde bulunma eğiliminde idi. Görüştüğü kabileler arasında, daha önce yaşanan Peguot Savaşı sırasında İngilizlerle ittifak yapmış olan Narragansett kabilesi de vardı. İngilizleri, Metacom'un bu faaliyetleri konusunda uyaran kişi, yerli olup Hristiyanlığı kabul eden ve yerlilerle İngilizler arasında bir köprü olabileceği düşünülen John Sassamon olmuştu. 
Sassamon, annesi ve babasını kaybettikten sonra bir İngiliz ailesi tarafından büyütülmüş, Peguot Savaşında İngilizlerin yanında çarpışmış ve 1636 yılında kurulmuş olan Harvard Üniversitesi'nde öğrenim görmüştü. Ancak, genelde bu tür kişilerde sık sık şahit olunduğu gibi, her iki kültüre de ait olan Sassamon, aslında iki cephe arasında 
yer alan sahipsiz topraklarda yaşıyor gibi bir durumda kalmıştı. 1675 
yılında, New England'da sınırlar çizilmekte idi ve herkesin, tarafını seçmesi zorunlu hale gelmişti. John Sassamon öldürüldüğünde muhtemelen Metacom savaş hazırlıklarına zaten daha önceden başlamış bulunuyordu. Ancak Sassamom'un ölümünden Metacom'un üç danışmanının suçlu bulunarak yargılanması ve idamı üzerine çıkan çatışmalar, Amerika kıtasında gerçekleşen en şiddetli ve yıkıcı savaşlardan birine dönüşecekti. 

Kral Philip'in* Savaşı, 1675 yazında başladı ve aynı yılın devamında New England'da giderek şiddetlendi, hatta bir sonraki yıla da sarktı. Yerliler tarafından New England'ın sınır bölgelerinde bulunan yerleşim alanlarına yapılan saldırılara, koloni milis güçleri misillemelerde bulunuyorlardı. Bu misilleme saldırıları sırasında, önceki müttefikleri olan Narragansett kabilesini de hedef aldıkları oluyordu. Ancak Narragansett kabilesi, 1675-76 kışında tarafsız kalmaya gayret ediyordu. Savaşın önemli olaylarından birisi, Mary Rowlandson'un yerlilere esir düşmesi idi. Sonradan, esaret dönemini anlattığı ve 1682 yılında A True History of the Captivity and 


35 Wampanoag kabilesi İngilizlerle iyi ilişkiler içerisinde iken, 1660 yılında, 
Metacom'un ağabeyi Wamsutta, Plymouth'daki mahkemeye başvurarak kendisi ve kardeşine İngiliz isimleri verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bu istekleri kabul edilmiş ve Wamsutta'ya Alexander, Metacom'a ise Philip adları verilmişti -ç.n. 
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Restoration of Mrs. Mary Rowlandson” adı ile yayınladığı hikayesi, çok satan kitaplar arasına girdi. Bu kitabın, Amerika'da “esaret hikayeleri” tarzını başlattığı söylenebilir.” Rowlandson, yaşadıklarını dini bağlamda anlatmış ve yaşadıklarının ne kadar korkunç olduğunu fakat kendisinin nasıl manevi bir direnç gösterdiğini daha etkileyici biçimde ortaya koyabilmek amacı ile, mezmurlardan ve peygamberlerin sözlerinden alıntılara bol bol yer vermiştir. Anıları, hiç şüphesiz, kolonide kültürel bozulmanın getireceği tehlikelere karşı duyulan endişeleri besleyecek nitelikte idi. Ancak Rowlandson, “dinsizler”, “barbarlar” ya da “paganlar” şeklinde söz ettiği insanlar arasında geçirdiği esaret döneminden çıktığında, İngiliz ve Hristiyan özelliklerinin gerilemek şöyle dursun, daha da pekişmiş olduğunu söyleyerek, kültürel bozulmanın gerçekleşemeyeceği konusunda teminat veriyor ve okurlarını rahatlatıyordu. Aynı şeyler, yapılan savaşın sonuçları konusunda da söylenebilirdi. 1676 yazının sonlarında koloni güçlerinin Metacom'a bağlı güçler karşısında elde ettikleri nihai zafer, yerleşimcilerin kültürel ve askeri üstünlük duygularını iyice pekiştirmiş ve ayrıca, bu zaferi, Amerika'ya yerleşme girişimleri konusunda Tanrı'nın da kendilerine destek olduğunun bir işareti şeklinde yorumlamalarına zemin oluşturmuştu. Bu zaferin bir sonucu da, Peguot Savaşı sonrasında olduğu gibi, hayatta kalan yerlilerden birçoğunun bölgeden uzaklaştırılması olmuştu. 
Aralarında Metacom'un oğlunun da bulunduğu birçok yerli, Karayipler'de köle olarak çalıştırılmak üzere satılmışlardı. 

New England kolonisinde yaşayan yerleşimciler, demografik anlamda, savaşın olumsuz etkilerinden kısa süre içerisinde sıyrılmışlardı. New England'da Algonkinler ile İngilizler arasında barışçıl ilişkiler kurulması konusunda beslenen umutlar ise, bir daha asla onarılamayacak şekilde yok olmuştu. Savaş sırasında yaşanan vahşet, yerliler ile olan ilişkileri başından beri belirlemekte olan ırksal-dini 


36 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: Bayan Mary Rowlandson'un Esaretinin ve İade 
Edilerek Esaretten Kurtuluşunun Gerçek Hikayesi — ç.n. 

37 Kitabın sonradan düzenlenmiş çeşitli baskılarından okunması mümkün olduğu gibi, 
on-line olarak tam metnine şu siteden de ulaşılabilir: http://www.history1700s.com/ etext/html/blcrmmrshtml (20 Kasim 2009). 
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söylemlerin daha da etkinlik kazanmasına yol açmıştı. Beyaz olmayan paganlarla beyaz Hristiyanlar arasında öteden beri mevcut olan ayrım, Mary Rowlandson gibi koloni mensuplarının, yerlilerle aralarındaki derin kültürel uçurumun bilincinde olmalarını sağladığı gibi, bu uçurumu aşıp diğer tarafa geçmelerine de engel olmuştu. 
Savaş sonrasında yerlilerden hiç değilse bir bölümünün bölgeden uzaklaştırılmaları ile birlikte beyaz yerleşimcilere daha geniş alanlara yayılma ve yeni yerleşim alanları kurma fırsatı sağlanmıştı. Ancak, Kral Philip'in Savaşında kazandıkları zafer, aslında İngiliz yerleşimcileri başka çatışmalara sürükleyecekti: Öncelikle Yeni Dünya'da bulunan diğer Avrupalı güçlerle - New England bölgesinde bu Avrupalı güçler, Fransızlardı — sonrasında ise, bu kez İngiltere'nin kendisi ile çatışmaları gerekecekti. Kısaca söylemek gerekirse, önce New England'ın ve sonraki yüzyılda da diğer tüm Amerikan kolonilerinin kimliklerini çatışmalar belirleyecek ve geliştirip güçlendirecekti. 
Olaylara bu açıdan bakıldığında, Kral Philip'in Savaşı'nın yalnızca bir başlangıç olduğunu söylemek mümkündür. 

New England'ın epeyce güneyinde, Virginia'da da Vali Berkeley, “New England'daki Kızılderilileri etkileyen salgın hastalık” şeklinde tanımladığı isyan olayları üzerinde kafa yoruyor ve “bu hastalığın genişleyerek Maryland'de ve Virginia'nın kuzey taraflarında yaşayan Kızılderililere de yayılmakta olduğuna” inanıyordu.”* Aslında, New England'daki isyan hareketi ile eşzamanlı olarak Chesapeake'deki İngiliz yerleşimlerini de hedef alan bazı ayaklanma hareketleri olmuştu; ancak bunlar, Berkeley'in düşüncesinin aksine, birbirinden bağımsız, rastlantısal hareketlerdi. Bununla birlikte, kuzeyden gelen rahatsız edici haberlerin etkisi ile, bu rastlantısal olaylar olduklarından daha dramatik ve şiddetli imiş gibi algılandılar. New England'da olduğu gibi burada da, yerlilerden gelen tehdit karşısında kolonide uygulanan savunmada dikkate alınması gereken, pratikte önemli iki husus vardı. Bunlardan birincisi, tehdidin tam olarak 


38 Berkeley'in söylediklerini aktaran, Wilcomb E. Washburn, “Governor Berkeley 
and King Philips War”, New England Quarterly, 30:3 (Eylül 1957): 363-77, özellikle 366. 
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kimden kaynaklandığının nasıl anlaşılabileceği ile ilgili idi. Hem Virginiada, hem de New England'da yaşayan beyazlar, farklı yerli kabilelerinin zaman zaman değişik yakınlaşmalar gösterebildiklerini biliyorlardı. Bu durumda, belli bir zamanda hangi kabilenin kimden yana olduğunu doğru şekilde anlayabilmek pek kolay olmuyordu. İkinci önemli husus ise, tehdidin nereden kaynaklandığını anladıktan sonra, bu tehdide ne şekilde karşılık verileceği ile ilgili idi. Günümüzde Amerika'nın gelişmiş silahlara sahip bir ülke imajına sahip olmasına karşılık, koloni döneminde silahlar ucuz ve bol değildi. İngiltere Krallığı, kolonideki milis güçlerine ihtiyaç duydukları tüfekleri sağlamak için gerekli bütçeyi ayırmak konusunda istekli olmadığından, Vali Berkeley, savunma masraflarını finanse edebilmek amacı ile yerel vergileri arttırabilmek için 1673 yılında bir milis güçleri yasası çıkarılması girişiminde bulunmuştu. Ancak tahmin edilebileceği gibi, bu yasa halktan pek destek görmemişti. 
Ayrıca yasanın da geniş çapta uygulanması sağlanamamıştı. 

Sonuç olarak Virginiada 1675 yılında gerçekleşen ayaklanmalar ve bunun yanı sıra, yerleşimcilerin yüz yüze geldiği tehlike karşısında İngiltere'nin gereken tepkiyi göstermemesi, kolonideki istikrarın ciddi şekilde sarsılmasına yol açtı. 1675 yazında ilk yerli saldırısı gerçekleştiğinde, Virginialı yerleşimciler bu saldırıdan Doeg kabilesini sorumlu tuttular, ancak bu arada yanlışlıkla Maryland'de yaşayan Susguehannock kabilesinden bazı kişileri de öldürdüler. Bunun üzerine Susguehannock yerlileri doğal olarak misillemede bulundular. 
Ancak onların yanı sıra diğer yerli kabileleri de bu fırsattan yararlanarak İngiliz yerleşim alanlarına karşı saldırıya geçtiler. Böylece, 1676 
ilkbaharına gelindiğinde, Chesapeake'deki yerleşimciler kendilerini resmen ilan edilmemiş bir savaşın içerisinde buldular. Bu savaşta, Amerika'nın doğu kıyılarında yaşayan tüm yerlilerin yer aldıklarını düşünüyorlardı. Bu karışık ortamda yerleşimciler, bir süre sonra da birbirleri ile çatışmaya başlayacaklardı. Bacon İsyanı olarak bilinen isyan hareketinin bir nedeni, kriz döneminde Berkeley'in liderliğine duyulan güvensizlikti. Ancak bu isyana aynı zamanda, giderek gelişmekte olan kolonide refahın ve toprakların eşit dağıtılmaması neden 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olmuştu. Virginia'ya senet imzalayarak zorunlu çalışmak üzere gelen yerleşimcilere, bu zorunlu hizmet süreleri dolduğunda “headright” sistemi çerçevesinde kendilerine vadedilen belli büyüklükteki bir toprağı satın alma hakkı veriliyordu. Ancak, 1670'lerde tütün fiyatları düşerken arazi fiyatları yükselmişti ve çok az kişi, arzu ettikleri gibi bir toprağı satın alabiliyorlar, hatta satın alınabilecek toprak bulmakta dahi güçlük çekiyorlardı. Aslında bu durum basitçe, arz ve talep arasındaki dengenin bozulmasından ibaret bir sorun olmaktan öte idi. Kendilerine ait toprağı bulunmayan özgür insanlar koloni için bir tehdit teşkil ediyorlardı. İngiltere'deki ahlaken çökmüş yoksul kesimin bir başka versiyonunu oluşturan bu insanların sayılarının giderek artması, Virginiada ileride meydana gelecek bir sosyal çözülmenin habercisi olarak görülmeye başlanmıştı. Bu duruma bir çözüm getirmek üzere, mülk sahibi olmayanlara oy kullanma hakkının verilmemesi ise, Chesapeake'deki sosyal gerilimlerin daha fazla artmasına neden olmaktan başka bir işe yaramamıştı. 

Bu gelişmeler, Chesapeake'e yakın bir zamanda gelmiş oldukça zengin bir adam olan Nathaniel Bacon tarafından, sorun değil, aksine bir fırsat olarak değerlendiriliyordu. Bir kısım insanların oy kullanma haklarının ellerinden alınmış olması, O'nu ilgilendirecek bir durum değildi. Kendisi, Jamestown yerleşim alanından geçen nehrin yukarısına doğru olan bölgede büyük bir tarım alanının yerini belirlemekte ve satın almakta hiç güçlük çekmemişti. Bir süre sonra da, Virginia Meclisinin bir üyesi olmuştu. Güçlü bir konuma sahip olmasına dayanarak hem Vali Berkeley'i hem de bölgede yaşayan yerlileri huzursuz edici davranışlarda bulunmaya başlamıştı. Yerlilerle zaman içerisinde özenle kurularak geliştirilmiş olan ilişkileri, hiç ötesini düşünmeden bozacak hareketlerde bulunması, Vali'yi çok rahatsız ediyordu. Ancak bir taraftan da Bacon, insanlara verilebilecek yeterince toprağın bulunmamasından ve tütün fiyatlarının düşmesinden kaynaklanan problemler nedeni ile zaten huzursuz bir durumda bulunan kolonide, insanların giderek desteğini kazanmakta idi. Koloninin yönetimini elde etmeye yönelik faaliyetlerini, insanların arazi sıkıntısından dolayı yaşadıkları hoşnutsuzluğun 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istismarına dayandırıyordu. Bunun yanı sıra, insanların sıkıntılarının kaynağı olarak, başta dost Occaeneeche kabilesi olmak üzere bölgedeki yerlileri gösteriyor ve kolonideki insanları yerlilere karşı kışkırtıyordu. Bacon, isyan için gereken gücü topladıktan sonra, beyazların toplumunu hedef aldı ve 1676 Eylül'ünde Jamestown'u yakıp yıktı. Bacon isyanı ancak aynı yılın sonbaharında, Bacon'ın muhtemelen dizanteriden ölümü ve bunun ardından da kendisini destekleyenlerin yargılanıp idam edilmeleri ile son buldu. 

Ancak, Bacon İsyanı'nın, Virginia'da hem İngiliz-yerli ilişkileri, hem de beyazların toplumu üzerinde derin etkileri oldu. New England'da Kral Philip'in savaşı gibi, Chesapeake'de de Bacon İsyanı, beyazların yerlilere karşı izlediği tutum açısından bir dönüm noktası olmuştu. Aslında, yerlilere karşı olan tutumdaki bu değişimin tamamen Bacon İsyanı'na bağlı olarak meydana gelmiş olduğu da söylenemez. 1622 yılında Virginia Şirketi yöneticilerinden Edward Waterhouse'ın dile getirmiş olduğu görüşlerinden de anlaşılabileceği gibi, yerlilere karşı duyulan korku ve düşmanlık öteden beri mevcuttu; ancak beyaz yerleşim alanlarının yerlilere ait topraklara yayılmaması gerektiğini ısrarla savunan Berkeley gibi insanlar sayesinde bu duygular biraz dengelenebilmişti. Esasen, 1646 yılında Powhatan kabilesi ile yapılmış olan bir antlaşma gereğince, York Nehri'nin kuzeyinde kalan topraklara beyazların yerleşmesi yasaklanmıştı. Ancak Bacon İsyanı'nın ardından, Kızılderili ve beyaz yerleşim alanları arasındaki sınır da, dost ve düşman Kızılderililer arasındaki ayrım da, netliklerini yitirmişlerdi. Aslında Berkeley, dost ve düşman Kızılderililer arasındaki farkı açıkça ayırt edebiliyordu; fakat Bacon'ın yarattığı tehdidi bastırması sırasında, halkın gözünde daha aşırıya kaçan bir tutum benimsemek zorunda kalmıştı. Milis güçlerine “bir Kızılderili adı taşıyan hiç kimseye acımayın, zira tüm Kızılderililer bizim düşmanımızdır” derken, aslında büyük olasılıkla, siyasi muhaliflerine, İngiliz yerleşimini savunmak konusunda kararlı olduğunu göstermeyi amaçlıyordu.” Ne yazık ki, yerli kabileleri arasında 


39 Berkeley'in söylediklerini aktaran, Warren B. Billings, “Sir William Berkeley and 
the forging of colonial Virginia” (Baton Rouge: Louisiana Eyalet Üniversitesi Yayınları, 2004) 236. 
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hiçbir ayrım yapmaya gerek olmadığı inancı, İngiliz yerleşimcilerin birçoğu tarafından benimsenmişti. Bütün Kızılderililer düşman olduğuna göre de, hiçbir şeyi tartışmaya gerek yoktu. Bütün topraklara el atmak mümkündü ve beyaz toplumların nereye kadar yayılabileceği konusunda da hiçbir sınır yoktu. 

Ancak, beyazların bu şekilde yayılması, yalnızca beyaz toplumlar ile yerli toplumlar arasında ortaya çıkmaya başlayan ayrımı güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda da, beyaz olmayan insanların varlığına dayalı olarak, onlara alternatif bir beyaz Amerikalı kimliginin ortaya çıkması için gereken parametrelerin oluşmasını sağladı. 
Bacon İsyanı, Virginia'daki yöneticilere, Chesapeake'deki beyaz toplumun nasıl kolaylıkla kendi içerisinde çatışmalara yönelebileceğini göstermişti. Ancak bunun yanı sıra Virginia'nın yöneticileri, dışarıdaki “öteki” olarak kabul edilen bir başka kültür karşısında beyaz toplumun mensuplarının nasıl bir araya getirilebildiklerini de fark etmişlerdi. Teoride din faktörü, New England’: bir arada tutan bağı oluşturuyordu. Chesapeake'te de, yine teoride olmak kaydı ile, ırk faktörü aynı işlevi görüyordu. Ancak gerçekte durum kesinlikle bu kadar basit ve net değildi. Yeni Dünya'daki çeşitli İngiliz kolonileri, coğrafi olarak birbirlerine uzak yerlerde, değişik zamanlarda ve degisik nedenlerle kurulmuş olsalar dahi, on yedinci yüzyıl boyunca, yaşanan şiddet olaylarının etkisi ile yerlilere karşı çok benzer tutumlar benimsemeye yönelmişlerdir. Chesapeake'te, tütün yetiştirmeye verilen önem, toprağa duyulan isteği arttırmıştır. New England'da da beyaz toplumun doğal yayılma eğiliminden dolayı yeni topraklara ihtiyaç duyulmuştur. Ancak yine de tütün, yoğun işgücüne ihtiyaç göstermesinden dolayı — bu ihtiyacın yalnızca yeni göçlerle ve zorunlu hizmet sözleşmeleri ile karşılanabilmesine olanak yoktu - beyaz toplumun gelişimine yeni bir boyut getirmiştir. 

1622 ile 1676 yılları arasında meydana gelen olaylar dikkate 
alındığında, Virginia Şirketi yöneticilerinden Edward Waterhouse'ın, işgücü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerlilerin köle gibi kullanılmaları şeklindeki fikri, en azından kolonilerde uygulanabilecek gerçekçi bir öneri olarak değerlendirilemezdi. Aslında, ne 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Virginiadaki ne de Massachussetts'deki yöneticiler, Kızılderililerin köle olarak kullanılmaları fikrine karşı çıkmış değillerdi; ancak kafalarının rahat olması için, bu kölelik fikrinin Karayipler'de uygulanmasını tercih etmişlerdi. Bununla birlikte, bir işgücü temin sistemi olarak kölelik fikri, Kızılderililerin uzaklara gönderilmiş olmalarına rağmen akıllardan çıkmış değildi. Sonuçta, güneydeki kolonilerin artan işgücü ihtiyaçlarının ve kuzeydeki kolonilerin de gelişmekte olan sosyal ihtiyaçlarının hiç değilse birazının karşılanabilmesi için ömür boyu kölelik fikri bir çözüm yolu olarak görülmeye başlandı. 
Aslında, köleliği yasalarında resmen kabul eden (1641 yılında) ilk yer, Virginia değil, Massachussetts olmuştu. Buna karşılık, işgücüne en fazla ihtiyaç duyulan yer ise, Virginia idi. Özellikle 1660'tan sonra Virginia'da, sürekli ve sabit nitelikte işgücü ihtiyacı aciliyet kazanmıştı. Bu ihtiyacın ırksal tanımlamalara dayanılarak karşılanması ise zorunlu hale gelmişti. 

Chesapeake'in ilk dönemlerinde kadınlar mal olarak görülmüşlerdi; belki insanlara değer biçildiği ve göçmenlerin de bir fiyatlarının olduğu bir sistemde bu anlayış çok da olağandışı değildi. Zorunlu hizmet sözleşmesi imzalayan kişiler, Amerika'ya vardıklarında, sonradan köleler için yapıldığı gibi, satışa çıkarılırlardı. O zamanlar geçerli olan “borç üstleniciliği” (redemptioner) sistemi uyarınca, yoksul insanların Amerika'ya ücretsiz olarak seyahat etmeleri sağlanıyor, Amerika'ya vardıklarında seyahat ücretlerinin orada bulunan dostları veya akrabaları tarafından ödeneceği varsayılıyordu. Bu ücreti ödeyen çıkmadığı takdirde, gelen kişiler satışa çıkarılıyorlardı. 
Gelen yersiz yurtsuz serseriler, çocuklar ve mahkumlar için yapılan uygulama da bu idi. Ancak mahkumların, on dört yıl boyunca zorunlu hizmette çalışmaları gerekiyordu; bu süre dolmadan zorunlu hizmetten kurtulamıyorlardı. 1619 yılında Amerika'ya gelmiş olan ilk Afrikalıların içine geldikleri sistem, böyle bir sistemdi. Dolayısı ile, geldiklerinde o zamanki Vali Yeardley tarafından “sahiplenilmiş” olmalarına rağmen, bu ilk gelen Afrikalıların sonradan Amerika'da geçerli hale gelen anlamda köleler olduklarını gösteren bir belirti mevcut değildir. Nitekim, erken koloni dönemlerinde siyahların da 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beyazlar gibi mülk edinmeleri mümkün olabiliyordu. Ancak, beyazların yerli topluluklarla yapıcı temaslarda bulunmayı giderek sonlandırmaları ve onların kültürlerini kendilerinden uzaklaştırmaları ile birlikte, Amerikan tarzı kölelik ve ırk ayrımı da gelişme gösterdi. 

Koloniler dönemindeki Amerika'da Afrikalıların sayısının giderek artmasına paralel olarak, köleliği tanımlayan yasalar kabul edildi. 1650 yılında, Kuzey Amerikadaki toplam nüfusun ancak yüzde 
4 kadarını zenciler oluşturmakta idi. Güney Amerikada ise bu oran 
yüzde 3tü. Aynı dönemde, Karayipler'deki İngiliz kolonilerinde ise zenciler nüfusun yüzde 25 kadarını oluşturmakta idiler ve o bölgede sayıları hızla artıyordu. Öyle ki, 1770 yılına gelindiğinde, Karayipler'de zenciler toplam nüfusun yüzde 91’ini oluştururlarken, Amerikadaki sayıları kesinlikle o kadar fazla değildi. O zamana dek, Amerika'da zenciler toplam nüfusun yüzde 22’sini oluşturur duruma gelmişlerdi. Ancak güneydeki kolonilerde toplam nüfusa oranları yüzde 40'a varıyordu. Bundan dolayı, Chesapeake'de, Kuzey ve Güney Carolinada ve daha sonra da Georgia'da köleliğin yasal bir kurum olarak ortaya çıkması şaşırtıcı olmamıştır. 

1662 yılında Virginia'da, köleliğin anneden çocuğa geçen bir 
kurum olması yönünde bir teamül benimsendi. Buna göre, çocuklar annelerinin yasal statüsüne sahip olacaklardı. Bundan iki yıl sonra da Maryland'de, sürekli kölelik, ya da durante vita kölelik şeklinde hukuki bir konum kabul edildi. Ardından, Virginiada ilki 1667'de, ikincisi 1670'te olmak üzere, belirlenen bu hukuki konumda iki küçük değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler, ırkla ilgili konularda koloninin ne yöne doğru gitmekte olduğunu ortaya koyacak nitelikte idiler. 1667'de getirilen değişiklikle, bir kölenin vaftiz edilerek Hristiyan dinine girmesi ile yasal statüsünde herhangi bir değişikliğin olmayacağı hususu, hükme bağlandı. 1670'teki değişiklikle ise, herhangi bir zencinin kendisine bir Hristiyan ya da beyaz hizmetçi satın almasının kanuna aykırı olduğu ifade edildi. O sıralarda Virginiadaki zenci nüfusu 2000'in altında idi. On yıl sonrasında ise, bu sayı üç katından fazla artarak 7000'e ulaşmıştı. 


40 İspanyolca “ömür boyu” anlamına gelen söz — ç.n. 
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Sonraki yüz yıllık süre içerisinde, İngiliz kolonileri dönemindeki Amerika'nın büyük bölümünde, kölelik sistemi ekonominin temelini oluşturur hale gelmişti. İngiltere'nin on yedinci yüzyılda, köle ticareti yapan Avrupa ülkelerinin en önde gelenlerinden birisi durumuna geldiği (hatta on sekizinci yüzyılın ortalarında köle ticaretini hakimiyeti altına almıştı) düşünülecek olursa, bu durum pek de şaşırtıcı değildi. Hem Chesapeake'de, hem de New England'da genel tarımsal faaliyetler ve bu alandaki istihdam ilk dönemlerde küçük çapta ve adeta deneme amaçlı başlamıştı. Bir süre sonra Chesapeake'de tütün üretimi yaygınlaşmış, ardından ise (1670'lerden itibaren), Kuzey Carolina'da, daha çok da Güney Carolina'da ve Georgia'da pirinç ve çivit otu gibi ekinlerin bol miktarlarda yetiştirilmesine paralel olarak kapsamlı bir kölelik sistemi şekillenmeye başlamıştı. Bu sistem, ana geçim kaynağını bu tür tarım ürünlerinin oluşturduğu kolonileri de şekillendirmekte idi. 1705 yılında, Virginia Halk Meclisi (House of Burgesses)*' kolonilerde artık zaten olağan bir hale gelmekte olan bir uygulamayı yasa haline getirdi. Buna göre, “tüm zenci, melez ve Kızılderili köleler”, diğer alınıp satılabilen mülkler gibi, bir çeşit “mülk” olarak kabul edilmekte idiler. Bu yasaya bağlı olarak, “Güney'e özgü bir kurum” resmen doğmuş oluyordu. 

Esasen, daha on yedinci yüzyılın ortalarında, sonuçta Amerikan kölelik sistemini şekillendirecek olan unsurlar zaten belirginleşmiş durumda idi. Bunun işaretleri de, yalnızca Virginia ya da Maryland kolonilerinin hukuk kitaplarında görülüyor değildi. Amerikan ulusunun daha bu ilk gelişim aşamalarında bile, Güney bölgelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinden ayrı bir özellik kazandıran, köleliğe giden yoldaki bu tür unsurlar mevcuttu. Hatta bazı açılardan, bu sürecin başlangıcı, İngiltere'de, kolonilerde olduğundan daha belirgin şekilde görülebiliyordu. Tütün, Amerika'dan İngiltere'ye gelirken tek başına gelmiyordu. Tütünü Yeni Dünya'dan 


41 “Burgess” sözü İngilizcede “Kasabalı” anlamına gelip, “House of Burgesses” sözü, 
“Halk Meclisi” olarak çevrilmiştir. Söz konusu meclis, 1619 yılında kurulmuş olan ve Virginia'nın yasama organı konumundaki Virginia Genel Meclisi'nin, seçimle belirlenen temsilcilerden oluşan bir kolu olarak 1642 yılında kurulmuştur. Bu şekilde Virginia Genel Meclisi, iki kamaralı bir meclis özelliğini kazanmıştır — ç.n. 
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Şekil 2.5. John Smith’ten, The Generall Historie of Virginia, New England, and the Summer Isles (Londra, 1627) (Virginia, New England ve Summer Adaları'nın Genel Tarihi). 
Üstteki çizimin yukarı tarafında, 1607 yılında John Smith'in esir alınışı, alt tarafında ise John Smith'in Paspahegh kabilesinin şefi ve adamları ile savaşarak onları kaçırması tasvir edilmiştir. Çizimin alt tarafında ise, John Smith'in Paspahegh kabilesi in şefini 
1609 yılında esir alışı tasvir edilmiştir. 


getirenler, İngilizlerin Amerika kıtasına ilişkin görüşlerini şekillendirmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu görüşleri, dönerken yanları sıra, tütünün yetiştiği bölgelere geri götürüyorlardı. Bu görüşler, bir etnik bilincin ortaya çıkmasında etkili oluyor ve beyazlar ile beyaz olmayanlar arasındaki ırk ayrımını derinleştiriyordu. Tütünün on 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yedinci yüzyıl sonları ile on sekizinci yüzyıl boyunca giderek yaygınlaşan bir alışkanlık halini alması, adeta İngiltere'nin Virginia'da koloni kurmasının bir ödülü olmuştu. Artık tütün, Yeni Dünya'da, yerlilerle birlikte toplanıp ticareti yapılacak olan, doğanın hediyesi bir ürün olmaktan çıkmıştı. Zaman içerisinde, özgür olmayan bir işgücü tarafından üretilip hasadı yapıldıktan sonra üstün İngiliz silahları kullanılarak el konulan çok değerli bir ticari mal konumuna gelmişti. Gerçekten de tütün, ırksal emperyalizmin nihai ürünü olarak tanıtılmıştır. Yeni Dünya ile ilgili eskiden kalma çizimlerde de tütün bir sembol olarak kullanılmıştır. Özellikle bu çizimlerden birinde (Şekil 2.5), John Smith'in Paspahegh (Pamunky) kabilesinin Şefi Opechancanough'u yakalaması tasvir edilmektedir. Bu çizimin daha basitleştirilmiş bir versiyonunda ise (Şekil 2.6), yalnızca bir tütün markasının reklamı yapılmakla kalmıyor, ayrıca Chesapeake'deki güç ilişkilerinde yaşanan değişim de vurgulanıyordu. 
Opechancanough'un ikinci şekildeki tasvirine bakıldığında, orijinal çizimden belirgin şekilde daha koyu renkte gösterildiği göze çarpmaktadır (John White tarafından daha önce çizilmiş olan portre üzerinde tekrar çalışılmıştır). Böylece, Smith'in beyaz görüntüsüne kontrast oluşturacak şekilde, karşısındaki insan bir Kızılderili-Afrikalı melezi gibi gösterilmiştir. Bu tasvire bakan kişi, Opechancanough'un tam olarak Algonkin yerlilerine benzemediğini, ancak bir Afrikalı görüntüsünde de olmadığını, buna karşılık beyazlarla kesinlikle bir ilgisinin bulunmadığını görecektir. On yedinci yüzyılın sonlarına doğru, kolonilerdeki etkin düşünce tarzı böyle idi. İkinci şekildeki çizim birincisi ile, yani orijinal çizim karşılaştırıldığında, başka değişikliklerin de olduğu dikkati çekmektedir. Orijinal çizimin arka planında önemli değişiklikler yapılmıştır. Orijinal çizimin arka planında yalnızca bir açık alan ve ağaçlar olduğu halde, ikinci çizimde arka plana ufak bir kilise ile bir de gemi figürü eklenmiştir. Orijinal çizimde ağaçların olduğu yerde ise, Opechancanough'un sağ ayağının yanına, pek gelişmemiş haldeki bir tütün bitkisi çizilmiştir.” 


42 Tütün reklamının bu analizi, Catherine Molineux'dan alınmıştır, “Pleasures of 
the Smoke: Black Virginians’ in Georgian London's Tobacco Shops”, William and Mary Quarterly, 2 (Nisan 2007): 327-76. 
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Şekil 2.6. “Gaitskell's neat Tobaco at Fountain Stairs Rotherhith Wall” (Gaitskell'in saf ve harikulade tütününü Fountain Stairs Rotherhith Wall'da bulabilirsiniz). Ortadaki reklamı çevreleyen yazının tercümesi ise şöyledir: “KAPTAN SMITH, Virginia'da karaya çıkan ve Paspahegh kabilesinin şefini esir alan ilk İngiliz.” 


Görüldüğü gibi, bir tütün reklamı bile, Smith'in Chesapeake'te karaya ilk adımını attığı zamandan itibaren, on yedinci yüzyıl boyunca yalnızca Chesapeake'de değil, tüm İngiliz kolonilerinde meydana gelen çarpıcı değişiklikleri yansıtmaya yetmektedir. “Yeni Bulunan Topraklar” (New Found Land) artık “yeni” olmaktan çıkmışlardır. 


Avrupa'dan kalkan gemiler, Avrupa'nın dinini, insanlarını, mallarını 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ve onların yanında Afrika'nın da insanlarını Yeni Dünya'ya getirmişlerdir. Bu gelenlerin hepsi bir.arada, Yeni Dünya'nın genel görüntüsünü ve orada yaşamayı arzu eden insanları, geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirmişlerdir. Başlangıçta Amerika ile ilgili olarak benimsenmiş olan ve kimi yerde servet kazanmayı, kimi yerde ise “Tepenin Üzerindeki Şehri Kurmayı” hedefleyen vizyon, 1680 yılına gelindiğinde dönüşüme uğramış, bunun yanında, yerlilerin dine döndürülmesi şeklindeki ilk amaçlar da tamamen terkedilmiştir. Başlamış olan dönüşüm süreci, bu kadarla da kalmamıştır. Aradan yüz yıl geçtikten sonra, İngiliz kolonileri tamamen yeni bir ulus oluşturmuşlardır. Bu ulus, Aydınlanma felsefesine dayalı olarak, ve en azından kaba hatları ile, Maryland'in dini hoşgörü ortamında, New England'ın kuvvetle benimsenen İncil Topluluğu vizyonunda ve Bacon'un Virginia'daki elitlere karşı direnişinde gelişen sivil ilkeler etrafında kurulmuştur. 
Ancak yeni ulus, bu sayılan unsurların tümünü bünyesinde toplamakla birlikte, hiçbirinin tam olarak etkisi altına girmemiştir; zira, modern dünyanın en medeni uluslarından birisi olarak kabul edilen bu ulusun gelişimi büyük ölçüde, kuruluş yıllarında oluşan ve derine uzanan etnik kökleri tarafından yönlendirilmiş ve aynı zamanda da yine bu etnik kökler tarafından kısıtlanmıştır. 
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Tüm İnsanlığın Davası 


Kolonilerden Sağduyuya 


w 


Amerikanın davası, büyük ölçüde, tüm insanlığın davasıdır. 
(Thomas Paine, Common Sense', 1776) 


Koloni dönemini büyük ölçüde tanımlayan unsur, çatışmalar olmuştur. Aynı zamanda da çatışmalar, koloniler kurma projesinin sonunu getirmiş ve Amerika adı verilen yeni bir devletin doğmasına yol açmıştır. Algonkin yerlileri ile yürüttükleri savaşlar, beyaz yerleşimcilerin Amerikalıların yerli halkından farklı bir kimlik benimseyerek ırksal ayrımcılığa yönelmelerine neden olmuştur. Bu şekilde yerleşen ırksal ayrımcılık, sonuçta beyaz toplum ile Yeni Dünya'ya Afrika'dan getirilen insanlar arasındaki bölünmeyi yaratmıştır. Aslında, o zamanki durum, bugün bizim kullandığımız anlamdaki ırkçılıktan farklı olmakla birlikte, ırk konusunda o dönemde benimsenmiş olan anlayış, zaman içerisinde kısmen de yaşanan savaşların etkisi ile, giderek daha çok sertleşmiş ve böylece, katı ırksal ve etnik parametrelerin oluşumuna yol açmıştır. 

Girdikleri savaşlar, İngiliz yerleşimcilerin sahip oldukları İngiliz kimliğinin pekişmesini de sağlamıştır. Oysa geldikleri Amerika'nın ortamı, yerleşimcilerin İngiliz kimliklerini sorgulamalarına neden 


1 Paine’in Common Sense adındaki çalışması, Türkçeye çevrilerek Sağduyu adı ile yayınlanmıştır ç.n. 
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olabilecek nitelikte idi. Ayrıca, yerlilerle kurdukları ilişkilerin ve diger ülkelerin koloni kurma girişimleri konusundaki izlenimlerinin de İngiliz kimliklerinden uzaklaşmalarında rolü olması beklenebilirdi. Yeni Fransa'ya gelmiş olan Fransızlar, yerlileri Hristiyanlığa (Katolik mezhebine) döndürmek ve asimile ederek onlara Fransız örf ve adetlerini aşılamak konusunda İngilizlerden daha kararlı idiler. Ancak bu yöndeki çabaları genellikle geri tepmişti. O dönemin Fransız yetkililerinden Jean Bochart de Champigny, şöyle bir gözlemde bulunmuştu: “Bir vahşinin Fransızlaşmasındansa, bir Fransız'ın vahşileşmesine daha sık rastlanıyor.” İngilizlerin bakış açısı ise daha farklı idi ve Amerika'ya gelmelerinin üzerinden fazla zaman geçmeden, hem yerlilerle hem de Fransızlarla savaşa tutuşacaklardı. İngilizler, özgür birer İngiliz statüsüne sahip olduklarını şiddet yolu ile ortaya koymuşlar ve bu statülerine eşlik eden değerlere de sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Uyguladıkları şiddet bir süre sonra onları, yeni bir kimlik benimsemeye yöneltmiştir. Bu yeni kimlikleri, Avrupalı köklerinden türemiş olmakla birlikte, bir taraftan da bu köklerden ayrılmıştır. Siyasi ve kültürel yönden ayrı bir ulus ve ayrı bir ulus-devlet olarak ortaya çıkan Amerika'nın, “Albion'un Tohumlarından”? türediği söylenebilirse de, Yeni Dünya'ya ekilen tohumların yalnızca Albion tohumları olmadığı açıktır; ve ekilen tüm tohumlar yeşerdiğinde, ortaya çok farklı bir bitki türü çıkmıştır. 
On yedinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde, İngiltere'nin koloniler vasıtası ile Amerikada sürdürdüğü varlığı, Chesapeake'nin ve Massachussetts Bay'in çok ötelerine yayılmış bulunuyordu. Bu varlık, özel mülkiyet esasına dayalı kolonilerin, anonim şirketlerce oluşturulan kolonilerin ve kraliyet kolonilerinin bir karışımı şeklinde idi. 
Bu kolonilerin üçü — Rhode Island, New Hampshire ve Connecticut 


2 De Champigny'den aktaran, Saliha Belmessous, “Assimilation and Racialism in 
Seventeenth and Eighteenth Century French Colonial Policy”, The American Historical Review, 110:2 (Nisan 2005): 322-49, 354. 

3 “Albion, Büyük Britanya'ya antik Yunanlılar ve Romalılar tarafından yaklaşık 
M.Ö. 4'üncü yüzyılda verilmiş isimdir. Latincede “Beyaz Topraklar” anlamına gelmektedir. Avrupa anakarasından bakıldığında ufukta görülen Dover'ın beyaz kayalıklarından dolayı bu isim verilmiştir — ç.n. 
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— gerçek anlamda bir Püriten Diasporası oluşturuyorlardı. Söz konusu kolonileri kuranlar ya da geliştirenler, Massachussetts'deki Püriten hiyerarşisine karşı çıkan ve din özgürlüğü ile ekonomik gelişim fırsatlarının daha fazla genişletilmesi arzusunda olan kişilerdi. 
Rhode Island, geniş din özgürlüklerini savunan din adamı Roger Williams'ın 1635 yılında Massachussets'den sürülmesi sonucunda doğmuştu. Sonradan, John Winthrop tarafından antinomian dini görüşlerinden dolayı Salem'den kovulan Anne Hutchinson da Rhode Island'a gelerek Williams'a katıldı. Hutchinson tarafından çıkartılan “Antinomian kriz”in devamı da gelecekti: Hutchinsor'un kayınbiraderi John Wheelwright ile takipçileri de, 1623 yılından beri küçük bir İngiliz yerleşim alanı şeklinde varlığını sürdürmekte olan New Hampshire’a dini mülteci olarak sığındılar. Connecticut'ta ise, durum daha farklı gelişti: Rahip Thomas Hooker ile Massachussets'deki yöneticiler arasında açıktan açığa bir husumet olmasa da, anlaşmazlik mevcuttu. Yine de Hooker, Massachussets'deki yöneticilerin yetki 
alanlarından uzaklaşmayı tercih ederek, takipçileri ile birlikte 1636 
yılında Connecticut Vadisi'ne gidip, oraya yerleşti. 

Aralarındaki bu anlaşmazlıklara bakılarak, New England'daki kolonilerin ortaklaşa hareket edebileceklerine pek ihtimal verilmezdi. Ancak, kolonilerin sayılarının artarak yayılmaları, tehlikeleri de beraberinde getirecekti. Bu tehlikeler karşısında, oldukça kısa ömürlü de olsa (1684 yılına kadar), Yeni Dünya'da bir çeşit federal düzenlemeye gidildi. Gerek yerlilere, gerekse diğer Avrupa ülkelerinin güçlerine (Fransızlara ve Hollandalılara) karşı savunma sağlamak üzere (zira Püriten muhalifler giderek artan şekilde, hem yerlilere, hem de diğer Avrupalı güçlere ait olan topraklara tecavüzde bulunmakta idiler), 1643 yılında Massachussetts, Plymouth, New Haven ve Connecticut kolonileri bir araya gelerek (Rhode Island'ı aralarına davet etmemişlerdi), New England Konfederasyonu'nu oluşturdular. Bu Konfederasyonun en önemli başarısı — eğer başarı olarak adlandırılabilirse — 1675-76 yıllarında Kral Philip'in Savaşı'nın bastırılması olmuştu. Bu arada, sözü edilen koloniler aralarında savunma anlaşması yapmayı görüşürlerken, İngiltere'deki iç 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savaş giderek şiddetlenmekte idi. Bunun etkisi ile bir dönem, kolonilere göç edenlerin sayısında bir miktar azalma olmuştu. Sonunda, II. Charles'ın kargaşa döneminin ardından tekrar tahta geçmesi ile (1660), Kraliyetin devamlılığı sağlandı. Bu olay, kolonilerin yayılması sürecinde yeni bir başlangıç oldu. Artık kendisini daha güvende hisseden İngiliz monarşisi, koloni işlerine olan ilgisini arttırmıştı ve bu yoğun ilgi, kolonilerde pek de hoşa gitmiyordu. 

Daha öncesinde, İngiltere'nin Amerika'daki kolonilere gösterdiği ilgi, Amerika'yı toplum için bir rahatlama olanağı olarak görmesinden pek fazla öteye gitmiyordu ve bu ilgisizliğin nedeni yalnızca iç savaş ile meşgul olması da değildi. İngiltere'deki birçok yoksul, Chesapeake'e gitmişti. Çok sorun yaratan Püritenler de, New England'a gitmek üzere ülkeden ayrılmışlardı. Bu açıdan bakıldığında, koloniler İngiliz toplumu için adeta birer emniyet vanası gibi işlev görüyorlardı. Toplumun pek istenmeyen unsurları, gemilere binip Amerika'ya ve Karayipler'e gidiyorlardı. Örneğin 1666 yılında, İskoçya'da bulunan Edinburgh’un belediye meclisi üyeleri, “dilencilerin, serserilerin ve Kraliyet içerisinde yaşamaya uygun olmayan diger kişilerin” Virginia'ya gönderilmiş olduklarını memnun bir ifade ile belirtmişlerdi.* Bu gerçekten, “benden uzak, Allah'a yakın olsun” deyimi ile ifade edilebilecek bir durumdu. Koloniler kendi başlarına işleriniyürüttükleri sürece, İngiltere'nin tek üzerindedurduğu konu, kolonilerle yapılan ticaretten en fazla İngiliz gemiciliğinin yarar sağlaması idi, ki bu düşüncesini bile Avrupa'daki çatışmalardan dolayı İngiliz gemiciliğinin zarar görmesi tehlikesi belirene dek, nadiren dile getirmişti. İngiltere Topluluğu’, bu konuda 1651 yılında bir Denizcilik Yasası kabul etti; ancak 11. Charles, tahta çıktıktan kısa süre sonra bu yasayı iptal ederek yerine 1660 yılında aynı konuda 


4 Bruce P Lenman tarafından aktarılmıştır, “Lusty Beggars, Dissolute Women, 
Sorners, Gypsies, and Vagabonds for Virginia”, Colonial Williamsburg Journal (Spring 2005): http://www.history.org/Foundation/journal/Spring05/scots. Cfm 
(28 Kasım 2009) 

5 İngiliz iç savaşı sonrası, 1649-1653 yılları arasında devam eden, İrlanda ve İskoçyayı da kapsayan ve cumhuriyet tarzı bir devlet idaresini içeren bir yönetim dönemidir — ç.n. 
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kendi çıkardığı yasayı yürürlüğe koydu. Kısa vadede bu yasa, İngiliz denizciliği açısından yararlı olmuştu (Britanya denizciliği bunun dışında idi ve yalnızca İngiltere ve Galler arasında gidip gelen gemileri ve malları kapsıyordu). Ayrıca, New England'daki gemi yapım sektörüne de katkı sağlamıştı; zira o dönemde “İngiliz” gemileri, kolonilerde inşa edilenlerden oluşuyordu. Ancak uzun dönemde aynı yasa, kolonilerin kontrol altında tutulması söz konusu olduğunda, İngiltere açısından aynı derecede olumlu sonuçlar vermemişti. 
Ticareti korumaya yönelik olarak erken dönemde yapılan ve geçici nitelikte olan bu teşebbüsün etkisi ile, 1660 yılından sonra kolonilerle ilgili girişimlerde büyük bir artış yaşanmaya başladı. Amerikada çok sayıda yeni koloni oluştu (zaman zaman bu kolonilere, kuruldukları dönemin adı ile bağlantılı olarak Restorasyon“ kolonileri de denilmektedir) (Tablo 3.1). Bu yeni kolonilerin tümü, özel mülkiyet esasına dayalı düzenlemelerle kuruldular. Örneğin Kuzey ve Güney Carolina, “Mülk Sahibi Lord” unvanını taşıyan bir grup tarafından kuruldu. Bu grupta, ileride Shaftesbury Earl'ü” olacak Lord Anthony Ashley Cooper, Virginia Valisi Sir William Berkeley ve Sir George Carteret bulunuyorlardı. Bu sayılanların son ikisi ayrıca, New York'un gelişmesi ile doğan New Jersey'in Mülk Sahibi Lordları olarak atandılar. Geleceğin eyaleti olacak New York, aslında Hollandalılar tarafından kurulmuştu ve önceleri New Netherland (Yeni Hollanda) adını taşıyordu. 1664 yılında, aynı yıl gerçekleşen İngiliz-Hollanda savaşının ardından İngiltere'nin kontrolü altına girmiş olan bu koloni, Kral 11. Charles tarafından kardeşi James'e verilmişti. O zamanlar York Dükü unvanını taşımakta olan James ise, ya yeni isim bulmak konusundaki yetersizliğinden, ya da unvanını vurgulamak arzusunda olmasından dolayı, bu koloninin daha önce New Amsterdam adını taşıyan en büyük şehrinin adını New York 


6 İngilterede iç savaş döneminde Kral I. Charles'ın 1649 yılında idam edilmesinin 
ardından başlayan ve Fetret Devriyle devam eden sürecin sonunda, II. Charles'ın 
1660 yılında tahta çıkarak İngiltere monarşisini yeniden toparladığı döneme Restorasyon Dönemi denilmektedir — ç.n. 

7 Earl, İngiltere'de kont dengi bir asalet unvanına sahip kişiler için kullanılan unvandır — ç.n. 
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City olarak değiştirmişti. 1685 yılında İngiltere tahtına geçtiğinde 
ise James, New York'u bir kraliyet kolonisi konumuna getirdi. 1664 


yılından 1685'e kadar geçen zaman zarfında New York'ta yaşayan be- 


yaz nüfus yaklaşık iki misli artarak 20.000'lere ulaşmış bulunuyordu. 


Tablo 3.1. Kuruluş Sırasına göre İlk Kurulan On üç Koloni 


Koloni Kuruluş Kurucusu Yönetim Şekli 
Tarihi (Kurucuları) 
Virginia 1607 Londra (Virginia) Kraliyet tarafından verilen Şirketi imtiyaz beratı ile faaliyet gösteren anonim şirket tarafından yönetilmiş, 1624'te 
Kraliyet kolonisi olmuştur. 
Massachussetts 1620 Massachussetts Bay Önce anonim şirket tarafından Şirketi/Püritenler yönetilmiş, 1691'de Kraliyet kolonisi olmuştur. 
New 1623 John Mason ve Özel mülkiyet esasına dayalı Hampshire Ferdinando Gorges; olarak kurulmuş, daha sonra daha sonra John “Exeter Sözleşmesi” ne 
Wheelright dayanılarak yönetilmiş, 1679'da 
Kraliyet kolonisi olmuştur. 
Maryland 1634 Cecilius Calvert Özel mülkiyet esasına dayalı (İkinci Baltimore yönetim. 
Lordu) x 

Connecticut 1636 Thomas Hooker Connecticut Koloni Konseyi 

Connecticut, 1662 tarafından belirlenen “Temel yılında verilen Emirler” çerçevesinde 
Kraliyet Beratı yönetilmiş, 1662'de Kraliyet çerçevesinde, New kolonisi olmuştur. 

Haven ve Saybrook 

kolonilerini de 

sınırlarına katmıştır. 

Rhode Island 1636 Roger Williams 1640-1660 yılları arasında İngiltere'de görev yapmış “Uzun parlamento” adı ile bilenen parlamento tarafından verilen berat çerçevesinde yönetilmiştir. 

Delaware 1638 New Sweden (Yeni (| İsveç yerleşim alanı olarak 


İsveç) Şirketi/Peter 
Minuit, daha sonra 
William Penn (1703) 


kurulmuş, daha sonra Penn tarafından satın alınmıştır. 
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Kuzey Carolina 1663 


Mülk Sahibi Lordlar. 


Sekiz kurucu 
Lorddan yedisi 1729 


“Temel Anayasa” çerçevesinde yönetilmiş, 1712'de Güney 
Carolina'dan farklı bir Vali 


yılında haklarını yönetime gelmiş, 1729'da 
İngiliz Krallığı'na Kraliyet kolonisi olmuştur. 
satmışlardır. 
Granville Earl'ü 
Carteret hakkını satmamıştır. 
Güney 1663 Kuzey Carolina ile “Temel Anayasa” çerçevesinde Carolina ilgili olarak yukarıda yönetilmiş, 1712'de Kuzey belirtilen Mülk Carolina'dan farklı bir Vali 
Sahibi Lordlar yönetime gelmiş, 1729'da 
Kraliyet kolonisi olmuştur 
New Jersey 1664 William Berkeley ve Özel mülkiyet esasına dayalı George Carteret olarak kurulmuş, 1702'de 
Kraliyet kolonisi olmuştur. 
New York 1664 York Dükü James Hollandalılara aitken, özel (sonradan İngiltere mülkiyete geçmiş, 1685'te 
Kralı II. James) Kraliyet kolonisi olmuştur. 
Pennsylvania 1682 William Penn Özel mülkiyet esasına dayalı yönetim. 
Georgia 1732 General James Kraliyet Beratı çerçevesinde 


Oglethorpe yönetilmiştir. 

Amerika'ya başlayan bu yeni akın, daha önce olduğu gibi kazanç elde etme arzusuna dayalı olmakla birlikte, aynı zamanda İngiliz gücünü ve Protestan inancını yayma emelleri de taşıyordu. Gerçi, II. James'in Katolik olduğu düşünüldüğünde, Protestanlığı yayma amaçlarının etkili olduğu fikri bir miktar şüphe götürmektedir. 
Ancak ne olursa olsun, İngiliz tahtının ve “Mülk sahibi Lordlar” olarak desteklediği kişilerin din konusundaki yaklaşımları, koloni kurma işlerinde en öncelikli konuyu teşkil etmemiştir. Berkeley gibi insanlar içinse, Güney ve Kuzey Carolina ile New Jersey, sağladıkları yatırım olanakları dışında bir önem taşımamışlardır. Esasen bu gibi insanlar, kolonilerde yaşamaya da ilgi duymamışlardır. Berkeley, New Jersey'deki mülkiyet haklarını, koloninin batı kesimlerinde yerleşmeye başlayan İngiliz Quaker tarikatı mensuplarına satmıştır. 
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Cemaatçiler (Congregationalists) ve Vaftizciler (Baptists) gibi diğer muhalif gruplar ise, doğu taraflarına yönelmişlerdir. 

Ancak, New Jersey'deki farklı gruplar, New England'dakiler gibi birbirleri ile uyum içerisinde değillerdi. Koloninin doğu taraflarının 1862 yılında, başında William Penn'in bulunduğu, Quaker tarikatına bağlı bir kartel tarafından satın alınması, o bölgede yerleşik — başta İskoçlar olmak üzere — diğer insanları huzursuz etmişti. Aslında New Jersey bir bakıma, o dönemde tüm dini gruplar arasında en fazla baskı görenlerden birisi olan Ouaker tarikatı mensupları için bir sığınma yeri oluşturmuştu (Ouaker tarikatının gördüğü baskı ve zulme bir örnek olarak, 1660 yılında Mary Dyer adındaki kadının Massachussetts'de idam edilmesi gösterilebilir). 
The Friend’ adını taşıyan Quaker dergisinde yayınlanan ilk makalelerden birinde, “Quaker tarikatı mensuplarının kaderinde büyük ölçüde yanlış anlaşılmak ve yanlış tanıtılmak vardır” denilmekte ve Ouaker mensuplarının Cizvit olmakla, Deistlikle, Libertin? olmakla ya da bağnazlıkla suçlandıkları belirtilerek, “Ouaker mensuplarının kendi doktrinleri ya da disiplinleri ile ilgili olarak savunmak zorunda kalmadıkları nerede ise hiçbir husus mevcut değildir” şeklinde yakınmada bulunulmaktadır.'9 Bu nedenle William Penn, kendisinin tabiri ile, “Kutsal Deneyim”ini uygulayabilmek için sürekli olarak daha güvenli bir ortam arayışı içerisinde olmuştur. 
Sonunda, 1681 yılında bu dileği gerçek olmuş ve İngiltere Kralı II. Charles kendisine, “Penn'in Cenneti” anlamında Pennsylvania adı verilen toprakları bağışlamıştır (Şekil 3. 1). Ertesi yıl Penn, kendisine bağışlanan bu cennete giderek, bu toprakların en önemli şehrinin inşaat çalışmalarına nezaret etmiştir. Söz konusu şehre, Yunanca “kardeşçe sevgi” anlamına gelen Philadelphia adı verilmiştir. Penn sonradan, “kutsal deneyiminin” alanını genişletmek 


8 Quaker tarikatı, “Religious Society of Friends” (Arkadaşların Dini Topluluğu) 
adı ile tanınmaktadır. Dergilerine de bu nedenle The Friend (Arkadaş) adını vermişlerdir - ç.n. 

9 Bir Libertin, toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmüş ahlak ve davranış 
şekillerini reddeder ve fiziksel zevklerin peşinden koşar -ç.n. 

10 The Friend (Philadelphia), Cilt I, No. I (Ekim 1827): 27. 
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üzere, Delaware Nehri üzerinde yer alan İsveç yerleşim alanlarını da satın almıştır. Burası sonradan (1703 yılında) Delaware adını taşıyan ayrı bir koloni haline gelmiştir. Pennsylvania, kurulduktan sonra kısa süre içerisinde, İngiltere'de yaşayan pek çok Quaker mensubunu kendisine çekmiştir; zira, 1680 yılı itibarı ile, alışılmışın dışındaki inançlarından dolayı İngiltere'de hapse atılan ya da idam edilen Ouaker mensuplarının sayısı 10.000'i bulmuştur. 
Penn'in 1701 yılında yayınladığı İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında sağladığı aşağıdaki teminat üzerine, binlerce insan Amerika'ya göç etmiştir. Sözleşmede, şu ifadeler yer alıyordu: 


“...Bu Vilayette veya Topraklarda yaşayan ve Dünyanın Yaratıcısı ve Yöneticisi olan tek bir Yüce Tanrı'nın varlığını Kabul Eden ve Tanıyan hiç kimse, dürüst inancından veya ibadetinden dolayı hiçbir şekilde eziyet görmeyecek, kendisine ve malına-mülküne zarar verilmeyecektir. Ayrıca hiç kimse, isteği dışında ve inancına aykırı şekilde herhangi bir İbadet Yerine veya Din Görevlisine düzenli şekilde gitmeye zorlanmayacak, dini inancına aykırı herhan- 


gi bir eylemde bulunması için eziyet gormeyecektir....”!! 


Pennsylvania'nın kuruluşu, on yedinci yüzyıldaki İngiliz koloni kurma girişimlerinin sonuncusu olmuştu. 1732'de Georgia'nın kurulmasının tasarlanıp gerçekleştirilmesine kadar aradan epeyce bir zaman geçmişti. Georgia, aykırı dini görüşlere sahip kişiler için değil, bu kez mali borç altına girmiş İngilizler için sığınılacak bir yer olarak kurulmuştu. O zamana gelinceye dek, İngiliz kolonileri Fransız Kanada'sından, Amerika'nın doğu kıyı şeridi boyunca aşağılara doğru uzanarak İspanyol Florida'sına ulaşmışlardı. Yapısal özellikleri ve yönetim şekilleri itibarı ile bu koloniler arasında büyük benzerlik vardı. Çoğu, ya Kraliyet tarafından atanmış, veya koloni mülk sahibi/sahipleri tarafından belirlenmiş bir vali ile bir yasama organı tarafından yönetiliyordu. Yasama organı, valinin atadığı kişilerden oluşan bir konseyden (üst meclis) ve seçimle belirlenmiş 


11 Penn’in Sözleşmesinin tam metnine şu linkten ulaşmak mümkündür: http//www. 
quakerinfo.org/history/1701%20charter/1701Charter.html (24 Kasim 2009). 
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THE 


FRAME 


OF THE 


Government of BPennlilbanta 
A M E R I C A> &c. 


Toall People, to whom thefe Prefents (hall come : 


HEREAS Bing Charles the Second, by his Letters Patents, under the @zeat Seal ot England, for the Confiderations there- 
, in mentioned, hath been gracioufly pleafed toGive and Grane unto Me tBilliam Penn (by the Name of Wiliam Penn Ctquire, Son and Heirof Sit woillam Penn deceafed) and roMy Wetrs and. Aigng forever, All that Trač of Land or Province, called Bermiilbania, is America, with divers great Powers, Preheminenctes, Royalties, Jurif{dscProns and Authorities necdf-Sary for the Well-being and Government thereo oto know Pe, Thar for the Well-being and Government of the faid Prowince, and for the Encouragement of all the freemen and 3lanters that may þe therein concerned, ın purfuance of the Powers aforementioned, I the faid William enn have Declared, Granted and Confirmed, and by thefe Prefents for Me, my Bars and Hligus do Declare, Grant and Confirm unto all the Free men, Planters and Adventurers of, in and to the faid Province Thefe Liberties, Franchiles and Pzoperties tobe held, enjoyed and kept by the freemen, Planters and Jubhabitants of and in the faid Provize of Penno tivanis forever. 


Imprimis; Thatthe Government of this Province fhall, according to the Powers of the Paremt, confift of the Gobernour and freemen of the faid Provence, in the Form ofa jBgobincial Council and General Bembly,by whom altLeavs {nall be made, Officers chofen and publick Affairs Tranfacted, as is hereafter Tefpectively declared; Thatisto fay, 


YI. That the Sree-mett of the faid Province fhall on the Twentieth day of the Twelfth Moneth, which fhall bein this prefent Year One Thoxfand Six Hundred Eighty and Two, Meet and Affembly in fome fit place, of which timely Notice (hall be beforehand given by the Gobernout or his Deputy, andthen and there (hall chufe out of rhemfelves Sebentp Two Perfons of molt Nore for their Wifdom, Virtue and Ability, who shal! meet on the Tenth day of the Firft Moneth next enfuing, and alwayes becalled and aét as the zovincial Council of thefaid Province. 


Şekil 3.1. William Penn, The Frame of Government of the Province of Pennsylvania (Pennsylvania Vilayet Yönetiminin Genel Çerçevesi) (Londra 1682). Şekilde görülen yazıların tercümesi şöyledir: 
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AMERİKA'daki 
Pennsylvania Yönetiminin 
GENEL ÇERÇEVESİ 


Tüm ilgililere duyurulur: 


Kral İkinci Charles, gösterdiği büyük lütuf çerçevesinde, Yüce İngiltere Mührünü taşıyan Berat mektubu ile ve söz konusu mektupta belirtilen hususlara bağlı olarak, şahsım William Penn'e (müteveffa Sir William Penn'in Oğlu ve Varisi), sonsuza dek geçerli olmak üzere varislerime ve beraberimdeki kişilere kalacak şekilde, Amerika'daki Pennsylvania adını taşıyan Vilayete bağlı tüm toprakları, bu vilayetin refah içerisinde yönetilebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulacak çeşitli üstün yetkiler, yüksek unvanlar, imtiyazlar ve yargı gücü ile birlikte bağışlamış bulunmaktadır. 

Buna bağlı olarak, adı geçen Vilayetin refah içerisinde yönetilebilmesini sağlamak için ve burada yaşayan tüm ilgili özgür insanların ve çiftçilerin teşvik edilmesi adına ve yukarıda belirtilmiş olan yetkilerime dayanarak ben, William Penn, şahsımın, varislerimin ve beraberimdeki kişilerin, bu Vilayette yaşayan ve yaşayacak olan tüm özgür insanların, çiftçilerin ve girişimcilerin sahip olacakları özgürlüklere, haklara ve mülklere, Pennsylvaniadaki özgür insanların, çiftçilerin ve buraya yerleşmiş kişilerin sahip olabileceklerini ve bunlardan yararlanabileceklerini bildirdiğimizi, bu hususu güvence altına aldığımızı ve teyit ettiğimizi beyan ederim. 

Bu Vilayetin hükümeti, yukarıda sözü edilen Kraliyet beratı ile bahşedilmiş olan yetkilere dayanarak, bir Vilayet Konseyinden ve bir de Genel Meclisten oluşacak şekilde düzenlenecektir. Bu iki organın üyeleri, Validen ve vilayette yaşayan özgür kişilerden oluşacaktır. Bu iki yönetim organı, tüm yasaları yapacak, kamu görevlilerini seçecek, kamu işlerini düzenleyeceklerdir. 

Vilayetin özgür insanları, içinde bulunduğumuz bin altı yüz seksen iki yılının on ikinci ayının yirminci gününde, uygun bir yerde toplantı yapmak üzere bir araya geleceklerdir. Bu toplantıdan, Vali ya da yardımcısı tarafından zamanında haberdar edileceklerdir. Toplantıya katılacak kişiler arasından, bilgi, erdem ve yetenekleri itibarı ile üstün niteliklere sahip oldukları düşünülen yetmiş iki kişi seçilecek ve bu kişiler, bir sonraki yılın ilk ayının onuncu gününde bir araya gelerek, adı geçen Vilayetin Vilayet Konseyini oluşturacaklardır. 
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kişilerden oluşan bir meclisten (alt meclis) meydana geliyordu. Yalnızca Rhode Island ile Connecticut, yönetim şekli açısından istisna oluşturuyorlardı. Her iki kolonide de, yasama organı üyeleri valiyi seçiyorlardı. Tüm pratik, ekonomik, kültürel, dini ve sosyal amaçlar açısından, İngiltere ile olan bağları dışında, aslında kolonileri birleştiren hiçbir unsur yoktu (her ne kadar New England Konfederasyonu bazı kolonileri - Massachussetts, Connecticut, New Haven ve Plymouth - bünyesinde toplamış olsa bile). Ancak, aşağıda anlatılan tek bir konu, buna istisna teşkil etmişti. 

Modern dünyada basılı materyal üretme kültürü, milliyetçiligin dayanak noktasını teşkil etmiş olabilir; ancak Amerikan milliyetçiliğinin giderek ön plana çıkması, yalnızca zaman içerisinde daha ayrıntılı hale gelen haritalarla, insanları Amerika'ya göçe teşvik etmek üzere basılıp halka dağıtılan propaganda broşürleri ile, John Smith gibi maceracıların Amerika hakkında kaleme aldıkları anıları ile, yahut Theodor de Bry gibi çizerlerin hazırladıkları görüntülerle gerçekleşmemiştir. Amerikalı kimliğinin ilk olarak nasıl gündeme gelmeye başladığını araştırmak isteyen bir kişinin, bu konudaki en önemli ipucunu bulabileceği yer, kolonilerin kuruluş bürokrasisinin oldukça basit nitelikteki yapısıdır. Penn'in yayınlamış olduğu Yonetimin Genel Çerçevesi, bunun bir örneğini oluşturmaktadır. Kurulan kolonilerdeki resmi belgelerin sayısı inanılmaz ölçüde fazla idi. Buralarda yerleşen insanların hukuki varlıklarını incelikli şekilde düzenleyen çok sayıdaki basılı sözleşmeler ve imtiyaz belgeleri, büyük önem arz ediyordu. 

Özellikle Püritenler, açık ve net cümlelerle ifade edilen imtiyaz belgeleri ile sağlanan hakların kontrolü konusunda çok titizdiler. 
Püritenlerin Amerika'ya “Büyük Göç”ünü, Kraliyet tarafından sağlanan bir imtiyaz belgesinin verdiği yetkiye dayanarak finanse eden, Massachussets Körfez Şirketi adını taşıyan bir anonim şirketti. Ancak, sonradan Virginia Şirketi adını alan Londra Şirketi’ nden farklı olarak, Massachussets Körfez Şirketi'ne sağlanan imtiyaz belgesinin sahibi, Amerika'ya ilk giden Püriten yerleşimcilerdi. Söz konusu Püritenler, “Cambridge Sözleşmesi” (1629 tarihli) adını taşıyan 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sözleşme uyarınca, Massachussets Bay Şirketi'nde Amerika'ya göç etmeyi düşünmeyen kişilerin hisselerini satın almış ve John Winthrop'un önderliğindeki koloninin yönetimi ve idaresi üzerinde kontrol yetkisi elde etmişlerdi. On yıl sonra ise, Connecticut'ta Thomas Hooker, koloninin yönetimine ilişkin olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk yazılı anayasa metinlerinden birisi olarak kabul edilen “Temel Emirler” belgesini yürürlüğe koymuştu. Aynı yıl içerisinde (1639) New Hampshire'da da, koloninin yönetimi ile ilgili olarak, “Mayflower Sözleşmesi” model alınarak oluşturulan “Exeter Sözleşmesi” yürürlüğe konulmuştu. 

Daha güneyde, Kuzey ve Güney Carolina'da ise, Mülk Sahibi Lordlardan birisi olan filozof John Locke'un yardımı ile, Sir Anthony Ashley Cooper, Kuzey ve Güney Carolinada miras yolu ile aktarılan aristokrasi kuralının uygulanmasını sağlamak amacı ile, “Temel Anayasa” denilen belgeleri hazırlamıştı. Her ne kadar bu “Temel Anayasa” belgeleri başarı ile uygulanamamış ve kısa bir süre sonra koloni yönetiminde uygulanan “standart” model (bir vali, bir konsey ve seçilen üyelerden oluşan bir meclis şeklindeki) yürürlüğe konulmuş olsa da, söz konusu “Temel Anayasa” belgeleri, koloniler kurma projesi çerçevesinde, yönetim, sosyal yapı, ırklar arası ilişkiler, dini özgürlükler ve siyasi temsil gibi meselelerin tamamının ne ölçüde üzerinde durulduğunu ortaya koymaları açısından önem taşımışlardı. Koloni kurma deneyimi, İngiliz kolonilerinde yaşayanları, geleneksel İngiliz yönetim tarzından uzaklaştırmıştı. Bu yönetim tarzı, Magna Carta nin,’ yerel ve ortak hukuk” ilkelerinin ve mahkemelerin birleşiminden oluşmakta idi. Esasen, koloni döneminde hazırlanan sözleşme ve anlaşmaların sürekli olarak önce çalakalem yazıya dökülüp, sonradan üzerlerinde tekrar çalışmalar yapılarak şekillendirildiği düşünüldüğünde, sonuçta ortaya çıkan 


12 1215 yılında İngiltere'de imzalanmış bir belge olup, bu belge ile İngiltere Kralının 
yetkilerinden bazılarından feragat etmesi, yasalara uygun davranması ve hukukun kendi arzu ve isteklerinden üstün olduğunu kabul etmesi zorunlu kılınarak, İngiltere tarihinde ilk kez Kralın yetkileri sınırlanmıştır — ç.n. 

13 İngilizce adı ile “common law” olarak bilinen ortak hukuk, Anglo-Sakson hukuk 
sistemi olup, örf ve adetlere dayanır — ç.n. 
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yazılı bir Anayasanın Birleşik Devletler açısından merkezi bir nitelik taşımasına pek de şaşırmamak gerekir. 

Elbette ki on sekizinci yüzyılın başında henüz hiç kimse, İngiliz kolonilerinin sonuçta birleşeceklerini ve hepsinin tek bir anayasaya bağlı olarak yönetilir duruma geleceklerini düşünemezdi. Koloni yönetimlerinin bünyelerinde mevcut iç gerginlikler, kolonilerin kendi doğal demografik ve coğrafi büyümeleri ile bir araya geldiğinde, birbirleri ile ve İngiltere ile olan bağlarının zayıflamaya başlamasına yol açmıştı. İngiltere ile bağlarının zayıflaması henüz, bazı koloniler arasındaki bağların güçlenmesine yol açmamıştı. Kolonilerde yaşayanlar ile “ana vatanları” arasında ileride çıkacak çatışmaların ilk ipuçların- dan birisi, Kral Philip'in Savaşından birkaç yıl sonra ve biraz da bu savaşın sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Bu ipucu, İngiliz Kraliyetinin, New England'dan gelen haberlerden rahatsızlık duyarak koloniler üzerinde daha sıkı bir kontrol uygulamaya yönelmesi idi. Kolonilere ilişkin ticari faaliyetleri kontrol etme çabaları, 1651 tarihli Denizcilik Yasası ile başladı, 1673 tarihinde kabul edilen Plantasyon Vergileri yasası ile de pekiştirildi. İki yıl sonra ise, Kraliyet Danışma Konseyi (Privy Council) bünyesinde, Ticaret ve Plantasyon Lordları adı verilen bir komite oluşturuldu. Bu komitenin görevi, koloni işlerini kontrol etmekti. 1684 yılında, ticari alanda uygulanan kısıtlamalara uymadığı için Massachussets kolonisini cezalandırmak amacı ile, Massachussetts Kuruluş Sözleşmesi feshedildi. Bu olayı, 1686 yılında, Kral TI. 
James'in yönetimi altında bulunacak New England Dominyonu'nun kurulması izledi (Şekil 3.2). Söz konusu dominyonun tüm sorumluluğu, eski New York Valisi Edmund Andros'a verildi. Bu uygulama çerçevesinde, Connecticut, New Hampshire, Plymouth, Rhode Island, Massachussetts, New Jersey ve New York kolonileri bir araya getirildiler. Bunun yapılmasındaki amaç, kısmen, Denizcilik Yasası'nın uygulanmasını sağlamak, kısmen de savunmayı güçlendirmekti. Ancak, II. James'in bu şekilde kolonileri yönetimi altına alma çabaları pek de uzun ömürlü olamadı; zira “Muhteşem Devrim” adı ile anılan 
1688 ihtilali sonrasında tahttan indirildi ve yerine 1689 yılında III. 
William (Oranj Hanedanından) ile eşi Kraliçe Mary geçtiler. 


140 


TUM INSANLIGIN DAVASI 


Sy 


eo / 
Rac aay M 


È 
Id) 
"e3 7 WES 


nr 
SIT 


Z 
VA 
4 
? 
$ 
4 


AN 
4 


Şekil 3.2. New England Dominyonu'nun (1686-89) Mührü. William Cullen Bryant ve Sydney Howard Gay'den alınmıştır, A Popular History of the United States (Amerika Birleşik Devletleri'nin Popüler Tarihi), Cilt 111 (1879): 9. Kongre Kütüphanesinin izni ile, http//diplomacy.state.gov/exhibitions/100935.htm. linkinden ulaşılabilen ABD 


Diplomasi Merkezi Sergisinde yer verilmiştir. 


New England Dominyonu için belirlenen ve mühründe basılı olan slogan, “Nunquam libertas gratior extat” şeklinde olup, “Nunquam libertas gratior extat Quam sub rege pio” şeklindeki latince cümlenin (“Özgürlük hiçbir zaman, dindar bir kralın yönetimi altındaki halinden daha fazla lütuf sağlamaz” anlamına gelmektedir) kısaltılmış şekli idi. Oysa artık koloniler, özgürlük konusunda hızla kendi görüşlerini oluşturmakta idiler ve bu görüşler, monarşi yönetimi ile bağdaşmıyorlardı. Hatta, New England Dominyonu'nun mühründe gösterilen, İngilizlerin ve Amerikan yerlilerinin birlikte monarşiye bağlılıklarını sunmaları gibi bir fikri kabullenmeleri söz 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konusu değildi. Gerçi kolonilerin bu eğilimlerini fazla abartmak ve henüz cumhuriyet çağına girilmemiş bir dönemde cumhuriyet ideolojisi benimsemiş oldukları şeklinde yorumlamak doğru değildir. 
On yedinci yüzyılın sonlarına doğru İngiliz Kraliyetinin uyguladığı belli politikalardan hoşlanılmamış olması, on sekizinci yüzyıla girildiğinde bir anda ve kararlı bir şekilde, kraliyetle bağlantılı her şeye karşı ideolojik bir muhalefetin doğmasına yol açmış değildir. O dönemde yapılan, özgür doğmuş İngilizlerin “eskilerden gelen” haklarına sahip çıkmak olmuştur. 1689 yılında, Muhteşem Devrim'in ardından İngiliz Parlamentosu tarafından çıkartılan ve tüm İngiltere'de duyurulan Haklar Beyannamesi (Bill of Rights), Amerika'da da yankı bulmuştur. William'ın zaferi ve tahta çıkışı ile ilgili teyit görmüş haberler kolonilere ulaştığında, çeşitli halk ayaklanmaları meydana gelmiş ve bunların sonucunda, Edmund Andros (Massachussetts Valisi olmakla birlikte tüm New England Dominyonu'nun yöneticisi), Francis Nicholson (New York Valisi) ve William Joseph (Maryland Valisi) başkanlığındaki yönetimler devrilmiştir. Yine de, bu olayları yönlendiren etken, tamamen İngiltere'de meydana gelen olaylar olmuştur. Hatta, Massachussets ve New Yok'ta, önceki yönetime karşı çıkanlar yine de, William ile Mary'nin Kral ve Kraliçe olarak tahta çıktıklarından emin olana dek, çok da kararlı bir muhalefet sergilememişlerdir. 

İngiltere'de meydana gelen yönetim değişikliği, kısaca belirtmek gerekirse, kolonilerde sosyal ve siyasi alanda oluşan hizipleşmelerin ortaya konulması şeklinde bir etki yaratmıştır. Söz konusu muhalif görüşlerini ortaya koyan koloni mensupları, bunu yaparken de, kendilerini yönetenlerin oluşturdukları idari kanalları kullanmışlardır. 
New England Dominyonu'na ve İngiliz Kraliyeti'nin ağzı ile konuşan elitlere gösterilen muhalefet, mutlaka anti-emperyalist görüşün erken dönemdeki bir emaresi olarak kabul edilemez; ancak bununla birlikte, gelecekteki Amerikan ulusunun oluşumunu etkilemediği de söylenemez. Il. James'in, Oranj Hanedanı'ndan William tarafından yenilgiye uğratılmasının Amerika'da uzun vadede yarattığı etkiler, Massachussetts, Maryland ve New York'ta Katoliklerin yönetim 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makamlarından uzaklaştırılmaları!* olaylarının etkilerine kıyasla, daha derin olmuştur. Muhteşem Devrim, İngiltere'de Katoliklerin yeniden güçlenme umutlarını tümden yok etmekle kalmamış, gelecekteki Amerikan ulusuna güçlü Katolik aleyhtarı duyguların miras yolu ile geçmesini sağlamıştır. Amerika'nın ileride bir Katolik Başkan (John F. Kennedy 1960 yılında Başkan seçilmiştir) seçmesi için aradan 300 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekmiştir. Koloni döneminde beyaz Protestan üstünlüğü oluşmuşsa da, bu üstünlük yine de monarşik bir çerçeve içerisinde oluşmuştur. 

Kurulduğu dönemde New England Dominyonu, koloni meclisinin yetkilerini sınırlamaya, hatta tamamen ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişti. Bu yetkiler, Kral III. William ve Kraliçe Mary döneminde — ancak bir ölçüye kadar — iade edildi. 1691 yılında Massachussetts, kısa bir süre sonra da Maryland, Kraliyet kolonisi yapıldılar. Bu kolonilerin valileri Kraliyet tarafından atandı ve o zamandan itibaren Massachussetts'de Kraliyet tarafından tanınan yetkilerde kilise üyeliği değil, mülk sahipliği esas alınmaya başlandı. Böylece, “azizlerin” yönetimi, yerini, çoğunlukla tüccarlardan ve arazi sahiplerinden oluşan ve giderek yükselmekte olan yeni bir laik elit tabakaya bıraktı. Bu, yeni bir trendin başlangıcı idi. On sekizinci yüzyılın başlarında, kolonilerin birçoğu, şirket yönetiminden ya da mülkiyet esasına dayalı yönetimden çıkartılarak kraliyet kolonisi durumuna getirilmişlerdi. Ancak beş koloni, bu konuda istisna teşkil etmişlerdi; bunlar, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Rhode Island ve Connecticut idi. Yine de, sayılan bu beş koloniye bile, Kraliyetin el uzatması tamamen engellenememişti. Ticaret odaklı (merkantilist) bir bakış açısı ile hareket eden İngiltere, kolonileri başlangıçta Virginia Şirketi'nin Chesapeake'yi algıladığı şekilde değerlendiriyor, yani birer servet, hammadde ve istihdam kaynağı (gerek koloniler, gerekse İngiltere için) olarak görüyordu. Jamestown yerleşiminin büyük zorlukları aşarak bir varlık kazanmasının üzerinden yüz yıl geçtikten sonra İngiltere'nin koloniler üzerindeki 


14 Kral II. James'in Katolik olmasından dolayı, O'nun zamanında yönetim makamlarına getirilen Katolikler olmuştu. II. James, İngiltere'nin son Katolik Kralıdır — çın. 
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kontrolünü yitirdiğini düşünmesi için bir neden yoktu; ancak asıl üzerinde durduğu konu, kolonilerdeki yatırımlarını korumaktı. 
1696 yılında Ticaret Kurulu adındaki kurumun oluşturulması, 
kolonilerde üretilen ürünler üzerinde, daha önce Denizcilik Yasaları ile başlatılmış, ancak o zamana dek çok sıkı şekilde uygulanmamış kontrollerin kapsamının genişletilmesi amacını taşıyordu. On sekizinci yüzyılın ortaları itibarı ile, Amerika'daki İngiliz kolonilerinde üretilen tüm hammaddeler, Ticaret Kurulu'nun yetkisi kapsamına giriyordu. Gerçekte bu durum, Amerika'daki kolonilerin çok da zararına değildi; zira bu sayede İngiltere'de kendilerine bir pazar bulmuş oluyorlardı. Örneğin 1720 yılında, İskoçya'da bulunan Glasgow kenti, Amerika'da üretilen tüm tütünün yüzde 50'sinden fazlasını ithal etmişti. Bu sistem çerçevesinde ayrıca, başka yerlerde, özellikle de Batı Hint Adaları'nda bulunan İngiliz kolonilerindeki pazarlara da açılmak mümkün olmuş ve Amerika'nın, Avrupa, Karayipler ve Batı Afrika arasında yer alan “üçgen” üzerinde devam eden karlı mal ve köle ticareti içerisindeki yerini sağlamlaştırmışt. New England, söz konusu üçgen üzerinde devam eden ticarette, Avrupa'nın yerine geçmişti. New England gemileri, Boston ve Newport'tan yükledikleri romu Gine'ye, Afrika'dan aldıkları köleleri ise Bats Hint Adaları'na taşıyorlar, Amerika'ya dönüşlerinde ise, rom yapımında kullanılan şeker ve melası taşıyorlardı. Böylece, gemiler sürekli bir döngü içerisinde sefer yapıyorlar ve çok büyük karlar sağlıyorlardı. Özetle söylemek gerekirse, İngiltere'nin Amerika'daki kolonileri, gelişmelerini dünyadan tecrit olmuş ve yalnızca İngiltere'ye bağımlı bir halde gerçekleştirmemişlerdir. İngiltere'de yaşanan dini çekişmelerin ve taht kavgalarının yansımaları kolonilerde de hissedilmiş olsa bile, kolonilerin toplumsal yapıları hiçbir zaman İngiltere'nin uzaklardaki bir benzerinden ibaret olmamıştır. 
Esasen, 1700'den itibaren, Amerika'ya göç eden İngilizlerin sayısında düşüş meydana gelirken, diğer Avrupa ülkelerinden olan göçlerde artış yaşanmıştır. Aynı zamanda, Afrika'dan da Amerika'ya daha çok sayıda insan ithal edilir olmuştur. Buna paralel olarak, özellikle 


güney bölgelerindeki kolonilerde, köleliğin giderek daha etnik bir 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tanıma oturtuluyor olması, ırksal anlamda ikiye ayrılmış bir toplum yapısını belirginleştirirken, bir taraftan da, bu toplumun üzerinde gelişeceği ekonomik ve daha da önemlisi, kültürel temelleri oluşturmuştur. On yedinci yüzyıl sonlarından on sekizinci yüzyıl başlarına kadar geçen dönem zarfında, kolonilerdeki ekonomik, sosyal, dini ve siyasi yaşam, birbirine tezat iki kavram olan özgürlük ve kölelik tarafından giderek daha fazla şekillendirilir hale gelmiştir. Aslına bakılırsa, bu kavramlar birbirlerine kesinlikle tezat değildirler; zira, birinin olmadığı yerde, diğerinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek imkansızdır. Amerika'daki durum konusunda ise, köleliğin olmadığı yerde özgürlüğe ulaşmanın imkansız olduğu söylenebilir. 


O halde, Amerikalı denildiğinde ne anlaşılır? 


1782 yılında, yani Amerika Birleşik Devletleri adındaki yeni devletin resmen tanındığı 1783 tarihli Paris Antlaşması'nın imzalanmasından bir yıl önce, Fransa'dan göç ederek Amerika'ya yerleşmiş olan John Hector St. John de Cr&vecocur, Letters from an American Farmer adında, bir dizi mektuptan oluşan kitabını Londra'da yayınlamıştı. Kitabında, sonradan meşhur olmasını sağlayacak şu soruya yer vermişti: “O halde, bu yeni ortaya çıkan adamdan söz edildiğinde, Amerikalı denildiğinde, ne anlaşılır?” Kendisinin bu soruya verdiği cevap ise, Amerika'yı, okuyanların gözünde daha pozitif bir imaj uyandıracak şekilde tanımlamaktadır. Crévecoeur, Amerikalıyı şöyle anlatmaktadır: “Amerikalı dediğimiz kişi, daha önce benimsemiş olduğu tüm tutum ve önyargıları geride bırakarak, yeni bir yaşam tarzını kucaklayan, yeni bir yönetim tarzını kabul eden ve yeni bir toplumsal sınıfın mensubu olan bir insandır.” Amerikalıyı, farklı ulusların bir karışımı olarak gören Crévecoeur, bu konuda şu ifadeyi kullanmaktadır: “Burada, başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz, değişik kanların ilginç bir karışımı mevcut.” Ardından da, şöyle devam etmektedir: “Gururla, şöyle bir adamı tanıtabilirim: Dedesi İngiliz, eşi Hollandalıdır. Oğlu, Fransız bir kadınla evlenmiştir ve 


15 Türkçe anlamı, “Amerikalı Bir Çiftçiden Mektuplar” şeklindedir — ç.n. 
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onların dört oğlunun her birisi, değişik milletlere mensup kadınlarla evlenmislerdir.” Crévecoeur, Amerika'nın ise şöyle bir yer olduğunu söylemektedir: 


...burada, tüm milletlere mensup bireyler bir araya gelerek yeni bir insan ırkı oluşturmuşlardır. Bu insanların çalışmaları, ve onlardan gelecek yeni nesiller, günün birinde dünyada büyük değişiklikler yaratacaklardır. Amerikalılar, batidan gelen ve gelirken yanları sıra, doğuda çok uzun zaman önce başlayıp yıllar boyunca gelişmiş tüm sanat, bilim, endüstri birikimini ve gayretli çalışma azmini yanları sıra getirmiş hacılardır. Onların tamamlayacağı büyük çark...Amerikalı, yeni ilkelere göre hareket eden, yeni bir insandır. Bu nedenle de, yeni fikirler, yeni görüşler geliştirmesi gerekir. Amerikalı, istemediği halde işsiz güçsüz kalmışken, köle gibi başkalarına bağımlı iken, yoksulluğa mahkumken ve emeğini boşa harcarken, çok farklı özellikteki işlerde çalışır ve bu çalışmasının ödülünü elde ettiği bol 


kazançla alır duruma gelmiştir. İşte, Amerikalı budur.”!® 


İngilizler dışındaki Avrupalıların Amerika'ya olan göçünün 1700 
yılına gelinceye kadar pek fazla ivme kazanmamış olduğunu dikkate alır ve Crövecoeur'un yazdıklarını da düşünecek olursak, diyebiliriz ki; kolonilerin kurulmaya başlamasını takip eden yaklaşık bir yüzyılda, ya da en fazla dört kuşağın veya tek bir bireyin yaşam süresini pek fazla aşmayacak bir zamanda, Amerika'daki değişik özelliklere sahip İngiliz kolonileri birleşerek tek bir ulus haline gelememişler, buna karşılık, efsanevi bir anlatımla ifade edildiği gibi, insan ırkının varmak istediği hedefe ulaşmasını sağlamakla görevli kılınmış “batılı hacılar” eli ile beyaz insanların yeni bir ulus oluşturmaları mümkün olmuştur. Bu noktada, akla gelen soru, bunun nasıl mümkün olabildiğidir. Ya da sorulması gereken asıl soru, “bu mümkün olabilmiş midir?” şeklindedir. 

Elimizdeki tarih bilgileri, Amerikan Devrimi'nin, ya da Amerikan 


Bağımsızlık Savaşı'nın sonunda, 1783 yılında, İngiliz kolonilerinin 


16 J. Hector St. John de Crévecoeur, Letters from an American Farmer (1782) (Londra: 
Penguin, 1983) 69-70. 
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“ana vatanlarından” ayrıldıkları yönündedir. Oysa, on sekizinci yüzyılın başlarında, ileriyi görme yeteneğinden yoksun koloni mensupları, 1776 yılında bağımsızlıklarını ilan etmeye pek hazırlanıyormuş gibi görünmüyorlardı. Bağımsızlıklarını ilan edebilmek için vermeleri gereken savaşa hazırlanmak konusunda da bir niyetleri ve çabaları yoktu. Ancak bir taraftan da, aslında yaptıklarının tam olarak bu olduğu söylenebilirdi; zira Amerika'daki koloni yaşamının iki hakim unsuru her zaman, değişim ve savaş olmuştu. 
Kolonilerin en önemli özellikleri, geçiş halindeki toplumlar olmaları idi. Sürekli bir toplumsal geçiş süreci içerisinde bulunuyorlardı. Bu istikrarsız toplumsal yapıya, biraz da sürekli yeni göçmenlerin gelmesi neden oluyordu. Beyazların toplumunda bile, koloni yaşamı — özellikle de sınır bölgelerinde — kültürler arası çocukların dünyaya gelmesi konusunda fazla bir olanak sağlamıyordu. Sonradan Crévecoeur’un şevk dolu olarak sözünü ettiği, değişik Avrupalı kültürlerin karışması olasılığı aslında çok da fazla değildi. 1700 yılı ile, kolonilerin Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladıkları 1776 tarihi arasındaki dönemde, kolonilere yarım milyondan fazla göçmen gelmişti. Bu yarım milyonun yaklaşık 100.000'ini zorunlu hizmet sözleşmesi ile gelenler, 50.000'ini ise, sınır dışı edilen hükümlüler oluşturuyordu. Bunların 35.000 kadarı İngiltere ile Galler'den, 17.000 kadarı İrlanda'dan, 2000 kadarı ise İskoçyadan gonderilmislerdi. Gelen çeşitli milletlere mensup gruplar — Almanlar (yaklaşık 85.000), İskoçlar (yaklaşık 35.000) ve İrlandalılar (yaklaşık 108.000) — birbirleri ile çok da kolaylıkla kaynaşmamışlardı. Dolayısı ile kolonilerin çeşitli milletlere mensup grupları bünyelerinde barındırdıkları doğru olmakla birlikte, bu gruplar kendi içlerinde din ve kültür açısından homojen bir yapıda kalıyorlar, kendi gruplarının dışındaki kişilerle nadiren evlilikler yapıyorlardı. Ancak, sayısal anlamda kolonilere gelen diğer grupları gölgede bırakan, ancak Avrupadan gelen göçmen grupları arasında statü açısından hiçbir yeri olmayan grup, Afrikadan köle olarak getirilenlerdi (sayıları yaklaşık 280.000 kadardı). Sayılarının bu kadar artmasındaki bir etken, 1697 yılında Kraliyet Afrika Şirketi'nin Afrikalı köle ticareti 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konusundaki tekel olma gücünü kaybetmesinin ardından köle fiyatlarında meydana gelen ani düşüştü. Buna bağlı olarak köle ithalatında yaşanan artış, kolonilerde 1700 yılında 20.000 olan zenci nüfusun, 1763 yılına gelindiğinde 350.000'i aşmasına yol açmıştı. 
Dolayısı ile, sözü edilen dönemde İngiliz kolonilerine gelen kişilerin yarıdan fazlası, kendi istekleri dışında, hükümlü ya da köle olarak getirilmiş insanlardan oluşuyordu. 

Bu insanların geldikleri dünya, sık sık çatışmaların yaşandığı bir dünya idi. Söz konusu çatışmalar daha çok, o dönemde Avrupa'da yaşanan savaşların doğal olarak kolonilere de taşmasının bir sonucu olarak meydana geliyorlardı. Bu çatışmalar Avrupa'daki milletler arasında yaşanıyordu, oysa Amerika'da, Avrupa'daki ülke sınırları mevcut degildi. 1689 ve 1763 yılları arasında, Amerika'daki koloniler, İngiltere ile Fransa arasında yaşanan en az dört savaşta taraf olmak ve savaşmak durumunda kalmışlardı: Kolonilerde yaşayanların Kral William'ın Savaşı (1689-1697) olarak adlandırdıkları Augsburg Birliği savasi'’, İspanya Veraset Savaşı’? (kolonilerdeki adı ile Kraliçe Anne'in Savaşı, 1702-1713), Avusturya Veraset Savaşı"? (kolonilerdeki adı ile Kral George'un Savaşı, 1744-1748) ve son olarak da — koloniler açısından en belirleyici savaş olan — Yedi Yıl savaşı?” (Fransız ve Kızılderili savaşı, 1756-1763). Yedi Yıl Savaşı, 1763 yılında imzalanan Paris Antlaşması (1763) ile sona ermiş ve bu antlaşma ile İngiltere'nin Amerika'daki koloni faaliyetleri üzerindeki Fransız tehdidi ortadan kalkmıştır. İşte bu sürüp giden savaş ortamında — kolonilerde bu savaşlara verilen farklı isimlere de bakıldığında, kolonilerde yaşayanlar tarafından bu savaşların kendi yaşamlarına müdahale niteliği taşıyan ve yıkıcı sonuçlara yol 


açan olaylar şeklinde algılandığı anlaşılabilmektedir — Amerikadaki 


17 Augsburg Birliği Savaşı ya da Kutsal ittifak Savaşı olarak bilinen bu savaş, Fransa 
ile, Fransa'ya karşı birleşen İngiltere, Hollanda ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Sonradan İspanya, İsveç ve İskoçya da katılmıştır — ç.n. 

18 İspanya Kralı II. Charles'ın varis bırakmadan ölmesi ile tetiklenmiş bir savaştı. O 
dönemde İngiltere tahtında Kraliçe Anne vardı — ç.n. 

19 Maria-Theresa'nın Habsburg tahtının varisi olamayacağı iddiası ile çıkan savaştır, 
ancak savaş sonunda Maria-Theresa tahtta kalmıştır. O dönemde İngiltere tahtında II. George vardı — ¢.n. 

20 Bu savaşın nedeni, Fransa ile İngiltere arasındaki sömürge yarışıdır — ç.n. 
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İngiliz kolonileri gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Yaşanan bu savaşların, ne kolonilerdeki sosyal istikrar, ne de İngiltere'nin emperyal istikrarı açısından bir yararı olmamıştır. 

Gerçi, istikrarsızlık ve belirsizlik, kolonilerde yaşayanların en başından beri içinde bulundukları durumun belirgin özellikleri idi. Kolonilerin yönetiminde yer alan İngiliz elitleri dışında kalan göçmenlerin — ki bunlar, kadın ya da erkek, yahut beyaz ya da zenci olsunlar, ezici çoğunluğu oluşturuyorlardı — kolonilere ister kendi arzuları ile gelmiş, isterse arzuları dışında getirilmiş olsunlar, geldikleri andan itibaren belirsizliklerle dolu bir dünyaya adımlarını atmışlardı. Bu gelenlerin en azından bazılarının karşılaştıkları duruma verdikleri tepki, İngiltere'nin ilk kadın oyun yazarlarından birisi olan Aphra Behn tarafından, on yedinci yüzyıl sonlarına doğru, çok zekice bir gözleme dayalı olarak aktarılmıştır. Virginia'da gerçekleşen Bacon İsyanı'nı dramatik bir tarzda yorumlayan Behn'in yarattığı karakterlerden birisi, oyun sırasında şunları söylemektedir: “Bu ülkenin istediği tek şey, dünyadaki en üstün kolonilerden birisi durumuna gelebilmek için, üstün bir soydan gelen insanların yaşadığı bir yer olmasıdır.” Oysa bunun yerine koloni “bir Konsey tarafından yönetiliyor ve bu Konseyin üyelerinden bir bölümü belki de sınır dışı edilerek buraya gönderilen suçlulardan oluşuyor. Burada büyük mülkler edinen bu suçlular, Saygıdeğer ve Muhterem kişilere dönüşerek, tüm Yetki Makamlarını elde ediyorlar.” Sonradan, “Kütüklerden Yapılmış Kulübe Efsanesi”, ya da “Amerikan Rüyası” olarak ifade edilecek sözün koloni döneminde bu şekildeki tanımını yapmış olan Behn'in anlayışına göre, bu durum aslında, insanları kolonide yaşamak konusunda heveslendirecek değil, huzursuz edecek nitelikte idi. Kolonilerle ilgili iyimser değil, fırsatçı düşüncelerden söz edilebilirdi. Esasen, on sekizinci yüzyılın başlarında İngiliz kolonileri konusunda iyimser olabilmek pek mümkün değildi. Buna rağmen o sırada koloniler, kendi dünyalarını ve genel görünümlerini sonsuza dek değiştirecek olağanüstü bir büyüme ve gelişme sürecine girmek üzere idiler. 


21 Aphra Behn, The Widow Ranter, or, The History of Bacon in Virginia (1690), sonradan diizenleyen, Paul Royster (Lincoln: University of Nebrasca, 2008) 3. 
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1700 yılında Amerika'daki koloniler, modern çağın zirvesine yerleşmiş durumda idiler. Modern dünya ile tamamen uyum içerisindeki unsurları bünyelerinde barındırıyorlardı; ancak bunun yanında, hala eski dönemlere ait, premodern olarak tanımlayabileceğimiz bazı tutumları da benimsiyorlardı. Bunların en göze çarpıcı olan ve aynı zamanda da en aşırılığa kaçan örneklerinden birisi, 1692 yılında yapılmakta olan Salem cadı mahkemeleri idi. Belki bu mahkemeleri, on yedinci yüzyılın sonlarında modernleşmenin getirdiği baskılara ve Massachussetts'deki istikrarsız ortama karşı premodern görüşlerin tepkisi olarak değerlendirebiliriz. O dönemlerde Salem'de yaşayanların hayatlarının gerçeği, “kralların kutsal haklarına” tam olarak inanmakla birlikte, aslında sonuçta insan olan bir kralın giderek artan baskısı altına girdikleri idi. Ancak kolonide yaşayanlar tüm tepkilerini, tamamen farklı bir güçten, Şeytandan kaynaklanan tehdide yéneltmişlerdi. Elbette ki Püriten bakış açısına göre, bir Katolik kralın, “karanlıklar prensi” olarak tanımlanan Şeytan ile karıştırılması kolaydı. 
Ancak 1692 yılında, zihinlerinde yarattıkları gerçek düşman, Katolik olan Kral II James değil, doğrudan doğruya Şeytan'ın kendisi idi. 

Cadılığa ve büyüye olan inanç, o dönemde hem İngiltere'de, hem de kolonilerde yaygındı. Salem'de 1692 yılında adeta bir histeri krizi gibi patlak veren olayların başlangıcı, aslında birkaç yıl önceye dayanıyordu. “Cadı” olmakla suçlanan ilk kişi olan Goody Glover, 1688 
yılında asılarak idam edilmişti. Püritenlerin önde gelen rahiplerin- den Cotton Mather, bu olaydan Memorable Providences Relating to Witchcrafts and Possessions (1689) adlı yazısında söz eder. Yazdıkları, duygusal yapıdaki on üç yaşındaki bir kızın, sırf kendisi ile tartıştığı için, masum bir kadının cadı olduğunu kanıtlayacak deliller öne sürdüğü, ve bu delillere dayanılarak kadının idamına karar verildiği bir dünya hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Bu dünyanın dışarıdan gelen bir tehdit karşısında verdiği tepki, bir anda galeyana gelmek şeklinde oluyordu. Mather, yazısında şu ifadelere yer veriyordu: “Gidin, insan nesline, Şeytanların ve Cadıların mevcut olduğunu 


22 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Cadılık ve Ruhun Karanlık Güçler tarafından Ele 
Geçirilmesine Karşı Hatırda Bulundurulması Yararlı Tedbirler” — ç.n. 
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anlatin ve burada, New England’da varliklarinin ve faaliyetlerinin örneklerinin görüldüğünü söyleyin. Onlar, yalnızca pagan Kızılderililerin çadırlarında ve danslı törenleri sırasında kullandıkları ayı ve yılan şekillerinde, yaktıkları ateşte bulunmakla kalmazlar; Tanrımıza sürekli ibadet edilen Hristiyan evleri de, şeytani ruhların yarattıkları huzursuzluklarla karşılaşmaktadırlar.” Evet, Salem'de şeytani ruhların bulunduğu muhakkaktı, ancak bunlar manevi yaratıklar olmaktan uzaktı; yeryüzünde maddi varlıklarını sürdürüyorlardı. 

1691 yılında, çocukların geçirdikleri nöbetlerin sebebinin cadılık faaliyetleri olduğu şeklinde bir tespitte bulunulduğunda, çocukların kabusları gerçek hayatta yaşanır oldu. Tituba adındaki zenci kölenin yanı sıra, birkaç da beyaz kadın, cadılıkla suçlandılar. Bir sonraki yıl ise, cadılıkla suçlananların sayısı mantar gibi çoğalmıştı. Öyle ki, komşular birbirlerini ihbar etmeye başlamışlardı. Hatta önceden birbirleri ile dünyevi meselelerden dolayı sorunları olanlar, karşılıklı cadılık suçlamasında bulunarak eski hesaplarını kapatma- ya yönelmekte idiler. En sonunda, Massachussetts Valisi duruma el koydu ve Salem mahkemesinin faaliyetlerine son verdi. Ancak o zamana dek söz konusu mahkeme, yüzden fazla insanı yargılamıştı ve cadılıktan suçlu bulduğu on dört kadın ile beş erkek idam edilmişlerdi. Bu kitlesel histeri durumu karşısında, Cotton Mather'in babası Increase Mather — O da önde gelen bir Püriten din adamı idi - cadı mahkemeleri sırasında gündeme gelen “spektral kanıt”? uygulamasını tümü ile kınama ihtiyacını duyarak, Cases of Conscience Concerning Evil Spirits (1693) adındaki yazısını kaleme aldı. Increase Mather'ın mesajı, sonradan John Hale” tarafından yayınlanan 


A Modest Enquiry into the Nature of Witchcraft”® (1702) ile birlikte 


23 Rüyasında ya da trans haline girdiğinde çeşitli ruhları gördüğünü iddia edenlerin 
ifadelerine dayanan yasal kanıtlardır. Bu tür tanıklıklar cadı mahkemeleri sırasında dikkate alınmıştı — ç.n. 

24 Türkçeye çevirisi şu şekilde olabilir: “Şeytani Ruhlarla ilgili Vicdani Meseleler” — 
ç.n. 

25 John Haledebir Püriten papazı idi ve başlangıçta cadı mahkemelerini desteklemiş 
olduğu halde sonradan bu yargısını değiştirdiği kaydedilmiştir — ç.n. 

26 Türkçeye çevirisi şu şekilde olabilir: “Cadılığın Ilımlı bir Bakış Açısı ile İncelenmesi” 


—çı.n. 
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daha da pekişmiştir (Şekil 3.3). Beverly, Massachussetts'de görevli bir papaz olan Hale, kendi eşi Sarah da cadılıkla suçlanana dek, cadı mahkemelerinde cadılıkla suçlananları hararetli şekilde yargılamıştı. 
Eşinin suçlanmasının ardından tamamen bu yargılama işlerinden uzaklaşmıştı. Esasen, 1700 yılına gelindiğinde, New England'da yaşayanların çoğu artık cadılık saplantısından uzaklaşmıştı. 


Şekil 3.3. John Hale, A Modest Enquiry into the Nature of Witchcraft (Boston: Green and Allen, 1702). 
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Şekilde görülen yazıların tercümesi şöyledir: 


Cadılığın Ilımlı bir Bakış Açısı ile İncelenmesi ve, Cadılıktan suçlu bulunan kişiler hakkında nasıl bir hüküm verilebileceğinin belirlenmesi ve bunun yanında, cadıların ayırt edilmelerinde KUTSAL 
METİNLERE ve ÖNCEKİ DENEYİMLERE dayanılarak kullanılan yöntemlerin negatif bir yaklaşımla ve kesin sonuç verecek şekilde ele alınarak incelenmesi 


Yazan: John Hale 
Beverley Protestan Kilisesi Rahibi 
Milattan Sonra 1697 


Sizinle konuştuklarında, onların tanıdık ruhlar mı yoksa sizi gözetleyen büyücüler mi olduklarına bakın, ayrıca kanunları ve tanıkların ifadelerini inceleyin. Eğer burada yazılanlara uygun şekilde konuşmuyorlarsa, bilin ki onlarda hiç ışık yoktur, 


Isaiah VIII. 19, 20. 


Gördüklerim, seni bana öğretmez, 


Job 34 32. 


Salem'deki cadı mahkemelerine gösterilen tepkiler, elit kilise otoritelerine karşı daha genel bir tepkinin de varlığını kesin bir biçimde ortaya koymuştu. Bu tepkiler, 1699 yılında Boston'da Brattle Street Kilisesi'nin kuruluşu ile açıkça ifade edilmişti. Söz konusu kilise, yalnızca Tanrı tarafından seçilmiş kişilerin kilise üyeliğine seçilmeye uygun oldukları fikrinin tamamen reddedilmesi üzerine kurulmuş ilk kilise idi. On sekizinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde, “Büyük Uyanış” olarak bilinen gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda, 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New Jersey'de ve New York'un kuzey taraflarında toplu bir dini canlanma hareketi başladı ve 1720'ler ile 1760'lar arasında kolonilerde yayıldı. Bu dönemde daha radikal görüşlü din adamlarından bile bazıları, Tanrı tarafından önceden seçilmiş azizler fikrini reddederek, bunun yerine insanların kurtuluşunun önem taşıdığı yönünde vaazlar vermeye yönelmişlerdi. 

Bir değişimin yakın olduğu açıkça hissediliyordu. Bu değişim, kısmen İngiltere tarafından yönlendirilen, kısmen de İngiltere'nin koloniler konusundaki bakış açısına tamamen ters düşen bir nitelik taşıyordu. İngiltere'nin Amerika'daki kolonilerine karşı izlediği tutuma yön veren merkantilist bakış açısı, yalnızca kolonilerde üretilen mallar ve bunların sağladığı ticari olanaklar üzerine değil, aynı zamanda da ülkenin nüfus yapısı üzerine oturmakta idi. Her ne kadar 1700 yılından sonra Amerika'ya göç konusunda, kalifiye zanaatkarlar dışında açıktan açığa teşvik edilenler pek olmasa da, özellikle İngiltere'de 1718 tarihli Nakil Yasası'nın çıkışının ardından, hüküm giymiş suçlular da Amerika'ya gönderilir olmuşlardı. 

Kolonilerin ilk kuruluş dönemlerinden itibaren, Yeni Dünya'ya gönüllü olarak göçü teşvik eden etkenlerden birisi, daha fazla özgürlük elde etme umudu olmuştu. Bu özgürlükten kimisi dini, kimisi sosyal, kimisi ise yalnızca ekonomik özgürlüğü anlıyordu. Özellikle kadınlar için, en azından ataerkil kuralların biraz daha esnek şekilde uygulandığı bir yaşama kavuşmak cazip görünüyordu. Nitekim, ilk yerleşim dönemlerinde bu bir ölçüde gerçekleşmişti. Ancak yine de kadınların bu isteklerinin gerçekleşebilmesi doğal olarak, yaşadıkları koloninin özelliklerine, içinde bulunulan koşullara ve kadınların kendilerine bağlı bulunuyordu. Chesapeake'de başlangıçta kadın sayısının az oluşu, buraya gelen kadınlara belli bir güç sağlamıştı. Bu güç ise, bölgedeki yaşam süresinin genelde kısa olmasından dolayı bir anlamda azalmış, bir anlamda da artmıştı. Bir kadının dul kalması, kendisine mali bir özgürlük sağlıyordu; ancak kadının da bu özgürlükten yararlanabilmesi, ne kadar süre hayatta kalabileceğine bağlı idi. New England'da çevre koşullarının sağlık için daha elverişli olması, ailelerin genişlemesine olanak veriyordu; ancak bu durum 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da farklı sorunların doğmasına yol açıyordu. Ailenin genişlemesi hiç şüphesiz çok güzeldi; ancak bu yüzden kadınların yaşamı ev ortamı ile sınırlanıyordu. Kısaca söylemek gerekirse, kadınların çok azı, mutfak işlerinden ya da çocuk bakımından başını alabiliyordu. 

Kolonilerde, Amerikan Devrimi öncesindeki ekonomik, coğrafi ve demografik büyümenin artması, kadınlar açısından, erken koloni dönemlerinde sahip oldukları bağımsız yaşam şansını ortadan kaldırmaktan başka bir işe yaramamıştı. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde, Amerika'daki kolonilerde yaşayan insanların nerede ise yüzde 90'ı, geçimlerini topraktan sağlıyorlar, kadınların ise çoğunun yaşamı, aile, çiftlik ve tarla arasında dönüyordu. O dönemde kadınlar tarafından tutulmuş bazı günlükler, en azından okur-yazar kadınların yaşamı konusunda bir miktar fikir vermektedir. Bunlardan birisi, Long Island'da yaşayan Mary Cooper, günlüğünde sürekli didinerek ve ağır işler yaparak geçen bir yaşamdan söz etmektedir. 1768'in Yılbaşı Gününde “ölecek kadar yorgun olduğunu, zira nerede ise gün ağarana dek giysileri kurutmakla ve ütü yapmakla uğraştığını” anlatmaktadır. Bir sonraki yılın 13 Mayıs günü yazdığı anılarında ise, “o gün yaptığı bir sürü ağır iş yüzünden kan-ter içinde kaldığından ve hiç dinlenemediğinden” dem vurmaktadır. İki ay sonraki anılarında da (13 Temmuz) şunları yazmıştır: “Babamın evinden ayrılıp buraya geleli kırk yıl oldu. O zamandan beri burada, sürekli didinmekten, çeşitli üzüntülerden ve her türlü cefadan başka bir şey görmedim.” Yazısının sonuna da şu sözleri eklemiştir: “Şu anda içinde bulunduğum durum, ilk geldiğim zamana kıyasla kırk kat daha kötü. İyi olan tek şey, artık arzuladığım cennete gitmeye daha az zamanımın kalmış olması.” 

Aslında Mary'nin satırlarında dile getirdiği mutsuzluğunun tek nedeni, sürekli önünde yığılan ütülenecek çamaşırlar değildi. Ağustos ayında günlüğüne, kendisini asıl endişelendiren konuların ne olduğu konusunda ipucu teşkil eden şu cümleleri yazmıştı: “İçinde bulunduğum öfke huzursuzluk, kalbimi yakıyor. Yaşam için gerekli olanları almak istiyorsun, sonra da sürekli alacaklıların korkusu içerisinde yaşıyorsun.” Mary Cooper gibi birçok kadın o yıllarda 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yoksulluk ve hastalıklardan duydukları korkular içerisinde yaşıyorlardı. Özellikle çiçek hastalığı büyük bir tehlike oluşturuyordu. 
1721 yılında Boston'da bir çiçek salgını baş gösterdiğinde, aralarında Cotton Mather'ın da yer aldığı birçok kişi, virüse karşı aşılanma imkanlarını araştırmışlardı; oysa aradan elli yıl geçtikten sonra bile, Mary Cooper'ın yaşadığı Long Island'da aşının henüz yaygınlaşmadığı anlaşılmaktadır. Mary Cooper günlüğünde, kızının çiçek hastalığını yenmesinden dolayı duyduğu rahatlamayı anlatmaktadır. 
Ancak, 1771 yılında günlüğüne yazdıklarından, çiçek hastalığından ne kadar korktuğunu anlamak mümkündür.” 

On sekizinci yüzyılda Amerikada kolonilerde yaşayan beyazların birçoğunun yaşamına hastalıklar, borçlar ve insanın takatini kesen ağır işler damgasını vuruyordu. Yeni Dünya'nın zenginlikleri kesinlikle insanlar arasında eşit bölüştürülmüyordu ve kolonilerde nüfus artarak ilk yerleşim alanlarının gerisindeki bölgelere yayılmaya ve kıtanın doğu sahillerinde gelişmekte olan şehir merkezlerinde toplanmaya başladıkça, insanlar arasındaki eşitsizlikler daha belirgin hale geliyordu. Bu eşitsizliklerin bir bölümü cinsiyet, bir bölümü irk farklılıklarından, bir bölümü ise yalnızca mali durum arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyordu. Birçok eşitsizlik ise, bu farklılıkların en az ikisinin karşılıklı etkileşiminin bir yansıması olarak ortaya çıkıyordu. Kadınların durumuna bakacak olursak; Avrupadan nerede ise 5000 km. uzaktaki topraklara gelmiş olan, ve sayıları, New England gibi birçok yerde erkeklerin sayısını aşmış bulunan kadınlar, geldikleri bu toprakların sunabileceği olanaklardan çok az yararlanabilecek durumda idiler. Buradaki dünya, eşitlikçi bir dünya değildi ve bu dünyada yaşayan erkekler bile, burada uygulanmakta olan yetkilerin sınırlarını giderek daha fazla tartışmakta ve geleneksel üstünlük göstergelerine karşı çıkmakta idiler. 
Söz konusu yetkilerin ve üstünlük göstergelerinin bir bölümü dini, bir bölümü siyasi nitelikli idi ve bir bölümü de, İngiliz yerleşim 


27 Mary Cooper'ın günlüğünden alıntılar, Editör: Field Horne, The Diary of Mary 
Cooper: Life on a Long Island Farm, 1768-1773 (New York: Oyster Bay Tarih Toplulugu, 1981). 
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alanlarında hala uygulanmakta olan mülkiyete ilişkin hükümlerden kaynaklanıyordu. On sekizinci yüzyılın başlarında, birçok önemli açıdan Amerika, baş kaldırının ve değişimin hakim olduğu bir yerdi; ancak, birçok alandaki — dini, siyasi, kültürel, ideolojik — geçiş süreçleri devam ederken, bazı şeyler sabit kalmaya devam ediyordu. 
Kolonilerdeki birçok yerleşimci “yeni ortaya çıkan şu adam, Amerikalı” olma yolunda idi, ancak Cr&vecoeur'un bu yeni adam tipi ile bağdaştırdığı “yeni ilkeler” henüz cinsiyet eşitliğini kapsamıyordu. 
Dolayısı ile, “yeni ortaya çıkan kadının”, bu eşitliğin sonradan bazı eyaletlerde sağlanmasına dek beklemesi gerekiyordu. 

1700 yılı itibarı ile, Amerika kıtasının tamamında dini, sosyal 
ve kültürel alanlarda çok büyük değişikliklerin mevcut olmasından dolayı, bu alanlarda genellemeler yapabilmeye imkan yoktur. O dönemde İngiliz kolonileri, coğrafi anlamda olduğu kadar, ticaret alanında da, iki güçlü Avrupa imparatorluğunun, Fransa ile İspanya'nın arasında kalmış bir durumda idiler. Kolonilerin bu iki büyük gücün her ikisi ile de problemleri vardı. Bunun yanında, Amerika'nın yerli halkının en azından bir bölümünün hala yaşamakta oldukları topraklarda yerleşmiş durumda idiler ve bu yerli halkla da sorunlar yaşıyorlardı. 1700 ile 1770 yılları arasında kalan dönem zarfında, İngiliz kolonilerinin nüfusu 265.000'den, 2,3 milyonu aşan rakamlara ulaşmıştı; ki bu artış, 1600 yılından beri kolonilerin yer aldığı bölgedeki toplam nüfusta yaşanan azalmaya rağmen gerçekleşmişti. Bunun nedeni, beyazlardan ve zencilerden oluşan toplumun nüfusu artarken, yerli halkın nüfusunda azalma meydana 
gelmesi idi. Bu konuda farklı tahminler yapılmakla birlikte, 1600 
yılında bölgede yaşamakta olan yerli nüfusun, 1700 yılına gelindiğinde ancak yüzde 5 kadarının kaldığı ifade edilmektedir. Gerek bu geride kalmış olan yüzde 5’in, gerekse kıtanın daha iç kısımlarında hayatlarını sürdürmekte olan yerlilerin, yaşanan değişimleri arzu etmedikleri muhakkak; ancak bu değişimlere uyum sağlamaktan başka çareleri de yoktu. 

Amerika'nın yerli halklarının büyük bölümü, özellikle de güney taraflarında yaşayanlar, adeta kıtanın iç kısımlarına doğru itilmişler 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ve oralardaki topraklar ve kaynaklar konusunda yalnızca beyaz yerleşimcilerle değil, diğer yerli gruplar ile de rekabet içerisine girmek durumunda kalmışlar, sonuçta da on sekizinci yüzyıl zarfında, ya hastalıklardan dolayı, ya da diğer yerli kabilelerin içerisinde asimile olmak sureti ile, tamamen yeryüzünden silinmişlerdir. O dönemin gözlemcilerinden olan, Quaker tarikatı mensubu Gabriel Thomas, Pennsylvania'nın ve New Jersey'in gelişimi ve bu gelişimin Delaware, ya da Lenni Lenape” (“yerli halk”) üzerindeki etkileri ile ilgili tarihi yorumunda, “Kızılderililer, bölgelerine gelen her Hristiyan'a karşılık kendilerinden iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemektedirler” ifadesine yer vermiştir. O dönemde Pennsylvania, 1729 yılında zorunlu hizmet sözleşmesi karşılığında gelmiş olan William Moraley’in ifadesi ile, “dünyadaki fakir adamların gidebilecekleri en güzel yer” olarak tanınıyordu. Ancak ne çare ki, bazılarının kolayca yararlandıkları olanakları elde edebilmek için diğer bazıları tarafından yüksek bedeller ödenmesi gerekiyordu.” Moraley, anlatımının devamında, aslında birçok beyaz yerleşimci açısından “dünyadaki fakir adamların gidebilecekleri en güzel yer” tanımının doğru olmadığının kanıtlandığını da sözlerine ekliyordu. Philadelphia'nın caddeleri, şehir ütopyalarında hayal edildiği gibi altınla döşenmiş değildi. “Lenni Lenape” tanımına giren insanlar içinse, durum daha da kötü idi. Yerlilerin yaşadıkları değişim, kesinlikle iyi yönde değildi. 

Tek bir alanda kesin bir süreklilik vardı: Savaşlar. Bu süreklilik arz eden savaşlardan da özellikle New England etkilenmekte idi. 
On sekizinci yüzyılın başlarında, bölgedeki yerli-İngiliz çatışmaları, bir süre önce yaşanmış olan Kral Philip'in savaşı ile kıyaslandığında çok daha karmaşık bir özellik gösteriyorlardı. Doğal olarak, yaşanan 


28 Lenape dilleri olarak da bilinen Delaware dilleri, Algonkin dil ailesinin Doğu 
Algonkin alt grubunun yakından ilişkili iki dili olan Munsee ve Unami'dir. Unami dilinde “Lenni Lenape”, “İnsanlar”, ya da “Gerçek İnsanlar” anlamına gelmektedir —çı.n. 

29 Gabriel Thomas, An Account of Pennsylvania and West New Jersey (1698: Yeniden 
basım: Cleveland: The Burrows Brothers Company, 1903) 70. Moraley'den aktaran: Susan E. Klepp ve Billy G. Smith, The Infortunate: The Voyage and Adventures of William Moraley an Indentured Servant (University Park: The Pennsylvania State University yayinevi, 1992) 89. 
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silahlı çatışmalar iki tarafın da sürekli tetikte ve diken üstünde olmalarına yol açıyordu. 1676 yılından sonra, münferit nitelikte olmakla birlikte, zaman zaman meydana gelen çatışmalar, taraflar arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zedelemisti. Fransa ile İngiltere arasında 
1702 yılında patlak veren İspanya Veraset Savaşı (kolonilerdeki adı 
ile Kraliçe Anne'in Savaşı) ile, bölgedeki gerilimler daha da artmıştı. 
Bu savaşın Avrupa'da kullanılan adından da anlaşılacağı gibi, İngiltere yalnızca Fransa ile savaşmıyordu. Savaşın ilk başladığı yıl, İspanyol güçleri de, özellikle Güney Carolina'da bulunan İngiliz yerleşim alanlarına baskınlar yaptılar. Buna karşılık İngiliz güçleri de, Floridadaki İspanyol misyonlarina karşı misillemelerde bulundular. 

Aynı yıl, New England'ın kuzeyinde, Fransızlarla iyi ilişkiler içerisinde bulunan Abenaki kabilesi, kolonileri hedef alan baskınlarını giderek arttırmaya başladı. Özellikle de, daha tecrit edilmiş bir konumda bulunan Maine, New Hampshire ve Massachussetts yerleşim alanları daha büyük risk altında kalmışlardı. Saldırılara en açık yerlerden birisi, Massachussetts'e bağlı Deerfield şehri idi. 
Başlangıçta buraya yapılan ufak çaptaki saldırıları, 1704 Şubat'ında gerçekleştirilen daha büyük çaptaki bir Fransız-Abenaki ortak saldırısı izlemişti. Bu saldırı sonucunda, şehirde yaşayan insanlardan elliden fazlası hayatını kaybetmiş, yüz kadarı da esir alınmıştı. 
Ancak, Deerfield'a can alıcı büyük saldırının gerçekleştirilmesinden önce, New England'da lider konumundaki kişilerden en azından bazıları, Abenaki kabilesine karşı çok aşırıya varan misilleme saldırıları düzenlenmesi gerektiğini savunmuslardi. Bu kişilerden birisi, Boston'da rahip olarak görev yapan Solomon Stoddard idi. Stoddard, Massachussets Valisi Joseph Dudley'e, Deerfield’de yaşayan insanların olaylardan dolayı “büyük moral kaybına uğradıklarını” söyleyerek, bunun çözümünün, saldırıya geçmeleri olduğunu beliremişti. “Eğer köpeklerimizi, ayı avladıkları gibi Kızılderilileri de avlamaları konusunda eğitirsek, kısa sürede onların karşısında büyük avantaj elde ederiz” şeklinde bir de öneride bulunan Stoddard, “köpekler, bizden pek fazla korkmayan Kızılderililer üzerinde müthiş bir terör estirebilirler” şeklinde yorumda bulunmuştu. Bu 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yöntemle Virginia'da etkili sonuçlar alınmış olduğunu Dudley'e haurlatan Stoddard, Abenaki kabilesinin üyelerine “hırsızlar ve caniler gözü ile bakılması gerektiğini, bunların hiç savaş ilan etmeden bile düşmanca eylemler gerçekleştirmekten geri durmadıklarını, adeta bir kurt sürüsü gibi hareket ettiklerini ve bu nedenle onlarla başa çıkılabilmesi için, kurtlara yapıldığı gibi avlanmaları gerektiğini” ifade etmişti.” 

Stoddard'ın yukarıda aktarılan tavsiyeleri, hiç şüphesiz beyaz ırkçı bir bakış açısını yansıtmaktadır — örneğin Stoddard, Fransızlar hakkında hiçbir şey söylememiştir — bununla birlikte, dile getirdiği endişelere bakıldığında, Kızılderililere karşı büyük bir üstünlük duygusu beslemediği görülmektedir. Aksine, söyledikleri, onlardan duyduğu korkuyu yansıtmaktadır. Savaşan iki büyük Avrupa gücü arasında kalan Stoddard gibi koloni yerleşimcileri, zaman içerisinde doğal olarak, kendi dünyalarını tehdit eden, fakat kendi dünyaları ile hiç ilgisi bulunmayan ve giderek daha fazla “dış güçler arasındaki çatışmalar” şeklinde algılamaya başladıkları bu savaşlardan rahatsızlık duymaya başlamışlardı. Savaş karşısında duydukları korkular ise, hem fiziksel, hem de kültürel nitelikte idi. Hayatlarını kaybetmekten korktukları gibi, hala yaşıyor olmaktan da korkuyorlardı. Deerfield “katliamı” olarak tanımlanan olayın ardından esir düşen yerleşimcilerin büyük bölümü, zorla Yeni Fransa'ya (Ouebec) yürütülerek götürülmenin sıkıntılarına katlanmışlar, ancak sonunda Massachussetts'e geri dönebilmişlerdi. Bazıları ise, geri dönmemeyi seçmişlerdi. 
Bunlardan birisi olan Eunice Williams, Deerfield'da bir rahip olan John Williams'ın kızı idi. Eunice, babasını çok üzecek bir davranışta bulunmuş, Mohawk kabilesinden (Iroquois halkı) birisi ile evlendikten başka, bir de Roma Katolik inancını benimsemişti. Eunice, hiçbir zaman ailesi ile bağlarını tam olarak koparmamıştı; ancak 1704 
yılında esir alınışından itibaren, ailesinin gözünde, kültürel, sosyal ve manevi açıdan tamamen yitirilmiş gibi kabul edilmişti. 


30 Rahip Solomon Stoddard'ın Vali Joseph Dudley'e söyledikleri, 22 Ekim 1703, 
aktaran John Demos, Remarkable Providences: Readings on Erarly American History, gözden geçirilen yeni baskı (Boston: Northeastern University Press, 1991) 372-4. 
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Eunice’in babası, yaşadıkları olayları aktardığı, The Redeemed Captive Returning to Zion’! (1707) adı ile yayınladığı kitabında, Eunice’in kaybını hem kültürel açıdan (İngiliz yaşam tarzını terk edişinden dolayı) hem de manevi açıdan (bir tehdit olarak kabul ettiği Katolik inancına dönüşünden dolayı) ele almıştır. Ancak yazdıkları, kızının bakış açısını yansıtmamaktadır. Eunice Williams'ın kendisine gelince; her ne kadar kendi istemi dışında gelişen koşullarla karşılaşmış olsa bile, koloni döneminin Amerika'sı, kesinlikle O'nun için de bir fırsatlar ülkesi olmuştur. Crévecoeur’un sonradan “Amerikalı kimliği” olarak tanımlayacağı özelliklere sahip olmuştur. 
“Eskiden kalma önyargıları ve adetleri” arkasında bırakarak, karşılıklı kültür değişiminin sağlayabileceği “yeni hayat tarzını” benimsemiştir. Oysa, kendi aile üyeleri de dahil olmak üzere birçok beyaz yerleşimcinin, Yeni Dünya'nın sağlayacağı olanaklardan anladıkları bu değildi ve böyle bir değişimi de kesinlikle hoş karşılamıyorlardı. 

Eunice Williams'ın erkek kardeşi Stephen da, kendi tuttuğu günlükte, Eunice'in esaretten kurtarılması için yapılan tüm girişimleri ve bu konuda ulaşan haberleri tüm ayrıntısı ile anlatmıştır. Yazdıklarından açıkça anlaşıldığı gibi, Eunice'in ailesi için, Protestanlığı reddederek Katolikliğe dönmesi, Mohawk kabilesine mensup biri ile evlenip bu kabile içerisinde bir aile kurmak konusunda verdiği karardan daha üzücü olmuştur. Yani Eunice'in ailesi için sorun teşkil eden, Mohawkların farklı ırktan olmalarından çok, Cizvitler tarafından kendilerine öğretilmiş ve aşılanmış dine bağlı oluşlarıdır. 
Eunice’in New England’: son ziyareti 1761 yılında gerçekleşmiştir. 
Eunice'in neslinden gelen bazı torunları da 1837 yılında New England'a gelerek beyaz atalarının mezarlarını ziyaret etmişlerdir. Artık o tarihte elbette ki Amerika, ayrı bir devlet olmuştu. O zamanlar, İngiliz kontrolündeki Kanada ile arasındaki sınır da, geçişlere kapalı bulunuyordu. Yalnızca, bölgede yaşayan ve ne İngiltere ile, ne de Amerika ile hukuki bağı bulunmayan yerli halkın sınırdan geçişine izin veriliyordu. Beyaz Amerikalılar, uzun süre önce, sınırın hangi tarafında olacaklarına karar vermiş bulunuyorlardı. Crévecoeur’un 


31 Türkçeye çevirisi şöyledir: “Kurtarılan Esirin Siyon'a Dönüşü” -ç.n. 


161 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


düşüncelerinin aksine, Yeni Dünyada, halkların, kültürlerin ve inançların birbiri ile kaynaşması pek de kolay olmayacaktı. Eunice'in 1713 yılında, kendisinden tekrar New England'a dönmesini isteyenlere, “zaghte oghte” (bu mümkün değil) şeklinde cevap verdiği söylenir.” 


Artık Vakit, Ayrılık Vakti 


Eunice Williams ve genişleyen ailesi (İngilizlerden ve yerlilerden oluşan) örneğinde olduğu gibi, on sekizinci yüzyıldaki Amerika, birbirleri ile aynı zaman dilimini paylaştıkları halde, çok ender olarak temasta bulunan çok sayıdaki insanın paralel yaşamlar sürdürdükleri bir yerdi. İngiliz kolonilerindeki gelişme ise, hem demografik, hem coğrafi açıdan, hızlı bir ilerleme gösteriyordu. (Şekil 3.4). On sekizinci yüzyılın ortalarında, İngiliz kolonilerinin artan nüfusu, bu kolonilerin ilk kuruldukları zamanlardaki sınırlarının çok ötelerine yayılmış bulunuyordu. Devrim Savaşı'nın hemen öncesindeki dönemde, İngiliz Amerika'sının coğrafi alanı, ilk zamanlarındakinin iki katından fazla olacak şekilde genişlemiş, yaklaşık 930.000 km? 
den 2.200.000 km? ye çıkmıştı. Bu hızlı büyümede, Kraliçe Anne'in Savaşı'nın sona ermesi de etkili olmuştu. Eunice'in İngiliz köklerini kesin şekilde reddettiği sene, kendi toplumundan ayrı düşmesine neden olan savaşı bitiren Utrect Antlaşması imzalandı. İngiltere açısından bu antlaşmanın önemi, önceden Fransa'nın kontrolü altında bulunan toprakların büyük bölümünü ele geçirmesi idi. Bu sayede, Amerika'daki yerleşim alanlarını, doğu kıyılarından daha içerilere doğru yayması, kıyı boyunca da daha kuzeye, New Hampshire ile Maine'e kaydırması mümkün olmuştu. İç kısımlarda Hudson Vadisi'ne, güneyde ise, Virginiada bulunan Blue Ridge Dağları ile Apalaş Dağları arasında kalan vadilere ve Piedmont bölgesine doğru yayılma gerçekleşmişti. 


32 Alexander Medlicott, Jr., “Return to This Land of Light: A Plea to an Unredeemed 
Captive”, New England Quarterly, 38:2 (1965): 202-16, alinu no: 206. Canadian Dictionary of Biography'de Eunice hakkında ayrıntılı bir bölüm mevcuttur. 
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(1620) Date of becoming j an official colony 


| © French forts 


Şekil 3.4. Kolonileri gösteren harita 
Yukarıdan aşağıya doğru, etiket biçiminde gösterilen kutucuklarda yazıldığı şekilde, New England Kolonileri, Orta Bölge Kolonileri, Chesapeake Kolonileri ve Aşağı Bölgedeki Güney Kolonileri şeklinde sıralanmışlardır. Haritanın sağ alt tarafındaki kutucuk içerisinde, her bir yerleşim alanının resmen koloni durumuna geliş tarihinin parantez içerisinde yazılmış olduğu belirtilmekte ve küçük kare içerisindeki çarpı şeklinde gösterilen işaretlerin de Fransız kalelerinin yerlerini gösterdiği ifade edilmektedir. 
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Aslında, Amerika'daki farklı İngiliz kolonilerinin ortak noktaları çok azdı. New England, birçok diğer koloni ile, özellikle de Pennsy-İvania veya New York ile kıyaslandığında, nüfus ve kültür açısından nispeten daha homojen bir görüntü sergiliyordu. Bu arada, Philadelphia'nın göçmenlere çekici gelen yanı ise, bir Quaker yerleşimi olmasından dolayı burada zorunlu askerlik hizmeti uygulanmaması idi. 
Ayrıca vergiler de düşüktü ve nispeten huzurlu bir ortam mevcuttu. 
Bunun bir sonucu olarak, gerek köken gerekse statü olarak birbirinden farklı özellikler taşıyan çok sayıda göçmen, 1720 ile 1740 yılları arasında Pennsylvania'ya akın ettiler. Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'yı da içine alan güneydeki koloniler ile Chesapeake kolonilerinde ise, zenci köle nüfusunda büyük artış meydana geldi. Ancak onların yanında, çok çeşitli özelliklere sahip İngiliz, İskoç, İskoç-İrlandalı (İrlanda'da bulunan Ulster'den gelenler) ve İrlandalı göçmen de bu bölgeye gelmişlerdi. Gerçi sayılan bu göçmenlerden, hızla büyüyerek şehirleşen Boston, New York, New Port, ya da Philadelphia gibi liman bölgelerine yerleşenler de çok olmuştu. Ayrıca buralara çok sayıda Alman göçmen de gelerek yerleşmişti. Sayılan bu şehirler, koloni dönemindeki Amerika'nın beş büyük kent merkezinden dördünü oluşturuyordu ve daha o dönemde bile, bu en büyük beş şehir- den dördünün Kuzey'de yer alıyor olması, kayda değerdir. Yalnızca Güney Carolinadaki Charleston'u büyüklük açısından bu dört şehir ile kıyaslamak mümkündü. Yine de, yalnızca yüzde oranları baz alındığı takdirde, aslında söz konusu liman şehirlerinin, kolonilerin geneline kıyasla daha yavaş bir büyüme gösterdikleri söylenebilir. 1720 
yılında nüfusun yaklaşık yüzde 7'si bu şehirlerde yaşarlarken, 1770 
yılında, bu yüzde oranı yarıya düşmüştür. Yine de, koloni yerleşim alanları ile Avrupa dünyası arasında bir köprü konumunda olan bu şehirlerin, İngiltere'den Amerika'ya göç edenlerin sayısını arturmakta önemli etkileri olmuştur. Kırsal kesimlere göre daha farklı yerlerden gelen insanların yaşadığı bu şehirler, kozmopolit ortamları ile, devrimin katalizörleri olacaklardı. 

Ancak devrimin asıl unsurları, koloniler içerisinde dağınık halde bulunuyorlardı; hatta öylesine dagimkular ki, on dokuzuncu 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yüzyıldan beri tarihçiler, bu unsurları toparlayıp bir araya getirmekle uğraşmaktadırlar. Bağımsızlık konusunda temel teşkil etmekle birlikte, zaman içerisinde gelişip olgunlaşmış olan fikir, sonradan Bağımsızlık Bildirgesi'nde şöyle ifade edilmişti: “Bu Birleşik Koloniler, Sahip oldukları Hakları gereği, Özgür ve Bağımsız Devletlerdir.” Söz konusu koloniler, birbirini tamamlayan kavramlar olan özgürlük ve kölelik kavramları etrafında birleşmiş bulunuyorlardı. Bu kavramlar, önce kolonilerin içinde bulundukları süreklilik arz eden savaşlar, ardından İngiltere'nin Amerika'daki kolonileri üzerindeki kontrolünü arttırmak amacı ile yürüttüğü ve giderek daha müdahaleci bir nitelik kazanan girişimleri ve daha sonra da, kolonilerde yaşayan yerleşimciler arasında giderek gelişmekte olan Amerika'ya özgü bakış açısı kapsamında ön plana çıkmışlardır. Bağımsızlığın ilan edilmesine az bir zaman kalmışken, 1760 yılında bile, Amerika'nın Kurucu Babaları arasında en önde gelenlerden birisi olan, diplomat ve bilim insanı Benjamin Franklin, kolonilerin İngiltere'ye karşı birleşme olanaklarının bulunmadığı fikrini hala benimsemeye devam ediyor ve bu fikri, bilinçli olarak, bir İngiliz'in bakış açısından dile getiriyordu. 
O sırada Londra'da bulunan Franklin, “kolonilerimiz” diye söz ettiği yerlerdeki genel durum hakkındaki görüşlerini belirtirken, kolonilerin giderek büyümelerinin İngiltere açısından “tehlikeli olabileceği” şeklindeki düşüncelere karşı çıkıyordu. Franklin, İngiltere'nin Amerikadaki kolonileri ile ilgili olarak, şu hususları vurguluyordu: “Kolonilerin başında farklı valiler bulunduğu gibi, her birisinin farklı yönetim şekli, farklı yasaları, farklı çıkarları, bazılarının farklı dini inançları ve farklı bakış açıları vardır.” Franklin, sözlerine şunları da ekliyordu: “Ayrıca, bu kolonilerin arasındaki kıskançlık da çok fazladır. Bu nedenle, onları tam olarak olmasa da, bir ölçüde birleştirebilecek tek sey, kraliyetin üzerlerindeki yakın kontrolüdür.” Yine de Franklin, en sonunda şu sözleri sarfederek, başka bir ihtimalin de bulunduğunu, dolaylı olarak da olsa, ifade etmiştir: 


“Aralarında bir birleşmenin imkansız olduğunu söylerken, üzerlerinde yoğun zulüm ve baskının olmadığı koşullar altında bir- 


leşemeyeceklerini anlatmak istedim. Elinde kaybedebileceği bir 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mülkü, ya da belli ayrıcalıkları bulunan bir insan, sessiz kalmayı yeğler ve sahip olduklarının tümünü yitirmektense, büyük sıkıntilara katlanmayı dahi göze alabilir. Bu nedenle; bir devletin tebaası, başındaki yönetim ılımlı ve adil olduğu, önemli medeni ve dini haklarını güvence altına aldığı sürece, devletine sadık kalır ve ona karşı olan yükümlülüklerini yerine getirir. Bu durumda, 


rüzgarlar esse bile, dalgalar kabarmaz.”3 


Kolonilerde yaşayanlar açısından, ellerindeki mülk ve ayrıcalıklar, yalnızca sahip oldukları toprakları değil, insanları da kapsıyordu. 
Koloniler üzerinde uygulanan ve adaletten uzak olarak algılanan yönetime duyulan tepkiler giderek artmakta idi. Ayrıca, yönetimin belli konulardaki otoritesi, koloniler üzerinde daha sert bir şekilde uygulanıyordu. Bu sürecin dinamiklerini harekete geçiren unsur kesinlikle, New England'da yapılan ahlaki içerikli konuşmalarla, güneydeki köleliğin materyalist özelliğinin yan yana geldiklerinde oluşturdukları tezat değildi. Esasen o dönemde kölelik, güneydeki kırsal bölgelerin olduğu kadar, kuzeydeki şehirlerin de bir gerçekliği idi. Toplam nüfus içerisindeki oranlarına bakıldığında, kuzeydeki şehirlerde de, Virginia ile Maryland’in tütün yetiştirilen bölgelerindeki kadar kölenin yaşadığı görülüyordu. Yalnızca New York'ta, on yedinci yüzyılın sonlarında (1698) yaşayan ailelerin yüzde 35 kadarının köleleri vardı. On sekizinci yüzyılın başlarında (1703) ise, bu oran biraz daha artarak yüzde 41'e çıkmıştı. 1710 ile 1742 yılları arasındaki dönemde, Boston'da beyazların nüfusu iki kat artarken, kölelerin nüfusu dört kat artmış ve toplam nüfusun yüzde 8,5'ini oluşturur duruma gelmişlerdi. 

Birazı da Franklin'den kaynaklanan değişim rüzgarları, esmekte idi. Yazılarında “Richard Saunders” takma adını kullanan Benjamin Franklin, kendi çağının bazı felsefi kavramlarını süzgeçten geçirerek, “Zavallı Richard'ın Yıllıkları” adı altında derlediği yazılarında 


33 Benjamin Franklin, “The Interest of Great Britain Considered With Regard to 
Her Colonies and the Acquisition of Canada and Guadaloupe [aynen metindeki gibi]” (1760), Ralph Louis Ketcham'ın editörlüğünde, The Political Thought of Benjamin Franklin, Yeni Baskısı (Indianapolis: Hackett Yayınevi, 2003) 155-6. 
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yayınlıyor, aynı zamanda genel -ve resmi — yazılarında ve yazışmalarında da dile getiriyordu. Yıllıkları olarak söz ettiği yazılarını yayınlamaya 1732 yılında başlamış ve çeyrek yüzyıl boyunca bu yayınlarını sürdürmüştür. Söz konusu yıllık derlemeleri, zamanının en çok satan kitapları arasında yer alıyor ve her yıl yaklaşık 10.000 adet satıyordu. Örneğin, sözleşme karşılığı zorunlu hizmet yapan William Moraley'in Pennsylvaniada yaşadığı zorluklarla dolu hayatı, erdemli kişilerin çok çalışmalarının ödülü olarak refaha kavuşabildikleri Amerika'da yerleşmiş bulunan “Zavallı Richard” adını verdiği hayali kişinin hayatı ile karşılaştırıyordu. Oysa ne yazık ki bazıları için hayatın gerçeği, ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, arzuladıkları başarıya hiçbir zaman kavuşamamaktı. Ya da, gerek Kuzey'de, gerek Güney'deki kolonilerde yaşayan ve sayıları giderek artan birçok kişi için, “çok çalışmak”, başkalarının işini yapmak anlamına geliyordu. 
Bu gerçekler, Franklin'in yazılarında, insanlara moral vermek için dile getirdiği iyimser tavsiyelerle örtüşmüyordu. Londra'da yaşayan tüccar arkadaşı Peter Collinson'a yazdığı bir mektupta Franklin, şansı yaver gitmemiş kişilere yardım etmenin, “Tanrı'nın ve Doganin düzenine karşı gelmek olduğunu; zira belki de Yoksulluk ve Sefaletin, Aylaklık ve Savurganlığın doğal sonuçları, ya da bu tür hareketlere verilen Ceza veya Uyarı” olduğunu ifade ediyordu.” 
Bu tür görüşler, yalnızca Franklin'e, ya da on sekizinci yüzyıla özgü değillerdi; ancak, koloniler dönemindeki Amerika'da özellikle etkili idiler. Bu tür görüşlerin yaygınlaşması biraz da, koloni elitleri tarafından Locke'un doğal haklar, özgürlük ve sosyal sözleşme” ile ilgili fikirlerinin özümsenmesi sonucunda doğan ve “Amerikan Aydınlanması” denilen kavram kapsamında gerçekleşmişti. Hiç şüphesiz, Locke'un yazıları, kolonilerde yaşayanların İngiltere'den 


34 Franklinin Peter Collinson'a yazdığı, 09 Mayıs 1753 tarihini taşıyan mektup, 
Ketcham, Political Thought, 73. 

35 Liberalizmin kurucusu olarak kabul edilen John Locke, her insanın hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu kabul eder. Locke'un Sosyal sözleşme kuramı, yönetilenlerin rızasına ve güvenine dayanan “sınırlı ve sorumlu” bir devletin tesisine olanak tanır. Devlet, sözleşmede bir taraftır ve sözleşmeye aykırı davrandığında yönetilenlerin isyan hakkı doğar — ç.n. 
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ayrılma kararı vermelerinin ardından daha fazla etkili olmaya başlamıştı. Nitekim, Bağımsızlık Bildirgesi'nde Locke'un Second Treatise of Civil Government (Sivil Hükümet Üzerine İkinci İnceleme) (1690) adlı çalışmasından yansımalar mevcuttu. Aslında, kolonilerde bağımsızlığa götürebilecek diğer güçler mevcut değilken, Locke'un fikirlerinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilanına götüren kararların alınmasında nasıl bu kadar etkili olabildiği, tartışılabilecek bir konudur. Locke, en azından Amerika için, her devrin adamı olmuş bir kişi idi. Bir taraftan, Kuzey ve Güney Carolina'daki Mülk Sahibi Lordlara, soydan gelen ayrıcalıkların en iyi ne şekilde elde tutulabileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilirken, diğer taraftan tabula rasa (boş levha) kavramı çerçevesinde, hem insanların, hem de Amerika'nın doğal haklarını savunabiliyordu. Daha genel anlamda söylemek gerekirse, Locke'un fikirleri hiç şüphesiz, daha ileri koloni dönemlerinde, giderek artan bir iyimserlik ve sağlanan fırsatlara duyulan güven duyguları ile bezenmişti. Franklin de bu tür duyguları sürekli gündeme getirip teşvik etmekte idi. Bir açıdan, bu iyimser yaklaşımlar, Püritenlerin “Tepedeki Şehir” kurmayı amaçlayan ilk yerleşim girişimleri ile hedefledikleri misyonu hatırlatıyordu. On sekizinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde, bu idealleştirilmiş fikirler, henüz “tüm insanlığın davası” olmaya dönüşmemişlerse de, İngiliz Amerika'sının birbirinden farklılıklar gösteren tüm kolonilerinde giderek daha yaygın hale geliyorlardı. 

İnsanın, doğanın ve Yeni Dünya'nın mükemmelleştirilebilme potansiyeli üzerinde yapılan görüşme ve tartışmalar artık, kolonilerdeki elitlerin akşamları verilen partilerde aralarında geçen sohbetlerin dışına taşmaya başlamıştı. Boston'da görevli rahip Jonathan Mayhew tarafından kaleme alınmış olan A Discourse Concerning Unlimited Submission” (1750) gibi vaazlar vasıtası ile artık bu konular daha geniş kitlelere ulaşabiliyorlardı. İngiltere Kralı 1. Charles'ın idamının yıldönümünde, bu idamı savunmak üzere yazılan ve Atlantik'in her iki yakasında çok kez basılan Mayhew'in yazıları, 


36 Türkçeye çevirisi şu şekildedir: “Sınırsız Teslimiyet Konusunda bir konuşma” — 
ç.n. 
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“kişilerin, otoriteyi temsil edenlere ne ölçüde boyun eğmeleri gerektiği” sorusunun cevabı üzerinde durmakta idi. Mayhew'in bu soruya verdiği cevap ise, “eğer otoriteyi temsil eden kişi mantıksız, hırslı ve zalim bir insansa, kesinlikle bu insana fazla boyun eğmemek gerekir” şeklinde idi. On yıl kadar sonra, Franklin de aynı yönde görüş belirtecekti. Oysa 1750 yılında Mayhew de henüz, Franklin gibi, kolonilerin zincirlerini söküp atmaları gerektiğini savunmuyordu. 
Bunun nedeni, o dönemde İngiliz otoritesinin kolonilere açıkça baskı uygulamıyor olması idi. Franklin gibi Mayhew de, kolonilerde yaşayanlar için en önemli şeyin, “özgür olmayı ve sadık olmayı” öğrenmeleri olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda da, verdiği vaazlarda cemaatine, ve cemaatinin ötesindeki daha geniş bir dinleyici kitlesine, “yönetimin kutsal olduğunu ve bu nedenle ciddiye alınarak saygı görmesi gerektiğini” haurlatiyordu.” 

Kolonilerdeki yönetimler hiç şüphesiz çok ciddiye alınıyorlardı. 
Çoğu kez, uyulması gerekli temel kurallar kolonilerin ilk kuruluş sözleşmelerinde, ya da bu sözleşmelerin sonradan titizlikle üzerinde çalışılarak hazırlanan yeni versiyonlarında açıkça belirtilmiş bulunuyorlardı. Güç ve otorite birbirlerinden ayrılmışlardı ve Muhteşem Devrim'in ardından İngiliz Parlamentosunda yapılan Kral - Lordlar Kamarası - Avam Kamarası şeklindeki üçlü düzenlemeyi andıran şekilde, Vali — Konsey — Meclis sistemi oluşturulmuştu. Her ne kadar, Franklin'in kaydetmiş olduğu gibi, koloniler arasında hukuki ve idari işler konusunda büyük farklılıklar mevcut olsa da, bu durum çok da üzerinde durulacak bir mesele teşkil etmiyordu. Ayrıca, o dönemde hukuk kuralları da kolonilerde aynı şekilde uygulanmadıkları gibi, aynı şekilde anlaşılmıyorlardı. Bu da pek şaşırtıcı bir durum değildi. Gabriel Thomas, Pennsylvania'da çok az sayıda avukat ve doktor bulunmasının Pennsylvanialilar açısından gurur verici bir durum olduğunu söylüyor ve kolonilerinin, “birinin Dilinden, öbürünün Kaleminden uzak kalmasını umduğunu, zira birinin insanların Malına, öbürünün ise Canına zarar verebildiklerini” öne 


37 Jonathan Mayhew, A Discourse Concerning Unlimited Submission (1750), elektronik ortamda şu linkten ulaşmak mümkündür: http://digitalcommons.unl.edu/ etas/44/ (05 Aralık 2009): I, 40,54. 
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sürüyordu. Franklin de, hayali karakteri “Zavallı Richard”ın ağzından şu cümleye yer veriyordu: “İki avukatın arasında kalan bir adam, iki kedinin arasında kalmış bir balığa benzer.”** Kolonide yaşayan bazı kişilerin inancına göre, Eski Dünya'nın tüm unsurları Atlantik'in ötesine geçmemişlerdi ve hiç geçmemeleri gerekiyordu. 
Burası, içerisinde avukatlara yer olmayan bir cesur yeni dünya idi. 
Hukuk mesleğine karşı bu içten içe yapılan saldırılar, aslında Amerikaya, ya da o döneme özgü değillerdi; ancak yine de, on sekizinci yüzyılın ortalarında kolonide yaşayanların genel tutumu hakkında bir fikir veriyordu. Ayrıca, kolonilerde, şehir kesimi ile kırsal kesim arasındaki bölünmeyi de bir miktar ortaya koyuyordu. Elbette ki, liman şehirlerinde ve koloniler genelinde avukatlara ihtiyaç vardı: Avukatlar ve tüccarlar, şirketlerin kurulmasında ve yeni yeni bir ticari sınıfın oluşmaya başlamasında rol oynuyorlardı. 
Amerika'nın Avrupa ve Afrika pazarlarında gelişebilmesi için ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgilerini ve işletme sermayesini bu sınıf temin ediyordu. Bu arada, İngiltere'nin merkantilist politikaları, iç kısımlarda yaşayan yerleşimcilere kıyasla, bu sınıfa mensup kişileri daha fazla tedirgin etmekte idi ve elbette ki, söz konusu kişiler için kendi öncelikleri, İngiltere'nin önceliklerinden daha fazla önem taşıyordu. Bu arada, 1750 ile 1776 yılları arasındaki dönemde, kırsal ve kentsel nüfusun, yani çiftçilerle finans çevrelerinin çıkarları birbirine yaklaşmaya başlamıştı. Belki bu iki farklı kesim aynı telden çalmıyor olabilirlerdi; ancak iki kesim de, yeni yeni gündeme gelmeye başlayan tartışmalar içerisinde giderek daha fazla yer almaya başlamışlardı. Rahip Jonathan Mayhew gibi kişilerin de katkı sağladıkları bu tartışmalar, genel olarak yönetim ve otorite konuları, özellikle de kolonilerin yönetimi ile ilgili idi. On sekizinci yüzyılın ortalarında muhtemelen, kolonilerde yaşayan insanların büyük bölümünün yataklarının başucunda Locke'un Second Treatise of Civil Government (Sivil Hükümet Üzerine İkinci İnceleme) adlı kitabının bir kopyası bulunmuyordu. Bununla birlikte, zaman içerisinde muhtemelen, 


38 Thomas, Account of Pennsylvania, 42; Benjamin Franklin, Poor Richards Almanac 
(New York: peter Pauper Press, 1994) 5. 
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Pennsylvania'lı avukat John Dickinson'un Letters from a Farmer in Pennsylvania” (1768), ya da daha sonra yayınlanan, Ihomas Paine'in Common Sense” (1776) adlı kitaplarından birer tane edinmişlerdi. Bu tarz kitaplara duyulan ilginin ani şekilde artması, çatışmaların, ve paradoksal olarak aynı zamanda da çatışmaların sona ermesinin karmaşık bir kombinasyonu olarak yorumlanabilir. 

Teorik olarak, on sekizinci yüzyılın ortalarında Amerikan kolonilerinde yaşayan kırsal ve kentsel nüfusu bir araya toplamış olduğu düşünülen unsurlar, yaşanan savaşlar, sürekli savaş tehdidi, ve özellikle de, kolonilerin on sekizinci yüzyılda İmparatorluk saflarında savaştıkları son savaş olan Yedi Yıl Savaşı, ya da diğer adı ile Fransız ve Kızılderili Savaşı (1756-1763) idi. Buna karşılık, koloniler arasındaki birliğin sağlanması konusunda pek de etkili olmayan unsur 
ise - mantığa aykırı gibi görünse de — savunma ihtiyacı idi. 1756 
yılında İngiltere'nin Fransa'ya savaş ilan etmesinden iki yıl önce, Franklin, “Albany Birlik Planı” adını verdiği bir öneri metni hazırlamıştı. Franklin, söz konusu plan çerçevesinde kolonilerin bir araya gelerek, Fransız ve Kızılderili tehdidine birlikte karşı koymak üzere koloniler arası bir konfederasyon oluşturmalarını umuyordu. 
Bu konfederasyonun, bir koloni ordusu oluşturmak üzere vergi toplama yetkisi de olacaktı. Sonradan Franklin, hazırladığı planın başarısızlığa uğramasında, bu plana çok fazla yetki aktarılmasından dolayı rahatsızlık duyduğu için karşı çıkan İngiltere'nin etkisi olduğunu öne sürmüştü; oysa aslında, kolonilerin meclisleri de planın uygulanmasına pek hevesli olmamışlardı. Fransa ile savaşa girildiği resmen ilan edildiğinde, koloniler arasındaki bölünmüşlüğün ne boyutta olduğu iyice ortaya çıkmıştı. Bazı kolonilerdeki meclislerin Fransız tehdidine karşı birleşmeye ikna edilmelerinin imkansız olduğu görülmüştü. Kendi dünyalarında yaşayan farklı koloniler, Fransızlara karşı koymak için kendilerince herhangi bir geçerli sebep göremedikleri için, kendi sınırları dışında gelişen olaylara angaje olmaya pek yanaşmamışlardı. 


39 Türkçeye çevirisi şöyledir: “Pennsylvania'daki bir Çiftçiden mektuplar” — ç.n. 
40 Türkçeye “Sağduyu” olarak çevrilebilir — ç.n. 
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Kolonilerdeki çeşitli çıkar gruplarının sonunda bir araya gelmeye başlamalarına yol açan neden, savaşın kendisi değil, uzun vadedeki etkileri olmuştu. Fransız ve Kızılderili Savaşı'nın etkileri, hem kırsal, hem de kentsel alanlarda hissedilmişti. Özellikle Pennsylvania ile Virginia'nın sınır bölgelerinde bulunan kırsal yerleşim alanlarındaki insanlar, savaşı doğrudan yaşamışlardı. Savaşın sonucu ise, yıkılmış toplumlar, dul kalmış kadınlar, yetim çocuklar olmuştu. 
Buna karşılık liman şehirleri, bir anda buralara yığılan çok sayıdaki İngiliz askerlerinden dolayı, başlangıçta savaştan büyük yarar sağlamışlardı. 1755 yılında 2000 İngiliz askeri gelmiş, 1757'de bunlara 11.000 asker daha eklenmiş, bir sonraki yıl ise 12.000 yeni asker daha gönderilmişti. Bu şekilde, liman şehirlerindeki piyasa çok hızlı ve zorunlu bir şekilde çok büyük bir canlanma göstermişti. Ancak 
bu durum sonsuza dek sürmeyecekti. Yedi Yıl Savaşı resmen 1763 
yılında sona ermişse de, Kuzey Amerika'daki çatışmalar 1760 yılında kesilmişti. Çatışmalar bittiğinde de, İngiliz ordusu geldiği kadar hızlı bir biçimde İngiltere'ye geri dönmüştü. Bunun sonucu olarak, ordu ile yapılan ve bol kazanç getiren sözleşmelerin sona ermesi, New England'da ve Chesapeake'deki, New York ve Philadelphia şehirlerindeki tüccarlar ve perakende satıcılar için büyük bir darbe olmuştu. Doğan ekonomik kriz, savaş sonrası arttırılan vergiler nedeni ile daha da şiddetlenmişti. Amerika'dan ayrılan İngiliz askerleri, arkalarında borçlar, yüksek enflasyon ve artan işsizlik bırakmışlardı; ancak aslında askerlerin tümü de geri çekilmiş değildi. Amerika'ya sevk edilmiş olan toplam 25.000 İngiliz askerinden 10.000'i, savaşı sonlandıran Paris Antlaşması'nın ardından hala Kuzey Amerika'da kalmış olan Fransızlarla çatışmaları için kolonilere gönderilmişlerdi. 
Aslında söz konusu askerler, kolonilerin içlerinde değil, çevrelerinde konuşlanmışlardı; ama yine de koloni sakinleri, askerlerin yakınlarında olmalarından rahatsızlık duyuyorlardı. 

Bundan dolayı o sıradaki ortam, İngiltere'nin koloniler üzerindeki ekonomik kontrolünü arttırması için elverişli değildi; ancak buna rağmen, bazı nedenlerden dolayı kaçınılmaz olarak bunu bir ölçüde yapması gerekiyordu. Birincisi, Fransız ve Kızılderili Savaşı, 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aslında pahalıya mal olan bir zaferle sonuçlanmıştı — İngiltere'nin ulusal borçları iki katına çıkmıştı — ve bu borçları birisinin ödemesi gerekiyordu. Diğer bir neden ise, savaş sonunda İngiltere'nin, çok geniş topraklar üzerinde mutlak bir kontrol elde etmesi ile ilgili idi. 
Bu topraklar üzerinde yaşayan insanların, İngiliz siyasi uygulamaları hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Hatta bazı yerlerdekiler, İngilizce dahi bilmiyorlardı (Şekil 3.5). Doğal olarak düşünceler, bu toprakların geleceği üzerinde yoğunlaşmıştı. Belki doğal olan bir husus daha, önceden mevcut olan on üç koloninin, statükolarında meydana 
gelebilecek değişikliklere sıcak bakmayacakları idi. Nitekim, 1760 
yılında çatışmaların sona ermesinin hemen ardından İngilizler, düşmanla karaborsa üzerinden yürütülen ticareti engelleme girişiminde bulunduklarında belli bir muhalefetle karşılaşmışlar, Boston avukatlarından James Otis, bunu yapmaya hakları olmadığını savunmuştu. 

Bu olayın sonrasında da, kolonilerin iç işlerine müdahale olarak algılanan her türlü girişim, yapılan müdahalenin boyutu ile orantısız ölçüde büyük tepkiler yaratacaktı. Örneğin, “Parson Davası” olarak bilinen olayda, Virginia avukatlarından Patrick Henry, geleneksel olarak ücretleri tütün cinsinden ödenen Anglikan rahiplerine yapılan ödemelerin artık nakit para ile yapılması yönünde getirilen öneriyi savunurken şöyle ağır sözler sarfetmişti: “İngiliz Kralı artık, halkının babası olmaktan çıkarak bir tirana dönüşmüş ve tebaasın- dan kendisine itaat bekleme hakkını yitirmiştir.”*! Kralın tiran olarak değerlendirilmesine neden olan olay, Virginia nin yasama organı 
tarafından kabul edilen “İki Penny” Yasası”nı veto etmesi idi. 1758 
yılında tütün üretimi düşük düzeyde kalmıştı. Bu durumda da tütün değer kazanmış ve pound başına fiyatı, önceden iki penny iken, altı penny'ye çıkmıştı. Bu artışın ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hafifletmek isteyen Virginia meclisi, din adamlarının ücretinin nakit olarak ve daha düşük bir oran üzerinden 


41 Patrick Henry'den aktaran, Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the 
American Revolution, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992) 253. 

42 1 penny, 1 İngiliz Sterlininin 100'de birine eşittir — ç.n. 

43 0.453 kg. a eşit ağırlık birimi — ¢.n. 
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hesaplanarak ödenmesi kararını almıştı. Yani sonuçta, anlaşmazlık konusu tamamen para ile ilgili idi. Kolonilerin bundan sonra da Kraliyete karşı gösterecekleri tepkilerin çoğu para meseleleri ile ilgili olacaktı. Ama hepsi de öyle olmayacaktı; ve sonuçta olayları farklı yerlere götüren de bu farklı nedenler olacaktı. 

1763 yılından sonra kolonilerin İngiliz otoritesine karşı tepkilerine yol açan olaylar kronolojik bir sıra içerisinde birbirini izledikçe, dur durak bilmeyen bir ivme kazanarak kaçınılmaz sonuca, yani kolonilerin İngiltere'den ayrılma kararı almalarına yol açmıştı. Fransız ve Kızılderili Savaşı'nın yarattığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacı ile gelir elde etmek üzere 1764 yılında Şeker Yasası ile Para Yasası'nı çıkartan İngiltere, bir sonraki yıl ise, İngiliz Askerlerini Barındırma Yasası ile Damga Vergisi Yasası'nı çıkardı. 1767 yılında Townshend Vergileri (Townshend, o dönemin İngiliz maliye Bakanı idi) uygulamaya konuldu, 1768 yılında ise İngiliz askerleri Boston'a geldiler. Bunu, 1770 yılındaki “Boston Katliamı”, 1773 yılında çıkarılan Çay Yasası ve 1774 yılında İngiltere tarafından yürürlüğe konulan ve kolonilerde “Kabul Edilemez Yasalar” olarak adlandırılan yasalar takip etti. Bu olayların tümü, 1774 yılında gerçekleştirilen Birinci Kıta Kongresi'ne ve 19 Nisan 1775 tarihinde Devrim Savaşı'nın Lexington Green'e karşı açılan ilk salvo ateşine giden 
yolda yer alan işaret levhalarını oluşturmuşlardır. Yine de, 1763 
yılında, henüz devrime giden yol tam olarak kaçınılmaz gibi görünmüyordu ve Parson Davası'nda avukatlık yapan Patrick Henry gibi ateşli konuşmacıların söyledikleri bir kenara bırakılacak olursa, Kral III. George'un başında bulunduğu İngiliz kraliyet yönetiminin, Jonathan Mayhew'in ya da Benjamin Franklin'in ciddi anlamda tepkilerini uyandıracak tarzda bir davranışları gözlenmiyordu. 

Kolonilerde yaşayanlar, İngiltere'nin kendileri ile bir anda fazlaca ilgilenir olmasından doğal şekilde endişe duymuşlardı. Gerçi tarihteki örneklere bakıldığında, ne zaman ve nerede olursa olsun, bir yönetimin vergi toplama yönünde aldığı kararların birtakım tepkilere yol açma ihtimalinin yüksek olduğu görülür. Dolayısı ile Amerika'daki kolonilerde yaşayanlar da, Şeker Yasası kapsamında 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şeker ithalatından alınan vergilerin arttırılması, ya da, kolonilerde kağıt para basımını yasaklamak sureti ile ödemelerin kontrolünü hedefleyen Para Yasası (bu yasa ile kolonilerde zaten mevcut olan ticaret açığı daha da artmıştı) karşısında tepkilerini yüksek sesle dile getirmişlerdi. Benzer şekilde, 1765 yılında çıkartılan İngiliz Askerlerini Barındırma Yasası kapsamında kolonilere asker gönderilmesi de, koloniler tarafından kendi iç düzenlerine müdahale gibi algılanmıştı (oysa daha beş yıl öncesinde liman şehirlerindeki tüccarlar, İngiliz askerlerinin ayrılmalarından dolayı - onlardan elde ettikleri kazançtan mahrum kalmaları nedeni ile — büyük bunalıma düşmüşlerdi). Gerçi yine de, sayılan bu yasalara gösterilen tepkiler, boyutları ve yarattıkları etkiler açısından nispeten daha sınırlı ve lokal düzeyde kalmışlardı. Buna karşılık, İngiliz yönetiminin para toplamak için uygulamaya koyduğu bir başka çare olan 1765 tarihli Damga Vergisi Yasası, kolonilerde yaşayan nerede ise herkesi huzursuz etmiş ve kolonilerin ortak tepkisine yol açacak bir ortam hazırlamıştı; zira bu yasa kapsamında, gazetelerden hukuki belgelere ve hatta oyun kağıtlarına varana dek tüm basılı materyale özel damga pullarının yapıştırılması zorunlu hale getirilmişti. 

1765 yılında gerçekleştirilen Damga Vergisi Yasası Konferansı 
sonrasında, kolonilerin tutumunu özetleyen ilk “Haklar ve Şikayerler Bildirgesi” yayınlandı (bu bildirgede sözü edilen şikayetlerin hafifletilmemesi üzerine, 1774 yılında aynı adı taşıyan ikinci bir belge yayınlanacaktı). Yayınlanan bu bildirgede, kolonilerin İngiliz Kraliyetine bağlılıkları vurgulanmakla birlikte, aynı zamanda, parlamenter anlamda kolonilerin İngiltere'dekinden ayrı ve uzak bir konumda oldukları da belirtiliyordu. Kısaca söylemek gerekirse koloniler, kendilerine İngiltere parlamentosunda bir temsil hakkı tanınmadığı halde, rızaları alınmaksızın vergi ödemekle mükellef kılındıklarını ifade ediyorlardı. Kongre, bunun hatalı bir tutum olduğu kanaatinde idi ve bu görüşünü şöyle vurgulamıştı: “Bu kolonilerde yaşayan insanların tek temsilcileri, kendileri tarafından bu görev için seçilmiş kişilerdir ve bu insanlara, kendi kolonilerindeki yasama organları tarafından belirlenen vergiler dışında, bugüne dek 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hiçbir vergi uygulanmamıştır ve bundan sonra da uygulanamaz.” 
Sonunda, kolonilerin temsilcileri, Damga Vergisi Yasası'nın iptalini sağlamayı başarmışlardı; ancak bu başarıları aslında bir Pirus Zaferinden” farksızdı. İngilizler, bir elleri ile verdiklerini, öbür elleri ile ustaca geri almayı biliyorlardı. 1766 yılında İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilen Açıklayıcı Yasa'ya göre İngiliz Parlamentosu, “koloniler ve İzgiliz Kraliyeti'nin tebaası olan Amerika halkı için her durumda bağlayıcı olacak şekilde güce ve geçerliliğe sahip yasa ve tüzükleri hazırlamak konusunda tam yetkili” olacaktı.” 
Amerikan Devrimi ile özdeşleştirilen “temsil olmadan vergi olmaz” sloganının ilk olarak Damga Vergisi Yasası'na gösterilen tepkiler sırasında kullanıldığı sık sık dile getiriliyorsa da, aslında Vergi Yasası, Amerikan milliyetçiliğinin uyandırılmasında etken olan basılı materyallerin tam bir örneği olarak kabul edilemez. Kolonilerde kendi damgasını kullanarak damga vergisi uygulayan İngiltere, bu hareketi ile kesinlikle kendisine yönelen birleşik bir muhalefetin doğmasına yol açmıştı; ancak bu muhalefet kalıcı olmamıştı. 
Muhalefetin sona ermesinin sebebi ise, kesinlikle ortadaki sorunun çözülmüş olması değildi. 1767 yılında, adını o dönemin İngiliz Maliye Bakanı Charles Townshend'den alan Townshend Vergileri uygulamaya konulmuştu. Bu vergiler, kolonilerin İngiltere'den ithal ettikleri, giderek çeşitlenen mallara uygulanıyordu. James Otis, bu vergileri protesto etmek üzere, Massachussetts Genelgesi'ni“ (1768) yayınladı. Söz konusu genelge, vergiler üzerindeki tartışmaları daha da ileriye götürmüştü. Aradan iki yıl sonra, bu konudaki tartışmalar Boston caddelerine de taşındı ve öfkeli bir grup, vergi yasalarının uygulanmasını sağlamakla görevli İngiliz askerlerini engelleme girişiminde bulundu. Çıkan olaylarda, koloni mensuplarından beş kişi 


44 Çokağırbedeller ödenerek ve büyük kayıplar verilerek sağlanan zafer anlamındadır 
-çı.n. 

45 Journal of the First Congress of the American Colonies, in Opposition to the Tyrannical 
Acts of the British Parliament. Held at New York, 07 Ekim 1765 (New York, 1845): 27-9; Statutes at Large (Londra, 1767) XXVII, 19-20. 

46 Massachussetts yasama organı tarafından onaylanan bu genelge, diğer kolonilerin 
yasama organlarına da gönderilmişti — ç.n. 
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hayatını kaybetti. “Boston Katliamı” olarak sözü edilen bu olay, her ne kadar İngilizlere karşı Amerikan direnişinin en tanınmış sembollerinden biri durumuna gelmiş olsa da (Şekil 3.6), bir kitlesel ayaklanmaya yol açmamıştı. Ancak yine de, Devrimin gerçekleşmesinde Boston'un öncü rolü devam edecekti. Asıl büyük yangının fitilini ateşleyen konu ise, çay meselesi olacaktı. 

1773 yılında, o yıl uygulamaya konulan Çay Yasası — Doğu 
Hindistan Şirketi'nin kötüye giden mali durumunu düzeltmek amacı ile kolonilere satılan çaya yüksek vergi getiren ve bu nedenle koloni tüccarlarının karlarını önemli ölçüde düşüren bir yasa idi — koloniler ile Kraliyet arasında doğrudan bir çatışmanın doğmasına yol açtı. Koloni mensuplarının, Boston Limanı'nda demirlemiş olan gemilerdeki çay sandıklarını denize atmak şeklindeki dramatik eylemleri, İngiltere'yi hedef alan herhangi bir silahlı saldırıya dönüşmemişti, ancak İngiltere'nin yeni tedbirler uygulamasına yol açmışu. 1774 yılında uygulamaya konulan Zorlayıcı (Kabul Edilemez) Yasaların amacı, Massachussetts'i dize getirmekti. Oysa, aksine, kolonilerin İngiltere'ye karşı birleşmelerine yol açtı. Artık İngiltere açısından işin boyutu, vergi toplamak ya da ekonomik kontrol uygulamak gibi konuları aşmıştı. Zorlayıcı Yasalar çerçevesinde, tüm Massachussetts kolonisinin Kraliyet'in sıkı kontrolü altına girmesini sağlamak amacı ile Boston limanı kapatıldı, Kraliyet yetkililerinin orada mahkeme edilmeleri tehdidini ortadan kaldırmak üzere, mahkemelerinin yalnızca İngiltere'de yapılabileceği hükme bağlandı ve İngiliz Askerlerini Barındırma Yasası'nın daha sert bir şekilde uygulanmasına karar verildi. Bunların yanı sıra, Ouebec Vilayeti'nin resmi nitelik kazandırılarak genişletilmesi (Quebec Yasası) ve bölgedeki Katolik üstünlüğünün tanınması da kolonilerde huzursuzluğu daha fazla arttırmaktan ve İngiliz politikalarına karşı duyulan öfkeyi körüklemekten başka bir işe yaramadı. 

Kuzey Amerika'da yeralan on üç İngiliz kolonisi, 1763 yılı itibarı ile birbirleri ile ender olarak iletişimde bulunan ve birbirlerinden ayrı yetki alanlarına sahip yerleşim alanları konumunda oldukları halde, içinde bulunulan durum karşısında, birleşerek yekvücut olmaya 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Şekil 3.6. Paul Revere, “The Bloody Massacre Perpetrated in King Street” (King Caddesi'nde Yapılan Kanlı Katliam) (1770). Revere tarafından, Henry Pelhan'ın yaptığı bir tablonun kabartma haline dönüştürülmüş hali, İngiliz askerlerinin koloni mensuplarından oluşan protestoculara karşı giriştiği saldırıyı temsil eden tek görsel çalışma olmamakla birlikte, bu çalışmaların en yaygın şekilde basılarak dağıtılmış olanıdır. Olayları doğru şekilde yansıtmaktan çok, görenler üzerinde etki yaratmaya yönelik olduğu için eleştirilere maruz kalmıştır. Ayrıca, saldırı aslında gece gerçekleştiği halde, tabloda gök mavi renkte resmedilmiştir (buna karşılık, sol üstte görülen ay, 


aslında vaktin geç olduğunu göstermektedir). Revere'in karanlıkta gerçekleşmiş olayları neden aydınlıkta imiş gibi yansıtmış olduğu sorusunu bir kenara bırakırsak, resimdeki daha “çarpıcı” görüntüyü oluşturan, resmin orta kısmında yerde yatan koloni mensubu üzerinde odaklanabiliriz. Yerde yatan kişi, Devrim davası uğruna hayatını kaybeden ilk zencidir. Buna karşılık, görüldüğü şekilde, beyaz olarak resmedilmiştir. 
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yönelmişler ve 1776 yılı itibarı ile de, İngilizlerle ilgili sorunlarını, “Tüm İnsanlığın Davası” adı altında bir arada ele alabilmişlerdir. Ancak belki yine de bunu yapabilmeleri, 1776 yılında Thomas Paine tarafından Sağduyu başlığı altında yayınlanan etkileyici küçük broşür sayesinde mümkün olmuştu. 1774 yılının Eylül ayında Philadelphia'da toplanan Birinci Kıta Kongresi'nden sonra koloni mensupları ile İngilizlerin 1774-75 kışında ve 1775 ilkbaharında açık bir silahlı çatışmaya yönelmelerinin ve 1775 Mayıs'ında gerçekleştirilen İkinci Kıta Kongresi'nden sonra da “Silaha Sarılmayı Gerektiren Nedenler ve Zorunluluklar Bildirgesi”nin kabul edilmesinin ardından bile, henüz İngiltere'den ayrılma yönünde genel bir eğilim, ya da ileride nelerin söz konusu olduğunu net bir biçimde ortaya koyan ifadeler mevcut değildi. Bunları sağlayan, Paine olmuştu. 

Paine'in yayınladığı broşürde yer alan yazı, kısa ve özdü. Etkili olması da bu sayede idi. Yalnızca Kıta Kongrelerine katılan delegelerin değil, 1774 ile 1776 yılları arasında tüm kolonilerin içinde bulundukları genel belirsizlik ortamının yarattığı tereddütleri bir anda silip götürmüştü. Paine, kolonilerde yaşayan herkesi, İngiltere'nin baskılarına karşı verdikleri savaşın “Tüm İnsanlığın Davası” olduğunu belirterek, doğru olanı yaptıklarına inandırmış, içlerini rahatlatmıştı. Elbette ki Paine'in fikirleri, o çağda evrensel bir nitelik kazanmış olan monarşi karşıtı ve cumhuriyetçi söylemleri temel alıyordu. Yine de, Paine'in yazdıkları, maddi kazanç ya da dini hoşgörü arayışı içerisinde, veya bir kaçış fırsatı elde etmek üzere Amerika'ya gelmiş, kimisi önceden hiç aklında olmadığı halde kendisini Amerika'da bulmuş, ya zorla getirilmiş, yahut da kendi istekleri ile, yeni bir yaşam kurmak üzere gelip yerleşmiş çok farklı türden insanlar üzerinde bir rezonans etkisi yaratmıştı. Esasen Paine de, daha önce Norfolk'ta bir korse imalatçısı iken, yurdunu bırakarak Amerika'ya gelmişti. Dolayısı ile Paine, hitap ettiği kişileri çok iyi tanıyordu ve kendisi de onlardan biri idi. Yine de verdiği mesaj, umulabilenden çok büyük bir etki yaratmıştı. 

Paine'in yazdıkları, liman şehirlerinde yaşayan ve kazançları tehdit altına giren, ticaret yapmalarının önüne engeller çıkarılan 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kişiler üzerinde kesinlikle ikna edici olmuştu. Paine, gözlemlerini şöyle dile getirmişti: “Avrupa topraklarında krallıklar çok sayıda ve birbirleri ile iç içe olacak şekilde dikilmiş bitkiler gibidirler ve uzun süre huzur içerisinde varlıklarını sürdürmeleri amaçlanmıştır... Ne zaman İngiltere ile herhangi bir yabancı güç arasında savaş çıksa, Amerika'nın ticareti zarar görür, bunun sebebi, Amerika'nın İngiltere ile olan bağlantısıdır.” Sınır bölgelerinde yaşayan ve Fransız ve Kızılderili Savaşı'nın çok şiddetlendiği zamanlarda büyük sıkıntılar yaşayan insanlar arasında, krallık yönetimlerini sürekli kötüleyen Paine'in, “dünyayı kan ve külden ibaret bıraktılar...” gibi sözleri çok sayıda taraftar buluyordu. Paine, şöyle yazıyordu: “Fransa ile İspanya, Amerikalılar olarak bizlerin hiçbir zaman düşmanı olmamışlardır, bundan sonra da belki hiç olmayacaklardır; buna karşılık, Büyük Britanya'nın tebaası olduğumuzda, onlar bizim düşmanlarımızdırlar.” Paine, kolonilerin ancak Britanya'dan ayrıldıkları takdirde güvende olacaklarını vurgulayarak şöyle diyordu: “Savaşta kanlarını dökenlerin nidalarını ve tabiatın ağlayan sesini dinlediğimizde şunu duyuyoruz: ARTIK VAKİT, AYRILIK VAKTİ.» Aslında Paine'in yaptığı, o güne dek kolonide yaşayanların, tepki göstermiş olsunlar ya da olmasınlar, uzun süreden beri katlanmakta oldukları sıkıntıların listesini sıralamaktan farklı, bundan çok daha öteye giden bir şeydi. Paine, kolonilerde yaşayanlardan “Amerikalılar” şeklinde söz ederek, onlara yalnızca imparatorluktan ayrılmalarını sağlayacak bir yol göstermekle kalmıyor, onları yeni bir kimliğe götürecek yolu da sunuyordu. Bu kimliğin başlangıcı savaşlara dayanıyordu, geleceği ise savaşlar yolu ile güvene alınacaktı. Paine'in Sağduyu yu yayınladığı dönemde, koloni mensupları artık yeni ulusu — kucak çağındaki bir ulusu /silahlanmış bir ulusu“ — nasıl oluşturacaklarını planlamaya başlamış bulunuyorlardı. 


47 Burada yazar, muhtemelen kelime oyunu yaparak, yeni ulus için hem “kucak çağında”, hem de “silahlanmış” anlamına gelen “in arms” sözünü kullanmıştır — ç.n. 
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Devrimci Cumhuriyetin Kurulması 


w 


Vatanseverlik düşüncesinin tamamen bir kenara bırakılmasını kastetmiyorum. Biliyorum ki bu düşünce mevcuttur ve halen sürmekte olan mücadele içerisinde büyük işler başarılmasını sağlamıştır. Ancak ben, büyük ve uzun bir savaşın, yalnızca bu ilkeye dayanılarak sürdürülemeyeceği iddiasında bulunmaya cüret ediyorum. Böyle bir savaşın, bir çıkar ya da bir ödül beklentisi ile desteklenmesi gerekir. 


(George Washington'dan John Banister'e, 21 Nisan 1778) 


1776 tarihinde yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'nde şu ifadelere 
yer verilmişti: “Aşağıdaki gerçekler, bizim için son derece açıktır: Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır; Yaradan'ları tarafından kendilerine bağışlanmış belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler; yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır.” 
Ancak bu çok etkileyici ve cesaret verici nitelikteki sözler, aslında koloni döneminin Amerika'sını yansıtmaktan uzak oldukları gibi, bağımsızlığın elde edilmesinden sonra ülkenin nasıl bir gelişme göstereceği ile de pek fazla ilişkili gibi görünmüyorlardı. Buna rağmen, artık bir devlet olarak Amerika için durum açık şekilde ortaya konulmuştu ve Omer Hayyam'ın! Rubailer'inde yer verdiği şu satırları 


1 1048-1131 yılları arasında yaşamış İranlı matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve 
şairdi. Selçuklu imparatorlugu’nun ilk başkenti olan Nişabur'da doğdu. Selçuklu 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ile çok güzel açıklanabilirdi: “Hareket eden parmak bir kez yazdıktan sonra/Hareketine devam eder; ve ne tüm dindarlığın, ne de zekan/Yazdığı tek bir satırın yarısını bile silmesi için onu geri döndüremez/Ne de tüm gözyaşların, yazdıklarının tek bir kelimesini bile yıkayıp götürmeye yetmez.” Amerika'nın Bağımsızlık Bildirgesi'nde de, bildirge metninde açıkça yer verilmiş olan bu iddialı sözler, artık bir kez yazıldıktan sonra geri alınamazlardı. 

Amerika'nın Kurucu Babaları, Bağımsızlık Bildirgesi’ni kaleme alırlarken, yalnızca İngiltere'den ayrılma kararlarının bir savunmasını yapmakta olduklarına inanıyorlardı. Aslında, hazırlamış oldukları belge, bir vizyon bildirisi idi. Bu bildiri ile çocuklarına ve onları takip edecek kuşaklara, kolonilerdeki yerleşimcilerin inanmış olabilecekleri, ancak hayatları boyunca hiç gerçekleştirme fırsatı bulamadıkları bir ideali gerçekleştirme vaadinde bulunuyorlardı. Varlığının daha en başında Amerikan ulusu, köle sahiplerinin özgürlük vaazı vermeleri gibi bir paradoksu bünyesinde barındırmakta idi. Bu gerçek, Amerikan ulusunun bugüne dek peşini bırakmamış ve ona huzursuzluk vermiştir. Kolonilerden ibaret olmaktan çıkıp bir devlet olmaya dönüşürken Amerika aynı zamanda, belirlenen ilkenin uygulamaya konulması gerektiği yönünde, kendi kendine uyguladığı bir hüküm çerçevesinde gelişimini sürdürmüştür. Shakespeare'in Macbeth adlı oyununda bir şölen sırasında Banguo adındaki hayaletin aniden ortaya çıkışı gibi, “tüm insanlar eşit yaratılmışlardır” sözü ve ona eşlik eden “açık gerçek” ifadesi de hayalet gibi bir anda ve hep en olmadık zamanlarda ortaya çıkıp, cumhuriyetçi beyazların içinde güven içerisinde yaşadıkları kafese dışarıdan vurarak onları rahatsız etmektedir. 

1776 yılında, koloni dönemi Amerika'sındaki kölelik gerçeği, 
Thomas Paine'in Sağduyu'da dile getirmiş olduğu, kolonilerin bazı açılardan İngiltere tarafından köle durumuna getirilmiş oldukları savını güçlendiren bir etki yaratmıştır. On sekizinci yüzyılda kolonilerde geçerli söylemlerde kölelik kesinlikle soyut bir kavram, ya da 


Sultanı Melikşah'dan ve veziri Nizamülmülk'den büyük yakınlık görmüştür. İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir — ç.n. 
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söz söyleme sanatında yararlanılan bir araç değildi. Giderek artan sayıda koloni mensubu açısından kölelik, artık bir yaşam şekli olarak kabul edilmekte idi. Yine de, kölelik kavramının kesin hatları ile tanımını yapabilmek güçtü. Yeni oluşan ulus için, hem köleliğin hem de özgürlüğün aslında muğlak kavramlar oldukları belli idi. 
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Amerikalılar İç Savaş (1861- 
65) sırasında birbirleri ile çarpışırlarken, Birlik? Başkanı Abraham Lincoln Kuzey ve Güney'in benimsedikleri ayrı görüşleri şöyle özetlemişti: “Hepimiz, özgürlük için ant içmiş bulunuyoruz; ancak, aynı kelimeyi kullanırken, hepimiz ayn: şeyi kastetmiyoruz. Bazıları için özgürlük, tüm insanların kendi istediğini yapması ve emeğinin karşılığı olarak elde ettiği ürünü istediği şekilde değerlendirmesidir. 
Bazıları için ise özgürlük, bir kısım insanın diğer insanlara istediğini yapması ve bu bir kısım insanın emeği sonucunda elde ettiği ürünü kendi istediği şekilde değerlendirmesidir.”? Özgürlük konusunda, örneklere dayanan bu paradoksal yaklaşımı ortaya koyanlar, ülkenin devrimci kuşağı idi; ancak, aradan yüz yıl geçmiş olmasına rağmen bugün hala Amerikalılar aynı paradoksla mücadele etmektedirler. 
On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda kolonilerde, “özgür doğmuş İngiliz” kimliği konusundaki tutarsızlıklar su yüzüne çıkmıştır. Beyazların siyasi ideolojileri — ki bu ideolojiler, özgürlük konusunda benimsenen anlayışların çevresinde, onlarla bir arada, fakat aslında onlardan farklı şekillerde ortaya çıkmışlardır — ve siyahların sosyal realitesi bu dönemde birbirlerinin ender olarak farkına varmışlardır. Bir tarafta cumhuriyetçi görüş etkili idi; bu görüş, özgürlüğü, aktif ve çevresinde olan bitenlerden haberdar bir vatandaşlık anlayışına dayanan bir medeni ve sosyal yapı olarak kabul ediyordu. 
Devlet ise, vatandaşlık haklarını koruyabileceği gibi yok edebilirdi de. “Özgür” zencilerin oy kullanma hakları giderek ellerinden 


2 Amerikan İç Savaşı, “Birlik” olarak tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri güçleri 
ile (Kuzey Güçleri), bağımsızlık isteği ile ayrılan 11 güney eyaletinin oluşturduğu “Konfederasyon” güçleri (Güney güçleri) arasında gerçekleşmiştir — ç.n. 

3 Abraham Lincoln, Address at Sanitary Fair, Baltimore, Maryland, 18 Nisan 
1864, Roy Besler'in editörlüğünde hazırlanan, The Collected Works of Abraham Lincoln, II Cilt (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1953) VII, 301-2. 
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alınırken, cumhuriyetçi söylemlerde zencilere çok az yer veriliyordu. 
Öte yanda ise, Locke'un görüşlerine dayanan liberalizm etkili idi ve liberalizm çerçevesinde özgürlük, evrensel değil, bireysel bir haku. “Tüm insanlığın davası” olarak nitelenen bu hakkın kapsamı, devlet tarafından genişletilebilir, ya da daraltılabilirdi. Çok sayıda zenci köle durumuna getirilmişken, “bireysel haklar” kavramının, nüfusun belli kesimi için hükmü yoktu. İngiltere'den ayrılmanın arka planını oluşturan felsefi tartışmalar, birçok açıdan, yalnızca beyazların kendi aralarındaki konuşmalarda ele alınıyordu. 

Özgürlük ve keyfi otorite alanlarındaki tartışmalar konusunda İngiltere ile Amerika arasında doğal bir karşılıklı fikir alışverişin- den — özellikle de vatandaşın yönetimdeki rolü ile devletin yönetimi ve yönetenle yönetilen arasındaki güç dengesi konularında — söz edilebilirdi. Örneğin, Thomas Paine'in Sagduyu'daki açılış argümanı, cumhuriyetçiliğin ana hatlarını ortaya koyuyordu. Bu çerçevede Paine, John Trenchard ve Thomas Gordon gibi İngiliz “Commmonwealıh”* mensuplarının bakış açılarının bir özetini sunuyordu. Bu kişilerin, devlet ve toplum konularındaki görüşleri ile, “toplum devleti”? konusundaki tanımlamaları, kendi ülkeleri İngiltere'den çok, Amerika'daki kolonilerde ilgi görmüştü. Daha önceden hazırlanmış olan fikri altyapıya dayanarak Paine, bu görüşleri hiç değilse biraz benimseyen kişilere hitabeden yazılarında, şu görüşü savunuyordu: “Toplum, her ülkede kutsanmış bir yapıdır, ancak yönetime gelince; en iyi olduğu ülkede bile, arzu edilmeyen fakat zorunlu olarak katlanılan, gerekli bir yapıdır. En kötü olduğu ülkelerde ise, yönetime tahammül edilebilmesi mümkün değildir.” 

1720'lerin başlarında, John Trenchard ile Thomas Gordon, London Journal ile British Journal adını taşıyan yayın organlarında, 


4 “Commonwealth men” ya da “Commonwealth Party” adı verilen grubun mensupları, 18'inci yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, Protestan inancına bağlı, siyasi ve ekonomik reform yanlısı kişilerdi. Cumhuriyetçilik fikrini ortaya atmışlar ve İngiltere'de fazla taraftar bulamasalar da, Amerika'da cumhuriyetçiliğin yaygınlaşmasında önemli etkiler sağlamışlardı — ç.n. 

5 İngilizcesi “State of Society” olarak belirtilen Toplum Devleti, güçlü bir merkezi 
hükümetin yanında, sosyoekonomik sınıf bölümlenmelerine, piyasa ekonomisine ve kalabalık nüfusa sahip bir toplum yapısını kapsar — ç.n. 
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Catos Letters’ (Cato'nun Mektupları) adı altında, cumhuriyetçiliği ve vicdan özgürlüğünü savunan seri halinde yazılar yayınlıyorlardı. 
On sekizinci yüzyılın ortalarında, Trenchard ile Gordon'un fikirleri ve yayınladıkları Mektuplar, kolonilerde yaygın bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. 1776 yılında ise, yazdıklarının etkisini daha da arttıran olay, Paine tarafından, Trenchard ile Gordon'un yayınlamış oldukları 144 mektubun içeriğinin özet halinde ve daha kolaylıkla anlaşılabilecek bir tarzda toparlanarak, broşür şeklinde yayınlanması olmuştur. Esasen, Amerika'da yaşanan İngiliz koloni deneyimi de, Trenchard ile Gordon'un fikirlerinin yayılması için uygun ortamın yaratılmasını sağlamıştır. Sonuçta, zaten mevcut olan bir şeyin yenilenmesindense, en baştan yapılması her zaman için daha kolaydır. 
Nitekim, kolonilerde yaşayanlar arasında, çocuklar ve binalar için geçerli olan bu ilkenin, devletler için de geçerli olabileceği görüşü yaygındı. Paine de kesinlikle aynı görüşte idi. Paine'e göre, “kolonilerin henüz bebeklik döneminde bulunması”, içinde bulunulan zamanın, bağımsızlığın ilanı ve doğal hakların” korunması ilkesine dayanan yeni bir devletin ortaya çıkması için doğru zaman olmasını sağlıyordu. Koloni mensuplarına şöyle diyordu: “Gençlik, aynen insanlarda olduğu gibi, devletlerde de güzel alışkanlıkların tohumlarının ekilmesi için uygun zamandır.” 

Oysa, 1776 yılına gelene dek koloniler yalnızca güzel alışkanlıklar edinmiş değillerdi; özellikle ırklar arası ilişkiler söz konusu olduğunda, dehşete düşürücü alışkanlıklar da oluşmuştu. Beyaz koloni mensupları, söz konusu alışkanlıkları aralarında tartışıp, ya cumhuriyetçiliğin (Paine) söylemleri ile, ya da liberalizmin (Locke) dili ile, ya da her ikisini bir arada kullanarak savunurlarken, doğal haklar ve kölelik konularını birbirleri ile bağdaştırmayı başaramamışlardır. Mülkiyet hakkını savunurken, mülkiyeti insan cinsinden 


6 Buyazılarda takma ad olarak kullanılan Cato, Jül Sezar döneminde yaşamış, Sezarın amansız düşmanı ve Roma gelenekçiliğinin ünlü ve cesur bir savunucusu olan devlet adamı, hukukçu ve hatip Marcus Porcius Cato'dan esinlenilerek kullanılmıştır — ç.n. 

7  Dogal haklar, insanın doğuştan getirmiş olduğu, başkasına devredilemez ve başkası 
tarafından verilmemiş olan haklardır — ç.n. 
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tanımlama hakkını da, yani köle sahibi olma hakkını da dile getirmişlerdir. Koloni mensupları, Paine'in monarşi konusundaki eleştirilerini benimsemişler, yani monarşilerde, “kendilerinin saltanat sürmek için dünyaya geldiklerine, diğer insanların dünyaya geliş amaçlarının ise boyun eğmek olduğuna inanan belli kişilerin bir süre sonra zorba yöneticilere dönüştükleri, tüm insanlar arasından özel olarak seçildiklerini düşündükleri için de zihinlerinin kendilerini aşırı derecede önemli görme duygusu ile zehirlendiği” fikrini benimsemişler, buna karşılık, kendi toplumlarında köle sahibi olanlar ile monarşilerdeki hükümdarlar arasındaki çarpıcı paralelliği gözden kaçırmışlardır. 

Ancak bu söylenenler, bütün koloni mensupları için geçerli değildi. Örneğin, Bağımsızlık Bildirgesi'ni kaleme almış olan, geleceğin Amerika Başkanı Thomas Jefferson, cumhuriyetçilerin öne sürdükleri tezlerdeki tutarsızlığı kesinlikle görmüştü. Dolayısı ile Jefferson'ın, bu cumhuriyetçi söylemlerin Amerika'ya uygun farklı bir versiyonunun hazırlanmasında önemli katkılarının olması pek de şaşırtıcı değildi. Ancak Jefferson için bile, köleliğin çeşitli anlamları mevcuttu. “Kabul Edilemez Yasalar” olarak adlandırılan yasalar karşısındaki tepkisini dile getirdiği, A Summary View of the Rights of British America® (1774) adı ile yayınladığı kitabında Jefferson, kolonilerde yaşayan beyaz halk üzerinde uygulandığını söylediği “bir dizi baskının”, kendilerini “köle durumuna düşürmeye yönelik kasıtlı ve sistemli bir planın” göstergesi olduğunu belirtiyordu. 
Jefferson'un yukarıdaki cümlesinde benzetme niteliğinde kullandığı “köle” kelimesi, elbette ki, kolonilerde bir eşya gibi alınıp satılan zenci kölelerin gerçek anlamdaki köleliklerinden farklı idi. Bu köleliğin kaldırılması konusunda ise — bunun yapılması ile ilgili görüşler, kesin bir beklentiden çok, bir umut düzeyinde idi — Jefferson, “kolonilerde ne yazık ki henüz yeni kuruldukları dönemde başlatılmış olan bu uygulamanın kaldırılması, önemle arzulanan bir konudur” ifadesini kullanıyordu. 


8 o Türkçeye çevirisi şöyledir: “Britanya Amerikası'nın Haklarına Özet bir Bakış” — 
ç.n. 
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Aslında bazı koloniler, yasama organları tarafından alınacak kararlar çerçevesinde, Afrika'dan yapılan köle ithalatı üzerine çok ağır vergiler uygulamak sureti ile bu konuda caydırıcı olma girişiminde bulunmuşlarsa da, bu tür girişimleri İngiliz parlamentosu tarafından engellenmişti. Yine de, gerek kolonilerin, gerekse İngiltere'nin kölelik konusundaki yaklaşımlarının şekillendirilmesinde ahlaki nedenlerin etkili olduğunu söylemek zordur. Jefferson, İngiliz Kraliyeti'nin köle ithalatını ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri engellemek sureti ile “birkaç Afrikalı korsanın kısa vadedeki çıkarlarını, Amerika'daki eyaletlerin kalıcı çıkarlarına üstün tutmuş ve ayrıca, bu utanç verici uygulaması ile insan hakları üzerinde de derin bir yara açmıştır”? şeklindeki ifadeleri ile aslında, kolonilerin bu konudaki tutumlarını olduğundan daha pozitif şekilde gösterme girişiminde bulunmuştur. Aslında koloni yöneticilerinin peşinde oldukları şey, vergilerden elde ettikleri gelirdi, ve köle ithalatından sağlanan vergi gelirinin de kesilmesini arzu etmiyorlardı. Dolayısı ile, Jefferson'un sözlerini desteklediklerini gösteren çok az delilin bulunmasına karşılık, bu sözlere karşı çıktıklarını gösteren deliller biraz daha çoktur. Yani aslında koloniler, kölelerin ticari mal gibi alınıp satılmalarını iptal etmek konusunda çok da istekli değillerdi. 

Yine de Jefferson, bu konunun takibinden kolay kolay vazgeçmeyecek ve köleliğe karşı mücadelesini sürdürecekti. Bu alandaki görüşlerini tekrar tekrar dile getirecek ve Bağımsızlık Bildirgesi'nde olduğu gibi, sonradan kaleme aldığı Notes on the State of Virginia" (1787) adlı kitabında da kölelik konusuna değinecekti. Söz konusu kitabında, köleliğin beyaz nüfus üzerinde “mutsuzluğa yol açan etkisi” üzerinde enine boyuna duran Jefferson, şöyle yazıyordu: “Efendi ile kölesi arasındaki duygusal bağ, insanın en güçlü tutkularının sürekli şekilde ortaya konulmasına dayanır...Bir tarafta, aralıksız uygulanan bir despotizm, diğer tarafta ise, insanı küçültücü bir boyun eğiş gözlenir.” Jefferson'un anlayışına göre, köleliğin, beyaz 
9 Thomas Jefferson, A Summary View of the Rights of British America (1774), başka 

kaynakların yanı sıra, şu linkten de ulaşmak mümkündür: http://libertyonline. 


hypermall.com/Jefferson/Summaryview.html (02 Aralık 2009). 
10 Türkçeye çevirisi, “Virginia Eyaleti üzerine Notlar” şeklindedir — ç.n. 
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toplumun endüstrisi ve ekonomisi üzerinde denge bozucu bir etkisi vardı; fakat daha da kötüsü, yeni kurulan devletin temelleri üzerindeki yıkıcı etkisi idi. Jefferson, şu soruyu yöneltiyordu: “Bir devletin sağladığı özgürlüklerin yegane sağlam dayanağını - yani insanların, sahip oldukları özgürlüklerin kendilerine Tanrı tarafından bahşedildiğine olan inançlarını — ortadan kaldırdığımız takdirde, bu devletin sağladığı özgürlüklerin güven altında olduğunu düşünebilir miyiz?.” 
Aslında Jefferson'un sorduğu bu soru, okuyanlar üzerinde etki yaratma amacını taşıyan ve cevabı beklenmeyen bir soru idi. Jefferson da zaten bilinçli olarak böyle bir soruyu sormuştu. Yazdıklarının sonunda Jefferson, şöyle bir kanaate varmıştı: “Tanrı'nın adil olduğunu, ve adaletini tecelli ettirmek için sonsuza dek beklemeyeceğini düşündügümde, vatanım için duyduğum endişeden dolayı içim ürperiyor.” 

Özetle söylemek gerekirse, yeni kurulan devletin Büyük Britanya ile koloni dönemine özgü bağlarını feshederken, aynı zamanda köleliği de feshetme yönünde bir karar almamış olması, tamamen, Bağımsızlık Bildirgesi'ni kaleme alan adamın hatası olarak kabul edilemez. Esasen, Bağımsızlık Bildirgesi'nin Jefferson tarafından hazırlanmış orijinal şeklinde, nihai şekline kıyasla, kölelik hakkında çok daha fazla şey söylenmiştir. Jefferson’a göre, İngiltere Kralı III. 
George'un kolonilere karşı işlediği tüm çirkin suçlar arasında belki en kötüsü, “doğrudan doğruya insanın doğasını hedef alan zalim bir savaşı başlatması, kendisine hiçbir saygısızlıkta bulunmamış, uzaklarda yaşayan insanların şahsında, insanın en kutsal yaşam haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmesi ve başka bir yarımkürede yaşamlarını sürdüren bu insanları esir ederek köle durumuna getirmesi veya, o uzak yere nakilleri sırasında sefil bir ölüme mahkum etmesidir.”? 
Jefferson’un köle ticaretinin suçunu İngiltere'ye yüklemesi belki de, durup dururken özgürlükten söz etmenin doğru olmayacağını düşünmesindendi. Kolonileri temsilen kalemi eline alıp, kolonilerin 


11 Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (Londra: John Stockdale, 1787) 
270,271-2. 

12 Bağımsızlık Bildirgesi (taslağı), Julian P Boyd'un editörlüğünde hazırlanan, The 
Papers of Thomas Jefferson, Cilt 1, 1760-1776 (Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları, 1950) 246-7. 
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davasını yalnızca İngiltere'nin değil, yaşanan gelişmelere ilgi duyan dünyadaki tüm izleyicilerin karşısında savunabilmesi gerekiyordu. 
Dünyadaki bu ilgili izleyiciler arasında, tanınmış yazar ve eleştirmen Samuel Johnson da vardı. Johnson, hazırlamış olduğu meşhur Sözlük dışında, The History of Rasselas, Prince of Abissinia'? (1759) adındaki romanı ile de — bu roman Amerika'da 1768 yılında yayınlanmıştı — kolonilerde yaygın bir üne sahip olmuştu. Çoğunlukla kölelik ve köle ticareti etrafında dönen Büyük Atlantik ticaret, tüketim ve basılı materyal kültürünü paylaşan taraflar olarak, Amerikan koloni mensupları ile İngilizler, Johnson'un, “Kabul Edilemez Yasaları” sonradan savunan yazısını dikkatle okumuşlardı. Bu konuda, “Taxation No Tyranny: An Answer to the Resolutions and Address of the American Congress'* (1775) başlığı altında yayınladığı broşürde Johnson, Jefferson'a karşı çıkarak, İngiliz Kraliyeti aleyhindeki vatanseverlikten uzak “önyargılar” olarak tanımladığı davranışların, “atılan nifak tohumları sonucunda oluşan bir takım akılsızca fikirlerin ortaya dökülmesinden başka bir şey olmadıklarını” öne sürmüştü. Johnson, bu fikirleri savunanların “bağırıp çağırmaktan başka bir varlık gösteremeyeceklerini ve sonlarının hüsran olacağını” ifade etmişti. Johnson'un en fazla etki yaratan çıkışı ise, yaptığı kısa konuşmada kullandığı sözler olmuştu. Bu sözler, Amerika'da köleliğin kaldırılmasına dek sık sık tekrarlanacaktı. Johnson, söz konusu konuşmasında şunları söylemişti: “Bizlere deniliyor ki, Amerikalıların bize bağlı olmaları aslında bizim kendi özgürlüklerimizin kısıtlanmasına yol açar; oysa bu konuda ileriyi görebilecek olanlar yalnızca en zeki ve yetenekli politikacılardır. Ayrıca, eğer kölelik bu derece ölümcül şekilde yayılan bir hastalık gibi ise, en yüksek perdeden özgürlük çığlıkları atan kişilerin, zencileri hayvan güder gibi güden kişiler arasından çıkıyor olmasını nasıl yorumlamalıyız?” Bu soru, 


13 “Habeşistan Prensi Rasselas'ın Öyküsü” adı ile Türkçeye çevrilmiştir — ç.n. 

14 Samuel Johnson, “Taxation No Tyranny: An Answer to the Resolutions and 
Address of the American Congress”, The Works of Samuel Johnson (New York: Pafraets & Company, 1913), Cilt 14, 93-144. (Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Vergilendirme Tiranlık Değildir. Amerikan Kıta Kongresi'nin Kararlarına ve Verdiği Mesajlara Bir Cevap” — ¢.n.] 
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Jefferson'un cevaplayabileceği türden bir soru değildi; buna rağmen, bir şekilde cevaplamaya gayret etmişti. 

Jefferson neye inanmış, ya da ne ümit etmiş olursa olsun, Devrim öncesindeki on yıllar boyunca, kendisi gibi kolonilerde yaşayan birçok kişinin aklında kesinlikle, köleliğin kaldırılması gibi bir düşünce yoktu. On sekizinci yüzyıl sonlarında, İngiltere'de olduğu gibi Amerika'da da, beyazlara ait olmayan kültürler büyük ölçüde dışlanıyordu. Esasen, beyaz olmayanların kendilerine özgü bir kültüre sahip olabilecekleri fikri, tümü ile reddediliyordu. Bu yaklaşımın tipik bir örneği, Amerika'nın ilk zenci kadın şairi Phillis Wheatley'e karşı başlangıçta sergilenen şüphedir (Şekil 4.1). Çocukken bir köle olarak Amerika'ya getirilen ve Boston'da yaşayan sahipleri Wheatley ailesi tarafından eğitim alması sağlanan Phillis Wheatley, 1773 yılında Poems on Various Subjects, Religious and Moral” adındaki şiir kitabını yayınlamıştır. Ancak yayınevi kendisinden, kitabına bir önsöz eklemesini istemiştir. Bu önsözde, aralarında dönemin Massachussetts Valisi Thomas Hutchinson'un da yer aldığı Boston'daki ileri gelen bir kısım beyazın, okurlarda oluşacak şüpheyi gidermek için, şiirlerin gerçekten, “birkaç yıl önce cahil bir Barbar olarak Afrika'dan getirilmiş genç bir Zenci Kız olan PHILLIS tarafından yazıldığını” teyit etmeleri istenmiştir. 
Bu teyit edici yazıları yazan kişiler, Phillis'in, kolonilere gelişinden itibaren “şehirde yaşayan bir ailede köle olarak hizmet etmesinin getirdiği zorluklara rağmen”, entelektüel ve edebiyat alanındaki yeteneklerini kanıtlayabilmek için çok yoğun şekilde gayret gösterdiğini belirtmek nezaketinde bulunmuşlardır. Söz konusu kişilerin yazıları olmasa, Phillis’in cinsiyeti ve renginden dolayı, sahip oldugu yeteneklerin kabul edilmesi mümkün degildi.' 

Üstün yeteneklerinden dolayı Phillis, Amerikan Devrimi'nin hemen öncesinde kolonilerde yaşamakta olan birçok zenciden farkli idi; ancak bu yeteneklere sahip olmasa bile, Boston'da yaşayan bir köle olarak yine de yazgısı, çoğunluğu güneyde yaşayan zenci 


15 Türkçeye çevirisi şöyledir: “Dini ve Ahlaki Çeşitli Konulardaki şiirler” — ç.n. 
16 Phillis Wheatley, Poems on Various Subjects, Religious and Moral (Londra, 1773) 7. 
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Şekil 4.1. Phillis Wheatley'in Poems on Various Subjects, Religious and Moral (Londra: A. 
Bell, 1773) adlı kitabının kapak resmi. Orijinal kabarıma Scipio Moorhead tarafından yapılmıştır. Resmin çerçevesi boyunca yer alan yazıda, “PHILLIS WHEATLEY, BOSTON'LU BAY JOHN WHEATLEY'İN ZENCİ KÖLESİ” sözleri yer almaktadır. 


kölelerden ciddi ölçüde farklı olurdu. Devrim'in başlaması ile birlikte, Massachussetts'de kölelik silinmeye yüz tutmuş olabilirdi; ancak, on sekizinci yüzyılın başlarında ve hatta on dokuzuncu yüzyılda bile, toplumun tüm kesimlerinde mevcuttu. Özel ya da kamuoyuna açık şekilde yapılan köle satışları daha çok Boston ve Newport'ta gerçekleşiyordu. Köleliğin kaldırılmasından yana olan Ouaker tarikatı mensubu John Woolman, bir başka Ouaker mensubu arkadaşının köle satışı yaptığını öğrendiğinde duyduğu üzüntüyü, 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günlüğüne şöyle kaydetmişti: “Ouaker Arkadaşlığı mensuplarının, ileride köle ithalatından vazgeçilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaları konusunda Yasama organı mensuplarına dilekçe vermelerini çok istiyorum; çünkü bu ticaretin çok kötü olduğuna ve ortadaki sorunları daha da arttıracağına inanıyorum.” Bununla birlikte Woolman, yapılacak böyle bir girişimin sonuçsuz kalacağın- dan endişe ediyordu. Anladığı kadarı ile koloniler, “köleliğin siyah, özgürlüğün ise beyaz ten rengi ile bağlantılı olduğu fikrine” giderek daha fazla saplanıp kalıyorlardı. “Bu tür yanlış fikirler bir kez zihinlerimize sokulduktan sonra da bunlardan kurtulmak çok güç 
olacaktır” yorumunda bulunuyordu. 7 

Kuzeydeki şehirlerde kölelerin özgür kişilerden ayırt edilmeleri özellikle zor oluyordu; zira buralarda köleler, garsonluk, arabacılık, nalbantlık, berberlik, kunduracılık gibi çok çeşitli işlerde çalışıyorlardı. Ayrıca, kent ortamında, özgürlük ile köleliği net bir hat ile birbirinden ayırmak mümkün olmuyordu. Köle olarak satılmış bazı kişiler arasından, özgür olduklarını öne sürenler çıkabiliyordu. Bu konuda mahkemelerde görülen davaların çokluğu, kuzeydeki liman şehirlerinde kölelik kurumunun giderek daha istikrarsız bir niteliğe bürünmekte olduğunu ortaya koyuyordu. Güneydeki kolonilerde ise durum oldukça farklı idi. Köleliği kuzey kolonileri ile ilişkilendiren bağlar zayıflarken, güneyde ise aynı bağlar giderek güçleniyordu. Sonuçta, siyah ve beyaz arasındaki ayrım, kölelik ile özgürlük arasındaki ayrımla eş anlamlı hale gelmişti. Koloni döneminde İngiliz hakimiyetindeki Amerika giderek gelişip istikrara kavuştukça, güney kolonilerinde kölelik ile özgürlüğü birbirinden ayıran alan giderek daralmış, bu durumda da siyahlara, kölelikten kurtulabilmek için daha kısıtlı bir manevra alanı kalmıştı. Buna karşılık beyazlar, mevcut kölelik sisteminin devamlılığından yana idiler. Bu sistem, ekonomik açıdan belki beyazların nispeten az bir bölümüne 


17 John Woolman, Journal of John Woolman, şu linkten ulaşmak mümkündür: 
http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/ WooJour.hıml (29 Kasim 2009), bölüm VIII, 251; Woolman, “Considerations on Keeping Negroes”, Kısım II (1762), aktaran, David G. Houston, “John Woolman’s Efforts in Behalf of Freedom”, Journal of Negro History, 2 (Nisan 1917): 126-38, 135, no. 24. 
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yarar sağlıyordu; buna karşılık, sosyal ve kültürel açılardan beyazların yaşam tarzını giderek daha fazla belirler hale geliyordu. 

1776 yılı itibarı ile Virginia, İngiliz kolonileri arasında en fazla 
nüfusa sahip olandı. Ancak, kolonilerin toplam nüfusunun beşte bir kadarı Virginia'da yaşadığı halde, başkenti Williamsburg'da sürekli yaşayanların sayısı, 2000'i bile bulmuyordu. Kayda değer bir istisna teşkil eden Güney Carolinadaki Charleston şehri dışında, koloni döneminde Güney'deki kent merkezleri, Kuzey'deki Boston, New York, ya da Philadelphia gibi merkezler ile, büyüklük ve nüfus çeşitliliği açısından kıyaslanabilecek bir gelişme gösterememişlerdi. 
Buna bağlı olarak köleler, güneydeki koloniler açısından daha can alıcı bir öneme sahiptiler; zira kölelerin tarım alanında sağladıkları deneyim ve emek, Chesapeake'de, Kuzey ve Güney Carolina'daki pirinç ve çivit otu yetiştirilen alanlarda ve 1700 yılından sonra da Georgia'da, ekonominin ve toplumun gelişimi için gerekli idi. Güney Carolina'da köle temini konusunda Karayipler'in etkisi güçlü idi. 
Buna karşılık, diğer güney kolonileri, İngiliz Karayipleri'nden çok, zenci kadın şair Phillis Wheatley'in kendi kökenlerini tanımlarken kullandığı ifade ile “Afrika nın harika ve mutluluk dolu ortamından” ithal ettikleri köleleri kullanıyorlardı. Bu nedenle, güney kolonilerindeki toplum yapısı, diğer yerlere oranla daha kesin çizgilerle ikiye ayrılmış durumda idi. “İngiliz olmayan” (İngiliz Karayipleri’nden değil, Afrika'dan gelen köleler) kölelerin ithal edilmediği Güney Carolinada bile, bu toplumsal ayrım mevcuttu. Buradaki zengin köle sahipleri, yaşamlarının birazını çiftliklerinde, birazını da Charleston kentinde geçirirlerdi ve bu nedenle tamamen kent yaşamının etkisi altında kalmazlardı. Kısacası, Güney'deki beyazlar ve siyahlar, Kuzey'deki kentlerde gözlenen duruma kıyasla, birbirlerinden çok daha ayrı yaşamlar sürüyorlardı. Bu durum sonuçta, sistemin bünyesinde zaten mevcut olan gerilimleri daha da şiddetlendiren bir etki yarattı. 

Devrim'e giden yıllarda, liman şehirlerinde tüccar sınıfı giderek daha hakim bir duruma gelirken, Güney'deki kolonilerde bir elit çiftçi sınıfı doğdu. Bu sınıfın ekonomik gücü, Atlantik dünyasına egemen olan tüketim kültürüne dayanıyordu. Serveti ise, miras yolu 


194 


AÇIK GERÇEKLER 


ile edinilmiş dahi olsa, köle ticaretinden elde edilen sürekli karlarla, giderek artıyordu. Bu sınıfın toplumsal yapısı ise, belki de gücünü borçlu olduğu bazı hoşa gitmeyen gerçekleri özellikle inkar etme isteğinden dolayı, üst sınıf İngiliz kültürünün bilinçli şekilde kolonilere aktarılması ile oluşuyordu. Koloni döneminin sonlarında, Güney'deki en zengin çiftlik sahiplerinin İngiltere'de eğitim görmüş kişiler olmaları ve oğullarını da eğitim için İngiltere'ye göndermeleri, bu nedenle pek de şaşırtıcı değildi. Esasen, Güney'deki elitlerin, İngiltere'de kendilerine toprak verilmiş olan mülk sahipleri ile olduğu kadar, Liverpool ve Glasgow tüccarları ile de pek çok ortak noktaları vardı. Bu tüccarlar da, muazzam servetlerini ve yaşadıkları muhteşem konutları, köle ticaretinden elde ettikleri kazanca borçlu idiler. Aralarındaki fark, İngiltere'deki tüccarların, köle işgücü ile bir arada yaşamak zorunda olmamaları idi. Oysa, Güney kolonilerinde yaşayan beyazlar, zenci köleler ile sürekli bir arada idiler ve bu durum, olağanüstü bir kültürel karmaşaya yol açıyordu. Daha sonraları, Devrim sonrası dönemde ve on dokuzuncu yüzyılın başları ile ortaları arasındaki yıllarda Güney'i tanımlayan koşullar, yirminci yüzyıla ulaşıldığında da varlıklarını sürdüreceklerdi. 

Güney'deki zengin çiftlik sahiplerinin servetleri, her türlü standarda göre, muazzamdı. Virginia'nın “İlk Aileleri” olarak adlandırılanlar arasında yer alan Carter, Fitzhugh, Lee ve Randloph gibi ailelerin servetleri daha çok, sahip oldukları çok geniş tütün ekim alanlarından kaynaklanıyordu. Güney Carolina'nın alçak bölgelerinde yetiştirilen pirinçten elde edilen büyük karlar sayesinde de, söz konusu koloni kısa sürede İngiliz Amerika'sının en zengin kolonilerinden birisi durumuna gelmiş, en büyük şehri olan Charleston ise, son derece gelişmiş ve kalbur üstü insanların yaşadığı bir şehir durumuna dönüşmüştü. Buradaki yaşam, birçok açıdan ayrıcalıklı olmakla birlikte, kesinlikle kolay, ya da güvenli olarak kabul edilemezdi. On sekizinci yüzyılın ortalarında Güney Carolina'da yaşayan beyazlar hala, bölgeye ilk gelen yerleşimcilerin karşılaştıkları birçok sorunla baş etmeye uğraşıyorlardı; örneğin, periyodik olarak kolonilerde salgınlara neden olan çiçek gibi hastalıklar karşısında 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savunmasızdılar. Kocasının 1758'deki ölümünün ardından Cooper Nehri civarındaki kocasına ait geniş ekim alanlarının sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan Güney Carolinalı çiftlik sahibi Eliza Lucas Pinckney, gözlemlerini bir arkadaşına şöyle anlatmıştı: “Ortalama büyüklükte de olsa, Carolina'daki bir mülkün uygun şekilde idare edilebilmesi, büyük özen, dikkat ve emek gerektiriyor. 
Ancak bu sayede kazanç elde edilebiliyor.” Bir başka arkadaşına ise, şu yorumda bulunmuştu: “Sürekli Kızılderililerin verdiği huzursuzluklarla karşı karşıya bulunan ve aynı zamanda da şiddetli bir çiçek salgını ile uğraşmak zorunda kalan bu vilayetin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor...bunlardan dolayı, işler adeta durma noktasına geldi.” 
Bu arada Eliza, “adamlarından” birçoğunun (kölelerinden bu şekilde söz etmektedir), “aşılanmış olsalar dahi kısa sürede öldüklerini” üzüntülü şekilde anlatmaktadır. 

Eliza Pinckney, kölelerinin yakalandığı hastalıklardan kurtulmalarını sağlayamamış olabilirdi; ancak köleleri üzerinde kontrol sağlamak konusunda kendisine güveni tamdı. Pinckney mülkünün idaresini üstlendiği dönemde, Güney Carolina'da köle nüfusunun zapt edilmesi ve kontrolü ile ilgili bir dizi yasa kabul edilmiş bulunuyordu. Bu yasalarda, siyahların köleliğe karşı ayaklanmaları- nın önüne geçilmesi ile ilgili tedbirler net bir şekilde belirtiliyordu. 1739 yılında Charleston yakınlarında meydana gelen ve Stono İsyanı olarak adlandırılan, kısa sürmüş fakat yoğun şiddet içermiş olan köle isyanı, köle nüfusunun çoğunluğu teşkil ettiği kolonide, beyazların zencilere karşı duydukları korkuyu körüklemişti. Ayaklanan kölelerin Katolik oluşları da, onları durduramamıştı. Stono isyanı da, daha ileri tarihlerde gerçekleşen tüm toplu köle isyanları gibi, başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İsyana katılanlar arasından, isyan sırasında milis güçleri tarafından öldürülmemiş olanlar da, sonradan idam edilmişler, ya da, bir önceki yüzyılda New England’da Kızılderililere yapılmış olduğu gibi, Batı Hint Adaları'na köle olarak 


18 Eliza Lucas Pinckney'in 14 Mart 1760 tarihinde Bay Morley'e anlattıkları; 15 
Mart 1760 tarihinde Bayan Evance'a anlattıkları, William A. Link ve Marjorie Spruill Wheeler, The South in the History of the nation, Cilt I (Boston and new York: Bedford/St. Martin’s, 1999) 72, 74-75. 
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satılmışlardı. Sonraki birkaç yıl içerisinde, köle ithalatındaki artışa paralel olarak, Güney Carolina ile Georgiada meydana gelen daha ufak çaptaki ayaklanmalar, köle sahiplerini, köle olan ya da olmayan zenci nüfus üzerinde daha sıkı kontrol tedbirleri uygulanması gerektiğini düşünmeye yöneltmişti. 

Sonuçta, 1740 tarihinde Güney Carolina'da kabul edilen “Zencilerin ve diğer Kölelerin daha iyi şekilde Düzenlenmesi ve Yönetilmesi Yasası” (ya da kısaca Zenci Yasası) ile, kölelerin sahiplerinin izni olmaksızın bir yerden bir yere gitmeleri yasaklandığı gibi, kölelerin öğrenim görmesi yasadışı kabul edildi ve isyana kalkışan kölelerin sahipleri tarafından öldürülebilecekleri hükme bağlandı. 
Güney Carolina'daki Zenci Yasası, aslında diğer kolonilerde de köleler konusunda alınan kararlarla ters düşmüyordu. 1700 yılından sonra Chesapeake'de, sözleşme karşılığı yapılan zorunlu hizmetin yerini hızla, kölelerin çalıştırılması almaya başlamıştı. Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'nın pirinç üretimine dayalı ekonomileri giderek daha fazla kar getirir olmuş ve zencilerin yaşamları ile özgürlüklerini daha fazla kısıtlayan yasalar yürürlüğe konulmuştu. 
Georgia'nın ise ilginç bir durumu vardı: Kölelerin çalışması ile elde edilen kazanç, Georgia'yı da yerleşmek için cazip kılıyordu; bununla birlikte Georgia, beyazların özgürlüğünün de nerede ise tamamen zenci kölelere bağımlı olduğu tek koloni idi. 

Georgia, İngiliz hayırsever James Oglethorpe tarafından, yoksul İngilizlere hayatlarına yeni bir başlangıç yapma fırsatı sağlamak amacı ile, tamamen idealist düşüncelerle kurulmuştu. 
Oglethorpe, kurduğu kolonideki ilk yerleşimcilerin hayatların- dan, insanları ayartarak kötü yola saptırabilen her türlü unsuru uzaklaştırmak istemişti — belki Georgia'ya gelen insanların içinde bulundukları aşırı yoksul duruma düşmelerine de birtakım kötü alışkanlıklara saplanmış olmaları neden olmuştu. Kolonide, alkol ve kölelik yasaklanmıştı. Georgia, kurucusunun arzu ettiği şekilde, İngiltere'nin temiz bir yaşam süren ve çok çalışarak “iyi bir hayatı hak eden yoksullarının” yaşadığı bir koloni olacaktı. Ne var ki bu yoksullar, hak ettikleri iyi hayata daha çabuk ulaşmayı da hak 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ettiklerine inanıyorlardı ve bu nedenle de, özgür doğmuş İngilizler olarak, köle sahibi olma hakkını elde etmek için dilekçeler verdiler. 1751 yılında Georgia'nın bir kraliyet kolonisi olmasının ardından, yeni kurulan meclisi, köleliği ve alkolü yasaklayan kanunları iptal etmekte hiç vakit kaybetmedi. Böylece, Devrim öncesinde Georgia'nın en önde gelen şehri olan Savannah da, Charleston gibi, köle ticareti konusunda önemli bir merkez durumuna gelmiş bulunuyordu (Şekil 4.2). Hayatlarını geçirecekleri ve içlerinden çoğunun da hayat süresini kısaltacak olan pirinç ekim alanlarına gitmekte olan birçok zenci kölenin yolu Savannah'dan geçiyordu. 

Savannah'ta dağıtılan el ilanından da anlaşılacağı gibi, 1774 
yılında, Devrim'in hemen öncesinde, Birinci Kıta Kongresi'nin yapıldığı, Jefferson'un Britanya Amerika'sının haklarından söz ettiği, Phillis Wheatley'in edebiyat alanındaki çalışmalarının meyvelerini topladığı yılda, köle ticareti de büyük bir gelişme göstermişti. Jefherson'ın, “bizlere yaşamımızı veren Tanrı, aynı zamanda özgürlüğümüzü de vermiştir” şeklindeki sözlerine rağmen, İngiliz kolonilerinde yaşamakta olan siyah nüfus için, Bağımsızlık Bildirgesi'nde sözü edilen vazgeçilemez haklardan özgürlük ve mutluluğa erişme hakları şöyle dursun, yaşam hakkının bile inkar edilmesi olasılığı giderek artıyordu. Aslında, bir açıdan da, böyle bir durumun ortaya çıkması kaçınılmazdı. Chesapeake'de ve New England'da ilk yerleşim dönemlerini takip eden yıllar boyunca, ilk yerleşimcilerin beyaz-Protestan kimliği, beyaz olmayan-Protestan olmayan insanlarla temasları sonucunda değişime uğramıştı. En azından elit koloni mensuplarının yaşamlarının Atlantik-ötesi bir niteliğe kavuşmuş olması, İngiliz kimliğinin giderek gerilemesine yol açmış ve yeni kimliğin şekillenmesinde rol oynamıştı. Yalnızca ırklar arasındaki farklılıklar değil, Devrim de bu yeni kimliğe dayalı olarak gerçekleşmişti. John Woolman'ın önceden görmüş olduğu gibi, özgürlük kavramı beyazlarla, kölelik kavramı ise zencilerle özdeşleştirilmekte idi; ancak asıl önemli olan, gelecekteki Amerikan ulusunun kimliğinin de yalnızca beyazların bakış açısından belirlenmiş oluşu idi. 
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Şekil 4.2. Açık artırma ile yapılacak köle satışını bildirmek amacı ile hazırlanmış olan el ilanı, Savannah, 1774. Bu el ilanı, Devrim'in hemen öncesinde Güney'de kölelik konusundaki gerçek durumu ortaya koymaktadır. Özellikle Savannah'da, doğrudan doğruya Afrika'dan getirtilen kölelerin ithali daha yaygındı. Yaklaşık olarak 1755 ile 1767 yılları arasındaki dönemde Savannah'a ithal edilen kölelerin yüzde 60 kadarı Karayipler'den, yüzde 25'i ise Afrika ülkelerinden getirilmekte idi. Oysa, 1768 ile 1771 yılları arasında, doğrudan doğruya Afrika'dan getirilenlerin oranı yüzde 86'ya ulaşmıştı (bu el ilanında satılacağı bildirilen köleler Gine'den getirtilmişlerdi). Şekilde görülen el ilanında, satılacak köleler konusunda duyuruda bulunulduktan başka, bir tarım arazisinin satış ilanına da yer verilmekte ve bir çiftlik için de kahya arandığı duyurulmaktadır. İlandan anlaşıldığına göre birçok çiftlikte, mülk sahibinin işlerinin başında durmaması problem yaratmakta, köle ile sahibi birbirlerinden uzakta bulunmaktadırlar. İlandaki en dikkat çekici duyuru ise, Billy ve Quamina adlarındaki iki kaçak köle ile ilgilidir. Ouamina'nın yüzünde olduğu belirtilen ve hangi ülkeden getirildiğini gösteren damgadan da söz edilmektedir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi. Çoğaltma Numarası: LC-USZ62-16876 (1-2). 
Satış duyurusunun çevirisi şöyledir: Önümüzdeki 3 Ağustos Perşembe günü COWPER & TELFAIRS tarafından nakledilmiş ve satışı yapılacak olan, 170 kişilik genç ve sağlıklı görünümlü bir GEMİ YÜKÜ GİNELİ KÖLE. Doğrudan Angola'dan yeni ithal edilmişlerdir. İlan Tarihi: 25 Temmuz 1774. 
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Olmak ya da Olmamak 


Beyaz koloni mensuplarının bazılarına göre, açık gerçeklerin yanında, tam olarak açık olmayan bir kısım gerçekler de vardı; ancak İngilizlere göre bir gerçek, apaçık ortada idi: Özgürlük gerçekten de, tüm insanlığın davası idi ve tüm insanlık gerekirse özgürlüğü için savaşmaya hazırdı. Devrim Savaşı başladığında, Virginia Valisi John Murray (aynı zamanda Dunmore Earl'ü idi), hiç vakit kaybetmeden bir bildiri yayınladı. Bildiride, şu kişilere hitap ediyordu: “Tüm sözleşmeli olarak zorunlu hizmet yürütenler, tüm zenciler, ve diğerleri...silaha sarılabilme gücü ve isteği olanlar.” Murray'ın özgürlük vaadinde bulunduğu Virginialı kölelerden çoğu, hiç tereddüt etmeksizin, İngilizlerin safında savaşmak üzere “Lord Dunmore'un Etiyopya Alayı”na katıldılar. Onların yanında, birçok özgür zenci ise, devrim söylemlerinden etkilenerek, kolonilerin davasında gönüllü olarak yer almayı seçtiler. Esasen, bunların çoğu, daha önce koloni milis güçleri bünyesinde görev yapmış kişilerdi. Buna rağmen zenciler, kolonilerin oluşturduğu silahlı güç olan Kıta Ordusu'na kabul edilmediler. 1775 yılı Ekim ayı itibarı ile Kıta Ordusu'nun kararı, “zencileri, daha savaşabilecek yaşa gelmemiş olan erkek çocuklarını ve askeri harekatın güç koşullarına dayanamayacak kadar ileri yaşta olan kişileri askere almamak” yönünde idi. 

Lord Dunmore adı ile tanınan Virginia Valisi John Murray'ın yayınladığı bildiri, aslında hem kuzeydeki hem de güneydeki köle sahiplerinin, köle ayaklanmaları ile ilgili anılarının canlanmasına yol açmıştı ve dolayısı ile, kendi kölelerinin savaşmak üzere silahlandirilmalarına resmen onay vermek konusunda istekli değillerdi. Eyaletler ayrı ayrı, kendi milis güçlerini oluşturmanın ve finanse etmenin sorumluluğunu üstlenmekte idiler ve zaman zaman, bu işin büyük maliyetini karşılamakta zorlanıyorlardı. Köle sahiplerine, kölelerini 
vermekle uğradıkları mal kaybını karşılamak üzere, yaklaşık 1000 
dolar gibi büyük tazminatlar ödeniyordu. O dönemde, bir Devrim askerine ödenen aylık ücret, 6 doları (ya da İngiliz parası cinsinden 
40 şilini) ancak buluyordu. Tek bir kölenin alıcısına maliyeti ise 
100 ile 400 dolar arasında değişiyordu. Ancak savaş devam ettikçe, 
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eyaletlerin, Kıta Kongresi'nde Kıta Ordusu için öngörülmüş asker temin kotasını karşılamakta zorlanmaları üzerine, yalnızca beyazların orduya alınması kuralı, başta bazı New England eyaletleri olmak üzere birçok yerde çiğnenmeye başlamıştı. Güney eyaletlerinde ise, yasama organları, zencilerden oluşan askeri birliklerin kurulmasına göz yummakta tereddüt gösteriyorlardı. Bu arada bazı köle sahipleri, kendi yerlerine savaşmaları için kölelerini savaşa gönderiyorlardı. 
Sonuç olarak, devrim savaşı sırasında çok sayıda zenci, kendilerini savaşın ortasında buldular. Bu zenciler, iki düşman cephede, özgürlük için savaşıyorlardı; peşinde oldukları ise, hem kendi özgürlükleri hem de beyazların toplumunun özgürlüğü idi. 

Devrim döneminin Amerika'sında özgürlüğün her zaman bir bedeli vardı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında amaca giden her yolun mubah sayıldığı fikrinden hareketle, savaşta izlenmiş olan bu yollar sonradan bir efsane ya da efsaneler gibi anlatılmıştır; zira Amerikan ulusunun kuruluş “eylemi” olan Amerikan Devrimi'nin hikayesi doğal olarak büyük süslemelerle doludur. Gerçekleşen süreçte, bazı kişilerin kazandığı ün, zaman zaman ırk kavramının ortadan kalkmasını sağlamıştır. Örneğin, Boston Katliamı sırasında hayatını kaybeden Crispus Attucks, yalnızca İngiliz kurşunlarının kurbanı olmakla kalmamış, aynı zamanda olayı resmeden koloni mensubu çizerler “sayesinde” ölümünün ardından “beyazlatmaya” (karartma- nın aksi) uğramış, görüntüsü beyaz olarak çizilmiştir. Bazı kişiler, gelişmeler içerisinde yer alan tüm toplulukları ilgilendiren önemli olayları sembolize etmek konusunda diğerlerine göre daha fazla öne çıkarılmışlardır. Bu kişilerden birisi de, gravürcü ve gümüş işleme ustası olan Paul Revere idi. Revere'in Boston Katliamı kurbanı Attucks'u İngiliz görüntüsü vererek çizmesi, Devrim'e giden yolda çok güçlü bir propaganda unsuru teşkil etmiştir. Yine Revere'in “Ach” (Gece Yarısı Hızla Lexington'a Giden Atlı) adındaki ünlü resmi ise, bir efsaneye konu olmuştur. Bu efsane, en etkileyici şekli ile, Henry Wadsworth Longfellow'un “Paul Revere's Ride”? adlı şiirinde dile getirilmiştir. Söz konusu şiir, konu aldığı olayların üzerinden hemen 


19 Türkçeye “Paul Revere'in At Sürüşü” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
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hemen yüz yıl geçtikten sonra yazılmış ve ülkenin Paul Revere gibi bir vatanseverin mesajlarını almaya belki en hazır olduğu bir zamanda — Amerika'nın İç Savaşı sırasında yayınlanmıştır. Revere'nin mesajları yıllar boyunca görsel olarak, çeşitli basılı materyal, tablolar ve taş baskı resimler yolu ile kitlelere aktarılmıştır (Şekil 4.3). 

Revere gerçekten de, 18 Nisan 1775 gecesi, resmetmiş olduğu şekilde hızla at sürmüştü. Amacı, İngiliz birliklerinin Lexington ve Concord'a doğru ilerledikleri ve orada silah yığınağı yaptıkları konusunda uyarıda bulunmaktı. Ancak sonradan rivayet edildiği şekilde, “İngilizler geliyor!” diye yüksek sesle uyarıda bulunmuş olması pek akla yakın gelmemektedir; zira, birinci olarak, o sırada İngiliz düzenli ordu birlikleri Boston Çay Partisi olayından beri zaten orada idiler ve ikinci olarak ise, o şekilde bağırması biraz anlamsız olurdu, çünkü o dönemde kolonilerde yaşayanların birçoğu kendilerini İngiliz olarak görüyorlardı. Ancak, gerçekler ile olayların yarı-hayali aktarımları arasındaki ayrım, özünde, Amerika'da vatanseverlik ve milliyetçilik arasındaki bölünmeyi yansıtıyordu. Kolonilerdeki vatanseverlik duyguları, İngiliz milliyetçiliği ile çatışma içerisinde idi. 
Beyaz koloni mensupları elbette bir gecede Amerikalılara dönüşmüş değillerdi (her ne kadar, savaş sonrasında Devrim hakkında anlatılan hikayelerde, böyle bir dönüşümü gerçekleştirmiş oldukları söylense de). Revere'in atını hızla sürüşü ile ilgili olarak yaratılan destan, Devrimin, İngiliz baskıları karşısında birlikte hareket eden Amerika koloni mensuplarının spontane bir şekilde ayaklanmaları ile ortaya çıkmış olduğu hikayesini de kapsıyordu. Oysa bu hikaye tümü ile gerçek dışı idi. Yine de, Revere, tek başına olduğu varsayılarak atını sürerken, beraberinde, 1775 ve 1776 yıllarında kolonilerde yaşanan gerçek olayların nüvesini de taşıyordu. Gerçek olay, Thomas Paine'in, artık kolonilerin İngiltere'den ayrılmaları zamanının geldiği yönündeki uyarısı idi. Revere'in atını sürüşü ise, İngiliz otoritesine 
karşı gelişmekte olan direnişin sembolik bir temsili idi. Ancak 1775 
yılında bu direniş henüz bir İngiltere'den ayrılma kararlılığına dönüşmemişti; hele bir Amerikalı kimliğinin belirgin bir ifadesi henüz hiç ortada yoktu. 
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Şekil 4.3. Paul Revere'in “Atlı” adlı çizimi. Longfellow'un şiir kitabının on dokuzuncu 


yüzyılda yayınlanmış baskısında yer verilmiş bir çizimdir. Fotoğrafın temin edildiği yer: Ulusal Arşiv, Washington, D.C. 


Amerikalı kimliğinin oluşmasına giden süreç, belki en başından beri, çatışmalarla ilerleyen ve çatışmalarla tanımlanan bir süreçti. 
Söz konusu çatışmalar, kolonilerle İngiltere, koloni mensupları ile Amerika'nın yerli halkları ve koloni mensuplarının kendi aralarındaki çatışmaları kapsıyordu. 1775 yılında Kıta Kongresi tarafından yayınlanmış olan Silaha Sarılmayı Gerektiren Nedenler ve Zorunluluklar Bildirgesi'nde, kolonilerde yaşananların olayları bu noktaya getirmiş olduğu kaydediliyordu. Bildirgede yer alan bir kısım cümleler, aşırı iyimser ve çok iddialı idi: “Davamız adildir...Birliğimiz 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mükemmeldir. İç kaynaklarımız çok mükemmel düzeydedir ve gerektiği takdirde dış yardımın da temin edilebileceği şüphesizdir.” 
Buna karşılık, şu cümle, daha gerçekçi görünüyordu: “Koloniler, daha önce de savaş benzeri operasyonlarda yer almış, bu alanda deneyime sahip olmuşlardır ve kendilerini savunma yöntemlerini uygulayabilecek durumdadırlar.” Sürekli yerli kabilelerle temasta olmaları ve bir sınır bölgesinde yaşamanın getirdiği zorluklarla karşı karşıya bulunmaları nedeni ile, hiç şüphesiz koloni halkı, o dönemde Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan halka oranla, her an burunlarının dibinde bir savaş yaşanması fikrine çok daha fazla alışıktılar. 
Dolayısı ile, Amerika'da vatandaşların silahlanmasına verilen önemin kökleri, koloni dönemine uzanmaktadır. O dönemde Avrupalılar arasında, nerede ise tüm koloni mensuplarının doğal keskin nişancılar oldukları şeklinde bir inanış yaygınlaşmıştı. Bu inanış, kolonilerden Avrupa'ya ulaşan haberlerle daha da güçleniyordu. 
1775 yılında, bir Anglikan rahibi, kolonilerde üretilen silahların, 
Avrupa'da kullanılanlardan “çok daha üstün olduklarını” ve kolonilerdeki silah ustalarının “her yerde iş bulabildiklerini” söylemişti. 
Aynı rahip, şöyle bir gözlemde bulunmuştu: “Sürekli geyik ve hindi avına çıkmaları, Amerikalıları dünyanın en iyi nişancıları durumuna getiriyor.” Ancak buna rağmen, dönemin en güçlü ordularından birisi ile savaşa girmek, elbette ki hindi avlayabilmekten daha fazlasını gerektirirdi ve hafife alınamazdı. Üstelik, İngilizlerin nüfusu, koloni mensuplarının nüfusunu üç kattan fazla aşmakta idi ve İngiltere'nin gerek donanması, gerekse kara kuvvetleri, son derece güçlü idi. Böyle bir orduya kafa tutmak, çok büyük bir riskin yanında, moral ve ideolojik belirsizlikleri de göze almayı gerektirirdi. 
Baskın şekilde İngilizlik üzerine kurulmuş bir ulusal kimliğe sahip olan koloni mensuplarından, İngilizlerle girişilecek bir savaşta, kendi soydaşlarını öldürmeleri istenecekti, ki böyle bir olasılık bazılarınca asla kabul edilemez bulunuyordu. Rahip Ebenezer Baldwin'e göre Devrim, “doğal olmaktan çok uzak bir Savaş” özelliğinde idi 


20 Daniel Boorstin, The Americans: The Colonial Experience (New York: Random 
House, 1958) 351. 
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ve “aynı Ulusa ve aynı ortak Atalara sahip olan, aynı Dili konuşan, aynı Dine mensup olan, aynı Olanakların mirasçısı olan insanların ellerini birbirlerinin kanına bulamalarını gerektiren” ahlak dışı bir savaştı.2! Ancak buna rağmen, İngilizlere duyulan muhalefet, giderek yalnızca doğal değil, aynı zamanda kaçınılmaz olmakta idi. 
Lexington'a açılan ilk ateşin ardından dumanlar dağıldığında, ortaya çıkan manzara öncekinden çok farklı olmuştur. Bu manzarada, hem İngiliz baskısı, hem de koloni mensuplarının tepkileri belirgin bir biçimde görülmektedir. O zamana dek yarı-yarıya oluşmuş bulunan bağımsızlık fikirleri, İngiliz yönetiminin tutumuna ilişkin olarak giderek artan şikayetlerin ardından daha fazla güçlenerek netleşmeye başlamıştır. 

Rhode Island eski valisi ve Kıta Kongresi'nin delegelerinden birisi olan Samuel Ward'un bakış açısı, kolonilerdeki düşünce tarzının sertleşmesi konusunda tipik bir örnek oluşturuyordu. 1775 yılının sonlarında Philadelphiadan erkek kardeşi Henry'ye yazdığı mektupta Ward, “İngilizlerin niyeti, bizleri ve bizlerden sonra gelecek kuşakları esir almak” diyerek fikrini belirtiyordu. Ward mektubun- 


« 


da ayrıca, kolonilerde bulunan “yabancı askerlerin” varlığının yaygın şekilde tepki uyandırdığını, bu “İngiliz, İskoç, İrlandalı, Roma Katolik askerleri ile Hessen ve Hannover'den gelen paralı Alman askerlerinin”, hem şehirleri hem de ticareti tehdit ettiklerini belirtiyordu. Ward, bu tehditler karşısında, şöyle görüş belirtiyordu: “Her türlü özel fikirlerin, isteklerin ve çıkarların bir kenara bırakılması gerekir. Hepimiz aynı gemiye binmiş durumdayız. Eğer bu gemi batarsa, hepimiz yok oluruz; ama eğer fırtınalara dayanabilirse, Barış ve Bolluk (özgürlüğün çocuğu) getiren ve insan Doğasını yücelten ve mutlu eden her şey, Erdemimizin Ödülü olacaktır.” Ardından da Ward, adeta Paine'in sözlerini tekrarlayarak kardeşine, davalarının “yalnızca Kolonilerin ve İngiltere'nin davası olmadığını, insan Doğasını ilgilendirdiğini” belirtiyordu. Bu arada, Kolonilerin özellikle acı çektiklerini, zira “adeta bir Neron'a hizmet etmek üzere 


21 Ebenezer Baldwin, The Duty of Rejoicing Under Calamities and Afflictions (New 
york: Hugh Gaine, 1776) 21-22. 
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oluşturulmuş bir yönetimin” idaresi altında yaşadıklarını da ifade ediyordu. Ward, aruk izlenebilecek tek bir hareket seçeneği, alınacak tek bir karar kaldığını söylüyor ve ekliyordu: “Olmak, ya da olmamak...artık tüm Mesele, bu soruya verilecek cevaptan ibaret.” 

Ward, sorulması gereken sorunun ne olduğunu belirleyebilmiş olabilirdi; ancak bu soruya verilmesini umduğu olumlu cevabın, verileceği garanti olmadığı gibi, kısa sürede verilmesi de mümkün degildi. Lexington'da başlatılan savaşın, 1783 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığının tanınmasına kadar, sekiz uzun yıl boyunca devam etmesi gerekecekti. Ayrıca, bağımsızlığını elde eden bu yeni devletin sınırları içerisinde yaşayanların, güvenle, “biz, Amerika Birleşik Devletleri halkı” diyebilmelerine kadar beş yıl daha geçecekti. Aslında, sözü edilen sekiz yıllık savaşın, daha kısa sürmüş gibi gösterilmesi eğilimi mevcuttur; zira geriye dönüp bakıldığında, aslında bu savaşın daha çok, süslenerek anlatılmış bir dizi ufak çapta çatışma şeklinde gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. 
Sonucu belli olan ve devam ettiği sırada yaşanan karmaşık durumlardan ve başarısızlıklardan gelecek nesle pek de fazla söz edilmeyen bir mücadelenin içerisinde zaman zaman kısa süreli sıcak çatışmalar da yaşandı. Günümüz perspektifinden bakıldığında, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın çoğunlukla, bir adım ileri, iki adım geri bir tempo içerisinde geliştiği söylenebilir. 

Süreklilik arz eden, ya da organize yapıya sahip bir koloni gücünün mevcut olmamasından dolayı, 19 Nisan 1775 tarihinde Lexington'da İngiliz düzenli ordusu ile koloni milis güçleri arasında gerçekleşen açılış muharebesini takip eden kargaşa dönemi içerisinde koloni mensupları örgütlenme çabası içerisinde olmuşlardır. Lexington'da bir araya gelmiş olan ve “New England Gözlem Ordusu” olarak bilinen orduyu oluşturan koloni askerlerinin çoğu, ikmal yetersizliğinden ve çiftliklerini ya da işlerini uzun süreli olarak terk edemediklerinden dolayı, savaş başladıktan kısa süre sonra 


22 Samuel Ward tarafından Henry Ward'a 11 Kasım 1775 tarihinde yazılan mektup, 
Letters of Delegates to Congress, şu linkten ulaşılabilir: http://memory.loc.gov/cgi- bin/query/r?ammem/hlaw:@field (DOCID+ lit(dgoo2322)) (20 Aralık 2009). 
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Şekil 4.4. 1775 yılında Lexington, Massachusetts'te, üzerlerine İngiliz askerlerince ateş açılan gönüllü askerlerin oluşturduğu hat (John H. Daniels ve Oğlu, Boston, 1903). 
Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi” in izni ile temin edilmiştir (LC-DIGppmsca-05478). 


evlerine geri dönmüşlerdi. Buna rağmen, her an savaşa hazır “Gönüllü Askerler”, koloni milis güçlerinin elit birlikleri olarak popüler bir imaja sahiplerdi (Şekil 4.4). “Kırmızı Ceketliler” olarak bilinen İngiliz askerlerine karşı savunma hattını koruyor ve yaygın şekilde güven uyandırıyorlardı. Gönüllü Askerler, biraz da gösteriş peşinde olan New England milis güçlerine göre ideallerine daha fazla bağlı idiler. Geçici bir çözüm anlayışı ile alel acele bir araya getirilmiş kişilerden oluşan ve yeterli mühimmata sahip olmak şöyle dursun, yeterli sayıda üniforması bile bulunmayan bir güçle kıyaslandıklarında, elbette ki Gönüllü Askerler ayrıcalıklı bir konuma sahiptiler. 
Bu yeni tür vatandaş-asker imajı, bazı yönlerden biraz fazla abartılsa da, askeri yönü ve gönüllülük esasına dayalı oluşu itibarı ile, yeni yeni ortaya çıkmakta olan Amerikan ulusunun ve Devrim döneminin milliyetçilik duygularının daha kalıcı bir nitelik kazanmalarına katkı sağlamıştır. 

Yeni yeni palazlanmakta olan Amerikan milliyetçiliği, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren unsurlar içeriyordu. Bunların arasında, kolonilerin sınırlarında etkili bir savaş gücüne sahip oldukları yönündeki yaygın inanç da vardı. Ayrıca, kökenleri on ikinci yüzyıl İngiltere'sinde İngiltere Kralı II. Henry'nin yayınladığı Silah Hükmüne 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(1181) dayanılarak oluşturulan türde bir milis sisteminin de mevcut olduğuna inanılıyordu. II. Henry'nin söz konusu hükmü, İngiltere'nin tüm eli silah tutabilecek özgür adamlarına, bedelini kendileri ödeyerek, ülkenin korunmasında yer almak üzere savaş eğitimi alma yükümlülüğü getiriyordu. Avrupada, profesyonel orduların kurulması ve ön plana çıkması ile birlikte, sivillerden hizmet bekleme uygulaması terkedilmişti; ancak kolonilerdeki çatışmalar konusunda durum farklı idi. Kolonilerde yaşayan kişiler, bir saldırı durumunda, toplumun ilk ve son savunma hattını oluşturuyorlardı. Böyle bir savunma sistemi, hem ekonomik hem de ideolojik açıdan gerekli görülüyordu. Söz konusu sistemin alternatifi, koloniler tarafından finanse edilen, fakat kraliyetin atadığı valiye sadakat gösteren düzenli ordu birliklerine sahip olmaktı. Ancak, İngiliz Askerlerini Barındırma Yasası'na (1765) kolonilerde duyulan tepkiler göz önüne alındığında, sürekli bir ordunun pek kabul edilebilir bulunmayacağı açıktı. Ayrıca, kolonilerde yaşayan bir vatandaşın, acil bir durumda hemen bir askere dönüşmesi ve acil durum ortadan kalktığında tekrar normal yaşantısına dönmesi, hem daha ucuz, hem de koloniler açısından bakıldığında, daha güvenli bir seçenek gibi görünüyordu. 
Buna karşılık, vatandaşlar, askerlik hizmeti sağlamaya her zaman da zorunlu kılınamıyorlardı. Kişinin kendi çıkarı, kendisini savunmasını da gerektirebilirdi; ancak tehlike geçtikten sonra, bu tehlikeye karşı silaha sarılmaya da gerek kalmazdı. Pennsylvanialı bir rahip olan Joseph Doddridge'in o dönemlerden aklında kaldığına göre, koloni milis güçlerini oluşturan kişiler, “kendi istedikleri zaman askerdiler, istedikleri zaman ise, silahlarını bırakıyorlardı. Askerlik hizmetlerini gönüllülük esasına göre yerine getiriyorlardı ve elbette ki bu hizmetlerinden dolayı hiç de para almıyorlardı.”” 

Oysa, bu eski milis askerleri, yeni oluşturulan Kıta Ordusu'na katıldıkları takdirde, en azından belli bir ücret alıyorlardı. Buna rağmen, aldıkları ücret sayesinde bir anda birleşik yapıda ve profesyonel bir savaş gücü durumuna dönüşmüş değillerdi. Gönüllülük 


23 Joseph Doddridge, Notes on the Settlement and Indian Wars of the Western Parts 
of Virginia and Pennsylvania from 1763 to 1783 (Pittsburgh, PA: Ritenour ve Lindsay, 1912) 142. 
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esasına dayanan bir askerlik geleneği, yaygın kahramanlık hikayeleri ile bir araya getirildiğinde dahi, bir ordunun oluşturulabilmesi için gereken istikrarlı bir temelin oluşturulmasına yetmemişti. Esasen, hiçbir sürekli ordunun kuruluşunda hemen başarı sağlandığı söylenemez. Kıta Ordusu ile eyalet milislerinin oluşturdukları silahlı güç (bazen bu güçten de Kıta Ordusu şeklinde söz edildiği olmaktadır) yan yana çarpışmışlar, ancak zaman zaman ikisinden birisinin, birlikte savaşmayı başaramadığı olmuştur. George Washington, Güney Carolina'da gerçekleşen Camden Muharebesinde (1780), milis güçlerinin “daha ilk açılan ateş karşısında nasıl kaçarak, kendisinden sayıca çok üstün düşmana karşı zafer elde etmek için değil ancak güvenliğini sağlayabilmek için savaşan, dört bir taraftan kuşatılmış haldeki Kıta Ordusu'nu tek başına bıraktıklarını” öfke ile kaydetmiştir. Milis güçlerinin zaman zaman güvenilmez bir tutum sergiledikleri olmuştur; ancak unutulmamalıdır ki, on üç koloninin İngiliz yönetimine karşı ortak muhalefet sergilemek üzere bir araya getirilmeleri hiç de kolay olmamıştır. Aslında, on üç koloninin her birisinde farklı farklı devrimler gerçekleşmiştir. Bu devrimlerin hepsi, farklı yönlerden geldikleri ve birbirlerinden farklı hedefler izledikleri halde, sonuçta yine de arzu edilen bir noktada birleşmişler ve benzer bir yol izlemeye yönelmişlerdi. 

Washington'un, bir General ve Kıta Ordusu Başkomutanı olarak sahip olduğu konum, önceki askeri deneyiminden çok, bir Virginialı oluşunun sonucu olarak değerlendirilebilirdi. Çoğunlukla New Englandlılardan oluşan bir ordunun başına bir Virginialının getirilmesi ile, koloniler arasında birliğin sağlanabileceği ümit edilmişti. Washington'un bir muhafazakar ve zengin bir çiftlik sahibi oluşu sayesinde, muhafazakarların radikalleşme olasılığı konusunda duydukları endişelerin hafifletilebileceği düşünülmüştü. Bu düşüncenin isabetli olduğu sonradan anlaşılacaktı. Washington 1775 yılının Temmuz ayında Başkomutanlığa getirildiğinde, koloni mensupları, Devrim Savaşı'nın 


24 George Washington'un Meshech Weare'ye ve diğerlerine göndermiş olduğu 
genelge, “Circular Letter on Continental Army”, 18 Ekim 1780, George Washington Papers, Kongre Kütüphanesi, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://memory.loc. 
gov/ammem/gwhtml/gwhome.html (27 Aralık 2009). 
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en kanlı çarpışması olarak kabul edilen — en azından İngilizler açısından öyle idi - Bunker Tepesi Muharebesi'nden (17 Haziran 1775) başarı ile çıkmış bulunuyorlardı. Aslında bu muharebe, Boston'da bulunan Breed's Tepesi'nde geçmiş olmasına rağmen, bitişiğindeki Bunker Tepesi'nin adı ile anılmıştır. Bunker Tepesi'nde İngilizlere karşı elde ettikleri görece başarının ardından Amerikalılar, savaşta gerilemeye başlamışlardı. New York, nerede ise çatışmalar başlar başlamaz Ingilizlerin eline geçmiş ve savaş boyunca İngiliz işgali altında kalmıştır. 
Aslına bakılırsa İngilizler, Devrim Savaşı sırasında tüm önde gelen Amerikan şehirlerini ele geçirmeyi başarmışlardır. Washington'un ise kaybettiği savaşların sayısı, kazandıklarını aşmıştır. Buna rağmen koloni mensupları, tek bir kişi — Washington - sayesinde savaştan büyük ölçüde zaferle çıkmayı başarmışlardır. Washington, Devrim Savaşı sırasındaki gelişmelerde aktif rolü olan çeşitli çıkar grupları arasındaki dengeyi ustaca kurmayı başarmıştır. Elbette ki bunu yaparken zaman zaman çok güç durumlarla karşılaştığı da olmuştur. 

1776 yılının sonları, yani savaşın ikinci yılı, bir dönüm noktası 
oluşturmuştur. Washington'un 26 Aralık 1776 tarihinde Trenton Muharebesi'nde başarılı olması ile birlikte — bu muharebe sırasında bir cesaret örneği göstererek, Kıta Ordusu'nu o sırada suları iyice kabarmış olan Delaware Nehri'nden karşıya geçirmeyi başarmıştı — kolonilerde moral düzeyi yükselmiştir. Washington, o dönemde de, Kıta Kongresi'ne, kolonilerden daha fazla düzenli ordu birlikleri temin etmesi için baskı yapmakta idi. Acil durumlarda milis güçlerine “bel bağlanamayacağını ve onlardan bir yardım beklenemeyeceğini” vurgulayan Washington, bu güçlerin “son zamanlarda içinde bulundukları atalet ve alarm durumlarında sergiledikleri çekingen tutum” konusunda öfkesini dile getiriyor ve “bu adamların, hiçbir kuvvetin kendilerini evlerinden dışarıya çıkaramayacağı şeklindeki düşünceleri haklı çıkardıklarını” belirtiyordu. Bu sözleri, aslında Washington'un sürekli şekilde benimsediği görüşleri ortaya koyuyordu. 
Washington, hiçbir zaman gönüllü bir gücün etkili olabileceği konusunda ikna edilememişti. Milis avcı birliklerinin “ormanlık alanlarda silahlarını ateşleyip ışıklı partiler düzenlemekten başka bir işe 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yaramadıkları” düşüncesinden hareketle, “Amerika özgürlüklerini elde etmek amacı dışındaki işlerle oyalanıyor” yorumunda bulunmuştu. Washington'un düşüncesine göre, “ne milis güçleri, ne de tecrübesiz askerler, savaşmaya uygun değildiler.” 

Aslında savaşmaya uygun olanlar, devrim için mücadele yürütenlerdi. Elbette ki tüm savaşlar, kendilerine özgü sıkıntılar içerisinde yürütülürler. Amerikan Devrim Savaşı'ndaki sıkıntı ise, yetersiz bir ordu ile savaşmak zorunda kalınması idi. Kongre hiçbir zaman Washington'a, ihtiyaç duyduğu kadar asker vermiyor, ayrıca elinde olan askerler ile ilgili ihtiyaçları da yeterince karşılayamıyordu. Askere alma sürelerinin kısa olması (normal olarak insanlar, üçer aylık sürelerle hizmet etmek üzere orduya alınıyorlardı), askerlerin çok sık değişmesine neden oluyordu. Ayrıca, askerlerin değişik eyaletlerden gelmiş olmaları ve kendi eyaletlerine bağlılık duymaları, aralarında nerede ise sürekli anlaşmazlıkların yaşanmasına neden oluyordu. Savaştaki bir diğer sıkıntı da, Amerikalıların başlangıçta çok fazla ilerlemelerinden kaynaklanmıştı. 1775-76 kışında Kanada'nın başarısızlıkla sonuçlanan işgali, devrim idealinin İngiliz kolonileri ötesine taşınmasının pek mümkün olmadığını ortaya koyduktan başka, gelecek altı yıl zarfında koloni askerlerinin çok büyük zorluklara katlanmalarına neden olmuştu. Lexington'da savaşın başlaulmasının ardından zaten ordu kamplarında ikmal yetersizlikleri ve salgın hastalıklar ciddi sorunlar yaratmıştı. Büyük korku uyandıran çiçek hastalığı, birliklerin ilerleyişi ile, tüm kolonilere yayılmıştı. 
Washington'un emri üzerine ilk kez olarak, koloni güçlerinde çiçek virüsüne karşı toplu aşılama yapılmıştı. Ancak, bu aşılama ile, devrime karşı sağlanan destekteki sürekli iniş-çıkışların önü alınamamıştı. Çatışmalar devam ederken, Washington'un ordusunun mevcudu 
2000 ile 20.000 arasında değişmeler göstermişti. 

Washington, hemen her açıdan güçlüklerle karşı karşıya bulunan bir lider konumunda idi. İçinde olduğu bu güçlükler, Devrim ile bağlantılı olarak hazırlanan birçok görselde konu edilmiştir. Bunların 


25 George Washington'dan Kıta Kongresi'ne gönderilen genelge, 16 Aralık 1776; 
George Washington'un Meshech Weare'ye ve diğerlerine göndermiş olduğu genelge, 18 Ekim 1780, Washington Papers. 
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Şekil 4.5. Valley Forge, 1777.” General Washington ile Lafayette, ordunun güçlüklerle boğuşan birliklerini ziyaret ediyorlar. Marki de la Fayette, Washington ile birlikte savaşan bir Fransız subayı idi. Brandywine yenilgisinin ardından ordunun geri çekilebilmesinde 


önemli yararlılık göstermiş, ayrıca sonradan Fransa'nın Amerika'nın yanında savaşa girmesini sağlayan görüşmelerde de etkili olmuştur. Sonradan Amerika'ya dönmüş ve Yorktown'da İngiliz Generali Cornwallis ile savaşmıştır. Şekildeki tabloyu yapan ressam A Gibert'tir. Taş baskısı ve yayınlanması ise, P. Haas tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Washington, DC: Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni izni ile temin edilmiştir (LC-USZ 62-819). 


en kayda değer olanlarından birisinde, Pennsylvania'daki Valley Forge'da 1777-78 yılında yaşanan korkunç kış resmedilmiştir (Şekil 4.5). 1777 Eylül'ünde, ordusunun Brandy-wine Creek'te yaşadığı yenilginin ardından (bu yenilgi sonrasında İngilizler Philadelphia'yı ele geçirmişlerdi) geri çekilen Washington, Valley Forge'a gelmişti. 
Orada bulunduğu sırada Kıta Kongresi'ne gönderdiği umutsuzlukla dolu değerlendirmesinde Washington, şu ifadelere yer veriyordu: “Mevcut durumda çok büyük ve ani bir değişiklik meydana gelmedikçe, Ordumuz kaçınılmaz olarak, ya açlıktan kırılacak, ya düşman karşısında çözülecek veya askerlerimiz, yapabildikleri ölçüde 


212 


AÇIK GERÇEKLER 


yaşamlarını sürdürebilmek için tamamen dağılacaklardır. Bundan emin olabilirsiniz, Efendim.” Washington, ayrıca şu hususu da vurguluyordu: “Bu anlattıklarım, kesinlikle abartı değildir.” Yine de Valley Forge, aslında göründüğü gibi büyük bir felaket değildi; hatta Amerikan ulusal tarihinde Valley Forge, şafaktan önceki karanlık şeklinde değerlendirilmektedir. Ayrıca, Washington'un karşı karşıya bulunduğu güçlüklerin benzerini İngilizler de yaşıyorlardı. Onlar da, içinde bulundukları erzak yetersizliği ve koordinasyonsuzluk nedeni ile, elde ettikleri askeri avantajı kesin bir zafere dönüştürememişlerdi. 
Bu nedenle, Washington'un asker bulma ve elindeki askerleri muhafaza etme konusunda karşı karşıya olduğu güçlükler sürüp giderken, aynı şekilde savaş da, bir sonuca bağlanamadan sürüp gitmişti. 

1778 yılının ilkbaharına gelindiğinde, kolonilerin elindeki 
maddi olanaklar artmaya başlamıştı. Bunun en büyük nedeni de, bir önceki sonbaharda, General John Burgoyne komutasındaki İngiliz ordusunun ana birliklerinin, Hudson Vadisi'nin kontrolünü ele geçirememeleri olmuştu. Bunu başarabilselerdi, New England’in güneydeki kolonilerle bağlantısını kesmiş olacaklardı. Burgoyne, Ekim ayında, New York'a bağlı Saratogada teslim oldu. Ordusun- dan geri kalanlar ise Kanada'ya geri döndüler. Saratogadaki Amerikan başarısının önemli bir sonucu da, kolonilere dış yardım saglanması olmuştu. Böylece, “Silaha Sarı/lmayı Gerektiren Nedenler ve Zorunluluklar Bildirgesi” nde sağlanacağından güvenle söz edilen dis yardım elde edilebilmişti. Bu yardım, Fransızlardan gelmişti. Fransa, kazanan tarafı desteklediğinden emin olana dek yardımda bulunmamayı tercih etmişti. 

Washington, bu yardım karşısında hemen hayallere kapılmamıştı. Bu konuda şunları söylüyordu: “Yeni müttefikimizin bu iyi niyetli yaklaşımından büyük mutluluk duymaktayım ve diğer müttefiklerimiz arasında, onların yakınlığına bir ölçüde daha fazla değer vermekteyim...bununla birlikte, insan ırkının evrensel deneyimine dayalı olarak geliştirdiği bir kurala göre, hiçbir millete, çıkarı gereği 


26 George Washington tarafından Kıta Kongresi'ne gönderilen 20 Aralık 1776 tarihli 
değerlendirme raporu, Washington Papers. 
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gösterdiği yakınlıktan öte bir güven duyulmaması gerekir ve hiçbir sağgörü sahibi devlet adamı ya da politikacı, bu kuraldan ayrilmayı düşünmez.” İleriyi gören bir yönetici olarak Washington, şu uyarıda bulunuyordu: “Amerika'nın atacağı adımlarda özellikle çok dikkatli olması gerekir; zira biz henüz, atacağımız herhangi bir yanlış ve dikkatsiz adım sonrası yaşayacağımız sarsıntıdan kendimizi kurtarabilecek güce ve olgunluğa sahip bulunmuyoruz.””’ Yine de, 
1778 yılında Fransa'nın koloni mensuplarına sağladığı destek, tüm 
tarafların işine gelmişti. Fransızlar ve İngilizler, her an birbirlerine 
savaş ilan etmeye hazır durumda bulunuyorlardı ve nitekim 1778 
yazında resmen savaşa girmişlerdi. Bir süre sonra İspanya da savaşa katıldı; ancak İspanya, Amerika'dan çok Fransa ile ittifak kurmuştu. 
Esasen İspanya hiçbir zaman Amerikan davasına doğrudan destek vermemişti. Bununla birlikte, İngiltere'nin diğer önde gelen Avrupa güçleri ile savaş halinde bulunması, Amerika'nın çok işine gelmişti. 

Yine de savaşın kesin sonucu henüz belli olmamıştı. Washington hala ağır sorunlarla başa çıkmaya uğraşıyordu. Kolonilerin her biri, gönüllülük esasına göre savaşırlarken, savunma açısından kendi çıkarlarını ön planda tutuyorlar ve bireysel hareket ediyorlardı. Bu durum, Washington'u çok güç durumda bırakıyor ve savaşın kısa sürede sonuca ulaşmasının önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. 
Washington, “her türlü yerel bağlılıkları ve memleket (eyalet) farklılıklarını giderebilmek için hepsini genel “Amerikalı” adı altında toplama” girişimlerinde bulunmuşsa da, “önyargıların üstesinden gelme- nin imkansız olduğu kanaatine vardığını” belirtiyordu. Aradan dört yıl geçtikten sonra bile, bu konuda değişen fazla bir şey olmamıştı. 
1780 yılının sonlarında Washington, Tümgeneral John Sullivan'a 
şöyle diyordu: “Benim kesin görüşüm şöyle: Eyaletler bir kez askerlerini savaş alanına sürdükten sonra, onlarla bağlantıları ne kadar az olursa, savaştan olumlu sonuç alma şansımız o kadar yüksek olur.” 
Bir tarafta İngiliz askeri gücü, öbür tarafta ise eyaletlerin ve bireylerin birbirleri ile çatışan hırsları arasında sıkışıp kalmış olan Washington, 


27 George Washingtonun Henry Laurens'e gönderdiği, 14 Kasım 1778 tarihli yazı, 
Washington Papers. 
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kolonilerin askeri mekanizmalarının çeşitli kısımlarını aktif bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirebilmek için büyük uğraş vermekte idi. General Sullivana şu yorumda bulunmuştu: “Ordumuz ister tek ordu olsun, isterse ortak savunma için bir araya gelmiş on öç ayrı ordudan oluşsun, savaşta güçlük çekmeyiz; ancak zaman zaman aynı anda hem tek, hem on üç ordu oluyoruz ve o zaman aslında /içbiri olmayıp, sadece ikisinin karışımından ibaret hale geliyoruz.” 

1780 yılına gelindiğinde, ana savaş alanının güneye doğru kayması ile birlikte, bu “karışım halindeki” ordu, New England’dan uzaklaşmıştı. İngilizler, kendilerine sadık çevrelerce desteklendikleri yönündeki haberlerden cesaret bularak ve köleliğin etkisi ile zayıflamış olması muhtemel bir sosyal sistemin Amerikan yenilgisi için elverişli bir ortam yaratacağı umudu ile, Georgia'ya yönelmişlerdi. 
İlk etapta (Aralık 1778'de) Savannah, ardından da (Mayıs 1780'de) Charleston İngilizlerin eline geçmişti. Daha sonra gerçekleşen Camden Muharebesi sırasında ise, Washington'un haklarında çok şikayette bulunduğu milis güçleri, çok ağır bir yenilgiye uğradılar. 
Ancak, Charles Cornwallis (Earl unvanına sahipti) komutasındaki İngiliz güçleri gerileyerek Kuzey Carolina'ya yöneldiklerinde, koloni mensupları, gerilla tarzı bir savaş yöntemi benimseyerek, birçok yeri İngilizlerden geri aldılar. Gerilla savaşı yürütürken, zaman zaman kaçınılmaz olarak ciddi kayıplara uğrasalar da, kesin bir yenilgiye uğratılamadılar. 1780 yazı itibarı ile İngilizler, Savannah ve Charleston'ı hala ellerinde tutuyor olsalar da, bu iki kentin dışında ele geçirdikleri hemen her yeri kaybetmiş duruma gelmişlerdi. Bir sonraki yılın ilkbaharında ise, Fransızlarla yapılan ittifak nihayet degerini kanıtladı. Fransız ve Amerikan ordularından meydana gelen birleşik bir gücün yanı sıra, Fransız donanması, Yorktown yarımadasında Cornwallisin ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmayı başardılar. Cornwallis, 19 Ekim 1781 tarihinde teslim oldu. 

Yorktown'dan genellikle, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın sonuçlandığı yer olarak söz edilmesine rağmen, aslında orada savaş 


28 George Washington'dan Kıta Kongresi'ne, 20 Aralık 1776; George Washington'dan 
John Sullivan’a, 17 Aralık 1780, Washington Papers. 
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henüz tamamı ile sona ermemisti; ancak İngilizler açısından sonun başlangıcının geldiği kesindi. Ayrıca, Amerika'nın doğuş süreci de sona ermişti. Sonrasında da İngiliz askerlerinin kolonilerdeki varlığı devam etmişti; ancak bu varlıklarını, yalnızca savunma amaçlı ve savaşmaya gönülsüz şekilde sürdürmekte idiler. 1782 yılında Paris'te çeşitli ülkelerin özel temsilcileri, barışın hangi koşullarda tesis edileceğinin ve yeni kurulacak devletle ilgili hususların görüşülmesi için bir araya gelmişlerdi. O dönemde çizilmiş olan bir siyasi karikatür (Şekil 4.6), genel durumu özetliyor ve İngilizlere, artık eski kolonilerinin üstünlüğü elde etmiş olduklarını net bir biçimde anlatıyordu. 


İnanç Maddeleri 


Gerek İngiltere, gerekse koloniler açısından Devrim, yeni tür bir savaş anlamına geliyordu. Ancak bu savaş, koloni mensuplarının daha önce yaşadıkları tarzdaki sınır çatışmalarından, ya da İngiliz düzenli ordusunun girdiği büyük çaptaki muharebelerden farklı idi. 
Bu savaş, aslında askeri çatışmaları da içermekle birlikte, özünde, zihinlerde ve gönüllerde gerçekleşen bir savaştı. Bu “zihinlerde ve gönüllerde” sözü, Amerika'nın çok daha sonraki yıllarda yaşayacağı savaşlarda kullanılan sözlerden bir alıntı gibi düşünülmemelidir. O dönemdeki İngiliz güçlerinin başkomutanlarından birisi konumunda olan Sir Henry Clinton, Amerikada yaşayanların “gönüllerini fethetmenin” ve “zihinlerini kontrol altına almanın” ne kadar büyük önem taşıdığını kavramış bulunuyordu.” Aslında, sorun yalnızca İngiltere tarafında yaşanmıyordu. Washington, Kıta Kongresi'ni daha etkin bir ordu kurmak konusunda ikna etmek için mücadele verirken, yanında kendisi gibi düşünen koloni mensupları olduğu gibi, bir orduya ve hatta İngilizlerle savaşa girmeye hiç gerek olmadığını savunan, hala İngiltere'ye sadık kişiler de vardı. 


29 Clinton, 07 Şubat 1776 yılında yapmış olduğu bir sohbete ilişkin yazı, aktaran, 
Stephen Conway, “To subdue America: British Army Officers and the Conduct of the Revolutionary War”, William and Mary Quarterly, 43:3 (Temmuz 1986): 381-407, alıntı no: 381. 
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Şekil 4.6. James Gillray, “The American Rattle Snake” (Amerika Çıngıraklı Yılanı) (Londra: W. Humphrey, Nisan 1782). Yılan, koloniler tarafından kullanılan yaygın bir motifti. Yıldız ve şeritlerden oluşan bayrağın kabulünden önce Amerikalılar bayraklarında yılan motifine yer veriyorlardı. Daha önceki bazı karikatürlerde, özellikle de 1754 
yılına ait bir karikatürde, koloniler, parçalara ayrılmış bir yılan şeklinde gösterilmişlerdi. 
Söz konusu karikatür, kolonilerin “ya birleşeceklerini, ya da öleceklerini” vurgulamak amacı ile yapılmıştı. Paris barış görüşmelerinin yakın olduğu bir zamanda yayınlanmış olan yukarıdaki karikatürde ise, kolonilerin artık tek ve birleşik bir yapıya sahip oldukları anlatılmak isteniyordu. Yılanın dili, şöyle övünüyordu: “Burgoyne'un başında olduğu iki İngiliz ordusunu yuttum/geride bıraktıklarım için de karnımda daha yer var.” Yılanın vücudunun halka şeklindeki iki uzantısından birisi Burgoyne'un, diğeri ise Cornwallis'in ordusunu kuşatmış gibi görünüyordu. Üçüncü halkada bulunan yılanın kuyruğuna ise, “Üst kademe ordu mensubu olan sayın Baylar için kiralık ev” ilanı asılmış. Karikatürün alt tarafında ise şöyle bir şiir yazılı idi: Amerikalıların (Yankeelerin) ovalarindaki Britanyalılar / İlerlerken ve siperlerinize girerken dikkatli olun / Yılan Kongre'nin içinde bekliyor / Fransızların arasında da karşınıza çıkmaya hazır.” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiştir (LC-USZ 62-1531). 


Ancak, Devrim Savaşı'nın, kolonilerin İngiltere'den ayrılmaları ile sonuçlandığı dikkate alınacak olursa, doğal olarak gelişmeleri yönlendiren faktörün, kolonilerde yaşayıp hala İngiltere'ye sadık olan kişilerin ortaya koydukları argümanlar değil, Amerikan 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vatanseverliğinin giderek artan ivmesi ve kazandığı askeri başarılar olduğu açıktır. Esasen, sayısal olarak da, Amerikan vatanseverleri çoğunluğu oluşturmuşlardır (her ne kadar Washington zaman zaman, bu çoğunluğun sessiz ve pasif bir durumda kaldığı duygusuna kapılmış olsa da). O dönemde kolonilerde yaşayan yaklaşık üç milyon kadar insanın yalnızca yarım milyon kadarı İngiltere'ye bağlılık duyuyorlardı. Bu kişilerin tutumu, savaş sırasında Amerikan davası için zararlı olmuştur. Esasen Devrim Savaşı, kolonilerin bağımsızlık savaşı olduğu kadar, bir iç savaş özelliği de taşımıştır. 

Savaşın ileri aşamalarında, başta Kuzey ve Güney Carolina olmak üzere bazı eyaletlerde, İngiltere'ye sadık milis grupları, hem Kıta Ordusu ile, hem de vatansever milislerle çatışmışlar ve oluşturdukları anarşi ve şiddet ortamı ile çevreye korku salmışlardır. Bu ortam içerisinde, bağımsızlık davası ile hiç ilgileri bulunmasa bile aralarında husumet olan komşular bile, birbirlerine saldırmışlardır. 
Savaş sırasında tüm eyaletler, bağlılık yemini uygulamasını yürürlüğe koymuşlardır. Bu yemin çerçevesinde, eyaletlerin mensupları, İngiliz kraliyetine bağlılıklarının sona erdiğini bildirerek, kendi eyaletlerine bağlı kalmaya ant içmişlerdir. Vatanseverlik davasına aykırı davrananlara ise, malına mülküne el koymaktan sürgün edilmeye, hatta idama kadar varabilen çok ağır cezalar verilmiştir. Bunun bir sonucu olarak, İngiltere'ye bağlılık duyan binlerce kişi — yapılan farklı tahminlere göre sayıları 60.000 ile 100.000 
arasındadır — kolonileri temelli şekilde terk ederek Kanada'ya veya İngiltere'ye sığınmışlardır. 

İngiltere'ye sadık kalmayı sürdürenlerin, kaybeden tarafta olduklarının kesinleşmesinin ardından, Amerika'nın ulusal tarihindeki varlıklarını tamamen yitirmiş olmaları doğaldır. Amerika'nın bağımsızlığının elde edilmesini engellemek amacı ile oluşturdukları askeri tehdit de çok büyük bir önem taşımamıştır (bunlardan, İngilizler safında savaşanların sayısı 30.000 kadar olmuştur). Buna karşılık, kolonilerin uğrunda savaştıkları davanın — ayrı bir Amerikan ulusunun oluşturulması davasının — netleşmesinde ve tanımlanmasında aslında istemeden önemli rol oynamışlardır. Yeni ortaya çıkan 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ulusun mensuplarının gönüllerini ve zihinlerini fethetmek üzere verilen savaş, gerçekten çok acımasız bir savaş olmuştur. 

Kolonilerde yaşayan İngiliz yanlıları aslında, geleneksel bir yaşam tarzı süren dar görüşlü elitler olmadıkları gibi, kolonilerin gelişimlerinin ilk dönemlerinde içinde bulundukları gayret ve hevese aykırı düşen bir sosyal yapıları da yoktu. Farklı kökenlerden, sınıflardan ve meslek dallarından geliyorlardı; bununla birlikte demografik yapıları belirgin bazı kalıplar içeriyordu. Özellikle de, üstünlüğü elinde bulunduran ve İngiliz etnik kökenini oluşturan beyazlar — Almanlar, Hollandalılar ve İskoçlar — ve güçlü dini kimliklere — Quakerlar, Metodistler ve güney Presbiteryenleri — sahip kişiler İngiltere'ye sadakate daha fazla eğilimli oluyorlardı. Crévecoeur, “Amerikalı denildiğinde ne anlaşılır?” diye sormuştu. Devrim Savaşı, bu soruya net bir cevap getirmemişti; yalnızca, Amerikalı denildiğinde ne anlaşılmayacağını bir ölçüde tanımlamak sureti ile, sorunun cevabı olabilecek seçenekleri daraltabilmişti. 

Devrim dönemi, koloni mensupları ve İngilizler, vatanseverler ve İngiliz milliyetçiler, beyazlar ve siyahlar açısından belirsizlikler taşıyordu. O dönemde verilen kararlar, yalnızca özgürlükle kölelik, ya da İngiltere krallığının kolonilerde yaşayan tebaası olmakla bağımsız Amerikalılar olmak seçenekleri arasında basit bir tercih yapmaktan daha karmaşık hesaplamalara dayanıyordu. Hatta bazı durumlarda, köleliği ve İngiltere'ye sadakati seçenler, bunu tamamen kendi tercihlerine dayanarak yapmıyorlardı. Washington, daha sonraları, Başkanlık döneminin sonlarına doğru, Amerikalı kimliğini benimseme- nin gönüllülük esasına dayalı olduğunu vurgulamış, ancak devrim savaşı sırasında da sürekli tekrarladığı üzere, vatanseverliğin yalnızca askeri anlamda, ya da yalnızca ideolojik anlamda benimsenmesinin yeterli olmayacağını ifade etmişti. Savaş sırasında Valley Forge'da geçirdiği uzun ve şiddetli kışı takip eden ilkbaharda, içinde bulunduğu koşulların etkisi ile yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti: “Vatanseverlik düşüncesinin tamamen bir kenara bırakılmasını kastetmiyorum. Biliyorum ki bu düşünce mevcuttur ve halen sürmekte olan mücadele içerisinde büyük işler başarılmasını sağlamıştır. Ancak 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ben, büyük ve uzun bir savaşın, yalnızca bu ilkeye dayanılarak sürdürülemeyeceği iddiasında bulunmaya cüret ediyorum. Böyle bir savaşın, bir çıkar ya da bir ödül beklentisi ile desteklenmesi gerekir.” 
Bu ödülün ne olacağı ise, kişinin kendisine bağlı idi. Washington gibi kişiler için, bu ödül, kurulacak bağımsız bir devletti. Köleler için ise, özgürlük beklentisi idi. Buna karşılık, başka bazı kişiler için, köle sahibi olma şansını elde edebilmek büyük bir ödül olurdu. 
İngiltere'ye sadık olan kişiler, kendi çıkarları çerçevesinde durumu değerlendirdiklerinde, kolonileri bir arada tutan bağın kopmak üzere olduğuna ve böyle bir durumda şiddet ve zorbalığın egemen hale geleceğine inanıyorlardı. Aslında kendi açılarından, bu inançlarında çok da haksız değillerdi. Koloni dönemindeki Amerika'da beyazlar sürekli olarak, köleler ile özgür insanlar arasında ayrım yaparlardı. 
Devrim savaşı dönemindeki Amerika'da ise, aynı ayrımı, İngiltere'ye sadık olanlarla sadakatsizler arasında yapmaya yönelmişlerdi ve bu ayrımın tamamen gönüllülük esasına dayalı olmasından yana da degillerdi. Koloni mensupları, o dönemde devrim davasına muhalefet edenleri susturmak için basın özgürlüğüne kısıtlama getirmek sureti ile, sonradan devlete sadakatle ilgili olarak çıkarılacak ulusal yasalar için gereken zemini hazırlamışlardı. Bu çerçevede, 1798 yılında Yabancılara Uygulanacak Yasa ve İsyana Teşvik Ceza Yasası kabul edildi. Sonuçta, insanlara tercih hakkı tanınması fikri, bir taraftan kısıtlayıcı, diğer taraftan özgürleştirici sonuçlar doğurmuştu. Yabancılar Yasası kapsamında, yeni kurulan devlete kimlerin vatandaş olarak kabul edilebileceğinin, kimlerin ise vatandaş olmalarına izin verilmeyeceğinin belirlenmesi fikri, Amerikalıların zihninde daha devletin ilk kurulduğu zamanlardan başlayarak, günümüze kadar gelmiştir. 
1783 tarihinde imzalanan Paris Antlaşmasının hemen sonrasında, acil çözüm gerektiren meselelerle uğraşmak gerekmişti. Bunlardan birisi, askeri alanda idi. 1783 yazında, Philadelphia'da bulunan kamu binalarının güvenliğinden sorumlu askerler, birikmiş maaşlarının ödenmemesinden dolayı ayaklanarak şiddet kullanma 


30 George Washington'un 21 Nisan 1778 tarihinde John Banister'a ilettiği görüşleri, 
Washington Papers. 
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tehdidinde bulunmuşlardı. Bu olayın yaratabileceği etkilerden endişe duyan Kongre, derhal Kıta Ordusu'nu lağvetti. Ne var ki, askerlerin böylece bir anda yeniden sıradan vatandaş haline dönüştürülmesi işlemi, ancak kısmen tamamlanabildi. Birçok kişi de, yürüttükleri askerlik hizmeti sonrasında, Amerika'nın özgürlüğüne kavuşmasının bedelini sürekli hatırlamalarına yol açacak şekilde sakat kalmışlardı. 
Yeni kurulan devletin, bu meseleyi de ele alması gerekiyordu. 
Devrim orduları bünyesinde hizmet veren kişilerin sayısı 150.000 
ile 200.000 arasında idi. Aslında bu kişilerin hepsi aynı zamanda orduda görev yapmamışlardı (öyle olsa idi, herhalde Washington biraz daha rahat ederdi). Belirtilen bu mevcudun üçte bir kadarı, savaşta ölmüş ya da yaralanmışlardı. Bu arada 25.000 kadar kişi de, savaş sırasında değil, yürüttükleri hizmetle bağlantılı nedenlerden dolayı hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu rakam, nerede ise savaşa katılanların onda birine denk geliyordu. Bugünkü ordu mevcudu ile orantılandırdığımız takdirde, yaklaşık 2,5 milyon kişinin bu tür nedenlerden öleceğini düşünmemiz gerekir. O dönemin savaşlarında, tipik bazı ölüm nedenleri mevcuttu. Doğrudan savaşta ölen askerlerin sayısı 10.000'i ancak buluyordu. Hastalıklardan ölenlerin sayısı da buna eşitti. Ayrıca, devrim savaşına katılmış olan birçok kişi de, aldıkları yaraların ve yakalandıkları hastalıkların sonradan neden olduğu kalıcı sağlık sorunlarından dolayı, normal yaşam sürelerinden daha önce hayatlarını kaybediyorlardı. 1818 yılında Kongre, hayatta kalan sakat savaş gazilerine bir destek sağlamak üzere bir emekliği aylığı yasası çıkartmak yönünde adımlar attı. Ancak uygulamaya geçildiğinde, kalıcı sakatlıklara uğrayan kişilerin sayısının ne kadar fazla olduğu ortaya çıktı. Sonuçta, emekli aylığı bağlanabilen kişilerin sayısı, bir buzdağının görülebilen tarafı gibi, bütüne göre çok düşük bir oranda kaldı. Devrim Savaşı'nın insanlar üzerindeki kalıcı fiziksel etkilerinin yanı sıra, ideolojik etkileri de tamamen ayrı bir mesele teşkil ediyordu. En azından teorik olarak, devrim ordularında birlikte çarpışmış olmanın, insanlar arasında normalde olabileceğinden daha sıkı bağlar oluşturması beklenirdi. Washington'un yerel düzeyde yerleşmiş bazı önyargılara karşı da açmış olduğu savaşın dışında, normal olarak 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da, birlikte savaşmanın, eyalet sınırlarının ötesine uzanan bir ortak yaşam anlayışını canlandırması ve daha geniş bir ulus bilincini oluşturması umulurdu. Bununla birlikte, Devrim savaşı sırasında eyaletlerde yürürlüğe konulan bağlılık yemini uygulamasında, tek bir varlik olarak yeni kurulan devlete değil, içinde yaşanılan eyalete bağlılık yemini edilmekte idi. Her ne kadar James Gillray'in yukarıda yer verilen karikatüründe koloniler arasında yeni bir birlik anlayışının geliştiği ima edilmişse de, dönemin bir kısım yorumcuları, böyle bir anlayışın yerleşmesi için henüz vaktin çok erken olduğu yönünde görüş belirtiyorlardı. 

Yaşanan gelişmeler karşısında Kongre'nin ivedilikle ordularını lağvetmesi, şaşırtıcı olmamıştı. Ancak bu lağvetme kararı, belki de yanlış bir mesaj vermiş ve artık savaş sona erdiğine göre yaşamın eski olağan akışına dönebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti. Orduda daha önce cerrah olarak görev yapmış olan Benjamin Rush, “savaşa katılmış vatanseverler ve kahramanlar arasında emekliye ayrılma isteklerinin çok yaygın olmasından dolayı” duyduğu endişeyi dile getirmişti. Rush, “daha yeni silah bırakmış olan bu kişilerin, yetenekli denizcileri andırdıklarını” söyleyerek, “okyanusun ortasında patlak veren büyük bir fırtınada gemilerini batmaktan kurtaran bu usta denizcilerin, dalgalar yatıştığı anda hemen uykuya daldıklarını ve seyahatin geri kalan kısmında canlarını ve mallarını, denizcilik bilgi ve deneyiminden yoksun tayfalara emanet ettiklerini” ifade etmişti. 

Rush, “Amerika'nın savaşının sona erdiğini” kabul etmekle birlikte, “Amerikan devrimi için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını” belirtiyor ve şunu hatırlatıyordu: “Aksine, şu anda, büyük bir dramanın yalnızca ilk perdesi sona erdi. Şimdi yapmamız gereken, yeni yönetim şekillerimizi yürürlüğe koyup, mükemmelleştirmek ve bunu başardıktan sonra da, vatandaşlarımızın bu yeni yönetim şekline uyumunu mümkün kılacak ilkeleri, ahlak kurallarını ve 


davranış adabını benimsemelerini saglamakur.”*! 


31 Benjamin Rush, “Address to the People of the United States”, American Museum, 
Philadelphia, Ocak 1787. 
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Rush'ın dile getirdiği endişelerin odağında, yeni kurulacak devletin yapısının nasıl olması gerektiği düşüncesi yer almakta idi. 
Esasen bu mesele, birçok kişinin zihnini meşgul ediyordu. Hatta Washington'un karşı karşıya geldiği askeri alandaki problemlerin de birçoğunun kökeni bu konuya dayanıyordu. 1777 yılında Kıta Kongresi, eyaletler arasında bir Konfederasyon Sözleşmesi” hazırlamışsa da, söz konusu sözleşme kapsamında Kongre'ye çok kısıtlı yetkiler verilmiş ve bundan dolayı Kongre adeta etkisiz kılınmıştı. 
Bu sözleşmeye göre örneğin, devrim ordularının idamesi için kullanılmak üzere Kongre'nin her eyaletten belli bir meblağ talep etmesi mümkündü; ancak istenen bu meblağı ödeyip ödememek, eyaletlerin kendi alacakları karara bağlı olacaktı. Bir ordunun idamesi için bile yetersiz kalan bu sözleşmenin, bir devletin yönetimi için — özellikle de savaşın hemen ardından gelen dönemde Amerika'nın içinde bulunduğu istikrarsız ve şekillenmemiş ortamda - hiç uygun olmadığı açıktı. Bağımsızlık savaşı, eski kolonileri mali açıdan çok güç durumlarda bırakmıştı. Oralarda yaşayan insanlar ise, hemen her savaş sonrasında olduğu gibi, göç etmek zorunda kalmışlardı. 
Bu insanlar, Appalaş Dağları'nın ötesinde kalan topraklara, Kentucky ve Tennessee topraklarına doğru yayılmakta idiler. Kongre ise, belli bir yerde sürekli kalamamış, 1785 yılında kısa bir süre için New York'ta yerleşene dek, 1783 yılında Philadelphia'dan sırası ile önce Princeton'a, ardından Annapolis'e ve daha sonra da Trenton’a taşınmıştı. Yine de bu taşınmaları sırasında, 1784 ve 1787 yılları arasında çıkardığı yasalarla, ülkenin çeşitli arazi düzenlemeleri kapsamında coğrafi alanda genişlemesinin önünü açmıştır. 

Söz konusu düzenlemelerin, Jefferson tarafından hazırlanan taslağa uygun olarak 1784 yılında yürürlüğe konulan ilki, yeni bir bölgeye giderek yerleşen nüfusun, daha önce kurulmuş on üç koloniden herhangi birisinin nüfusuna denk hale gelmesi (60.000 kişiye ulaşması) durumunda, bu bölgeye eyalet statüsü verilebileceğini öngörüyordu. Bir sonraki yıl ise, 1785 tarihli Arazi Düzenlemesi çerçevesinde, 


32 “Articles of Confederation” adını taşıyan bu belge, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
kuruluş anayasası olarak kabul edilmektedir — ç.n. 
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Kongre, arazi satmaya başlamıştı. Bu arazilerin bir kısmını, devrim savaşına katılmış olan savaş gazileri için, belli bir bölümünü de okul yapılması için ayırmıştı. 1787 tarihli Kuzeybatı Düzenlemesi kapsamında da, söz konusu arazilerde kölelik yasaklanmıştı. Bu konudaki hüküm şöyle idi: “Belirlenen arazilerde, suçluluğu kesinleşip hüküm giyen kişiler dışında hiç kimse istemediği halde zorla çalıştırılamaz ve ayrıca buralarda kölelik yasaklanmıştır.” Konfederasyon Sözleşmesi, birçok alanda başarısızlığa uğramış olsa da, en azından yukarıda belirtilen hükmün uygulanması konusunda başarıya ulaşmıştı. Yürürlüğe konulan arazi düzenlemelerinin önemi küçümsenemez. Bu düzenlemelerin emsal teşkil eden uygulamaları — toprakların münferit eyaletler yerine Kongre'nin kontrolü altında olması ve bu toprakların, zaten mevcut olan eyaletlerin genişletilmesi yerine, “mevcut eyaletlerle eşit koşullara sahip olacak” yeni eyaletler oluşturulmasında kullanılması — yeni kurulan devletin coğrafi ve siyasi açılardan şekillenmesinde etkili olan temel prensipleri oluşturmuşlardı. Kuzeybatı Düzenlemesi'nde yer alan hukuki ifadeler ve özellikle de habeas corpus” hakkı ile dinde hoşgörüyü önemle vurgulaması, sonradan hazırlanacak Anayasa'da ve bu Anayasa üzerinde yapılan, ilk on maddesi ile ilgili değişiklikte de (Haklar Bildirisi)” yer almışlardır. 

Ancak, yeni edinilen toprakların merkezi kontrol altında toplanması başka, buralara yerleşen insanlar ile diğer on üç kolonide yaşayan insanların, tek bir ulus oluşturmak amacı ile bir araya getirilerek kaynaştırılmaları ise daha başka bir konu idi. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bir yolun bulunması şarttı; zira ülkede mali açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da sürekli bir yerden diğer yere doğru yönelen bir hareketlilik vardı. Amerika'nın, büyük borç yükü aluna girmiş olan çiftçileri ve önceden Avrupa'dan kredi alabilirlerken artık kredi talepleri reddedilmekte olan tüccarları, giderek daha büyük bir hüsran ve umutsuzluğa kapılıyorlar ve zaman zaman bu duygularını şiddet yolu ile dışa vuruyorlardı. Yönetime karşı en 


33 Tutuklamanin yasal yollardan yapılıp yapılmadığının tespiti için tutuklanan 
kişinin yargıç huzuruna çıkarılmayı talep etme hakkı — ç.n. 

34 “Bill of Rights” olarak bilinen Haklar Bildirisi, ABD Anayasası'nın 1791 tarihinde 
yapılan değişiklikle tek bir bölüm olarak kabul edilen ilk 10 ek maddesidir. 
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etkileyici nitelikteki eylem, 1786 yılında Massachussetts'de sergilendi. Daha önce Kıta Ordusu'nda çarpışmış eski bir asker olan Daniel Shays, Springfield'daki federal silah deposunu ele geçirmeye kalkışmıştı. Sonradan “Shays İsyanı” olarak adlandırılan bu olay, eyalet milis güçleri tarafından bastırıldı. Aslında bu olay, ülkedeki kanun ve düzen açısından ciddi bir tehdit oluşturmamıştı; buna rağmen eski ordu cerrahi Benjamin Rush gibi bazı kişilerin konuyu ciddiyetle ele alarak üzerinde kafa yormalarına yol açmıştı. Rush, merkezi hükümetin çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini düşünüyordu. 
Ancak Rush'a göre daha da önemlisi, Amerikan halkının yeni kurulan cumhuriyetin önemini kavraması ve bu “cumhuriyetin iyi birer vatandaşı” olabilmek için gereken sorumluluğu üstlenmesi idi. 

Bir ulus olabilmek için, bir ulus gibi görünmenin ve bir ulus gibi hareket etmenin gerekli olduğu, daha devrim döneminde bile yaygın şekilde kabul gören bir anlayıştı. Aslında Kıta Kongresi de, 
1776 yılında Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladığında, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin resmi mührünün tasarlanması sürecini de başlatmıştı (Şekil 4.7). Oysa yeni devletin, varlığını geçerli kılabilmek için bir resmi mührün sembolik özelliğinden daha fazlasına ihtiyacı vardı. Elbette ki bunun için en başta bir askeri zafere — ki Washington bunu sağlamıştı — ve bir de bayrağa (Yıldızlar ve Şeritlerden oluşan) ihtiyaç vardı. İlk Amerikan bayrağını diken kişinin Betsy Ross adında döşemeci bir kadın olduğu şeklinde rivayetler ortaya atılmışsa da, bunların doğruluğu şüphelidir. Sonuçta, Amerikan bayrağının şekli 1777 yılında resmen kabul edilmiştir. Rush'a göre, devlet olabilmek için ihtiyaç duyulan bir şey daha vardı: Gazeteler basılmalı ve bu gazetelerin her yere ulaştırılabilmesi için güvenilir bir yöntem bulunmalı idi. Bunun için de, postanelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardı. Aslında Rush, milliyetçilik duygularını geliştiren bir güç olarak “matbaa kapitalizmi”? 


35 Benedict Anderson tarafından 1983 yılında ortaya atılmış bir teoridir. Ulus kavramının altında yatan bu teoriye göre, kapitalist bir piyasa sisteminde matbaacılığın yaygın şekilde kullanılması sonucunda, ortak bir dil ve söylemin gelişmesi ile birlikte uluslar ortaya çıkmaktadır. Aynı teoriye göre, Avrupa'da ulus-devletlerin ve milliyetçilik akımlarının ortaya çıkmasında da matbaacılığın önemli rolü olmuştur — ç.n. 
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Şekil 4.7. Amerika Birleşik Devletleri Resmi Mührü. Mührün arka yüzünde bulunan şekil resmi mühür olarak kullanılmamakla birlikte, bir dolarlık banknotun arka yüzünde 


yer almaktadır (mührün ön yüzü ile birlikte görülmektedir). £ Pluribus Unum: Cokluktan oluşan tek bütün. Novus Ordo Seclorum: Roma şairi Virgil'den alıntı (Ekloglar IV, 5), “çağların yeni düzeni” anlamına gelen söz. Annuit coeptis: Virgil'den alıntı, (Aeneid, IX, 625), “Tanrı bizimledir” şeklinde çevrilen söz. Görülen semboller, ilk olarak kurulan on üç koloniyi işaret etmektedir (on üç yıldız, on üç şerit, on üç katmandan oluşan bitmemiş piramit, kartalın sol pençesinde yer alan on üç ok, kartalın sağ pençesinde yer alan on üç yaprak ve zeytin). Piramidin üzerinde Romen rakamları ile, Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlandığı 1776 tarihi yazılıdır. Piramidin üzerinde görülen “Tanrı'nın Gözü” figürü, on sekizinci yüzyıl Hristiyan ikonografisinde yaygın olarak kullanılan bir unsurdur. Resmi mührün nihai versiyonu, hazırlanan taslak tasarımının çeşitli komitelerden geçmesinin ardından, Kıta Komitesi Sekreteri konumunda bulunan Charles Thomson tarafından onaylanmıştır. Fotoğrafa şu linkten ulaşmak mümkündür: www.istockphoto.com. 


fikrinin ortaya atılmasından yüzyıllar önce, bu konunun önemini kavramış bulunuyordu. 

Günümüzün uluslararası alanda anında iletişimi mümkün kılan dünyasında, Rush'ın 1787 yılında ortaya koyduğu görüşlerin ne denli büyük bir önem taşıdığı belki kolayca gözden kaçabilir. Ancak, bir ulusun gelişimi açısından bakıldığında, Rush'ın söyledikleri asla küçümsenebilir gibi değildir. Rush'a göre, gazeteler asla basit “bilgi ve haber alma araçları” olarak kabul edilemezlerdi. Onlar, bir ulusun “özgürlüklerinin bekçisi” konumunda idiler. Postaneler ise, “yönetimin elektrikli olmayan gerçek iletişim hattını” oluşturuyorlardı ve “federal toplum yapısı içerisinde yaşayan her bir bireye ısı 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ve ışık götürmekte kullanılan tek yol” olarak kabul edilebilirlerdi. 
Anayasada da, Rush'ın görüşlerine uygun şekilde, Kongre'ye diğer yetkilerinin yanında, “postaneler ve posta araçlarının geçeceği yollar tesis etme” yetkisi de verilmişti. Yeni kurulan devlette iletişime verilen önem, 1792 yılında kabul edilen Postane Yasası ile daha da vurgulanmıştı. Sonradan, 1833 yılında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarından Joseph Story, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen posta hizmetlerinden övgü ile söz ederek, posta hizmetlerinin taşıdığı büyük önemi doğrulayan şu ifadeleri kullanmıştır: “Büyük bir verimlilikle yürütülen posta hizmetleri, en uzaktaki yerlerle ve insanlarla iletişim kurulmasını sağlamakta ve bu şekilde, gerginliklerin giderilmesinde, mutlulukların arttırılmasında rol oynamakta, milyonlarca insanın gönüllerindeki yalnızlık duygularını sevince dönüştürmektedir.”?“ 

Gerçekten de, o dönemde yayınlanan ve Rush'un arzu ettiği gibi, postane tarafından yaygın şekilde iletilmesi sağlanan gazeteler, içerdikleri makalelerde yalnızca ulusal aidiyet duygusunu aktarmakla kalmıyorlar, aynı zamanda kullandıkları ifadelerle bu duygunun güçlenmesini sağlıyorlardı. Koloni döneminden gelen İngiliz etnik köken dil açısından etkinliğini sürdürüyordu. Bununla birlikte, devrim döneminde Amerikalılar, Noah Webster'in dil alanındaki çalışmalarını benimsemişlerdi. Webster, 1783 yılında yayınladığı imla kılavuzun- da, İngiliz ve Amerikan yazım şekilleri ile telaffuzları arasında o zamana dek zaten belirmiş olan farklılıkları vurgulayarak, Amerikalıları, “bağımsız bireyler şeklinde davranmaları” konusunda teşvik ediyor ve onlara, “kendi imparatorluklarını kendi çabaları ile inşa ederek desteklemeleri ve kendi ulusal karakterlerini de yine kendileri oluşturup güçlendirmeleri” gerektiğini haurlauyordu. Webster, Amerikalıların “yeterince uzun bir süre çocukluk döneminde kaldıklarını ve bu süre içerisinde, kendilerine sürekli tepeden bakan, mağrur ebeveynleri- nin kontrolü altında yaşadıklarını ve kayıtsız şartsız onların çıkarları 


36 Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States, a Preliminary 
Review of the Constitutional History of the Colonies and States before the Adoption of Constitution (Boston: Hilliard, Gray and Company; Cambridge: Brown Shattuck, and Co., 1833) 3: 1120. 
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doğrultusunda hareket ettiklerini” öne sürüyordu.” Eski koloniler, Websterin bu öğütlerine kulak verdilerse, bunu yapmalarındaki amaç, Konfederasyon Sözleşmesi'nin imlasında Amerikan tarzı modifikasyonlar yapmaktan öte idi: Yapılması gereken, Amerikan ulusal hareketinin özünde yer alan özgürlüğün dilini, yani özgürlükle ilgili ifadeleri yasalarla düzenlemek ve güvence altına almaktı. 

1787 Mayıs'ında Philadelphia'da gerçekleştirilen Federal Kurucu 
Meclis toplantısının başlangıcında, Konfederasyon Sözleşmesi üzerinde birtakım revizyonlar yapılmasının yeterli olacağı düşünülüyordu. Sonradan, tamamen yeni bir Anayasa hazırlama kararının alınmasında, toplantıya katılan delegelerin çoğunun paylaştıkları siyasi fikirler etkili oldu. Bu fikirler, bir taraftan İngiltere'yi emsal alırken, bir taraftan da yakın dönemde yaşanan devrim sürecinde edinilen deneyimlere dayanıyordu. Toplantıya delege olarak katılanlar, kolonilerin elitlerindendi. Bu insanlar, yakın geçmişte yaşanan Shays İsyanı gibi olaylardan dolayı endişe duymasalar da, bu olayların ne gibi etkiler yaratabileceğinin farkında idiler ve bu nedenle sürekli bir ordunun varlığına karşı çıkıyorlardı. Öte yandan, monarşi ile ilgili tutumlarını da açıkça ortaya koyuyorlardı. Kısaca söylemek gerekirse, bu insanlar, aşırı ölçüdeki bir demokrasi fikrinden genel olarak şüphe duyuyorlar, fakat bir taraftan da bir şekilde kontrol altında tutulmak kaydı ile, demokrasinin tüm cumhuriyet topraklarında genişletilmesi konusunda kararlı bulunuyorlardı. Kurucu delegelerin bu tutumu, New Englandlı din adamı Jeremy Belknap tarafından ana hatları ele alınarak özet halinde sunulmuştu. Belknap, meşhur konuşması sırasında şöyle demişti: “Yönetimin halktan kaynaklandığı hususu, ilke olarak benimsenmelidir; ancak bunun yanında halka, kendi kendilerini yönetemeyecekleri de öğretilmelidir.” Kısacası, kurucu delegelerin arzu ettikleri yönetim şekli, bir dolaylı demokrasi idi. Bu yönetim şeklinde seçmenler, doğrudan doğruya her konuda oy kullanacaklarına, kendilerini temsil edecek kişileri seçeceklerdi. Temsilci olmaya aday kişilerin ise, kesin olarak elitler arasından 


37 Noah Webster, American magazine, 1788, aktaran, Hans Kohn, American 
Nationalism: An Interpretative Essay (New York: Collier Books, 1961) 57. 
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belirleneceği varsayılıyordu. Dolayısı ile, bir vatandaşın kendisini siyasi olarak temsil edecek kişiyi belirlemek konusundaki seçenekleri, teoride sınırsız olabilirdi; oysa gerçekte sınırlı idi ve buna bağlı olarak da, uygulamada güvenli bir ortam yaratılmış oluyordu. 

Kurucu delegelerin, arzu ettikleri gibi bir sistemi yerleştirebilmeye yönelik olarak izledikleri siyasi yol, oldukça karmasiklastirilmıştı, Getirdikleri sistem, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı idi. Bu kuvvetler ayrılığı hem yatay şekilde, yani federal yönetim ile eyalet arasında, hem de dikey olarak, yönetimin farklı birimleri (Yürütme: Başkan, Yasama: Kongre ve Yargı: Yüksek Mahkeme) arasında olacaktı. Yönetimin her bir biriminin diğer birimleri dikkatli şekilde gözetim altında tutması ve yönetimdeki birimlerden hiçbirisinin digeri karşısında üstün durumda bulunmaması şeklinde bir uygulama getirmeleri, kurucu delegelerin insan doğası hakkında sahip oldukları şüpheci ve kararsız tutumdan kaynaklanıyordu. Aslına bakılırsa, devletin resmi mühründe kullanılan semboller de bu kararsız tutumu yansıtıyordu. Mühürde görülen kartalın bir pençesinde barışı temsil eden zeytin dalı, diğerinde ise savaş okları bulunuyordu. Aslında belki tüm ülkeler bu tür sembolleri benimsemeye yatkındırlar; zira hepsi, hem barışı arzu eder, hem de askeri açıdan güçlü olmayı hedeflerler. Kurucu delegelerin sergiledikleri bu tutum, insanlar ve onların yönetimle ilişkileri konusunda, gerçekçi olduğu söylenebilse de, şüpheci bir bakış açısı benimsediklerini ortaya koyuyordu. İşte kurucuların, haklarını genişletmeyi arzu ettikleri kitleler konusundaki görüşleri böyle idi. Siyasi güçlerinin sınırlarının elverdiği ölçüde de kurucular, ortadaki bazı açık gerçekleri doğrudan ele alıp, bunlarla ilgili sorunları çözmeye yöneldiler. 

Philadelphia'da bir araya gelmiş olan kurucu delegeler, bazı meselelerin ele alınması konusunda - bunlar için farklı bir yetkiye sahip olmalarına hiç gerek bulunmadığı halde - belirgin şekilde çekingen ve isteksiz bir tutum izliyorlardı. Bunlardan birisi de kölelik meselesi idi. Kurucu delegelerin bu tutumu kısmen, mülkiyet konusundaki katı inançlarından kaynaklanıyordu. Onların dünya görüşünde, özgürlük ve mülkiyet kavramları birbirleri ile ayrılamaz şekilde 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bağlantılı idiler. Köleler de mülk edinilen varlıklar oldukları için, köleliğin bir anda kaldırılması şeklindeki bir seçenek söz konusu gibi görünmüyordu. Dolayısı ile, yalnızca efendilerin köleler üzerindeki haklarından bir miktar tavizlerde bulunulmakla yetinilmiş ve meselenin çözümü ötelenmişti. Anayasa'da, köleliğe karşı olanlar ile köleliği savunanlar arasında bir orta yol bulunmaya çalışılması, yeni devleti bu konuda kararsız bir konumda bırakmış ve kölelik meselesinin ne şekilde çözüme bağlanacağı konusunda alınacak kararı gelecek nesillere bırakmıştı. 

Köleliği eleştirenlerin gönüllerinin hoş edilmesi amacı ile Anayasa'ya şöyle bir hüküm konulmuştu: “Bin sekiz yüz sekiz yılından önce, belli şahısların göç etmeleri veya ithal edilmeleri, halen mevcut olan eyaletlerden herhangi birisi tarafından uygun görüldüğü takdirde, Kongre tarafından bu uygulamaya bir yasak getirilmeyecektir.” Kısaca söylemek gerekirse, bu hükümle birlikte, 1808 yılından itibaren yurtdışından yapılacak köle ticareti engellenmiş oluyordu. 
O zamana kadar olan sürede kölelerin, köleliğe sıcak bakmayan bir eyalete kaçmaları şansı ise mevcut değildi; zira köleliğin savunucularını memnun etmek üzere de Anayasa'ya şöyle bir hüküm eklenmişti: “Eyaletlerden herhangi birisinde, bu eyaletin yasalarına göre hizmetçi ya da işçi olarak çalışan herhangi bir şahıs, başka bir eyalete kaçtığı takdirde, yaptığı işten çıkmış kabul edilmeyecek ve kendisini çalıştıran kişinin talebi üzerine, yakalanarak kaçtığı yere teslim edilecektir.” Anayasa'ya kaçak köleler ile ilgili olarak eklenen bu madde ile köle sahiplerine, kaçak kölelerini takip edip geri getirme hakkı tanınmış oluyordu. Ancak bu hüküm bile, güneyden gelen bazı delegeleri tatmin etmeye yetmemişti. Güneyli delegeler, ellerindeki pastanın hiçbir diliminden mahrum kalmak istemiyorlardı. Yine de, köleleri- ne kendi malları gözü ile bakan bu kişiler, iş kurucu mecliste delegelik yapmaya geldiğinde, kölelerin de insan olduklarını ifade etmeyi daha uygun buluyorlardı. Yerli halka gelince; onlar vergi ödemedikleri gerekçesi ile kurucu mecliste temsil edilme hakkından mahrum bırakılmışlardı. Buna karşılık kölelere, özgür bir insanın beşte üçü oranında temsil hakkı sağlanmıştı. Kısacası, güneyliler, sonuçta 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kölelerini kendi malları olarak ellerinde tutmaya devam ediyorlar, fakat aynı zamanda onları insan olarak kabul ediyorlardı. 

Hazırlanan Anayasa'nın bazı maddelerinde kullanılan hukuki dil alışılagelmişten daha belirsizdi; ancak kasıtlı olarak böyle bir dilin kullanılması tercih edilmişti. Benjamin Rush, yapılan görüşmeler ile ilgili olarak Londra'dan gelmiş olan bir muhabire bilgi verirken, biraz da sert bir ifade ile şunları söylüyordu: “Bu Anayasa'da zencilerden ya da kölelerden hiç söz edilmiyor. Bunun tek nedeni de, bu kelimelerin kullanılması durumunda Amerikan özgürlüğünün ve yönetiminin muhteşem dokusuna zarar geleceğinden endişe duyulması...Bundan birkaç yıl önce ancak avuç içi büyüklüğünde olan bir bulut, şimdi yaygın bir çiğ halinde topraklarımızın tamamını ıslatmış bulunuyor.” 

Rush, her zaman olduğu gibi, ileriyi gören yorumlarda bulunuyordu. Aslında, Federal Kurucu Meclis toplantısının sonunda oluşturulan yönetim sistemi çerçevesi, devletin kurucularının siyasi açıdan ne kadar ince bir zeka ile hareket edebildiklerini, ne kadar doğru düşünebildiklerini, ve yeni kurulan cumhuriyet için ne kadar esnek bir vizyona sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Anayasa, Amerikan ulusal kimliğini ve Amerikan milliyetçiliğini tanımlayan en önemli belgeler arasında yerini almıştır ve 1787 yılından bu yana, Amerikan siyasi ve sosyal yaşamının değişen koşullarına mükemmel şekilde uyum sağlamıştır. Bununla birlikte, kurucu delegelerin, kölelik konusunda verilen ödünlerin işe yarayacağı konusunda belki biraz fazla iyimser davrandıkları söylenebilir. Daha önce yayınlanan ve özgürlükleri daha geniş kapsamda ele almış olan Bağımsızlık Bildirgesi de dikkate alındığında, aslında Anayasa, yeni doğmakta olan devleti tanımlayan tek belge olma özelliğini taşımıyordu. 1787 Eylül ayının ortasında kurucu delegeler, Kurucu Meclis toplantısının gerçekleştiği Philadelphia'dan ayrilirlarken, hazırladıkları Anayasa metni üzerindeki tartışmalar henüz sonuçlanmış değildi. Dahası, Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan ifadeler üzerindeki tartışmalar daha yeni başlıyordu. 


38 Benjamin Rush'ın Dr.John Coakley Lettsom'a anlattıkları, 28 Eylül 1787, aktaran, 
John P. Kaminski, A Necessary Evil? Slavery and the Debate over the Constitution (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1995) 117. 


231 


5 
Dünyanın En Son ve En Büyük Umudu 


İkinci Amerikan Devrimine Doğru 


w 


Birliği ne şekilde kurtaracağımızı biliyoruz. Bütün dünya da ne şekilde kurtaracağımızı bildiğimizin farkında. Bizler, gereken güce sahibiz ve gereken sorumluluğu üstleniyoruz. Kölelere özgürlük vererek, özgür insanların da özgürlüklerini güvence altına almış oluyoruz. Verdiğimiz özgürlük de, koruduğumuz özgürlük de aynı ölçüde onurludur. Dünyanın en son ve en büyük umudunu ya asilce kurtarırız, ya da alçakça yitiririz. 


(Abraham Lincoln, Kongreye Yıllık mesajı, 1862) 


Benjamin Rush, Devrim Savaşı'nın sonunda, cumhuriyet adını taşıyan dramanın yalnızca ilk perdesinin sona erdiğini söylemişti. 
Hazırlanan Anayasa da, yeni kurulan devletin idari ve siyasi yapısı üzerinde son sözü söyleyebilmekten uzaktı. Dönemin çizimleri “muzaffer Amerika”yı konu alıyorlardı (Şekil 5.1), ancak kazanılan zafer, aynı zamanda da ülkede çeşitli çalkantılara yol açmıştı. 
1763 yılında Fransız tehdidinin ortadan kaldırılmasının ardından 
koloniler, “ana vatanları” karşısında tamamen boyun eğmiş bir durumda bulunduklarını kavramışlardı. Bunu takiben yaşanan sürecin sonunda Büyük Britanya'nın Amerika sahnesinden çekilmesi ile birlikte, yeni doğan cumhuriyetin kendisinden başka mücadele edebileceği kimse kalmamıştı. Anayasa'nın “bizler, Amerika Birleşik Devletleri halkı” sözleri ile başlayan giriş bölümünü kaleme alması 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AMERICA ‘TRIUMPHANT ad BRITANNIA in DISTRESS i 


<o EXPLANATION. ma a 
J Amerion uing = dat att Loree | E Donia weeping: st the Id of te trado of Americastton = tae a terme dek th an evil 


Sy ieee WTB ae Breng Perteeters. 

to partake of her «ommerenand in the hand fupe VF rent, Ger barbes f Ameria. 
sporting he Cap of Lib - VIA few of ee Yorn cwtewnimis esli d the Tater Arabi ken - 

TW Pane proclsiming the news to at the world, wets reri br ingi ey, Sood RİN The Banada? 


Şekil 5.1. “America Triumphant and Britannia in Distress” (Amerika Muzaffer, İngiltere Büyük Sikinuda) Weatherwises Town and Country Almanac (Boston, 1782) adlı kitabın kapak resmi. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiştir 


(LC-USZC4-5275). 


ile tanınan Gouverneur Morris, Anayasa'nın hazırlanması amacı ile gerçekleştirilen Kurucu Meclis Toplantısı sırasında, şu uyarıda bulunmuştu: “Ülkenin birleşik bir yapıda olması şarttır. Eğer birleşme, ikna yolu ile sağlanamıyorsa, kılıç yolu ile sağlanır.” Aslında ülkenin diğer Kurucu Babaları, Morris'in bu sözlerinin haklılığını inkar etme girişiminde bulunmamışlardı; ancak onlar, gerçekçi olma gayreti içerisinde idiler. Hem Konfederasyon Sözleşmesi'nin, hem de Anayasa'nın hazırlanışı sırasında, federal bir birliğin oluşturulması sürecinde koloniler arasında tam bir fikir birliği sağlamanın uygulanabilir bir seçenek olmadığı anlaşılmıştı. 


1 Gouverneur Morrisin Federal Kurucu Meclis'te yaptığı konuşma, 05 Temmuz 
1787, Max Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, Cilt I (New Haven, CT: Yale University Press, 1911) 531. 
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Anayasa maddelerinde yapılacak değişiklikler için on üç koloninin tümünün birbirleri ile uzlaşma içerisinde olmaları arzu edilirdi; ancak yine de, bu değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için dokuzunun imzası yeterli kabul edildi. Kolonilerden bazıları, hızlı bir şekilde onay imzalarını attılar. Pennsylvania ile Connecticut, meclislerinin çoğunluk kararı alması üzerine Anayasa değişikliklerine onay verirlerken, New Jersey, Delaware ve Georgia meclisleri oybirliği ile onay verdiklerini belirttiler. Onların dışındaki diğer kolonilerin ise tereddütleri vardı. Massachussetts meclisi, ancak uzun tartışmalardan sonra, zar zor bir şekilde Anayasa'nın yetkilerini onayladı. Diğer koloniler Massachussetts'e oranla daha az sorun çıkardılar; ancak yine de, taslak metni en ince ayrıntısına kadar gözden geçirdikten sonra onay verdiler. Sıra Maryland'in, New Hampshire'ın ve Güney Carolina'nın onaylarına geldiğinde, zaten gerekli olan şekilde, dokuz koloniden onay alınmış bulunuyordu. Onay vermek konusunda en ağır hareket eden iki koloni olan Virginia ile New York, aynı zamanda en güçlü kolonilerden ikisi idiler. Onlar da onay veren dokuz koloninin arasında olmasalardı, muhtemelen Anayasa değişikliği kabul edilemeyebilirdi. 

Anayasa ile ilgili anlaşmazlıkları ve görüş farklılıklarını şekillendiren unsurlar, bölgesel bir nitelik taşımıyorlardı. Sonradan birçok konuda ortaya çıkacak Kuzey/Güney farklılığı, Anayasa konusunda gözlenmiyordu. Ayrıca, servet farklılıkları da Anayasa konusunda değişik görüşlerin benimsenmesinde rol oynamamıştı (her ne kadar, yeni Anayasa'yı en güçlü şekilde destekleyen ve hatta taslağını hazırlayanların “mülk ve statü sahibi centilmenler” oldukları şeklinde bir görüş yaygın olsa da). Aslında, yeni Anayasa'nın içeriği konusunda en fazla şüphe duyanlar, küçük çapta mülk sahibi olanların yanı sıra, büyük çiftlik sahipleri idi. Kısaca söylemek gerekirse, bu Anayasa'nın eyalet ya da statü ile bir bağlantısı bulunmuyordu; buna karşılık, yönetim konusunda birbiri ile çelişen iki farklı yorumun, anlaşmazlıkların temel kaynağı olduğu söylenebilirdi. Birbirleri ile rekabet halindeki bu iki kampı oluşturanlar, Federalistler (Anayasa'yı destekleyenler) ile Anti-Federalistler olarak nitelendiriliyorlardı. 
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Bunlar, merkezi gücün yetki sınırları ve yarattığı tehlikeler konusunda birbirleri ile ciddi anlaşmazlıklar içerisinde bulunuyorlardı. 

Federalistler — önde gelen mensupları arasında George Washington, Benjamin Franklin, Virginiadan James Madison, Washington'un eski yaveri Alexander Hamilton ve Kıta Kongresi eski Başkanı John Jay yer alıyorlardı — Amerikan vatandaşlarının aşırıya varan siyasi güçten korunabilmeleri konusunda Anayasa'nın gücüne güveniyorlardı. Anti-Federalistler arasında ise, Samuel Adams, Patrick Henry, John Hancock ve Richard Henry Lee gibi devrimci liderler bulunuyordu. İçinde bulunulan çıkmaza yol açan sürecin başlangıcı, Lee'nin İkinci Kıta Kongresi sırasında söylediği şu sözlere dayanıyordu: “Bu kolonilerin her birisi, İngiliz Krallığı ile olan tüm bağlarını koparmış olan özgür ve bağımsız devletlerdir ve öyle de olmaları gerekir.” 

Anti-Federalistler, muhaliflerinin Anayasa'da mevcut olduğunu güvenle söyledikleri teminatlar konusunda şüpheci bir tutum benimsiyorlardı. Sıradan vatandaşların haklarının, elit tüccar sınıfının büyük ekonomik çıkarlarına ve siyasi nüfuzuna feda edileceğinden endişe duyuyorlardı. Birçok beyaz güneyli, söz konusu sınıfın çıkarlarının kendi çıkarlarını da tehdit edebileceğini düşünüyorlardı. 
Köleliğin kaldırılmasından yana olan kişiler, Anayasa'nın kölelik kurumunu çok fazla koruduğuna inanıyorlardı. Öte yandan, köleliğin devamından yana olanlar ise, 1808 yılından itibaren yurtdışından yapılacak köle ithalinin sona erdirilmesi kararını, köleliğin kaldirilmasının ilk adımı olarak değerlendiriyorlardı. Bu arada, Virginialı köle sahibi George Mason gibi, aynı anda her iki bakış açısını da benimseyen bazı kişiler de mevcuttu. 

Federalistlere göre Anayasa, hem yönetimi koruyor, hem de vatandaşları yönetimden koruyordu. Buna karşılık Anti-federalistler açısından Anayasa, bazı yönleri ile, devletin geleceği ile ilgili olarak duydukları endişelerin tümünü bünyesinde barındırıyordu. Panik duygusu ile hareket etmekten çok, hedefe yönelik düşüncelere bağlı olarak adımlar atan Federalistler, Anayasa için kapsamlı bir savunma hazırlamışlardı; öyle ki sonuçta, anti-Federalistler, Anayasa ile 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ilgili olarak öne sürülen lehteki tezleri çürütememişlerdi. Koloni dönemindeki Amerika'da olduğu gibi, tarihçiler tarafından “Erken Cumhuriyet Dönemi” olarak adlandırılan bu dönemde de, yazılı olarak dile getirilen görüşler, büyük ve hayati bir güce sahiplerdi. Üç federalist — Hamilton, Jay ve Madison — “Publius” şeklinde bir yazar adı kullanarak, 1788 yılında Federalist Papers adını verdikleri bir yazı dizisi hazırlayarak yayınladılar. Seksen beş deneme yazısından oluşan ve o dönemde New York gazetelerinde yayınlanan bu yazı dizisi günümüzde, haklı olarak, Amerika'nın siyasi bakış açısının mihenk taşı olarak değerlendirilmektedir. Bu yazılarda Federalistlerin siyasi yaklaşımı yalnızca tanımlanmakla kalmamakta, aynı zamanda geliştirilerek detaylandırılmaktadır. 

Koloni döneminde yaşanılan deneyimler göz önüne alınırsa, Federalist Papers adlı yazı dizisinde en önde ele alınan konuların, savaşın ve yabancı nüfuzunun zararlı etkileri ile ilgili olması şaşırtıcı görünmemektedir. Federalist No. 6 başlıklı yazısında Hamilton, güçlü bir merkezi yönetimin ve tam olarak işler durumdaki bir Birlik'in yokluğunda Amerikalıların, “yabancı ülkelerin silahlarına ve incelikli oyunlarına” tehlikeli şekilde “maruz kalmaya” yatkın olacaklarını öne sürüyordu. Hamilton ayrıca, “eyaletlerin kendi aralarındaki çekişmeler ile, ülke içerisindeki hizipleşmelerin ve gerginliklerin yaratacağı tehlikelere de” değiniyor ve “güçlü bir Birlik'in, eyaletlerin barış ve özgürlükleri için büyük önem taşıyacağını” vurguluyordu.” 

Hamilton ile birlikte aynı yazı dizisini kaleme alan kişilerden bir diğeri olan Madison'un da, sözü edilen güçlü Birlik'in ne şekilde oluşturulabileceği ve sürdürülebileceği konusunda kendi görüşleri mevcuttu. Rush, cumhuriyetçi bir yapının oluşturulabilmesi için Amerikan vatandaşlarının bu konuda ihtiyaç duyulan “ilkeleri, ahlak 


2 Türkiye'de, “Federalist Yazılar” adı ile yayınlanmıştır — ç.n. 

3 Alexander Hmilton, Federalist No.6, “Concerning Dangers from Dissensions 
between the States”, ve Federalist No.9, “The Union as a Safeguard against Domestic Faction and Insurrection”, her iki yazı da, Independent Journal'da yayınlanmıştır. Federalist Papers'a, Kongre kütüphanesi üzerinden ve şu linkten ulaşmak mümkündür: http://thomas.loc.gov/home/histdox/fedpapers.html (18 Ocak 2010). 
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kurallarını ve davranış adabını” benimsemeleri gerektiğini vurgularken, Madison insan doğası üzerinde daha fazla duruyordu. Madison'a göre, “hizipleşmelerin nedenleri” spesifik olarak Amerika'ya özgü değildi ve “insanların doğal özellikleri” ile bağlantılı idi. Madison, cumhuriyetin coğrafi ve demografik genişlemesi ile Anayasa'da öngörülen devlet yapısının, geleceği güvenceye alan ikiz faktörler olduğunu savunuyordu. “İçinde bulunduğunuz alanı genislettiginiz takdirde” diyordu, “daha fazla taraflar ve çıkarlar yaratmış olursunuz; bu durumda da, insanların çoğunluğunun, diğer vatandaşların haklarına tecavüzde bulunmak için ortak nedene sahip olma olasılıkları azalacaktır; böyle bir ortak neden mevcut olsa dahi, bu nedene sahip olanların kendi güçlerini keşfederek, kendileri ile aynı fikirde olan kişilerle bir arada hareket edebilmeleri güç olacaktır.” 

Madison'a göre güvenlik, sayılarla bağlantılı idi. Her ne kadar düşüncelerini siyaset teorisinin üslubuna dayalı olarak aktarmakta olsa da, aslında bir istatistiksel güvenlik kavramı üzerinde duruyordu. Buna göre, hiçbir birey korunmasız bir durumda bırakılmayacaktı; buna karşılık, değişik bireylerin oluşturduğu hiçbir grup da kendi bakış açısını — ister dini, ister bölgesel, isterse ekonomik nitelikte olsun — bütün topluma empoze etmeye çalışmayacaktı. Yine de bu yaklaşım, anti-Federalistleri tatmin etmeye yetmemişti. Federalist Papers'da yer verilen argümanlara karşı çıkmak üzere anti-Federalistler, şu uyarıda bulunuyorlardı: “Bir Anayasa oluşturulurken...bir otoritenin yetkilerinin kesin şekilde belirlenerek sınırlandırılması, otoriteyi oluşturan parçaların birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve yetkilerini kötüye kullanma olasılığına karşı söz konusu otoritenin kontrol altında tutulması için azami düzeyde dikkat gösterilmesi büyük önem taşır.” “Aşikar olan bir gerçek varsa, o da bütün insanların doğal olarak özgür yaratılmış olduklarıdır” şeklinde görüş ortaya koyan anti-federalistler, buna bağlı olarak “insanların, başka insanlar üzerinde bir otorite kuramayacaklarını” savunuyorlardı. 


4 James Madison, Federalist No.10, “The Same Subject Continued: The Union as 
a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection”, ilk olarak New York'ta, Packer'te yayınlanmıştır, 23 Kasım 1787, Cuma. 
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Onlara göre, “toplumun kökeni”, otoriteye değil, “bir araya gelen insanların birleşik şekilde ve gönüllü olarak ortaya koyacakları rızalarına” dayanmakta idi.” 

Anti-Federalistlerden zaman zaman, aşağılayıcı bir tarzda “inancı zayıf kişiler” şeklinde söz edilmiş olmasına rağmen, aslında onlar, kurumlardan çok bireylere ve Anayasa'dan çok vatandaşlara inanç duyan kişilerdi. Bu inançları doğrultusunda da, münferit eyaletlerin yetkilerini olduğu gibi merkezi bir hükümetin eline bırakmaktansa, mümkün olduğunca fazla yetkiyi muhafaza etmelerinin daha uygun olduğunu savunuyorlardı. Buna rağmen, sonuçta Federalistlerin inancı, belki de anti-Federalistlere oranla çok daha fazla şey vaat ettikleri için, daha ikna edici oldu. James Wilson, kendi eyaleti olan Pennsylvania'da yaşayanları Anayasa'nın kabulü konusunda destek vermeleri için ikna etmeye çabaladığı süreç sırasında şöyle demişti: “Bu sistemi benimsediğimiz takdirde, bir ulus haline geleceğiz. Oysa şu anda bir ulus olduğumuz söylenemez. Tek bir ulusal eylem gerçekleştirebiliyor muyuz? Bize saygınlık kazandırabilecek, ya da barışı ve huzuru korumamızı sağlayabilecek bir şeyler yapabiliyor muyuz?” 

Wilson, “Anayasa mevcut olmadığı takdirde, yönetimimizin sahip olduğu yetkiler yalnızca laftan ibaret kalacaktır” diyerek uyarıda bulunuyor ve Anayasa olmadan Amerika'nın ne savunulabileceğini ne de geliştirilebileceğini, ülkede hiçbir değişimin gerçekleştirilemeyeceğini söylüyordu. Oysa, Anayasa ile birlikte, büyük bir ulus olma yönündeki yapı taşları döşenebilirdi. Wilson, söylediklerinin kapsamını daha da genişletiyor ve bir ulus haline gelmekle Amerikalıların, “ulusal bir karakter de geliştirebileceklerini ve bu ulusal karakterin, o sırada üzerinde tartışılmakta olan Anayasa ile şekilleneceğini” 


5 “Anti-Federalistler” tarafından hazırlanmış olan on altı yazı, belli bir başlık altında 
toplanmamış, 1787 Ekim'i ve 1788 Nisan'ı arasındaki dönemde, New York'ta yayınlanan Journal adındaki yayın organında, çeşitli takma adlar kullanan yazarlar tarafından yayınlanmışlardır. Bu yazarlardan birisi, eski Roma'da Jül Sezar'ın katili olan kişinin adına atıfta bulunarak, “Brütüs” takma adını kullanmıştır. Söz konusu yazar, büyük olasılıkla, New York'ta yargıç olarak görev yapan ve Federal Kurucu Meclis toplantısında delege olarak hazır bulunan Robert Yates idi. Yukarıda yer verilen sözler, 1787 Kasım ayının başlarında yayınlanmış olan ikinci yazıdan alıntıdır. 
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öngörüyordu. Wilson, “her ulusun kendine özgü nitelikler taşıması gerektiğini”, oysa Amerika'nın, başka ulusların gelenek ve alışkanlıklarından çok fazla etkilendiğini öne sürüyordu. Amerika'yı, yönetim sisteminin diğer uluslardan ayrı bir yere koyacağını belirten Wilson, bu yönetim sistemi ile Amerika'nın “bir ulus olarak kazanacağı önem” sayesinde tüm dünyaya önderlik edebileceğini söylüyordu." 

Dile getirilen bu tür umutlara direnebilmek çok zordu. 
Wilson'un söyledikleri, Pennsylvania'nın Anayasaya destek vermek konusunda ikna edilmesini sağlamıştı. Wilson gibi düşünen diğer Federalistler de, 1788 Haziran'ında Virginia'da, aynı yılın Temmuz ayında ise New Yorkta etkili olmayı başarmışlardı. 1788 sonuna gelindiğinde, Anayasa konusunda yalnızca Kuzey Carolina ile Rhode Island hala ikna edilememişlerdi; ancak geçerli çoğunluk, onlar olmadan da sağlanabilmişti. Federalistler, üstünlüğü elde etmişlerdi. 
O dönemde basılan bir karikatürde (Şekil 5.2), görüldüğü üzere, artık “federal yapıyı destekleyen sütunların” büyük bölümü yerine oturmuştu. Amerika henüz ayrı bir ulus olarak kabul edilebilecek bir duruma gelmemiş olsa bile, en azından, “Birleşik Devletler” olarak, işler bir yönetime kavuşmuştu ve bir süre sonra da, 1789 Ocak ayında gerçekleştirilecek ulusal seçimler sonucunda, kendisine bagımsızlığını kazandırmış kişi olan George Washington'u ilk Başkanı olarak başa getirecekti. 

Anti-Federalistlerin Anayasa konusunda uğradıkları yenilgi sonrasında, anlaşmazlıklar sona ermemişti. Anti-Federalistler, Anayasa'nın onaylanmasını engelleyememiş olsalar bile, en azından çok kısa süre sonra bu Anayasa üzerinde birtakım modifikasyonların yapılmasını sağlayabildiler. Anayasa üzerindeki en ısrarlı şekilde dile getirdikleri endişeleri, bir Haklar Bildirisi'ni içermemesi idi. Bir kısım Federalistler, Anayasa'nın mevcut hali ile de bireysel hakları zaten koruduğunu savunuyorlar ve böyle bir ilavenin yapılması sonucunda o dönemde ya da gelecekte daha fazla bir koruma sağlanıp 


6 James Wilson, The Debates in the Convention of the State of Pennsylvania, on the 
Adoption of the Federal Constitution, [Elliots Debates, Cilt II] 526-7, şu linkten ulaşılabilir: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?hlaw:I:./cemp/~ammem_V2sd 
(20 Ocak 2010). 


239 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


cop ! 
fi PEACE maintain, 
And the “ SATUKNLAN AGE," return again, 


Şekil 5.2. “The Federal Pillars” (Federal Yapıyı Destekleyen Sütunlar), 02 Ağustos 1788. 
Şekilde görülen karikatür, Massachussetts Centinel adındaki yayın organında, sırası ile 
16 Ocak, 11 Haziran ve 02 Ağustos 1788 tarihlerinde yayınlanan bir dizi karikatürün 
üçüncü ve sonuncusudur. İlk yayınlanan ve “Birlikte ayakta duruyorlar — bölündüklerinde düşüyorlar” başlığını taşıyan ilk karikatürde, Massachussetts sütunu, ilahi bir el tarafından yönlendirilerek, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia ve Connecticuteyaletlerinin oluşturdukları sütunların yanında yerini almaktadır. “Redeunt Saturnia Regna” (“onurlu kuralların dönüşü”; Roma şairi Virgil'in dördüncü Eklogundan alıntı — hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri Resmi Mühründe de Virgil'den alıntı sözler vardı) başlığını taşıyan ikinci karikatürde ise, Maryland ile Güney Carolina, Virginia ile birlikte, önceki sütunların yanına yerleşmektedirler. Yine “Redeunt Saturnia Regna” başlığını taşıyan ve yukarıda görülen son karikatürde ise, New Hampshire ile New York'un da aralarına katılmış olduğu on bir sütun, yerlerini almışlardır. Amerika'nın “özgürlüğün kutsanmış vatanı” olduğu mesajı vurgulanmakta ve Anayasa'nın onaylanması ile birlikte “Satürn Çağının” (ya da Altın Çağın) geri döndüğü belirtilmektedir. “Kutsal el”, Kuzey Carolina'yı temsil eden on ikinci sütunu düzeltmektedir. 
Bu noktada, yalnızca Rhode Island sütunu ufalanma tehlikesi ile karşı karşıyadır, ancak buna rağmen, “oluşturulan güçlü temeller sayesinde, onun da KURTARILMASI miimkündür. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiştir 


(LC-USZ 62-45591). 


sağlanmayacağını sorguluyorlardı. Federalist No. 48 başlıklı yazısında Madison, “yetki yolu ile haklara yapılacak bir tecavüzün engellenmesi konusunda bir takım yazılı belgelere çok fazla güvenilip bel 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bağlanmaması konusunda” özellikle uyarıda bulunuyordu.” Ancak yine de ilk Kongre, anti-Federalistlerin endişelerini dikkate alarak, 
1791 yılında Anayasa üzerinde yapılacak on değişikliği içeren Yasa 
Tasarısını kabul etti. Merkezi otoritenin yetkilerini kötüye kullanmasını engellemeyi amaçlayan söz konusu değişikliklerle, ifade, basın ve dini inanç özgürlükleri koruma altına alınmış (Madde I), vatandaşların milis güçlerine destek olmak amacı ile silah taşıma hakları tanınmış (Madde II) ve ayrıca, koloni döneminden kalma bazı genel meseleler, örneğin “askerlerin barındırılması” ve “mantık dışı aramalar ve el koymalar” gibi konular ele alınmıştır (Madde III ve IV). Söz konusu değişikliklerle, vatandaşların aynı suçtan ikinci kez yargılanmalarının ve kendi aleyhlerinde tanıklık yapmalarının engellenmesi (“susma hakkının” tanınması), ya da “zalimce ve olagandışı cezalar vermenin” yasaklanması gibi hükümler getirilmek sureti ile, ceza davalarındaki uygulamaların adil şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır (Madde V, VI, VII ve VIII). 

Anayasa'da yapılan değişikliklerin bazıları, İngiliz hukukundan büyük çapta bir ayrılışın göstergesi niteliğinde idi. Özellikle de, 
1689 yılında İngiltere'de yayınlanmış olan Haklar Beyannamesi, her 
ne kadar Amerikan Haklar Bildirisi'ni şekillendiren anlayışı oluşturmuş olsa da, Amerika'da geçerliliğini yitirmişti. Gerçi İngiliz Haklar Beyannamesi de, monarşik (ya da merkezi) otoriteden özgürleşme sağlamış, Protestanların silah taşıma hakkını hükme bağlamış ve ifade özgürlüğünü koruma altına almıştı. Ancak Amerikalıların kendilerini koloni yönetiminin kontrolünden özgür kılmalarındaki amacın, İngiliz yaşam ve yönetim tarzının benzerini uygulamak olduğu söylenemezdi. Kilise ile devlet arasındaki kesin ayrım, Anayasa'nın tamamında laik bir ifade tarzının egemen olmasını sağlamış ve özellikle de yapılan Birinci Değişiklik, geleneksel normlardan en ciddi anlamdaki ayrılışı oluşturmuştu. Buna rağmen elbette ki pratikte, 


7 James Madison, Federalist No. 48, “Bu Farklı Birimlerin, Birbirleri Üzerinde Hiçbir 
Anayasal kontrole Sahip Olamayacak Şekilde Birbirlerinden Çok Fazla Ayrılmış Yapıda Olmamaları Gerekir”, ilk olarak New York'ta, Packet'te yayınlanmıştır, Ol Şubat 1788, Cuma. 
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beyaz Protestan elitlerin Amerikan siyasi yaşamındaki güçlü nüfuzunu azaltmaya yönelik pek bir adım atılmamıştı. 

Haklar Bildirisi'nin kabul edilmesinin ardından, Amerika'nın ilk Kongresi, söz konusu Bildiri kapsamında koruma altına alınan insanların tam olarak sayısını tespit etmeye yönelik deneme niteliğinde adımlar attı ve bu çerçevede, 1790 yılında ilk resmi nüfus sayımı gerçekleştirildi. Bu nüfus sayımı sonucunda, yerli halklar dışında Amerika Birleşik Devletler nüfusunun dört milyon kadar olduğu görüldü. Bu nüfusun üç milyondan biraz fazlası özgür insanlardan oluşurken, 700.000 kadar da kölenin mevcut olduğu anlaşıldı. Nüfusun yarısı, Güney'de yaşıyordu. Kölelerin çoğu da yine burada bulunuyordu. 700.000'i aşan nüfusu ile Virginia en büyük eyaletti ve kendisinden sonra ikinci sırada gelen 400.000 nüfuslu Pennsylvania'nın nerede ise iki katı nüfusa sahipti. Nüfus sayımı- nın gerçekleştirildiği tarihte henüz resmen Birlik'e katılmamış olan Rhode Island, en küçük eyaletti. Orada yaşayanların sayısı 70.000'e ancak ulaşıyordu. 

Amerika'nın nüfus artış oranı başlangıçta nispeten yavaştı, ancak ilk nüfus sayımını takip eden on yıl zarfında toplam nüfusta yaklaşık 1,5 milyon civarında bir artış meydana geldi. Kölelerin nüfusu ise 200.000 kadar artmıştı. Daha sonraki on yıllık sürede de benzer artışlar meydana geldi. Arazi konusu ise ayrı bir mesele idi. 1803 yılında Jefferson, “Louisiana'nın Satın Alınması” işlemini sonuçlandırarak, 2.100.000 km? genişliğindeki bir alanı Fransa'dan satın aldı. Pazarlık sonucu gerçekleşen bu işlem sonucunda satın alınan toprak üzerinde birçok yeni eyalet kuruldu, Kanada'da da Alberta ve Saskatchewan vilayetleri oluştu. Dolayısı ile, 1820 yılına gelindiğinde, ülkenin hem toprakları, hem de nüfusu, 1790 yılındaki durumlarına oranla iki kat artmış bulunuyordu. Kölelerin sayısı 1,5 milyonu aşmıştı ve önceden mevcut olan on üç eyalete en az on yeni eyalet daha eklenmişti (1791'de Vermont, 1792'de Kentucky, 1796'da Tennessee, 1802'de Ohio, 1812'de Louisiana, 1816'da Indiana, 1817'de Mississippi, 1818'de Illinois, 1819'da Alabama ve 1820'de Maine). 
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1790'da yapılan nüfus sayımı, Amerikalıların ancak yüzde 3'ün- den biraz fazlasının kasabalarda ya da şehirlerde yaşadıklarını ortaya koymuştu. 1820 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 7'yi aşmış, 1860'ta ise hemen hemen yüzde 20'ye ulaşmıştı. 1840'lar boyunca Amerika'nın şehirli nüfusu yüzde 92 oranında bir artış göstererek 1.843.500'den 3.548.000'e çıkmıştı. Bu hızlı nüfus artışı kapsamında, 1810 yılında ufak birer sınır kasabası durumunda olan yerleşim alanları hızla büyüyen şehirlere dönüşmüşlerdi. Örneğin, 1810 yılındaki nüfus sayımında 2500 kişiden oluşan nüfusu ile en küçük “toplu yerleşim alanı” olduğu belirlenen Cincinnati, takip eden on yıl içerisinde nüfusunun üç kat artması ile birlikte, bir şehir konumuna ulaşmıştı. Aradan bir on yıl daha geçtikten sonra ise, en büyük on Amerikan şehri arasında yer alacaktı. İç savaş dönemine gelindiğinde ise, nüfusu 160.000'i geçecekti. 

1830 yılı sonrasında, göçlerin ve doğal nüfus artışının bir arada 
gerçekleşen etkisi ile, Amerika'nın her on yıldaki nüfus artış hızı yüzde 35 civarında gerçekleşir olmuştu. 1840 ile 1850 yılları arasında ülkeye gelen göçmenlerin sayısı 1,75 milyon civarında idi. Bir sonraki on yıllık sürede ise, 2,5 milyondan fazla göçmen Amerika'ya gelerek yerleşmişti. 1860 yılına gelindiğinde, yerli kabileler dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 milyonluk bir nüfus yaşamakta idi. Bu nüfusun yüzde 10'undan biraz fazlası — yaklaşık 4 milyonu — kölelerden oluşuyordu. O dönemde ülkede yaşayan nüfus, otuz üç eyalete dağılmış durumda idi (Şekil 5.3). 1820 yılında mevcut olan yirmi üç eyalete sonradan Missouri (1821), Arkansas (1836), Michigan (1837), Florida ile Texas (1845), Iowa (1846), Wisconsin (1848), California (1850), Minnesota (1858) ve Oregon (1859) da katıldılar. Bu yeni eyaletlerin birçoğu batı bölgesinde, Apalaş-Allegheny dağ silsilesi boyunca yer alıyorlardı. Esasen, 1860 yılı itibarı ile Amerika nüfusunun yarıdan çoğu batıda yerleşik bulunuyordu. 
Batıda yaşamayanlardan birçoğu da, oraya gitmeyi arzu ediyorlardı. 

Bu kadar hızlı bir büyüme, çoğalmadan ve genişlemeden yana olan Madison'un beklentilerinin bile üzerinde idi. Ancak bu durum, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamlarda yeni yeni 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Şekil 5.3. Özgürlüğü ve köleliği savunan eyaletlerin nüfuslarını gösteren harita. (Haritada, özgürlüğü savunan eyaletler açık gri, köleliği savunanlar koyu gri renkte gösterilmişlerdir. Haritanın yan tarafında ise, 1860 yılında mevcut olan eyaletler alt 


alta yazılmış ve yanlarında, ilk sütunda o eyalette yaşayan özgür kişilerin, ikinci sütunda ise kölelerin sayısı belirtiso 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ayakta durmaya başlayan bir devlet için çeşitli sorunlar yaratmakta idi. 1787 yılında yayınlanan Kuzeybatı Bildirisi (Northwest Ordinance), genellikle özgür beyazların oluşturduğu büyük bir nüfusun batıya yönelmesi karşısında, birtakım düzenlemeler getirme amacını taşıyordu. Oysa Amerikalılar yalnızca kuzeybatı yönünde ilerlemiyorlardı. 1790 tarihinde yayınlanmış olan ve daha az bilinen Güneybatı Bildirisi ise, diğerinden çok farklı bir mesaj veriyordu. Sonradan Tennessee eyaletine dönüşecek Güneybatı topraklarını kapsayan bu yasal düzenleme, üç yıl önce yayınlanan Kuzeybatı Bildirisi ile hemen hemen aynı olmakla birlikte, aralarında önemli bir fark vardı: Güneybatı Bildirisi nde kölelik yasaklanmıyordu. Uygulamada, on sekizinci yüzyılda yayınlanan bu iki toprak düzenlemesi ile, birbirine paralel iki süreç başlatılmıştı: Bunlardan birincisi, kuzeydeki Amerikan genişleme programı ile ilgili idi ve özgürlüğe vurgu yapıyordu; diğeri ise, birincinin güneydeki versiyonu olmakla birlikte, köleliğin yaygınlaşmasını destekliyordu. İki sürecin paralel olduğunu düşünürsek, bunların hiçbir zaman birbirleri ile birleşemeyecekleri ortada idi. 

Bu çelişkili kararlar, ilk kurulduğu dönemlerde Amerika'nın, milliyetçilik duygusuna sahip olmayan bir devlet niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır. Öyle ki, merkezden yönlendirilen bir milliyetçilikten bile söz edebilmek mümkün değildir. Federalistlerin beklentilerinin aksine, Erken Cumhuriyet döneminin Amerikalıları, anti-Federalistlerin sosyal kaynaşma ile ilgili varsayımlarına daha uygun şekilde hareket ediyorlardı. Her ne kadar Amerika'daki sosyal mobilite®, sürat ve yayılım açılarından değişik coğrafi bölgelerde farklılıklar gösterse de, Amerika'da yaşayanların tümü, eşitlikçi bir toplum — beyazlar için — beklentisi içerisinde bulunuyorlardı. On sekizinci yüzyılın sonları ile on dokuzuncu yüzyılın başlarında, ortaya atılan tüm fikirler - ister kiliseden, isterse siyasi çevrelerden kaynaklanıyor olsunlar - yayınlanmakta olan çok sayıda gazete, kitap, broşür ve dergi aracılığı ile çok kolaylıkla yayılabiliyor ve tartışılabiliyorlardı. 


8 Sosyal mobilite, bir toplumdaki bireylerin, ailelerin, grupların belirli bir sınıf içerisinde veya farklı sınıflar arasındaki hareketleridir. Sınıflar arası hareketler, sosyal statüdeki değişiklikleri yansıtır — ç.n. 
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Amerikan halkı, yayınları izlemeye çok yatkındı. Okur-yazarlık oranları, Avrupa'daki bazı ülkelerden daha ileri düzeyde idi. New England ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere göre, Devrim'in gerçekleştiği dönemlerde, burada yaşayan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90'ı bir ölçüde okur-yazardı. Dolayısı ile, o yıllarda insanların gönüllü olarak çeşitli özel, mesleki (Şekil 5.4), dini ve giderek artan düzeyde de siyasi derneklere üye olmaları şaşırtıcı değildi. Bu derneklerin üyeleri, çeşitli şehir ve kasaba mitinglerine katılıyorlar, kafe ve bar tarzı yerlerde bir araya gelerek çeşitli konuları aralarında tartışıyorlar ve bu şekilde, yerel düzeyde milli sorumluluk duygularının oluşturulmasına katkıda bulunuyorlardı. 

Yeni kurulan devlette bu şekilde çeşitli derneklerin oluşturulmasına verilen önem üzerinde yorumda bulunan yabancılar olmuştu. Amerika'ya ziyarette bulunan Fransız yazar Alexis de Tocgueville (1835 ve 1840 yıllarında yayınlanan Democracy in America” adlı kitabın yazarı), Amerikalılardaki “yalnızca ticaret ve imalat şirketleri degil”, aynı zamanda “bin çeşit dernek — dini, ahlaki, ciddi ya da gereksiz amaçlar taşıyan, genel ya da sınırlı kitleye hitap eden, çok yaygın ya da çok küçük çapta — dernekler” kurma eğilimine dikkat çekmişti. Tocgueville, şu gözlemde bulunmuştu: “Amerikalılar, çok çeşitli amaçlarla dernek kuruyorlar; bunlara örnek olarak, eğlenceler düzenlemek, papaz okulları kurmak, oteller kurmak, kiliseler inşa etmek, ya da kitap dağıtmak amacı ile kurulan dernekleri gösterebiliriz.” Tocgueville, “bu dernekler kurma uygulamasının”, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturduğunu belirtmiş, ancak bu konuda doğabilecek riskin, “birbirlerine gönüllü şekilde yardımcı olmayı öğrenemedikleri takdirde, bu derneklerin tümünün güçsüz ve yararsız hale gelmeleri” olacağı yönünde yorumda bulunmuştu. Tocqueville, şunu vurgulamıştı: “İnsanların uygar kalmayı başarabilmeleri için, derneklerde olduğu gibi bir araya gelebilme sanatını geliştirmeleri ve aynı ölçüde de, 


eşit koşullara sahip olabilme imkanlarını arttırmaları şarttır.” !° 


9 o Türkiye'de, “Amerika'da Demokrasi” adı ile yayınlanmıştır — ¢.n. 

10 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Phillips Bradley'in editörlüğünde 2 
cilt halinde yayınlanmıştır (New York, Vintage Books, 1945), Cilt 2, Kitap II, V: 114-5, 118. 
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Şekil 5.4. “Massachusetts Mechanic Association” — Massachussetts Tamirciler Derneği (tarih belirtilmemiş, ressam: Samuel Hill, 1766?-1804). Amerika'nın ilk kuruluş dönemlerinde faaliyette bulunan birçok mesleki yardımlaşma kuruluşundan birisi olan Massachussetts Tamirciler Derneği, sendikaların da öncülerindendi. Derneğin amble- 


minde yer alan semboller, yeni kurulan devletin sağladığı olanakları temsil ettikleri gibi, aynı zamanda da, işçilerin Cumhuriyet'in başarıya ulaşmasında üstlendikleri önemli role vurgu yapmaktadırlar. Bu tür dernekler, elitlere boyun eğmediklerini ifade ederek, çalışmanın sivil bir erdem olarak taşıdığı önemi vurguluyorlar ve demokratik bir yönetimde işçilerin ekonomik, sosyal ve siyasi bağımsızlığa sahip olduklarını belirtiyorlardı. 
Yukarıda görülen sertifika, bir marangoz olan Nathaniel Bradlee adındaki şahsın 1800 
yılında Dernek üyeliğine kabul edildiğini göstermektedir. Sertifikada ulusal sembollere de (kartal) yer verilmiş, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Resmi Mührüne ve içerdiği söylemlere atıfta bulunulmak üzere, aşağıda ortada, çalışkanlığı simgeleyen bir arı kovanı resmedilmiştir. Verilen mesaj, tamircilerin sahip oldukları çeşitli beceriler sayesinde Amerika'nın bolluk içerisinde yaşayan bir ülke durumuna geleceği şeklindedir (resimde görülen iki kadının yanındaki bolluk ve bereketi simgeleyen şekiller bu mesajı vurgulamaktadır). Bu arada resimde, o dönemin tipik bir özelliğini teşkil eder şekilde masonlara ilişkin simgelere de yer verilmiştir; zira o yıllarda birçok Amerikan şehrinde Mason Locaları mevcuttu. Esasen, ulusal sembollerde de farmasonluğa ilişkin simgelere önemli 


ölçüde yer verilmişti. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-33263). 
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Aslında, Tocqueville’in dile getirdikleri, Amerikalıların yabancı oldukları fikirler değildi. Birçok yardımlaşma kuruluşunun ve derneğinin başlangıcı, Erken Cumhuriyet dönemine uzanıyordu. Başta kütüphane toplulukları ve edebiyat kulüpleri olmak üzere bazı dernekler ise, koloni döneminden beri varlıklarını sürdürüyorlardı. Bunların arasında en eskisi, 1731 yılında Benjamin Franklin'in kurmuş olduğu Philadelphia Kütüphane Şirketi idi. Ancak bunun yanında, diğer eyaletlerde de çok sayıda benzer dernekler kurulmuştu. Bu derneklerden önde gelen bazıları şunlardı: Rhode Island'a bağlı Newport'ta bulunan Redwood Kütüphanesi ve Edebiyat Kulübü (kuruluşu 1747), Boston Edebiyat Kulübü (kuruluşu 1807) ve Massachussetts'e bağlı Worcester'de bulunan Amerikan Eski ve Nadir Kitaplarla İlgilenenler Topluluğu (kuruluşu 1812). Birçoğu bugün hala varlıklarını sürdürmekte olan söz konusu dernekler, önceden zaten mevcut olan sosyal ve kültürel ağlardan doğmuşlardı. 
Yukarıda sözü edilen, Benjamin Franklin'in kurmuş olduğu Philadelphia Kütüphane Şirketi ise, Franklin'in sahip olduğu geniş çevre sayesinde oluşmuştu. Diğerlerinin tümü, daha sonradan kurulmuşlardı. Ancak bu tür derneklerin hepsi de, eğitimlerini ve entelektüel düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan kişileri bir araya getiren ortamları oluşturuyorlardı. 

Güney Carolina'daki Charlestown Kütüphane Topluluğu da aynı tür derneklere bir örnek teşkil ediyordu. Söz konusu dernek, 
1748 yılında, birkaç tüccardan, bir öğretmenden, bir matbaacıdan, 
bir içki üreticisinden, bir avukattan, bir çiftlik sahibinden ve bir peruk imalatçısından oluşan bir grup insan tarafından kurulmuştu. 
1762 yılında bu dernek, sonradan Tocgueville tarafından da sözü 
edilecek olan kuruluş amacını şöyle açıklamıştı: “Kendilerini ana vatanlarına” layık insanlar düzeyine gelmiş olarak görmek isteyen ve bu doğrultuda, ana vatanlarının hümanizmini ve yorulmak bilmez gayretini kendilerine ilke edinip, ana vatanlarının gerek güzel sanatlarda gerekse daha geri plandaki sanatlar (dernek tarafından 


11 Burada sözü edilen ana vatan, İngiltere olsa gerektir; zira belirtilen dernek 1762 
yılında bu bildiriyi açıklarken henüz Bağımsızlık Bildirgesi yayınlanmamıştı — ç.n. 
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yayınlanan bildiride aynen bu ifade kullanılıyordu) konusunda gösterdiği ilerlemeyi kendilerine aktarmak isteyen üyeleri arasında öğrenmeyi teşvik etmek.” Her ne kadar Devrim sonrasında artık kimsenin böyle bir motivasyonla hareket etmesine olanak kalmamışsa da, aslında yayınlanan kuruluş amacı, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında kendini geliştirmeye ve öğrenmeye yönelik bu tür dernek kurma girişimlerinin ardındaki itici gücün mahiyeti hakkında biraz ipucu vermektedir. 

Amerika'nın henüz koloni yönetimlerinin kontrolü altında bulunduğu dönemde, Charlestown Kütüphane Topluluğu, “çıplak dolaşan Kızılderililerin içinde bulundukları büyük cehalete ve vahşi yaradılışlarına” dikkat çekerek, onların varlığının, öğrenme isteğini ve sanat bilincini aşılamaya yönelmeyen toplumlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı. Ayrıca, “bu olası tehlikeyi bertaraf edebilmek konusunda” yayıncılık faaliyetlerinin koruyucu gücüne duyduğu büyük inancı ortaya koyarak, “okuyup öğrenmek kesinlikle bizden sonraki nesilleri böyle bir tehlike ile karşılaşmaktan koruyacaktır” şeklinde görüş belirtmişti. Charlestown Kütüphane Topluluğu'nun üyeleri, derneklerinin en çok bunun için kurulmuş olduğunu belirtiyorlardı.'? Söz konusu derneğin kuruluşu ile Erken Cumhuriyet dönemi arasındaki süre zarfında “yerli halka benzeme” tehlikesi azalmıştı; ancak bu tehlikenin yerini, İngilizce dilindeki öğrenim ve edebiyat almıştı. 

Bu durum, Amerikalılar için süreklilik arz eden bir endişeye dönüşecekti. Noah Webster, bu sorunu gündeme getirmiş, ancak aynı zamanda onu kısmen çözebilecek uygun bir formül de bulmuştu. 
Bulduğu formül, yayınladığı meşhur imla kılavuzu ile hazırladığı Sözlük (1806) idi. James Wilson, Pennsylvania'yı Anayasa'ya onay vermesi için ikna etmeye çabaladığı sırada, Amerika'nın “bir ulus olarak kazanacağı önemin”, büyük ölçüde “edebi alandaki gelişmelere önderlik etmesine” bağlı olabileceğini vurgulamıştı. Ancak bu arada İngiliz eleştirmenler, Amerika'nın edebi faaliyetlerine saldırmaktan 


12 The Rules and By-laws of the Charlestown Library Society (1762), şu linkten ulaşmak 
mümkündür: http://nationalhumanitiescenter.org/pds/becomingamer/ideas//text4/ charlestownlibrary.pdf (20 Ocak 2010). 
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geri durmuyorlardı. Örneğin, İngiliz yazar ve din adamı Sydney Smith, 1820 yılında şu soruyu sormuştu: “Dünya üzerinde acaba kim bir Amerikan kitabı okuyor?” Bu saldırılar karşısında Amerikalılar yine de bir miktar tedirginliğe kapılmışlardı. Buna rağmen, Amerika'nın önde gelen transandantalist!? düşünürlerinden Ralph Waldo Emerson, 1837 yılında, bazı çevrelerce “Amerika'nın Edebi Bağımsızlık Bildirgesi” olarak nitelendirilen konuşması sırasında şöyle demişti: “Başkalarına bağımlı olduğumuz, başkalarına ait topraklarda onların sahip oldukları bilgileri öğrenmekle geçen uzun yılların artık sonuna gelmiş bulunuyoruz.” Ancak, bu sözlerin üzerinden on yıl geçtikten sonra, tanınmış gazeteci ve eleştirmen Margaret Fuller, aynı iyimserliği taşımayan şu yorumda bulunmuştu: “Her ne kadar bağımsız bir siyasi varlığımız olsa da, edebiyat ve sanat konularında Avrupa karşısındaki konumumuz hala bir koloni düzeyinde olmaktan öteye gidememiştir.” "4 

Üyeliği gönüllülük esasına dayanan dernekler ve edebiyat toplulukları, yeni oluşan ulusu, koloni döneminin olumsuz etkilerinden kurtarmak için çabalıyorlardı. Bu çerçevede de, milliyetçiliğin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyorlardı. Özünde, bu dernekler, demokratik tartışma ortamları sağlayan kuruluşlardı. Çeşitli ortak amaçları (mesleki ya da siyasi, yaşamla ya da eğlence ile ilgili, yerel ya da ulusal düzeyde) bulunan ve benzer şekilde düşünen Amerikalılar, bu derneklerde bir araya gelme fırsatını buluyorlardı. Ancak, bu “bir araya gelerek dernekleşme ilkesi” her zaman da olumlu şekilde uygulanmıyordu. Zira, aynı düşüncedeki kişilerin bir araya 


13 Transandantalizm, ya da deney üstücülük adı verilen akım, on dokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin New England bölgesinde edebiyat, din, kültür ve felsefe alanlarında ortaya çıkan yeni fikirler toplamıdır. Bu akım, dünyanın ve Tanrı'nın birliğine olan temel bir inanca dayanıyordu. Her bireyin ruhunun dünyayla aynı olduğu, dünyanın bire bir bir mikrokozmosu olduğu düşünülüyordu — ç.n. 

14 Sydney Smith’ten aktaran, Alan Bell, Sydney Smith: A Biography (New York: 
Oxford University Press, 1982) 120; Ralph Waldo Emerson, “The American Scholar” (1837), şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.emersoncentral. 
com/amscholar.htm . (20 Ocak 2010); Margaret Fuller, Things and Thoughts in Europe”, New York (Daily) Tribune, 01 Ocak 1848. 
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gelmeleri, birleştirici olduğu kadar bölücü etkiler de yaratabiliyor, bu şekilde de genel anlamda devlet için hem güçlendirici hem de zarar verici olabiliyordu. Amerikalılar, gönüllü şekilde üye oldukları çeşitli dernekler bünyesinde bir araya gelmelerinin sonucu olarak, bir çeşit anti-Federalist idealizmin oluşmasına yol açmışlar ve bu şekilde de, ülkelerinin Federalist temelleri için tehdit teşkil eder olmuşlardı. Elbette ki çeşitli derneklerin her birinin münferit olarak böyle bir amacı benimsedikleri söylenemezdi. Amerika için sorun, dernekleşme uygulamalarının toplumu daha fazla kapsayıcı bir hale gelmesi ile birlikte, katı ve bölücü nitelikte ilkelerin benimsenmesine yol açması idi. Bu ilkeler, siyasi konularda, reformlar konusunda, ve en tehlikelisi de, bölgesel nitelikte olabiliyorlardı. 

Başlangıçta Amerika, tek bir siyasi bakış açısına — Federalistlerin bakış açısına — göre yönetiliyordu. Elbette ki, Federalistlerin uyguladıkları programlara yönelik muhalif görüşler mevcuttu; ancak alternatif bir siyasi parti kurulmuş değildi. Esasen, o dönemde siyaset ve ulusal duygular, ilk Başkan olan Washington'un etrafında bütünleşmiş bulunuyordu. Geçerli bir ekonomik programın yanı sıra işlevsel bir devlet yönetiminin oluşturulması işinin sorumluluğu, daha önce Washington'un yaverliğini yapmış ve sonradan Maliye Bakanlığı görevine getirilmiş olan, hırslı bir kişiliğe sahip Alexander Hamilton'un omuzlarına düşmüştü — ya da daha doğru bir deyişle, bu sorumluluk Hamilton tarafından ele geçirilmişti. Hamilton'un 
1790 yılında kamu kredileri, 1791 yılında ise imalat sektörü konularında yayınladığı raporlar, Bağımsızlık Bildirgesi ya da Anayasa kadar coşku uyandırıcı ve cesaretlendirici nitelikte olmasalar da, en azından Anayasa ile elde edilen başarıları pekiştirici etkiler yaratmışlardı. Hamilton'un ekonomik politikası, ileride (1830'larda) uygulamaya konulacak ve “Amerikan Sistemi” şeklinde adlandırılacak olan merkantilist (ticaret odaklı) programın temellerini oluşturmuştu. Hamilton, devletin yeni yeni gelişmekte olan sanayi ve ticaretinin korunması amacı ile uygulanacak gümrük tarifelerinin önemini vurguluyor ve ülke içerisinde — başta nakliye konusunda olmak üzere — çeşitli alanlarda kalkınmayı öngörüyordu. 
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Ancak Hamilton'un politikalarının herkes tarafından benimsendiği söylenemezdi; özellikle Jefferson, Hamilton'un ulusal bir banka kurulması yönünde hazırladığı yasa tasarısının kabul edilmesi 
üzerine Kongre üyeliğinden istifa etmişti. Jefferson, 1785 ve 1789 
yılları arasındaki dönemde Fransa'da büyükelçi olarak görev yaptığı için, Anayasa ile ilgili olarak yürütülen tartışmalarda hazır bulunamamıştı. Buna rağmen, ülkenin izlediği yol konusunda benimsediği fikirlerin her zaman şiddetli savunucusu olmuştu. Jefferson'ın ideal bir cumhuriyet konusundaki görüşleri, küçük toprak sahibi çiftçilerin bağımsız şekilde - belki kölelerden de yararlanarak (gerçi Jefferson köle konusundan hiç söz etmemişti) - kendi topraklarını ekip biçmelerine dayanıyordu. Ayrıca bu çiftçilerin, Hamilton'un daha gerçekçi bir yaklaşımla, cumhuriyet için çok önemli olduğunu düşünerek yürürlüğe koyduğu bazı uygulamalardan da — vergiler, iç kalkınma projeleri, bankalar gibi — korunmaları gerektiğini düşünüyordu. Kısacası, bugünkü tabirle, “Nakit Bağı”! kavramına karşı idi. Anti-Federalistlerin endişelerini taşıyan Jefferson, Hamilton'un izlediği programla, yeni kurulan devletin kısa sürede, kurtulmak için uzun yıllar yoğun mücadele verdiği Eski Diinyaya'® dönüşeceginden korkuyordu. 

Jefferson, kendi bakış açısını, Madison'a yazdığı bir mektupta özetle şöyle açıklıyordu: “Bence, başımızdaki yönetimler esas olarak tarıma önem verdikleri sürece, yüzyıllar boyunca etkili ve verimli kalmayı sürdüreceklerdir.” Bununla birlikte, şöyle bir uyarıda da bulunmakta idi: “Ancak bu söylediğim, Amerika'da hala boş topraklar mevcut olduğu sürece mümkündür. Avrupa'da olduğu gibi insanlar büyük şehirlerde üst üste yığılmış bir halde yaşamaya başladıkları takdirde, Avrupalılar gibi yozlaşacaklardır.” Washington'a da şu tavsiyede bulunmuştu: “Tarıma önem vermek, Amerika'nın izleyeceği en akıllıca yol olacaktır; zira tarım, insanların sonuçta gerçek zenginliğe, yüksek moral düzeyine ve mutluluğa ulaşmalarına en 


15 İngilizcesi “Cash Nexus” olan bu terim, kapitalist sistemde başta üretimle ilgili 
ilişkiler olmak üzere tüm insan ilişkilerinin para alış-verişine dayalı hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Karl Marx, yazılarında bu terimi sıkça kullanmıştır — ç.n. 

16 Avrupa, Asya ve Afrika'yı tanımlamak için kullanılan terimdir — ¢.n. 
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büyük katkıyı sağlayacaktır.” Hamilton ise, Jefferson'un söylediklerini yapmanın büyük olasılıkla ülkeyi iflasa sürükleyeceğini düşünüyordu. Jefferson gibi daha Paris'ten yeni dönmüş bir insanın, çiftlikte yaşamaya özlem duymasına da akıl erdiremiyordu. Hamilton'a göre, Amerika'nın mali geleceği yalnızca toprağın ekilip biçilmesine dayalı olamazdı. Güzel bir gelecek, tamamen Kongre'nin kontrolü altında yürütülecek ticari ve endüstriyel gelişme ile, şehirlerin büyümesi ile ve genişleyen pazarlar ile elde edilebilirdi.'” 

Bu ideolojik ayrım, Jeffersorun destekçileri tarafından Demokratik-Cumhuriyetçiler adı altında, Federalistleri hedef alan ilk birleşik siyasi muhalefetin doğmasına yol açtı (kendileri için seçtikleri “Cumhuriyetçiler” adını, rakiplerinin “Demokratlar” adı ile birleştirmişlerdi). Hamilton'un Birlik'i bir araya getirmeyi amaçlayan politikaları, çoğunlukla kuzey eyaletlerinde yerleşik tüccarların ve sanayicilerin çıkarları ile, çoğunlukla güney eyaletlerinde yerleşik köle çalıştıran çiftlik sahiplerinin çıkarları arasındaki farklılıkları daha da keskin hale getirmiş ve bu farklılıkların siyasi bir nitelik kazanmasına yol açmıştı. Gerçi bu durumun tek başına cumhuriyet açısından pek büyük bir tehdit oluşturduğu söylenemezdi; ancak takip eden yıllar içerisinde diğer etkili güçler, partiler arasındaki ayrımı derinleştirmişti. Hamilton ile Jefferson arasındaki anlaşmazlıklar, Federalistler ile Cumhuriyetçiler arasındaki rekabeti de körüklüyordu. Bu rekabet, daha uzun vadede, on dokuzuncu yüzyılda ülkenin çözmek zorunda kalacağı bölünmelere zemin hazırlıyordu. Bu bölünmeler, aristokrasi ile demokrasi, sanayileşmeye verilen önem ile tarıma verilen önem, merkezi gücün savunulması ile eyaletlerin haklarının savunulması şeklinde ortaya çıkıyorlardı ve bunların her birisi, henüz çok yakın zamanda bir araya getirilebilmiş bir ulusu yeniden bölme potansiyeli taşıyorlardı. 

Washington'un, ülkede bu birbirleri ile çelişki içerisindeki farklılıkların ortaya çıkacağını önceden görebilmesine imkan yoktu. 


17 Jefferson’un Madison'a mektubu, Thomas Jefferson'un yazıları, The Papers of 
Thomas Jefferson, editör, Julian P. Boyd (Princeton, 1950-) 12: 442; Jefferson'un Washington'a gönderdiği rapor, The Writings of Thomas Jefferson, Memorial Edition, 20 Cilt (Washington, 1903-04) 6: 277. 
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Bununla birlikte, hem Kıta Ordusu'nun başkomutanlığını yapmış kişi, hem de ülkenin Başkanı olarak, ulusal güvenliğin ve iç istikrarın sağlanabilmesi için ulusal birliğin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin farkında idi. Başkanlık görevinden ayrılmasından kısa süre önce, Patrick Henry'ye şunları söylemişti: “...her zaman en büyük arzum ve emelim, Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ülkelerle her türlü siyasi bağlantıdan özgür kılmak ve bu şekilde tam bağımsızlığa sahip olmasını ve hiçbir başka ülkenin nüfuzu altına girmemesini sağlamak oldu...Bir Amerikan kişiliğinin oluşmasını istiyorum. Avrupa'daki güçlerin de, bizim artık başkaları için değil, kendi adımıza hareket edeceğimizi anlamaları gerek.”'* 

1796 yılında Washington, üçüncü kez Başkan seçilmek üzere 
adaylığını koymak istemedi ve bu şekilde, kendisinden sonra gelecek tüm Başkanlar için emsal teşkil edecek bir uygulamayı yürürlüge koymuş oldu. II. Dünya Savaşı sırasında Başkanlık koltuğunda oturan Franklin D. Roosevelt dışındaki tüm Amerikan Başkanları, isteseler de istemeseler de bu uygulamaya riayet ettiler. Aslında Washington, ikinci kez bile Başkanlığa adaylığını koymaya istekli değildi; ancak Jefferson ile Hamilton tarafından kendisine aktarılan ve zaten belirgin şekilde ortada olan bölgesel görüş farklılıklarının yarattığı tehdit karşısında bir dönem daha Başkanlık görevini yürütmeye ikna olmuştu. Jefferson, Washington'a şunları söylemişti: “Tüm Birlik size güveniyor. Eğer görevde kalırsanız, Kuzey ve Güney birbirleri ile bir arada yaşayacaklardır.” Hamilton da bu konuda Jefferson ile aynı görüşte idi. O da Washington'a, “bu konudaki düşünceler aynı” demiş ve şöyle devam etmişti: “Sizin görevden çekilmeniz, şu an içinde bulunduğumuz durumda ülkemizin karşılaşabileceği en büyük tehdit olur.” 

Ancak, bir noktada ülkenin, Washington olmadan da birlik içerisinde varlığını sürdürmesi gerekecekti. Washington, 1796 yılında görevinden ayrıldı. Bu ayrılışı aslında, Başkanlık görevi konusunda 


18 George Washington'un Patrick Henry'ye söyledikleri, 09 Ekim 1795. 

19 Jefferson ve Hamilton'un sözlerini aktaran, Noble E. Cunningham, Jefferson vs. 
Hamilton: Confrontations That Shaped a Nation (London: Palgrave Macmillan, 2000) 102-3. 
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ne kadar karışık duygular içinde bulunduğunun ve ülkeyi bir arada tutma sorumluluğunun üzerinde ne kadar büyük bir baskı oluşturduğunun göstergesi idi. Daha 1792 yılında, meşhur “Veda Konuşması”nı kaleme almaya başlamıştı. Bu konuşmasında, Amerika'nın geleceği açısından çok gerekli gördüğü ulusal bir kimlik ve kişilik oluşturmanın sağlayacağı bazı yararları ve bunun yanında da getireceği birçok riski Amerikalılara hatırlatıyordu. “Yönetimdeki birliğin” önemine değinerek, ancak bu birlik sayesinde Amerikalıların “tek bir halk” durumuna geldikten başka, bağımsızlığın “temel direklerinden birini” oluşturacaklarını söylüyordu. Amerikalılara hitaben şunları söylüyordu: “Ulusal Birlik'inizin ortak mutluluğunuz için taşıdığı muazzam değeri tam olarak anlamalısınız...Amerikalılar, ortak bir vatana sahiptirler; ya burada doğmuşlardır, ya da burada yaşamayı seçmişlerdir. Bu vatan, Amerikalılar olarak sizlerin duygusal bağlılıklarının odağı olmayı hak etmektedir.” Amerikalıları, sahip oldukları “Amerikalı” kimliğini, mensubu oldukları eyaletle bağlantılı kimliklerinden önde tutmaları konusunda teşvik ediyor ve onlardan, vatanseverliği, “yerel ayrımcılıkla bağlantılı her türlü aidiyet duygusundan önde tutmalarını” istiyordu. Amerika'nın o güne dek başardıkları- nın, “ortak düşünmenin, ortak çaba göstermenin, ortak tehlikelere göğüs germenin, ortak acılara katlanmanın ve ortak başarılar elde etmenin” bir sonucu olduğunu da vurguluyordu.” 

Washington'un özellikle bu hususları vurgulama gereği duyması, daha on sekizinci yüzyılın sonlarında bile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli bölgeler arasında giderek genişlemekte olan bir uçurumun mevcut olduğunu ortaya koyuyordu. Washington, bu uçurumun biraz da, “particilik ruhunun yıkıcı etkilerinden” kaynaklandığını düşünüyordu. Aslına bakılırsa, kendisinin de endişe duyduğunu söylediği “Kuzey ile Güney ve Atlantik bölgesi ile Batı arasındaki coğrafi ayrımcılık duyguları”, siyasi partilerin ortaya çıkmasından, hatta devletin kurulmasından önceki dönemlerde de mevcuttu. Bu ayrımcılığı, Kaptan John Smith, Washington'dan çok 


20 Washington'un Veda Konuşması (1796), ABD Kongresi üzerinden online olarak 
şu link üzerinden ulaşılmaktadır. http://www.access.gpo.gov/congress/senate/ farewell/sd106-21 .pdf (21 Ocak 2010). 
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daha önce fark etmişti. Daha 1631 yılında Chesapeake ile Massachussetts Körfez kolonileri arasındaki potansiyel düşmanlığı gören John Smith, bu konuda şu gözlemini kaydetmişti: “Bazıları, New England’: yıkılmaya terk ederek, herkesi Virginiaya götürme ve orayı geliştirme peşinde iken, diğer bazı kişiler ise, New England'ı yaşatmak için Virginia'yı kaybetmeyi göze almış durumdalar.” Washington'un endişelerinin kaynağını yüz yıldan fazla bir süre öncesinde görebilmiş olan Kaptan John Smith, birbirleri ile rekabet halinde olan söz konusu kolonilerin aslında “gerçekleşebilecek her türlü olumsuz gelişmeye karşı birbirlerini güçlendirmeye önem vermelerinin çok daha iyi olacağı” yorumunda bulunuyordu. Ancak elbette ki, o dönemde rakip koloniler asla John Smith'in belirttiği şekilde bir çaba göstermemişlerdi. Devletin yeni kurulduğu dönemde yürütülen Anayasa tartışmaları sırasında da Gouvernor Morris, coğrafi ayrımcılıktan duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirmişti: “Eyaletlere duyulan bağlılıklar ve mensup olunan Eyaletlere verilen büyük önem, her zaman için bu ülkeye kötülük getirmiştir.” 

Geriye dönüp bakıldığında, hem Smith'in hem de Morris'in ne kadar ileriyi görebilen kişiler oldukları daha iyi anlaşılmaktadır. Aslında Tocgueville bile, 1830 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ettiğinde, Birlik'in zayıf tarafının Eyaletlere duyulan bağlılıklar olduğu sonucuna varmış ve bu konudaki gözlemini şöyle dile getirmişti: “Birlik, vatanseverlik duygularına temel teşkil edecek hiçbir somut unsur içermeyen, çok geniş bir alanı kapsıyor.” Tocgueville, buna karşılık eyaletlerin her birinin “toprakları, mensuplarına sağladıkları mülkiyet hakları, mensupları arasındaki yakın bağlılık, geçmişe ait ortak anılar, halen sürdürdükleri çalışmalar ve gelecek için beslenen ortak umutlar” gibi ortak özelliklere sahip olduklarını ifade ediyordu. 1830'larda Tocgueville'in edindiği izlenim, 


21 Philip L. Barbour'un editörlüğünde hazırlanan, The Complete Works of Captain 
John Smith, 1580-1631, 3 Cilt (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1986) III, 274-5; Gouvernor Morris'in 05 Temmuz 1787 tarihinde Federal Kurucu Meclis toplantısı sırasında yaptığı konuşma, Max Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, 4 Cilt (New Haven, CT: Yale University Press, 1911) Cilt I, 529-31. 


256 


DUNYANIN EN SON VE EN BUYUK UMUDU 


Amerikan vatanseverliginin “hala eyalet bazinda oldugu ve Birlik’e aktarılamadığı” yönünde idi.” 

Tocqueville’in görüşlerinde ne kadar haklı olduğu, 1860 yılında Birlik'in dağılması ile ortaya çıktı. Anlaşıldığı kadarı ile Amerikalılar, Washington'un uyarılarını dikkate almamışlardı. Amerika'nın ilk Başkanı, görevden ayrılırken, ardında çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan ve bu yönü ile de Jefferson'un ahlaki ve maddi istikrar konusundaki fikirlerini doğrular nitelikte bir halk bırakmıştı. Bu halkın çoğunluğunu da gençler oluşturuyordu. On sekizinci yüzyılın sonlarında Amerikalıların yaklaşık yüzde 50’sini 16 yaşın altındakiler oluşturuyordu. Ülke büyüdükçe ve şehirleştikçe, Devrim döneminde çocuk olan kişilerden yeterince uzun yaşayanları, ulusal miraslarının dağıldığını göreceklerdi. Federalistlerin, ülkenin genişlemesi sayesinde Amerika'nın geleceğinin güvence altına alınacağı yönündeki kesin inançlarına rağmen, on dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde, aksine, genişlemenin ülkeyi bölünmeye doğru sürüklediği görülüyordu. 


Federal Birlik'imiz Şerefine! O'nu Korumalıyız 


1796 yılında John Adams'ın, Washington'un ardından ülkenin 
ikinci Başkanı olarak seçilmesi ile birlikte ülkede, Başkan ile Başkan Yardımcısının farklı siyasi partilere mensup oldukları, alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkmıştı. Oysa, ülkedeki coğrafi bölünmeler dikkate alındığında, bu tablo aslında çok da şaşırtıcı değildi; zira, kuzey eyaletlerindeki seçmenler çoğunlukla Adams'ı desteklerken, güney ve batı eyaletlerinde yaşayanlar tercihlerini Jefferson’dan yana kullanmışlardı. Seçimler sonucu ortaya çıkan bu durum, sonradan adeta bir usul şeklini alacaktı. Siyasi partilerin, Amerika'daki en önde gelen ve en fazla nüfuza sahip kuruluşlar konumuna gelmelerinden dolayı, birçok yerel düzeydeki anlaşmazlık genel ülke düzeyine taşındığı gibi, ülke düzeyindeki anlaşmazlıklar da eyaletlerde kendilerini hissettiriyorlardı. Siyasi muhalefet, ülkedeki siyasi derneklerden 


22 Tocqueville, Democracy in America, Cilt I, 401-2. 
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aldığı destek ve partizan basının yayılması ile birlikte, sahip olduğu yayın organları vasıtası ile Amerikan toplumu içerisinde kendisine bir yer edinmeye başlamıştı. 1796 seçimlerinin başka bir özelliği de, bu seçimleri kazanan John Adams'ın Başkanlık süresinin dolması- nın ardından, 1824 yılına gelene kadar Başkanlık görevine seçilenlerin tümünün güney eyaletlerinden — daha doğrusu, Virginia'dan — olmaları idi. 1824 yılında Başkanlığa seçilmiş olan John Quincy Adams ise, Massachussetts eyaletindendi ve aynı zamanda da John Adams'ın oğlu idi. Virginia ile Massachussetts dışındaki bir eyaletten seçilen ilk Başkan ise, 1828 seçimlerini kazanan, Tennessee'den Andrew Jackson olmuştu. 

John Adams'ın Başkanlık dönemi, Amerika'nın siyasi ve sosyal gelişimi açısından, birçok yönlerden bir duraklama devri olarak kabul edilebilir. Bu dönemde adeta, karmakarışık bir ip yumağının çözülebilmesi için birçok yerinden ipler çekilmiş, ancak o dönem için yumağın düğümlerinin çözülebilmesi mümkün olmamıştır. 
Adams 1800 yılında görevden ayrıldığında yerine Jefferson’un geçmesi ile birlikte, Federalistler büyük güç kaybına uğradılar. Esasen, Washington'un 1799 yılında ölümünün ardından Federalistler en güçlü ve en popüler sembollerini yitirmişlerdi. Geriye kalan bir grup Federalist politikacı ise, halkı küçümser bir tavır içerisinde gibi algılandıklarından dolayı gelecekteki seçimlerde başarı şansına sahip olamamışlardı. Amerikalılar doğal olarak, Jefferson'un “bağımsız ve çalışkan çiftçilerden” yana olan politikalarını benimsemişlerdi; zira birçoğu bu tanıma uyuyorlardı. 

Federalistlerin bakış açısını en belirgin ve çarpıcı şekilde ortaya koyan olay, Fransa ile ortada bir savaş ilanı olmadan girişilen deniz savaşı (Yarı-Savaş) olmuştu (1798-1800). Bu savaş Federalistlere, Amerika'yı dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma bahanesine sığınarak ülke içerisindeki siyasi rakiplerinin üzerine gitme firsatı vermişti. Ancak, parti çıkarları uğruna korku ortamı yaratmak, Federalistlere yarar sağlamadı ve hatta uzun vadede, başka uygulamaları ile de birleşince büyük zarara uğramalarına yol açtı. 1798 yılında, Yabancılara Uygulanacak Yasa, İsyana Teşvik Ceza Yasası ve 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Vatandaşlığa Kabul Yasası yürürlüğe konuldu. Söz konusu yasaların, Amerika'nın korunmasına yönelik olduğu söylenmekle birlikte, Federalistlerin asıl amaçları, Cumhuriyetçilerin oy kaybetmelerini sağlamaktı. Özellikle de İsyana Teşvik Ceza Yasası, “Amerika Birleşik Devletleri nin huzuru ve güvenliği açısından tehlikeli” görülen herkesin cezalandırılmasını öngörüyordu. Bu “tehlikeli” kavramı, pekala “yönetimi eleştirenleri” de kapsayabiliyordu. Bu arada, yürürlüğe konulan kanunlar konusunda Virginia ile Kentucky'nin izledikleri tutum, ileride sorun yaratacak bir emsal teşkil etmişti. Söz konusu iki eyaletin meclisleri, yasaları protesto etme yönünde kararlar almışlar, bu kararlarına dayanak olarak da, eyalet haklarını kullanmalarını göstermişlerdi. Anayasa tartışmaları sırasında Gouvernor Morris'in dile getirmiş olduğu gibi, gerçekten de eyaletlere verilen haklar, Amerika Birleşik Devletleri'ne kötülük getirecekti. Ancak o sırada Amerika için daha büyük önem taşıyan sorun, eyaletleri aşıyor ve Amerika sahillerinin açıklarında bekliyordu. 

Washington, Amerika'nın dış ülkelerle sorun yaşamaktan uzak durmasının önemini sürekli vurgulamıştı ve buna uygun olarak çoğunlukla sorunlar diplomatik düzeyde ele alınmıştı. Ancak yeni kurulan devletin gelişiminin, Avrupada yaşanan olaylardan, ya da geniş Atlantik dünyasında etkili olan güçlerden ve özellikle de Amerika'nın çok yakınında meydana gelen gelişmelerden bağımsız şekilde gerçekleşmesi düşünülemezdi. Bu gelişmelerin en önemlisi, kölelikle ilgili idi. Anayasa'ya göre dış ülkelerden köle ithalatına son verilmesi gerekiyordu ve Adams'ın Başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri, hızla Anayasa'nın bu hükmünü uygulamaya koymaya yönelmiş bulunuyordu. Hiçbir zaman köle sahibi olmamış, köle almayı da düşünmemiş birçok Amerikalı için, bu hükme uymak kolaydı; ancak onların yanında, bu hükümden olumsuz etkilenenler de çoktu ve bunun için geçerli nedenleri vardı. 

1791 yılında Saint-Domingue'de zenci lider François 
Dominique Toussaint Louverture önderliğinde patlak veren köle ayaklanması ve sonuçta 1804 yılında Haiti devletinin kurulması, kesinlikle Amerikalı köle sahiplerinin hoşuna gidecek bir gelişme 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değildi. Haiti'nin kurulmasından önceki on üç yıl boyunca orada akan kanlar, siyah ya da beyaz tüm kölelik karşıtlarından ve kölelerden gelen saldırıların giderek yoğunlaştığı bir dünyada, köleliğin uygulandığı bir toplum yapısını sürdürmenin getireceği tehlikeler konusunda Amerika'ya da net bir mesaj vermişti. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Saint-Domingue'de ve Karayipler'in başka yerlerinde de meydana gelen olaylar — Barbados'taki Paskalya İsyanı (1816) ve Demerara İsyanı (1823) — doğal olarak Amerika'daki köle sahiplerini rahatsız etmişti. Artık Amerikalı köle sahipleri, kendi toplumlarında da şiddet yolu ile köleliğin kaldırılması konusunda bir potansiyel olduğunun farkına varmış bulunuyorlardı. 

Ancak bir taraftan da, bağımsızlığı takip eden yıllar boyunca Güney'de köleliğin ekonomik ve sosyal açıdan önemi büyük ölçüde artmıştı. İngiltere'deki ve New England'daki tekstil sanayii tarafından üretilen pamuklu kumaşlara tüm dünyada hızla artan talep karşısında güneydeki pamuk piyasası büyük gelişme kaydetmişti. 1793 
yılında Eli Whitney'in icat etmiş olduğu çırçır makinesi sayesinde de pamuk tohumlarının liflerinden kolayca ayrılması mümkün olmuştu. Bu icat sayesinde eskiye oranla çok daha geniş alanlarda pamuk üretimi yapılır olmuştu. Bundan dolayı, Kuzey'de kölelerin sayısı azalırken, Alabama, Georgia, Louisiana ve Güney Carolina gibi Güney eyaletlerinde köle nüfusu ciddi bir artış göstermişti. 
1810 ile 1860 yılları arasında Georgia'daki köle nüfusu dört kat, 
Güney Carolina ile Kentucky'de iki kattan fazla, Alabama'da ise on kat artmıştı. Aslında o dönemde yurtdışından köle ithaline son verileli epey olmuştu; buna rağmen köle nüfusunda meydana gelen bu büyük artış, ülke içerisinde gelişme gösteren köle ticaretinden kaynaklanmıştı. Daha önceleri Afrika'dan ve Britanya'ya ait Batı Hint Adaları'ndan getirdikleri köleleri Güney'deki Lexington, Kentucky, New Orleans ya da Natchez gibi şehirlerde bulunan köle pazarlarında (Şekil 5.5) satan köle tüccarları, artık, Güney'in daha yukarı taraflarından, Virginia ile Maryland'den aldıkları köleleri nehir yolu ile daha güneye, “Derin Güney” tabir edilen ve Georgia, Alabama, Güney Carolina, Louisiana ve Mississippi gibi eyaletleri içine alan 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Şekil 5.5. Güney'de bir köle pazarı, Theodore R. Davis'in orijinal çiziminden alınmıştır, 
13 Temmuz 1861 tarihli Harpers Weekiy'de yayınlanmıştır. Kongre Kütüphanesi, Basım 
ve Fotoğraf Şubesi” i ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-2582). 


en güney ve doğudaki bölgelerde veya güneybatıda yer alan verimli topraklara götürüp satıyorlardı. 

Köle tüccarlarının bu ülke içi köle ticaretinden de kar elde ettiklerine şüphe yoktu. Yurtdışından köle ithalinin sona erdirilmesi, Amerika topraklarında bulunan kölelerin değerlerini arttırmıştı. 
1830'larda genç ve sağlıklı bir erkek kölenin fıyatı 500 dolar civarında iken, 1850'lerde bu fiyat üç ya da dört kat artmıştı. İç Savaş'ın hemen öncesinde, ülke içerisinde yürütülen köle ticaretinin hacmi yılda 
60 milyon doları buluyor ve bu ticaret kapsamında, yılda yaklaşık 
80.000 kölenin satışı gerçekleştiriliyordu. Elbette ki bu satışta gerçek bedeli ödeyenler, köleler oluyordu. Köleler, Hamilton'un fazlası ile bel bağlamış olduğu Nakit Bağı (cash Nexus) sisteminin ölümcül boyutu içerisinde hapsolmuş durumda idiler. Satılan köleler genellikle en zalim şekilde tüm yakınlarından, ailelerinden, dostlarından, çocuklarından kopartılıyorlar ve güneye gönderilmek üzere ya buharlı gemilere bindiriliyorlar, ya da birbirlerine zincirlerle bağlanmış olarak, si- 


lahlı muhafızlar eşliğinde güneye giden çeşitli yolları takip ederek (bu 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yollardan birisi, Tennessee'deki Nashville'i Mississippi'deki Natchez'e bağlayan Natchez güzergahı idi) yürümeye zorlanıyorlardı. 

Bu acı verici yolculuğa dayanabilen köleler, Güney'in daha yukarı kesimlerindeki, kölelerin nispeten daha rahat yaşamalarına olanak veren rejimlerin izlendiği bölgelerden, Mississippi gibi eyaletlerde kölelerin katı ve insanlık dışı koşullarda çalıştırıldıkları çok daha geniş ekim alanlarına götürülüyorlardı. Kentucky'de bir köle olarak dünyaya gelen William Wells Brown, özgürlüğüne kavuşmak üzere Kuzey'e kaçmayı başarmış ve yaşadığı büyük zorlukların sonunda kölelik karşıtı bir konuşmacı ve yazar olmuştu. Brown'ın kölelere yapılanlar ile ilgili olarak anlattıkları, o dönemde çok yaygın uygulamalar oldukları için çok fazla ses getirmemişti; buna rağmen, kölelerin maruz kaldıkları zulüm ile ilgili anıları, bugün hala Amerika'yı çok rahatsız edecek denli etkileyicidir. Brown, “pamuk ya da şeker ekim alanlarına götürülmek üzere kalabalık bir sürü halinde güneye giden bir buharlı gemiye bindirilmiş olan kölelerin görüntüsünü” etkileyici bir biçimde tasvir ederken, “kölelerin bağlı oldukları zincirlerin her adımlarında şakırdamasına rağmen”, gemideki hiç kimsenin, “diğer yolcuların bile” onlara hiç ilgi göstermediklerini anlatıyordu. Köle satışlarının nasıl yapıldığı konusundaki ayrıntılara da yazılarında yer veren Brown, alıcılara genç gösterilmek için yaşlı kölelerin saçlarının siyaha boyandığından söz ediyordu. Satış işlemleri sırasında kendilerine yapılan acımasız uygulamalara katlanmak zorunda kalan köleler ile ilgili olarak anlattıkları ise, okuyanların tüylerini diken diken edecek nitelikte idi. Yazılarında, yaşanan şöyle bir olaya yer vermişti: “Gemi nehir boyunca ilerlerken, kocasından ve çocuklarından zorla ayrılmış bulunan ve onlar olmadan yaşamını sürdüremeyeceğini düşünen bir kadın, içinde bulunduğu derin acı ve panik duygusu ile kendisini bir anda nehre attı ve boğularak can verdi.” Brown, köleler tarafından köle tüccarlarından “ruh kovucular” şeklinde söz edildiğini de belirtiyor, gerçekten de bu tüccarların kölelerin ruhlarını yok ettiklerini anlatıyordu.” 


23 William Wells Brown, Narrative of William W Brown, A Fugitive Slave (Boston: 
Kölelik Karşıtları Topluluğu, 1847), 41-3. 
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1847 yılında Boston Kölelik Karşıtları Topluluğu tarafından 
yayınlanmış olan ünlü Narrative (Hikaye) adlı kitabının önsözünde de belirttiği üzere Brown, kölelik konusunda “perde arkasında” çalışmalar yürütüyordu. “Köleliğin gizli hücrelerini ziyaret ettiğini ve o hücrelerin demirlerinin ruhuna saplandığını” anlatıyordu. Ancak aslında, Brown'un söz ettiği demir, aynı zamanda Amerika'nın da ruhuna saplanmıştı. Sosyologlar, köleliği tanımlarken keskin bir ifade kullanarak, ona “sosyal ölüm” demektedirler.2 Kölelik kurumu, yalnızca köleler üzerinde değil, gerek Kuzey'de gerekse Güney'de yaşayan özgür zenciler ve beyazlar üzerinde de derin etkiler bırakmışur. Kölelik, yalnızca güneydeki beyaz çiftlik sahiplerinin zencilerin emeğini sömürmesinden ibaret bir uygulama olmaktan çok daha öteye giden, karmaşık bir sistemdir. Bu sistem, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı ile bütünleşmiştir. 

Her ne kadar bazı kuzeyliler, köleliğin yalnızca “Güney'e özgü bir kurum” olduğunu söyleyerek kendilerini savunmaya çalışsalar da, bu tür çabalar ancak bir “kendini kandırma” olarak nitelendirilebilir. Bir güneylinin söylediği gibi, “ülkelerin sahip oldukları zenginliklerin ve gücün tarihi, köleler kullanılarak yapılan üretimin bir kaydından ibarettir.” Amerika da bu konuda istisna teşkil etmemektedir. Amerikalıların satın aldıkları, ya da ticaretini yaptıkları tüm mallarda, hatta içtikleri kahvede bile kölelerin emeği vardı. Bu gerçeğin bilincinde olan kişilerden Ralph Waldo Emerson, 1844 yılında, Britanya Batı Hint Adaları'nda köleliğin kaldırılmasının yıldönümü münasebeti ile yaptığı konuşma sırasında, kendi ülkesinin kölelikle olan bağlantısını vurgulayarak, şunları söylemişti: “Köle ticareti, Afrika sahillerinde birkaç hoş olmayan sahnenin yaşanmasına yol açmışsa ne yazar? Nasıl olsa orası buradan çok uzakta.” Emerson'a göre, Amerikada, kölelerin maruz kaldıkları acıların en azından Kuzey'dekiler tarafından önlenebilmesi mümkündü. “Köleler tarafından üretilen şeker, kahve ve tütün bu kadar lezzetli olduğu sürece, hiç kimse onlara bulaşan kanın tadını algılamıyor” şeklinde 


24 Orrnegin, Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982). 
25 Thomas P. Kettell, On Southern Wealth and Northern Profits (1860). 
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konuşan Emerson, sözlerine şöyle devam etmişti: “Cinayet, çılgınlık, ırza geçme ve dayanılmaz işkenceler uygulama” gibi konulardan söz açıldığında Amerikalıların tek yaptıkları, bu sözlerin duyulmaması için “kilise çanlarını daha yüksek tonda çalmak” olmaktadır.?* 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci on yıllık diliminde, köleliğin yarattığı acıları dile getirenlerin seslerinin duyulmaması için Kuzey'de de hala çanlar çalınıyordu; ancak Güney'de ve Kongre'de çalınan çanların sesi daha da yüksek ve kulak tırmalayıcı idi. 1787 yılında gerçekleştirilen Federal Kurucu Meclis toplantısı sonucunda hazırlanan Anayasa'da kölelikle ilgili net bir hükme yer verilmemiş ve bu sorunun çözümü gelecek nesillere bırakılmıştı. Bundan dolayı da konuya ciddi şekilde eğilmekten uzun süre kaçınılmıştı. Ancak artık kölelik konusunda endişelerini dile getirenlerin sayısı giderek artıyordu ve bu durumda meselenin çözümünün daha fazla askıda bırakılması da giderek güçleşiyordu. Kölelik konusunda Jefferson, şu tanınmış cümlesini kurmuştu: “Kurdu kulaklarından yakalamış bulunuyoruz; ama onu ne bu şekilde tutmaya devam edebiliriz, ne de salıverebiliriz.” Kölelik konusu, yönetimdeki kişilerin birçoğu için büyük bir stres kaynağı oluşturuyordu. Jefferson gibi birçoklarının zihninin bir tarafında, hayatlarını adamış oldukları özgürlük fikri, diğer tarafta ise yaşamları içerisinde bir gerçeklik olarak yer alan kölelik kurumu bulunuyordu ve bu iki çelişkili unsur arasında dengeyi sağlamaya çalışıyorlardı. 

Ülke topraklarının genişlemesi, kölelik sorununun daha da alevlenmesine yol açmıştı. 1803 yılında Jefferson’in, Louisiana’ nın Fransızlardan satın alınması işlemini sonuçlandırarak sağladığı coğrafi genişleme, ülkeye Madison'ın ümit etmiş olduğu gibi istikrar sağlamamıştı. Yeni edinilen bu geniş topraklarda yaşayanlar özgür mü olacaklardı, yoksa buralarda da kölelik uygulanacak mı idi? 
Kongre'de ve özellikle de Senato'da, özgürlükten ve kölelikten yana eyaletler arasında kurulmuş olan temsil dengesi sürdürülebilecek mi 


26 Ralph Waldo Emerson, Address Delivered in Concord on the Anniversary of the 
Emancipation of the Negroes in the British West Indies, 01 Agustos 1844, Edward Waldo Emerson, The Complete Works of Ralph Waldo Emerson (Boston: Houghton Mifflin, 1911) II, 125-6. 
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idi? Gerçi, on dokuzuncu yüzyılın başlarında, alınan bir karara bağlı olarak değil, fakat şans eseri, bu denge korunabilmişti. Ülkeye en son katılan altı eyaletten üçü (Ohio, Indiana ve Illinois), 1787 tarihli Kuzeybati Düzenlemesi kapsamında köleliğin yasaklandığı bölgeye dahildiler. Diğer üçü ise (Louisiana, Mississippi ve Alabama), köleliğin 
devam ettiği Güney eyaletleri arasında yer almışlardı. Ancak 1819 
yılında, Missouri'nin bir eyalet olabilmek için başvuruda bulunması ile aradaki temsil dengesinin korunması tehlikeye girmişti. Missouride daha çok güneyliler yaşıyordu ve köleler nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyordu. 

Bu duruma hazırda bekleyen bir çözüm vardı. O dönemde Massachussetts'in bir parçası olan Maine de, Missouri ile aynı yıl içerisinde eyalet olma başvurusu yapmıştı. Gerçi Kongre yine de bu çözüme hiç düşünmeden atlamadı. Bu konu ile ilgili ateşli tartışmalar olacağa benziyordu. New York temsilcisi James Tallmadge, Missouri'nin eyalet statüsünün kabul edilebilmesi için, sınırları içerisinde yaşayan kölelerin aşamalı şekilde azat edilmesi şeklinde bir koşul getirilmesini önerdi. Temsilciler Meclisi de bu öneriye destek verdi. Ancak Senato'nun desteği sağlanamadı. Ancak daha sonra, Kentucky'den Henry Clay'in yürüttüğü ustaca ve ikna edici görüşmeler sonucunda, hem köleliğin yasaklandığı Maine, hem de köle kullanımına devam eden Missouri, birer eyalet olarak Birlik'e kabul edildiler. 

Clay'in yaptığı görüşmeler sırasında önerdiği ve kabul ettirdiği formüle göre, “Louisiana'nın Satın Alınması” işlemi sonrasında elde edilen yeni toprakların 369 30” enleminin kuzeyinde kalan bölümünün tamamı, köleliğe kapatılacaktı. Bunun tek istisnası Missouri idi. Bu, çok akıllıca sağlanmış bir uzlaşma olmakla birlikte, çok kabaca ve günü kurtarmak amacı ile yapılmıştı. Jefferson da bu durumun farkında idi. Ömrünün sonuna yakın, 1820 yılında yazdığı bir mektupta Jefferson, şöyle yazıyordu: “Bu çok ciddi sorun, gece yarısı çalan bir yangın çanı gibi aniden içimi büyük bir korku ile doldurmuştu. Bir anda sanki Birlik'in ölüm haberini almışım gibi bir hisse kapıldım.” Jefferson'a göre, Missouri konusunda varılan uzlaşma, “yalnızca verilmesi gereken bir cezanın ertelenmesi 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gibi bir şeydi.” Jefferson şöyle diyordu: “Ahlaki ve siyasi bir konu ile yakından bağlantılı olan bu coğrafi hat, öfkeli insanların hırslarını tatmin etmek üzere bir kez çizildikten sonra artık asla silinemez.” 
Sonrasında da, umutsuzluğunu ifade eden şu cümleleri ekliyordu: “Ölmeden önce böyle bir inanca kapıldığım için çok üzgünüm; ancak korkarım ki, kendi kendisini yönetebilme hakkını elde edebilmek ve ülkeyi mutluluğa ulaştırmak için 1776 kuşağının kendisini gereksiz yere feda etmesi, akılsız ve değersiz hırsları olan bir sonraki kuşak tarafından unutulup gidecektir. Tek tesellim, bunu görecek ve üzülecek kadar uzun yaşamayacak olmam.”” 

Aslında Jefferson'un, tüm suçu ve sorumluluğu bir sonraki kuşağa yüklediği bu ifadeleri biraz samimiyetten uzak olarak değerlendirilebilirse de, öngörüsü doğru çıkacak, kölelik konusu gerçekten de ülkenin bölünmesine yol açacaktı. Anayasa kapsamında belirlenen yasal statülerine bağlı olarak kölelerin devlet yönetiminde hiç söz hakları yoktu. İnsan ve mal arası bir konumda idiler. Buna karşılık sahiplerine önemli düzeyde siyasi güç kazandırmışlardı. Bu siyasi gücün Birlik için tehdit oluşturmaya başlaması ise, ancak politikacıların, köleliği yasaklayan ve köleliği uygulayan eyaletler arasındaki temsil dengesine ilişkin yasanın giderek uygulanamaz hale geldiğine karar vererek, iptali üzerinde ciddi şekilde düşünmeye yönelmelerinden sonra söz konusu olmuştu. 

Abraham Lincoln, ABD Başkanı olmasından önce, 1858 yılında şu sözleri söylemişti: “Kendi içerisinde bölünmüş haldeki bir yasama organı ayakta duramaz ve Amerikan yönetimi böyle yarı özgür, yarı köle bir yapıyı ilelebet devam ettiremez.”? Buna rağmen, Lincoln'ün bu sözleri söylemesinden önceki zaman zarfında Amerikan ulusunun varlığını bu bölünmüş temel üzerinde yürütmüş olduğu bir gerçekti. Köle isyanları Atlantik dünyasını sarsmaya başladığında, ve bunun sonucunda köle ticaretinde en önde gelen ülke olan Büyük Britanya, Karayipler'deki sömürgelerinde köleliği kaldırmaya 


27 Thomas Jefferson'un John Holmes'a yazdığı, 22 Nisan 1820 tarihini taşıyan 
mektup. 

28 Abraham Lincoln, “Speech at Springfield, Illinois”, 16 Haziran 1858, Basler'in 
editörlüğünde hazırlanan, Collected Works of Abraham Lincoln, Il, 461. 
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yöneldiğinde, Amerika'nın Güney eyaletleri, Atlantik'ten ve Amerika'nın Kuzey eyaletlerinden esen değişim rüzgarlarına aldırmaz bir tutum içerisine girmişler ve aksine, kölelik kurumunu daha katı şekilde savunur olmuşlardı. Elbette ki aslında Güney, olup bitenlerin farkında idi; buna rağmen değişime teslim olmayıp, mevcut yapısını korumak için giderek daha fazla savunmacı olmaya yönelmişti. 

Bu savunmacı tutum, toplumun ekonomik olduğu kadar kültürel unsurlarının da korunmasını kapsıyordu. Alexander Hamilton, Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan parçaları bir araya getirmeye yönelik bir ekonomik program tasarlamıştı. Ancak, devleti oluşturan parçaların beklentileri birbirleri ile yalnızca çelişmekle kalmayıp, açıkça çatışma içerisine girdiğinden dolayı, bu programın başarıya ulaşması mümkün olmamıştı. Doğan anlaşmazlıkların bir 
boyutunu, gümrük tarifeleri oluşturuyordu. Bu konu, daha 1828 
yılında sorun oluşturmaya başlamıştı. Güney Carolina, federal yönetimin o yıl uygulamaya koyduğu bir gümrük tarifesine karşı çıkmıştı. Konuyu basitçe açıklamak gerekirse; Kuzey tarafı, imalat sektörünün gelişmesine katkıda bulunması için, uygulanan gümrük tarifelerini destekliyordu. Aynı tarifeler, Güney'in ise işine gelmiyordu; zira bu şekilde, kölelerin emeği ile üretilen malların — başta, Güney ekonomisi açısından büyük önem taşıyan pamuk olmak üzere — Avrupa ülkeleri ile olan ticaretine kısıtlama getirilmiş oluyordu. Güney Carolina, 1828 yılında yürürlüğe konulan bu gümrük tarifelerini “İğrenç Tarifeler” olarak nitelendiriyordu ve söz konusu tarifeleri hükümsüz kabul ettiğini bildirmişti. Kabul etmesi konusunda kendisine baskı yapılması durumunda ise Birlik'ten ayrılacağı konusunda federal yönetime tehditte bulunmuştu. Güney Carolina'nın bu tavrı aslında, eyaletler ile Birlik arasındaki ilişkilerin hala ne kadar istikrarsız bir yapıda olduğunu ortaya koyar nitelikte idi. 

Dönemin Başkan Yardımcısı olan Güney Carolina'dan John C. 
Calhoun, Exposition and Protest? (1828) başlıklı yazısında, kendi eyaletinin yürürlüğe konulan tarife konusundaki görüşlerini ilettikten başka, Kentucky ile Virginia'nın daha önce, eyalet haklarını 


29 Türkçeye “Açıklama ve Protesto” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
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kullanarak yasaları protesto etme yönünde aldıkları kararları emsal göstererek, bu tarifeyi de kendilerinin protesto edebileceklerini belirtmişti. Calhoun, “Güney Carolina asla ülkemiz aleyhinde söz söylemek istemez...ancak, ortak çıkarlara sahip büyük bir bütünü oluşturan tüm parçalar, büyük bir gelişme arzusu içerisinde bulunmaktadırlar” şeklinde ılımlı ifadeler kullanmış olsa da, şunu vurguluyordu: “Bölgesel çıkarların tartışılmasının ve bölgesel bir dilin kullanılmasının engellenmesi söz konusu olamaz.” * Takip eden birkaç yıl zarfında, politikacıların tarifelere ilişkin detaylar ve federal bir sistemde eyaletlerin hakları gibi daha geniş kapsamlı olan mesele üzerinde yaptıkları tartışmalar sırasında Kongre'de çok fazla miktarda “bölgesel diller” kullanılacaktı. 

Tennessee’den Başkan olarak seçilen Demokratik görüşlü Andrew Jackson, Birlik için bir tehdit oluşturmadıkları sürece, eyaletlerin haklarını savunması ile tanınıyordu. 1830 yılında, her yıl Jefferson'u Anma Gününde verilen yemek sırasında kadehini kaldırırken şöyle demişti: “Federal Birlik'imiz Şerefine! O'nu Korumalıyız.” Elbette ki bu sözler, Calhoun gibi kişilerin duymak istedikleri tarzda sözler değildi. Bu nedenle de, dinlememeyi tercih ettiler. 1832 yılında revize edilmiş gümrük tarifeleri yasama organınca onaylandığında, Calhoun Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti ve ardından da Güney Carolina, 1828 ve 1832 tarihli gümrük tarifeleri yasalarını tanımadığını belirten bir kararname yayınladı. Bunun yanında, söz konusu yasaları tanımaya zorlandığı takdirde Birlik'ten ayrılacağını da net bir biçimde ifade etti. 

Başkan Jackson ise, böyle bir tavrı kesinlikle onaylamıyordu. 
1832 Aralık ayında, doğrudan Güney Carolina'yı muhatap alarak, 
kendi fikrini şöyle belirtiyordu: “ Bir eyaletin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmiş olduğu bir yasayı hükümsüz kılma yetkisine sahip olması, Birlik'in varlığına aykırı olup, Anayasa'nın metni ile açıkça çelişmektedir. Anayasa'nın özü, eyaletlere böyle bir yetki vermemektedir. 


30 John C. Calhoun, Exposition and Protest, W. Edwin Hemphill, Robert L. 
Meriwether ve Clyde Wilson (editörler), The Papers of John C. Calhoun 27 Cilt (Columbia: University of South Carolina Press, 1959-2001) Cilt 10, 1825-1829, 
447. 
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Eyaletlerin bu tür davranışları, Anayasa'nın esas aldığı ilkelere uygun olmadığı gibi, hazırlanması için temel teşkil eden yüce amaca büyük zarar verecek niteliktedir.” Jackson, bu tür davranışların tam anlamı ile “İHANET” suçu kapsamına girdiğini söyleyerek, şu soruyu sormuştu: “Böyle bir suçu işlemeye razı mısınız?”*! 1832 yılında, Jackson'un bu sorusuna verilen cevap “hayır” — ya da belki daha doğrusu “henüz hayır” — olmuştu. Esasen, Güney Carolina'nın girişimi üzerine federal birlikler her an Charleston'a ve diğer güney eyaletlerine girmeye hazırlardı ve bu durumda Başkan Jackson'ın sorusuna verilen cevap sayesinde felaketin eşiğinden dönülmüştü. 
Bununla birlikte, “Yasanın Hükümsüzleştirilmesi Krizi” adı verilen bu olay, aslında yaklaşan büyük felaketin habercisi idi. Yaşanan kriz, Birlik'i oluşturan parçaların kopması ve Birlik'in dağılması yönündeki endişeleri yeniden canlandırmıştı ve bu endişeler, 1865 yılına kadar asla yatışmayacaktı. 


Bölünmüş bir Parlamento 


Amerika'da yaşanan “Yasanın Hükümsüzleştirilmesi Krizi” nin ardından, 1861 yılında Kuzey ve Güney arasında patlak veren İç Savaş'a kadar olan dönem genellikle “antebellum” (savaş öncesi dönemi) olarak adlandırılır. 1830 ile 1860 yılları arasındaki döneme, Kuzey ve Güney arasında giderek artan düşmanlık duyguları damgasını vurmuş, bu iki bölgeyi birbirinden ayıran görüş farklılıkları, onları birleştiren etkilere üstün gelmiştir. O dönemdeki gözlemcilerden de durumu böyle değerlendirenler olmuştur. Bu gözlemcilerden birisi olan Tocgueville, gümrük tarifeleri nedeni ile yaşanan karışıklıklar sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Bu nedenle de dogal olarak, Amerikan yaşamına “iki zıt eğilimin egemen olduğu” ve “aynı kanalda akan suyun iki zıt yönü takip ettiği” şeklinde gözlemlerde bulunmuş, ayrıca bu zıt duyguların Güney tarafında daha 


31 Başkan Jackson'ın 10 Aralık 1832 tarihinde Güney Carolina halkına Duyurusu, 
online olarak şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.yale.edu/lawweb/ avalon/presiden/proclamations/jacko1.htm (26 Ocak 2010). 
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güçlü olduğunu da vurgulamıştı. Locqueville, gözlemlerini şöyle ifade etmişti: “Güney eyaletlerinde yaşayanlar, aslında tüm Amerikalılararasında Birlik'in devamını en fazla çıkarlarına uygun görenler; zira, kendi başlarına kaldıkları takdirde çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarına inanıyorlar. Buna rağmen, konfederasyon bağını koparma yönündeki tehditleri ortaya atanlar da yine onlar.” 

Aslında, konfederasyonu bir arada tutan bağları koparma yönündeki ilk girişim, her ne kadar başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, aslında Güney'den değil, New England'dan gelmişti. Bu girişim, 1812 ile 1815 yılları arasında İngiltere ile yapılmış ve sonuçsuz kalmış olan savaş sırasında gerçekleşmişti. Bu savaştan günümüze kadar gelen tek miras, o yıllarda Amerikan ulusal marşı olarak kabul edilmiş Star-Spangled Banner (Yıldızlarla Bezenmiş Sancak) marşıdır. 1814 yılında, Kongre'nin kendilerinden savaşa gönderilmek üzere asker talebinde bulunmasından hoşnut olmayan New England Federalistleri, Kongre'nin bu konuda sahip olduğu yetkinin sınırlarını tartışmak üzere, Connecticut'ta bulunan Hartford'da bir araya gelmişler ve yaptıkları toplantı sonucunda, bir eyaletin, olağanüstü koşullar söz konusu olduğunda Kongre'nin isteklerine uymayı reddedebileceği, ya da en kötü ihtimalle, federal sözleşme- den ayrılabileceği kararına varmışlardı. Bu karar, Birlik'in her an dağılabileceğini gösteren ilk alarm sinyali idi. Yasanın Hükümsüzleştirilmesi Krizi de ikinci sinyali oluşturmuştu. 1861 yılında güney eyaletlerinin Birlik'ten ayrılmaları ise, sürece son noktayı koymuştu. 
Yine de, 1830'lara gelinene dek, böyle bir sürecin varlığı net olarak ortaya çıkmış değildi. Hatta o zaman bile, böyle bir sonuca varılabileceğine kimse kesin gözü ile bakmıyordu. 

Yukarıda sözü edilen Hartford toplantısı, o dönemde, ulusal duyguları tekrar canlandırdığına ve Amerika Birleşik Devletleri’ ni ortak ve bilindik bir düşman karşısında birleştirdiğine inanılan bir ortamda çıkan ve pek de etkisi olmayan çatlak bir ses gibi algılanmıştı. Ne yazık ki, o sıralarda sağlanan birliktelik uzun ömürlü olmamıştı. Bunda belki 1812 yılında İngiltere ile yaşanan savaşın 


32 Tocqueville, Democracy in America, Cilt 1, 418, 420-1. 
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ortaya koyduğu bir gerçeğin de rolü olmuştu: Bu savaş, Batı Yarimkürede hakim durumda bulunan ve Avrupa'nın saldırılarından da aradaki genişliği nerede ise 5000 km.ye varan bir okyanus ile korunan Amerika'yı yok edebilecek hiçbir düşmanın mevcut olmadığı gerçeğini daha da pekiştirmişti. Nitekim, İngiltere ile yaşanan bu savaştan sonra, 11 Eylül 2001 tarihindeki korkunç terör saldırılarına gelene kadar hiçbir yabancı güç, Amerika'ya karşı Amerikan topraklarında fiziksel bir saldırıda bulunamamıştı. Hatta, Birlik'in dağılmasının ardından da Amerikalılar kendilerini özel bir tehlike karşısında hissetmemişlerdi; ancak sonradan olaylar şiddete dönüşmüştü. İç Savaş, Yasanın Hükümsüzleştirilmesi Krizi sırasında olduğu gibi, Kongre'deki dramatik bir Kuzey/Güney çatışmasının ardından patlak vermiş değildi; bu savaşa yol açan, bölgeler arasındaki kutuplaşmayı güçlendiren anlaşmazlıkların adeta damla damla birikerek sonunda bir anda bardağı taşırmaları olmuştu. 

Başkan Andrew Jackson, 1832 yılında Güney Carolina'nın taleplerine boyun eğmeyerek Birlik'i bir arada tutmayı başarmıştı. Bir devre adını vermiş olan bir insanın bu yaptığı hiç de küçümsenecek bir başarı değildi; ancak herkes tarafından takdir edilmemişti. 
Jackson'ın Başkanlık dönemi uzun süre boyunca “Sıradan Adamın Dönemi” şeklinde adlandırılmıştı. Aslında Jackson, sosyal ve siyasi mobiliteyi geliştirmek adına pek fazla bir şey yapmamıştır ve o dönemin koşullarında bile yönetimi fazla otokratik olarak değerlendirilmiştir. 1833 yılında, Demokratlara muhalif yeni bir siyasi parti olan Whig Partisi kuruldu ve bu şekilde Amerikan siyasi tarihinde “İkinci Parti Sistemi” olarak adlandırılan sistem başlamış oldu. Teoride olduğu kadar pratikte de bu sistem ülkeyi birleştirme amacına hizmet etti. Bu şekilde Amerikalılar, eyalet bayrağı altında toplanmaktansa, parti bayrağı — aslında daha çok, köle sahiplerini temsil eden bayrak - altında toplanır oldular. Whig Partisi'nin ömrü epeyce kısa oldu (1833-1856) ve böyle olmasının nedeni, kölelikle bağlantılı idi. Parti başlangıçta, varlığını sürdürebilmek için kölelik konusuna değinmekten kaçınsa da, giderek bunu yapabilmesi im- 


kansız hale geldi. 
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1830 yılı sonrasında Amerikalıların yaşamlarını yönlendiren ve 
etkileyen birçok dernek arasında, köleliğin kaldırılmasından yana olanlar ön plana çıkmıştı. Başlangıçta bu konu çok da popüler degildi. Köleliğin kaldırılmasını savunanlar, radikal kişiler olarak degerlendiriliyorlardı. Kölelik kurumundan uzak kalmak isteyen Kuzey'de, köleliğin kaldırılmasını savunanların ülkenin bütünlüğüne zarar verici faaliyetler yürüttükleri düşünülüyordu. Kendine özgü bir kurum olan “kölelik kurumunun” korunmasına giderek daha fazla önem vermekte olan Güney'de ise, kölelik aleyhinde faaliyet yürütmek tehlikeli idi. Yine de kölelik aleyhtarları, kendilerinden nefret edilmesini göze alarak, tüm Amerika'nın dikkatini köleliğin kötülüklerine çekmeyi sürdürdüler; ancak bu ısrarlı tutumlarının bedelini bir süre sonra ödeyeceklerdi. 

1829 yılında, Kuzey Carolinada yaşayan özgür doğmuş Afrika 
kökenli bir Amerikalı olan David Walker, Appeal to the Colored Citizens of the World? adını taşıyan kitabını yayınladı. Bu kitabında, Amerika'da yaşayan Afrika kökenlilere şu tavsiyelerde bulunuyordu: “Eğer bir girişimde bulunacak olursanız, onun işe yaradığından emin olun — asla girişiminizi hafif düzeyde tutmayın, çünkü karşınızdakiler, bu yaptığınızı hafife almayacaklardır — onlar, kendilerinin köleleri olmamızı istiyorlar ve bu aşağılık durumda olmaya boyun eğmemizi sağlamak için bizleri gözlerini kırpmadan öldürmeye hazırlar. Bu nedenle, eğer bir girişimde bulunacaksak, ya öldürmeyi, ya da ölmeyi göze almamız gerek.” İki yıl sonra da, 1831 yılının Ocak ayında, kölelik karşıtı editör William Lloyd Garrison, The Liberator adını verdiği ve kölelerin derhal azat edilmelerini savunan dergisinin ilk sayısını yayınladı. Garrison, dergisinde yayınladığı yazısında şu ifadeyi kullanıyordu: “Söylediklerimde tamamen samimiyim...Lafı dolandırmayacağım, söylediklerimden dolayı özür dilemeyeceğim, bir adım bile geri atmayacağım ve sesimi duyuracağım.” Aynı yılın Ağustos ayında ise, Virginiada bulunan Southampton County'de yaşayan Nat Turner adındaki bir köle, bir ayaklanma başlattı. Sonuçta başarısız olsa da, Güney'de birçok kişiyi tedirgin etmişti. 


33 Türkçeye çevirisi, “Dünyanın tüm Zenci Vatandaşlarına Çağrı” şeklinde olabilir. 
34 Türkçesi “Özgürleştirici”dir. 
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Güneylilerin bu ayaklanmaya karşı verdikleri tepki, bir taraftan karşı saldırıya geçme, diğer taraftan ayaklanmayı tamamen inkar etme şeklinde olmuştu. Yani, bir taraftan, Calhoun'un kölelik hakkında söylediği “olumlu iyi” şeklindeki tanınmış sözünde yaptığı gibi köleliği öven, diğer taraftan da ayaklanmadan söz edilmesini kesinlikle yasaklayan pasif-agresif bir tutum içerisine girmişlerdi (şekil 5.6). Doğal olarak, izledikleri bu garip tutum, kölelik hakkında insanların daha fazla konuşmalarına, yazılar yazmalarına, yorumda bulunmalarına ve eleştirilerini belirtmelerine yol açmıştı. 
1837 yılında Kongre'de, kölelik karşıtlarının verdikleri dilekçeler 
üzerine yapılan tartışmalar sırasında, Calhoun alenen köleliği savunmuştu. O sıralarda söz konusu dilekçeler Kongre'ye sel gibi yağmakta idi ve bir önceki yıl, kölelik yanlısı politikacılar, bu dilekçelerin etkisini azaltmak amacı ile, dilekçeler hakkındaki tartışmaları engellemeye yönelik “konuşmayı kısıtlama kuralının” (Gag Rule) kabul edilmesini sağlamışlardı. Böylece dilekçeler Kongre'de okunmaz olmuşlardı. Ancak kölelik yanlısı politikacıların bu yaptıkları da aksi etki yaratmış ve kölelik konusu, en fazla ele alınan konu haline gelmişti. 1830 yılına gelindiğinde, Güney artık, ifade özgürlüğünün engellendiği, zulmün hoş görüldüğü bir bölge şeklinde ün yapmış bulunuyordu. Bu bölgede, Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer alan ideallerin, yani Amerikan ideallerinin engellenmekle kalmayıp, hor görüldüğü belirtiliyordu. 

1830'lar, birçok yönden, kölelikle ilgili tartışmalara sahne olmuş bir on yıllık dönem olarak kabul ediliyordu. Kölelik karşıtı duygular, 1831 yılında Liberator dergisinin yayın hayatına başlaması ile harekete geçirilmiş, ardından Turner'ın isyanı üzerine tasfiye edilmişti. Bir sonraki yıl Garrison, New England Kölelik Karşıtları Topluluğu'nu kurmuş, daha sonraki yıl ise, Arthur ve Lewis Tappan tarafından New York'ta Amerikan Kölelik karşıtları Topluluğu kurulmuştu. Söz konusu kuruluşlar, kölelik karşıtı duyguları körüklüyorlardı. Sonuç olarak, Kuzeyliler, kölelik konusunu en azından ahlaki açıdan dikkate alma zorunluluğunu hisseder olmuşlardı; hatta aslında birçoğu, konuya pratik bir çözüm getirilmesini daha fazla 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pee nto hgh eS 


Şekil 5.6. “Southern Ideas of Liberty” (Güney'deki Özgürlük Anlayışı) (Boston, 1835). 
Yukarıda görülen, köle karşıtları tarafından yapılmış temsili bir resimdir. 1830'ların ortalarında, Güney'de köleliğe karşı olanlara yapılan muameleyi sergilemektedir. O dönemde, Georgia, Louisiana ve Mississippi'de kölelik karşıtı eylemcileri asmak, ya da katrana ve tüylere bulamak gibi uygulamalar yaygındı. Kongre'de, “konuşmayı kısıtlama kuralının” (Yirmi Birinci Kural olarak biliniyordu) kabul edilmesinden önce, 1835 yılında, güney eyaletlerindeki meclislerde, köle-karşıtı kuruluşlar üzerinde baskı uygulanmasına yönelik kararlar alınmıştı. Yukarıdaki resimde, Anayasa'yı ayağının altına almış olarak pamuk ve tütün balyalarına oturmuş, eşek kulaklarına sahip olan ve elinde kamçı tutan bir yargıcın, bir köle karşıtının asılması konusunda hüküm vermesi gösterilmektedir. Resmin altında ise, şunlar yazılıdır: “Bir kişiye, Bağımsızlık Bildirgemizde yazan ‘Tüm insanlar özgür doğarlar ve eşittirler ilkesini savunduğu gerekçesi ile verilen ceza: Bu adamı soyup katrana ve tüye bulayın! Sonra da boynundan asın, gök ve yer arasında sallanıp dursun! Böylelikle, Kuzeyli fanatikleri nasıl bir tehlikenin içinde oldukları konusunda uyarsın!” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-92284). 


tercih ediyorlardı. Buna karşılık, Kuzeyliler arasında da Calhoun ile benzer şekilde düşünen, yani köle karşıtlarının Birlik açısından tehdit oluşturduklarına inananların sayısı az değildi. Bu kişiler, köle 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karşıtlarının ajitasyonu kontrol altına alınmadığı takdirde, sonuçta Amerika'da “iki ayrı halkın oluşacağı” görüşünde idiler. Yine de, İç savaş öncesi dönemde kuzeylilerin Güney'e karşı besledikleri bu düşmanlık ya da destek duygularına yol açan, yalnızca köle karşıtlarının yönlendirmeleri değildi. Aslında Güney'in tüm problemlerinin kökeninde kölelik kurumu vardı ve kuzeyliler de bunu anlıyorlardı. Kölelik, Güney'in insanlarının gelişimini aksatıyor, eğitim olanaklarını kısıtlıyor ve gelecek göçmenlerin gözünde cazip bir yerleşim bölgesi olmasını engelliyordu. 

Sonraki on yıllık dönemler zarfında, tartışmalar azalmış, eylemler çoğalmıştı. Artık meydana gelen gelişmelerin, ne getirilen “konuşmayı kısıtlama kuralı” ile, ne de ülkenin coğrafi genişlemesine eşlik eden ve onu destekleyen demografik büyümesi, teknolojik gelişimi ve piyasalarındaki yaygınlaşma ile bir bağlantısı yoktu. 
1840'lara, ülkenin büyük çapta batıya doğru genişlemesi damgasını vurmuştu. Bu on yıl zarfında ilk kez olarak, Amerika'nın batıya doğru kıta aşan yönelimi konusunda kullanılan “Önceden Belirlenmiş Kader” (Manifest Destiny) tabiri kullanılmaya başlanmıştı. Bu tabirin doğruluğuna duyulan inanç, aynı on yıl içerisinde Amerika'yı Meksika ile silahlı çatışmaya sürüklemişti. Yine bu on yıllık dönem içerisinde, kısa ömürlü “İkinci Parti Sistemi” de sona ermeye yönelmişti. 1840 yılında Özgürlük Partisi'nin (Liberty Party) kurulması ile birlikte, kölelik karşıtlığı, potansiyel bir siyasi güç olarak sahneye çıkmıştı. 1848 seçimlerinde Özgür Toprak Partisi'nin de (Free Soil Party) kurulması ile birlikte, kölelik karşıtı politikaların ülke genelinde etkili olma şansı daha da artmıştı. 

Özgür Toprak Partisi, ülkedeki politikacıların ve seçmenlerinin, Birlik içerisinde kölelik nedeni ile doğan fay hatları boyunca nasıl bir dizilim gösterdiklerini ortaya koymuştu. Bölgeler arasındaki bölünmenin çok güçlü olması, Whig Partisi'nin sonunda dağılmasına ve bölgesel nitelikte yeni bir parti olan Cumhuriyetçi Parti'nin kurulmasına yol açmıştı. Bu yeni siyasi parti, köleliğin batıya doğru daha fazla yayılmasını önleme söylemi ile, ilk kez olarak 1856 


35 Papers of C. Calhoun, Cilt XIII (1980) 394-5. 
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yılında yapılan seçimlere katıldı. 1840'larda ve 1850'lerde siyasi dengeler bu şekilde yeniden düzenlenirken, Güney'de ise, Amerika'daki özgürlükleri tehdit eder nitelikte, köle sahiplerinin siyasi gücü, ya da “Köle Gücü” etkinlik kazanmakta idi. Ayrı ayrı gelişen bu siyasi oluşumlar, aslında birbirlerinden besleniyorlar ve bu şekilde birbirlerinin gücünün artmasını sağlıyorlardı. Bu arada da, Birlik'in içerisinde artmakta olan bölgesel gerilimleri daha da fazla alevlendiriyorlardı. Köleliğe olan tepkiler ise, önceleri aşırı görüşlü azınlıktaki kişilerin bakış açısı olarak değerlendirilirken, giderek daha geniş kitleler tarafından benimseniyordu. 

Bazı kişilere göre ise, ortadaki problem, yalnızca köleliğin kaldırılması ile çözülemezdi. Katı ırkçılık ile bağnazlık arasında değişebilen çeşitli görüşlere sahip bu gibi kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içerisinde, zencilerin ve beyazların eşitlik ilkesine dayalı olarak asla bir arada barış içerisinde yaşayamayacakları inancına sahiplerdi. 1816 yılında kurulan Amerikan Kolonileştirme Derneği, Amerika'da yaşayan özgür zencilerin Afrika'ya götürülerek oradaki ülkelerde yeniden iskan edilmelerinin uygun olacağını savunan bir dernekti. Deneme niteliğinde uygulamaya da konulan bu fikirle, 1821 yılında Liberya devleti kuruldu. Ancak bu uygulama, başta Afrika kökenli Amerikalılar olmak üzere, hemen hiç kimseyi memnun etmedi ve başarıya ulaşamadı. Yine de, Amerikan Kolonileştirme Derneği'nin faaliyetleri, en iyi niyetli Amerikalıların bile ırk ayrımının olmadığı bir toplumun ne ölçüde başarıya ulaşabileceği konusunda tereddütlerinin olduğunu ortaya koymuştu. Bu arada, “Önceden Belirlenmiş Kader” inancı konusunda da birtakım belirsizliklerin mevcut olduğu görülüyordu. 

“Önceden Belirlenmiş Kader” kavramı, en başından beri, Amerika topraklarına ilk ayak basan yerleşimcilerin duygularını çağrıştırmakta idi; bununla beraber, çeşitli problemli yanları da vardı. Bu tabir ilk kez 1845 yılında, Democratic Review adındaki derginin editörü John O'Sullivan tarafından kullanılmıştı. O'Sullivan bu tabiri, Oregon ve California topraklarının elde edilmesi ile ilgili olarak kullanmıştı. Her iki eyaletin toprakları üzerinde İngiltere'nin de 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hak iddiası olmuştu. O’Sullivan, “milyonlarca kişiden oluşan ve her yıl biraz daha fazla artan nüfusumuzun serbestçe büyümesini sürdürebilmesi için Tanrı tarafından bize bahşedilen bu kıtanın tamamına yayılabilmek şeklindeki önceden belirlenmiş kaderimizin gereğini yerine getirebilmemiz, bu eski sömürgeci güç tarafından engellenmeye çalışılmaktadır” sözleri ile İngiltere'nin tutumunu eleştiriyordu. Aslında, O'Sullivan'ın söyledikleri, koloni dönemi öncesindeki Amerika'yı hatırlatıyordu. O dönemlerde, Avrupalıların istedikleri gibi gelip yerleşmelerine uygun olan “bakir topraklara” gelinmiş ve oralarda yaşayan yerliler, beyazlara yerleşebilecekleri yer sağlamak amacı ile, toprakları ellerinden alınarak zorbaca yöntemlerle batıya doğru sürülmüşlerdi. O'Sullivan'ın kullandığı “önceden belirlenmiş kader” sözünün çağrıştırdığı geçmiş olaylar, henüz koloni dönemi çok geçmişte kalmış olmasa da, bu dönemi tamamen unutmuş olan bir halkın zihninde yeniden canlanacaktı. 

Amerika'nın, önceden belirlenmiş bir kadere sahip olması, ya da kaderini belirlenmiş bir çizgiye oturtması fikri yeni değildi. Thomas Paine, daha önce Amerikan Devrimini gerçekleştiren kuşağa, savundukları davanın “tüm insanlığın davası” olduğunu söylemişti. 
İç Savaş öncesinde, büyük insan kitlelerinin yeni edinilen topraklardan geçerek batıya doğru aktığı dönemde yaşayan Amerikalıların sorunu, önceden belirlenmiş olduğunu kabul ettikleri kaderlerinin gerçek niteliğinin ve bu kaderin getirdiği ahlaki ve pratik zorunlulukların, tam olarak Kurucu Babalarının beklentilerine uymaması idi. Beyaz Amerikalılar, yerli halk ile kendi toplumları arasındaki maddi ayrımı oluşturmaları sırasında, yerli kabilelerin haklarını hiçbir zaman ortadaki denkleme dahil etmemişlerdi. Buna karşılık, beyaz yerleşimcilerin hakları her zaman göz önünde bulundurulmuştu ve şimdi de, Batı'da oluşturacakları toplulukların sahip olacakları haklar ile bunların devlet üzerindeki etkilerinin nasıl olacağı üzerin-- de düşünülüyordu. 

Pratik bakış açısından bakıldığında, ortadaki sorun tamamen, Missouri konusunda varılan uzlaşma sonucunda, köleliğin yasaklandığı ve uygulandığı eyaletlere Kongre'de eşit temsil hakkı verilmesi 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ile sağlanan ve Senato'da da aynı şekilde uygulanan güç dengesine indirgenmişti. Her ne kadar O'Sullivan, Amerika'nın genişlemesi ile köleliğin hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürse de, giderek artan sayıda kuzeyli, bunun tam tersine inanıyordu. Kuzeyliler, Güney'in, daha fazla siyasi güç elde edebilmek için “kölelik kurumunu” yaymak konusunda çok istekli olduğunu düşünüyorlar ve bu konudaki tüm fırsatları değerlendirerek ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokacağına inanıyorlardı. Artık bu tür düşünceler, radikal köle karşıtlarının paranoyakça değerlendirmeleri gibi de algılanmıyordu. Ülkenin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan gizli bir Köle Gücü komplosu ile karşı karşıya bulunulduğu görüşü de belli bir ağırlık kazanmıştı. 
Ancak aslına bakılırsa, köleliği açıktan açığa savunan Calhoun gibi kişilerin, böyle bir komplonun parçası olduklarını düşünen pek fazla kişi yoktu. Kölelik, beyaz güneylilerin pek fazla tartışmak istemedikleri bir konu olsa da, köleliği desteklediklerini gizli tutabilmeleri de mümkün değildi. 

Aslına bakılırsa, devletin ilk kuruluşundan beri Güney her zaman, Kuzey'e oranla daha güçlü bir konumda bulunmuştu. John Adams'ın Başkanlığı elde etmesi dışında, Başkanlık makamı, 1789 ile 1824 yılları arasında sürekli olarak Virginialıların elinde bulunmuştu. Daha sonra kuzeyliler, John Quincy Adams'ın Başkanlığı döneminde kısa süre için yeniden iktidarı ele geçirdilerse de, 1828 yılında Jackson'ın Başkanlığa gelmesi ile birlikte, üstünlük yeniden güneylilerin eline geçmişti. “Beşte üç maddesi” uyarınca Güney, köleleri sayesinde ulusal düzeyde, yalnızca beyaz nüfusunun elde edebileceğinden daha fazla temsil hakkına sahip bulunuyordu. Senato'da eyaletler arasındaki eşit temsil uygulaması ise, 1850 yılında California'nın eyalet olarak kabul edilmesine dek devam etmişti. Aslında kuzeyliler, baştan itibaren, güneylilerin daha fazla temsil hakkına sahip bulunmalarına itiraz etmeleri için geçerli nedenler öne sürebilirlerdi; ancak kölelik konusu dışında itirazda bulunmalarını gerektirecek bir neden de olmamıştı. 


36 1787 yılında ABD Anayasası hazırlanırken, bir eyalette yaşayan kölelerin toplam 
nüfusunun beşte üçünün o eyaletin nüfusuna dahil edilmeleri konusunda varılan bir uzlaşma ile Anayasa'ya eklenmiş bir madde idi. Bu madde, eyaletlerin parlamentodaki temsil haklarını etkiliyordu — ç.n. 
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Ancak, ülkenin genişlemesine paralel olarak seyreden güç kazanma politikaları çerçevesinde, birçok siyasi köle-karşıtı ortaya çıkmışu. Bunlar, ahlaki anlayışları gereği, Afrika'dan köle olarak getirilen Amerikalıların çektikleri acılara katlanamadıklarını belirtiyorlardı. 
Bu kişiler, devletin, Cumhuriyetçi Parti sloganında belirtildiği üzere, “Özgür Toprak, Özgür Emek, Özgür İnsan” anlayışını temel alması gerektiğini belirtiyorlardı. Tek bir devlet fikrinden de vazgeçmemişlerdi. Aslında, geçmişte yaşanan “Missouri Uzlaşması” gibi olaylar, Birlik'in dağılması yönünde birer birer devrilen domino taşları gibi etki yaratmışlar ve en sonunda, 1860-61 yılında güney eyaletlerinin ayrılması ile tüm taşlar devrilmişti. Her ne kadar o dönemde Birlikin dağılma tehlikesi içerisinde bulunduğu herkesçe fark ediliyor olsa da, bölgesel anlaşmazlıkların kaçınılmaz olarak böyle bir sonuca varabileceğine çok da ihtimal verilmiyordu. Aşağıdaki şekilde (Şekil 5.7) yer alan resimden de anlaşılabileceği gibi, 1850 yılında Amerikalılar, Birlik'in devam edeceğine yine de güveniyorlardı ve hatta bu fikre karşı çıkan kişileri ve çevreleri alaya alıyorlardı. 

O noktaya gelene dek, kuzeyliler, Kongre'de güneylilerin uzun süreden beri bir sürü laf kalabalıklığı yapmalarına alışmış bulunuyorlardı ve bunları pek de ciddiye almıyorlardı. Güneylilere gelince; onlar da oluşması için büyük emek verdikleri Birlik çatısı altında kedilerini güvende hissediyorlardı. Ayrıca, Birlik'in kendi tarımsal üretimlerine büyük ölçüde ihtiyacı olduğuna inanıyorlardı. Güney Carolina'nın kölelik yanlısı eski valisi ve sözcüsü James Henry Hammond, bu konuda şöyle konuşmuştu: “Dünyadaki hiç kimse 


”37 Hammond, 


pamuğa karşı bir savaşı göze alamaz. Pamuk, kraldır. 
bu sözlerinde haksız değildi. Kuzey, ne pamuğa, ne de onu üreten bölgeye karşı savaş açamazdı. Bununla birlikte, 1850 yılı itibarı ile Amerika'daki genel tutum, pamuğun yarattığı duygulardan kaynaklanmıyordu; daha çok, geçmişte olduğu gibi yine uzlaşma yolu ile Birlik'in korunabileceği inancına dayanıyordu. Esasen, Meksika Savaşı (1846-48) sonrasında elde edilen toprakların statüsü ile 


37 James Henry Hammond, Selections from the Letters and Speeches of the Hon. James 
H. Hammond of South Carolina (New York: John F. Trow & Co., 1866) 311-22. 


279 


THE MURLY-BURLY POT. 


Şekil 5.7. “The hurly-burly pot” (Kargaşa kazanı) (New York, James Baillie, 1850). Hiciv niteliğindeki bu karikatür, 1850 yılında köle karşıtlarını, “Özgür Toprak” fikrini savunanları ve bölgesel çıkarları, Birlik'in karşısındaki tehlikeler olarak göstermektedir. Uzlaşma fikrini temsil eden kişiler ise, soldan sağa şöyle sıralanmışlardır: “Özgür Toprak” savunucusu politikacı David Wilmot. Wilmot, 1846 yılında sunduğu önergede, Meksika Savaşı sonrasında elde edilen topraklarda köleliğin yasaklanması talebinde bulunmuştu. 
Wilmot'un bu önerisi, Temsilciler Meclisi'nde iki kez kabul edildi ise de, Senato tarafından her seferinde reddedilmişti. Buna rağmen yine de Wilmot'un önergesinin, söz konusu topraklarda kölelik konusunda farklı görüşlerin benimsenmesinde rolü olmuştu. Resimde, Wilmorun yanında yer alan şahıs, kölelik karşıtı editör William Lloyd Garrison'dur. 
O'nun yanında ise, John C. Calhoun ile, New York Tribune gazetesinin radikal görüşlü editörü Horace Greeley yer almaktadırlar. Ateşin içerisinde görülen kişi ise, Amerikan Devrim Savaşı sırasında Kıta Ordusunda savaşan bir subay olduğu halde sonradan ihanet ederek İngilizlerin safına geçen Benedict Arnold'dur. Arnold dışında, resimde görülen tüm kişiler, soytarı kılığına girmişler, kafalarına da soytarı külahları takmışlardır. Ön planda yer alan üç kişi (Garrison, Wilmot ve Greeley), Macbeth oyunundaki cadılar gibi gösterilmişlerdir ve önlerindeki kazana çeşitli zararlı sosyal ve siyasi fikirleri eklemektedirler. Bu fikirler de, “Özgür Toprak”, “Köle Karşıtlığı” ve “Fourier taraftarlığı” (Greeley, Fransız ütopik sosyalist Charles Fourier'in görüşlerini savunması ile tanınmıştı). Bunların yanı sıra kazanda, “İhanet”, “Bölünme Kaışıtlığı” ve “Mavi Yasalar” (başta ticari faaliyetler olmak üzere bazı faaliyetlerin Şabat gününde yasaklanmasına ilişkin, genellikle Püritenlerle ilişkilendirilen kısıtlayıcı bazı kurallar) gibi unsurlar da görülmektedir. Wilmot'un başının üzerindeki konuşma balonunda şu sözlere yer verilmiştir: “Köpür, köpür ve bela getir!/Kayna, Özgür Toprak!/Birlik, yıkıl/Keder ve acılar gelsin!/Barış kalmasin!/Biz bölünene kadar!” 
Garrison ise, şunları söylemektedir: “Köpür, köpür ve bela getir(/Köleliğin Kaldırılması/ Bu bizim koşulumuz/Her şey değişecek/Keçiler kadar güçlü siyahlar bu değişimi getirecek/Efendilerinin boğazlarını kesecekler/Köleliğin kaldırılması, kaynal/Kötülüğü parçalayacağız.” Greeley'e gelince; O ise şunları söylemektedir: “Köpür, köpür ve bela getir!/ Fourier taraftarlığı/Savaş ve Bölünme/Birlik dağılana kadar.” Resimde daha önemsiz gibi gösterilen Calhoun ise şöyle demektedir: “Hazırladığımız karışımın başarısı için, büyük patronumuz, Devrime ihanet eden, Aziz Benedict Arnold'u çağırıyoruz.” Arnold, içinde olduğu ateşten şöyle seslenmektedir: “Aferin, iyi ve sadık uşaklarım!” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-11138). 
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ilgili olarak köleliği yasaklayan ve savunan eyaletler arasında giderek artış gösteren gerilimin sona erdirilmesi için 1850 yılında varılan Uzlaşma, “özgür toprakları” genişletmek isteyen Kuzey ile kölelik uygulamalarının yayılmasından yana olan Güney arasında uzlaşmayı sağlayan bir dizi tedbirin sonuncusu olmuştu. Ondan sonra da, artık bir daha hiçbir uzlaşma olmayacaktı. 

1850 yılında varılmış olan uzlaşma, yeni elde edilmiş olan toprakların statüsünün, bu topraklar üzerinde yaşayan halk tarafından belirlenmesini öngörüyordu. Halkın egemenliği ilkesine bağlı olarak, bu kararın tamamen demokratik yöntemlerle belirlenmesi gerekiyordu, ancak uygulamada tam olarak böyle olmamıştı. Halk egemenliği, artan bölgesel ayrımcılığın önünü keseceği yerde, köleliğin batıya doğru yayılıp yayılmaması meselesi üzerinde Kuzey ile Güney arasında giderek artan fikir ayrılığının daha da fazla ön plana çıkmasına yol açmıştı. 1854 yılında, Batı'da iki yeni eyaletin kurulmasına ilişkin Kansas-Nebraska Yasa tasarısında da, bu eyaletlerin statüsü ile ilgili olarak verilecek kararda yine halkın egemenliği ilkesinin esas alınması öngörülmüştü. Ancak Kansas'ta kölelik yanlıları ile karşıtları arasında şiddet olayları patlak vermişti. Daha söz konusu yasa tasarısının Kongre'de görüşülmesine bile başlanmamışken, Kuzey'deki muhalifler, çıkarılacak yasa konusunda şöyle yorumda bulunuyorlardı: “Üzerinde henüz yerleşimin bulunmadığı geniş toprakları, Eski Dünyadan gelen göçmenlere ve bizim eyaletlerimizdeki özgür işçilere kapatıp, bu toprakları efendilerin ve kölelerin yaşadığı, despotizmin hakim olduğu yerler durumuna getirmek için düşünülmüş iğrenç bir komplo.” 

Birçok kuzeylinin, köleliğin yasal zemin kazanmakta olduğu yönündeki şüpheleri, birkaç yıl sonra Yüksek mahkemenin halk egemenliğini köleliğin lehinde olacak şekilde onaylayan ve çok ses getiren kararı ile doğrulanmıştı. Dred Scott ile Sandford arasındaki hukuki anlaşmazlık, yaşamının büyük bölümünü “özgür eyaletlerde” geçirmiş olduğu gerekçesi ile özgür olma hakkının bulunduğunu öne 


38 “Appeal of the Independent Democrats in Congress to the People of the United 
States”, Congressional Globe, 33'üncü Kongre, Vinci Oturum, 281-2. 
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süren Missourili bir köle olan Scott tarafından mahkemeye götürülmüştü. 1857 yılında, Baş yargıç konumundaki Roger B. Taney, Scottun dava başvurusunu reddetmiş, buna gerekçe olarak da, öncelikle Scott'un köle olmasından dolayı vatandaş olarak kabul edilemeyeceğini, ikinci olarak da, Anayasada yapılan Beşinci Değişiklik kapsamında, hiçbir vatandaşın, aleyhindeki yargı süreci tamamlanmadan malına el konulamayacağını (Scott, sahibine ait bir maldı ve sahibi olan kişinin malına el konulamazdı) göstermişti. Köle sahiplerinin ellerindeki malları istedikleri yere — örneğin, Missouri Uzlaşması sonrasında Missouri'ye - götürme haklarının engellenmesi, Anayasa'ya aykırı idi. Taney, verdiği kararda, ülkenin Kurucu Babalarının Amerika'daki zenci nüfusa ilişkin görüşlerini çarpıtarak, ülkenin kuruluş döneminden çok önceki zamanlardan beri Afrika kökenli Amerikalıların “aşağı bir sınıf olarak kabul edildiklerini, sosyal ya da siyasi alanlarda beyaz ırk ile kaynaşmaya uygun olmadıklarının düşünüldüğünü ve beyazların saygı göstermekle yükümlü olabilecekleri hiçbir hakka sahip bulunmadıklarını” öne sürmüştü.” 

Eğer köleler insan değil, mal olarak kabul ediliyorlarsa ve sahipleri tarafından her yere götürülebiliyorlarsa, o zaman en azından teorik olarak, köleliğin uygulanmayacağı hiçbir eyalet olamazdı. 1850 yılında sağlanan uzlaşmanın ve Kansas-Nebraska Yasasında yer verilmiş olan halk egemenliği ilkesinin en önde gelen savunucusu olan Stephen A. Douglas ise, teoride geçerli olan bir konunun mutlaka genel bir uygulama haline dönüştürülmesinin gerekmediği inancında idi ve halk egemenliği ilkesinin bölgesel ayrımcılığa bir çözüm olabileceğini düşünüyordu. Oysa, bu konuyu siyasi rakibi olan Abraham Lincoln ile tartıştığı 1858 yılında, bölgeler arası ayrımcılık, adeta Amerika'nın siyaset makinasının motoru durumunda idi. Kansas-Nebraska Yasası ise, Demokratik Parti içerisindeki birlik ve bütünlüğe, daha önce çıkarılmış diğer hukuki kararlardan daha fazla zarar vermiş, buna karşılık, yeni yeni gelişmekte olan Cumhuriyetçi Parti'nin hızlı bir 
şekilde güçlenmesini sağlamıştı. Nitekim, Cumhuriyetçi Parti, 1860 


39 Dred Scott ile Sandford arasındaki hukuki anlaşmazlık (60 U.S. 393 (1856), 
online olarak şu linkten ulaşmak mümkündür: http://supreme.|p.findlaw.com/ supreme.court/landmark/dredscott.html (25 Ocak 2010). 
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yılındaki seçimlerde zaferi elde etti. Bu zafer, güney eyaletlerinin Birlik'ten ayrılmalarının yolunu açmıştı. Bir sonraki yıl, Lincoln'ün söylediği gibi, “savaş geldi çattı.” İç Savaşın sonlarına doğru Lincoln, savaşın çıkmasında Kuzey ve Güney'in taşıdıkları sorumluluğu şöyle yorumlamıştı: “Aslında her iki taraf da savaşa karşı idi; ancak taraflardan birisi, ülkenin varlığını sürdürebilmesini sağlamak için savaşı göze aldı, diğeri ise, yok olmaktansa savaşmayı tercih etti.” 

Kuzey ve Güney arasında sonunda 1861 yılında patlak veren savaş, Amerika'nın bir devlet olarak ortaya çıkmasındaki son sahneyi ne Devrim Savaşı'nın, ne de Anayasa değişikliğinin oluşturmadıklarını ortaya koymuştur. Amerika'nın hikayesi, iki perdeden oluşan bir oyun değildi, devamı da vardı. Bu oyunda rol alan binlerce oyuncunun çoğunu da köleler oluşturuyordu. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında kölelik Güney'de, bir çalışma sisteminden çok daha öte bir unsurdu. 
Bir anlamda, beyaz güneylilerin yaşam tarzını belirliyordu. Hammond'ın sözleri ile, “Güney'deki siyasal ve sosyal kurumlar arasındaki uyumun temellerini kölelik oluşturuyordu.” Köleliğin korunmasına yönelik çeşitli hukuki tedbirlere rağmen güneydeki köle sahipleri, devlet bünyesinde baş gösteren kölelik karşıtı duyguların ve yaşanan siyasi gelişmelerin etkisi ile, içinde bulundukları uyumlu ortamın ve köleliğin yayılmasının tehdit altında kaldığı yönünde giderek artan endişelere kapılmaya başlamışlardı (oysa aslında ortada devletten kaynaklanan ciddi bir tehdit yoktu). Harriet Beecher Stowe'un yazdığı, 
1852 yılında yayınlanan Uncle Toms Cabin‘! adındaki tanınmış roman, kölelik karşıtlığını çok duygusal bir şekilde aşılamakta idi. Bu roman, köle sahiplerinin kölelerini kendi malları olarak gördükleri düzenin devam etmesini giderek güçleştiren bir kültürün gelişimine katkıda bulunmuştu. Radikal kölelik karşıtı John Brown'ın 1859 yılında Virginiadaki Harpers Ferry'de bulunan federal silah deposuna karşı başlattığı ve önderlik ettiği baskın, kesinlikle yanlış bir adımdı ve başarısızlığa uğramıştı (sonuçta Brown, asılarak idam edilmişti). 
Ancak bu olay sonrasında birçok güneyli, aslında tüm gelişmelerin 


40 Abraham Lincoln, “İkinci Açılış Konuşması”, Basler, Collected Works, VIII, 332. 
41 “Tom Amca'nın Kulübesi” adı ile Türkçeye çevrilmiş olan tanınmış roman — ¢.n. 
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aksini göstermesine rağmen, “kendilerine özgü kurumun” gerçek bir tehlike karşısında olduğu inancına kapılmışlardı. 

Bazı yönlerden, bu inançlarında haksız da değillerdi. Kuzey'de de kölelik, bir çalışma sisteminden öte, ahlaki yönden kabul edilemez bir uygulama olarak algılanıyordu. Bazı kişiler ise köleliğin, aruk yeni kurulan bir Cumhuriyet içinde asla yeri olamayacak, çağdışı feodal bir sistemin kalıntısı olduğunu, Cumhuriyet'in büyümesini ve gelişimini de engellediğini savunuyorlardı. Diğer bazıları da köleliği, özgür beyaz toplumun gelişmesinin önündeki bir engel gibi görüyorlardı. Ralph Waldo Emerson'a göre, köleliğin hakim olduğu bir toplum, “bilim adamı, ya da gelişimcilerin bulunmadığı, demiryolundan geçen bir trenin düdük sesine hayranlık duyulmayan, gazeteye, posta işlerine, üniversiteye, kitap okumaya, ya da vaizlerin söylediklerine önem verilmeyen” nitelikte bir toplumdu. Emerson, tüm bu saydıklarının, Devrimden beri, Amerikalı olmakla özdeşleştirilmiş unsurlar olduklarını ve bireysel gelişim, ekonomik büyüme ve ulusal istikrar için hayati önem taşıdıklarını vurguluyordu. Sonuç olarak Emerson, köleliğin uygulandığı bir toplumun “tümden çürümeye mahkum olduğunu” belirtiyordu.” 

1860 yılındaki seçimleri Abraham Lincoln ile Cumhuriyetçi 
Parti'nin kazanması öncesinde, Kuzey ile Güney, devrimden elde ettikleri kazanımlar konusunda birbirleri ile çelişen anlayışlara sahip olmuşlardı. Söz konusu kazanımlar, esas olarak, iki önemli belgede belirtilen hususlara dayanıyordu: Bu belgeler, Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa idi. Kuzey'in Bağımsızlık Bildirgesi'ni, Güney'in ise Anayasa'yı kendileri için esas aldıklarını söylemek belki meseleyi çok basite indirgemek olabilir; ancak şu bir gerçekti ki, Anayasada köleliği ve eyaletlerin haklarını güvence altına alan hükümler, Güney için daha fazla önem taşır hale gelmişti. Buna karşılık, Bağımsızlık Bildirgesi'nde belirtilen ideallere de, Kuzey daha fazla önem veriyordu. 

Lincoln de Bağımsızlık Bildirgesi'ni, Amerikan milliyetçiliğinin oluşmasına giden yolu gösteren çok önemli bir belge olarak görüyordu. 1858 yılındaki bir konuşmasında, “biz artık güçlü bir milletiz” 


42 Emerson, Address Delivered in Concord on the Anniversary of the Emancipation of the 
Negroes in the British West Indies. 
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ifadesini kullanmıştı; ancak, göçmenlerden oluşan bir ülkede milli bağların oluşmasının ne denli güç olduğunun kendisi de farkında idi. 
Biliyordu ki Amerikalıların, Amerika'nın geçmişi ile olan bağlantıları “kan bağına” dayanmıyordu. Buna karşılık, Bağımsızlık Bildirgesi sayesinde bir Amerikan milliyetçiliği oluşturabilmişlerdi; zira Lincoln, Amerikalıların, söz konusu Bağımsızlık Bildirgesi'ni kaleme alanların “kanından ve canından olduklarını iddia etmeye haklarının bulundugunu” söylüyordu. Lincoln'ün düşüncesine göre, Bağımsızlık Bildirgesi'nin uyandırdığı manevi duygular, ulusun tüm bireylerini birbirine bağlayan “elektrik kablolarını” oluşturuyorlardı.* Aslında, güneyliler de Bağımsızlık Bildirgesi'ne sahip çıkıyorlardı; özellikle de, Bildirge'nin şu cümlesi onlar için önem taşıyordu: “Herhangi bir yönetim şekli, yönetilenlerin haklarını ortadan kaldırdığı takdirde, yönetilen halk, bu yönetimi değiştirme veya sona erdirme hakkına sahiptir.” 
Kuzey açısından, Bağımsızlık Bildirgesi, Birlik'in temellerini oluşturuyor, Güney açısından ise, Birlik'ten ayrılma hakkını doğuruyordu. 
Lincoln Başkanlık görevini devraldığında, Birlik dağıldı. Bu durumda da, Lincoln'ün en önde gelen görevinin ne olacağı netlik kazandı: Lincoln'ün, Güney'in Birlik'ten ayrılma hakkını reddetmesi ve bunun yanında, on sekizinci yüzyılda gerçekleşen Devrim sonucunda tek bir devletin kurulmuş olduğunu, Bağımsızlık Bildirgesi'nde belirtilen ilkelerin de, gelecekte birden fazla devletin kurulmasını öngörmediğini kanıtlaması gerekiyordu. Ancak savaş ilerledikçe, asıl yapması gereke- nin, ülkenin Kurucu Babalarının başlattıkları, ancak daha sonra yarım bıraktıkları işi tamamlamak olduğunu fark etti. Kendisinin, Güney'in ayrılmasına ve bunun sonucunda ülkenin İç Savaş'a sürüklenmesine yol açan meseleyi kökünden halletmesi, yani köleliği kaldırması gerekiyordu. Yalnızca bunu yapması bile, uzun vadede Birlik'i güvence altına almasını sağlayacaktı. Ancak elbette ki, bu hedefine ulaşabilmesinin yolu, askeri alanda başarıya ulaşmasından geçmekte idi. Lincoln biliyordu ki, ancak kölelik kalktığı takdirde Amerikalılar, “dünyanın en son ve en büyük umudu” olmak şeklindeki önceden belirlenmiş kaderlerini gerçekleştirebilme şansına sahip olabileceklerdi. 


43 Abraham Lincoln, “Speech at Chicago, Illinois”, 10 Temmuz 1858, Basler, 
Collected Works, 11, 484-500. 
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İmparatorluğun Batıya Yönelişi 


Birlikten Devlete 


w 


İmparatorluk Batı'ya Doğru Yol Almakta 

İlk Dört Perdesi Bitti Oyunun 

Beşinci Perde Son Perde Olacak 

Geçmiş ve Gelecek Zamanın En Asil Çocukları 
Son Perdeyi Oynayacak 


(George Berkeley, “Verses on the Prospect of 
Planting Arts and Learning in America”, 1752) 


1861 yılının Mart ayında, Georgia eyaletinin Savannah şehrinde, 
yeni kurulmuş olan Amerika Konfedere Devletleri? Hükümeti'nin Başkan Yardımcısı Alexander Stephens, konuşma yapmak üzere ayağa kalktığında, hazır bulunan dinleyiciler, söyleyeceklerini heyecanla bekliyorlardı. Oldukça tedirgin görünen Stephens, “burada bu kadar gürültü ve hareket olduğu sürece konuşmam imkansız” dedikten sonra, yine de gerekirse tüm gece boyunca kürsüde kalıp söylemek istediklerini aktaracağını belirttikten sonra da ekledi: “Aslında sizlere, pek eğlenceli şeyler de söyleyemeyeceğim.” Amerika'nın İç savaşı sırasında 


1 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Amerika'da Sanatın ve Eğitimin Geliştirilmesi 
Beklentilerine İlişkin Mısralar” 

2 Amerika Konfedere Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldıklarını ilan 
eden 11 güney eyaletinin oluşturduğu devlettir. İç savaş sırasında (1861-1865) varlığını sürdürmüştür — ç.n. 
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yapılmış en tanınmış konuşmalardan birisi, bu sıkıntı içeren sözlerle başlamıştı. Ayrı bir cumhuriyet kurmak üzere çeşitli eyaletlerin Birlik'ten çekilip alınması, asla kolay yürüyecek bir işlem değildi. 

Abraham Lincoln, Amerika'nın geleceği açısından Bağımsızlık Bildirgesi'ni bir senet olarak görürken, Stephens gibi güneyliler ise, devlet yapısına olan itirazlarını, Anayasa'ya dayandırıyorlardı. Esasen, Anayasa, bunu yapmalarına olanak veriyordu. Bir Amerikalı olmanın ne anlama geldiği, hem Anayasa'da hem de Anayasa'nın ilk on maddesi üzerinde yapılan değişiklikleri içeren Haklar Bildirisiinde büyük ölçüde tanımlanmakta idi. Ancak, ırk ayrımı da dahil olmak üzere bazı konularda, Anayasa ile Haklar Bildirisi'nde net ifadelere yer verilmemiş, ya uzlaştırıcı ifadeler kullanılmış, ya da bunlara hiç değinilmemişti. En fazla soruna neden olan da, Haklar Bildirisi kapsamında Anayasa'da yapılan sonuncu değişiklik olan ve “X Maddesi” olarak adlandırılan maddenin içeriği idi. Bu maddede, şu hüküm yer alıyordu: “Anayasa ile Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmemiş, ancak Eyaletlere devredilmesi yasaklanmamış olan yetkiler, ilgili eyaletlere ya da halka aittir.” 

Bu madde, anti-Federalistlerin güçlerini yitirmeden önceki son başarıları olarak Haklar Bildirisi'ne eklenmişti; adeta onlardan yeni kurulan devlete kalan bir miras olan söz konusu madde, eyaletlerin haklarını koruma altına alıyordu; ki bu konu, federal gücün yetkilerinden endişe duyan kişiler için büyük önem taşımakta idi. 
Ancak bununla birlikte, 1860 ve 1861 yıllarında güney eyaletlerinin Birlik'ten ayrılmalarının yolunu da hazırlamış ve 1787'de Philadelphia'da gerçekleşen Federal Kurucu Meclis toplantısı sonucunda elde edilen tüm kazanımların yitirilmesi riskini doğurmuştu. Nitekim Stephens, 1861 yılının Mart ayında Birlik'ten ayrılabilme- nin formülünü X Maddesi'nde bulmuştu. Anayasa ile Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan yol işaretleri birbirleri ile çelişiyorlardı. Bu yol işaretlerinin tümü, özgürlüğe giden yolu gösteriyorlardı; ancak bu özgürlüğün kimin için olduğu, kimden özgürlük sağladığı, nelerden özgürlük sağladığı ve ne amaçla kullanılacağı sorularının cevabı, daha çok, yolda seyahat eden kişilerin bakış açılarına bağlı 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oluyordu. Stephens'ın bakış açısına göre, oluşturulan Konfederasyon'un bünyesinde sağlanan özgürlük, federal müdahalelerden uzak olarak köle edinme özgürlüğü idi (oysa gerçekte bu konuda bir federal müdahale söz konusu değildi). Güneylilerin düşüncesine göre, Birlik'ten ayrılmak, koloni yönetiminden kurtulmak üzere verilen mücadelenin ardından gerçekleşen devrimle kurulan ve şekillendirilen bir devletin bünyesinde kendilerine sağlanmış temel bir haktı. 
Bu ayrılma, devletin sorunu idi; Konfederasyon içinse, bir fırsattı. 
Devrim'in, Amerika'yı birlik içerisinde bir devlet haline getiremediği açıktı; bununla birlikte, yeni doğmakta olan Amerika Birleşik Devletleri milletinin ve milliyetçiliğinin uyum sağlayabileceği yeni kuralların belirlenmesini sağlamıştı. Bağımsızlık Bildirgesi ve Haklar Bildirisi ile güç kazanan ve Anayasa ile koruma altına alınan yeni devlet, kendi bünyesinde bir dizi karmaşık imtiyazlar ve kendisini korumaya yönelik kurallar benimsemişti. Geçen yıllar içerisinde bunlara zaman zaman uyulmuş, zaman zaman da çiğnendikleri olmuştu. Buna rağmen yine de devlet, ulaşmayı amaçladığı — her zaman bunu başaramasa da - belli standartlar belirlemişti. Ancak, ne Anayasa'nın ne de Haklar Bildirisi'nin çözüme bağlayamadığı bir konu vardı: 1791 yılına gelindiğinde Amerikalılar, “halk” için sağlanacak özgürlükleri ve güvenceleri, tam olarak tanımlamamışlarsa da, bir şekilde belirlemişlerdi; ancak “halk” sözünün tam olarak kimleri kapsayacağı sorusuna bir cevap getirememişlerdi. Bu soruya cevap arama işine de, İç Savaş'ın son bulmasına dek el atamayacaklardı. 
Esasen, Birlik'e karşı Konfederasyon tehdidi ortaya çıkana, özellikle de, Konfederasyon bünyesindeki vatandaşlık kurumu oluşturulana dek, söz konusu meselenin ele alınması gündeme gelmemişti. 
Stephens'ın Savannah'ta yapuğı konuşmanın ana konusunu da, vatandaşlık ve Anayasa teşkil etmişti. Stephens'ın konuşmasından on gün önce, Birlik'ten ayrılan eyaletler, 1787'de Philadelphia'da hazırlanmış olan Anayasa metninin Konfederasyon için olan versiyonunu kaleme almışlardı. Aslında güneyliler, Amerikan Anayasası'nda kendilerine ters gelen pek fazla bir şey bulamamışlar ve bir anlamda aynı Anayasa metnini tam olarak kopya etmişlerdi. Ancak elbette ki, 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günün koşullarına uygun olarak bir takım alternatif hükümler eklemişlerdi. Birkaç aylık bir süre içerisinde Birlik'ten ayrılmak, alternatif bir yönetim kurmak ve yeni bir Anayasa hazırlamak güçtü; bir devletin tamamen yeni baştan kurulabilmesi için, bu süre yeterli değildi. 

Buna rağmen yine de Konfederasyon Anayasası, orijinal Anayasa'nın bire bir aynısı değildi. Aslında, iki Anayasa arasında çok önemli bazı değişiklikler vardı ve Stephen’in amacı, dinleyicilerine bu değişiklikleri — ya da kendi deyimi ile “geliştirilmiş konuları” — izah etmekti. Dinleyicilerinin dağınık olan dikkatlerini toparladıktan sonra konuşmasına başlayan Stephens, şöyle konuştu: “Yeni Anayasa, bizim çok eski dönemlerden gelen haklarımızı, imtiyazlarımızı ve özgürlüklerimizi tamamen güvence altına almaktadır. Bu anayasa, Magna Carta'nın üstün ilkelerine, içeriğinde yer vermektedir. Din özgürlüğünü sağladıktan başka, yaşamı, özgürlüğü ve sahip olunan malları koruma altına almaktadır. Önceki Anayasa'ya göre bu Anayasa'da birtakım değişiklikler yapılmıştır.” Aslında kendisinin bu değişikliklerin tümünü onaylamadığını dinleyicileri ile paylaşan Stephens, buna rağmen yeni Konfederasyon Anayasası'nın “önceki Anayasa'dan çok daha iyi olduğunu” güvenle söyleyebileceğini ifade etti. Dinleyicilerine, Yeni Anayasa'nın her şeyden önce, “bize özgü kölelik kurumuna ilişkin olarak gündeme gelen tüm huzursuzluk verici meseleleri kesin şekilde sonlandırdığı” konusunda teminat veren Stephens, bu meselelerin, önceden Jefferson'un da öngörmüş olduğu gibi “ülkede son dönemde meydana gelen bölünmenin ve yapılan bu yeni devrimin esas nedenini oluşturduklarını” söyledi. Stephens, konuşmasında şu hususu da vurguladı: “Amerika'nın kuruluşunda benimsenen fikirler, ırkların eşitliğine dayanıyordu; oysa bu, büyük bir hata idi.” Stephens, bu konuda şöyle açıklamada bulundu: 


Yeni yönetimimiz, bu fikirlerin tamamen aksi yönündeki görüşleri esas almaktadır; yönetimimizin temelleri ve yapı taşları, zencilerin hiçbir zaman beyazlara eşit olamayacakları gerçeği üzerine kuruludur. Kölelerin üstün ırka boyun eğmeleri, doğaları gereğidir ve tamamen normaldir. Yeni devletimiz, dünya tarihinde bu kesin 


fiziksel, felsefi ve ahlaki gerçek üzerine kurulmuş ilk devlettir. 
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Konfederasyon Anayasası, kölelerle ilgili “mülkiyet haklarının” güvenceye alınması yönünde hiç şüphesiz önemli adımlar atmıştı. 
Ancak bu konudaki ironi şu idi: Amerikan devletinin kuruluş idealleri neler olursa olsun, özgür olma hakkının bulunduğunu öne sürerek mahkemeye başvuran Missourili köle Dred Scott hakkında 
1857 yılında verilen ve dava açma hakkının bulunmadığını belirten 
kararın, Kuzey ile Güney arasında patlak veren savaşın nedenleri arasında olmadığı kesindi. Yani, Stephens'ın, köleliğe sahip çıkanın yalnızca Konfederasyon olduğu iddiası doğru değildi (Şekil 6.1). 
Dred Scott hakkında 1857'de verilen mahkeme kararı ile aslında, ileride kurulacak Konfederasyon'un yapı taşlarından birisi olduğu öne sürülen kölelik, en azından potansiyel olarak, ülke çapında bir kurum durumuna gelmişti ve belki de güney eyaletleri ayrılma yoluna gitmemiş olsalardı, Birlik bünyesinde daha güvenli şekilde varlığını sürdürecekti. 

Konfederasyon'un Başkan yardımcısı belki de bunları hiç düşünmeden ve yüzü kızarmadan, köleliği Konfederasyon'un yapı taşı şeklinde nitelendiriyor olabilirdi; oysa Birlik'ten ayrılan eyaletler, kendi çalışma sistemlerini yeni ve birleşik bir ulusal yapının temeli olarak görmüyorlardı. Stephens'ın konuşması, Güney'in “ayrı bir millet haline gelmesi” beklentisi içerisinde olduğunu ortaya koymuştu; oysa güney eyaletleri, Birlik'ten ayrılma nedenlerini belirtmek üzere yayınladıkları çeşitli bildirilerinde — Güney Carolina'nın yaptığı gibi — kendilerini “diğer devletlerden ayrı, fakat onlarla eşit konumdaki” bir devletin parçası olarak gördüklerini belirtmişlerdi. 
Birlik'ten ayrılan eyaletler, bunu kendi bireysel kararları çerçevesinde yapmışlardı ve diğerlerinin de kendi bağımsız kararları ile aynı şeyi yaptıklarına inanmışlardı. 1860 yılının Aralık ayında ilk ayrılan Güney Carolina olmuş, onu aynı yıl içerisinde sırası ile Mississippi, Florida, Alabama ve Georgia izlemişlerdi. 1861 yılına gelindiğinde, Ocak ayında Louisiana, Şubat'ta Texas, Mayıs'ta ise Arkansas ile Kuzey Carolina ayrılmışlardı. Bu arada, 1861 Nisan ayında Birlikten ayrılan Virginia ile, aynı yılın Haziran ayında en son ayrılan eyalet olan Tennessee, İç Savaş boyunca kendi içlerinde bölünmüş bir 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Şekil 6.1. “Arms of ye Confederacie” (Konfederasyon'un Silahları) (G.H. Heap Envanteri, 1862). Konfederasyon konusunda bir yorum niteliğinde olan yukarıdaki karikatürde, Konfederasyon mensuplarının bile tamamen karşı çıkamayacakları bazı gerçekler temsili olarak gösterilmektedir. Kuzeyin bakış açısından yapılan eleştirilerin, açıkça ifade edilmeden ima yolu ile anlatılması yoluna gidilmiştir. Ön tarafta görülen kalkanın bir yanında bir çiftlik sahibi, diğer yanında ise zincirlerle kelepçelenmiş bir köle görülmektedir. Kalkanın üzerinde ise, Güney ile özdeşleşmiş çeşitli nesne ve ürünlerin görüntülerine yer verilmiştir: Güney'e özgü, bourbon, brendi veya rom ile yapılan naneli bir içecek, bir şişe viski, bir tabanca ile hançer, bir kırbaç ile zincirli kelepçe, pamuk, tütün ve şeker kamışı bitkileri, en altta da, toprağı işleyen köleler görülmektedir. Resimde görülen bodur palmiye, özellikle Güney Carolina'yı sembolize etmektedir. Sol tarafta, iskambil oynayan üç çiftlik sahibi görülmektedir. Arkalarında ise, birbirleri ile düello yapan iki adam resmedilmiştir. Sağda, bir köle kulübesinin dışında açık arttırma ile yapılan bir köle satışı gösterilmektedir. Kalkanın üst kısmında, Konfederasyon bayrağı, üzerinde bir kuru kafa ile çapraz kemiklerin bulunduğu bir başka bayrakla birlikte görülmektedir. 
İki bayrağın arasında ise, üzerinde “servitudo esto perpetua” (kölelik ebedidir) yazılı bir flama uzanmaktadır. Kuzeyin Güney ile ilgili tüm klişeleşmiş fikirlerine (içki, kumar ve ahlak dışılık) bu temsili resimde yer verilmiştir. Bir köle olup, hakkını arayan Dred Scott konusunda mahkeme tarafından verilen karar ise, rahatlıkla yalnızca Güney'e mal edilememiştir. İç Savaş sürdüğü sırada çizilmiş olan bu resimde — herhalde kesinlikle kasıtlı olarak böyle yapılmamış olduğu halde — kölenin yüzündeki ifadenin, asık suratlı çiftlik sahibine oranla biraz daha iyimser olduğu dikkati çekmektedir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-305). 
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görünüm sergilemişlerdir. Öyle ki, Virginia sonunda kendi içerisinde de bir mini-bölünme yaşamış ve Konfederasyon'a bağlı Virginia ve Birlik'e bağlı Batı Virginia şeklinde iki ayrı eyalete ayrılmıştır. 

Kölelik, Konfederasyon'a bağlı eyaletlerin ortak noktasını oluşturuyordu. Buna rağmen güneyliler, Birlik'ten ayrılmalarının ortak nedeninin, eyalet haklarının savunulması olduğunu söylemeyi tercih ediyorlardı. Bu arada, köleliği savunanların kendilerinden ayrılması, kuzeyliler arasında bütünleşmeyi sağlayıcı bir etki yaratmamıştı. 
1861 yılında kuzeylilerin üzerinde odaklandıkları konu, köleliğin 
kaldırılmasından çok, Birlik'in korunması idi. Sonradan Dışişleri Bakanı olacak New York Senatörü William H. Seward, 1858 yılında yaptığı bir konuşmada, köleliğe karşı çıkanlar ile savunanlar arasındaki anlaşmazlığın aslında “varlığını sürdürmekte olan güçlerle onlara muhalif olan güçler arasındaki bastırılması imkansız bir çatışma niteliği taşıdığını” ve bu çatışmanın ancak, bir tarafın öbürü karşısında kazanacağı zaferle son bulabileceğini öne sürmüştü. 
Seward, taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlama girişiminin sonuçsuz kalacağını düşünüyordu; ancak elbette ki, ortadaki siyasi anlaşmazlığın çözülemez bir nitelik taşıdığını düşünüyor olması, bu anlaşmazlığın askeri çatışmaya dönüşmesini kaçınılmaz olarak gördüğü anlamına gelmiyordu. Seward ülkesini, “radikal olarak birbirinden farklı iki ayrı siyasi sistemin aynı sahnede yer aldıkları bir tiyatro gibi” düşünüyordu. Bu siyasi sistemlerden birisi kölelik, diğeri ise özgürlük üzerine kurulu idi.’ Sonuçta bu ülke, sahnesinde savaşın sergilendiği bir tiyatroya dönüştüğünde, kuzeylilerin çoğu, savaşın gerçek nedenini oluşturan köleliği tedavi etmektense, semptomunu — yani Birlik'in dağılmasını — gidermek üzerinde odaklanmışlardı. Eski Başkanlardan Andrew Jackson'un, federal Birlik'in korunması gerektiği yönündeki görüşünü benimsiyorlardı. Bunun yanında, köleliğin de kaldırılması gerektiği yönündeki kölelik aleyhtarı görüşler, ancak ikinci planda etkili idiler. 


3 Sewardin 1858 yılında yapmış olduğu konuşmanın tam metnine, şu linkten 
ulaşmak mümkündür: http://www.nyhistory.com/central/conflict.htm (10 Şubat 
2010). 
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Kuzeylilerin bu yaklaşımları çok da şaşırtıcı değildi. Savaş öncesi dönemde de Amerikalılar, Birlik’e büyük önem veriyorlardı ve kırılgan bir yapı taşıdığını düşündükleri için de, Anayasa'nın oluşturulması için gerçekleştirilen Federal Kurucu Meclis toplantısından itibaren, birçok siyasi uzlaşma yolu ile, Birlik'in bir arada tutulabilmesi için çaba harcamışlardı. Sonuçta gerçekleşen ayrılık ise, tüm bu çabaların ve varılan uzlaşmaların başarısız olduğunu ortaya koymuştu. Birçok kişi de bu sonucu, Cumhuriyetçi yönetimin başarısızlığı olarak görüyordu. Telgrafın mucidi Samuel EB. Morse, 1844 yılında Washington'dan Baltimore'a gönderdiği ilk telgraf mesajında “Tanrı nelere kadir?” cümlesini iletmişti. Morse'un bu sorusu, soruyu soran kişinin karşı taraftan cevap beklemediği, retorik bir soru niteliğinde idi. Telgraf iletişimde tam bir devrim yaratmıştı. O dönemlerde postaneler tarafından dağıtımı yapılmakta olan gazetelerde, Morse'un sorusuna bir şekilde cevap niteliğindeki, “artık tüm ülke adeta tek bir mahalleye dönüştü” şeklindeki habere yer verilmişti. Evet, Tanrı yeni bir cumhuriyet yaratmıştı. Bu cumhuriyet, Anayasa temelinde hukuki bağlarla oluşturulmuştu. 1840'ların ortalarında icat edilen telgraf sayesinde ise bu bağlar cumhuriyetin unsurlarını birbirlerine daha da yakın hale getirmişti. Telgraf haberleşmesinin artık tüm kıtayı kapsamakta olduğu 1861 yılında, Tanrı'nın yarattığı cumhuriyetin o sırada içinde bulunduğu güç durumu yansıtmak üzere gönderilen “Tanrı, Birlik'i ebedi kılsın” şeklindeki bir telgraf mesajında aktarılan duygu, bir beklentiden çok, bir umuttu; zira artık, Birlik'ten kopmalar, yaşanan bir gerçekti.* Kısa bir süre sonra, artık telgraf hatlarında yalnızca savaşa ilişkin haberler dolaşıyor olacaktı. 

Birçok kuzeyliye göre, Birlikten ayrılan eyaletlerin anayasal haklarını kullanıyor oldukları, kabul edilemez bir gerekçe idi. 
Lincoln bu olayı, “anarşinin özü” şeklinde nitelendirmekte idi.” O 


4 Morse’un mesajı ve 1861 yılında iletilen mesaj, Jill Lepore tarafından aktarılmıştır, 
A is for American: Letters and Other Characters in the Newly United States (New York: Alfred A. Knopf, 2002) 10, 154. 

5 Abraham Lincoln, “Message to Congress in Special Session”, 04 Temmuz 1861, 
Roy Basler’in editörlüğünde hazırlanan, The Collected Works of Abraham Lincoln, II Cilt (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1953) Cilt IV, 438. 
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dönemde yayınlanan bir karikatürde (Şekil 6.2) Konfederasyon, demokratik yönetimleri yeryüzünden silmeyi amaçlayan Şeytan ile iş birliği içerisinde gösteriliyordu. Amerikalılar, oluşan yeni yönetimin ancak bir “deneme” niteliği taşıdığını düşünüyorlardı. Hatta, New York Tribune'da yayınlanan bir yazıda, bu deneyin, “yalnızca dünyanın Batı'sında yer alan bu kıtanın gelecekteki kaderini ve refahını değil, tüm insan ırkının umutlarını ve beklentilerini ilgilendirdiği” kaydediliyordu. Bu tür düşünceler, Amerika'nın kuruluş dönemindeki davasının “tüm insanlığın davası” olduğunu söyleyen Thomas Paine'in sözlerini ve Lincoln'ün Amerika için yaptığı “dünyanın en son ve en büyük umudu” şeklindeki tanımlamayı çağrıştırıyordu. 
Lincoln, 1863 yılında Gettysburg'da yaptığı ünlü konuşmasında, söz konusu tanımlamasını daha güçlü bir şekilde vurgulayacaktı. 
Her ne kadar bu tarz sözler 1861 yılında kuzeylilerin morallerini güçlendirmekte rol oynamış olsalar da, “herkesin eşit haklara sahip olmasını, toplumun geneline oy hakkı tanınmasını ve çoğunluğun yönetimini kapsayan demokratik ilkeleri” geçerli kılmak amacı ile bir savaş verilmesinin taşıdığı büyük anlam, ancak savaş sırasında tam olarak kavranabilmisti.® 

Her ne kadar İç Savaş'ta çarpışan tarafların her ikisi de uzun sürecek bir savaşı sürdürebilecek şekilde hazırlıklar yapmış olsalar da, aslında kamuoyunun beklentisi, kısa ve şiddetli bir savaş yaşanacağı şeklinde idi. Kuzeyliler, tek bir büyük savaşın sonunda güneylilerin ayrılmakla yaptıkları hatayı anlayacaklarını, Konfederasyon'u feshedeceklerini ve Birlik’e geri döneceklerini düşünüyorlardı. Güneylilere gelince; onlar da, yaşanacak tek bir büyük savaşın sonunda kuzeylilerin, Konfederasyon'un kararında ciddi olduğunu, askeri yönden kendisini savunabilecek güce sahip bulunduğunu ve dolayısı ile — Tribune gazetesi editörü Horace Greeley gibi bazı kişilerin başlangıçta düşündükleri gibi — “bir arada barış içerisinde yaşamayı” kabullenmeleri gerektiğini anlayacakları inancında idiler. Ancak, yapılan ilk büyük savaş, her iki tarafın da uyanıp işin gerçek yüzünü görmeleri gerektiğini ortaya koymuştu. Birinci Bull Run/Manassas 


6 New York (Daily) Tribune, 27 Kasım 1860. 


294 


İMPARATORLUĞUN BATIYA YÖNELİŞİ 


Şekil 6.2. “The Southern Confederacy a Fact!!! Acknowledged by a Mighty Prince and Faithful Ally” (Güney Konfederasyonu’nun Gerçeği!!! Güçlü Prens ve Sadik Müttefik Tarafından da Kabul Ediliyor) (Philadelphia 1861). Bir önceki karikatüre göre, bu karikatürde daha belirgin bir eleştiri göze çarpmaktadır. Burada Konfederasyon, Şeytan ile işbirliği içerisinde gösterilmektedir. Resimde yer alan şahısların ise soldan sağa şu kişiler olduğu belirtilmektedir: Elinde silah olarak bir katran kabı bulunan Sayın Sokak Kanunu Baş Yargıcı (Güney'de Birlik taraftarlarının katran ve tüye bulanmalarına atıfta bulunulmaktadır); elinde bir “Korsanlık Fermanı” tutmakta olan Konfederasyon Dışişleri Bakanı Robert Toombs (söz konusu “korsanlık fermanı”, hükümet tarafından, yabancı ülke mallarına el koyma yetkisi verildiğini gösteren bir sertifikadır; burada, Konfederasyon'un 1861 yılının Ocak ayında Georgia'da bulunan Fort Pulaski'ye el koyması ima edilmektedir); Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis ve Başkan Yardımcısı Alexander Stephens, ellerinde, üzerinde “Yönetimimizin Temel İlkeleri” yazan bir kağıt tutmaktadırlar. Söz konusu ilkeler ise ihanet, isyan, cinayet, soygun, kundakçılık ve hırsızlık olarak sıralanmıştır. Arkada, at sırtında gösterilen şahıs ise General Pierre Gustave Toutant Beauregard'dır. Bu kişi, 1861 yılının Nisan ayında, Charleston Limanı'nda yer alan Fort Sumter'in Konfederasyon'a teslim olmasını sağlamıştır. Şeytan ve emri altındaki uşakları, üzerinde bodur palmiye resmi olan Güney Carolina bayrağı altında oturmakta ve Konfederasyon mensuplarına şöyle demektedirler: “İşte! Bizim Krallığımızın Mükemmel Temsilcileri.” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ 62-89624). 
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Savaşı olarak adlandırılan savaş, 21 Temmuz 1861 tarihinde gerçekleşti. İç Savaş sırasında yaşanan savaşların çoğu gibi, bu savaş da iki farklı şekilde isimlendirilmiştir. Bugün bile, bu savaştan söz edilirken kullanılan isim, söz eden kişinin bakış açısını ortaya koymaktadır. Birlik tarafı genellikle, yapılan savaşları en yakındaki su kaynağının adına göre isimlendirirken (Bull Run Nehri gibi), Konfederasyon tarafı ise, en yakındaki yerleşim biriminin veya ulaşım noktasının adını esas alıyordu (Manassas kavşağı gibi). Kısacası, Birlik ile Konfederasyon, bu konuda bile birbirleri ile anlaşamıyorlardı. 

Her iki taraf da ilk silahlı çatışmaya giderek yaklaşırlarken, bazı Güney gazeteleri, Konfederasyon'un “Bağımsızlık Savaşı” olarak adlandırdıkları savaş durumunun başlangıcındaki konumu ile ilgili olarak ihtiyatlı bir iyimserlik havası sergiliyorlardı. New Orleans'da yayınlanan Daily Picayune gazetesi, şöyle bir yorumda bulunuyordu: “Eğer zafer bizim olursa, düşman Potomac Nehri'nin ötesine sürülmüş olur ve Washington'un durumu tamamen bizim insafımıza kalır; yenildiğimiz takdirde ise, birliklerimizi salimen geri çekebileceğimiz güvenli hatlarımız mevcuttur.” Gazetenin muhabiri, şu rahatlatıcı haberi veriyordu: “Görüştüğüm tüm yetkililer, olumlu sonuç alacaklarına tam bir güven duyuyorlar; yenilgi olasılığı üzerinde adeta hiç durulmuyor.” Kuzey gazetelerinin ise beklentileri daha da yüksekti ve iki tarafın orduları Virginia'da karşı karşıya geldiklerinde, kaybeden tarafın kendileri olmayacağını kesin şekilde belirtiyorlardı. 
O sıcak Temmuz günü, yanlarına azıklarını ve şemsiyelerini alarak Washington'dan akın akın savaşı bir kenarda oturup izlemeye giden seyirciler, Konfederasyon ve Birlik orduları arasında yaşanacak bu ilk savaşın aynı zamanda son savaş olacağına inanıyorlardı. 

Ancak, bu izleyicilerin duydukları güven boşa çıkacaktı. First Bull Run Savaşı'nın sonunda Güneyliler, belki umdukları zaferi elde edememiş olabilirlerdi; ancak Birlik'in yenilgiye uğradığı kesindi. Sabah başlayan savaş devam ederken, öğleden sonra yetişen Güney'in takviye birlikleri karşısında, Birlik askerleri cephede tutunamamışlardı. Birlik ordusunun başlattığı taktik geri çekilme, bir süre sonra, 


7 New Orleans Daily Picayune, 26 ve 29 Haziran 1861. 
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Birlik askerlerinin - ve elbette ki izleyicilerin — Washington'a doğru hızlı ve düzensiz şekilde kaçışlarına dönüşmüştü. Gerçekten de, Konfederasyon gazetelerinin öngördükleri şekilde, Washington şehrinin geleceği, Konfederasyon güçlerinin insafına kalmıştı; ancak onlar, bu durumdan yararlanmayı başaramadılar. Olayları Washington'dan izlemekte olan, London Times gazetesinden İngiliz gazeteci William Howard Russell, Birlik'in yenilgisinden olduğu kadar, Konfederasyon'un da eline geçen fırsatı değerlendirememesinden dolayı büyük şaşkınlığa düşmüştü. Yazdığı haberde, şu gözlemlerini belirtiyordu: “Haberler inanılmaz şekilde seyrediyor... Orada, gözlerimin önünden, Birlik alaylarından geriye kalan, yorgun, tükenmiş, kırık dökük halde askerler geçiyor... Konfederasyon Ordusu Komutanı Beauregard'ın neden buraya girmediğini bilemiyorum... Öğle saatlerinden beri her an Beauregard'ın top atışlarını duymayı bekliyordum. Eline geçen, bulunmaz bir fırsattı. Konfederasyon Ordusu bu fırsatı değerlendiremediği takdirde bir daha aynısını asla yakalayamaz. Bu yüzden de, zafer kazanma şansları sürüncemede kalır.” 

Ancak, 1861 Temmuz'unda yaşanan Birinci Manassas Savaşı sonrasında Konfederasyon güçleri, kısa bir süre için önlerinde açılan Washington yolunu izlememişlerdi. Güneyli komutanlardan Joseph E. Johnston, yaşanan bu sorunun biraz da, Konfederasyon güçlerinin elde ettikleri başarının ardından içine girdikleri rehavetten ve kafa karışıklığından kaynaklandığını belirtmişti. Jonston, sonradan anılarında şunları anlatıyordu: “Konfederasyon Ordusu, kazandığı zafer sonrasında, Birlik Ordusu'nun uğradığı yenilgi nedeni ile yaşadığından daha büyük bir organizasyonsuzluk içerisine düşmüştü... 
Adeta, bir zafer kazanmakla savaştaki tüm hedeflerine ulaştıklarını, ülkelerinin kendilerinden beklediklerinin tamamını elde ettikleri düşüncesine kapılmışlardı...Bu nedenle de, askerlerin çoğu, hiçbir şey söylemeden alaylarını terk ederek yaralı arkadaşlarının yanına koşmuşlar, uzaktaki yerleşim merkezlerinde bulunan hastanelere taşınmaları sırasında onlara eşlik etmişlerdi. Bazı askerler de, savaş 


8 William Howard Russell, My Diary North and South (Boston: T.O.H.P Burnham, 
1863) 467-8, 470. 
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alanında kazandıkları zaferden dolayı mağrur bir şekilde evlerine dönmüşlerdi.”? Kısacası, bu askerler birliklerini zamansız terk etmişlerdi. Bu olayın ardından, savaş dört yıl daha devam edecekti. 

First Bull Run Savaşı'nın Kuzey için, adeta bir anda derin bir uçuruma yuvarlanmayı andırır şekilde gelişmesinde kesinlikle kuzeylilerin, ufak bir güç gösterisinin ardından ayrılan eyaletlerin yeniden Birlik'e geri döneceklerine olan inançlarının büyük etkisi olmuştu. 
Kuzeyliler, yapacakları güç gösterisinin ardından, ayrılan eyaletlerin barış içerisinde Birlik'ten ayrı şekilde varlıklarını sürdürebilecekleri yönündeki düşüncelerinin boşa çıktığını anlayacakları umudunda idiler. Yaşanan bu ilk savaşın ardından her iki taraf da, birbirleri ile olan mücadelelerinin daha uzun süre devam edeceğini anlamışlar ve bu mücadelenin sonucunu eldeki insan ve malzeme gücünden çok, moral gücünün belirleyeceğini de görmüşlerdi. Aslında, her iki taraftan da daha çok gönüllülerin katıldıkları bu savaşta, moral konusu oldukça önemli idi. Her ne kadar, gerek Birlik gerekse Konfederasyon, eksilen güçlerini takviye etmek amacı ile askere alma uygulamasına yönelmek zorunda kalmış olsalar da, savaş alanındaki güçlerini çoğunlukla gönüllülerden oluşturuyorlardı. Bununla birlikte, özellikle Kuzey'de, başlangıçta savaşmaya duyulan istek azaldıkça, gönüllülüğün bir şekilde teşvik edilmesine ihtiyaç duyulmuştu. 

Yürütülen savaşın, Konfederasyon açısından siyasi olarak ve pratikte bir savunma harekatı olarak nitelendirilmesi, haklı görülmesini sağlamıştı. Birlik askerleri “güneyin” topraklarını işgal ederek hem bölgenin güvenliği hem de kölelik için tehlike yarattıkça, Birlik’e duyulan tepkiler azalacağına, daha da artmıştı (Şekil 6.3). 
Kuzey için, gidişat basit görünmüyordu. Washington devrim savaşını yürüttüğü sırada, ordusuna adam toplamak için hiçbir zaman, Thomas Paine'in Common Sense (Sağ duyu) adlı kitabını, ya da Bağımsızlık Bildirgesi metnini eline alıp sallamaya ihtiyaç duymamıştı. İnsanlar çoğunlukla hiç tereddüt göstermeden devrim ordusunun safları arasına katılmışlardı. Şimdi de, aradan yaklaşık yüz 


9 Joseph E. Jonston'dan aktaran, John G. Nicolay, The Outbreak of Rebellion (1881. 
Yeniden basim, New York: Da Capo Press, 1995) 211. 
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Şekil 6.3. İç Savaş Haritası. (Haritanın sağ alt köşesindeki kutucukta belirtildiği gibi, beyaz renkteki oklar Birlik güçlerinin, siyah renkteki oklar ise Konfederasyon güçlerinin hareketlerini göstermektedir. Taranmış bölgeler ise, sınır bölgesinde yer alan eyaletlerdir). 
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yıl geçtikten sonra, Birlik yeniden, uğrunda savaşmaya ve ölmeye değecek bir davayı savunmakta idi. İlk savaş çağrısı yapıldığında, savaşmaya doğal şekilde yatkınlığı bulunan birçok genç erkek, büyük bir hevesle gönüllü olarak orduya katılmışlardı. Ancak ilk birkaç savaşın Konfederasyon'un zaferi ile sonuçlanması, şövalyelere yaraşır şekilde savaşmayı özendiren romantik yaklaşımların kısa sürede tükenmesine yol açmıştı. 1862 yılında yaşanan Antietam Savaşı'nın en kanlı geçen gününün ardından, bir Birlik askeri, günlüğüne şöyle yazmıştı: “Savaşın heyecanı, ilk gününde geçerli oluyor; ancak aradan iki-üç gün geçtikten sonra hissedilen, savaşın dehşeti oluyor.” Bir başka asker ise savaşın dehşeti konusunda şunları yazmıştı: “Şahit olduğum dehşet dolu sahneleri, hiçbir dil anlatamaz, hiçbir akıl algılayamaz, hiçbir kalem resmedemez.”!° 

Savaşın bu gerçek yüzü karşısında, Birlik'in saflarına gönüllü kazanmaya devam edebilmesine garanti gözü ile bakılamıyordu. 
William H. Seward, 1850 yılında Senato'da yaptığı ilk konuşması sırasında köleliği eleştirirken, “Anayasa'nın da üzerinde bir yasa var” ifadesini kullanmıştı."! İç Savaş sürerken, başta Lincoln olmak üzere, Birlik liderlerinin yapmaları gereken şey, kuzeylilerin zihinlerine savaşmaktan çok, Anayasa'yı savunma idealini yerleştirmekti. Esasen, kendi bünyesinden alternatif yeni bir devlet çıkana dek, modern Amerikan devleti, gerçek anlamda bir varlık kazanamamıştı. 

New York avukatlarından George Templeton Strong, savaşın başladığı yıl şu gözlemde bulunmuştu: “Amerika Birleşik Devletleri olarak adlandırılan siyasi varlık, en sonunda ortaya çıktı.” Strong'un düşüncesine göre, savaş öncesinde Amerika, “hiçbir zaman devlet olma özelliğini taşımamıştı; yalnızca farklı toplulukların bir araya gelmesi ile oluşmuş birleşik bir varlıktı” ve bu varlık, “bir arada olmayı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu güçlü bir milli merkeze 


10 Samuel Fiske'den (14'üncü Connecticut Alayı'ndan) ve 9'uncu Pennsylvania 
Alayı'ndaki bir askerin günlüğünden aktaran, Stephen Sears, Landscape Turned Red: The Battle of Antietam (1983, yeniden baskısı, New York: Warner Books, 1985) 347. 

11 Seward bu konuşmasını, 11 Mart 1850 tarihinde yapmıştı. Söz konusu konuşmanın 
metnine, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.senate.gov/artandhistory/ history/common/generic/Speeches_Seward_NewTerritories.htm (20 Şubat 2010). 
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sahip bulunmadığından dolayı, ilk sarsıntıda dağılmaya hazırdı.” 
İç Savaş, uzun vadede hem kuzeyliler hem de güneyliler için bu milli merkezi sağlamıştı. Kısa vadede ise, Birlik'in korunması için yürüttükleri savaş, kuzeylileri, Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan idealleri, Anayasa'nın “daha mükemmel bir Birlik” oluşturma vaadi ile birleştirmeye yöneltmişti. Aslında, savaş öncesi dönemdeki Birlik'i, eski hali ile yeniden inşa edemeyeceklerini anlamışlardı, ancak yine de olması gerektiği şekilde — kölelik olmadan — Birlik'i tekrar kurmaya gayret etmek zorunda idiler. 

Aslında, bağımsızlıkları için savaşırlarken, beyaz güneylilerden bazıları da sonuçta aynı kanıya varmışlardı. Köleliği bir yana bırakıp, Güney'de yaşayan Afrika kökenli Amerikalıları silahlandırmadıkları sürece, davalarında başarıya ulaşamayacaklarına inanıyorlardı. Ancak bazı güneyliler içinse, bunu yapmak zaten yenilgiyi kabullenmek demekti. Ayrılıkçıların sözcüsü olan ve Konfederasyon ordusunda tümgeneral rütbesi ile savaşan Howell Cobb, Konfederasyon'un, “köleleri asker yapamayacağı gibi, askerleri de köle yapamayacağını” savunuyordu. Köleleri, savaş çabalarının desteklenmesine yönelik işlerde çalıştırmak ayrı bir şeydi, onları silahlandırmak ise tamamen farklı idi. Cobb, Konfederasyon'un Savaş Bakanı James Seddon'u bu konuda uyarmış ve şöyle demişti: “Kölelerin silahlandırılması, devrimin sonu demek olur. Köleler iyi birer asker olacaklarsa, bizim kölelik konusundaki teorimiz tümden yanlış demektir.” 
Ancak Cobb'un bu sözleri söylediği dönemde artık Konfederasyon, son çırpınışlarını sergilemekte idi ve aslında Cobb bile, savaşın devam ettiği son dört yıl zarfında Konfederasyon'un ayakta kalmasını sağlayan dış yardımları yitirmemek için, köleliğin kaldırılmasına razı idi. Bu nedenle Cobb yalnızca, “kölelerin silahlandırılması şeklindeki, intihar anlamına gelen politikayı uygulamaya koymadan önce,” Seddon'u uyarmak istemişti. !? 


12 George Templeton Strong'un günlüğüne 11 Mart 1861 tarihinde yazdıkları, Allan 
Nevins ve Milton Halsey Thomas'ın editörlüğünde hazırlanan, The Diary of George Templeton Strong, 4 Cilt (New York: The Macmillan Company, 1952) III, 109. 

13 Howell Cobb'un 08 Ocak 1865 tarihinde James A. Seddon’a yaptığı uyarılar, 
“Georgia and the Confederacy”, The American Historical Review, Cilt I, 1 (Ekim 1895): 97-102, 97-8. 
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Cobb'un kölelerin askeri kapasiteleri konusundaki şüpheciliği, yalnızca kendisine, veya yalnızca Konf ederasyon'a özgü bir düşünce tarzı değildi. Savaşın ilk başladığı dönemlerde Birlik de Afırika kökenli Amerikalıların silahlandırılması fikrini reddetmişti. Ancak, bu yönde bir politikayı haklı göremeyeceği gibi, uzun süre de devam ettiremezdi. 1862 yılından beri gayrı resmi olarak, zencilerden oluşan bazı Birlik alayları kurulmuş bulunuyordu. Aynı yıl içerisinde Lincoln, Birlikten ayrılmış olan eyaletlerde yaşayan köleleri özgürlüklerine kavuşturma niyetinde olduğunu açıkladığında, Amerika'nın zenci nüfusunu resmen Birlik tarafında savaşa dahil etme yönünde önemli bir adım atmıştı. 01 Ocak 1863 tarihinde Özgürlük Bildirgesi'nin (Emancipation Proclamation) yayınlanması ile birlikte Amerika, ırklar arası ilişkiler konusunda bir dönüm noktasını aşmış oldu. Günümüzde, Lincoln'ün o dönemde kullandığı “kölelere özgürlük vermek” şeklindeki ifadeyi eleştirerek, bu ifadenin aslında “özgür kişilerin özgürlüklerini güvence altına almak” şeklinde olması gerektiğini söyleyen kişiler vardır. Ancak, Birlik'i kurtarmak için girişilmiş olan bir savaşın ortamı içerisinde, bu savaşın giderek kölelerin özgürleştirilmesi amacını taşıyan bir savaş haline dönüşmesi, kuzeylilerin kolay kabullenebilecekleri bir durum değildi. 

Lincoln de çok iyi biliyordu ki, Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlamak yönündeki kararı herkes tarafından desteklenmiyordu. Bazı kişiler, bu kararın şartların gerektirdiği zorunluluktan dolayı alınmış olduğunu takdir ediyorlardı. Bu kişiler, Lincoln'ün köleliğin kaldırılması hedefini ahlaki olmaktan çok askeri zorunluluklar nedeni ile ön plana çıkardığını anlıyorlardı. Bostonlu iş adamı John Murray Forbes'e göre, Seward'ın “Anayasa'nın da üzerinde bir yasa var” şeklindeki sözleri, yalnızca Sınır Eyaletlerini kendilerinden uzaklaştırma riskini doğurmakla kalmıyordu; aynı zamanda, Birlik'te genel olarak muhafazakar unsurlar ve özellikle de Lincoln'ün Demokratik görüşlü muhalifleri tarafından açıkça gündeme getirilen “Anayasa'ya ilişkin endişeleri” de körüklüyordu. Forbes şunu savunuyordu: “Benim satın alıp yediğim ekmeğin yapıldığı unu, tarlada emek veren çiftçi üretiyor...Ben, bu ekmeği satın almakla çiftçiye yardım 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etmiş oluyorum; ancak ekmeği satın almaktaki asıl amacım, yardımseverlik değil, karnımı doyurmak. ..Bırakalım, Başkanımız da aynı düşünce tarzına dayalı olarak köleleri özgür bıraksın...Olayı bu şekilde açıkladığımız takdirde, insanlarımız meseleyi daha iyi şekilde kavrayacaklardır”"* 

Lincoln de olayı bu şekilde açıklamakta idi; ancak bunu yapması, yine de halkının kendisini tam olarak anlayabilmesi için yeterli olmuyordu. Birçok kişi, Lincoln'ün en azından, köle kurumuna sadakatle bağlı olan Kentucky, Delaware, Maryland, Missouri ve 1863'te kurulan Batı Virginia Sınır Eyaletlerinde kölelik kurumuna dokunmasına gerek olmadığı inancında idi. Bazıları ise, köle sahibi olmanın Anayasa'da belirtilmiş bir hak olduğunu ve Lincoln'ün bu hakkı ortadan kaldıracağını söylemekle çok fazla ileriye gittiğini düşünüyordu. Konfederasyon'a bağlı eyaletler, kendilerini Birlik'ten ayırma yoluna gitmişlerdi ve savaşın asıl nedeni, Birlik'in bunu yapmalarına karşı çıkması, böyle bir haklarının olduğunu reddetmesi idi. Lincoln'ün düşüncesine göre, savaş, Güney'in isyanından dolayı değil, Güney'deki bir isyandan dolayı meydana gelmiş olsa idi, Anayasa'nın kölelikle ilgili maddeleri uygulanabilir ve kölelik güvenle varlığını sürdürebilirdi. 

Ancak, elbette ki kölelik artık güvenle varlığını sürdüremezdi. 
Lincoln, kölelik konusunda Anayasa'nın sağladığı korumanın aruk sürdürülemeyeceği inancında idi. Bu inancı benimsemesinde de, kendi ahlaki bakış açısının da rolü olmakla birlikte, kölelerin doğrudan gerçekleştirdikleri eylemler etkili olmuştu. Birlik askerleri, ayrılan eyaletlerin topraklarında ilerledikçe, korunma ve özgürlük arzusunda olan köleler, onların saflarına katılıyorlardı. Aslında o dönemde ırk ayrımı ile ilgili yaygın olan düşünceler dikkate alındığında, kölelerin aradıkları korunmayı ve özgürlüğü ne ölçüde elde edebilecekleri şüpheli görünüyordu; buna rağmen yine de, Birlik ordusunun, Konfederasyon'da mal olarak görülen iş gücünü 


14 John Murray Forbes'in, 27 Aralık 1862 tarihinde Charles Sumner'e aktardığı 
görüşleri, Sarah Forbes Hughes'un editörlüğünde hazırlanan, Letters and Recollections of John Murray Forbes, 2 cilt (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1899) I: 350-1. 
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oluşturan kölelerin özgürleşmesini sağlayacak gücü temsil ettiği şeklindeki umutlar canlılığını koruyordu. Afrika kökenli Amerikalıların Güney'de uygulanan kölelik sisteminden çıkış eğilimleri, belli bir ivme yaratmış bulunuyordu ve Birlik buna karşı cevapsız kalabilecek, Konfederasyon ise bunu durdurabilecek durumda değillerdi. 

Birçok beyaz güneyli, “sadık köle” efsanesinin gözleri önünde yıkıldığına şahit oluyorlardı. Kendi “malları” olan bu insanlar, evlerindeki diğer kıymetli malları ve gümüşleri de alarak uzaklaşıyorlardı. Savaşın sonuna gelindiğinde, Georgialı Eva Jones gibi bazı güneyliler, hala tam olarak neyi kaybetmiş olduklarını kavrayamıyorlardı. Eski bir kölesi, parasını çalıp gittiğinde büyük bir şaşkınlık içerisine düşmüştü. Jones, kölesinin bu “haksız olarak elde ettiği parayı”, herhalde özgürlüğüne kavuşmuş bir kadınla yapacağı dügünde “saçacağı ve saçma sapan süslü kıyafetler almaya harcayacağı” düşüncesinde idi (evlenme törenleri düzenlemek, daha önce kölelere yasaku). Aslında, birçok beyaz güneyli gibi Eva da, köleliğin sona ermesinin, bir servet kaybından öte, bir yaşam tarzının sona ermesi anlamına geldiğini henüz tam olarak kavrayamamıştı." 


Richmond'a Uzanan Yol ve Rocky Dağları'nın Aşılması 


Her ne kadar Birlik'in kaderi 1861 ve 1865 yılları arasında sallantı- da kalmış olsa da, Virginia'dan başlayıp Mississippi'nin aşağılarına kadar uzanan bölgeyi kasıp kavuran İç savaş, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok geniş topraklarına hiç uğramamıştı. Lincoln, Amerika'nın “Önceden Belirlenmiş Kader” kavramının ülkenin yalnızca toprakları için geçerli olmadığı, zenciler ve beyazlar arasındaki eşitlik ilkesine dayanan ahlaki birlik ve bütünlüğüne de dayalı olduğu konusunda kendi vatandaşlarını ikna etmeye çalışırken, aslında ülkede yaşayan insanların pek çoğu, kendi belirlenmiş kaderlerini savaş alanlarından çok uzaklarda aramaya yönelmiş bulunuyorlardı. 


15 EvaB.Jones'un 14 Temmuz 1865 tarihinde Mary Jones'a yazdığı mektup, Robert 
Manson Myers, The Children of Pride: A True Story of Georgia and the Civil War, Kısaltılmış Baskı (New Haven and London: Yale University Press, 1984) 554. 
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Birlik ordularına, ülkeyi güç kullanarak tekrar birleştirmek üzere Konfederasyon'un başkenti olan Richmond'a doğru ilerlemeleri emri verilirken, diğer bir tarafta da, ülkeyi demiryolu vasıtası ile birleştirmek için yoğun çabalar yürütülüyordu. O dönemlerde Amerika, sözün gerçek anlamı ile, kanla ve demirle kuruluyordu. 

İç Savaş'ın patlak vermesi bir yandan da, on dokuzuncu yüzyılın Amerika Birleşik Devletleri'nde, tarihçilerin “piyasa devrimi” olarak adlandırdıkları olayın meydana gelmesine zemin hazırlamıştı. Söz konusu devrim, ülkenin genelinde yaygın olan yerel, kırsal ve çoğunlukla tarıma dayanan toplum yapısının değişerek, merkezi, kentsel ve çoğunlukla sanayiye dayalı bir toplum yapısına dönüşmesini içeriyordu. Piyasa devrimi ayrıca, genel ilgi alanının doğudaki limanlardan, ülkenin batı taraflarındaki iç kesimlerde yer alan firsatlara ve özellikle de California'da altın bulma olasılığına kaymasına neden olmuştu. Bu arada, Amerikalıların uzun süreden beri çok önem ve değer verdikleri iletişim alanında yaşanan gelişmelerin de söz konusu ilgi kaymasında etkisi olmuştu. “Hayal edilen toplumun” oluşmasında önce postaneler ve gazeteler yolu ile sağlanan iletişim etkili olmuştu. Onu, mucidinin de büyük gelişmeler sağlayacağını ümit ettiği telgraf izlemişti. Son olarak da, önce posta taşımakla işe başlayan, daha sonra insanları da bir yerden bir yere taşımakta kullanılan ulaşım yolları devreye girmişti. 

Bu dönemde, sanayi alanında yayınlanan dergilerin bolluğu, yeni gelişen sanayi kollarının giderek artan önemini ortaya koyuyordu. İletişim alanındaki devrim ise, ticari büyüme ve genişlemenin hedef kitlesine ulaşabilmesini mümkün kılıyordu. Sanayi alanında yayılan dergilere, şunlar örnek verilebilirdi: 1857'de ilk sayısı St. Louis'te yayınlanan Age of Steel (Çelik Devri), Chicago Journal of Commerce (Chicago Ticaret Dergisi) — 1863 yılından itibaren yayınlanmaya /ron and Steel (Demir ve Çelik) adı ile devam etmişti — ve 1855'te New York'ta Hardware Man's Newspaper and American Manufacturers Circular (Madeni Aksam Üreticisinin Gazetesi ve Amerikan İmalatçı İlanları) adı ile yayınlanmaya başlayıp, 1860'ta Iron Age (Demir Çağı) adını alan dergi. Bu dergilerin yalnızca 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isimleri bile, İç Savaş dönemi ile aynı zamanlara denk gelen ve bir anlamda İç Savaş sırasında daha da fazla gelişme gösteren yeni bir demir çağının ve sanayi gelişiminin şafağında bulunulduğunu ortaya koyuyordu. Ünlü oyun yazarı Arthur Miller'ın belirtmiş olduğu gibi, gazeteler — bunlara ticari dergileri de ekleyebiliriz — kendisi ile konuşan bir ulusu temsil ederlerken, demiryolları bu diyaloğa hareketi de eklemişlerdi. Hem gazeteler, hem de demiryolları, vatandaşlar arasındaki mesafeyi azaltmış ve aynı zamanda da, ortak bir Amerikan milliyetçiliği kavramını güçlendirmişlerdi. Amerikan milleti, ideoloji ile olduğu kadar, demirin gücü ile de ve duygular kadar, çeliğin sağlamlığı ile de bir arada tutulacaktı. En azından, teorik olarak böyle düşünülüyordu. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryollarının gelişimi 1827 
yılında başlamıştı. Baltimore'da yaşayan ve New York'un ekonomik gücü ile rekabet etmek isteyen vatandaşlar, Erie Kanalrna'® ulaşan alternatif bir taşıma yolu oluşturmak amacı ile, Baltimore ile Ohio arasında uzanan demiryolunun (Baltimore ve Ohio Demiryolu) inşasına önayak oldular. Baltimorelular, bu demiryolunun inşası- nın mümkün olduğunca ses getirecek bir törenle başlatılması için ellerinden geleni yaptılar. Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza koyanlar arasında hayatta kalmış tek kişi olan Charles Carroll, Bağımsızlık Günü olan 04 Temmuz'da bu girişimin temelini attı. Baltimore ve Ohio Demiryolu'nun inşa süreci yavaş fakat istikrarlı bir şekilde devam etti. 1853 yılına kadar, Batı yönünde yaklaşık 600 km. kadar bir bölümü döşenerek Virginia'daki Ohio Nehri üzerinde bulunan Wheeling'e (sonradan Batı Virginia'nın sınırları içinde kalacaktı) ulaştı. O zamana dek, diğer eyaletler de aynı gelişime ayak uydurmaya başlamışlardı. 1835 yılında, Baltimore'da yayınlanan genel ve ticari nitelikte bir yayın organı olan Niles’ Weekly Register, demiryolu ulaşımının sağladığı imkanların genel olarak çok cazip görüldüğünü belirterek, yolcuların “tek bir gün içerisinde, daha akşama varmadan” Cumberland ve Ohio nehirleri arasında taşınabilmeleri 


16 Erie Gölü ile Hudson nehri arasında bulunan bu kanal, Kuzey Amerika'nın büyük 
beş gölünü New York'tan Atlantik Okyanusu'na bağlamaktadır — ç.n. 
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ve yirmi dört saat içerisinde Baltimore'dan Ohio'ya ulaşabilmeleri olanağının doğduğunu bildirmişti.” 

İnsanların böyle hızlı şekilde bir yerden başka yere gidebilmelerinin sağlanması işi ile ilgili olarak büyüyen bir piyasanın doğması doğaldı. Niles’ dergisinin gelişmekte olan demiryollarına ilişkin haberinde, Batı'ya seyahat eden buharlı gemilerden de söz edilerek, gemi yolcularının St. Louis'e (Missouri) varmaları anlatılıyor, orada “hareketin ve yaşamın hakim olduğu, canlılık dolu bir ortamla karşılaşıldığı” belirtiliyordu. St. Louis'e buharlı gemi ile gelenler arasında, “arabaları, atları, ev eşyaları, zencileri ile birlikte seyahat eden bazı ailelerin de bulunduğu, bunların hiç şüphesiz daha iç bölgelere doğru yollarına devam edecekleri” anlatılıyordu. Bu gelenlerden “birçoğunun da, Mississippi'nin yukarı taraflarına gitmek üzere yeniden gemiye bindikleri, oradan güneşin battığı topraklara yönelecekleri” ifade ediliyordu. Sonraki yıllarda, birçok yeni özel demiryolu şirketi kurulmuştu. Bunlar, Baltimore ve Ohio Demiryolu'nu kendilerine örnek alıyorlar, ya da onunla rekabet ediyorlardı. Bu demiryolu şirketleri, Amerikalıların batı yönünde ulaşımları konusunda buharlı gemilerin önemini giderek ikinci plana atmaya başlamışlardı. Gerçekten de demiryolları, yalnızca Amerikalıların gelişme ve geniş alanlara yayılma isteklerinin değil, aynı zamanda yeni kurulan cumhuriyette eşitliğin ve olanakların en önde gelen sembollerinden birisi olmuştu. 

O dönemlerde yapılan yorumlarda, demiryollarının herkes için her şey anlamına geldiği ve tüm insanları tek bir bütün haline getirebildiği belirtiliyordu. 1836'da New York'ta gerçekleştirilen İç İlerlemeler toplantısında, demiryolunun “yoksul adamın yolu” olduğu, azınlığın sahip olduğu servetin, hem zenginlerin hem de yoksulların geleceği olan demiryollarına yapılan yatırımda kullanıldığı ifade edilmişti.'8 Ralph Waldo Emerson, 1844 yılında demiryolları ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmişti: “Adeta devasa mekikler gibi, geçmişten gelen ulusal bağlara ve iş olanaklarına ait binlerce ipin 


17 Niles’ Weekly Register, 28 Kasım 1835. 
18 Nicholas Faith, The World the Railways Made (London: Pimlico, 1990) 67. 
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ucu arasında gidip geliyor ve onları bir ağ halinde sıkıca birbirlerine bağlıyorlar.” Demiryollarının “Amerikalıları, kendi topraklarının sınırsız kaynakları ile daha yakından tanıştırmak açısından özel bir önem taşıdıklarını” belirten Emerson, ayrıca, “demiryollarının zamandan çok büyük bir tasarruf sağladığını, toprakların ekilmesi, su kaynaklarının seçimi, madencilik gibi çeşitli alanlarda da umulan- dan hızlı ilerlemeler kaydedilmesinde büyük rol oynadığını” ifade etmişti. Sonuç olarak Emerson, “demiryollarının yapımında kullanılan demirin adeta bir sihirbazın sopası gibi, toprağın ve suyun uyumakta olan enerjilerini harekete geçirdiğini” vurgulamıştı. 

Emerson'a göre demiryolları, yeni topraklara ulaşan yollardı ve bu topraklar, vakti ile Madison ile Jefferson'un söylemiş oldukları gibi, Amerika'nın devamlılığının ve sosyal istikrarının kaynağı idiler. Emerson, şöyle diyordu: “Toprak, kültürümüzde hatalı ve hayal ürünü olan her şeyin devası gibidir... Üzerinde yaşadığımız kıta, zihinlerimiz ve bedenlerimiz için ilaç ve gıda kaynağıdır. Sakinleştirici ve şifalı etkisi ile bu topraklar, daha önceki skolastik ve geleneksel eğitim sistemimizin hatalarını düzeltecek, çevremizdeki insanlar ve nesneler ile adil ilişkiler kurmamızı sağlayacaktır.”!? Emerson'un, ülkenin iç kısımlarındaki toprakların Amerika'nın yanlışlarını düzeltme gücüne sahip olduğu ve doğudaki kıyı şeridinde yer alan şehirlerde artmakta olan nüfus için bir ev ve sığınacak bir liman sunma potansiyeli taşıdığı şeklindeki idealist düşünceleri, giderek yayılmakta olan ve ülkenin en güçlü ve kalıcı sembollerinden birine dönüşen Batı Efsanesi'nin gelişimine katkı sağlamıştı. 

Aslında Batı Efsanesi, ne Emerson'a özgü bir fikirdi, ne de Amerikada doğmuştu. Orta çağdan beri, Batı'daki mistik topraklara ulaşma fikri Avrupa kültürüne egemen olmuştu. Avrupalılar için, yaşadıkları “Keşifler Çağı” sırasında gerçekleştirilen keşifler, Batı'da verimli toprakların yer aldığı yönündeki inancın elle tutulur kanıtı olmuşlardı. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde ise, uygarlığın 


19 Ralph Waldo Emerson, “The Young American”, 1844, Joel Porte'nin editörlüğünde 
hazirlanan, Essays and Lectures by Ralph Waldo Emerson (New York: Library of America, 1983) 211, 213-4. 
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kaçınılmaz olarak Batı'ya doğru gelişme göstereceği inancı, çoktan Amerika ile bağlantılı hale gelmiş bulunuyordu. Bu tür fikirler, Avrupadan Amerika'ya ilk gidip yerleşen öncüler kadar, Avrupalı şairler arasında da popülerdi. Hem öncüler, hem de şairler, Yeni Dünya'yı kişisel ve siyasi bir ütopya ile bağlantılı görüyorlardı. İngiliz şair William Blake, 1793 yılında yazdığı “America: A Prophecy”” adlı şiirinde, Amerikan Devrimi'ni, “Amerika'nın üzerinde esen Tanrısal bir rüzgar” şeklinde tasvir etmiş ve bu rüzgarın “Albion'un (İngiltere'nin antik adı) Melekleri”nin gücünden bir “Melekler Ülkesi” yarattığını belirtmişti. 

Ondan yaklaşık yarım yüzyıl öncesinde ise aynı topraklar, Piskopos George Berkeley tarafından “Doğanın yönlendirdiği ve Erdemin yönettiği” yerler olarak nitelendiriliyordu. Berkeley, Amerika hakkında şu mısraları yazmıştı: “Bir başka altın çağın doğduğu / İmparatorluğun ve sanatların yükseldiği yer...Avrupa'nın çürüme döneminde iken değil/ Henüz genç ve taze olduğu dönemde doğurdukları gibi/ Tanrısal alevin ölü bedenini canlandırışı/Gelecekte şairler tarafından anlatılacak.” Bağımsızlık Savaşı sırasında doğan semboller, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Resmi Mührü, Amerikalıların cumhuriyetin kuruluşunu yeni bir “altın çağın” başlangıcı olarak görmeye ne kadar hazır olduklarını ortaya koymakta idi. 

Dolayısı ile, on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, Amerika'nın Anglo-Sakson kökenli halkı, Batı'daki toprakları kendi vatanları olarak görmeye hazırdılar; ayrıca, Avrupalıları Yeni Dünya'ya çeken öncü ruhu, şimdi de onları Batı taraflarına yönlendiriyordu. 
Kıtaya gelip yerleşen ilk maceracılar gibi, on dokuzuncu yüzyılın öncüleri de, önlerinde uzanan bakir toprakları fethetme arzusunda idiler. Amerika'nın batısındaki topraklar, gidilip keşfedilmeyi bekliyordu. Daha haritası bile çıkarılmamış olan ve üzerinde yerleşimin 


20 Türkçesi “Amerika: Bir Kehanet” olan bu şiirini Blake, on sekiz levha üzerine 
kazıyarak yazmıştır ve bu levhalardan on dört tanesi günümüze ulaşmıştır — ç.n. 

21 George Berkeley, “Verses on the Prospect of Planting Arts and Learning in America”, 
1726 yılında yazılıp, 1752 yılında yayınlanmıştır, Rexmond C. Cochrane, “Bishop 
Berkeley and the Progress of Arts and Learning: Notes on a Literary Convention”, The Huntington Library Quarterly, 17:3 (Mayıs 1954): 229-49, 230. 
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olmadığı bu vahşi bölgede, Amerika'nın “Önceden Belirlenmiş Kaderi” egemen olacaktı. Bu çerçevede, Berkeley'in on sekizinci yüzyılda Amerika'nın sağladığı olanaklarla ilgili olarak yaptığı edebi yorum, şimdi de politikacılar ve ressamlar tarafından, yapılan yayınlar ve basılan eserler aracılığı ile tekrarlanıyordu. 

Berkeley mısralarında, “İmparatorluk Batı'ya doğru yol almakta” demiş ve şöyle devam etmişti: “İlk dört perdesi bitti oyunun / Beşinci perde son perde olacak / Geçmiş ve gelecek zamanın en asil çocukları /Son perdeyi oynayacak.” Amerika'nın, uygarlığın önceden belirlenmiş kaderini temsil ettiği fikri, İç Savaş döneminde yapılmış çeşitli tablolarda yansıtılmıştır. Bunların en tanınmışı olan, Emanuel Leutze'nin 1861 yılında yapmış olduğu Westward the Course of Empire Takes its Way (İmparatorluk Batı'ya doğru yol almakta) adını taşıyan tablo, halen Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası'nda bir duvar resmi olarak sergilenmektedir. John Gast tarafından 1872 yılında yapılmış olan American Progress (Amerika'nın İlerlemesi) adındaki tabloda da, Amerika'da Batı yönündeki hareket, göçmen ruhunun coşkusu ve on dokuzuncu yüzyılın ortalarında öncülerin Batı'ya giderken yanları sıra götürdükleri teknolojik yenilikler gösteriliyordu (Gast tablosunda, telgraf hatlarına ve bir de devasa bir Columbia” figürüne yer vermişti). Aslında, on dokuzuncu yüzyılda ülkenin gösterdiği genişlemeyi en bilgilendirici tarzda anlatan tablolardan birisi, daha az tanınmış bir sanatçı olan Fanny Palmer tarafından yapılmıştı (Şekil 6.4). Palmer da, tablosunun beraberinde Berkeley'in ünlü dizelerine yer vermişti. Bunun yanında da, henüz uygarlığın götürülmemiş olduğu Batı'ya doğru ilerlemekte olan trenin, Avrupa toplumu ile Amerika yerlilerinin yaşam şeklini birbirinden ayıran kesin bir hat oluşturduğunu çok daha modern bir çizimle gösteriyordu. 

Ancak, Berkeley'in tabiri ile “geçmiş ve gelecek zamanın en asil çocuklarının” gösterdikleri ilerlemeler, bitkilerin ışığa yönelmesine 


22 Batı kültürlerinde devletlerin tanrıça kişileştirmeleri ile temsil edilmelerine 
rastlanmaktadır. İngiltere'yi “Britannia”nın, Almanya'yı “Germania’nin temsil etmesi gibi, ABD'yi de “Columbia” adlı tanrıça temsil etmektedir — ç.n.) 
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ACROSS THE CONTINE? 
voen Tm 


Şekil 6.4. “Across the Continent (Westward the Course of Empire Takes its Way),” (Kıtanın bir Ucundan Öbür Ucuna - İmparatorluk Batı'ya doğru yol almakta) Fanny E Palmer (New York: Currier & Ives, 1868). Bu taş baskı tabloda, Batı yönünde ilerlemekte olan buharlı trenin sol tarafında kalan alanda, beyazların kurmuş olduğu uygarligin unsurları, trenin sol tarafında görülen Amerikan yerlilerinin yaşam tarzı ile net bir şekilde yan yana konularak karşılaştırılmaktadır. Tablonun sol tarafında yerleşimciler, ormanlardan ağaç keserek okullar, kiliseler ve ağaç kulübeler inşa etmekte, ayrıca sol üst tarafta, yerleşim alanının dışında gösterilmiş olan üstü tente ile kapalı at arabalarını imal etmektedirler. Bu arabalar, çok daha uzak yerlere gitmek üzere yola çıkmış halde gösterilmişlerdir. Demiryoluna paralel şekilde dizilmiş telgraf direkleri de göze çarpmaktadır. 
Elbette ki günümüzde bu görüntünün uyandırdığı etki, on dokuzuncu yüzyılda halk arasında yarattığı büyük etkiden oldukça farklıdır. Bu tabloya bakan kişinin, sağ taraftaki iki yerli figürünü gördüklerinde, tüm “faaliyetin” beyaz yerleşimcilerin tarafında olduğunu fark etmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında, o dönemlerde, Hudson River Ekolü denilen resim ekolüne bağlı Thomas Cole, Frederick Edwin Church, ya da Albert Bierstadı gibi ressamların manzara resimleri ve bu resimleri ile verdikleri milliyetçi mesajlar da yaygındı. İç Savaş'ın sonlarına doğru, 1864 yılında, sanat eleştirmeni James Jackson Jarvis'in Art-Idea (Sanat İdeası) adındaki kitabı yayınlanmıştı. Jarvis bu kitabında şöyle diyordu: “Amerikan halkının içinde bulunduğu koşullara ve zevkine dayanan, tümü ile Amerikan tarzı resim sanatı...manzara resimlerini kapsar.” Ancak, Amerika'nın ulusal kimliği, ülkenin geniş vahşi doğasının görüntüleri ile şekillenirken, gelişme adına bu vahşi doğanın yok edilmesi de söz konusu idi. Palmer’in bu taş baskı tablosu da, günümüz izleyicilerinin doğanın korunması yönündeki endişeleri kapsamında değerlendirildiğinde biraz eleştiriye maruz kalabilmektedir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-03213. 
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benzeyen güdülere ve hırslara bağlı olarak pratikte ve siyasi alanda ortaya çıkan somut güçlükler nedeni ile bir miktar gecikmelere uğrayacaktı. Emerson'un, demiryollarının birleştirici potansiyeli ile ilgili iyimser düşüncelerine aykırı bir şekilde, on dokuzuncu yüzyılın Amerikalıları, ülkelerini arzu ettikleri kadar hızlı bir şekilde bir uçtan diğer uca birleştirmeyi başaramadılar. Kuzey-güney yönünde, döşenecek demiryolu konusunda birbirinden farklı mesafe ölçümlerinin yapılması ve Baltimore gibi kalabalık şehirlerde kirliliği önlemeye yönelik yasaların erken dönemde çıkarılmasına gerek duyulması, düşünülen güzergahta değişikliklerin yapılmasına yol açmıştı. Doğu-batı yönünde ise, karşılaşılan sorun, pratik olmaktan çok siyasi nitelikte idi. İlk Pasifik Demiryolları Yasası'nın kabul edilmesi, güneyli muhalefetin Kongre'den ayrılmasından ve İç Savaş'ın patlak vermesinden önce gerçekleştirilememişti. Sonuçta bu ilk yasa, 1862 yılında kabul edildi; iki yıl sonra ise onu ikinci yasanın kabul edilmesi izledi. Güneyliler elbette ki, kıtalararası demiryolunun inşasına kesinlikle karşı değillerdi. İstedikleri yalnızca, böyle bir demiryolundan ve sağlayacağı ekonomik yararlardan Güney'in de istifade edebilmesi idi. 

Aslında, 1861 ile 1865 yılları arasında Güney'in ABD Kongresi'ndeki siyasi sesinin geçici olarak duyulmaz olması, hem ülkenin Batı'ya doğru ilerlemesini, hem de Kuzey'in kalkınmasını sağlayan birçok yasanın kolayca geçirilmesine olanak vermişti. İlk kez olarak 1830'larda gündeme gelmiş olan Kıtalararası Demiryolu inşa etme fikri, ancak 1863 yılında uygulamaya konulabilmiş ve inşaat faaliyetleri başlatılmıştı (inşaatın tamamlanması 1869 yılını bulmuştu). 
İnşaat faaliyetlerinin, aynı anda hem Union Pacific Demiryolu Şirketi tarafından lowa'dan, hem de Central Pacific Demiryolu Şirketi tarafından California'dan başlatılması ve iki taraftan döşenecek demiryolu hatlarının ortada birleşmesi planlanmıştı. Pasifik sahilinde- ki inşaat faaliyetleri planlanan şekilde başlatılmıştı; ancak doğuda, İç Savaş nedeni ile çalışmalarda gecikme yaşanmış ve inşaat ancak Savaş'ın sona erdiği 1865 yılından itibaren ilerlemeye başlamıştı. Bu inşaat çalışmaları, birçok İç Savaş gazisine de istihdam olanağı sağlamıştı. Bu insanların çoğu, nispeten yakın dönemlerde Amerika'ya 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göç etmiş kişilerdi ve savaş sırasında da, demiryollarının inşası için gereken mühendislik bilgilerini edinmişlerdi. Buna karşılık batı sahillerinde işçi bulmak önemli bir sorun oluşturuyordu. Bu soruna bulunan çözüm ise, Çin'den iş gücü ithal etmek olmuştu. Uzun vadede, bu Çinlilerin gelişi, Amerika'daki cumhuriyetin vatandaşlar arasında eşitlik sağlama ideali açısından sorun yaratacaktı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, fiziksel mesafelerle başa çıkmak her zaman icin, fiziksel farklılıklarla başa çıkmaktan daha kolay olmuştu. Bir taraftan Amerika kıtasının iki ucunu birbirine bağlarken bir taraftan da doğu taraflarında bir iç savaş yürütmek durumunda kalan Amerikalılar, ırk ayrımı meselesini engelleyemeyeceklerini anlamışlardı. Birlik ve Konfederasyon orduları bu mesele ile ilgili olarak askeri bir çatışma yürütürlerken, ülkede karış karış ilerlemekte olan demiryolları, ırk ayrımı meselesinin tamamen yeni bir boyutunu ortaya koymuşlardı. 

Görüldüğü kadarı ile, Amerikada İç Savaş'ı beyazların hegemonyasından kurtulabilmek için bir fırsat olarak kabul edenler yalnızca Güney'deki köleler olmamıştı. Beyazlara karşı bir diğer tehdit de, demiryollarının geçmesinin planlandığı bölgelerde yaşamakta olan Amerikan yerli halkından gelmişti. İç Savaş'ın yaşandığı dönemde, Amerika'nın doğu ve batı sınırları arasındaki mesafe yaklaşık 2400 km. idi. Bu mesafe, belli başlı üç büyük bölgeye ayrılıyordu: Büyük Ovalar, Rocky Dağları ve Sierra dağları. Bu bölgede ilk yerleşen beyazlar, madencilerden, misyonerlerden ve Utah'taki Mormon tarikatı mensuplarından oluşuyordu. Ayrıca, geçici olarak gelen avcılar, maden arayıcıları ve tüccarlar da oluyordu. Kıtalararası demiryolunun tamamlanmasından önceki dönemde, iç kısımlara seyahat edecek birçok göçmen, Oregon Yolu'nu izliyordu. Bu yol, Missouri'den başlayıp, İç savaş döneminde ve on dokuzuncu yüzyılın devam eden kısmında Oregon (1859), Kansas (1861), Nebraska (1867), Idaho ve Wyoming (1890) adları altında kurulan yeni eyaletlerin topraklarından geçiyordu. 

Oregon Yolu'nun kuzeyinde kalan Minnesota gibi yerler — hakkını aramak üzere dava açma girişiminde bulunan Dred Scott 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adındaki köle, yaşamının büyük bölümünü burada geçirmişti — hızla gelişiyorlardı. Bu bölgede yaşayan beyazların nüfusu, 1850 yılında ancak 6000 iken, 1860 yılında nerede ise 170.000'e çıkmıştı. İki yıl sonra, ekip biçmek isteyen herkese yaklaşık 65 hektar (160 akre) arazi tahsis edilmesine yönelik Çiftçi Yerleştirme Yasalarının (Homestead Acts) kabul edilmesi, bölgeye daha fazla sayıda beyazın gelip yerleşmesini sağlamıştı. Maden arayıcılarının, daha önce yerli Siu kabilesinin Rezervasyon Alanı”? olan Kuzey Dakota'nın Black Hills bölgesinde 1874 yılında altın bulmalarının ardından, birkaç ay içerisinde 15.000 kadar beyaz yerleşimci bölgeye akın etmişti; buradaki nüfusun geri kalanını ise yine yerliler oluşturmaya devam etmişti. 

Büyük Ovalar bölgesinde de, İç savaş döneminde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyordu. Buranın ekonomisi, bölgede yaşayan ve o sıralarda sayıları 13 milyonu bulan bufalo sürülerine dayanıyordu. 
Burada yaşan nüfusu ise, siyasi ve kültürel açılardan kendi içlerinde de farklılıklar gösteren Çeyen, Arapaho ve Siu kabilelerine bağlı yerliler oluşturuyordu. Örneğin Siu kabilesi, yedi ayrı alt gruptan oluşuyordu. Bunların, batı taraflarında yerleşik olan üçü Lakota Siuları, doğu taraflarında yerleşik olan dördü ise Dakota Siuları olarak adlandırılıyorlardı. Hepsi bir arada, sonradan Minnesota eyaleti adını alacak olan topraklarda ve Rocky Dağları'nda yaşıyorlardı. 
Hiç şüphesiz, bu yerlilerin beyazlarla ve birbirleri ile olan ilişkileri karmaşık özellikler taşıyordu. 

Birçok yerli kabilesi, beyaz yerleşimcilerin çevrelerindeki varlığını rahatsız edici buluyorlardı. Bazıları ise, çeşitli Kızılderili grupları arasında devam eden çıkar mücadelelerinde — bu mücadeleler savaşa dönüşebildiği gibi yalnızca siyasi nitelikte de olabiliyorlardı — beyazları potansiyel müttefikleri olarak görebiliyorlardı. Yine de, beyazlar ile yerliler arasındaki temas, bir farklılık fikrine dayanıyordu. Her iki taraf için de, “beyaz” ve “Kızılderili” ayrımı söz konusu idi. Beyaz yerleşimciler, kendilerini “vahşi ve putperest” yerliler 


23 Rezervasyon Alanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderililer için oluşturulan 
kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgelerine verilen addır. 1840'lı yıllarda oluşturulmuşlardır. Günümüzde Kızılderililerin çoğu, bu rezervasyon alanlarının dışında yaşamaktadırlar — ç.n. 
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karşısında uygar insanlar olarak görüyorlardı; ancak bu tutumları nedeni ile yerlilerin tepkisini çekmişlerdi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, ayrı bir “Kızılderililik” kimliği oluşturmak amacı ile, kabileler arası sınırlar esnetilmişti. Zamanla, yirminci yüzyıla gelindiğinde, Kızılderililerin bu tepkileri, Anglo-Sakson emperyalizmine karşı kavramsal ve kimi zaman da fiziksel bir direniş şeklini alacaktı. Koloni döneminden itibaren, ve İç Savaş sırasında da olduğu gibi, ülkede birbiri ile çatışma içerisindeki kimlikler oluşmuştu. 

Kızılderililer ile olan kimlik çatışması, sık sık yıkıcı sonuçlara yol açıyordu. 1862 yılında Minnesota'da beyaz yerleşimcilerle yerliler arasında savaş patlak verdi. Büyük Siu Ayaklanması ya da Dakota Savaşı olarak adlandırılan bu savaşa doğrudan doğruya yol açan nedenin demiryolu ile ilgisi yoktu; bu savaşa daha çok, beyaz yerleşim alanlarının genişlemesine yol açan arazi anlaşmaları yol açmıştı. Bölgedeki toprakların yasal mülkiyetinin federal yönetime aktarılmasını ve yerlilerin sınır bölgesinde giderek daralulmakta olan “rezervasyon” alanlarına yerleştirilmelerini öngören bu anlaşmalar, yerlilere ellerinden alınan topraklarına ve geçim kaynaklarına karşılık olarak mali tazminat ödenmesini de içeriyordu. Ancak, söz konusu tazminat ödemelerinin dağıtım şekli, kabileler arasındaki ilişkilerde sorunlara yol açıyordu. Ayrıca, bu ödemelerde sık sık da gecikmeler oluyordu. 1862 yılında hasadın çok verimsiz olması ve bu durumda yerliler için hayati önem taşıyan ödemelerin de gecikmesi sonucunda, Dakota'nın en güney taraflarında yaşayanlar açlık tehlikesi ile karşıya gelmişlerdi. Bu koşullara bağlı olarak, yüzlerce insanın hayatına mal olacak çatışmalar yaşandı; ancak bu çatışmalar, yalnızca başlangıçtı. Takip eden uzun yıllar boyunca, yerliler ile Batı'ya gelip yerleşen beyazlar arasındaki sürtüşmeler dinmeyecekti. 


4 Piskoposu Henry Benjamin 


Minnesota'nın ilk Episkopa 
Whipple, Amerika'da geçmişte yaşananların tekrarlanacağından ve beyaz yerleşimciler ile yerli kabileler arasındaki ilişkilere şiddetin hakim olacağından endişe duymakta idi. Anılarında şöyle yazıyor- 


du: “İnsanlara sürekli tekrarladım; insanlık tarihinde her zaman 


24 Amerika Birleşik Devletleri'nde Anglikan Kilisesi'nin bir kolu olan kilisedir — ç.n. 
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görüldüğü gibi, yağma ve gasp eken, kan biçer.” Bu kanaate varan ilk kişi de, Whipple değildi. 1859 yılında Virginia'daki Harpers Ferıy'de bulunan federal silah deposuna karşı giriştiği ve önderlik ettiği baskınla, tüm Güney'de bir köle ayaklanması başlatmayı uman, ancak başarısız olan radikal kölelik karşıtı John Brown da “bu topraklarda işlenen suçlar, ancak kanla temizlenebilir” şeklinde konuşmuştu. Brown'un, adı uzun süre şiddet eylemleri ile anılmış bir kişi olmasına, Whipple'ın ise barıştan yana olmakla tanınmasına rağmen, ikisinin bakış açıları arasında bir paralellik olduğu göze çarpmaktadır. Kişilik yapıları birbirine taban tabana zıt olduğu halde, her ikisi de ırk ayrımı konusunda aynı görüşleri benimsemişlerdi. 
Whipple, Minnesota'da yaşanan “acı dolu günlerin” gerçek nedenlerini anlayamayacak bir insan değildi. Meselenin kökeninde, bazen açıkça ortaya konulan ırklar arası düşmanlık duygularının bulunduğunu görebiliyordu. Millet ve milliyetçilik konularında yerli kabileler istikrarsız bir noktada bulunuyorlardı. Kızılderililer her ne kadar ayrı bir millet olarak kabul edilseler de, federal devlet, “bir milletin içinde başka bir millet mevcut olamaz” görüşünü benimsiyor ve bu durumda da Kızılderilileri, aslında kendi toprakları üzerinde — ki bu topraklara sahip olmayı beyazlar çok istiyorlardı — vatansız bırakıyordu. Sonuç olarak, Whipple'ın da belirttiği gibi, Kızılderili kabileleri bağımsızlıklarına sahip değillerdi ve zaten bagimsiz olabilseler dahi, beyaz toplum asla onların “bir millet olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için gereken koşulları sağlamalarına izin vermezdi.”2“ Whipple'ın anlayışına göre milli varlık, İç Savaş sırasında savaş meydanlarında olduğu gibi, Batı'da da yaşanan çatışmaların temel nedenini oluşturuyordu. Milli varlık ve vatandaşlık konuları, kuruluşundan beri Amerika'nın karşı karşıya olduğu meselelerdi ve İç Savaş'ın sona ermesi ile bu meselelere bir çözüm gelmiş değildi. 
İç Savaş'ın bitişi, söz konusu meseleler üzerinde uzun süreden beri devam eden ve gelecekte de uzun yıllar devam edecek olan ateşli tartışmaları daha da alevlendirmekten başka bir işe yaramamıştı. 


25 Henry Benjamin Whipple, Lights and Shadows of a Long Episco pate (New York: 
The Macmillan Company, 1912) 105. 
26 Whipple, Lightsand Shadows, 124. 
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Whipple, “bir devlet, adil olmak zorundadır” diyordu. İç Savaş'ın Birlik'in zaferi ile sona ermesinden itibaren bu konu, yalnızca Lincoln'ün değil, birçok kişinin zihnini büyük ölçüde kurcalıyordu. İç Savaş'ın nedenleri ve sonucu üzerinde yoğun şekilde kafa yoran yeni Başkan, savaşın her iki taraf üzerinde yarattığı ölümcül etkileri, köleliğin kaçınılmaz bedeli şeklinde yorumluyordu. Lincoln, şunları söylemişti: “Bu savaş belasının bir an önce sona ermesini içtenlikle ümit ediyor ve bunun için tüm kalbimizle dua ediyoruz...Buna rağmen, Tanrı öyle isterse, savaş devam eder... Kamçı ile akıtılan her damla kanın bedeli, kılıçla akıtılan kanlarla ödenecek.” Lincoln, ulusun bu bedeli ödemeye hazır olduğunu vurgulayarak, Birlik'i tekrar bir araya getirebilmek için “kimseye karşı kötü niyet beslenmemesine, herkese merhamet gösterilmesine” gerek olduğunu söylüyordu.” 

Lincoln bu sözleri söylerken, Konfederasyon adını taşıyan ulus, varlığının sonuna gelmişti ve savunduğu davayı kaybetmişti. Siyasi sözcülerinin ve askeri liderlerinin bir bölümü de, bu ulusun üzerine inşa edilmiş olduğu temel unsur olan köleliğin ortadan kalkmasından yana tavır sergiliyorlardı. Zaferi kazanan taraf ise, tamamen yeni bir Amerika Birleşik Devletleri kurma işinin sorumluluğunu üstlenmişti. 
Bu yeni Amerika Birleşik Devletleri'nde, Anayasada yapılan bir değişiklik ile kölelik en sonunda ve nihai olarak kaldırılıyor, bir başka değişiklik ile de, vatandaşlık kavramı tanımlanıyor ve koruma altına alınıyordu (Şekil 6.5). 1863 yılında, Pennsylvania nin Gettysburg bölgesinde, hayatını kaybeden Birlik askerlerinin gömüldüğü Gettysburg Ulusal Mezarlığı'nda yaptığı konuşmada Lincoln, Amerikan ulusunu tanımlarken, “özgürlük içinde, bütün insanların eşit yaratıldıkları ilkesine dayanarak kurulmuş olduğunu” belirtiyordu. Konuşmasının devamında ise, şunları söylemişti: “Artık Amerika'da yeni bir özgürlük doğabilir; halkın, halk tarafından, halk için yönetimi esasına dayanan bu devlet, yeryüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir.” 01 Şubat 


27 Lincoln, “Second Inaugural Address”, 04 Mart 1865, Basler'in editörlüğünde 
hazırlanan, Collected Works of Abraham Lincoln, VIII, 333. 

28 Lincoln, “Address Delivered at the Dedication of the Cemetery at Gettysburg”, 
19 Kasım 1963, Basler'in editörlüğünde hazırlanan, Collected Works of Abraham 
Lincoln, VII, 19. 
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Şekil 6.5. “Emancipation” (Köleliğin Kaldırılması), Thomas Nast (Philadelphia: King and Beard, yaklaşık 1865 yılı). Thomas Nast, dönemin tanınmış bir siyasi karikatüristi idi. İç Savaş yıllarında ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarına dek uzanan Yeniden Yapılanma süreci içerisinde, Kuzey'de yayınlanan popüler bir dergi olan Harper3 Weekiy'de düzenli olarak karikatürleri yayınlanmıştır. Karikatürleri ayrıca, New York Illustrated Newsda ve The Illustrated London Newsda da yayınlanmıştır. 1860'ların sonları ile 1870'lerde, New York'taki siyasi yolsuzluklar aleyhinde yürüttüğü kampanya, Nast'a en büyük ününü kazandırmıştır. Karikatürlerinin konularını daha çok, Amerikan yerlilerinin, Çinli işçilerin ve Güney'de ayrımcılığa tabi tutulan Afrika kökenli Amerikalıların yaşadıkları adaletsizlikler oluşturmuştur. Köleliğin kaldırılmasını kutlamak üzere yaptığı yukarıdaki çiziminde, köleliğin kaldırılmasının ardından gelecek ile ilgili iyimser yaklaşımını sergilemektedir. Orta kısımdaki görüntüde, evlerinde huzur içerisinde, bir daha asla köle olarak çalıştırılmayacaklarına duydukları güven içerisinde yaşamlarını sürdüren bir Afrika kökenli Amerikan ailesinin bireylerine yer verilmiştir. 1863 tarihli Özgürlük Bildirgesi'ni kaleme alan şahıs olarak bilinen Abraham Lincoln'ün resmi, ortada görülen ailenin duvarında asılı olduğu gibi, çizimin alt tarafında da yuvarlak içerisinde yer almaktadır. Sol tarafta, köleliğin dehşetini hatırlatan görüntüler (köle pazarı, kamçılama, damgalama gibi) görülmektedir. Sağda ise, özgürlüğün nimetleri ile ilgili görüntüler (özgürlüğüne kavuşmuş eski bir kölenin evi, okula giden çocuklar, çalışanlara ücretlerinin ödenmesi gibi) mevcuttur. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-19253. 


1865 tarihinde Lincoln, Anayasada yapılan On üçüncü Değişikliğe 


« 


imzasını koydu. Söz konusu değişiklikte, şu ifade yer alıyordu: “ 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Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde veya Amerika Birleşik Devletleri yönetimine tabi yerlerde, kölelik ve isteği dışında insan çalıştırma söz konusu olamaz.” Lincoln, köleliğin kaldırılmasının, yalnızca savaş döneminde, savaşın bir gerekliliği olarak alınmış bir tedbir olmadığını, ülkenin ahlaki açıdan “önceden belirlenmiş kaderinin” gerçekleştirilmesi olarak görülmesi gerektiğini belirtmiş ve bu düşüncesinin birçok Amerikalı tarafından da paylaşıldığını söylemişti. 
Lincoln, ülkesinin önceden belirlenmiş kaderinin bu ahlaki yönünün gerçekleştiğini görecek kadar uzun yaşayamamıştı. Dört yıl süren savaşın ardından Birlik'i yeniden hayata döndüren Başkan, 
1865 yılında, Hristiyanlarca İsa Peygamber'in çarmıha gerilişinin 
yıl dönümü olarak kabul edilen Kutsal Cuma günü, Konfederasyon sempatizanı olan John Wilkes Booth tarafından vurularak öldürüldü. Lincoln'ün ölümünün ardından, Birlik'i yeniden oluşturmaya yönelik, Yeniden Yapılanma dönemi (1865-1877) olarak adlandırılan sürecin yönetimi, yönetimdeki diğer kişiler tarafından üstlenildi. Lincoln'ün öngörmüş olduğu, devletin yeniden yapılandırılması süreci, yalnızca Konfederasyon içerisinde yer almış eyaletlerin siyasi olarak yeniden federal birliğe dahil olmalarından ibaret değildi; bundan çok daha geniş kapsamlı idi. Meselenin çözümü için, yalnızca Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin yeniden istikrara kavuşturulması ve köleliğin kaldırılması yeterli olamazdı. Amerika'da ırklar arası ilişkiler, öteden beri çok daha karmaşık bir görüntü sergilemekte idi. 
1790 tarihli Vatandaşlığa Kabul Yasası'nda, yalnızca “özgür beyaz kişilerin” vatandaşlık başvurularının dikkate alınabileceği hükmü yer alıyordu. Zaman içerisinde bu yasa üzerinde bazı modifikasyonlar yapılmıştı. Özellikle de, 1868 yılında Anayasa'da yapılan On dördüncü Değişikliğin ardından, 1870 yılında Vatandaşlığa Kabul Yasası'nda yapılan değişiklikle, Afrika kökenli Amerikalıların vatandaşlığa kabul edilmesi hükme bağlanmış oldu. Aslında, Anayasa'da yapılan On dördüncü Değişiklikte yer alan şu hüküm, konuya son noktayı koyuyordu: “Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde veya Amerika Birleşik Devletleri yönetimine tabi yerlerde doğmuş veya vatandaşlığa kabul edilmiş olan kişiler, Amerika Birleşik 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Devletleri'nin ve sınırları içerisinde yaşadıkları eyaletin vatandaşı olarak kabul edilirler.” Aynı değişikliğin devamında, şu hükme de yer veriliyordu: “Hiçbir eyalet, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına tanınmış olan imtiyazları ve dokunulmazlıkları kısıtlayacak nitelikte bir kanun çıkaramaz ve uygulamaya koyamaz.” Aynı hükmün devamında, şu ifade de yer alıyordu: “...ayrica, hiçbir eyalet, hukuk kuralları bunu gerektirmedikçe, hiç kimsenin yaşam hakkını, özgürlüğünü veya malını elinden alamaz; tüm eyaletler, kendi yönetim yetkileri altında bulunan yerlerde, yasalar çerçevesinde sağlanan korunma hakkını herkese eşit şekilde sağlamakla yükümlüdürler.” 
Böylece Amerika, Anayasası'nda yaptığı söz konusu değişiklikle, vatandaşlığın tanımını yaptığı gibi, 1857 yılında hakkını arayan köle Dred Scott hakkında mahkeme tarafından verilmiş olan, mahkemeye başvurma hakkının bulunmadığı yönündeki kararı da yasal olmaktan çıkarmıştır. Prensipte, her şey çok net olarak hükme bağlanmış görünüyordu. Oysa uygulamada, her şey son derece belirsizdi. 


Bir Yüzyıl İçerisinde Atılan Büyük Adım 


İç Savaş'ta Birlik'in kazanmış olduğu zaferin, Amerika'da savaş öncesi dönem ile, “Eyaletler arası Savaş”ı takip eden yıllar arasında, manevi alanda olduğu kadar maddi alanda da sahte bir bölünmüşlük görünümünün oluşmasına yol açmış olduğunu söylemek mümkündür. Oysa aslında, savaş sırasında her iki taraf için de zafer, yaklaşıldıkça yitirilen bir kavramı temsil etmekte idi. İç Savaş'ı sonunda “kazanan” taraf Kuzey olmuştu; ancak gerek tarihçiler gerekse kamuoyu, savaştan yenik çıkan Güney'in kayıpları üzerinde dururlarken, Kuzey'in kazandığı zafer karşılığında ödediği bedeli hafife alma eğiliminde olmuşlardır. Aslında, savaşı takip eden yıllar içerisinde Amerikan devletinin, “Batı”yı kazanmış olduğunu söylemek daha doğrudur. Oysa, Batı'nın kazanılması ile elde edilmiş olan bu gerçek zaferin karakteristik özellikleri ve güçlükleri, yirminci yüzyılda çekilen filmlerde, özellikle de “Western” filmlerinde oldukça basitleştirilerek sunulmuştur. Batı tarihi, siyah-beyaz filmlerin yapıldığı 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dönemden, “Technicolor” teknolojisinin kullanıldığı filmler dönemine gelene dek, çeşitli filmlerde konu alınmıştır. Modern Amerika'nın ırksal açıdan görünümünün tanımlanarak tartışılmasında, İç Savaş'ın savaş meydanlarından çok, Batı'da yaşanan dramatik olaylar esas alınmıştır. 

Oysa İç Savaş, sanıldığından çok daha karmaşık bir olaylar örgüsüdür. Savaş sırasında cereyan eden görünür olayların (örneğin, Birlik ordularının komutanı Ulysses S. Grant ile Konfederasyon Ordularının komutanı Robert E. Lee arasında geçen savaşlar, ya da radikaller ile muhafazakarlar arasında ırk konusunda yapılan siyasi çatışmalar gibi) merkezinden uzaklaştığımızda, 1861 ile 1865 yılları arasında ve sonrasında, düşündüğümüzden çok daha karmaşık meselelerden oluşan bir tablo ile karşılaşırız. Savaşa yakın dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen göçmenlerin büyük bölümü, Kuzey'e gelmiş ve oraya yerleşmişlerdi. O dönemde patlak veren savaş, bu göçmenlere, yeni devletlerine olan sadakatlerini kanıtlama fırsatı vermişti. İçlerinden ırklar arası eşitliğe tam olarak inanmıyor olsalar bile, yeni geldikleri ülkede geçerli olan fırsat eşitliği ilkelerinden de yararlanabilmek için bu ülkenin fikirlerini benimsemek zorunda idiler. Dolayısı ile, Birlik Ordusu bünyesinde oluşturulmuş bulunan etnik alayların farklı amaçlara hizmet etmeleri de doğaldı. 
Bu alaylar arasında, İrlandalılardan, Kızılderililerden veya Afrika kökenli Amerikalılardan oluşanlar vardı. 

Amerika'nın İç Savaşı'nda çok önem taşıyan Afrika kökenli Amerikalıların bile gerçek motivasyonlarının ne olduğu konusunda kesin bir şey söylemek zordur. Afrika kökenli Amerikalıların önde gelen sözcülerinden Frederick Douglass'ın, bu insanların eline silah verilmesi konusundaki tavsiyelerinin, Afrika kökenli Amerikalıların gerçek tutumunu yansıttığı, genel olarak kabul edilir. Douglass, görüşünü şöyle savunuyordu: “Siyahlara, üzerinde U.S. harflerinin bulunduğu pirinç rozetleri takın, üzerinde kartal figürü bulunan düğmeleri üniformalarına dikin, omuzlarına bir tüfek asın, ceplerine mermiler koyun; işte o zaman yapacakları karşısında, dünyadaki hiçbir güç, onların Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olma 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hakkını kazanmış olduklarını inkar edemez.” Buna karşılık, Afrika kökenli Amerikalılar arasında, Douglass'ın görüşlerinin aksini savunanlar da vardı. Onlar, “savaşçı listelerine adlarını kaydettirmekle ellerine hiçbir şey geçmeyeceğini, yine kaybeden tarafta olacaklarını” söylüyorlar ve “kendileri için hiçbir koruma sağlamayan bir bayrağın altında savaşmaya kimsenin kendilerini zorlayamayacağını” belirtiyorlardı. 

Ülkede kendilerine bir yer edinmek için savaşanların yanında, ülkeden uzaklaşabilmek amacı ile savaşanlar da vardı. Wisconsin'de bulunan Green Bay'de yaşayan Menominee, Oneida ve Stockbridge-Munsee kabilelerinin mensupları, Birlik için savaşmaya gönüllü olduklarında akıllarından geçen, vatandaşlık elde etmek değildi. Onlar yalnızca, topraklarını beyazların daha fazla tecavüzünden korumak istiyorlardı ve savaşa katıldıkları takdirde federal yönetimin, haklarını tanımak zorunda kalacağını düşünüyorlardı. Oysa, Afrika kökenli Amerikalılar gibi, Green Bay kabilelerinin de başlangıçta savaşa katılma talepleri reddedilmişti. Wisconsin'in Komutan Yardımcısı Augustus Gaylord şöyle diyordu: “Uygar insanlar arasında savaşacak bunca gönüllü varken, yürüttüğümüz kardeş savaşında Kızılderililerin kullanılması ne denli uygun olur...” Gaylord için, savaştıkları düşmanlar, yani Konfederasyon üyeleri, “kardeşleri” idiler. Buna karşılık olası müttefikleri, uygarlıktan uzak yabancılardı. Bu sözler, kesinlikle ırkçı bir bakış açısını yansıtıyordu, ancak yerli gönüllülerin ayrılıkçı emellerine tam olarak aykırı düştüğü de söylenemezdi. 

Daha batıda, yerlilerin ve göçmenlerin savaşa dahil edilmeleri veya dışlanmaları, asimile edilmeleri veya kendi kimliklerine sahip çıkmaları etrafında dönen çeşitli niyetler, California'da yaşananlarla ön plana çıkmıştı. Doğu sahilinde Kongre, Amerikan vatandaşlığına ilişkin olarak Anayasa'da yapılması planlanan On dördüncü Değişikliğin kabul edilmesini ve uygulamaya konulmasını sağlamak için uğraşırken, ülkenin öbür tarafında yaşayan insanlar, ülkedeki genişleme ve göç olaylarının yarattığı etkilerle mücadele ediyorlardı. Gerginliği yaratan neden, vatandaşlığa, yani Amerikan milleti- ne mensup olmaya giden iki yol ile ilgili idi. Bunlardan birincisi, 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Amerikalı olarak doğmaktı. Oysa, yalnızca Amerika olarak adlandırılan topraklarda doğmak, her zaman Amerikalı olmaya yetmeyecekti. 1884 yılında Amerikan yerlileri hakkında verilmiş olan ve Amerika'da doğmuş olmalarına rağmen Amerikan vatandaşı olamayacaklarını belirten bir mahkeme kararına aykırı olarak, 1898 yılında bu kez, bir başka mahkeme kararında, Çin'den gelen göçmenlere vatandaşlık verilmemesine rağmen, Amerika'da doğan çocuklarının vatandaş olabilecekleri ifade ediliyordu. Vatandaşlığa giden ikinci yol ise, bir şahsın sonradan Amerikalı olması şeklinde idi. Ancak, sonradan Amerikalı olabilme hakkını elde edebilmek için bir şahsın genellikle ırksal ve dini açılardan zorlu elemelerden geçmesi gerekiyordu. Başvuran adayın niteliklerine bağlı olarak bu elemelerin yoğunluğu değişebiliyordu. Californiada, göçmenlik meselelerine konu olanlar, Çinlilerdi. 

1849 yılında yeni bir eyalet olarak Birlik'e kabul edilen California'nın — bir önceki yıl sınırları içerisinde altın bulunması, eyalet olma başvurusunun büyük bir süratle kabul edilmesini sağlamıştı — ilk eyalet anayasası, herhangi bir Amerikan eyalet anayasasından çok farklı değildi. “İnsanlar, doğaları gereği özgür ve bağımsızdırlar” cümlesi ile başlayan anayasa metninin devamında, tüm insanların “vazgeçilmez hakları” olan yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarına sahip oldukları, bu hakların, kişilerin “korunmaları, güvenliklerinin sağlanması ve menfaatlerinin güvence altına alınması için oluşturulan” yönetim tarafından da açıkça ifade edilen siyasi güçleri çerçevesinde koruma altında olduğu belirtiliyordu. Etnik kökenine ya da ırkına bağlı olarak insanlar arasında ayrım yapılmayacağı da hükme bağlanmıştı. Ancak otuz yıl sonra, 1879 yılında, California anayasasında yapılan revizyon sonucunda, farklı hükümler getirilmiştir. “Beyaz ırktan olan veya Afrika kökenli yabancıların”, “ülkede doğmuş vatandaşlar” ile eşit haklara sahip oldukları, ancak yine de bu hakların herkese sağlanmayacağı belirtiliyordu. “Çin'de doğmuş kişilerin, zeka özürlülerin, akıl sağlığı bozuk olanların ya da yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenlerin” hiçbir şekilde California eyaletinde “bir seçmen olma hakkına sahip olamayacakları” hükmüne 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yer verilmişti. Ayrıca, California'da bulunan hiçbir iş yerinin “Çinli ya da Moğol” çalışan istihdam etmesine izin verilmiyordu. Ayrıca, “California eyaletinde geçerli tüm yasaların, İngilizce dışında başka bir dilde uygulanamayacağı, muhafaza edilemeyeceği ve basımının yapılamayacağı” ifade ediliyordu. 

Başka ırktan olanların dışlanmasına yönelik bu ifadelere eyalet yasalarında yer verilmesinden çok, California eyaletinin yasalarında yer verilmesi şaşırtıcı idi. Birlik'e bir giriş kapısı olarak California öteden beri, sunabileceği zenginliklerden ötürü göçmenler için cazip bir yerdi. Daha önce Alta California adı ile Meksika'nın bir parçası olmasından dolayı California'da İspanyolca konuşan önemli bir Meksikalı nüfus da yaşamakta idi. Burada yaşamakta olan Meksikalılar, Meksika-Amerika Savaşı'nın sonunda imzalanan 
1848 tarihli Guadalupe Hidalgo Antlaşması kapsamında Amerikan 
vatandaşlığı elde etmişlerdi. Aynı antlaşma ile, Alta Califonia ile Santa Fe de Nuevo Mexico, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanmıştı. California'nın eyalet anayasasının hazırlanması sırasında yapılan tartışmalar, diğer eyaletlerin anayasaları hazırlanırken yapılan tartışmalardan daha karmaşıktı; ancak sonuçta bu anayasa kapsamında, vatandaşlığın kimleri kapsayacağı kavramsal bir temele oturtulmuştu. 

California, köleliğin bulunmadığı bir eyalet olduktan başka, anayasası ile ilgili tartışmalar sırasında, daha önce Meksika vatandaşı olan kişilerle diğer Amerikalılar arasındaki eşitlik vurgulanmıştı. 
Anayasa görüşmelerine katılan temsilcilerden birisi olan Kimball H. Dimmick — aslında New Yorklu idi ve 1849 yılında San Jose'ye alcalde (İspanya'da belediye başkanlarına verilen unvan) olarak atanmıştı — “California'nın yerlileri ile Amerikalılar arasında bir ayrım yapılamayacağını” vurgulamıştı. Kimmick'in, yakın zamana kadar Meksikalı olan seçmen kitlesi, artık Amerikalı olduklarını söyleyen kişilerden oluşuyordu ve Kimmick, “kendilerini Amerikalı olarak gören bu kişilerin, azınlık statüsü taşımaya razı olmayacaklarını, hangi milletten geliyor olurlarsa olsunlar, çoğunluk içerisinde yer almaya haklarının bulunduğunu” vurgulamış ve “bundan böyle, söz 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konusu insanların da Amerikan halkının bir parçasını oluşturacaklarına güvendiğini” sözlerine eklemişti.” Sonuçta, hazırlanan anayasanın nihai şekli, büyük ölçüde Kimmick'in savunduğu görüşü yansıtıyordu; hatta daha da önemlisi, eyalet nüfusunun İngilizce ve İspanyolca konuşanlardan oluştuğu dikkate alınarak, anayasa metni bu iki ayrı dilde hazırlanmıştı. Ancak, eyalette böyle bir durumun sürdürülmesi mümkün görülmüyordu. 

California'nın 1849 yılında başka etnik grupları ve dilleri de kabullenmesine karşılık, 1879 yılında aleni şekilde Çinlilere karşı bir tutum benimsemesinin, o dönemdeki milli eğilimlerle yakın bir ilgisi vardı. Aslında bu eğilimler, İç Savaş öncesi dönemlere uzanıyordu. Savaş öncesi dönemde Kuzey ile Güney arasında giderek artmakta olan bölgesel düşmanlık, bir anlamda dikkatlerin, kökleri koloni dönemine uzanan, göçmenler aleyhindeki, ve özellikle de Katolikler aleyhindeki duygulardan başka yöne çevrilmesini sağlamış ve Kuzey'in siyasi, dini ve sosyal yapısı üzerinde etkili olmuştu. 
1850'li yıllarda, kısa süre varlık gösteren ve Amerika'da doğan vatandaşların üstünlüğünü savunan, Yerli Amerikan Partisi, ya da “Hiçbir şey Bilmeyenler” olarak tanınan siyasi parti.” milli eğilimlerin hem gücünü, hem de sınırlarını ortaya koymuştu. İç Savaş sırasında çeşitli etnik gruplardan, özellikle de İrlandalılardan oluşturulan Birlik alaylarının savaşta önemli varlık göstermeleri, toplumdaki Katolik aleyhtarı önyargıların hafiflemesinde rol oynamıştı. Ancak bu durum California için pek geçerli olmamıştı. Bunda kısmen, California'nın savaş meydanlarından uzaklığı etkili olmuştu; ancak asıl neden, daha önce burada yaşayan Katolik halkın, çoğunluğu Protestanlardan oluşan elitleri şaşırtacak şekilde, hem Katolik hem de 


29 Kimball H. Dimmick, 05 Eylül 1849, Report of the Debates in the Convention of 
California on the Formation of the State Constitution (Washington: John H. Towers, 1850) 23. 

30 Bu partinin taraftarları, Amerika'daki özgürlüklerin Katolikler tarafından engellendiği görüşünde idiler. O nedenle, Amerika'da doğan Protestanların geleneksel dinlerini ve siyasi değerlerini korumak üzere siyasi açıdan organize olmalarını amaçlıyorlardı. Bu partinin mensuplarına, dışarıdan kişilerin örgütleri hakkında soracakları sorulara “hiçbir şey bilmiyorum” şeklinde cevap vermeleri tembih edildiği için, parti bu isimle anılıyordu — ç.n. 
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Protestan göçmenlerle kolayca kaynaşmaları ve bu durumun yaşandığı bir eyalette Katolik aleyhtarı duyguların zararlı görülmesi idi. 

Dışarıdan gelen bir tehdit karşısında toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi, Amerikan tarihinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. California'da, bu dış tehdidin Çinlilerden geldiği kabul edilmişti. Ülkeyi demiryolu ile bir uçtan diğer uca birleştirmek için gereken işgücünü sağlamak amacı ile getirilen Çinliler karşısında, en azından ülkenin bazı bölgelerinde ırksal anlamda bütünleşmeler oluşmuş, bu çerçevede de, hem California'da hem de ülkenin diğer yerlerinde istikrarı tehdit eden dini farklılıklar gölgede kalmıştı. 
On yıllık bir süre zarfında, Çinli göçmenlerin sayısında olağanüstü bir artış yaşanmıştı. 1870'te sayıları yüzden bile azken, 1880'de 100.000'i aşan bir nüfusa sahip olmuşlardı. Bu tarihten sonra ise, 
sayılarında düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşteki en büyük etken, 1882 
yılında Kongre'nin, Amerika'ya Çin'den daha fazla işgücü gelmesini yasaklamak üzere, Çin aleyhtarı duyguları yasalaştıran Çinlileri Engelleme Yasası'nı çıkartması olmuştu. 

İç Savaş, Amerika'ya olan göçün tamamen durmasa da azalmasına yol açmış ve aynı zamanda da, Amerika'da doğan vatandaşların üstünlüğüne yönelik duyguları bastırmıştı. Ancak savaş sonrası dönemde bunların her ikisi de yeniden artışa geçmişti. Thomas Paine'in vakti ile “insanlığın sığınma yeri” olarak tanımladığı topraklarda, özellikle de Paine'in özgürlük ile ilgili düşüncelerinin 
somutlaşmış bir yansıması olan Özgürlük Anıtı'nın dikildiği 1886 
yılında, göçmenlere düşmanlık beslenmesi, çelişkili bir durumdu. 
Oysa, tüm Amerikalılara eşit haklar tanınmasını savunanlar, yeni ve ülke toprakları üzerinde yaşayan herkesi kapsayıcı nitelikte bir Amerikan ulusal kimliğinin üzerinde inşa edilebileceği zemini, ne İç Savaş yolu ile, ne de İç Savaş'ın ardından Anayasa'da yapılan değişikliklerle — “Yeniden Yapılanmaya Yönelik” olarak Anayasa'da yapılan üç değişiklikle — bulabilmişlerdi. Anayasa'da yapılan On üçüncü Değişiklikle kölelik kaldırılmış, On Dördüncü Değişiklikle vatandaşlığın tanımı yapılmış, On beşinci Değişiklikle ise, teoride de olsa, ırk ayrımı gözetilmeksizin — yine de cinsiyet ayrımı gözetilerek 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— herkese seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştı. Bu değişiklikler sayesinde teorik olarak Amerika'yı daha pozitif bir geleceğin beklediği söylenebilirdi. Uygulamada ise, geçmişin geriye doğru çeken gücünden kurtulabilmenin tamamen imkansız olmasa da, çok güç olacağı anlaşılmıştı. 

On sekizinci yüzyılda Piskopos Berkeley'in Amerika için geleceğini söylediği yeni bir Altın Çağ, en azından, ülkenin önde gelen yazarlarından ve hiciv ustalarından olan Mark Twain'e göre gelmişti. Aslında bu çağ, on dokuzuncu yüzyılın daha ileri dönemlerinde oluşacak “Yaldızlı Çağ”ın yanında sönük kalıyordu. Twain'in, yakın arkadaşı editör Charles Dudley Warner ile birlikte kaleme almış olduğu, The Gilded Age: A Tale of Today (1873)*' adlı romanını yayınlamasının ardından, İç Savaş'ın bitimi ile yirminci yüzyılın başlangıcı arasında kalan dönem için “Yaldızlı Çağ” terimi sıklıkla kullanılır olmuştu. Her ne kadar Twain söz konusu kitabında bu dönemdeki siyasi yolsuzluklar ve elitlerin aşırılıkları ile ilgili yoğun suçlamalarda bulunmuş olsa da, bu suçlamaların, yarım yüzyıla yakın bir süreyi kapsayan bu dönemin değerlendirilmesi konusunda bir miktar yanıltıcı etki yaratmış olması da mümkündür. 

İç Savaş sonrası dönem, Amerika Birleşik Devletleri'nin hızlı 
bir şekilde gelişmesine sahne olmuştur. Söz konusu gelişme, 1865 
yılından sonra ülkeye olan yoğun göçlerle ve başta ulaşım devrimi olmak üzere teknolojide sağlanan ilerlemelerle ivme kazanmıştır. 
Amerika'yı, global etkisi ve nüfuzundan dolayı “Amerikan yüzyılı” olarak adlandırılan yirminci yüzyıla doğru taşıyan pozitif ve negatif güçlerin ardındaki itici unsurların, kentleşme, sanayileşme ve göç üçlüsünden oluştuğunu ifade eden görüşler de yaygındır. Ancak geriye dönüp bakıldığında, aslında o dönemki sürecin geleceği belirlemekte düşünüldüğünden daha az etkili olduğu görülebilir. O dönemin, ülkeleri için bir geçiş dönemi olduğunun Amerikalılar elbette farkındalardı; bu geçiş dönemi ise, geçmişin mirasından olduğu kadar, geleceğin cazibesinden de etkilenmekte idi. 


31 Türkçeye tercümesi, “Yaldızlı Çağ: Günümüzde Geçen bir Hikaye” şeklindedir — 
ç.n. 
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Beyazların yönetimindeki Güney yenilgiye uğramış, İç Savaş sonunda ekonomisi çökmüştü. Geçmişi, tarım efsanesine dayanan bir Altın Çağ'a dönüşmüştü. Söz konusu efsane, savaş öncesi dönemde hayatından memnun kölelerin, güzel kadınların, centilmen beyefendilerin ve hoş bir yaşamın mevcut olduğu hayaline dayanıyordu. Bu “Eski Güney” hayalinde, kölelerin yüzlerinde acı bir ifade ile güneye doğru yürütülüşleri sırasında zincirlerinin şakırdayışı, ya da köle pazarında yaşanan üzücü görüntüler yer almıyordu. 
Beyaz güneyliler, savaşta hayatını kaybeden Konfederasyon mensuplarını anarken (Şekil 6.6) kendilerine özgü bir gelenek oluşturmuşlardı. Bu gelenek, uğradıkları yenilginin izlerini taşıyor ve kendilerini ülkenin geri kalanından farklı gördüklerini gösteriyordu. 
1866 ve 1867 tarihli Yeniden Yapılanma Yasalarının hükümlerine 
göre, daha önce Konfederasyon'a bağlı olan eyaletler, hala askeri işgal altında kabul ediliyorlardı. Bu eyaletlerden bazıları, federal askerlerin tam olarak Güney'den ayrıldıkları 1877 yılına kadar işgal altında kalmaya devam etmişlerdi. Devlete bağlılık yemini etmeleri istenen ve Anayasa'da yapılan On dördüncü Değişikliğin meclislerince onaylanması şart koşulan birçok eski Konfederasyon eyaleti, teselliyi, “Kaybedilmiş Dava” fikrine dayalı bir kültür oluşturmakta bulmuşlardı. Bu kültür, Yeniden Yapılanma süreci sonrasında gelişmiş ve yirminci yüzyılda da uzun süre varlığını sürdürmüştü. 
Buradaki ironi ise şu idi: Konfederasyon'un en önde gelen davasını oluşturan zenci-beyaz ayrımı, hiç de kaybedilmiş gibi durmuyordu; hatta adeta yeni ortaya çıkmış gibi idi. 

Kölelik, zulme ve korkuya, fiziksel sömürüye ve ekonomik haklardan yoksun bırakmaya dayanan bir sistemdi; ancak kesinlikle zencileri ve beyazları birbirlerinden uzak tutan bir sistem değildi. 
Savaş öncesi dönemdeki Güney'de zencilerle beyazlar hep bir arada yaşarlardı. Oysa savaş sonrası dönemde, birbirlerinden ayrılma- ya başladılar. Birçok eski Konfederasyon eyaletlerinde uygulamaya konulan “Zenci Yasaları”, Afrika kökenli Amerikalıların yeniden Güney'e dönmelerini sağlamaya yönelikti. Dönenler, tamamen köleliğe yakın, ancak onun yasal şekli gibi görülen bir konumda 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Şekil 6.6. “The Conguered Banner” (Ele Geçirilmiş Sancak) (New Orleans: A. E. Blackmar, 1866). Konfederasyonun yenilgisinden duyulan üzüntüyü dile getiren müzik eserinin basılı nota ve sözlerinin kapak sayfası. Resimde, bir topun üzerine serilmiş haldeki Konfederasyon bayrağı görülmektedir. Topun ve bayrağın etrafı yabani otlarla kaplanmıştır. Müzik eserinin ismi, “Konfederasyon şairi” olarak tanınan rahip Abram Joseph Ryan'ın aynı yıl yayınlanan şiirinin adından alınmıştır. Şiirin bir bölümünün sözleri şöyledir: “O sancağı artık katlayıp kaldırın, çünkü o savaş yorgunu / Direğinde hazince aşağıya doğru sarkmış / En iyisi, onu katlayıp kaldırın / Çünkü artık o sancağı sallayacak kimse kalmadı / Onu savunacak bir kılıç da kalmadı... O sancağı yavaşça katlayıp kaldırın / Ona nazikçe davranın, o kutsal bir sancak / Çünkü o, savaşta ölenlerin üstüne örtülü / Sonra artık o sancağa bir daha dokunmayın, onu asla tekrar açmayın /Bırakın, orada ebediyen dursun; katlayıp koyduğunuz yerde... / O sancağın altında savaşanların tüm umutları tükendi çünkü.” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-91833. 
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yaşayacaklardı. Kölelik düzeninde kölelerle ilişkileri ve onların yönetimini belirleyen yasaların artık mevcut olmamasından dolayı, ırk konularına ilişkin yeni kurallar devreye girmişti. Daha önceki dönemde kölelikle ilgili olarak konulmuş kurallar, “Güney'e özgü bu kurumun” devamlılığını sağlamaya yönelikti; oysa, köleliğin kalkmasının ardından devreye giren ırk konularına ilişkin kurallar yalnızca Güney'e özgü değillerdi, ve hatta, söz konusu kurallarda Güney'e özgü çok az özellik bulunmakta idi. Doğu sahillerinde ve Batı'daki uygulamalar da bunu açıkça ortaya koyuyordu. 

1876 yılı itibarı ile Amerika'da, Yeniden Yapılanma süreci bitiş 
aşamasına doğru gitmekte idi ve o yıl geldiğinde, geçmişi düşünenler artık yalnızca beyaz güneyliler değildi. Ülkenin yüzüncü kuruluş yıldönümünde, şair Bayard Taylor'ın 04 Temmuz 1876 günü için yazdığı ve Amerika'nın ilk yüz yılını anlattığı “National Ode” (Ulusal Kaside) tüm ülkede benimsenmişti (Şekil 6.7). Taylor, yüzüncü yıl kutlamaları ile ilgili olarak şunları söylüyordu: “Bu kutlamalar, yanılma payı olmayan bir testten başarı ile geçtiğimizi gösteriyor... 
Ülkemize olan büyük bağlılığımızın gücünü kesin şekilde ortaya koyuyor...Bu kadar muhteşem bir yıldönümüne bir daha asla rastlanamaz...Yakın bir zamanda bir ölüm kalım mücadelesi verdik; bu mücadelenin anıları hala zihinlerimizde canlılığını koruyor ve bu yaşananların tamamen eskide kalması için aradan çok uzun yılların geçmesi gerekiyor.” Yüzüncü yıla erişmeleri, Amerikalıları yaşadıkları Devrime bağlılıklarını dile getirmeye ve ona sığınmaya yöneltmişti. Devrim öncesi verilen mücadeleler belki, o anda ulusal birliğin pekişmesi için gerekli mistik ortamı sağlayamayacak kadar geride kalmış olabilirdi; ancak buna rağmen, daha yakın zamanda yaşanmış olan ölümcül mücadelenin anılarının üstüne çıkabilecek kadar yakın gibi görülüyordu.” 

Aslında, 1876 yılında bağımsızlığının yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan ülke, henüz istikrara kavuşmamış, ekonomik kriz içerisinde ve siyasi yolsuzluklara bulaşmış bir durumda idi. Irksal 


32 Bayard Taylor, “What is an American?”, The Atlantic Monthly, Cilt 35, No. 211 
(Mayıs 1875) sayfa 561-67, alıntılar, sayfa 562, 565-6. 
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THE STRIDE OF A CENTURY. 


Şekil 6.7. “The Stride of a Century” (Bir Yüzyıl İçerisinde Atılan Büyük Adım) (New York: Currier and Ives, yaklaşık 1876 yılı). Bağımsızlığın yüzüncü yıldönümünde kullanılan imaj olan “Jonathan Kardeş” imajı, sonradan Amerika Birleşik Devletlerini belirtmekte kullanılan “Sam Amca” imajının öncülü idi. Yukarıdaki resimde Jonathan Kardeş, iki ayağının her birini Amerika kıtasının bir ucuna koymuş şekilde gösterilmektedir. Resimde de görüldüğü gibi, bu iki uç arasındaki birleşmeyi sağlayan unsur, demiryoludur. 1876 yılında gerçekleştirilen Dünya Fuarı'nın kurulduğu bina, resmin ortasında, Jonathan Kardeş'in tam altında yer almaktadır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-106472. 


huzursuzluklar, Güney Carolina'nın caddelerinde olduğu kadar, California'da ve bu iki eyaletin arasında kalan diğer yerlerde de kol geziyordu. 1876 yılı itibarı ile Amerikalılar artık ülkelerinin bağımsızlığından yana bir endişe taşımıyorlardı; ancak ülkelerinde kültürel birliğin sağlandığından emin olabilmeleri için daha çok zamana ihtiyaçları vardı. Evet, 1876 yılında Amerika, birçok yönden başarılı, siyasi açıdan birleşmiş ve enerjik bir ülke olabilirdi; ancak ulusal birliği hala risk altında idi. 1876 yılında Philadelphia'da kurulmuş olan Uluslararası Sanat, İmalat, Toprak Ürünleri ve Madencilik 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Sergisi'ne — ya da kısa adı ile Dünya Fuarı — davet edilen ziyaretçilerden elbette ki, bu gibi sorunlara kafa yormaları beklenmiyordu; aksine, bu fuarda, yerli ve yabancı katılımcılara, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların bolluğu ve bağımsızlığın kazanıldığı 1776 
yılından beri kaydedilmiş olan teknolojik gelişmeler hakkında geniş bir sunum yapılmıştı. 

1876 yılında Philadelphia'da kurulan fuarda sergilenen harikalar 
arasında, asansörlere, motorlara, elektrik ampullerine, minerallere, meteor parçalarına, mermere, telefona, daktiloya ve Heinz marka domates ketçabına yer verilmişti. Fuarda, içi doldurulmuş hayvanlar da sergilenmişti. Aralarında geyik, mors, kutup ayısı gibi hayvanların yer aldığı bu hayvanlar, kıtanın doğal faunası hakkında bilgi vermek üzere konulmuşlardı ve daha o yıllarda bile, söz konusu hayvanların nesilleri, kıtaya gelen insanlar yüzünden tehlike altına girmiş durumda idi. Philadelphia fuarının üzerinden daha on yıl bile geçmeden, 
Büyük Ovalar bölgesinde serbestçe dolaşmakta olan bufaloların 13 
milyonu avlanarak yok edilmişti. 1883 yılı itibarı ile bu hayvanlar- dan geriye kalanların sayısı 1000'in altında idi. Bu da, Amerika'nın gösterdiği ilerlemenin ve artan üretkenliğinin bedellerinden birisi idi. 

Aslında Amerika, yalnızca üretkenliği ya da ürettiği mallardan ibaret değildi; Amerika denildiğinde insanlarının da hesaba katılması gerekirdi. Bu açıdan düşünüldüğünde, düzenlenen Dünya Fuarı'nın, Amerika'da yaşayan insanların çok iyi koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğu söylenemezdi. Örneğin geçimlerini Büyük Ovalar'da giderek nesilleri tükenen hayvan sürülerinden sağlayan yerli halkın geleceğinin, Fuar'dan bakıldığında görüldüğü kadar parlak olmayacağı belli idi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli halkın varlığı, renkli bir görüntü sergiliyor olabilirdi; 1876'da Philadelphia'daki fuarda yerliler, nefes alan ve yaşayan insanlardan çok, sessiz mankenler gibi gösterilmişlerdi. Bakıldığında, sergilenen doldurulmuş hayvanlar gibi hiç hareketsiz olarak algılanabilirlerdi; oysa aslında hiç de göründükleri gibi değillerdi. Bu gerçek, yüzüncü yıl kutlamaları sırasında Philadelphia'ya ulaşan haberlerle acı bir şekilde anlaşıldı. Montana topraklarında yer alan Little Bighorn Nehri'nde, 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Albay George Custerin emrindeki birlikler, Oturan Boğa ve Çılgın At önderliğindeki Siu savaşçılarına yenik düşmüşlerdi. 

Bu olay, bağımsızlıklarının yüzüncü yılını kutlamakta olan Amerikalıları, ülkelerinin gelişme yolunda ne kadar ilerlemiş oldugundan çok, bu yolda daha ne kadar mesafe almaları gerektiğini düşünmeye yöneltmişti. Göçmenlerden oluşan bir ulus için, halkın kimler olduğu, Amerikan vatandaşı kavramının ne olduğu ve vatandaşlığın ne gibi haklar sağladığı, sürekli üzerinde düşünülen ve cevap bulunamayan sorulardı. Bu özel yapıdaki ulusun doğuşuna eşlik eden kurallar olmasa bile söylemler, kesinlikle ülke topraklarında yaşayan herkesi bu ulusun bireyi olarak kabul ediyordu. Ancak gerçekte, söz konusu ulus, kesinlikle bu kadar kapsayıcı değildi. 

Crévecoeur’un “yeni ortaya çıkan şu adam, Amerikalı” şeklindeki tanımlamasının ardından, Amerikalı kavramı üzerinde çeşitli kişiler görüş belirtmişlerdi. Bunlardan birisi olan, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış doktor ve yazar Oliver Wendell Holmes, Amerikalıları “modern dünyanın Romalıları- herkesi asimile eden büyuk halk” şeklinde tanımlamıştı.” Israel Zangwill’in 1908 yılında yazdığı ve popüler olan oyununa adını veren Amerika tanımı ise, “eritme kazanı” şeklinde idi. Aslında Amerika, bu idealleri gerçekleştirebilecek olanaklara sahip duruma gelmişti; eksik olan tek şey, motivasyondu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dördüncü Başkanı ve kurucu babalarından olan James Madison'un, kağıt üzerinde yer alan vaatlerin güvenilir olmayacağı yönündeki sözlerinin doğruluğu, Amerikan tarihinin çeşitli aşamalarında kanıtlanmıştır. Örneğin Haklar Bildirisi, Afrika kökenli Amerikalıları beyazların üstünlük sağlama konusundaki aşırılıklarından korumak konusunda başarılı olamamış, 11. Dünya Savaşı sırasında da, zorla toplama kamplarına gönderilen Japon kökenli Amerikalıların Anayasal haklarının savunulmasında hiçbir etki yaratamamıştır. 

Temel kuralların bu şekilde göz ardı edilmesi eğiliminin, en büyük zararı yarattığı zirve noktasına, yirminci yüzyılda yaşanan komünizm korkusu döneminde, 1950'lerde, Temsilciler Meclisi 


33 Oliver Wendell Holmes, The Autocrat of the Breakfast Table (1858): 18. 
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bünyesinde bir araştırma komitesi olarak kurulmuş olan “Temsilciler Meclisi Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi” (House Un-American Activities Committee — HUAC) tarafından izlenen tutum yolu ile ulaştığı söylenebilir. O dönemde duyulan korkular, adeta modern bir cadı avı olarak tanımlanabilecek faaliyetlerin başlatılmasına neden olmuştur. Benzer korkular, ülkenin ilk kuruldugu, Amerika'nın ve Amerikalı olmanın nasıl tanımlanabileceğinin tartışıldığı dönemlerde de mevcuttu. İç Savaş öncesi dönemde ve İç Savaş sırasında da varlıklarını sürdürmüşlerdi. Sonunda da, çeşitli sınırlar şeklinde ön plana çıkmışlardı. 

Federal yönetim, ülke topraklarını idare edebilmek amacı ile 
1787 tarihli Kuzeybatı Düzenlemesi kapsamında, toprakların hukuki ve pratik anlamda, geçici eyaletler şeklinde düzenlenmesini öngörmüş ve zaman içerisinde bu geçici eyaletlerin, Birlik'in gerçek eyaletleri konumuna geleceklerini belirtmişti. Federal yönetim, halkı da aynı şekilde geçici bir unsur olarak denkleme dahil ederek yönetmeyi amaçlamıştı. Ancak halk konusunda bunu uygulayabilmesini engelleyen bir yığın önyargı ve peşin hüküm mevcuttu ve bunlar nedeni ile halkın büyük bir bölümü, ulusa dahil edilmeyerek, vatandaşlığı belirleyen sınır çizgisinin dışında tutulmuşlardı. 1865 yılında Birlik'in zaferi elde etmesinin ve Anayasa'da On Üçüncü Değişikliğin yapılmasının ardından, kısa süre içerisinde On dördüncü Değişiklik de kabul edilmiş ve buna göre, Afrika kökenli Amerikalılar da, en azından hukuki olarak, “ülke halkını” oluşturan unsurlardan birisi olarak kabul edilmişlerdi. Evet, sonunda kölelik kaldırılmıştı; ancak, köleliği savunan ırk ayrımına dayalı düşünce yapısı kolay kolay değişeceğe benzemiyordu. Bir sonraki yüzyılda, ırklar arasındaki farklılıklar sık sık, Amerikan ulusunun gelişimin- deki önemli yapı taşlarını oluşturmaya devam edeceklerdi. Bu rahatsız edici gerçekle yüz yüze kalanlar da, yalnızca Afrika kökenli Amerikalılar olmayacaktı. 
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Karanlık geçmiş için bir damla gözyaşı akıttıktan sonra, yönümüzü göz kamaştırıcı geleceğe çevirelim ve gözlerimize perde çekip, hızla ilerleyelim. Irkın uzun ve zorlu kışı sona erdi ve yazı başladı. 
İnsanlık, kozasını delip dışarıya çıktı. Şimdi gök kubbe, gözleri- nin önünde uzanıyor. 


(Edward Bellamy, Looking Backward!, 1888) 


Ida B. Wells, yaşadığı Mississippi'ye bağlı Holly Springs'e 1862 
Aralık'ında Earl Van Dorn'un komutasındaki Konfederasyon güçleri tarafından yapılan baskın sırasında henüz beş aylık bir bebekti. 
Konfederasyon güçlerinin hedefi, Birlik generali Ulysses S. Grant’in Tennessee’ye bağlı Vicksburg'a yapmayı planladığı saldırıya destek sağlamak amacı ile kurulmuş olan ikmal deposu idi. Daha sonra, 
1878 yılında, bir sarı humma salgını sırasında annesi ile babasını ve 
erkek kardeşlerinden birisini kaybettiğinde ise on beş yaşında idi. 
1884 yılında, yirmi bir yaşında iken, Southwestern Demiryolu ile 
seyahat ettiği sırada, kadınların bindiği bir vagondan, o vagona yalnızca beyazların binebileceği iddia edilerek zorla çıkarılmıştı. Aslında Wells'in bu yaşadıkları, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında birçok Amerikalının başına gelen güçlükleri ve tehlikeleri yansıtıyordu. 


1 Türkçeye “Geriye Bakış” adı ile çevrilmiş ütopik bilim kurgu romanıdır — ç.n. 
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Özellikle Güney'de, sık sık salgınlar yapan sarı humma hastalığı, yaşam için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bu hastalık, kurbanlarının hangi ırktan olduğuna da bakmıyordu. Ancak aynı şey, o dönemde yolcu taşıyan demiryolları için söylenemezdi. Ida B. Wells’in, viral enfeksiyona yakalanma riski, diğer Amerikalılar kadardı; buna karşılık, siyah olması nedeni ile, ırkçı düşmanlık duygularının hedefi olmaya özellikle yatkındı. 

Annesi ile babasını kaybettiğinde Ida, ailesine bakma sorumluluğunu üstlenmişti. Hayatla mücadeleye alışıktı ve bir demiryolu kondüktörünün kendisine karşı hakaret içeren tavrını sessizce kabullenmeye niyeti yoktu. Demiryolu şirketine karşı dava açtı ve bu davayı kazandı. Ancak Tennessee Yüksek Mahkemesi, dava hakkında daha önce verilen hükmü — Wellsin tazminat talebi, davasına daha önce bakan mahkeme tarafından kabul edilmişti — geçersiz kıldı. Bu durum karşısında, aslında bir köle olarak doğmuş bulunan, ancak diğer birçok eski köle gibi, Illinois Kongre üyesi Isaac N. 
Arnold'un 1864 yılında söylediği şekilde, “artık geçmişteki Amerika'nın tamamen ve sonsuza dek yok olduğuna ve geleceğin Amerikasının tamamen özgür bir ülke olacağına, kanun önünde herkesin özgür ve eşit olduğu ilkesinin yeni Amerika'nın temelini oluşturduguna” inanan genç kadın için, alarm zilleri çalmaya başlamıştı. 
Özellikle eski Konfederasyon'a dahil olan eyaletlerde yaşayan ve sık sık şiddete de başvuran bazı aşırı görüşlülere, özgürlük fikrinin zorla benimsetilmesi gerekiyordu. Zaman içerisinde Ida Wells, bu şiddetin en yıkıcı şekilleri ile karşı karşıya kalacak ve bu durum O'nun geleceğini belirleyecekti. 

1866 yılında, Ida henüz küçücük bir çocukken, Tennessee'ye 
bağlı Pulaski'de Ku Klux Klan adını taşıyan örgüt ortaya çıkmıştı. 
Beyazların üstünlüğüne inanan bu yasa dışı örgüt, uzun süreden beri köleliğin kaldırılması gerektiğini savunan ve bu yapıldığında ülkede yaşayan herkese eşit haklar sağlanacağını belirten Kongre üyesi Isaac N. Arnold gibi kişilerin çabalarını en azından Güney'in bir bölümünde baltalamaya kararlı görünüyordu. Demokratik Parti ile 


2 New York Times, 15 Mayıs 1864. 
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bağlantılı bulunan ve üyelerinin büyük bölümü eski Konfederasyon askerlerinden oluşan Ku Klux Klan, genel olarak Birlik sempatizanlarını ve Cumhuriyetçilerin gözlerini korkutmayı hedefliyordu; fakat özellikle de Afrika kökenli Amerikalıları, özgürlük ve mülk edinme haklarından mahrum bırakmayı ve hatta aşırı durumlarda canlarına kıymayı amaç edinmişti. 1860'ların sonlarında, iş adamı John Murray Forbes gibi Güney'e geçici olarak giden bazı kişiler, birçok Güney şehrini “süsleyen” ve üzerlerinde “kuru kafa ile çapraz kemikler”, ya da “ucundan kan damlayan hançerler” gibi ölümcül mesajlar içeren semboller bulunan afişleri fark etmişlerdi.’ Her ne kadar bu semboller Güney'de kullanılmış olsalar da, aynı yaklaşım yalnızca eski Konfederasyon eyaletlerine özgü değildi. O dönemde Demokratik Partinin ırkçı söylemlerinde de aşırı ırkçı ifadeler mevcuttu (Şekil 7.1). 
Oysa 1868 yılında, ülke henüz İç Savaş'ın kazanımlarına sırtını dönecek, ya da Demokratik Parti'nin o zaman bile açıkça dile getirdiği bölücü ırkçı söylemleri benimseyecek durumda değildi. 
Nitekim, eski Birlik orduları komutanı General Ulysses S. Grant'ın Başkan olarak seçilmesi de bu tutumu yansıtıyordu. Grant'ın birinci Başkanlık dönemi sırasında federal yönetim, Ku Klux Klarvın şiddet eylemlerinin bastırılmasına yönelik üç ayrı yasanın kabul edilmesini sağladı (1870 ve 1871 tarihli yasalar). Ayrıca, bu yasaların uygulanmasını sağlamak amacı ile Güney'e özel gözlemciler de gönderildi. 
Başkan Grant bu konuda özellikle de, Maliye Bakanlığı Gizli Hizmetler Birimi'nin Şefi Hiram C. Whitley'e, Klan üyeleri hakkında deliller toplaması konusunda yetki verdi. Whitley anılarında, “bu korkunç örgüt aleyhinde iki binden fazla suçlayıcı delil toplamış olduğunu” gururla anlatmaktadır. Ancak, kendisinin de çok iyi bildiği gibi, bu delillerin elde edilmesini sağlamak üzere tanıklık yapan kişiler, bunun bedelini ağır ödemişlerdi.* İnsanların acımasızca dövülmesi, hatta zaman zaman uygulanan linç olayları, Klan tarafından 


3 John Murray Forbesin Charles Sumner'e 10 Ağustos 1872 tarihinde ilettiği 
bilgi, sarah Forbes Hughes'in editörlüğünde hazırlanan Letters and Recollections of John Murray Forbes, 2 Cilt (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1899) II: 178-9. 

4 Hiram C. Whitley, Jn Jt (Cambridge, MA: Riverside Press, 1894) 104. 
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Şekil 7.1. “This is a white man’s government” (Bu, beyaz adamın yönetimi) (Thomas Nast). 05 Eylül 1868 tarihini taşıyan Harper's Weekly dergisinde yayınlanan bu karikatür, 1868 seçimlerinde Demokratik Parti tarafından benimsenen siyaseti alaya almaktadır. Karikatürün başlığı da, söz konusu partinin seçim sloganını çağrıştıracak bir şekilde 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siyahlara ve bazen de kendilerine karşı çıkan beyazlara uygulanan alışılagelmiş korkutma ve sindirme yöntemleri idi. 

Hiram Whitley'in ve Ida B. Wells'in birbirlerinden tamamen ayrı olan dünyaları, bu konu üzerinde kesişmişti. Aslında bu konu, yalnızca beyazların, siyahların hak iddialarına saldırganca karşılık vermelerinden, ya da köleliğin kaldırılması karşısında beyazların kendilerini emniyete alma isteklerinden ibaret değildi. Bundan çok daha karmaşıktı. Aslında Hiram Whiley, bir dönem kaçak köleleri yakalama işinde çalışmış, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkmış, ancak sonradan, Afrika kökenli Amerikalılara haklarının verilmesinden yana olmuş bir adamdı. Birlik'i desteklemeye yönelmeden önce bir dönem, Konfederasyon saflarında savaşmayı bile düşünmüştü. 
Ancak sonradan, aslında çok az sempati duyduğu ve ortak hiçbir yanının bulunmadığı insanların vatandaşlık haklarının aktif savunucusu olmuştu. Sözün kısası, Whitley'in şahsında, çeşitli güncel 


seçilmiştir. Karikatürde görülen üç beyaz şahıs (soldan itibaren), sırası ile, bir İrlandalı göçmenin, Ku Klux Klan lideri Nathan Bedford Forrest'in (kemer tokasındaki CSA harfleri, “Confederate States of America -Amerika Konfedere Devletleri” sözünün kısaltması olup, elindeki hançerde de “Kaybedilmiş Dava” yazısı okunmaktadır) ve Yeniden Yapılanma Yasaları”na karşı çıkan, Demokratik Parti Başkan adayı Horatio Seymour'un karikatürize edilmiş görüntüleridir. Üç adam, hem bir Afrika kökenli Amerikalı askeri, hem de taşıdığı Amerikan bayrağını ayakları altına almış şekilde gösterilmişlerdir. Asker, umutsuzca, sağ alt köşede görülen seçim sandığına ulaşmaya çabalamaktadır. Ancak sandık, ulaşamayacağı kadar uzaktadır. Karikatürün altında, şöyle yazılmıştır: “Kongre'nin çıkardığı (sözde) Yeniden Yapılanma Yasalarını, hakların gasp edilmesi olarak algılıyor ve bu yasaları, Anayasa'ya aykırı, devrim niteliğinde ve geçersiz olarak kabul ediyoruz.” 
1866 yılında yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandıkları zaferle birlikte 
kabul edilen bu yasalar kapsamında, Güney, beş askeri bölgeye ayrılıyordu. Ayrıca, eski Konfederasyon eyaletlerinin her birisi, tüm erkek vatandaşlarına seçimlerde oy kullanma hakkı tanımaya, yeni bir eyalet anayasası hazırlamaya ve Anayasa'da yapılan On dördüncü Değişikliği onaylamaya mecbur bırakılmışlardı. Karikatürün arka planında yer alan görüntüler ise daha da rahatsız edicidir; okul ya da yetimhane görüntüsündeki bir bina alevler içindedir, ayrıca bir linç olayı gösterilmektedir (bu görüntülerle, İç Savaş'ta Birlik 
Ordusu'na asker temin etmek üzere çıkarulan Askere Alım Yasası'na tepki olarak 1863 
yılının Temmuz ayında New York City'de patlak veren ayaklanmalara atıf yapılmaktadır. 
Çıkan olaylarda, Beşinci Cadde'de yer alan Zenci Çocuklar Yetimhanesi saldırıya uğramış ve bazı kişiler linç edilmişti). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-121735. 
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konular ve kişisel düşünceler birbirleri ile karşı karşıya gelmişler ve sonuçta birleşmişlerdi. Esasen, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ülkenin genel durumu böyle idi. Bu bir çelişkiler dünyası idi. Ida B. 
Wells'in içinde yetiştiği dünya, böyle bir dünya idi. 

On dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki Amerika, bir savaş sonrası ortamının içinde idi. O dönemde şehirlerin hızla büyümesine, teknolojik alanda ve ulaşım alanındaki büyük gelişmelere ve ülkenin Batı'ya doğru genişlemesine bakıldığında aslında Amerika ile ilgili bu gerçek genellikle gözden kaçırılabilmektedir. Oysa, gösterdiği tüm gelişmeye rağmen, ülke aslında fiziksel olarak, pratikte ve psikolojik açıdan hala biten savaşın yarattığı etkilerden dolayı sıkıntılar yaşıyordu. Evet, savaş 1865 yılında sona ermişti; ancak bu savaşta 600.000'den fazla Amerikalı hayatını kaybetmişti. Bir o kadarı da yaralanmış veya ömür boyu sakat kalmıştı. Ülke ekonomisi de istikrarsız bir durumda idi. 
Ölülerin ardından yas tutulabilirdi; ancak hayatta kalanların sık sık birbirleri ile giriştikleri mücadelelerin önünün alınması gerekiyordu. 
Hem Güney hem de Kuzey bu sorunla karşı karşıya idiler. Yeniden inşasına ihtiyaç duyulan, yalnızca Güney'in şehirleri değildi ve yalnızca ekonominin yeniden istikrara kavuşturulması da sorunların çözümü için yeterli olamazdı. İç Savaş'a katılmış ve sağ kalabilmiş çok sayıda eski askerin hayatlarının geri kalan bölümünde (ki yirminci yüzyılın ilerilerine kadar uzanabilirdi) desteğe ihtiyaçları olacaktı. 

Ayrıca, yaşanan savaşın bir iç savaş olmasından dolayı, yenilen Güneyin ekonomik ve fiziksel açılardan Kuzey'e oranla uğramış olduğu daha büyük ölçekteki yıkımı, yine ülkenin kendisinin onarması gerekiyordu. Bu yıkım da, birkaç yıl içerisinde onarılabilecek gibi değildi. 
Güney'deki taşınmaz malların değeri, savaş sırasında yarıya düşmüştü. Ayrıca tarım üretimi, yüzyılın sonuna gelene dek bir daha, 1860 
yılındaki, yani savaş öncesindeki değerine ulaşamayacaktı. II. Dünya Savaşı sonrasına dek Güney hep ülke genelinin çok gerisinde kalacaktı. 
Savaş sonrasının Güney'inde, hem zenci hem de beyaz çiftçiler kısa süre içerisinde kendilerini, “borç karşılığı kölelik”, ya da “ortakçılık”> 


5 Toprak sahibinin toprağı işlemeleri için çeşitli kişilerle yaptığı sözleşme gereği, elde 
edilen üründen pay almasını içeren tarımsal üretim sistemidir — ç.n. 
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olarak bilinen bir sistem içerisinde tam anlamı ile sıkışmış durumda bulmuşlardı. Üründen bir miktar pay alabilmek için başkasına ait bir arazide çalışanlar genellikle borçlarını ödeyebilmek için diğer tarım ürünlerinden çok pamuk üretimi yapıyorlardı. Ancak borçlarını tamamen kapatabilme umuduna asla sahip olamıyorlardı. Ülke düzeyinde ise mevcut sorunlar şiddetlenerek devam ediyordu; zira Grant, belki iyi bir askeri lider olabilirdi, ancak barış döneminde etkili bir Başkan olamıyordu. İki dönem Başkanlık yapan Grant'ın görev süresi boyunca siyasi ve mali yolsuzluklar birbirini izlemişti. Bu yolsuzluklar, Mark Twain'in “Yaldızlı Çağ” adını taşıyan ve dönemi kötüleyen kitabının konusunu oluşturmuştu. Söz konusu dönemde, genel olarak Güney'e ve özellikle de Afrika kökenli Amerikalılara karşı istikrarsız bir federal politika yürütülmüştü. 

Aslında, 1865 yılında federal yönetim tarafından finanse edilen Azat Edilmiş Köleler Bürosu kurulmuştu. Kölelikten özgürlüğe geçiş sürecini kolaylaştırmak üzere kurulmuş olan söz konusu büro, bu amaca yönelik olarak okullar ve hastaneler kuruyor, insanlara genel yardım sağlayıp tavsiyelerde bulunuyordu. Ne yazık ki bu büro, amaçlarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları elde edemedi ve faaliyetlerini ancak beş yıl boyunca sürdürebildi. Zaten köleliğin ağır koşullarından dolayı sağlıkları bozulmuş olan, buna ek olarak birçoğu “köle kampları”na yerleştirilen ve bu kamplarda kolayca yayılma olanağı bulan koleraya ya da diğer ölümcül hastalıklara yakalanan azat edilmiş kölelerin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta söz konusu büro, kaynak eksikliğinden dolayı yetersiz kalmıştı. 

Azat Edilmiş Köleler Bürosu Sağlık Birimi'nin karşı karşıya geldiği sorunlar aslında birçok yönden, kölelikten özgürlüğe geçişin getirdiği daha geniş kapsamlı sorunların belirtilerini taşıyordu. Büroda görev yapan doktorlar, birçok eleştirinin hedefi durumunda idiler ve insanlara pratik sağlık hizmeti sağlamaktan çok, protokol ve prosedür meseleleri ile uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Bu doktorlar, ubbi sorunlarla ilgilenmek yerine, karşı karşıya oldukları kaosu dizginlemeye çalışıyorlardı. Büronun sosyal meselelerle ilgilenmesine hiç olanak bulunmuyordu. Güney'deki Birlik askerleri, federal yönetimin 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müdahalesine halkın genel olarak karşı çıktığı bir bölgede, yeni rejimin getirdiği değişimlerin uygulanmasını sağlamaya çalışıyorlardı. 
Bölgede kalıcı siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişim, sık sık engellemelerle karşılaşıyordu. 

Yasama açısından ise, bazı gelişmelerin kaydedildiği açıktı. 
1870'lerin başlarında çıkarılan İcra Yasaları (Enforcement Acts), ırk ayrımı kapsamında işlenen suçlara ilişkin adli kovuşturmaların eyalet mahkemeleri yerine federal mahkemelerce yürütülmesini hükme bağlıyordu. Bu yasaları, 1875 yılında çıkartılan Sivil Haklar Yasası takip etti. Güney'in sosyal ve kültürel ortamında eşitlik sağlamayı amaçlayan bu yasada, şu vaatlere yer verilmişti: “Otellerde, karada ve su yüzeyinde seyreden toplu taşıma araçlarında, tiyatrolarda ve kamuya açık eğlence yerlerinde sağlanan konaklama imkanların- dan, avantajlardan, kolaylıklardan ve imtiyazlardan, daha önce köle olarak hizmet etmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm ırktan ve renkten vatandaşlar eşit olarak ve tam anlamı ile yararlanabileceklerdir.” Buna rağmen yine de, prensipte eşit hakların sağlanacağı belirtilirken, uygulamada bunu sağlamak zor olabiliyordu. Whitley gibi kişiler, prensipler ile uygulamalar arasında mevcut uçurumu daraltmaya çalışırlarken, diğer bazı kişiler ise, aynı uçurumun daha fazla genişlemesi için çaba gösteriyorlardı. 

Yeniden Yapılanma dönemindeki Güney'de, Afrika kökenli Amerikalılara ve genel olarak Cumhuriyetçilere sağlanan siyasi gücü eleştirenlerin, zaman zaman hiç umulmadık çevrelerden çıktığı görülüyordu. Whitley'in savaş öncesinde ırk konularına bakış açısının, savaş sonrasındaki Güney'de beyazların aşırılıkçı görüşleri ile mücadele etmesi için engel teşkil etmediği ortada idi; ancak bakış açıları Whitley ile tam ters yönde değişim gösterenler de mevcuttu. 
Bu kişilere verilebilecek bir örnek, gazeteci James Shepherd Pike idi. 
Pike, savaş öncesi dönemde köleliğin kaldırılmasını savunuyordu. 
Savaş sonrasında ise, Güney Carolinada Yeniden Yapılanma aleyhinde hakaret içeren sözler sarfetmişti. Güney Carolina, diğer eyaletlerden farklı bir görünüm sergilemekte idi; zira, eyalette Yeniden Yapılanma döneminde görev yapan meclis üyelerinin çoğunluğunu 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zenciler oluşturuyordu. Muhtemelen Pike'ın gösterdiği aşırı tepkiye de bu durum neden olmuştu. Pike tepkisini önce, yazdığı gazete baş makalelerinde duyurmuştu. Daha sonra ise, 1873 yılında, görüşlerini Prostrate State adı altında bir kitap şeklinde yayınlamıştı. Pike bu kitabında, bir güney eyaletinde köleliğin kaldırılması sonrasında uygulanmakta olan politikayı şiddetle eleştirmiş ve muhtemelen bu görüşleri ile okurlarını büyük ölçüde şaşkınlığa düşürmüştü. 

Pike, 1850'lerde, radikal görüşlü New York Tribune'un Washington muhabiri idi ve bu görevini sürdürürken sık sık, “iğrenç bir kurum” şeklinde nitelendirdiği köleliğin aleyhinde olduğunu vurgulardı. Oysa, 1870'lere gelindiğinde, Pike'ın görüşleri değişmişti. 
Bir zamanlar şiddetle eleştirdiği köle sahibi olma “aristokrasisinin”, Afrika kökenli Amerikalı siyasi liderlerden oluşan “garip bir grup” (Pike bu kişileri, “kendilerinden önceki değerli ve bilgili politikacıların kıyafetlerine bürünmüş olan, toplumun süprüntüleri” olarak nitelendiriyordu) tarafından, “tozun toprağın içerisinde bezgin bir durumda bırakıldığını” görmekten dolayı duyduğu üzüntüden söz ediyordu. Pike'a göre, olayların geldiği nokta, “cehaletin ve yolsuzlukların, sırf sayısal çoğunluğa dayanarak yönetimi ele geçirmesi, barbarlığın fiziksel güç kullanarak uygarlığı bastırması” şeklinde açıklanabilirdi. Mevcut durumu, “kölelerin efendilerine karşı ayaklanarak, efendilerini ayaklarının altına almaları” olarak tanimliyordu.’ 

Gerek Pike'ın gerekse Whitley'in kölelik konusundaki görüşlerinin değişmiş olması belki anlaşılmaz gelebilirdi; ancak aynı görüş değişiminin pek çok insanda meydana gelmiş olması, bu durumu olağanlaştırıyordu. On dokuzuncu yüzyıldaki Amerika'da tartışılan meseleler, köleliğin ahlaki yönü ile ancak çok yüzeysel bir şekilde ilgili idi. Pike ve Whitley, “barbarlık” tehdidinin çok gerçek olduğu ve sürekli bir endişe kaynağı teşkil ettiği bir dünyada yaşıyorlardı. 
O dönemde yaşayan insanların zihinlerinde barbarlık, genel olarak, 


6 o Türkçeye “Bezgin Durumdaki Eyalet” şeklinde çevirmek mümkündür — ¢.n. 

7 J.S Pike, First Blows of the Civil War: The Ten Years of Preliminary Conflict in the 
United States, From 1850 to 1860 (New York, 1879) 481, 511; The Prostrate State: South Carolina under Negro Government (New York: D. Appleton and Co., 1874) 12-13. 
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dini ve cumhuriyetçi ilkelerin eksikliği şeklinde tanımlanıyordu ve Amerika'nın önde gelen teologlarından Horace Bushnell’e göre, ülkenin karşı karşıya olduğu “en önde gelen tehlike” idi. Bushnell, uyarılarını 1847 yılında yayınlamıştı. O dönemde kölelik ve ülkenin Batı'ya doğru genişlemesi — ya da ikisinin bir araya gelmesi — en büyük tehdidi oluşturuyor gibi görünüyordu. Ancak Bushnell, her iki tehdidi de, Amerika'nın ulusal gelişim süreci içerisinde, hem koloni dönemine uzanan geçmişini, hem de gelecekte vereceği mücadeleleri dikkate alarak, daha geniş bir çerçevede değerlendiriyordu. Bushnell’in düşüncesine göre, Amerika'nın barbarlığa karşı verdiği mücadele “değişen koşullara bağlı olarak bazı değişimler içerse de, aslında sürekli olarak kendisini tekrarlıyordu.” Yaptığı uyarılar ise, “ülkesi için duyduğu korkulara ve aynı zamanda da umuda” dayanıyordu.’ 

Savaş öncesi dönemde hem basın hem de dini çevrelerce önemi vurgulanan, İç Savaş döneminde ise Birlik lehinde öne sürülen ahlaki ve pratik tezlerin çok önemli bir unsurunu oluşturan barbarlık tehdidi, Bushnell'in önceden yaptığı değerlendirmelere uygun olarak, asla tamamen ortadan kalkmamıştı. Hatta, İç Savaş'ın ardından devreye giren “makine politikası”? ve ona eşlik eden yolsuzluklar döneminde, ülkenin geleceğine ilişkin korkular çok daha belirgindi. 
Artık kölelik kalkmıştı; ancak aslında kölelik, Bushnell’in şiddetle karşı çıktığı sosyal ve manevi gerilemenin hem belirtisi, hem de nedeni idi. Ayrıca, odönemde bile köleliğin hala Güney'de kesin şekilde soyutlanması ve Batı'ya doğru yayılmasının önlenmesi mümkün olamamıştı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, sosyal alandaki gerileme, yeni ve daha şiddetli bir milliyetçilik şeklinde kendisini gösterdiğinde, Bushnell'in korkuları doğru çıkmıştı. 


8 Horace Bushnell, Barbarism the First Danger (New York: American Home 
Missionary Society, 1847) 16-17. 

9 On dokuzuncu yüzyılda ABD'de, politikaya hakim olan siyaset makinelerinin 
kontrolü güçlü patronların elinde idi. Bu düzenin sonucu, halkın tercihinden çok, birtakım gizli anlaşmaların ve insanlara sağlanan himayenin, siyaset üzerinde etkili hale gelmesi idi. Bu dönemde ABD hızlı bir kentleşme süreci içerisinde idi. Kırsal kesimde yaşayanlar ve göçmenler, iş bulmakta çok zorlanıyorlardı. Siyasi makineler, oy vermeleri karşılığında bu insanlara sosyal hizmetler ve işler sağlıyordu -ç.n. 
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Pike'ın 1870'lerde Güney Carolina'daki siyasi yaşam konusunda sürekli gündeme getirdiği güvensizlik ve tedirginlik duyguları, kuzeydeki eyaletlerde de yankı bulmaya başlamıştı. Özellikle de Demokratik Parti'nin siyaset makinelerine ait çarkların, ırklar arası eşitlik konularında kesin şekilde ters yöne doğru işlemeye yöneldiği New York City'de, Pike'ın fikirleri çok daha etkili olmuştu. Aslında, ırkla ilgili konular bir yana bırakılacak bile olsa, siyasetin görünümü olumlu yönde bir değişim göstermemişti. 1860'ların sonları ile 1870'lerin başlarında, Demokrat Parti New York Kongre üyesi William M. Tweed ile taraftarları — “Tweed Çetesi” olarak biliniyorlardı — 14'üncü Cadde'nin Doğu tarafındaki karargahlarindan - Tammany Hall! 
karmaşık yapıdaki bir rüşvet, seçimlerde hile ve mali dolandırıcılık sistemini işletiyorlardı. Bu faaliyetleri ile de milyonlarca dolar elde etmişlerdi (Şekil 7.2). Aslına bakılırsa, “Patron” konumundaki Tweed’in yürüttüğü bu mali kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerin bir “Robin Hood” boyutu da vardı. Yasalara aykırı şekilde elde ettiği kazancın bir bölümünü, eğitim yardımı veya genel mali yardım olarak çoğunlukla İrlandalı göçmenlerden oluşan seçmenlerine aktarıyordu (bazı durumlarda, söz konusu seçmen kitlesine mensup kişileri işe alarak onlara, yaptıkları işin karşılığından çok daha yüksek ücretler ödediği oluyordu). Elde ettiği paranın bir bölümünü ise, olağanüstü pahalıya mal olan bazı kentsel gelişme projelerine harcıyordu. Bunların arasında en kayda değer olanlarından birisi, New York İdari Bölgesi Adliye Binası idi. Bu binanın yapımına İç Savaş'ın patlak verdiği dönemde başlanmıştı ve inşaatın tamamlanması 1880 yılını bulmuştu. 

Kamu fonlarının bu şekilde şahsi kazanç elde etmek amacı ile kötüye kullanılması, günümüz gözlemcilerine aslında çok da olagandisi görünmeyecektir. 1873 yılında tüm dünya çapında yaşanan mali paniğin daha da arttırdığı mali yolsuzluklar yavaş yavaş Grant yönetiminin sonunu getirmekte idi. Buna karşılık Tweed’in faaliyetleri, dönemin gözlemcileri tarafından, zamanın genel anlayış 


10 Tammany Hall, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile yirminci yüzyıl başları arasında 
Demokratik Parti'nin New York City'deki siyasi organizasyonuna verilen isimdir - ç.n. 
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“ETONE WALLS DO MOT A PRISON MAKE."—Old Seng 


anne ev at 


“Ne Panos 16 tio Brouch TO MOLb THE Boss,” Iv on one mur 
| THE USHER, 


Şekil 7.2. “Stone Walls Do Not a Prison Make” (Bu söz, ünlü şair Richard Lovelace’in, “özgür ruhlar için ne taş duvarlar bir hapishane, ne de demir çubuklar bir kafestir” anlamina gelen şiirinden alınmıştır) (Thomas Nast). Her ne kadar Thomas Nast'ın, köleliğin kaldırılması ve Güney'de beyazların üstünlüğü temalı karikatürleri on dokuzuncu yüzyılın ortalarında yaygın şekilde yayınlanmış olsalar da, Nast aslında gerçek ününü, “Tweed Çetesi”nin siyasi ve mali alandaki yolsuzluklarını vurgulamak konusundaki yogun çabaları ile elde etmiştir. 06 Ocak 1872 tarihinde yayınlanmış olan Frank Leslie's Illustrated Newspaper'da yer verilen bu karikatürde, “Patron” Tweed, bedeninin yarısı cezaevinin içinde, yarısı dışında olarak gösterilmiştir. Bu şekilde Nast, “hiçbir cezaevi, Patron'u içine alabilecek kadar büyük değildir” mesajını vermeyi amaçlamıştır. Aslında Tweed, en sonunda cezaevine girmiş ve 1878 yılında orada ölmüştür. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ6-951. 


tarzına çok da aykırı olarak değerlendirilmiyordu. “Tweed Çetesi”, alt tabakadaki kişilere aktarılmak üzere bazı haksız kazançlar elde ediyor olabilirdi; ancak sonuçta bu çetenin üyeleri, Kral Arthur'un Yuvarlak Masa şövalyeleri gibi dürüstlük timsali insanlar değillerdi. 
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Bu kişilerin, içinde bulunulan dönemin genel niteliklerini taşıdıkları düşünülüyordu. Hiram Whitley'in ifadesi ile bu nitelikler, “sahtecilik ve görevi kötüye kullanma” şeklinde tanımlanabilirdi. Whitley'e göre, sahteciliklerin yakıtı, göçmenlerdi. “Hemen her milletten insan sürekli şekilde sahillerimizden ülkemize giriyorlar” şeklinde şikayette bulunan Whitley, bu gelen insanların büyük bölümünün, “bugün Kıta'nın suçluları olduklarını, yarın ise Amerika Birleşik Devletlerinin vatandaşları olacaklarını” söylüyor ve şöyle devam ediyordu: “Her yıl, anarşistlerin, sahtekarların, kalpazanların ve hırsızların sayısı artıyor; bu kişilerin çoğu da, önceden içinde yaşadıkları sefil ortamlardan gelip, çok daha farklı bir yaşam tarzı ile karşılaşan ve bu yaşam tarzı içerisinde yer alma hırsı içerisinde olan yoksul insanlar.” 

Whitley’in düşüncesine göre, “yoksulluğun ve hastalıkların yaygın olduğu belli alanlar vardı; oysa suç, her alana yayilabiliyordu.”!! 
Whitley, anılarında, suçların ülkeye dışarıdan girdiği şeklinde yorumda bulunuyordu; oysa suçların ülkede doğan şekillerinin de en az dışarıdan gelenler kadar yaygın ve etkili olduğunu bilmesi gerekirdi. Whitley'in anılarına bakıldığında, emniyet alanındaki mesleği ile bağlantılı olarak, ne gibi hususları vurgulamak, ne gibilerini ise gizlemek konusunda seçici bir yaklaşım izlediği dikkati çekmektedir. Örneğin, kuzeydeki şehirlerde faaliyet gösteren kaçakçılardan, kalpazanlardan ve suç kartellerinden fazlası ile söz ederken, kendi teşkilatının Yeniden Yapılanma döneminde Güney'de yürüttüğü faaliyetlere çok az değinmektedir. Bu açıdan bakıldığında Whitley'in, Güney'de içine düşülen hayal kırıklığından ve tükenmişlik duygularından doğan milliyetçi eğilimleri yakından izlediği ve bir anlamda anlayışla karşıladığı söylenebilir. 

Yeniden Yapılanma sürecinin tek amacı, Güney'in yeniden Birlike dönmesini sağlamak değildi. Asıl hedeflediği şey, Güney'i, Kuzey'in görüntüsüne sahip olacak bir şekle (ya da Kuzey'in kendisini de görmek istediği şekle) dönüştürmekti. Ancak, İç Savaş'ı takip eden yıllarda, bunun imkansız olduğu gerçeği görülmeye başlandı. 
Eski Konfederasyon eyaletleri Birlik'e dönerlerken, bu eyaletlerde 


11 Whitley, /n It, 5, 174-5. 
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Demokratik Parti'nin gücü artmakta, buna karşılık radikal Yeniden Yapılanmacı Cumhuriyetçilerin gücü ise azalmakta idi. Demokratik Parti'nin canlanması ise, ırksal sorunların da yeniden su yüzüne çıkmasına yol açmıştı (Şekil 7.3). Tüm Güney genelinde, ancak özellikle de Louisianada, Mississippi'de ve Güney Carolina'da zenci seçmenler zorla seçim sandıklarından uzaklaştırılıyorlardı. Bu eyaletlerde yeniden yerini sağlamlaştıran beyaz yönetim, ırklar arası eşitliği sağlayan yasaları yavaş fakat emin adımlarla etkisiz kılmaya yönelmişti. 

1875 yılında, ülke yüzüncü bağımsızlık yıldönümünü kutlama- 
ya ve yeni Başkanını seçmeye hazırlanırken, hem o sırada halen görevde bulunan Başkan, hem de halk, Güney'deki gidişat konusunda tamamen inançlarını yitirmiş olmasalar bile umutsuz bir durumda idiler. Başkan Grant, ordudaki yakın silah arkadaşlarından, Birlik ordusu generali Philip H. Sheridan'ı, New Orleans'a, Beyazların Birliği? tarafından yürütülen şiddet eylemlerini bastırmaya gönderdi. 
Bu arada Güney Carolina'da, eski Konfederasyon ordusu generallerinden Wade Hampton'ın eyalet valisi olarak seçilmesini ve 1876 
yılında eyaletin Cumhuriyetçi yönetimin “boyunduruğundan kurtarılmasını” amaçlayan faaliyetler hız kazanmıştı. Bu nedenle, gelişmelerden dolayı yıpranmış bir halde bulunan Başkan Grant, 1875 
yılının başlarında Senato'da bir konuşma yaparak, başta Louisiana olmak üzere güney eyaletlerinde gerçekleşen yasa dışı faaliyetlerden söz etti ve özellikle de, 1873 yılında Paskalya'ya denk gelen Pazar günü Colfax'ta yaşanmış olan olaylara dikkat çekti. Söz konusu olaylarda, beyaz bir milis grubu, adliye binasında bulunan bir grup silahlı zenciye saldırmış ve teslim olmalarına rağmen çoğunu öldürmüştü. 

Konuşması sırasında Grant, “Colfax Katliamı” olarak bilinen bu olayda “yürütülen eylemlerle kana susamışlığın ve barbarlığın en vahşi örneklerinin sergilendiğini” söylemişti. Meydana gelen olayların en dehşet verici ayrıntılarını bile açıkça anlatmış ve esir alınan elli dokuz kişiye yargısız infaz uygulandığını, bu kişilerin “çoğunun 


12 İngilizce adı “White League” olan ve beyazların üstünlüğünü savunan paramiliter 
bir terör örgütü olup, ABD'nin güney eyaletlerinde 1874 yılında faaliyete geçerek zenci aleyhtarı eylemler yürütmüştür — ç.n. 
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Şekil 7.3. “The Union as it was/The Lost Cause worse than slavery” (Birlik, Eskiden Olduğu Gibi / Yitirilen Dava Kölelikten Beter). Thomas Nast'ın bu karikatürü, Harpers Weekiy'de 24 Ekim 1874 tarihinde, yani Sivil Haklar Yasası'nın kabulünden bir yıl önce yayınlanmıştır. Karikatürde, 1870 ve 1871 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan İcra Yasaları'na ve özellikle de 1871 tarihli Ku Klux Klan Yasası'na (üçüncü İcra Yasası) ve 
1870 Haziran'ında Adalet Bakanlığı'nın kurulmasına rağmen, beyazların üstünlüğüne 
inan çeşitli aşırılıkçı örgütlerin — bunların aralarında “Beyazların Birliği” (White League) (karikatürde, sol tarafta görülen şahsın üzerinde söz konusu örgütün rozetinin bulunduğu dikkat çekmektedir) ve önce Mississippi'de, ardından Güney Carolina'da da faaliyet gösteren “Kızıl Gömlekliler” (Red Shirts) adlarındaki örgütler de yer alıyordu — Güney'de yaşayan Afrika kökenli Amerikalıların vatandaşlık haklarını engellemeyi sürdürdükleri vurgulanıyordu. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni 

ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-128619. 


kafalarından, genellikle de kafalarının arkasından vurularak öldürüldüklerini” belirtmişti. “Bu katliamdan genel olarak Louisina'da yaşayan halkı sorumlu tutmak adil olmaz” şeklinde konuşmakla birlikte Grant, “katliamı gerçekleştiren suçluların cezalandırılmasının önüne aşılması güç engellerin konulduğunu” belirtmiş ve “eyalette 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yayınlanan sözde muhafazakar gazetelerin katliamı haklı bulmakla kalmayıp, Amerika Birleşik Devletleri resmi görevlilerinin suçluları adalete teslim etme girişimlerini de federal tiranlık ve despotizm olarak nitelendirmelerini çok esef verici bulduğunu” ifade etmişti. 
Grant, “bu toprakların, uygarlığı ve Hristiyanlığı ile övünen insanlarının, böylesine kanlı ve canavarca bir eylemi gerçekleştirenleri cezalandırabilmenin bir yolunu bulamamasından dolayı” endişe duymakta çok haklı idi. Ayrıca, yine haklı olarak, Amerikan kamuoyunun “Güneyde sık sık patlak veren bu olayların etkisi ile bitap durumda bulunduğuna” inanıyordu." O yıl içerisinde (1875), Amerika Birleşik Devletleri ile Cruikshank!* arasındaki davaya bakan Yüksek Mahkeme, Colfax Katliamı ile ilgili olarak, daha önce 
1870 tarihli İcra Yasası'na dayanılarak verilmiş olan hükümleri geçersiz kılmıştı. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Cruikshank arasındaki davanın yankıları çok büyük oldu. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda aldığı karar çerçevesinde, Anayasa'da yapılmış olan Birinci ve İkinci Degişikliklerde eyaletlerin haklarına ilişkin olarak yapılan yorumlara dayanılarak, federal yönetimin, vatandaşlık haklarına ilişkin konularda yasal erişimi sınırlandırılıyordu. Yüksek mahkeme kararında, “ilgili eyaletlerde yaşam hakkının ve kişisel özgürlüklerin korunması konusunda bu eyaletler bağımsız yetkiye sahiptirler” deniliyordu. 
Yüksek mahkeme kararında ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ile Cruikshank arasındaki davada yargılanan beyazların, kurbanları olan kişilerin “haklarını ve imtiyazlarını” ellerinden almayı amaçladıkları şeklindeki suçlamaların ırk ayrımından kaynaklandığının kesin olarak kanıtlanabilmesine imkan bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade ediliyordu. Bununla birlikte kararda, “düşmanlıkların temelinde ırk ayrımının bulunduğundan şüphe duyulabilir” 


13 ABD Başkanı Grant'ın Senato önünde yaptığı konuşma, 13 Ocak 1875, The 
Papers of Ulysses S. Grant, John Y. Simon'ın editörlüğünde hazırlanmıştır, Cilt 26: 
1875 (Carbondale, Ill: Southern Illinois University Press, 2003) 6-7, xi-xii. 

14 Colfax'ta gerçekleşen katliam ile ilgili olarak işbirlikçileri ile birlikte mahkeme 
önüne çıkan William Cruikshank, federal savcı tarafından bu katliam sırasında çeşitli suçlar işlemekle itham edilmiştir — ç.n. 
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cümlesine de yer verilmiş, ancak daha öteye giden bir suçlamada 
bulunulmamıştı. 5 

Amerika Birleşik Devletleri ile Cruikshank arasındaki dava sonucunda Yüksek Mahkeme tarafından verilen hüküm, beyazların üstünlüğünü savunan aşırı görüşlüler için adeta bir “hapisten serbest çıkış kartı” idi ve bu kart, nerede ise yüz yıl daha geçerli olacaktı. Başkan Grant, Güney'in bazı bölgelerinde “nefret ve şiddet ruhu yasalardan daha güçlü” yorumunda bulunuyordu. Grant'ın sözünü ettiği bu ruh, ileride daha da güçlenecek ve yasalardan da daha fazla destek alacaktı. 

Ne Anayasa'da yapılan On beşinci Değişiklikle, ne de 1875 tarihli Sivil Haklar Yasası ile, Güney'de yavaş gelişen fakat giderek büyüyen ırk ayrımının önünü almak mümkün olmamıştı. Bunun yanında, Afrika kökenli Amerikalıların seçimlerde oy kullanma haklarının kaldırılması da engellenememişti. Güney eyaletleri, bir dizi kısıtlayıcı yasa yolu ile, ırklar arasında ayrımı yerleştiren bir sistem oluşturmuşlardı. Aslında bu sistem çerçevesinde ırk ayrımı açıktan açığa vurgulanmasa da, siyahların kullanacakları oylarla bu sisteme zarar vermelerinin önlenmesi amaçlanıyordu. Söz konusu kısıtlayıcı yasalardan bazıları gerçekten gülünçtü ve çok tepki çekebiliyorlardı. Örneğin, “büyükbaba yasası” adı verilen bir yasa ile, kölelerin soyundan gelen kişilerin oy kullanma hakları engelleniyordu. Anayasa'da yapılan On beşinci Değişikliğin ihlali anlamına gelen bu yasa, 1915 yılında geçersiz kabul edildi. Bunun dışında, seçimlere katılacak kişilerden vergi alınması ve oy kullanacakların okur-yazarlık testinden geçirilmesi gibi uygulamalar (Şekil 7.4), aslında birçok yoksul ve okur-yazar olmayan beyazın da oy kullanma hakkını engellemiş oluyordu; bununla birlikte yine de, İç Savaş sonrası Güney'de beyaz elitlerin yönetimini yeniden kurabilmek için bu tür yasal yollara başvurmak daha tercih edilebilir görünüyordu. Sonuçta, bu tür yasalarla, Konfederasyon'un “Kaybedilmiş Dava”sının 


15 Amerika Birleşik Devletleri ile Cruikshank arasındaki dava (92 U.S. 542 (1875), 
şu linkten ulaşmak mümkündür: hetp://supreme.justia.com/us//92/542/case. 
html. (20 Mart 2010). 
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Şekil 7.4. “The color line still exists — in this case” (1879). (Renkler arası sınır, bu durumda hala geçerli). 18 Ocak 1879 tarihli Harpers Weekly'de yayınlanan bu karikatür, Afrika kökenli Amerikalıları oy kullanma hakkından mahrum etmek amacı ile 


uygulamaya konulan okur-yazarlık testlerini alaya almakta, bu arada beyazlar arasındaki okur-yazarlığın da ne denli düşük düzeyde olduğunu vurgulamaktadır. Karikatürde, 


352 


VADEDİLMİŞ BİR ÜLKE 


aslında yalnızca geçici olarak kaybedilmiş olduğu ortaya konulabiliyordu. II. Dünya Savaşı'nın başladığı dönem itibarı ile, zenci güneylilerin ancak yüzde 3'ü oy kullanabilecek özelliklere sahip olarak görünüyor ve seçmen olarak kayıtlarını yaptırabiliyorlardı. 

Afrika kökenli Amerikalıların bu şekilde politika üzerinde söz sahibi olmalarının engellenmesinin yanında, 1883 tarihinde Sivil Haklar Yasası ile bağlantılı beş ayrı davada Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan kararlar da, bu açıdan çok önemli kabul edilirler. Bu kararlar çerçevesinde ırk ayrımı, Kongre'yi ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkarılmış ve insanların kendi vicdanlarına bırakılmıştır. Söz konusu kararlar, “Jim Crow yasaları” denilen ayrımcı kuralların uygulanması için zemin hazırlamıştır. Bu kurallara göre, zenci ve beyaz Amerikalıların, sözde eşit şekilde, ancak birbirlerinden ayrı alanlarda yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmıştır. 1896 yılında, bu “ayrı ama eşit” doktrini, Amerika'da görülmüş en tanınmış davalardan biri olarak kabul edilen Plessy ile Ferguson arasındaki 


Amerika'yı temsil eden Sam Amca figürü, çok sayıda imla hatası içerecek şekilde, “Eğitimde Yeterlilik — Siyah adamın Amerikalı beyazlarla birlikte oy kullanabilmesi için önceden eğitilmesi gerekir” yazdıktan sonra, “İmza: Bay Sağlam Güney” şeklinde imzasını atmaktadır. Bu karikatür, çeşitli açılardan, yapıldığı zamanın ötesinde bir bakış açısını yansıtmaktadır. 1880'ler ve 1890'lar, ırk ayrımını öngören yasal uygulamalar bazında, “yeniden yapılanma fikrinden en kararlı şekilde geri adımların atıldığı” dönemdir. Söz konusu yasal uygulamaların en önemlileri, 1875 tarihli Sivil Haklar Yasası'nı geçersiz kılacak şekilde, 1883 tarihinde beş ayrı davada Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan kararlardır. 1883 yılında alınmış olan bu kararlar, zencilerle beyazların birbirlerinden ayrıldıkları bir toplum yapısının oluşmasına hizmet etmiştir. “Renkler arası sınır” uygulanması fikri, yirminci yüzyılda daha da ön plana çıkmıştır. Özellikle de, Afrika kökenli Amerikalı toplum önderi WE.B. Du Bois'nın, 1903 tarihinde yayınladığı The Souls of Black Folk (Siyah İnsanların Ruhları) adını taşıyan kitabında yazdıkları, bu konuda etkili olmuştur. Du Bois kitabında, “Yirminci yüzyılın sorunu, renkler arası sınır uygulamasının yarattığı sorundur” derken, bu sorunun yalnızca Amerika'da mevcut olmadığını da vurguluyordu. Karikatürde, “İmza: Bay Sağlam Güney” şeklinde atılan imza ile, Güney'in Cumhuriyetçi Parti tarafından uygulamaya konulan Yeniden Yapılanma'dan ayrılmasının ardından Demokratik Parti'nin seçimlerde üstünlüğü elde ettiğine atıfta bulunulmaktadır. Güney bu açıdan, yirminci yüzyılın ileri dönemlerine kadar “sağlam” kalmayı sürdürmüştür. Dolayısı ile, birçok açıdan bu karikatürü çizen karikatüristin, duvarda yazan yazıdaki fikri benimsediği düşünülebilir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-83004. 
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dava ile birlikte, yasa statüsü kazanmıştır. Bu dava ile ilgili olarak verdiği kararda Yüksek Mahkeme, zencilerle beyazların ayrı şekilde yaşamlarını sürdürmelerini, bu ayrı yaşamlarının aslında eşit olması koşulu ile yasal olarak kabul etmiştir. Oysa elbette ki, böyle bir eşitliğin mümkün olması çok zordu. Sözü edilen Plessy-Ferguson davasında verilen kararın ardından, demiryolu vagonlarından restoranlara, okullardan tramvaylara, otellerden konutlara varana kadar her yerde, giderek artan şekilde, katı bir “renkler arası sınır” uygulaması yerleşmeye başlamıştı. İnsanlar arasındaki en güçlü eşitleyici olan ölüm bile bu “renkler arası sınırı” aşamıyordu; zencilerle beyazların mezarlıkları bile ayrı idi. 

Ida B. Wells'in demiryolu şirketine dava açması, 1883 tarihinde Sivil Haklar Yasası ile bağlantılı beş ayrı davada verilen kararlardan bir yıl sonrasına rastlamıştı. Aslında Ida, “beyaz kadınlara” ayrılmış bir demiryolu vagonundan zorla çıkartılmasının, güneydeki ırk ayrımcılığı sistemine karşı çıkan bir kişinin başına gelebilecek en kötü şey olmadığının bilincinde idi. Evet, bu sistem, tüm ülke çapında onay görebiliyor, hatta ülke çapında bu sistemle işbirliği de yapılabiliyor olabilirdi; ancak bu durum yine de söz konusu sistemin çok uzun süre yürürlükte kalabileceği anlamına gelmez ve mahkemelerde sürekli hedef alınmaktan kurtulmasını sağlamazdı. Dolayısı ile, bu ırk ayrımcılığı sistemine karşı çıkanları susturmanın tek yolu, bu yaptıklarının kendileri için doğurabileceği çok vahim sonuçları düşünmelerini sağlamaktı. Açıktan açığa, ya da başka yollardan uygulanan şiddet kullanma tehdidi, kölelik kurumunun hep bir parçası olmuştu. Şimdi de, köleliğin yerini alan ırk ayrımcılığı sistemi içerisinde aynı amaçla bu tehdide başvuruluyordu. Amerika'nın on dokuzuncu yüzyıl sonlarında içinde yaşadığı büyük trajedi, ırk ayrımcılığının her zaman şüphe uyandıran yasallığının, şiddetin en korkunç şekillerinden olan linç eylemleri ile desteklenmesi idi. 

Bazen yasadışı şekilde infaz edilmeleri öncesinde kurbanlara acımasız işkencelerin uygulandığı linç eylemleri, yalnızca Güney'e, ya da yalnızca on dokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıla özgü değillerdi. Linç çetelerinin hedef aldıkları kişiler ise yalnızca 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Afrika kökenli Amerikalı erkekler değildi. Bu çeteler, Afrika kökenli Amerikalı kadınları da hedef alıyorlardı. Hatta kurbanları arasında Çinliler, Amerikan yerlileri, Meksikalılar ve beyazlar bile oluyordu. 
Linç eylemlerinin neden daha çok güneyde yaşayan Afrika kökenli Amerikalıların infazı ile ilişkilendirildiği sorusunun cevabı ise, zaten ortada idi. Her ne kadar bu tür yasadışı infaz eylemlerine ilişkin doğru rakamlar elde etmek mümkün olmasa da, 1880'ler ile yirminci yüzyılın ortaları arasında gerçekleşen ve 1890'larda zirve yapan, toplamda 5000'e yakın sayıdaki linç eylemlerinin hepsi olmasa da çok büyük bir bölümü, Güney'de, özellikle de Mississippi, Georgia, Texas, Louisiana ve Alabama'da gerçekleşmişti. Belirtilen dönemde söz konusu beş eyalette 300'den fazla linç eylemi uygulanmıştı. Mississippi ile Georgiada kurbanların yüzde 10'undan biraz fazlası beyazdı. Yalnızca Texas'taki linç eylemlerinde siyah ve beyazlar arasında daha eşit davranılmıştı: Texas'taki linç kurbanları arasındaki beyazların oranı yüzde 25 kadardı. 

Gözlenen linç eylemleri, suç olaylarında adaletin hukuk dışı yollardan uygulanmasından, ya da bir “linç çetesi”nin kendi hukuk kurallarını uygulamaya yönelmesinden ibaret şekilde gelişmiyordu. 
Ayrıca, Afrika kökenli Amerikalıların linç edilmeleri söz konusu olduğunda, bu eylemleri, yalnızca beyazların zenci nüfusu kendi kontrolleri altına almak ve beyazların üstünlüğünü her türlü görüşe karşı savunmak için duydukları isteği olabilecek en aşırı tarzda ifade etmeleri olarak tanımlamak da zordu. Bazı kurbanlara uygulanan aşırı derecedeki zulüm ve linç olaylarının halk tarafından çok ilgi ile izlendiği gerçeği (Şekil 7.5) — bazı durumlarda seyircilerin sayısı 10.000'i aşıyordu — yapılan linçlerin daha karmaşık nedenlere dayandığını ortaya koyuyordu. Bazı seyircilerin, izledikleri bir linç olayının fotoğraflarını gururla dostlarına ve akrabalarına dağıtmaları, bu olayları daha vahim ve izah edilebilmesi daha güç bir hale getiriyordu. 

Yasalara aykırı şekilde “yargıç rolünün üstlenilerek linç eylemi yürütülmesi” gibi bir faaliyetin mazur görülmesi akıl alacak gibi değildi; buna rağmen linç eylemlerinin mazur gösterilebilmesi için çeşitli bahaneler üretilebiliyordu. Bunların en sık 


355 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Şekil 7.5. 1884 yılının Şubat ayında, Arizona'ya bağlı Tombstone'da linç edilmiş olan John Heith'in (bazı kaynaklarda yalnızca Heath olarak geçmektedir) cansız bedeni. 
Fotoğrafçı: Noah Hamilton Rose. Tombstone sonradan, bir “Vahşi Batı” yöresi olarak, ucuz Western romanları ve daha sorira çekilen filmle ünlü olmuştu. Linç olayları ise, Vahşi Batı'dan çok, eski Konfederasyon eyaletlerinde, genellikle ırk ayrımına bağlı nedenlerle gerçekleştirilen suçlardı. Aslında, ırksal nedenlere bağlı olarak, ya da başka nedenlerden dolayı gerçekleştirildiği belirtilen birçok linç olayının ardında yatan amaç, 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kullanilanlarindan birisi de, “ırz düşmanı zencinin” cezalandırılması bahanesi idi. 1899 yılında Georgia'da, Afrika kökenli Amerikalı işçi Sam Hose da bu şekilde, patronunun eşine tecavüz etmekle suçlanmış ve 2000 kadar beyaz izleyicinin gözleri önünde hadım edilmiş, çeşitli organları kesilmiş ve diri diri yakılmıştı. İzleyenler ise, Hose'a yapılanları onaylamışlardı. Hose'un linç edilmesi, Ida Wells'in Lynch Law in Georgia'® (1899) adı ile yayınladığı çalışmasında konu aldığı olaylardan yalnızca bir tanesi idi. Ida Wells, Hose’un ölümünün, “Amerika Birleşik Devletleri'ne son on yıl zarfında yedi insanın diri diri yakıldığı bir ülke olma ayrıcalığını kazandırdığını” kaydetmişti. 
Wells ayrıca, “günümüzün tiksindirici görüntüleri” olarak nitelendirdiği olayları, tüm ayrıntılarını vererek okurları ile paylaşmıştı. 
Bu ayrıntılar arasında, linç olaylarının beyaz izleyicileri arasından bazılarının, kurbanın kemiklerini “hatıra” olarak almaları da vardı.” 

Daha birkaç yıl öncesinde, 1893 yılında, Wells'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Afrika kökenli Amerikalı avukatlardan ve aktivistlerden oluşan bir grup, Chicago'da düzenlenen Dünya Fuarı (Kolomb Dünya Sergisi) sırasında gözlemlerde bulunup, The Reason Why the Colored American Is Not in the Worlds Columbian 


Exposition"? başlıklı yazıyı yayınlamıştı. Bu yazının giriş bölümünü 


sosyal düzeni sürdürme isteği idi. John Heith, daha önce hukuk kurallarına uygun şekilde mahkemede cinayet suçundan yargılanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve Yuma cezaevine sevk edilmişti. Bu cezayı Heith'in işlediği suça oranla çok hafif bulanlar olmuştu. New York Times'da yayınlanan haberde, John Heith'in asılmış olduğu telgraf direğine asılan bir yaftada (fotoğrafta görülmemektedir) şöyle yazıldığı belirtiliyordu: “Bisbee'de gerçekleştirilen katliama katıldığı kesin olan John Heith, işlediği bu suçtan dolayı, 22 Şubat 1884 tarihinde ( Washington'un doğum gününe denk gelmektedir) sabah saat 08.20'de, Cochise yerleşim biriminde yaşayan halk tarafından bu direğe asılarak idam edilmiştir. Bu infaz, Arizona'nın gelişimi için gerçekleştirilmiştir.” 


16 Türkçeye çevirisi, “Georgia'da Linç Yasası” şeklindedir — ç.n. 

17 Ida B. Wells-Barnett, Lynch Law in Georgia (1899) 7, 10. Hose'un linç edilmesi 
olayının günümüze yakın dönemde yapılan bir değerlendirmesi için, bakınız, Edwin T. Arnold, What Virtue There is in Fire: Cultural Memory and the Lynching of Sam Hose (Athens: The University of Georgia Press, 2009). 

18 Türkçeye çevirisi, “Amerikalı Zencilerin Kolomb Dünya Sergisi'nde Yer Almamalarının Nedeni” şeklindedir — ç.n. 
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kaleme almış olan Frederick Douglass, şu hususu vurguluyordu: “Zencilerin, bugüne dek çok nadiren işledikleri görülen bir suçu, günümüzde işlemeye özellikle - ve tümünün - alışkanlık kazandıkları söylenmektedir.” Douglass, şunu da belirtiyordu: “Afrika kökenli Amerikalı erkekler “ufak tefek hırsızlık” suçlarını işlemekten dolayı öteden beri çeşitli cezalara çarptırılmaktadırlar; buna karşılık bugüne dek asla beyaz kadınların canice ırzlarına geçtikleri görülmemiştir. Eğer gerçekten böyle olayların vuku bulduğu iddia ediliyorsa, bu tamamen yeni bir gelişmedir.” Bununla birlikte Douglass, eğer gerçekten zencilerin davranışında böyle bir değişim meydana geldi ise, bunun sebebinin, Güney'de zencilerin siyasi üstünlüğü ellerine geçirecekleri konusunda beyazların duyduğu “sahte ve asılsız korkular” olduğunu öne sürüyordu. 

Ida Wells'in düşüncesine göre asıl tehlike, linç uygulayan beyazların düşünce yapılarından çok, linç eylemlerine güç katan ve zenciler hakkında anlatılan bazı efsanelerin çok yaygın hale gelmesi idi. 
Özellikle de, Douglass'ın da kaydettiği gibi, gerçekleşen birçok linç eylemi için bahane teşkil eden ve bu eylemlerle paralel olarak yaygınlaşan efsaneye şiddetle karşı çıkıyordu. 1892 yılında yayınlamış olduğu Southern Horrors? adlı kitabında Wells, Güney'i “kadınlarının onurunu korumak şeklindeki akla yakın görünen bir bahanenin ardina sığınmakla suçluyordu. Wells’e göre bu bahane, “bu özgürlükler ülkesinde, linç yasası konusunda basının ve kilisenin kalbini kapatıyor, vicdanını bastırıyor, değerlendirmelerini doğru yoldan saptırıyor ve sesini boguyordu.”” Wells bu çalışmasında da, The Reason Why ve Lynch Law in Georgia adlı önceki çalışmalarında olduğu gibi, linç olaylarının korkunçluğunu ayrınulı bir şekilde gözler önüne seriyor ve bu tür barbarlığın giderek yayılmakta ve gelişmekte olduğunu gösteren nümerik bilgilere de yer veriyordu. Bu arada da okurlarına, linç eylemlerine genellikle ırza geçme olaylarının sebep gösterildiğini, oysa linç eylemleri ile işlenen suçun, kadınların ve çocukların korunmasına hiçbir katkı sağlamadığını hatırlatıyordu. 


19 Türkçeye çevirisi, “Güney'deki Dehşet” şeklindedir — ç.n. 
20 Ida B. Wells-Barnett, Southern Horrors: Lynch Law in all its Phases (New York: 
1892). 
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Ida Wells 1862 yılında doğduğunda, artık kölelik kalkma yolunda idi; ancak yine de köleliğin sonradan devam eden etkileri, tüm yaşamı üzerinde karanlık bir gölge gibi varlığını sürdürdü ve hatta, kendisi gibi ülkesi de birçok yönden bu etkilerin sıkıntısını yaşadı. Wells'in ve diğer çeşitli yazarların çalışmalarında ayrıntılı şekilde konu ettikleri “Güney'deki dehşet,” tüm ülkede yankı buluyor ve doğal olarak çeşitli tepkilere yol açıyordu; ancak ne yazık ki, bu dehşeti engellemeye yönelik kararlı bir tutum izlenemiyordu. Ida B. 
Wells 1931 yılında hayata gözlerini kaparken, ırk ayrımı Güney'de hala tüm şiddeti ile devam ediyordu. Ülke genelinde ise genel bir eşitsizlik — ekonomik açıdan ve ırklar arasında — ortamı hakimdi. 
Tanınmış şair John Greenleaf Whittier, 1891 yılında Bostonlu iş adamı John Murray Forbes'a yazdığı mektupta şöyle yorumda bulunuyordu: “Kölelik döneminin sona erdiğini görebilecek kadar uzun yaşamış olmaktan dolayı mutluyum; ancak ne yazık ki, zenci vatandaşların haklarını alamamaları beni çok üzüyor...Acaba günün birinde, İncil'de sözü edilen, İsa Peygamber'in Dağdaki Vaaz'ında belirttiği gibi bir toplum olabilecek miyiz, ya da Bağımsızlık Bildirgesi gerçek anlamda uygulamaya konularak, bizim çok övündüğümüz uygarlığımızı ve Hristiyan inancımızı olumlu yönde etkileyebilecek mi?”*! Whittier'in sorduğu, çok yerinde bir soru idi ve on dokuzuncu yüzyıl sona erip yerini yirminci yüzyıla bırakırken, benzer soru pek çok kişinin zihnini kurcalamakta idi. 


Geriye Bakış 


Birçok Amerikalının gözünde linç olayları, tüm ülke çapında korkunç bir “barbarlığın” yükselişe geçmesinden başka bir şey değildi. 
Bushnell gibi bazı din adamları bu olayları sosyal ve ulusal gerileyişin bir kanıtı olarak değerlendirip uyarılarda bulunurlarken, Whitley gibi emniyet mensupları ise, göçmenler tarafından ülkeye ithal edilen kötülükler şeklinde yorumluyorlardı. Uygulamada, sınırların 


21 John Greenleaf Whittier'in 12 Haziran 1891 tarihinde John Murray Forbes'e 
gönderdiği mektup, Hughes'un editörlüğünde hazırlanan, Letters and Recollections of John Murray Forbes, 11, 227. 
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kontrolünün Güney'in kontrolünden daha kolay gibi görünmesi, göçmenleri suçlamayı kolaylaştırıyor ve bu da yabancı düşmanlığı- nın ön plana çıkmasına zemin hazırlıyordu. Ayrıca, “Yaldızlı Çağ” dönemine damgasını vuran yolsuzluklar ve acımasız eylemler de Amerikalıları, Whitley gibi düşünmeye yöneltmişti. Bunun sonucunda da, ülkenin o zamana dek nispeten açık olan sınır kapıları, yabancıların geçişine kapatılmaya başlamıştı. Aynı zamanda bu dönemde, ünlü Özgürlük Heykeli dikilmişti. Bu heykel, Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği ve savunucusu olduğu tüm fikirlerin sembolü ve daha çok da güvencesi olarak kabul ediliyordu. 
Özgürlük heykelinin yukarıya doğru kalkmış olan kolu, sahipsiz kalmış olan insanlara yol gösteren ve davet eden bir işaret feneri değil, tam tersine, ülkeyi o gelenlerden koruma isteğini belirten bir sembol olarak algılanıyordu. 

Heykelin açılışının yapılmasından altı ay önce Chicago'da işçiler arasında baş gösteren huzursuzluk, Amerikan toplumundaki bölünmelerin bir başka örneğini — bu kez işçi sınıfı ile sermaye arasında — ortaya koymuştu. Bu bölünmelerin, ülkeye olan göçler bağlamında daha da derinleştiği görülüyordu. 04 Mayıs 1886 tarihinde Chicago'nun sanayi bölgesi olan Haymarket Meydanı'nda gerçekleştirilen bir işçi yürüyüşü sırasında patlayan bir bomba, derinleşen bölünmeler konusunda duyulan endişelerin haklılığını ortaya koymuştu. 
Patlama ve patlamayı takip eden ayaklanmalar sırasında sekiz polis ve tam olarak belirlenemeyen sayıda sivil hayatını kaybetmişti. 
Olaya neden olan anarşistlerden altısının göçmen olduğunun tespit edilmesi sonucunda, göçmen aleyhtarlığı daha da güçlenmişti. 
Daha da önemlisi, kamuoyunun zihninde, anarşistler ile göçmenler birbirleri ile özdeşleştiriyordu. Bu arada, sosyalist göçmenlerin yıkıcı-bölücü faaliyetler yürüterek Amerika'daki cumhuriyetçiliğe zarar verecekleri konusundaki korkular fazlası ile abartılıyordu. Dolayısı ile, Amerikan tarihindeki “Kızıl Korku”nun (Komünizm korkusu) başlangıcının “Haymarket Ayaklanması”na uzandığından söz edilir; ya da en azından, bu korkunun doğmasında Haymarket olayları katalizör etkisi yaratmıştır. Aslında o dönemde, hem göçmenler hem 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de yerli halk üzerinde etkili olan yaygın sosyal, siyasal ve ekonomik güçler devrede idi. 

Elbette ki, göçmenler aleyhindeki duygular yeni değildi. 
1855'te Abraham Lincoln Amerika'da doğan vatandaşların üstünlüğünü savunan ve “Hiçbir şey Bilmeyenler” olarak tanınan siyasi partiyi eleştirirken şöyle demişti: “Biz devlet olarak varlığımıza ‘tüm insanlar eşit yaratılmıştır diyerek başladık; şimdi ise, bu sözü şöyle değiştirdik: ‘Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. zenciler hariç. Bu “Hiçbir Şey Bilmeyenler” yönetime gelecek olurlarsa, şöyle bir değişiklik yapacaklardır: ‘Tüm insanlar eşit yaratılmıştır, zenciler, yabancılar ve Katolikler hariç.” Oysa aslında göçmenler, hem İç Savaş öncesinde, hem de İç Savaş'ı takip eden yıllarda, ülkenin gelişimine hayati önemde katkı sağlayan vazgeçilmez unsurlardı. 1870 ile 
1900 yılları arasını kapsayan ve Yeni Göç çağı olarak adlandırılan 
dönemde ülkeye yaklaşık 12 milyon göçmen gelmiş ve hepsi olmasa da büyük bölümü tekrar ülkelerine geri dönmemişlerdi. Bu kişiler, Amerika'nın ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak yükselmesini mümkün kılan insan kaynağını oluşturmuşlardı. 

Ancak, her ne kadar, tamamen yüzde oranlarına bakılarak göçlerin ülkenin gelişimi için önemli etki yarattığı söylenebilse de, yine de bu etki sanıldığı kadar hızlı bir şekilde kendisini göstermemişti (Tablo 7.1). Göçmenler, 1880 yılında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluştururlarken, bu oran 1890 yılında yaklaşık yüzde 15'e çıkmıştı (Afrika kökenli Amerikalıların nüfusunun ülke nüfusuna oranı da buna hemen hemen yakındı). 1860 ile 1920 yılları arasında ise, yabancı ülkelerde doğmuş göçmenlerin toplam nüfusa oranı hemen hemen sabit kalmıştı. Belirtilen dönem zarfında doğum oranlarında meydana gelen azalma, on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında ülkede yabancıların hakim duruma geçecekleri yönünde endişelerin doğmasına yol açmıştı. Güney'deki beyazlar ise, zencilerin bölgede siyasi üstünlük elde edebilecekleri endişesi içerisinde idiler. Tarihçi Roger Daniels'ın, Amerika'nın 


22 Abraham Lincoln'ün Joshua Speed'e 24 Ağustos 1855 tarihinde aktardığı görüşler, 
Basler'in editörlüğünde hazırlanan, Collected Works of Abraham Lincoln, Il, 323. 
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sahillerine gelen göçmenler için metaforik olarak “dalgalar” ifadesini kullanması, günümüzde de hem Amerika'da hem de diğer ülkelerde göçmenler konusunda benimsenen bir tanım haline gelmiştir.” 


Tablo 7.1. Başka ülkelerde doğmuş olan Amerikalıların nüfusu, 1850-1920. 


Sene Toplam Yabancı Ülkelerde Yabancı Ülkelerde 
ABD Nüfusu Doğanların Doğanların Toplam 
Sayısı Nüfusa Yüzde Oranı 
1850 23.191.876 2.244.602 9,7 
1860 31.443.321 4.138.697 13,2 
1870 38.558.371 5.567.229 14,4 
1880 50.155.783 6.679.943 13,3 
1890 62.622.250 9.249.547 14,8 
1900 75.994.575 10.341.276 13,6 
1910 91.972.266 13.515.886 14,7 
1920 105.710.620 13.920.692 13,2 


Kaynak: ABD Nüfus Bürosu, Amerika Birleşik Devletleri İstatistiksel Nüfus Özeti, 1999 
(Washington, DC: Devlet Basımevi 2000). 


Bu tanımın yapılmasında, gelen göçmenlerin sayılarından çok, göç olaylarının özelliği rol oynamıştı. On dokuzuncu yüzyıl İngiliz tarihçi ve sosyal yorumcusu Lord Bryce, The American Commonwealth’* (1888) adındaki çalışmasında, Amerika'ya “ilk giden göçmenler” ile Yaldızlı Çağ döneminde gidenler arasındaki fark üzerinde durmuştu. Bryce'a göre, ilk giden göçmenler, “eğitimsiz” kişiler olmalarına karşılık, “sağlam bir kökenden gelen akıllı köylülerdi, çalışkan, enerjik insanlardı ve geldikleri yeni toprağın koşullarına kolayca adapte olabilme, oradaki halklarla kaynaşabilme yeteneğine sahiplerdi.” Yaldızlı Çağ'da gelenleri ise Bryce, şöyle tanımlıyordu: “Daha düşük uygarlık düzeyine sahip yerlerden gelmişlerdi ve her yönden Amerikan yaşam alışkanlıklarına ve standartlarına yabancı idiler.”” 
Bryce’in bu tespitleri birçok Amerikalı tarafından benimsenmişti. 


23 Roger Daniels ve Otis L. Graham, Debating American Immigration, 1882-Present 
(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2001) 7. 

24 Türkçeye, “Amerikan Milletler Topluluğu” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 

25 James Bryce, The American Commonwealth, 2 Cilt (1888, gözden geçirilmiş yeni 
basım, New York: The Macmillan Company, 1923) II, 472. 
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On sekizinci yüzyılda yeni kurulan devletin, her yabancının değil, daha çok aristokrat yabancıların görüşlerini kabul etmek konusunda belirgin bir eğilim göstermesini de bu şekilde açıklamak mümkündü. 
Aslında, bir İngiliz olan Bryce'ın 1888 yılında, bir Fransız olan Crévecocur'un ise 1782 yılında ortaya koydukları görüşler, bir devletin üzerine inşa edilebileceği kurallar olarak kabul edilemezlerdi; ancak yine de bu yabancıların görüşleri, daha en başından itibaren bir “tepedeki şehir” kurma ideali doğrultusunda şekillenmiş bir devlet fikri ile uyuşuyordu. Ancak, şehirlerin ve oralarda yaşayan nüfusun karmaşık yapıda bir insan topluluğu özelliği taşıması ve çeşitli siyasi bakış açılarını, çeşitli baskı unsurlarını bünyesinde barındırıyor olması, bu yeni devlet üzerinde de elbette zorlayıcı etkiler yaratan bir gerçekti. 

1870 ile 1900 yılları arasındaki dönemde, şehirlerin gelişmesi, Amerika'nın büyümesinde belirleyici unsurlardan biri olmuştu. Bu otuz yıllık dönemde, yapılan nüfus sayımlarının da ortaya koyduğu üzere, kentsel nüfus genel olarak üç kat artış göstermişti. 
Bazı şehirlerde ise olağanüstü nüfus artışları gözlenmişti. Örneğin, 
1870 yılında New York'un nüfusu bir milyona yakındı, Philadelphia'nın nüfusu yarım milyonu biraz geçiyordu, Chicago’nun nüfusu ise çeyrek milyonun üzerine çıkmıştı. 1900 yılına gelindiğinde ise, New York'un nüfusu 3,5 milyona, Philadelphia'nın nüfusu 1,3 milyona, o zaman dek ülkenin ikinci büyük şehri durumuna gelmiş olan Chicago'nun nüfusu ise 1,7 milyona ulaşmıştı. 

1880'lerde ve 1890'larda hala Jefferson'un tarıma dayalı bir toplum oluşturma vizyonuna bağlı kalan Amerikalıların sayısı çok azdı; buna rağmen birçok kişi, kentsel büyümenin çok fazla olduğunun ve bu kentlerde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı gettoların, ülkenin istikrarı ve güvenliği açısından potansiyel bir tehdit oluşturduklarının farkında idi. O dönemin edebiyat eserlerinde şehrin ve toplumun değişmekte olan ortamı sıklıkla konu alınıyor ve bireyin yeni ortaya çıkmakta olan endüstriyel ve kentsel ortamdaki konumu irdeleniyordu. Bu dönem, Stephen Crane'in 1893 yılında yayınlanan Maggie: A Girl of the Streets adlı romanının kahramanı Maggie Johnson'ın 


26 Türkçeye çevirisi ülkemizde, “Maggie: Bir Sokak Kızı” adı ile yayınlanmıştır — ç.n. 
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yaşamının geçtiği dönemdi. New York'un Bowery bölgesinde geçen bu romanda, roman kahramanının yoksullukla mücadelesi ve sonunda kaçınılmaz olarak fahişeliğe yönelişi anlatılıyordu. 

Crane'in romanı ve aynı dönemde yazılmış benzer türdeki diğer romanlar, edebiyatta natüralizm adı ile bilinen yeni bir realizm akımının doğuşuna önayak olmuşlardı. Romanın kahramanı Maggie Johnson'ın kaderi, büyük şehirlerin acımasız ortamında sonu hüsranla biten maceralar yaşayan diğer birçok kadının kaderi ile doğrudan benzerlik gösteriyordu. Bu kadınların yaşadıkları büyük şehir, on sekizinci yüzyılın ünlü İngiliz ressamı William Hogarth'ın eserlerine konu aldığı Londra, 1830'ların Boston'u, ya da 1890'ların New York'u olabilirdi. Büyük şehirlerin edebi ve sosyal açılardan eleştirilerini içeren romanlarda erkek kahramanların kadınlara oranla biraz daha şanslı konumda oldukları görülüyordu; ancak sonuçta erkek kahramanların yıkılışı çeşitli şekillerde gerçekleşebilirken, birçok yazar kadınların sonunu fahişelik olarak görüyor ve o şekilde anlatıyordu. William Dean Howell'ın The Rise of Silas Lapham” adi ile 1885 yılında yayınlamış olduğu romanda, Silas Lapham adindaki kahramanın yükselişi ve düşüşü konu edilir. Romanın sonunda, kahramanın çocukları, Brooklyn Köprüsü'nden manzarayı izleyip düşüncelere dalarlar. Oysa Eugene O'Neill ve Arthur Miller gibi yazarların kahramanları, yirminci yüzyılın ortalarında kişiler ile bağlantısız olarak gelişen ezici sosyal güçlerin etkisi altında içine düştükleri bunalım sonucunda belki de köprüden atlamayı yeğlerlerdi. 

On dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki problem, kişiler ile bağlantısız olarak gelişen sosyal güçlerdi. Romanlarında sosyal eleştirilere yer veren yazarlar, bu sosyal güçlere kişisel kimlikler verme eğiliminde idiler. Oysa, talihsiz Maggie Johnson'ın ve Silas Lapham'ın mücadele ettikleri bu sosyal güçlerin oluşmasında göç olaylarının önemli etkisi vardı. Bu dönemde, Protestan din adamı Josiah Strong'un kurucusu olduğu, “Sosyal İncil” (Social Gospel) adını taşıyan bir hareket ortaya çıktı. Strong, dönemin sosyal ve ekonomik problemlerine ilişkin görüşlerini, 1885 yılında yayınladığı Our 


27 Türkçeye çevirisi, “Silas Lapham'ın Yükselişi” şeklindedir — ç.n. 
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Country: Its Possible Future and its Present Crisis? adını taşıyan kitabinda ortaya koymuştu. Strong, sözünü ettiği krizin, yedi ölümcül günahın birleşmesinden doğduğunu belirtiyor ve bu günahları şöyle sıralıyordu: Katoliklik, Mormon tarikatına bağlılık, Aşırılıklara yönelme, Servet, Sosyalizm, Kentleşme ve Göçler. Strong, bu son saydığı günahı, “bizim uygarlığımız içerisinde gelişen en zehirli türdeki oluşumlara, onları besleyip hayat verecek toprağın sunulması” şeklinde tanımlıyordu. Her ne kadar Strong, “aslında birçok göçmen, bizim özgür kurumlarımıza büyük sempati duyarak ülkemize geliyorlar” ifadesini de kullanmış olsa bile, “tipik göçmenlerin, dar bir ufka sahip, yanlış ya da vasat düzeyde bir ahlaki ve dini eğitim almış ve yaşam konusundaki görüşleri düşük düzeydeki Avrupalı köylüler” olduklarını belirtiyordu.” 

Strong, göçlerin ülkede “suç oranlarının artmasına ve yerli halkta ahlak düzeyinin gerilemesine” yol açtığını, ayrıca “Amerikan sosyalizminin anası ve bakıcısı olarak kabul edilebileceğini” söylüyor ve özellikle de, İrlandalı ve Alman seçmen kitlelerinin çoktan beri demokratik süreci baltalamaya uğraştıkları, “ayaktakımı yönetiminin” hakim olduğu şehirlerde göç olaylarının etkisinin daha da şiddetli şekilde hissedildiğini belirtiyordu. Jacob Riis, How the Other Half lives: Studies among the Tenements of New York” adlı sosyal çalışmasında (1890), ülkenin daha şanssız “öteki yarısının” yaşamakta olduğu kenar mahallelerinde ve göçmen gettolarında dolaşarak edindiği izlenimlere ve çektiği fotoğraflara yer vermişti. Aslında bu tür sosyal çalışmalar, göçmenler aleyhindeki duyguları daha fazla güçlendirmekten başka bir işe yaramıyorlardı. Riis'in söz konusu çalışması elbette ki göçmen aleyhtarlığı içeren bir düşünce ile hazırlanmamıştı; ancak, şehrin ve orada yaşayanların durumu konusunda parlak bir görüntü sergilemiyordu. Riisin çalışmasına konu olan insanların yaşamı (Şekil 7.6) 


28 Türkçeye çevirisi şöyledir: “Ülkemiz: Olası Geleceği ve Günümüzde Yaşadığı Kriz” 
—çı.n. 

29 Josiah Strong, Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis (New York: The 
American Home Mission Society, 1885) 40-41. 

30 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Ülkenin Öteki Yarısı Nasıl Yaşıyor: New York'un 
Gecekondu Mahallelerindeki Çalışmalar” — ç.n. 
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Şekil 7.6. “Gotham Court.” (Gotham'da bir sokak. New York şehrine verilen isimlerden birisi olan “Gotham” adı, İngiltere'deki Nottinghamshire köyünden alınmıştır. Halk arasında bu köyde aptalların yaşadığı söylenirdi). Şekilde görülen çizim, Jacob Riis’in 
1889 yılında “How the Other Half lives: Studies among the Tenements of New York” 
adı ile yayınladığı kitabının basımından önce yayınlanan makalesinde yer almıştır, Scribners Magazine, Cilt VI, No.6 (Aralık 1889). Söz konusu makalesinde ve ardından yayınladığı kitabında Riis, New York'un — ve dolayısı ile tüm ülkenin — “sağlıklı bir ge- 


Pr 


lişme gösterebilme fırsatını, bir daha asla geri dönmemek üzere yitirdiği” gerçeğini vurgulamıştır. Riis, bir anlamda, New York'un Manhattan adasına doğru gösterdiği gelişimi 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yeterince zorlu idi; dliimleri ise, yoksulluklarinin diizeyini daha da etkileyici biçimde ortaya koyuyordu. Riis, “son beş seneden beri, bu şehirde ölen her on kişiden birisi, kimsesizler mezarlığına gömülüyor” diyordu. Elbette ki bu gerçek, insanlarına sağladığı olanaklarla gurur duyduğunu belirten bir topluma yöneltilebilecek büyük bir suçlama idi. 

Riis de bir göçmendi. Bundan dolayı da, New York'un aşağı düzeydeki doğu kesiminde yaşayan insanların içinde oldukları zorlu koşulları sergilemeyi ahlaki bir yükümlülük olarak kabul ediyordu. 
Ancak ortaya koyduğu belgeler, kendisinin de kişisel olarak, bu tür bir yaşamı hak eden ve etmeyen yoksullar/göçmenler arasında yaptığı ayrımı yansıtıyordu. Esasen, bugün hala her ülkenin, ekonomik nedenler ve bunların sosyal etkileri ile mücadele ettiği bir gerçektir. 
Riis'in çalışmasından yaklaşık on yıl sonra, 1904 yılında yayınladığı The Shame of Cities" adlı çalışmasında ise gazeteci Lincoln Steffens, sosyal sorunlardan çok, siyasi yolsuzluklar üzerinde odaklanmıştı. 
Riis gibi Steffens de, olumsuzlukları ifşa etmeyi amaç edinen yeni nesil sosyal yorumculardan ve gazetecilerden birisi idi ve toplumun her kesiminde işlenen suçları ve yapılan yolsuzlukları ortaya koymaya uğraşıyor, ve “en güçlü olduğumuzu sandığımız, oysa aslında en zayıf olduğumuz yanımız” şeklinde nitelendirdiği, Amerika'nın ahlaki zafiyetini hedef alıyordu. “Siyasi yolsuzlukların olduğu yerde, demokrasi çerçevesinde yürütülen sahtekarlık vardır” diyen Steffens'e göre, “siyasi patron sözü, aslında siyasi değil, Amerika'ya özgü 


sınıfsal bir bakış açısı ile eleştirerek, bu gelişme sürecinin, bazı bireyleri New York'ta ilk karaya çıktıkları bölgeden ve yoksul göçmenler şeklindeki ilk statülerinden uzaklaştırıp, paraya ve başarıya yönelttiğini, bu kentsel gelişimin ve sosyal sınıf atlama sürecinin önlenmesi imkansız olduğunu ve Amerikalı olmanın metaforu olarak gösterildiğini söylüyor, oysa çok geniş kitlelerin böyle bir zenginleşmeyi yaşamalarının imkansız olduğunu belirtiyordu. Riis, şöyle diyordu: “Şehirdeki eski ve tarihi mekanlar, cehaletten doğan ve aç gözlülükle beslenen kenar mahalleler durumuna geldiler... Yüksekten geçen demiryolunun, Franklin Meydanı'nda Brooklyn Köprüsü'nün alt tarafına yöneldiği yerden biraz uzaklaşıp trenin sesini duymaz olduğunuzda, şehrin refah içerisindeki bölgesinden yoksul kesimine geçmiş olursunuz” (sayfa 643). 


31 Türkçeye çevirisi, “Şehirlerin Utancı” şeklindedir -ç.n. 
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bir kurumu tanımlıyordu ve özgürlüğü benliklerinde taşımayan özgür insanların yarattığı bir üründü.” 

Steffens, araştırdığı yolsuzluklara ortak olmasından dolayı Amerikan halkını da suçluyordu. Ülke çapındaki gevşemiş ahlaki değerlerden dolayı, “gümrük dairesinde çalışıp yolsuzluk yapan kişinin, elinde yağlı ipi ile dolaşan linç suçlusunun, rüşveti alışkanlık edinmiş sanayi patronunun” yanı sıra, bunlara alet olan sıradan halkı da suçluyordu. “Her türlü hilenin, yolsuzluğun, kanunsuzluğun Amerika'nın ruhuna işlemiş olduğunu” söylüyordu. Ancak, halkın ahlaki pusulasının yönünü şaşırmış olduğu şeklindeki suçlamalarına rağmen Steffens yine de umudunu tam anlamı ile yitirmiş değildi. 
Steffens, Amerikalıların kötü yönetimlere katlanmaktan dolayı suçlu olduklarını düşünüyordu; ancak bir taraftan da, aslında iyi bir yönetimi iş başına getirebilecek güce sahip olduklarından emindi. 
“Amerikan vatandaşlığının karakterinde bir gurur unsuru mevcuttur ve bu gurur, bu topraklar üzerinde bir güce dönüşebilir” diyordu.?? 

Aslında Riis ile Steffens'ın savundukları görüşler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü değildi. Örneğin, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın da romanlarında benzer konulara eğildiğini görebiliriz. Ancak elbette ki, hem Riis, hem de Steffens tarafından dile getirilen kaygılar, Amerika ile ilgili idi ve Steffens açıktan açığa, Riis ise üstü kapalı olarak, “özgürlüğün vatanında” bu gibi yolsuzlukların olmaması gerektiğini belirtiyorlardı. Amerika'nın koloniler kuran ilk yerleşimcilerinin ütopik ideallerine yaklaşma umutları hala mevcuttu ve bu umutlar özellikle, dönemin en çok satan kitaplarından birisi olan, Edward Bellamy'nin 1888 yılında yayınladığı Looking Backward® adındaki romanında yansıma bulmuştu. Söz konusu romanın Julian West adındaki kahramanı, kendisini bir anda gelecekte, 
2000 yılında bulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde, 
eşitsizliğin tamamen ortadan kalktığı sosyalist bir ütopyaya dönüşmüştür. Westin, geleceğe yaptığı seyahat, kendi gerçek dönemini 


32 Lincoln Steffens, The Shame of the Cities (1902. Yeniden baskısı. New York: Hill 
and Wang, 1957) 7-8, 18. 
33 Ülkemizde “Geriye Bakış” adı ile Türkçe çevirisi yayınlanmıştır — ç.n. 
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yeniden değerlendirmesine yol açmıştır. “Başka bir yüzyıla gittiğimde gördüklerim karşısında, gözümdeki perdeler kalktı” şeklinde konuşmaktadır. Gelecekten geri döndüğünde, 1897 yılında davetli olarak bir akşam yemeğine katılır ve orada hazır bulunan diğer davetlilere, üzerinde yaşadıkları dünya konusunda edindiği yeni anlayıştan uzun uzadıya bahseder. “Ben, Golgota'ya”* gittim” diyen West, konuşmasına şöyle devam eder: “Orada tüm insanlığın çarmıha gerildiğini gördüm. Acaba sizler hiç, güneşten ve yıldızlardan bu şehre bakıldığında neler görüldüğünü bilir misiniz? Kapınızın hemen dışında, görünüşte sizlerden hiçbir farkı olmayan bir yığın insanın, doğumları ile ölümleri arasında ızdırap dolu hayatlar yaşadıklarından haberiniz var mı?.” 

Bellamy'nin romanını kaleme aldığı 1887 yılı ile, roman kahramanı Julian Westi bir akşam yemeğinde tasvir ettiği 1897 yılı arasındaki dönemde, ülkenin gerçeği değişmemişti. Amerikalıların birçoğu, şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayanların da kendileri gibi birer insan olduklarını anlamamayı sürdürüyorlardı. Bunun nedeni, Bellamy'nin roman kahramanı Julian West gibi geleceği görme şansını elde edememiş olmaları ve yalnızca geçmişe dayalı olarak yaşamlarını sürdürmeleri idi. Geçmiş ise, değişmeden kalmıştı: Ne “Patron” konumundaki Tweed'in emsal teşkil ettiği siyasi yolsuzluklar, ne Tweed Çetesi'nin karargahı konumundaki Demokratik Partü merkezi Tammany Hall'da yürütülen faaliyetler, ne de Whitley'in mücadele ettiği kaçakçılar ve suçlular silinip gitmemişlerdi. Hatta, bunların yarattıkları sorunlar daha akut bir nitelik kazanmıştı. Bir anlamda, on dokuzuncu yüzyıl İngiliz tarihçi ve sosyal yorumcusu Lord Bryce'ın göçmenler konusundaki bakış açısı (göçmenlerin kolay kandırıldıkları ve yolsuzluklara yatkın oluşları şeklinde) çok da yanlış görünmüyordu (bu arada, Bryce, Amerika'nın geleceği ile ilgili vizyonunu, Bellamy'nin geriye bakışı ile aynı yıl yayınlamıştı). Bryce, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen göçmenlerin çoğunun, anarşist ya da sosyalist eğilimler taşıdıklarına, ya da suç işleme niyeti ile geldiklerine inanmıyordu. Buna karşılık, bu konuda Crévecoeur kadar olumlu bir yaklaşım da benimsemiyordu. Amerikalılar için, “bu yeni 


34 İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği yerdir — ç.n. 
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ortaya çıkan adam, Amerikalı” tabirini kullanan ve Amerikalıları öven Crévecoeur, Amerika'dan da, Eski Dünya'dan doğabilecek en iyi insan karışımı şeklinde söz etmişti. Bryce, Crévecoeur’un ortaya koyduğu ideal nitelikteki Amerikalı tanımına değinerek, bir göçmeni bu “yeni adam” durumuna getirebilmenin kolay bir işlem olmadığını ve bu konuda başarıya ulaşmanın da garanti edilemeyeceğini hatırlatıyordu. 

Bu arada göçmenler de kendilerini, Eski Dünya'dan gelip, yeni Dünya'da kalıba dökülerek şekillendirilmeye hazır materyaller gibi görmüyorlardı. Böyle bir fikre asla sıcak bakmıyorlardı. Romanyadan göçmen olarak gelen yazar ve haham Marcus Eli Ravage, Amerika'ya ulaştığında yaşadığı “ilk şoku” unutamamıştı. Bu şok kısmen, kendisi ile birlikte getirdiği kültürel kimliği ve birikimi ile bağlantılı idi. Ravage bu konuyu şöyle anlatıyordu: 


“Avrupa'dan bu ülkeye gelen bir yabancı, Amerikalıların düşündüğü gibi, işlenecek bir hammadde değildir. Üzerine istedikleri gibi yazılar yazabilecekleri bir boş kağıt da değildir. Bu yabancı, bir boşluktan çıkıp gelmemiştir. Aksine, gelirken beraberinde köklü geleneklerini, kültürel yapısını, zevklerini ve alışkanlıklarını da getirmiştir. Mensubu olduğu milletin, ırkın ve ortamın bakış açısına sahiptir. Eski Dünya'ya ait olan benliği, Amerika'ya ayak 


bastığı andan itibaren, bu ülke ile çatışma içerisine girmektedir.” 


Ravage'ın “Eski Dünya'ya ait olan benliği”nin geldiği yeni ortama ve bu ortamda karşılaştığı yeni insanlara uyum sağlaması epeyce bir zaman almıştı. Bu yeni insanlar, kendisine göçmen gözü ile bakıyorlar ve en iyi ihtimalle “biraz komik” buluyorlar, en kötü ihtimalle ise “Avrupa'nın alt tabakasına ait” insan damgasını vuruyorlardı. 
Ravage'ın Amerika'ya geldiği dönemde, Amerikan göçmen yasası 
ve göç uygulamaları daha sıkı hale getirilmiş bulunuyordu. 1882 
yılında ilk federal göçmen yasası yürürlüğe konuldu. Bu yasa kapsamında suçluların, akıl hastalarının, aşırı yoksulların ve devlet desteği almadan geçimini sağlayamayacak durumdaki kişilerin göçmen 


35 Marcus Eli Ravage, An American in the Making: The Life Story of an Immigrant 
(New York and London: Harper and Brothers, 1917) 60. 
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olarak gelmeleri engelleniyordu. Yine 1882 yılı içerisinde, Çinlileri Engelleme Yasası kabul edildi. Her ne kadar başlangıçta bu yasanın çıkartılmasındaki amaç, ucuz Çinli işgücünün Batı'ya ithalini engellemek olsa da, aslında yalnızca göç kontrolünün amaçlanmadığı, Amerika'nın etki alanını — ya da faaliyetlerini — kendi sahillerinin ötesine doğru genişletmesi sonucunda, farklı ırklara mensup kişilerin tutumlarını da kontrol altında tutmasının önem kazandığı anlaşılmıştı. Amerika o zamana gelinceye dek elbette ki, sahillerine yakın alanlarda, o alanların özelliklerine ve koşullarına uygun birtakım prosedürler uygulama olanaklarını araştırmıştı. Bu arada, Özgürlük Heykelinin açılışının üzerinden ancak on yıl kadar bir süre geçtikten sonra, 1897 yılında, Göçleri Kısıtlama Birliği (Zmmigration Restriction League), yeni gelecek göçmenlerin, Güney'de oy kullanabilmek isteyen zencilere uygulandığı gibi, okur-yazarlık testine tabi tutulmaları önerisinde bulunmuştu. 

1894 yılında bir grup Harvard mezunu tarafından kurulmuş 
olan Göçleri Kısıtlama Birliği, oldukça etkili bir gruptu. Ancak elbette ki, ülkede göçmenler konusunda görüş oluşturan tek otorite konumunda da değildi. Hatta, bu grubun görüşleri yoğun bir muhalefetle karşılanmış, göçmenlere okur-yazarlık testi uygulanması konusunda belirli aralıklarla yılmadan sundukları yasa teklifleri ise, göreve gelen değişik Başkanlar tarafından — Grover Cleveland (1893-97), William Howard Taft (1908-12) ve Woodrow Wilson (1912-20) — art arda veto edilmişti. 

Özellikle Başkan Cleveland, sunulan öneriyi “liberalizm karşıtı, dar görüşlü veAmerikalılık anlayışından uzak” olarak değerlendirmiş ve “gereksiz ölçüde sert ve baskıcı” olduğunu belirtmişti. Cleveland, öneri konusunda şöyle konuşmuştu: “Bu öneri, bizim göçmenlik konusundaki ulusal politikamıza radikal şekilde aykırı...Bizim politikamız, başka ülkelerden gelen kişileri bizimle kader birliği yapmaya ve geniş topraklarımızın geliştirilmesine katkı sağlamaya teşvik etmekte, bunun karşılığında da Amerikan vatandaşlığının sağladığı ayrıcalıklardan yararlanma hakkını tanımaktadır.” Ardından Kongre'ye şu hatırlatmada bulunmuştu: “İçinde bulunduğumuz yüzyılda 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sağladığımız inanılmaz düzeydeki gelişmede, milyonlarca çalışmaya azimli ve vatanına bağlı yeni vatandaşımızın ülkemizle bütünleşmesinin büyük ölçüde payı olmuştur. Bu durum, izlediğimiz kucak açan ve özgürlük sağlayan politikanın başarısının en belirgin kanıtıdır.” Ardından Cleveland, göç olaylarını işsizlikle, suçlardaki artışla, sosyal ve ekonomik gerileme ile bağlantılı kılmaya çalışan ve toplumda endişe tohumları eken kişilere saldırıda bulunmuş ve şunu vurgulamıştı: “Hatırlayacağımız gibi, daha yakın dönemde ülkemize gelen göçmenlere büyük tepkilerde bulunulmuştu; oysa şimdi, söz konusu göçmenler ve onların çocukları, bizim en sadık vatandaşlarımız arasında yerlerini almaktadırlar.”* 

Özellikle Cleveland'ın son söyledikleri, bazı kişilerin hoşuna gitmemişti. Evet, belki Amerika'nın en iyi ve ülkesine bağlı vatandaşları arasında yer alan herkesin, hala Avrupadaki kökenlerini haurlatacak unsurları benliklerinde muhafaza ettikleri söylenemezdi. 
Bununla birlikte göçmenler yine de, dünyanın başka bölgelerine ait unsurları ve hatta önceki kimliklerini hala hatırlatacak davranışlarda bulunabiliyorlardı (Şekil 7.7). Hatta belki hatırlattıkları başka şeyler de vardı. Romanya göçmeni yazar ve haham Marcus Eli Ravage şöyle diyordu: “Amerika'nın tüm dünyaya verdiği mesajlarda yüceltilerek sözü edilen özgür Amerikalının, aslında cahil kalmış ırklardan öğrenmesi gereken şeyler var. Bana kalırsa, özgür Amerikalı, Amerika'nın tüm milletlerin oluşturduğu aile içerisinde yerinin ne olduğunu, ancak bu değersiz göçmenlerden öğrenebilir.” 
Kısaca söylemek gerekirse, kendi kökenlerini ve kuruluşunda benimsemiş olduğu idealleri unutmuş gibi görünen ve “Amerikalılığın farklı milletlerin bir araya gelerek uzlaşmış bir şekli olduğu ve sonradan vatandaşlığa alınan Amerikalıların o zamana kadar olduğu gibi, ileride de, karma bir milli özellik göstermelerinin önlenemeyeceği” yönündeki açık gerçeği reddetme eğiliminde olan bir millete gerçekleri gösterebilecek olanlar, göçmenlerdi.”” 


36 Grover Cleveland, Veto Message, 02 Mart 1897, şu linkten ulaşmak mümkündür: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=70845 (20 Nisan 2010). 
37 Ravage, An American in the Making, 156-7. 
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Şekil 7.7. “Looking Backward” (Geriye Bakış) (Joseph Keppler). Yukarıda görülen karikatür, 11 Ocak 1893 tarihli Puck Magazine'de yayınlanmıştır. Sonradan Başkan Grover Cleveland'ın, Amerikalıların “Eski Dünya”daki kökenlerini kabul etmeye istekli olmadıkları yönünde söylediklerinin adeta görsel bir anlatımını içermektedir. Karşılarındaki göçmenin ülkeye girmesini engellemek istiyormuş gibi gösterilen başarılı Amerikalı iş adamlarının arkalarındaki gölgelerde, gerçek ırksal kökenleri yansıtılmıştır. Karikatürde görülen göçmen ise, kendisi de bir göçmen olan Haham Ravage'ın şu keskin gözleminin resme dökülmüş şekli gibidir: “Garip giysisinin içerisindeki yabancı, tahta iskeleden karaya doğru yürürken, adeta hareket eden bir bohça ve paket yığını gibi görünür... Bu hali ile, alay konusu olmaya çok uygundur.” Bu karikatür, kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. 


Aslında Amerikalıların birçoğu da, Amerikalılığın farklı milletlerin bir araya gelerek uzlaşmış bir şekli olduğunu tamamen kabul ediyordu; ancak vatandaşlık söz konusu olduğunda, bu uzlaşmanın nasıl bir uzlaşma olacağı pek net değildi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında, Amerikalılığın özellikleri ile ilgili olarak yapılan tartışmalar daha çok, bir “norm” olarak kabul edilmiş olan beyaz Anglo-Sakson Amerikalı kavramına karşı, Afrika kökenli Amerikalılardan, Meksikalılardan, Çinli göçmen işçilerden ve Batı'da yaşayan Amerika yerlilerinden gelen tehdit konusu etrafında dönüyordu. 1840'larda ve 1850'lerin başlarında İrlanda'da baş gösteren patates kıtlığı sonucunda ülkeye İrlanda'dan büyük bir göç akını olmuştu. Bu durum, 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özellikle kuzeydoğu Amerika'nın bazı bölgelerinde Katolik aleyhtarı duyguları canlandırmışsa da, 1850'lerde ve 1860'lardaki bölgeler arası gerginlikler ve ardından patlak veren İç savaş, dikkatlerin Katolik aleyhtarlığından uzaklaşmasını sağlamıştı. Bu arada, birçok göçmenin Birlik'i savunmak üzere savaşarak hayatını kaybetmesi, göçmen aleyhtarı duyguların da o dönemde şiddetini yitirmesinde etkili olmuştu. 

Ancak ülkedeki çatışma ortamı son bulduğunda ve 1870'lerden sonra çok sayıda göçmenin gelmesi sonucunda endüstriyel ve kentsel büyüme hız kazandığında, ülkenin ekonomik görünümünde önemli değişiklikler meydana geldi. Göçmenler ise, ülkenin fiziksel görünümünde değişiklikler yaratmışlardı; bunun sonucunda da, göçmen aleyhtarı duygular yeniden canlanmıştı. Sosyal İncil hareketinin kurucusu Strong, ya da Göçleri Kısıtlama Birliği gibi, göç aleyhtarı düşünceleri gündeme getirenler, ve onların yanında, Başkan Cleveland'ın önerdiği açık-kapı politikasını savunanlar, aslında koloniler döneminden beri Amerikan kimliği, ideolojisi ve Amerika'ya göçler ile ilgili olarak devam etmekte olan tartışmaların en yeni örneklerini ortaya koymakta idiler. Bu tartışmalar öteden beri, kolonilerdeki yerlesimcilerle yerliler, İngiltere'ye sadık olanlarla devrimciler, Kuzey ve Güney, zenci ve beyaz karşıtlıkları bağlamında devam etmekte idi. Yaldızlı Çağ'a gelindiğinde, aynı tartışmalar “Amerikalı” ve “göçmen” çatışmasını vurgular bir şekle dönüşmüştü. Ancak özünde bu çatışma, Amerikan ulusal kimliğini belirleyen çizgiyi koruduklarına inananlar ile, bu çizgiyi aşmaya çalışanlar arasında süregelen mücadelelerin farklı bir versiyonu idi. 

Söz konusu çizginin korunması, aslında doğrudan mücadeleci bir tutumun benimsenmesi anlamına gelmiyordu; hatta bazen, daha yumuşak, kültürel yapıyı ön plana çıkaran yaklaşımlar da oluyordu. 
Bu dönemde geriye bakan tek kişi, “Geriye Bakış” kitabının yazarı Edward Bellamy değildi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, Amerika'nın bazı önde gelen beyaz ailelerinin, yeni gelen göçmenlerin karşısında kendi köklü geçmişlerini ortaya koyma istekleri, soyağacı araştırmalarına duyulan ilginin artmasına yol açmıştı. Bu aileler, 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yakın dönemde göç etmiş kişiler olma izlenimini vermemeye gayret etmek ve atalarının Amerika'ya geliş zamanlarını koloni dönemi ya da Devrim yılları gibi göstermek şeklinde bir geleneği yerleştirmeye çalışıyorlardı. 1890'larda Güney'de, “ölmüş konfederasyon askeri” ya da “Kaybedilmiş Dava” fikrine dayalı olarak oluşturulan kültür, Kuzey'de ve ülke genelinde de farklı bir yankı bulmuş ve en önde gelenleri Amerikan Devriminin Oğulları (SAR-Sons of the American Revolution) ile Amerikan Devriminin Kızları (DAR-Daughters of the American Revolution) olmak üzere, ülkenin Kuzeydoğusunda ve Orta-batısında, çok sayıda yeni derneklerin kurulmasına yol açmıştı. 

Vatanseverliği ön planda tutan bu gibi dernekler, çeşitli toplanular düzenliyor ve Amerika'nın çeşitli yerlerinde, Amerikan ulusal tarihinde önemi olan kişilerin ve mekanların anısını canlı tutmaya yönelik tarihsel anıtlar oluşturuyorlar, buralarda düzenlenen anma faaliyetlerini de önemli ve sürekli kılmak için çaba gösteriyorlardı. 
Gerçi bu faaliyetlerde ön plana çıkarılan fikrin ağırlık noktasının, “önce Amerika” olmaktan çok, “önce bizler burada idik” şeklinde olduğu görülüyordu. Tüm bu çabalarda, askeri bir nitelik de taşıyan belirgin bir Anglo-Sakson kimliğinin etkili olduğu da açıkça fark edilebiliyordu. 

Güney'de, “ölmüş Konfederasyon savaşçısı” fikri, aslında geçmişteki Avrupalılığın romantikleştirilmiş bir anlatımı ile bağlantılı idi. Bu Avrupalılık geçmişinin en güzel bir tasvirini, Richmond'daki St. James's Episkopal Kilisesi'ndeki J.E.B. Stuart'ın”! anısına yapılmış olan vitray resminde görmek mümkündür. Söz konusu resimde, Konfederasyon süvarisi Stuart, bir ortaçağ şövalyesi görünümünde tasvir edilmiştir. Bu arada Batı'da, Owen Wister gibi bazı yazarlar, yeni tür bir edebi kahraman olan “kovboy” karakterini konu alan romanlar yazmaya başlamışlardı. Kovboy karakteri de aristokrat Anglo-Sakson bir soydan geliyordu ve kovboy kimliğini en çok Amerika'nın sınır bölgelerinde ortaya koyuyordu. Wister, yazdığı kısa hikayelerin- den birinde, “İngiliz asilzadesinin üzerine tam olarak Texas'ın kokusu 


38 Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon generali olarak çarpışmış ve savaşta 
hayatını kaybetmiş bir subaydır — ç.n. 
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sinmiş ve içindeki, o zamana dek uykuda olan, ehlileşmemiş Sakson ruhu uyanarak ayağa kalmıştır” ifadesini kullanıyordu. Wister, yüzyıllar boyunca at üzerinde mızrak dövüşü yapan ve avlanan atalarının genlerini taşıyan bu kişinin “doğuştan mükemmel bir binici ve atlet olduğunu, benliğindeki asaleti ve kırmızı ve gümüşi renkteki hanedan armalarının etkisini de koruduğunu, buna rağmen, yanı sıra dörtnala dolaşan ve kendisine bağlılık yemini etmiş ipsiz sapsız serserilerle de akrabalık bağı kurmuş olduğunu” söylüyordu. Ancak Wister'in kovboyunun, ipsiz sapsız serserilerle “akrabalık bağına” sahip olsa bile, “sürüler halinde gelip her yere el uzatan yabancı parazitlerle” hiçbir bağlantısı yoktu. Wister, bu “yabancı parazit sürüleri” için şöyle diyordu: “Amerika'nın şehirlerine Babil'in kargaşasını”” getiriyorlar ve vatandaşlığımızın gülünç bir melez kimliğe bürünmesine yol açıyorlar. Bizim refah içerisindeki milletler topluluğumuzu, bir ulus olmaya yöneltmek yerine, yarı tefeci dükkanı, yarı simsarlık bürosu benzeri garip bir yapıya dönüştürüyorlar.” 

Sınır bölgeleri özgürlüğü sembolize ediyordu. Wister için ise sınır bölgeleri, şehir ortamından ve ülkenin kentsel alanlarında kirliliğe neden olduklarını söylediği “Polonyalılardan, Macarlardan ya da Rus Yahudilerinden” özgürleşmeyi sembolize ediyordu. Wister'a göre sınır bölgeleri “henüz bozulmamışlardı” ve Amerika'yı tanımlayan “maceracılığın, cesaretin ve kendine yeterliliğin” son kalesi durumunda idiler. Wister, daha da önemlisi, “oralarda konuşulan dilin İngilizce olduğunu” kaydediyordu.** Wister'in bu söyledikleri gerçekten, hayalin gerçek karşısındaki zaferi idi; ve ne yazık ki, Amerikan vatandaşlığı ve milliyetçiliği üzerinde yapılan tartışmaların ileride izleyeceği yön konusunda — bu tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir — erken gündeme getirilmiş bir tahmin içeriyordu. 

Amerikancılık ve Amerikan milliyetçiliği kavramları öteden beri aynı anda hem iyimser ve dışa açık, hem de karşıt görüşler içeren 


39 Efsaneye göre, Babil'de göklere yükselen bir kule yapmaya ve kendisine ulaşmaya 
çalışan insanların kendini beğenmişliğine öfkelenen Tanrı, daha önce aynı dili konuşan bu insanların dillerini karıştırır ve birbirlerini anlamalarını engeller — ç.n. 

40 Owen Wister, “The Evolution of the Cow-Puncher”, Harpers Magazine, Cilt 91 
(Eylül 1895) 602-17, alıntılar 603-4. 


376 


VADEDİLMİŞ BIR ÜLKE 


ve içine kapalı bir nitelik taşımaktadırlar. Buna bağlı olarak da, söz konusu kavramlar ile ilgili teori ve pratik, ideal ve gerçek, ve çoğunlukla da, İngilizce konuşanlar ile konuşmayanlar arasında sürekli bir gerilim söz konusudur. Wister gibi düşünen birçok Amerikalının gözünde, şehirler her zaman için, korkularının bir odağı olmuş, onlar tarafından hep, uzun süreden beri kendisini homojen olarak gören bir ulusun içerisindeki hoşa gitmeyen heterojen adacıklar olarak algılanmışlardır. Buna rağmen yine de şehirler, Amerika'nın o dönemde içerisinde bulunduğu geçiş sürecinde yer alan unsurlardan yalnızca birisi, ve bu sürecin gerçekleştiği ortamlardan da yine yalnızca birisi konumunda idiler. Aslında, Amerikancılık ile ilgili tartışmalar, New York'un yoksul Bowery bölgesinden çok uzakta, hele Wistor'ın hayalindeki sınır bölgesinden daha da uzakta, farklı oyuncular arasında ve farklı şekillerde devam ediyordu. 


İlerleyen bir Ulus 


On dokuzuncu yüzyılın sonlarında göç olayları konusunda duyulan rahatsızlık, ciddi paniğe neden olan bir dizi mali gelişme ile birleşmişti. Söz konusu panik yaratan mali gelişmelerin en şiddetlisi, 
1893 ile 1897 yılları arasında yaşanmıştı. Bu dönemde, ülkenin yeni 
gelişen sanayii, göç olayları kadar eleştiriye maruz kalmıştı. John D. 
Rockefeller, Andrew Carnegie, Andrew W. Mellon, J.P Morgan ve Cornelius Vanderbilt gibi, servetlerini ulaşım sektöründen (deniz ve demiryolu taşımacılığı), fabrikalardan, finans sektöründen, petrol ve demir-çelik sektörlerinden elde etmiş olan kişiler, ülkenin maddi gelişimine önderlik etmekle birlikte, bu gelişimin ahlaki boyutu ile ilgili çeşitli soruların da gündeme gelmesine yol açmışlardı. Riis ve Steffens gibi gazetecilerle Bellamy gibi yazarlar, Amerikan toplumunun giderek daha belirgin bir özelliği haline gelmekte olan gelir eşitsizliği ile ilgili eleştirilerinde, adeta Amerika'nın artmakta olan ekonomik gücünün temelinde yer alan kayayı yerinden oynatmışlardı. 
Bunu yaptıklarında karşılarına çıkan sonuç ise, çok rahatsız edici idi. Gazeteci ve yazarların sürekli eleştirileri, tanınmış karikatürist 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Thomas Nast gibi kişilerin de katkısı ile geniş halk kitlelerine ulaşmış ve 1880'lerin sonları ile 1890'larda tröstler aleyhindeki hareketin doğmasına zemin hazırlamıştı. Sonunda, 1888 yılında Sherman Antitröst Yasası“! kabul edilmişti. Ancak bu yasa, 1895 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi ile E.C. Knight Co. Şirketi arasındaki “Şeker Iröstü Davasında” uygulanmamış, dolayısı ile bir anlamda, kabul edilmesi ile hükümsüz kılınması bir olmuştu. 

Antitröst Yasası'nın kabul edilmesi ve ardından bu yasanın ilk olarak ciddi şekilde hedef alınması, aslında tarihte yeni bir dönemin başlangıcına, “Yaldızlı Çağ”dan “İlerleme Çağı”na geçişe işaret ediyordu. Elbette bu tür çağ geçişleri, bir anlamda tarihçilere çalışmalarında kolaylık sağlamak amacı ile belirlenmektedir; yoksa o dönemde yaşayan hiç kimse böyle bir çağdan başka çağa geçildiğini fark etmiş değildir. Her ne kadar 1893 yılında yaşanan mali panik 
genellikle “İlerleme Çağı”nın başlangıcı olarak kabul edilse de, 1893 
yılından itibaren Amerika üzerinde etkili olan mali ve sosyal güçler aslında yeni ortaya çıkmış değillerdi; bununla birlikte, söz konusu güçlerin büründükleri yeni şekil, tamamen yeni idi. Bu dönemde ülkenin endüstriyel gelişimine temel teşkil eden unsur yalnızca, Rockefeller, Morgan, ya da Carnegie gibi girişimcilerin kişisel kazanç hırsları olmadığı gibi, bu kişilerin yararlandıkları yoğun göçmen işgücü de değildi. Endüstriyel gelişimi sağlayan en önemli unsur, söz konusu kişilerin iş konusunda uyguladıkları yöntemlerdi. Rockefeller gibi kişilerin büyük paralar kazanmalarını sağlayan yöntem, özünde, o zamana dek herhangi bir kısıtlamanın uygulanmadığı piyasaya bir düzen getirmeleri olmuştu. Bu düzeni de, piyasadaki rekabeti adeta emip yok ederek sağlamışlardı. 

Rockefeller'ın 1872 yılında Ohio'da kurmuş olduğu Standard Oil Company adındaki petrol şirketi, aradan on yıl geçtikten sonra, Standard Oil Tröstü olarak anılır olmuştu. Bu şirket, Amerikan “Dev şirketleri” arasında en güçlülerden birisi olup, tröstlerin de ilki ve en başarılısı idi. Muhafazakar sosyal yorumcular tarafından popüler bulunurken, bu durumundan endişe duyan sosyal 


41 Buyasa, adını, yasa teklifini veren Ohio senatörü John Sherman'dan almıştır — ç.n. 
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eleştirmenler tarafından ise kınanıyordu. Rockefeller'ın üretim sürecinin her aşamasını çok akılcı bir yaklaşımla geliştirmesi — örnegin, kendi boru hatlarını, kendi depolarını kendisi inşa ediyor ve rekabete dayalı ulaşım sözleşmeleri yapmak üzere çeşitli firmalarla görüşmeler yürütüyordu — hiç şüphesiz verimliliğin büyük ölçüde artmasını sağlıyordu. 

Ülkenin demiryollarını iflasın eşiğinden kurtaran ve daha sonra ilgisini çelik sektörüne yönelterek 1901 yılında “United States Steel” şirketini kuran J.P Morgan da benzer bir yaklaşım benimsemişti. 
İşletme açısından incelendiğinde, hem Rockefeller'ın Standard Oil şirketinin, hem de Morgan'ın kurtardığı demiryollarının başarısı, birlikten elde edilen kuvvetin iyi birer örneğini oluşturuyordu. 
Daha yakın bir geçmişte kendi içerisinde birliği sağlamak üzere iç savaş yaşamış olan bir ülkede aslında belki de şimdi iş alanında birliğin oluşturulması çok da güç değildi. Ancak finans meseleleri söz konusu olduğunda, her türlü ekonomik sistemde, inanılan değişik fikirler, her zaman için bir serbest radikal* işlevi görüyordu ve “Servetin İncili” olarak kabul edilen laissez-faire dinini kabul etmeye de herkesin ikna edilebilmesi zordu. 

Bu dini kabul edenler ise, kendi çabaları ile ideallerine kavuşmanın örnekleri olarak gördükleri Rockefeller ve Morgan gibi iş adamlarının, mali sınırları aşarak ülke için tamamen yeni fırsatların önünü açan kişiler olduklarına inanıyorlardı. Yine de, servet ile ulusal sağlık ve canlılık arasındaki denklemde hesaba katılmayan bazı unsurlar da vardı. Bu konuda yapılan tartışmalarda, önyargıya dayalı bakış açıları ön plana çıkıyor ve etkili oluyordu. Rockefeller da böyle bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyacak şekilde şöyle diyordu: “Aslında büyük bir işletmenin gelişimi, benzerleri arasında 


42 Serbest radikaller, son derece reaktif ve istikrarsız yapıda atomlar olup, canlılarda 
hücre yapısına zarar vererek hastalıklara ve yaşlanmaya neden olurlar. Bu cümlede yazar, inancın zararlı etkilerini, serbest radikallerin etkisine benzetmektedir — ç.n. 

43 Laisses-faire ilkesi, yalnizca mülkiyet haklarını korumayı amaçlayan yeterli düzenlemelerin bulunduğu bir ekonomik ortamda, özel taraflar arasındaki alım-satım işlemlerinin, müdahaleci hükümet kısıtlamalarından, tarifelerden ve sübvansiyonlardan arındırılmasını ifade eder — ç.n. 
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yalnızca gelişmeye en uygun olanının hayatta kalabilmesi gibi bir durumdur. Bu olay, doğanın ve Tanrı'nın yasalarının işlemesinden başka bir şey değildir.”** Büyük ölçüde on yedinci yüzyılda Püritenlerin benimsedikleri bakış açısını hatırlatan bu düşüncelerde, Amerikaliliga açıkça aykırı bir yan yoktu. Bununla birlikte, Afrika kökenli Amerikalıların ve diğer göçmen gruplarının yalnızca beyaz Anglo-Saksonların belirlediği koşullar çerçevesinde kabul edildikleri ya da edilmedikleri serbest piyasayı yalnızca doğanın ya da Tanrı'nın yönlendirdiği fikrine herkesin katıldığı da söylenemezdi. 

Rockefeller, Carnegie ve onlar gibi diğerleri tarafından vaaz edilen “Servetin İncili”, toplum yararına genel bir hayırseverlik unsuru da içeriyordu. Bu arada, “Dev Şirketlerin” iş dünyası üzerinde olumsuz etkiler yarattığı şeklindeki eleştirilere karşın, fiyatlarda da düşüşler yaşanıyordu. Ancak tüm bunlara rağmen muhalefet güçleri, benimsenen “sosyal Darwinist” bakış açısının ahlaka aykırı ve kısıtlayıcı olduğunu savunuyorlardı. Sherman Antitröst Yasası, tröstlerin gücünü frenlemeyi, her türlü ticari kartelin gelişimini kısıtlamayı ve federal düzeyde rekabete belli düzeyde bir koruma güvencesi verilmesini hedefliyordu. Daha önceleri eyalet bazında yapılan benzeri düzenleyici girişimler, etkili olamamıştı; zira herhangi bir şirketin, bulunduğu eyalette uygulanan kısıtlamalardan etkilenmemek için tek yapması gereken, bu kısıtlamaları uygulamayan bir eyalete taşınmak oluyordu. Sherman Antitröst Yasası'nın da aslında bu konuda daha etkili olduğu söylenemezdi. 1895 yılındaki “Şeker Tröstü Davası” sonucunda hükümsüz kalan söz konusu yasa, sonradan tekrar hedef alınmış ve sonuçta Yüksek Mahkeme'nin kararı ile etkisini yitirmişti. Dolayısı ile, şirketlerin birleşmelerinin ve Dev Şirketlerin yirminci yüzyıla kontrolsüz bir şekilde büyüyerek ulaşmalarının önünde hiçbir yasal engel kalmamıştı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler birleşerek büyürlerken, bu büyümeye paralel olarak gelişme gösteren tutarlı yapıda hiçbir işçi örgütü mevcut bulunmuyordu. Amerika'da işgücünün 


44 Rockefellerdan aktaran, Richard Hofstadter, Social Darwinism in American 
Thought, gözden geçirilen yeniden basım (Boston: The Beacon Press, 1955) 45-6. 
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çoğunlukla göçmenlerden oluşması ve farklı ırkların mensuplarına karşı düşmanca duyguların beslenmesi, o dönemde Avrupa'da yaygınlaşan türde işçi sendikalarının Amerika'da da oluşmasının önündeki engeli oluşturuyordu. Dünyanın çeşitli yerlerinden Amerika'ya gelen ve yabancısı oldukları topraklarda yabancı görülerek çalışmak zorunda olan insanların, aralarında birlik oluşturabilmeleri zordu; ancak bu konuda hiçbir girişimin yapılmamış olduğu da söylenemezdi. 1869 yılında Philadelphiada kurulmuş olan Emek Şövalyeleri (Knights of Labor) adındaki örgüt, “Servetin İncili”nin, eski Başkanlardan Andrew Jackson ile Abraham Lincoln tarafından da uygun görülmüş olan daha eski bir versiyonunu benimsemişti. 

Özünde bu örgüt de, her insanın kendi kendisinin efendisi olması fikrinin geçerli kabul edildiği eski dönemlere özlem duyuyordu. İdealindeki dünya, 1861 yılında Abraham Lincoln'ün de belirttiği gibi, “emeğin yalnızca sermayeden önde gelmekle ve sermayeden bağımsız olmakla kalmayıp, sermayeden kesinlikle üstün olduğu” bir dünya idi. Bu dünyada, “hiçbir ücret ödenmeden çalıştırılan bir işçinin, ömür boyu bu şekilde çalışmak zorunda kalması” gibi bir durum asla söz konusu olamazdı. Lincoln'ün sözünü ettiği dünyaya “beş parasız gelen ölçülü ve hesabını bilen bir kişi, bir süre için ücret karşılığı çalıştıktan sonra kendi işinde çalışabilirdi.” Bu düşünce, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına yaklaşılırken bile, birçok kişinin hayalini süslüyordu ve Lincoln'ün dediği gibi, “her yolu açan, herkese umut veren ve bunun sonucunda herkese ilerleme ve gelişme için gereken enerjiyi sağlayan” bir idealdi.* Lincoln'ün hayali bu idi ve birçok göçmeni Amerika'ya çeken de aynı hayaldi; oysa Amerika'da birçoğunun karşılaştığı şey, Rockefeller'ın gerçeği idi. 

Cesur Yeni Dünya'nın“ bu tür bir versiyonu herkes tarafından kabullenilmemişti, hatta bazı kişiler, ona karşı koymaya çalışmışlar- 


dı. 


i= 


Zaman içerisinde, Emek Şövalyeleri örgütü yerini, 1881 yılında 


45 Abraham Lincoln, “Annual Message to Congress”, 03 Aralık 1861, Basler'in 
editörlüğünde hazırlanan Collected Works of Abraham Lincoln, V, 52. 

46 İngiliz yazar Aldous Huxley'in distopik romanının adıdır. Roman, insan yaşamını 
ileri götüreceği düşünülen, fakat genellikle yeni problemlere yol açan yeni dünya/ toplum düzenini konu alır -ç.n. 
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kurulan daha pragmatik bir örgüt olan Amerikan Emek Federasyonu'na (AFL-American Federation of Labor) bırakmıştı. Ancak on dokuzuncu yüzyılın son dönemlerinde, sanayi kollarında süreklilik arz eden çeşitli çatışmalar yaşanmaya başladı. Olaylar, 1877 yılında Demiryolu Grevi ile başladı, ardından Haymarket Ayaklanması ve 1892 yılında da Carnegie'nin Homestead'deki çelik tesisindeki grev yaşandı. Son olarak da, 1894 yılında meşhur Pullman grevleri patlak verdi. Yeni sanayi devleti, insan ve makine arasındaki çatışmalara odaklanmıştı ve tüm bu çatışmaların merkezinde, göçmenler yer alıyordu. Siyaset arenasında, kısa süreliğine de olsa, yeni bir parti olan Halk Partisi (ya da Halkçı Parti) boy gösterdi. Bu parti, Dev Şirketlerin gelişmesine karşı çıktığı gibi, bir taraftan da göçlerin kısıtlanmasını istiyordu. Bu partiye göre, ülkenin sıkıntılarının sebebi, iş çevreleri ve sınırlarla bağlantılı idi. Bu iki konu düzene sokulduğu takdirde, her şey düzelecekti. 

Bazı kişilere göre, on dokuzuncu yüzyılda yaşanan çatışmalar, ister sanayi ilişkileri, isterse göçmen sorunları ile bağlantılı olsun, Amerika'nın gelişiminde yaşanması kaçınılmaz bir aşama oluşturuyorlardı. Bu kişilerden birisi olan sosyolog Simon Nelson Patten, ortadaki sorunun en büyük nedenini, ülkenin “sivil içgüdülerinin” henüz hala “bebeklik döneminde” olmasına bağlıyordu. Bu gerçek, tüm ülke çapında, tüm ırklar, tüm sosyal sınıflar, şehirler ve sınır bölgeleri için geçerli idi ve Amerikancılığın ne anlama geldiği konusunda devam etmekte olan tartışmalar kapsamında çeşitli karşıt görüşlerin doğmasına yol açıyordu. Patten'a göre, ülkenin “her bir kesimi, yada her bir sosyal sınıfı, kendi standartları ile, kendisinden daha az gelişmiş nitelikteki bir başka sınıfın faaliyetleri ve eğilimleri arasındaki karşıtlığın giderek daha fazla bilincine varmakta” idi. Patten şu gözlemde bulunuyordu: 


“Güney'in zencileri, şehirlerin kenar mahalleleri, işçi örgütlerinin “grev kırıcı” işçileri, ölçülü davranma hareketinin ise ayyaşları ve bar sahipleri var. Amerika'daki kuruluşların mensupları, cahil göçmenlerden korkuyorlar, işçiler Çinlileri sevmiyorlar. Herkes kendi adına, vatandaşlık için uygun niteliklere sahip kişilerin, 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ya da vatandaşlığa sınırlı erişim sağlaması veya hiç vatandaşlığa alınmaması gerekenlerin hangi sınıflardan seçilmesi gerektiğini 


belirlemeye yönelmiş durumda.” 


Patten aslında, Amerika'nın “sivil içgüdülerinin” zaman içerisinde gelişeceği konusunda iyimserdi ve bu gelişme sonucunda “gerçek bir Amerikan toplumunun oluşmasını sağlayacak bir sosyal entegrasyonun mümkün olabileceğini” söylüyordu. Gerçi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında “sosyal entegrasyon” kavramının içeriği çok net değildi. Bazıları için bu kavram, beyaz Anglo-Sakson normlarına göre şekillendirilmiş bir entegrasyon anlamı taşıyordu. 

“Sosyal İncil” hareketinin kurucusu, Protestan din adamı Josiah Strong şöyle diyordu: “Hiç kimse, tamamen kendi köklerinin gücüne dayanarak dik duramaz; bir ağacın dalları gibi, diğer ağaçların dalları ile, diğer insanlarla kaynaşır, ve böylece toplum meydana gelir. Ancak Strong bunları söylerken, göçler yolu ile yeni bir melez ulusun, Romanya göçmeni yazar ve haham Marcus Eli Ravage'ın sözünü ettiği gibi, farklı unsurlardan oluşmuş bir Amerikalı tipinin doğacağını hesaba katmıyordu. Strong'a göre göç olayları, bir “ahlak çöküntüsü” yaratmakla kalmıyordu; göçmenlerin kendileri doğrudan doğruya, toplumun siyasi yapısı içerisinde bir hastalık oluşturuyorlardı. Strong, “sağlığın değil, hastalıkların bulaşıcı olduğunu” da özellikle vurguluyordu. Strong’a göre, bu bulaşıcı hastalığın tedavisi, Amerikalılaştırma ile mümkün olabilirdi. Bu şekilde, ülkenin hastalıklarının tümüne çare bulunmuş olurdu. Hatta, ileride bazı kişiler, Strong'un bu sözlerini, “tüm dünyanın hastalıklarına çare” şeklinde yorumlayacaklardı. 

Ellis Adası'nda"? 1892 yılında oluşturulmuş bulunan yeni göç merkezinde belki, fiziksel rahatsızlığı olan göçmenlerin tespit edilerek ülkeye alınmamaları mümkündü; ancak Strong ile diğer benzer şekilde düşünen kişileri endişelendiren, tıbbi değil, kültürel 


47 Simon Nelson Patten, The Theory of Social Forces (Philadelphia: The American 
Academy of Political and Social Science, 1896) 143. 

48 Strong, Our Country, 41, 48, 44. 

49 New York şehrinin Hudson Nehri ağzında bulunan bir ada -ç.n. 
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hastalıklardı ve bu hastalıkların sınırda durdurularak ülkeye girişinin engellenmesi gibi bir seçenek söz konusu değildi. Strong, umutsuzluk içerisinde, “birçok Amerikan vatandaşı, Amerikalılaşturılmış durumda değil” şeklindeki gözlemini dile getiriyor ve bu durumun “talihsiz” ve bir o kadar da “doğal” olduğunu söylüyordu. 
Gerçi sonradan Strong, 1890'larda şehirlerle ilgili yaptığı bir çalışmanın sonucunda, kentlerde yaşayan göçmen gruplarının Amerikalılaştırılması gerektiği konusundaki tezini geliştirmiş ve bu konuda dikkatini daha çok Batı üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bu düşüncenin, Strong dışında başka taraftarları da vardı. Birçok kişi, ülkenin biraz da haklı olarak “vahşi” sıfatı ile anılan Batı kesimi konusunda ciddi endişelere sahipti; ancak bu tedirginliğin kaynağını bölgedeki yerlilerin mi yoksa göçmenlerin mi oluşturduğu belirsizdi. 

Wister gibi yazarlar — daha sonra da Hollywood -Batı sınırındaki çatışmalarla ilgili hikayeleri, millet olmaya geçiş süreci ile bağlantılı göstererek yüceltme yoluna gitmiş olsalar da, aslında gerçek “Vahşi Batı”da pek fazla romantik unsur olduğu söylenemezdi. 
1870'lerde ve 1880'lerde yaşanan “Kızılderili savaşları” hiç şüphesiz, içerdikleri vahşet ve neden oldukları can kaybı açısından İç Savaş'ı gölgede bırakmışlardı. Bu savaşlar sırasında gerçekleşen katliamların sonradan aktarılan hikayeleri, yaşanan şiddetin genel düzeyini ortaya koymuştur. Bu savaşlar döneminde, beyaz yerleşimciler ile yerliler arasında gerçekleşen bazı çatışmalar ise — Sand Creek Katliamı, Little Big Horn Savaşı, yada Wounded Knee Katliamı gibi — gerçek nitelikleri ile değil, münferit olaylar şeklinde gösterilmişlerdir. Oysa gerçekte bu çatışmalar, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında gerçekleşen İç Savaş'ın ardından ülkede başlatılan yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyorlardı. Amerika'nın tüm savaşlarında olduğu gibi, Kızılderili Savaşlarında da, olay sadece savaşmaktan ibaret değildi; bu savaşlarda da diğerleri gibi, gönüllerin ve zihinlerin kazanılması fikri ön planda idi. 

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında insanların gönüllerini ve zihinlerini kazanmak için verilen savaşın çeşitli cephelerinde, iki farklı yaklaşım — kabullenme ve dışlama — bir arada uygulanmışlardır. 
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Bunun örneklerini, eski Konfederasyon eyaletlerinin tekrar Birlike katılmalarının sağlanmasında, beyaz aşırılıkçıların şiddet eylemlerine karşı konulmasında, artan göç olaylarının olumsuz etkileri ile uğraşılmasında, ya da ekonomi ve istihdam alanlarında “Dev Şirketler” in etkisi altında oluşan ortama uyumun sağlanmasında ve buna bağlı olarak oluşan işçi olayları ile başa çıkılmasında görmek mümkündür. Bu arada, büyük çaptaki endüstriyel, kentsel ve göçmenlikle ilgili sorunların ulusal idealler açısından oluşturdukları tehdit karşısında, “Amerikalı” tanımının nasıl olması gerektiği ve Amerika'nın neyi temsil ettiği sorularına bir an önce cevap bulunmasına ihtiyaç vardı. Amerikan reformcuları, sanayileşme, kentleşme ve göç sorunlarının iç içe geçtiği kent ortamlarındaki meselelerin hangi birisini ele alıp çözmekle uğraşacakları konusunda kararsız kalmakta idiler. 

Reformcularin işi, kentlerde olduğu gibi, sınır bölgelerinde de çok zordu; ancak buralarda daha basit tedbirler uygulayabiliyorlardı. Buralarda, yerliler ile sonradan gelip yerleşenler arasında açıktan açığa devam etmekte olan savaşların bir noktada sona ermesi gerekiyordu. Mississippi’nin batısında yaşayan yerli halklar için, sanayilesmenin ve göç olaylarının bir aradaki etkilerine uzun süre dayanabilmek imkansızdı. Topraklarından geçen demiryolu ve telgraf hatları, bunun yanında, Batı'ya doğru giderken bölgelerine uğrayan veya orada sürekli yerleşmeyi seçen yerleşimcilerin, askerlerin, madencilerin ve misyonerlerin varlığı, yerlilerin alıştıkları yaşam tarzının sonunu getirmekte idi. Bunda, bölgedeki ovalarda yaşayan bufalo sürülerinin kökünün kazınması da etkili oluyordu. 

Bununla birlikte, yerli halklara zarar veren, yalnızca topraklarını ve yaşam kaynaklarını yitirmeleri de değildi. Asıl sorun, maruz kaldıkları, çok daha zararlı kültürel saldırılardı — bunu günümüzde “etnosid” olarak değerlendirenler vardır — ve bu saldırılar sonucunda kültürel özelliklerini yitiriyorlardı. Bu, yerli halkın, Amerikan devletinin sınırları içerisinde kalmak karşılığında ödediği bedeldi. 
Aslında sonuçta tüm göçmenler bu bedeli ödemek zorunda kalıyorlardı; ancak Batı'da bu süreç, hızlı şekilde sonuç vermesi amaçlanan 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ve zaman zaman teşvik edilen, zaman zaman da zorla kabul ettirilen kasıtlı bir değişim politikası ile yürütülmüştü. 

Yine de, Amerikan yerlilerinin devlet ile bütünleştirilmesi süreci özellikle problemli bir şekilde yürümüş ve on dokuzuncu yüzyılın sonuna gelene kadar başarılı olamamıştı. 1816 yılında Kongre, Kızılderilileri Uygarlaştırma Yasası'nı (Indian Civilization Act) kabul etmişti. Bu yasa, beyaz yerleşimcilerin yerli halkın yaşadığı topraklara yayılmalarını mümkün kılabilmek amacı ile yerlilerin asimilasyonunu teşvik ediyordu. O dönemde Amerikan yerlilerinin, kabileleri ile olan bağlarını bir yana bırakarak, çevrelerinde giderek gelişmekte olan devletin vatandaşları olma şansları mevcuttu; bununla birlikte, vatandaşlığın sağlaması gereken tüm haklara sahip olamayacaklardı. Örneğin, oy kullanma hakkı, vatandaşlığa geçişleri sonrasında kendilerine otomatik olarak verilmemişti (Şekil 7.8). Ayrıca, vatandaşlığa geçen yerlilerin çoğu, topluma karışmalarından önce sosyal rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmişlerdi. Bu Kızılderililere çifte vatandaşlık verilmişti; böylelikle, kabile kimliklerini korumalarına göz yumuluyordu, bununla birlikte, yerleşik Amerikan vatandaşları veya sonradan vatandaşlığa kabul edilen göçmenler ile aynı statüye sahip olamıyorlardı. Minnesota Piskoposu Henry Benjamin Whipple, Amerika'nın yerlilere olan davranışını en keskin şekilde kınayan Helen Hunt Jackson'ın 1881 yılında yayınlanan A Century of Dishonor” adlı kitabına yazdığı önsözde, şu ifadeyi kullanıyordu: “Kızılderili, topraklarımızda yaşayan ve yaşadığı toprak üzerinde hiçbir hakkı olmayan tek kişidir... Unvanı, kabilesi ile anılır ve yasalar önünde hiçbir yeri yoktur.”*! 

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Kızılderililerin Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde asimile edilmeleri, Avustralya ve Kanada gibi, İngiliz kökenli beyaz girişimcilerin hakim durumda bulundukları başka toplumlarda benimsenen yaklaşımla paralellik gösteriyordu. Amerika'da, William Lloyd Garrison ve 


50 Türkçeye “Onursuzlugun Yüzyılı” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
51 Henry Benjamin Whipple, Helen Hunt (Jackson)'ın A Century of Dishonor adlı 
kitabına yazdığı önsöz (New York: Harper and Brothers, 1881) vi. 
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Şekil 7.8. “ ‘Move on” Has the Native American no rights that the naturalized American is bound to respect?” (“Git buradan, yoluna devam et!” Yerli Amerikalı, sonradan vatandaşlığa geçirilen Amerikalının saygı duymak zorunda olduğu hiçbir hakka sahip değil mi?) (Thomas Nast). Bu karikatür, Harpers Weekly nin Nisan 1871. sayısında yayınlanmıştır. Karikatürde, Afrika kökenli bir Amerikan polisinin, bir yerliyi seçim sandığının başından uzaklaştırışı görülmektedir. Sandığın çevresinde ise, Nast’in tipik şekilde resmettiği, “sonradan vatandaşlığa geçirilmiş” kişiler görülmektedir. Nast, aslında 


Afrika kökenli Amerikalıların ve Amerikan yerlilerinin haklarının kesin bir savunucusudur; ancak bununla birlikte, karikatürlerinde göçmenlere yer veriş şekline bakıldığında, onlarla ilgili görüşlerinin aynı ölçüde destekleyici olmadığını düşündürebilmektedir. 
Görülen karikatür, en başta kullanılan başlık cümlesi olmak üzere, çeşitli ironik özellikler içermektedir. “Sonradan vatandaşlığa geçirilen Amerikalının saygı duymak zorunda olduğu haklar” sözü ise, 1857 yılında Dred Scott adındaki kölenin, özgürlüğüne kavuşmak talebi ile açtığı davaya bakan başyargıç Roger B. Tanney'in, “Afrika kökenli Amerikalıların, beyazların saygıduymak zorunda oldukları hiçbir hakka sahip olmadıkları” şeklindeki kararını anımsatmaktadır. Nast, karikatüründe bu cümleyi Amerikan yerlisine uyarlayarak, vatandaşlık haklarına ilişkin tartışmalar konusunda ülkenin eskisinden daha ileriye gidememiş olduğunu vurgulamaktadır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-77909). 


Wendell Phillips gibi eski kölelik karşıtları da Kızılderili reform hareketinde çok aktif bir şekilde yer almışlardı. Bu hareket, Kızılderili Hakları Derneği ve Ulusal Kızılderili Savunma Derneği gibi 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kuruluşlar üzerinden yürütülmekte idi. Bu kuruluşlar, çeşitli yerleşim alanlarında okullar kurarak, yerli çocukları ailelerinden ve sosyal ortamlarından alıp, onlara bu okullarda beyazların dilini öğretmeyi, dini değerlerini aşılamayı ve beyazların toplumuna uyum sağlamaları için gereken eğitimi vermeyi amaçlıyorlardı. Beyazlara ait milliyetçi değerlerin yerlilere böylesine açıkça dayatılması, bir 
dizi tedbirle destekleniyordu. Bunların arasında en önemlisi, 1887 
tarihli Genel Tahsis Yasası (diğer adı ile Dawes Yasası) idi. Bu yasa kapsamında, kabileleri ile olan bağlarını kopartmayı kabul edecek yerlilere vatandaşlık hakkı tanınmakta ve bu yerlilere tahsis edilecek olan rezervasyon bölgelerindeki topraklar değişik yerli aileleri arasında bölüştürülmekte idi. Bu şekilde, Jefferson'ın tarım konusundaki idealleri Batı'da gerçekleştirilmiş oluyordu. 

Dawes Yasası, teoride ne kadar idealist olursa olsun, uygulamada kaçınılmaz olarak, toprakların beyazların eline geçmesinin önünü açmıştı. Yasanın 1887 yılında onaylanmasından 1934 yılına kadar geçen ve Kızılderili Yeni Düzeni (Indian New Deal) olarak adlandırılan programın uygulandığı süre zarfında, 344 milyon dönüm toprak — Kızılderililerin elinde kalmış olan toprakların yüzde 60'ından fazlası — yerli olmayanların eline geçmişti. Doğal olarak, zorla uygulanan kültür asimilasyonu ve toprak düzenlemesi, ciddi tepkiler doğurmuştu. Bu tepkilerden birisi de, 1889 yılında ortaya çıkan “Hayalet Dansı” dininin ayin şeklindeki eylemleri idi. Beyazların kültürel müdahalesine ve hakimiyet kurma girişimlerine karşı ritüel bir tepki niteliğinde olan ve aslında çok da yaygınlaşmayan bu eylemin yine de, on dokuzuncu yüzyılda yerli Siu kabilesi ile Amerikan devleti arasında gerçekleşen en son ve belki de en haysiyetsizce yürütülen silahlı çatışmanın, fikir olarak gelişip eyleme dönüştürülmesinde payı olmuştur. Yapılan savaşın son derece kötü şöhreti de, yirminci yüzyılda hala Kızılderililerle ilgili sorunların tartışılmasında rol oynamıştır. Ancak ne olursa olsun, işin gerçeği, 
1890 yılında Güney Dakota'da yapılan Wounded Knee Savaşı'nın, 
Batı bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin hakimiyetine ilişkin tartışmalara son noktayı koymuş olmasıdır. 
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1890 yılında, bir başka önemli olay daha gerçekleşmişti. Bu yil- 
da, Nüfus İşleri Müfettişi, şöyle bir duyuruda bulunmuştu: “Hali hazırda, iskan bulunmayan bölgelerde, çevreden izole olmuş ve daginik halde küçük yerleşim alanları oluştuğu gözlenmektedir. Bu durumda, düzgün bir sınır hattının varlığından söz etmek mümkün değildir.” Buna göre, “Önceden Belirlenmiş Kader” ideolojisinin, en azından Kuzey Amerika'nın tamamına yayılma yönünden gerçekleştiği söylenebilirdi. Ancak aynı ideolojinin ırksal, dini ve sosyal boyutlarının gerçekleşme olanakları daha yeni yeni araştırılmaya başlanıyordu. 

On dokuzuncu yüzyılın son on yılında Amerika'da, her ikisi de yirminci yüzyıla uzanan iki ayrı süreç bir arada ilerlemekte idi. Bu süreçlerin her ikisi de, bir taraftan ileriye yönelikti, diğer taraftan da geçmiş ile bağını koparamıyordu. Süreçlerin birisi, baskı, ayrımcılık ve katlanılan acılar ile bağlantılı idi. Diğeri ise, insanlığın karakteri ile ilgili tüm olumsuz gerçeklere rağmen, yürütülecek çabalarla vadedilmiş ülkeye ulaşılabileceği konusunda beslenen umut ve beklentilere dair alternatif bir vizyona dayanıyordu. Bu vizyon, kovboy romanları yazarı Owen Wister ve Göçleri Kısıtlama Birliği'nin görüşlerine karşılık, Ida Wells ve Başkan Grover Cleveland tarafından gündeme getirilen vizyondu. “Amerikan Yüzyılı”nı belirleyecek olan gerçek savaş, gönüllerin ve zihinlerin fethedilmesi için verilecek savaş olacaktı. 
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Çatışma ve Uyum 


W 


Ülkemiz, henüz yaşamının sabahında bulunuyor. Üniformalarınızı bir kenara koymayın. Günümüzün gerektirdiği teçhizatı kuşanın. Hakkaniyetli bir barışın sağlanabilmesi için ele geçirilmesi gereken büyük yaşam hedeflerine odaklanın. İnsanların gönüllerinde yatan ve tüm savaşlardan ve insanlığın tüm hatalarından daha kalıcı olan refah ortamına odaklanın. 


(Woodrow Wilson, Gettysburg Konuşması, 04 Temmuz 1913) 


Başkan William McKinley’in 06 Eylül 1901 günü New York'ta Leon Czolgosz adındaki anarşist tarafından vurulması, bir çağın sona erdiğini, olabilecek en trajik şekilde ortaya koymuştu. McKinley, vurulduktan birkaç gün sonra, 14 Eylül 1901'de hayatını kaybetti. 
Hemen hemen yirmi yıl önce, 16 Eylül 1881 tarihinde de, bir başka Amerika Başkanı, James A. Garfield, yine bir suikastçının kurşunları ile can vermişti. 1865 yılında Abraham Lincoln'ün öldürülmesinin ardından McKinley, suikasta kurban giden üçüncü Başkandı ve aynı zamanda da, yaşamları İç Savaş ile şekillenmiş Amerikan liderleri jenerasyonunun son üyesi idi (Abraham Lincoln'ün hayatı, İç Savaş ile şekillenmekle kalmayıp, İç savaş nedeni ile sona ermişti). Hem Garfield, hem de McKinley, İç Savaş sırasında Birlik ordusu saflarında çarpışmışlardı (esasen 1868 yılından sonra seçimle başa gelen Başkanların tümü aynı özelliği paylaşmışlardı). Özellikle Garfield'ın, 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müstesna bir askeri yaşamı olmuştu. 1863 yılı sonunda siyasete atılması öncesinde Tümgeneral rütbesine terfi etmişti. Buna karşılık McKinley, Lincoln'den sonra, İç Savaş'ta generallik yapmamış tek Cumhuriyetçi Başkan olma özelliğini taşıyordu. Bununla birlikte, henüz on sekiz yaşında iken Ohio Gönüllü Piyade Gücü'ne katılmış, savaşın sonunda ise bröve alarak Binbaşı rütbesine terfi etmişti. 
McKinley’in İç Savaşta çarpışmış olması, Başkanlık seçimleri sırasında yürüttüğü kampanyada lehinde etki yaratmış ve 1896 yılında Halkçı/Demokrat William Jennings Bryan karşısında başarılı olarak Başkanlığı kazanmasını sağlamıştı. Henüz otuz altı yaşında olan Bryan, Amerikadaki önde gelen partiler tarafından Başkan adayı olarak gösterilen en genç kişi olma özelliğini taşıyordu; ancak bu özelliği, seçimde aleyhinde sonuç vermişti. Amerikalılar, o dönemin önde gelen meselelerini — 1896 yılı itibarı ile bu meseleler daha çok tarifeler ve paranın istikrarı ile bağlantılı idi — henüz yeni jenerasyondan birine emanet etmeye hazır değillerdi. Seçim kampanyası sırasında yayınlanmış olan ünlü bir karikatürde, McKinley İç Savaş askeri üniforması içerisinde resmedilirken, Bryan beşikte gösterilmişti (Şekil 8.1). Karikatürde verilen mesaj çok açıktı. Ülke, yalnızca gençlik ateşi ile ortaya atılmış bir kişinin elinde olmaktansa, savaşın yangınını yaşamış bir kişinin elinde daha güvende olacaktı. 
Esasen, 1896 seçimleri birçok yönü ile İç Savaş'ı hatırlatmıştı. 
Eski Birlik Ordusu'nun en önde gelen komutanlarından bazıları — aralarında, Gettysburg'da savaşmış olan Dan Sickles ile, sonradan Freedmen's Bureau'nun?? başkanlığını yürüten Oliver Otis Howard da vardı — McKinley’e destek vermişlerdi. Aynı zamanda savaş malulleri olan söz konusu iki kişi (Sickles, 1863 yılında Gettysburg'da savaşırken bir bacağını kaybetmişti; Howard ise, bir önceki yıl Yarımada seferi sırasında bir kolunu kaybetmişti), aynı zamanda ülkenin meselelerinden bazılarını görsel olarak hatırlatan kişiler 


52 Freedmen's Bureau (Özgürlüğüne Kavuşanlar Bürosu anlamına gelmektedir), 
1865 yılında Kongre'nin kabul ettiği bir yasa ile kurulmuştu ve amacı, savaş sirasında yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Güneyli halka ve kölelikten kurtulmuş zencilere gıda, barınma yeri, giyim, sağlık hizmetleri ve işleyebilecekleri toprak sağlamaktı — ç.n. 
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Şekil 8.1. “The Deadly Parallel” (Ölümcül Paralellik) (Ressam: W. A. Rogers). Bu karikatür, 29 Ağustos 1896 tarihli Harpers Weekly'de yayınlanmıştır. McKinley, seçim yarışında iki kez (1896'da ve 1900'de) Bryan'ın karşısına çıkmış ve ikisinde de seçimi kazanmıştır. 1900 yılındaki seçimlerde Bryan’: daha büyük bir farkla yenilgiye uğratmışur. Karikatürde, Kinley'i gösteren tarafta, “1861 yılında William McKinley ülkesinin 


onurunu yüceltmekte idi ve halen de bunu yapmayı sürdürüyor” cümlesi yer alırken, Bryan’: beşikte gösteren tarafta ise şu cümleye yer verilmişti: “1861 yılında Bryan'ın yaptığı bu idi ve halen de bunu yapmayı sürdürüyor.” Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-97504). 
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konumunda idiler. McKinley, seçim kampanyasında, ülkenin yaşadığı iç savaşın getirdiği zorlukları, 1893 yılında patlak veren mali sıkıntılar bağlamında ele alarak, Amerika'nın ekonomik ve dolayısı ile sosyal istikrarının, “sağlam para”ya bağlı olduğunu vurguluyordu. Bunun da ancak, iş alanında altın standardının (para değerinin belirlenmesinde altını esas alma) uygulanması ile sağlanabileceğini öne sürüyordu. Buna karşılık Bryan ise, doların değerinin gümüşe dayalı olarak hesaplanmasını öneriyordu. Ülkenin elinde bol gümüş vardı ve 1859 yılında Nevada'da “Comstock Lode” gümüş madeninin bulunmasının ardından gümüş rezervlerini arttırabilmişti. 
Bryan’in taraftarları, teminat olarak gümüşün kullanılması durumunda para arzının artacağını ve başka mali sıkıntıların yanında, gerek Birlik, gerekse Konfederasyon bünyesinde çarpışmış savaş gazilerinin, ya da savaşta ölenlerin dul ve yetimlerinin de sıkıntılarının hafifletilebileceğini öne sürüyorlardı. Bu konuya da, kampanya sırasında yayınlanmış birçok karikatürde yer verilmişti. 

Ciddi bir ekonomik kriz yaşamakta olan ülkede, para konusunda yapılan bu tartışmalar, gerçekten önemli bir meseleye değiniyor olsalar da aslında, Amerika'daki parasal istikrar kadar önemli görülen ahlaki istikrarın ne şekilde sağlanabileceği konusunda ciddi anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardı. Ayrıca, aslında mali meseleler, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında parti politikaları açısından normalde bölünme yaratabilecek bir konu oluşturmuyordu. Nitekim, Demokratlar arasında da, McKinley gibi, altının en önemli yatırım aracı olduğunu savunanlar vardı. Bu arada, denkleme, Halkçı Parti adı ile üçüncü bir potansiyel partinin dahil olması olasılığı da belirmişti. Halkçıların kökeni, 1876 yılında kurulmuş olan Farmer’s Alliance” adındaki siyasi partiye dayanıyordu. Söz konusu partinin seçmenleri kırsal kesimdendi ve, çiftlik ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı düşüşten olumsuz şekilde etkilenmiş, kendilerini hızlı endüstriyel ve kentsel gelişimden dışlanmış şekilde hisseden ve 1870 yılından sonra artış gösteren göçlerin kendileri için tehdit 


53 “Çiftçi İttifakı” anlamına gelen Farmers’ Alliance partisi, Amerikan çiftçileri arasında, tarıma dayanan bir ekonomik hareket olarak ortaya çıkmıştır — ç.n. 
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oluşturduğunu düşünen kişilerden oluşuyordu. Dolayısı ile, 1896 
seçimleri sırasında ülkede aslında gerçekten ele alınması gereken birtakım konular, paranın değerini belirlemede neyin esas alınacağı gibi meselelerden çok daha öteye gidiyor, hatta siyasi çerçevenin dışına taşıyor, ya da siyasi çerçeve üzerinden tüm ülkeye aktarılıyorlardı. 

1896 seçim kampanyaları sırasında ortaya atılan söylemler, sert 
ifadeleri ve hayali unsurları ile duyguları harekete geçirecek nitelikte oldukları kadar, askeri konulara da yer veriyorlardı. Bu arada Demokratik Parti içerisinde, Halkçı Parti'nin gündemini kendi gündemlerine katmak, Bryan'ı ortak aday olarak göstermek ve böylece iki partili siyasi sistemin devamlılığını sağlamak konularında çeşitli görüş farklılıkları ortaya çıkmıştı. Halkçı Parti de aynı konularda kendi içerisinde bölünmüş durumda idi. Halkçı Parti'deki bütünleşme yanlıları, Demokratlara katılmayı öneriyorlardı. Buna karşılık daha radikal görüşteki Halkçı Partililer, kendi siyasi varlıklarını korumaktan yana idiler. Chicago'da gerçekleştirilen Demokratik Parti aday gösterme toplantısı sırasında, Halkçı Parti'de birleşmeden yana olanların ağır basacakları anlaşılmıştı. Bu durum bir anlamda, Amerikan siyasi sistemi içerisinde bölgeselliğe doğru bir kayma anlamını taşıyordu. Batı'nın ekonomik yükselişi ile Güney'in siyasi açıdan yeniden toparlanışı bir arada — bu birliktelik, Demokratik Parti aday gösterme toplantısı sırasında, “Chicago Platformu” adı altında ortaya çıkmıştı — geleneksel güç yapılarına ve doğudaki şehirlerin tüm ülke çapında sahip oldukları nüfuza karşı bir başkaldırı niteliği taşıyordu. Bryan ise, kesinlikle Batı'nın sesi konumunda idi. 
Bryan'ın, “Batı'nın tüm tehlikelerine cesaretle göğüs geren ve çölü, içinde güller açan bir bahçeye çevirmeyi başaran yürekli öncüler” adına konuştuğu belirtiliyordu.”* 

Buna rağmen, Halkçı Parti'nin kendi platformlarına katılmasın- dan ve bunun yaratabileceği etkilerden tüm Demokratların memnun oldukları söylenemezdi. Esasen, Bryan'ı ve benimsediği idealleri fazla radikal olarak değerlendirenler de mevcuttu (Şekil 8.2). 


54 Official Proceedings of the Democratic National Convention Held in Chicago, Illinois, 
7,8, 9, 10 ve 11 Temmuz 1896 (Logansport, Indiana, 1896) 226-34, 230 
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Şekil 8.2. “History repeats itself” (Tarih tekerrür ediyor) (Louis Dalrymple, 1896). Bu karikatür, 28 Ekim 1896 tarihini taşıyan Puck'ta yayınlanmıştır. William Jennings Bryan, aralarında Ben Tillman, John P. Altgeld ve Eugene Debs gibi şahsiyetlerin yer aldığı ve üzerinde “düzensizlik” ve “yanlış yönetim” yazmakta olan bir bayrak açmış kişilerin karşısında durmaktadır. Elindeki kağıtta ise, “federal makamların yerel meselelere keyfi şekilde müdahalesini kınıyor, bunu Anayasa'ya aykırı buluyoruz” şeklinde cümleler yer almaktadır. Kendisine “şeytanın mızrağı” lakabı verilmiş olan Ben Tillman, 1890-94 yılları 


arasında Güney Carolina valiliği yapmıştır. Emrinde bulunan “kızıl gömlekliler” örgütü, 
1876 yılında eyaleti, kendi ifadeleri ile, “Cumhuriyetçi yönetimden kurtarmışlar” ve orada 
yeniden beyazların siyasi üstünlüğünü kurmuşlardır. John Peter Altgeld ise, Illinois valisi ve sol görüşlü bir Demokrat olarak bilinmektedir. Bryan'ın aday gösterildiği Demokratik parti toplantısı sırasında ortaya çıkan “Chicago Platformu”nun ardındaki siyasi güç olduğu kabul ediliyordu. Eugene Debs ise, Amerika'nın önde gelen sendika liderlerinden olan bir sosyalistti. Dünya Sanayi İşçileri sendikasının ve Enternasyonal İşçi Birliği'nin kurucu üyelerindendir. 1900 yılındaki seçimlerde ve 1920 yılına kadar gerçekleşen seçimlerin çoğunda, kendi adına adaylığını koymuştur. Karikatürün sağ tarafında ise, Bryan'ın tam olarak ayrılıkçılık yapmasa bile ülkede bir karışıklık yaratma tehdidi oluşturduğunu vurgulamak üzere, Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in, Abraham Lincoln ve Birlik Ordusu'nun karşısında elinde bir kağıtla duruşu gösterilmiştir. O'nun elindeki kağıtta da, Bryan'ın elindekinde yazanlara benzer cümleler yer almaktadır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZC4-4361). 


Anayasada yapılmış olan köleliğin kaldırılmasına ilişkin On üçüncü Değişikliği kaleme alanlardan birisi olan eski Missouri Demokratik Senatörü J. B. Henderson, Chicago Platformu'nun, “eyaletlerin 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federal otoriteye karşı direnmelerine olanak sağlayan eski doktrinin yeniden canlandırılması” anlamına geldiğini öne sürüyordu. Henderson, şöyle diyordu: “Eğer, eyaletlerin haklarının ön plana çıkarılması ve ayrılık özlemleri gibi eskiye ait fikirler yeniden ortaya çıkacak olurlarsa, Demokratların, 1861 yılında yapılanı tekrarlamaları gerekecektir. O zaman bizler, Washington'un ve çevresindekilerin hazırladıkları Anayasanın korunmasını talep etmiştik...1861-1865 yılları arasında yapmış olduğumuz gibi, şimdi de Anayasamızı savunmaya hazırız.” 

Ancak, bu eski asker ve siyaset adamının söyledikleri, Demokratik Parti içerisinde Bryan'a karşı olanların üstünlük sağlamalarına yetmemişti. İç Savaş'ı yaşayan kuşak, geçmişi gündeme getirerek insanların ikna edilmesi yöntemi olarak Kurucu Babalar dönemini hatırlatıyordu. Oysa Bryan'ın da önerdikleri yine aynı döneme dayanıyordu. Tarımla ilgili olarak Jefferson'un vizyonunu ön planda tutuyordu ve tamamen tarıma dayalı bir yaşamı savunmasa da, ülkedeki çiftçilerin desteklenmesinin önemini vurguluyordu. Ekonomide altına dayalı bir standardın uygulanmasının “ülkenin sade ve basit şekilde yaşam süren insanları üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri” gündeme getiren Bryan, bu söylediklerinin “insanlar arası rekabetle ilgisinin bulunmadığını, tüm insanlığın davası olduğunu” savunuyordu. Benimsenecek standartlar konusundaki tartışmalar ile ilgili olarak söylediklerinde aslında İç Savaş'ın gölgesinin mevcut olduğunu kabul ediyordu. İç Savaş'ı, “kardeşin kardeşe, oğulun babaya karşı cephe aldığı, en sıcak sevgi, dostluk, ortaklık bağlarının hiçe sayıldığı bir dönem” olarak niteleyen Bryan, kendi savunduklarının ise, “eyaletler arası bir savaşın yeniden başlatılması ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, artık gündemdeki savaşın, başıboş bir sermayeyi çalışmadan ellerinde tutan kişiler ile hayat mücadelesi yürüten kitleler arasında olduğunu” söylüyordu. Bryan, ekonomide altının önemini vurgulayan rakiplerine, Edward Bellamy'nin dönemin okurlarında önemli etki bırakmış olan “Geriye Bakış” romanındaki 


55 J. B. Henderson'un konuşması, Wilmington, Delaware, 19 Ekim 1896, aktaran, 
St. Louis Post-Dispatch, 30 Ekim 1896. 
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sözlerini hatırlatacak şekilde, şöyle meydan okuyordu: “Dikenlerden yapılmış tacı” işçilerin başına oturtamayacaksınız, tüm insanlığı altından bir çarmıha germeyi de başaramayacaksınız.” 

Bryan'ın coşkulu konuşmasında sözünü ettiği “altından çarmıh”, kendisinin Demokratik Parti tarafından seçimlerde aday gösterilmesinin yolunu açmıştı; ancak 1896 seçimlerinde partisine zafer kazandıramamıştı. Bryan'ın seçim yenilgisi aynı zamanda Halkçı Parti'nin potansiyel bir siyasi güç olma şansını tamamen yitirmesine neden olmuş ve on altı yıl boyunca devam edecek Cumhuriyetçi Parti iktidarının önünü açmıştı. Buna rağmen yine de, gerek Bryan in adaylığı, gerekse McKinley’in seçim kampanyası, genel olarak siyasi kampanyalar ve siyasi süreçlerin kamuoyu tarafından algılanış şekli açısından, Amerikan politikasında bir değişime işaret etmişti. 

McKinley’in 1896 seçim kampanyasında medyanın etkinlik düzeyi ve seçim propagandasındaki rolü önceki seçimlere göre artmıştı. Bryan, kampanyası sırasında seçmenleri ile kişisel olarak iletişim kurma yoluna gitmişti. McKinley ise seçmenleri ile doğrudan iletişim kurmamıştı. Esasında Bryan'ın, politikaya yeni girmiş bir kişi olarak, mesajlarını halka doğrudan iletmekten başka bir seçeneği yoktu. Bundan dolayı tüm ülke çapında kampanyasını kendisi, çeşitli yerleri dolaşarak yürütmüştü. Buna karşılık McKinley'in kampanyası, Ohiolu girişimci ve sempatizan Mark Hanna tarafından finanse ve organize edilmişti. Hanna'nın kendisi için yürüttüğü çalışmalar sayesinde McKinley, hummalı bağış toplama ve propaganda çalışmalarından uzak kalabilmişti. Hanna'nın çabaları gerçekten ciddi boyutta idi ve bu çabaları ile, Cumhuriyetçi aday McKinley için bir siyasi makine oluşturmuştu. Theodore Roosevelt, Hanna için, “adeta patentli bir ilaç gibi” tanımını yapmıştı.” Bu ilaca gücünü veren, medyayı kullanması idi. Basın, periyodik yayınlar ve yeni yeni ortaya çıkan film sektörü, propaganda çalışmalarında çok etkili idiler. 


56 Çarmıha gerilmeden önce İsa Peygamber'in başına konulan dikenlerden örülü taç 
kastedilmektedir — ç.n. 

57 Rooseveltten aktaran, H. W. Brands, The Reckless Decade: America in the 18905 
(New York: St. Martin’s Press, 1995) 258. 
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İlk olarak 1896 yılının Ekim ayında New York'ta gösterilen McKinley at Home adındaki kısa filmde (bir dakikadan kısa sürüyordu), geleceğin Başkanı, evinin ön bahçesinde kendisine gelen bir telgrafı okurken görülüyordu. Film elbette ki sessizdi. Ancak McKinley, filmde böyle sessiz durmasına rağmen aslında çok şey anlatıyordu. Günümüzün, televizyondan bile öteye geçerek Twitter ve Facebook mesajları ile iletişim kuran, web ve akıllı telefonlardan yararlanan seçmenleri için elbette McKinley’in propaganda filmini etkili bir propaganda aracı olarak düşünebilmek zordur. New York'ta yayınlanan bir gazete, McKinley’in film kaydının “mükemmel derecede doğal” olduğunu belirtmiş ve “önceden bilmeyenler, şahsın görüntüsüne değil de kendisine baktıklarını zannedebilirlerdi” yorumunda bulunmuştu. Aslında gerçek ile görüntü arasındaki etkileşim gerçekten önemli idi. Filmden yararlanılan ilk Başkanlık seçimi kampanyasında, McKinley’in görüntüsü — ve sonradan seçimde kazandığı zafer — eskiye oranla çok daha doğrudan bir şekilde, çok daha büyük bir halk kitlesine iletilebilmişti.* Basın üzerinde daha sıkı bir kontrolün uygulandığı ve Başkan adayının seçilmiş bazı sözlerinin basına verildiği 1896 seçim kampanyası, sesin (çok kısa kayıt şeklinde) ve görüntünün devreye girdiği ilk kampanya olmuştu. Her ne kadar o yıllarda henüz ses ve görüntünün bir arada kaydedilmesi mümkün olmasa da, ayrı ayrı yarattıkları etki küçümsenecek düzeyde değildi. 

Aslında, McKinley’in görüntü ve ses kayıtları, yapılan ilk kayıtlar değildi. 1894 yılında, şehirlerde yaşayan Amerikalılar, ileride milyonlarca dolar hacminde bir sektöre dönüşecek film kayıtlarının ilk örneklerini görme olanağını elde etmişlerdi. Bu yeni iletişim ortamının ilk örnekleri, özel olarak Amerikalılara yönelik olarak hazırlanmış değildi. Film çekiminin ticari ve mali boyutları, daha gelişiminin 


58 “McKinley Evinde” anlamına gelmektedir — ¢.n. 

59 New York Mail and Express, aktaran, Jonathan Auerbach, “McKinley At Home: 
How early American Cinema Made News”, American Quarterly, 51, 4 (Aralik 1999) 797-832, 806. 

60 McKinley’in Başkan olarak yaptığı ilk konuşmanın görüntüsüne YouTube'da şu adresten ulaşmak mümkündür: http://www.youtube.com/watch?v-F,,OmSEws-U. 
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ilk aşamalarında bile, dünya piyasasına yönelen bir sektör olmasını sağlamıştı. Aslında Amerika'nın, Avrupa ile kıyaslanamayacak ölçüde büyük olan kendi iç piyasası bile, yeni gelişmeye başlayan film sektörünü desteklemeye yetebilirdi; ancak iç piyasanın etnik çeşitliliği ve farklı dilleri konuşan insanlardan oluşması, bu sektörün uluslararası alana yönelmesini teşvik etmiş, hatta gerekli kılmıştı. Bu nedenle, kökeni vodvillere ve tiyatroya dayanan erken dönem Amerikan sinemasının aktardığı ilk görüntüler, akrobatlara, dansçılara, boksörlere ve bazı popüler kişilere — “Buffalo Bill” lakaplı William Frederick Cody'ye, keskin nişancı kadın olarak bilinen show sanatçısı Annie Oakley'e ve Last Horse (Son At) adını taşıyan Amerikan yerlisine — ait görüntülerdi. Özellikle de Buffalo Bill ile Annie Oakley, kültürel açıdan Amerika'ya, özellikle de Batı'ya özgü karakterler olarak tanınıyor ve uluslararası alanda da ilgi çekiyorlardı. 

Amerikalı seyircilerin ilk sinema deneyimlerinden birisi ise, kesin bir milliyetçilik unsuru taşıyordu. McKinley At Home adındaki seçim propagandası filminden birkaç ay önce, Vitascope Company adındaki film şirketi tarafından çekilmiş olan bu filmin konusu Monroe Doktrini idi. Film, Venezuela ile İngiliz Guyanası arasında baş göstermiş olan anlaşmazlığa İngiltere'nin müdahalede bulunma tehdidine karşı, Amerika'nın bulunduğu Batı yarımküresindeki etkin güç olduğunu hatırlatması ile ilgili idi. 

Venezuela ile İngiliz Guyanası arasında yaşanan sınır çatışmaları Amerika'ya, uzun süreden beri unutulmaya yüz tutmuş bulunan bir doktrini yeniden gündeme getirme fırsatını yaratmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, bir devlet olarak kuruluşunun yeri ve zamanı açısından öteden beri şanslı bir konumda bulunuyordu. Avrupa'da yaşanan savaşlar sırasında Amerika'nın oldukça uzak ve tecrit edilmiş bir coğrafi konumda yer alıyor olması, yeni kurulan bu cumhuriyetin, Avrupa ülkelerinden bağımsızlığına yönelebilecek tehditlerden (1812 yılında İngiltere ile yaşanan savaşın dışında) kendisini koruyabilmesini sağlamıştı. Yine de, 1823 yılında, dönemin Başkanı James Monroe (1817-1825 yılları arasında görev yapmıştı), bu konuda devam eden şüpheleri gidermek amacı ile şöyle konuşmuştu: 


399 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


“Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız statüleri ile Amerika Kıtaları, bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine konu olamaz.”“! 

Monroe'nun, bazı yönleri ile geçerliliğini yitirmiş olmakla birlikte, çok tanınmış olan doktrinini konu alan film, “Sam Amca” şeklinde temsil edilen Amerika'yı, “John Bull” olarak temsil edilen İngiltere'nin kendi nüfuz alanına tecavüzde bulunmasını engellerken gösteriyor ve seyircilerin çok hoşuna gidiyordu. Seyircilerin filmden hoşlanmaları, yalnızca İngilizlere nefret duyduklarını göstermiyordu — gerçi hiç şüphesiz aşırı dozda olmasa da İngilizlere karşı duydukları nefretin filmden hoşlanmalarında rolü vardı — yeni bir yüzyılın başlangıcı ile birlikte birçok Amerikalı, karşılarında yeni ufukların açılmakta olduğunu görüyor ve bu yeni ufuklara odaklanıyorlardı. Beyazperdedeki — aslında henüz oldukça titrek olan — görüntülerin tüm ülkeye satılması, parlak bir geleceğin, uluslararası alanda elde edilecek karın ve gücün umudunu veriyordu. Kısaca söylemek gerekirse, büyük bir pazar doğmakta idi; bu pazarda, koloni döneminin “tepedeki şehir” vizyonu, hem metaforik, hem de gerçek anlamda satilabilecekti. 

Monroe'nun söylediklerinden de açıkça anlaşıldığı gibi, Amerikan Devrimi, Amerikalıların “tepedeki şehir” fikrinin ön plana çıkarılması ve korunabilmesi konusunda duydukları endişelerin hafiflemesini sağlamıştı. Washington'un 1796 yılında görevinden ayrılırken ulusuna yaptığı veda konuşmasında, Avrupalıların miidahalelerine izin vermemeleri konusunda dile getirdiği uyarılar, aradan geçen yüz yıl zarfında, adeta bir düstur halini almıştı. Ancak bu düsturun uygulanmasını gerektiren bir durumla ülke hemen hemen hiç karşılaşmamıştı. Bunun sonucunda da, tamamen savunmaya yönelik olan söz konusu düstur, yerini kısa süre içerisinde yayılmacı, hatta agresif bir tutuma bırakmıştı. Bunda, ülkenin sürekli olarak içinde bulunduğu mali krizin de etkisi olmuştu. Neticede, Amerika'nın nüfuzunu arttırmasına ve dış piyasalarda etkili hale gelmesine 


61 James Monroe, Kongre'ye Yıllık Mesajı, Senato, 02 Aralık 1823, Annals of 
Congress, 18'inci Kongre, Vinci Oturum, 13-14. 
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yönelik kararlı bir politika benimsenmisti. Bu açıdan degerlendirildiğinde, on dokuzuncu yüzyılın son on yılında ortaya çıkan ve zaman zaman “yeni emperyalizm” olarak tanımlanan Amerikan politikası, bir anlamda, ülkenin ilk kuruluş ilkelerine dönmesinden başka bir şey değildi. Ülkenin kökenlerine bakıldığında, Amerika'yı Amerika yapan öncülerin dindarlığını ve bu dindarlıkla çelişen para kazanma hırsını o ilk dönemlerde de görmek mümkündür. 
Göçmenlerden oluşan bir ulusun, uluslararası gelişmelerden kendisini soyutlaması imkansızdı. Tüm dünyadan insanlar Amerika'ya gelme gayreti içerisinde iken, Amerika'nın, zaten içinde yer aldığı genel Atlantik ve Pasifik coğrafyasındaki gelişmelere ilgisiz kalması mümkün değildi; ancak bunun yanında, daha ötede bulunan Avrupa ve Afrika'daki gelişmelerle de yakından ilgili idi. Öteden beri devam etmekte olan ticari bağlantılarının yanı sıra, ülkeye olan sürekli göçmen akımı, prensipte Monroe Doktrini uyarınca kendisini dış gelişmelerden tecrit edecek bir politika izleyeceğini ilan etmiş olmasına rağmen, pratikte Amerika'nın böyle bir politika izlemesini imkansız kılıyordu. Esasen göç olayları başlı başına, Amerika'nın on dokuzuncu yüzyılın sonlarında açıkça ortaya koyduğu emperyalist dürtülerini şekillendiren bir unsurdu. “Önceden Belirlenmiş Kader” ideolojisini gerçekleştirerek tüm Kuzey Amerika kıtasına yayıldıktan ve 1890 yılında sınırlarını belirleyerek “kapattıktan” sonra bir anda dikkatini kıyılarından açıklara yöneltmişti. 
Bu konuda görüş belirten çeşitli kişiler arasında Alfred T. Mahan'dan söz etmek yerinde olacaktır. Önde gelen bir deniz subayı ve The Influence of Sea Power upon History? (1890) adlı kitabın yazarı olan Mahan, Amerikalıların karada hakimiyet kurduktan sonra aruk, kar elde etmek, kendilerini savunmak ve güç kazanmak için denizlere açılmalarının zamanının gelmiş olduğunu savunuyordu. 
Mahan, Amerikan sanayi kollarının çok uzun süreden beri yalnızca iç piyasaya yönelmiş olduklarını, oysa bunun “geleneğin gücünden kopamayan ve muhafazakarlığın kabuğu altına sığınmış” bir yaklaşım olduğunu söylüyor ve bunun bir neticesi olarak, söz konusu 


62 Türkçesi “Deniz Gücünün Tarih üzerindeki Etkisi” şeklindedir — ç.n. 
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sanayi kollarının, “ağır bir zırhın altında bulunduğu halde güçlü bir motoru ve silahları olmayan, savunmaya çok elverişli, fakat saldırı yeteneği olmayan bir savaş gemisine” benzediklerini belirtiyordu. 
Mahan, bununla birlikte aslında “Amerikan halkının karakteri, böylesine miskin bir tutum izlemeye kesinlikle aykırıdır” diyor ve, “yurtdışındaki kazanç olanakları bir kez keşfedildikten sonra, Amerikan şirketleri kesinlikle dış pazarlara ulaşmanın bir yolunu bulacaklardır” diye ekliyordu. 

Mahan, bir denizci olmasından dolayı doğal olarak, konuşmalarında donanma ile ilgili yukarıdaki tarzda metaforlar kullanmaya yatkındı. Amerikan şirketlerinin, girişimleri sonucunda bir Amerikan imparatorluğu kurabilecekleri fikri, kendisinde büyük bir heyecan yaratıyordu. Bu imparatorluğa yalnızca Avrupa ülkelerinin rakip olabileceklerini — ya da en azından onun ilerleyişine ayak uydurabileceklerini — söylüyordu. Mahan'ın görüşleri, özellikle de, Avrupa ülkelerinin “Afrika için birbirleri ile kapıştıkları” bir dönemde büyük ölçüde taraftar toplamıştı. Gerçi Amerikada, bu karmaşık ortama dalmaya değmeyeceğini savunan az sayıda kişi vardı; buna rağmen, ülkedeki genel görüş, sırf bu kişilerin düşünceleri yüzünden yayılma fırsatlarının kaçırılmasının doğru olmayacağı yönünde idi. Mahan'ın önerileri, kendi bakış açısını açıkça yansıtmakta idi. Mesleği ve kişisel eğilimi gereği, Amerikan deniz gücünün arttırılmasından yana idi; zira, “dünyanın geneline hakim olan huzursuzlukların”, uzun vadede kendi ülkesi için sorunlar yaratabileceğinden endişe ediyordu. Amerika'nın güvenliğinin, “akıllıca birtakım hazırlıklar yapılarak” değil, yalnızca “doğal avantajlara bel bağlanılarak” sağlanmakta olduğunu söylüyor, ve buna bağlı olarak da, ülkenin “ne yazık ki, Karayipler'de ve Orta Amerika'da çıkarları ile orantılı bir nüfuz oluşturabilecek durumda bulunmadığını” öne sürüyordu.“ 

“Sosyal İncil” hareketinin kurucusu din adamı Josiah Strong gibi kişilere göre ise, ülkenin imparatorluğa dönüşmesi, beraberinde göçlerin daha da artması riskini getirirdi. Buna rağmen, Amerika'da 


63 Alfred Thayer Mahan, “The United States Looking Outward”, The Atlantic 
Monthly, 66: 398 (Aralik 1890) 816-34, 817, 819. 
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siyasi ve kültürel alanlarda Anglo-Sakson üstünlüğünü sağlama arzusu — ya da bu arzuya sahip olanların ifadesi ile “bu toprakların manevi olarak fethedilmesi” isteği — duyanlar, bu amaçlarına ulaşmanın en uygun yolunun, Anglo-Sakson üstünlüğünü Amerika dışında da aşılamak olduğu kanaatine varmış bulunuyorlardı. Esasen, değişik devlet başkanlarının — ya da genel anlamda dünya liderlerinin — dikkatleri ülke içerisindeki problemlerden başka yere çekmek için dış meselelere odaklanma yoluna gitmeleri gibi, Amerika'nın o dönemdeki reformcularının bazıları da, ülkeleri için, “Önceden Belirlenmiş Kader” ideolojisinin çağa uygun ve daha yayılmacı bir şeklini gündeme getiriyorlardı. Bu ideolojinin temel ilkelerinin, Bau'daki Amerikan yerlilerine ve büyümekte olan şehirlere yakın dönemlerde gelip yerleşen göçmenlere oranla, başka milletler ve başka halklar tarafından daha kolay kabullenileceği umudunda idiler. 
Kendilerini, bir anlamda, bir dava uğruna mücadele veren haçlılara benzetiyorlardı. Bu dava ise, Amerika idi. 


Evangelist™ 


inançlarını, çatışma fikri çerçevesinde uygulamayı amaçlıyorlardı. Cemaatçi (Congregationalist) Austin Phelps, “Sosyal İncil” hareketinin kurucusu Strong'un Our Country’ adındaki kitabı için yazdığı önsözde, “ulusal kurtuluşumuz, belli askeri erdemlerimizi en üst düzeyde uygulamamıza bağlıdır” ifadesini kullanıyordu. Phelps'in sözünü ettiği askeri değerler ise, ülkenin yaşadığı İç Savaş ile bağlantılı idi. Phelps, şöyle diyordu: “Pennsylvania seferinin İç Savaş'taki önemi, Gettysburg Savaşı'nın söz konusu seferde taşıdığı önem, Cemetery Hill çatışmalarının ise Gettysburg Savaşı'ndaki önemi ne ise, şimdi karşımıza çıkan fırsat da, bu ülkenin Hristiyan uygarlığı açısından aynı öneme sahiptir.” Strong'un kitabında sözünü ettiği savaş ise, milliyetçiliğin oluşturulmasına yönelikti. Strong, Amerikalıların “bir millet oluşturma” süreci içerisinde 


64 Evangelizm, ilk kez Reform hareketinin önderi martin Luther tarafından kullanılmış, “kutsal kitaba yönelmek” anlamını taşıyan bir inançtır. Kutsal kitaptan amaç, öncelikle İncil olmakla birlikte, aynı zamanda Eski Ahit denilen Tevrat ve Zebur'dur. Evangelizm, genel anlamı ile İncil hakkında vaaz vermek ve insanları Hristiyanlığa çekmek amacını taşır — ç.n. 

65 Türkçede “Ülkemiz” anlamına gelir — ç.n. 
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bulunduklarını ve bu milletin bir Anglo-Sakson milleti olacağını (aslında bu sözleri ile, belirli bir etnik gruptan değil, İngilizce konuşan insanlardan oluşan milleti kastediyordu) vurguluyordu. 
Strong'un düşüncesine göre Amerika, “zaten millet olmaya giden yolda bulunuyordu” ve büyük bir Anglo-Sakson vatanı olacaktı. 
Gücünün, yaşamının ve etkinliğinin odağını, bu Anglo-Sakson karakteri oluşturacaktı. Strong, şöyle diyordu: “Anglo-Sakson milliyetçiliği, nüfuzunu yurtdışına da yayacak ve bu durum, dünyadaki daha düşük seviyelerde bulunan milletlerin kesinlikle yararına olacaktır.” Sonuçta Strong, ortaya koyduğu görüşlerin aslında on yedinci yüzyıldaki atalarının söylediklerinin bir yansıması olduğunu, buna göre, “Amerika'nın Amerika için değil, dünya için var olduğunu” ifade ediyordu.“ 

Strong ve Mahan gibi kişilerin, millet — ya da daha doğrusu, dünya — adına savundukları bu askeri ve manevi bakış açılarının teorik düzeydeki birleşmesi, 1898 yılında Amerika'nın, Küba tarafından yürütülen bağımsızlık mücadelesine yaptığı müdahale ile birlikte, uygulamaya dönüşmüştü. Monroe Doktrini’nin bir istisnası olan Küba, el değiştiren birkaç İspanyol sömürgesinden birisi idi. 
Guam, Filipinler ve Porto Riko da İspanyol yönetimi altında idiler; ancak McKinley’in ilk Başkanlık dönemine denk gelen çatışmalarda Küba katalizör rolü oynamıştı. Amerika'nın müdahalede bulunmasına yol açan idealist duygular bir yana, Kübayı özgürlüğüne kavuşturma savaşı, sonuçta Amerika'yı, Realpolitikin” uluslararası fırtınalı sularına sürüklemişti. 

O dönemin gazetelerinde sık sık, İspanya'nın yaptığı katliamlara yer veren haberler yayınlanıyordu. Bu haberleri yayınlamakta özellikle de, Joseph Pulitzer'in başında bulunduğu New York World ile, William Randolph Hearst'ün çıkardığı New York Journal başı 


66 Josiah Strong, Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis (New York: The 
American Home Mission Society, 1885) v, 218, 165, 177, 218. 

67 Realpolitik, herhangi bir ideale veya kurama bağlanmaksızın, tamamı ile mevcut 
gerçeklere uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak anlamında kullanılan Almanca terimdir. Bir dış politika kavramı olarak uluslararası alanda benimsenmistir — ç.n. 
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çekiyorlardı. McKinley’in Başkan seçildiği yıl, Amerika'nın kendi sahillerinin yakınındaki bir sömürge halkına uygulanan baskılar karşısında duyduğu öfke, zirve noktasına ulaşmıştı. Yine de başlangicta McKinley, büyük ölçüde magazin basını tarafından yönlendirilen ve iki medya devinin arasındaki tiraj savaşları bağlamında (Şekil 8.3) şekillendirilen kamuoyu desteğine dayanarak ülkeyi bir savaşa sokma niyetinde olmamıştı. Ancak, 1898 yılının başında gerçekleşen ufak bir diplomatik gafın — İspanya'nın Washington'daki elçisi tarafından yazılmış olan ve McKinley’i eleştiren bir mektubun basına sızarak yayınlanması — ardından, bir de büyük felaket yaşanmıştı. Havana limanında demirlemiş halde bulunan Maine adındaki Amerikan savaş gemisinde büyük bir patlama meydana gelmiş ve gemideki mürettebattan 260'tan fazlasının ölümüne yol açmıştı. Çok kesin kanıtlara dayanmasa da, bu patlamanın İspanyollar tarafından kasıtlı şekilde gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğu kabul edilmişti. Bu olay karşısında Amerika'da yaygın şekilde, “Maine'i unutma! Kahrolsun İspanya” sloganları duyulur olmuştu. 
Böylece, aynı yılın ilkbaharında Amerika, İspanya ile savaşa girdi. 
“Maine'i unutma!” çağrılarına ve sonradan New York'taki Columbus Circle'da Maine gemisinin anısına dikilen anıta rağmen, aslında muhtemelen günümüzde, İspanyol-Amerikan Savaşı'nın ülke tarihindeki ve ülkedeki milliyetçilik duygularının uyanışındaki yerini takdir edebilen Amerikalıların sayısı çok azdır. Hatta, söz konusu savaşı takip eden Filipinler Savaşı'nın (1899-1903), Amerika için bir dönüm noktası olarak taşıdığı önemin farkında olan Amerikalıların sayısı daha da azdır. Ancak her iki savaş da, çeşitli açılardan kritik önem taşımış olan olaylardır. Yalnızca Küba'ya özgürlük vermek amacı ile başlatılmış sınırlı ölçekteki bir girişim, sonuçta Amerika'nın Filipinler, Guam ve Porto Riko'daki eski İspanyol kolonilerinin, ve bunlara ilaveten, İspanya ile hiçbir ilgisi bulunmayan Hawaii'nin kontrolünü elde etmesinin yolunu açmıştır. Amerika daha önceden Hawaii ile, orada bulunan Pearl Harbor'da bir donanma üssü kurmak üzere yapılacak bir anlaşmanın ayrıntılarını hazırlamıştı. 1898 
yılında ise, Çin ve Japonya ile olan ticareti açısından büyük öneme 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Şekil 8.3. “The big type war of the yellow kids” (Sarı çocukların - magazin basını temsilcileri anlamında kullanılmıştır - büyük basım savaşı) (Leon Barritt). 29 Haziran 1898 
tarihini taşıyan bu karikatür, Joseph Pulitzer ile William Randolph Hearst'ü “yellow kid” (sarı çocuk) kıyafeti içerisinde göstermektedir. “Yellow kid”, o dönemlerde New York Worid'de yayınlanan “Hogan's Alley” (Hogan'ın Sokağı) adındaki popüler çizgi romandaki bir karakterdir. Ancak sonradan, bu çizgi romanın yaratıcısı Richard Outcault 1896 yılında New York World'den New York Journale geçtiğinde, çizgi roman da orada yayınlanmaya başlamıştır. Bir gecekondu mahallesinde yaşamakta olan “yellow kid”, üzerinde konuşmasının yazılı olduğu bir gecelik entarisi giymiş şekilde resmedilmektedir. Birbirleri ile rekabet halindeki iki yayın organını aşağılayıcı şekilde gösteren bu karikatür, sonradan magazin basınının “sarı basın” ya da “sarı gazetecilik” olarak anılmasına yol açmıştır. Karikatürde - haklı olarak - her iki gazetenin de, sansasyonel bir haber yapmayı, gerçekleri dile getirmekten genellikle daha ön planda tuttukları anlatılmak istenmektedir. Söz konusu yayın organları, popülaritelerini büyük ölçüde, okurlarının — özelliklede büyük şehirlerde yaşayanların — suçlar, yolsuzluklar ve toplum yapısındaki genel çöküş konusundaki endişelerini körüklemeye, ya da militarist ve şovenist vatanseverlik duygularını harekete geçirmeye yönelik sansasyonel nitelikteki yazılarına borçlu idiler. Aslında günümüzde bile, birçok Avrupa ülkesinde “haber yayıncılığı” konusunda böyle bir yaklaşımın izlenmesi çok da şaşırtıcı karşılanmayabilecektir. Ancak o dönem, Amerika'da basın kapitalizminin yeni ortaya çıktığı bir dönemdi. Özellikle de Küba olayı konusunda her iki yayın organı da, bu karikatürde görüldüğü gibi, katı İspanyol aleyhtarı ve ABD'nin müdahalesinden yana bir tutum benimsemişlerdi. İronik olan husus, o dönemde Pulitzer ile Hearst'ün aralarındaki tiraj savaşını bir yana bırakıp, her ikisinin de savaştan yana bir tutum benimsemelerinin, topluma savaş yanlısı duygular aşılaması ve bu duyguların sonuçta savaşın patlak vermesi- ne yol açmasıdır. Her ikisi de, aralarında duran ve üzerinde yukarıdan aşağıya imla hatası ile “Savaş” yazılı olan direğe destek olmaktadırlar. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZC4-3800). 
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sahip olan bu adaları tamamen ilhak etmişti. Aslında Amerika'nın bunu yaparken amacı, toprak elde etmek değil, ticari faaliyetlerine kolaylık sağlamaktı. İspanya ile savaşı göze almasına kadar olan dönemde Amerikalıların büyük bölümünün aklındaki düşünce, sömürgeler elde etmek değil, ülkenin ticari olanaklarını geliştirmekti. 
Bu nedenle de, Amerika, bir anda kendisini içinde bulduğu savaşa aslında pek de hazırlıklı değildi; ancak şansına, İspanya savaş için daha da hazırlıksız bir durumda bulunuyordu. Dört ay süren İspanyol-Amerikan Savaşı, daha en başından itibaren, eşit güçler arasında bir savaş olma özelliği taşımamıştı. Bu çerçevede Amerika'nın elde ettiği zaferler de Amerikan medyasında sürekli olarak ülkenin askeri alandaki — özellikle de denizlerdeki — üstünlüğünün kanıtı olarak sunulmuştu. Bu arada, Karayipler'de ve Pasifik'te seyreden Amerikan donanmasının gücünü beyaz perdede yakından görme fırsatı bulan Amerikan film izleyicileri, deniz savaşlarının görüntülerini de dehşetle izliyorlardı (Şekil 8.4). Daha önceleri, ülkenin genişlemesinin yarar sağlayıp sağlamayacağı konusundaki kararsızlıklar, ya da Monroe Doktrini’nin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak bir izolasyon politikası benimseyip diğer ülkelerin iç sorunlarına müdahale etmeme istekleri, artık yerlerini, ülkenin yeni emperyal emellerine destek vermeye bırakıyordu. Bu yaklaşım, henüz ülkenin tamamı tarafından benimsenmese de, giderek yaygınlaşıyordu. 
Başlangıçta, Filipinler'de, Küba'da ve Porto Riko'da yaşayan halka, eski sömürge rejimlerinden kurtulmakla elde edecekleri yeni fırsatlar çok cazip görünmüştü. Ancak bir süre sonra, özellikle Filipinler'de, bu yeni fırsatlardan yerel halkın yararlanmasının amaçlanmadığı ortaya çıktığında, Amerika'nın müdahalesine karşı silahlı direniş eylemleri başladı. 1903 yılının sonuna kadar devam eden çatışmalar, yalnızca neden oldukları can kaybı açısından degil — 100.000'den fazla Filipinli ile 4000'i aşan sayıda Amerikalı hayatlarını kaybetmişlerdi — aynı zamanda, bazılarının düşüncesine göre, Amerika'nın değerleri açısından da yıkıcı etkiler yaratmışlardı. Ülkenin, kuruluşunda ilan ettiği misyonuna geri dönmesi gerektiği yönünde uyarılar yapılıyordu. 1899 yılında kurulmuş olan 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Şekil 8.4. “Lyman H. Howe’s new marvels in moving pictures” (Lyman H. Howe'un hareketli resim alanındaki yeni harikaları) (Courier Lithograph Company, New York, yaklaşık 1898 yılı). İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında yaşanan bir deniz savaşına iliskin bir gösterinin reklamı için basılan bu poster elbette ki, gerçek bir savaşın filme alınmış görüntülerinin sunulacağı anlamına gelmiyordu. Gösterilecek olan, bir film stüdyosunda, modeller kullanılarak filme alınan bir simülasyondan ibaretti. On dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki izleyicilerin, bir eğlence şekli olarak, gerçekmiş gibi “sahnelenen” tarihsel olayları izlemeye alışık olmalarından dolayı, bu tür bir filmin çekilerek gösterilmesi kimseye ters gelmiyor ve çekilen filmin kesinlikle insanları yanıltma ve aldatma amacı taşıdığı düşünülmüyordu. Bu tür yapımlar, vatanseverlik duygularını aşılama niyeti taşıyorlardı. Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda, Amerikan bakış açısını yansıtan çok sayıdaki savaş filminin adeta öncüleri idiler. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-05942). 
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Amerikan Anti-Emperyalist Birligi tarafindan, “Amerikan ilke ve inançlarına aykırı olan amaçlara ulaşmak uğruna Amerikan özgürlük ilkesine ihanet” olarak değerlendirilen faaliyetlerin engellenmesi gerektiği belirtiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin “oluşturması beklenen etkinin, ahlaki, ticari ve sosyal” nitelikte olması gerektigi”, oysa Amerika'nın Filipinler'de kontrolü sağlamak konusundaki kararlılığı yüzünden böyle bir etkiyi oluşturmasının mümkün olmayabileceği vurgulanıyordu.“# 

Amerikan Anti-Emperyalist Birliği'nin anlayışına göre, McKinley yönetiminin yaptığı en kötü şeylerden birisi, “o adalarda 1776 
ruhunu yok etmek” (Filipinler, Amerikan Anayasası'nı kendisine model almıştı) ve “Amerika'nın hükümranlığını oluşturmakta İspanya'nın yöntemlerini kullanması” idi. Oysa, Amerikan Anti-Emperyalist Birliği'ne göre, Amerika'nın, kendisi de sömürge yönetiminden kurtularak bağımsızlığını elde etmiş bir ülke olarak, başka ülkeler üzerinde bir sömürge yönetimi uygulamaması gerekirdi. Amerikan Anti-Emperyalist Birliği, emperyalizmin, “özgürlüğe düşman ve militarizme eğilimli olduğunu, böyle bir kötülükten ülkenin kendisini kurtarmasının en büyük zafer olacağını” belirtiyordu. “1776 ruhu” sözü ile de, yirminci yüzyılın başlarındaki Amerikan gerçekliğine aykırı görünen bir görüşü ifade ediyordu. Aslında “1776 ruhu”, sonraki yıllarda hangi ahlaki zorunluluklarla bağlantılı şekilde yorumlanmış olursa olsun, her zaman için bir askeri karakter taşımıştır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerikan politikasını ve toplumunu şekillendiren ruh, askeri ve ahlaki özelliklere sahipti. Yüzyılın sonuna gelindiğinde, artık İç Savaş'ta çarpışan ordulardan eser kalmamış olmasına rağmen, aynı ruh hala varlığını korumakta idi. 

Sivil Savaşı bizzat yaşamış, ya da bu savaşın hala canlı olan anılarını duyarak yetişmiş olan bir kuşağın, İspanya ile yapılan savaşı, o sırada Dışişleri Bakanı olan ve daha önce Abraham Lincoln'ün özel 


68 “Platform of the American Anti-Imperialist League”, Frederick Bancroftun 
editörlüğünde hazırlanan, Speeches, Correspondence, and Political Papers of Carl Schurz, Cilt 6 (New York: G. P. Putnam's Sons, 1913) 77; Erwing Winslow, The Anti-Imperialist League: Apologia Pro Vita Sua (Boston: Anti-Imperialist League, 1908) 14. 
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sekreterliğini yapmış bulunan John Hay'in dediği gibi “harika bir ufak savaş” olarak görmesi doğaldı (her ne kadar, bu savaşın etkilerinin asla önemsiz kabul edilemeyeceğini ve bazı yönlerden muhteşem olduğunu söyleyenler bulunsa da). İspanyol-Amerikan Savaşı, eskiden birbirine düşman olan insanların ilk kez olarak birbirlerine karşı değil, birbirleri ile yan yana çarpıştıkları bir savaştı. 1896 yılında, aslında sınıf çatışması da ülkede, özellikle de Demokratlar açısından, bölücü bir unsurdu. İç Savaş'ın gölgesi ise, Amerikalılara eski yaralarını hatırlatıyordu. Ancak bu yaralar, birkaç yıl içerisinde, farklı bir savaşın patlak vermesi ile birlikte, kapanmaya yüz tutmuştu. Artık eski düşmanlar, güçlü bir Amerikan milliyetçiliği bayrağı altında birleşmişlerdi. 

Bu milliyetçilik duygusu, dışa yönelik olduğu kadar aynı zamanda da içe yönelikti ve bu milliyetçiliğin tek itici gücü de, yurtdışına uzanan bir imparatorluk kurma arzusu değildi. İç Savaş kuşağı, ülkeye karmaşık bir miras bırakmıştı. Bu miras yalnızca, 1868 yılından beri ülkede başa geçen yöneticilerin çoğunluğunun İç Savaş'ta çarpışmış kişiler olmalarından ibaret değildi. İç Savaş sırasında Kuzey ve Güney'de çarpışmış kişilerce sonradan oluşturulmuş olan çeşitli kuruluşların, özellikle de Birlik Ordusu'nda çarpışmış gazilerin oluşturduğu Büyük Cumhuriyet Ordusu'nun (Grand Army of the Republic — GAR), kültürel açıdan ve uyguladıkları ritüellerle yarattıkları milliyetçi etkiler önemli idi. Söz konusu kuruluşlar, bu etkileri yalnızca Anma Günü etkinlikleri ile de yaratmıyorlardı. Bu etkiler, tüm ülkedeki okullarda da görülebiliyordu. Yeni kuşak Amerikalılar artık her gün Bağlılık Yemini’ni® söylüyorlar ve ulusal sınırların ötesinde de dalgalanmakta olan bayraklarını selamlıyorlardı. Bu uygulamalar, ulusal bir misyonu ve askeri bir mirası sembolize ediyorlardı. 

Eski Birlik askeri ve geleceğin Yüksek Mahkeme üyesi Oliver Wendell Holmes Jr., 1895 yılında yeni nesle hitaben yaptığı konuşmada, “Askerin İnancı” olarak nitelendirdiği kavramdan söz etmişti. Holmes'un düşüncesine göre, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında 


69 Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok resmi törende ve her sabah okullarda öğrenciler tarafından söylenen, bayrağa ve Cumhuriyet'e bağlılığın ifadesi olan bir yemindir; ancak söylenmesi yasal bir zorunluluk değildir — ç.n. 
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artık savaşlar “demode olmuşlardı.” “Günümüzde, dünyadaki hedefler artık ticaret ile bağlantılı” şeklindeki gözlemini dile getiren Holmes, “hayırseverlik, işçi hakları reformu gibi konuları, ya da günümüzün diğer moda kavramlarını savunanların hiçbir tehlike ile karşılaşmadan ve hiçbir riski göze almadan düşüncelerini rahatça dile getirebildikleri”, buna karşılık, “vatan sevgisi” gibi duyguların ise “artık demode hale geldiği” bir toplumu arzu etmediğini de ifade etmişti. Modern çağda, “sıkıntı yaratacak her şeye karşı çıkılmasına” eleştiride bulunan Holmes, kendisini dinleyenlere şu öğüdü vermişti: “Rahata erişmek için değil, savaşabilmek için dua edin; sivil yaşamın getirdiği şüpheler karşısında, askerin inancını güçlü tutun.” 

Sonuçta, yeni yüzyılın başlangıcından önce Holmes'un bu duası kabul olmuştu. Takip eden yıllarda ise, yalnızca konuşmasını dinleyenler değil, ülkenin büyük bölümü, “askerin inancı”na bağlı kalmanın getireceği tüm sonuçlar üzerinde düşünme gereğini duymuştu. Ülke, yirminci yüzyıla, ticaret ve savaş arasında uzanan zorlu yolu izleyerek girmişti. 


Yeni Milliyetçilik 


Holmes'un, “kahramanlığın değerine olan inanç, kahramanlıktan doğar” şeklindeki sözü, özellikle bir kişi üzerinde önemli etki bırakmıştı. Bu kişi, Theodore Roosevelt ti. McKinley in suikasta kurban gitmesinin ardından, bir anda Başkanlık görevinin gücü ve sorumluluğu Roosevelt'in omuzlarına binmişti. Gerçi, yetki sahibi olmak, Roosevelt'in yadırgayacağı bir durum değildi; esasen tüm yaşamı boyunca bu yetkiyi elde edebilmek için uğraşmıştı. 1901 yılında, henüz kırk iki yaşında iken, Amerika'nın o döneme kadarki en genç Başkanı olarak görevi devraldığında zaten, eylem adamı olarak haklı bir ün elde etmiş bulunuyordu. Bu ünü kazanmasını sağlayan 


70 Oliver Wendell Holmes Jr., “The Soldiers Faith: An Address Delivered on 
Memorial Day, 30 Mayıs 1895, Harvard University”, Richard A. Posner'in editörlüğünde hazırlanan, The Essential Holmes: Selections from the Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes Jr. (Chicago and London: Chicago University Press, 1992) 87-8, 92. 
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eylemi ise, 1898 yılında Küba'daki Santiago yakınlarında San Juan Tepesi'ni başarılı şekilde ele geçirmesi olmuştu. Aslında, Roosevelt ile emrindeki “Rough Riders”! gönüllü süvari birliği, bu başarının kazanılmasında payı olan tek birlik değildi. Söz konusu zaferin kesin bir şekilde elde edilmesini sağlayanlar, aslında Afrika kökenli Amerikalilardan oluşan alaylardı. Bu gerçeği vurgulayan kişi ise, o sırada Teğmen rütbesinde olan, ancak ileride, I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Amerikan güçlerine komuta edecek olan John |. 
Pershing idi. Pershing, yaptığı coşkulu konuşmada, şunları söylemişti: “Hepsi bir arada Kuzey'in ve Güney'in gençliğini temsil eden beyazlardan oluşan alaylar, zenci alayları, düzenli ordu birlikleri ve Rough Rider dediğimiz gönüllü süvariler, omuz omuza, hiçbir renk ve ırk farkı gözetmeden savaştılar. Başlarındaki komutanların daha önce Konfederasyon ordusunda görev yapmış olup olmaması onlar için hiç önemli değildi. Bu askerler yalnızca, birer Amerikalı olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirme gayreti içerisinde idiler.””? 
Pershing'in, emrindeki askerlerin ırk farklılıklarını bir kenara atabilmelerinden dolayı o dönemde taşıdığı gurur, çok uzun süre devam etmeyecekti. Roosevelt açısından da aynı durum söz konusu idi. Her ikisi de, tüm vatandaşları kapsayan milliyetçiliği teoride arzu ediyorlardı; ancak bu milliyetçiliğin ırksal bağlamda getirdiği sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için, pratikte böyle bir milliyetçilik kavramını reddediyorlardı. Nitekim, San Juan Tepesi'nde kazanılan zaferin ardından gündeme gelen konu, bütün ırkları kapsayan yeni bir millet anlayışı ile ilgili olmaktan çok, bir kişinin — Rooseveltin — gösterdiği kahramanlık ile ilgili idi. Esasen, Roosevelt’in şahsında, Amerikan milliyetçiğinin birçok çelişkili özelliklerinin yanında, efsane üretmeye yönelik boyutunun da bir araya geldiği gözleniyordu. Roosevelt, adeta Amerikan Rüyası'nı 


71 Türkçeye “Sert Biniciler” şeklinde çevrilebilecek “Rough Riders”, 1898'de İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında kurulan toplam üç gönüllü süvari alayından savaşa giden tek alay olan 1. Birleşik Devletler Gönüllü Süvari Birliğine verilen takma addı — ç.n. 

72  Pershing’den aktaran, Gary Gerstle, American Crucible: Race and Nation in the 
Twentieth Century (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001) 35. 
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kişiliğinde taşıyordu. Aslında sıfırdan zengin olmuş kişileri temsil etmiyordu, zaten zengin bir ailenin çocuğu idi; ancak kaderlerini sınır bölgesinde kendileri yaratanlar idealine yakın görünüyordu. 

O sıralarda Roosevelt, “Dakota Toprakları” olarak anılan bölgedeki çiftlik yaşantısı deneyimlerini, Ranch Life and the Hunting Trail (1888) adı altında henüz yakın dönemde yayınlamıştı. Kitaptaki resimleri, Roosevelt'in yakın dostu olan ve Western hikayelerine çok ilgi duyan tanınmış ressam Frederic Remington çizmişti. Kitabının duygusal bir etki yaratması için Roosevelt, Robert Browning’in, “insanlığın en önde gelen çabasını” konu aldığı “Saul” adındaki şiirinden şu alıntıyı yapmıştı: “Hiçbir ruh, işe yaramadığını düşünmez/Hareket halindeki hiçbir kas, durdurulmaz ve gücü zayıflamaz.””* Bu sözler, Roosevelt'in kendi yaşamına olan yaklaşımını ve Batı'nın kendisine sunduğu fırsatları yansıtıyordu; ama aynı zamanda da, 1901 yılında başına geçtiği ülke için benimsediği vizyonu ortaya koyuyordu. 

Roosevelt her zaman, sürekli savunduğu ve, 1899 yılında Chicago'da yaptığı bir konuşmanın konusunu oluşturan “yorucu bir hayat” sözü ile anılmıştır. Holmes gibi Roosevelt de, Amerikalıların, “onursuz ve küçültücü bir rahatlık içinde bulunmaya değil, yorucu bir hayat sürmeye dayanan bir doktrin benimsemeleri gerektiğini” savunuyordu. Bu hayatın, “sürekli çalışma, didinme ve mücadele ile geçmesi gerektiğini” söylüyor, “tembelliğin getirdiği rahatlık içerisinde” yaşamanın ise, “birey için olduğu kadar, ülke için de değersiz bir yaşam şekli olacağını” vurguluyordu. Roosevelt'in düşüncesine göre, “sağlıklı bir devlet, vatandaşlarının temiz, gayretli, sağlıklı hayatlar yaşadıkları ve çocuklarını, zorluklardan kaçmak yerine onların üzerine giden, rahatlık aramak yerine yoğun çaba göstererek ve 


riskleri göze alarak başarıyı elde edebilen bireyler olarak yetiştirebildikleri” bir devlet olmalı idi.” Birçok başka ülkede, birçok başka 


73 Türkçeye “Çiftlik Yaşamı ve Avlanma Yolu” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 

74 Theodore Roosevelt, Ranch Life and the Hunting Trail (1888, yeniden basımı, New 
York: The Century Company, 1911) 2. 

75 Theodore Roosevelt, “The Strenuous Life”, Roosevelt, The Strenuous Life: Essays 
and Addresses (New York: Cosimo, 2006) 1, 3. 
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halk arasında da, özellikle orta tabaka içerisinde, askeri duygulara dayalı manevi duygular yaygındı; ancak yirminci yüzyılın başlarında Amerika bu konuda başı çekiyordu. “Yorucu bir hayat” anlayışını savunan Roosevelt, bu şekilde, Amerikan kültüründe, toplumunda ve giderek artan bir şekilde politikasında da zaten önemli bir yer bulmakta olan reform dürtüsünü yansıtıyor ve daha da pekiştiriyordu. 

Rooseveltin mesleki kariyerinin donanmada başladığı düşünülecek olursa (ilk kitabını da 1812 yılında İngiltere ile yaşanan savaş hakkında yazmıştı), Mahan'ın Amerikan donanması ve ulusal gücü konusundaki bakış açısının büyük ölçüde Roosevelt'in konuşmalarında da yansıyor olması şaşırtıcı değildi. Bunun yanında, Strong'un Anglo-Sakson idealizminin de, Başkan Rooseveltin felsefesinde önemli yer tuttuğu görülüyordu. Roosevelt'in, 1900 yılında Mahan ile Strong’u bir araya getirerek görüşmelerini sağlaması da, bu iki kişiyi aynı sayfada yan yana görüyor olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Strong’un daha sonraki çalışmalarından birisi olan Expansion: Under New World-Conditions (1900)“ adındaki kitabına Mahan'ın yapmış olduğu katkıdan, yazarın kendisi Mahan için aşırı derecede övgü dolu ifadeler kullanarak söz etmiştir. Oysa, Strong'un Amerika'nın iç gündemini oluşturan konulara ve yeni global zorunluluklara ilişkin tavsiyelerindeki bakış açısının şekillenmesinde etkili olan yalnızca Mahan'ın görüşleri değildi; Strong’un düşüncelerini şekillendiren, içinde bulunulan çağın ruhu idi, ki birçoklarına göre de bu çağ, bir ölçüde haklı olarak “Amerikan çağı” şeklinde nitelendiriliyordu. 

Strong'un kaleme aldığı söz konusu kitap, bir anlamda, yeni bir yüzyılın başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri için bir uyandırma çağrısı idi. Strong'un bu kitabında, İspanyol-Amerikan Savaşı'nın Amerika'ya “yeni bir ruh hali, yeni bir ulusal bilinç, yeni bir gelecek anlayışı” kazandırdığı şeklindeki sözleri, bir anlamda ülkedeki kuşaklar ve gündemdeki çeşitli konular arasında bir köprü oluşturmuştu. Ortaya koyduğu görüşler, ülkenin İç Savaşı'nda çarpışmış birçok kişiye olduğu kadar, Roosevelt gibi bu savaşı hiç 


76 Türkçeye çevirisi, “Yayılma: Yeni Dünya Koşullarında” şeklindedir — ç.n. 
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yasamamis olan ve belki kendilerinin de bir askeri ruha sahip olduklarını kanıtlamak isteyen daha genç kuşağın mensuplarına da cazip görünmüştü. Daha da önemlisi, Amerika Birleşik Devletleri için bir “bitmeyen savaş” paradigması ortaya koymak sureti ile Strong, hem sosyal reform yanlılarına, hem de askerlere ulaşmayı başarmıştı. Her iki kesim de, “Tanrı'nın muazzam savaş örsüne inen güçlü çekiç darbeleri, ulusu başka ve daha yüksek hedefleri olan yeni savaşlar için şekillendirmekte” sözünü alıp, kendi bakış açılarına göre değerlendirmekte idiler.” Her iki kesim de, Strong'un kendilerine ayrıntılı şekilde anlattığı yeni dünya koşulları çerçevesinde ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunabilmesi için karşılarında duran — hem gerçek hem de metaforik anlamdaki — savaş fırsatını kavrayabiliyorlardı. 
Potansiyel düşman olarak algılanan yabancı unsurlar konusunda, Strong gibi reform yanlıları çok geniş kapsamlı bir düşünce tarzına sahiplerdi. Yeni yüzyıl başlarken, yalnızca insanlar değil, mikroplar da onlarda endişe yaratıyordu. Strong'un 1900 yılında yurtdışından gelebilecek bulaşıcı hastalıkların yaratabileceği tehlikelere ilişkin söyledikleri artık yalnızca metaforik olarak algılanmıyordu. Yirminci yüzyılın başlarında Amerikada, demokratik değerlerin göçmenler tarafından zayiflaulabilecegi yönündeki endişelerin yanı sıra, bulaşıcı hastalıklar konusunda duyulan korkular da, savunma odaklı düşünce yapısı içerisinde önemli yer tutuyorlardı. Strong'un, “hijyen kurallarına aykırı yaşayan...tamamen uygarlıktan yoksun, ya da kısmen uygarlaşmış ırklar” şeklinde nitelendirdiği insanların oluşturdukları tehdit, cehaletin ve hastalıkların bir karışımı şeklinde idi ve Strong bu tehdidin, “aydınlanmış uluslar tarafından, hem kendilerinin hem de tüm dünyanın iyiliği için, kontrol altında tutulmasının şart olduğunu” savunuyordu (Şekil 8.5). Aslında, Strong’un cehalete ve hastalıklara karşı alınmasını önerdiği ve bir tarihçi tarafından “misyonerlik diplomasisi” olarak nitelendirilen bu tedbirler, o dönem- 


de yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde konu ediliyor değildi.” 


77 Josiah Strong, Expansion: Under New World-Conditions (New York: Baker and 
Taylor Co., 1900) 18-19. 

78 Arthur S. Link, Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917 (New York: 
Harpers, 1954). 
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Şekil 8.5. “School Begins” (Okul Açılıyor) (Louis Dalrymple, 1899). 25 Ocak 1899 
tarihli Puck Dergisinde yayınlanmış olan bu karikatürde, Amerika'nın yeni emperyal girişimi ve beyaz olmayanlara Anglo-Sakson temelli Amerikan değerler sistemi in aşılanması ile ilgili endişeler dile getirilmektedir. Amerika'yı temsil eden “Sam Amca” figürü, 


öğretmen olarak gösterilmektedir. Ön sırada oturan dört çocuk, Filipinler'i, Hawaii'yi, Porto Riko'yu ve Küba'yı temsil etmektedirler. Arka sıralarda oturan daha çalışkan görünümlü öğrencilerin her birinin elinde, üzerinde ayrı bir eyaletin adı yazılı kitaplar bulunmaktadır. Kapının yanında oturmuş bir yerli Amerikalı çocuk, elindeki kitabı ters tutmaktadır. Çinli bir çocuk ise eşikte durmuş, içeriye girip girmemek konusunda tereddüt etmektedir. Sam Amca'nın arkasında ise, bir Afrika kökenli Amerikalının cam sildiği görülmektedir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi’ iile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZC2-1025). 


ABD kendisini özellikle diğer ülkelerden daha farklı şekilde aydınlanmış tek ülke imiş gibi bir konumda göstermiyordu; ancak belki de başka ülkeler tarafından zaten bu şekilde kabul edildiğinin kendisine hatırlatılması gerekiyordu, ve öyle de olmuştu. 

İngiliz şair Rudyard Kipling, Atlantik ötesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne, “Beyaz Adam'ın yükünü sirtlan/O artık çocuksu dönemlerini geride bıraktı”? şeklinde hitap ederken, bir taraftan 


79 Rudyard Kipling, “Beyaz Adamın Yükü” adındaki şiirinde Filipin-Amerikan savaşını konu alır ve ABD'yi, Filipinler üzerinde sömürge yönetimi kurmaya teşvik eder — ç.n. 
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da şöyle hatırlatmada bulunuyordu: “İşte şimdi, senden insanlığını ortaya koyman bekleniyor / Kadirbilmezlik içinde geçen tüm o yılların, /Soğuk yılların ardından büyük güçlüklerle ulaşılan akılla, /Dostlarının verdiği karar” Kipling'in bakış açısının şekillenmesinde, ülkesi İngiltere'nin de emperyal özellikleri rol oynamış olabilir. 
Bununla birlikte, söz konusu şiirin “Amerika Birleşik Devletleri ve Filipin Adaları” şeklindeki alt-basligina bakıldığında, Kipling’in, şiirini yazarken, bu şiirin, dış ülkelerde nüfuz sahibi olabilmenin yollarını araştırmakla birlikte, aslında kendi bünyesindeki yıkıcı ırksal dinamiklerle mücadele etmekte olan ve hala ırk ayrımının etkisi altında bulunan ordusunu, tam anlamı ile belirgin olmayan bir amaç için yurtdışına gönderen bir ülkede yaratacağı etkileri hesaba kattığı anlaşılmaktadır. Bu arada, Amerika'nın emperyal bir rol üstlenmeye ya da bir şekilde nüfuz oluşturmaya ne ölçüde yatkın olduğu konusunda şüphe duyanlar da vardı. Kipling'in yazdığı şiire nazire olarak “Kahverengi Adamın Yükü” adında bir şiir yazan İngiliz politikacı Henry Labouchere,# şiirinin son kısmında şu mısralara yer vermişti: “Kahverengi adamın yüküne yük katarak /Tüm dünyada /Özgürlü- gün temsilcileri olduğunuzu ilan ediyorsunuz /Artık paraya dayanan oyununuza son verin!/Kendi tarihiniz/ Yüzünüze çarpılabilse idi /O bağımsızlığınızın / Yalnızca beyazlar için olduğunu haykırırdı.”! 
Roosevelt’in, LaBouchére’in eleştirisi konusunda nasıl bir tepki verdiği konusunda herhangi bir kayıt mevcut değildir. Bununla birlikte, “Beyaz Adamın Yükü” için, kötü bir şiir olmakla birlikte güzel tavsiyeler içerdiği şeklinde yorum yaptığı bilinmektedir. Roosevelt'in yönetimi altında Amerika'nın, hem sahillerinden ötelerde, hem de kendi sınırları içerisinde yeni fırsatların peşinde koştuğu kesindir. Örneğin, stratejik ve ticari amaçlarla uzun süreden beri elde etmek istediği Panama Kanal bölgesine sonunda, 1903 yılında sahip 


80 Kipling'in emperyalizm yanlısı tutumuna karşı çıkan Labochére, özgürlük sağlamak adı altında Filipinler gibi ülkeleri kontrol altına almak üzere uygulanan şiddeti eleştirmektedir — ç.n. 

81 Rudyard Kipling, “The White man’s Burden”, McClures Magazine,12 Şubat 1899; 
“The Brown Man's Burden”, ilk kez olarak Truthda yayınlanmış, daha sonra 25 
Şubat 1899'ta Literary Digest'te tekrar yayınlanmıştır. 
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olmuştur (kanal inşaatı bir sonraki yıl içerisinde başlatılmıştır). Daha önce bu konuda yapılan görüşmelerde sonuç sağlanamamasının ardından Amerika, Kolombiya ile Panama arasındaki anlaşmazlıkta, Panama nin yanında devreye girerek, USS Nashville adındaki savaş gemisini bölgeye göndermek sureti ile amacına ulaşmıştır”. Bu olay, Amerika'nın dış politika alanında, “gambot diplomasisi” adı verilen bir kavramı uygulamaya yöneldiğini ortaya koymuştur. İlk bakışta, diplomasinin bu şekli, misyonerlik diplomasisinden farklı görünmektedir. Buna karşılık, daha yakından incelendiğinde, aslında koloni döneminden itibaren olduğu gibi, hep askeri ve manevi kavramların birbirlerinin gücünü arttırdıkları görülmektedir. Nitekim, aynı etki, Rooseveltin Başkanlığı döneminde de gözlenmektedir. 
“İlerici” olarak nitelendirilen üç Başkandan ilki olan Roosevelt'in (diğer ikisi, William Howard Taft ile Woodrow Wilson'dur) ülkesi için öngördüğü programın, hem yenilikçi, hem de gerici olduğu söylenebilirdi. Önem verdiği tüm projeler — Panama Kanalı, çevrecilik, doğal kaynakların korunması, Amerika'nın uluslararası nüfuzunun arttırılması gibi — değişik ölçülerde hep “Amerikancilik” fikri etrafında dönüyordu. Bu fikir, Roosevelt'in 1894 yılında gündeme getirdiği “gerçek Amerikancılık” kavramı ile genellikle bağlantılı olarak gösteriliyordu; ancak aslında söz konusu Amerikancılık fikri, birçok politikacının ve konuşmacının zaten öteden beri sürekli tekrarladıkları bir konu niteliğinde idi. Buna karşılık, yirminci yüzyılın başlangıcında, Roosevelt'in yanı sıra başka kişiler de, “gerçek Amerikancılık” kavramına sik sık değinmekte idiler. Bu kavramın dayandığı temel konu, göçmenlerle ilgili meselelerdi. Ekonomik, ırksal ve siyasi eşitlik hayalleri kuran bir ülkenin, bu hayallerini, sanayi kesiminde ve kentlerde yaygın olan yoksulluğun acı gerçeği ile bağdaştırabilme mücadelesi ile, ve bir yanda ülke içerisindeki huzursuzluklarla uğraşırken diğer yanda global sorumluluklarını 


82 Daha önce Panama, Kolombiya'nın bir parçası iken, Amerika 1903 yılında bölgeye 
gönderdiği savaş gemisi ile Panama'nın Kolombiya'dan bağımsız hale gelmesini sağlamış, böylece kanalın inşası konusunda söz sahibi olmuştur — ç.n. 

83 Devletlerin birbirlerini güç kullanmakla tehdit ederek yürüttükleri diplomasidir. 
İngilizcesi “gunboat diplomacy” şeklindedir — ç.n. 
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yerine getirme çabaları ile bağlantılı idi. Mesele, göçmenleri alıp, onlara belli düzeyde bir Amerikan vatanseverliği aşılamak şeklinde basite indirgenebilecek bir boyutu aşmakta idi; öncelikle bu vatanseverliğin tanımını açık bir şekilde yapabilmeye gerek vardı. 

Roosevelt açısından Amerikancılık, toplumu hem birleştiren, hem de kutuplaştıran birçok boyutu içermekte idi. Bu boyutlardan birisi, “ülkeye yeni gelen kişilerin Amerikalılaştırılması ve okullarda İngilizce dışında başka hiçbir dilde eğitim verilmemesinin sağlanması” idi. Roosevelt, Lincoln'ün görüşlerini tekrarlar şekilde, Amerikancılığı en basit şekli ile şöyle tanımlıyordu: “Amerikancılık, bir ruh, inanç ve amaç meselesidir; insanların dini inançları ya da doğdukları yer ile hiçbir ilgisi yoktur.” Avrupalı kökenlerine bağlı kalmayı sürdürenler içinse, şöyle diyordu: “Hor görülmeyi hak eden, inanılmaz bir akılsızlık içerisinde, atalarımızın çoktan gözden çıkarmış oldukları yabancı tanrıların önünde eğilmeye devam ediyorlar.” Roosevelt in düşüncesine göre taklitçilik, dalkavuklugun en içtenlikle uygulanan şekli olması bir yana, ancak bir zayıflık göstergesi idi. Dolayısı ile, Amerikalılar “geçmişte ne denli kendilerini geleneksel Avrupa kalıplarına göre şekillendirmeye uğraşmışlarsa, o denli başarısız olmuşlardır” diyordu. “Aşırı derecede uygarlaşmış, aşırı derecede hassas, aşırı derecede kibar” Avrupalıların kültürel yapıları karşısında Amerikancılığın, kendisinin çok önem verdiği nitelikler olan “dayanıklılığı ve erkekçe cesareti” temsil ettiğini söylüyordu. Roosevelt'e göre Amerikancılık, her şeyden önce “gelişmekte olan her türlü kötülüğün karşısında durup dinlenmek bilmeden savaşmayı” gerektiriyordu." 

Rooseveltin ve O'nun gibi düşünen diğerlerinin benimsediği ilericilik, dışarıdan bakıldığında iyimser bir bakış açısında sahip gibi görünse de özünde karamsardı; zira ilk etapta mücadele edilmesi gereken çok fazla sorun vardı. İlericiler, sosyal ve muhafazakar olmak üzere belli başlı iki kampa bölünmüşlerdi. Sosyal kampa dahil 


84 Theodore Roosevelt, “True Americanism”, The Forum Magazine, (Nisan 1894), 
şu linkten ulaşmak mümkündür: hetp://www.theodore-roosevelt.com/trspeeches. 
html (20 Haziran 2010). 
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olanlar, Amerika'daki en yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi üzerinde duruyorlar ve kent ortamlarının yol açtığı düşünülen olumsuzluklarla mücadele edilmesine birinci önceliğin verilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu olumsuzluklar arasında önde gelenler, konut ve sağlık olanaklarındaki eşitsizlikler, çocukların çalıştırılmasına ilişkin yasalar, organize ya da adi suçlar ve fuhuştu. Muhafazakarlar ise, sanayi çağının getirdiği aşırılıklar ile organik bir toplumdaki zorunluluklar, tüketiciler ile kapitalistler ve devlet ile doğal kaynaklar arasında bir dengenin oluşturulmasına duyulan ihtiyaca daha geniş bir bakış açısından yaklaşıyorlardı. Daha federal düzeydeki meselelere odaklanıyorlar ve merkezi yönetimin “tekelleşmeyi ortadan kaldıracak” tedbirler almasını ve bu çerçevede örneğin demiryolu ücretlerinin ya da vergilerin belirlenmesi gibi alanlardaki yetkilerinin genişletilmesini savunuyorlardı. Bu arada, bazı yasaların çıkartılması, örneğin günlük çalışma süresinin sekiz saatle sınırlandırılması gibi konularda baskı uyguluyorlardı. Faaliyetleri sonucunda elde ettikleri başarılar arasında, Çalışma Bakanlığı'nın ve Federal Çocuk Bürosu'nun kurulması, ayrıca çalışanların ve tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yasaların çıkartılması sayılabilir. Sosyal ve muhafazakar kamplara mensup ilericilerin ortak noktası ise, her ikisinin de, faaliyetlerini inanç ve korku unsurları üzerinden yürütmeleri idi. 

Ülkenin ilk kurulduğu dönemlere kadar uzanan Evangelist Protestan geleneğini temel alan ilericilerin yürüttükleri faaliyetlerde genellikle korku unsurunun egemen olduğu görülüyordu. Amerika'nın reformcuları ve politikacıları, her yerde kötülükler görüyorlardı. Tüm olumsuzlukları ifşa etmeye yönelik haberler yapan gazeteciler ile “sarı magazin basını” da, Amerikan kamuoyunun kendisini sürekli olarak tehlike içerisinde görmesini sağlıyorlardı. 
Bu tehlike ise, anarşizm ile sosyalizmin yarattıkları ikiz tehditten kaynaklanıyordu. Söz konusu tehdit, şehirlerde, şehirlerin kenar mahalleleri ile meyhanelerinde, ülkeye olan göçmen akını ile sanayileşmede, emek ile sermaye arasındaki dengesizlikte, işlenen suçlarda ve suçların doğal sonucu olarak yaşanan olumsuzluklarda, suçlulara verilen cezalarda ve cumhuriyetçi ideallerin boşa çıkmasına yol açan 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sınıf, ırk, sağlık ve cinsiyet eşitsizliklerinde kendisini gösteriyordu. 
İnsanların sosyal yoksunluğu? büyük bir problemdi; ancak bu yoksunluğun “gerçek Amerikancılık” açısından yarattığı tehdide karşı harekete geçmek şarttı. 

Bu konuda akla gelen çözümlerden birisi, ahlaki gelişmeyi maddi değişken ile bir araya getirmekti. Bu konuda, başkalarının yanı sıra, Jane Addams ve Ellen Gates Starr tarafından Chicago'daki Hull House Yerleşim Evi deneyinden önemli başarı elde edildi. Londra'da 
1 örneğinden yola çıkılarak 1889 yılında kurulmuş olan Hull House — “yerleşim evleri” olarak bilinen mer- 


kurulmuş olan Toynbee Hal 


kezlerin ilki ve en tanınmışıdır — Chicago'nun Batı Yakası'nda yaşayan ve çoğunluğunu göçmen ailelerinin oluşturduğu yoksul kesimin sıkıntılarını bir miktar hafifletebilmek amacı ile tasarlanmıştı. Pratik, sosyal ve eğitim amaçlı programlar sunan Hull House — bünyesinde bir kreş ve kütüphane vardı ve halka yönelik çeşitli seminerler, atölye çalışmaları, konserler düzenleniyordu — özellikle de, çalışan çocuklu kadınlara büyük destek sağlıyordu. Hull House, açık açık Amerikalılaştırma faaliyetleri yürüten bir kuruluş değildi. Aslında, sağladığı diğer eğitim faaliyetlerinin yanında açtığı İngilizce kursları ile Amerikalılaştırma faaliyeti de yürüttüğü söylenebilirdi; ancak, insanların yeni bir dil öğrenmeleri, önceki kültürlerini tamamen terk etmelerini sağlamaya yönelik bir çaba olarak algılanmıyordu. Hull House, göçmenlerin endoktrinasyona maruz kaldıkları bir yer olarak değil, bilgilendirildikleri bir kuruluş olarak görülüyordu. 

Hull House'un kurucuları olan Addams ve Starr gibi orta tabakaya mensup, ve bir kısmı kendi ailelerini kurmamış olan birçok beyaz kadın, bir ailede manevi dayanak noktasını kadının oluşturduğu şeklindeki geleneksel inançtan hareketle, tüm enerjilerini, daha istikrarlı bir yapıya sahip olan — ancak mutlaka homojen bir ;yapıda olması gerekmeyen — ulusal aile tarzını oluşturabilmek için insanların 


85 Fakirlik, ayrımcılık ve diğer dezavantajlı durumlardan dolayı bireylerin toplumdaki 
kaynaklara, haklara ve fırsatlara erişim sınırlılığı anlamındadır — ç.n. 

86 Toynbee Hall, Londra'nın Doğu Yakasında ve başka yerlerde yoksulluğun nedenlerini ve etkilerini ele almak üzere 1884 yılında kurulmuş olan bir hayır kurumudur. 
— ¢.n. 
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yaşamlarını yönlendirmeye adamışlardı. Aslında Addams ile Starr'ın ele almayı hedefledikleri meselelerin birçoğu, yeni bir dünyaya ayak uydurmaya uğraşan göçmenlerle ilgili olmaktan çok, Amerika'nın kapitalist bir tüketim toplumu durumuna gelmesinin getirdiği koşullardan kaynaklanıyordu. Lincoln Steffens tarafından, The Shame of the Cities (1904)97 adındaki kitabında yoğun şekilde değinilen siyasi yolsuzluklar, daha sonra başka yayınlarda da ele alınmıştır. Bu yayınların en kayda değer olanlarından birisi, Upton Sinclairin The Jungle (1906) adındaki romanıdır. Bu romanda, söz konusu yolsuzlukların yalnızca ülkenin ahlaki yapısını bozmakla kalmayıp, vatandaşların sağlığını da tehlikeye attığı gözler önüne serilmekte idi. 
The Jungle'da, Chicago'daki mezbaha sektöründeki çalışma ve hijyen koşullarının ne kadar kötü olduğu ele alınıyordu. Bu kitap, özellikle de, “dile getirilmesi çok güç olan bazı ayrıntılara” (hayvani yağların elde edilmesinde insan etinin de kullanılması gibi) yer vermesi nedeni ile, yayınlandığı anda çok satanlar listesine girmişti. 

Yine de, mezbahalarla ilgili bu dehşet yaratan bilgiler (esasen bu konu her zaman Amerikalıların ilgisini çekmiştir. Eric Schlosser'in Fast Food Nation (2001)9 adında daha yakın zamanda yayınlanmış kitabının elde ettiği başarı da bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir) Sinclair'in, bu sektörde çalışan çok sayıdaki göçmen işçinin acı dolu yaşamları konusunda anlattıklarının yanında önemsiz kalıyordu. Sinclair'in gözlediği bu ortam, on dokuzuncu yüzyılda Güney'deki büyük çiftliklerde yaşananları hatırlatan özellikler taşıyordu. Sinclair, incelediği işçilerin durumu ile ilgili olarak şunları aktarıyordu: “Düşük tabakadan ve çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu bu insanlar, sürekli yarı aç yarı tok bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu insanların tüm yaşam umutları, eski dönemlerin köle tüccarları kadar zalim ve vicdansız adamların keyfine kalmış durumda.” Sinclair, kesilecek hayvanların geçici olarak muhafaza 


edildikleri alanlara gidilip bakıldığında, oradaki ortamı Güney'de 


87 Türkçeye çevirisi, “Şehirlerin Utancı” şeklindedir — ç.n. 
88 Türkçe “Cangıl” anlamına gelmektedir — ç.n. 
89 Türkçe“Fast Food Ulusu” anlamına gelmektedir — ç.n. 
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kölelerin çalıştırıldığı büyük çiftliklerden ayıran tek farkı, “köleler ile efendilerinin aynı renkten olmaları” şeklinde tanımlıyordu.” 
Bununla birlikte, Sinclair'in, hatırlaması rahatsızlık veren bir geçmişi gündeme getirmesi, toplumda, Amerika'daki yemek tabaklarında sağlıksız gıdaların yer alıyor olması ihtimali kadar büyük bir etki yaratmamıştı. Jungle ın yayınlandığı yıl içerisinde, hem Et Denetleme Yasası'nın, hem de Temiz Gıda ve İlaç Yasası'nın kabul edilmiş olması, yeni yeni ortaya çıkmakta olan “fast-food ulusu”nun, istediği takdirde ne kadar hızlı şekilde harekete geçebileceğini ortaya koymuştu. Buna karşılık, sosyal ve ekonomik problemler karşısında benzer şekilde federal düzeyde yasal çözümler getirmeye ne ölçüde istekli olduğu, tartışmaya açık bir konu idi. Bireysellik ilkesine dayandığı belirtilen bir ülkede, müdahaleci bir devlet yapısı kesinlikle kabul edilemezdi. “Yorucu bir hayat” fikrinin, sosyal refah programları ile bağdaştırılabilmesi, hiç de kolay bir iş gibi görünmüyordu. 
Zaten mevcut olan yüklere — beyaz ya da diğer renkteki adamların yüklerine — ülke sahillerinden ötede yeni bir yükün eklenmesi, mevcut meselelerin çözümüne katkı sağlamaktan çok uzaktı; bununla birlikte, ticari pazarlama alanındaki başarıları, Amerika'nın elini büyük ölçüde güçlendirmişti. Yeni yüzyılda her şeyin yeni olduğu kabul ediliyordu. Rooseveltin vadettiği “Yeni Milliyetçilik” çerçevesinde, sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanması konusunda merkezi yönetimin daha güçlü olması gerektiği vurgulanıyordu. 
Roosevelt bu konuda benimsemiş olduğu “adil ve dürüst anlaşma” kavramını 1912 Başkanlık seçimlerine hazırlanırken temel söylemi olarak kullanmıştı. Roosevelt'e karşı Woodrow Wilson ise, “Yeni 


90 Schlosser’in Fast Food Nation adındaki kitabı, ilk olarak 1999 yılında, Rolling 
Stone'da dizi şeklinde yayınlanmıştır. Upton Sinclair, The Jungle (1906. 
Harmondsworth: Penguin Books, 1984) 129. 

91 İngilizcesi “Square Deal” şeklinde olan bu kavramı Roosevelt, 1902 yılında madencilerin yaptığı bir grevin ardından sağlanan çözüm konusunda kullanmış ve dev şirketler ile sendikaların, aralarında varacakları adil ve dürüst anlaşmalar sayesinde barış içerisinde bir arada varlıklarını sürdürebileceklerini belirtmiştir. Sonradan Roosevelt bu kavramı, ülke içerisinde uygulamayı amaçladığı program için de kullanmış ve bu programın üç hedefini, doğal kaynakların korunması, şirketler üzerinde kontrolün sağlanması ve tüketicilerin korunması olarak açıklamıştır — ç.n. 
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Özgürlük” adı altında tamamen farklı bir kavram ortaya atmıştı. 
Bu kavram, çok tartışmalı bir mesele olan, özel gücün ve karların, kamu alanında ve siyasi alanda dengelenmesi konusunda daha serbest ve devlet müdahalesinden uzak (laissez faire) bir yaklaşıma dayanıyordu. Kısaca söylemek gerekirse, odönemde her şey ilginç ve yeni idi. Kullanılmayan tek kelime “geliştirilmiş” kelimesi idi. 
Gelişme, elbette ki, hem o dönemde hem de daha önceki dönemlerde, gerek milliyetçilerin gerekse reformcuların esas aldıkları bir kavramdı. Amerika'nın gerçeği olmasa bile idealleri her zaman, bireysel ve kollektif gelişme — elbette ki ırk, din ve cinsiyet konularında belli parametrelere bağlı olarak — umuduna ve hatta zorunluluğuna dayanmıştı. Söz konusu parametreler, 1900 yılından sonra bile varlıklarını aynen eskiden olduğu gibi sürdürmüşlerdi. Bu açıdan bakıldığında, aslında, yirminci yüzyılın başlarında gündeme getirilen “Yeni Milliyetçilik” ve “Yeni Özgürlük” kavramlarının pek de yeni bir yanları olduğu söylenemezdi; olsa olsa bu kavramların ülkenin emelleri açısından getirdikleri yeniliklerden söz edilebilirdi. 
Roosevelt'in Başkanlık dönemi, 1908 yılında sona erdi. Tahmin edilebileceği gibi, artık önerdiği modeller yeni çağ için demode kalmışlardı. Başkan olarak gerçekleştirdiği son eylem, Atlantik Filosu'na dahil olan on altı savaş gemisinin — bu gemilerden toplu halde “Büyük Beyaz Filo” şeklinde söz edilmişti - dünyanın çevresinde on dört ay süren turunu yönetmek olmuştu. Söz konusu tur, 
1907 yılının Aralık ayında başlamış ve 1909 yılının Şubat ayında 
sona ermişti. Bu gemiler, tüm dünyada istenilen etkiyi yaratmışlardı. Gidiş ve dönüşlerinde akın akın bu gemileri uğurlamaya ve karşılamaya giden Amerikalılar da, donanmalarının sahip olduğu gücün bu şekilde açıkça sergilenmesinden ülkelerindeki piyasaların da yarar sağlayacağını düşünmüşlerdi (Şekil 8.6). Buna karşılık dünyada, Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumsuzca askeri gücünü ve vicdansızca kapitalizmi geliştirmekte olduğu yönünde korkular da doğmuştu. Ayrıca ülkenin uluslararası alanda her yere ulaşabileceğinin vatanseverce bir eda ile bu şekilde ortaya konulması, birçok Amerikalının yaşamlarını çok olumsuz şekilde etkileyen ülke 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Şekil 8.6. “Welcome home!” (Vatana hoş geldiniz!) (William Allen Rogers, 1909). Güçlü vatanseverlik duyguları içeren bu karikatür, 22 Şubat 1909 tarihli New York Herald'da yayınlanmıştı (o günün tarihi, Washington'u'temsil eden kişinin şapkasında görülmektedir). Soldan sağa, Amerika'yı temsilen “Sam Amca” olarak resmedilmiş kişi, George Washington ve Başkan Theodore Roosevelt, tüm dünyayı dolaştıktan sonra, Hampton Roads'daki donanma limanına dönmekte olan Büyük Beyaz Filoyu karşılar şekilde görülmektedirler. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-136026). 


içerisindeki eşitsizliklerin üzerine bir perde çekmekten başka bir işe yaramamıştı. 

The Jungle romanının gördüğü büyük ilgiye ve konunun toplumda derin düşüncelere yol açmasına rağmen, bu durum, kişiler arasında ayrım gözetmeyen kapitalist güçlerin mezbahalarda çalışan göçmen işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaya yetmemişti. Aslında, toplumun üst tabakaları da piyasanın ve modern uygulamaların aşırılıklarına aynı şekilde maruz kalmakta idiler. 
Upton Sinclair en azından, ezilen kitlelerin ortak sefaletini gözler önüne sermişti. Buna karşılık, Sinclair kadar popüler olan Edith Wharton gibi bazı yazarlar, “yeni” bir zenginler dünyası tasvir etmekte idiler. Bu dünyada, bireysellik kısa sürede tam bir izolasyona 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dönüşebiliyordu. Bu dünya, doğası gereği ekonomik açıdan istikrarsız ve pratikte de ruhsal açıdan iflas etmiş bir yapıda idi. Wharton'un kadın kahramanları, Stephen Crane'in, kahramanları gibi (Maggie: Bir Sokak Kızı” romanının kahramanına benzer şekilde) fuhuş batağına düşme eğiliminde olmuyorlardı; bununla birlikte, The House of Mirth (1905)? adındaki romanında olduğu gibi, sosyal skalada geriye doğru kayma gösteriyorlardı. Wharton’un sosyal alandaki eleştirilerinin özü, Ekleziast” (7:4)'te yer alan şu cümledir: “Bilge kişinin kalbi, yas tutulan evdedir; buna karşılık aptalların kalbi ise keyif evindedir.” 

Ancak, yirminci yüzyılın ikinci on yıllık dönemine gelindiğinde, Amerikalıların kalpleri haklı olarak, yas evinden keyif evine geçecekti ve bu durum, Amerikalıların aptal olarak görülmelerine de yol açmayacaktı. Ancak Roosevelt, ulaşılan refahın Amerikalıları, tamamen her şeye kayıtsız duruma getirmese de, unutkan yapabileceğinden endişe duyuyordu. Kendisinin ise, Amerikalıları yeniden doğru rotaya oturtabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyordu. Bu düşünce ile, İlerici Parti adı altında yeni bir parti kurarak 1912 seçimlerinde yeniden Başkanlığa adaylığını koydu. Roosevelt, “yeni milliyetçilik” olarak adlandırdığı kavramdan ilk kez olarak 1910 yılında Kansas'ta yaptığı konuşma sırasında söz etmiş, bu kavramın radikal kölelik karsit John Brown (1859 yılında Virginia'daki Harpers Ferry'de bulunan federal silah deposuna karşı başarısız bir baskın düzenlemiş ve sonuçta idam edilmişti) ile olan tarihsel bağlantısına da dikkat çekmişti. Roosevelt’in dinleyicileri arasında, İç Savaş sırasında Birlik Ordusu'nda çarpışmış gazilerin oluşturduğu Büyük Cumhuriyet Ordusu'nun (Grand Army of the Republic — GAR), mensuplarının bulunması, konuşması sırasında biraz da kaçınılmaz olarak, İç Savaş'ı kastederek, verilen “kahramanca mücadele”den söz etmesine yol açmıştı. Roosevelt şöyle konuşmuştu: “Yakın dönemimizin bu kahramanlarını övgülerimizle yüceltebiliriz; ancak onların asıl önemi, gelecek kuşaklar 


92 Buroman, 2000 yılında filme çekilmiş ve ülkemizde de “Keyif Evi” adı ile gösterilmiştir — ç.n. 

93 İncil'deki “Vaiz Bölümü”nde yer alan ve Eski Ahit’teki İbranice Ağıtlar Kitabı'na 
dayanan sözlerdir — ç.n. 
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için örnek teşkil etmeleridir.” Ancak, Roosevelt'in bu konuşmasını yapmasına kadar geçen dönem zarfında ülke büyük bir ilerleme yaşamıştı. Roosevelt'in 


K 


“yeni” olduğunu kabul ettiği bir milliyetçilik fikrini desteklemek üzere gerilere gidip İç Savaş'a atıfta bulunması, artık büyük bir bölümünün on dokuzuncu yüzyılın ortaları ile hiçbir doğrudan bağlantısı kalmamış, hatta bazılarının ataları, İç Savaş sırasında Amerika bölündüğü sıralarda henüz ülkeye göç etmemiş olan Amerikan vatandaşları açısından aslında çağdışı bir yaklaşımdı. 

Roosevelt'in yeniden seçilme çabalarını boşa çıkararak Başkanlık koltuğunu elde eden Woodrow Wilson da, Gettysburg Savaşı'nın ellinci yıldönümü münasebeti ile yapılan anma töreninde (1-3 Temmuz 1863'te üç gün süren bu savaş, İç Savaş içerisinde bir dönüm noktası olmuş ve dolayısı ile tüm ülkenin kaderini belirlemiştir) aralarında savaş gazilerinin de bulunduğu bir topluluğa hitaben konuşma yapmak durumunda kalmıştı. Aslında Wilson, bu anma törenine katılmayı düşünmüyordu. Sonradan, katılması konusunda ikna edilmiş, fakat yaptığı konuşma sırasında geçmişte yaşanan olaylara çok fazla yer vermeye istekli olmamıştı. Wilson da konuşmasında Roosevelt gibi, törende hazır bulunan “saygıdeğer insanlara” duyduğu “derin bağlılığı” ifade etmiş, ancak bununla birlikte, söz konusu insanların “görevlerini tamamlamış olduklarını” ve “artık onların günlerinin akşama ulaştığını” vurgulamaktan da geri durmamıştı. Wilson, buna karşılık, “Amerika'nın günü henüz bitmedi ve bizler, o günü tam anlamı ile yaşamaktayız” ifadesini kullanmıştı. Bu arada, artık sorumluluğun İç Savaş'ı yaşayan kuşak tarafından bir sonraki kuşağa aktarıldığını söyleyen Wilson, “gelecekte kendilerini sakin şekilde yürütülecek görüş alış-verişlerinin egemen olacağı bir çağın beklediğini, artık yüksek perdeden çalınan trompet seslerinin duyulmayacağını, ya da duyulsa bile bu seslere kulak verilmeyeceğini” ifade etmişti.” 


94 Theodore Roosevelt, “The New Nationalism”, Osawatomie, Kansas, 31 Ağustos, 
1910, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.theodore-roosevelt.com/ trspeeches.html (20 Haziran 2010). 

95 Woodrow Wilson, “Address at Gettysburg, 04 Temmuz 1913, su linkten ulaşmak 
mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=65370. (20 Haziran 2010). 
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Ne yazık ki, Wilson'ın söylediği bu sözler, hem kendisi, hem de Başkanlık görevini yeni devraldığı ülkesi için, iyimserliğin gerçekler üzerindeki zaferi şeklinde nitelendirilebilirdi. 1913 yılının Amerika'sında, hem Roosevelt'in hem de Wilson'un söylediklerinde haklı oldukları savunulabilirdi. Roosevelt, “tüm insanlığın yararının” Amerika'nın başarısına bağlı olduğunu söylerken, Wilson ise, Amerika'nın uluslararası nüfuzunun gelecekte “dünyadaki tüm milletlerin barış içerisinde, birbirlerine karşı dürüstlükle ve sevgi ile davranacakları” bir ortam oluşmasını sağlayacağını belirtiyordu. 
Oysa, 1914 yılından sonra dünyada çok farklı fikirlerin gündeme geldiği görülecekti. 

Avrupa'da patlak veren savaş, Amerika üzerinde bir şok etkisi yaratsa da, kendi açısından çok endişe verici bir durum olarak görülmemişti. Rooseveltin hep söylediği gibi, Amerikalılar “kendi kaderlerini tasarlayabilecekleri bir kıtada yaşıyor olmanın” güvenligine sahiplerdi ve bu kıtada adalet için savaşabilir, herkesin yararına olacak “adil ve dürüst anlaşmalara” (sgware deal) varabilirlerdi. Roosevelt’in askeri ve aynı zamanda ilerici nitelikteki söylemleri, çoğunlukla metaforik düzeyde kalmıştı. Bununla birlikte Roosevelt, seçim kampanyasına destek olacak askeri söylemleri seçerken, Amerika Birleşik Devletleri gibi heterojen yapıdaki bir ülkede savaşın birleştirici gücünün çok iyi farkında idi. Ülke için silaha sarılma çağrısı yapıldığı anda, tüm vatandaşlar ortak bir dava etrafında birleşirler, siyasi bölünmeler ve toplumdaki anlaşmazlıklar bir anda ortadan kalkardı. Bu açıdan bakıldığında, “askerin inancı” teoride geçerliliğini sürdürüyordu ve sonuçta ileride pratikte de geçerli olabileceği görülüyordu. Büyük Beyaz Filo'nun dünya çevresindeki turu, dünyanın gerçekte ne kadar küçük olduğunu ortaya koyarken, ve Roosevelt Amerika'yı eninde sonunda gerçekleşecek olan kendi siyasi amacı doğrultusunda harekete geçirirken, yine de Avrupa'daki savaş meydanları ülkenin güvenliği açısından yeterince uzakta gibi görünüyordu. Roosevelt şöyle diyordu: “İnsanlığın iyiliği için onurlu bir şekilde, gelecekten korku duymaksızın, kendi kaderlerimizi önemsemeksizin, cesur kalplerimizle ve parlayan gözlerimizle, mahşerde 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iyilerle kötüler arasında yapılacak son savaşa katılabilir ve Tanrı uğ- 


runda savaşabiliriz.”?6 


Yeni Özgürlük 


Woodrow Wilson, Roosevelt üzerinde üstünlüğü sağlayarak Başkanlığı elde ettikten sonra, Avrupa'daki karışıklıklarla karşı karşıya gelse de, Amerika'nın siyasi zeminine hakim olan askeri metaforları gerçek bir savaşa dönüştürmek gibi bir niyeti kesinlikle yoktu. “Biz, dünya ile barış içerisindeyiz” şeklinde duyuruda bulunmuş ve şunları söylemişti: “Avrupa'daki savaşla bizim hiçbir ilgimiz yok ve bu savaşa yol açan nedenler bize ulaşamaz.” Wilson, tarafsızlıktan yana idi, ancak göçmenlerden oluşan bir ülke ne kadar tarafsız kalabilirdi? Bu sorunun henüz cevabı bulunamamıştı. Kısa vadede, ülkede ilericilerin etkisi hakim durumda olacaktı ve bu etki, ülkenin kendi karmaşık iç gündemine odaklı idi. Ülke içerisinde verilmesi ve kazanılması gereken savaşlar vardı. Bu savaşlardan birisi de, kadınların oy kullanma hakkı ile ilgili idi. Yorucu hayatı savunan Roosevelt'in Amerika için yirminci yüzyıla testosteron oranı yüksek bir başlangıç sağlamak istemesi doğaldı; ancak aynı dönemde Avrupa ülkeleri “tüm savaşları sona erdirecek bir savaşı” başlatırlarken, Amerika'da en azından bazı kişiler, kadınlara sonunda yirminci yüzyılda oy kullanma hakkı verilmesinin mümkün olup olmayacağını tartışıyorlardı. 

Amerika'da vatandaşlık hakları uzun zamandan beri ırksal bağlamda kısıtlamalar içermekte idi; ancak bu hakların cinsiyete bağlı olarak belirlenmesi konusu hep, daha geniş çaptaki reform hareketleri kapsamında ele alınmıştı. Bu reform hareketleri, İç savaş öncesi dönemdeki kölelik karşıtlığından, göçmenlerle ilgili olarak devam eden tartışmalara ve yirminci yüzyılın başlarındaki gerçek Amerikancılık konusundaki görüşlere uzanıyordu. Kadın hakları konusundaki ilk önemli toplantı, 1848 yılında New York'taki Seneca Falls'da gerçekleştirilmişti. Ancak, bu toplantıdan üç yıl önce, önde 


96 Theodore Roosevelt, “Case Against the Reactionaries”, Chicago, 17 Haziran 1912. 
97 Woodrow Wilson, Kongre'ye hitaben ikinci yıllık konuşması, 08 Aralık 1914. 
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gelen bir gazeteci olan Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Century (1845) adındaki kitabını yayınlamıştı. Fuller, kitabında da ortaya koymuş olduğu, “erkeklerin kadınlara karşı zihinlerinde olan düşünce, köleler konusundaki düşünceleri ile benzerlik taşır” şeklindeki gerçeğin tamamen farkında olmasına rağmen yine de şu inancı taşıyordu: “Ülkemiz nasıl özgürlüğünü kısıtlayan dış faktörlerden ve diğer erkeklerin topraklarına olan tecavüzlerinden kendisini kurtarıp bağımsızlığını elde edebilmişse, aynı bağımsızlığı ülkemizin tüm bireylerinin de elde etmesi kaçınılmazdır.” 

Seneca Falls'da gerçekleştirilen kadın hakları toplantısında, Fullerin mesajını destekler ve ülkenin Bağımsızlık Bildirgesi’ni çağrışurir nitelikte bir “Duygular Bildirgesi” yayınlanmıştı. Söz konusu bildirgede, kadınlar üzerinde uygulanan baskıların bir listesine geçilmeden önce, şu ifadeye yer verilmişti: “Tüm kadınlarla erkeklerin eşit yaratıldığı, apaçık bir gerçektir.” Kadınlara uygulandığı belirtilen baskılar arasında ise, “seçimlerde oy kullanmak konusundaki vazgeçilmez haklarının ellerinden alınmasına” da yer veriliyor ve bu hakkın, “aralarında yerlilerin ve sonradan ülkeye gelen yabancıların da bulunduğu en cahil ve aşağılık erkeklere bile tanındığı” kaydediliyordu. “Oy kullanma hakkının ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınlardan tamamen esirgenmesi” karşısında, “kadınların kendilerini haksızlığa uğramış, baskı altında kalmış ve en kutsal haklarından hile yolu ile mahrum edilmiş şekilde hissettikleri” belirtiliyor ve “Amerika Birleşik Devletleri'nin birer vatandaşı olarak kadınların sahip olmaları gereken tüm hak ve ayrıcalıkların derhal kendilerine tanınmasını ısrarla talep ediyoruz” deniliyordu. 

Amerikada sıkça kullanılan “vazgeçilmez haklar” ifadesi, cinsiyet eşitliği konusundaki taleplere güç kazandırmakta idi. En azından teoride, cumhuriyetçilerin söylemleri, kadınların politikanın dışında tutulmalarını çok güç hale getiriyordu. Buna rağmen 


98 Türkçeye çevirisi, “On dokuzuncu Yüzyılda Kadın” şeklindedir — ç.n. 

99 S. Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Century (1845. London: George 
Slater, 1850) 27, 21. 

100 Elizabeth Cady Stanton, A History of Woman Suffrage, Cilt 1 (Rochester: Fowler 
and Wells, 1889) 70-71. 
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pratikte elbette ki durum farklı idi. Örneğin, değişik eyaletlerin yasalarında, kadınların mülkiyet hakları tanınıyordu ve bazı eyaletlerde de (bunların tümü Batı'daki eyaletlerdi) oy kullanma hakkı bulunuyordu; ancak yine de, arzuladıkları tam bir siyasi temsil hakkı kadınlara hiçbir yerde tanınmış değildi. Wilson Başkanlık görevine geldiğinde, kadınlar hala ulusal düzeyde oy kullanma hakkını elde edebilmek için yoğun taleplerde bulunmayı sürdürüyorlardı. 
Bu konudaki sorun biraz da, kadın haklarının daha geniş çaptaki reform hareketleri kapsamında ele alınmasından kaynaklanıyordu. 
Seneca Falls’daki toplantının gerçekleştirilmesinde, Elizabeth Cady Stanton ile Lucretia Mott'un çabaları etkili olmuştu — aslında bu kişilerin böyle bir toplantıyı düzenleyebilmek için ihtiyaç duydukları bağlantılar, başlangıçta kölelik aleyhtarı hareket kapsamında oluşturulmuştu. 1848'de düzenlenmiş olan bu toplantının üzerinden altmış yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bile, kadın hakları ve ırklar arası eşitlik konuları hala birbiri ile bağlantılı meseleler şeklinde ele alınmakta idi. Bu meseleler ise, Anayasada yapılan On dördüncü değişiklikle ancak kısmen çözüme bağlanabilmiş olan ve 1. Dünya Savaşı ile tekrar gündeme gelen Amerikan vatandaşlığı ve milleti ile ilgili daha büyük çaptaki sorunun parçasını oluşturuyorlardı. 
Afrika kökenli Amerikalı kadın aktivist Mary Church Terrell şöyle diyordu: “Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, damarlarında Afrikalı kanı taşıyan tüm erkekler, kadınların oy kullanma hakkına karşı çıkabiliyor.” Zenci erkeklerin kadınların oy kullanma hakkına karşı çıkmaları Terrell üzerinde, bazı kadınların bu hakkı reddetmelerinden bile daha çarpıcı bir etki yaratmıştı. Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği (NAACP — National Association for the Advancement of Colored People) tarafından yayınlanan The Crisis dergisine yazılar yazan Terrell, bir kadının kendi cinsinden kişilerin oy kullanma hakkına karşı çıkmasını “çok garip ve anlaşılmaz” buluyordu. Buna karşılik, zenci erkeklerin bu hakka karşı çıkması Terrelle göre “dünyadaki en akıl almaz ve saçma şeydi.” Terrell bu konuda şöyle diyordu: “Elde etmek istedikleri belli hakları almaları engellenen bir grup insanın, başka bir grubun da aynı hakları elde etmesini engellemek için çaba 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göstermesinden daha garip ne olabilir?” Evet, Terrell bu durumu garip ve saçma bulmuş olabilirdi; oysa, Amerika bir yana, global düzeyde bile bu duruma pek de ender rastlanmıyordu. 

Yine de Amerika'da, kadınların oy kullanma hakkı ile ilgili tartışmalar, Seneca Falls toplantısının ardından yayınlanan Duygular Bildirgesi’nin sonrasında da varlığını sürdüren sınıf sorunlarından ve etnik sorunlardan etkilendiği gibi, aynı zamanda da bu sorunlar üzerinde etkili olmuştur. Bu arada Terrell'in ortaya attığı fikirlerin, 1848'de ortaya atılanlardan çok da farklı olmadığı gözlenmektedir. 
Ülkenin kurucuları tarafından belirlenmiş olan “halkın, halk için ve halk tarafından yönetimi” ilkesini hatırlatan Terrell, kendisinin de, İç Savaş öncesi dönemin reformcuları gibi, oy kullanmaları engellenen “zeki, erdemli ve kültürlü” kişiler ile, otomatik olarak oy kullanma hakkını elde eden “cahil, aşağılık ve kötü niyetli” insanlar arasında bir ayrım yapmakta olduğunu vurguluyordu.” Ülkenin bir vatandaşı olabilmek için ahlaki bir gerekliliği dile getiren bu yaklaşım, elbette ki yalnızca oy kullanma hakkı üzerinde duranlar tarafından dile getiriliyor değildi. Ancak, Roosevelt'in “yorucu hayat” kavramı ile birleştirildiğinde, vatandaşlığın ancak belli kişilere açık olması gerektiği fikrinin ve “yüzde yüz Amerikancılık” olarak tanımlanan, kapsamı daraltılmış milliyetçilik anlayışının benimsenmesine katkıda bulunmuştu. 

“Yüzde yüz Amerikancılık” fikri, Amerika'nın 1917 yılında I. 
Dünya Savaşı'na girmesi ile birlikte ortaya çıkmıştı. Savaş, bu fikrin doğmasının nedeni olmasa da, bu konuda katalizör rolü oynamıştu. Wilson, Amerika'nın savaşan taraflar arasında bir barış oluşturabileceğini ve bu yolla ülkenin “özgürlüğün ve özgürlük ruhunun insanlar, toplumlar, bireyler, devletler ve tüm insanlık için neleri başarabileceğini” gösteren bir örnek teşkil edeceğini düşünüyordu. 
Ancak Avrupa'da savaşan taraflardan hiç birisi, Wilson'un arabuluculuk girişimine sıcak bakmamıştı. Wilson'un 1916 seçimlerinde 


101 Mary Church Terrell, “The justice of Woman Suffrage”, The Crisis, Eylül 1912, 
Marjorie Spruill Wheelerin editörlüğünde hazırlanan, Votes for Women: The Woman Suffrage Movement in Tennessee, the South, and the Nation (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1995) 152, 154. 
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yeniden başarılı olarak Başkanlık görevine devam etmesi ile, Amerika'nın arabuluculuk istekleri de yine sonuçsuz kalmıştı. Ne Almanya, ne de müttefik devletler, Amerika'nın kuracağı bir masanın etrafında bir araya gelmeyi arzu etmiyorlardı. Bu arada, Wilson'un 
1914 yılında, Avrupa'daki savaşın kesinlikle Amerika'ya ulaşmayacağı yolunda ülkesine verdiği teminat bir anlamda boşa çıkmıştı; zira savaş olmasa bile, savaşın etkileri Amerika'ya ulaşmıştı. 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri’ni savaşa çekmek üzere denizaltılarını devreye sokmuştu. Cunard denizcilik şirketine ait Lusitania adlı yolcu gemisinin 1915 yılında bir Alman denizaltısı tarafından batırılması, 128 Amerikalının canına mal olmuştu. Bu olay yine de o anda Amerika'nın tarafsız tutumunu değiştirmesine yol açmamış olsa da, yapılan denizaltı saldırısı, etkisini sonradan göstermişti. 02 Nisan 
1917 tarihinde Wilson, Kongre'ye yaptığı açıklamada, Amerika'nın 
Almanya ile savaşa girdiğini bildirdi. Amerikan halkına hitaben ise, şunları söylüyordu: “Bize yapılan bu düşmanca tehdidi biz de görüyoruz. Almanya'nın organize haldeki gücü, bilmediğimiz bir amacını gerçekleştirmek üzere sürekli pusuda yatmış beklerken, dünyadaki demokratik yönetimler asla güvenliklerinin tam olarak sağlandığından emin olamazlar.” Wilson, “dünya üzerinde demokrasinin güvenliğini sağlamanın şart olduğunu ve dünya barışının, siyasi özgürlügün sağlamlığı denenmiş temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğini” savunuyordu (Şekil 8.7). Wilson, dünyaya da şu teminatı veriyordu: “Amerika'nın tarafsızlık politikasını terk etmesi, hiçbir bencilce amaca hizmet etme niyeti taşımamaktadır. Hiçbir yeri ele geçirmek, hiçbir yer üzerinde hakimiyet kurmak gibi bir emelimiz bulunmamaktadır. 
Savaş sırasında gönüllü olarak yapacağımız fedakarlıklar sırasında uğrayacağımız hiçbir kayıp ya da maddi zarar ile ilgili olarak en ufak bir tazminat talebimiz de olmayacaktır. Bizler, dünya üzerinde insanlığın haklarının en önde gelen savunucularındanız.”'* 

Savaş, elbette ki, geçici bir süre için dahi olsa, insanlığın bazı haklarının askıya alınmasını gerektiren bir eylemdi ve Amerika da bu gerekliliği uygulamak zorunda idi. 02 Nisan 1917 tarihinde Kongre'de 


102 Woodrow Wilson, Kongre Ortak Oturumunda Yaptığı Konuşma, 02 Nisan 1917. 
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Şekil 8.7. “That liberty shall not perish from the earth” (Bu özgürlük dünyadan asla silinmeyecek) (Joseph Pennell, 1918). Girilen savaşa destek amacı ile para toplamak üzere federal yönetim tarafından Özgürlük Senetleri çıkarılmıştı. Bu senetler, vatanseverler için aynı zamanda mantıklı ekonomik yatırım araçları şeklinde sunulmuştu. Şekilde görülen posterde, Amerika'nın 1. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklere sağladığı destek, ülkenin tarihsel misyonunu ve Wilson'un belirttiği “dünya üzerinde demokrasinin güvenliğini sağlamak” amacını vurgulayacak şekilde gösterilmiştir. Özgürlük Senetlerinin reklamını yapmak amacı ile hazırlanan bu posterde, dünyanın güvenli hale getirilememesi 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aslında gönülsüz şekilde, zorunluluktan dolayı savaşa dahil olunduğunu açıklayan Wilson’un resmi savaş ilanı, dört gün sonra gelmişti. 
Savaş ilanı öncesinde, Amerika'nın ahlaki ve siyasi amaçları üzerinde değil, savaşa girmesini gerektiren gelişmeler üzerinde durulmuştu. 
Wilson'un 06 Nisan 1917 tarihindeki mesajının özünü, “yabancı düşmanların” tespit edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine, ya da tamamen ortadan kaldırılmalarına duyulan ihtiyaç oluşturmuştu. 
Ancak bunun yanında, savaş zamanına özgü olarak alınması gereken tedbirler ile bağlantılı olarak, normalde barış zamanında büyük tepki yaratacak ve kamuoyunda hoşgörü ile karşılanamayacak türde yasaların Kongre'den geçirilmesi fırsatı doğmuştu. Bu arada, Alman kökenli Amerikalılar şüphe altında kalmışlar, dillerine ve kültürlerine karşı ise ciddi saldırılarda bulunulmuştu. 

Bugün geriye dönüp bakıldığında, Beethoven'ın eserlerinin çalınmasının Boston da dahil olmak üzere birçok yerde yasaklanması, ya da Alman usulü lahana turşusuna “özgürlük lahanası” adının verilmesi gülünç görünebilir; ancak o dönemde bunlara önem veriliyordu. Bazı Amerikalıların Amerikan Koruyucu Birliği'ne (American Protective League -APL)' — resmi bir niteliği olmadığı halde 


durumunda yaşanacak katliamların ve yıkımın temsili bir görüntüsüne yer verilmiş — özgürlüğü temsil eden Özgürlük Heykeli yıkık bir halde görülmektedir — ve Amerika'nın, global bir savaşın etkilerinden kendisini koruyamayacağı anlatılmak istenmiştir. 
O zamanlardan yaklaşık yüz yıl sonra Amerika'da yaşanacak olaylar düşünüldüğünde, bu posterdeki görüntüler özellikle duygulandırıcı niteliktedir; ancak esasında yayınlandığı dönemde de bu poster, başka nedenlere bağlı olarak yine insanların duygularına hitap etmiştir. Buradaki ironi, aslında özgürlüğün yıkılması gibi bir durum söz konusu olmasa bile, 1917 yılından sonra Amerika'da ortaya çıkan agresif vatanseverliğin, özgürlük kavramına kesinlikle gölge düşürmüş olmasıdır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-18343). 


103 Söz konusu kuruluş, I. Dünya Savaşı sırasında (1917-1919 yılları arasında faaliyet 
göstermiştir) ABD Adalet Bakanlığı'nın sponsorluğunda, gönüllü vatandaşlardan oluşturulmuş bir kuruluştu. Federal emniyet birimleri ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren bu kuruluşun görevi, Alman sempatizanı olduklarından şüphelenilen kişileri tespit etmek ve radikallerin, anarşistlerin, savaş aleyhtarı aktivistlerin, sol kanattaki işçi kuruluşlarının ve siyasi kuruluşların faaliyetlerine karşı koymaktı. En güçlü olduğu dönemde, ülkenin 600 şehrinde toplam 250.000 üyesinin olduğunu öne sürmekte idi — ç.n. i 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kendi başına yasaları uygulayan türdeki örgütler benzeri bir kuruluştu — üye olmak konusunda gösterdikleri heves, demokrasinin karanlık yüzünü ve aynı zamanda da, ülke içerisindeki muhalefetin bastırılması konusunda duyulan sağlıksız kararlılığı ortaya koyuyordu. Püritenizm, vatanseverliğin hizmetine girmişti. Böyle bir birlikteliğin hiçbir durumda sağlıklı olduğu söylenemezdi ve nitekim gelecekte çok kötü sonuçlar doğuran bir örnek teşkil edecekti. 

Espiyonaj Yasası'nın (1917) ve İsyana Teşvik Yasası'nın (1918) etkileri ise daha da ciddi idi ve bu yasaların, vatandaşların ülke düzenine uyumunun sağlanmasında uygulanış şekli, vatanseverlik kavramının algılanışında karışıklıklara yol açıyordu. Sosyalist lider Eugene V. Debs, 1918 yılında Amerika'nın savaşa girişini sorgulama cesaretinde bulunduğu için yalnızca on yıl hapis cezasına çarptırılmaktan dolayı şanslı sayılırdı (1921 yılında, Wilson'dan sonraki Başkan Warren Harding tarafından affa uğrayarak serbest bırakılmıştı). Dünya Sanayi İşçileri (Industrial Workers of the World — IWI) Sendikasının lideri Frank Little ise, o kadar şanslı değildi; Montana'da bir güruh tarafından linç edilerek öldürülmüştü. Elbette ki bunlar, aşırı örneklerdi; ancak on yıllardan beri giderek ivmesi artan bir hızla büyümekte olan bir aysbergin görünen yüzünü oluşturuyorlardı. Bu aysberg, Amerikancılık kavramının tanımlanması çabalarını kapsıyordu. Söz konusu tanım yapılırken de, Amerikan vatandaşlığına layık olmadığı kabul edilenlerin dışlanması, ya da bu insanlara daha homojen bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak Amerikan normlarının zorla benimsetilmesi fikri esas alınıyordu. Örneğin 1917 yılında, Başkan'ın muhalefetine rağmen, uzun süreden beri Göçleri Kısıtlama Birliği'nin uygulatmayı kafasına koymuş bulunduğu, göçmen olarak kabul edilecek kişilere okur-yazarlık testi uygulanması ile ilgili yasa tasarısı, sonunda kabul edilmiş ve kanun kitaplarına girmişti. 

Belli kişilerin vatandaşlıktan dışlanmaları, ortadaki anlaşmazlıkların tek çözümü olabilmekten de uzaktı. Savaş yıllarında, daha olumlu ve ilerici nitelikteki bir kısım çözümler de, hızlı şekilde yasalaşmışlardı. Bunlar arasında en kayda değer olanı, kadınların oy kullanma hakları ile ilgili olarak getirilen yasa idi. Kadınlara oy 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kullanma hakkını tanımak üzere Anayasa'da yapılan On dokuzuncu Değişiklik, 1918 yılının başlarında, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Senato'da ise, bir kısım Güneyli senatörlerin uzlaşmaz tutumlarından dolayı söz konusu Değişikliğin onay sürecinde yavaşlama meydana gelmiş olsa da, sonunda 1919 yılında kesin onay sağlandı ve ertesi yıl kadınlar oy kullanma hakkına kavuştular. Ne var ki, Anayasa'da bu konuda yapılan değişikliğe karşı muhalefet, yalnızca Senato'da ortaya konulmuş değildi. Birçok Güney eyaletinde, ırk ayrımcılığının yanında, seçimlere katılacak kişilerden vergi alınması ve oy kullanacakların okur-yazarlık testinden geçirilmesi gibi uygulamalar bu eyaletlerde hala geçerli idi. Bu nedenle, teorik olarak 1920 yılından itibaren Güney'de yaşayan Afrika kökenli Amerikalı kadınlara da oy kullanma hakkı tanınmış olduğu halde, uygulamada bu kadınların birçoğu hala bu haktan yoksundular. 
Buna karşılık, Afrika kökenli Amerikalı erkekler için, Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girmesi — daha önce girdiği tüm savaşlarda olduğu gibi — vatanseverliklerini kanıtlayabilecekleri ve böylelikle beyazlarla eşitlik taleplerini daha güçlü şekilde savunabilecekleri bir fırsat olarak görülmüştü. Yirminci yüzyılda oy kullanma hakkını elde edebilmek için mücadele eden aktivistlerin, İç Savaş öncesi dönemde aynı davanın peşinden koşan aktivistlerle büyük benzerlik göstermeleri gibi, savaşın Afrika kökenli Amerikalılar açısından taşıdığı anlam üzerinde duran zenci konuşmacıların söyledikleri de, hemen hemen aynı kalmıştı. Zenciler her zaman, kriz dönemlerinde ülkeye hizmet etmenin ülke tarafından kabul edilmeleri sonucunu doğuracağına inanmışlar, ya da öyle olacağını ümit etmişlerdi. Bu duygu da “askerin inancı” kapsamında düşünülebilirdi; ancak bu tür bir inancı ne Holmes'un ne de Roosevelt'in tam olarak anlayabilmeleri mümkün değildi. Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'nin yayın organı olan The Crisis dergisinde yazısı yayınlanan bir yazar, şöyle bir ifade kullanmıştı: “Bu savaşın ardından, herhangi bir aşağılanmaya maruz kalmaksızın oy kullanma hakkına, çalışma hakkına 


»104 


ve yaşama hakkına sahip bir Amerikalı zenci tipi ortaya çıkacak. 


104 The Crisis, Haziran 1918, 60. 
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Buna rağmen yine de, Afrika kökenli Amerikalılar ayrımcılığın uygulandığı bir orduda çarpışmak durumunda kalmışlardı. Donanma ise — İç Savaş'taki Amerikan donanmasının uygulamasına tamamen aykırı bir şekilde — zencileri kesinlikle bünyesine kabul etmemişti. 
Muhtemelen, donanmanın beyaz komutanları, savaşın zenci askerler üzerinde yaratabileceği etkiler konusundaki endişelerini dile getirerek zenci asker almamayı uygun görmüşlerdi. 

1898 yılında, İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında Küba'daki 
San Juan Tepesi'nin, birbirleri ile omuz omuza çarpışan zenci ve beyaz askerler tarafından ele geçirilmesinden övgü ile söz eden ve o zamanlar Teğmen rütbesinde olan John J. Pershing, bu olaydan yirmi yıl sonra, General rütbesinde 1. Dünya Savaşı'na katılmış olup, Avrupa'daki Amerikan güçlerine komuta etmekte idi. O sıralarda, Amerika'nın Fransız müttefiklerine ilettiği bir direktifte, “Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı zenci askerlerce ele geçirilmiş olan bir mevki” ile ilgili bilgi veriyor ve Avrupa ülkelerine bağlı birliklerin fazla özgürlükçü yaklaşımlarından dolayı bu başarıya gölge düşürecek şekilde hareket etmemeleri uyarısında bulunuyordu. Pershing bu konuda biraz da özellikle ülkedeki gerçek durumu yansıtmayarak şunu öne sürüyordu: “Amerikan kamuoyu, insanların deri rengini ilgilendiren meselelerde tamamen hemfikir bir durumdadır ve bu yönde hiçbir tartışmaya girmeyi kabul etmez.” Ancak Pershing, Afrika kökenli Amerikalıların, “beyaz ırk ile aralarında oluşturulmuş bulunan aşılması imkansız uçurum olmasa idi, belki beyaz ırkın soyunu bozabilecek bir tehdit oluşturabileceklerini” belirtiyor ve Fransızların bu durumu kavramakta zorlanabileceklerini söylüyordu. Bu nedenle de Fransızları, zenci askerlere “aşırı samimiyet göstermemeleri ve onlarla yüz göz olmamaları” konusunda uyarıyordu. Pershing, bu tür bir samimiyetin, “Amerikan ulusal politikasını tahkir” anlamına geleceğini ve daha da kötüsü, bu yüzden “zenci Amerikalıların, beyazlar tarafından kesinlikle hoş karşılanamayacak nitelikte bazı emellere kapılabileceklerini” belirtiyordu. 

Pershing'in bu sözleri, Fransızlar açısından ilk defa duyulan bazı noktalara parmak basıyor nitelikte olabilirdi; oysa Amerika'da çok 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iyi bilinen ve Frederick Douglass ya da Ida B. Wells gibi aktivistlerin tüm yaşamları boyunca karşılaştıkları tartışmalarla ilgili idi. Pershing, şöyle açıklamada bulunuyordu: “Beyaz Amerikalılar, zencileri düşük düzeyde yaratıklar olarak görürler ve onlarla ancak iş ya da hizmet alanlarında ilişki kurulabileceğini düşünürler. Siyahlar sürekli şekilde zeka ve sağduyu yoksunu olarak değerlendirilirler. Medeni ve mesleki vicdanları olmadığı gibi, yersiz samimiyet kurmaya yatkın görülürler.” Bu söyledikleri yetmezmiş gibi Pershing, Afrika kökenli Amerikalıların “kendilerine yoğun baskı uygulama gereğini gören Amerikalılar için sürekli tehdit oluşturduklarının” ilave bir “kanıtı” olarak zenciler hakkında “tecavüz teşebbüslerinde bulundukları” yönünde gündeme gelen suçlamalara da deginmisti.'” 
Pershing’in bu sözleri ile kendi görüşlerini mi dile getirdiği, yoksa yalnızca Amerikan silahlı kuvvetleri bünyesinde ve Washington'da ırkçı düşüncelerin yaygın olduğunu kabullenmekte mi olduğunu bilmek zordu. Ancak, Afrika kökenli Amerikalıların önderleri, bu sözlere cevap vermekte gecikmemislerdi. 

1909 yılında Ida B. Wells ve diğer bazı kişilerle birlikte Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'ni (NAACP) kuran ve ertesi yıl da The Crisis dergisini yayın hayatına geçiren zenci entelektüel W. E. B. Du Bois, 1919 yılında kendi savaşını vereceği cephe hattını net bir şekilde belirlemişti. Du Bois, yazısında şunu vurguluyordu: “Afrika kökenli Amerikalı askerler, hala kendilerini linç eden, vatandaşlık haklarından mahrum bırakan ve kendilerine zulmeden bu utanç dolu devlet için, kanlarının son damlasına kadar gönüllü şekilde savaştılar.” Ardından, ironik bir şekilde ekliyordu: “Bu ülke, Demokrasinin Askerlerinin savaştan sonra döndükleri anavatanlar...Bu ülke, bizim uğrunda savaştığımız anavatanımız ve anavatanımız için savaşmak bizim hakkımız.” 
Du Bois, artık Avrupa'da savaşın bittiğini, fakat Amerika'da yeni bir savaşın başladığını şöyle ilan ediyordu: “Kendi topraklarımızda, cehennemin güçlerine karşı vereceğimiz daha şiddetli, daha uzun, daha 


105 Amerikan Ordusu ile bir arada konuşlanmış bulunan Fransız Askeri Misyonu'nun 
dikkatine, 07 Ağustos 1918, “A French Directive” başlığı ile yayınlanmıştır, The Crisis, XVIII (Mayıs 1919) 16-18, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www. 
yale.edu/glc/archive/1135.htm (22 Haziran 2010). 
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kararlı bir savaşın başındayız.” Du Bois, genel anlamda Wilson'un ilerici söylemlerini hatırlatan, ancak aslında tamamen zıt bir bakış açısı taşıyan şu cümleleri söylüyordu: “Demokrasinin önünü açın! Bizler, demokrasiyi Fransada kurtardık. Şimdi de onu, Yüce Tanrı'nın yardımı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kurtaracağız.”!9 

Du Bois'nın bu ifadeleri karşısında Woodrow Wilson'ın ve belki Pershing'in de büyük tedirginlik duymuş olmaları mümkündür. 
Afrika kökenli Amerikalılara kendi ülkelerine karşı bu öfke duygularını Fransızların aşıladıklarını söylemek ise zordur. 1917'de Illinois'e bağlı St Louis'de, 1919'da ise Chicago'da gerçekleşen zenci ayaklanmaları (Chicago'daki olaylar, Michigan gölü sahilinde genç bir zencinin “renkler arası sınırı” aştığı için öldürülmesinin ardından başlamıştı), gelecek yıllarda Amerika'da, ara sıra da olsa siyahlar ve beyazlar arasında şiddet eylemlerinin yaşanacağını ortaya koymuştu. Elbette ki Wilson, ne ülkesi ne de dünya için, böyle bir ortamın doğmasını arzu etmiyordu. Amerika'nın tek başına, hem kendi içerisinde hem de dünya ülkeleri arasında barış dolu bir geleceğe giden yolda önderlik etmesi umudunu taşıyordu. Bu düşünce ile Wilson, savaş sonrası yapılacak düzenlemeler ve gelecekteki uluslararası iş birliği (bir Milleder Cemiyeti'nin kurulmasını da kapsayacak şekilde) ile ilgili olarak, idealist bir yaklaşım olan “On dört Madde”'” formülünü oluşturdu ve bu formülünü, 1919 yılının başlarında Paris'te yapılan barış görüşmelerinde sundu. 

Ancak, Wilson'un sunduğu yeni dünya vizyonu, hem kendi ülkesi, hem de Müttefik ülkelerin yönetimleri tarafından tam bir destek görmedi. Bununla birlikte Müttefikler, en azından iş birliğine yönelik bir birlik oluşturulması fikrini desteklemişlerdi. Söz konusu birlik, I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versailles Antlaşması (1919) çerçevesinde oluşturuldu. Wilson, Milletler Cemiyeti adı 


106 WE.B. Du Bois, “Returning Soldiers”, The Crisis, Mayıs 1919, 13, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.yale.edu/glc/archive/1127.htm (22 Haziran 2010). 

107 Wilson, 1918'de Kongre'de yaptığı konuşma sırasında, ABD'nin 1. Dünya Savaşı'nın ardından kurulmasını arzu ettiği dünya düzenini on dört madde halinde sunmuştur. Bu önerilere savaş sırasında hiçbir devletten olumlu yanıt gelmediği halde, savaş sonrasında toplanan barış konferansında dikkate alınmışlardır — ç.n. 
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verilen bu birliğin oluşturulmasında gösterdiği çabalardan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Ancak bu konuda ironik olan husus, Wilson'un, oluşturulan birliğe katılmasını en çok arzu ettiği kendi ülkesinin bunu reddetmesi idi. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman Milletler Cemiyeti'ne üye olmadı. Sonuçta, Wilson tarafından önerilen barışın sağlam bir barış olmadığı ortaya çıkacaktı; esasen, genel olarak sağlanan barış sağlam temellere dayanmıyordu. 1. Dünya Savaşı'nın “tüm savaşları sona erdirecek savaş” olmadığı, aksine savaşlarla geçecek bir yüzyılın savaşlarına öncülük ettiği anlaşılacaktı. Ancak maddi açıdan duruma bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşlarla dolu yüzyılı karşılamaya diğer ülkelere kıyasla daha hazır olduğu görülebiliyordu; I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki ülkeler kadar büyük yıkıma uğramamış. Yine de, çok kısa bir süre için savaşa girdiği düşünülecek olursa, insan kaybı — 100.000'in biraz üzerinde idi — oldukça yüksekti. Elbette ki bu rakam, Avrupa ülkelerinin insan kayıpları ile karşılaştırıldığında çok düşük kalıyordu; ancak yine de, başlangıçta savaşa girmeye hiç istekli olmamış bir ülke için yeterince yüksekti. 
Bu nedenle, I. Dünya Savaşı'nın Amerika üzerindeki etkisi, fiziksel olmaktan çok psikolojik, ve bazı açılardan da, pratikti. Sa- 


« 


vaşın, Rooseveltin “yeni milliyetçilik” ve Wilson'un “yeni özgürlük” fikirlerinin bir çeşit birleşimi olduğu söylenebilirdi. Amerikan merkezi devleti hiçbir zaman — en azından İç Savaş'tan beri hiçbir zaman — daha güçlü olmamış, ve 5 milyon üniformalı personeli ile dışarıya karşı hiç bu kadar birlik halinde görülmemişti. Yürütülen savaş seferberliğine destek sağlama ihtiyacı, oluşturulan Savaş Sanayii Kurulu'nun sorumluluğu altında faaliyet gösteren birçok sanayi ve iş kolunun çalışmalarının federal yasalarca düzenlenmesini gerektirmişti. Bu da, savaş gerekçesi ile tüm ticaretin devlet kontrolü altında olması sonucunu doğurmuştu. İlerici görüşe sahip olan birçok kişi bu durumu savaşın olumlu bir yan sonucu olarak değerlendirmişti. Ulusal verimlilik adına sanayide uygulanan standardizasyon ile, onun sosyal eşdeğeri olan milliyetçilik arasındaki bağlantıya kuşku ile yaklaşan insanların sayısı ise çok azdı. 
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I. Dünya Savaşı sırasında, savaş döneminde moral düzeyinin yüksek tutulması amacı ile vatanseverlik duyguları aşılayan, devletti. On dokuzuncu yüzyılda Amerikalıların İç Savaş ile ilgili değerlendirmelerini yönlendirenler, dinci ya da laik özel kuruluşlar olduğu halde, I. 
Dünya Savaşı sırasında Amerikan kamuoyuna yönelik savaş propagandasını yayan organ, Kamu Enformasyon Komitesi (CP/-Committee on Public Information) idi. Söz konusu komitenin üyelerinden biri ve geleceğin halkla ilişkiler uzmanı olan Edward Bernays, sonradan, yapılan işi “onay sağlama mühendisliği” olarak tanımlayacak ve tanımladığı bu işin, “insanları ikna etme ve onlara öneride bulunma özgürlüğüne dayanan demokratik sürecin özünü oluşturduğunu” sdyleyecekti.' 

1917'den sonra Amerika'da zaman zaman, insanların onayının mühendislik çalışmaları ile değil, daha çok zorla sağlanmış olduğu gerçeği, Kamu Enformasyon Komitesi (CPI) tarafından yürütülen onay mühendisliği çabalarını engellememişti. Esasen, CPI gibi bir birimin varlığı, ülkede öteden beri devam etmekte olan iletişim devriminin yeni bir basamağı olarak kabul edilebilirdi. Söz konusu devrim, daha erken koloni döneminde iken, el ilanlarının dağıtılması şeklinde başlamış ve daha sonra, Samuel Mors'un telgrafı icat etmesi ile hızlanmış, demiryollarının Büyük Ovaları bir uçtan diğer uca geçişi ile daha da büyük bir ivme kazanmış ve ardından da, erken dönem filmcilik sektörünün bir ürünü olarak beyaz perdede sunulan görüntülerle büyük bir sıçrama yapmıştı. CPI, aslında ülke için çok da yeni bir kavram olmayan milliyetçiliğin federal yüzü olarak kabul edilebilirdi. Milliyetçilik en başta, özgürlük fikrine, Amerikan demokrasisine duyulan inanca ve geleceğe duyulan inanca bağlı olarak ifade edilmişti. Ancak bu inancın, Wilson'un öngördüğü şekilde, savaşmaktan kurtulmaya duyulan inançla bir ilgisi yoktu. Daha çok, Theodore Roosevelt'in, Oliver Wendell Holmes'un ve W. E. B. Du Bois'nın inanç şekilleri- ne, yani “askerin inancına” dayanıyordu. 1917'den sonraki dönemde Amerikan demokrasisini, “askerin inancı” tanımlıyordu. Çok kısa bir süre sonra da, ülke bu inanca yeniden ihtiyaç duyacaktı. 


108 Edward L. Bernays, “The Engineering of Consent”, Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 250 (Mart 1947): 113-20, alıntı: 114. 
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En Uç Sınırın Ötesi 


Amerika İçin Yeni Bir Düzen 


Ww 


ABD, bir kıtanın parçasıdır. ABD, bir holding şirketleri grubu, sendikaların oluşturduğu bir küme, bir dizi deri kaplı yasa kitabı, bir radyo ağı, bir sinema salonları zinciridir...ABD, Arlington Mezarlığına üniformaları ile gömülmüş çok sayıda adamdır. 
ABD, ülkeden uzakta olduğunuzda, zarf üzerinde yazılı bir adresin altındaki harflerdir. Ancak ABD en fazla, insanların konuştukları konudur. 


(John Dos Passos, U.S.A., 1938) 


09 Kasım 1921 Çarşamba günü, sürekli yağan yağmur ve kapalı 
hava, Potomac Nehri'nde seyretmekte olan, donanmaya ait USS Olympia gemisinin karşıdan fark edilmesini güçleştirmekte idi. Daha önce, İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında Manila'da Amiral George Dewey'in amiral gemisi olarak savaşa yaptığı katkılarla büyük ün kazanmış olan bu gemi, şimdi, donanma envanterinden çıkarılma- dan önce, son görevlerinden birini ifa etmekte idi: Bu görev, Büyük Savaş (I. Dünya Savaşı) sırasında hayatını kaybetmiş olan ve kimliği anlaşılamayan meçhul bir askerin naaşının ülkeye getirilmesi idi. 
Kıyıda bulunan çok sayıda izleyici, çevreyi kuşatmış olan kasvetli hava koşullarında gemiyi net olarak seçemeseler de, Washington'a yaklaşmakta olduğunu bildiren top atışlarının seslerine kulak vererek nehirdeki seyrini izleyebiliyorlardı. Olympia nin taşıdığı cenaze, 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Washington D.C.'deki ABD Kongre Binası'nın üstü kubbeli holünde katafalka konulmuş ve başında gece boyunca askerler nöbet tutmuştu. Basında yer alan haberlere göre, cenazenin karşılanması sırasında yapılan kısa ve hüzünlü törende yalnızca Başkan Warren Harding ile eşi, General Pershing ve birkaç üst düzey askeri yetkili hazır bulunmuşlardı. Ancak ertesi gün, bulutlar dağılarak hava açmış ve cenazenin konulduğu katafalkın önünden geçen kalabalıklar, saygılarını sunmuşlardı. New York Times, bu haberi şöyle vermişti: “Amerikalı erkek, kadın ve çocukların, Amerika'da doğan ya da Amerika'da yaşamayı seçen Amerikalıların oluşturduğu bir nehir, ya da bütün bir ulusun damarlarındaki kan gibi süzülen bu kalabalık, yavaş ilerleyen fakat çok yoğun bir insan seli halinde, Amerika'nın Fransa'da yitirmiş olduğu kahramanını selamlıyor.” 

L Dünya Savaşı'nı bitiren “Ateşkes Günü” olan bir sonraki gün ise, Meçhul Asker, Arlington Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başkan, orada yaptığı konuşma sırasında, törende hazır bulunanlara şunu hatırlatmıştı: “Buradaki gömme töreni, Hükümetimizin yaptığı bir jest değildir; burada oluşturulan kabir, tüm ulusun gönlünde yerini almıştır” (Şekil 9.1). Arlington'un, “ülke vicdanının silahlı sembolü olan kişilerin son dinlenme yerleri” olduğu, bu kişilerin ise, son dönemde yeni bir tür savaştaki görevlerini yerine getirmiş oldukları belirtiliyor ve bu yeni tür savaşın “artık şövalyelik dönemindeki savaşlara benzemediği, erkekçe savaşmanın da ölçütü olmadığı, yalnızca zalimce, kasıtlı ve bilimsel gelişmelerin ürünü olan silahların kullanıldığı bir yıkım şeklinde tanımlanabileceği” vurgulanıyordu.' 

Bu hüzünlü tören sırasında yapılan konuşmada yer verilen travmatik fikir, tüm ulusun gönlünde bir kabir oluşturulduğu idi. Günümüzde benzerlerinin çok sık kullanıldığı bu tür söylemlere, 1921 
yılındaki Amerikalılar henüz alışık değillerdi. Daha, yapmış olduğu İç Savaşın üzerinden yarım yüzyılı çok az aşan bir süre geçmiş olan bir ulus için, “canını veren kahraman” tanımı aslında çok da yeni değildi. Buna karşılık, I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu olağanüstü 


1 o Meçhul Askerin yurda getirilişi ve gömülmesi sırasında gerçekleştirilen törenlerin, 
New York Times'da yer alan anlatımlarından alınmıştır, 09-11 Kasım 1921. 
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Şekil 9.1. Arlington’da gerçekleştirilen Meçhul Asker defin törenine katılan kalabalık (1921). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ6-1754). 


düzeydeki yıkım, İç Savaşı bir sapkınlık ve çılgınlık olarak nitelendiren Amerikalıların, I. Dünya Savaşı'nı, aynı çılgınlığın daha büyük ölçekteki bir tekrarı olarak görmelerine yol açmıştı. Böyle bir çılgınlığın ardından da insanlığın yaralanmış, fakat biraz daha akıllanmış olarak çıktığına inanılmıştı. Bu nedenle, Meçhul Askerin defin töreni, izleyenler tarafından, bir başlangıç değil, bir son olarak algılanmıştı. Başkan Harding'in, “bir daha ulustan böyle bir fedakarlıkta bulunması istenmeyecektir” şeklindeki vaadine inanılmıştı. 

Elbette ki, bu vaat tutulamayacaktı. Amerika'nın bulunduğu fedakarlığın en bilinen sembolünü teşkil eden bu tören, aslında Amerikalılar için hem bir sonu, hem de bir başlangıcı temsil ediyordu. Son bulan, Amerika'nın, dünya üzerinde yaşanacak çatışmalarda yer alması değildi; hatta dünyada yaşanacak tüm gelişmelerde ve savaşlarda çok daha büyük ölçekte yer almasının başlangıcı söz konusu idi. Yine de, bu başlangıç konusunda çok da acele etmeye 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gerek görülmemişti — hatta bu konu oldukça ağırdan alınıyordu. I. 
Dünya Savaşı'nın şokunu hala yaşamakta olan Amerika, kendisini dünyadan tam olarak tecrit etmese bile, bir miktar kabuğuna çekilmişti. Dünya üzerindeki yeni rolünü omuzlamak şöyle dursun, kabullenmek konusunda bile istekli görünmüyordu. Bu isteksizlik biraz da, bir kısım Amerikalıların düşündüğü gibi, başka ülkelerin yaptığı bir savaşa sürüklenmiş olmaktan duyulan hoşnutsuzluktan kaynaklanıyordu. Söz konusu ülkelerin çabaları, belki savaşın sonucu üzerinde belirleyici rol oynamıştı; ancak bu rol çok da kesin bir üstünlük sağlamalarına yetmemişti. Ayrıca, Meçhul Askerin defin töreni, savaşta ölen vatandaşlarından birçoğunun cenazeleri ülkeye getirilememiş olan bir ülkede özellikle olumsuz duygular yaratmışu. Avrupa'da bulunan ve I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olan Amerikan askerlerinin gömülü olduğu mezarlıklar, Amerikan ulusunun kendinden olan bazı parçaları geride bıraktığının bir kanıtını oluşturuyordu - gömülmek üzere ülkeye gönderilen Meçhul Askerin naaşı da, Fransa'daki Suresnes Mezarlığından alınmıştı. Bu mezarlıklar, Eski Dünya ile Yeni Dünya arasındaki bağın varlığını doğrulayan unsurlardı. Öteden beri mevcut olan bu bağ, I. Dünya Savaşı ile daha da güçlenmişti. 

I. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın insan kaybının, bu savaşta hayatını yitirenlerin ancak yüzde 1’ini oluşturduğu gerçeği, savaş sonrası döneminin getirdiği sorunların Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'ya oranla daha kolay atlatıldığı anlamına gelmemektedir. İlerici dönem Amerika'sında düzenin oluşturulması her şeyden önde geliyordu ve yaşanan savaş, bu düzeni tehdit altında bırakmıştı. Esasen, Devrim sonrası dönemdeki Amerika'da, süregelen kaos potansiyeli karşısında bir düzenin oluşturulmasına her zaman büyük önem verildiği söylenebilir. Birbirlerinden farklı olan eyaletlerden tek bir ülkenin oluşturulması sürecinde, ayrı bölgelere ait askeri güçlerin yenilgiye uğratılması, göçmenlerin Amerikalılara dönüştürülmesi ve hepsinden öte, birbiri ile çatışan çeşitli sınıf, eyalet ve ırk kimliklerinden birleşik bir milliyetçiliğin meydana getirilmesi gerekmiştir. Özellikle sayılan bu sonuncu husus, savaş sonrası 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dönemde hala zihinleri meşgul etmeye ve endişe yaratmaya devam ediyordu. 1921 yılının Kasım ayında akın akın Arlington Mezarlığına giden ve Başkanlarının, Meçhul Askerin kendisini feda etmesi sonucunda “uyanan dünya”dan söz eden konuşmasını dinleyen kalabalıklar, aslında ülkenin o zamana dek yaşamış olduğu en yoğun sosyal huzursuzluklara ve ırkçı şiddet eylemlerine yakın zamanda şahit olmuş insanlardan oluşuyordu. 

“Kızıl Yaz” olarak anılan 1919 yazından başlayarak, başkent Washington dahil olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde, Rusya'da gerçekleşen devrimin ve 1919 Mart'ında gerçekleşen Üçüncü Enternasyonalin ardından baş gösteren “Kızıl Tehlike”nin yol açtığı, adeta histeri düzeyine varan ölçekte bir korku ve gerginlik ortamının hakim olduğu gözlenmekte idi. Sosyalist güçlerin, henüz anarşi yaratacak düzeyde olmasalar da, savaş sonrasında zayıf düşmüş dünyada harekete geçmiş oldukları inancı, Amerika'daki sanayi çevrelerinde mevcut huzursuzluklardan dolayı daha büyük bir tedirginliğe dönüşüyordu. Bu durumun etkisi ile, savaş dönemindeki özgürlük söylemleri, artık yerlerini, özgürlüğün ancak belli yasaların uygulanması ile sağlanabileceği şeklindeki ifadelere bırakmıştı. Aslında, savaşın etkisi ile artış gösteren yoğun vatanseverlik duyguları, Amerikada radikal güçlerin faaliyette oldukları inancından doğan korkularla bir araya geldiğinde, hoşgörüsüz bir ortam yaratmıştı. Neyse ki bu ortam, savaşın ardından çok da uzun süre devam etmemişti; nitekim hapse atılan sosyalist lider Eugene Debs'in bir süre sonra serbest bırakılması da bunun bir göstergesi idi. Bazen garip olaylarla da karşılaşılmıyor değildi: Bunlardan en fazla dikkat çekeni, Amerika Birleşik Devletleri ile The Spirit of 76? arasındaki dava olmuştu. Bu dava, 
1917 yapımı The Spirit of 76 adindaki filmin yapımcısı hakkında, İngiliz aleyhtarı bir film yaptığı gerekçesi ile açılmıştı. Ancak savaş sona erdikten sonra bu film yeniden popüler hale gelmiş ve Amerikan seyircileri filmin verdiği mesajları daha fazla kabullenir olmuşlardı. 


2 Türkçesi “76 Ruhu” şeklinde olan bu filmin yapımcısı Robert Goldstein, İngiliz 
aleyhtarı olduğu için, düşman olunan Almanya'nın işine yarayacağı düşünülen bir film yaptığı için Espiyonaj Yasası kapsamında yargılanmış ve on yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası üç yıla indirilmişti — ç.n. 
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Yüksek Mahkeme tarafından verilen diğer bazı kararlar, özellikle de Schenck ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dava sonucunda verdiği karar (1919), Espiyonaj Yasası'nın geçerliliğini onaylar nitelikte idi. Bu karara göre, Anayasa'da yapılan Birinci Değişiklik kapsamında yer alan ifade özgürlüğü, Espiyonaj Yasası kapsamına giren hallerde, kısıtlanabilirdi. Söz konusu davada sanık konumunda olan Sosyalist Parti Başkanı Charles Schenck, zorunlu askerlik aleyhinde broşürler dağıtma suçu ile yargılanmıştı. Davaya bakan Yüksek Mahkeme'nin Başkanı Oliver Wendell Holmes Jr., ifade özgürlüğünün savaş dönemlerinde uygulanamayacağını şu şekilde savunmuştu: “Ortadaki mesele, kullanılan sözlerin bir ülke için açıkça tehlike teşkil edebilecekleri koşullar altında kullanılmış olup olmadıkları ve açıkça tehlike teşkil edebilecek nitelikte olup olmadıklarıdır...Bir ülke savaş halinde iken, barış döneminde söylenebilecek olan birçok söz, o ülkenin savaş çabalarına zarar verme riski taşıyabilir ve savaş devam ettiği sürece, bu sözlerin söylenmesi kesinlikle kabul edilmez.”? Ancak hukuki açıdan önem taşıyan bu dava sonucunda alınan kararın yarattığı gerçek tehlike, ülke içerisindeki her türlü devlete muhalif görüşün Amerika Birleşik Devletleri için “açıkça tehlike teşkil edebilecek nitelikte” kabul edilmesi riskini doğurmuş olması idi. Nitekim, ülke içerisindeki muhalif görüşler karşısında Amerika'nın gösterdiği tepkiler zaman zaman, düşük düzeyde ve açıkça ilan edilmemiş bir savaş şeklini alabiliyordu. 

“Kızıl Tehlike” sendromundan kaynaklanan olayların en iyi bilinen örneklerinden birisi, Nicola Sacco ile Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerle ilgilidir. Her ikisi de İtalyan göçmeni olan Sacco ve Vanzetti, 1920 yılının Mayıs ayında, silahlı soygun ve cinayet suçlarından dolayı Massachussetts'de yargılanmışlardı. Mahkemeleri sırasında ülkede yaşayan insanlar, onları destekleyenler ve desteklemeyenler şeklinde ikiye bölünmüş, 1927 yılında elektrikli sandalyede idam edilmeleri ise tüm dünyada kınanmıştı. Her 


ne kadar sonradan elde edilen balistik deliller — bu deliller ancak 


3 Holmes'un görüşlerine su linkten ulaşmak mümkündür: http://caselaw.p.findlaw. 
com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=47 (10 Temmuz 2010). 
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1960'larda elde edilebilmişti — ölüme yol açan kurşunların gerçekten de Sacco'nun silahından atılmış olduğunu göstermişse de, bu kişilerin yargılandıkları dönemdeki kamuoyu, eldeki delillerin suçlamaya yetecek kadar sağlam olmadığına, davalarını gören hakimin ise göçmenlere ve radikallere karşı fazlası ile önyargılı olduguna inanmış bulunuyordu. Sacco ile Vanzetti, sınıflar arası savaşın kurbanları ve içten bölünmüş bir ulusun sembolleri gibi gösteriliyorlardı. Roman yazarı John Dos Passos, The Big Money‘ (1936) adlı kitabında, Amerika'daki “baskı uygulayıcılar” ile “dayak yiyen kalabalıklar” arasındaki farkı, “adı çıkmış önemsiz adamları yargılayanlar” ile “dövülerek caddelerden uzaklaştırılan kalabalıklar” tanımlamaları ile ortaya koyuyordu. Dos Passos, “bizim ülkemiz olan Amerika, dilimizi tamamen değiştiren ve atalarımızın kullandıkları temiz kelimeleri alıp yerlerine iğrenç kelimeleri yerleştiren yabancıların saldırısı altında bulunuyor” dedikten sonra, “evet, biz aslında iki farklı ulustan oluşuyoruz” sonucuna varıyordu.” 

Elbette ki bu “iki farklı ulus” fikrini ilk olarak ortaya atan kişi Dos Passos değildi. Hatta, 1845 yılında Sybil, ya da The Two Nations adı altında yayınladığı romanı ile bu fikrin on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında popüler hale gelmesini sağlayan İngiliz Başbakanı Benjamin Disraeli de değildi. Zenginler ve yoksullar olmak üzere iki ayrı ulus arasındaki sürekli ayrımı vurgulayan bu fikrin kökeni, aslında Platon'un Devlet adındaki kitabına uzanmaktadır. Ancak Dos Passos'un söyledikleri, Amerika devletinde bu tür bir ayrımın daha önce farkına varılmamış olmasına dayanıyordu. Amerika'nın yeni tür bir cumhuriyet olduğu kabul ediliyordu. Bu cumhuriyetin, eşitlik, herkese tanınan fırsat eşitliği, hiç kimsenin dışlanmaması, ırk, din ya da sınıf farklılıklarının bulunmadığı sivil bir toplum olma ilkelerine dayandığı varsayılıyordu. 


4 Türkçeye çevirisi “Büyük Para” şeklindedir — ç.n. 

5 The Big Money, Dos Passos'un üçlemesi olarak bilinen kitapların sonuncusudur. 
Üçlemenin diğer iki kitabı, The 42nd Parallel (1930) ile Nineteen Nineteen'dir (1931). Bu kitapların üçünü bir arada 1938 yılında U.S.A adı altında yayınlamıştır. 
Alıntı: John Dos Passos, U.S.A. (Harmondsworth: Penguin Books, 1986) 1105. 

6 Türkçeye çevirisi, “İki Ulus” şeklindedir -ç.n. 
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Oysa, I. Dünya Savaşı'nın ardından Amerikada, Seattle'dan Boston'a kadar varan birçok şehirde ve gemi yapımından demir-çelik endüstrisine kadar uzanan birçok sanayi kolunda büyük çapta işçi grevleri gözlenir olmuştu. Bu durum, birçok kişinin işçileri radikalizm ile özdeşleştirmesine ve birçok yerde işçilerin açıkça sömürüldüğü çalışma koşulları karşısında haklı olarak gösterilen tepkilerin, ülkenin istikrarını tehdit eder nitelikteki sosyalist sınıf bilincine bağlanmasına yol açmakta idi. 

1919 yılında Seattle'daki gemi tersanesinden yayılan grev, bir 
hafta boyunca adeta şehirdeki tüm faaliyetlerin durmasına neden olmuştu. Boston'da ise, on dokuz polis memurunun bir sendikaya üye oldukları gerekçesi ile görevden atılmalarının ardından meslektaşlarının atılanlara destek amacı ile işi bırakmaları, tahmin edilebileceği gibi şehirde yağma ve şiddet eylemlerinin yayılmasına, bunun sonucu olarak da kanun ve düzenin bozulmasına yol açmıştı. Aynı yılın ilkbaharında, organize işçi hareketlerine karşı çıkanlara yönelik bir dizi bombalı saldırı tehdidi, zaten gergin olan durumun daha da alevlenmesine neden olmuştu. Bu durum karşısında Adalet Bakanı A. Mitchell Palmer, sendikalara ve onların destekçilerine karşı, 1920'lerin başlarına kadar devam edecek olan “Palmer baskınlarını” başlattı. O dönemde Adalet Bakanlığı bünyesindeki Radikal Akımlar Dairesi'nin direktörü konumunda bulunan Edgar J. Hoover tarafından koordine edilen Palmer baskınlarının çok fazla ileriye gittiği, bir süre sonra birçok kişi tarafından kabul edilir olmuştu. 
1920 yılının sonlarına gelindiğinde, Amerikalılar artık, bu yüzden 
yeterince sıkıntı yaşamış bulunuyorlardı. Yeni bir on yılın, 1920'lerin şafağında, daha sakin bir bakış açısı ile yapılan değerlendirmeler ve yeni bir Başkanın göreve gelme ihtimalinin belirmesi sonucunda, “Kızıl Tehlike” daha az korkutucu bir hale gelmişti. Gerçi 1920 Eylül'ünde Wall Street'in orta yerinde bir bomba patlamıştı; ancak bu olay Amerikalıların, nerede ise yataklarının altına varana kadar her yerde Kızıl aramalarına yol açmamıştı. 

Korku duyguları salmanın, siyasi ve mali açılardan sık sık baş vurulan bir çare olduğu bilinir; nitekim Amerika'nın yöneticileri de 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bu çareye yeniden başvurma niyetinde idiler. Ancak, hiçbir halkın sonu gelmez şekilde yüksek bir gerginlik düzeyinde kalamayacağı da bir gerçekti. Ayrıca, hiçbir halk süreklilik arz eden reformlara da katlanamazdı. İlerici yönetim tarzı, uyguladığı bir yığın programla, halk açısından birçok yönden yorucu olmuştu. Bu arada, Başkan Wilson'un Milletler Cemiyeti oluşturma çabaları da, yönetim için, ülkedeki sorumluluklarının yanında, daha da büyük çapta global sorumluluklar getirecek gibi görünüyordu. Bu nedenle Amerikalılar, Ohio Senatörü Warren Harding ’in sözlerini rahatlatıcı bulmuşlardı. 
Harding, şöyle diyordu: “Halen ihtiyaç duyulan şey, kahramanlık şiirleri yazmak değil, yaraları tedavi etmek, her derde deva çareler aramak değil, normal bir yaşam sürmek, ameliyat etmek değil, sakin bir ortam sağlamaktır.” Buna bağlı olarak Amerikalılara, “çeşitli denemelerde bulunmayı değil, dengeyi sağlamayı, uluslararası sulara dalmayı değil, zafer kazanmış bir millet olma duygusunu sürdürmeyi” vadediyordu.’ 

Harding sık sık buna benzer konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmaları etkileyici olmakla birlikte, Başkan olmasından sonra, pratikte çok da söylenene uymamıştı. Yaşamın normalleştirilmesi vaadi, aslında ilericilerin uyguladıkları programın biraz hafifletilmesinden ibaret kalmıştı. Bununla birlikte, savaş döneminde uygulanan kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılmış, yatırım desteklenmiş, iş hayatını canlandırmak amacı ile vergilerde indirimler yapılmış ve çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik uygulamalara gidilmiş, örneğin uzun süreden beri sendikaların ve üyelerinin talep ettikleri şekilde, çalışma süresinin sekiz saatle sınırlandırılması yönünde adımlar atılmıştı. Harding'in 1923 yılında ani ölümü üzerine Başkanlık görevini Calvin Coolidge devralmıştı. Coolidge'in izlediği politikalar da çoğunlukla iş hayatına yönelik olmuştu. Nitekim Coolidge, “Amerikan halkının en önemli işi, iştir” şeklindeki sözü ile tanınmıştı. 1920'lerde gerçekten iş hayatı büyük önem taşıyordu. 


7 Hardingin 24 Mayıs 1920 tarihinde Boston'da yapmış olduğu konuşmanın ses 
kaydı. Kongre Kütüphanesi üzerinden, şu linkten ulaşmak mümkündür: http:// memory.loc.gov/ammem/nfhtml/nfexpe.html (10 Temmuz 2010). 
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1920'ler, Amerika için benzeri görülmemiş bir büyüme ve yenilik dönemi olmuştur. Yalnızca Gayrı Safi Milli Hasıla'ya bakılarak bile, o dönemde Amerikan piyasalarının patlama yaşadığını söylemek mümkündür. Gayrı Safi Milli Hasıla, 1919 yılında 72,4 milyar dolarken, 1929'da 104 milyar dolara yükselmiştir. Büyümenin bir bölümü de, mimari alanda kendisini göstermiştir. Birçok şirket tarafından inşa ettirilen gökdelenler, hem bu şirketlerin egolarının, hem de ekonominin gelişimine katkı sağlamıştır. Öyle ki, bir süre sonra gökdelenler, Amerikan şehirlerinin tipik manzarasını oluşturur hale gelmişler ve gerçek anlamda dünya üzerinde yükselmekte olan bir ülkenin sembolü olmuşlardır (Şekil 9.2). The New World Architecture (1930) adındaki kitabın yazarı olan, mimari eleştirmen Sheldon Cheney, duyduğu hayranlığı şöyle dile getiriyordu: “Bu binalar insanın yerçekimi kanunlarına meydan okumasının epik birer göstergesi.” Ardından da, alaycı bir şekilde ekliyordu: “Belki de artık ticaret yeni bir Tanrı olarak ortaya çıktı, ve o kadar güçlü, o kadar heybetli ki, insanlar bu Tanrı'yı yüceltmek üzere en yüksek binalarını inşa ediyorlar.” 1925 yılı itibarı ile, Amerika'da büyük şehirlerin görüntüsü, çok iyimser bir tablo- çiziyordu. Aslında bu şehirlerdeki mimari gelişmeler, L Dünya Savaşı öncesinde başlamış ve savaştan pek de etkilenmemişti. On yıl öncesinde (1915), San Francisco'da, Panama Kanalı inşaatının tamamlanmasını kutlamak amacı ile Panama-Pasifik Uluslararası Sergisi düzenlenmişti. Söz konusu sergi “zafer, başarı, ilerleme ve heves” temelleri üzerinde oluşturulmuş ve “Amerikalı mimarların, heykeltraşların ve ressamların mükemmel iş birliğinin” bir sunumu niteliğini taşımıştı. "9 

İnşaatlarda yaşanan patlama, mevcut iyimserlik ortamının ve ülkenin gelişen sanayii ile artan iç tüketiminin açık bir göstergesi idi. Günümüzde artık sürekli kullandığımız ve olağan karşıladığımız birçok ürün, 1920'lerde geliştirilmişti. Buzdolapları, fırınlar, 


8 o Türkçe çevirisi, “Yeni Dünya Mimarisi” şeklindedir — ç.n. bu 

9 Sheldon Cheney'den aktaran, Robert Hughes, American Visions: The Epic History 
of Art in America (New York: Alfred A. Knopf, 1997) 405. 

10 Sheldon Cheney, An Art-Lovers Guide to the Exposition (Berkeley: Berkeley Oak, 
1915) 7. 
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Şekil 9.2. Empire State Building, New York City. Chrysler Binasının ve Queensboro Köprüsü'nün fotoğrafı. 1932 yılına ait bu fotoğraf, bir önceki yıl inşaatı tamamlanmış olan New York City'deki Empire State Building'in tepesinden çekilmiştir. Bu bina, o dönemde dünyanın en yüksek binası idi. Empire State Building'in tepesine çıkan Amerikalılar, oradan New York'un yansıttığı mühendislik uzmanlığını ve ekonomik gücü izleyebiliyorlardı. 
New York, bugün olduğu gibi, o zaman da ülkenin sembolü olarak kabul ediliyordu. Fotoğrafın orta tarafında görülen, Art-Deco tarzındaki (Fransa kökenli bir sanat akımı olup, zengin renkler, iddialı geometrik detaylar ile karakterize edilir) bina, Chrysler Binasıdır. 
1930 yılında inşaatı tamamlanmış olan bu bina, yaklaşık bir yıl kadar dünyanın en yüksek 
binası olma unvanını elinde tutmuştu (yine de, bugün bile New York'un en fazla hayranlık uyandıran binası olarak kabul edilmektedir). Fotoğraf, 19 Ocak 1932 tarihinde Samuel H. Gottscho tarafından çekilmiştir. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-G612-T01-17578). 


ütüler gibi çeşitli ürünler belki henüz seri üretimle üretilmiyorlardı; 
ancak çok kısa sürede bunların seri üretimlerine geçilecekti. 1912 
yılında Amerikalıların yaklaşık yüzde 16'sının evlerine elektrik verilebilirken, 1927'de bu oran yüzde 63'e çıkacaktı. Teorik olarak Amerikalıların yiyeceklerini buzdolaplarında, yeni icat edilmiş olan plastik kutular içerisinde hijyenik şekilde muhafaza edebilecekleri belirtiliyordu. Pratikte ise, giderek artan şekilde, teneke kutular- da muhafaza edilen gıdalara rağbet etmeye başlamışlardı. 1914 ile 
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1929 yılları arasında, teneke kutulardaki gıdaların tüketimi iki kat 
artmıştı. Amerikalılar, yemeklerini bakalit kaplarda pişiriyorlar (aslında bakalitin asıl kullanıldığı alan radyo ve telefon kasaları idi), yeni üretilen suni ipek kumaşlardan yapılmış elbiseler giyiyorlardı (bu kumaşlar ütü de gerektirmiyordu). Ayrıca, Amerikalılar artık, radyolarını ayarlayarak tüm ülke hakkında bilgi alabiliyorlardı. 
Radyo satışları arttıkça, radyo istasyonlarının sayısı da artış gösteriyor, bu istasyonlardan bilgi ve eğlence amaçlı yayınlar yapılıyordu. 
Yeni karayollarının yapımına yılda bir milyar dolardan fazla para harcanıyordu. Amerikalılar arasında, kendi arabalarını satın alarak bu yollarda seyahat edebilenlerin sayısı giderek artıyordu. 
1908 yılında T-Modeli bir Ford marka otomobilin alım fiyatı 805 
dolarken, bu fiyat 1925 yılında 290 dolara düşmüştü. Günümüzde bu rakam, yaklaşık 3500 dolarlık bir alım gücüne karşılık gelmektedir. Ford'un oluşturduğu yeni seri üretim hattı sayesinde, bir T-Modeli Ford otomobili üretebilmek için gereken süre, on dört saatten doksan üç dakikaya inmişti. Birçok Amerikalı, bu otomobillerden satın almak için sırada bekliyordu. 1920'lerin başında ülkedeki otomobil sayısı 9 milyon iken, bu sayı on yıl sonra yaklaşık 27 milyona ulaşmıştı. Bu kadar büyük bir gelişme gösteren otomobil sanayii, 1920'lerde Amerikan ekonomisinin itici gücü durumunda idi. Bu özelliğini de, yalnızca satılan araç sayısından dolayı elde etmemişti; otomobil sanayiinin yanı sıra, çelik, kauçuk ve petrol gibi bu sanayi dalını doğrudan ya da dolaylı şekilde destekleyen yan sanayi kollarında da büyüme yaşanıyor, çok sayıda insana da istihdam olanağı sağlanıyordu. Elbette ki diğer ulaşım araçlarının üretiminde de benzer yan sanayi ürünlerine ihtiyaç duyuluyordu; ancak bu ihtiyaç otomobil sanayiinin ihtiyacı seviyesine ulaşmıyordu. Hava ulaşımından henüz yalnızca zenginler yararlanıyordu; ancak Charles Lindbergh'in The Spirit of St. Louis"! adındaki uçağı ile 1927 


yılında New York'tan Paris'e uçuşunun ardından bu alana da ilgi 


11 Türkçesi “St. Louis Ruhu” olan uçağına Lindbergh bu adı, kendisine inanan ve 
uçağı satın alabilmesi için gerekli parayı sağlayan dokuz St. Louis'li iş insanı ve bankacıya duyduğu minnettarlıktan dolayı vermiştir — ç.n. 
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arttı. 1920'lerin sonuna gelindiğinde her yıl yaklaşık yarım milyon Amerikalı uçakla seyahat eder olmuştu. 

1920'lerde Amerikalıların ayaklarının — ya da araba lastiklerinin — altındaki toprak ile üzerlerindeki hava sürekli değişirken, bir yandan da hayatlarındaki bazı unsurlar hiç değişmeden kalıyor ve sorun yaratmaya devam ediyordu. Ülkenin önde gelen sanayicilerinin çoğu, devletten de destek görerek, sürekli şekilde sendikalarla mücadele ediyorlar ve çocuk işçilere ya da kadın çalışanların ücretlerine ilişkin ilerici yasa tasarılarının kabul edilmesini engellemeye uğraşıyorlardı. Hatta bazı iş adamları, çalışanları ile ilgili uygulamalarını hiçbir şekilde değiştirmeyecek kadar ileri gidiyorlardı. Bunlardan birisi de, otomobil üreticisi Henry Ford idi. Şiddet ve sindirme yolu ile sendikaları kendi üretim tesislerinden uzak tutuyordu. Ürettiği otomobillerin satılmasını sağlamak için, kendi tesislerini bir işçi cenneti olarak tanıtıyor ve bu konuda ilerici bir tutum benimsediği izlenimini yaratıyordu. Oysa izlediği taktikler, verdiği bu izlenimle taban tabana zıttı. Şirketinde ücretli olarak tuttuğu casuslar, tüm çalışanların Ford'un kendileri için belirlemiş olduğu yaşam tarzına sıkı sıkıya uymalarını sağlıyorlardı. Bu hayat tarzına göre, içki ve sigara kullanmaları yasaktı, çalışma saatlerinde oturup dinlenemezlerdi, oturdukları evlerin badanasını yapacaklar, çimlerini biçeceklerdi, çocuklarına eğitim aldıracaklardı. Tüm bu kurallar, Ford'un kendi belirlediği ideal toplum kuralları idi. Henry Ford'un, müşterilerine söylediği şu sözler, çok tanınmıştır: “Siyah olduğu sürece istediğiniz renkte araca sahip olabilirsiniz.”!? Kendi işçilerine de, Ford marka olduğu sürece istedikleri her aracı satın alabileceklerini söylüyordu. 

Ford'un, işçilerini kendi hallerine bıraktığı takdirde olmadık işler yapabilecekleri konusunda duyduğu korku, ilericilerin kontrol yöntemlerinin biraz daha aşırıya giden örneklerini uygulamasına yol açmıştı. Esasen Ford, vatandaşlarının içki içerken sorumlu davranabileceklerine güven duymayan bir devletin topraklarında faaliyetlerini sürdüren bir iş insanı idi. Bu devlet, 1918 yılında 


12 Gerçektende, 1914 ve 1925 yılları arasında üretilmiş tüm T-Modeli Ford otomobillerin rengi siyahtı — ç.n. 
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Anayasa'da yapılan On sekizinci Değişikliği, ya da Ulusal Yasaklama Yasası'nı (daha çok Volstead Yasası olarak bilinir) kabul etmişti. Söz konusu yasa, 1920 yılının başlarında yürürlüğe girmiş ve 1933 yılına kadar da yürürlükte kalmıştı (Şekil 9.3). Aslında, Amerika Birleşik Devletleri nde içki konusunda ölçülü davranma geleneği öteden beri mevcuttu ve 1840'lara kadar uzanıyordu. Yir- 


minci yüzyılda ise, Volstead Yasası'nın kabul edilmesinden önce 


Şekil 9.3. New York City Emniyet Müdür Yardımcısı John A. Leach (sağda), İçki Yasağı döneminde (yaklaşık 1921 yılı) gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında ele geçirilmiş olan alkollü içkilerin görevliler tarafından kanalizasyona dökülmesine nezaret ederken. 
ABD'de içki yasağı 1933 yılına kadar devam etmiş ve sonuçta ülkedeki “ıslak lobi” (İngilizcesi “wet lobby” olup, içki karşıtlarının oluşturduğu, “kuru lobi” anlamına gelen “dry lobby” karşıtı idi), akla yakın bir şekilde, 1929 yılında Wall Street Borsası'nın çökmesi ve onu takip eden Büyük Depresyon sonrasında ekonominin düzelmesinde içki sektörünün önemli rol oynayacağını öne sürmüştü. 1933 yılının Aralık ayında Anayasada yapılan Yirmi birinci Değişiklikle, daha önce yapılmış olan On sekizinci Değişiklik yürürlükten kalkmış ve içki yasağı son bulmuştu. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni i ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-123257). 
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bile, bazı eyaletlerde zehir etkisi yaptığı belirtilerek içki satışı yasaklanmıştı. Böyle bir yasaklama politikasını tüm ülkede uygulama kararının alınması ise, birçok nedene bağlı idi: Alman içkisi olan ve Alman-Amerikan bira tesislerinde üretilen biranın kötülenmesin- de, I. Dünya Savaşı'nın etkisi olmuştu. Ayrıca, kendi tesislerindeki işgücünün daha disiplinli çalışmalarını isteyen Ford gibi iş insanları da bu konuda baskı yapmışlardı. Bununla birlikte, içkinin yasaklanması ile ilgili tartışmaları gündeme getirenler daha çok, sosyal, dini ve siyasi reform yanlıları olmuştu. Bu kişiler, sosyal çürüme- nin hakim olduğu ve siyasi amaçlı tertiplerin hazırlandığı uygunsuz yerler olarak gördükleri barların şehir ortamlarında giderek yaygınlaşmasından endişe duyuyorlardı. 

Oysa, ara sıra içki içen birisinin mutlaka ayyaş ve alkolik olması gerekmiyordu. Amerikalıların birçoğu, bu yasayı hiç hoş karşılamamışlar ve yapabildikleri ölçüde çiğnemenin de yollarını aramaya yönelmişlerdi. Bu nedenle, Volstead Yasası'nın tek etkisi, o zamana dek yasalara uyan vatandaşların yasa çiğneme suçuna yönelmelerine yol açmak olmuştu. Ayrıca, toplumda ölçülü davranışı yerleştirme amacında olan reformcuların arzu ettikleri gibi barlardaki sosyal ve siyasi kötülüklerin önüne geçilmesi niyetlenmiş olsa bile, bu kesinlikle başarılamamıştı. Yasadışı faaliyet gösteren damıtma tesisleri, bira üretim alanları ve yasa dışı şekilde içki satışı yapılan yerler yaygın hale gelmişti. New York ve San Francisco gibi şehirlerde, gizlice içki satılan mekanların sayısında büyük bir artış olmuştu. Aslında bar tarzındaki bu tür mekanların yerleri ve faaliyetleri sır olmaktan uzaktı; buna rağmen içkiyi gizli şekilde sattıkları varsayılıyordu. İçki yasağı döneminde yalnızca New York'taki barların sayısı iki kat artmıştı; 1929 yılı itibarı ile toplam bar sayısı 32.000'i bulmuştu. 

En önde gelen yazarı E Scott Fitzgerald tarafından “Caz Çağı” şeklinde tanımlanan on yıllık dönem, aşırı içki düşkünlüğünün yaygınlığı ile tanınır. Ancak elbette bu çağı önemli kılan başka özellikleri de vardır. 1920'lerde içki tüketiminde, içkiye bağlı hastalıklar- da ve sarhoşlukla işlenen suçlardan dolayı yapılan tutuklamalarda bir azalma meydana geldiği muhakkaktı; buna karşılık, içki yasağı 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döneminde işlenen suçlarda azalma yerine artış olduğu görülmüştü. Organize suçlar, toplumda ölçülü davranışları ve içki yasağını yerleştirmeye çalışan reform yanlılarının aklına gelmemişti; oysa, 1920'li yıllarda organize suçlar çok yaygın bir hale gelmişti. 

İllegal içki dağıtımı, onunla bağlantılı şekilde ortaya çıkan başka türdeki illegal faaliyetler ağı için bir katalizör rolü oynamıştı. Bu suçlar arasında kumar, uyuşturucu imalatı - tüketimi ve fuhuş sayılabilirdi. Bu suçlar, özellikle de illegal içki satışı yapılan mekanlarda işleniyordu. Buralara gelen müşteriler, içki satın almakla yasayı bir kez çiğnediklerinde, içki alımından biraz daha öteye giden diğer suçları da işlemek konusunda teşvik edilebiliyorlardı. İçki yasağının sağladığı kazanç elde etme fırsatı, şehir ve hükümet yetkililerinin, emniyet mensuplarının ve yargı görevlilerinin, rüşvet karşılığı, alkol ticaretinin kontrolünü ellerinde tutan suç çeteleri ile iş birliği yapmalarına zemin hazırlıyordu. Ya da bu resmi görevlilerin gözleri korkutularak, işlenen suçları görmezden gelmeleri sağlanıyordu. Bu dönemin en tanınmış gangsterlerden birisi, Al Capone idi (“Yaralı yüz” olarak da biliniyordu). Al Capone, Chicago'da çok acımasız ve etkili bir suç imparatorluğu kurmuştu. En güçlü olduğu dönemde bu imparatorluğun yıllık geliri 60 milyon doları buluyordu. Capone o denli büyük bir güce sahipti ki, gizlenmeyi gerekli ya da mantıklı bulmuyor, kurşun geçirmez zırhlı bir Cadillac'a binerek — doğal olarak bu tür çok sayıda Cadillac'ı vardı — ve yanında muhafızları ile dolaşıyordu. 
On yıl boyunca kanundan kaçtıktan sonra nihayet 1931 yılında, diger tüm suçları dururken, vergi kaçırmaktan dolayı yargılanmıştı. 

Al Capone'un gerek yaşadığı dönemde, gerekse günümüzde büyük ilgi çeken yaşamı, aslında tam bir Amerikan hikayesi görünümünde idi. Bu hikayedeki ahlaki yaklaşıma göre, işlenen suç cezasız kalıyor, fakat suçlu kişi yalnızca vergisini ödemediği zaman cezalandırılıyordu. Bir birey olarak Al Capone, 1920'lerin karakteristik özelliğini yansıtacak biçimde, kendi şahsında hem kurallara uyumu, hem de başkaldırıyı temsil ediyordu. Kesin olan ise, ülkenin o dönemde iş sektöründeki yeni tarzına uygun hareket ettiği idi. 
Dönemin suç örgütleri — birçok suç örgütü vardı ve Al Capone'unki 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yalnızca bunların arasında en tanınmışı idi —faaliyetlerini yürütürken gerek yönetim gerekse pazarlama konularında, yasal iş yapma yöntemlerine kesin şekilde aykırı hareket ediyorlardı. Zor kullanmaları ise, elbette işin ayrı bir boyutu idi. Ford'un da, şirket politikasını kendi istediği şekilde uygulatabilmek için Detroit Mafyası ile bağlantısı olan kişileri kullanmış olması mümkündür. İsteğine aykırı davrananları ise öldürtmüyor, en kötü ihtimalle, geçici süre ile kazanç olanaklarını tamamen yitirmelerini sağlıyordu. Amerikan gangsterlerinin medyada önemli yer bulan göz alıcı yaşam tarzları bugün bile insanlara ilginç gelmektedir. Gerçekte ise, bu gangsterler, Amerikalıların korkmalarını gerektirecek hiçbir şey olmadığı halde korkunun kendisinden korktukları bir dönemde, toplum için bir başka korku kaynağı ve sembolü olarak ortaya çıkmışlardı. 
1920’lerin “Caz Çağı” ya da “Kükreyen Yirmiler” olarak adlandırılması, aslında biraz da Amerika'nın o dönemde gerçekte içinde bulunduğu gerilimin gizlenmesine yönelikti. 1920'lerin coşku dolu ortamının, bir anlamda mevcut gerilimin inkar edilmesi, bir anlamda da o gerilime karşı gösterilen doğal bir tepki niteliğinde olduğu söylenebilir. Yazar Dos Passos'un, Amerika'nın “iki ayrı ulustan” oluştuğu yönündeki görüşü, birçok açıdan, o dönemde mevcut durumun kısa ve öz anlatımı şeklinde kabul edilebilir. Ancak 1920'lerin ikili ayrımı, yalnızca zenginler ve yoksullar arasında değil, aynı zamanda yerliler ve göçmenler, zenciler ve beyazlar, erkekler ve kadınlar, suçlular ve yasalara uyanlar, şehirde ve kırsalda yaşayanlar arasında idi ve daha çok da I. Dünya Savaşı üzerinde odaklanmıştı. 
O dönemin edebiyat eserleri, söz konusu ayrımları ele aldıktan başka, aynı zamanda onların oluşmasına da katkıda bulunuyorlardı. 
Dos Passos, Three Soldiers? (1921) adlı kitabında, E.E. Cummings The Enormous Roomda (1922), Ernest Hemingway A Farewell to Armsda (1929), T. S. Elliot ise The Waste Land de'® (1922), doğ- 


rudan doğruya, savaşın insanlarda yarattığı hayal kırıklıklarını ele 


13 Türkçesi “Üç Asker”dir — ç.n. 

14 Türkçesi “Muazzam Oda'dır -ç.n. 

15 Türkçeye “Silahlara Veda” adı ile çevrilmiştir — ç.n. 
16 Türkçeye “Çorak Ülke” adı ile çevrilmiştir — ç.n. 
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almışlardı. Diğer bazı yazarlar ise romanlarında daha çok, 1920'lerin maddiyatın ön planda olduğu yeni dünyasında Amerikalı bireylerin topluma yabancılaşması üzerinde odaklanırlarken, savaşın etkilerine de dolaylı olarak değinmişlerdir. Bu tür romanlar arasında, Sinclair Lewis in Main Street” (1920) ve Babbit (1922) adlı romanlarını, F, Scott Fitzgerald’in This Side of Paradise’ (1920) ve The Great Gatsby 
9 (1926) romanlarını ve Thomas Wolfe'un Look Homeward, AngeF® 
(1922) romanını saymak mümkündür. Bu yazarların çoğu, I. Dünya Savaşı'nın sonrasında kendilerini Paris'te bulmuşlardı ve “Kayıp Kuşak” olarak adlandırılan bir edebiyat ekolüne mensuplardı. Ülkelerini uzaktan izleyen bu yazarlar, içinde bulunulan çağın en önemli özelliğini oluşturduğunu söyledikleri, kişilerin kontrolü dışında gelişen güçlere karşı, bireyin verdiği mücadeleyi konu alıyorlardı. 
Yazar Ernest Hemingway, Başkan Harding'in Arlington'da söylediklerine dayanarak, içinde bulunulan çağda aruk “zafer, şeref, cesaret” gibi kavramlara yer olmadığını söylüyordu. Hemingway'e göre bu kavramlar “somut köy isimlerinin, yol numaralarının, nehir isimlerinin, askeri alayların numaralarının ve tarihlerin aralarında yer alan gereksiz ve ağza alınmaz nitelikteki sözlerden ibaretti.” Buna rağmen yine de insanların benliklerini ve birey olma niteliklerini yitirmelerinin nedeni yalnızca 1. Dünya Savaşı'na bağlanamazdı. Sanayileşme giderek daha fazla, kişilerin dışında gelişme gösteren bir güç durumuna gelmekte idi ve bu güç yalnızca edebi ya da metaforik özellikte değildi; insanların bireysel yeteneklerini yok eden bir güçtü. 
Örneğin, 1910 yılında Detroit'teki otomobil endüstrisinde istihdam edilenlerin yüzde 75'ini kalifiye işçiler oluştururken, on yıl sonra bu oran yüzde 10'a düşmüştü. 1921 yılında Meçhul Asker'in gömülme töreni, bu askerin anonim kişiliğini, kimliksizliğini, ülke için duyguları harekete geçiren bir sembol haline getirmişti. Oysa çok sayıda Amerikalı için, onları kimliksiz hale getiren, savaş değil iş, silahlı çatışma değil, fabrikadaki montaj hattı idi. Onlar da, bir anlamda, 


17 Türkçesi “Ana Cadde”dir — ç.n. 

18 Türkçeye “Cennetin Bu Yakası” adı ile çevrilmiştir — ç.n. 

19 Türkçeye “Muhteşem Gatsby” adı ile çevrilmiştir — ç.n. 

20 Türkçeye “Bu Melek Satılık Değil” adı ile çevrilmiştir — ç.n. 
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aynen Meçhul Asker gibi, kaybolup gitmişlerdi. Ancak, kayboldukları yer, Paris değil, kalabalıklardı. İlerlemenin bedeli bu idi ve bazı kişiler, Amerika'nın da aynı bedeli ödeyebileceğinden korkuyorlardı. 


Blues?! Ölçeği 


Hem Hemingway hem de Harding, I. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yaratmış olduğu kültürel ve sosyal değişimi tanımlayan modernizm ile geleneksel değerler arasındaki net ayrımı görmüşlerdi. Gerçi ilk bakışta Amerika'nın, 1921 yılından sonra ekonomisinde kaydedilen gelişme ve kültürel yapısındaki canlanma göz önüne alındığında, Avrupa ile aynı kefeye konulması güçtü. Ancak ülkedeki kültürel yapı hala büyük ölçüde, Amerika'nın huzur bozucu sınıfsal ve ırksal diyalektiği ile yönlendiriliyordu. Dahası, Amerika'daki ırksal karşıtlıklar artık yalnızca “Güney” ile de sınırlandırılabilecek gibi değildi. 
Ulusal düzeyde bir mesele halini almıştı. Gerçi bu mesele her zaman tüm ulusu ilgilendirmişti, ancak yirminci yüzyıla girilmeden hemen önceki dönemde adeta bu mesele hiç yokmuş gibi hareket etmek mümkündü. Oysa, 1910'dan sonra durum değişmişti. 1910 ile 
1930 yılları arasında, Güney'in kırsal bölgelerinde yaşayan Afrika 
kökenli Amerikalıların başka bölgelere olan “Büyük Göçü” (yalnızca 1920'lerde göç edenlerin sayısı bir milyonu aşmıştı) ve buna bağlı olarak, başka şehirlerin yanı sıra, Detroit, Chicago ve New York'ta yaşayan zencilerin sayısındaki büyük: artış, Bats Hint adalarından ülkeye olan yeni güç akımı ile birleştiğinde, kuzeydeki şehirlerin zaten çeşitli farklı unsurların karışımı ile oluşan sosyal ve kültürel yapısı, daha da karma bir hale bürünmüştü. 

O dönemlerde Amerika'ya yeni gelenler, ülkedeki ırkçılığın boyutları karşısında şaşkınlığa düşüyorlardı. Belki Güney'den gelen göçmenler için bu pek de yeni bir durum olmayabilirdi; ancak, Avrupa ülkelerinden gelen göçmenlere karşı bile hala dışlayıcı ve 


21 Blues terimi, Batı Afrika kültüründe cenaze ve yas törenlerinde “acının ifadesi” 
olarak kullanılan “çivit mavisi rengi” üzerinden mistisizme dayanır. Blues, 400 
yıllık geçmişi olan ve temeli Afrika'ya dayanan bir müzik türüdür — ç.n. 
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zaman zaman da açıkça düşmanlık içeren bir tutumun izlendiği kent ortamlarında, Güney'den ve Batı Hint adalarından gelen göçmenlerin büyük tepkilerle karşılanacakları açıktı. Bu dönemde Ku Klux Klan'ın yeniden ortaya çıkması da (söz konusu örgüt kendisine, Amerikan vatanseverliği adına hareket ediyormuş gibi bir görünüm veriyordu), 1920'lerde yaşanan ekonomik ilerlemenin bir taraftan Amerikalılar için yeni fırsatlar yaratırken, diğer taraftan ise eski sorunları yeniden canlandırdığını ortaya koyan örneklerden yalnızca birisi idi (Şekil 9.4). Ku Klux Klan, “yüzde yüz Amerikancılığın yükselişi” adı altında, çok saldırgan ve modern pazarlama tekniklerinden de yararlanarak, 1920 yılında 5000 kadar olan üye sayısını, 1920'lerin ortalarında birkaç milyona çıkartmayı başarmıştı. 

Klan ayrıca, İç Savaş sonrası dönemde ilk ortaya çıkışından itibaren faaliyet alanını da önemli ölçüde genişletmişti. Göçlerle, ilerici akımlarla ve I. Dünya Savaşı ile doğan gergin ortama bir tepki olarak gelişme gösteren örgüt, önyargılı davranmakla suçlanamayacağı bir noktaya gelmişti. Öyle ki, ırksal ve dini konulardan başlayarak hemen her alanda her şeye ve herkese tepki gösterir gibi görünüyordu. Ayrıca, zaman içerisinde daha kent-odaklı bir örgüt durumuna gelmişti. Bunun nedeni, örgütün, özellikle de gelişmekte olan otomobil sanayiinin geniş istihdam olanakları sağladığı Detroit gibi kuzey şehirlerinde zenci ve beyazlardan oluşan çok sayıda göçmenin yerleşmesine gösterdiği tepkiye bağlı idi. Buna rağmen yine de, örgütün en etkili olduğu bölge, Orta-batı bölgesi idi. Özellikle de Indianada, Cumhuriyetçi Parti üzerinde etkin bir kontrol kurmuş durumda idi. Ku Klux Klan lideri David C. Stephenson, 
1925 yılında, Madge Oberholtzer adında genç bir kadını öldürmekten dolayı ikinci derecede cinayet suçundan yargılandığında ve Indianada örgütten rüşvet alan bazı önde gelen politikacıların ve hakimlerin listesi ortaya çıktığında, Ku Klux Klan'ın en azından siyasi gücünde bir gerileme başlamıştı. 

Kültürel açıdan ise, örgütün durumu farklı idi. 1920'lerde Klan, ahlaksızlığa karşı çıkan söylemleri — bu söylemler genel anlamda olmakla birlikte, çoğunlukla alkol kullanma konusu da işin 
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Şekil 9.4. Ku Klux Klan geçit töreni, Washington, D.C. (Pennsylvania Bulvarı), 13 
Eylül 1926. Ku Klux Klan ile bağlantılı sembolizm daha çok, yirminci yüzyılın başlarında yeniden canlanmasının ardından ve fotoğrafta görüldüğü gibi açıktan açığa yaptığı gösterilerle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu tür gösteriler, en azından görüntüde, örgütün halkın gönlünde yer etmiş olduğu izlenimini vermekte idi. Ancak bu “güç gösterisini” sergilediği zamana gelene dek aslında Ku klux Klan, 1920'lerin başlangıcındaki potansiyel siyasi güç olma durumunu oldukça yitirmiş durumda idi. Buna rağmen, yine de önemli güce sahip olduğu aşıktı. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-59666). 
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içine giriyordu — ve göçlere olan itirazları ile, dönemin genel anlayışına bir ölçüde de olsa etki edebiliyordu. Çoğunlukla da, modern, iş-odaklı, heterojen ve laik bir ülke olma yolundaki Amerika'nın yeni toplum yapısı ile, I. Dünya Savaşı öncesinde geleneksel, aile-merkezli, homojen ve içinde Tanrı korkusuna sahip olduğu varsayılan Amerikan toplum anlayışı arasında meydana gelen kaçınılmaz gerilimleri istismar ediyordu. Oysa, Amerika'nın hiçbir zaman böyle kısıtlamalara tabi bir ülke olmadığı gerçeğini dikkate almıyordu. 
Savaş sonrasında İngiltere'nin, VII. Edward döneminin istikrar ve güvenlik içerisinde olduğu kabul edilen ortamına duyduğu özlem ve bununla ilgili hayalleri gibi, Amerika da kendisine efsanevi bir tarih yaratmıştı (ve bunu ilk kez yapmıyordu). Yarattığı bu efsanevi tarih ise, aslında geçmişinin gerçekleri ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, kesinlikle geleceğini etkilemişti. Bu çerçevede, yeni ideal Amerikalı tipinin de yaratılması söz konusu olmuştu. 

Amerikalının, ve ona bağlı olarak da Amerikancılığın tanımlanmasına duyulan gereksinim, aslında bir Amerikan geleneğinin devamı şeklinde de yorumlanabilirdi. Bu gelenek, 1783 yılında Cr&vecoeur'un ünlü sorusuna kadar uzanıyordu: “O halde, bu yeni ortaya çıkan adamdan söz edildiğinde, Amerikalı denildiğinde, ne anlaşılır?” 
Ancak, o zamana dek sosyal ve kültürel bir mesele olarak kabul edilen bu tanımlama işlemi, yirminci yüzyılda bilimsel veya görünüşte bilimsel bir bakış açısından ele alınır olmuştu. Daha önce net bir şekilde değinilmeyen ırk kavramının, göçlerden dolayı giderek daha fazla denkleme dahil olması ile birlikte, 1920'lerde Amerikalılığı tanımlama konusunda yeni güçlüklerle karşılaşılmıştı. İlk önce Crévecoeur tarafından açıklanan, daha sonra ise Roosevelt tarafından geliştirilen sivil milliyetçilik idealleri, Cr&vecoeur'un “eski dönemlerden kalma önyargılar ve adetler” olarak nitelendirdiği yaklaşımın terkedilerek yerine “yeni yaşam tarzının” getirilmesine dayanmakta idi. 

Oysa 1920'lerde, bu sivil milliyetçilik idealleri çarpıtılmıştı ve milliyetçiliğin tehlikeli bir biçimde, determinist bir biyolojik yorumu yapılarak, ideal Amerikalının “farklı kanların karışımını taşıdığı” fikri reddediliyor, ayrıcalıklı etnik gruba mensup olma fikri 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vurgulanıyordu. Bu fikrin vurgulandığı dönem çalışmaları arasında en tanınmış olanı, Madison Grantın The Passing of the Great Race: The Racial Basis of European History” (1916) adındaki çalışması idi. New York Zooloji Topluluğu'nun başkanı olan ve insan neslinin ıslahından yana olduğu bilinen Grant, “Nordik” (kuzeyli) insan ırkının üstünlüğü tezini savunuyordu. Bu tez, Anglo-Sakson üstünlüğünü savunanlar arasında büyük ölçüde ses getirmişti. Buna rağmen yine de, Grant'ın görüşleri iki dünya savaşı arasındaki dönemde Avrupa'da daha fazla taraftar bulmuştu. Amerika'da ise, aşırıya giden görüşleri pek fazla etki yaratamamıştı. En önemlisi de, ülkenin yöneticilerinin bu aşırılıklara kulak vermemiş olmaları idi. 
Calvin Coolidge henüz Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Good Housekeeping? adlı dergide, göçmenler aleyhinde alaycı mahiyette bir yazı yayınlamıştı. Bu dergiye yazdıkları, çoğunlukla, Roosevelt'in Amerikalılaştırma ile ilgili analizlerinin bir yansıması şeklinde idi; ancak sonuç olarak yine de, Grant'ın son derece tehlikeli etkilerini de taşıyordu. Coolidge, göçmenlerin “eğer özgürlüğün kapılarından içeriye geçmelerine izin verilmesini” istiyorlarsa, “asimilasyona yatkın olduklarını” göstermek zorunda olduklarını öne sürüyordu. Ve Coolidge, tüm göçmenlerin bu yatkınlığa sahip oldukları inancında değildi. “Duygusal nedenlerden dolayı, ırksal özellikler bir kenara atılamayacak kadar önemli görülüyor” dedikten sonra, şunu ekliyordu: “Biyolojinin yasaları bize, bazı uyumsuz yapıdaki insanların kesinlikle farklı insanlarla karışamayacaklarını göstermektedir. Nordik ırklara mensup insanlar birbirleri ile birleştiklerinde kolaylıkla çoğalabilmektedirler. Oysa diğer ırklarla birleştiklerinde, sonuç her iki taraf için de yıkıcı olmaktadır. Zihnin ve bedenin nitelikleri, etnik yasalara uymanın, bir ulus için göç yasası kadar büyük bir gereklilik olduğunu gösterir.” Coolidge'in düşüncelerini hangi gerçek dışı “biyoloji yasalarının” etkilediği bilinmez; ancak “özgürlüğün kapılarını” cennetin kapıları ile karıştırdığı açıktır. 


22 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Üstün Irkın Yeni Kuşaklara Aktarımı: Avrupa 
Tarihinin Irksal Temelleri.” 
23 Türkçesi “İyi Ev Bakımı” anlamına gelmektedir — ¢.n. 
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Ayrıca, “kabul edilebilir nitelikteki bir göçmen ancak, bizim insana olan inancımızın hâklılığını ortaya koyan ve Yaratıcının kutsal amacının sürekli bir tezahürü şeklinde görünebilen kişidir” şeklindeki inancında da israrlıdır.” 

Coolidge'in Başkan olduğu dönemde Çalışma Bakanı olarak görev yapan James J. Davis de, biyolojik yasalar ve göçler konusunda aynı ölçüde katı düşüncelere sahip bir kişi idi. Henüz sekiz yaşında iken ailesi ile birlikte İngiltere'nin Galler bölgesinden Amerika'ya göç etmiş bir kişi olarak, mensubu olduğu Gal ırkının güçlülüğüne ve üstünlüğüne inanıyordu. Bu inancına bağlı olarak da şu görüşü öne sürüyordu: “İnsanların ırklarından gelen özellikleri değişmez. Bu nedenle de, ülkemize göçmen kabul ederken bu hususu göz önünde bulundurmak zorundayız.” İnsanları, kunduzlar ve fareler olmak üzere iki hayvan tipine ayıran Davis, çocukların okuduğu bir masal kitabında verilen bir mesajdan ahlaki bir öğreti çıkarıyor ve şöyle diyordu: “Kunduzlar kendilerine evler inşa eder ve yiyeceklerini depolarlar; fareler ise o evlerin tavan aralarına çıkar ve depolanmış yiyecekleri çalarlar.” Şöyle bir vaazda bulunuyordu: “Uygarlık ancak, kunduz-insanların sayısı fare-insanların sayısını aştığında gelişebilir. O nedenle, Amerika'da fare-insanların ürememeleri konusunda dikkatli olmalıyız.” 

Davis'in görüşleri günümüzde ne kadar anlamsız görünürlerse görünsünler, o dönemde Amerikalı yasa koyucuların birçoğu tarafından dile getirilen korkuların metaforik bir izahı olarak kabul edilebilirler. O dönemde Amerika'da giderek büyüyen korku, ülkede nüfusu giderek artan istenmeyen yabancıların oluşturacakları bataklığa çekilmekti. Yeni gelen göçmenlerin Amerikalılaştırı!- maları konusunda pek iyimser olan yoktu ve suç istatistiklerinin yarattığı endişe karşısında birçok kişi, Indiana Kongre üyesi Fred S. Purnell’in şu sözlerine katılıyordu: “Amerikan halkının atalarını oluşturan, mantıklı düşünebilme ve kendi kendisini yönetebilme 


24 Calvin Coolidge, “Whose Counuy Is This?”, Good Housekeeping, 72:2 (Şubat 
1921): 13-110, 109. 

25 James. J. Davis, The Iron Puddler: My Life in the Rolling Mills and What Came of It 
(Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1922) 27, 60. 
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yeteneğine sahip insanlarla, Amerika'nın can damarlarına sızarak Eski Dünya'nın sosyal ve siyasal hastalıklarını taşıyan, sorumsuz ve bozuk kişilikli insanlar arasında hiçbir benzerlik söz konusu olamaz.” 1921 yılında Kongre, Güney ve Doğu Avrupa'dan gelecek göçmenlerin sayısında kısıtlamaya gidilmesini hükme bağlayan acil bir yasayı kabul etti ise de, sonradan bu kısıtlamanın arzu edilebilir olup olmadığı yönünde çeşitli tartışmalar doğmuştu. 

Tartışmalar daha çok, insan neslinin ıslahını savunanların tutumlarına bağlı olarak doğmuştu. İnsan Irkı Islahı Kayıt Bürosu'nun (ERO - Eugenics Record Office) direktörü ve aynı zamanda “insan ırkının ıslahına yönelik kısırlaştırma” olarak adlandırılan yaklaşımın (Amerikan nüfusunun geliştirilmesine yönelik ilerici bir bakış açısının aşırı bir varyantı idi) ateşli bir savunucusu olan Harry H. Laughlin, şunu savunuyordu: “Amerika'da yaşayan dejenere yapıdaki insan türlerinin diğerlerinden ayrılması, kısırlaştırılması, ya da bir şekilde üremelerinin engellenmesi, bizim kurumlarımızın ruhuna uygundur.” Laughlin, şöyle öneride bulunuyordu: “Ülkemizde üreme çağındaki insanlar arasında düzgün anne-babalar olamayacakların çocuk sahibi olmalarının engellenmesi istendiği takdirde, federal hükümetin bununla ilgili olarak yürürlüğe koyacağı yasaların, ırk ayrımı yaparmış gibi görünmekle birlikte aslında öyle bir nitelikte olmamaları gerekir.” Sonuç olarak Laughlin, şunları söylüyordu: “İnsan ırkının ıslahını gerekli görenlerin benimsedikleri göç politikası, özünde, bizim aile yapımızın korunmasına, güçlendirilmesine ve özel bir niteliğe kavuşturulmasına dayanmaktadır. Bu nedenle de, göçmen olarak kabul edilecek kişilerde aranacak kriterlerin, ırk, dil, yada mevcut sosyal veya ekonomik durumdan bağımsız olarak, en başta, üst düzey doğal niteliklere dayandırılmaları gerekir.” 

İnsan ırkının ıslahına ve biyoloji yasalarına verilmeye başlanan önem kapsamında, 1920'lerde benimsenen görüş, ideal Amerikalının sonradan oluşturulamayacağı, baştan öyle doğacağı şeklinde 


26 Purnell'den aktaran, Gary Gerstle, American Crucible: Race and Nation in the 
Twentieth Century (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001) 105. 

27 Harry Hamilton Laughlin, Eugenical Sterilization in the United States (Chicago: 
Published Psychopatic Laboratory of the Municipal Court, 1922). 
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idi. Coolidge ile Davis, ulusun inşasında eğitimin önemini vurgulamışlar, ancak bunun yanında, bazı etnik gruplara kesinlikle Amerikan tarzi bir eğitimin verilmesinin mümkün olmadığını da öne sürmüşlerdi. Bu durumda da, bazı etnik grupların dışlanmasının en güvenli çözüm yolu olacağı kabul edilmiş ve 1924 tarihli Göç Yasası ile de bu husus hükme bağlanmıştı. Söz konusu yasa kapsamında, 1921 tarihli Acil Kota yasasında değişiklik yapılarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen olarak kabul edilecek kişilerde etnik kökenlerine bağlı olarak uygulanan kota aşağıya doğru çekilmişti. 
Buna göre, belli bir etnik kökene mensup insanların, 1890 yılında yapılmış olan nüfus sayımı sonucunda belirlenmiş olan toplam niifusunun bir yıl içerisinde ancak yüzde 2'si kadar olan sayıda göçmenin ülkeye kabul edilmesi söz konusu idi. 1890 yılının baz alınmasındaki neden, o tarihten sonra Doğu Avrupa'dan yapılan göçlerde artış olması idi*’. Bu arada, Latin Amerika'dan yapılan göçlere kota uygulanmazken, Asya ülkelerinden hiç göçmen kabul edilmiyordu. 
Bu yasa ile, bir zamanlar ezilen insanların sığınacakları liman olarak nitelenen Amerika, kendisini çok sağlam kapıları olan bir toplum haline getirmişti. “Tepedeki Şehrin” artık duvarları çok yüksekti ve yalnızca Anglo-Sakson değerlerin kutsal mekanı durumuna gelmişti. En azından teorik olarak, öyle idi. 

Uygulamada ise, şehrin “Altın Kapısının” kapatılması çok gecikmişti. Bazıları, bu gecikmenin ülkenin yıkımına yol açacağı düşüncesinde idiler. Oysa sonuçta bu durum, ülkenin kurtuluşu olacaktı. 
Ku Klux Klan'ın başkentin göbeğinde gerçekleştirdiği yürüyüş hiç şüphesiz, tüm insanların eşit yaratıldıkları ilkesini temel alarak kurulmuş bir ülke için ahlaken pek de övünülecek bir tablo yaratmamıştı. Bununla birlikte, aynı dönemlerde Almanya'da Nürnberg'de gerçekleştirilen mitinglerin? Amerikan versiyonunu oluşturduğu da söylenemezdi. Aynı yıl içerisinde Amerika'nın, o zamana dek 


28 Oysa, 1921 tarihli yasada, 1910 yılında yapılan nüfus sayımındaki etnik grup nüfusları baz alınıyordu ve yıllık kota, bu nüfusun yüzde 3'üne karşılık geliyordu — ç.n. 

29 1923-1938 yılları arasında her yıl Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından 
gerçekleştirilen mitinglerdi. Daha önce Münih'te ve Weimar'da, ancak 1927 
yılından itibaren hep Nürnberg'de düzenlenmişlerdi — ç.n. 
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izlemiş olduğu açık kapı politikasını” terk etmiş olduğunu da burada vurgulamak gerekir. Bunun yanında, 1924 yılında Kızılderili Vatandaşlık Yasası'nı da uygulamaya koymuştur. Söz konusu yasa ile sonunda, Amerikan yerlilerine seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştır. Gerçi söz konusu yasa, Amerika'ya sonradan gelip yerleşenler ile Amerikan yerlileri arasındaki ilişkilerde tüm sorunları çözebilecek her derde deva bir ilaç özelliği taşımıyordu. Esasen, yasanın uygulanıp uygulanmama kararı eyaletlere bırakıldığı için, bu oy kullanma hakkı ancak 1948 yılında tüm ülke çapında geçerlilik kazanmıştı. Yine de bu yasa, “azınlık” kültürlerinin kendilerine özgü farklılıklarına daha sıcak yaklaşılmasının yolunu açmıştı. Bu yaklaşım, farklı kültürlerin asimilasyonuna dayanan “tüm kültürlerin bir arada kaynadıkları kazan” idealinin yerini almaya başlamıştı. 

1920'lerin ortalarına gelindiğinde, Amerika kültürel ve etnik açıdan çok çeşitlilik gösteren ve tüm vatandaşlar için eşitlik ilkesine dayanan tam bir demokratik sivil toplum haline gelmişti. Ayrıca, cumhuriyetçiliğe de sıkı sıkıya bağlı idi. Bunun yanında, Grant ve Laughlin gibi insan ırkının ıslahını savunan kişilerin görüşlerini, ya da en azından vardıkları mantıklı görülen kanaatlerini de benimsiyordu. Ancak yine de bu görüşlerin tüm eyaletler tarafından desteklendiği de söylenemezdi. 

Bazı eyaletlerin kendi yasalarında, akli dengesi yerinde olmayan insanların istekleri dışında kısırlaştırılabilecekleri yönünde hükümler mevcuttu (gerçi o dönemlerde insanlara akıl sağlığının bozuk olduğu tanısı kolaylıkla konulabiliyordu; özellikle de kadınlarda, evlilik dışı cinsel ilişki kuranların akıl hastası olduklarına hükmediliyordu). 1927 yılında Yüksek Mahkeme, Buck ile Bell arasındaki davada, Virginia eyaletinde geçerli, 1924 tarihli İnsan Irkının Islahı Amacı ile Kısırlaştırma Yasası'nın Anayasa'ya uygun olduğu hükmüne varmıştı. Yüksek Mahkeme Başkanı Oliver Wendell Holmes 


30 Açık kapı politikası, ABD'nin, Çin'in toprak ve yönetim bütünlüğünün saglanması ve Çin ile ticari ilişkileri olan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması için ilan etmiş olduğu ilkeler bildirgesidir. Bu şekilde ABD, deniz aşırı ekonomik yayılmasını genişletmiştir. Bu terim, dış ticarette de yabancı iş adamlarına eşit haklar tanınan serbest ticaret politikası anlamında kullanılmaktadır — ç.n. 
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Jr., hükmün gerekçesini şöyle açıklamıştı: “Kötü niteliklere sahip bir çocuğun büyüdüğünde suç işleyip cezalandırılmasını beklemektense, ya da zihinsel özürlü olduğu için yiyecek bile bulamayıp açlık çekmesine şahit olmaktansa, toplumun, neslini sürdürmeye elverişli olmadığı açıkça görülen insanların çocuk sahibi olmalarına izin vermemesi gerekir... Üç kuşak boyunca zihinsel engelli olan bir soyun daha fazla üremesinin engellenmesi gerekir.” 

İstek dışı kısırlaştırma programı — bu program kapsamında 60.000'den fazla Amerikalı kısırlaştırılmıştı — aslında birçok açıdan, o dönemde toplumda ahlaki, tıbbi ve zihinsel uyumun zorla sağlanmasına yönelik siyasi eğilimin bir başka yüzünü oluşturmakta idi. İçki yasağı gibi, gebeliğin zorla engellenmesi de, ırksal, dini ve kültürel alanlardaki muhafazakarlığın aşırı ucunda yer alan uygulamalardı. Kumar yasağı, doğum kontrolünün teşviki ve edebiyat eserlerine, ders kitaplarına, tiyatro oyunlarına, filmlere uygulanan sansür de aynı çerçevede değerlendirilebilirdi. Sonuçta bu yapılanlar insanlara, çelişkili bir biçimde, hem pozitif hem de negatif anlamda, kontrol ve özgürlük getiriyordu. 1921 yılında Amerikan Doğum Kontrolü Birliği'ni kuran doğum kontrolü savunucusu Margaret Sanger'ın bakış açısı, bu çelişkiyi yansıtan iyi bir örnek oluşturuyordu. Sanger, bir taraftan, kadınları arka arkaya ve sürekli şekilde hamile kalmanın getirdiği yükten özgürleştirmeyi ve sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen kürtajlar sırasında meydana gelebilen korkunç ölümlerden korumayı, kısacası kadınların acılarını hafifletmeyi amaçlıyordu. Ancak öte yandan, insan ırkının ıslahı yönünde savunduğu fikirler, Yüksek Mahkeme Başkanı Holmes'ün fikirleri ile uyum içerisinde idi ve bu fikirler zaman zaman, insanların kendileri ile ilgili kararları kendilerinin vermeleri şeklindeki pozitif özgürlüklerini kısıtlayarak, bir kişinin kendi görüşlerini başkalarına empoze etme özgürlüğü tarzında bir negatif özgürlüğe dönüşüyordu. Bu tür bir özgürlüğün olayları nereye vardırabileceğini ortaya koyan 


31 Buck vs. Bell (1927), bu dava ile ilgili bilgilere şu linkten erişmek mümkündür: 
htp://caselaw.İp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court-us&vol-2748invol-200 
(18 Temmuz 2010). 
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aşırı bir örnek, 1925 yılında Tennessee eyaletine bağlı Dayton'da yaşanmıştı. Burada aşırı dinciler, insan ırkının ıslahını savunanların, “Amerikalı olunmaz, Amerikalı doğulur” şeklindeki tezlerini alarak evrim teorisine uygulamışlardı. 

“Scopes'un Mahkemesi” (ya da bazen “Maymun Mahkemesi” adı ile de anıldığı olmaktadır), Tennessee'deki bir lisede biyoloji öğretmeni olan John T. Scopes'un, öğrencilerine Charles Darwin'in Türlerin Kökeni teorisini öğretme hakkını uygulaması ile bağlantılı bir dava üzerine gerçekleşmişti. Buck ile Bell arasındaki dava gibi, bu dava da emsal teşkil eden bir dava niteliği taşımıştı. Bu dava, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU — American Civil Liberties Union) tarafından, Tennessee eyaletinde “Butler Yasası” adı altında yürürlüğe konulmuş olan ve okullarda insanın yaratılışı konusunda yalnızca İncil'de yazıldığı şekilde bilgi verilmesini hükme bağlayan yasaya karşı açılmıştı (ancak Butler yasası, bitkiler ile hayvanların yaratılışını kapsamıyordu). Bu dava tüm ülkede büyük sansasyon yaratmıştı — hatta radyo yayınlarında bile bu dava ile ilgili gelişmelere geniş yer verilmişti. Davanın bu denli ses getirmesin- de, William Jennings Bryan'ın (1896 ve 1900 Başkanlık seçimlerinde McKinley’e karşı Demokrat Parti'den aday olup her ikisinde de kaybeden politikacı) evrim aleyhtarları adına uzman şahit olarak davet edilip duruşmalarda yer alması da etkili olmuştu. Ancak aslına bakılırsa Bryan'ın mahkeme sırasında çok da bir varlık gösterdiği söylenemezdi. Buna rağmen yine de mahkeme sonucunda, Butler Yasası'nın Anayasa'ya uygun olduğu hükmüne varılmıştı (bu yasa, 1967 yılına kadar yürürlükte kalacaktı). Scope ise, suçlu bulunmuştu. Buna rağmen Bryan'ın mahkeme sırasında kendisinden beklenen performansı gösterememesi ve davanın sonuçlanmasından birkaç gün sonra da ölümü, evrim karşıtlarının mahkeme sürecinde ortaya koydukları coşkulu havanın biraz gücünü yitirmesine yol açmıştı. Bu arada Scope'a verilen ceza da teknik bir nedenden dolayı bir sonraki yıl iptal edilmişti (100 dolar tutarındaki para cezasının çok yüksek olduğu kanaatine varılmıştı). Bu dava ile ilgili en kayda değer husus, Butler Yasası'nın, Anayasa'da yapılmış olan Birinci 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Değişiklik kapsamında Kilise ile Devlet'in birbirinden ayrılmış olmasına aykırı bir yan taşımadığı konusunda verilmiş olan karardı. 

Scope'un yargılanması gerek o dönemde gerekse sonradan çeşitli ortamlarda konu edilerek (1960 yılında, bu olaydan esinlenerek çekilen ve başrollerini Spencer Tracy ile Gene Kelly'nin oynadıkları, Inherit the Wind > adındaki film sinemalarda gösterilmişti) adeta komik bir show gibi gösterilmiş, buna rağmen insanları eğlendirmemiş, ama belki birçok kişinin utanç duymasına yol açmıştı. Mahkeme ise, bir sonraki yıl, önceki mahkemenin temyizi niteliğindeki “Stokes ile Eyalet arasındaki dava” kapsamında konuyu tekrar ele almış ve önceki dava ile ilgili olarak “bu garip dava” sözünü kullanmıştı. Buna rağmen, evrim karşıtı görüşlerin bugün bile hala Amerika'nın bazı bölgelerinde etkili olduğu düşünüldüğünde, söz konusu davanın çok da küçümsenmeyecek bir öneme sahip olduğu açıktır. Elbette ki Scopes Davası, geleneksel güçlerin çağdaş ve laik devleti savunan güçlerle çatışma içerisinde olduğu bir dönemin ürünü idi. Hatta bazı açılardan, Tanrı'ya ve bilime inananlar arasındaki bir inanç çatışması olarak da yorumlanabilirdi. Ancak, bunların yanında, çeşitli korkuların da ürünü olduğunu söylemek mümkündü: Suçlardan, ülkeye olan göçlerden, şehirlerdeki ortamdan, her türlü aşırılıktan, ve hepsinden öte, eski değerlere karşı çıkışın ve değişimin oluşturduğu tehditten kaynaklanan korkular tüm ülkede egemendi. Tennessee'deki küçük bir yerleşim birimi olan Dayton'da yaşayanlar, kendilerini popüler kültürün belki tamamen de dışında olmamakla birlikte, yine de bu kültürün tehdidi altında hissetmiş olabilirlerdi. Esasen bu durum da, Amerika'da kırsal ve kentsel kesim arasındaki süregelen ayrım gibi, tüm ülkede insanlar için bir baskı unsuru oluşturmakta idi. 

Amerika'da, başta New York olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanlar, Dayton'da yaşanan olayları tam olarak kavrayamıyorlardı. 
Onlar, dikkatlerini gerek küçük bir şehirde görülen davalardan, gerekse kendi yaşamlarının gerçeklerinden uzaklaştırmanın yolunu, muazzam eğlence dünyasına dalmakta buluyorlardı. Aslında, 


32 Ülkemizde “Rüzgarın Mirası” adı ile gösterilmiştir — ç.n. 
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1920'ler için kullanılan ve bu dönemdeki büyük ekonomik gelişmeyi anlatan “Kükreyen Yirmiler” tabiri, daha çok sahil kesimlerindeki görüntüyü yansıtıyordu. “Caz Çağı” kendisini yalnızca New York'ta ve biraz farklı bir şekli ile California'da gösteriyordu. Bu iki yerin arasında kalan diğer şehirlerde ise — Chicago hariç olmak üzere — “Caz Çağı”nın belirtilerini görmek mümkün değildi. Belki de, 1920'lerin iyimser ortamını başka hiçbir şehrin New York kadar belirgin şekilde yansıtmadığını söylemek mümkündü. New York, her zaman olduğu gibi, hem daha büyük bir dünyadan kaçıp sığınılabilecek bir cennet, hem de o büyük dünyaya adım atılabilecek bir giriş kapısı özelliğinde idi. Örneğin, New York'taki Harlem semti, on yıllardan beri göçmen ailelerinin yaşamakta oldukları bir mekandı. 
Başlangıçta burada yaşayan göçmenlerin çoğu İrlanda kökenli iken, sonradan ağırlık Yahudilere geçmişti. Ancak 1920'lerde Harlem, Afrika kökenli Amerikalıların mahallesi ve “Harlem Rönesansı” olarak nitelendirilen büyük çapta bir kültürel hareketin odak noktası durumuna gelmişti. Elbette ki Afrika-Amerikan kültürü ilk kez olarak 1920'lerde New York'ta doğmuş değildi; ancak New York şehri adeta, içinden çok sayıda müzik, edebiyat, siyaset ışınlarının geçtiği bir prizma işlevi görüyor ve geçen bu ışınlar, o zamana dek daha çok beyazların kültürünün şekillendirdiği popüler kültürle kaynaşıyordu. Dönemin önde gelen zenci bilim insanları ve yazarları arasında, Harlem'den yetişen çok kişi vardı. Bunlar arasında, caz şiirleri (caz müziği ile şiiri bir araya getiren sanat formu) şairi olarak bilinen ve The Weary Blues” (1926) adındaki şiir kitabının yazarı olan zenci şair Langston Hughes ile, yine bir zenci olan ünlü antropolog ve yazar Zora Neale Hurston sayılabilirler. 

Tüm bu “Harlem Rönesansı” faaliyetlerine, gerek New York'un eğlence mekanlarında, gerekse ülkenin diğer yerlerindeki kulüpler- de, kaçak içki içilen barlarda, giderek yaygınlaşan radyo yayınlarında eşlik eden müzik tarzı hep caz, ya da onun çeşitli varyasyonları oluyordu. New York gibi bir kuzey şehrinde popüler olarak “Giiney'in Sesi” olarak adlandırılan caz, odönemde, kendine özgü tarzı, 


33 Türkçeye “Yorgun Blues Şarkıcısı” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
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doğaçlamaya yatkınlığı ve bir dans müziği de olabilmesini sağlayan enerjik melodileri ile, adeta Amerika'yı anlatan bir metafor durumuna gelmişti. Ayrıca, çeşitli klasik müzik tarzındaki bestelere de ilham veriyordu. Bu besteler arasında George Gerschwin'in Rhapsody in Blue (1924) adındaki eseri büyük ün kazanmıştı. Caz ilk olarak bir Afrika-Amerikan müziği olarak duyulmaya başlanmışsa da, sonradan Amerika'ya özgü bir müzik olarak tanınmıştı. Aslında, caz müziği, “Caz Çağı”na ait unsurlardan yalnızca birisini oluşturmakta idi. Caz, yeni çağdaşlık anlayışına giden yolda dinlenen müzik olabilirdi; ancak, dönemin gelecek nesillere uzanacak popüler görüntülerini ise Hollywood çekmekte idi. Clara Bow'un rol aldığı ve eski geleneklere meydan okuyan bir genç kadını canlandırdığı Plastic Age“ (1925) gibi sessiz filmlerden, Al Johnson'ın oynadığı ve dünyada çekilmiş ilk sesli film olan The Jazz Singer” adındaki müzikale varana dek birçok film çekmişti. Amerika'da giderek büyümekte olan film sektörü izleyicileri hem eğlendiriyor, hem de — mutlaka doğru olması gerekmeksizin — gelecek nesilleri dönem hakkında bilgilendiriyordu. 1924 yılı yapımı The Mad Whirl®® adlı, gençlik ahlakının gevşemesini konu alan sessiz film de yine, 1920'lerdeki Amerika'yı gösteriyordu. 

1920'lerin başlarında, yaklaşık 50 milyon Amerikalı (toplam nüfusun hemen hemen yarısı) düzenli olarak sinemaya gidiyorlardı. 1920'lerin sonuna gelindiğinde ise bu sayı yaklaşık 80 milyona çıkmıştı. Eski dönemlerin “matbaa kapitalizmi”, artık yerini bu toplu eğlenceye bırakmıştı. Filmler, “hayal edilen bir toplum” yapısını ortaya koyuyorlardı, ancak Hollywood'un izleyenlerde nasıl hayaller oluşturduğu konusu tartışmaya açıktı. Film sektörü şimdi olduğu gibi o zaman da genç ve güzel karakterleri ön plana çıkardığı için, Amerika'nın kendisine, ve dolayısı ile dünyaya verdiği mesajlar gençlik, zindelik, enerji ve ekonomik aşırılık üzerine oluyordu. Yine 


de, Scott Fitzgerald'ın Caz Çağı kuşağını anlattığı The Beautiful and 


34 Türkçesi “Plastik Çağı” şeklindedir — ç.n. 
35 Türkçesi “Caz Şarkıcısı” şeklindedir - ç.n. 
36 Türkçesi “Çılgın Girdap” şeklindedir — ç.n. 
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Damned” (1922) adındaki romanında anlattıklarına katılan Amerikalıların sayısı da az değildi ve bu gibi kişilerin, Hollywood ile ilgili ciddi endişeleri vardı. 

Cinsellik ve şöhretin pazarlanmasına dayanan Hollywood kültürü, kuruluşundan beri bu özelliğini değiştirmemişti. Ancak toplumda çok ses getiren bir kısım skandalların ortaya çıkması üzerine halk arasındaki şöhretinin kötüye gittiğini gören Hollywood, hükümetin bu konuda bir tedbir almasını beklemeden kendi kendisine sansür uygulamaya yönelmişti. 1922 yılında kabul edilen Hays Yasası ile de (adını, eski Posta Bakanı General Will H. Hays'dan almıştı), filmlerde izleyicilerin ahlaki hassasiyetlerini rencide edecek nitelikte görüntülere yer verilmesi yasaklanmıştı. Aynı yasada ayrıca, diğer ayıp sayılacak görüntülerin yanı sıra, homoseksüellik, farklı ırklar arası ilişkiler, çıplaklık, aşırı öpüşme ve zina sahnelerine yer verilmesi de yasaklanmıştı. 

Yine de Hays Yasası'na rağmen Hollywood, özellikle de kadınlar söz konusu olduğunda, bir çağdaşlık maskesi takınıyor ve doğal olarak, gerçek yaşam tarzını yansıtmıyordu. Amerikalı seyirciler, izledikleri filmlerde sürekli olarak, geleneklere karşı çıkan — elbette ki kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmak kaydı ile — genç ve güzel kadınlar görmeye alışmışlardı. Love (1927) ve Anna Karenina (1935) filmlerindeki Greta Garbo ile Jezebel (1938) filminde oynayan Bette Davis bunlara örnekti. Bu gerçeklerden kaçış eğilimi özellikle 1930'lardaki ekonomik depresyon döneminde her zamankin- den daha popüler olmuştu. Ancak asıl kaçışı, gerçek hayatları beyaz perdede izlediklerinden çok farklı olan ve farklı olmaya da mahkum kadınlar yaşıyorlardı (muhtemelen izledikleri hayali hayatlar onlarda rahatlama yaratıyordu). Kadının, ailenin ahlaki merkezi olduğu şeklindeki sürekli vurgulanan fikir, yeni yüzyılda da değişmemişti (Şekil 9.5). Bu kadın fikri, 1920'lerin hızlı bir hayat süren, içki ve sigaraya düşkün olan, gece boyunca dans edebilen ve Hays Yasası'nın belirlediği sınırların dışına da çıkabilen genç kadın imajı ile büyük bir aykırılık oluşturuyordu. 


37 Ülkemizde “Güzel ve Lanetli” adı ile yayınlanmıştır — ç.n. 
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BAD LITERATURE 


aT zo 
FLIRTING COQUETTERY 


ara 
AN OUTCAST 
Copy right, 1903, by J. A, Hertel. 
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HE above cut represents a beautiful little girl at seven—as pure asa sunbeam— she comes from a fine Christian family. Going to the left you see her at thirteen reading 
“Sapho,” a vile novel that was suppressed several years ago in 
New York—it had a bad effect on our model little girl; at nineteen Flirting and Coquetry ; third stage, a step lower; at twentysix, Fast Life and Dissipation— this tells the sad story;at forty she is an ontcast—the miserable result of Social Impurity. 

To theright wehavea brighter picture—at thirteen, Study and 
Obedience; next a young lady in church—ltrtue and Devotion ; 
at twenty-six—l Loving Mother 
—a most inspiring and lovely scene; at sixty—An Honored 
Grandmother. 


aw 


W 


ata 


A LOVING MOTHER 


areo 
ANHONORED GRANDMOTHER 


Şekil 9.5. Bu görsel, Profesör ve Bayan John W. Gibson'ın Social Purity: or, The Life of the Home and Nation (Temiz Sosyal Ahlak; ya da, Ailenin İçindeki Yaşam ve tüm Ulusun Yaşam Şekli) adını taşıyan çalışmasında yer almaktadır (New York: J. L. Nichols, 1903). 
Üstte resmi görülen ve bir güneş ışığı kadar saf ve temiz olan yedi yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamı sırasında izleyebileceği iki alternatif yaşam şekli ortaya konulmaktadır. Sol taraftaki yaşam şeklini izlediği takdirde, uygun olmayan edebiyatın (Fransız edebiyatının) etkisi altındaki bir genç kız olarak, ülkedeki sosyal yaşam tarzının dışına 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Caz Çağı'nda, beyaz perdede ya da popüler medyada görülenle gerçekler arasındaki fark yalnızca kadınların yaşamı ile de ilgili degildi. 1930 yılına gelindiğinde, Amerikan ailelerinin yaklaşık yüzde 40'ının evinde radyo varken, yüzde 60'ının evinde yoktu. Gelir dagılımı eşit olmaktan çok uzaktı ve nüfusun yüzde 70'inden fazlası, o dönemde yaşayabilmek için gerekli asgari ücret olarak belirlenen, 


itilmektedir. Sağda ise, üstte görülen genç kız daha geliştirici nitelikte kitaplar okumakta ve düzenli şekilde kiliseye gitmekle kendisi için daha istikrarlı bir gelecek kurmaktadır. 
Söz konusu genç kızın, “Kükreyen Yirmiler” döneminin başlangıcında henüz yirmili yaşlarının başında olduğu düşünüldüğünde, sol taraftaki görüntüler gerçek bir tehlikeye işaret etmektedir; en azından o dönemde tüm Amerika'daki anne-babaların kızları için sürekli hissettikleri korkuları yansıtmaktadır. Tepede görülen ve güneş ışınına benzetilen çocuğun, büyüdüğünde eşinden boşanma şansının annesine oranla daha fazla olduğu bir gerçektir. Ayrıca, sahip olacağı çocuk sayısı da muhtemelen daha az olacaktır (nitekim, ülkedeki doğum oranları 1920'lerde yüzde 30'a yakınken, 1930'larda yüzde 20'nin çok az üzerinde olacak şekilde düşüş göstermişti). Ayrıca aynı çocuğun büyüdüğünde eskiye oranla daha çeşitli alanlarda (hastanelerde ya da çeşitli bürolarda) çalışma şansı da artacaktı. Bu dönemde Amelia Earhart, Lindbergh'den bir yıl sonra (1928 yılında) Atlantik Okyanusu'nu uçakla geçen ilk kadın unvanını alacak ve 1932 yılında ise aynı uçuşu bu kez tek başına yapacaktı. Belki pilotluk o dönemde diğer kadınların henüz el atmadıkları bir iş olabilirdi; bununla birlikte, ülkedeki çalışan kadınların sayısı 10 milyonu aşmıştı. 
(Şeklin en üstünde görülen küçük kızın resminin üzerinde “iki yol”, altında ise “bu kız ileride ne olacak?” yazısı yer almaktadır. Sol tarafta alt alta görülen resimlerin altında sı- 


» « 


rası ile şunlar yazılıdır: “Yaş 13 — Zararlı kitaplar”, “Yaş 20 — Flörtler- Koket yaşam tarzı”, “Yaş 26 — Hızlı yaşam — Sefahat”, “Yaş 40-Toplum dışı kalmış bir kişi.” Sağ taraftaki alt alta resimlerin altındaki yazılar ise, sırası ile şöyledir: “Yaş 13 — Çalışma ve İtaat”, “Yaş 
20 — Erdem-Bağlılık”, “Yaş 26 — Sevgi dolu bir anne”, “Yaş 60 — Saygın bir büyükanne.” 
Orta kısımdaki metnin çevirisi ise şöyledir: “Yukarıda, yedi yaşında güzel bir küçük kız görülmektedir. Bir güneş ışınının saflığını ve temizliğini taşımaktadır. Sol tarafa baktığınızda, bu küçük kızın, 13 yaşına geldiğinde, Fransız yazar Alphonse Daudet'nin “Sapho” adındaki zararlı ve birkaç yıl önce New York'ta yasaklanan kitabını okuduğunu görüyorsunuz. Bu romanın, küçük kız üzerinde olumsuz etkileri olmakta ve on dokuz yaşına geldiğinde bu kız erkeklerle flört etmekte, koket bir yaşam sürmektedir. Bir sonraki aşamada, yirmi altı yaşında ise hızlı bir yaşam sürmekte ve sefahate dalmaktadır. Bu, çok üzücü bir hikayedir ve kırk yaşına geldiğinde, eski küçük kız, sosyal ahlaksızlığın sonucu olarak, toplumdan dışlanmış bir kişiye dönüşmektedir. Sağ tarafta ise, daha parlak bir yaşam çizgisi görülmektedir. Küçük kızın on üç yaşında iken yaşamında çalışma ve itaat ön planda gelmektedir. Daha sonra, yirmi yaşında düzenli şekilde kiliseye giden erdemli ve dinine bağlı bir genç hanım, yirmi altı yaşında sevgi dolu bir anne, altmış yaşında ise saygın bir büyükanne olmaktadır). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-02925). 


477 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


yılda 2500 dolar tutarındaki ücretin altında gelir elde edebiliyordu. 
Kırsal alanda ve şehirlerde yaşayanlar, zenginler ve yoksullar olarak birbirlerinden ayrılan “iki farklı ulus” arasındaki uçurum giderek açılıyordu. Bu arada, gelir elde etmeye yönelik seçenekler ise azalmakta idi. Bu konuda, otomobil sektörü bir örnekti. Yollar ve o yollarda araba kullanmak için gereken boş zaman artıyor, fakat araba satın alabilmek için gereken gelir düzeyi de artış gösteriyordu. Bu arada, otomobil imalat sektöründe faaliyet gösteren yalnızca üç şirket vardı: Ford, General Motors ve Chrysler. Her ne kadar Ford'un çalışanları ile ilgili uygulamaları ve aşırıya kaçan Yahudi aleyhtarlığı, kamuoyundaki imajını bir miktar zedelese de, yine de adeta ulusal — hatta uluslararası — bir kahraman olarak kabul ediliyor, Amerikan montaj üretim hattının başarılı bir uygulayıcısı, sembolü olarak görülüyordu. İş yönetimi alanında Fordizm denilen yeni bir kavram ortaya çıkmıştı ve standardizasyon ile onun sonucu olarak elde edilen üretim verimliliği anlamında kullanılıyordu. Aslında Fordizm, geleceğin ekonomik modeli anlamında Amerikancılık ile eş anlamlı olarak kullanılıyordu. Gelecekteki bu Amerikan ekonomik modelinde, tüketici güveni ve sürekli büyüyen ekonomik güç hedefleniyordu. 

1929 yılında Ford, yeni bir güç olan elektrik ampulünün icadı- 
nın 50'nci yıldönümü münasebeti ile bir kutlama töreni düzenlemiş ve ayrıca, kendisinin sahibi olduğu Edison Teknoloji Enstitüsü'nün açılışını yapmıştı. Tören, çok iyimser bir hava içerisinde geçmişti. 
Yakın dönemde göreve başlamış olan Başkan Herbert Hoover da törene katılmış ve teşvik edici bir konuşma yapmıştı (bu konuşma, ulusa radyodan canlı olarak yayınlanmıştı). Hoover, konuşmasında şöyle demişti: “Bilimsel araştırmalar, ilerlemenin en etkili itici güçlerinden birisini oluştururlar. Bu araştırmalar, ülkede daha iyi yaşam standartları sağlanmasında, daha istikrarlı bir iş ortamının oluşturulmasında, ağır işlerin kolaylaştırılmasında, insan yaşamının uzamasında ve çekilen acıların hafifletilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bunların bir sonucu olarak boş zamanımız artmakta, yaşama olan bağlılığımız güçlenmekte ve vizyonumuz genişlemektedir. Hayat daha zevkli hale gelmektedir.” Hoover, şunu da vurgulamıştı: 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“Ihomas Edison, yalnızca fiziksel bir güç olan elektriği, vergilendirilebilir bir ürüne dönüştürmüştür.” Bilimsel ve sosyal ilerlemeyi öngören bu konuşmanın üzerinden yalnızca üç gün geçtikten sonra Amerikan borsası çökmüş ve hem ülkeyi hem de dünyanın tamamını sarsan ve “Büyük Depresyon” olarak adlandırılan ekonomik gerileme dönemi başlamıştı. 


Cesur Yeni Dünya 


1925 yılında New York'ta yaşayan insanlar, “Dev Şehir: Resimlerle 
New York'un Geleceğine İlişkin Kehanetler, 1926-2006” adı altında düzenlenen sergide gördüklerine dayanarak, ticarete verilen önemin ve inşaat sektörünün geleceği üzerinde düşünme fırsatını bulmuşlardı. Sergide New York şehri, geleceğe dönük bir metropol olarak gösteriliyordu; bununla birlikte, Alman film yapımcısı Fritz Lang'ın iki yıl sonra çektiği distopik filmde (Metropolis, 1927) konu edilen metropol ile de ilgisi yoktu. Amerika'nın metropolü, gelişmiş, modern, yüksek binaların bulunduğu, düzenli bir şehirdi ve Yeni Dünya'nın insanları için inşa edilmişti. Hala şehir fikrine çok da sıcak bakmayan ve Thomas Jefferson'un kırsal yaşamı önde tutan vizyonundan etkilenmeyi sürdüren bir ulus için New York, Amerikalıların şehir, ülke ve Amerikan değerleri ile ilgili bakış açılarında önemli bir değişikliği temsil ediyordu. 

Yüksek binalar ile birlikte, fiziksel anlamda yukarıya doğru yükselme vizyonu, aynı zamanda sosyal açıdan ve nüfus açısından da bir değişimi yansıtıyordu. 1920'li yıllarda şehirlerdeki tüketimde büyük bir artış söz konusu iken, kırsal kesimde çiftçiler hala geçinebilmek için mücadele veriyorlardı ve kentlerde yaşayıp konserve gıdalar tüketen, evlerinde çeşitli konfor olanaklarından yararlanan, sinemalara, barlara giden, gökdelenlerde yaşayan insanların gerisinde kalmışlardı. Yirminci yüzyılın başlangıcında, Amerikan 


38 Herbert Hoover, “Thomas Edison'un Elektrik Ampulünü İcadının 50'nci Yıldönümü 
Vesilesi ile Yaptığı Konuşma”, 21 Ekim 1929, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www. presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=2 1967 &st=&stl= (20 Temmuz 
2010). 
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nüfusunun yarıdan fazlası, toplam sayıları 2500'ün altında olan kırsal yerleşim birimlerinde yaşarlarken, 1930'lara gelindiğinde kırsal kesimde yaşayanlar nüfusun yüzde 40'ından biraz fazlasını oluşturuyorlardı. Buna göre, kırsal kesimde yaşayanlar yine oldukça fazla idi; ancak yine de nüfusun büyük merkezlerden uzaklaşması değil, büyük merkezlerde toplanması yönünde bir eğilimin mevcut oldugu açıktı. Bu çerçevede, şehirler küçük kasabalardan, kentsel/sanayi odaklı ekonomi ise kırsal/tarım odaklı ekonomiden daha ayrıcalıklı konumda bulunuyorlardı. 

Borsada meydana gelen çöküşe rağmen, sinema seyircileri hala şehir yaşamını tüm canlılığı ile izleyebildikleri bir filme büyük ilgi göstermişlerdi. Günümüzde artık unutulup gitmiş bir komedi filmi olan 1930 yapımı Just Imagine” adlı film, gelecekte, 1980'li yillar- da, gökdelenlerle dolu bir şehir ortamında geçen, hayali bir geleceği konu alıyordu. Söz konusu film, bir komedi filmi olması nedeni ile konuları hafife almasına rağmen, insanların yalnızca kendilerine verilmiş olan birer numaradan ibaret oldukları ve yaşamlarının bir komite tarafından kontrol edildikleri bir gelecekten söz ediyordu. 
Aslında, insanlığın geleceğine ilişkin bu tür distopik hayaller daha önce de, çeşitli tarihlerde yazılmış romanlarda da yer almıştı. Bu tür romanlara, Voltaire'in Candide (1759) adlı romanı örnek olarak gösterilebilirdi. Ancak İngiliz yazar Aldous Huxley'in 1932 yılında yayınladığı Brave New World” adındaki kitabı, gelecekteki bir düzenin en ayrıntılı şekilde hayal edilmiş olduğu bir roman niteliğinde idi. 

Huxley'in romanı gelecekteki New York'ta değil, Londra'da geçiyordu. Romanda tarihin başlangıcı olarak ise, Ford'un ilk T-Modeli otomobili ürettiği 1908 yılı esas alınıyor ve roman Ford Sonrası (ES.) 632 yılında (yani normal takvime göre 2540 yılında) geçiyordu. Romanda, Ford'un “toplu üretim — ya da seri imalat — ilkesi” bu kez “biyoloji alanında uygulanıyor” ve sonunda, Alfa, Beta, Gama ve Epsilon tipi insanlardan oluşan bir toplum yaratılıyordu. 
Bu insanlar, eğlenmek amacı ile “feelies — ya da duygu seansları” 


39 Türkçesi “Sadece Hayal Et” şeklindedir — ç.n. 
40 Ülkemizde de “Cesur Yeni Dünya” adı ile yayınlanmıştır — ç.n 
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olarak adlandırılan sinema benzeri yerlere gidiyorlardı. Buralarda, izleyicilere görsel ve işitsel olmanın yanında koku ve dokunma duygusu da hissettiren filmler sunuluyordu. Bu dünyada yaşayan insanlar, kurucuları olarak kabul ettikleri Ford'un döneminde yaşayan insanların aptallıklarına bakıyorlar ve insanların “tüketime hiçbir katkısı olmayan” oyunlar oynamalarını — belki içlerinde çok belli belirsiz bir özenme duysalar da - saçma buluyorlardı. Aslında, bu yeni dünyada, Ford'un “tarih palavradan ibarettir” şeklindeki sözü bir ilke olarak kabul ediliyor ve geçmişle pek de ilgilenilmiyordu. 
Bu uygarlığın geçmişle ilgili bilgilere ihtiyacı olmadığı gibi, “asalet ya da kahramanlık gibi kavramlara” da kesinlikle ihtiyacı yoktu. Bunun nedeni yalnızca I. Dünya Savaşı'nın bu tür kavramları modası geçmiş ve gereksiz kılmış olması değildi; artık bu kavramlar, “siyasi yetersizliğin semptomları” olarak kabul ediliyorlardı. 

Huxley romanında, Fordizmi (ve dolayısı ile Ford'un kişiliğini) açıkça eleştirmesinin yanında, ütopik ideallerin nereye kadar varabileceğini ortaya koyuyordu ve aslında Amerika'ya ağır eleştirilerde bulunuyordu. Bu arada, Cumhuriyetçilerin ekonomik hayalleri patlamış, ya da daha doğru bir tabirle içe doğru infilak etmişti. “Kara Salı” olarak tabir edilen 29 Ekim 1929 günü, Amerikan piyasaları tek bir günün içerisinde yaklaşık 14 milyar dolar tutarında zarara uğramışlardı. Uğranılan kaybın miktarı hafta sonuna kadar 30 milyar doları bulmuştu. Zararın miktarını bugüne endeksleyerek ifade edersek (ki, 2008 yılında da çok büyük kayıplar yaşanmıştı) “Kara Salı” olarak anılan gündeki kaybın 170 milyar dolar, hafta sonuna kadar yaşanan kaybın ise 360 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonraki üç yıl içerisinde piyasalardaki kontrolsüz düşüş devam etmişti. Bu dönem içerisinde fiyatlar yaklaşık yüzde 40 oranında düşerken, işsizlik büyük artış göstermiş (yaklaşık 14 milyon insan işsiz kalmıştı) ve hisse senetlerinin değeri durmak bilmeksizin düşmeye devam etmişti. Örneğin ABD Çelik şirketi hisselerinin degeri 1929'da 262 dolar iken, 1932'de 22 dolara düşmüştü. Aynı şirketin iş gücü ise, 225.000'den, tam olarak sıfıra düşmüştü. Tüm dünyadaki bankalar çökmüş, banka müşterileri ise, uygulanan altın 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standardının yaşanan ani değişime dayanamayacağı — ki gerçekten de dayanamamıştı — korkusu ile bankalardaki paralarını çekme telaşına düşmüşlerdi. Zamanında William Jennings Bryan'ın uyarmış olduğu gibi (kazanamadığı 1896 Başkanlık seçimlerine aday olduğunda, ekonomide altının önemini vurgulayan rakiplerine karşı çıkarak gümüşün değerinin esas alınmasını savunmuş ve “tüm insanlığı altından bir çarmıha germeyi başaramayacaksınız” ifadesini kullanmıştı), insanlık metaforik olarak, adeta altından bir çarmıha gerilmiş durumda idi. Felaket, tüm dünyayı sarmıştı, ancak Amerika'da durum daha da kötü idi, zira 1920'lerde ülkede tüketim, inşaat ve ticaret sektörlerine duyulan büyük güven bir anda altüst olmuştu. Aslına bakılırsa, borsanın ani şekilde çökmesinde, duyulan bu aşırı güvenin de rolü olmuştu. Ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan sürekli ileriye gideceği ve yükseleceği konusunda duyulan iyimserlik, üretimin aşırı derecede artışını teşvik etmiş ve yapılan üretim, tüketim kapasitesinin çok fazla üzerine çıkmıştı. 

Ortadaki problemin aslında ülkedeki gelir eşitsizliği ile ancak kısmen ilgisi vardı. Asıl sorun, beklentilerin eşitliğinden kaynaklanıyordu. Satın alarak ya da borçlanarak Amerikan rüyasına bir şekilde dahil olabileceğine inanan bir halk — hatta bir uluslararası piyasa — ve bu inancın yerine getirilebilmesi için hizmet vermeye hazır çok fazla sayıdaki banka (bu bankalar, gerek yerli gerekse yabancı müşterilerine düşük faiz oranları ile teminatsız krediler vermekte idiler) ile Amerika kısa sürede, borsada hisselerinin alım-satımı yapılan şirketlerin değil, doğrudan doğruya borsanın kendisinin ekonominin itici gücü haline geldiği bir ülke olmuştu. Aslına bakılırsa, o dönemde Amerika'da alım-satımı yapılan tek şey, kazanma inancı idi. Bu nedenle, bir anda patlak veren ekonomik çöküşte yitirilen yalnızca para olmamıştı; insanlar morallerini de yitirmişlerdi. Olay, yalnızca finans sektörünün başarısızlığından ibaret de değildi; güçlü bir ülke olarak kabul edilen Amerika'ya duyulan inanç sarsılmıştı. 
Oysa Hoover 1928 yılında Başkan seçildiğinde, Amerikan halkının “dünya tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir düzeyde refaha ve güvenliğe kavuşmuş olduğunu” söylemiş ve şöyle devam etmişti: 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“Yaygın bir yoksulluktan kurtularak, ülkedeki bireysel özgürlükleri daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir düzeye çıkarttık. Bu özgürlüğe dayanarak, şimdi, büyük başarılara imza atan yeni bir ırk ve yeni bir uygarlık oluşturmaktayız.” 

Amerika'nın maddi ve manevi itibarına büyük güven duyan Hoover'in, bu güvenini boşa çıkaracak şekilde ülkede doğan parasal krize karşı gösterdiği tepki, seçim kampanyası sırasında desteklediği ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak şeklinde olmuştu. Özel bağışçılardan yardım istemek, devlet makamlarını işlerini kaybedenlerin sıkıntılarını hafifletecek tedbirler almaya yönlendirmek, işçi çalıştırmaları imkansız hale gelen işverenler ile işçiler arasında gönüllülüğe dayalı işbirliği oluşturmak şeklinde çarelere yönelmişti. Bu arada, Amerika'nın gücünü, vatandaşlarının “güçlü bireyselcilik” özelliğinden aldığını savunan Cumhuriyetçi Parti öğretisini de her fırsatta ön plana çıkarıyordu. Hoover, Amerikalıların “yaşamlarını idame ettirebilmek konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduklarına” inanıyor ve bu nedenle de, kısa süre içerisinde “yeniden refaha kavuşacaklarına” inanıyordu. Federal yönetimin duruma daha fazla müdahalede bulunması gerektiğini savunan Demokratlara kulaklarını tıkıyor ve şöyle diyordu: “Ekonomik depresyon, yeni yasalar çıkartmakla veya yürütme makamının yapacağı resmi açıklamalarla düzeltilemez. 
Ekonomik yaraların iyileştirilebilmesi için, ekonomik bünyeyi oluşturan hücrelerin, yani üreticilerin ve tüketicilerin harekete geçmeleri gerekir.” Hoover'e göre Federal yönetimin müdahalesi, yalnızca hatalı olmakla kalmayıp, Amerikan tarzına da kesinlikle aykırı idi. 

Amerika'nın yolunu kaybetmiş olduğu açıkça ortada iken, Başkan Hoover'in duruma gösterdiği tepkiler, en azından yetersiz olarak nitelendirilebilirdi. Bazı kişiler ise, Hoover'i duyarsız olmakla suçluyorlardı. Sonunda, Yeniden Yapılanma Finans Kurumu'nun (REC — Reconstruction Finance Corporation) gözetimi altında Federal 


41 Herbert Hoover, Başkanlık görevine başlarken yaptığı konuşma, 04 Mart 1929, 
şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index. 
php?pid-21804 (22 Temmuz 2010). 

42 Herbert Hoover, seçim kampanyası sırasındaki konuşması, New York, 22 Ekim 
1928; Kongre'ye hitaben yaptığı yıllık konuşması, 02 Aralık 1930. 
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yönetim tarafından şirketlere nefes aldıracak bir uygulama başlatılmış olsa bile, bu uygulamadan vatandaşlar ancak dolaylı şekilde yararlanabiliyorlardı. Federal yönetimin halka doğrudan yardım sağlamasının ise, ülkeyi sosyalizme götürebilecek tehlikeli bir uygulama olacağı şeklinde endişeler mevcuttu. Ancak, ekonomideki depresyon sürüp giderken, Amerikalıların geleneksel bireyselcilik eğilimlerin- den söz etmekten daha etkili birtakım tedbirlere ihtiyaç olduğu ortada idi. 1932 yılının başlarında 20.000'den fazla savaş gazisi, I. Dünya Savaşı sırasında gösterdikleri hizmetten dolayı kendilerine ödeneceği vadedilmiş olan ikramiyenin ödenmesi talebi ile Washington'a yürümüşlerdi. Hükümetin bu gazilere karşı gösterdiği orantısız tepki ise, Amerikada halk ile yöneticiler arasındaki uçurumun ne denli büyük olduğunu ortaya koymuştu. General Douglas Mac Arthur, yürüyen savaş gazilerini dağıtmak amacı ile tank, tüfek ve göz yaşartıcı gaz kullanılması talimatını vermişti. Elbette ki böyle bir hareket tarzı, zaten büyük umutsuzluk içerisinde bulunan bir halkı hizaya sokmak konusunda tercih edilebilecek bir yol değildi. Cumhuriyetçiler de, seçimlerin yapılacağı yılda böyle bir davranışı uygun görmemişlerdi. 

Savaş gazilerine karşı girişilmiş bu şiddet eylemi yaşanmamış olsa bile, mevcut şartlar altında 1932 seçimlerinde bir Demokratın başa gelmesi, belki de kaçınılmazdı. Bu Demokrat ise, Franklin Delano Roosevelt olacaktı. Roosevelt, Başkanlığı sırasında Amerika için yeni bir siyasi ve sosyal yol çizecek ve Amerikan halkına “yeni bir düzen” (New Deal) vadedecekti. Daha önceki Başkan Roosevelt de (yeni Başkan Roosevelt ile uzaktan akraba idiler) ülkeye “adil ve dürüst anlaşmalar” (sguare deal) yolu ile yeni bir düzen getirme vaadinde bulunmuştu. Önceki Başkan Roosevelt’in yapmak istediği şey, işçiler ile sermaye, doğal kaynaklar ile endüstriyel gereksinimler, şirketler ile tüketiciler arasında gerçek bir uyum sağlayarak zoru başarmaktı. Şimdi, eski dönemin bu ideallerini yeniden ele alarak hayata geçirmek ve “Yeni Düzeni” kurmak konusunda sorumluluk, yeni Başkan Roosevelt'in omuzlarına binmişti. Ülkedeki olumsuz ekonomik ve sosyal gelişmeleri düzeltme görevi, Franklin Roosevelt'e ait olacaktı. 
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Amerika'nın 1930'larda karşı karşıya olduğu sorunları Rooseveltin değerlendirme tarzı zaman zaman oldukça karamsar bulunuyordu. Seçim kampanyasının başlarında yaptığı bir konuşma sırasında şunları söylemişti: “Bugünkü duruma şöyle bir göz attığımızda, bildiğimiz şekildeki bir fırsat eşitliğinin artık ortada kalmadığını rahatça görebiliriz...En uçtaki sınırımıza çoktan ulaşmış bulunuyoruz ve bu sınırın ötesinde artık gidebileceğimiz boş topraklar yer almamaktadır.” Toprak ise, Roosevelt’e göre Amerikan halkı için uzun süreden beri hem pratikte ve hem de psikolojik olarak bir “güvenlik vanası” oluşturmakta idi. Adeta ilk Başkan Roosevelt’in görüş açısını yansıtacak şekilde şöyle konuşuyordu: “Özellikle de Batı dünyası uzun süre, Doğu'daki ekonomik sistemin işsiz bıraktığı insanların yeni bir başlangıç yapabilmelerine olanak veren bir sığınak oluşturmuştur; ancak artık bu durum değişmiştir. Bugün artık, elimizdeki sınırsız kaynakları paylaşmak üzere Avrupa'dan gelecek göçmenleri davet edebilecek bir durumda değiliz.” Roosevelt'e göre, Amerika'nın kendi halkına bile sağlayabileceği tek şey “kıt kanaat geçim olanakları” idi. Roosevelt artık, “tüm değerlerin yeniden ele alınıp gözden geçirilme zamanının geldiği” düşüncesinde idi. 

Aslında Roosevelt'in, değerlerin yeniden ele alınıp gözden geçirilmesi ile kastettiği şey, ülkenin ilk kuruluş ilkelerine yeniden dönülmesinden başka bir şey değildi. Ülkenin geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkmış olan bir Başkanın, önerilerini halka kabul ettirebilmek için geçmişten çok ustalıklı bir şekilde yararlanması gerekiyordu. Demokratik Parti'nin gündeminde bir çeşit sosyalist devlet yapısı kurma fikrinin bulunduğu yönündeki endişeleri giderebilmek amacı ile Roosevelt, Amerikan Devrimi'ni hatırlatan konuşmalar yapıyordu. Ekonomide tehdit yaratan unsurların “ekonomik birimler” olduğunu savunan Roosevelt, bu birimlerin tamamen bir kenara atılmamaları, ancak yeniden gözden geçirilip düzeltilmeleri gerektiği fikrinde idi. Hükümetin üzerine düşen görevin, bir ekonomik haklar bildirgesinin, yani, “bireyselciliği engellemeyecek, aksine koruma altına alacak” şekilde tasarlanacak anayasal bir ekonomik düzenin geliştirilmesine yardımcı olması gerektiğini 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söylüyordu. Bu açıdan bakıldığında, Roosevelt'in “eski sosyal sözleşmeye yeni koşullar getirilmesi” şeklinde özetlediği projenin gerçekleştirilebilmesi, yalnızca inancın yeniden güçlendirilmesini gerektirmekte idi. Roosevelt, bu inancı, “Amerika'ya duyduğumuz inanç, kurumlarımıza duyduğumuz inanç ve kendimize duyduğumuz inanç” şeklinde açıklıyor ve Amerikalıların, “1776 yılında Jefferson'un hayal etmiş olduğu Ütopya'yı yaratabileceklerine inanmaları gerektiğini” vurguluyordu.“ Sonuçta, Rooseveltin yaptığı, Amerikan Devrimi zırhının ardına sığınarak mevcut düzene karşı çıkmaktı. Aslında bu şekilde, Amerikan politikasında bir yenilik yapılacağı zaman uygulanması gelenek halini almış bir yönteme başvurmakta idi. Roosevelt bunu yaparken, ülkenin Kurucu Babalarının duydukları inançtan dem vurmuştu. 

Yine de, yeni Amerikan Başkanı, devlet gemisinin biraz destekle rotasına yeniden oturtulabileceği inancının ötesinde, sözünü ettiği Ütopya'nın gerçekleştirilmesine yönelik çok ayrıntılı bir proje hazırlamış değildi. Getireceği “Yeni Düzen”, devrimsel olmaktan çok evrimsel bir nitelik taşıyordu. Yeni Düzen denilen şey aslında, zaman zaman birbirleri ile çelişkiye düşen yasaların ve yaygın imar programlarının birleşiminden oluşuyordu. Esasen tarihçiler genellikle, Yeni Düzen'in 1935 yılı sonrasındaki bölümüne “İkinci Yeni Düzen” adını verme eğilimindedirler. Bunu yapmaları, kısa vadeli ekonomik toparlanma dönemi ile uzun vadeli ekonomik ve sosyal reformlar dönemini birbirinden ayırma amacını taşımaktadır. Ayrıca bu dönemde, Yeni Düzen “koalisyonu” olarak adlandırılan ve işçi sendikalarının daha önce birbirleri ile uzlaşamayan çeşitli seçmen kesimleri ile bir araya gelmeleri şeklindeki yeni bir gelişmeye şahit olunmuştu. Bu çerçevede, güneyli beyazlar ile kuzeyli zenciler, kırsal kesimde yaşayan Protestanlar ile şehirlerde yaşayan Katolikler ve Yahudiler, azınlıklar ile entelektüeller birbirleri ile kaynaşmışlardı. Bu koalisyon, Amerika'daki siyasi partilerin çehrelerini değiştirmişti. 
Bu yöndeki en kayda değer değişim, Afrika kökenli Amerikalıların, 


Abraham Lincoln'ün ve kölelik karşıtlarının partisi olarak bilinen 


43 Franklin D. Roosevelt Commonwealth Club'da yaptığı konuşma, 23 Eylül 1932. 
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Cumhuriyetçi Parti'den Demokratik Parti'ye kaymaları olmuştu. 
Sonradan da genellikle bu eğilimlerini sürdüreceklerdi. 

Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında, Yeni Düzen için, Amerikan sosyal ve siyasal gelişim süreci içerisinde federal yönetim tarafından uygulamaya konulmuş ve federal devlet yapısının güçlenmesini sağlamış olan üç büyük çaptaki dönüşüm hareketinin ikincisi olduğu söylenebilir. Bu dönüşümlerin birincisi, on dokuzuncu yüzyılda yaşanan İç Savaş'ta Birlik'in elde ettiği zaferin bir sonucu olarak yaşanmıştır. Söz konusu savaş sırasında ve sonrasında merkezi devletin otoritesi güçlenmiş ve bunun yanında, Anayasa'da Yeniden Yapılanma kapsamında gerçekleştirilen On üçüncü, On dördüncü ve On beşinci Değişikliklerle kölelik kaldırılmış, vatandaşlığın tanımı yapılmış, oy kullanma hakları belirlenmiş ve bu yolla, özgürlük kavramının hukuki olarak güçlü şekilde yeniden tanımı yapılmıştır. Üçüncü büyük çaptaki dönüşüm hareketi ise 1960'lı yıllardaki “İkinci yeniden Yapılanma” kapsamında eşit haklar yasasının yürürlüğe konulması ile gerçekleşmiştir. Büyük dönüşüm hareketlerinin ikincisini oluşturan Yeni Düzen çerçevesinde, özgürlüklerin arttırılması amacı ile merkezi yönetimin güçlendirilmesi yoluna gidilmiş, insanların yoksulluktan kurtarilması, ekonominin güven altına alınması ve herkese fırsat eşitliği sağlanması hedeflenmiştir. 

Acil Bankacılık Yasası ile başlatılan Yeni Düzen'in “birinci” diliminde asıl ağırlık, 1933 tarihli Ulusal Endüstriyi kurtarma Yasası çerçevesinde uygulanan ekonomik programa verilmişti. Söz konusu yasaya bağlı olarak bir Ulusal Kurtarma İdaresi (VRA — National Recovery Administration) kuruldu. I. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan Savaş Sanayii Kurulu'nunkine benzer nitelikte sorumluluklar üstlenen (ancak bu kez verilen savaş, yoksulluğa karşı idi) Ulusal Kurtarma İdaresi'nin (bu kuruma üyelik gönüllülük esasına dayalı olmakla birlikte, hararetle teşvik ediliyordu) çatısı altında, ticari faaliyetler organize edilerek kontrol altına alınabildi. Kısa süre içerisinde de, her birisi kendi spesifik sorumluluk sahası içerisinde faaliyet yürüten benzer kurumlar oluşturuldu. 
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Çıkartılan Tarımsal Uyum Yasası kapsamında ise, tarım ürünlerinin fiyatındaki düşüşün engellenmesi amacı ile üretimde kısıtlamaya gidilmiş, çiftçilerin daha az üretim yapmalarından dolayı uğradıkları zarar ise telafi edilmişti. Bu tedbir, arzu edilen sonucu vererek tarım ürünlerinin fiyatının artmasını sağlamıştı. Ancak bu arada, arzu edilmeyen sonuçlarla da karşılaşılmış, ortakçı konumunda tarım yapanlar ile, kiraladıkları arazide ürün yetiştiren daha yoksul çiftçiler, ekilmesi mali açıdan elverişli görülmeyen topraklardan çıkartılmışlardı. Bu yoksul çiftçiler, devletin kendilerine sağladığı yardımla yaşamlarını zorlukla sürdürür duruma gelmişler, ya da kitle halinde yollara düşüp başka yerlere göç eden insanlar kervanına katılmışlardı (Şekil 9.6). Bu arada, Sivil Koruma Birliği (CCC — Civil Conservation Corps) adı verilen birim, doğal çevrenin korunmasına yönelik bir dizi proje çerçevesinde istihdam olanakları oluşturmakta idi. Bayındırlık İşleri İdaresi (PWA — Public Works Administration) ise, benzer istihdam olanaklarını, şehirlerde yürüttüğü yol, köprü, bina inşaatları ile sağlamaya çalışıyordu. Ayrıca Güney'deki kırsal bölgelerde faaliyet gösteren Tennessee Vadi İdaresi, sellerin önlenmesine ve Tennessee Nehri'nde bir baraj inşa edilerek binlerce eve elektrik enerjisi sağlanmasına yönelik bir program başlatmıştı. Aslına bakılırsa, Yeni Düzen kapsamında başlatılan projeler arasında en gözle görülebilir ve uzun vadeli etkileri olanlar, Amerika'nın nehirleri üzerinde yürütülen yoğun inşaat projeleri idi. 
Bunların arasında en önemlisi, zaman içerisinde ülkenin hidroelektrik gücünün hemen hemen yarısını sağlayacak olan, Colorado Nehri üzerindeki Grand Coulee Barajı inşaatı idi. 

Bu çeşitli programlar — ki sayıları gerçekten çok fazla idi — bir arada ele alındıklarında, ekonomik düzelmeyi sağlamaya duyulan büyük isteği ve bu yöndeki yoğun girişimleri ortaya koyuyorlardı. 
Buna rağmen, çeşitli eleştirilere de hedef olmuşlardı. Muhalifler tarafından “Alfabe Kuruluşları” olarak adlandırılan (çocukların ilgisini çekmek üzere harf şeklindeki makarnalardan yapılmış çorbaya atıfla, kısaltmaları birçok harfin bir araya gelmesi ile oluşan kuruluşlar kastediliyordu) ve her birisi değişik programlar yürüten kuruluşlar, 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Şekil 9.6. Ekonomik depresyondan dolayı lowa'dan göç edenler (Dorothea Lange, 1936). Bu fotoğraf, Depresyonun en şiddetli olduğu dönemde lowa'dan göç eden dokuz kişilik bir ailenin üç üyesini göstermektedir. Tanınmış foto muhabiri Dorothea Lange, Yeniden İskan İdaresi (kuruluşu 1935) adına düzenlenen Fotoğraf Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sırasında bu fotoğrafı New Mexico'da çekmiştir. Yeniden İskan İdaresi, İkinci Yeni Düzen dönemi sırasında kurulan reform amaçlı kuruluşlardan birisi olup, sonradan Çiftlik Güvenliği İdaresi (o da 1935'te kurulmuştur) ile birleşmiştir. 
Lange, daha sonra çektiği bir başka fotoğrafta, yeniden iskan uygulamalarının hoş olmayan bir örneğini gözler önüne sermiş, II. Dünya Savaşı sırasında Savaşta Yeniden İskan İdaresi (WRA — War Relocation Authority) tarafından zorla yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılarak çeşitli toplama kamplarına yerleştirilen Japon kökenli Amerikalıları fotoğraflamıştır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-130926). 


sonuçta ülkede ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanmasında ancak kısmen başarılı olabilmişlerdi. Gerçi uğradıkları başarısızlıklar tamamen de bu kuruluşların kendilerinden kaynaklanmamıştı. 
Doğa, Yeni Düzen'den yana değildi. Uzun süren bir kuraklık (bazı 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bölgelerde nerede ise on yıla yakın bir süre boyunca devam etmişti) Büyük Ovaları, “Toz Çanağı” (Dust Bowl) olarak ifade edilen çorak alanlara çeviren şiddetli toz fırtınalarına sebep olmuştu. Bu tabir, Amerikadaki Büyük Depresyonun getirdiği yıkımı çok doğru bir şekilde yansıtıyordu. Bu toz fırtınalarının yarattığı etkilerin en yoğun olduğu yerler Texas ile Oklahoma'nın kuzeybatı tarafında Texas'a doğru uzanan tava sapına benzer kısımdı ve New Mexico, Kansas ve Colorado'ya kadar yayılıyordu. Bu bölgelerde yaşayan halk, tamamen destekten yoksun bir şekilde, kendi topraklarında göçmen durumuna düşmüşlerdi. Bu insanların yaşamları, Dorothea Lange gibi fotoğrafçılar tarafından görüntülenmiş ve yazar John Steinbeck tarafından da The Grapes of Wrath (1939) adlı romanında konu edilmiştir. Büyük Depresyonu edebi olarak anlatan en tanınmış roman olarak kabul edilen bu romanında Steinbeck, Oklahomada büyük bir yoksulluk içerisinde yaşayan bir ailenin dramını konu almıştır. Söz konusu ailenin çektiği acılar, aslında 1930'larda ülkedeki birçok ailenin yaşadıklarının bir örneğini oluşturmaktadır. 

1935 yılı sonrasındaki, “İkinci Yeni Düzen” olarak adlandırılan 
dönem, 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasası üzerine oturtulmuştur. Söz konusu yasa ile, işsizlik sigortasını ve emekli maaşlarını da kapsayan bir sosyal refah programı uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, İş Geliştirme İdaresi'nin (WPA — Work Progress Administration) kurulması ile birlikte, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında da bir adım ileriye gidilmiştir. Bu çerçevede tüm Amerikada, çogunlugunu yazarların, müzisyenlerin ve ressamların oluşturduğu hemen hemen 9 milyon insana iş olanağı yaratılmıştır. Bu sanatçılar, postane binalarının duvarlarına resimler yapmaktan, eyaletleri tanıtıcı broşürler hazırlamaya, çeşitli konserler ve tiyatro oyunları sergilemekten folklor arşivleri düzenlemeye varana dek çeşitli sanatsal faaliyetlerle gelir elde ediyorlardı. Bu arada, yine İş Geliştirme İdaresi'nin projelerinden birisi olarak (Federal Yazarlar Projesi çerçevesinde), Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini yazma işine girişilmişti. Çok büyük hacimli olan bu iş kapsamında, gazetelerin, 


44 Ülkemizde “Gazap Üzümleri” adı ile tanınmıştır — ç.n. 
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tarihi kayıtların, arşivlerin didik didik araştırılması, ya da örneğin, hala kölelik dönemlerini hatırlayan birçok Afrika kökenli Amerikalı ile görüşmeler yapılarak seslerinin kayda alınması gerekiyordu. Bu çalışmalar sırasında ülkenin geçmişi ile ilgili olarak elde edilen bir yığın ham bilginin düzenlenmesi ile bir tarih oluşturulmuştur. Günümüzde hala tarihçiler, odönemde elde edilmiş olan bilgileri incelemekte ve günümüz bilgileri ışığında yeniden yorumlamaktadırlar. 

Buna rağmen, bir tiyatro oyunu sergilemek gibi çok masum görünen faaliyetler bile, Yeni Düzen'in ardında sosyalist, hatta daha da kötüsü, faşist niyetler olabileceği yönünde şüpheler ve korkular oluşturabilmişti. Yeni Düzen'i eleştiren bir gazeteci olan Raymond Gram Swing'in değerlendirmesine göre, Amerika Birleşik Devletlerinde de, “Almanya ve İtalya örneği hayata geçiriliyor, ulusal birlik adı altında radikaller ile muhafazakarlar arasında bir koalisyon oluşturuluyordu.” Swing, yapılan uygulamaların, Amerikan faşizminin cesur yeni dünyasına giden yolun ilk adımını oluşturduğunu, kurulacak yeni düzende bireyselciliğin yok edileceğini ve Amerikalılara “bu duruma karşı çıkmalarının ve eleştirilerde bulunmalarının Amerikalılığa aykırı olduğunun kabul ettirileceğini” savunuyordu.5 Amerikalı radyo dinleyicileri, Swingin sesine uzun süreden beri aşina idiler; ancak Avrupada gelişen olaylarla ilgili uluslararası haberlere radyo yayınlarında daha geniş yer ayrılması ile birlikte, Swingin sesi radyoda daha fazla duyulur olmuştu. İtalya'da Fasizmin, Almanya'da ise Nasyonal Sosyalizmin yükselişi karşısında, tecrit politikasına sığınarak duyarsız kalmak, ya da gelişmelerden etkilenmemek mümkün değildi. Sinclair Lewis'in distopik özellikteki siyasi romanı Jt Can? Happen Here“ (1935), dönemin en popüler kitaplarından birisi olmuştu. Kitabın adı Türkçeye çevrildiğinde “Burada Öyle Şey Olmaz” gibi bir anlam taşıyorsa da, okunduğun- da, kitapta yazılan olumsuzlukların Amerika'da da pekala olabileceği anlaşılabiliyordu. Federal Tiyatro Projesi'nin sponsorluğunda 


45 Raymond Gram Swing, Forerunners of American Fascism (New York: Julian 
Messner, 1935). 
46 Türkçesi “Burada Olamaz” şeklindedir — ¢.n. 
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tiyatroya da uyarlanarak ülke çapında izlenmişti. 1936 yılında New York'ta İngilizce ve Yiddiş (Yahudi Almancası) dilinde sahnelenmiş, daha sonra Los Angeles'te Yiddiş dilinde, Tampa'da ise İspanyolca olarak seyirciye sunulmuştu. Seattle'da ise oyun, zenciler tarafından sahnelenmişti. 

Aslına bakılırsa, 1930'larda Amerika'nın, Nasyonal Sosyalist devlet yapısının Yeni Dünya'daki bir versiyonu durumuna gelmesi ihtimali zayıftı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, iki dünya savaşı arasındaki dönem bir bütün olarak ele alındığında, özgürlük ve demokrasi kavramlarının sıklıkla tartışılmakla birlikte, gerçek anlamda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olmadıklarını söylemek mümkündür. Roosevelt'ten önceki Başkan Herbert Hoover'in, Yeni Düzen için “koloni döneminden beri Amerika'da Özgürlük ruhunun bu denli dehşet verici şekilde saldırıya uğradığı görülmemiştir” şeklindeki sözlerine cevap olarak Roosevelt, (İç savaş sırasında Lincoln'ün yapmış olduğu gibi) “özgürlüğün daha geniş çapta bir tanımına ihtiyaç duyulduğunu” söylemiş ve bu tanım kapsamında “Amerika'nın tarihinde daha önce rastlanmamış kadar fazla sayıdaki ortalama hayat süren insanlara daha fazla özgürlük sağlamanın yanında daha fazla güvenlik de sağlamak gerektiğini” belirtmişti.“ 

Roosevelt’in söylediklerinin ne derece doğru olduğu, tartışmaya açık bir konu idi ve daha çok da “ortalama hayat süren” insanın tanımının ne şekilde yapılacağına bağlı idi. Büyük Depresyon sırasında yaşanan acılar ülkede herkesin payına eşit şekilde düşmemişti. Yaşanan sorunları hafifletmek niyeti ile Yeni Düzen kapsamında uygulanan programların bazıları ise, sorunları hafifletmekten çok, daha da alevlendirmişti. Kızılderili Yeni Düzeni (Indian New Deal) olarak adlandırılan program, buna bir örnekti. 1934 tarihli Kızılderili Reorganizasyon Yasası, daha önceden Kızılderililere uygulanmış olan asimilasyon uygulamalarının tersine döndürülmesi amacı ile yürürlüğe konulmuştu. Yeni göreve atanmış olan Kızılderili 


47 Herbert Hoover, “The Challenge to Liberty”, Saturday Evening Post, 08 Eylül 
1934; Roosevelt, Fireside Chat, 30 Eylül 1934, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14759 (22 Temmuz 2010). 
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İşleri Bürosu Yöneticisi John Collier, Amerika'daki Yerli kültürünün yok edilmesinin yalnızca Amerika'nın Yerli halkları için değil, tüm Amerikan ulusu için büyük bir kayıp olduğunu savunuyor, ayrıca Dawes Yasası kapsamında Kızılderili kabilelerine ait toprakların bir bölümünün farklı holdinglere tahsis edilmiş olmasını da eleştiriyor ve bu haksızlıkların onarılması gerektiğini söylüyordu. Collier, Yeni Düzen'in mikroekonomik (ve kültürel) bir versiyonu olarak kabul edilebilecek bir uygulamanın hayata geçirilmesini amaçlıyor ve bu çerçevede yerlilere ait toprakların yeniden bir araya getirilmesini ve Kızılderililere ait tüm kaynakların, ortak olarak faydalanılmak üzere tek bir havuzda toplanmasını istiyordu. Oysa, Kızılderililerin bazıları, ellerinde kalmış olan toprağı özenle işlemişlerdi ve şimdi bu toprakların ortak kullanıma açılması fikrine sıcak bakmıyorlardı. 
Ayrıca, aralarından bazıları eski Kızılderili geleneklerini artık çok geride bırakmışlardı ve Washington'daki bürokratların birden bu geleneklere geri dönülmesine bu kadar ilgi ve istek göstermelerini şüphe ile karşılıyorlar ve bu çabalara karşı çıkıyorlardı. Amerika'nın Yerli halklarının büyük bölümü, ilerlemeden yana idiler ve bazı beyazların kendilerini zorla hoş olmayan bir geçmişe geri döndürmelerindense, geleceğe bakmak istiyorlardı. 

Amerikan toplumunun diğer kesimleri de aynı şekilde kendilerini, kaçamayacakları kadar geçmişe yönlendirilmiş bir durumda bulmakta idiler. Genel olarak pamuk tarımına daha fazla bağımlı durumdaki Afrika kökenli Amerikalılar, Yeni Düzen kapsamında tarımda yapılan düzenlemelerden pek bir yarar sağlayamamışlardı. 
Ayrıca, Sivil Koruma Birliği (CCC) bünyesinde yürütülen çalışmalarda, ya da Yeniden İskan İdaresi tarafından yeni ve model teşkil eden yerleşim birimlerinin kurulmasında olduğu gibi, Yeni Düzen girişimlerinin bir çoğunda ırk ayrımı da gözetiliyordu. Elbette ki ırk ayrımı, Yeni Düzen ile başlamış değildi. 1920'ler ve 1930'lar boyunca Amerika'da “özgür” kelimesi, “eşit” anlamına gelmemişti. 
Ülkede, Anglo-Sakson üstünlüğüne dayanan bakış açısının, dönemin popüler kültürü tarafından hala bir ölçüde geçerli görüldüğü, hatta güçlendirildiği de ortada idi. Dönemin edebiyatında ve 


493 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


çekilen filmlerde de, Roosevelt'in savunduğu yeni, sivil, milliyetçi ortak kültür ile, muhaliflerinin dile getirdiği “güçlü bireyselcilik” amacı arasındaki gerilim konu ediliyordu. Oysa bu gerilime rağmen, her iki yaklaşımın da Amerika ile ilgili idealleri açıkça ırksal kodlara dayalı idi. Roosevelt'in savunduğu sivil milliyetçilik, belli etnik grupları kapsıyordu; muhaliflerinin dile getirdiği güçlü bireyselcilik de aynı şekilde, pek göçmenlere göre değildi. 

1930'ların en tanınmış çok satan romanlarından birisi — sonradan filme de alınmıştı — hiç şüphesiz Margaret Mitchell’in İç Savaş'ta geçen romanı Gone With the Wind (1936) idi. Bu roman, sunduğu tarihsel dekor içerisinde, okurlar ve seyirciler için, Depresyon döneminin sıkıntılarından bir uzaklaşma olanağı sağlıyordu. 
Ancak aynı zamanda da, karşılaştığı büyük güçlüklerle mücadele edebilen bir bireyin sonunda rahata ereceği mesajını veriyordu. Romanın kahramanı Scarlett O’hara, okurlarda bir kız kardeş sıcaklığı uyandıran, ya da bir sosyal dayanışma örneği oluşturan türde bir karakter değildi. Aslına bakılırsa, kadın olması dışında, o dönemin diğer roman ve film kahramanları ile kültürel açıdan benzerlik taşıyordu. Diğer kahramanların ise tümü erkekti ve, ya Mr. Smith Goes to Washington (1939) filminin kahramanı gibi asil karakterli sıradan insanları, ya da Public Enemy” (1931) ve Scarface’ (1932) filmlerinin kahramanları gibi aşağılık suçluları canlandırıyorlardı. 

1920'lerde, Al Capone ile başlayarak gangsterlere duyulan hayranlık, 1930'larda Amerikan okurlarının ve film seyircilerinin gangsterlerle ilgili film ve romanlara büyük ilgi göstermelerine yol açmıştı. Bu roman ve filmlerin verdiği mesaj ise, biraz karmaşıktı; söz konusu filmlerin ahlaki bakış açısı bir yana, aynı zamanda suçlu ve olumsuz özelliklere sahip kahramanları göçmen kökenli oluyor ve kendisini yaratan örgüt tarafından sonuçta yok ediliyorlardı. Özellikle de sosyal saygınlığını her an kaybetme riski taşıyan Scarlett Ohara, ve Yaralı Yüz gibi kişiler için Amerikan Rüyası, güvenilmez 


48 Ülkemizde “Rüzgar Gibi Geçti” adı ile tanınmaktadır — ç.n. 
49 Türkçesi, “Bay Smith Washington'a Gidiyor” şeklindedir - ç.n. 
50 Türkçesi “Halk Düşmanı” şeklindedir — ç.n. 

51 Türkçesi “Yaralı Yüz” şeklindedir — ç.n. 
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ve kırılgan bir kavram özelliği taşıyordu. Beyazperdede yansıtılan Amerikan yaşamının ardında yatan belirsizlik ise, aynı dönem içerisinde giderek popüler hale gelmekte olan gerçekçi ya da ucuz roman şeklindeki dedektif filmleri ve romanları ile onarılmaya çalışılmakta idi. Bu tarz filmler ve romanlar da yine, hem gerçeklerden kaçışı sağlıyor, hem de çaba sonucu başarı elde edebilme mesajını vurguluyorlardı. Genellikle de kahramanlar sıradan insan görünümünde kişilerdi. Dashiell Hammet tarafından yaratılan Sam Spade, ya da Raymond Chandler tarafından yaratılan Philip Marlowe gibi karakterler, yaratıcılarının hayal ederek önlerine koyduğu her türlü güçlüğü ve düşmanları aşarak sonunda başarıya ulaşıyorlardı. 

Büyük bölümü Depresyon döneminde geçen bu tür roman ya da filmlerde ortaya konulan Amerikan kent yaşamı, dönemin ruhuna uygun şekilde, hep olumsuz bir şekilde yansıtılıyordu. 1930'ların dedektif romanlarında sürekli olarak, kabul gören idealizm, düşmanlığın hakim olduğu gerçek karşısında zafere ulaşıyordu. 
Amerikan değerlerini yücelten Anglo-Sakson dedektif konumundaki roman kahramanları, şüpheci bir iyimserlik havası içerisinde, Amerikan Rüyası'nın altında yatan yolsuzlukların ve entrikaların farkında olarak onlarla mücadele ediyorlardı. Philip Marlowe karakterinin yaratıcısı olan yazar Chandler, şöyle diyordu: “Kendisi aşağılık bir yaradılışta olmayan, kesinlikle kirli işlere bulaşmamış ve korku nedir bilmez kahramanın, bu her türlü pisliğin kol gezdiği sokakları çok iyi tanıması ve oralarda dolaşması gerekiyor.” Amerikalılar giderek kendilerini, Chandler'ın yarattığı bu “sıradan” fakat aynı zamanda da “olağandışı” adamla özdeşleştirir, ya da özdeşleştirmeye gayret eder olmuşlardı.” O dönemde karşı karşıya bulunulan en ciddi “suç”, Nazizm tehdidi olarak algılanmakta idi ve 1930'ların sonlarına doğru Amerikan popüler kültürü, söz konusu tehdidin yarattığı fırsattan yararlanarak, Amerikan ulusunun ve ideallerinin bu tehdidin karşısında yer almalarını sağlayacak şekilde Amerikalılığın tanımını yapmıştı. Amerika'da çekilmiş olan ilk Nazi aleyhtarı 


52 Raymond Chandler, “The Simple Art of Murder”, The Atlantic Monthly, 1944; 
reprinted in the Chandler Collection, Cilt. 3 (London: Picador, 1984) 191. 
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propaganda filmi olan Confessions of a Nazi Spy? (1939) adlı filmin son bölümünde yer alan mahkeme sahnesinde, savcı şunları söylüyordu: “Amerika, dünya üzerinde kalabilmiş demokrasilerden birisi olmanın ötesindedir. Amerika'nın kendisi demokrasidir. Bu demokrasi, atalarımızdan bizlere miras kalmış olan özgürlüğü, kendilerine Tanrı tarafından bahşedilmiş inançla sonsuza dek savunmaya kararlı olan özgür insanların devletini temsil eder.” 

Amerikan seyircilerinin bu filmi izledikleri sıralarda Avrupa, savaşın eşiğine gelmişti. Filmin gösterime girmesinden beş ay sonra Almanya, Polonya'yı işgal edecekti. O sıralarda Yeni Düzen ise, ivmesini büyük ölçüde yitirmiş ve sanayi çevrelerinde bir türlü sona erdirilemeyen huzursuzluklardan büyük zarar görmüştü. 1937 yazından başlayarak, ülke yeni bir ekonomik çöküş süreci içerisine girmişti. Ekonomiyi istikrara kavuşturmaya, çiftçileri korumaya ve asgari ücreti belirlemeye yönelik bir dizi yasa çıkartılmıştı; ancak Roosevelt'in, bu yasaların uygulanmasını sağlayabilmek için büyük mücadele vermesi gerekiyordu. 1939’un Ocak ayında Kongre'ye hitaben yaptığı yıllık konuşması sırasında ise, artık Amerikan halkının birinci önceliğinin ulusal ekonominin düzeltilmesi değil, ulusal savunma olduğunu belirtmişti. Aslında Amerika Birleşik Devletleri acil bir tehdit ile karşı karşıya bulunmuyordu. II. Dünya Savaşı başladığında Roosevelt, daha önceki dünya savaşında Wilson'ın yapmış olduğu gibi, ülkenin tarafsız kalacağını açıklamış, ancak bununla birlikte, Müttefiklere silah ve ikmal malzemeleri satılabileceğini de belirtmişti. Roosevelt bu şekilde, demokrasinin savaşın uzağında kalınarak da savunulabileceğini ümit ediyordu. 

Ne yazık ki, Nazi savaş makinesi, mesafeleri büyük bir süratle aşabilecek güce sahipti. Yürüttüğü savaş tarzına da Blitzkrieg (yıldırım harbi) adı boşuna verilmemişti. Almanya, 1940 ilkbaharında harekat başlatmış ve haftalarla ifade edilebilecek bir süre içerisinde Danimarka'yı, Norveç'i, Hollanda'yı, Belçika'yı ve Lüksemburg'u işgal etmiş, İngilizleri Dunkirk'te Fransa'dan ayrılmak zorunda bırakmıştı. Fransa'nın da teslim olmaktan başka çaresi kalmamıştı. 


53 Türkçesi “Bir Nazi Casusunun İtirafları” şeklindedir — ç.n. 
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Bu durumda İngiltere, Almanya'nın tüm Batı Avrupa'yı, ve daha da önemlisi, doğu Atlantik'i kontrolü altına alabilmesinin önündeki tek engel olarak kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Roosevelt, Müttefiklere desteği arttırırken, bir taraftan da ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelmişti. Bu amaçla askeri harcamaları arttırmış, Ulusal Savunma Araştırmaları Komitesi adını taşıyan bir birim oluşturmuş ve Amerika'nın tarihinde ilk kez olarak barış döneminde zorunlu askere alma işlemi uygulamaya yönelik olarak, Kongre'nin bu konuda çok istekli olmamasına rağmen, Seçici Zorunlu Askerlik Hizmeti ve Eğitimi Yasası'nı çıkartmayı başarmıştı. 
Bu uygulamalarına, Müttefikleri Destekleyerek Amerika'yı Savunma Komitesi'nden destek gelirken, Önce Amerika Komitesi ise karşı çıkmıştı. Bu şekilde, Roosevelt'i destekleyenlerin ve kendisine karşı çıkanların bulunması, bir bakıma, hala yeterince uzakta yaşanan ve Amerikan halkı için hiçbir tehdit oluşturmayan bir savaşa bulaşmanın ne derece uygun ve arzulanabilir olduğu konusunda Amerikan kamuoyunun karışık düşünceler içerisinde bulunduğunu ortaya koyuyordu. 

Oysa, doğrudan doğruya Amerikan halkı ve ülkenin askeri gücü, başka ülkeler için bir tehdit olarak algılanmakta idi. Nitekim sonuçta, Amerika'nın savaşa girmesi konusundaki kararı veren, kendisi olmayacaktı. 11. Dünya Savaşı, bir anlamda, üç ayrı yayılmacı unsurun birbirleri ile yollarının birleşmesi şeklinde algılanabilirdi. Bu üç yayılmacı unsur, Avrupa'daki İtalyan ve Alman Faşist güçleri ile, Güneydoğu Asyada yayılma emelleri olan Japonya idi. 
Sonuçta, savaşın Amerika Birleşik Devletleri için yarattığı tehdit, Avrupa'daki savaşın Atlantik'i aşması ile gerçekleşmeyecek (her ne kadar 1941 yılı itibarı ile Amerikan gemilerini hedef alan Alman denizaltı saldırıları nedeni ile Almanya ile Amerika arasında resmen ilan edilmemiş bir savaş yaşanıyor olsa da), Japonya'nın Pasifik'teki emellerinden kaynaklanacaktı. 

Japonya açısından, ABD'nin Hawaii'deki Pearl Harbor'da bulunan Pasifik Filosu, emperyal emellerini uygulayabilmesi için potansiyel bir engel teşkil etmekte idi. Bu nedenle de Japonlar, söz 
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konusu engeli ortadan kaldırmaya karar verdiler. 07 Aralık 1941 
sabahı Japon uçakları, Pearl Harbor'a ani ve yıkıcı bir saldırıda bulundular (Şekil 9.7). Son iki yıldan beri, Müttefik güçlere silah sağlayıp sağlamamak ve birçok kişinin Amerika'ya hiç ulaşmamasını umdukları bir savaşa dahil olup olmamak konusunda politikacılar arasında devam eden görüşmeler ve Kongre'de yaşanan ateşli tartışmalar, Japon saldırısı ile bir anda son bulmuştu. Amerikan Pasifik Filosu'nun büyük bölümünün yitirilmesi, bu arada 2000'den fazla Amerikalının hayatını kaybetmesi ve ABD'nin 11. Dünya Savaşı'na girmesi, yaklaşık bir saat içerisinde gerçekleşmişti. 


Şekil 9.7. Pearl Harbor, Aralık 1941 (ABD Donanmasına ait resmi nitelikli fotoğraf). 
Fotoğrafta, bir kurtarma botunun, alevler içindeki Colorado-sinifi USS West Virginia gemisine doğru ilerlediği görülmektedir (fotoğrafın ön planında yer almaktadır). 
Geri planda ise USS Tennessee gemisi yer almaktadır. West Virginia gemisi sonunda, mürettebatından altmıştan fazlası ile birlikte batmıştı. Sonradan bu gemi onarılarak, Filipinler'in işgal edilmesi harekatında yer almak üzere, 1944 yılının Eylül ayında ye- 


niden Hawaii'ye sevk edilmiştir. Aynı gemi, sonradan Iwo Jima'daki Savaş sırasında da kullanılmıştır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi ile, Savaş Enformasyon Bürosu'nun izinleri ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USW33-01 8433-C). 
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Pearl Harbor saldırısının yirmi yıl kadar öncesinde, I. Dünya Savaşı'nın ardından Başkan Harding, “bir daha ulustan böyle bir fedakarlıkta bulunması istenmeyecektir” vaadinde bulunmuştu. 
Aslında elbette ki böyle bir vaat, gerçekçilikten uzaktı ve hiçbir modern devlet tarafından yerine getirilebilmesi mümkün değildi. 
Ancak yine de, 1920'lerde ve 1930'larda Amerikalıların birçoğu, Dos Passos’un Three Soldiers (Üç Asker) adlı romanının baş kahramanı gibi, “hayatlarında bir daha asla asker üniforması giymeyeceklerine” kendilerini inandırmışlardı.”* Oysa, savaşın sonuna kadar olan sürede 16 milyon kadar Amerikalı yeniden askeri üniforma giyecek ve bunların yarım milyon kadarı, üniformaları üzerlerinde olduğu halde ölecekti. Bu arada, ülkedeki sayıları giderek artmakta olan işsizler ordusuna askeri üniformaların giydirilmesi ile birlikte, Yeni Diizen’in başaramadığını sonuçta II. Dünya Savaşı başarmış, ülkenin ekonomisinde düzelme sağlanmıştı. Hatta bu savaş, ülkeye bundan öte yararlar da getirmişti. 

1776'da, Amerika'nın ve Amerikalılığın oluşturulmasına giden yol, savaşlardan geçmişti. O zamanlardan beri ülke yöneticilerinin çoğu bu gerçeği, Amerika'nın neyin savunucusu olduğunu ve Amerikalılığın ne anlama geldiğini hatırlatan bir unsur olarak ön planda tutmuşlardı. Amerika'nın 11. Dünya Savaşı'na girmesine karşı çıkan eski Başkan Herbert Hoover, yine de Amerika'nın savaşta gösterdiği fedakarlığı, özgürlük kavramına bağlamış ve şöyle konuşmuştu: “Plymouth Kayası'nda, Lexington'da, Valley Forge'da, Yorktown'da, New Orleans'da, Batı sınırımızın her bir karışında, Appomattox'da”, San Juan Tepesi'nde, Argonne'da”, özgürlük uğruna 


54 John Dos Passos, Three Soldiers (1921, Yeniden basımı, California: Coyote 
Canyon Press, 2007), 282. 

55 09 Nisan 1865 tarihinde gerçekleşen Appomattox Adliye Binası savaşı, İç Savaş 
sırasında gerçekleşen son muharebelerden birisidir. Konfederasyon orduları Başkomutanı Robert E. Lee'nin emrindeki Kuzey Virginia Ordusu'nun, Birlik Orduları Başkomutanı Ulyses S. Grant'ın emrindeki Potomac Birlik ordusu'na teslim olmadan önceki son savaşıdır — ç.n. 

56 I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'daki Argonne ormanlarında, 26 Eylül 1918'den 
ateşkesin imzalanarak savaşın son bulduğu 11 Kasım 1918'e kadar devam eden savaştır — ç.n. 
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canlarını veren Amerikan askerlerinin mezarları bulunmaktadır.” 


Bu askerlerin canlarını vererek özgürlüğü ne ölçüde sağladıkları konusu ise, tartışmaya açıktı. Amerika, hala bünyesinde ırk ayrımının mevcut olduğu silahlı kuvvetlerini savaşa sürmeye hazırlanırken, Amerikan özgürlüğünün anlamı yine tartışmaya açılacak ve Yeni Düzen'in ulaşmak için çok çabalayıp bir türlü ulaşamadığı, ülkenin her bireyini içine alacak bir sivil milliyetçilik kavramı, savaşın potasında yeniden şekillendirilecekti. 


57 Hoover, “The Challenge to Liberty.” 
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10 
Değişim İçerisinde Olan Bir Ülke 


Atom Çağındaki Amerika 


w 


“Taşıdıkları şeylerin niteliğini, büyük ölçüde zorunluluklar belirliyordu.” 


(Tim O’Brian, The Things They Carried, 1990)' 


Öfkeli ifadeler taşıyan mektupta, şunlar yazılmıştı: “Her şeyden önce, üzerine giydirilmiş olan bir ABD Ordu üniforması bir zenciyi, Georgia'da birbirlerine prangalar ile bağlanmış köleler ne kadar özgür idilerse, o kadar özgür kılar; anlayacağınız gibi, bu durum cehennemde olmaktan farksız... Virginiadaki Camp Lee'den yapılan asker sevkiyatı sırasında iki gün süren uzun yürüyüşümüzde bizlere yalnızca bir kez yemek verildi.” Mississippi'de yatmakta olduğu hastane koğuşunda bu satırları yazan er Norman Brittingham, hastanede çok zor zamanlar geçirdiğini şöyle ifade ediyordu: “Doktorlar bizlere köpekmişiz gibi davranıyorlar...Beyazlar, zenci askerlere vuruyor, küfrediyor ve zaman zaman da, ortada hiçbir neden yokken kampın hapishanesine kapatıyorlar.” Bir başka asker ise, şöyle yazmıştı: “Buraya insan olarak geldik ve bizlere insan gibi muamele edilmesini bekledik; oysa geldiğimizden beri, köpek gibi muamele 


1 Tim O'Brian, Vietnam Savaşı'nda asker olarak görev yapmış bir roman yazarıdır. 
Romanlarının çoğunda Vietnam savaşı'nı konu almaktadır. Aynı konu ile ilgili The Things They Carried adındaki romanı, “Taşıdıkları Şeyler” adı ile dilimize çevrilmiştir — ç.n. 
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görüyoruz.” James Henry Gooding adındaki er ise, düşüncelerini şöyle ifade ediyordu: “Ülkemizin bizi hor gördüğü inancına kapılıyoruz; oysa bizler, ülkemize hizmet edeceğimize yemin etmiş kisileriz.” Ardından da, Başkan'dan şu ricada bulunuyordu: “Lütfen bizlere bir an kulak verin.” 

Yukarıda sözü edilen dört farklı mektupta gündeme getirilen şikayet aynı idi: Afrika kökenli Amerikalı askerler, beyaz silah arkadaşları ile eşit muamele görmediklerinden yakınıyorlardı. Mektuplarının arasında yüz yıla yakın bir zaman bulunmasına rağmen, şikayetleri değişmemişti. Yukarıda sözü edilen dört mektuptan ilk ikisini yazanlar, I]. Dünya Savaşı'na kaulan askerlerdi; diğer ikisi ise, İç savaş sırasında Birlik Ordusu bünyesinde çarpışmışlardı. 
Norman Brittingham ile James Henry Gooding arasında bir kuşak geçmişti. Buna rağmen, mensubu oldukları ülkede, zenci askerlerin yaşadıkları konusunda bir değişiklik gerçekleşmemişti. 1943 
yılında, bu konudaki gözlemlerini dile getiren bir subay, ordudaki ırk ayrımının, aslında geçmişin hoş olmayan bir yansıması şeklinde görülebileceğini söylemiş ve bu yüzden emrindeki adamların, “yetmiş beş yıl önce yenilgiye uğratılmış olan belli bölgelere ait adet ve gelenekleri hala devam ettirme eğiliminde olduklarını” ifade etmişti. Söz konusu subay, görüşlerini şöyle belirtmişti: “Savaştan sonra ordunun, ırklarına bakmaksızın, yalnızca asker değil, aynı zamanda iyi vatandaşlar da yetiştirmesi gerekecektir... Eğer mevcut adaletsizlikler devam edecek olursa, korkarım Amerika Birleşik Devletleri 


2 İsimleri belirtilmeyen 300 askerin Editöre gönderdikleri mektuplar, Baltimore 
Afro-American, 23 Kasım 1942; Er Norman Brittingham'ın Truman K. Gibson Jr’a mektubu, 17 Temmuz 1943, her ikisi için de bakınız, Philip McGuire'ın editörlüğünde hazırlanan, Taps for a Jim Crow Army: Letters from Black Soldiers in World War II (1983. Yeniden basım. Lexington: The University Press of Kentucky, 1993) 11, 18; Maryland'deki kimliği bilinmeyen bir zenci askerin Savaş Bakanı'na yazdığı mektup, 02 Ekim 1865, Ira Berlin ve diğerlerinin editörlüğünde hazırlanan Freedom: A Documentary History of Emancipation, 1861-1867, Seri No: II, The Black Military Experience (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 1982) 654; James Henry Gooding'in Abraham Lincoln'e yazdığı mektup, 28 Eylül 1863, bakınız, Onbaşı James Henry Gooding, On the Altar of Freedom: A Black Civil War Soldiers Letter from the Front, Virginia M. Adams'ın editörlüğünde hazırlanmıştır (Amherst: The University of Massachussetts Press, 1991) 120. 
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ordusunun onda biri, bizim “Herkes için Özgürlük ve Adalet” ilkemize karşı kayıtsız kalacak hatta bu ilkeden hoşlanmayacak insanlardan oluşur hale gelecektir.” 

İyi vatandaşların yetiştirilmesi konusunda sorumluluğun okullardan ve toplumdan çok silahlı kuvvetlere ait olduğu fikri, yirminci yüzyılın ortalarında, Amerikalıların ordu ile ulus arasındaki ilişkiler konusunda benimsemiş oldukları tutumda kendisini gösteriyordu. Bu ordu-ulus ilişkilerini güçlendiren unsur, 1941 yılından sonra Amerikalıların, tahmin edilebileceği gibi, sürekli askeri konularla iç içe tutulmaları olmuştu. Savaş sırasındaki propaganda çalışmaları çeşitli şekillerde yürütülüyordu. Bu alanda, tüfeği omuza takmak, tank imal etmek, ya da yaralıların bakımını yürütmek gibi konular üzerinde de durulmakla birlikte, bunların ötesinde, bir Amerikalının nasıl olması gerektiği ve Amerikan milliyetçiliğinin ne anlama geldiği soruları üzerinde yeniden durulmaya başlanmıştı. Amerikan ulusunun göçmenlerden oluştuğu düşünüldüğünde, bu soruların ele alınıp tartışılması kaçınılmazdı; ayrıca Amerikan ulusu, daha çok yakın bir dönemde, özellikle de Alman kökenli göçmenler ile bağlantılı olarak, Amerikancılık anlayışını ele alıp sorgulamasına yol açan bir savaş yaşamıştı. 

Buna rağmen, ülkede ırk ayrımcılığı devam ettiği sürece ulusal ilkelerin çiğneneceği yönündeki iddialar boşa çıkmış ve tahmin edile- nin tam tersi gerçekleşmişti. Roosevelt, savaş halindeki ülkesini, “ırk ayrımcılığının her türlü çirkin şekline karşı özellikle dikkatli olmaları, zira Hitler'in bireyler arasında güvensizlik ve şüphe tohumları ekmeye gayret edeceği” konusunda uyarmakta idi. Oysa Amerika'da zenci ve beyaz Amerikalılar arasındaki karşılıklı güvensizlikten dolayı Alman diktatörü suçlamanın pek doğru olmayacağı açıktı.“ Afrika kökenli Amerikalılar için en incitici olan husus, savaşta bulunan ülkelerinin kamuoyunun gözünde yarattığı birlik-bütünlük içerisindeki ulus imajına rağmen, ordudaki zenci erlerin zulüm görmeleri idi. 


3 Kimliği bilinmeyen bir kişiden, Bay Carl Murphy’ye, 26 Haziran 1943, Mc Guire, 
Taps for a Jim Crow Army, 42-44. 

4 o Franklin D. Roosevelt, Ulusa Sesleniş konuşması, 06 Ocak 1942, şu linkten 
ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16253 
(01 Ağustos 2010). 
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II. Dünya Savaşı sırasında hazırlanmış olan en tanınmış ve uzun süre kullanılmış propaganda posterlerinden birisinde (Şekil 10.1) “Amerikalılar her zaman özgürlük için savaşacaklardır” cümlesine yer verilmiş olmasına rağmen, ordudaki zenci askerlerin çoğu, tam olarak kimin özgürlüğü için savaşmakta olduklarını merak ediyorlardı. 

Amerika'nın hangi uğurda savaşmakta olduğunu belirten resmi açıklamada belirtilen iki önemli neden, Rooseveltin yapmış olduğu en tanınmış iki konuşmasında ortaya konulmuştu ve bu konuşmaların her ikisi de, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz Müttefikler safında savaşa katılmayıp, yalnızca onlara destek vermekte olduğu dönemde yapılmıştı. Birinci konuşma, Roosevelt'in Amerika'yı “Demokrasinin Silah Deposu” olarak tanımladığı konuşması idi. İkinci konuşmasında ise Başkan, demokratik değerlere bağlı olan bir dünyada, en önde gelen şu “Dört Alandaki Özgürlüğü” tanımlamıştı: İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yoksulluktan kurtulmakla sağlanacak özgürlük ve korkudan kurtulmakla sağlanacak özgürlük. Uğrunda savaşılan bu iki neden, Amerikalıların omuzlarına geleneklerin tüm ağırlığını yükleyen ve Amerikan halkını Devrim ile birlikte başlayan tarihsel bir sürecin içerisine yerleştiren ulusal bir zorunluluktan doğmakta idi. 

Roosevelt söz konusu konuşmasında şöyle söylüyordu: “Washington'un mücadele günlerinde halkın üzerine düşen görev, bir araya gelerek bir Devlet kurmaktı. Lincoln'ün zamanında ise halkın görevi bu kez, Devleti kendi içinde meydana gelen yıkımdan korumaktı. Günümüze gelince; bugün halkımız, Devletimizi ve O'nun kurumlarını, dışarıdan kaynaklanan yıkımdan kurtarmakla görevlidir.” Roosevelt Amerikalılardan, “o güne kadar tarihte taşıdıkları önemi” göz önünde bulundurmalarını istiyor ve onlara, sahip oldukları “ulus ruhunu” hatırlatarak, şöyle diyordu: “Bu ruh, Mayflower Sözleşmesi'ne, Bağımsızlık Bildirgesi'ne, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na, Gettysburg Konuşması'na kazınmış bulunmaktadır.” Ülkede düzenlenen gezici sergiler ve vatanseverlik 


5 Roosevelt, Yıllık Ulusa Sesleniş konuşması, 06 Ocak 1941; ve Göreve Başlayış 
konuşması, 20 Ocak 1941. 
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Şekil 10.1. “Americans will always fight for liberry” (Amerikalılar her zaman özgürlük için savaşacaklardır), ABD Savaş Enformasyon Bürosu tarafından hazırlanan poster. Bu poster, günümüzde bile (hatta belki de özellikle günümüzde) hala bol miktarda ba- 


sılmakta olup; kopyalarının Amazon üzerinden satın alınması mümkündür. Posterde, 


vatanseverliğe duygusal bir vurgu yapmak üzere, II. Dünya Savaşı'nın askerleri, Devrim Savaşı'nda çarpışmış askerler ile yan yana gösterilmişlerdir. Bu vatanseverlik anlayışı, Amerikan ulusunun askeri temellerinin vurgulanması fikrine dayanmaktadır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC- 


USZC4-9540). 
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duygularını ön plana çıkaran yayınlar da, Roosevelt’in verdiği mesajları daha güçlü kılıyordu. Bu sergilerin ve yayınların amacı, bir diktatörün neden olduğu büyük bir yıkımın içine düşmüş olan dünyada, ülkelerinin bir demokrasi örneği olmak sureti ile taşıdığı çok önemli rolü Amerikalıların zihinlerine yerleştirmekti. 1941 
yılının Kasım ayında, Washington D.C.'deki Defense Meydanı'nda sergilenen dev posterde, dört temel özgürlüğün önemi vurgulanıyor ve Amerika, “Demokrasinin Silah Deposu” olarak tanıtılıyordu. 
Aynı poster, daha sonra tüm ülkenin şehirlerinde sergilenecekti. 

Dört Temel Özgürlük kavramının en tanınmış görsel ifadesi, sanatçı Norman Rockwell tarafından hazırlanmıştı. Rockwell, söz konusu özgürlüklerin her birisini ayrı ayrı ve sade bir biçimde, bir küçük kasaba yaşamı çerçevesinde göstermişti. Sunduğu fotoğraflarda, sırası ile, bir kasaba toplantısına, bir arada ibadet eden çeşitli dini grupların bir karışımına, bir Şükran Günü yemeğine ve uyuyan çocuklarının yatağının başında duran bir anne-babaya yer vermişti (Şekil 10.2). Rockwell'in çalışması da, Savaş Enformasyon Bürosu tarafından bir poster şeklinde basılarak dağıtılmıştı. 
Aslında belki ilk bakışta bu posterin verdiği mesaj diğerlerine göre biraz daha karmaşık yapıda görünebilirdi. Rockwell'in dört özgürlükle ilgili çalışması, kamu alanında değil, özel alandaki özgürlükleri yansıtıyordu. Amerikan yaşam tarzını oldukça muhafazakar ve içe yönelmiş bir tarzda idealleştirerek sergiliyordu. Amerika'da çok beğenilmiş olan Rockwell’in posteri, aslında Roosevelt’in tabiri ile “giderek küçülmekte olan dünyada” ülkenin genişlemekte olan nüfuzuna ulusun da uyum sağlaması ve dışarıya yönelmesi fikri ile çelişmekte idi. Buna rağmen çekiciliğini, biraz da Amerikan yaşam tarzını yansıtmasına borçlu idi. Rockwell'in çalışmasında ortaya koyduğu, savaş içerisindeki dünyanın öbür tarafının olması beklenen ideal görüntüsü değildi; savaş tehdidi altında olmayan ve savaşın değiştirmediği bir yaşam tarzını sergiliyordu. Amerika'yı bolluk içerisinde bir ülke olarak gösteriyor, buna karşılık, “demokrasinin silah deposu” olmak şöyle dursun, demokrasinin savunucusu oldugu imajını bile vermiyordu. 
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Şekil 10.2. “Ours to fight for...” (Onlar, bizim uğrunda savaşacaklarımız) (Norman Rockwell, 1943). Bu dört görüntü, ilk olarak 1943 yılında, Saturday Evening Post'ta yayınlanmıştır. Bu görüntülerin beraberinde, görüntülenen özgürlüklerin özellikle Ameri- 


kan yaşamı ile bağlantılı olduklarını vurgulayan yazılara da yer verilmiştir. Görüntüler, yayınlandığı andan itibaren halk arasında büyük ilgi görmüş ve hatta, savaş tahvillerine yatırımı teşvik etmek amacı ile “Dört Tür Özgürlük Şovu” adı altında düzenlenen gezici serginin en önemli parçası olarak sunulmuştur. Norman Rockwell Aile Ajansı A.Ş'nin izniiletemin edilmiş ve basılmıştır. 
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Rockwell'in barışçıl, nazik ve çoğunlukla beyazlardan oluşan Amerikası, özgürlükle ilgili görüntülerini hazırladığı dönemin Amerikasının gerçekleri ile kesinlikle uyuşmadıktan başka, orduda görev yapmakta olan hoşnutsuz durumdaki Afrika kökenli Amerikalıların duygularını da hiçbir şekilde yansıtmıyordu. Sonuçta, daha net ve daha agresif nitelikteki “özgürlük için savaş” mesajını taşıyan poster, Amerikan toplumu içerisinde, vatandaşların tümüne tam ve eşit haklar sağlanmasından yana olan ve bu düşüncelerini de tüm ülkeye kabul ettirme peşinde bulunan kişiler tarafından daha fazla kabul görmüştü. Bu kişiler, Amerikan Rüyası'nın kendi anlayışlarına uygun olan şeklini yurt içinde ve dışında gerçekleştirebilmek 
için II. Dünya Savaşı'nın bir fırsat oluşturduğu fikrinde idiler. 1938 
yılında, yazar ve şair Langston Hughes, coşkulu bir üslupla yazmış olduğu “Let America be America Again”® adındaki şiirinde, açıkça bu yönde harekete geçilmesi için bir eylem çağrısı yapıyordu. Bu şiirinde Hughes, “Amerika yeniden Amerika olsun” şeklindeki çağrısını, sıklıkla tekrarladığı “Amerika benim için hiçbir zaman Amerika olmadı” cümlesi ile bir arada kullanıyordu. Bu şiirinde Hughes, yalnızca ırk ayrımının dışlayıcı yönünü vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin değişim potansiyelini de vurguluyordu. Sonunda şiirini, şu fikre bağlıyordu: “Bizler, bu ülkenin insanları, Amerika'yı rehin altında olmaktan kurtarmalıyız / Toprağı, madenleri, bitkileri, nehirleri kurtarmalıyız / Dağları ve sonsuz ovaları kurtarmalıyız / Yemyeşil topraklarda uzanan eyaletleri kurtarmalıyız / Ve Amerikayı Yeniden Kurmalıyız.” 

Hughes'un şiiri, 1942 yılında The Pocket Book of America’ adındaki kitabın yayınlanmasına zemin hazırlamıştı. Bu kitap, ön ve arka kapağı arasında ülkenin özünü kapsaması amacı ile hazırlanmıştı. 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak yazılmış kısa hikayelerin, piyeslerin, tarihsel belgelerin, şiirlerin, şarkıların, ABD ile ilgili rakamsal verilerin bir derlemesi idi. Hatta içinde, Amerikan bayraginin nasıl göndere çekileceği, nasıl katlanacağı, nasıl selamlanacağı 


6 “Amerika Yeniden Amerika Olsun” anlamına gelmektedir — ç.n. 
7 o Türkçesi, “Amerika Cep Kitabı” şeklindedir — ç.n. 
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ile ilgili ayrıntılı bilgiler dahi mevcuttu. Kitabın tamamen vatanseverlik duyguları aşılamak amacı ile hazırlandığı ortada idi. Savaş ortamında hazırlanmıştı ve aslında vatanseverlik duygularını aşılamakla kalmayıp, yönlendirmeyi de amaçlıyordu. Kitabın giriş bölümü, şöyle başlıyordu: “Büyük kriz dönemlerinde ulusların da, aynen bireyler gibi, yaşamlarını neye dayanarak sürdüreceklerini yeniden belirlemeleri gerekir.” Ardından da, Amerika'nın “bir sosyal inanç” üzerine kurulmuş olduğu ve bunun, “Amerikan mucizesi” olduğu belirtiliyordu. Bir Amerikalının tanınmasını sağlayan özelliklerinin, “düşünce tarzı ve bu düşünce tarzına dayalı olarak izlediği davranış şekli olduğu” ifade ediliyor ve şöyle deniliyordu: “Ortak gelenekler ve ortak olarak benimsenen fikirler olmasa, bu ülke, bugün Avrupayı tehdit eden her türlü karışıklıktan daha büyük bir anarşi ortamı içerisine düşerdi.” 

Kitabın editörlüğünü yapan Philip Van Doren Stern, İç Savaş konusunda uzman bir tarihçi idi. Elbette kitapta Amerikan Devrimi'nden de söz ediliyordu; ancak kitabın en başında, Edward Everett Hale'in yazmış olduğu, İç Savas ile ilgili bir kısa hikaye olan The Man Without a Country? (1863) yer almakta idi ve kitabın genel tarzını da bu hikaye belirlemekte idi. On dokuzuncu yüzyılda yazılmış olan ve ahlaki dersler içeren bu kısa hikayede, Philip Nolan adındaki kahramanın başına gelen korkunç olaylar anlatılıyordu. 
Nolan, içinde bulunduğu anın etkisi altında, hiç hoş görülmeyecek bir harekette bulunuyor ve çıkıp şöyle haykırıyordu: “Kahrolsun Amerika Birleşik Devletleri! Umarım bir daha asla bu ülkenin adını duymam.” Ülkeye olan bu sadakatsizliğinin bedeli ise, bir gemiye konulup açık denizlere sürgün edilmek olmuştu. Geminin kaptanı ile mürettebatına da, Nolan yanında asla ABD'nin adını anmamaları konusunda talimat verilmişti. Hikayenin yazarı Everett, Nolan'ın, “bu şekilde, elli yıldan fazla bir süre vatansız bir adam olarak denizlerde dolaştığını” anlatıyordu. Bu hikayenin anlatmak istediği şey, 


8 Philip van Doren Stern'in editörlüğünde hazırlanan The Pocket Book of America 
(New York: Pocket Books, 1942), kitabın Giriş bölümünü kaleme alan, Dorothy Thompson, v,vii. 

9 o Türkçesi, “Vatanı Olmayan Adam” şeklindedir — ¢.n. 
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Nolan'ın bir anlık öfke ile dile getirdiği vatanı aleyhindeki sözleri yüzünden aşırı bir cezaya çarptırılması değil, “vatansız bir adam olmanın” üzerinde yarattığı psikolojik etkilerdi. Nitekim Nolan, ölümünden kısa süre önce, aslında Tanrı'yı ve vatanını ne kadar çok sevdiğini anlayabiliyordu.* 

Van Doren Stern, hazırladığı kitaba koymak üzere bu hikayeyi seçtiği sırada, ileride ülkede doğacak olan psikolojiyi aklına getirmemişti. Oysa, Pearl Harbor baskınının hemen ardından birçok Amerikalı, herhangi bir vatanseverlikten uzak davranış göstermedikleri halde, vatansız kalmanın nasıl bir şey olabileceğini açıkça görmüşlerdi. II. Dünya Savaşı ile ilgili olarak ABD'nin gurur duyabileceği birçok olaydan söz etmek mümkündür; ancak ülkenin Batı sahil bölgelerinde yaşamakta olan Japon kökenli Amerikalılara yaptığı uygulama, kesinlikle gurur duyulabilecek nitelikte değildir (Şekil 10.3). 1942 Şubat'ında Roosevelt'in imzası ile yürürlüğe konulan 9066 sayılı Başkanlık Emri'nin, belki Amerika'nın tarihinde, kendi vatandaşlarının sivil özgürlüklerini hedef alan en utanç verici ve en pervasızca yapılmış saldırı olduğunu söylemek mümkündür. 
Daha da kötüsü, yapılan uygulama karşısında, hiçbir azınlık eylem grubunun - Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği (NAACP) ve hatta Amerikan Yahudi komitesi dahil olmak üzere — Japon kökenli Amerikalıların haklarını savunmak üzere harekete geçmemiş olmalarıdır. 
Zorla toplama kamplarına (resmi adları “Yeniden İskan Merkezi” idi) gönderilen bu insanların mallarına-mülklerine el konulmuş ve “Japon kökenli Amerikalı” kimliği, en azından geçici süre ile devlet tarafından zorla askıya alınmıştı. 

Afrika kökenli Amerikalılardan, ırk ayrımının uygulandığı bir ordu içerisinde özgürlük için savaşmalarının beklenmesi ise, oldukça ironikti. Hele, birçoğu askere alınan Japon kökenli Amerikalılardan aynı şeyi yapmalarının beklenmesi, tek kelime ile saçma idi. Ayrıca, Japon kökenli Amerikalıların ülkeye ne ölçüde sadık olduklarının belirlenmesinde, yaşadıkları yerin kriter alınması da anlamsızdı. 


10 Edward Everett Hale,”The Man Without a Country”, The Man Without a Country 
and Other Stories (Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1995) 7-8. 
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Şekil 10.3. San Francisco'da bulunan Weill devlet okulunda bayrağa bağlılık yemini eden birinci sınıf öğrencileri (Fotoğraf: Dorothea Lange, Nisan 1942). Bu öğrencilerin büyük bölümü bir süre sonra kendilerini Arizona, Colorado, Wyoming ve Arkansas'ta kurulmuş olan toplama kamplarında, ya da Kızılderili Rezervasyon alanlarında bulacaklardı. Elbette ki, II. Dünya Savaşı sonrasında “toplama kampı” denildiğinde akla gelen şey başka idi; ancak Roosevelt'in o dönemde “yeniden iskan merkezleri” şeklinde söz ettiği bu kamplar da birer toplama kampı niteliğinde idiler. Fotoğrafıçı Dorothea Lange, bu fotoğrafı Savaşta Yeniden İskan İdaresi (WRA) adına çekmişti; ancak fotoğrafın 
verdiği mesajdan rahatsızlık duyan WRA, gerek bu fotoğrafın, gerekse Lange’in, 1942 
yılında California'daki Japon kökenli Amerikalıların yaşadıklarını ortaya koyan diğer fotoğraflarının yayınlanmasını engellemişti. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni i ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-42810). 


Batı sahillerinde ve özelliklede Hawaii'de — Japonlar tarafından işgal edilme olasılığı California'ya oranla daha yüksek görülüyordu — yaşayanların dışında kalan diğer Japon kökenli Amerikalılar ise, devletin potansiyel düşmanları olarak görülmediklerinden dolayı yeniden iskan merkezlerine alınmamışlardı. 30.000'den fazla sayıda Japon kökenli Amerikalının, bir bölümünün vatandaşlık haklarını çiğneyen bir ülkeye hizmet etmek üzere seçilerek orduya kaydedilmeleri, gerçekten kayda değer bir olaydı. Nitekim, savaştan sonra, Japon kökenli Amerikalılardan 5000 kadarı, Amerikan vatandaşlığını reddederek ülkeden ayrıldılar. Buna rağmen, Afrika kökenli ya 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da Kızılderili kökenli Amerikan askerleri gibi, Japon kökenli Amerikan askerlerinin de birçoğu, kendilerini eşit yurttaşlar olarak görmeyen bir ülke için dünyanın değişik yerlerinde savaşmayı, yalnızca o ülkeye karşı sadakatlerini kanıtlamakla kalmayıp, o ülkenin de kendilerine sadakatini sağlayacak bir fırsat olarak görmüşlerdi. 

Bir savaş ortamı ve onun yarattığı kültür içerisinde yaşamak, II. 
Dünya Savaşı sırasında manevi duyguların güçlenmesine yol açmışt. O zamana dek milletin mensubu olarak pek fazla kabul edilmeyen Amerikalılar da, daha önce Devrim Savaşı, İç Savaş ve I. Dünya Savaşı dönemlerinde olduğu gibi yine kendilerini milletin bağrında bulmuşlardı. Aslında bu açıdan, ülkede savaşların şekillendirdiği bir milli geleneğin uygulandığı söylenebilirdi. Hazırlanan propaganda amaçlı posterde de belirtildiği gibi, Amerikalılar hep özgürlük için savaşmışlardı. On sekizinci yüzyılda, bağlı oldukları emperyal gücün hakimiyetinden kendilerini özgür kılmak için savaşırlarken, on dokuzuncu yüzyılda kölelikten kurtulmak, ülkenin bölünmesini engellemek ve ülke çapında eşitsizliği gidermek için mücadele vermişlerdi. Şair Langston Hughes, 1942 yılında yazmış olduğu “Freedom Road”! şarkısının sözlerinde, zenci ve beyaz tüm Amerikalıların, “özgürlük yolunda birlikte yürüdüklerini” vurguluyor ve şöyle devam ediyordu: “Birlikte ayakta kalırız, bölünürsek düşeriz / Gelin bu toprakları birimiz ve hepimiz için güvenli kılalım... Doğru olduğunu sizin de bildiğiniz bir mesajım var / Zenci ve beyaz, birleşelim ve savaşalım.” Hughes ve O'nun gibi düşünenler için Amerika, “değişim içerisinde olan bir ülke” idi ve bu ülke, bünyesinde barındırdığı ırk ayrımına, eşitsizliklere ve çeşitli muhalif görüşlere rağmen yine de, “bir ahşap kulübeden yola çıkıp, zenginliğe ve refaha ulaşabilecek” potansiyele sahipti. Bu ülke, “vatandaşlarının daha önce gördüklerinden çok daha üstün bir demokrasiye” ulaşabilirdi. ? 

Buna karşılık, yirminci yüzyılda demokrasi kavramının kendisi de bir değişim geçirmiş ve büyük ölçüde de 11. Dünya Savaşı'nın etkisi ile, ulusal bir ideal olmaktan çıkıp, emperyalist bir öğreti niteliğine 


11 Türkçesi, “Özgürlük Yolu”dur -ç.n. 
12 Langston Hughes, “My America”, Journal of Educational Sociology, 16:6 (Şubat 
1943) 334-6, alıntılar: 336. 


512 


DEĞİŞİM İÇERİSİNDE OLAN BİR ÜLKE 


bürünmüştü. Amerika açısından II. Dünya Savaşı, iki yönü ile daha önceki savaşlardan ayrılmakta idi: Bunların birincisi, Amerikan idealizmine yüklediği yeni global yükümlülükler, ikincisi ise, yirminci yüzyılın ortalarında ABD'nin kendi mesajını iletmek uğrunda yüklendiği, askeri malzeme sağlama zorunluluğu idi. General George C. 
Marshall'ın şu vaadi, bu ikisi arasındaki farkı kısa ve öz bir şekilde şöyle ortaya koymuştu: “Bu korkunç savaş sona ermeden önce, bizim bayrağımız tüm dünyanın üzerinde hem bir özgürlük sembolü olarak algılanacak, hem de büyük bir gücü temsil edecektir.”'* 

1945 ilkbaharına gelindiğinde, Marshall'ın önceden yaptığı yukarıdaki değerlendirmesi doğru çıkmış gibi görünüyordu. Amerikan askeri gücü, Müttefik güçlerin Almanya karşısında elde ettikleri zaferde belirleyici rol oynamıştı. Amerikan bayrakları ise, ülkenin hem vatanseverliğinin hem de gücünün sembolleri olarak, Iwo Jima'daki!* Suribachi tepesinde dalgalanıyor, Avrupa'da, Alman işgalinden kurtarılan yerleşim birimlerinde evlerin balkonlarına asılıyor ve Avrupada zaferin elde edildiği gün, New York, Paris Londra'daki ve diğer birçok şehirdeki coşkulu kalabalıklar tarafından ellerde taşınıyordu. Life dergisinin 14 Mayıs 1945 tarihinde yayınlanan sayısının kapağında ise, bayrak resmi yoktu; ancak onun yerine, Robert Capa" tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafa yer verilmişti. 
Bu fotoğrafta, Nürnberg Stadyumuna asılmış olan dev bir Gamalı Haç posterinin önünde poz vermiş bir Amerikan askeri görülmekte idi. “Muzaffer Amerikalı” başlığını taşıyan bu fotoğraf, Avrupadaki savaşın sonunda Amerikalıların varlığı ile hissedilen rahatlamanın ve onlarla gurur duymanın kişisel bir ifadesi idi. 

Ancak, Avrupa'da zafer kutlamaları yapılırken, hala yüzbinlerce Amerikan askeri, Japonya'ya doğru uzanan Ryukyu adalar zincirinin 


13 General George C. Marshall” ABD Askeri Akademisi Mezuniyet Töreninde 
Yaptığı Konuşma, 29 Mayıs 1942” şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www. 
marshallfoundation.org/Database.htm (10 Ağustos 2010). 

14 19 $ubat-26 Mart 1945 arasında Iwo Jima adasında ABD ve Japon güçleri arasında 
yaşanan kanlı savaşlar, ABD zaferi ile sonuçlanmıştır — ¢.n. 

15 Dünyaca ünlü, Macar asıllı Yahudi bir savaş fotoğrafçısıdır. 1954 yılında Fransız 
işgalindeki Vietnam'da fotoğraf çekerken bastığı bir kara mayınının patlaması sonucu ölmüştür — ç.n. 
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sağ tarafında yer alan küçük bir volkanik ada olan Iwo Jimadan, aynı adalar zincirinin en büyük adası olan Okinawa'ya kadar uzanan çok geniş bir bölgede Japon savunmasını aşmaya uğraşıyorlardı. Bu arada çok kanlı savaşlar yaşanıyordu. Yalnızca Okinawadaki Amerikan zayiatı 50.000'i aşmıştı. 1945 Şubat'ında Iwo Jimada sembolik olarak Amerikan bayrağının dikilmesi sırasında fotoğrafçı Joe Rosenthal tarafından gelecek nesillere aktarılmak üzere çekilen fotoğraf — çekildiğinden itibaren birçok kopyası basılarak posterler ve posta pulları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde basılmış, hatta barış hareketi'® tarafından güldürü öğesi yapılmış ve herhangi bir hususun önemini vurgulamak yahut hicvetmek amacı ile çeşitli ressam ya da fotoğrafçılar tarafından da zaman zaman kullanılmıştır — Marshall'ın Amerika'yı dünya üzerindeki büyük güç olarak gören yaklaşımını doğrulayan bir görüntü oluşturmuştu (Şekil 10.4). Aslına bakılırsa, fotoğrafa konu edilen olay, ezici bir zafer değildi; yalnızca Iwo Jima'da bir ay daha devam edecek olan bir muharebe sırasında elde edilmiş bir başarı olarak kabul edilebilirdi. Savaşın sona ermesi ise ancak altı ay sonra, Amerikan gücünün en üst düzeyde uygulanması — atom bombasının kullanılması — ile sağlanabilecekti. Amerika için savaş Pasifik'te başlamıştı ve yine orada sona erecekti. Ancak bu savaşın sona erebilmesi, 1945 Ağustos'una kadar mümkün olmayacaktı. 

Birçok Amerikalı tarafından duygusal açıdan bakıldığında, II. 
Dünya Savaşı sırasında ülkelerinin en önde gelen savaş alanı Pasifik olarak kabul ediliyordu ve hala da öyle kabul edilmektedir. Bunun en büyük nedeni, Amerika'nın Pearl Harbor'da uğradığı baskının ardından fiilen savaşa girmiş olması idi. Ayrıca Pasifik'teki savaş, Avrupa'nın içinde yaşanan karışıklıklara uzun süreden beri şüphe ile bakmakta olan ve 1940 yılında Nazizmin yükselişini uzaktan dehşet ve şaşkınlıkla izleyen Amerika açısından daha net bir savaş ve kendi savaşı gibi görülüyordu. Avrupa'nın özgürlüğüne kavusturulması için General Dwight D. Eisenhowerin “Büyük Haçlı Seferi” 


16 Dünya barışını sağlama amacı ile savaşları bitirmeyi, insanlar arası şiddeti en aza 
indirmeyi amaçlayan toplumsal harekettir. Başlangıcı 1800'lerdeki Amerika'ya ve 


Avrupa'ya uzanmaktadır — ç.n. 
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Şekil 10.4. “Raising the Flag on Iwo Jima” (Iwo Jima'da Bayrağın Dikilmesi) (23 Şubat 1945). Bu fotoğraf muhtemelen, savaşan Amerika'yı en çarpıcı şekilde simgeleyen görüntüdür. Associated Press foto-muhabiri Joe Rosenthal tarafından çekilmiş ve 1945 yılında Pulitzer Fotoğrafçılık Ödülü'nü kazanmıştır. İlk yayınlanmasının ardından sayısız kez basılmış ve değişik yerlerde kullanılmıştır. Sonradan, Washington, DC'de bulunan Arlington Mezarlığı'nın hemen dışında heykeli yapılarak “ABD Deniz Piyadeleri Anıtı” olarak adlandırılmıştır. 1961 yılında Başkan John F. Kennedy'nin verdiği talimat doğrultusunda, anıtın başında sürekli bir bayrak dalgalanmaktadır. Bu kitapta, Associated Press'in izni ile basılmıştır. 


olarak nitelendirdiği sefere katılmak konusunda başlangıçta birçok genç Amerikalının gösterdiği isteksizlik, (genç Amerikalıların isteksizliğini gündeme taşıyan kişi, İngiliz Edebiyatı profesörü ve savaş gazisi Paul Fussell olmuştu) başkalarının özgürlüğü için savaşmanın ne derece akıllıca olacağı konusundaki soruların yalnızca Afrika kökenli Amerikalı askerlerden gelmediğini de ortaya koyuyordu. 
Gençlerin bazıları, bir askerin ifadesi ile “Allah'ın belası” Avrupa'nın işlerine bulaşmanın hiç akıl karı olmadığını söylüyorlardı. Eskiden yönetimi altında bulundukları emperyal güç olan İngiltere'den ise 
1776 yılında kurtulduklarını belirtiyorlardı (bu gerçeği dönemin 
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İngiltere Başbakanı Winston Churchill de Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada hatırlatmıştı.'7 

Amerikalıların bir anda kendilerini deniz aşırı topraklarda bulmaktan dolayı duydukları hoşnutsuzluk, gittikleri topraklarda karşılaştıkları halkın da kendilerine karşı duydukları hoşnutsuzluk ile uyum içerisinde idi. Esasen bu insanlar Amerikalıları, Amerikalıların da kendilerini göstermek istedikleri şekilde — büyük bir gücün temsilcileri olma yolunda ve belirgin şekilde iyimser bir hava içerisinde — görüyorlardı. Bunun yanında, Amerikalıların açıkça vurgulamayı pek istemedikleri yanlarının da farkına varıyorlardı: Amerikan birlikleri, konuşlandıkları şehir ve kasabalarda, ırk ayrımı nedeni ile birbirinden ayrı tesislerde kalıyorlardı. Hangi açıdan değerlendirilirse degerlendirilsin, Amerikan gücü, gururu ve — irklar arası ilişkiler konusundaki — önyargılı tutumu, Amerika Birleşik Devletleri’ni müttefiklerine pek de sevimli göstermiyordu. Bununla birlikte, Amerika'nın askeri ve siyasi liderleri, ülkelerinin savaşta yer almasının ne derece değerli olduğu konusunda müttefiklerini ikna etmek zorunda da değillerdi. Müttefikler, ne olursa olsun Amerikalıları kabullenmek zorunda idilerdi. 

Normandiya'ya 06 Haziran 1944 günü yapılacak çıkarmanın hemen öncesinde, 3'üncü ABD Ordusu Komutanı General Patton, askerlerine şöyle demişti: “Gerçek Amerikalılar, savaştaki kargaşa ortamından ve çarpışmalardan hoşlanırlar...Amerikalılar bugüne kadar girdikleri hiçbir savaşı kaybetmemişlerdir, bundan sonra da kaybetmeyeceklerdir.” Elbette ki Patton bu sözleri söylerken mutlaka doğru olduklarını düşünmüyor olabilirdi; ancak askerlerini cesaretlendirmek istiyordu. Bu nedenle de, o sıralarda yapılan propagandalarda da vurgulandığı gibi, Amerikan savaş geleneğinden söz etmeyi uygun bulmuştu. Kökleri Amerikan Devrimine uzanan geleneklere hemen hiçbir Amerikalının itiraz etmemesi doğaldı. Ancak, Amerikan askerlerinin Normandiya Çıkartmasının yapıldığı gün 


17 Sözü edilen Amerikan askerinin söylediklerini aktaran, Paul Russell, The Boys’ 
Crusade, American G.I.s in Europe: Chaos and Fear in World War Two (London: Weidenfeld & Nicolson, 2004) 41. 
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Omaha ve Utah Sahillerine saldırırken, aralarından 20.000 kadarının hayatını kaybettiği Ardenler Taarruzu'* sırasında çarpışırken (Normandiya'nın kurtarılması sırasında sivil halktan ölenlerin sayısı da bu kadardı), Iwo Jima'da ve Okinawa'da Japonlarla savaşırken, ya da Dachau'daki Nazi toplama kampına ulaştıklarında Nazilerin uy- 


guladıkları “nihai çözüm” 


? gerçeği ile yüz yüze gelirlerken neler hissettikleri, tartışılabilir bir konudur. Kesin olan şey ise, büyük Amerikan askeri gücünün, beraberinde büyük bir bedel de getirdiğidir. 
Bu bedel ise, yalnızca savaşın neden olduğu can kaybından ibaret de değildir. Asıl bedel, ülkenin 1945 yılından sonra da sürekli şekilde çatışmalar yürütmek konusundaki kararlı tutumundan kaynaklanmış ve ülkenin adının savaşlarla anılması sonucunu doğurmuştur. 
Bu açıdan bakıldığında, II. Dünya Savaşı, Amerika için büyük bir değişim unsuru oluşturmuştur. Bu değişim, hem savaşta çarpışmış Amerikalılar açısından kişisel düzeyde, hem de tüm ülke açısından siyasi düzeyde söz konusu olmuştur. Bu çerçevede ülke, zaten hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilememiş olan tecrit politikasından uzaklaşmış (esasen tecrit sözü yalnızca Avrupa'dan tecrit anlamında kullanılmıştır) ve Başkan Wilson'ın idealizm anlayışına bağlı olarak, Amerika'nın aslında istekli olmadığı halde dünyadaki olaylara müdahale etmek zorunda kalması şeklinde sunulan bir politikayı benimsemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11. Dünya Savaşı sonrasında ve Soğuk Savaş döneminde devreye soktuğu ekonomik, siyasi ve ideolojik gücü, her yönü ile I]. Dünya Savaşı'nın neden olduğu yıkımın sayesinde oluşmuştu. Meydana gelen yıkımdan Amerika'nın, en azından göründüğü kadarı ile etkilenmediği, hatta aksine güçlendiği görülüyordu. Maddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri savaştan, dünyanın en güçlü ülkesi olarak çıkmıştı. 
1940 ile 1945 yılları arasında endüstriyel alanda benzeri görülmemiş 
bir gelişme yaşamış, ayrıca tüm ülkenin savaşta yürütülen çabalara dahil edilmesi ile birlikte, ülke çapında bir birliktelik sağlanmıştı. 


18 Normandiya Çıkarması sonrasında Avrupa cephesinde gerçekleşen en büyük 
muharebedir — ç.n. 

19 Nazilerin Yahudiler konusunda uyguladıkları “nihai çözüm” planı, Avrupa'daki 
Yahudilerin kasıtlı ve planlı bir şekilde katledilmesini kapsıyordu — ç.n. 
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Amerika'nın savaş sonrasındaki askeri gelişimi ise çok hızlı ve etkileyici şekilde gerçekleşmişti. Askeri istihdam kapasitesi 1930'larda 300.000 civarında iken, savaş sırasında nüfusun yüzde 12’sine (yaklaşık 16 milyon kişiye) ulaşmış ve bir daha asla savaş öncesindeki düzeyine inmemişti. Bir ara, kısa süre için azalma göstererek 1,5 milyon düzeyine indi ise de, Soğuk savaş sırasında tekrar tırmanışa geçmişti. 
Askeri harcamaların toplamı, 1940'ta Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 1,7'sini oluştururken, 1944'te yüzde 37,8'ini oluşturur duruma gelmişti. Savaş Üretim Kurulu (1943 yılında adı değiştirilerek Savaş Seferberliği Ofisi adını almıştı) Savaşta İnsangücü Komisyonu gibi federal kuruluşlar eli ile yürütülen askeri seferberlik, hiç şüphesiz ticaretin ve toplumun her seviyesinde etkisini gösteriyordu. Bu arada sivil sanayi kuruluşları da federal yönetim tarafından yönlendirilen askeri makinenin parçaları durumuna gelmişlerdi. Tanklar, kamyonlar ve yeni üretilmeye başlanan dört tekerlekli “jeep”ler, daha önce otomobil üretilen seri üretim hatlarından art arda tamamlanmış halde çıkıyorlardı. Çoğunluğunu askeri uçakların oluşturduğu uçak üretimi ise beş yılda yaklaşık on kat artmıştı. Daha hızlı hareket edebilen (parçalarının birleştirilmesinde perçin yerine kaynak kullanılması sayesinde daha hafif olduklarından, süratleri artmıştı) ve “Liberty” (Özgürlük) adı verilen yük gemilerinin her birisi savaş boyunca bir günü biraz aşan bir sürede üretiliyordu. 

Bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için kadınların da işgücüne ihtiyaç duyulmakta idi. 1940 yılında işsizlik 9 milyon kadarken, 1943 
yılında 700.000’in biraz üzerinde olacak şekilde büyük bir düşüş göstermişti. Bunun yanında, savaş döneminde üretimi artan sanayi kollarında doğan işgücü açığının tamamlanabilmesi için, daha fazla sayıda kadının çalışmasına ihtiyaç duyulmuş — çalışan kadınların sayısında yüzde 50 oranında bir artış meydana gelmişti — ve buna bağlı olarak, öteden beri erkeklerin çalışmasına uygun olarak kabul edilen iş kollarında çalışan kadınların da sayısı artmıştı. Ancak, erkekler karşısında bir anda kadınlara tanınan bu fırsat eşitliği, erkeklerle eşit işlerde eşit ücret almalarını mümkün kılmamıştı. Hatta kadınların sendikalarda daha fazla yer almaları bile (toplam üyelerin 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beşte birini kadınlar oluşturuyordu), kadınların ücret konusunda eşitliğini sağlamaya ve kadınlara yönelik önyargıları kaldırmaya yetmemişti. Esasen, federal harcamalarda ani şekilde meydana gelen büyük artış karşısında insanların gelir düzeylerinin ayarlanması genel bir sorun oluşturmuştu. O dönemde sendika üyeliği devlet tarafından teşvik ediliyordu. Savaş döneminde uygulanan fazla mesai ve ücretlerdeki artış ise, enflasyonun hızla artması riskini doğurmuştu. 
Ulusal Savaş Dönemi Çalışma Kurulu, bu soruna çözüm getirmek üzere, “Küçük Çelik Formülü” (Little Steel Formula) olarak anılan bir formülü uygulamaya koydu. Buna göre, işçilerin ücretlerinde yapılacak artış, yüzde 15'i aşamayacaktı. Ancak savaş döneminde iş yükünde ve çalışma tempolarında meydana gelen kaçınılmaz artış nedeni ile bu uygulamanın yürütülmesi imkansızdı. Bunun sonucunda 1943 yılında Birleşik Maden İşçileri Sendikası, “Küçük Çelik” limitlerinin arttırılması talebi ile greve gittiler. 

1943 yılındaki bu grev, 1941 ile 1945 yılları arasında, doğrudan 
doğruya savaşın yarattığı etkilerin dışında Amerika Birleşik Devletleri üzerinde etkili olan diğer baskı unsurlarını da keskin bir şekilde hatırlatmıştı. Yüzeyde “İyi Amaçlarla Yapılan Savaş” olarak sunulan savaşın altında aslında geleneksel olarak benimsenmiş kötü fikirlerin bulunduğu, yalnızca yapılan grevle ortaya konulmuş değildi. 
Savaşın yarattığı karışık ortamın sonuçlarından birisi de, çok sayıda Afrika kökenli Amerikalının — yaklaşık 700.000 — Güney'den kuzeydeki şehirlere göç etmeleri olmuştu. Göç edenlerin sayısı, yirminci yüzyılın başlarında yaşanan “Büyük Göç” sırasında kaydedilen rakamları büyük ölçüde geride bırakmıştı. Bu göçlerin etkisi ile biriken gerilim, 1943 yazında Harlem'de, beyaz bir polisin zenci bir askeri vurması sonucunda yaşanan bir ayaklanma şeklinde patlak vermişti. New York Times'da yayınlanan habere göre, söz konusu ayaklanma “yıllardan beri dolmakta olan bir barut fıçısının sosyal anlamda patlaması” şeklinde açıklanabilirdi.?9 Söz konusu barut fiçısı, ülkenin her iki tarafından da aktarılan barut ile sürekli dolmakta idi. Aynı yaz, beyaz denizciler ile Meksika kökenli Amerikalılar 


20 New York Times, 08 Ağustos 1943. 
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arasında da “takım elbise ayaklanmaları” adı verilen (o dönemde Latin kökenli genç erkeklerin tercih ettikleri özel bir giysi tarzı olan ve “zoot suit” denilen bir çeşit takım elbise modeli ile bağlantılı olarak bu ad verilmişti)” şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu olaylar, hala ırklar arası anlaşmazlığın etkisi ile büyük ölçüde bölünmüş haldeki bir ülkede savaş dönemi dayanışması sağlamanın ne denli zor olabileceği konusunda yeterince kanıt teşkil etmekte idi. 

Amerikalıların ekonomik ve askeri seferberlik sağlamak konusunda gösterdikleri bireysel çabalar, büyük ölçüde, ülkede birlik ve bütünlüğü sağlama ihtiyacı nedeni ile uygulanan tedbirlerle ve propaganda faaliyetleri ile oluşturulmakta ve yönlendirilmekte idi. 
Ancak bu faaliyetlere rağmen, Amerikalıları sürekli birbirlerinden uzaklaştıran mali, sosyal, dini, ırksal ya da siyasi güçleri tamamen etkisiz kılabilmeye imkan yoktu. Aslında savaş ortamında, başta ırksal konular olmak üzere, söylemler ile gerçekler arasındaki uyuşmazlıklar çok belirgin bir hale gelmişti. Amerikan değerleri ile Nazi Almanyası'nın değerleri arasındaki farklılıkların yan yana getirilmesi — esasen savaş sırasındaki propaganda çalışmalarının ana dayanak noktasını bu yaklaşım oluşturmakta idi — sivil hakların öneminin daha güçlü bir biçimde vurgulanması ve belli başlı Dört Özgürlük şeklinin ön plana çıkarılması için bir katalizör etkisi yaratmıştı. Savag sırasında Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'ne (NAACP)iiye olanların sayısında büyük bir artış meydana gelmesi — üye sayısı 50.000'den 400.000'e çıkmıştı — ve Irklar Arası Eşitlik Kongresi'nin (CORE — Congress of Racial Equality) oluşturulması, doğrudan doğruya sivil haklara verilen önemi vurgulamakta idi. Irklar arası eşitliğin sağlanabileceği ve Amerika'nın sonunda tam anlamı ile demokratikleştirilebileceği yönünde yeni bir iyimserlik havası doğmuştu. 

Almanların Yahudilere uyguladığı “nihai çözüm” karşısında, Anglo-Sakson ideali etrafında şekillenecek bir Amerikan milliyetçiliği artık geçerli olamazdı. 1943 yılında The Nation dergisinde şu 


21 Söz konusu elbiselerin dikimi sırasında, savaş nedeni ile kumaş kullanım miktarlarına getirilen kısıtlamaların üzerine çıkan ölçüde kumaş kullanılması gerekiyordu. 
Bu kısıtlamanın ihlal edilmesi, ırkçı protestolara da bir bahane teşkil etmişti — ç.n. 
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ifadelere yer verilmişti: “Amerikalılar, kendi ülkelerindeki faşizmi görmezden gelirlerken, başka ülkelerde faşizm ile savaşamazlar. Biz, sancaklarımıza hem ‘demokrasiyi savunuyoruz hem de ‘kast sistemini savunuyoruz cümlelerini işleyemeyiz. Kendi azınlıklarımıza baskı uygulama hakkını kendimizde görürken, baskı altındaki başka halkları özgürlüklerine kavuşturamayız.”> Böyle bir ortamda, Amerika'yı çeşitli kökenlere sahip insanların bir arada yaşayıp kaynaştığı bir kazan olarak kabul eden görüş yerini yavaş yavaş, Amerikan ulusunun heterojen yapısını kabullenmeye bırakıyordu; ancak böyle bir görüş değişikliğinin yerleşmesi elbette ki bir mücadele verilmesini gerektiriyordu. Aynı zamanda, belli başlı Dört Özgürlük şeklinin güvence altına alınabilmesi için, Amerika'nın tamamen savunmaya yönelik stratejisinde değişiklik yaparak, demokratik idealleri söz konusu olduğunda açıkça saldırgan olabilen bir strateji benimsemesi gerekmisti. II. Dünya Savaşı Amerika için iki ayrı cephede yürütülmüş bir savaş özelliği taşımıştı. Onu takip eden Soğuk Savaş'ta ise Amerika, hem kendi sınırları içerisinde, hem de başka ülkelerde miicadele yürütmüştü. Bu çerçevede, iç ve dış politikası arasında dengeyi sağlamaya yönelik faaliyetler, Amerika'nın savaş sonrası dönemde ulusal çıkarlarını savunma ve ulusal kimliğini tanımlama çabalarını bir yandan desteklerken, diğer yandan da bu çabalara zarar vermiştir. 


Amerikan Yüzyılı 


Yayıncı Henry Luce, 1941 yılında The American Century” başlığı ile yayınladığı makalede, şöyle diyordu: “Biz Amerikalılar, mutsuz durumdayız. Amerika'nın içinde bulunduğu durumdan mutlu degiliz. Amerika ile bağlantılı olarak, bizlerin de içinde bulunduğu durumdan mutlu değiliz.” Oysa, Luce'a göre, maddi anlamda ve dünyanın diğer büyük bölümü ile kıyaslandığında, Amerikalıların aslında mutlu olmaları gerekiyordu; bunun nedenini de Luce şöyle 


22 “Defeatat Detroit”, The Nation, 03 Temmuz 1943: 4. 

23 “Amerikan Yüzyılı” anlamına gelen bu başlık altındaki makale, Henry Luce tarafından 17 Şubat 1941 tarihinde Life dergisinde başmakale olarak yayınlanmıştır —çı.n. 
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açıklıyordu: “Çünkü, Amerika Birleşik Devletleri, tek kelime ile, zengindir...Gıda yönünden, giysi yönünden, eğlence yönünden, boş zamanları değerlendirecek faaliyetler yönünden, zengindir.” Luce'un düşüncesine göre, Amerikan halkının ve siyasetinin sorunları, yalnızca zihinlerde idi. Bu durumda, ortadaki sorun basitçe şöyle izah edilebilirdi: “Ülkemiz, 20'nci yüzyıla dünyanın en güçlü ve en enerjik ülkesi olarak girdi; buna rağmen Amerikalılar, ruhsal olarak ve pratikte, bu gerçeğe uyum sağlayamadılar. O nedenle de, bir dünya gücü olarak üzerlerine düşen rolü oynayamadılar. Bu başarısızlıkları, gerek kendileri, gerekse tüm insanlık için felaket olarak nitelendirilebilecek sonuçlara yol açtı.” Ülkesi, hür dünya ile faşizmi birbirinden ayıran parmaklıkların üzerinde dururken Luce, bir “Amerikan Yüzyılı” kavramının oluşturulması için insanları teşvik etmek üzere şöyle diyordu: “Amerika'nın bir dünya gücü durumuna gelmesi ve bizlere büyük bir yaşama, çalışma ve savaşma gücü ve arzusu verecek yeni ve kendine özgü bir vizyon geliştirmesi gerekmektedir.” 

Hiç şüphesiz, bu “Amerikan Yüzyılı” fikri diğer ülkelerin hoşuna gitmemişti; ancak Amerikalıların tümü de bu fikri hemen benimsemiş değillerdi. Belki de, Avrupa'da gerçekleşmekte olan Nazi katliamı karşısında kendi savaşlarının başta düşündükleri gibi bir haçlı seferinden ibaret olmayacağını görebilmişlerdi; buna rağmen bir anda Luce'un “tüm dünyada demokrasi ilkelerini ön plana çıkarmaları, teşvik etmeleri ve yaymaları” için kendilerine yaptığı çağrıyı uygulamaya koyacak isteğe sahip olmamışlardı. Luce, daha büyük çapta enternasyonalizm çağrısında bulunmuştu; oysa bazılarına göre bu sözleri çok fazla emperyalizmi savunur nitelikte idi. Başkan Yardımcısı Henry A. Wallace gibi diğer bazı kişiler de Luce ile benzer mesajlar vermekle birlikte, özgürlükten yana olan demokratik ülkeler arasında Amerika'nın üstünlüğe sahip olması fikrini biraz daha hafifletiyorlardı. Wallace, Amerika'nın üstünlüğü yerine, ülkeler arasında bir işbirliğinin gerekliliğine — bir anlamda tüm dünyada geçerli olacak 


24 Henry R. Luce, “The American Century”, Life, 17 Şubat 1941, Micheal J. Hogan'ın 
editörlüğünde yeniden basımı, The Ambiguous Legacy: U.S. Foreign Relations in the ‘American Century, (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999) 12, 20, 26. 
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bir Yeni Düzen'in benimsenmesine — vurgu yapıyordu. Bunun sonucunda oluşmasını umduğu şey, bir “Amerikan Yüzyılı” değil, “insanlar arası barış”tan doğacak bir “sıradan adam yüzyılı” idi. Yapılan savaşın ise, anlamı itibarı ile büyük bir haçlı seferi olduğu söylenebilirdi. Sonuçta elde edilmesi umulan şey ise, askeri bir zafer olmaktan çok, özgürlüğe adanmış bir “halk devriminin” başlaması idi. Wallace'a göre bu, “Özgür Dünya'nın Zaferinin Bedeli” olacaktı.” 

Wallace, Amerika'nın esin kaynağını oluşturacağı — fakat zorla uygulatmayacağı — evrensel demokratikleşme süreci ile ilgili görüşlerini desteklemek üzere, on dokuzuncu yüzyılda kendi ülkesinde özgürlük ile kölelik arasında verilmiş olan savaşı örnek gösteriyordu. II. 
Dünya Savaşı'nın da, aynen Amerikan İç Savaşı gibi, “esir dünya ile özgür dünya arasında yaşanan bir savaş olduğunu” söylüyor ve, “1862 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunmuş olduğu durum gibi, dünyanın da yarı esir, yarı özgür bir şekilde kalamayacağını” ekliyordu. Dolayısı ile, Wallace'a göre, yirminci yüzyılın ortasında sürmekte olan bu özgürlük savaşının, demokrasinin yeniden doğması için verilen bu savaşın da, kesin bir sonuca ulaşması gerekli idi. Ancak Amerika açısından, II. Dünya Savaşı ile Amerikan İç Savaşı arasındaki paralellik, yalnızca bu savaşların ahlaki yönlerinde gözlenmekle kalmıyordu; 1945 yılında, ülke tarihinde ikinci kez olmak üzere, tarihin çok önemli bir noktasında bulunduğu sırada Amerika, liderini kaybetti. Franklin D. Roosevelt'in 12 Nisan 1945 tarihinde ani şekilde ölümü, tüm ülkede çok büyük bir şok etkisi yaratmıştı. 

Başkan'ın sağlığının bir süreden beri kötüye gitmekte olduğunu ülkede bilenlerin sayısı çok azdı. Hatta birçok Amerikalı, Rooseveltin 1921 yılından beri felçli olduğundan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde yaşadığından habersizdi. Roosevelt, 1930'ların kargaşa ve mali kriz ortamında ve daha sonra da II. Dünya Savaşı'nın yarattığı travma ve kaos içerisinde Amerika'nın imajını nasıl güçlü tutmayı başarmışsa, kendi imajını da aynı şekilde güçlü göstermeyi ustalıkla başarmıştı. On yıl boyunca ülkeyi, yeni bir ekonomik ve 


25 HenryA. Wallace, “The Price of Free World Victory”, Russell Lord'un editörlüğünde hazırlanan, Democracy Reborn (New York: Reynal and Hitchcock, 1944) 190. 
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ideolojik vizyona doğru yönlendirmişti. Bu vizyon ülkeyi, içine sıgındığı kendi konfor bölgesinin sınırları dışına çekmiş , “tepenin üzerindeki şehrin” ötesine götürmüştü. Ayrıca, yalnızca devlet ile vatandaş arasında “Yeni Düzen” çerçevesinde kurulacak yeni tarz bir ilişki ile yetinilmeyip, “Birleşmiş Milletler” çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile dünya arasında yeni tarz bir ilişkinin kurulması fikrinin de üzerinde durulmasını sağlamıştı. Ülkenin en büyük liderleri arasında kabul edilen Başkanlarının ölümü, Amerikalıları derinden etkilemişti. Roosevelt'in radyoda yaptığı ve “Ocak başı Sohbetleri” adını verdiği samimi tarzdaki konuşmalarında kullandığı rahatlatıcı ifadelerini duymaya alışmış olan Amerikalılar, savaş sonrası ortamının nasıl olacağını artık bu konuşmaları duymadan tahmin etmeye çalışacaklardı. Roosevelt konuşmalarında Amerikalılara sürekli olarak, kendilerinin uluslararası alanda demokrasiye giden yolun vazgeçilmez bir parçasını oluşturduklarını anlatır, “Amerikan halkının olaganüstü yeteneklerinden ve enerjisinden” övgü ile söz eder ve onları, ülke içinde ve dışında farklılık yarattıklarına inandırırdı.” 

Amerika Birleşik Devletleri, Roosevelt'ten sonra Başkanlık görevine gelen Harry Iruman'ın liderliğinde savaş sonrası döneme geçerken, ülkenin karşı karşıya olduğu meselelerden birisi, politikasında ne düzeyde değişiklikler yapmasına gerek olduğu, ya da bu değişiklikleri yapıp yapamayacağı idi. Amerika, savaşı çok büyük ve çok yıkıcı bir güç gösterisi sergileyerek bitirmişti. Kullandığı atom bombaları, Manhattan Projesi adı verilen bir proje çerçevesinde, New Mexico'daki Los Alamos Laboratuarlarında üretilmişti. 
Üretilen bu kitle imha silahlarının 1945 Ağustos'unda Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılmaları, sonradan ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalarda konu edilen yalnızca atom bombasının yol açtığı olağanüstü maddi yıkım ve can kaybı da değildir (yalnızca Hiroşima'da yaklaşık 80.000 insan ölmüş ve şehrin hemen hemen yüzde 70'i tamamen tahrip olmuştu). Atom teknolojisi ve bu teknolojinin geliştirilmesine destek veren devlet programları, yalnızca 


26 Franklin D. Roosevelt, “Fireside Chat 36”, 05 Haziran 1944, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-16514 (20 Ağustos 2010). 
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söz konusu teknolojinin gelecekteki askeri amaçlı kullanımı açısından değil, diğer çeşitli açılardan ve devlet, bilim, toplum ilişkileri bağlamında ciddi anlamda sorgulanmışlardır. Son on yılı biraz aşan bir süre içerisinde, bilimsel araştırmalar konusunda gerek siyasi bakış açısı gerekse kamuoyunun yaklaşımı değişmişti. Daha önceden, eski Başkan Herbert C. Hoover'in (1929 — 1933 yılları arasında görev yapan) bu araştırmaları masum gösteren şekilde “ilerlemenin en güçlü itici unsurlarından birisi” olarak nitelendiren sözleri esas alınıyor ve yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde insan ömrünün uzadığı ve sıkıntılarının hafifletilebildiği düşünülüyordu. Oysa şimdi, bilimsel araştırmalar, yalnızca yaşam için değil, ulusal güvenlik için de ölümcül bir tehdit gibi algılanır olmuştu. 

Amerika'nın, savaşları kesin şekilde sona erdirebilme gücüne sahip atom silahları teknolojisine sahip tek ülke olma ayrıcalığı, savaşın ardından çok uzun süre devam etmeyecekti. 04-11 Şubat 1945'te Yalta'da buluşan Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında, gelecekte uluslararası işbirliği sağlanması ve demokratik yönetimlerin oluşturulması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Oysa, Yalta Konferansı'nın üzerinden daha bir ay bile geçmeden Sovyetler Birliği, Romanya'da kurulmasını sağladığı komünist rejimle, Müttefikler arasında oluşturulmuş anlaşmaya uymak yerine kendi hedeflerine uygun hareket etme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koymuştu. 
1945 yılının Temmuz ayında, bu kez ABD'yi temsilen Truman, 
İngiltere'yi temsilen Clement Atlee ve Sovyetler Birliği'ni temsilen yine Stalin, Postdam'da buluştuklarında, bu kez aralarındaki angajman kurallarının? değiştiği açıkça belli olmuştu. İşbirliği konusunda aldıkları kararlar ise, geçerliliğini yitirmeye başlamıştı bile. Eski müttefikler artık, birlikte hareket etmek yerine, Avrupa'nın kendi kontrolleri altına girmiş olan bölgelerinde istedikleri rejim değişikliklerini yapmak konusunda kendi başlarına davranıyorlardı. 

Savaş sonrasında parçalanmış durumda bulunan Avrupa'nın tamamen Komünistlerin eline düşeceği endişesi, giderek arttığı 


27 Askeri unsurların kuvvet kullanımı sırasında uyması gereken yasa veya kuralları 
tanımlayan kavramdır — ç.n. 
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düşünülen Sovyet/Komünist tehdidi karşısında Amerika'nın daha katı bir yaklaşım uygulamasına yol açmıştı. Böylece, Truman Doktrini denilen, Sovyetleri dizginlemeye yönelik bir politika devreye konuldu. Komünizmin yayılmasını engellemeye yönelik bu politika çerçevesinde Amerika, hızla gelişmekte olan ve yirminci yüzyılın devamında etkisini sürdüren Soğuk Savaş (başta Amerika olmak üzere Batılı güçler ile Sovyet Bloku arasında yaşanan ekonomik ve ideolojik mücadele) içerisinde, Sovyet Bloku ile arasındaki sınır çizgisini belirlemişti. Dünyanın yapmak zorunda olduğu seçim, Iruman'ın açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, Amerika'nın “özgür kurumları, temsil esasına dayalı yönetimi, özgür seçimleri, bireysel özgürlükler ile ifade ve inanç özgürlüğü konusunda sağladığı garantiler ve vatandaşlarını siyasi baskılardan koruması” ile, Sovyet modeli “terör ve baskılar, sansür altındaki basına ve radyo yayınları, sonucu belli seçimler ve baskı altındaki kişisel özgürlükler” arasında idi. 
Truman şöyle diyordu: “Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası, silahlı azınlıkların kendilerine tabi kılmaya çalıştıkları özgür insanlara destek olmak, özgürlüklerini koruyabilmek için bizden medet uman dünyanın tüm özgür insanlarına ihtiyaç duydukları desteği sağlamak şeklinde olmalıdır.” 

Truman'ın açıklamasının satır aralarında bir askeri müdahale tehdidinin de okunabilmesine rağmen, Amerika Soğuk Savaşı başlangıçta yalnızca mali cephede yürütmüştür. Uluslararası işbirliği konusunda hala büyük ölçüde Rooseveltin oluşturduğu yol haritasını izlemekle birlikte, bir taraftan da Marshall Planı adı verilen (adını, o dönemde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve II. Dünya Savaşı sırasında Genel Kurmay Başkanlığı yapmış olan General Marshall'dan almıştı) planı uygulamaya koymuştur. Her ne kadar muhalifleri tarafından “Savaşla ilgili Plan”? denilerek 


28 Harry S. Truman, “Special Message to Congress”, 12 Mart 1947, şu linkten ulaşmak 
mümkündür: http://www. presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=128468&st=&st= 
(20 Agustos 2010). 

29 İngilizcesi “Martial Plan” olan bu sözdeki “savaşla ilgili” anlamına gelen “Martial” 
kelimesi, planın hazırlayıcısı olan Marshall'ın adı ile çok benzer şekilde telaffuz ediliyordu -ç.n. 
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eleştirilmiş olsa bile, aslında bu plan, Avrupa'nın savaştan sonra toparlanmasına yönelik bir ekonomik programdı. Bu süreçte, yeniden canlandırılacak Avrupa'nın Amerikan Pazarına yönelmesi ile birlikte, Amerikan ekonomisinin de büyük bir gelişme göstereceği umuluyordu. Söz konusu planın propaganda sloganı, “Refah Sizi Özgürleştirir” şeklinde idi. Bu sloganla kastedilen özgürleşme, daha çok komünizmden özgürleşme idi ve esasen planın özü de buna yönelikti. Marshall Planı, komünizme karşı verilen en ciddi anlamdaki kapitalist tepki idi. Plan çok başarılı olmuştu ve ayrıca başlı başına Amerika'nın başarısını sembolize ediyordu; ancak bu başarı da bir yere kadardı. Amerika, dış yardıma yönelik olarak 13 milyar dolarlık bir bütçenin ayrıldığı Ekonomik İşbirliği Yasası'nı (1948) uygulayabilecek ekonomik güce sahipti; ancak bunun sonrasında, kendi imajı ile idealleri arasında doğacak çelişkileri giderebilecek güce sahip değildi. Amerika, dünya halklarına özgürlük götürme sözü verirken, kendi sınırları içerisinde sağlam temellere dayalı bir özgürlük oluşturamıyordu. 

Yine de Soğuk Savaş'ın başlangıcındaki salvo atışlarını oluşturan eylemler ve söylemler, yalnızca Amerika'nın mümkün kılabileceği düzeyde büyük bir vatanseverlik ruhu yaymakta idi. “1776 Ruhu” adı verilmiş bir lokomotifin çektiği, Amerikan Bayrağının renklerini temsil eden kırmızı-beyaz-mavi renklerdeki yedi vagondan oluşan bir Özgürlük Treni (vagonlarda, Amerika için büyük önem taşıyan Mayflower Sözleşmesi, Bağımsızlık Bildirgesi, köleliği kaldıran Özgürlük Bildirgesi ve Iwo Jima'da dalgalanan bayrak gibi olayları hatırlatacak izler sergileniyordu), 1947 ile 1949 yılları arasında ABD'nin tüm eyaletlerini dolaşmıştı. Tren ilerlerken, Irving Berlin tarafından özel olarak bestelenmiş olan ve Bing Crosby ile Andrews kız kardeşler tarafından ortaklaşa seslendirilen kendi şarkısını çalıyordu. Şarkının sözleri şöyle idi: “İşte Özgürlük Treni geliyor / Kosun, karşılayın / O sanki / Şehrinize gelen bir Paul Revere.”* Ayrıca, 


30 Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın tanınmış kişilerinden olan ressam Paul Revere 
kastedilmektedir. Muhtemelen, Revere'in “Ath” (Gece Yarısı Hızla Lexington’a Giden Atlı) adındaki ünlü resmine atıfta bulunularak, at yerine trenle geldiği anlatılmak istenmektedir — ç.n. 
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trene özgü, “Kaptan Marvel ve Özgürlük Treni” adlı bir de çizgi roman oluşturulmuştu. Dönemin çizgi karakterlerinin tümünün — Miki Fare'den Lil Abner'e varana kadar — maceralarında, tüm ülkeyi dolaşan Özgürlük Treni'ni ziyaret etmelerini konu alan bölümlere yer verilmişti. Tüm ülkede popüler olan treni yaklaşık 3,5 milyon kişi ziyaret etmişti. Treni ziyaret edenler, Özgürlük Andı içmeleri ve Özgürlük Listesini imzalamaları konusunda teşvik edilmişlerdi. 
Sonradan bu liste Başkan Iruman'a sunulmuştu. Trendeki sergide, “özgürlüğün herkesin görevi olduğu” belirtiliyordu. 

Elbette ki, Özgürlük Treni'nin oluşturulmasının ardındaki fikir yeni değildi. On dokuzuncu yüzyılda İç savaş sırasında kurulan Sağlık Fuarlarında da?! vatanseverlik duygularını güçlendirici nitelikte çeşitli sembolik dokümanlar, bayraklar ve silahlar sergilenir, kamuoyuna ülkeyi bekleyen tehlikelerin neler olduğu hatırlatılırdı. TI. 
Dünya Savaşı sırasında yayınlanmış olan The Pocket Book of America (Amerika Cep Kitabı) isimli kitapçık da aynı amacı taşımıştı. Özgürlük Treni projesi de yine, bir savaş sırasında ülkede birlik sağlanması amacı ile uygulanmıştı; ancak bu seferki savaş, gerçek olmakla birlikte, kullanılan silahlar yalnızca sözlerden ibaretti. Yine de tren, savaş görmüş, yakın dönemde bir askeri seferberlik yaşamış, çeşitli sanayi kollarında yapılan grevlere (çelik, madencilik, otomobil sanayii ve demiryolları grevleri gibi) sahne olmuş bölgelerden geçerek yolculuğunu sürdürmüştü. Bu uzun yolculuğuna başlamasından daha bir yıl önce, ulus çapında bir demiryolları grevi yapılmış ve Başkan çözüm olarak, grevcilerin askere alınmalarını önermişti. Sanayi kollarında devam eden huzursuzlukların yanında, ortaya çıkan bir başka sorun da Sovyetlerin atom bombası imal ederek 1949 yılının Eylül ayında deneme amaçlı olarak patlatmaları (Amerikalıların beklediklerinden çok daha kısa sürede Sovyetler de atom bombası imal etmeyi başarmışlardı) olmuştu (Şekil 10.5). Özgürlük Treni'nin Başkan Truman’in konuşmasının ardından başlattığı gezisini tamamlayıp, Ocak 1949'da Washington D.C.'ye çekilmesinin 


31 Birlik Sağlık Komisyonu tarafından, Birlik Ordusu'na bağış toplamak amacı ile 
çeşitli şehirlerde kurulan fuarlardı — ç.n. 
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Şekil 10.5. 09 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atılan atom bombasının patlama görüntüsü. 
1945 yılından sonra da, 1946 ile 1958 yılları arasında Pasifik Okyanusu'nda, çoğunlukla da Bikini mercan adasında atom bombası denemeleri yapılmıştır. Buna rağmen, II. Dünya Savaşı'nı takip eden on yıllar boyunca dünyayı etkisi altına alan nükleer tehdidin düzeyi aslında abartıldığı kadar fazla değildi. O yıllarda henüz, yirmi birinci yüzyılın “terörle savaş” kavramı çerçevesinde, nükleer tehditten çok daha düşük düzeyde olmakla birlikte geri planda sürekli hissedilen tehdit ortaya çıkmış değildi. O dönemin nükleer tehdidi ele alan kültürel çalışmaları arasında, Nevil Shute'un 1957 yılında yayınladığı ve nükleer savaşın neden olduğu kıyamet sonrasını anlatan On the Beach (Kumsalda) adlı romanını (1959 yılında filme de alınmış ve başrollerini Fred Astaire ile Ava Gardner oynamışlardır) ve Stanley Kubrick'in 1964 tarihinde çektiği hiciv tarzındaki Dr. Strangelove (Doktor Garipaşk) adlı filmini saymak mümkündür. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında radyoaktivitenin keşfi, birçok edebi çalışmaya da konu olmuştur. 
Robert Cromie'nin 1895 yılında yazdığı The Crack of the Doom (Kıyametin Kopusu) romanında ve diğer çeşitli roman ya da filmde nükleer yıkım, doğrudan doğruya bir tehdit, ya da modern dünyanın kaygılarını temsil eden bir metafor olarak ele alınmıştır. 
Yine de, 1950'lerde ve 1960'larda yaşayan insanların, dünyanın T.S. Eliorun şiirinde söylediği gibi bir inilti ile değil, çok büyük ve çok yakın bir zamanda meydana gelecek bir patlama ile (Eliot, şiirinde, “dünya bir patlama ile değil, bir inilti ile sona erecek” demişti) sona ereceği yönündeki endişelerinde metaforik bir yan yoktu. 
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üzerinden daha bir yıl bile geçmeden, ülkenin özgürlüğü bir yana, geleceği bile belirsizlik içerisine girmişti. 

Amerika'nın atom bombasına sahip tek ülke olma konumunu yitirmesi ile birlikte Soğuk Savaş daha çekişmeli bir hal almıştı. Bu duruma bir de, aynı yıl içerisinde Çin'deki iç savaşın komünistlerin zaferi ile sonuçlanması eklenmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa arasında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO — North Atlantic Treaty Organization), bu ülkeler arasında bir anlamda karşılıklı koruma sağlıyordu; ancak Amerika açısından dış güvenlik, Soğuk Savaş denkleminin yalnızca tek tarafını oluşturmakta idi. Denklemin diğer tarafında yer alan iç güvenliğe gelince; Amerikan kimliği için en büyük tehdidi oluşturduğu kabul edilen komünizmin dizginlenmesi, ortaya çıkan nükleer tehdidin dizginlenmesinden bile daha zor gibi görülüyordu. II. Dünya Savaşı'nın ardından ülke, bir taraftan tüm vatandaşları daha fazla kapsayıcı bir sivil milliyetçiliğe yönelirken, diğer taraftan birçok Amerikalı, artık ülkeye zarar vermesinden endişe ettikleri yabancılardan değil kendi içlerindeki bazı unsurlardan korku duymaya başlamışlardı; hatta doğrusunu söylemek gerekirse, “içerideki düşman” korkusunu saplantı haline getirmişlerdi. 1950'lerde yeni bir “Kızıl Tehlike” belirmişti ve bu seferki, I. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkmış olan önceki “Kızıl Tehlike” den daha aşırı düzeyde görülüyor, daha yıkıcı sonuçlara yol açabileceği düşünülüyordu. 
Komünizmin uzun vadede Amerika'daki tüm özgürlükler için açık bir tehdit teşkil ettiğine inanılıyordu. 

Bu ikinci “Kızıl Tehlike”nin kökleri, hiç şüphesiz ilkine uzanıyordu, ancak 1950'lere gelindiğinde bu tehlikenin içeriği ilkinden tamamen farklı bir hale gelmişti. II. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika'da göreve gelen hiçbir Başkan, 1921-23 yılları arasında Başkanlık yapmış olan Warren Harding gibi bir “normalleşme” vaadinde bulunamazdı. Truman’in ise zaten böyle bir niyeti hiç yoktu. Aksine, Truman 1947'nin Mart ayında yaptığı “komünizmin dizginlenmesi” yönündeki konuşmasının ardından, “Federal Görevlilerin Sadakat Programı”nı oluşturmak sureti ile rüzgarın hangi 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yönden esmekte olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bu program çerçevesinde, Komünist Parti üyelerinin ve sempatizanlarının devlet görevinde çalışmaları engelleniyordu. Özgürlük Treni'ni ziyaret edenlerin Özgürlük Andı içmeleri, eğlendirici (aynı zamanda da eğitici) bir etkinlik olarak uygulanmıştı. Buna karşılık, Devlete Bağlılık Yemini, Amerikan yaşamının çok ciddi bir unsuru haline gelmişti. 
Daha önceleri de Bağlılık Yemini uygulamaları olmuştu; ancak bu uygulamalar hep savaş zamanlarında yürürlüğe konulmuştu. Şimdi, Soğuk Savaş döneminde yeniden bu uygulamaya gidilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu gelmez bir savaşa girdiğini ortaya koymakta idi. Tüm savaşlarda olduğu gibi, bu savaşta da zayiat veriliyordu. Truman’in 9835 sayılı Başkanlık Emri çerçevesinde federal görevlilere uygulanan “devlete bağlılık soruşturması” kapsamında, yüzlercesinin görevine son verilmişti. Soruşturmaya tabi tutulanların sayısı 4 milyondan fazla idi. Ancak bu soruşturmalar ve sonuçları, aslında devlete en büyük zararı vermişti. 

1938 yılında, Amerikan toplumuna Nazi sızmalarını önlemek 
amacı ile Temsilciler Meclisi bünyesinde bir Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi kurulmuştu (1945 yılında bu komite, “Temsilciler Meclisi Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi” (House Un-American Activities Committee — HUAC adını aldı). Soguk savaş döneminde ise aynı komite bu kez dikkatini komünizm tehdidine yöneltti. J. Edgar Hoover Başkanlığındaki FBI (Federal Soruşturma Bürosu) da komitenin çalışmalarına büyük destek sağlıyordu. Ayrıca, Amerika'nın uluslararası güvenliğinden sorumlu olmak üzere kurulan CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ile Ulusal Güvenlik Konseyi de aynı komiteye destek veriyorlardı. Tehlikeleri aramakla görevli kılınan bu kuruluşlar, doğal olarak görevlerini yerine getiriyor ve çeşitli tehlikeleri ortaya çıkarıyorlardı. Bunun sonucunda da tüm ülkede bir antikomünizm histerisi oluşmuştu. Bu histeriye sonradan, Wisconsin Cumhuriyetçi Senatörü Joseph R. 
McCarthy'nin adı verilecek ve “McCarthy'cilik” denilecekti. 1950 
yılının başlarında yaptığı açıklamada McCarthy, elinde, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan 200 kadar komünizm sempatizanının 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isimlerini içeren bir liste bulunduğunu söylemişti. Gerçi bu liste hiçbir zaman ortaya çıkmadı; ancak yine de halk arasında, devlet birimlerinde yıkıcı faaliyetler yürüten bazı kişilerin çalıştığı yönündeki korkuları körüklemeye yetti. Gerçi o dönemde ülkede yıkıcı faaliyetlerin hiç yürütülmediğini iddia etmek doğru olmaz; evet, bu tür faaliyetlere rastlamak mümkündü, ancak yürütülen FBI soruşturmaları ve HUAC çalışmaları sonrasında tespit edildiği belirtilen düzeydeki yıkıcı faaliyetlere üniversite yurtlarında, ya da Hollywood'da çekilen filmlerde bile rastlanmiyordu. 

Savaş sonrası Amerika'da anti-komünizmin bir kültürel ve siyasi güç olarak ön plana çıkarılmasının bir örneğine, 1949-50 yıllarında eski Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Alger Hiss'in bir komünist casus olduğu suçlamasına dayanılarak yürütülen yargılanması (ya da yargılanmaları demek daha doğru olur; zira iki kez yargılanmıştı) sırasında şahit olunmuştu. Sonuçta, yalan beyanda bulunmaktan dolayı suçlu bulunan Hiss, beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı; ancak tüm Amerika'nın ve dünyanın ilgisini çeken, Hiss'in yargılanma süreci idi. Tanınmış gazeteci Alistair Cooke'un A Generation on TriaP? 
(1951) adı ile yayınlamış olduğu kitabında da belirttiği gibi, Hiss'in davası sembolikti ve bu tür davalarda varılacak sonucun ne kadar olumsuz olacağı düşünülüyorsa, izlenmeleri de o denli ilgi çekici oluyordu. İngiliz bilim adamı Dr. Klaus Fuch'un, atom çalışmaları ile ilgili sırları Sovyetlere aktardığını açıkça itiraf etmesinin ardından, Hiss'in suçlu olup olmadığı konusu iyice belirsiz hale gelmişti. 
Ancak Klaus Fuch'un itirafının ardından sürdürülen soruşturma sonucunda Julius ve Ethel Rosenberg çifti yakalanıp atom sırlarını sızdırmakla suçlanarak yargılandılar. Antikomünizm alanında yapılan en kötü şöhretli yargılamalardan biri sonucunda, o dönemde tartışmalı olarak kabul edilen delillere dayanılarak suçlu bulunup idam edildiler. Aslında, on yıllarca sonra Venona projesi (11. Dünya Savaşı sırasında, Sovyetler Birliği'nin henüz ABD'nin müttefiki olduğu dönemde başlatılmış olan, ancak daha sonra, Soğuk savaş sırasında ABD ile İngiltere tarafından Sovyet haberleşmelerine ulaşmak 


32 Türkçesi, “Yargılanan Bir Nesil” şeklindedir — ç.n. 
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amacı ile ortak şekilde yürütülen gizli şifre çözme programıdır) kapsamında, Julius Rosenberg'in gerçekten casusluk faaliyetleri içinde yer aldığı ve atom sırlarını Sovyetlere ilettiği ortaya çıkacaktı. 

Gizli istihbarat faaliyetleri ile ilgili problem, kamuoyunun gözünde gerçeklere dayanmayan korkular yaratmaları, kanıt ortaya koymadan toplumda paranoya oluşturmaları olmuştu. 1950'lerde Amerikadaki durum bu idi. Sovyetlerin ise, atom araştırmaları alanında Amerikalıların uyguladıkları güvenlik tedbirlerini aşmayı başarmış oldukları açıkça ortada idi. Bu arada McCarthy ise, FBI'ın da yardımı ile, yabancı bir ülkenin casusluk faaliyetlerinin Amerika için yarattığı tehdidi olduğundan daha fazla büyütmeyi başarabiliyor ve tüm ülkede yaygın şekilde yıkıcı faaliyetler yürütüldüğü yönünde endişeler yayıyor, hatta bu yıkıcı faaliyetler ile ülkedeki liberal sol arasında bağlantı kuruyordu. Kanadalı siyaset bilimcisi Reg Whitaker tarafından “Soğuk Savaş Simyası” olarak nitelendirilen bu süreç, casusluk faaliyetleri ile yıkıcı faaliyetler arasındaki farkın belirsizleşmesini sağlamış ve II. Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde Amerika'yı pençesine alan korku ortamının oluşmasına yardımcı olmuştur. 

Elbette ki o dönemde ülke “Kızıl Tehlike” ile ilk kez karşılaşıyor değildi. Ancak, on dokuzuncu yüzyılın daha erken dönemlerinde karşılaşılmış olan bu tehlikenin, 1950'li yıllarda büründüğü “paranoyakça algılanış tarzı” çerçevesinde, renk skalası daha da genişlemiş, kızıl rengin yanında başka renkler de bünyesine katılmıştı. Artık, “Kızıl Tehlike” yanında, kadın hakları ile ilgili “Pembe Tehlike”, eşcinsellik ile ilgili “Eflatun Tehlike” ve Afrika kökenli Amerikalıların sivil hakları ile ilgili “Siyah Tehlike” de söz konusu olmuştu. 
Bu tehlikelerin doğmasında katalizör rolü oynayan tek unsurun da Soğuk Savaş olduğu söylenemezdi. 1950'lerde yıkıcı faaliyetler 


”3 uygulamasına yg 


konusunda duyulan korkulara, “Büyük Hükümet karşı yapılan eleştiriler ve Yeni Düzen karşıtlarınca, sosyalist devlet yapısının tehlikeleri konusunda dile getirilen görüşler de eşlik 


ediyordu. 1950 yılında, Elektrikle Aydınlatma ve Elektrik Enerjisi 


33 Yüksek vergiler, kamu harcamaları ve siyasi gücün merkezileşmesi ile nitelenen, 
müdahaleci tarzda bir hükümet yapısı — ç.n. 
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Şirketleri, U.S. News and World Report Dergisi'ne verdikleri bir ilan ile okurları, “sosyalist yönetime giden adım” olarak nitelendirdikleri gidişat konusunda uyarmışlardı. İlanda sembol olarak kullanılan görüntüde, bir erkek çocuğunun elinde, önde gelen “Dört Özgürlük” şeklini basit olarak ifade eden unsurlar — İncil, anahtar, kalem ve oy pusulası — görülmekte idi (gerçi anahtarın bir kapıyı açmakta mı yoksa kapatıp kilitlemekte mi kullanıldığı belirgin değildi). 
1954 yılına gelindiğinde, McCarthy'cilik ülkede hala etkisini 
güçlü şekilde sürdürmekte idi. Birçok yönü ile dar görüşlü bir milliyetçiliği temsil eden bu görüşe dayalı olarak ülkede yıkıcı faaliyetler konusunda yaratılan korkular, Cumhuriyetçi Parti'nin 1952 seçimlerindeki iktidar mücadelesinde elini güçlendirmişti. Yeni seçilen Cumhuriyetçi Başkan Dwight D. Eisenhower, kişisel olarak Mc-Carthy'den pek hoşlanmamakla birlikte, siyasi nedenlerle O'nun görüşlerine önem vermeyi tercih etmekte idi. Amerikan kamuoyunun da bu çizgiyi takip etmeye istekli olması, savaş sonrasındaki dünyada Amerikan ideolojisinin ve kimliğinin henüz güvenli ve istikrarlı bir temele oturmamış olduğunun bir göstergesi idi. Aslına bakılırsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sonrasındaki dünya düzenine uyum sağlama çabası içerisinde olduğu bir dönemde, içinde bulunduğu güvensizliğin kendisi için olumlu yanlarının da olduğu yadsınamazdı. Demokrasinin karanlık yüzünü temsil eden McCarthy'cilik, Amerikalıların kriz zamanlarında ciddi düzeyde kendi içlerine dönme ve birleşme eğilimlerinin yalnızca bir örneğini oluşturmakta idi. “Kızıl Tehlike”nin etkileri de, yıkıcı komünist faaliyetler korkusu ile adeta donup kalmış haldeki Amerikan toplumunu ortak bir paydada birleştirmişti. Amerikalıların o dönemde, içinde bulundukları korku karşısında bu geleneksel normlarını bir kenara bırakmış oldukları yalnızca tek bir önemli bir konu vardı: Irk ayrımcılığı. 
Geçmiş yıllarda, yayıncı Luce ile, Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Wallace, Amerikan yüzyılının getireceği fırsatlar ve problemler üzerinde kafa yorarlarken, İsveçli ekonomist Gunnar Myrdal ise, Amerika'daki ırk ayrımcılığı ile ilgili süregelen problemi ele almakta idi. 1944 yılında yayınlamış olduğu, An American 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Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy başlığını taşıyan kapsamlı raporunda Myrdal, basta Güney eyaletleri olmak üzere Amerikadaki eşitsizliği çok ağır ve etkileyici ifadelerle eleştiriyordu. Myrdal, ırklar arasındaki bu eşitsizliğin, herkes için özgürlük ve fırsat eşitliği tanınmasını öngören temel Amerikan ilkeleri ile açıkça çeliştiğini belirtiyordu. Myrdal'ın Güney'ın kırsal bölgelerindeki “bağnazlık ve güvensizlik” ile ilgili anlattıkları, bu bölgelerde “duygusal bir püriten din anlayışının” hakim olduğunu ve “cinsel konulara sağlıksız bir yaklaşımın” gözlendiğini belirten ifadeleri, güneylilerin hiç hoşuna gidecek gibi değildi. Myrdal sonuç olarak, Güney ile ilgili olarak tüm anlattıklarının, bölgede yaşayan Afrika kökenli Amerikalıları kontrol altında tutmaya yönelik şiddet ve yıldırma politikasında rolü olduğu kanaatine varmakta idi.” 

Aslında, romancı William Faulkner'dan oyun yazarı Tennessee Williams’a varana kadar, dönemin güneyli yazarlarından birçoğu, Güney'de cinsellik ve şiddet konularında benzer görüşleri paylaşmakta idiler. Ancak, söz konusu yazarların mevcut durumu hayali karakterler ve olaylar çerçevesinde, işin içine romantizm de katarak anlattıkları edebi eserleri, ekonomist Gunnar Myrdal'ın 1000 
sayfayı aşan raporuna kıyasla, okurların daha fazla ilgisini çekmişti. Myrdal, ülkedeki hukuk sistemini şiddetle eleştiriyor ve bunun ardından, özellikle de Güney'de siyah ve beyaz olmak üzere ikiye ayrılmış durumdaki Amerika'nın nasıl korku ve saldırganlık duygularının hakim olduğu yıkıcı ilişkiler içerisinde kilitlenip kalmış olduğunu ortaya koyuyordu. Myrdal, söz konusu ilişkilerin kölelik döneminden kalma olduğunu ve Amerika'da yoksulluğun, suçların ve sosyal çözülmenin etkisi ile sürüp gittiğini vurguluyordu. Gerçekte, ırksal önyargılar Myrdal'ın Amerika'da tespit ettiği tek açmazı oluşturmuyordu; bununla birlikte, Soğuk Savaş ortamında ülkenin en etkin açmazı durumuna gelmişti. 


34 Türkçeye çevirisi “Bir Amerikan İkilemi: Zenci Sorunu ve Modern Demokrasi” 
şeklindedir — ç.n. 

35 Gunnar Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern 
Democracy (1944. Yeniden basim. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2003) 562. 
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Myrdal'ın raporunun yayınlanmasından üç yıl sonra, Truman tarafından kurulmuş olan Sivil Haklar Komisyonu, 70 Secwre These Rights“ (1947) başlıklı bir rapor yayınladı. Myrdal'ın raporuna kıyasla ağırlığı daha az olmakla birlikte bu raporda, azınlık grupları ile ilgili daha geniş değerlendirmelere yer verilmişti. Değerlendirilen bu azınlık grupları arasında, Amerikan yerlilerine, Amerikan himayesinde olan ülkelerin vatandaşlarına, Japon ve Afrika kökenli Amerikalılara ve Meksikalı göçmenlere de yer verilmişti. Raporda, ırk ayrımına karşı federal yönetimin tedbir alması gerektiği belirtiliyordu. Irk ayrımcılığının, yalnızca “temel Amerikan ilkeleri”ne aykırı olmakla kalmayıp, toplumun genel sağlık ve refahı açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğu ve bu tehdidin yalnızca ayrımcılığa uğrayan grupları değil, tüm toplumu hedef aldığı da vurgulanıyordu. Raporda ayrıca, “güneyli vatandaşların beşikten mezara kadar yaşamlarının tamamı boyunca, tüm kamu kurumlarında ve özel kurumlarda ırk ayrımına maruz kalmalarına” yol açan “ayrı ama eşit” doktrini şiddetle eleştiriliyor ve bu doktrinin, “Amerikan tarihinin en çarpıcı efsanelerinden birini oluşturduğu; ancak ne yazık ki, efsane olmakla kalmayıp, çoğunlukla gerçek olduğu” vurgulanıyordu. “Ayrı ama eşit” doktrinindeki “ayrı” sözünün gerçeği yansıttığı, oysa “eşit” sözünün asla uygulamaya konulmadığı ifade ediliyor, ve şöyle deniliyordu: 


Bu “ayrı ama eşit” doktrini, üç nedenden ötürü asla kabul edilemez. Birincisi, atalarımızdan miras kalan Amerikan geleneğinin eşitlikçiliği savunan ruhuna aykırıdır. İkincisi, bu doktrin uygulanamamııştır; zira tarih bizlere, ayrımın doğal bir sonucu olarak, vatandaşlara hizmette eşitlik sağlanamadığını göstermiştir. Üçüncü olarak ise, bu doktrinin uygulanması sonucunda ırk ayrımcılığı kurumsallaşmış ve farklı gruplar arasında bölünme meydana gelmiştir; oysa, ancak farklı insan grupları arasında doğal ilişkilerin sürdürülmesi ile sosyal uyumun sağlanabileceğini tartışılmaz 


şekilde gösteren kanıtlar mevcuttur. 


36 Türkçesi, “Bu Hakların Güvence Altına Alınması” şeklindedir — ç.n. 
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Rapor, Amerikan tarihinin kısaca bir gözden geçirilmesi ile son buluyordu. Bu son bölümde, şu husus kaydediliyordu: “Tarihimizde daha önce iki kez ulusumuz, sivil haklarının ne durumda olduğunu gözden geçirme ihtiyacını hissetmiştir: Bunların birincisi, bağımsızlığın ilanı ile Haklar Bildirisi'nin ilanı arasındaki dönem sırasında, ikincisi ise İç Savaş sırasında yapılmıştır. Şimdi ise, sivil haklarımızı üçüncü kez gözden geçirmemiz gerekmektedir.” Bunu yapmayı gerektiren nedenler ise, şöyle sıralanıyordu: “Vicdanımız, çıkarlarımız ve tehditlerle dolu bir dünyada varlığımızı sürdürebilmemiz bunu gerektirmektedir. Ayrıca, bu konuda hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini bize düşündüren ahlaki, ekonomik ve uluslararası nedenler vardir.”*” 

Bu rapor, Truman’: ikna etmişti, ancak Kongre'yi ikna etmek konusunda yeterli olamamıştı. Savaşlar, soğuk savaş şeklinde de olsalar, her zaman için Amerikan liderlerine, normal şartlarda toplumun benimsemeyeceği yasaları yürürlüğe koyma fırsatı vermişlerdi. 
Buna dayanarak Truman da, 1948 yılında, silahlı kuvvetler içerisindeki ırk ayrımını resmen ortadan kaldırma fırsatını bulmuştu. 
Truman, bir Soğuk Savaşın yürütülmekte olduğu bir dönemde, Amerika'nın benimsediği idealler ile katlanmak zorunda kaldığı uygulamalar arasında belirgin bir çelişkinin varlığından söz edilemeyeceğini düşünmüştü. Oysa ne yazık ki, getirilen tek bir yasa ile ordudaki ırk ayrımcılığının sona erdirilebilmesi, çok çok güçtü. 
Yine de, iki yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri, silahlı kuvvetlerini bu kez Kore'de sıcak savaşa sürdüğünde, savaşa giden askerler arasında artık ırk ayrımı yoktu. Bu nedenle Kore Savaşı, kendisinden çok daha büyük çaptaki iki savaşın — 11. Dünya Savaşı ile Vietnam Savaşı — arasında biraz önemsiz kalmış gibi görünse de, aslında bazı yönlerden sembolik bir nitelik taşımıştı (Şekil 10.6). Kore Savaşı, ABD'nin ilk kez ırk ayrımı olmayan bir orduyu sahaya sürdüğü savaş olmasının dışında, 1950 yazına kadar gerçekten soğuk geçmiş olan Soğuk Savaş içerisinde yaşanan ilk gerçek silahlı çatışma olma 


37 To Secure These Rights: The Report of the Presidents Committee on Civil Rights (1947), 
şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.trumanlibrary.org/civilrights/srights1. 
hem (22 Ağustos 2010):) 80, 82, 87, 139. 
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Şekil 10.6. Kore Savaş Anıtı, Washington, DC (Fotoğraf: Peter Wilson). Yıllar boyunca Kore Savaşı, adeta unutulup gitmiş bir savaş olarak kalmıştı. Ancak, o savaşın anısına yapılmış olan fotoğraftaki anıt, özellikle o savaşta yer alan Amerikan silahlı kuvvetlerinde farklı ırklara mensup askerlerin bir arada çarpıştıklarını vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Her birisi normal insan boyutlarından daha büyük şekilde yapılmış (yaklaşık 2, 5 metre boyunda) 19 asker heykelinden oluşan bu anıttaki askerler, bir devriye düzeninde ilerler konumda gösterilmişlerdir. Bu Amerikalı askerlerin on ikisinin Kafkasya kökenli, üçünün Afrika kökenli, ikisinin Latin kökenli, birinin Doğulu, birinin ise Kızılderili kökenli olarak tasvir edildikleri görülmektedir. Ayrıca anıt, farklı ordu birimlerinden askerleri de bir arada göstermektedir. Askerlerin on dördü Kara Kuvvetlerinden, üçü Deniz Piyadelerinden, birisi Deniz Kuvvetlerinden, birisi de Hava Kuvvetlerindendir. 1950'lerde böyle bir anıtın yapılabilmiş olması hayret vericidir. Aslında onlarca yıl boyunca bu anıtın yapımı pek fazla ilgi çekmemiş, açılışı ancak 1995 
yılında gerçekleşmiştir. 


özelliğini de taşıyordu. Anti-komünist Güney Kore'nin Komünist Kuzey Kore tarafından işgali karşısında Amerika'nın gösterdiği tepki, komünizmi dizginlemek üzere ilk kez ortaya koyduğu somut bir eylem niteliğinde idi. Bu savaşta Amerikan ordusu, hem Kuzey Kore hem de Çin orduları ile doğrudan sıcak çatışmaya girmişti. 
1950 yılından sonra dünya, eskisinden çok farklı bir Amerika 
ile karşılaşacaktı. Bu Amerika, kendi içerisinde vatandaşları arasında tam bir eşitliği sağlamak konusunda hala bir miktar daha yol alması 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gerektiği halde, en azından dışarıya karşı birlik içerisinde bir ülke gibi görünüyordu. Zamanlama açısından Kore Savaşı bir anlamda, Soğuk Savaş'a verilen bir ara gibi idi ve aynı zamanda da, ABD açısından bu savaşın seyrini değiştiren bir dönüm noktası oluşturmuştu. 1953 yılında Sovyet lideri Stalin ölmüş ve aynı yıl içerisinde, ABD ile Kuzey Kore arasında ateşkes imzalanmış, casusluktan suçlu bulunan Julius ve Ethel Rosenberg çifti idam edilmiş, Afrika kökenli Amerikalı yazar James Baldwin ise, ırkçılık ve din arasındaki karşılıklı etkileşimi ele aldığı yarı-otobiyografik romanı olan Go Tell It on the Mountaim adlı kitabını yayınlamıştı. Tüm bu gelişmeler, Sovyet-Amerikan ilişkilerindeki buzların en azından geçici olarak biraz erimesini sağlamıştı. Yine de, çok sayıda Amerikalı, hala Sovyetler ile aralarında devam eden ideolojik bir savaşın içerisinde bulunduklarının ve bu savaşı kazanabilmek için ırk ayrımının ortadan kalkmasının büyük öncelik taşıdığının tam olarak bilincinde idiler. Nitekim bir sonraki yıl (1954), Earl Warrenin Başkanlığındaki Yüksek Mahkeme'nin, Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'nin (NAACP) destek sağladığı ve kısaca “Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” olarak adlandırılan beş ayrı dava ile ilgili olarak aldığı karar da, ırk ayrımının kalkması yönünde atılan önemli bir adım olarak kabul edilmişti. Söz konusu davalar, Kansas, Washington, DC, Delaware, Virginia ve Güney Carolina eyaletlerinde açılmışlardı. Bu davaların tümü, eğitimde ırk ayrımına karşı açılmışlardı ve 
1896 yılında Plessy ile Ferguson arasındaki davada varılan kararın” 
Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürüyorlardı. Mahkeme, diğer delillerin yanı sıra, Myrdal'ın An American Dilemma başlıklı raporunu da dikkate alarak, “eğitim alanında ‘ayrı ama eşit doktrinine yer olmadığı” kararına varmıştı. Mahkeme, farklı ırklar için ayrı eğitim 


38 Türkçeye çevirisi, “Git olanları dağın başında anlat” şeklinde olabilir. Bu roman, 
ırkçılık, şiddet, cinsellik, tecavüz, kutsala saygısızlık gibi unsurlar içerdiği gerekçesi ile yasaklanmıştır — ç.n. 

39 Irk ayrımcılığına ilişkin söz konusu davada, Amerikan Yüksek Mahkemesi, her 
ırkın ayrı olarak yararlanacağı tesislerin aynı kalitede olması durumunda, ırksal ayrımı öngören yasaların ABD Anayasası'na aykırı olmayacağı kararına varmış, yani “ayrı ama eşit” doktrininin geçerliliği onaylanmıştı — ç.n. 
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kuruluşları oluşturulmasının, “özünde eşitsizlik taşıdığını” ve Anayasa'da yapılan On dördüncü Değişiklikle garanti altına alınan, “yasalar çerçevesinde eşit koruma sağlanması” ilkesinden Afrika kökenli Amerikalı çocukların yararlanamamalarına yol açtığını belirtmişti.* 
“Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” sonucunda Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar, ırk ayrımcılığının tamamen ortadan kalkmasına ve tüm vatandaşları ırklarına bakmaksızın kapsayıcı nitelikte bir sivil milliyetçiliğe giden yolda atılmış ilk önemli adım olarak kabul edilmişti. Ancak bu karar, herkes tarafından da memnuniyetle karşılanmamış ve özellikle de Myrdal'ın, ayrımcılığı diğer yerlere oranla çok daha ileri düzeyde gördüğü Güney'in çeşitli yerlerinde hiç uygulanmamıştı. Afrika kökenli Amerikalılara yönelik şiddet eylemleri ise yaygın şekilde devam etmekte idi. “Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” konusundaki kararın alınmasından bir yıl sonra meydana gelen bir olay, bazı beyaz güneylilerin, beyazların üstünlüğünü korumak konusunda ne kadar ileri gidebileceklerini ortaya koymuştu. Chicagolu on dört yaşında bir erkek çocuğu olan Emmett Till, Mississippi'deki akrabalarını ziyaret etmek üzere orada bulunduğu sırada kaçırılarak öldürülmüş, hatta öldürülme- den önce yoğun işkencelere maruz kalmıştı. Aynı yıl içerisinde, bazı beyazların kendilerine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmalarına karşı çıkan ve Güney'deki ulaşım araçlarında zencilerle beyazların ayrı tutulmalarına tepki gösteren zenciler, Montgomery (Alabama eyaletinde bir şehir) Otobüs Boykotu eylemini başlatmışlardı. Ida B. Wells'in, trenle yolculuk yaparken bindiği vagondan, o vagonun beyazlara ait olduğu gerekçesi ile zorla çıkartılmasından yetmiş yıl sonra, bu kez Afrika kökenli Amerikalı aktivist Rosa Parks, otobüsteki yerini bir beyaz yolcuya vermeyi reddetmiş ve tutuklanmıştı. 
Zenci papaz Martin Luther King Jr.'ın, “Montgomery'de yaşayan en iyi vatandaşlardan birisi” şeklinde tanımladığı bir kadının (2000 yılında bu kadın, yirminci yüzyılın en önemli yüz kişisi 


40 Brownu Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), şulinkten ulaşmak mümkündür: 
http://caselaw.Ip.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court-US&vol-347&invol-483 
(22 Ağustos 2010). 
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arasında gösterilmiştir) tutuklanması karşısında derhal örgütlü şekilde tepki verilmiş ve bu çerçevede, Afrika kökenli Amerikalıların zenci kilisesi liderliğindeki sivil haklar hareketi oluşturulmuştu. 
Bu hareket, 1960'lara kadar varlığını sürdürmüştü. Martin Luther King Jr. ise, ırk ayrımına karşı şiddet içermeyen doğrudan eylem hareketlerinin sembolü durumuna gelmişti. Montgomery'de gerçekleştirilen otobüs boykotunun ardından Martin Luther King Jr., Güney Hristiyan Liderlik Konferansı'nı (SCLC — Southern Christian Leadership Conference) kurdu. Irk ayrımının ortadan kaldırılması için mücadele veren güçlü bir baskı grubu niteliğinde olan bu konferans, zorlu engellere rağmen faaliyetlerini sürdürdü. Bir yıl süren otobüs boykotunun ardından, bir başka federal mahkeme kararı (Browder ile Boyle arasındaki dava, 1956) ile, kamu taşımacılığında zencilerle beyazların ayrı yerlerde tutulmalarının Anayasa'ya aykırı olduğu kabul edildi. Her ne kadar bu karar, Amerikan vatandaşlığının herkesi kapsayıcı bir nitelik kazanmasına giden yolda bir diğer önemli kilometre taşı teşkil etmiş olsa da, yapılan otobüs boykotu ve sonucunda alınan mahkeme kararı, ülkede Anglo-Sakson üstünlüğünün devamından yana olan bazı beyazlardaki düşmanca duyguları da büyük ölçüde körüklemişti. 


Nihai Sınırlar 


Montgomery Otobüs Boykotunun sona ermesinden bir yıl sonra, Amerika'nın Soğuk Savaş kapsamında uluslararası alanda üstlendiği ideolojik sorumluluklarını yerine getirme hedefleri ile, ülke içerisinde Anglo-Sakson hakimiyetini korumaya yönelik faaliyetler arasındaki çatışma ilk kez olarak büyük çapta kendisini göstermişti. 1957 
yılında Sovyetler Birliği, Sputnik adındaki uydusunu uzaya gönderirken, Arkansas eyaletine bağlı Little Rock'taki Merkez Lisesi yönetimi, “Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” sonucunda alınan karar çerçevesinde eğitim kurumlarında ırk ayrımının ortadan kalkmasına karşı çıkmıştı. Arkansas Valisi Orval Eugene Faubus, söz konusu okulun ırk ayrımını kaldırmaya zorlanması durumunda 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caddelerde kanın seller gibi akacağını söylemişti (gerçi bu sözleri oldukça abartılı idi). Beyaz çocukların aynı sınıfta zenci çocuklarla birlikte öğrenim görmeyi protesto etmeleri, ya da okula girmeye çalışan zenci öğrencilere çeşitli hakaretlerde ya da tacizde bulunmaları (sonunda, zenci çocuklar 101’inci Hava İndirme Tiimeni’ ne‘! bağlı askerler eşliğinde okula girmişlerdi) ile ilgili görüntülerin medya organlarında yayınlanması elbette ki “özgür topraklarda” pek arzu edilecek bir durum olamazdı. Buna rağmen, gerek o dönemde gerekse daha sonraki yıllarda Güney'de yaşayan birçok beyaz, bu tür ırkçı eylemlerin medyada yayınlanmasının, dünyada yaratacağı yankılar şöyle dursun, ülkenin geri kalanında bile nasıl etkiler yaratacağını hiç hesaba katar gibi görünmüyorlardı. 1950’lerin sonlarında, basılı medyada büyük gelişme yaşanırken, nerede ise her evde bir radyo olurken ve televizyon da yavaş yavaş modern yaşamı tamamen kontrolü altına almaya doğru emin adımlarla ilerlerken, dünyanın global düzeydeki en büyük oyuncusu, global izleyiciler tarafından da izlenmekte idi. 

Neyse ki, 1950'lerde global izleyicilerin ilgisi daha çok, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler üzerinde odaklanmıştı. Montgomery'de ya da Little Rock Lisesi'nde yaşananlar pek fazla ilgi çekmiyordu. Amerika'nın gözünde, sömürgecilik dönemi sonrasındaki dünya çok istikrarsız bir yapıda idi ve bu nedenle de komünizmin kucağına düşmeye çok yatkındı. Buna karşılık, Stalin'in ölümünden sonra başa geçen yeni Sovyet lideri Nikita Kruşçev, Stalin'in yaptıklarını kınıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında daha dengeli bir ilişkinin kurulmasından yana gibi görünüyordu. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri de, Sovyetlerin attığı her adıma karşı çıkan bir politika izlemiyordu. 
Örneğin, 1956 yılında Macaristan'da çıkan komünizm karşıtı ayaklanmalar sırasında, Sovyetlerin bu ayaklanmaları bastırmasına ses çıkarmamıştı. Buna karşılık Orta Doğu'da patlak veren Süveyş Krizi 


41 ABD Kara Kuvvetlerinin hava saldırı amaçlı hafif piyade tümeni olup, 11. Dünya 
Savaşı sırasında kahramanlığı ile büyük ün kazanmış, sonradan Vietnam, Afganistan ve Irak gibi çeşitli yerlerdeki çatışmalarda da görev yapmıştır — ç.n. 
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sırasında (bu kriz de 1956 yılında yaşanmıştı), hızla harekete geçerek Fransa ile İngiltere'yi devre dışı bırakmış ve zengin petrol kaynaklarına sahip olan bu bölgede daha fazla sorumluluk üstlenmişti. 

1957 yalının Ocak ayında Başkan Eisenhower, Amerika'nın 
Orta Doğu ile ilgili tutumunu açıkça ortaya koyarak, ülkesinin, sonradan “Eisenhower Doktrini” olarak kabul edilecek olan şu ilkeye bağlı kalmaya kararlı olduğunu ifade etti: Amerika, “bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını, Komünizmin silahlı saldırganlıklarına karşı savunmaya” destek olacaktı. 
Bu vaadini desteklemek üzere de, Amerika'nın II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden beri “özgürlük davasına destek olmak üzere” gerek fiziksel gerekse mali anlamda yapmış bulunduğu birçok “fedakarliktan” söz etmiş ve “bu fedakarlıkların bir kenara atılmaması gerekir” ifadesini kullanmıştı.“ Bu arada, eski sömürge rejimlerinin sona ermesi ile ortaya çıkan yeni düzende Amerika'nın, hem özgür dünyanın savunucusu olarak kendi imajını güçlendirmek hem de global istikrarı sağlamak adına sorumluluk üstlenmesi, beraberinde kaçınılmaz olarak çeşitli problemler de getirecekti. Little Rock Lisesi’nde ırksal huzursuzluklar baş gösterirken ve Sovyet Sputnik uydusunun uzaya fırlatılması ile birlikte Amerikan-Sovyet rekabeti uzaya da taşınırken, bu arada da Eisenhower’in Başkanlık dönemi sonuna yaklaşırken, Amerika'nın Orta Doğu'nun istikrarından daha ciddi sorunlarla baş etmesi gerekiyordu. 

Sputnik'in fırlatılması, Amerikan medyasında ve siyasi çevrelerinde adeta bir fırtına etkisi yaratmıştı. Bu olayı Pearl Harbor baskını ile kıyaslayanlar dahi vardı. Birçok Amerikalı, bilimsel ve sosyal alandaki üstünlüklerinin tehlikeye girdiğini ve ulusal güvenlikleri açısından da ciddi bir tehdit doğduğunu düşünüyordu. Lyndon B. Johnson'un önderliğindeki Demokratlar, hem uzayda hem de dünyada Amerika'nın üstünlüğünü sağlamak konusundaki başarısızlıktan Eisenhower sorumlu tutuyorlardı. Bazı çevrelerde, Eisenhower ile 


42 Dwight D. Eisenhower, “Orta Doğu'daki Durumla İlgili Olarak Kongre'ye İlettiği 
Özel Mesaj”, 05 Ocak 1957, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-1 1007 &st=&stl= (23 Ağustos 2010) 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ilgili olarak, “Beyaz Saray, ünlü bir askerin mezarı durumuna geldi” şeklinde küçültücü sözler söyleniyordu. Johnson ise, şöyle diyordu: “Uzaya hükmedememek, içinde bulunduğumuz Soğuk Savaş arenasında, her alanda birinciliği kaptırıp ikinciliğe düşmek anlamına gelmektedir. Dünyanın gözünde, uzayda birinci konumda olabilmek her alanda birinci sırayı almak demektir. Eğer uzayda ikinci sıraya düşerseniz, her alanda ikinci olursunuz.” Johnson'ın bu bakış açısı, doğal olarak Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (WACA — National Advisory Committee for Aeronautics) tarafından da benimsenmişti. 
Söz konusu komite, Amerika'nın “Sovyetler Birliği'nden önce insanlı bir uzay aracını aya indirme hedefi konusunda geriye düşmesinin” esef verici olduğunu belirtmişti. NACA, şunu savunuyordu: “Böyle bir hedefe ulaşılması durumunda Batı'nın teknolojik üstünlüğü kesin şekilde sağlanmış olacak, ayrıca böyle bir başarı psikolojik olarak da büyük önem taşıyacaktır. Ay, ileride yapılacak uzay seyahatleri ve uzay savaşları açısından stratejik bir konumda bulunmaktadır. Aya inmenin başarılması durumunda ayrıca, Bau Dünyası'nın Birleşmiş Milletleri için, ay üzerinde hak iddia etme olanağı da doğacaktır.” 
NACA, kendi amacını şöyle açıklıyordu: “Bizler, bu gezegende- ki liderlik yarışında olduğu gibi, uzaydaki bilimsel ve askeri üstünlüğü elde etme yarışında da Sovyetlere yetişmek ve onları geride bırakmak arzusundayız.” Eisenhower da sonunda bunu başarmanın bir zorunluluk olduğunu kabul etmişti. Bu konuda şunları söylüyordu: “Tüm tarih boyunca Sovyet tehdidini en güçlü tehdit durumuna getiren özelliği, Sovyetlerin ellerindeki her imkandan yararlanmalarıdır. İnsanlar tarafından yürütülen her türlü faaliyeti bir yayılma aracı olarak kullanmaktadırlar. Buna ticaret, ekonomik kalkınma, askeri güç, sanat, bilim, eğitim, fikir dünyası dahildir...Kısaca söylemek gerekirse, Sovyetler, topyekun bir Soğuk Savaş yürütmektedirler.“ Eisenhower, Merkür Projesi adı verilmiş olan, insanlı uzay yolculuğunun gerçekleştirilmesine yönelik projeye ve Sputnik'in uzaya fırlatılmasının ardından gündeme gelen meseleleri ele almak 


43 Dwight D. Eisenhower, “Ülkenin Durumu ile İlgili Olarak Kongre'ye İlettiği 
Yıllık Mesajı”, 09 Ocak 1958, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-11162 (23 Ağustos 2010). 
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üzere yeni federal birimlerin oluşturulmasına onay vermişti. Yeterli bütçesi olmayan NACA 1958 yılında kapatılarak yerine Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA — National Aeronautics and Space Administration) kuruldu. Bunun yanında, Kongre'de iki yeni daimi komite oluşturuldu: Senato Havacılık ve Uzay Bilimleri Komitesi ile, Temsilciler Meclisi Bilim ve Uzay Yolculuğu Komitesi. 
Eisenhower dönemine damga vuran Eisenhower Doktrini ve bunun yanında, Sovyet uzay programı karşısında Eisenhower'ın gösterdiği başarısızlık, hem gelecekteki Amerikan Başkanları hem 
de Amerikan halkı açısından uzun vadeli etkiler yaratmıştı. 1960 
yılında, John E (Jack) Kennedy Amerika'nın ilk Katolik Başkanı olarak göreve başladığında, ülkede meşalenin artık “genç kuşağa” devredildiği yeni bir başlangıcın yaşandığı düşünülmüştü. Kennedy, bu yeni kuşağın özelliklerini kendisi şöyle tanımlıyordu: “İçinde bulunduğumuz yüzyılda doğmuş, savaşı yaşayarak güçlenmiş, zorlu ve acı yanları olan bir barış ortamında eğitim ve disiplin kazanmış bir yeni kuşak.” Kennedy, bu yeni kuşağın, Amerikan devrim geleneğini güçlü şekilde, ancak bir Soğuk Savaş konsepti içerisinde sürdürdüğünü belirtiyordu. Meşhur göreve başlangıç konuşmasını, “bir soğuk savaş askeri” olarak yapmış ve ülkesine, “özgürlüğün yaşaması ve başarıya ulaşması için her bedeli ödeyeceği, her türlü sorumluluğu üstleneceği, her dostu destekleyeceği, her düşmanla savaşacağı” konusunda söz vermişti.“ Ancak Kennedy'nin bu Soğuk Savaş idealizmi, bir başka Jack'in, “beat kuşağı” yazarlarından olan Jack Kerouac'ın idealizmine elbette ki taban tabana zıttı. Kerouac, Amerikan orta sınıfının geleneklere uyumuna karşı görüşlerini belirtmek üzere yazdığı otobiyografik manifesto niteliğindeki On the Road“ 


44 John E Kennedy, “Göreve Başlangıç Konuşması”, 20 Ocak 1960, şu linkten ulaşmak mümkündür: hetp://www.presidency.uscb.edu/ws/index.php?pid=8032 (23 Ağustos 2010). 

45 Beat kuşağı, New York'ta bir araya gelen bir grup Amerikalı şair ve yazardan oluşmuştur. Bu hareket 50'li ve 60'lı yıllarda belirginleşmiştir. Beat kuşağını oluşturan yazar ve şairlerin çoğu, yerleşik sisteme ve geleneklere aykırı şekilde, sürekli bir yerden başka yere hareket halinde, madde kullanımına meyilli, mistik-metafizik dünya görüşünü benimser şekilde yaşamışlardır — ç.n. 

46 “Yolda” anlamına gelmektedir — ç.n. 
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(1957) adındaki romanında, Amerikan gençliğinin, Kennedy'nin “atalardan kalma miras” olarak nitelendirdiği yaşam tarzına takılıp kalma fikrinden çok uzak olduğunu ve ülkelerinin takip etmekte olduğu yolun kendilerini nereye götürdüğünden de pek emin olmadığını anlatıyordu. 

Amerika'da 1960'lar genellikle gençlik kültürünün yükselişi ile özdeşleştirilir. Savaş yıllarının ardından ülkede “baby boom” olarak adlandırılan ve doğum oranlarındaki hızlı artış ile tanımlanan dönemin meyveleri olan bebekler, o zamana dek gençlik çağına ulaşmışlardı. Aslında Amerikan nüfusu, genel olarak bakıldığında artış halinde 
görünse de, doğum oranları hızla düşüşe geçmişti. 1955 ile 1975 
yılları arasında doğum oranları, önceki dönemin üçte birinden bile daha azına gerilemişti. Buna karşılık, ölüm oranları da azalıyordu. 
Ortalama yaşam süreleri, savaş öncesi döneme göre artış göstermişti. 
1940 yılında ortalama yaşam süresi 62,6 iken, 1960'a gelindiğinde 
bu rakam 69,9’a çıkmıştı. Kısaca ifade etmek gerekirse, Amerika'nın nüfusu daha o yıllardan yaşlanmaya başlamıştı. Bu durumda da genç Amerikalıların istatistiksel olarak toplumun genelinden ayrı şekilde ele alınmalarına ihtiyaç duyuluyordu ve bu çerçevede hangi kültüre mensup oldukları da önem taşımıyordu. Aslında, o dönemin gençleri, kültürel açıdan ve eğitim olanakları açısından imtiyazlı bir kuşağın mensubu idiler. “Asker Hakları Bildirisi” adı verilen program çerçevesinde, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı gazilerinin yaşam masrafları karşılandıktan başka, üniversite eğitimi almalarına da olanak sağlanıyordu. Her ne kadar bu program 1956 yılında sona erdirilmiş olsa da, genç Amerikalılar arasında yüksek öğrenim görenlerin sayısı azalmamıştı. 1940 ile 1970 yılları arasında ülkedeki üniversitelerin sayısı nerede ise iki kat artmış, bunlara kayıt yaptıranların sayısında ise hemen hemen üç kat artış meydana gelmişti. Böylece, ülkede bir “kampüs kültürü” doğmuştu. Bu kültüre mensup olanların, ülke, milliyetçilik ve ülkenin uluslararası alandaki rolü konularında kendilerine özgü bir bakış açıları mevcuttu. 

Bu bakış açısı, 1950'lerin “beat kuşağı” yazarlarından önemli ölçüde etkilenmekte idi. Aralarında Kerouac'ın (1922 doğumlu), 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Allen Ginsberg'in (1926 doğumlu) ve William S. Burroughs'un (1914 doğumlu) da yer aldığı söz konusu yazarlar, kendi anladıkları biçimdeki Amerikan ilkeleri kadar, materyalizmi ve militarizmi de yıkıcı olarak kabul ediyorlar ve bunların tümüne karşı çıkıyorlardı. 
İşin gerçeği, bu görüşleri, madde kullanımı ile bulanık hale gelmiş zihinlerinin ürünleri idi. Howl” (1956) adındaki Tanınmış şiirinde Ginsberg, şöyle diyordu: “Benim kuşağımın en üstün zihinlerinin delilikle yok olduklarını gördüm / açlık çekerek, histerik bir biçimde ve çıplak olarak şafak vakti zencilerin yaşadıkları sokaklarda sürünerek dolaştıklarını / ve uyuşturucunun etkisindeki öfkeli biri ile karşılaşmayı umduklarını gördüm... 1950'lerin ortalarında, sokaklarda öfkeli genç adamlarla karşılaşma olasılığı çok fazla idi ve bu durumun yalnızca Amerika'ya özgü olduğu da söylenemezdi. Ancak, bir kısım vatandaşlarının gözünde Amerika, içleri rahat bir biçimde yolsuzluklara bulaşanların, maddi zenginliğe kavuşurken ahlak yoksunu durumuna gelenlerin yaşadığı bir ülke haline gelmişti. 

Kennedy'nin Başkan seçilmesinin hemen öncesinde, Amerika'nın rahatlık içerisindeki bir ülke imajı çizmesini sağlayan bir olay gerçekleşmişti: 1959 yılında Moskova'da düzenlenen ve Amerikan vatandaşlarının konfor ve refah içerisinde yaşadıklarını vurgulama amacı taşıyan Amerikan Ulusal Sergisi sırasında, Sovyet lideri Kruşçev ile dönemin Başkan Yardımcısı Richard Nixon, tamamen doğaçlama bir şekilde gerçekleşen bir “mutfak görüşmesinde” bir araya gelmişlerdi. Biraz gerçekdışı görünmekle birlikte, sembolik bir nitelik taşıyan ve modern bir mutfak ortamında gerçekleşen görüşme sırasında Nixon, eline geçen fırsattan yararlanarak, kapitalist yaşam tarzının komünist yaşam tarzına göre çok daha rahat olduğunu ve ekonomik bolluğun katı bir ideolojiye oranla bir ülkeyi daha güçlü kıldığını vurgulamak istemişti. Elbette ki bu görüşü Kruşçev, küçümseme ile reddetmişti. Belki Amerika da elindeki gücü fazla önemsemekte idi. Ancak gerçekten de Amerika'nın, kendisi hakkında olumlu bir bakış açısına sahip olabilmesini sağlayan haklı nedenleri vardı. 


47 “Ulum?” adı ile Türkçeye çevirisi yapılmıştır — ç.n. 
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Savaşın sona ermesi ile 1960 yılı arasındaki dönemde Amerika'nın Gayrı Safi Milli Hasılası iki kat artmıştı. Tahmin edilebileceği gibi, Soğuk Savaş sırasında federal savunma harcamalarında herhangi bir düşüş olmamıştı. Bunun yanında tüketici harcamaları, sağlanan kredilerin ve bir süre sonra her yerde yaygın şekilde kullanılmaya başlanan kredi kartlarının da desteği ile yüksek düzeylerde seyrediyordu. Amerikalılar, bir şey satın almak istediklerinde, bunu erteleme gereği duymuyorlardı. Genel olarak söylemek gerekirse, savaş sonrası Amerika'da, 1920'li yıllardaki ekonomik patlamayı aratmayacak düzeyde bir gelişme söz konusu idi. 1920'lere nasıl caz müziği damgasını vurmuşsa, 1960'ların müziği de rock-and-roll olmuştu. Rock-and-roll’un “Kralı” olarak bilinen Elvis Presley'in plakları her yerde çalınıyordu. 1956'dan sonra, televizyon ekranlarında da sıkça görülmeye başlamıştı. 11. Dünya Savaşı'nı takip eden ilk yıllarda ancak 16.000 Amerikalı evinde televizyon lüksüne sahipken, 1953 yılına gelindiğinde, giderek artan şekilde banliyölerde yaşamaya yönelen Amerikalıların üçte ikisinin evinde televizyon mevcuttu. Banliyölerde yaşamaları, Amerikan ailelerinin çoğunun arabalarının da olduğu anlamına geliyordu. Esasen, özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin artması ve bunun yanında araba sayılarında da artış olması, şehirlerde yaşayanların sayısının azalmasına ve banliyölere kaçışa zemin hazırlamıştı. Amerika'da yaşayan insanlarda eyaletler arası seyahatler de çok fazla idi. Öyle ki, 1960 yılı itibarı ile nüfusun dörtte birinden fazlası doğduğu eyalette değil, başka bir eyalette yaşar olmuştu. O nedenle, “Beat kuşağı” yazarı Kerouac'ın yollarda Amerika'yı aradığı romanına şaşmamak gerekirdi. 

Kennedy ise Amerika'yı ararken, bakışlarını sınır bölgelerine çevirmişti. Kennedy'ye göre ülkenin “yeni Sınırlarını” belirleyen unsur, “bir vaatler dizisi” değil, baş edilmesi gereken “bir zorluklar dizisi” olacaktı. Kennedy'ye göre ülke, “entelektüel ve ahlaki gücünde bir düşüş” yaşamış ve “neyin yasalara uygun, neyin ise doğru oldugu” konusunda bir kafa karışıklığı içerisine düşmüştü. Kennedy, bu durumu düzeltme sözü veriyor ve ülkeyi götüreceği yeni sınırın ötesinde, “bilim ve uzay konusunda haritası yapılmamış alanların yer 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alacağını, savaş ve barış ile ilgili çözülmemiş problemlerin olacağını, cehaletin ve önyargıların henüz ortadan kaldırılamadığı bölgelerin bulunacağını, yoksulların ve ihtiyacının üzerinde tüketim yapanların bir arada olmalarından kaynaklanan ve henüz çözüm bekleyen meselelerin bulunacağını” söylüyordu. Amerika'nın “tarihin bir dönüm noktasında bulunduğunu” belirten Kennedy, şöyle diyordu: “Bu ülkenin daha uzun yıllar varlığını sürdürebilecek güçte oldugunu yeni baştan kanıtlamamız gerekir.” Bu arada, Lincoln'ün 1863 
yılında, İç Savaş sırasında Gettysburg'da yaptığı ünlü konuşmasını hatırlatarak, “ancak şimdi karşı karşıya olduğumuz tehdit, Konfederasyon'dan değil, tek bir amaca doğru ilerlemekte olan Komünist sistemden kaynaklanmaktadır” diyordu. 

Bu son cümlesinde Kennedy'nin ancak kısmen haklı olduğunu belirtmek gerekir. Başkan olarak seçildiği yılın başlarında Güney'de sivil haklara ilişkin ciddi protestolar gerçekleşmişti. Kuzey Carolina'nın Greensboro şehrinde, Woolworth's adındaki yerel bir mağazanın yemek standında öteden beri devam eden “yalnızca beyazlara hizmet verilir” uygulamasına karşı çıkan zenci öğrenciler, beyazlara ayrılmış oturma yerlerine oturmuşlar ve uyarılmalarına rağmen de kalkmamışlardı. İnatla sürdürdükleri bu eylemleri sonuç vermiş ve beş ay sonra bile olsa, Woolworth's zincir mağazaları yönetimi, yemek stantlarındaki zenci-beyaz ayrımını sona erdirmeye razı olmuştu. Irklar arası eşitliğin sağlanması alanında elde edilen bir başka zafer olarak kabul edilen bu olayın zamanlaması da önemli idi. 

1960 yılında Güney'de, en azından güneyli beyazlar arasında, İç 
Savaş'ın Yüzüncü Yılını anmaya yönelik etkinlikler hazırlanmakta idi. Köleliğin ve Anglo-Sakson üstünlüğünün, ülkenin geri kalanı ile savaşı göze alacak ölçüde savunulmasının (köleliğin savunulması için de, “eyalet hakları” adı altında çarpıtılmış bir Anayasa paketi esas alınmıştı) anılması söz konusu idi. “Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” sonucunda okullarda ırk ayrımının engellenmesi yönünde alınan mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak üzere Arkansas eyaletine bağlı Little Rock'ta görev yapan ordu birliklerinin varlığını protesto eden ırk ayrımı yanlıları, 1960'larda tüm 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ülke çapında ırk ayrımına karşı giderek artan muhalefete rağmen bu tutumlarını sürdürmekte idiler. Woolworth's mağazasının yemek standında zenciler tarafından gerçekleştirilen oturma eylemin- den bir sonraki yıl, bu kez Irklar Arası Eşitlik Kongresi (CORE) tarafından Güney'e düzenlenen “Özgürlük Yolculuğu” eylemleri başlatıldı. Bu eylemde, kamu taşımacılığı alanında ırk ayrımını ortadan kaldıran kuralın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacı ile grup halinde otobüslere bindirilen yolcular, Güney'in iç kısımlarında yer alan eyaletlere taşınıyorlardı. Özgürlük Yolcuları, özellikle Alabama ve Mississippi gibi eyaletlerde yaygın şiddet eylemleri ile karşılaşıyorlardı. Alabama'daki Anniston'da otobüslerinden birisi bombalı saldırıya maruz kalmış, yine Alabama'daki Birmingham şehrinde ise Ku Klux Klan üyelerinin saldırısına uğramışlardı. Bir sonraki yıl, Mississippi Üniversitesi'ne kayıt yaptırma girişiminde bulunan James Meredith adındaki zenci öğrencinin karşısına çıkan bir grup, üniversiteye girişini engelleme teşebbüsünde bulunmuştu. Bu olay karşısında Kennedy de, kendisinden önceki Başkan Eisenhower gibi, ordu birliklerini bu konuda görevlendirmek zorunda kalmıştı. 

1960'ların başlarında Afrika kökenli Amerikalıların protesto eylemlerinde meydana gelen bu artış ve bu eylemlere ırk ayrımını savunan beyazların da eşit ölçüde karşılık vermesi çok düşündürücüdür. İç Savaş'ın anılması, bir İç Savaş çatışmasını andırır biçimde eylemlerin sergilenmesi ve Konfederasyon'un başarısızlığa uğramış davasının kutsanmaya kalkışılması, bu olaylara zemin hazırlamıştı. 
Aslında anma törenlerinin gündeminde sivil haklar konusuna da yer verilmişti; bununla birlikte, Charleston'da Yüzüncü Yıl anma törenlerinin başlangıç noktası olarak seçilen otele zenci temsilcilerin girmesi engellenince, tüm etkinlik olumsuz bir havada başlamış ve öyle devam etmişti. Başkan Kennedy'nin, 01 Ocak 1963 tarihinde Lincoln Anıtında gerçekleştirilecek anma töreninde, ikinci bir Köleliğin Kaldırılması İlanı yapacağı umuluyordu; ancak Kennedy'nin bu törene katılmaması, umutları boşa çıkarmıştı. O yıl içerisinde yine, gösteriler ve şiddet eylemleri birbirini izlemişti. 
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1963 Mayıs'ında Birmingham'da, yerel polis güçlerinin, aralarında çocukların da yer aldığı Afrika kökenli Amerikalılara su sıkarak, köpeklerle ve coplarla saldırıda bulunduklarını gösteren görüntülerin televizyonda yayınlanması üzerine şiddet olayları adeta bir zirve yapmıştı. Tüm Amerikalılar bu görüntüleri şoke olmuş bir halde ve huzursuzlukla izlemişlerdi. Bir sonraki ay, Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'nin (NAACP) saha sekreteri Medgar Evers — II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da çarpışmış bir savaş gazisi idi — Mississippi'nin Jackson şehrinde vurularak öldürüldü. 28 Ağustos 
1963 günü ise, çeyrek milyon kadar Amerikalı, Washington'a yapılan yürüyüşte yer aldılar (Şekil 10.7). Bu yürüyüşün düzenlenmesindeki amaç, Güney'de Afrika kökenli Amerikalılara karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine ve bunun yanı sıra, zencilerin iş, iskan ve eğitim alanlarında maruz kaldıkları her türlü eşitsizliğe kamuoyunun dikkatini çekmekti. Sonuçta, Lincoln'ün 1863 yılında Köleliğin Kaldırılmasını İlan Edişini hatırlatan konuşmayı yapan kişi, Başkan Kennedy değil, Martin Luther King, Jr. olmuştu. Martin 


Şekil 10.7. Washington'a yapılan Sivil Haklar Yürüyüşü (Warren K. Leffler, 28 Ağustos 1963). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi (| izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-031 28). 
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Luther King, Jr., Amerikalılara şu hatırlatmada bulunmuştu: “Yüz yıl sonra, Zenci hala özgür değil. Yüz yıl sonra, Zenci'nin yaşamı hala, ırk ayrımcılığının taktığı kelepçelerle ve zincirlerle örselenmiş halde devam etmektedir.” Ardından da şu ünlü sözlerini söylemişti: “Benim bir hayalim var...Gün gelecek bu ulus, ayağa kalkacak ve benimsediği şu ilkeyi gerçek anlamda yaşayacak: Bize göre tamamen açık olan gerçek, tüm insanların eşit yaratılmış olduklarıdır.” 

Kennedy'nin, yaşasa idi Martin Luther King, Jr.'ın hayalini gerçekleştirmek konusunda ne kadar ileri gidebileceği bilinmemektedir. 
Hiç şüphesiz, Alabama'da gerçekleşen şiddet eylemleri ve Washington'a yapılan yürüyüş, o zamana dek büyük ölçüde Soğuk Savaş üzerinde yoğunlaşmış ve komünizmin “kararlı şekilde ilerlemesinden” büyük endişe duymakta olan kamuoyunun dikkatini, Amerika'daki ırk ayrımcılarının “kararlı tutumlarına” yönlendirmişti. Bu arada, Kennedy'nin komünizmi dizginlemek konusundaki kararlılığı, bazı olumsuz sonuçlara yol açacaktı. Bu olaylar arasında, 1961 yılında Fidel Castro rejimini devirmek amacı ile gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kübalyı işgal girişiminden söz edilebilir (bu başarısız işgal girişimi, “Domuzlar Körfezi Olayı” adı ile bilinmektedir). Ayrıca, 
1962 yılının Ekim ayında da, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında baş gösteren ve dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine getiren Küba Füze Krizi“ yaşanmıştı. 1963 yazı itibarı ile Başkan Kennedy, Soğuk Savaş konusunda daha yumuşak bir tutum izlemeye yönelirken, sivil haklar konusuna daha yoğun şekilde eğilmişti. Haziran ayında, federal yönetimin ırk ayrımını ortadan kaldırmak konusunda kararlı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Ne yazık ki Kennedy, 1964 yılında Sivil Haklar Yasası'nın Kongre tarafından kabul edilmesini görecek kadar uzun yaşayamadı. 22 Kasım 1963 günü bir suikasta kurban gitmesi ile birlikte, ülkenin tarihinde daha önce karşı karşıya gelinmiş diğer sınırlar kadar şiddet ve belirsizlik içeren yeni bir sınır ile karşılaşan bir kuşağın umutlarını ve korkularını açıkça dile getirmiş olan bir Başkanın dönemi kapanmış oluyordu. 


48 Küba Füze Krizi, ABD'nin Türkiye ile İtalya'ya, Sovyetler Birliği'nin ise Küba'ya 
nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan bir bunalımdı. Sonuçta, taraflar diplomatik müzakereler yolu ile anlaşmaya varmışlar ve füzeleri i kaldırmışlardı — ç.n. 
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Gecenin Orduları 


Karşı-kültür ve Karşı-devrim Hareketleri 


w 


Amerika — Tanrı'nın her insanın içinde, yalnızca merhameti ile değil, gücü ile de varolduğu şeklindeki inançtan doğan yeni tür bir insanın yaşadığı topraktır ve bu nedenle de, bu toprak o yeni tür insana aittir. 


(Norman Mailer, The Armies of the Night', 1968) 


1963 yılının Kasım ayında Kennedy'nin bir suikast sonucu hayatını 
kaybetmesinin ardından bir anda kendisini Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Başkan olarak bulan Lyndon B. Johnson'ın rekabet etmesi gereken, yalnızca kendisinden önceki Başkan'ın büyük popülaritesi değildi. Yarım yüzyıldan fazla bir süreden beri ülkede devam etmekte olan liberalizm mirasını devralmıştı ve onun beklentilerini karşılamak zorunda idi. Theodore Roosevelt’ten beri her göreve gelen Başkan, ülkeye yeni bir düzen sunmuş, yeni bir başlangıç vaadinde bulunmuştu: Adil ve Dürüst Anlaşmalar, Adil Düzen, Yeni Düzen, Yeni Özgürlük ve 1960 yılında da, Kennedy tarafından “önceden bilinmeyen fırsatlar sunan ve tehlikeler getiren bir sınır (ötesinde gerçekleşmemiş umutların ve tehditlerin bulunduğu bir sınır)” şeklinde tanımı yapılmış olan “Yeni Sınır” kavramları getirilmişti. Ama belki de, bir ülkenin başlattıktan sonra sürdürebileceği 


1 Türkçeye çevirisi “Gecenin Orduları” şeklindedir — ç.n. 
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yeni başlangıçların sayısı da sınırlı idi; özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin 1963 yılında içinde bulunduğu durum konusunda bunu söylemek mümkündü. Yine de, Başkan Johnson'ın da kendisine özgü bir planı vardı. Bu plan, kendisinin yaşamı boyunca yönetimlerden duyduğu tüm vaatleri bir araya getiren ve hepsini kapsayan bir plandı. Ülkedeki yoksulluğun hafifletilmesi gibi bir hedef içermiyordu; bunun yerine, ülkede savaş sonrasında doğan refah ortamında yoksul kalan bireyler üzerinde odaklanıyordu. Sonuçta, Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarına verdiği “Büyük bir Toplum” olma vaadini yerine getirmeyi amaçlıyordu. 
Ancak, seçimle başa gelmiş bir Başkan olmadığı için Johnson başlangıçta tamamen, Kennedy'den devraldığı miras olarak nitelendirdiği işleri yürütmekle uğraşmıştı. Bu işler arasında, Sivil Haklar Yasası'nın (1964) Kongre'den geçirilmesi de vardı. Teorik olarak bu yasa ile, ülkenin dört bir tarafındaki kütüphanelerde, okullarda, restoranlarda, otellerde, spor tesislerinde ve iş yerlerinde ırk ayrımcılığı sona ermekte idi. Güney'in muhalefetine rağmen, İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu (EEOC — Equal Employment Opportunity Commission) kuruldu. Bu komisyonun kuruluş amacı, yalnızca Afrika kökenli Amerikalılar için değil, diğer azınlık grupları ve ayrıca kadınlar için de eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlamaktı. Yine. 
de, öldürülmüş olan Kennedy'nin ruhu, çıkarılan yasaya muhalefet gösterenlerin düşmanca yaklaşımlarını hafifletmeye yetmemişti. Sivil Haklar Yasası'nın çıkarılması ile daha da kışkırtılmış olan şiddet eylemleri ve düşmanlıklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek anlamda bir sivil milliyetçiliğe ulaşabilmesinin önünde engel teşkil ediyordu. Yalnızca ırkçıların değil, Cumhuriyetçilerin de muhalefeti ile karşı karşıya kalan Johnson, Senato'da üstünlüğü elinde bulunduran Demokratik Parti mensuplarına ve ileride kendisinin Başkan Yardımcısı olacak Hubert Humphrey’e, Sivil Haklar Yasası'nı “yalnızca Demokratik Parti'nin değil, Amerika'nın yasası durumuna getirmek zorunda olduğunu söylemişti. Ancak bu konuda çok da başarılı olamayacağından korkuyordu. O zamanki Yardımcısı Bill Moyers'e bu konudaki düşüncelerini şöyle aktarmıştı: “Sanırım 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önümüzdeki uzun bir dönem için, Güney'in oylarını Cumhuriyetçi Parti'nin ellerine teslim etmiş olduk.”? 

Gerçekten de Sivil Haklar Yasasının Güney'i Cumhuriyetçilere teslim etmiş olması mümkündü. Ancak bunun yanında şiddeti de kışkırttığı muhakkaktı. 1964 yılının yazında,. Mississippi'de sivil hakları savunan aktivistler ile ırk ayrımını savunan güneyliler arasındaki şiddetin dozu artmıştı. Olayların fitilini ateşleyen konu ise, aslında Sivil haklar Yasası'nda doğrudan ele alınmamış olan oy kullanma hakları idi. 1964 Haziran'ında, seçmen kayıt defterlerin- de kaydı bulunan Afrika kökenli Amerikalıların oranını arttırmak amacı ile, Mississippi Yaz Projesi (ya da Özgürlük Yazı) uygulamaya konulmuştu. Aralarında Irklar Arası Eşitlik Kongresi (CORE), Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği (NAACP) ve Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi (SNCC — Student Nonviolent Coordinating Committee) gibi kuruluşların da yer aldığı sivil hakları savunan gruplar, Mississippi'de yaşayan Afrika kökenli Amerikalılara yönelik seçmen kayıt işlemlerini organize ediyorlardı. Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi, bu çalışmayı daha önce, 1961 yılında da yapmıştı; ancak o dönemde çalışmaları engellenmiş ve yerel çalışmaları organize eden mensuplarından birisi öldürülmüştü. O nedenle Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi, zencilerin oy kullanmalarına gösterilen tepkinin aşırı düzeylere varabildiği bir eyalette, Anayasa'da yapılan On beşinci Değişikliğin (oy kullanma hakkı ile ilgili) uygulanması girişiminde bulunmanın yaratacağı etkileri aslında tahmin edebiliyordu. 
Buna rağmen, yürütülen çalışmaların karşılaştığı şiddet eylemleri, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşmişti. Bombalı saldırılar ve darp olayları, bu eylemler arasında en hafif olanları idi. Kennedy'nin seçimle Başkanlık görevine gelmesinden, 1965 yılında Oy Kullanma Hakları Yasası'nın kabul edilmesine kadar geçen dönem zarfında Güney'de sivil haklar davası uğrunda faaliyet gösteren yirmi beşe yakın aktivist öldürülmüştü. 


2  Johnson'dan aktaran, Robert Dallek, Lyndon B. Johnson: Portrait of a President 
(New York and Oxford: Oxford University Press, 2004) 170. 
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Beyazların üstünlüğünü savunan eylemcilerin kaçırarak öldürdükleri Michael Schwerner, Andrew Goodman ve James Chaney adlarındaki üç sivil haklar aktivistinden ikisi aslında, New York'tan gelmiş beyaz öğrencilerdi (Michael Schwerner ile Andrew Goodman). Bu olay üzerine kamuoyundan gelen büyük tepkiler karşısında, hükümet sonunda harekete geçmeye karar vermişti. Böylece, adeta tarihin üzücü bir tekerrürü şeklinde, Başkan Johnson, kendisinden yüz yıl önce, İç Savaş sırasında askerlerini cepheye süren Birlik ordularının komutanı Ulysses S. Grant'a benzer şekilde, FBI’: Güney'de görevlendirmişti. Ancak, öldürülen üç aktivistin cesetlerinin bulunmasının ardından otomatik olarak bir cinayet soruşturması başlatılmamıştı. Cinayet, federal bir suç olarak kabul edilmiyor, eyaletleri ilgilendiriyordu; öyle ki, 1965 yılına gelinceye kadar, bir Amerikan Başkanının öldürülmesi bile federal bir suç olarak kabul edilmemişti. Ancak, öldürülen üç aktivist konusunda ilgili eyalet, soruşturma başlatmaya yanaşmamıştı. Bu durumda da federal hükümet, 1963 yılında Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'nin (NAACP) saha sekreteri Medgar Evers'in öldürülmesi olayında yaptığı gibi, cinayet sanıkları hakkında yasal işlem başlatabilmek için, on dokuzuncu yüzyıldan, Güney'de uygulanan Yeniden Yapılanma döneminden (1865-1877) kalma mevzuatı, 1870'lerde çıkarılan İcra Yasalarını, devreye sokmak zorunda kalmıştı. 

Amerika'da beyazların zenciler üzerindeki şiddet eylemleri ve bunların önlenmesine yönelik yasal tedbirler açısından, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıldaki Amerika'daki durum arasında görülen bazı benzerlikler can sıkıcı olsa da, gelecek için umut veren bazı gelişmeler de olmuyor değildi. Bunlar arasında, 1960'larda “İkinci Yeniden Yapılanma” olarak adlandırılan gelişmeleri hiçe saymak mümkün değildir. Başkan Grant'ın Gizli Hizmetler Birimi'nin Şefi Hiram C. Whitley gibi, FBI'ın başındaki J. Edgar Hoover'ın da, uğraşmak zorunda olduğu diğer işlerden dolayı sivil haklar konusuna başlangıçta fazla öncelik verememişti. Whitley, şehirlerdeki göçmenlerle ilgili konulara saplantı derecesinde fazla önem verirken, Hoover için de aynı saplantı, ülke genelindeki komünist faaliyetlerle 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ilgili olarak söz konusu idi. Dolayısı ile her ikisinin de, Afrika kökenli Amerikalıların içinde bulundukları duruma özel bir empati duydukları söylenemezdi; ancak suçlarla mücadele konusunda her ikisi de birer renk körü idiler ve zenci-beyaz farkı gözetmezlerdi. 
Hoover'in, Martin Luther King, Jr.'ın telefonlarının dinlenmesi konusunda talimat vermiş olduğu muhakkaktı. Bu arada, COIN-TELPRO (Counter Intelligence Program) adı verilen bir kontrentelijans programını da yürütmekte idi. Bu program çerçevesinde “Siyah Nefret” grupları da hedef alınıyordu; zira bu grupların, İslam Devleti Örgütü (Afrika kökenli Amerikalıların dini eylem örgütü) yanında, Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi'ni (SNCC) ve Güney Hristiyan Liderlik Konferansı'nı da (SCLC) kapsadığı düşünülüyordu. Ancak, Mississippi'de işlenen cinayetlerin ardından COINT ELPRO dikkatini, aralarında Ku Klux Klan'ın da yer aldığı “Beyaz Nefret” gruplarına yöneltmiş ve bu alandaki faaliyetlerinde de oldukça başarı elde etmişti. 

Siyaset arenasında ise, Sivil Haklar Yasası'nın yarattığı etkiler, 
1964 Başkanlık seçimleri öncesinde yürütülen kampanyalar sırasında önemli ölçüde hissedilmişti. New Jersey eyaletindeki Atlantic City'de gerçekleştirilen Demokratik Parti Kongresi'ne Mississippi'nin Özgürlüğü Demokratik Partisi'nden (MFDP — Mississippi Freedom Democratic Party) kaynaklanan bir sorun damgasını vurmuştu. Mississippi'deki Afrika kökenli Amerikalıların vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmalarına karşı bir tepki olarak kurulmuş bulunan söz konusu parti, 60.000 kadar zenci seçmenin kaydını yapmıştı ve buna bağlı olarak yapılan kongre sırasında Mississipi eyaletini temsil hakkının kendisine verilmesi talebinde bulunmuştu. 
Medya da bu partiyi destekliyordu. Sivil haklar aktivisti Fannie Lou Hamer'in, ırk ayrımcılığının yaşandığı Mississippi'de giderek artan dehşet olaylarını, ve kendisinin de, eyalette yaşayan zenci seçmenleri kaydetmesi sırasında polisten gördüğü acımasız davranışları ayrınulı şekilde anlatan ifadeleri medyada geniş yer bulmuştu. Buna ragmen, Demokratik Parti Kongresi'ne katılmış olan bir kısım beyaz delegeler, Mississippi'nin Özgürlüğü Demokratik Partisi'nin temsil 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talebi karşısında kongreyi terk etme tehdidinde bulunmuşlardı. 
Daha önce, 1948 yılında da, Başkan Truman'ın silahlı kuvvetlerde- ki ırk ayrımcılığına son vermesi üzerine benzer bir olay yaşanmıştı. 
Bu şekilde, hiddetle bir yerin terk edilmesi, güneyli beyazlarda bir gelenek halini almış görünüyordu; ancak böyle bir duruma Başkan Johnson'un seyirci kalması söz konusu olamazdı. 

Johnson'un “Derin Güney” tabir edilen ve Georgia, Alabama, Güney Carolina, Louisiana ve Mississippi gibi eyaletleri içine alan bölgede yaşayan zencilerin desteğini yitirmek istememesi doğaldı; ancak bu arada beyaz seçmenleri de tamamen kendisinden uzaklaştırmak istemiyordu. Bu arada, kendisinin daha fazla öncelik verdiği konular da mevcuttu. Amerikan toplumunu “Büyük bir Toplum” durumuna getirme programı çerçevesinde önem taşıyan “Yoksullukla Savaş” hedefini, ancak seçimleri kazanması durumunda Kongre'ye kabul ettirebileceğini düşünüyordu. Bu arada, beyazların Sivil Haklar Yasası'na ve federal yönetimin Güney'de ırk ayrımının engellenmesine yönelik tedbirler almasına karşı gösterdikleri muhalefet, 1964 yılında önemli bir siyasi güç potansiyeli taşımakta idi. 
Ön seçimlerde Alabama valisi George Wallace, şaşırtıcı şekilde iyi bir sonuç elde etmişti. Her ne kadar Wallace'ın aldığı bu sonuç, Johnson'ın adaylığını tehlikeye düşürebilecek düzeyde olmasa da, verdiği ırk ayrımcılığından yana mesajların oldukça fazla kişi tarafından olumlu karşılandığını ortaya koymakta idi. Ayrıca Wallace'ın başarısı Alabama ile de sınırlı kalmamıştı. Bir önceki yıl Alabama valisi olarak seçilmiş bulunmasının ardından Wallace, özellikle de “şu anda ayrım, yarın ayrım, sonsuza dek ayrım” şeklindeki tanınmış mesajı ile tüm ülke çapında önem kazanmıştı. Wallace, sonradan bu sözlerini inkar etmişti. Esasen bu sözleri, muhtemelen gerçek duygularını yansıtmaktan çok siyasi kazanç elde etmeye yönelik olarak sarfetmişti. 

Oysa 1964 yılında, Demokratların siyasi alanda kazanç elde edebilmeleri için, kendi partileri içerisindeki katı görüşlü ırk ayrımcıları ile Mississippi'nin Özgürlüğü Demokratik Partisi (MFDP) arasında bir şekilde uzlaşma sağlamalarına ihtiyaç vardı. Partinin 
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1968 yılında gerçekleştirilecek olan gelecek kongresinde tam bir 
bütünlük sağlanacağı sözü verilerek, hiç kimseyi memnun edememe riski göze alınmıştı. Sonuç olarak, 1964 yılında yapılan Demokratik Parti kongresi, sivil haklar hareketi açısından önemli bir dönüm noktası teşkil etmişti. Bu arada, Martin Luther King, Jr. 
gibi, gelecekte tam bir bütünlük sağlanacağı yönünde verilen sözün gerçekleştirilebilmesi için ılımlı çabalar gösterilmesi gerektiğine inanan kişiler ile, ırk ayrımcılığına çözüm bulma işinin bu şekilde geciktirilmesinden memnuniyet duymayanlar arasında da, onarılması güç bir görüş ayrılığı oluşmaya başlamıştı. Bunun sonucu olarak da, 1964 yılı sonrasında ülkede yeni bir militan grup olan “Siyah Güç” hareketinin önem kazandığı görüldü. “Siyah Güç” kavramı, ilk olarak radikal zenci milliyetçi Malcolm X tarafından ortaya atılmıştı. Ancak Malcolm X'in 1965 yılında öldürülmesinin ardından bu kavram, Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi (SNCC) lideri Stokely Carmichael tarafından popüler hale getirildi. 
“Siyah Güç” sözü yalnızca siyasi bir anlam taşımıyordu; Carmichael gibi, ırklar arasında bütünlük sağlanacağı yönünde verilen vaatleri giderek daha “mantıksız” bulan ve gelecekte sağlanacağı belirtilen değişime bel bağlamaktansa, “Hemen, Şimdi Özgürlük!” sloganını benimseyen kişilerin kültürel bakış açılarını yansıtıyordu. 

1964 seçim kampanyaları sırasında, Cumhuriyetçiler de özgürlük 
fikrini gündemlerine almışlardı; ancak onların kastettikleri özgürlük, federal yönetimin müdahalelerinden özgür olmayı ve komünizm endişesinden kurtulmayı kapsıyordu. Başkanlık yarışındaki adayları, Barry Goldwater, muhafazakar nitelikte bir gündem benimsemişti. 
Bu gündem, siyasi gücün merkezileşmesi şeklinde tanımlanan “Büyük Hükümet” anlayışının değiştirilerek hükümette bir küçültmeye gidilmesine, Çin'deki komünist güçlerin geriletilmesine ve ülkede sosyal refah programlarının uygulanmasına dayanıyordu. Goldwater'ın muhafazakar bakış açısını ortaya koyan “eyalet haklarının sağlanması” yaklaşımı, “Derin Güney” tabir edilen eyaletlerde oldukça iyi sonuç almasını sağlamış, ancak ülkenin geri kalanında — kendi eyaleti Arizona dışında — pek etkili olamamıştı. Ku Klux Klan'ın Goldwater'a 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sağladığı destek ise (Şekil 11.1), Johnson'ın, Sivil Haklar Yasası ile Güney'in Cumhuriyetçilere teslim edilmiş olacağı yönündeki endişelerini bir bakıma doğrulamıştı; ancak seçimlerin genel sonucuna bakıldığında, Derin Güney nasıl ülkenin geri kalanından ayrı düşüncede ise, Ku Klux Klan'ın da aynı şekilde ülkenin geri kalanının görüşünü yansıtmadığı anlaşılmakta idi. Demokrat Partililer, Goldwaterin yalnızca ülke gerçeklerinden kopmuş olmakla kalmayıp, akıl sağlığını da yitirmiş olduğunu ima etmeye yönelik bir seçim propagandası izliyorlardı. Buna karşılık Cumhuriyetçilerin sloganı, “aslında O'nun haklı olduğunu içinizden kabul ediyorsunuz” şeklinde idi. 
Demokratlar ise buna şöyle cevap veriyorlardı: “Aslında O'nun aklını yitirmiş olduğunu içinizden kabul ediyorsunuz.” Elbette Goldwater akıl sağlığını yitirmiş filan değildi; yalnızca 1964 yılında verdiği siyasi mesajlarla seçmenleri etkilemeyi başaramamıştı. Buna karşılık, Goldwaterin söyledikleri aslında, gelecekte muhafazakar görüşlerin 


yeniden yükselişe geçeceğinin ilk işaretini oluşturmuştu. 


Şekil 11.1. 1964 yılının Temmuz ayında Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayını belirlemek üzere düzenlediği toplantı sırasında, adaylığını koymuş olan Barry Goldwater'ın kampanyasına destek vermek üzere gösteri düzenleyen Ku Klux Klan üyeleri ile karşıtları arasında çıkan çatışma (Fotoğraf: Warren K. Leffler). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-03195). 
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1964 seçim kampanyaları, başka yönleri ile de ileride hatırlanacaktı. Bu kampanyalar sırasında yalnızca kullanılan sloganlar değil, televizyon ekranlarında yayınlanan görüntüler de ilginçti. Bu görüntüler, ilk olarak resmi televizyon kanalında yayınlanmış, ardından tüm haber kanallarında yer almışlardı. Goldwater'ın, ileride nükleer silahların kullanılmasına gerek olabileceği fikrini tamamen bir kenara atmanın yanlış olacağı yönündeki sözlerine karşı Demokrat Parti, “Papatya” konulu bir propaganda filmi çekmişti. Altmış saniye süren bu filmin başında, papatya falı bakan bir genç kız görünüyor, ve elindeki papatyanın yapraklarını sayarak kopartıyordu. Onuncu yaprağı koparttığında, bir erkek sesi duyuluyor ve patlama öncesinde ondan başlayarak geri sayım yapıyordu. Daha sonra kamera genç kızın gözlerine odaklanıyordu ve başını yukarıya doğru kaldırdığında, kızın gözbebeklerinde nükleer patlamanın yansıması görülüyordu. Ardından, yüksek tonda şu sözler duyuluyordu: “03 Kasım'da oyunuzu Başkan Johnson'a verin; aksi takdirde, evinizde iken bile büyük risk altında olursunuz.” Seçildiği takdirde nükleer savaşa yol açabileceği gerekçesi ile Goldwater'ı hedef alan “Papatya” filmi, gösterimi kısa süre içerisinde durdurulmasına rağmen, 1960'larda Amerika'da ve dünyada insanların içinde hala mevcut olan nükleer savaş korkusuna — bu korku günümüzde bile daha düşük düzeyde olmakla birlikte varlığını korumaktadır — dokunmayı başarmıştı. Aslına bakılırsa “Papatya” filmi, 1964 yılındaki ilk gösteriminin ardından, çeşitli vesilelerle tekrar tekrar benzerleri çekilen bir siyaset silahı olarak kullanılmıştır. Özellikle de 1996 seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçiler tarafından çekilmiş olan versiyonu çok ilgi uyandırmıştır. 
Ancak bu filmde yer verilen çocuğun karşı karşıya kaldığı tehdit, nükleer savaş değil, uyuşturucu şeklinde gösterilmiştir. 

Elbette ki, 1964 seçimlerinde Johnson'un ezici bir çoğunlugun oyunu alarak Başkan seçilmesinde, ne kadar etkileyici olursa olsun, tek bir filmin etkili olduğu söylenemez. Seçmenlerin yüzde 


3 Söz konusu filme, Lyndon Baines Johnson Kütüphane ve Müzesi'nden, şu link 
üzerinden ulaşmak mümkündür: http://www.Ibjlib.utexas.edu/johnson/media/ daisyspo (01 Eylül 2010). 
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61’inden fazlasının oyunu elde eden Johnson, bu şekilde, seçilmiş Başkan olarak kendi programlarını yürütme olanağını elde etmişti. 
Daha önce, sivil hakları savunanlara, Demokratik Parti'nin gelecekteki kongrelerinde birlik bütünlüğü sağlayacağına dair söz vermişti. 
Ancak, Martin Luther King, Jr. bile, bu konuda gelecek kongreye kadar beklemek konusunda istekli değildi. Nitekim, seçimlerin hemen ardından, seçimde elde edilen başarının rüzgarı ile, Alabama'da oy kullanma haklarının genişletilmesi konusunda harekete geçmeye karar verdi. Bu şekilde, söz konusu eyalette ırk ayrımının sonsuza dek geçerli olacağını iddia etmiş olan Wallace'a meydan okuma fırsatını da bulmuş olacaktı. 1965 yılının Mart ayında, Afrika kökenli Amerikalılara oy hakkı tanınması amacı ile yürütülen kampanya- yı ön plana çıkarmak amacı ile Martin Luther King, Jr., Alabama eyaleti içerisinde Selma'dan Montgomery'ye bir yürüyüş düzenledi. 
Bu yürüyüş sırasında hazır bulunan televizyon kameraları, güneyli emniyet güçlerinin, Edmund Pettus Köprüsü'nü geçme girişiminde bulunan yürüyüşçülere karşı fiziki müdahalede bulunmalarını ve göz yaşartıcı gaz kullanmalarını kameraya almışlardı. Carmichael ile Martin Luther King, Jr. arasında görüş farklılıkları bulunuyor olabilirdi. Ancak buna rağmen, sivil hakları savunan farklı örgütler, takip edilecek yol konusunda aralarında bir fikir birliğine varabilmişlerdi. 

1965 yılında Oy Kullanma Hakları Yasası'nın kabul edilmesinden bir yıl sonra, daha önce Mississippi Üniversitesi'ne kayıt yaptırmış ve karşılaştığı tüm baskılara rağmen yılmayarak öğrenimine devam etmiş olan James Meredith adındaki zenci öğrenci, Güney'deki Afırika kökenli Amerikalıları “korkunun üzerine gitmek” konusunda teşvik etmek istemişti. Güney'deki Afrika kökenli Amerikalıların, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde oy kullanmak üzere vaktinde seçmen kayıtlarını yaptırıp, oy kullanma haklarından yararlanmalarını sağlamak için bir yürüyüş düzenlemeye karar vermişti. Ancak insan hakları gruplarından, Meredith'in “korkunun üzerine gitmek? fikrine fazla destek gelmemişti. Ancak yılmayan Meredith, iki arkadaşı ile birlikte yine de düşündüğü yürüyüşü yapmak üzere yola çıkmış, ancak daha 15 km. kadar ilerlediğinde aşırı görüşlü 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bir beyaz tarafından vurulmuştu (neyse ki, aldığı yara ölümcül degildi). Meredith'in vurulması, yürüttüğü protesto eyleminin büyük önem kazanmasını sağlamıştı. Irklar Arası Eşitlik Kongresi (CORE) ile Şiddet Kullanmayan Öğrenci Koordinasyon Komitesi (SNCC), Meredith'in başlattığı eyleme sahip çıkmışlar ve “Meredith'in Yürüyüşü” adı altında daha militan nitelikte bir eylem başlatmışlardı. Bu eylemle, beyazların üstünlüğüne karşı pasif bir direniş göstermeyi bir kenara bırakıp, “Siyah Güç” adına daha saldırgan bir tutum benimsemişlerdi. Buradaki ironi, sivil hakları savunan radikal aktivistlerin, beyazların liberalizm anlayışından kopmaları ve hükümetin eşitliği sağlayabileceğine olan inançlarını yitirmeleri, buna karşılık hükümetin ise en sonunda, Johnson'un “Amerikalılara Verilen Söz” olarak nitelendirdiği vaatleri yerine getirmeye yönelmesi idi. 

Selma'da meydana gelen olaylar karşısında Başkan Johnson'ın tepkisi çok çabuk gelmişti. Medya vasıtası ile tüm ulusa yayınlanan konuşmasında, Amerika'nın “insan onurunu ve demokrasinin geleceğini” savunmaya kararlı olduğunu belirterek, Selma'da yaşanan olayları, Lexington ile Concord'da meydana gelen olaylarla (Devrim Savaşı'nın başlangıcı) ve Appomatox muharebesi ile (İç Savaş'ı sona erdiren muharebe) bağlamında ele almış ve bu olayların tümünün, “insanın bitmeyen özgürlük arayışı” içerisinde dönüm noktaları oluşturduklarını 
söylemişti. Johnson ayrıca Kongre'ye, Martin Luther King, Jr.'ın 1963 
yılında yapmış olduğu konuşmanın bir yansıması gibi görünen şekilde, şu hatırlatmalarda bulunmuştu: “Eşitlik sözü verilmesinin üzerinden yüz yıldan fazla bir zaman geçti ve hala zencilere bu eşitlik sağlanamadı...Selma'da yaşanan olaylar, onur duyulacak olaylar değildir... 
Milyonlarca Amerikalıya eşit haklar verilmesinin bu kadar uzun süre geciktirilmesinde bizleri memnun edecek hiçbir neden yoktur...Buna karşılık ilerisi için umut veren nedenler vardır.” 

1965 yılında Oy Kullanma Hakları Yasası'nın kabul edilmesinden ve Anayasa'da yapılan Yirmi dördüncü değişiklikle oy kullanma hakkı üzerinde kısıtlama getiren oy kullanma vergisinin 


4 Lyndon B. Johnson, “Kongre'ye Verdiği Özel Mesaj: Amerikalılara Verilen Söz”, 
15 Mart 1965, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ 
ws/index.php?pid=26805&st1= (01 Eylül 2010). 
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kaldırılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1954 yılında “Brown ile Eğitim Kurulu arasındaki dava” sonucunda Yüksek Mahkeme'nin aldığı kararla başlamış olan, sivil haklarla ilgili bir dizi reformun tamamlanması sağlandı. Ancak tanınan sivil haklar hiçbir zaman, Güney'deki Afrika kökenli Amerikalıların özgürlük mücadeleleri ile ortaya koydukları taleplerini tam olarak karşılamadı. Johnson göreve geldiğinde, Baş Yargıç Earl Warren'ın yönetimi altındaki Yüksek Mahkeme (Warren, 1953-1969 yılları arasında bu görevde bulunmuştu), bir süreden beri, Anayasa'nın Amerikan temel ilkeleri çerçevesinde yeniden yorumlanması çalışmalarını yürütmekte idi. Bir anlamda Anayasa, yirminci yüzyılın koşullarına ve vatandaşlığın değişen anlamlarına adapte edilmekte idi. Yapılan çalışmanın sonuçları bazı kişilerce, “haklar devrimi” olarak tanımlanıyordu. Aslında böyle bir çalışmanın yapılması daha çok, 1935 
yılı sonrasındaki “İkinci Yeni Düzen” döneminde düşünülmüştü. 
Çalışmaların asıl esin kaynağı ise, on dokuzuncu yüzyıldaki Yeniden Yapılanma döneminde (1865-1877) Anayasa'da yapılan değişikliklerdi. Bu dönemde, federal yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerde, birey ve grup haklarının federal koruma altına alınması ve özgürlüklerin genişletilmesi fikri hakim olmaya başlamıştı. 

Yeni getirilen haklar arasında en fazla göze çarpanı, ırklar arası eşitlik ve tüm vatandaşlara oy kullanma hakkının tanınmasından çok, emniyet güçlerine tanınan haklar olmuştu. Bu dönemde Giiney'de, sivil hakları savunan zenci ve beyaz çok sayıda aktivist hapse atılmıştı. Bu arada, açılmış olan dört dava, kanunlar karşısında ırklar-arası eşitsizliği özellikle gözler önüne sermekte idi: Mapp ile Ohio arasındaki dava (1961), Gideon ile Wainwright arasındaki dava (1963), Escobedo ile Illinois arasındaki dava (1964) ve Miranda ile Arizona arasındaki dava (1966). Bu davaların tümünün konusunu, ilgili bireylerin, mahkeme tarafından çeşitli yönlerden haksız olduğu şeklinde değerlendirilen tutuklanmaları oluşturmakta idi. Mapp ile Ohio arasındaki dava konusunda mahkeme, adli kovuşturmanın ancak, Anayasa'da yapılan dördüncü değişiklikte arama ve tutuklama konusunda getirilen kurallara uygun şekilde, mantıklı delillere dayalı 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olarak yapilabilecegine karar vermisti. Gideon ile Wainwright arasin- daki davada, Gideon mali durumu elvermediği için avukat tutamamist; mahkeme, bu gibi durumlarda, devletin avukat sağlama yükümlülüğünün olduğu yönünde karar almıştı. Escobedo ile Illinois arasındaki davada ve Miranda ile Arizonaarasındaki davada ise mahkeme daha da ileriye gitmiş ve tutuklunun sorgusu sırasında avukatının yanında olması gerektiğinin dışında, tutuklanan kişiye anayasal haklarının hatırlatılması gerektiğine de karar vermişti (0 zamandan beri, tutuklanan kişiye anayasal haklarının hatırlatılması kuralına İngilizcede “Miranda uyarısı” denilmektedir). Sayılan bu davalar, vatandaşlık haklarının tanınması konusunda önemli kilometre taşları oluşturmuşlardır; ancak buna rağmen, bazı Amerikalılar -özellikle de Afrika kökenliler — her türlü ayrımcılığın — ırksal, cinsel, ya da adli ayrımcılığın — sona ermekte olduğuna ya da hükümet eli ile sona erdirileceğine güven duymamışlardır. 

Bu arada ülkenin diğer tarafındaki durum, Selma'dakinden biraz daha iyi olmakla birlikte, radikal görüşlü zenci eylemleri aslında her yerde artmakta idi. 1965 yazında, Los Angeles'ın daha çok Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı Watts bölgesinde ırkçı ayaklanmalar baş göstermişti. Bu olay üzerine de yine Ulusal Muhafızlar bölgeye sevk edilmişler ve televizyonlarının başında oturan Amerikalılar yine ülkelerini saran şiddetin görüntülerini izlemişlerdi. Sonradan Life dergisi, Watts'ta meydana gelen olayları “demokratik hukuk toplumunun dokusunu yırtan ve başkaldırılar ile çatışmaları olağan hale getiren” düşmanca duyguların patlaması şeklinde tanımlamış ve bu tür olayların “1960'larda ülke için bir sınırın aşılması anlamına geldiği” yorumunda bulunmuştu.” 

Aslına bakılırsa, Watts'taki ayaklanmalar gerçekten de ülke için bir sınırın aşılması anlamına gelmiş ve olayların Güney'den başka yerlere taşındığının göstergesi olmuştu. 1965 yılından sonra Kuzey deki birçok şehirde de huzursuzluklar yaşanmıştı. Bu şehirler arasında da, New Jersey eyaletindeki Newark ve Michigan eyaletindeki Detroit şehri başı çekiyorlardı. Bu durumun bir sonucu 


5 “A Divided Decade: The “60s,” Life, Cilt. 26 (26 Aralık 1969): 8-9. 
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olarak, Amerikan ilkelerinin anlamı ve Amerikan vatandaşlığı ile olan bağlantısı konusunda ülkede oluşmuş bulunan fikir birliği, yerini demokratik toplumun oluşması konusunda duyulan hayal kırıklığına bırakmaya yüz tutmuştu. Bu hayal kırıklığı, 1964 seçimlerinin öncesine göre daha fazla artmıştı. Aslında genellikle ülkenin o dönemde böyle bir duruma gelmesi, Amerika'nın Güneydoğu Asyadaki gelişmelere giderek artan şekilde müdahalesi ile bağlantılı şekilde açıklanmaktadır. Oysa, 1960'lı yıllardaki Amerika'yı yalnızca Vietnam Savaşı'na dayanan bir bakış açısından değerlendirmek, yanıltıcı olabilir. “Vietnam sendromu” terimi, Amerika'nın dış ülkelere müdahalede bulunmak konusundaki isteksizliğine rağmen bir taraftan da komünizmin sürekli tehdidine karşı koymak zorunda olmasından dolayı girdiği savaşın sonradan yarattığı siyasi, kültürel ve askeri etkileri tanımlamaktadır. Savaşın ülke üzerinde çok ciddi etkiler yarattığı muhakkaktır. 

Kennedy'nin Başkan Johnson'a bıraktığı önemli miraslar arasında Vietnam Savaşı da vardı. Aslında bir anlamda bu savaş Kennedy'ye de, Truman ile Eisenhower'dan kalmıştı; zira, Iruman ile Eisenhower'ın doktrinleri, II. Dünya Savaşı'nın ardından büyük gelişme gösteren ve Soğuk savaş sırasında daha da bilenmiş hale gelen komünizmin dizginlenmesine ve komünizm ile mücadele eden diğer ülkelere destek verilmesine dayanıyordu. Bunun yanında, dikkate alınan şöyle bir gerçek de vardı: Her ne kadar Amerika, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ülkelerinin yaşadığı boyutta bir yıkımla karşılaşmamış olsa da, gelecekte genel olarak silah teknolojisinde ve özellikle de nükleer silahlar alanında meydana gelecek gelişmeler karşısında, ileride Amerika'nın da yıkıma uğramayacağı garanti edilemezdi. Bunu göz önünde bulundurarak Amerika, ulusal güvenliğini güçlendirme yoluna gitmiş ve askeri sanayiini geliştirdikten başka, bu gelişimi kontrol eden ve yönlendiren bürokratik kurumları da — Savunma Bakanlığı, CIA ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC — National Security Council) gibi — oluşturmuştu. Ayrıca, sivil savunma, istihbarat, kontrenteli jans ve askeri araştırma-geliştirme alanlarının güçlendirilmesine özel önem vermekte idi. 
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Savunma perspektifinden bakıldığında, II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın bir açmazda olduğu görülebiliyordu. Bir taraftan, Komünizmin, Eisenhower'ın sözleri ile, “global nitelikte, ateist karakterde, acımasız amaçlara sahip ve sinsi yöntemler izleyen” bir düşman olduğuna inanılıyordu. Ayrıca, komünizmin “sürekli bir tehdit oluşturduğu” kabul ediliyordu. Ancak öbür yandan da, Amerika'nın Sovyetlere çok benzer bir hal almasından endişe ediliyordu. 
Eisenhower, 1961 yılında Başkanlık görevinden ayrılırken yaptığı veda konuşmasında, “çok muazzam bir askeri varlığa ve buna paralel olarak büyük bir silah sanayiine sahip olmak, Amerika için yeni bir durumdur” demiş ve bunun gerekliliğini kabul etmekle birlikte, “doğurabileceği vahim sonuçlar olabileceğine de” dikkat çekmişti. 
Eisenhower, şu uyarıda bulunmuştu: “Amerikan yönetimi, muazzam askeri sanayiini kullanarak, istek üzerine veya istenmeden, haksız ve gereksiz bir nüfuz elde etmeye kalkışmamak konusunda dikkatli hareket etmelidir. Bu denli dev bir savunma sanayiinin ve oluşumunun, bizim barışçıl yöntemlerimiz ve amaçlarımızla uyum içerisinde faaliyet göstermesini sağlayabilecek olan, ancak bizim gerçek tehditlere karşı temkinli, dikkatli ve bilgili vatandaşlarımız olacaktır... 
Ancak böylelikle, güvenlik ve özgürlük bir arada ilerleyeceklerdir.”* 

Eisenhower'ın bu veda konuşması, Amerika'nın içinde bulunduğu açmazı gerçekçi şekilde yansıtmıştı. Eisenhower Amerikalılara, bir taraftan ülkenin savunma kapasitesini geliştirirken, diğer taraftan da ona karşı savunma yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu. 
Aslına bakılırsa, bu söyledikleri tamamen Amerikan geleneğinin bir yansıması idi. 1796'da da George Washington Amerikalıları, yalnızca dış ülkelerin işlerine müdahalelerde bulunmanın değil, aynı zamanda ülke içerisindeki uyuşmazlıkların tehlikelerine karşı da uyarmış. Ancak 1960'lara gelindiğinde Amerika'nın yabancı ülkelerle ilgili meselelerden kendisini uzak tutabilmesi artık mümkün değildi; bununla birlikte, içeriden de kendisine zarar verebilecek birçok 


6 Dwight D. Eisenhower, “Radyo ve Televizyondan Amerikan Halkına İlettiği Veda 
Mesajı”, 17 Ocak 1961, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency. 
ucsb.edu/ws/index.php?pid=1 2086&st=&st1= (03 Eylül 2010). 
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tehdide maruz kalıyordu. Bu tehditler arasında, Amerika'nın ilkelerine ters düşen komünizm gibi akımların yanı sıra, ülkeyi korumaya aşırı derecede kendisini adamış bazı çevrelerin yarattığı riskler de sayılabilirdi. Nitekim, ülkenin askeri sanayii, Vietnam Savaşı'nın sona ermesinin ardından da, korkutucu bir unsur haline gelmişti. Esasen Soğuk Savaş'ın yarattığı sorun, korkudan beslenmesi idi. Ortada hep sinsi ve “ne olduğu belirsiz” bir tehdidin yarattığı korkular vardı. Bu korkular ancak bir noktaya kadar Sovyetler Birliği odaklı idi. 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaygın korkular, yalnızca somut bir düşmana karşı duyulan korkudan ibaret değildi. Ülkenin, uzun süreden beri çatışmalarla örselenmiş ulusal kimliğini savunmak için vermekte olduğu savaşı mutlaka kazanması gerektiği şeklindeki yaygın inancı besleyen korkular mevcuttu. 

Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ı tek başına yürütüyor değildi ve bu savaşa ilişkin korkuların en azından bazıları, hayali olmaktan uzaktı. Vietnam konusunda ise, her ne kadar tehdidin komünizmden kaynaklandığı belirtilse de, kısa süre içerisinde Amerika'nın askeri itibarı, en önemli mesele durumuna gelmişti. 
1950 yılında Fransa'ya, Hindiçin üzerindeki kontrolünü korumak 
üzere verdiği savaşta yardımcı olmak konusunda alınan kararın amacı, komünizmin dizginlenmesi idi. Bir ülkede komünizmin kazanması durumunda, bunun bir “Domino Etkisi” yaratacağından ve Asya ile Orta Doğu'da birçok ülkenin art arda komünizmin kucağına düşeceginden büyük endişe duyuluyordu. Yine de Fransa'ya destek sağlamak üzere alınan bu kararı, Amerika tek başına almamıştı. Aslında başlangicta Amerika, Hindiçin'de Fransız sömürge rejiminin II. Dünya Savaşı sonrasında arzu edilebilir olup olmadığından emin değildi; ancak o dönemde hem İngiltere'nin hem de Fransa'nın çıkarları, Fransa'nın global bir güç olma konumunu korumasını gerektiriyordu ve elbette ki, Amerika'nın desteği olmadan bunun sağlanabilmesi mümkün değildi. Amerika bu konuda temkinli davranmak istemesine rağmen, zaman içerisinde bölgedeki olaylar içerisinde yer almıştı. Öyle ki, Eisenhower Başkanlık görevini Kennedy'ye devrederken, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Vietnam'da Ngo Dinh Diem başkanlığındaki 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Amerikan yanlısı yönetime, Kuzey Vietnam'ın “Viet Cong” güçlerinin saldırılarına karşı hem mali destek, hem de “danışmanlık” sağlıyordu (bu danışmanlık, askeri danışmanlık niteliğinde idi). 

Kennedy açısından, Amerika'nın Vietnam'da ayaklanmalara karşı koyma alanında elde etmesini umduğu başarı biraz da, zamanında Iruman'a Cumhuriyetçi muhalifleri tarafından, 1949 yılında Çin'i komünizm karşısında “kaybettiği” yönünde gelen suçlamaların benzeri ile karşı karşıya kalmak istememesinden kaynaklanıyordu. Ancak bir taraftan da, Amerikan güçlerini çok karmaşık ve sonu belirsiz bir çatışmaya sokmak istemiyordu. Kennedy, danışmanı General Maxwell Taylor'u 1961 sonbaharında, bölgedeki durumu yerinde görerek değerlendirmesi için Vietnam'a göndermişti. Taylor, incelemelerinin sonunda, Amerikan kara kuvvetlerinin müdahalesi olmadıkça Güney'in Kuzey'e karşı direnemeyeceği kanaatine varmıştı. Buna karşılık Kennedy hala kararsızdı. Tarihçi Arthur M. 
Schlesinger ile yaptığı bir görüşme sırasında, görüşlerini şu şekilde dile getirmişti: “Askerler ülkeye girer, kalabalıklar tezahürat yapar ve aradan dört gün geçtikten sonra bu olayı herkes unutur. O zaman da bize, daha fazla asker göndermemiz gerektiği söylenir. Bu durum adeta içki içmeye benzer; bir kadeh içersiniz, bir süre sonra etkisi geçer ve siz, aynı etkiyi sürdürmek isterseniz, bir kadeh daha içmek zorunda kalırsınız.” Ancak buna rağmen, sonradan Vietnam'a askerler gönderilecek ve bir süre sonra da, Kennedy'nin korktuğu gibi, yeniden ve daha fazla sayıda askerin gönderilmesi gerekecekti. 
1961 yılının sonunda 900 kadar asker gönderilmişken, bu sayı bir 
yıl sonra 11.000'e çıkacak, 1968 yılında ise yarım milyondan fazla bir rakama ulaşacaktı. Bir süre sonra, Amerika'nın Güney Vietnam'da komünizmi dizginlemek uğruna ödediği bedelin çok yüksek olduğu ve öyle olmaya da devam edeceği açıkça belli olmuştu. Life dergisi, bu gerçeği sonradan şu sözlerle ifade edecekti: “1965 yılının sonuna gelindiğinde, artık Vietnam gerçek bir savaş ve aynı zamanda da ulusal bir sınav niteliğine bürünmüştü” (Şekil 11.2). 


7  Kennedy'den aktaran, Arthur M. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy and His Times 
(1978. Yeniden basim. New York: Houghton Mifflin, 2002) 705. 
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Şekil 11.2. Savunma Bakanı Robert McNamara, 1965 yılının Nisan ayında düzenlenen 


bir basın konferansı sırasında Vietnam haritası önünde bilgi verirken (Fotoğraf: Marion S. Trikosko, 26 Nisan 1965). Bir önceki ay içerisinde Amerikan güçleri, Kuzey Vietnam'a saldırı ve Güney Vietnam'ı savunma mahiyetinde üç büyük büyük çapta askeri operasyon başlatmıştı. Bu operasyonlar, “Rolling Thunder”, “Flaming Dart” ve “Arc Light” isimlerini taşıyorlardı. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-USZ62-134155). 


Johnson, 1964 seçimleri öncesinde seçim çalışmaları ile meşgulken, savaş urmanma sürecine girmiş bulunuyordu. Ağustos ayında Tonkin Körfezi'nde Kuzey Vietnam gemilerinin bir Amerikan gemisine ateş açtıkları yönünde gelen haberler üzerine Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saldırganca bir eylemin meydana geldiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Kongre, Tonkin Körfezi Kararnamesi'ni kabul etti. Bu kararname, resmi bir savaş ilanı niteliği taşımasa da, Kuzey Vietnam'a karşı “gereken her türlü tedbirin alınmasına” onay veriyordu. Bir sonraki yılın Mart ayında Amerikan bombardıman uçakları, “Rolling Thunder” Operasyonu kapsamında Kuzey Vietnam'ı bombaladılar ve bunu takip eden günlerde de Amerikan Deniz Piyadeleri Güney Vietnam'a sevk edildiler. Bu olaydan bir hafta sonra Johnson, Kongre'ye hitaben yaptığı konuşma sırasında 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“Amerikalılara Verilen Sözü” hatırlattı ve şunları söyledi: “Ülkemiz, dünyada gelmiş geçmiş en zengin ve en güçlü ülke konumundadır. 
Eski imparatorlukların gücü, bizim şu anda sahip olduğumuz güçle kıyaslanamaz...Buna rağmen ben, imparatorluk kuran, şan-şöhret peşinde koşan, ya da ülkenin hakimiyet alanını genişleten bir Başkan olmak istemiyorum...Ben, kendi vatandaşları arasında kin ve nefretin sona ermesine katkı sağlayacak, tüm ırklara mensup insanlar, tüm bölgeler ve tüm siyasi partiler arasında sevgi oluşturacak bir Başkan olmak istiyorum...Ben, dünyada yaşayan ve kardeşlerimiz olan tüm insanlar arasında savaşın sona ermesine yardımcı olacak bir Başkan olmak istiyorum.” 


Lanetlenmiş Kuşak 


“Eğer 1960'lı yılları hatırlıyorsanız, demek ki orada değildiniz” sözü, bir nükte olarak kullanılmakla birlikte, gerçeği yansıtmaktadır. Vietnam'da, Amerika'nın yalnızca askeri gücü değil, moral gücü de büyük bir bozguna uğramıştı. Amerikan halkının o döneme ilişkin bakış açısı ise, savaş aleyhtarı protestolarda açıkça ortaya konuluyordu. 
Life dergisi 1969 yılında, geride bırakılan on yılı değerlendirirken, bir “Kargaşa ve Değişim” dönemi ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerle, Vietnam'da hala devam etmekte olan savaşın yanında, ülkede yaşanan önemli cinayetleri de kastetmişti. Bir önceki yıl içerisinde önce Martin Luther King Jr., iki ay sonra da, suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin erkek kardeşi Robert Kennedy öldürülmüşlerdi. Robert Kennedy, öldürüldüğü dönemde, o yıl yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı konumunda idi. Bu olaylar, tüm ülkeyi büyük ölçüde sarsmış, hatta nerede ise, beş yıl önce Başkan Kennedy'nin öldürülmesinden bile daha büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Amerikan tarihinin bu dönemi üzerinde yoğun değerlendirmelerde bulunan tüm medya organları gibi, Life dergisi de, ülkenin karşı karşıya olduğu “olağanüstü derecede güçlü etkiler ve değişimler” konusunda gerçek bilgiler vermekten uzaktı. 1960'lı yıllar için beklenen büyük idealler gerçekleşememişti. 
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Hiç şüphesiz, Vietnam Savaşı yaşanmasa idi, 1960'lar için beklenen idealler bu denli boşa çıkmaz ve bu denli büyük hayal kırıklıkları yaşanmazdı. O dönemde ortaya çıkan ve daha sonra da varlığını sürdüren radikal görüşlerin doğması aslında doğrudan doğruya savaş nedeni ile olmamıştı. Bununla birlikte, söz konusu görüşler hem savaşın etkisi ile hem de o dönemde tüm Batı dünyasında etkili olan kültürel çerçeve ile bağlantılı olarak yoğunluk kazanacaktı. 
1964 yılında Johnson'ın Başkan seçildiği ve 1965 yılında savaşın 
tırmandığı yıllara damgasını vuran müzik tarzı, asi (ancak mali konulara akılları çok iyi eren) gençliğin örneklerini oluşturan Beatles ve Rolling Stones gibi müzik gruplarının müziği idi. 1964 yılında her iki müzik grubu da ilk kez olarak tüm Amerika'yı dolaşmışlardı. 
Her gittikleri yerde gördükleri çılgınlık düzeyindeki ilgi, müzik ve ahlak konularında her an patlamaya hazır bir genç kuşağın varlığını ortaya koyuyordu. Aynı yıl Bob Dylan da Amerika'ya “Ihe Times They Are a-Changin,” (Zaman Değişiyor) diye seslenirken, bu şarkısının sözleri, 1960'ları tanımlayan büyük bir kuşak farkını yansıuyordu. Bob Dylan aynı şarkısında “tüm ülkedeki anne-babalara” seslenerek, “anlayamadıkları” şeyleri eleştirmemeleri tavsiyesinde bulunurken, mutlaka birçok anne-babanın aklından, şarkıcının bu plağını ve çalındığı pikabı alıp camdan dışarı fırlatmak geçiyordu. 

Vietnam Savaşı'nı yaşayan kuşaktan “Lanetli Kuşak” şeklinde söz edilmektedir. Nazilerin “Nihai Çözüm” planlarının bir sonucu olan II. Dünya Savaşı'nın etkilerini bizzat yaşamış, ya da Kore'de çarpışmış olan bir önceki kuşak için savaş, alışılmadık bir kavram değildi. Yeni kuşağa gelince; Vietnam Savaşı'nın ilk yıllarında, savaşa en büyük desteği verenler, anne-babaları değil, kendileri idi. İlk aşamalarında Vietnam Savaşı'na karşı protesto gösterileri yapanlar nüfusun ancak binde 1’ini oluşturuyorlardı. Bu açıdan bakıldığında, o zamanlardaki savaş aleyhtarlığı, on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan ilk kölelik aleyhtarı hareketleri anımsatıyordu. Her iki hareket de başlangıçta ahlaki düşüncelerle ortaya konulmuş ufak çapta protestolar şeklinde ortaya çıkmışlar, ancak zaman içerisinde, değişen siyasi, kültürel ve askeri koşullara bağlı olarak, büyük kitle 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hareketlerine dönüşmüşlerdi. İç Savaş'ı yaşayan kuşağı savaşa götüren ilk hareketler, “özgürlüğün yeniden doğuşu” adı altında başlamıştı. Vietnam Savaşı kuşağı ise, savaştan uzak bir özgürlük fikrini destekleyen kitlesel hareketlere yönelmişti. 

Aslında 1964 yılında, Amerikalılar arasında ülkelerinin askeri ve moral açılardan sahip olduğu gücü sorgulayanların sayısı çok azdı. Bir sonraki yılın sonbaharında bile, New York'ta savaşı desteklemek üzere düzenlenen bir mitinge katılanların sayısı 20.000'i bulmuştu. Öyle ki, Vietnam'a yapılan müdahalenin başlangıcında, II. Dünya Savaşı ve İç Savaş dışında, Amerikan tarihindeki diğer hiçbir savaş için gösterilmemiş düzeyde bir destek ortaya konulmuştu. George Washington bile, Kıta Ordusu için asker bulmakta ve bulduğu askerlerin savaşmalarını sağlamakta her zaman büyük güçlükler yaşamıştı. Amerikalıların yüzde 64'ü, ülkelerinin 1. Dünya Savaşı'na dahil olmasına karşı çıkmıştı. Kore'deki savaşa da destek 
vermeyen Amerikalıların oranı yüzde 62 idi. Buna karşılık, 1964 
yılında ülkelerinin Vietnam'a müdahalesini, Amerikalıların yüzde 85'i desteklemişti. 1969 yılında bile, Vietnam Savaşı hala Amerikalıların yüzde 65 kadarı tarafından destekleniyordu.® 

1960'ların başlarında, ne kentlerde yaşanan huzursuzluklar, ne de rock-and-roll etkisi, Amerika'ya duyulan inancın belirgin şekilde sarsıldığına işaret etmiyorlardı. Johnson'un yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik iddialı planı ise, gerçekleşme yolunda idi. Sivil hakların sağlanması konusunda daha yapılacak çok şey olduğuna inananlar bile, Johnson'un Amerika'yı dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi olarak tanımlayan sözlerine pek de karşı çıkmıyorlardı. 
Amerika'yı bu şekilde güçlü kılan unsurlar ise, her an savaşa girebilecek durumdaki silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu üstün askeri güç ve önceki savaşta elde ettiği zaferin sağladığı büyük ekonomik güçtü. 


8 Devrim Savaşı'na ve I. Dünya Savaşı'na karşı gösterilen tepkiler bu kitabın daha 
önceki bölümlerinde ele alınmıştı. Amerikalıların Vietnam Savaşı konusundaki tutumları ile ilgili rakamlar, Rhodri Jeffıreys-Jones'un Peace Now! American Society and the Ending of the Vietnam War adındaki kitabından alınmıştır, Yeni Baskı (New Haven: Yale University Press, 2001) 14-15. 
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1964 yılında, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 
daha yirmi yıl bile geçmemişken ve savaşın yarattığı tüm olumsuz ekonomik etkilere rağmen, Johnson'un yoksulluğa karşı vermeyi planladığı savaşın başarı şansı çok yüksek görünüyordu. Yeni Düzen döneminde özgürlük konusunda kullanılan ifadeler — muhtaç durumda olmaktan ve eşitsizlikten özgürleşmek — üzerine oturtulan “Büyük bir Toplum” yaratma programı, istihdam, eğitim, çevre ve sağlık alanlarındaki girişimleri kapsıyordu. Her ne kadar kökleri daha önceki reform programlarına dayanmakta ise de, daha çok güncel gereksinimlerin karşılanmasını hedefliyordu. 1964 yılında kabul edilen Ekonomik Fırsat Yasası kapsamında, iş deneyimi edinme programları ve “Head Start Programı” denilen, düşük gelirli ailelere kapsamlı erken yaş çocuk eğitimi, sağlık ve beslenme hizmetleri sağlayan program yer almakta idi. Bunlara ilaveten, 
1965 yılında Yüksek Öğrenim Yasası çıkartılmış ve yaşlılar ile yoksullara sağlık sigortası sağlamayı amaçlayan Medicare ve Medicaid programları uygulamaya konulmuştu. Hatta, Başkan Kennedy'nin kurmuş olduğu Uluslararası Barış Gönüllüleri (/nternational Peace Corps) teşkilatının ülke içerisindeki versiyonu olan Amerika'ya Hizmet Gönüllüleri (VISTA — Volunteers in Service to America) teşkilatı oluşturulmuştu. Tüm bunların yanı sıra, çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik tedbirler de alınmıştı. Bu tedbirler arasında, şehirlerin gecekondulardan arındırılması ve nehirler ile su yollarındaki kirlenmenin önüne geçilmesine yönelik yasaların çıkartılması da vardı. 

Tüm bu girişimler çerçevesinde, toplumdaki eski katı kurallar da değişmeye başlamıştı. Federal düzeyde uygulanan sosyal ve ekonomik değişim çabaları, toplumun tabanında mevcut olan reform eğilimlerini basurmaktan çok teşvik ediyordu. Her bir reform çabası, hangi alanda olursa olsun (cinsiyet eşitliği, ırksal eşitlik, cinsellik, çevre, siyaset, dış politika, vs.), bir etki yaratma potansiyeli taşıyordu. 
1960'larda, normalde birbiri ile çatışan ya da birbiri ile rekabet halinde olan yaklaşımların birbirleri ile yakınlaştıkları ve “karşı-kültür” 


9 Sosyoloji, tarih ve siyaset bilimlerinde kullanılan bir terimdir. Toplumda genel 
kabul gören kültürün karşıtı bir kültürü ifade etmektedir. Karşı-kültürün normları ve değerleri, kabul görmüş kültürünkine kargitur — ç.n. 
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olarak tabir edilen tarzda aralarında gevşek bağlar kurulduğu gözleniyordu. Karşı-kültür denilen kavram, örgütlü ve kendi içinde bütünlüğü olan hareketlerden farklı idi; hatta söz konusu kültürü oluşturan unsurlar, kendi aralarında bütünlük sağlamaktan çok uzaktılar. 

O dönemde karşı-kültür içerisinde yer alan herkes bunun bilincinde değildi ve karşı-kültürün ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ancak bilenler de vardı. Yeni Solun”? yükselişi ve Demokratik Toplum için Öğrenciler (SDS — Students for a Democratic Society) gibi örgütlerin kuruluşu, ciddi bir siyasi mesaj niteliğinde idi. Bu mesaj, Amerikan geleneğini esas alıyor, Amerikan vatandaşlığının ne anlama geldiği ve ülkenin neyi savunduğu konusundaki öteden beri sorulan sorular üzerinde duruyordu. Demokratik Toplum için Öğrenciler örgütü, kendi döneminde “geçerli olan efsaneler” olarak algıladığı Soğuk Savaş gibi kavramlara karşı çıkıyordu. 1960'lı yıllarda “sosyal yaşama damgasını vuran” unsurlardan birinin, “ütopya fikrinin ve umutların gerilemesi” olduğunu savunuyor ve “bireysel katılıma dayanan bir demokrasi kurma” amacını güdüyordu. Oluşturulacak bu demokraside, “mülkiyet, imtiyaz ve zenginlikten kaynaklanan gücün” yerini, “sevgiden, düşünceden, mantıktan ve yaratıcılıktan kaynaklanan gücün” alacağını belirtiyordu. Kısaca söylemek gerekirse, Demokratik Toplum için Öğrenciler örgütü, ahlaki düşünen insanların duygularına hitap eden fikirleri savunuyordu. Hatta, çok da net olmayan yuvarlak sözlerinin herkesçe kabul edilebilmesi mümkündü. Bir öğrenci örgütü niteliği taşımasından dolayı doğal olarak, “yeni solun gençlerden oluşması gerekir” diyordu." Belki de buna bağlı olarak, söz konusu örgüt, üyeleri yaşlandığı zaman etkinliğini yitirmişti. 


10 Yeni Sol, 1960 ve 1970'lerde farklı ülkelerde öne çıkan sol siyaset akımıdır. Sovyet 
sosyalizminden ve Avrupa tarzı sosyal demokrasiden farklı bir konumdadır. Çıkış noktası, ileri sanayi toplumlarına toplumcu aydınlar tarafından getirilen radikal eleştiriler ve toplumcu düşünceyi yeniden canlandırma çabalarıdır. Liberal sol olarak da adlandırılır — ç.n. 

11 Tom Hayden ve diğerleri, “The Port Huron Statement” (1962), şu linkten ulaşmak mümkündür: hetp://www2. iath.virginia.edu/sixties/HT ML.docs/Resources/ Primary/Manifestos/SDS.Port.Huron.html (04 Eylül 2010. 
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1965 yılında, hemen hemen 1500 Amerikalı Vietnam'da hayatinı yitirmişti. 1966'da bu sayı 5.000'e, 1967'de ise 9.000'e ulaşmıştı. 
Buna rağmen, 1967 yılının Temmuz ayında, Harris Kamuoyu Araştırma şirketi tarafından düzenlenen araştırma sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 72'si hala savaşa destek vermekte idiler. Aynı yılın Ekim ayında bu oran yüzde 58'e düşmüş olsa da, 1968 yılbaşında destek yine artmış ve yüzde 60'a çıkmıştı. Savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı ile kamuoyunda savaşı kınayanların oranı arasında bir bağlantı olması beklenebilirdi ve nitekim 1967 yılında da öyle olmuştu. 

Bu arada, 1967 yılında Time dergisi ilk kez olarak, “hippi”? adi ile tanımladığı kişilerden söz etmişti. Hippiler ilk kez olarak, San Francisco'daki Golden Gate Parkında “Human Be-In” (İnsanların Katılımı) adı altında düzenlenen kitlesel bir karşı-kültür kutlama töreninde ortaya çıkmışlardı. Ardından, yine San Francisco'nun Haight-Ashbury semtinde “Summer of Love” (Aşk Yazı) adlı bir etkinlik düzenlemişlerdi. Başta Boston, Detroit ve Newark olmak üzere diğer şehirlerde ise aşka rastlamak pek mümkün değildi; buralarda ırk ayrımına karşı yapılan ayaklanmaların, Ulusal Muhafızlar tarafından bastırılması gerekmişti (Şekil 11.3). Çıkan olaylar karşısında Newsweek dergisi, “Summer of Love” (Aşk Yazı) sözünü değiştirerek “Summer of Discontent” (Huzursuzluk Yazı) şekline dönüştürmüştü. Aynı yılın Ekim ayında ise, savaşı protesto etmek üzere Pentagon'a yapılan yürüyüşün ardından “Askere Almayı Durdurma Haftası” adı verilen hafta içerisinde, askere almayı protesto etmek üzere çeşitli eylemler düzenlenmişti. Gazeteci ve yazar Norman Mailer, bu eylemlerden esinlenerek kaleme aldığı The Armies of the Night adındaki romanını, 1968 yılında yayınlamıştı. Ancak, yapılan gösterilerin etkisi, medya organlarında yansıtıldığı düzeyde büyük olmamıştı. 1967 yılının sonunda Harris Kamuoyu Araştırma şirketinin elde ettiği sonuçlara göre Amerikalıların yüzde 70'i savaş aleyhtarı gösterileri desteklemiyordu. 


12 Hippi kültürü, doğal yaşama, barışa, özgürlüğe, aşka ve müziğe olan tutkusu ile 
tahınıyordu. Doğal ve minimalist bir yaşam tarzı süren hippiler, kendilerine özgü giyim tarzları ile de dikkat çekiyorlardı — ç.n. 
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Şekil 11.3. 1968 yılında Washington, D.C. de gerçekleşen karışıklıklar sonrası görünüm (Fotoğraf: Warren K. Leffler, 08 Nisan 1968). 04 Nisan günü Martin Luther King, Jr.'ın öldürülmesinin ardından beş gün boyunca devam eden ırkçı ayaklanmalar sonrasında, Washington, D.C.'de görevli Ulusal Muhafızlar sokaklarda devriye geziyorlar. King'in öldürülmesinden sonra, ülkenin birçok şehrinde bu cinayete tepki olarak ayaklanmalar baş göstermişti; ancak aslında 1968 yılında zaten söz konusu şehirlerde yaşayan insanlar sokaklarda askerler görmeye alışmış durumda idiler. Özellikle de, “Huzursuzluk Yazı” olarak adlandırılan bir önceki yılın yazından sonra ülkede karışıklıklar iyice artmış ve Toplumsal Karışıklıklara İlişkin Ulusal Danışma Komisyonu'nun (diğer adı ile Kerner Komisyonu) oluşturulmasına gerek duyulmuştu. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-19734). 
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Şehirlerde meydana gelen ayaklanmalar karşısında büyük endişeye kapılan Başkan Johnson, Illinois valisi Otto Kerner'in başkanlığında, şehirlerdeki huzursuzlukların nedenlerini araştırmakla görevli bir komisyon oluşturdu. Kerner Komisyonu, bir sonraki yıl hazırladığı raporunda bazı endişe verici sonuçlara ulaşmış olduğunu belirtiyordu. Bu rapora göre Amerika, “biri zencilerden, diğer beyazlardan oluşan, birbirinden ayrı ve birbirine eşit olmayan iki toplumlu bir ülke olmaya doğru gidiyordu.” Raporda ayrıca, “ırk ayrımcılığının uzun süreden beri devam ederek Amerikan yaşam tarzının içine işlemiş olduğu” kaydediliyor ve şöyle deniliyordu: “Bu ayrımcılık, şu anda, Amerikalıların tümünün geleceğini tehdit eder bir niteliğe bürünmüştür...Halen izlenen yolda devam edildiği takdirde, Amerikan toplumunun devam eden kutuplaşması daha da ileri boyutlara varacak ve sonuçta temel demokratik değerler yerle bir olacaktır.” Raporda, meydana gelen ayaklanmaların birçoğunda, Afrika kökenli Amerikalıların aslında beyaz Amerikalıları değil, “beyaz Amerikan toplumunun yerel sembollerini” hedef aldıkları kanaatine varıldığı belirtiliyor ve Afrika kökenli Amerikalıları ayaklanmaya iten nedenler de, “polisin uyguladığı taktikler, işsizlik ve federal hükümetçe uygulanan istihdam, eğitim ve refah programlarının yetersizliği” şeklinde sıralanıyordu. Raporun sonunda, şu ifadelere yer verilmişti: “Beyaz Amerikalıların hiçbir zaman tam olarak kavrayamadıkları şey, gettoların oluşmasından beyazların sorumlu oldukları gerçeğini zencilerin hiçbir zaman unutmamış olduklarıdır. Gettolar, beyazların kurumları tarafından oluşturulmuş ve bu kurumlar tarafından varlıkları devam ettirilmiştir. Beyaz toplum da buna hiç sesini çıkarmamıştır.”!3 

Giderek daha fazla eleştirilerin hedefinde kalan Başkan Johnson için, Kerner Komisyonunca hazırlanmış olan bu iç karartıcı rapor, umudunu bağlamış olduğu “Büyük bir Toplum” programının başarılı olamadığının bir göstergesini teşkil etmişti. Esasen, Vietnam'daki 


13 Toplumsal Karışıklıklara İlişkin Ulusal danışma Komisyonu'nun raporu (1968). 
Şu linkten ulaşmak mümkündür: http//www.eisenhowerfoundation.org/docs/ kerner.pdf (04 Eylül 2010). 
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askeri gelişmeler de bu programı zora sokmakta idi. Kerner Komisyonu raporunun hazırlandığı yıl — aynı zamanda seçim yılı idi — Vietnam'daki Amerikan güçleri açısından o yıl hiç de iyi bir şekilde başlamamıştı. Ocak ayında “Tet Taarruzu” adında büyük bir harekat başlatan Kuzey Vietnam (Viet Cong) güçleri, Saygon'daki ABD Flçiliği'nin arazisine bile sızmayı başarmışlar, bu arada Laos sınırı yakınındaki Khe Sanh'da bulunan Amerikan hava üssündeki askerleri kuşatma altına almışlardı. Tüm bu olayları Amerikan kamuoyu, radyo ve televizyon haber programlarında ayrıntılı şekilde izlemişti. Bu Viet Cong taarruzu sırasında Amerikan zayiatı, önceki çarpışmalara kıyasla en yüksek düzeyde gerçekleşmişti. Yapılan kamuoyu araştırmaları, Johnson'un Amerikan halkının desteğini yitirmekte olduğunu ortaya koyuyordu. Hatta, kendi partisinin de desteğini yitirmiş durumda idi. 1912 yılından beri ilk kez olarak Demokrat Parti'nin kendi içinde muhalefet oluşmakta idi. Hatta, iki ayrı muhalefet grubu oluşmuştu: Bunlardan birinin başında Minnesota Senatörü Eugene McCarthy, diğerinin başında ise Robert Kennedy bulunmakta idi. Johnson ise, mücadeleyi ikisine bırakarak aradan çekilmeyi tercih etmişti. Yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Bir dönem daha Başkanınız olmak üzere partim tarafından aday gösterilme talebinde bulunmayacak ve aday gösterilmem halinde de bunu kabul etmeyeceğim.” Bu açıklamanın üzerinden birkaç gün geçmişti ki, Martin Luther King, Jr., Tennessee eyaletinin Memphis kentinde öldürüldü. 

Ne Martin Luther King, Jr. ile Robert Kennedy'nin öldürülmeleri, ne Demokratik Parti'deki bölünmeler, ne de ön saflarda orantısız bir çoğunlukla zenci askerlerin çarpıştığı savaşın daha da şiddetlendirdiği ırksal çatışmalar, Amerikan dış politikası üzerinde, Vietnam Savaşı'na yapılan müdahaleyi sona erdirme yönünde bir etki yaratmamıştı. Savaş karşıtı protestolar yapılmakta idi; ancak bunlar süreklilik göstermiyordu ve hiçbirisi de, 1967 yılında Pentagon'a yapılan yürüyüş kadar büyük çapta olmamıştı. Tanınmış şarkıcı Eartha Kitt, Beyaz Saray'da katıldığı bir öğle yemeği sırasında öfkeye kapılarak yönetimin dış politikası aleyhinde şiddetli eleştirilerde bulunmuş ve bu davranışı sonucunda bir taraftan büyük destek görürken, diğer 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Şekil 11.4. Şarkıcı Eartha Kitt'in Vietnam Savaşı'nı eleştirmesinin ardından Beyaz Saray önünde gerçekleştirilen savaş aleyhtarı protesto (Fotoğraf: Warren K. Leffler, 19 Ocak 1968). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-24360). 


taraftan sansüre uğramıştı (Şekil 11.4). Aktris Jane Fonda da savaşa karşı çıktığında - 1972 yılında işi iyice ileriye vardırarak Hanoi'de Kuzey Vietnam güçlerine ait bir uçak-savar bataryasının üzerinde poz vermesinden önce bile - benzer düşmanca tutumla karşılaşmışu. Elbette ki sonuçta ne olursa olsun Amerikalılar, ülkelerinin Vietnam'da yaptıklarının eleştirilmesine sıcak bakmıyorlardı. 

1960'larda Vietnam Savaşı'na karşı bir tepkinin olmaması dogaldı; ancak sonraki yıllardaki tepkilerin de çok aşırı boyutlara varmamasının nedenlerini kavramak belki daha zordu. 1963 ile 1975 
yılları arasında toplam olarak 2,3 milyon Amerikan askeri Vietnam'da hizmet yapmıştır. Bunlardan, hayatını kaybedenlerin sayısı 58.000 kadardır (yüzde 2,5'i). Her ne kadar askerlik celp kağıtlarını Pentagon önünde yakan öğrencilerle ilgili haberlere medyada geniş şekilde yer verilmişse de, aslında Vietnam savaşı boyunca, daha önceki savaşlarda olduğu düzeyde bir seferberlik ilan edilmemiştir. 1964 
ile 1973 yılları arasında askerlik çağında olan 27 milyon kişiden 9 
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milyonu askerlik için başvurmuş, 2 milyon kadarı askere alınmışur. Askere alınanlar arasından savaşa katılanların sayısı 1,5 milyonu biraz aşmıştır. Özetle söylemek gerekirse, Vietnam Savaşı sırasında askerlik çağında olanların ancak yüzde 6 kadarı çarpışmalarda yer almıştır. İşte bu nedenle, savaşa karşı yapılan protestolar süreklilik göstermemiş, savaşa sağlanan destek ise, nispeten sürekli olmuştur. 

Geriye dönüp Amerikan tarihinin bu dönemine bakıldığında, 
1968 yılı, Vietnam konusunda bir karar almak konusunda gösterilen başarısızlıkla hatırlanmaktadır. Bu başarısızlık yüzünden, “Vietnam kuşağı”nın içinde bulunduğu kaygılar devam etmiştir. Bu arada Amerika yönünü değiştirerek, liberal bir uzlaşma içerisinde olmaktan uzaklaşmış ve Sağ görüşe doğru kaymıştır. “Kargaşa ve Değişim” dönemi olarak anılan 1960'ların sonuna gelinirken, ülkede üzerinde hala fikir birliği sağlanabilen konular, Amerika'nın büyük bir askeri güce sahip olduğu, ülkenin temellerinin Amerikan Devrimi ile İç Savaş'a dayandığı ve Amerika'nın her zaman, gerek kendi sınırları içerisinde gerekse başka ülkelerde özgürlük için savaştığı idi (başka ülkelerde özgürlük için savaştığı söylemi, II. Dünya Savaşı yıllarından kalma idi). Hedeflenen özgürlük gerçekleştirilemediğinde ise, hayal kırıklıkları ve kendine duyulan güvensizlik duyguları gündeme geliyordu. 

Başkan Johnson'un dönemi sona erip, yeni Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon görevi devralırken, artık dünyanın gözü, Güneydoğu Asya'da değildi. Yeni ilgi alanı, uzaydı. 1968 yılının Aralık ayında, Apollo 8, ayın yörüngesine yerleşen ilk insanlı uzay aracı olmuştu. Noel arifesinde de, uzayın karanlıklarından, İncil'den ayetler göndermişti. Bu ayetler, İncil'deki Yaratılış bölümünden seçilmişti. 
Yeni bir on yıllık dönemin ve yeni bir siyasi çizginin başlangıcında olan bir ülke için, böyle bir kutsal mesajın seçilmesi doğaldı. Bir sonraki yıl, 20 Temmuz 1969 günü, Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Bu başarıya rağmen, Amerikan Uzay Programı'nın küçültülmesine — ve aslında Soğuk Savaş'ın da daha küçük ölçekli hale getirilmesine yol açacak unsurlar, etkilerini hissettirmekte idiler. 
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Başkan Nixon, göreve başlangıç konuşmasında şunları söylemişti: “Uzaydaki ufuk çizgimizi daha ötelere taşırken, dünya üzerinde de yeni ufuklar keşfettik.” Daha sonra da, eklemişti: “Amerika maddi olarak zengindir; ancak ruhen karmaşık bir durumdadır. Muhteşem bir başarı ile Ay'a yönelmiş bulunuyoruz; oysa dünya üzerinde, çok huzursuzluk verici uyuşmazlıklar içerisine düşmüş haldeyiz.”!* 
Nixon'ın sözünü ettiği uyuşmazlıkların giderilmesi, 1969'dan sonra da mümkün olmadı. Hatta bazı yönlerden daha da kötüye gitti. 
Bu durum karşısında Nixon da, kendisinden önceki diğer tüm Başkanlar gibi, ülkenin sorunlarına çözüm getirmek üzere bir program oluşturmayı gerekli gördü. Ancak, bu seferki program, diğerlerinden oldukça değişikti. Adına da, “Yeni Federalizm” denilmişti. 

Ancak, Nixomun önderliğinde başlatılan Yeni Federalizm programı, Kongre'deki bazı muhafazakarların hiç hoşlanmayacakları bir şekilde, liberal Yeni Düzen programını tamamen rafa kaldırmıyordu. Bu arada, karşı kültürün zirve yaptığı bir dönemde göreve gelen bir Başkan olan Nixonin döneminde, Woodstock'ta düzenlenen büyük bir karşı kültür festivalinden de söz etmek gerekir (organizatörleri tarafından, değişimi simgeleyen ve hippilere uygun görülen bir burç olduğu için, “Kova Burcu Festivali” olarak adlandırılmıştı)"5. 
1960'larda başlatılmış olan birçok girişim, Nixon döneminde somut bir nitelik kazanmışlardı. Çeşitli meseleleri ele almak üzere birçok federal birim oluşturulmuştu. Örneğin, çevre meseleleri ile ilgili olarak, Çevre Koruma Ajansı (EPA — Environmental Protection Agency) ve işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili olarak da İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA — Occupational safety and Health Administration) kurulmuşlardı. Bu gibi kuruluşları desteklemek 


14 Richard M. Nixon, “Göreve Başlangıç Konuşması”, 20 Ocak 1969, şu linkten 
ulaşmak mümkündür: hetp://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=1941 
(04 Eylül 2010). 

15 15-19 Ağustos 1969 tarihinde düzenlenen bu festivale, Amerika'nın her yerinden 
gelen 450.000 genç katılmıştı. Vietnam Savaşı'nın yarattığı bunalım ortamında, umutsuzluk içinde bulunan ve çoğunluğunu hippilerin oluşturduğu katılımcılar, festival sırasında, ünlü müzik gruplarının müzikleri eşliğinde çılgınca eğlenmişlerdi. — ç.n. 
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üzere çeşitli yasalar da çıkartılıyordu (Temiz Hava Yasası ya da Türü Tehlikeye Giren Canlılar Yasası gibi). Nixon'un, ülkenin karşı karşıya olduğu meselelerin tümünü çözebilmesine imkan yoktu; ancak en azından, dünya üzerinde keşfettiği yeni ufukların daha temiz ve daha yeşil olması yönünde belli bir mesafe alabilmeyi başarmıştı. 

Mali konulara gelince; artan enflasyon ve işsizlik Nixon'un önünde büyük engeller oluşturuyordu. Ülkenin yüksek uzay ve savunma harcamaları ve devam etmekte olan Vietnam Savaşı'nın neden olduğu giderler sonucunda oluşan büyük enflasyonist baskıları kontrol altına alabilmek konusunda Nixon başarısız kalıyordu. 
İşsizliğe ve onun yol açtığı mali sıkıntılara karşı çözüm olarak Nixon tarafından önerilen Aile Destek Planı (herkese en azından asgari düzeyde bir gelir sağlamayı garanti altına alacak bir refah programı özelliğinde idi) ise, Kongre tarafından kabul görmemişti. Nixon'un Vietnam sorununa getirdiği çözüm önerisi ise “Vietnamlaştırma” olarak adlandırdığı programdı. Bu program çerçevesinde, ABD’ nin, Vietnam'daki savaş ile ilgili sorumluluğu aşamalı bir şekilde Vietnam Cumhuriyeti Ordusu'na devrederek (bu çerçevede gereken askeri eğitimi ve yardımı sağlayarak) Amerikan askeri varlığını aşamalı şekilde azaltıp sonunda tamamen Vietnam'dan çıkmasını öneriyordu. Ancak, bu program ile ilgili olarak da sorunlar ortaya çıkmıştı. 
Program kapsamında, Vietnam Cumhuriyeti Ordusu'nun yeterince güçlü bir hale getirilebilmesi için önerilen zaman süresi çok kısa, Amerikan askerlerinin Vietnam'dan çekilmesi için önerilen süre ise, zaten bu konuda daha fazla beklemeye tahammülü kalmamış olan Amerikan halkını tatmin edemeyecek kadar uzundu. Ayrıca Nixon'un savaş konusundaki çelişkili yaklaşımları da, söz konusu programın başarıya ulaşmasını engelleyici bir etki yaratmıştı. 

Bir zamanlar, göreve geldiği takdirde, bir çözüm bulma girişimi başlatabilmek amacı ile Kuzey Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye “gerekirse sürünerek gideceğini” söyleyen Nixon'un Başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte, Kuzey Vietnam'a yoğun hava saldırıları başlatılmış ve 1970 yılında da, bölgedeki tarafsız bir ülke olan Kamboçya işgal edilmişti. Bu saldırıların bir barış sürecinin başlamasına imkan 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sağlamayacağı açıktı. Bunun yanında, ülkedeki savaş aleyhtarı duyguları da körüklemişler ve korkunç olayların yaşanmasına yol açmışlardı. Kent Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde savaş aleyhtarı protesto yapan gençlere müdahalede bulunan Ohio Ulusal Muhafız güçlerinin dört öğrencinin ölümüne yol açmaları, ülkede tam bir dehşet havası yaratmıştı. Esasen, ülkedeki kamuoyu zaten çok huzursuz bir durumda idi. Bu duruma yol açan da yalnızca Kamboçya'nın işgali değildi; basın aracılığı ile, Amerika'nın Vietnam'da gerçekleştirdiği katliamlar konusundaki bilgiler de kamuoyuna sızmakta idi. 
Özellikle de, 16 Mart 1968 tarihinde gerçekleşmiş olan My Lai katliamı konusundaki haberler ülkede büyük bir yankı yaratmıştı. 

Son My köyünde, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da yer aldığı 400'den fazla silahsız sivilin, Teğmen William Calley'in komutasındaki, 11'inci hafif piyade tugayına bağlı Charlie bölüğü askerleri tarafından acımasız şekilde işkence edilerek öldürülmeleri, hem tüm dünyaya hem de Amerika'nın kendisine, ülkenin ahlaki anlamda tamamen yoldan çıkmış bir durumda olduğunu göstermişti. My Lai katliamı, Amerika'nın Vietnam'a müdahalesi kapsamında meydana gelmiş en aşağılık olay olarak kabul edilir; ancak Amerikalıların birçoğu, bu katliamı gerçekleştiren bölüğün başındaki Teğmen Calley'i hatırladıkları halde, katliama şahit olan helikopter pilotu Hugh Thompson’un adını belki hiç duymamışlardır. 
Oysa Thompson, katliamın ardından hayatta kalabilen insanları kurtarabilmek için duruma müdahale etmiş ve emrindeki askerlere, kurtarma çabalarını engelleme girişiminde bulunacak Amerikalı askerlere gözlerini kırpmadan ateş etmeleri emrini vermiş kişidir. Bu olay bir bakıma, Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü bir ülkenin, bir taraftan iyi işler başarmak için büyük bir kapasiteye sahip olduğu halde, diğer taraftan aynı ölçüde kötülüğe ve yıkıma da yatkın olduğunu ortaya koyan ilginç bir örnektir. 

1971 yılında iç politikada meydana gelen önemli gelişmeler, 
My Lai katliamını gölgede bırakmıştı. Bu gelişmeler, “Pentagon Belgeleri” denilen gizli evrakın basına sızdırılmasını ve Amerikan tarihinde ilk kez olarak bir Başkanın görevden çekilmesine yol açan 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Watergate Skandalını kapsıyordu. Amerika'nın Vietnam'a müdahalesinin ilk dönemlerine ilişkin Savunma Bakanlığı belgelerini içeren Pentagon Belgeleri, bu belgeleri hazırlayanlardan birisi olan Daniel Ellsberg tarafından New York Times'a sızdırılmıştı. Bu sızdırma işleminden huzursuzluk duyan ve Amerika'nın Vietnam'da yürüttüğü müzakerelere zarar verdiğini düşündüğü medyaya karşı zaten düşmanca bir tutum benimseyen Başkan Nixon, Beyaz Saray bünyesinde bir Özel Soruşturmalar Grubu — dışarıya bilgi sızmalarını önlemek amacı ile kurulmuş olan bu gruba “sıhhi tesisatçılar” deniliyordu — oluşturmuştu. Söz konusu grubun mensupları, Pentagon belgelerini basına sızdırmış olan Ellsberg’in güvenilebilecek bir insan olmadığını kanıtlayabilecekleri birtakım deliller ele geçirmek umudu ile (ne gibi deliller peşinde oldukları da hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı), psikiyatristinin bürosuna gizlice girmişlerdi. 
Ertesi yıl ise, bir şirket tarafından finanse edilen, Başkanın Yeniden Seçilmesini Sağlama Komitesi (CREEPS — Committee to Re-Elect the President) — komitenin kısaltması gerçekten ilginçti - adını taşıyan bir komite oluşturulmuştu. Bu komitenin daha önde gelen bir amacı ise, Demokratların pisliklerini ortaya çıkarmaktı. Haziran ayında, Washington, D.C.'deki Watergate Binasında bulunan Demokratik Parti Merkezi'ne hırsız görünümünde gizlice giren, ancak yakalanan kişilerden birinin CREEP'in güvenlik şefi olduğunun ortaya çıkması ile skandal patlak vermişti. 

Watergate olayı, başlangıçta herkese çok anlamsız görünmüştü; ancak sonradan, Washington Post’tan iki gazeteci tarafından yürütülen araştırmalar, yüzeyde görünenin aksine, derinde, siyasi gücün kötüye kullanılmasını içeren karmaşık bir hikayenin bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Yüksek Mahkeme'den gelen baskılar üzerine Başkan Nixon, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını teslim etmek zorunda kalmıştı. Esasen görüşmelerin gizlice 


kaydedilmesi bile hiç hoş değildi; bir de kayıtlarda neler olduğunun 


16 Yazar, söz konusu komitenin kısaltmasının ilginç olduğuna dikkat çekmektedir; 
zira “CREEP” sözü İngilizcede “sürünerek gizlice ilerlemek” anlamına geldiği gibi, “dalkavuk”, evet efendimci” gibi anlamlar da taşımaktadır — ç.n. 
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ortaya çıkması, Başkan'ın saygınlığına iyice gölge düşürmüştü. Aslında olay, sonuçta bir insanın saygınlığına gölge düşmesinden de daha vahim sonuçlar doğurmuştu. Watergate incelemesi derinleştikçe, çok sayıda illegal telefon dinlemesi ve rüşvet olayları ile ilgili bilgilere ulaşılmıştı. En kötüsü de, tüm bu suçların örtbas edilmesi girişiminde bulunulmuş olması idi. Başkan'ın demokratik süreçlerin işlemesini engelleyecek şekilde hareket ettiğinin ve bu konuda da yalan söylediğinin anlaşılması, ayrıca yapılan adli kovuşturmayı da engelleme girişiminde bulunması, kabul edilebilir gibi değildi. Nixon aleyhinde 
meclis soruşturması açılması taleplerinin ardından, kendisinin 1974 
yılında görevinden çekilmesi ile birlikte, Franklin D. Roosevelt ile başlamış olan bir dönem sona ermişti. Franklin D. Roosevelt, federal yönetimi ve müdahaleci bir devlet yapısını ön plana çıkarmış ve ancak bu sayede Amerika'nın hedeflerinin tanımlanabileceğini ve savunulabileceğini belirtmişti. Watergate skandalı sonrasında ve Amerika'nın Vietnam'daki başarısızlığı sonucunda 1975 yılında Saygon'dan çekilmesinin ardından birçok Amerikalı, Amerikan yönetimine, Amerika'nın askeri üstünlüğüne ve adeta tümü ile Amerika'ya olan inançlarını yitirmiş durumda idiler. 

Buna rağmen yine de, ulusal siyasi ibrenin Sağa doğru kaymasını çok da abartmamak gerekiyordu; zira bu durum liberal ideolojinin tamamen bir kenara atıldığı ve Amerika'nın uluslararası alanda devam eden öneminin reddedildiği anlamına gelmiyordu. Gazete manşetlerinde Pentagon Belgeleri ve Watergate Skandalı büyük yer tutarken, Amerika'nın hala uzay çalışmalarında attığı başarılı adımlardan ve Sovyetler ile uzlaşma olasılığından da aynı önemle söz ediliyordu. 1969 yılının Kasım ayında, Apollo 12 uzay aracı ile Ay'a yeniden astronotlar gönderilmiş ve gidenler, Ay'ın yüzeyinde bu kez bir araçla dolaşmışlardı. Bir sonraki yıl ise, Amerikalılar yirminci yüzyıl içerisinde son kez olarak Ay'a iniş yaptılar. O yıl, aynı zamanda Nixon ile Sovyet lideri Kosigin, uzayda iki ülke arasında işbirliği ile ilgili bir zirve toplantısı bu konuda bir anlaşma imzaladılar. Üç yıl sonra da, ilk ortak ABD/SSCB uzay girişimi olan Apollo-Soyuz Projesi gerçekleştirildi. 
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1957 yılında Sovyet Sputnik uzay aracının uzaya fırlatılması, 
Amerikan yönetimi için, dünyadaki etkinliğini ve ülke içerisindeki güvenilirliğini yeniden gözden geçirmesi için bir uyarı etkisi oluşturmustu. Sputnik'in bir sembolünü teşkil ettiği Soğuk Savaş ise, yönetim, toplum, ırk, ekonomi, ordu ve teknoloji alanlarında yeni bir düşünce tarzının doğmasına yol açmıştı. Başkan Lyndon Johnson'un ifade ettiği gibi, Amerikan Uzay Programı, “1960'lar devriminin başlangıcını oluşturmuştu.” 

1960'larda Amerika'nın benimsediği büyük çapta planlar vardı. 
Amerika için Kennedy “Yeni Sınırlar”, Johnson ise “Büyük bir Toplum” öngörmüşlerdi. Her ikisinin de amaçları, Amerika'nın iç ve dış siyasi sorunlarını çözmek ve aynı zamanda da, Soğuk Savaş'ın yeni bir cephesini oluşturmuş bulunan uzayda Amerika'nın üstünlüğünü sağlamaktı. Ancak, benimsenen hedefler doğrultusunda yapılan girişimler, ekonomik ve ideolojik anlamlarda büyük maliyetler getirmişlerdi. 
Bununla birlikte, 1975 yılına gelinceye kadar yine de Amerika'nın tarihine bakıldığında bir başarı hikayesi görülebilirdi. Bu hikayede, bir sömürge yönetiminden özgürlüğünü kazanmayı ilk başarabilen ve bir cumhuriyet rejimi kuran bir ülke vardı. Bu ülke, Batısındaki sınırlarının ötesini ele geçirmiş, acımasız bir İç Savaş vererek birlik ve bütünlüğünü sağlamıştı. Batı dünyasının özgür kurumları savaş yüzünden tehdit altına girdiklerinde, Avrupa ülkeleri bu ülkeden bir değil, iki kez yardım istemek zorunda kalmışlardı. Bu ülke, diğer ülkelerin kendisinden pratik destek yanında entelektüel ve ideolojik alanlarda rehberlik talebinde bulundukları bir ülke durumuna gelmişti. 

Ama bu ülke, 1975 Nisan ayının sonlarında, Kuzey Vietnam güçleri Amerikan Elçiliği'ni kuşatırlarken, dağınık ve adeta bozguna uğramış bir şekilde Saygon'dan kaçarak ayrılmak zorunda kalmıştı. 
Vietnam'ı terk eden Amerikan güçlerini taşıyan helikopterlerde Güney Vietnamlı müttefiklere de mümkün olduğunca yer açmaya çalışılmış, hatta sahilden açıkta bekleyen boşaltma gemilerine daha fazla sayıda yolcunun binebilmesini sağlamak için bazı helikopterlerin bu gemilerden denize itildikleri bile olmuştu. Yine de, geride bırakılan insanlar olmuştu. Bu insanların — ölü ya da diri - Vietnam kuşağı için gerçekten bir lanet oluşturduklarını söylemek mümkündür. 
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Üçüncü Yüzyıl 


Saygon 1975 Nisan'ında komünist güçlerin eline geçerken, Amerika'nın üçüncü yüzyılına erişmesi münasebeti ile yapılan kutlama törenleri başlatılmıştı bile. Nisan ayının başında, ikinci “Özgürlük Treni”, tüm eyaletlerden geçerek yapacağı, yaklaşık iki yıl sürecek gezisini Delaware eyaletindeki Wilmington şehrinden başlatmıştı. Bir önceki yıl ise, Özgürlük Treni'nin yapacağı resmi ziyaret için hazırlık mahiyetinde, “Öncü Ekspresi” (Preamble Express) adı verilen tren, aynı rotayı dolaşmıştı. Televizyondan yayınlanan kutlama törenleri dışında, tüm ülke çapındaki kutlamayı temsil eden Özgürlük Treni'nde, daha önceki Özgürlük Treni’nde (1947-1949 yılları arasında ülkeyi dolaşan tren) sergilenen Amerika'ya özgü unsurlara yenileri de eklenmişti: İkinci Özgürlük Tren? nde, Martin Luther King, Jr. için hazırlanmış bir kürsüye ve Ay'dan getirilmiş bir taşa da yer verilmişti. 

Ancak, 1940'ların ve 1970'lerin Özgürlük Trenleri arasında bir fark daha vardı: İlk tren, federal bir devlet memurunun eseri idi. 
Başkan Truman’in onayını alarak ve Devlet Arşivleri'nin sağladığı yardım ve destekle tren projesini oluşturmuştu. İkinci tren projesi ise, Ross Rowland, Jr. adındaki, trenlere ilgi duyan bir iş insanı tarafından kişisel girişimi ile gerçekleştirilmişti. Bu girişimi konusunda kendisine destek sağlayanlar arasında, hayır amaçlı bir konser veren şarkıcı Johnny Cash de vardı. Rowland'ın girişimi ile özgürlügün savunulması işinin, 1970'lere gelindiğinde, yalnızca sembolik olarak değil, gerçek anlamda kamu alanından özel alana kaymakta olduğu görülüyordu. 1975 yılının sonuna gelinirken, Harpers Magazine dergisi, maddi ve manevi bağlarından koparak sürüklenmekte olduğu görülen bir ulusun içinde bulunduğu huzursuzluğun ve yalnızlaşmanın kaynağını “yeni narsisizm” olarak niteliyordu. Bu ulus, Başkanın görevden çekilmesi karşısında içine düştüğü şoku hala atlatamamıştı, 1970'lerin enerji krizinin yarattığı stagflasyon (ekonomik durgunluğa eşlik eden yüksek enflasyon) ortamında sendelemekte idi ve bir taraftan da Saygon'un düşüşü ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Tüm bu olumsuzlukların etkisi ile, yeni Amerikan yüzyılının gelişi oldukça sessiz şekilde karşılanmıştı. Yeni 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Özgürlük Treni ise ülkedeki turunu, 1940'lardaki ilk trenin karşılaştığından çok farklı bir ortamda gerçekleştirmişti. Bu ortamın, zaman zaman, “muhafazakar bir karşı devrime gidiş” şeklinde degerlendirildigi olmaktadır. Ülkede liberalizmden uzaklaşma, 1980 
seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Ronald Reagan'ın Başkan seçilmesi ile birlikte, somut bir nitelik kazanmıştır. 

Reagan'ın, kendi yaşam süresi içerisinde Amerikan siyasetinde ve toplum yapısında meydana gelen değişimin, birçok yönlerden canlı bir temsilcisi olduğu söylenir. Franklin D. Rooseveltin Başkan seçildiği yıl (1932) üniversiteden mezun olmuştu. Mesleki kariyerinin izlediği çizgi, ülkenin “Yeni Düzen” liberalizminden yeni bir muhafazakarlık anlayışına yönelişini (bu nedenle kendisinin de bu değişimin örneğini oluşturduğu söylenir) ve “Büyük Hükümet” fikrini terk ederek yeniden bireyselliğe dönüşünü takip etmişti. Ancak, meydana gelen tüm bu değişimlere rağmen, ülke yine de Amerikan ilkeleri olarak kabul edilen temel ilkeler çerçevesinde hareket etmeyi sürdürmüştü; aslına bakılırsa, muhafazakar bir kültürün benimsenmesinde, ülkenin dağılacağı yönünde duyulan korkuların büyük etkisi olmuştu. Bir taraftan, ülkenin çok etnik gruptan oluşan yapısından ve bu yapısının getirdiği özgürlük ve sivil milliyetçilikten övgü ile söz ediliyor, diğer taraftan ise, etnik farklılıkların fazla ön plana çıkması ile birlikte, Amerikan merkezi yönetiminin engel olamayacağı bir yirminci yüzyıl aşiret anlayışının ortaya çıkabileceğin- den endişe duyuluyordu. Bu durum birçok yönden de, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda, özgürlüğün sınırları ve özgürlüğün getirdiği hak ve sorumluluklar konusunda hakim olan anlayışı (her ne kadar artık Anglo-Sakson odaklı olmasa da) akla getiriyordu. 

Ronald Reagan, seçilmesinin ardından şu ünlü sözlerini söylemişti: “Şu andaki problemlerimizin çözümü, hükümette değildir. 
Hükümet, problemin kendisidir.” Amerikan Devrimini gerçekleştiren kuşağa, savundukları davanın “tüm insanlığın davası” olduğunu söyleyen Amerikalı devrimci ve düşünür Thomas Paine'in (1737-1809) sözlerini yansıtır nitelikteki göreve başlangıç ko- 


nuşması sırasında “yönetimdeki özel çıkar gruplarının” varlığı ile 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ilgili yakınmalardan söz eden Reagan, sonrasında şunu vurgulamıştı: “Bizler, Amerikan halkı olarak, bir hükümete sahip olan bir ulus özelliğindeyiz; bunun tersi söz konusu değildir, yani hükümet bizlere sahip değildir. Bu özelliğimiz, bizi dünyadaki diğer uluslar arasında özel bir yere oturtuyor. Bizim hükümetimiz, halkın kendisine verdiği gücün ötesinde bir güce sahip değildir.” Ardından, şöyle devam etmişti: “Artık, hükümetin gücündeki artışı kontrol etmenin ve geriye çevirmenin zamanı gelmiştir; zira yönetilenlerin 
rızası dışında büyümekte olduğunu gösteren belirtiler mevcuttur.” 7 
Belki Reagan açıktan açığa, en iyi hükümetin bile aslında kötü ama gerekli olduğunu, kötü bir hükümete ise asla katlanılamayacağını söylememişti; ancak konuşmasından çıkarılabilecek anlam bu idi. 
Ancak, 1981 yılının 1776 ile kıyaslanabilmesine imkan yoktu. 
Yirminci yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında, çok daha fazla bireysel hakkın uygulanması söz konusu idi ve bu durum federal yönetime eskiye oranla çok daha fazla sorumluluk yüklüyordu. Uygulamada, bu hakların sağlanmaması gibi bir durum da mümkün olamazdı. 
Mensupları arasında gevşek bağların bulunduğu çeşitli görüş ve çıkar gruplarının oluşturduğu karşı kültüre yönelik tepkiler, bir Yeni Sağ'ın oluşmasına yol açmıştı. Bünyesinde geniş bir sosyal, siyasi, dini ve ahlaki görüşler yelpazesini barındıran Yeni Sağ, ivmesini daha çok dini duyguların yeniden canlandırılmasından alıyordu. Yirminci yüzyılın sonlarına gelene kadar, siyasi kültüre tamamen laik görüşler egemen olmuştu; oysa artık siyaset ile din arasında giderek daha yakın bağlar kuruluyordu. Dolayısı ile, muhafazakar bir karşı kültür de oluşmuştu ve bu karşı kültürün mensupları, eskinin Püriten ve Evangelist yaşam tarzını büyük çapta yeniden hayata geçirmek için uğraşıyorlardı. Ancak bu tür hareketler hiçbir zaman, ülkenin doğuşundan beri kabul edilen hakları ortadan kaldırmayı başaramamışlardı. Nixon'ın, 1960'ların ve 1970'lerin mirasına sahip çıkma söylemi ile, ilk olarak çevrenin korunmasına yönelik politikalar 


17 Ronald Reagan, “Göreve Başlangıç Konuşması”, 20 Ocak 1981, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-43130 (05 Eylül 2010). 
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uygulamak şeklinde başlattığı hareket, sonraki yıllarda, Amerikan siyasi ve hukuki yaşamının birçok alanlarında devam ettirilecekti. 
Vietnam Savaşı'nın yaşandığı dönemde, özgürlük konusunda ülke çapında süren tartışmalar içerisinde yeni sesler de — özellikle de öğrencilerin sesleri — yer almıştı. Bu arada, sivil hakları savunan aktivistlerin ve kadınların sesi daha güçlü şekilde duyulur olmuştu. Ancak, 1960'ların coşkusu yatıştığında, ya da Vietnam yenilgisi sonrasında iyice söndüğünde, o dönemin karşı kültürü de yok olmaya yüz tuttuğunda, bir de üstüne üstlük Watergate Skandalı patlak verdiğinde, aslında 1960'ların yönünü belirleyen, ancak o dönemde daha yüksek perdeden çıkan diğer seslerin yanında bastırılan bazı sesler, sonunda yeniden ortaya çıkmış ve yeniden duyulur hale gelmişlerdi. 

Bu yeniden duyulmaya başlayan sesler arasında, kadın hareketlerinin sesi de vardı. Aslında, 1920 yılında Anayasa'da yapılan On dokuzuncu Değişiklikle kadınlara oy kullanma hakkı sağlanmıştı. 
Ayrıca, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında kadınların iş hayatına katılımları da artmıştı. Ancak buna rağmen, 1960'larda Amerika'da, iş hayatında önemli mevkilere gelebilen, ya da siyasi hayatta yer alan kadınların sayısı birkaçı geçmiyordu. Bu konuda bir ilerleme sağlanabileceğini gösterir hiçbir belirti de mevcut değildi. Hatta, 
1961 yılında Kongre üyesi yirmi kadın varken, 1969 yılında bu sayı 
on bire düşmüştü. 1960'ların başlarında, kendilerini feminist olarak tanımlayan ancak birkaç kadın vardı. Savaş aleyhtarı hareketlere gelince; bu konuda kadınların benimsediği yaklaşım — aralarındaki ırk farklılıklarını ortaya koymaksızın, bu konudaki görüşlerini “kadınlar” olarak ortaya koyuyorlardı - daha çok, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında köleliğe ya da ırk ayrımına karşı çıkan eski kadın aktivistler kuşağının yaklaşımını andırıyordu. Söz konusu eski kuşak aktivistler, kadınları ahlaki açıdan ailenin, ve bu görüşten hareketle de ülkenin odak noktası olarak kabul ediyorlardı. 

Kadın yazar Betty Friedan, 1963 yılında yayınladığı The Feminine Mystique’? adlı kitabında, kadının toplumdaki yeri konusundaki tartışmaları tamamen yeni bir seviyeye taşıyordu. Aynı yıl 


18 Türkçeye “Kadınsı Gizem” şeklinde çevrilebilir — ç.n. 
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içerisinde kabul edilen Eşit İş için Eşit Ücret Yasası'nın yanında, İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu da kurulmuştu. Bu gibi gelişmeler, kadınların çalışmaya olan yaklaşımlarında ve işverenlerin kadınlara karşı tutumlarında ani ve hızlı bir değişim yaratmıştı. 1966 
yılında, başkanlığını Betty Friedan'ın yaptığı Ulusal Kadın Örgütü (NOW — National Organization for Women) kuruldu. Söz konusu örgüt, kadınlara Amerikan yaşamının tüm alanlarında eşitlik talebinde bulunurken, sivil hakları savunan aktivistlerin hareket tarzını ve söylemlerini örnek alıyordu. Böylece, ırk ve cinsiyet eşitliği kavramları ciddi şekilde savunuluyordu; ancak bu savunma, bölücü bir niteliğe de bürünebiliyordu. 

1960'ların ortalarında, şehirlerde Afrika kökenli Amerikalıların içinde bulundukları yoksulluğa çare aramaya yönelik olarak, sosyolog Daniel Patrick Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action? (ya da Moynihan Raporu, 1965) başlığını taşıyan bir rapor hazirladi. Bu rapor, yayinlanmasindan itibaren, zenci ailelere, özellikle de zenci annelere, orta tabakaya mensup beyazların normlarını empoze etme amacını taşıdığı gerekçesi ile yoğun eleştirilere uğramıştı. Günümüzde bile, bu konudaki tartışmalar hala gündemdedir. Çekirdek aile üzerinde durulmasını tavsiye eden muhafazakar görüşe sahip birçok kişi mevcuttur ve onların bu tavsiyeleri, toplumdaki problemler için çözüm getirsin ya da getirmesin, söz konusu çekirdek ailelerdeki kadınları ilgilendirmektedir. Her ne kadar bu alandaki tartışmalar, zaman zaman ırk ayrımını ve cinsiyet ayrımını oluşturan çizgilerin ötesine geçebilse de, bu iki farklı tür ayrımcılıgin arasında kalan bölgede net bir görüş ortaya koyamamaktadır. 
Aslına bakılırsa, kadın hakları söz konusu olduğunda, birbirine aykırı görüşlerin savunulması adeta bir norm halini almıştır. Bunun nedeni kısmen, tam bir cinsiyet eşitliğinin hiçbir zaman, Anayasa'da yapılan bir değişiklikle garanti altına alınmamış olmasıdır. 

1967 yılında Ulusal Kadın Örgütü (NOW), kadın hakları ile 


ilgili iki önemli konuyu gündeme getirdi: Bunlardan birincisi, ilk 


19 Türkçeye çevirisi şöyle olabilir: “Zenci Ailesi: Ulusal Düzeyde Ele Alınması Gereken bir Konu” — ç.n. 
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kez olarak 1920'lerde tartışmaya açılmış olan Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği (ERA — Equal Rights Amendment) talebi, ikincisi ise kürtaj hakkı talebi idi. Her iki talep konusunda da olumlu sonuç elde edileceği beklentisi mevcuttu. Kongre, Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği (ERA) talebini, eyalet meclislerine aktardı. Talebin kabul edilebilmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayı gerekiyordu. 1973 yılına kadar, eyaletlerin otuz altısının onayı alınmıştı. Bu durumda, talebin kabul edilmesi olasılığı çok yüksek görülüyordu. 
Ama, olmadı. İşin ilginç yanı da, kadınların karşı çıkmasından dolayı reddedilmesi idi. Phyllis Schlafly’nin başkanlığındaki, Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği'nin (ERA) Reddine İlişkin Komite tarafından toplumun tabanına yönelik olarak yürütülen kampanyada, Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği (ERA) talebini destekleyenlerin aile fikrine karşı oldukları ve “Yürüyen Anneler” hareketi gibi eylemci gruplarla yakınlık içerisinde oldukları öne sürülüyordu. 
Buna rağmen Kongre, söz konusu talebi desteklemekte idi ve bu nedenle, onaylanması için verilen süreyi 1982 yılına kadar uzatmıştı. 
Ancak 1977 yılından sonra, henüz onay vermemiş olan eyaletlerin hiçbirisi, talebi onaylamak şöyle dursun, incelemeye bile almadı. 
Buna karşılık, kürtaj hakkı, Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında gördüğü “Roe ile Wade arasındaki davada” uygun görülerek onaylanmış oldu. Ancak bu karara da derhal karşı çıkanlar oldu (bugün bile karşı çıkanlar vardır) (Şekil 11.5). Aynı yıl içerisinde, kürtaj aleyhtarı bir örgüt olan Ulusal Yaşam Hakkı Komitesi de kurulmuştu. 1989 yılında ise, “Webster ile Üreme Sağlığı Hizmetleri arasındaki davada” Yüksek mahkeme, Missouri eyaletine ait bir yasaya destek verdi. Söz konusu yasa, Missouri eyaleti tarafından finanse edilen hiçbir sağlık kurumunun kürtaj yapamayacağı yönünde idi. 
Kürtaj konusu, günümüzde hala tartışmalıdır. Aslında birçok ülkede, kürtaj taraftarları ile karşıtları arasında mücadele mevcuttur; ama Amerika'da, kürtaj uygulamaya istekli olan sağlık mensupları arasında öldürülenler olmuş, kürtaj kliniklerinin çalışmaları engellenmiş, bu kliniklere başvuran kişiler ve buralarda çalışan personel tacize uğramışlardır. Bu konu ile ilgili olarak, birçok Amerikalı, 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Şekil 11.5. 1976 yılında Demokratik Parti'nin New York'ta düzenlediği Ulusal Kongre sırasında, kürtaj yanlısı lobiyi destekleyenlerce, katı şekilde kürtaja karşı olan Başkan adayı Ellen McCormack aleyhinde gerçekleştirilen gösteri (Fotoğraf: Warren K. Leffler, 
14 Temmuz1976). Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'nin izni ile temin 
edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-09733). 


594 


GECENIN ORDULARI 


kendi savundukları davayı desteklemek ve diğerlerinin haksız olduğunu ortaya koymak amacı ile Anayasa'da yapılan Birinci değişikliği” referans göstermektedirler. 

Kürtaj ile ilgili tartışmalarda, kadınların haklarından çok, doğmamış çocuğun yaşam hakkı üzerinde durulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında diğer ülkelerde de bu konunun ciddi tartışmalara yol açmasının nedeni, bu yaşam hakkı konusunda duyulan hassasiyettir. 1989 yılında Beyaz Saray, “Roe ile Wade arasındaki dava” sonucunda alınmış olan ve kürtaj hakkını tanıyan kararın tersine çevrilmesi için yapılan başvurunun görüşüldüğü mahkeme oturumunda, amicus curiae’ sıfatı ile yer aldı. Yüksek Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul etmedi; ancak aslında hiç kimseyi memnun etmeyecek bir orta yol çözümü bularak, eyaletlerin kendi sınırları içerisindeki kamu tarafından finanse edilen klinikler- de kürtaj yapılmasına kısıtlama getirebilecekleri hükmünü verdi. Bu şekilde en azından, kürtaj konusundaki kararın verilmesinde yalnızca dini anlayışın etkili olamayacağını belirtmiş oluyordu. Yine de, Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği'ne (ERA) ve kürtaj hakkına ilişkin talepler konusundaki tartışmalar, bir taraftan muhafazakar karşı devrimin toplum üzerindeki etkisini, diğer taraftan ise, bu karşı devrime gösterilen ısrarlı muhalefeti ortaya koymakta idi. 

Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği'ne (ERA) ilişkin taleplerin ve kürtaj hakkı ile ilgili “Roe ile Wade arasındaki davanın” gündeme gelmesinin ardından, bireysel haklar konusundaki tartışmaların kapsamının genişlediği, azınlık olarak söz edilen diğer grupları da kapsadığı ve ayrımcılığı hedef aldığı gözlenmiştir. Örnegin, Engelli Amerikalılar Yasası (1990), ya da Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transseksüel (LGBT) Amerikalılara eşit haklar sağlanmasına yönelik yasalar da aynı çerçevede tartışma konusu olmuşlardır. Bu yasalar konusunda da hala hukuki ve kültürel alanlarda tartışmalar 


20 Budeğişişiklik, inanç ve ifade özgürlüklerini de kapsamaktadır — ¢.n. 

21 Latince “mahkemenin dostu” anlamını taşıyan bir hukuk terimi olup, dava ile 
ilgisi olmadığı halde duruşmada hazır olup, mahkemenin dikkatini maddi veya hukuki bir meseleye çeken kişidir. Bir amicus curiae tarafından verilen brifingi dikkate alıp almamak mahkemenin takdirindedir — ¢.n. 
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Şekil 11.6. 1976 yılında Demokratik Parti'nin New York'ta düzenlediği Ulusal Kongre sırasında gerçekleştirilen eşcinsel hakları gösterisi (Fotoğraf: Warren K. Leffler, 11 
Temmuz 1976). 2003 tarihinde Yüksek Mahkeme, eşcinselliğin suç olarak kabul edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu hükmüne varmıştır. Kongre Kütüphanesi, Basım ve Fotoğraf Şubesi'ni izni ile temin edilmiş ve basılmıştır (LC-DIG-ppmsca-09729). 


devam etmektedir. Cinsel tercihler ile bağlantılı olarak yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesine yönelik olarak 1970'lerde başlatılmış olan hareket, ivmesi azalmaksızın hala sürmektedir (Şekil 11.6). 
Dinci sağ görüşe mensup unsurlar, eşcinsel ilişkilere hiddetle karşı koymayı sürdürmektedirler; ancak kamuoyunda bu konuda daha yaygın olan bakış açısı, özellikle de 1980'lerde yaşanan AIDS salgını sonrasında, eşcinsellere eşit vatandaşlık haklarının verilmesini reddetmekten çok, onaylamaya yakın görünmektedir. 

Amerika'da daha önceleri marjinal olarak kabul edilen grupların, hukuken ve kültürel olarak topluma kabul edilmeleri görüşünün yirminci yüzyılın sonlarında daha fazla taraftar bulması ile birlikte, 1970'lerden sonra ülkeye olan göçlerde yeniden artış meydana gelmiştir. Özellikle de, Göç Yasası kapsamında 1924'ten beri yürürlükte olan ve gelen göçmenlerin kabulünde, değişik milli kökenler için belirlenen kota sistemini esas alan uygulamayı kaldıran Göçmenlik 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ve Vatandaşlık Yasası'nın (1965) kabul edilmesinin ardından, ülkeye çok sayıda göçmen akını olmuştur. Göçmenlerin sayısı, 1980'lerde 
9 milyonun biraz altında iken, 1990'larda 13,5 milyona ulaşmıştır. 
Gelen göçmenlerin çoğunu da Hispanik (çoğunlukla Meksika'dan gelenler) ve Asya (çoğunlukla Çin'den, Kore'den ve Vietnam'dan gelenler) kökenliler oluşturmuştur. Bunun sonucunda, bir taraftan muhafazakarların, Amerikada kültürel bir çözülmenin başlayacağı yönündeki korkuları artarken, diğer taraftan ise, ülkedeki farklı ırkların ve farklı etnik grupların mensupları arasında uyumsuzluklar baş göstermiştir. Bill Clinton, Başkanlık görevini devraldığında yaptığı göreve başlangıç konuşması sırasında bu konuya değinerek, “Amerika fikrinden” doğan çeşitliliğe ve birliğe vurgu yapmış ve şöyle demişti: “Amerika fikri, ulusumuzun büyük çeşitliliğinden ve en yüksek düzeydeki birlik-bütünlüğünden doğmaktadır.” 

“Amerikan yenilenmesinin gizeminden” söz eden Clinton'un konuşması aslında, özellikle duygusal bir etki yaratmaya yönelikti. 
“Soğuk Savaş sonrasının dünyasına ve aynı zamanda yeni bir yüzyıla adım atmakta olan bir ulus için, artık dünyanın geri kalanından ayrı olmayan, aksine son yılların teknolojik gelişmeleri sayesinde yeniden dünyanın merkezinde yer alan bir ulus için, söz konusu yenilenme, adeta bir bahar ayini” idi. Clinton, o dönemin dünyasının, “özgürlüğün güneş ışığını andıran sıcaklığı ile ısındığını, ancak yine de eski dönemlerden kalma nefretlerin ve yeni ortaya çıkan belaların tehdidi altında kalmaktan kurtulamadığını” söylemiş ve şu gözlemde bulunmuştu: “Biz, hala dünyanın en güçlü ekonomisi olan bir ekonomiyi devraldık. Ancak bu ekonomi, iş alanında yaşanan başarısızlıklar, yetersiz ücretler, artan eşitsizlikler ve halkımız arasındaki derin kutuplaşmalar nedeni ile zayıflamış bir durumdadır.” 

Clinton'un sözünü ettiği bu kutuplaşmalar kendi dönemi sırasında daha da artış göstermişti. Baba-oğul Bush yönetimlerinin arasında yer alan Clinton dönemi, bir anlamda, muhafazakar karşı devrim hareketlerinin oluşturdukları çölün ortasında uzanmış 


22 William J. Clinton, “Göreve Başlangıç Konuşması”, 20 Ocak 1993, şu linkten 
ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-46366 
(05 Eylül 2020). 
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liberal bir vahaya benzetilebilir. Ancak böyle düşünmek hatalı da olabilir; zira Sağ, Reagan ve George W. Bush'un Başkanlıkları döneminde aslında istediği her şeyi elde edememişti. Sol'un da korkularının tamamı gerçekleşmemişti. Aslında 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde, bireysel özgürlüklerle hiçbir ilgisi bulunmayan, hatta bireysel özgürlükleri kısıtlayan başka bir eğilim ortaya çıkmıştı: Suçlarda büyük artış gözlenmişti. 

Dünya üzerinde, hapse atılan kişilerin oranının en yüksek olduğu ülke Amerikadır. Clinton'un Başkanlığındaki Demokratik yönetim ve kendisinden önceki iki Cumhuriyetçi Başkanın başında oldukları yönetimler döneminde de bu durum değişmemiştir. Clinton döneminin sonu itibarı ile, o sırada hapiste olan, ya da daha öncesinde hapse girip çıkmış bulunan Amerikalıların toplam sayısı 5,6 milyonun üzerinde idi; kısaca ifade etmek gerekirse, Amerika'da 
her 37 erişkinden birinin bir cezaevi deneyimi olmuştu. Ancak, 37 
kişi arasında yer alan bu bir kişinin de cezaevine girme olasılığında, mensubu olduğu ırkın rolünün de söz konusu olduğu söylenebilirdi. 
2001 yılının sonu itibarı ile Afrika kökenli Amerikalı erkekler arasında cezaevi deneyimi yaşayanların oranı yüzde 16,6 kadardı. Bu oran, Hispanik erkekler için yaklaşık yüzde 7,7, beyaz erkekler içinse ancak yüzde 2,6 kadardı. ABD Adli İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan bir raporda şöyle denilmişti: “2001 yılı için hesaplanan cezaevine girme oranları bu şekilde sürüp gittiği takdirde, varılacak sonuç şöyledir: ABD'de yaşayan Afrika kökenli bir Amerikalı erkeğin yaşam süresi boyunca cezaevine girme olasılığı yaklaşık 3'te 1 iken, aynı olasılık bir Hispanik erkek için 6'da 1, bir beyaz erkek için ise 17'de 1 olacaktır.” 2009 yılının ortalarına gelindiğinde ise, ülkenin cezaevlerinde bulunan Amerikalıların sayısı 1,6 milyonu aşmıştı.” 

Her ne kadar bu istatistikler, yakın dönemlerde suçlarla ilgili filmlere ve romanlara duyulan ilginin nedenini bir miktar açıklıyor olsalar da, Amerikan halkında suça eğilimin yaygın şekilde arttığını 


23 Thomas P. Bonczar, “Prevalence of Imprisonment in the U.S. Populations, 1974- 
2001” (NCJ-197976), Adli Büro, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://bjs.ojp. 
usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2200 (05 Eylül 2010). 
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gösteren endişe verici bir gidişe de işaret etmektedirler. Suçların ve suçlara karşı duyulan korkuların, Amerikada giderek artan bir etkisi olmaktadır. Belki bu biraz da, Amerikadaki çatışma ve kimlik kavramları arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Duyulan korkular ise, ülkenin ilk kuruluş dönemlerinden gelen unsurlar da taşımaktadır. O dönemlerde, dünyada kurulmuş olan ilk cumhuriyet, kendisini yıkabilecek kapasitedeki iç ve dış güçlerin saldırıları karşısında zayıf ve korunmasız bir durumda bulunuyordu. Soğuk Savaş'ın sonuna gelene dek, Amerikalıların korkuları genel olarak, “Amerikan ilkelerini” tutarlı şekilde hedef alan, kategorize edilmiş tehditler bütününden kaynaklanmakta idi. Özellikle de, söz konusu tehditlerin, birbirleri ile koordinasyon içerisinde olmasalar da, tutarlı görünümleri endişe yaratıyordu. Bu tehditler, şöyle sıralanabilirdi: İngiltere, “Güney”, komünizm ve hatta, “Büyük Hükümet.” Aslında Soğuk Savaş başlı başına, duyulan korkuların net bir şekilde dile getirilebilmesine olanak veren bir ortam yaratıyordu ve bu ortam içerisinde, belirgin bir Amerikan kimliğinin oluşturulabilmesi için, dile getirilen bu korkular temel teşkil ediyordu. Başkan Reagan, Amerika için en büyük tehdidin, “Şer İmparatorluğu” olarak nitelediği Sovyetler Birliği'nden geldiğini belirten sözleri ile, duyulan karmaşık nitelikteki korkuları, çok basit bir şekilde aktarmıştı. Ancak, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Amerika'nın korkularına dayanak teşkil eden ortam da yok olmuştu. Bu durum karşısında, Başkan George W. Bush, iyimser bir tutum içerisinde, “yeni dünya düzeninin” kurulduğunu ilan etmişti; ancak belki de kaçınılmaz olarak, bu yeni düzen, düzensizliğin hakim olduğu bir ortama dönüşecekti. 

Global düzeyde hakim olan düzensizliğin en ileri boyutu da, George W. Bush'un Başkanlık döneminin ilk yılında, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ni ve Washington, D.C.'deki Pentagon Karargahını 11 Eylül 2001 günü vuran saldırılar şeklinde kendisini gösterecekti (Şekil 11.7). Gerçekleşen saldırıların neden olduğu şok ve dehşet, medya tarafından olduğundan daha da ürkütücü şekilde yansıtılan görüntülerle, şaşkınlık içerisinde bulunan tüm dünyaya, gerçek zamanlı olarak aktarılmıştı. Dünya kamuoyu, elinden hiçbir 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Şekil 11.7. Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 Eylül terör saldırısında çökmesinin ardından 


görüntüsü. Fotoğraf: Andrea Boohers/Rex Features. 


şey gelmeksizin, saldırının ilk anlarında büyük bir telaş içerisinde yürütülmeye çalışılan kurtarma faaliyetlerini ve ardından, içlerindeki binlerce insanla birlikte kulelerin aniden çöküp bir duman ve kül yığınından ibaret hale gelişlerini izlemişti. 

11 Eylül saldırılarının ardından yayılan korku duyguları, açıkça 
görülebilir nitelikte idi. Amerikalılar daha önce de ülkelerinde gerçekleştirilen terör eylemlerine şahit olmuşlardı; hatta El-Kaide örgütüne mensup teröristler daha önce, 1993 yılında da Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef almışlardı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde bu denli büyük yıkıma neden olan bir olay, daha önce asla görülmemişti. Bush yönetiminin bu saldırı karşısındaki ilk tepkisi, “teröre karşı savaş” ilan etmek olmuştu. Ancak böyle bir savaşın, daha en başından itibaren, gölgelerin peşinden koşmak şeklinde bir savaşa dönüşme riski mevcuttu. Terörde, anlık olarak ortaya çıkan bir düşmanla savaşmak söz konusu idi. Bush yönetimini hedef alan eleştirilerde de daha çok, bir kişinin kendisini “savaş döneminin Başkanı” olarak ilan etmesi sonucunda yaşanabileceklere 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işaret ediliyor, böyle bir ortamın, sivil özgürlüklere zarar gelmesine yol açabileceği belirtiliyordu. Ayrıca, terörle savaş sırasında karşıda savaşılacak bir düşmanın bulunmaması sonucunda — gerçi yönetim tarafından, savaşılacak düşman olarak El-Kaide örgütü belirlenmiş bulunuyordu — bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kendisini hedef alma riskinin mevcut olduğu ve bunun gerçek bir tehlike yaratacağı öne sürülüyordu. 

Her ne kadar, 11 Eylül saldırısının yarattığı spesifik gerekçelerden ötürü alınmış kararlar gibi görünseler de, ülkede bir İç Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri Terörle Mücadele Yasası'nın (USA PATRIOT — Uniting and Strengthening America by Providing Apropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism)* kabul edilmesi, Amerika içinde ve dışındaki bazı kişiler tarafından, muhafazakar karşı devrimin pekiştirilmesi gibi algılanmıştı. Hatta alınan bu tedbirleri, daha da tehlikelisi, adeta bir Amerikan imparatorluğunun kurulmasını hedefleyen neo-muhafazakar akımın zaferi olarak niteleyenler de vardı. Kurulması amaçlanan bu imparatorluk, hiç şüphesiz yine de bir “özgürlük imparatorluğu” olacaktı; ancak bir Amerikan şablonu üzerine kurulacak böyle bir imparatorluğun dünyadaki diğer ülkelerin tümü tarafından olduğu gibi kabullenileceği şüpheli idi. Başkan Bush'un, dünyadaki “şer eksenine saldırmak” şeklinde ana hatları ile ortaya koyduğu ve ardından da uygulamaya geçirdiği söylemleri zaman zaman, dünyadaki diğer ülkelerin durup düşünmelerine yol açıyordu. Bu “şer eksenine saldırı” kapsamında, Afganistan'daki Taliban rejimini devirmeye yönelik Sürekli Özgürlük Operasyonu (Operation Enduring Freedom) ile, Iraktaki Saddam Hüseyin diktatörlüğünü sona erdirerek Irak'ta bir “rejim değişikliği” yapmayı amaçlayan Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu (Operation Iragi Freedom) uygulamaya konuldu. Ancak hem Irak'ta hem de Afganistan'da, her ne kadar Amerika karşısındaki düşmanların belli bir güce 


24 “PATRIOT” şeklindeki kısa yazılmış şekli Türkçede “Vatansever” anlamına gelen 
söz konusu yasanın açılımı, “Terörizmin Önünü Kesmeye ve Engellemeye Yönelik Olarak Gerek Duyulacak Uygun Olanakların Sağlanması Yolu ile Amerika'nın Birlikteliğinin Sağlanması ve Güçlendirilmesi Yasası” — ç.n. 
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sahip olduklarını bilerek harekete geçmişse de, bu düşmanların hiç de kolay yenilgiye uğratılamayacaklarını görmüştü. 

Ülke içerisinde ise, 11 Eylül saldırılarının ardından vatanseverlik duygularında büyük bir artış yaşanmıştı. Bush da hiç şüphesiz, giriştiği operasyonları bu duygulara dayanarak gerçekleştirmişti. 
II. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi, Amerikan bayrakları her yeri kaplamıştı. Daha önce İkiz Kulelerin yükselmekte olduğu, Sıfır Noktası (Ground Zero) olarak adlandırılan yerdeki yıkıntılar üzerinde dalgalanan bayrağın yanı sıra, her türlü yapıda, arabalarda, pencerelerde bayrakların asılı olduğu görülüyordu. Öyle ki, çocukların kıyafetlerine ve kurtarma köpeklerinin tasmalarına bile Amerikan bayrakları bağlanıyordu. Bayrak, bir meydan okuma sembolü olduğu gibi, rahatlık sağlayan, koruyucu bir battaniye gibi de algılanıyordu. Elbette ki, girişilen savaşlar da, her zaman olduğu gibi, bu tür vatanseverce duyguları körüklüyor ve insanları bir araya getiriyordu. Öyle ki, Amerika'da 2001 yılı öncesinde adeta yok olma düzeyine gelen milliyetçilik duyguları yeniden büyük bir güç kazanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde milliyetçilik duygularının bu yeni şahlanışı bir anlamda da, hala Vietnam'da uğramış olduğu yenilginin etkisi altında bulunan Amerikan ulusunun bu olumsuz etkilerden kurtulması için bir vesile teşkil etmesi beklenen yeni savaşlar sayesinde gerçekleşmişti. Oysa, terörizmin komünizme oranla daha kolay dize getirilebilecek bir düşman olup olmadığı zamanla görülecekti. Bunun yanında, Bush'tan görevi devralan yeni Başkan Obama'nın önderliğindeki Demokratik Parti yönetiminin Afganistan'da onurlu bir barışı, ya da bu ülkeden utandırıcı olmayan bir şekilde çekilmeyi sağlayıp sağlayamayacağı da zamanla görülecekti. 

11 Eylül saldırılarının, Amerika'da kutuplaşmalara yol açan ve 
hala çözümü için uğraşılan meseleleri tamamen ortadan kaldırmış olması elbette ki beklenemezdi. 2005 yılında ülkenin uğradığı doğal bir felaket olan Katrina Kasırgası sonrasında, Amerika'daki sınıf ve ırk ayrımının hala varlığını sürdürdüğüne, tüm dünya şahit olacakt. Oysa bu ayrımın varlığı, 2001 yılından beri, en azından dış ülkelerden bakıldığında pek fazla göze çarpmıyordu. Aslında Obama, 
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2008 seçimlerinde elde ettiği seçim zaferini biraz da bu ayrımın varlığına, ancak en çok da, Amerikalıların bu ayrımı ortadan kaldırmak konusundaki kararlılığına borçlu idi. 

Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı olarak göreve başladığında aslında tüm dünya, Amerika'nın üstlendiği yeni rolün niteliğini merak ediyordu ve daha çok da bu rol konusunda endişe duymaya başlamıştı. İçe dönük dünyadan tecrit politikası ile, dünyaya bir düzen vermeye yönelik ve zaman zaman saldırganlığa dönüşen bir politika arasında gidip gelen Amerika'nın, özgürlük konusundaki söylemleri ile Guantanamo Hapishanesi” gerçeği, yan yana duruyorlardı. Obama, Amerika için farklı bir gelecek vaadinde bulunmuş ve Amerika'nın, kendi güvenliğini sağlamak için ideallerinden ödün vermeyeceğini söylemişti. Amerika'nın sivil ulusal ideallerinin, ülkenin “çeşitli unsurların bir araya gelmesi ile oluşmuş bulunan” tarihsel mirasından doğmuş olduğunu belirten Obama, şöyle konuşmuştu: “İşte, vatandaşlığımızın özü budur. Bu, bizim güven kaynağımızdır. Tanrı mızın bizlere, önceden belli olduğuna inanılan, ama aslında önceden belli olmayan kaderimizi şekillendirebilmemiz için verdiği bilgidir. Özgürlüğümüzün ve temel ilkelerimizin anlamı budur.” Aslında, Obama'nın göreve başlangıcında yaptığı bu konuşma bazılarının hoşuna gitmemişti. Bu kişilerin, Obama'dan daha fazla şeyler bekledikleri anlaşılıyordu. Acaba bekledikleri ne idi? 

Obama'nın Başkan seçilmesi, aslında birçok açıdan, sembolikti — ya da sembolik olmasını arzu eden çok kişi vardı. Obama'nın seçilmesi, yalnızca iki dönem devam etmiş olan Cumhuriyetçi yönetimin yerini, Demokratik yönetimin almasından ibaret bir gelişme değildi. Aynı zamanda, yeni muhafazakarların (“neo-muhafazakar” veya “neo-con” olarak da söz ediliyorlardı) döneminin kapandığına 


25 Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde yer alan ABD askeri üssünün, 2002 yılından 
beri askeri hapishane olarak kullanılmakta olan, bölümüdür. Buradaki tutukluların kötü şartlarda tutuldukları ve işkence gördükleri yönünde yoğun eleştiriler gündeme gelmiştir — ç.n. 

26 Barack Obama, “Göreve Başlangıç Konuşması”, 20 Ocak 2009, şu linkten ulaşmak mümkündür: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid-44 (05 Eylül 2010). 
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da işaret ediyordu. George W. Bush'un Başkanlığı döneminde popüler olan bu tabir, 1960'lardaki eski liberallerin, 1980'lerde ve 1990'larda muhafazakar görüşü benimsedikleri düşüncesinden yola çıkılarak üretilmişti. Sonradan muhafazakar olan bu kişilerin, sonradan inanç değiştirenlerde sık sık görüldüğü gibi, yeni inançlarına ölümüne bağlı oldukları gözleniyordu. 1960'larda ülkedeki bazı kişilerin dile getirdikleri ve anti-Amerikancılık olarak algılanan görüşlerden büyük rahatsızlık duyan ve bunun sonrasında dış ülkelerde de yoğun şekilde dile getirilen Amerikan aleyhtarı duygular karşısında endişeye düşen neo-muhafazakarlar, iç ve dış politikada “geleneksel” değerlere dönülmesini savunur olmuşlar ve dini inançların da yeniden güçlendirilmesinin (dindar muhafazakarlar vasıtası ile) laikliğin dayanağı olacağını öne sürmeye yönelmişlerdi. 
Aslında, yeni olduğu belirtilen bu akımın ne denli yeni oldugu konusu, tartışmaya açıktı. Daha 1920'lerde, İngiliz yazar G. 
K. Chesterton, Amerika Birleşik Devletleri'ni, “kilise ruhu taşıyan bir devlet” olarak tanımlamıştı. Esasen, ülkenin daha ilk kuruldugu dönemlerde, dinin (ya da dini inancın) vatanseverlikle (ya da milli inanç ile) birleştirildiği görülüyordu. Yirminci yüzyılda yaşayan Evangelistlerin koloni dönemindeki atalarına vaaz veren John Winthrop, ülkelerinin “tepedeki bir şehir” olacağına duyduğu inancı dile getirmişti. Amerikan milliyetçiliğinde, Amerikalıların Tanrı'nın seçilmiş halkı oldukları inancı en baştan beri önem taşımıştı. 
Yirminci yüzyılın sonlarında ise, giderek artan sayıda Amerikalı, Tanrı'ya yönelmeye başlamıştı. Her ne kadar Obama, Tanrı'nın Amerikalıların kaderini önceden belirlemediğini söylese de, aslında kendisinden önceki Başkanların bir bölümü, Amerika için “Önceden Belirlenmiş Kader” (Manifest Destiny) fikrine inanmış kişilerdi. 
Yine de, ilk Afrika kökenli Amerikan Başkanı olan Obama'nın seçilmesi, Amerika'nın önceden belirlenmiş kaderinin en azından bir bölümünün gerçekleştiğinin işareti olarak kabul edilmesinden dolayı, önemli görülüyordu. Tepedeki şehrin kurulduğundan beri uğraşmak zorunda kaldığı meselelerden birisi olan ırk ayrımı meselesi çözüme bağlanmıştı. Amerika'nın Kurucu Babaları, bu mesele 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hakkında net ifadeler kullanmaktan kaçınmışlar ve en baştan bir çözüm sağlayamamış olmaları, ülkenin 1776 yılında yayınlanmış olan Bağımsızlık Bildirgesinde belirtilen misyonunu tam olarak yerine getirememesine neden olmuştu. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında ise, çözüme kavuşturulmamış olan kölelik ve ırk ayrımı sorunları, cumhuriyetin kendi içinde bir patlamaya, bir iç savaşa yol açmıştı. Obama'nın göreve başlangıç töreni sırasında Abraham Lincoln'ün görüntülerinin yansıtılması ve Obama'nın göreve başlangıç yemini sırasında, zamanında Lincoln'ün el basmış olduğu İncil'e el basma kararı almış olması, 1863 yılında Özgürlük Bildirgesi'ni (Emancipation Proclamation) yayınlamış olan Başkan'ın hatırasının canlandırılması amacını taşıyordu. Bu sahneleri izleyen Amerikalıların birçoğu, belki artık çok geride kalmış olan İç Savaş'ı akıllarına getirmeseler de, en azından, 1963 yılında Martin Luther King Jr.'ın Lincoln Anıtı'nın merdivenlerinde yaptığı konuşmayı hatırlamışlardı. O konuşmasında Martin Luther King Jr., geleceğe duyduğu inancı şu sözlerle ifade etmişti: “Günün birinde, bu ulus ayağa kalkacak ve ilkelerine tam anlamı ile uygun şekilde yaşamaya başlayacaktır.” Obama'nın Başkan seçilmesi, Martin Luther King Jr.'ın özlemle beklediği o günün geldiğinin işareti idi. 

Elbette ki hiç kimse, Obama'nın Başkan olması ile birlikte tüm beklentilerin karşılanacağını umut edemezdi. Ayrıca Obama, tüm dünyada bir ekonomik krizin yaşanmakta olduğu bir zamanda göreve gelmişti. Diğer birçok ülke gibi Amerika da, ülke içerisindeki mali sorunlarla boğuşmak zorunda olduktan başka, dış politikada da kolay çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya bulunuyordu. 
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nden söz edildiğinde, genellikle şu iki kavram gündeme gelmektedir: Küreselleşme ve hegemonya (ya da zaman zaman küresel hegemonyadan da bahsedilmektedir). Oysa aslında, nasıl ki 1930'lardaki “Büyük Depresyon” olarak adlandırılmış olan ekonomik kriz tüm dünyayı etkilediği halde sanki yalnızca Amerika'da etkili olmuş gibi düşünülüyorsa, bu kavramlar da yalnızca Amerika'ya özgü değildirler. 2008 yılında ortaya çıkan global ekonomik kriz de yine, Amerika'da da etkili olmuş 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ve 1930'ların krizi ile arasında çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştı. Bu arada, Amerika'nın Afganistan ve Irak'ta giriştiği askeri operasyonlar da, Vietnam Savaşı ile ilgili anıların canlanmasına yol açmıştı. 
Aslında, tarih tekerrür ediyordu; ancak bu tekerrürü sırasında her seferinde dünyadaki daha geniş alanlar üzerinde etkili oluyordu. 

Küreselleşme ile birlikte, dünyada yaşayan insanlar piyasa güçleri karşısında daha savunmasız duruma düşerlerken, terörizmin üzerine de askeri güçlerle daha fazla gidilmektedir. Piyasa güçleri ile askeri güçler arasındaki ilişkiler ve Amerika'nın bu ilişkilerdeki rolü hakkında yayın organlarında ve Web bloglarında bir yığın görüş belirtilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar dünya nüfusunun yüzde 4,6'sını oluşturmalarına karşılık, dünya kaynaklarının yüzde 33 kadarını tüketmektedirler. Bu muazzam tüketim hacmi ile Amerika Birleşik Devletleri, ekonomik, askeri ve bunlara bağlı olarak da siyasi gücü itibarı ile dünya üzerinde ayrı bir konuma sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, hem Amerikalıların hem de diğer ülkelerde yaşayan insanların farkında oldukları açık gerçek, amaçsız bir Amerikan gücünün hiçbir anlam taşımayacağıdır. Bu amaç ise, zamanında Başkan George W. Bush'un yapmaya çalıştığı gibi, yalnızca Amerika'nın kendisi tarafından tanımlanabilecek ve savunulabilecek bir amaç değildir. Başkan Obama, daha büyük ölçekte bir uluslararası işbirliği ve destek sağlama çabası içerisindedir; ancak böyle bir sürecin ancak çift taraflı olarak işleyebileceği ortadadır. Amerika'nın ulusal ideallerinin ve ulusal kimliğinin, küreselleşme nedeni ile dışarıdan gelen baskılar ve kendi içinde de çok-kültürlülüğün oluşturduğu etkiler karşısında, ayakta kalmayı başarıp başaramayacağını sorgulayanlar olmaktadır. Bu gibi sorulara verilecek cevap, kesinlikle olumlu yöndedir. Her ne kadar, Amerikan ulusu diye bir şeyin olmadığını öne sürenler bulunsa da, bu ülkenin giriştiği “cumhuriyet denemesi- nin”, kuruluşundan beri kendi bünyesindeki tüm unsurları bir arada tutmakta başarılı olduğu bir gerçektir. Söz konusu deneme süreci ise henüz tamamlanmamustir. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa bir tarihe sahip olduğu söylenebilir; ancak belki de, bu tarihin aslında daha yeni başladığını söylemek daha doğru olacaktır. 


İlave Okuma Önerileri 


Farklı konular hakkında ilave bilgiler elde etmek isteyen okurlar için aşağıda sunulan ilave okuma önerilerinde yer verilmiş olan tüm çalışmalarda, ilgi duyulan konuların derinlemesine incelenmesine yardımcı olacak bibliyografya bölümleri mevcuttur. 


Koloni Dönemindeki Amerika 


Victoria De John Anderson, New England’ generation: the great migration and the formation of society and culture in the seventeenth century (New York: Cambridge University Press, 1991) 

Bernard Bailyn, The New England merchants in the seventeenth century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955) 

Bernard Bailyn, Atlantic history: concept and contours (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005) 

T.H. Breen, Puritans and adventurers: change and persistence in early America (New York: Oxford University Press, 1980) 

Francis J. Bremer, The Puritan experiment: New England society from Bradford to Edward (Hanover, NH: University Press of New England, 1995) 

Francis J. Bremer, John Winthrop: America’ forgotten founding father (Oxford: Oxford University Press, 2003) 

Carl Bridenbaugh, Jamestown 1544-1699 (New York: Oxford University Press, 1980) 

Jon Butler, Becoming America: the revolution before 1776 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001) 

Elaine Forman Crane, Ebb tide in New England: women, seaports, and social change, 1630-1800 (Boston: Northeastern University Press, 1998) 

William Cronon, Changes in the land: Indians, colonists, and the ecology of New England (New York: Hill and Wang, 1983) 

John Putnam Demos, A little commonwealth: family life in Plymouth Colony (New York: Oxford University Press, 1982) 

John Putnam Demos, The unredeemed captive: a family story from early America (New York: Random House, 1994) 

J.H. Elliott, Empires of the Atlantic world: Britain and Spain in America, 1492-1830 (New Haven, CT: Yale University Press, 2006) 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


David Hackett Fischer, Albion’ seed: four British folkways in America (New York: Oxford University Press, 1989) 

Stephen Foster, The long argument: English Puritanism and the shaping of New England culture 1570-1700 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1991) Kimberly S. Hanger, Bounded lives, bounded places: free black society in colonial New 

Orleans, 1769-1803 (Durham, NC ve Londra: Duke University Press, 1997) 

Francis Jennings, The ambiguous Iroquois empire (New York:W.W. Norton and Co., 1984) 

Francis Jennings, Empire of fortune: crowns, colonies, and tribes in the seven years war in America (New York: W.W. Norton and Co., 1988) 

Edward Douglas Leach, Roots of comflict: British armed forces and colonial Americans, 1677-1763 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1986) 

Jill Lepore, The name of war: King Philips War and the origins of American identity (New York: Alfred Knopf, 1998) 

John FrederickMartin, Profits in the wilderness: entrepreneurship and the founding of New England towns in the seventeenth century (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001) 

Richard Middleton, Colonial America: a history, 1565-1776 (Oxford: Oxford University Press, 2002) 

Edmund S. Morgan, American slavery, American freedom: the ordeal of colonial Virginia (New York: W.W. Norton and Company, 1975) 

Gary B. Nash, Red, white, and black: the peoples of early America (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1974) 

Mary Beth Norton, Founding mothers and fathers: gendered power and the forming of American society (New York: Alfred Knopf, 1996) 

Anthony S. Parent, Jr., Foul means: the formation of a slave society in Virginia, 1660- 
1740 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003) 

William D. Piersen, Black Yankees: the development of an Afro-American subculture in eighteenth-century New England (Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1988) 

James Pritchard, Jn search of empire: the French in the Americas, 1670-1730 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) 

Neal Salisbury, Manitou and Providence: Indians, Europeans, and the making of New England, 1500-1643 (New York: Oxford University Press, 1982) 

Laurel Thatcher Ulrich, Good wives: image and reality in the lives of women in northern New England 1650-1750 (New York: Oxford University Press, 1982) 

Laurel Thatcher Ulrich, A midwife’ tale: the life of Martha Ballard, based on her diary, 1785-1812 (New York: Random House, 1990) 

AldenT. Vaughan, Roots of American racism: essays on the colonial experience (New York: Oxford University Press, 1995) 


Devrim ve Bağımsızlık 


David Armitage, The Declaration of Independence: A global history (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007) 


Bernard Bailyn, The ideological origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1967) 

Bernard Bailyn, Faces of revolution: personalities and themes in the struggle for American independence (New York: Alfred A. Knopf, 1990) 

Bernard, Bailyn, 72 begin the world anew: the genius and ambiguities of the American founders (New York: Alfred A. Knopf, 2003) 

Colin Bonwick, English radicals and the American Revolution (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1977) 

Colin Bonwick, The American Revolution (Charlottesville: University Press of Virginia, 
1991) 

Pauline Maier, From resistance to revolution: colonial radicals and the development of American opposition to Britain, 1765-1776 (New York: Alfred A. Knopf, 1972) 

Pauline Maier, American scripture: making the Declaration of Independence (New York: Alfred A. Knopf, 1996) 

Robert Middlekauff, The glorious cause: the American Revolution, 1763-1789 (New York: Oxford University Press, 2005) 

Edmund S. Morgan, The birth of the republic, 1763-89. 3. baskı. (Chicago: University of Chicago Press, 1992) 

Gary B. Nash, The urban crucible: social change, political consciousness, and the origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) 

Charles Royster, A revolutionary people at war: the continental army and American character (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1979) 

John Shy, A people numerous and armed: reflections on the military struggle for American independence (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1976) 

Gordon S. Wood, The creation of the American republic, 1776-1787 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969) 

Gordon S. Wood, The radicalism of the American Revolution (New York: Alfred A. 
Knopf, 1992) 


Gordon S. Wood, The American Revolution: a history (New York: Modern Library, 2002) 


Cumhuriyetin Erken Dönemleri ve 
İç Savaş Öncesi Amerika 


David Armitage, The Declaration of Independence: A global history (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2007) 

Bernard Bailyn, The ideological origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1967) 

Bernard Bailyn, Faces of revolution: personalities and themes in the struggle for American independence (New York: Alfred A. Knopf, 1990) 

Bernard, Bailyn, To begin the world anew: the genius and ambiguities of the American founders (New York: Alfred A. Knopf, 2003) 

Colin Bonwick, English radicals and the American Revolution (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1977) 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Colin Bonwick, The American Revolution (Charlottesville: University Press of Virginia, 
1991) 

Pauline Maier, From resistance to revolution: colonial radicals and the development of American opposition to Britain, 1765-1776 (New York: Alfred A. Knopf, 1972) 

Pauline Maier, American scripture: making the Declaration of Independence (New York: Alfred A. Knopf, 1996) 

Robert Middlekauff, The glorious cause: the American Revolution, 1763-1789 (New York: Oxford University Press, 2005) 

Edmund S. Morgan, The birth of the republic, 1763-89. 3. baskı. (Chicago: University of Chicago Press, 1992) 

Gary B. Nash, The urban crucible: social change, political consciousness, and the origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) 

Charles Royster, A revolutionary people at war: the continental army and American character (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1979) 

John Shy, A people numerous and armed: reflections on the military struggle for American independence (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1976) 

Gordon S. Wood, The creation of the American republic, 1776-1787 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969) 

Gordon S. Wood, The radicalism of the American Revolution (New York: Alfred A. 
Knopf, 1992) 


Gordon S. Wood, The American Revolution: a history (New York: Modern Library, 2002) 


Kölelik ve Güney 


Robert E. Bonner, Mastering America: southern slaveholders and the crisis of American nationhood (New York ve Cambridge: Cambridge University Press, 2009) 

Catherine Clinton, The plantationmistress: woman’ world in the old South (New York: Pantheon Books, 1982) 

Carl N. Degler, The other South: southern dissenters in the nineteenth century (1974. 
Karton kapak tıpkıbasım. New York: Harper and Row, 1975) 

William Dusinberre, Them dark days: slavery in the American rice swamps (New York ve Oxford: Oxford University Press, 1996) 

William W. Freehling, The road to disunion, Vol. I, secessionists at bay, 1776-1854 (New York ve Oxford: Oxford University Press, 1990) 

William W. Freehling, The road to disunion, Vol. II, secessionists triumphant, 1854-1861 (New York ve Oxford: Oxford University Press; 2007) 

J. Matthew Gallman, Northerners at war: reflections on the civil war home front (Kent, OH: Kent State University Press, 2010) 

Elizabeth Fox-Genovese and Eugene D. Genovese, The mind of the master class: history and faith in the southern slaveholders' worldview (New York: Cambridge University Press, 2005) 

Thavolia Glymph, Out of the house of bondage: the transformation of the plantation household (New York: Cambridge University Press, 2008) 


Michael A. Gomez, Exchanging our country marks: the transformation of African identities in the colonial and antebellum South (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998) 

John McCardell, The idea of a southern nation: southern nationalists and southern nationalism, 1830-1860 (New York ve Londra: W.W. Norton and Company, 1979) 

William Lee Miller, Arguing about slavery: the great battle in the United States congress (New York: Alfred A. Knopf, 1996) 

Franny Nudelman, John Brown's body: slavery, violence, and the culture of war (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2004) 

Manisha Sinha, The counterrevolution of slavery: politics and ideology in antebellum South Carolina (Chapel Hill ve Londra: The University of North Carolina Press, 2000) Larry E. Tise, Proslavery: a history of the defense of slavery in America, 1701-1840 (Atina 

ve Londra: The University of Georgia Press, 1987) 


İç Savaş Dönemi 


Melinda Lawson, Patriot fires: forging a new American nationalism in the çivil war North (Lawrence: University Press of Kansas, 2002) 

Stephen V.. Ash, When the Yankees came: conflict and chaos in the occupied South, 1861- 
1865 (1995. upkibasim. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2002) 

Richard Franklin Bensel, Yankee leviathan: the origins of central state authority in America, 1859-1877 (New York ve Cambridge: Cambridge University Press, 1990) 

David W. Blight, Race and reunion: the civil war in American memory (Cambridge, MA ve Londra: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001) 

Gabor Boritt, The Gettysburg gospel: the Lincoln speech that nobody knows (New York: Simon and Schuster, 2006) 

Michael Burlingame, The inner world of Abraham Lincoln (Champaign: University of Illinois Press, 1994) 

Orville Vernon Burton, The age of Lincoln (New York: Hill and Wang, 2007) 

William L. Burton, Melting pot soldiers: the Union ethnic regiments. 2. baskı (New York: Fordham University Press, 1998) 

Jacqueline Glass Campbell, When Sherman marched north from the sea: resistance on the Confederate home front (Chapel Hill ve Londra: The University of North Carolina Press, 2003) 

Richard Carwardine, Lincoln: a life of purpose and power (New York: Knopf Publishing Group, 2006) 

Christopher Clark, Social change in America: from the revolution through the civil war (Londra: Ivan Dee, 2006) 

Robert Cook, Civil War America: making a nation, 1848-1877 (Londra: Pearson/ Longman, 2003) 

Laura F. Edwards, Scarlett doesn't live here anymore: southern women in the civil war era (Champaign: University of Illinois Press, 2000) 


KISA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Drew Gilpin Faust, This republic of suffering: death and the American civil war (New York: Alfred A. Knopf, 2008) 

Eric Foner, Reconstruction: America’s unfinished revolution, 1863-1877 (New York: Harper and Row, 1988) 

Eugene D. Genovese, A consuming fire: the fall of the Confederacy in the mind of the white Christian South (Atina ve Londra: The University of Georgia Press, 1998) 

William E. Gienapp, Abraham Lincoln and civil war America: a biography (Oxford University Press, 2002) 

Joseph T. Glatthaar, Forged in battle: the civil war alliance of black soldiers and white officers (New York: Meridian, 1991) 

Susan-Mary Grant, The war for a nation: the American civil war (New York: Routledge, 
2006) 

Daniel Walker Howe, What hath God wrought: the transformation of America, 1815— 
1848 (New York: Oxford University Press, 2008) 

Robert Hunt, The good men who won the war: Army of the Cumberland veterans and emancipation memory (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2010) 

Caroline E. Janney, Burying the dead but not the past: ladies memorial associations and the lost cause (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2008) 

Robert Walter Johannsen, The frontier, the Union, and Stephen A. Douglass (Urbana: University of Illinois Press, 1989) 

Bruce Levine, Comfederate emancipation: southern plans to free and arm slaves during the civil war (New York ve Oxford: Oxford University Press, 2006) 

Chandra Manning, What this cruel war was over: soldiers, slavery, and the civil war (New York: Vintage Books, 2007) 

Russell McClintock, Lincoln and the decision for war: the northern response to secession (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008) 

Stephanie McCurry, Confederate reckoning: power and politics in the civil war South (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010) 

James M. McPherson, Battle cry of freedom: the civil war era (New York ve Oxford: Oxford University Press, 1988) 

JamesM.McPherson, What they fought for, 1861-1865 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994) 

James M. McPherson, For cause and comrades: why men fought in the civil war (Oxford ve New York: Oxford University Press, 1997) 

Michael A. Morrison, Slavery and the American west: the eclipse of manifest destiny and the coming of the civil war (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997) 

John R. Neff, Honoring the civil war dead: commemoration and the problem of reconciliation (Lawrence: University Press of Kansas, 2005) 

Peter J. Parish, The American civil war (New York: Holmes and Meier, 1975) 

W. Scott Poole, Never surrender: Confederate memory and conservatism in the South Carolina upcountry (Athens ve Londra: The University of Georgia Press, 2004) 

DavidM. Potter, The impending crisis, 1848-1861 (New York: Harper and Row, 1976) 


George C. Rable, Fredericksburg! Fredericksburg! (Chapel Hill ve Londra: University of North Carolina Press, 2002) 

Brian Holden Reid, The origins of the American civil war (Harlow, Essex: Longman, 
1996) 

Charles Royster, The destructive war: William Tecumseh Sherman, Stonewall Jackson, and the Americans (1991. upkibasim. New York: Random House, 1993) 

Julie Saville, The work of reconstruction: from slave to wage laborer in South Carolina, 1860-1870 (1994. Karton kapak tıpkıbasım. New York ve Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 

Mark Schantz, Awaiting the heavenly country: the civil war and America’ culture of death (Ithaca, NY ve Londra: Cornell University Press, 2008) 

Harry S. Stout, Upon the altar of the nation: a moral history of the civil war (New York: Penguin Books, 2006) 

Elizabeth R. Varon, Disunion!: the coming of the American civil war, 1789-1859 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2008) 

Bell Irvin Wiley, The life of Johnny Reb: the common soldier of the Confederacy (1943. 
Tipkibasim. Baton Rouge. Louisiana State University Press, 1989) 

Bell Irvin Wiley, The life of Billy Yank: the common soldier of the Union (1952. Tipkibasim 


Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1989) 


Batu 


Stephen Ambrose, Crazy Horse and Custer: the parallel lives of two American warriors (New York: Doubleday, 1975) 

Stephen E. Ambrose, Undaunted courage: Meriwether Lewis, Thomas Jefferson, and the opening of the American west (New York: Simon & Schuster, 1996) 

Pekka H'am”al ainen, The Comanche empire (New Haven, CT: Yale University Press, 
2008) 

Patricia Nelson Limerick, The legacy of conquest: the unbroken past of the American west (New York ve Londra: W.W. Norton and Company, 1987) 

Dean L. May, Three frontiers: family, land, and society in the American west, 1850-1900 (New York: Cambridge University Press, 1994) 

William G. Robbins, Colony and empire: the capitalist transformation of the American west (Lawrence: University Press of Kansas, 1994) 

Richard Slotkin, Fatal environment: the myth of the frontier in the age of industrialization, 1800-1890 (New York: Atheneum Publishers, 1985) 

Henry Nash Smith, Virgin land: the American west as symboland myth (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950) 

Richard White, “T¢s your misfortune and none of my own”: a new history of the American west (Norman: University of Oklahoma Press, 1991) 

Donald Worster, Under western skies: nature and history in the American west (New York: Oxford University Press, 1992) 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Yaldızlı Çağ / İlerici Dönem 


Sven Beckert, The monied metropolis: New York City and the consolidation of the American bourgeoisie, 1850-1896 (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 

Edward J. Blum, Reforging the white republic: race, religion, and American nationalism, 1865-1898 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2005) 

John M. Cooper, Jr., Pivotal decades: The United States, 1900-1920 (New York: W.W. 
Norton and Co., 1990) 

Steven J. Diner, A very different age: Americans of the progressive era (New York: Hill and Wang, 1998) 

Judith N. McArthur, Creating the new woman: the rise of women’ progressive culture in Texas, 1893-1918 (Urbana ve Chicago: University of Illinois Press, 1998) 

Nell Irvin Painter, Standing at Armageddon: the United States, 1877-1919 (New York: W.W. Norton and Co., 1987) 

Stephen Skowronek, Building a new American state: the expansion of national administrative capacities, 1877-1920 (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 1982) 


Robert Wiebe, The search for order, 1877-1920 (New York: Hill and Wang, 1980) 


İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Amerika 


Michael C.C. Adams, The best war ever: America and World War II (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994) 

Anthony J. Badger, The New Deal: The Depression years, 1933-1940 (Basingstoke: Macmillan, 1989) 

John Morton Blum, Vwas for victory: politics and American culture in World War II (New York: Harcourt Brace and Company, 1976) 

James MacGregor Burns, Roosevelt: the lion and the fox (New York: Harcourt Brace and Company, 1956) 

John Diggins, The proud decades: America in war and peace, 1941-1960 (New York: W.W. Norton and Co., 1988) 

David S. Foglesong, America’s secret war against Bolshevism: U.S. intervention in the Russian civil war, 1917-1920 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
1995) 

Ellis W. Hawley, The Great War and the search for a modern order: a history of the American People and their institutions, 1917-1933 (New York: StMartin’s Press, 1979) 

David M. Kennedy, Over here: the First World War and American society (New York: Oxford University Press, 1980) 

David M. Kennedy, Freedom from fear: the American people in depression and war, 1929- 1945. New ed. (New York: Oxford University Press, 2001) 

William Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-1940 (New York: Harper and Row, 1963) 


William Leuchtenburg, The perils of prosperity 1914-32. 2nd ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1993) 
Michael E. Parrish, Anxious decades: America in prosperity and depression, 1920-1941 


(New York: W.W. Norton, 1992) 


Soguk Savas Déneminde Amerika 


Stephen Ambrose, Nixon, 3 Vols: Vol. 1, the education of a politician; Vol. 2, the triumph of a politician, 1962-1972; Vol. 3, ruin and recovery, 1973-1990 (New York: Simon & Schuster, 1987, 1991) 

Larry Berman, No peace, no honor: Nixon, Kissinger, and betrayal in Vietnam (New York: The Free Press, 2001) 

Irving Bernstein, Promises kept: John E Kennedys new frontier (New York ve Oxford: Oxford University Press, 1991) 

John Morton Blum, Years of discord: American politics and society, 1961-1974 (New York: W.W. Norton and Co., 1991) 

Paul Boyer, By the bomb’ early light: American thought and culture at the dawn of the atomic age (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994) 

Taylor Branch, Parting the waters: America in the King years, 1954-63 (New York: Simon & Schuster, 1988) 

Taylor Branch, Pillar of fire: America in the King years, 1963-65 (New York: Simon & Schuster, 1998) 

Carl M. Brauer, John E Kennedy and the second reconstruction (New York: Columbia University Press, 1977) 

Mary Charlotte Brennan, Turning right in the Sixties: the conservative capture of the GOP (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995) 

Thomas R. Brooks, Walls come tumbling down: a history of the civil rights movement, 1940-1970 (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974) 

H.W. Brands, The devil we knew: Americans and the Cold War (New York: Oxford, 1993) 

David Caute, The great fear: the anti-communist purge under Truman and Eisenhower (New York: Simon and Schuster, 1978) 

Robert J. Cook, Troubled commemoration: the American civil war centennial, 1961-1965 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2007) 

Alastair Cooke, A generation on trial: U.S.A. v. AlgerHiss (New York: Alfred A. Knopf, 
1951) 

Robert Dallek, John E Kennedy: an unfinished life. Rev. ed. (NewYork: Penguin, 2004) 

Robert Dallek, Lyndon B. Johnson: portrait ofa president (New York and Oxford: Oxford University Press, 2004) 

Robert Dallek, Nixon and Kissinger: partners in power (New York: Harper Collins, 2007) 

Gareth Davies, From opportunity to entitlement: the transformation and decline of Great Society liberalism (Lawrence: University Press of Kansas, 1996) 

Robert A. Divine, Blowing on the wind: the nuclear test ban debate, 1954-1960 (New York: Oxford University Press, 1978) 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Robert A. Divine, The Sputnik challenge: Eisenhower's response to the Soviet satellite (New York: Oxford University Press, 1993) 

Adam Fairclough, 70 redeem the soul of America: the Southern Christian Leadership Conference and Martin Luther King, Jr. (Atina: University of Georgia Press, 1987) 

Lawrence Freedman, The evolution of nuclear strategy. 2. baskı. (Basingstoke ve Londra: Macmillan Press, 1989) 

John Lewis Gaddis, The United States and the origins of the Cold War (New York: Columbia University Press, 1972) 

John Lewis Gaddis, We now know: rethinking Cold War history (Oxford ve New York: Oxford University Press, 1997) 

David J. Garrow, Bearing the cross: Martin Luther King, Jr, and the Southern Christian Leadership Conference (New York: W. Morrow, 1986) 

David Halberstam, The fifties (New York: Random House, 1996) 

Michael J. Heale, American anticommunism: combating the enemy within, 1830-1970 (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990) 

Michael J. Heale, McCarthy’ Americans: red scare politics in state and nation, 1935-1965 (Londra: Palgrave Macmillan, 1998) 

Michael J. Heale, The sixties in America: history, politics and protest (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2001) 

Seymour Hersch, The dark side of Camelot (New York: Harper Collins, 1998) 

Andrew J. Huebner, The warrior image: soldiers in American culture from the Second World War to the Vietnam era (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
2008) 

Arnold R. Isaacs, Vietnam shadows: the war, its ghosts, and its legacy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997) 

Rhodri Jeffreys-Jones, Peace now!: American society and the ending of the Vietnam War, New Edition (New Haven, CT: Yale University Press, 2001) 

Philip Jenkins, The ColdWar at home: the red scare in Pennsylvania, 1945-1960 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999) 

Zachary Karabell, Architects of intervention: the United States, the third world, and the Cold War, 1946-1962 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999) 

Gabriel Kolko, Anatomy of a war: Vietnam, the United States, and the modern historical experience (New York: Pantheon, 1985) 

Mark Atwood Lawrence, Assuming the burden: Europe and the American commitment to war in Vietnam (Berkeley: University of California Press, 2005) 

Guenter Lewy, America in Vietnam (New York: Oxford University Press, 1978) 

Scott Lucas, Freedoms war: the American crusade against the Soviet Union (New York: New York University Press, 1999) 

David Maraniss, They marched into sunlight: war and peace, Vietnam and America, October 1967 (New York: Simon and Schuster 2005) 

Elaine TylerMay, Homeward bound: American families in the cold war era (New York: Basic Books, 1988) 

Myra MacPherson, Long time passing: Vietnam and the haunted generation (Garden City, NJ: Doubleday, 1984) 


Allen J. Matusow, The unraveling of America: a history of liberalism in the 1960s (New York: Harper and Row, 1984) 

Walter A. McDougall, The heavens and the earth: a political history of the space age (New York: Basic Books, 1985) 

Lisa McGirr, Suburban warriors: the origins of the new American Right (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001) 

James T. Paterson, Grand expectations: The United States, 1945-1974. New ed. (New York: Oxford University Press, 1998) 

Charles M. Payne, I've got the light of freedom: the organizing tradition and the Mississippi freedom struggle (Berkeley: University of California Press, 1995) 

Howell Raines, My soul is rested: movement days in the Deep South remembered (New York: Putnam, 1977) 

Ellen Schrecker, Many are the crimes: McCarthyism in America (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998) 

Neil Sheehan, A bright shining lie: John Paul Vann and America in Vietnam (New York: Random House, 1988) 

Philip Taubman, Secret empire: Eisenhower, the CIA, and the hidden story of America’s space espionage (New York: Simon and Schuster, 2004) 

Martin Walker, The Cold War: a history (New York: Henry Holt and Co, 1993) 

James H. Willbanks, The Tet offensive: a concise history (New York: Columbia University Press, 2006) 

Garry Wills, The Kennedy imprisonment: a meditation on power (Boston: Little, Brown and Co., 1985) 

C. Vann Woodward, The strange career of Jim Crow (New York: Oxford University Press, 
1978) 

Daniel Yergin, Shattered peace: the origins of the Cold War and the national security state (New York: Houghton Mifflin, 1977) 


Günümüzdeki Amerika/Genel 


Stephen Ambrose, Rise to globalism: American foreign policy since 1938 (New York: Penguin Books, 1997) 

Adam J. Berinsky, In time of war: understanding American public opinion from World War II to Iraq (Chicago: University of Chicago Press, 2009) 

"Robert F. Berkhofer, The white mans Indian: images of the American Indian from Columbus to the present (New York: Knopf: Random House, 1978) 

Jefferson Cowie, Stayin’ Alive: the 1970s and the last days of the working class (New York: The New Press, 2010) 

David Ekbladh, The great American mission: modernization and the construction of an American world order (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010) 

Adam Fairclough, Better day coming: blacks and equality, 1890-2000. Reprint. (New York: Penguin Books, 2002) 


KISA AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ 


Niall Ferguson, Colossus: the rise and fall of the American empire (Londra ve New York: Penguin Books, 2004) 

Gary Gerstle, American crucible: race and nation in the twentieth century (Princeton, NJ ve Oxford: Princeton University Press, 2001) 

Paula Giddings, When and where I enter: the impact of black women on race and sex in America (New York: Morrow, 1984) 

Michael J. Heale, Twentieth-century America: politics and power in the United States (Londra: Arnold, 2004) 

Rhodri Jeffireys-Jones, The FBI: a history (New Haven, CT ve Londra: Yale University Press, 2007) 

Linda K. Kerber, No constitutional right to be ladies: women and the obligations of citizenship (New York: Hill and Wang, 1998) 

Michael Mann, Incoherent empire (Londra ve New York: Verso, 2003) 

James T. Patterson, Restless giant: the United States from Watergate to Bush vs. Gore. Yeni baskı (New York: Oxford University Press, 2007) 

Jonathan M. Schoenwald, A time for choosing: the rise of modern American conservatism (Oxford: Oxford University Press, 2003) 

Michael S. Sherry, Jn the shadow of war: the United States since the 1930s (New Haven, CT: Yale University Press, 1997) 


Biyografik Bilgiler 


Samuel Adams (1722-1803) 


Amerikanin Kurucu Babalarindan birisi olan Samuel Adams, Massachussetts eyaletine bagli Quincy sehrinde dogmus ve 1743 yilinda Harvard'dan mezun olmuştur. Kısa süre, hukuk alanında bir kari- yer yapmaya yönelmişse de, daha sonra iş alanına kaymış, ancak bu alandaki çalışmaları hukuk alanındaki çalışmalarından bile daha kısa sürmüş ve pek başarılı olmamıştır. En sonunda politikaya yönelmiş ve daha sonraki mesleki kariyerini politika alanında sürdürmüştür. 1760'larda Massachussetts Temsilciler Meclisi ve Boston Şehir Meclisi üyeliklerinde bulunmuştur. 1763 yılında İngiliz Parlamentosu, Yedi Yıl Savaşı'nın (Fransız ve Kızılderili savaşı olarak da anılır) masraflarını karşılamak amacı ile gelir elde etmek üzere kolonilere vergiler uygulamayı gündeme getirdiğinde Adams, kolonilerde hiç hoş karşılanmayan bu fikre karşı organize bir tepkinin gösterilmesinde etkili olmuş ve bu konuda şu görüşlerini dile getirmişti: 


“Eğer ticaretimiz vergiye bağlanacaksa, bari topraklarımız da vergiye bağlansın. Topraklarımızda ürettiğimiz tüm ürünler, sahip olduğumuz, ya da kullandığımız her şey vergiye bağlansın... 
Uygulanması düşünülen bu vergilerin, kendimizi yönetmek ve kendimizi vergilendirmek konusunda sahip olduğumuz hakların elimizden alınması anlamına geleceği düşüncesindeyiz. Bu uygulama, bizlerin, İngiliz tebaası olmamızdan dolayı, İngiltere'de 


yaşayan diğer İngiliz tebaası dostlarımız ile ortak şekilde sahip 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bulunduğumuz ve hiçbir zaman yitirmediğimiz imtiyazlarımıza zarar verecektir. Bizlere yasal temsil hakkı verilmeksizin maruz bırakılacağımız her türlü keyfi muamele, bizleri İngiltere'nin özgür tebaası olmaktan çıkarıp, haraca bağlanmış köleler durumuna getirecektir. Bu nedenle, tüm samimiyetimizle sizden ricamız, bulunduğumuz bu kritik noktada, eyalet meclisimizin sağlayacağı her türlü bilgiyi ve tavsiyeyi dikkate almak konusunda elinizden 


gelen tüm çabayı göstermenizdir.” 


Adams'ın yukarıdaki sözleri ile ilgili kayda değer bir husus, “İngiliz tebaası olmanın sağladığı imtiyazlar” üzerinde durması ve İngilizlerin Kuzey Amerika'daki kolonilerinde uygulamak istedikleri yeni mali düzenlemelerden söz ederken “kölelik” tabirini kullanmasıdır (benzer ifadeyi Thomas Jefferson da kullanmıştır). Her ne kadar tarihte Adams'tan, “ülkesini” savunmak konusunda çaba gösteren radikal görüşlü bir şahıs olarak söz edilse de, birçok devrimci gibi Adams'ın da bir Amerikalı kimliğini benimsemesi, isyan hareketi öncesinde değil, isyan süreci içerisinde gerçekleşmiştir. 1765 yılında Adams, Massachussetts eyalet meclisinde Boston temsilcisi olarak görev yapmak üzere seçilmiş ve bu temsilcilik görevi sırasında sürekli olarak kolonilerin haklarını savunmuştur. 1768 yılında, adını o dönemin İngiliz Maliye Bakanı Charles Townshend'den alan Townshend Vergileri aleyhinde bir genelge yayınlamış ve bu vergilerin anayasaya aykırı olduğunu, zira kolonilerin parlamentoda temsil edilmediklerini öne sürmüştür. 
Bu tutumdan büyük rahatsızlık duyan dönemin koloni valisi Francis Bernard, eyalet meclisini feshetmiştir. Bu olay, 1770 yılındaki Boston Katliamr na kadar varan toplumsal huzursuzlukların baş göstermesinde en azından kısmen etkili olmuştur. Koloni mensupları ile İngiliz askerleri arasında gerçekleşen çatışmaların üzerinden iki yıl geçtikten sonra Adams, Haberleşme Komitesi adı verilen birimin oluşturulmasında rol oynamıştır. Bu komite çerçevesinde birbirleri ile koordinasyon halinde bulunan koloni yöneticileri, zaman içerisinde İngiliz Kraliyeti'nin kontrolüne karşı başlatılan örgütlü direnişin liderleri durumuna gelmişlerdir. Adams, 1774 yılında Philadephia'da gerçekleştirilen Birinci Kıta Kongresi'ne katılmış ve Amerika Birleşik 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Devletleri'nin kuruluş anayasası olarak kabul edilen Konfederasyon Sözleşmesi'nin ve Massachussetts Anayasası'nın kaleme alınmasında katkı sağlamıştır. 1776 yılında Adams, artık bağımsızlığın ilan edilmesine gerek olduğuna tamamen kanaat getirmiş bulunuyordu; kolonilerin içinde bulundukları çözümsüz durumdan kurtulmalarının tek 
mantıklı yolunun bağımsızlığın ilanı olduğunu düşünüyordu. 1781 
yılında Kongre üyeliğinden emekliye ayrılan Adams, 1789 yılında Massachussetts vali yardımcısı, 1794 yılında ise Massachussetts valis olarak seçilmiş ve 1797 yılında tamamen emekli olana dek bu görevini sürdürmüştür. Alu yıl sonra da, 1803 yılında, seksen iki yaşında iken hayata veda etmiştir. Tarihçiler Adams’, ya kendisini koloni haklarının sağlanmasına adamış bir kişi, ya da bağımsızlık davası için koloni mensuplarını şiddet eylemlerine sevk eden bir demagog olarak gösterme eğilimindedirler. Sonuçta Adams'ın, bir kişinin radikal olarak kabul ettiği insanın bir başkası tarafından özgürlük savaşçısı olarak kabul edildiği şeklindeki, yaygın olarak bilinen bir söze örnek teşkil edebilecek bir yaşamı olmuştur. Gerçekte ise Adams'ın, kendi döneminin koşulları çerçevesinde değerlendirildiğinde, aşırılıkçı olmaktan çok ılımlı olduğu söylenebilecektir. 


Jane Addams (1860-1935) 


Chicago'da, çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu yoksul kesime destek sağlamak üzere oluşturulan Hull House Yerleşim Evi'nin kurucusu olan Jane Addams, Amerika Birleşik Devletleri'nde İlerici Dönemin önde gelen reform yanlılarından birisi olup, kadın haklarının ve kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinin aktif savunucularındandı. Illinois'te doğan Addams, Pennsylvaniadaki Kız Sağlık Koleji'ne devam etmişse de, sağlık nedenlerinden ötürü buradaki eğitimini tamamlayamamıştır. Bir sosyal reformcu ve aktivist olan Ellen Gates Starr ile birlikte İngiltere'ye yaptığı gezi sırasında, Whitechapel'da bulunan bir yerleşim evi olan Toynbee Hall'u ziyaret etmiş ve Amerika'da da benzer yerleşim evlerinin kurulabileceğini düşünmüştür. Addams'ın sosyal reform çabaları, geniş kapsamlı ilerici bir programın 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parçasını oluşturuyordu ve bu programın kapsamı içerisinde, sağlık hizmetleri ve iskan reformu, işçi ve göçmen hakları, çocukların çalıştırılmalarının önlenmesi, çocukların ve kadınların eğitimi gibi konular yer alıyordu. 1929 yılında, gözlemlerine dayanarak söylediği şu sözler, adeta Addams'ın felsefesinin özeti idi: “Modern dünya koşullarında, insan neslinin devamlılığı ve insanların birbirlerine olan bağımlılıkları adeta mistik bir biçimde güçlenmektedir. Bunun bilincine varılması, günümüzde insan tutum ve davranışlarını yönlendiren ve motive eden unsurlar üzerinde olumlu etki yaratacaktır.” 
Addams, Amerikan toplumunda büyük çapta değişimlerin yaşandığı bir dönemde, toplum nispeten homojen bir yapıdan heterojen bir yapıya dönüşürken, insanlar kırsal alanlardan kentlere göç ederlerken ve I. Dünya Savaşı ile birlikte ülke, çok da gereği gibi uygulanamayan bir tecrit politikasından uzaklaşarak dünya üzerindeki gelişmelere müdahalelerde bulunmaya yönelirken, kişisel ve toplumsal çabalar yürütmüştür. Addams'ın kadınların oy hakkını savunmak için söyledikleri günümüzde belki fazla gelenekçi görünebilir (bir ailede manevi dayanak noktasını kadının oluşturduğu, ve bu görüşten hareketle ülke için de kadının merkezi bir önem taşıdığını savunuyordu). 
İlginç olan, aynı tezi Addams'ın yanı sıra, kadınların oy hakkına karşı çıkanların da kullanıyor olması idi. Sonradan, Eşit Haklara İlişkin Anayasa Değişikliği (ERA — Equal Rights Amendment) talebini gün- 


deme getirenler de benzer tezi kullanmışlardır. 


John Caldwell Calhoun (1782-1850) 


John C. Calhoun, Güney'in önde gelen sözcülerinden birisi olarak kabul edilir. Amerikan İç Savaşı'na doğru giden yıllarda, hem köleliğin hem de eyalet haklarının savunulmasında önemli rol oynamıştır. 
Güney Carolina eyaletinin iç kesimlerinde bulunan, o zamanki adı ile Abbeville District’te dünyaya gelmiş, 1807 yılına Yale Universitesi'nden mezun olmuştur. Bir süre Abbeville'de avukatlık yapmış, aynı zamanda da eyalet temsilciler meclisinde görev almıştır. Daha sonra, Demokratik-Cumhuriyetçi aday listesinden Kongre üyeliğine 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seçilmiş ve 1811-1817 yılları arasında bu üyelik görevini yürütmüştür. James Monroe'nun Başkanlık dönemi sırasında Savaş Bakanı olarak görev yapmış, John Quincy Adams Başkan olduğunda ise, Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş, Andrew Jackson'un Başkanlığı döneminde de Başkan Yardımcılığını sürdürmüştür. Her ne kadar ikisi de, köleliğin yaydın olduğu Güney eyaletlerinden gelmiş olsalar da, Başkan Jackson (Tennesse'li idi) ile Calhoun arasındaki ilişkiler çekişmeli olmuştur; buna rağmen Calhoun 1832 yılına kadar Başkan Yardımcılığını sürdürmüş, daha sonra görevinden ayrılarak Senato üyeliğine geçmiştir. Calhoun, siyasi kariyerine ateşli bir milliyetçi olarak başlamış, 1812 yılında İngiltere ile yapılan savaşı savunan “şahinler” arasında yer almıştır. Bu arada, Amerika'da iş yapma olanaklarını arttıracak ve iç gelişmeyi sağlayacak nitelikteki koruyucu gümrük tarifelerini savunmuştur. Calhoun, siyaset alanında bir teorisyen olarak bilinir. Cumhuriyetçilik teorisini analiz etmiş, özellikle de “azınlık hakları”nın önemine ve bu hakların korunabilmesi için “çoğunluğun sağlayacağı desteğe” ihtiyaç duyulduğuna değinmiştir. 
Bu çerçevede, eyalet haklarını, hükümetin gücünün sınırlanmasını ve özellikle de, eyaletlerin merkezi yönetim tarafından yapılan uygulamaları uygun görmedikleri takdirde bunları hükümsüz kılma yetkisine sahip olmalarını savunmuştur. Calhoun'un bu görüşleri, 1860-1861 yıllarında güney eyaletlerinin Birlik'ten ayrılmalarının zeminini hazırlamıştır. Tarihçi William Freehling, Calhoun'un “asla basit sözler söylemediğini, yalnızca önemli ilkeleri ortaya koyduğunu” ifade etmektedir. Belki Calhoun'un şanssızlığı, o sırada ülkenin tartıştığı ilkelerin, köleliğin sürdürülme hakkı etrafında dönüyor olması idi. 1837 yılında Calhoun Senato'da yaptığı bir konuşmada, köleliği “olumlu iyi” şeklinde tanımlayan tanınmış sözünü söylemiştir. Calhoun, şöyle konuşmuştur: “Biz, Giineyliler...Bize ait kurumlardan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçemeyiz... Uygarlığımızın geldiği şu noktada, farklı kökenden gelme ve birbirlerinden derilerinin rengi ile ve diğer fiziksel ve zihinsel özellikleri ile de ayırt edilebilen iki farklı ırk, bir araya gelmiş bulunmaktadır. Kölelerin çalıştırıldığı eyaletlerde bu iki ırk arasındaki ilişkiler, kötülük içeren ilişkiler 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değildir; bunlar olumlu iyi ilişkilerdir.” Calhoun, giderek Güney'i, günah işleyen değil, kendisine karşı günah işlenen bir bölge olarak kabul etme eğilimini benimsemiştir. 1828 yılında kabul edilmiş olan ve Güney'de “İğrenç Tarifeler” olarak nitelendirilen gümrük tarifelerine (Kuzey tarafında, imalat sektörünün gelişmesine katkı sağlayan bu tarifeler, Güney'in ise işine gelmiyordu; zira bu şekilde, kölelerin emeği ile üretilen malların Avrupa ülkeleri ile olan ticaretine kısıtlama getirilmiş oluyordu) tepki olarak 1828 yılının Aralık ayında kaleme aldığı “Güney Carolina'nın Görüşleri ve Protestosu” başlıklı yazısı ile Calhoun, daha önceki milliyetçi görüşlerinden uzaklaştığını ortaya koymuştur. Calhoun, söz konusu tarifelerin uygulanması ile bir kısım eyaletlerin, federal sistem içerisinde “yönetime tabi ticari kuruluşlar” durumuna düşürüldüklerini savunmuştur. Her ne kadar Calhoun, söz konusu yazısını imzasız şekilde yayınlamış olsa 
da, kendisi tarafından kaleme alındığı biliniyordu. Calhoun'un 1832 
yılında Başkan Yardımcılığından istifa edişinin ardındaki nedenin de, Başkan Jackson ile aralarında tarife meselesi ile ilgili anlaşmazlığın giderek büyümesi olduğu bilinmektedir. İstifasının ardından Calhoun, merkezi yönetim tarafından yapılan uygulamaları uygun görmedikleri takdirde eyaletlerin bunları hükümsüz kılma yetkisine sahip olmalarını daha açıktan açığa savunur olmuştur. 1850 yılında tüberkülozdan ölene dek bu görüşleri savunmayı sürdürmüştür. Calhoun'un fikirleri, orta vadede, başta Güney Carolina'da olmak üzere Güney'de ayrılıkçı görüşlerin güçlenmesine yol açmış, uzun vadede ise — artık İç Savaş geçmişte kaldığında — federal sistem içerisinde azınlık haklarının savunulmasında etkili olmaya devam etmiştir (oysa aslında savunduğu, köle sahiplerinin çıkarları idi; ancak sonradan azınlık haklarının savunulması şeklinde yorumlanmıştır). 


Henry Clay (1777-1852) 


John C. Calhoun gibi, Henry Clay de, on dokuzuncu yüzyılın etkili üç politikacı ve devlet adamından oluşan ve Büyük Triumvira (Clay, Calhoun ve Daniel Webster'den oluşan) olarak adlandırılan grubun 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bir mensubu idi. Virginia eyaletine bağlı Hanover Country'de doğmuş olan Clay de, dönemin birçok politikacısı gibi, kariyerine hukuk alanında çalışarak başlamış ve 1797 yılında Virginia Barosu'na kabul edilmiştir. Daha sonra, o yıllarda birçok avukatın yaptığı gibi, batı bölgesine, Kentucky'ye taşınmıştır (o dönemde sınır bölgesinde arazi anlaşmazlıklarının fazla olmasından dolayı avukatlara daha fazla iş düşüyordu). Diğer meselelerde olduğu gibi kölelik meselesinde de Jefferson'un görüşlerini benimseyen bir Cumhuriyetçi olarak bilinen Clay (gerçi, Jefferson'un yapmadığı bir şeyi yapmış ve kölelerini kendi isteği ile azat etmiştir), yine de Amerika Birleşik Devletleri'nde karışık ırklara mensup ve eşit haklara sahip bireylerden oluşan bir toplum yapısının mümkün olacağını düşünmemiştir. Ülkedeki özgür Afrika kökenli Amerikalılardan oluşacak bir koloni kurulması tavsiyesinde bulunmuş ve 1836 yılında da, Amerikan Kolonilestirme Derneği'nin başkanı olmuştur. Aslında Clay'in ün kazanmasında rol oynayan, kolonileştirme konusundaki tavsiyelerinden çok, ülke içerisindeki ilerlemeyi ve imalat sektörünün gelişmesini (sonradan Amerikan Sistemi olarak anılacak şekilde) desteklemesi olmuştur. 
1806 yılında Demokratik-Cumhuriyetçi aday listesinden Kongre 
üyeliğine seçilmesinden önce Kentucky eyaleti temsilciler meclisi üyeliği yapmıştır. 1811 yılında yeniden Kongre üyeliğine seçilen Clay, önce Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından da Başkan John Quincy Adams döneminde Dışişleri Bakanlığına getirilmiştir. Calhoun gibi Clay de, siyasi kariyerinin başlangıcında, 
1812 yılında İngiltere ile yapılan savaşı savunan “şahinler” arasında yer almıştır. Ayrıca o dönemde, ülkedeki milliyetçi politikaların güçlü şekilde savunuculuğunu yapmıştır. Ancak Calhoun'un aksine, sonradan milliyetçi görüşlerinden vazgeçmemiştir. Hatta, zaman zaman ülkede bölünmeciliği körükleyen Calhoun'un aksine, gümrük tarifeleri, ülkenin gelişimi, federal bankalar ve kölelikle ilgili meselelerde taraflar arasında anlaşmaların sağlanabilmesi yönünde gösterdiği büyük çabalardan dolayı Clay, “Büyük Uzlaştırmacı” olarak anılmıştır. Köleliği savunan ve kölelik karşıtı eyaletlerin eşit şekilde temsiline dayanan Missouri Uzlaşmasını ve 1833 yılında Tarifeler 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Üzerindeki Uzlaşmayı desteklemiştir. Böylece, eyaletlerin uygun görmedikleri merkezi yönetim uygulamalarını hükümsüz kılabilme taleplerinden kaynaklanan sorun da çözüme bağlanmıştır. Bu konuda, Clay'in kolonileştirme konusunu desteklemiş olmasının da çözümde etki sağlamış olması mümkündür; bu alanda yürütülen çabalar başlangıçta Güney'de de destek görmüş, ancak sonradan zaman içerisinde — özellikle de 1830'ların sonlarında — bu destek yerini, köleliği “olumlu iyi” olarak tanımlayan Calhoun'un dile getirdiği daha güçlü eğilimlere bırakmıştır. Öyle ki, bu dönemde köleliği engellemeye yönelik her türlü girişim, azınlık haklarına saldırı olarak kabul edilmiştir. Clay'in kölelik konusundaki görüşleri, ve bundan da öte, adeta köle taraftarlarının oluşturduğu ahlaki ve maddi bir mayın tarlasın- da yürüttüğü siyasi manevralar, Abraham Lincoln'ün de dikkatini çekmiştir. Sonradan Clay, düşmanları tarafından, köleliğin kaldinlmasını savunduğu gerekçesi ile suçlanmıştır. Clay de Lincoln gibi, köleliğin bir lanet olduğu düşüncesinde idi. 1836 yılında yaptığı konuşmasında şöyle demişti: “Kölelik, kölenin efendisi için bir lanet, ve köleye karşı yapılan büyük bir yanlıştır. Özetle söylemek gerekirse, kölelik tümden yanlıştır ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez.” Clay, her zaman için, çok iyi bildiği yasalara ve Anayasa'ya uygun hareket etmiştir ve bu çerçevede 1850 yılında, görünürde Kuzey ile Güney arasındaki ilişkilerde bir istikrar sağlanmıştır ve Amerika'da köleliğin sona ermesinin başlangıcı olarak kabul edilen bir döneme girilmiştir. Clay, 1852 yılında, Uncle Toms Cabin (Tom Amca'nın Kulübesi) adındaki duygusal kölelik karşıtı romanın yayınlandığı sene, ülkesini mümkün olduğunca bir arada tutabilmek için elinden geleni yapmış olarak hayata veda etmiştir. Ölümünden sekiz yıl sonra ülke, iç savaşa sürüklenerek yeniden parçalanmanın eşiğine gelecekti. 


Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859) 


Alexis de Tocqueville, bir Fransiz aristokrat ve siyaset felsefesi uzmanıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir seyahat yapmış ve bu seyahati sonucunda iki ciltten oluşan Democracy in America (Amerika'da 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Demokrasi) adındaki kitabını yayınlamıştır (Birinci cildi 1835, ikinci cildi ise 1840 yılında yayınlamıştır). Esasen o dönemde Amerika'ya Avrupa'dan, aralarında tanınmış yazar Charles Dickens gibi ünlü kişilerin de bulunduğu çok satıda ziyaretçi gelmekte idi. Gelenler, dünyada kurulmuş olan ilk cumhuriyet yönetimini görmek ve döndüklerinde, bu cumhuriyet denemesi konusunda hayranlık ve biraz da şüphe duyan dünyaya izlenimlerini aktarmak, söz konusu yeni yönetim şeklinin başarılarını ve başarısızlıklarını anlatmak hevesinde idiler. Bu konuda özellikle akılda tutulması gereken bir nokta, Tocgueville'in Amerikayı ziyaret ettiği dönemde, henüz yirminci yüzyılın ünlü Fransız filozofu Michel Foucault'un ve O'nun görüşlerine duyulan hayranlığın doğmamış olması idi. Foucault, cezaevlerini ve akıl hastanelerini sosyal kontrol açısından incelemişti. Esasen Avrupalılar bu kurumların Amerika'daki versiyonlarının nasıl olduğuna belki özellikle ilgi duymuyorlardı; ancak Tocqueville, özellikle Amerika'daki cezaevlerini ve akıl hastanelerini gezmek istemişti. O dönemde Fransa'nın içinde bulunduğu siyasi kargaşa ortamı karşısında Tocgueville, Amerika'daki demokrasiyi kapsamlı şekilde yerinde görme ve inceleme arzusu duymuştu. Tocgueville, kitabında şöyle yazmıştı: “İtiraf ediyorum ki Amerika'da gördüklerim, Amerika'dan daha fazlası...Ben, Amerikada demokrasiyi görmek istedim; eğilimleri ile, karakteri ile, önyargıları ile ve hedefledikleri ile... Bunları görerek, demokrasinin gelişmesi ile nelerden korkmamız gerektiğini ve neleri umut edebileceğimizi anlamak istedim.” Uzmanlar, Tocgueville'in Amerika'da gördüklerinden ne düzeyde anlam çıkarabildiği konusundaki tartışmalarını hala sürdürmektedirler; ancak ne olursa olsun, Tocgueville'in yaptığı incelemeler sonucunda dile getirdiği izlenimler, o gün olduğu gibi bugün de okuyanlar üzerinde etki bırakmaktadır. Özellikle de “çoğunlugun tiranlığı” olgusu olarak tanımladığı (Calhoun'un ise sınırlamak için çok uğraştığı) durum ile ilgili görüşleri ilginçtir. Tocgueville'in düşüncesine göre, “demokratik yönetimin özü, çoğunluğun mutlak hakimiyetine dayanıyordu; zira demokratik ülkelerde bu çoğunluga direnebilecek hiçbir unsur mevcut bulunmuyordu.” Eyaletlerin 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uygun görmedikleri merkezi yönetim uygulamalarını hükümsüz kılabilme taleplerinden kaynaklanan sorun, Tocgueville'in Amerika'ya geldiği dönemde devam etmekte idi. Bu nedenle, Tocgueville'in yazdıklarında bu konuya geniş yer ayırması pek de şaşırtıcı değildi. Bu konuda, şunları yazmıştı: “Ben, adil olmayan bir yasaya uymayı reddettiğimde, çoğunluğun hakimiyet kurma hakkına karşı gelmiş olmam. Yaptığım yalnızca, tüm insan neslinin egemenliğini bir halkın egemenliğinin önüne koymak olur. Bazı kişiler, bir halkın hiçbir zaman adaletin koyduğu sınırların ötesine geçemeyeceğini öne sürerek tüm gücün çoğunluğa ait olduğunu söylerler. Oysa bu, bir kölenin ağzı ile konuşmaktan farksızdır.” 


Stephen Arnold Douglas (1813-1861) 


Stephen A. Douglas, Vermontta doğmuş ve birçok politikacı gibi, hukuk öğrenimi görmüştür (gerçi kısa bir süre Illinois'te öğretmenlik de yapmıştır). Baroya kabul edilmesinin ardından, Illinois eyaletine bağlı Jacksonville'de avukatlık yapmış ve aynı zamanda burada eyalet temsilciler meclisi üyeliğinde bulunmuştur. 1838 yılında Kongre üyeliği için adaylığını koymuşsa da, seçilememiştir. Bununla birlikte, beş yıl sonra Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmiş, 1847'de ise Senato üyesi olmuş ve ölümüne dek bu üyeliğini sürdürmüştür. Çağının en etkin politikacılarından olan Douglas, kısa boylu, fakat güçlü bir politikacı olmasından dolayı “Minik Dev” lakabı ile anılmıştır. Ülkeye ait Bölgeler Komitesi'nin (Committee on Territories) Başkanlığını yürüten Douglas, bu konumu çerçevesinde, o dönemin en can alıcı siyasi meselesi olan, köleliğin Batu bölgelerine yayılması olasılığı üzerinde söz söyleme yetkisine sahip olmuştur. 
Henry Clay ile birlikte Kongre'de, 1850 yılında varılan uzlaşmanın gerçekleştirilmesi yönünde çaba göstermiştir. Ancak dört yıl sonra kabul edilen Kansas-Nebraska Yasası (yeni kurulan Kansas ve Nebraska eyaletlerinin statüsü ile ilgili), sağlanması umulan Uzlaşmanın tamamen olanaksız hale gelmesine yol açmıştır. Douglas, anlaşmaz- 


ve? 


liklara bir çözüm olarak, “halk egemenliği” fikrini savunmuştu. Bu 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şekilde, bir bölgede yerleşecek kişilere, bu bölgede köleliğin geçerli olup olmaması konusunda seçim yapma şansı tanınacaktı. Ancak, herkesi memnun edeceği düşünülen bu çözüm, aslında hiç kimseyi tatmin etmemişti. Ayrıca Douglas, savunduğu bu fikir yüzünden, kendi partisi içerisinde de, asla onarılamayan bir bölünmeye neden olmuş ve birçok Demokratı, yeni kurulan Cumhuriyetçi Parti'ye katılmaları konusunda ikna etmişti. Yeni parti, örgütlenmesini tamamlayarak 1856 seçimlerine girmişti. Bu arada, Kansas-Nebraska Yasası'nın yarattığı etkilerin farkında olan Douglas, birçok kişinin de kendisine tepki duyduğunu biliyordu. Buna rağmen yine de, siyasi görüşlerini değiştirmedi ve halk egemenliği fikrini savunmaya devam etti. Bu arada, 1857 yılında, yaşamının büyük bölümünü “özgür eyaletlerde” geçirmiş olduğu gerekçesi ile özgür olma hakkının bulunduğunu öne süren Missouri'li köle Dred Scott tarafından yapılan dava başvurusunu reddeden Yüksek Mahkeme kararına da Douglas destek vermiştir. Yüksek Mahkeme'nin söz konusu kararı, Missouri Uzlaşması'nı hükümsüz kılmış ve yalnızca Batı'daki toprakların değil, tüm eyaletlerin “özgür” eyaletler olmaktan çıkıp, “köleliğin uygulandığı eyaletler” durumuna gelmelerinin önünü açmıştır. 1858 yılında ise Douglas, Senato Illinois temsilciliğini kazanmak konusunda seçim yarışı içerisinde olduğu Cumhuriyetçi rakibi Abraham Lincoln ile yoğun tartışmalar yürütmüştür. Bu tartışmalarda, “halk egemenliği” fikri ile ülkede köleliğin geleceği konu edilmiştir. “Freeport Doktrini” olarak tanınan görüşünde (Freeport'ta gerçekleşen bir Douglas-Lincoln siyasi tartışması sırasında Douglas tarafından bu doktrin gündeme getirilmişti) Douglas, Dred Scott davası sonucunda Yüksek mahkeme tarafından alınmış olan kararın, mutlaka daha önce köleliğin uygulanmadığı eyaletlerin köleliğe açılacağı anlamına gelmediğini, söz konusu eyaletlerde yaşayan halkın köleliği getirecek yasalara destek vermemeleri durumunda buralara köleliğin getirilemeyeceğini savunmuştur. Douglas, şu görüşü savunmuştur: “Yüksek Mahkeme bu konuda ne yönde karar almış olursa olsun, herhangi bir yerin “Köleliğin Uygulandığı” ya da 'Köleliğin Uygulanmadığı” bir bölge durumuna getirilmesi konusunda karar hakkı, orada yaşayan halka 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aittir. Bu konuda, Kansas-Nebraska yasa tasarısı geçerlidir.” Ancak Douglas'ın görüşleri halktan destek görmemiştir. 1860 seçimlerinde Demokratlar arasında bir bölünme meydana gelmiştir. Douglas'ın aday gösterilmiş olmasına rağmen, parti içerisindeki Güney yanlısı bir hizip grubunun kendi adayı John C. Breckinridge'i desteklemesi sonucunda Parti içerisinde meydana gelen çatlak, Cumhuriyetçi aday Lincoln'ün seçimleri kazanmasını sağlamıştır. Bu olayların ardından Güney eyaletlerinin Birlik'ten ayrılmaları ile birlikte, dört yıl sürecek olan İç Savaş başlamıştı; ancak Douglas, bu savaşın sonunu görecek kadar uzun yaşamayacaktı. 


Frederick Douglass (1818-1895) 


Maryland da bir köle olarak doğmuş olan Frederick Douglass, 1838 
yılında “Güney'e özgü bir kurum” olarak adlandırılan kölelikten kaçarak Massachussets'deki New Bedford'a gitmiştir. Burada, kölelik karşıtı bir konuşmacı ve yazar olarak ün yapmıştır. The North Star adını taşıyan bir gazete çıkarmış ve otobiyografi niteliğinde en az üç kitap yayınlamıştır. Bu arada, Massachussetts'deki Kölelik Karşıtları Derneğinde düzenli olarak konuşmalar yapmıştır. 1845 yılında yayınladığı ilk ve en tanınmış otobiyografik kitabı olan Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (Amerikalı bir Köle olan Frederick Douglass'ın Hayat Hikayesi), Afrika kökenli Amerikalıların yeteneklerini küçümseyen köle sahiplerinin bu düşüncelerinin yanlışlığını kanıtlayan güçlü bir tez niteliğinde idi. Ayrıca, gerek Güney'de gerekse Kuzey'deki kölelik karşıtları için güçlü bir propaganda olanağı sağlamıştı. Douglass, mesajını iletmek üzere yurt içinde ve dışında çeşitli yerlere seyahatler yapmıştır. Ortaya koyduğu kendi sivil ideallerine uygun şekilde yaşama isteğini dile getirirken sıklıkla Amerikan devletini hedef alan konuşmalar yapmıştır. Tanınmış bir konuşmasında dinleyicilerine, ulusal kutlama törenlerinin, kölelik devam ettiği sürece Afrika kökenli Amerikalılar için hiçbir anlamı olmadığını söylemiştir. 1852 yılındaki konuşmasında, şöyle demiştir: “Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'un bir köle için ne anlamı 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olabilir?.. Bu ülkede köleliğin varlığı, sizin cumhuriyetçiliğinizi sahte, insan severliğinizi yapmacık, Hristiyanlığınızı ise tamamen yalandan ibaret kılıyor. Kölelik, sizin dış ülkelerdeki ahlaki imajınıza ve gücünüze zarar verdikten başka, ülkedeki politikacılarınızın da yolsuzluklara bulaşmalarına yol açıyor...Kölelik, yönetiminizin içine sızmış düşman bir güçten farksız; Birlik'inizi ciddi anlamda tehdit eden ve tehlikeye atan tek unsur. Kölelik, gelişmenizi de engelliyor; kalkınmanızın karşısındaki bir düşmandan farksız, eğitiminiz üzerinde ise ölümcül etkiler yaratıyor. Kibrin, küstahlığın, ahlaksızlığın gelişmesine çanak tutuyor, işlenen suçlara koruma sağlıyor. Kölelik, tüm dünyada destekleyenleri için bir lanet olduğu halde, siz hala ona sıkı sıkı sarılıyor ve umutlarınızın gerçekleşmesi için ondan medet umuyorsunuz.” İç Savaş başladığında Douglass, bu savaşı yalnızca köleliğin sona ermesini sağlayacak bir fırsat olarak görmekle kalmamış, aynı zamanda Birlik saflarında savaşacak Afrika kökenli Afrikalıların, bu sayede vatanseverliklerini kanıtlayabileceklerini düşünmüştür. Başlangıçta Afrika kökenli Amerikalıların savaşma isteklerinin reddedilmesi karşısında ise, hayal kırıklığına kapılmıştır. Daha sonra, 
1863 yılında Özgürlük Bildirgesi'nin ilan edilmesinin ardından zencilerden oluşan birlikler kurulduğunda, Douglass'ın oğulları Charles ile Lewis, Kuzey'in ünlü Afrika Kökenli Amerikalılardan oluşan alayı olan 54'üncü Massachussetts Zenci Piyade Alayı'na katılmışlardır (Charles sonradan 5'inci Süvari Alayı'na aktarılmıştır). Savaştan sonra da Douglass, Afrika kökenli Amerikalıların haklarını savunmayı sürdürmüş, ancak kamuoyunda savaştan söz edilirken Bağımsızlık Bildirisi'nin taşıdığı önemin yeterince vurgulanmamasi ve bu eğilimin giderek artması karşısında duyduğu hayal kırıklığını ve üzüntüyü 1871 yılında şu sözleri ile yansıtmıştır: “Bizlerden zaman zaman, vatanseverlik adına, yürütülen korkunç mücadelenin taşıdığı yüce değeri unutmamız ve bu ülkenin varlığını tehlikeye atanlarla onu koruyanlara eşit ölçüde hayranlık duymamız bekleniyor.” Douglass'ın çok net bir şekilde görebildiği gibi, İç Savaş zaman içerisinde hızlı bir şekilde, tarihin kazananlar tarafından yazıldığı kuralının bir istisnası 


haline gelmekte idi. 
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William Edward Burghardt (W.E.B.) 
Du Bois (1868-1963) 


W.E.B. Du Bois, Douglass'ın izini takip ederek zencilerin haklannı savunan yeni kuşak Afrika kökenli Amerikalıların bir örneğidir. 
1935 yılında yayınlamış olduğu Black Reconstruction (Siyahların Yeniden Yapılanması) adlı kitabında, Douglass'ın 1871 yılında dile getirdiği görüşlerini hatırlatacak biçimde, Amerika'nın “günümüzde barış ortamı sağlayabilmek için geçmişin gerçeklerinden ödün verenlerin yönetimi altına düşmüş olduğunu” ifade ediyordu. Du Bois, tüm mesleki kariyerini, 1903 yılında yayınlamış olduğu The Souls of Black Folk (Siyah İnsanların Ruhları) adlı kitabında “yirminci yüzyılın sorunu” olarak tanımladığı “renkler arası sınır” anlayışına karşı çıkmaya ve onu ortadan kaldırmaya adamıştır. Massachussetts'de doğmuş olan Du Bois, Fisk Üniversitesi'nde ve Harvard'da öğrenim görmüştür (Harvard'dan doktora diploması alan ilk Afrika kökenli Amerikalıdır). Atlanta Üniversitesi'nde tarih ve ekonomi alanlarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. İlerleme çağında yetişmiş bir kişi olarak, o dönemin bakış açısını benimsemişti ve eğitim yolu ile sosyal reformun gerçekleştirilebileceğine ve ırkçılığın kökünün kazınacağına inanıyordu. Eğitim görmüş elitlerin — bu konuda “yetenekli onuncu” tabirini kullanıyordu (her on Afrika kökenli Amerikalıdan birinin üniversite eğitimi gördüğünü, kitaplar yazdığını ve sosyal değişimin içerisinde doğrudan yer aldığını belirtiyordu 
) — bu konuda önderlik etmeleri gerektiğini savunuyordu. 1905 
yılında Kanada'daki zenci liderlerin katıldığı bir toplantı düzenlemiştir (toplantı, Niagara Şelalelerinin Kanada topraklarında kalan tarafında gerçekleştirilmiştir; zira oradaki oteller, zenci müşterileri kabul ediyorlardı — sonradan bu toplantıya Niagara Hareketi adı verilmiştir). Yapılan toplantının ardından, oy kullanma hakkında reform taleplerini dile getiren bir “İlkeler Bildirgesi” yayınlanmıştır. Güney'de uygulanan ve zenci ve beyaz Amerikalıların, sözde eşit şekilde, ancak birbirlerinden ayrı alanlarda yaşamlarını sürdürmelerini amaçlayan “Jim Crow yasaları” uyarınca, birçok Afrika kökenli Amerikalı oy kullanma hakkından mahrum bırakılmıştı. Yayınlanan 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“İlkeler Bildirgesinde” ayrıca, zenci ve beyazların birbirlerinden ayrı tutulmalarına da son verilmesi gerektiği savunuluyordu. Du Bois, Güney'de değil, Illinois'te gerçekleşmiş olan bir linç eylemine tepki olarak, bazı beyaz İlerici reform yanlıları ile birlikte, bugün hala aktif şekilde faaliyet göstermekte olan, Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'ni (NAACP — National Association for the Advancement of Colored People) kurmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında bu dernek, Anayasa'da yapılmış olan On Dördüncü ve On beşinci Değişikliklerin uygulanmasını sağlamak için yoğun çaba göstermişse de, pek fazla başarı sağlayamamıştır. I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Amerika'nın 1917 yılında savaşa asker gönderme kararı alması üzerine Du Bois, İç Savaş sırasında Douglass'ın yapmış olduğu gibi, Afrika kökenli Amerikalıları, eşit vatandaşlık haklarına ilişkin taleplerini güçlendirebilmek için savaşa katılmaya çağırmıştır. 1919 
yılında askerler savaştan geri dönerlerken, Du Bois, Zencilerin Gelişimi Ulusal Derneği'nin (NAACP) aylık dergisi olan The Crisis'te yayınladığı yazısında, savaştan geri dönen zenci askerlerin, daha önce Afrika kökenli Amerikalılardan oy kullanma hakkını esirgeyen ve onları linç eylemlerine maruz bırakan ülkelerine dönüp, eşitlik “mücadelelerine” de kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulamıştır. Du Bois, şöyle demiştir: “Demokrasiye yol açın...Bizler Fransa'da demokrasiyi nasıl kurtarmışsak, Yüce Tanrı şahidimiz olsun ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle kurtaracağız.” Uzun yaşamı boyunca Du Bois, sosyal ve bilimsel gerekçeler öne sürerek ırk ayrımını savunanlara sürekli olarak karşı çıkmıştır. Bu konudaki radikal tutumu ve komünizmi desteklediği yönündeki iddialar, FBP'ın da dikkatini çekmiştir. Du Bois, II. Dünya Savaşı sırasında Japon kökenli Amerikalıların zorla kamplara yerleştirilmelerine kar- 


şı çıkmış birkaç Afrika kökenli Amerikalıdan biridir. 


Benjamin Franklin (1706-1790) 


Amerika'nın Kurucu babalarından birisi olan Benjamin Franklin, yoksul bir aileden gelmekte olduğu halde uluslararası alanda önem 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kazanmış bir şahsiyet durumuna gelmeyi başarmış, basın, yayın, politika ve bilim alanlarındaki çalışmalarını devlet adamlığı ile birleştirmiş ve bu özellikleri ile Amerikan Rüyası'nı yaşamı boyunca şahsında gerçekleştirebilen bir örnek oluşturmuştur. Birçok bilimsel buluşa imza atmıştır; bunlar arasında paratoner (ünlü uçurtma deneyinin ardından paratoneri tasarlamıştır), Franklin sobası (sıcak havanın bir odada sirkülasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış bir soba idi) ve bifokal gözlük sayılabilir. Aslında, yaptığı en önemli iş, Amerika Birleşik Devletleri adını alacak olan ülkenin kuruluşuna yaptığı katkıdır. Franklin'in mesleki kariyeri, basım işleri ile başlamıştır. 
Ancak bu konudaki çalışmalarına ilk başladığı zamandan itibaren, sosyal ve bireysel gelişim alanlarında kendi görüşlerini yayınlamaya yönelmiştir. Önceleri yazılarını takma isimler altında yayınlamıştır. 
Başta Silence Dogood adını kullanırken, daha sonraları Richard Saunders adını benimsemiş ve 1732 ile 1758 yılları arasında, “Zavallı Richard'ın Yıllıkları” adı altında yazdığı yazılarla ün kazanmıştır. İsraftan kaçınmanın ve çok çalışmanın yararlarına ilişkin kısa ve özlü sözlere yer verdiği bu yazılarını Franklin, 1758 yılında The Way to Wealth (Zenginliğe Giden Yol) adı altında derleyerek yayınlamışur. Bu özlü sözlerin belki en tanınmışı, “erken yatıp erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı kılar” şeklinde olanıdır. Belki gerek o dönemlerde gerekse günümüzde Franklin'in bu tür sözleri biraz fazla iyimser gibi görünebilse de, koloni ortamında insanların kendilerini ve toplumu anlamalarına yardımcı oluyordu. Franklin, 1767 
yılında kurulmuş olan Pennsylvania Chronicle and Universal Advertiser adındaki yayın organında yayınlanan yazılarında, kolonilerde yaşayan elitleri eleştiriyordu. Özellikle de, Penn ailesinin (İngiltere kralı, William Penn'in babasına olan borçlarını ödemek için Kuzey Amerika'da geniş toprakları Penn'e bağışlamış ve Penn, 1682 yılında Amerika'ya gelerek bu topraklarda Pennsylvania eyaletini kurmuştur; ayrıca Philadelphia kentinin de kurucusudur) ve İngiltere'nin kolonilerin iç işlerine olan müdahalelerine duyulan tepkiyi dile getiriyordu. Elbette ki o aşamada Franklin henüz, İngiltere'nin yönetimi altındaki Amerikada faaliyet yürütüyordu. Başarılı olma hırsına 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sahip bir insandı (belki de yirmi çocuklu bir ailede doğmuş olmak, böyle bir başarılı olma arzusunu körüklemişti). O sıralarda henüz yeni bir devlet kurma ideali tam olarak güçlenmemişti. Franklin, Pennsylvania Chronicle gazetesinde yazmaya başlamasından on yıl önce, Pennsylvania'yı temsil etmek üzere İngiltere'ye gönderilmiş ve orada bulunduğu sırada, temsil ettiği koloninin kendi kendisini yönetme yetkisinin arttırılması talebini gündeme getirmişse de, bu talebinin kabul edilmesini sağlayamamıştır. Amerika'ya geri döndükten sonra ise, kolonilerin birleşmesi ve çok uzaklarda, okyanus ötesinde bulunan bir parlamentonun koloni işleri üzerinde uyguladığı baskıcı hakimiyete karşı koymaları gerektiği şeklindeki önerilerini giderek artan şekilde dile getirmeye başlamıştır. Zhe Chronicle gazetesi de bu yöndeki yaygınlaşan görüşlere büyük ölçüde yer vermekte idi. 
Bu çerçevede, John Dickinson'un aşırı vergilendirmeyi eleştiren Letters from a Pennsylvanian Farmer (Pennsylvanialı Bir Çiftçinin Mektupları) adındaki yazısını yayınlamıştı. İkinci Kita Kongresi'nin bir üyesi olarak Franklin, Bağımsızlık Bildirgesi'nin hazırlanmasına katkıda bulunanlardan ve altına imzasını koyanlardan birisi olmuştur. 
Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlandığı 1776 yılında da, Fransızları, Amerika'daki kolonilere İngiltere ile olan mücadelelerinde destek vermek konusunda ikna etmek üzere Fransa'ya gönderilmiştir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı sona erdiren Paris Antlaşması'nın (1783) imzalanmasından iki yıl sonra, artık “Amerika Birleşik Devletleri” adını almış olan ülkesine geri dönmüştür. 


Sarah Margaret Fuller Ossoli (1810-1850) 


Margaret Fuller, Massachussetts'de doğmuş ve babasının ölümünün ardından kardeşlerine bakmak için çalışmak istemiş ve birçok eğitimli kadının o gün olduğu gibi bugün de ortak kaderi olan şekilde, öğretmenlik mesleğini seçerek çalışma hayatına adım atmıştır. 
Ancak sonradan gazetecilik çok ilgisini çekmiş ve transandantalist (Transandantalizm, ya da deney üstücülük adı verilen akım, on dokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin 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New England bölgesinde edebiyat, din, kültür ve felsefe alanlarında ortaya çıkan yeni fikirler toplamıdır) bir dergi olan The Diafin editörlüğünü yapmaya başlamış ve aynı zamanda da, o zamanlar ılımlı radikal görüşü savunan ve editörlüğünü Horace Greeley'in yaptığı New York Tribune gazetesine yazılar yazmıştır. Böylece, geniş bir okur kitlesine ulaşarak, kadın haklarının yanında eşitliği de savunmuştur. 1945 yılında yayınladığı Woman in the Nineteenth Century (On dokuzuncu Yüzyılda Kadın) adını taşıyan kitabında yer verdiği görüşlerinin büyük bölümüne aslında, iki yıl öncesinde The Dial dergisinde yayınlamış olduğu “Man versus Men, Woman versus Women” (Erkek diğer erkeklere karşı; Kadın diğer kadınlara karşı) başlıklı uzun yazısında daha ana hatları ile yer vermiş bulunuyordu. Bu yazısında Fuller, Bağımsızlık Bildirgesi’ nde yer alan ulusal vaatlere değinerek şunları vurguluyordu: “Bazı bireylerin köleliğinden dolayı ulusal bağımsızlık ideali tam olarak gerçekleşemese de, ilan edilmiş olan özgürlük ve eşitlik kavramları yerlerini canavarca yapılan köle pazarlıklarına ve köleliğin devamına terk etmiş olsalar da, yine de tüm insanların eşit şekilde yaratılmış oldukları düşüncesi, mutlak bir gerçekliğe dayalı olarak varlığını sürdürmekte, iyiliği teşvik etmekte, kötülüğü kınamaktadır.” 1846 yılında Tribune gazetesinin editörü Greeley tarafından Avrupa'ya gönderilen Fuller'ın, oradaki izlenimleri ile ilgili olarak gönderdiği “raporlar”, Tribune’da yayınlanmıştır. Gönderdiği raporlarda Fuller, İtalyan devriminin “üzücü fakat muhteşem günlerinden” söz etmiş, başta Guiseppe Mazzini olmak üzere, devrimin önde gelen liderlerinin ve benimsedikleri ideallerin Amerika Birleşik Devletleri açısından taşıdığı öneme deinmiştir. “Halen hayatta olmasına rağmen, kölelik meselesi konusunda uykuda olduğunu” öne sürdüğü ülkesine gönderdiği raporlarda, İtalyan devrimcileri konusunda, “onların davası, herkesten öte, bizim davamız” diyor ve ülkesi için şu sözleri söylüyordu: “Babalarımızın ruhları artık alevler saçmıyor olsalar da, küllerin altında gizlenmiş, bekliyorlar.” İtalya'da bulunduğu sırada Fuller, devrimci Marchese Giovanni Angelo d'Ossoli ile tanışmış ve (muhtemelen) kendisi ile evlenmiştir. Angelo adında bir oğulları olmuştur. Ancak 


636 


BİYOGRAFİK BİLGİLER 


birlikte Amerika'ya dönerlerken bindikleri gemi New York açıklarında batmış ve üçü de bu kazada hayatlarını kaybetmişlerdir. Aslında, Fuller’in görüşleri, ölümünün ardından, çağdaşı olan kişiler tarafından yeterince gündeme taşınmamıştır. Avrupa'dan gönderdiği raporlar ise, Tribune gazetesinde yayınlanmış olsalar da, erkek kardeşi Arthur tarafından düzenlenip (üzerlerinde bazı değişiklikler de yapıldıktan sonra), 1856 yılında At Home and Abroad (Ülke İçinde ve Dışında) adı ile yayınlanmıştır. Fuller'ın sonradan bir kadın hakları savunucusu olarak elde ettiği şöhretin, aslında on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Amerika'daki yalnızca kadın hakları değil, aynı zamanda vatandaşlık hakları alanında da yaptığı çok önemli analizleri gölgede bıraktığı söylenebilir. 


Alexander Hamilton (yaklaşık 1755-1804) 


Amerika'nın Kurucu Babalarından bir başkası olan Alexander Hamilton (O da diğer Kurucu Babaların birçoğu gibi hukuk öğrenimi görmüştü) Batı Hint Adalarında doğmuş ve 1772 yılında eğitim amacı ile Amerikan kolonilerine (New Jersey'e) gönderilmiş ve New York'taki King's Koleji'nde (günümüzdeki Columbia Üniversitesi) öğrenim görmüştür. Öğrenimi sırasında kolonilerin davasının güçlü bir destekçisi olmuş ve bir süre sonra da New York Vilayet Kongresi (1775 yılında, Amerikan devrimi sırasında, geçici devrim yönetimi olarak kurulmuştur) tarafından oluşturulan topçu bölügünde yüzbaşı olarak görev almıştır. “Kongre'nin Aldığı Tedbirlerin Tam Bir Savunması” başlığı ile ve yazar olarak kendi adını açıkça yayınladığı yazısında, İngiltere'ye sadık kişilere karşı Kıta Kongresi'ni savunmuştur. Ancak asıl ününü, 1777 yılında George Washington'un yaveri olarak atandığında kazanmıştır. Dört yıl boyunca da bu görevini sürdürmüştür. Hamilton'un savaş sırasında, özellikle de devrim ordusunun Valley Forge'de moral ve insan mevcudu açısından en düşük düzeyde olduğu dönemde yaşadığı deneyimler, sonradan her zaman güçlü ve merkezi bir federal devletin kurulmasını savunmasında etkili olmuştur. Washington gibi Hamilton da, farklı 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eyaletlerin farklı endişeler ve farklı sadakat duyguları ile hareket etmelerinin, savaşın etkili bir biçimde yürütülmesine zarar verdiğini düşünüyor ve bu tutumlarının henüz rayına oturmamış olan ülkeye de aynı şekilde zarar vereceğine inanıyordu. Bu nedenle Hamilton, Konfederasyon Sözleşmesi (Articles of Confederation) üzerinde bazı revizyonların yapılmasını gerekli görüyordu. Bu konuda, aralarında John Jay'in ve ileride Başkan olacak James Madison'un da bulunduğu bazı kişilerle benzer görüşlere sahipti. Sonuçta, bu kişiler bir araya gelerek “Federalist Yazılar” (ya da Federalist) adını verdikleri bir dizi yazı yayınlamışlardır. Amerikan Anayasası üzerinde bir revizyon yapılabilmesi için destek sağlamak amacı ile, söz konusu yazılar, 1787 ile 1788 yıllarında New York Press yayın organında, anayasa alanında bir yazı dizisi olarak yayınlanmıştır. Söz konusu yazılar bugün bile, Yüksek Mahkeme tarafından alınacak kararlarda referans olarak gösterilebilmektedir. Hamilton'un, anayasa ile ilgili olarak yürütülen tartışmalara olan en kayda değer katkısı (Federalist no.84 olarak yayınlanmıştı), “Amerikan halkına” zaten verilmiş olan hakların kısıtlanmasına yol açma riski taşıyacak şekilde, çeşitli hakların sıralandığı ayrı bir Haklar Beyannamesi'ni (Bill of Rights) Anayasa'ya eklemenin doğru olmayacağını savunmasıdır. Hamilton, ayrı bir Haklar Beyannamesi'nin “önerilen Anayasa içerisinde yer almasının, gereksiz olmakla kalmayıp, tehlikeli de olabileceğini” öne sürmüş ve şöyle sormuştur: “Neden bazı şeylerin, elde yeterli güç olmadığı için yapılamayacağını açıkça ilan ediyoruz?” George Washington'un Başkanlığı döneminde, 1789 yılında, Hamilton ilk Maliye Bakanı olarak atanmış ve 1795 yılına kadar bu görevde kalmıştır. Bu görevi sırasında Hamilton, ülkenin mali çerçevesinin oluşturulmasında, bankacılık, gelirler, ulusal borçlar ve kredi sistemlerinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. 


Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) 


Doktor ve yazar Oliver Wendell Holmes’un oglu olarak Massachussetts'de dünyaya gelen Oliver Wendell Holmes, Jr., Harvard 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Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. İç Savaş patlak verdiğinde, Birlik saflarında savaşa katılmış ve 1862 yılında gerçekleşen Antietam Muharebesi'nde ciddi şekilde yaralanmış ve öldüğü sanılarak savaş meydanında bırakılmıştır (babası, sonradan Atlantic Monthly dergisinde “My Hunt after “The Captain” - “Yüzbaşı”yı Bulma Mücadelem” — başlığı altında yayınlanan yazısında, oğlunu bulmak için savaş meydanında dolaşması ile ilgili anılarını anlatmıştır). Holmes, Jr.'ın yaşamında savaşın çok önemli bir etkisi olduğu kabul edilir; hatta ahlaki kuşkuculuk (ahlaken neyin doğru neyin yanlış oldugu konusundaki hükümlere kuşku ile bakmak şeklindeki felsefi yaklaşım) görüşünü benimsemiş olduğu söylenir. Hakkında böyle düşünülmesine yol açan, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, savaş ve yaşam mücadelesi konusunda yaptığı iki ayrı konuşmada söyledikleri olmuştur. 1884 yılında, Birlik ordusunda savaşmış olan gazilerin oluşturduğu Büyük Cumhuriyet Ordusu adı verilen kardeşlik örgütünün anma töreninde, şöyle konuşmuştur: “Savaşı yürüten kuşak, savaşın etkisi ile ayrı taraflar halinde bölünmüştür. 
Daha genç yaşımızda, şansımıza, kalplerimize ateş düşmüştür. Daha en başından itibaren savaştan öğrendiğimiz şey, yaşama sıkı sıkıya sarılmak gerektiği olmuştur.” On yıl sonra, Harvard mezuniyet gününde yaptığı konuşmada ise, yeni mezunlara “sivil yaşamın getirdiği şüpheler karşısında, askerin inancını güçlü tutun” şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Holmes, yaşamının daha sonraki yıllarında, gençliğinde karşı karşıya geldiği savaşın güçlü ve biraz da romantik anılarının sürekli etkisi altında olduğunu ortaya koyacak şekilde davranışlar sergilemiştir. İç Savaş sonrasında, hukuk kariyerinde başarılı bir çizgi izlemiştir. 1870 ile 1873 yılları arasında American Law Review (Amerikan Hukuk İncelemeleri) adındaki derginin editörlüğünü yapmış, 1880 yılında ise Lowell Enstitüsü'nde (Boston'da bulunan ve hem halka açık ücretsiz dersler, hem de ileri düzeyde dersler veren bir eğitim vakfidir) bir dizi konferans vermiştir. Bu konferanslarının ilkinde, şu gözlemini dile getirmiştir: “Hukuk yaşamı, mantığa dayanmaz; deneyimlere dayanır.” Holmes, kısa 
süre Harvard Hukuk Okulu'nda hukuk profesörlüğü yapmış, 1883 
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yılında Massachussetts Yargıtay üyeliğine atanmış, 1899 yılında ise Yargıtay Başkanı olmuştur. Eski bir asker olması, doğal olarak, kendisi de İspanya ile yapılan savaşta yer almış olan Başkan Theodore Roosevelt ile arasında yakınlık oluşmasını sağlamış ve 1902 
yılı sonunda Roosevelt tarafından Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevde bulunduğu sırada vermiş olduğu en fazla ses getiren karar, 1919 yılında Schenck ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dava sonucunda verdiği karardır. Bu karara göre, Anayasada yapılan Birinci Değişiklik kapsamında yer alan ifade özgürlüğü, toplum için “açık bir tehdit teşkil eden hallerde” kısıtlanabilirdi. Söz konusu davada, sanık konumunda olan kişi, Amerikalıları zorunlu askerlik aleyhinde kışkırtmakla suçlanmıştı. Yine 
1919 yılındaki, Abrams ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
dava konusunda ise Holmes — bazıları tarafından, önceki hükmü ile çelişki teşkil edecek bir hükme vardığı iddia edilecek şekilde — savaşı kınayan broşürler dağıtmakla suçlanan kişilerin toplum için “açık bir tehdit teşkil etmediklerine” karar vermişti. Aslında, Holmes'un bu kararı, önceki kararı ile çelişki içerisinde değildi; zira daha önceki kararının gerekçesinde, “söz konusu koşullarda kullanılmış olan sözlerin toplum için açık bir tehdit teşkil ettiğini” belirtmişti. Holmes, tüm meslek hayatı boyunca, ifade özgürlüğünün Amerika'daki özgürlükleri desteklediğini ve bu nedenle büyük önem taşıdığını tutarlı olarak her zaman savunmuştur. 


Andrew Jackson (1767-1845) 


Amerika Birleşik Devletleri'nin yedinci Başkanı olan Andrew Jackson, kendi döneminin “Jackson Devri” olarak anılmasını sağlayacak kadar iz bırakmış bir Başkandır. Sert kişiliğinden dolayı “Çetin Ceviz” lakabı ile anılan Jackson, kendi başına ayakta kalmaya çalışan ve sınır sorunları ile uğraşan bir ülkede Başkanlık yapmıştır. Her ne kadar Jackson döneminde oy kullanma hakkının genişletilmesi ve sosyal sınıf atlama şansının sağlanması gibi ilerlemeler kaydedilmiş olmasa da, Jackson yine de, demokratik süreçleri yaygınlaştırmaya 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ve ülkenin sıradan insanlarına ekonomik olanaklar sağlamaya gayret eden sıradan bir insan imajı oluşturmuştur. İçe dönük bir yaradılışı olmasına rağmen, halktan biri gibi olduğu izlenimi vermeyi başarmıştır. Devrim Savaşı sırasında hizmet vermiş olması (aslında o sıralarda nerede ise çocuk yaşta olduğundan muhtemelen kurye, ya da haberci olarak hizmet vermiş olsa gerektir), Jackson'ı halkın gözünde popüler kılmıştır. Jackson'un çocukluğu zor koşullarda geçmiştir. 
On dört yaşında iken hem annesini, hem de babasını kaybetmiştir. 
Dönemin diğer birçok politikacısı gibi hukuk öğrenimi görmüş ve sağladığı fırsatlardan dolayı sınır bölgesinde — sonradan Tennessee eyaletinin kurulacağı topraklarda — yaşamayı tercih etmiştir. Tennessee 1796 yılında Birlik'e kabul edildiğinde, Jackson, eyalet temsilcisi olarak Kongre üyeliğine seçilmiştir. Arazi spekülasyonları sayesinde zenginleşmiş, pamuk üretimi işine girmiş ve köleler edinmiştir. 
Asıl ününü, 1812'de İngilizlerle yapılan savaşta ve özellikle de, 1815 
yılında New Orleans'da İngiliz kuvvetleri karşısında elde ettiği zaferle kazanmıştır. Bu başarısı, kendisine Başkanlık yolunu açmıştır. 
Alexis de Tocgueville adındaki Fransız araştırmacının Amerika'yı ziyareti, Jackson'ın ikinci Başkanlık dönemine denk gelmiştir. Tocgueville, Başkan Jackson'ı eleştirerek hakkında şunları söylemiştir: “Çok sert ve orta kapasitede bir insan; Birlik içerisindeki eğitimli kişiler arasında popüler değil.” Buna karşılık Tocqueville, “Başkan Jackson'ın halk arasındaki popülaritesinin, yirmi yıl önce New Orleans surlarında kazanmış olduğu zaferden kaynaklandığını” da belirtiyordu. Gerçi belki tek başına bu zafer, halkın desteğini kazanmak için yeterli olmayabilirdi; Jackson'ın imajının güçlenmesinde, servet kazanmasında ve yönetime gelmesinde, devrim savaşındaki hizmetleri de rol oynamıştır. İngilizlerle girişilmiş ikinci savaş olan 
1812 Savaşı ise, yalnızca sembolik bir önem taşımakla kalmıyordu; 
pratikte de, bu savaş sonucunda yerli halkın Güney'e ve Kuzeybatya doğru göç etmeleri ile birlikte, beyaz yerleşimcilerin önünde (köleleri ile birlikte) yerleşebilecekleri geniş alanlar açılmıştır. Sınır bölgelerinde doğan bu yeni fırsatlar, Jackson'ın da siyasi geleceğinin önünü açmıştır. Jackson ilk olarak 1824 seçimlerinde adaylığını 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koymuşsa da, bu seçimlerde yarışan dört adaydan hiçbirisinin çogunlugu sağlayamaması üzerine, Başkan seçimi Temsilciler Meclisi tarafından gerçekleştirilmiş ve bu şekilde Başkanlık görevine John Ouincy Adams seçilmişti. 1828 seçimlerinde ise, Amerika'da ilk kez olarak parti politikalarının devreye girdiği bir seçim sonucunda, Jackson Başkanlığı elde etmiştir. Söz konusu seçim öncesinde yürütülen kampanyalar, kitlesel bir eğlence haline dönüşmüş ve adaylarda imaj ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda Jackson, Amerikan politikasında daha sonra yaşanacak seçimlerin öncülü olarak kabul edilebilecek bir seçim sonucunda Başkanlığı elde etmiştir. 


John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) 


John E Kennedy'nin Amerika'nın ilk Katolik Başkanı olarak seçilmesi, gerek o dönemde gerekse daha sonrasında, Amerika için yeni bir başlangıca işaret etmişti. Kennedy'nin de ifade ettiği gibi, ülkede meşale “yeni kuşak Amerikalıların eline geçmişti.” Bu seçimde rakipler birbirlerine çok yakın oylar almışlar ve medya da seçim sonuçları üzerinde son derece etkili olmuştu. Kennedy ile Cumhuriyetçi rakibi Richard Nixon (o dönemde Başkan Yardimcılığı görevinde bulunmakta idi) arasında yapılan ve televizyonda yayınlanan tartışmalarda Kennedy, halkı daha fazla ikna edici olan aday gibi görülmüştü (oysa radyo dinleyicileri, tartışmalarda Nixon'un performansını daha güçlü buluyorlardı). Amerika'nın otuz beşinci Başkanı olarak seçilen Kennedy'nin 1963 Kasım'ında Texas eyaletinin Dallas kentinde Lee Harvey Oswald tarafından vurularak öldürülmesi de, halkın gözünde önemli bir yeri olmasını sağlamıştır. Ayrıca, 2011 yılında televizyonda, Kennedy'nin vasiyeti ile ilgili bir mini dizinin yayınlanması da, Kennedy adına duyulan saygının pekişmesini sağlamıştır (zaman zaman adının kötü anıldığı da olmakla birlikte). 11 Eylül felaketinin henüz yaşanmadığı dönemde, Başkan Kennedy'nin öldürülmesi, insanların hayatında çok önem taşımış tarihsel bir olay özelliğinde idi. İnsanlar genellikle, bu suikast olayını haber aldıkları sırada nerede, 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ne yapmakta olduklarını hatırlıyorlardı. Kennedy'nin kısa süren Başkanlık dönemine Soğuk Savaş damgasını vurmuştur. 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi'ne sahne olan Kennedy'nin Başkanlık döneminde, anti-komünist faaliyetlerin gündemde büyük yer tutması, ülkede yürütülen iç programların ikinci plana düşmesine neden olmuştur. Kennedy yönetimi, hem dünyada hem 
de uzayda, Sovyetler Birliği ile yarışmak zorunda kalmıştır. 1961 
yılında Sovyetlerin Sputnik uzay programı ile sağladıkları üstünlük karşısında Kennedy, gelecek on yıl içerisinde Amerika'nın Ay'a iniş yapmak konusunda kararlı olduğunu söylemiştir. Buna karşılık, ülkede Mississippi gibi eyaletlerde vahim bir hal almaya başlayan ırk ayrımı ile ilgili sorunları pek fazla dile getirmemiş ve bu sorunlara çözüm getirmek üzere de pek bir şey yapmamıştır. 
Kennedy'nin kısa Başkanlık döneminde neler yaptığı veya neler yapmadığı konusunda aslında söyleyecek fazla bir şey yoktur; ancak Kennedy, II. Dünya Savaşı'nın ve McCarthy döneminin ardından, Soğuk Savaş'ın devam ettiği bir ortamda, ülkesine aşılacak yeni sınırlar vaat etmiştir. Bu sembolik vaadi ile ilgili söylemleri, kendisine inanılsın veya inanılmasın, bir lider olarak bir şeyler yapmak arzusunda olduğunu ortaya koymaktadır. 


Abraham Lincoln (1809-1865) 


On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Amerikan Birlik'inin devamlılığını sağlamayı başarmış bir Başkan olarak Abraham Lincoln'ün ülkeye bıraktığı miras, ortadadır. Ancak son senelerde, pek bir etki yaratamasa da, Lincoln efsanesini hedef alan bazı örgütlü faaliyetlerin yürütüldüğü gözlenmektedir. Lincoln ile ilgili olarak yığınla araşurma yapılmış, kitaplar yazılmıştır ve hala da yazılmaktadır. Daha önceleri, geçmişteki ünlü liderlerden yalnızca Napoleon hakkında yazılan kitapların sayısının, Lincoln hakkında yazılanların sayısını aştığı belirtilirdi; ancak artık bu durum tersine dönmüştür. Lincoln aleyhinde gündeme getirilen eleştiriler (zaman zaman bu eleştiriler ağır ithamlara varabilmektedir) çoğunlukla, köleliğin kaldırılması 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ile ilgili kararına ilişkindir. Lincoln'ün İç Savaş sırasında Sınır Eyaletlerinde bazı sivil özgürlükleri askıya almış olması — özellikle de basın konusunda — ile ilgili de bazı eleştiriler yapılmaktadır. İç Savaş'ın ülke tarihinde merkezi bir önem taşıdığı ve Lincoln'ün de İç Savaş'ın en önemli karakteri olduğu düşünüldüğünde, bireylerin de bu savaş ve o savaşın önemli karakteri hakkında çeşitli görüşler benimsemeleri doğaldır. Lincoln, elbette, yaşadığı dönemin insanı idi. Clay gibi Lincoln de, sınır bölgelerinde avukatlık yapmıştı ve yine Clay gibi, köleliğe şiddetle karşı çıkıyordu. Bununla birlikte, tamamen renk körü, yani ırklar arasındaki farkı hiç dikkate almayan bir toplum yapısı oluşturmak şeklinde bir seçeneğin söz konusu olmadığı inancında idi. Özgür Afrika kökenli Amerikalılar için bir koloni oluşturulması fikrine de sıcak bakıyordu. Bununla birlikte, Lincoln'ün kölelik ve farklı ırkların birbirlerinden ayrı tutulmaları konusundaki görüşleri, kendisinin anayasaya tam olarak duyduğu bağlılıktan etkileniyordu. Bundan hareketle de, konuya yasal açıdan baktığında, ırkların birbirlerinden ayrılmasının Güney'de bir isyan (iç Savaşa yol açan Güney'in isyanı gibi olmasa da) anlamına geleceğini varsayıyordu. Lincoln aynı zamanda da bir pragmatistti. Kölelik kurumuna doğrudan saldırmanın, köleliğin iyice yerleşmiş olduğu bir bölgede başarı şansının pek fazla olmadığını düşünen Clay gibi Lincoln de, kölelik kurumuna yapılacak doğrudan bir saldırının, yararı olmadıktan başka, çok kötü sonuçlar da doğurabileceğini ve ırkçılığın yalnızca bir bölgeye has olmadığını, tüm ülkenin bakış açısına yansıdığını dikkate alıyordu. Bu nedenle de köleliğe yapılacak doğrudan bir saldırının Birlik'in savaş çabalarına büyük zarar verebileceğini hesaba katıyordu. Sonradan İç Savaş olarak adlandırılacak mücadele (1912 yılına gelene kadar bu savaştan, “İsyan Savaşı” şeklinde söz ediliyordu) kapsamında net yasal ya da anayasal hükümlerin uygulanması gibi bir durum söz konusu değildi (örneğin, savaş başladıktan sonra Birlik tarafından gerçekleştirilen ilk eylemlerden birisi, Güney limanlarının ablukaya alınması olmuştu; oysa uluslararası hukuk kurallarına göre, hiçbir ülkenin kendi limanlarını ablukaya alması söz konusu olamaz). 
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Bu çerçevede, Lincoln'ün köleliğin kaldırılması konusunda atacağı tüm adımların, savaş sonrasında ülke için bağlayıcı nitelikte olacağını (savaştan Birlik'in galip çıkacağı farz edilerek) hesaba katması gerekiyordu. Ayrıca, o sırada Birlik'in kontrolü altında olmaktan çıkmış topraklarda köleliği sona erdirdiğini ilan etmesi konusunda radikallerden ve reform yanlılarından gelen ısrarlı talepleri o anda karşılayabilmesi imkansızdı. Bunun yanında, İç Savaş'ı yürütmekte olan Birlik içerisinde, iki partili sistem varlığını sürdürmekte idi (Konfederasyon tarafında durum böyle değildi). Bu nedenle, Başkan olarak Lincoln'ün eylemlerinde ve sözlerinde ölçülü olmaya dikkat etmesi gerekiyordu; zira savaşta, düzenli ordudan çok gönüllülerden oluşan birlikler etkili idi ve bu gönüllülerin de, kendi partilerinden olmasa bile yönetimi desteklemelerinin sağlanması şarttı. 
Genelde hakim olan görüş, ordusunun mevcudu daha fazla, ekonomisi daha güçlü, cephane ve ikmal koşulları daha iyi olan Birlik'in savaşı kazanacağının zaten önceden belli olduğu yönündedir; ancak bu bakış açısına sahip olanlar, o sırada Lincoln'ün içinde bulunduğu gerçek koşulları hesaba katmamaktadırlar. Ayrıca, sahip olunan gücün üstünlük sağlamakla birlikte, etkili bir biçimde dizginlenip yönetilemediği takdirde faydadan çok zarar getireceğini de (Vietnam Savaşı'nda görüldüğü gibi) görememektedirler. Lincoln'ün, İç Savaş'ın sona ermesinin ardından, 1865 yılında, John Wilkes Booth adındaki saldırgan tarafından vurularak öldürülmesi, 1963 yılında Kennedy'nin suikasta kurban gitmesinin ardından akla gelen “yaşasa idi neler olurdu?” şeklindeki sorular, Lincoln'ün öldürülmesinin ardından da, daha yoğun şekilde sorulmuştur. İç Savaş'tan sonra 
1877 yılına kadar devam eden Yeniden Yapılanma dönemi sırasında, Lincoln'ün tüm savaş boyunca olgunlaştırmış olduğu köleliğin kaldırılması hedefinin daha fazla ivme kazanarak ve pekiştirilerek sürdürülmesi fırsatının kaçırıldığını söyleyenler vardır (0 zamanların önde gelen tarihçilerinden birisi, Yeniden Yapılanma dönemini “Amerika'nın tamamlanmamış devrimi” şeklinde nitelendirmiştir). 
O nedenle, 1960'larda bir “İkinci Yeniden Yapılanma” dönemine ihtiyaç duyulmuştur. 
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Ronald Reagan (1911-2004) 


Ronald Reagan, Illinois’te doğup, öğrenimini de orada yaptıktan sonra, 1937 yılında California'ya giderek yaşamını orada başarılı bir aktör olarak sürdürmüş, bu arada Beyaz Perde Aktörleri Derneği'nin başkanlığına gelmiştir (Reagan, böyle sendika benzeri bir derneğin liderliğinden gelip ülke yönetimi alanında ön plana çıkan tek örnektir). 1950 yılında, General Electric Şirketi'nin sözcüsü olarak çalışmaya başlamış, şirketin fabrikalarında motivasyonel konuşmalar yapmıştır. 1964 seçim kampanyası sırasında Başkan adayı Barry Goldwater' destekler nitelikteki konuşması, ülke çapında dikkat çekmesini sağlamıştır. 1966 yılında ise, California Valisi olarak seçilmiştir. 1968 ve 1976 seçimlerinde Başkanlık için aday olmuşsa da başarı kazanamamış, en sonunda 1980 yılında Başkan seçilmiştir. Reagan'ın 1980 yılında kazandığı seçim zaferi, Amerika için bir dönüm noktası olarak kabul edilir; yalnızca dar anlamda, Amerikan Sağı'nın yükselişe geçmesi anlamında değil, daha genel anlamda, hala Vietnam Savaşı'nın yarattığı çöküntünün etkisi altında olan tüm ulus için bir dönüm noktasından söz etmek miimkündür. Başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmasında, karşı karşıya bulunulan problemlerin kaynağının hükümet olduğunu vurgulayan Reagan, geçmişe dönerek, savundukları davanın “tüm insanlığın davası” olduğunu söyleyen Amerikalı devrimci ve düşünür Thomas Paine'den (1737-1809) söz ettikten başka, ülkenin kuruluşundan beri hem Amerikan ekonomisine hem de Amerikan halkının yaşamına yön vermiş olan bireysel girişimciliğin geleneksel önemi üzerinde durmuştur. Ancak, Reagan döneminde de, ülkedeki tüm bireyleri kucaklar nitelikteki söylemlere karşılık aslında, toplumda imtiyazlı dar bir elit iş adamları sınıfı mevcut olmuştur. 
1980 sonrasındaki dönemde, liberal değerlerden ve devlet tarafından uygulanan “Yeni Düzen” ya da “Büyük bir Toplum” benzeri sosyal ve ekonomik çözüm formüllerinden uzaklaşıldığı gibi, insanların hayatlarını yönlendirme amacını güden bir sağ eğilimli ahlak anlayışı egemen olmuştur. 1980 sonrasında “Yeni Sag”in yükselmesinde etkili olan ideolojinin itici unsuru ise “korku” idi. 


646 


BIYOGRAFIK BILGILER 


Ülkenin dağılmasından duyulan içe yönelik korkuların yanı sıra, ülke dışında da “şer imparatorluğunun” tehditleri konusunda duyulan korkular söz konusu idi. Reagan ise, Amerika'nın iç ve dış problemlerine aldatıcı ve görünürde çözümler getiriyordu. Uyguladığı ekonomik program, Amerikan ekonomisini 1980 öncesindeki Keynesyen modelinden (kısaca ifade etmek gerekirse, devletin ya da kamu sektörünün, piyasadaki durgunluğu gidermek amacı ile, maliye politikası araçları ile ekonomiyi canlandırmak üzere müdahalede bulunmasına dayanan bir modeldir), arz temelli bir modele (“damlama” modeli, ya da “trickle-down” modeli, arz yönlü bir model olup, zengin bireyleri ve büyük şirketleri kayırır) dönüştürmüş (bu modele “Reagan ekonomisi” sözünün kısa şekli olarak “Reaganomics” deniliyordu) ve 1981 tarihli Ekonomik Düzelme Vergi Yasası ile de, vergi kesintileri yolu ile bütçe açığını azaltmayı hedeflemiştir. Reagan, savunma harcamalarının bir bütçe kalemi olmadığını düşünüyordu ve bu düşüncesine bağlı olarak, 1980 ile 1984 yılları arasında Amerikan askeri harcamalarında yüzde 40 oranında bir artış meydana gelmişti. 1984 yılında yeniden seçilen Reagan, yeni Başkanlık döneminde dış meselelerle giderek daha fazla ilgilenme- ye başlamıştır. Bu çerçevedeki faaliyetlerinin en kayda değer olanı, Soğuk Savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleridir. Reagan'ın Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirme çabaları genellikle başarılı olarak değerlendirilir. Ancak, 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nikaragua'daki Kontra gerillalarına gizlice destek sağladığının ortaya çıkması — Kongre'nin, bu desteğin askıya alınması yönündeki kararına rağmen destek sağlanmıştı — ülkede, Kongre kararlarını hiçe sayan bir yönetimin bulunduğunu göstermişti (ayrıca, bu konu ile ilgili dosyalar ve yazışmalar da ustalıkla ortadan kaldırılmıştı). Neticede, Reagan'ın Sovyetler karşısında elde ettiği başarı, İran-Kontra Skandalı'nın yarattığı olumsuzluğu dengelemiştir (Kontra güçlerine sağlanan destek, İran'da rehine olarak tutulan Amerikalıların salıverilmesi karşılığında İran'a yapılan silah satışından elde edilen para ile yapılmıştı). Başkanlık süresinin sonunda Reagan, Amerika'nın en popüler Başkanlarından birisi olarak görevinden ayrılmıştır. 
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Theodore Roosevelt (1858-1919) 


Amerika Birleşik Devletleri'nin yirmi altıncı Başkanı olan Theodore Roosevelt, New York'ta doğmuştur. Çocukluğunun ilk dönemlerinde geçirdiği hastalık, kendisinde, zayıf sağlığını düzelterek güçlü bir fiziksel yapıya kavuşmak üzere sürekli çaba gösterme eğilimi yaratmıştır. Böylece, “yorucu bir hayat” kavramını kendisi için ilke edinmiş, siyasi bakış açısını da bu ilke üzerine kurmuştur. Bu kişisel deneyiminden yola çıkarak, Başkan olduğunda ülke için de ilerlemeyi hedefleyen bir programı uygulamaya koymuştur. Harvard Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlamasının ardından, New York eyalet meclisi üyeliğine seçilmiştir. Amerika'nın donanma gücüne duyduğu ilgi sonucunda 1882 yılında The Naval War of 1812 
(1812'deki Donanma Savaşı) adındaki çalışmasını yayınlamıştır. 
1901 yılında Başkan William McKinley’in bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Amerika'nın en genç Başkanı olarak göreve başlamıştır. Gerçi o zamana dek Roosevelt zaten bir eylem adamı olarak ün kazanmış bulunmakta idi. Bu ününü biraz da, 1898 yılındaki İspanyol-Amerikan savaşı sırasında Küba'daki San Juan Tepesi'nde gösterdiği başarı sayesinde kazanmıştı. Başkan olduğunda Roosevelt, ilerlemeyi ön plana koymuştur. Herkesin yararına olacak “adil ve dürüst anlaşmalara” (square deal) dayanan ekonomik programı çerçevesinde, United States Steel ve Standard Oil gibi büyük şirketlerin çıkarlarının, halk ya da ülke çıkarlarına aykırı yönde işlememesini sağlamayı hedeflemiştir. Ayrıca, anti-tröst yasalarının güçlü savunucusu olmuş, Amerikan vahşi doğasının korunmasına da büyük önem vermiştir. Ülkenin doğal kaynaklarının ekonomik çıkarlar uğruna feda edilmesinin önlenmesinde büyük rol oynamış ve milyonlarca dönüm alanda, yeni ulusal parkların kurulmasını sağlamıştır. Roosevelt'in Başkan olmasından önce de, 1872 yılında Yellowstone, 1890 yılında da Yosemite, ulusal park olarak kabul edilmişler ve federal koruma altına alınmışlardı. Roosevelt ise, bu çevre koruma politikasını geliştirmeye önem vermiştir. Ülke içerisindeki şirketleri, ülkeye yararlı şirketler ile fazla güçlendiklerinde ülkeye zararlı olabilecek şirketler şeklinde ikiye ayıran Roosevelt, dış 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politika konusunda da yabancı ülkeleri medeni olan ve olmayan ülkeler şeklinde ikiye ayırmış ve ilerlemeye yönelik iç politikasını dünyada da uygulamaya yönelmiştir. Bu çerçevede, özellikle Orta Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahalelerde bulunmuş ve Amerika'nın “dünyanın polisi” olması fikrini ortaya atmıştır. İki dönem Başkanlık yaptıktan sonra görevden ayrılmış, ancak İlerici Parti altında yeni bir parti kurarak 1912 seçimlerinde yeniden Başkanlığa adaylığını koymuştur. Roosevelt, “Yeni Milliyetçilik” olarak adlandırdığı kavram çerçevesinde, hükümetin müdahalesi ile iş çevrelerinin kontrol altında tutulmasını ve sosyal adaletin yaygınlaştırılmasını öngörüyordu. Her ne kadar 1912 seçimlerinde rakibi Woodrow Wilson karşısında başarısızlığa uğramış olsa da, Roosevelt'in genel ideolojisi, yirminci yüzyılda Amerika'nın ekonomik, siyasi ve sosyal gelişiminde büyük ölçüde etkili olmuştur. 


Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) 


Amerika'nın otuz ikinci Başkanı olan Franklin D. Roosevelt (kısaca FDR), ülkenin en popüler liderleri arasında gösterilmektedir. İki dönemden daha uzun süre görev yapmış olan tek Amerikan Başkanıdır. Ülkeyi, Büyük Depresyon denilen mali krizden Yeni Düzen politikalarını uygulayarak geçirmeyi başarmış, daha sonra da, II. 
Dünya Savaşı sırasında, ulusa önderlik etmiştir. Cumhuriyetçilerin temsil ettiği eski siyasi düzenin reddedilerek hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratik Parti'nin üstünlüğü elde ettiği seçimler sonucunda Başkan seçilmiştir. Amerikan halkına sunduğu Yeni Düzen politikası, 1930'ların ülke içi ekonomik ve sosyal programı olmaktan çok daha öteye giden etkiler yaratmış, gerek ekonomik ilkeleri, gerekse ardındaki ideoloji, 1960'larda bile etkinliğini sürdürmüştür. Bu arada Demokratlar ülkede çok güçlü hale gelmişlerdir; öyle ki, Roosevelt'in seçilmesi ile başa gelmelerini takip eden otuz altı yılın yirmi sekiz yılında Demokratik Parti iktidarda kalmışur. Rooseveltin başarısı büyük ölçüde, “Yeni Düzen koalisyonu” adı altında, örgütlü işçi sendikalarını, yeni oluşturulan Sanayi Örgütleri 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Kongresi'nin (CIO — Congress of Industrial Organizations) çatısı altında bir araya getirebilmesinden kaynaklanmıştır. Demokratik Parti'yi destekleyen söz konusu kuruluş, kentlerdeki oyların yanı sıra, Afrika kökenli Amerikalıların oylarını da Roosevelt'e kazandırmıştır (1936 seçimlerinde yeniden Başkanlık için adaylığını koyan Roosevelt, Afrika kökenli Amerikalıların yaklaşık dörtte üçünün oylarını elde etmiştir). Ayrıca, entelektüeller ve Beyaz Güneyliler arasından da Roosevelt’i destekleyen çok kişi olmuştur. Yeni Düzen kapsamin- da ayrıca, din eğilimli sağın da yükselişi durmuş ve ülkede laikliğe doğru bir kayma meydana gelmiştir. Roosevelt yönetiminin attığı ilk adımlardan birisi, ülkedeki içki yasağını kaldırmak olmuştur. Bu belki açıkça laikliği savunan bir eylem olmasa da en azından, sağ görüşlü ahlaki anlayışın en aşırı örneklerinden birisinin etkisiz kılınması anlamına gelmiştir. Yönetiminin “İlk Yüz Günü” esnasında Roosevelt, Yeni Düzen programının ekonomik odağını oluşturan yardım programlarını başlatmıştır. Bu arada da, dünyayı II. Dünya Savaşı'na doğru sürüklemekte olan dış olayları yakından izlemiştir. 
Savaş patlak verdiğinde Roosevelt'in Amerika'yı “Demokrasinin Silah Deposu” olarak tanımlaması ise, bir taraftan ülkenin tarafsızlığını, diğer taraftan kararlı duruşunu ortaya koymuştur. Bu sözleri ile bir anlamda, silah üretmenin getireceği ekonomik yararları, ülkenin ayakta durma ve gereğinde savaşı göze alma nedenini oluşturan temel ilkeleri ile bir araya getirmiştir. Pearl Harbor'a yapılan saldırının ardından Roosevelt, Amerikan ekonomisini savaş üzerine oturtmuştur. Böylece sanayi üretimi çok hızlı bir ilerleme göstermiş, ülke ekonomisi bundan büyük yarar sağlamıştır. Ayrıca, ilan edilen seferberlik de çok çeşitli sanayi kollarının işlerliğine olanak vermiştir. Roosevelt, 11. Dünya Savaşı'nın son yılında hayata veda etti. Böylece, yeni dünya düzeninin oluşturulması yönünde Yalta ve Tahran'da başlatmış olduğu girişimleri tamamlamak, başkalarına kalmış oldu. Roosevelt'in Başkanlığı döneminde, öteden beri başa gelen hükümetlere şüphe ile bakma eğiliminde olan Amerikan halkı, ilk kez, Roosevelt’e duydukları güvenin etkisi ile hükümete de güvenmiştir. Bu dönemin, gerçekten Amerikan tarihinde özel bir 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yeri olmuştur. Gerçi Franklin Delano Roosevelt'in uzaktan kuzeni olan Theodore Roosevelt'in Başkanlığı döneminde de hükümetin etkinliğine güven duyulmuştu; ancak yine de seçmen tam bir güven göstermemişti. 1980 yılında Ronald Reagan'ın Başkan oluşundan sonra ise, hükümete duyulan güven büyük ölçüde azalmıştı. 


Benjamin Rush (1745-1813) 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Babalarından olmakla birlikte günümüzde pek fazla tanınmayan Benjamin Rush, Philadelphia yakınlarında doğmuş ve 1759 yılında oradaki Sağlık Kolejine kaydolmuştur. Ardından, up eğitimine önce Princeton Üniversitesi nde, daha sonra da yurtdışında, İskoçya'nın Edinburgh kentinde ve kıta Avrupa'sında devam etmiştir. 1769 yılında Rush, Philadelphia'da özel bir muayenehane açmış ve aynı zamanda da Philadelphia Üniversitesi'nde kimya dersleri vermeye başlamıştır. 
Bu sırada kimya alanında Amerika'da ilk ders kitabını yayınlamıştır. Bununla birlikte Rush, ilgisini yalnızca tıbbi konular üzerinde yoğunlaştırmamış, Amerikan Devrimi öncesindeki yıllarda Vatanseverlik davası ile ilgili bir dizi makale yazmış ve Philadelphia'daki Sons of Liberty (Özgürlüğün Oğulları) adlı örgütün çalışmalarında aktif şekilde yer almıştır. 1776 yılında gerçekleştirilen Kıta Konferansında Philadelphia'yı temsil etmiş ve Bağımsızlık Bildirgesi'ne imza koyanlar arasında yer almıştır. 1777 yılında, Kıta Ordusu'na baş cerrah olarak atanmışsa da, hem o dönemdeki Ordu Sağlık hizmetlerinin durumuna, hem de George Washington'a karşı olmasından dolayı, bu görevinden istifa etmiştir. 1789'da, yeni Anayasa'nın hazırlanması ile ilgili olarak Pennsylvania'da düzenlenen konferans- ta üye olarak hazır bulunmuş, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Darphane yöneticiliğine atanmış ve 1797 yılından ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. Daha öncesinde ise Rush, Pennsylvania Üniversitesi'nde, tıp teorisi ve klinik uygulamalar alanında dersler vermiştir. Rush, tüm hayatı boyunca, çeşitli sosyal konularla aktif şekilde ilgilenmiştir. Bu konular arasında, köleliğin kaldırılması, 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herkese — kadınlar da dahil olmak üzere — eğitim konusunda daha fazla olanak sağlanması (cumhuriyetin eğitim görmüş vatandaşlara ihtiyaç duyduğu düşüncesinden hareketle) ve yoksullara sağlık hizmetleri verecek kliniklerin açılması da yer alıyordu. Kendisinin 
de köle sahibi olmasına rağmen Rush (bir tane kölesi vardı), 1773 
yılında “An Address to the Inhabitants of the British Settlements in America, upon Slave-Keeping” (Amerika'da Yaşayan İngiliz Yerleşimcilerine Köle Sahibi Olmak Konusunda Bir Mesaj) adındaki yazısını yayınlamıştır. Bu yazısında Rush, şu görüşlere yer vermiştir: “Kölelik ve ahlaksızlık, birbirleri ile bağlantılıdır ve ahlaksızlık her zaman bir ızdırabın doğmasına yol açar.” Rush ayrıca okurlarına, “birkaç yıl önce Damga Vergisi ve Gelir Vergisi uygulamaları yolu ile tepelerinde tutulan sopayı” da hatırlatmıştır. Yıllar sonra, Abraham Lincoln'ün ikinci dönem Başkanlığa başlarken yaptığı konuşma sırasında gündeme getireceği görüşlerinin adeta bir öncülü olarak Rush, yazısında şunları vurgulamıştır: “Ulusal suçlar, ulusal cezaları gerektirir. Bu tür suçları işleyecek olanları bekleyecek cezaları açıkça ortaya koymadığınız takdirde, bu suçların işlenmesini göze alırsınız. 
Tanrı adaletinden ve bağışlayıcılığından vazgeçmediği sürece, böyle suçlar cezasız kalamazlar.” Rush ayrıca, 1793 yılında yaşanan sarı humma salgını hakkında bilgiler veren yazılar yayınlamıştır. Fiziksel ve ruhsal hastalıklara, çağının ötesine giden bir anlayışla yaklaşmışur. 1812 yılında yayınlamış olduğu Medical Inquiries and Observations upon the Diseases of the Mind (Akıl Hastalıkları konusundaki Araştırmalar ve Gözlemler) adındaki kitabı, Amerika'da bu alanda yazılmış ilk kitap niteliğindedir. 


Margaret Sanger (1879-1966) 


Margaret Sanger (kızlık soyadı Higgins), New York'ta, on sekiz hamilelik yaşamış ve on bir çocuk doğurmuş bir kadının, bu on bir çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiştir. Döneminin mücadeleci şahsiyetlerinden birisi olarak tanınır. Yaşadığı dönemde, doğum kontrolü ile ilgili yayınlar müstehcen ve ahlak dışı kabul ediliyor 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(1873 yılında yayınlanan ve sosyal reformcu Anthony Comstock'un adı verilen Comstock Yasası'na göre) ve bu yayınların dağıtum: ancak el altından yapılabiliyordu. Hemşirelik eğitimi almış olan Sanger, bir süre Manhattan'ın Doğu Yakası'nda yer alan yoksul mahallelerde görev yapmıştır. Bu arada, New York'ta karşı kültür hareketlerinin merkezi durumundaki Greenwich Village semtinde yürütülen faaliyetler içerisinde yer almaya başlamıştır (sosyal reformcu ve yazar Upton Sinclair ile anarşist yazar ve aktivist olarak tanınan Emma Goldman gibi Sanger'in çağdaşı olan ünlü kişiler de o dönemde Greenwich Village'a sıkça uğruyorlardı). 1912 yılında Sanger, New York Call gazetesinde “What Every Girl Should Know” (Her Kızın Bilmesi Gerekenler) adını taşıyan köşesinde, cinsel konular ve hamilelikten korunma yolları üzerinde eğitici bilgiler vermeye başlamıştır. Zührevi hastalıklara ilişkin yazdıkları ise, müstehcen bulunarak yayından kaldırılmıştır. 1914 yılında, feminist bir yayın organı olan The Woman Rebelin (Kadın İsyanı) ilk sayısını çıkarmışsa da, hamileliğin önlenmesi konusundaki tavsiyelerinden dolayı, bu yayın organı sansüre uğramıştır. Yazdıklarının yarattığı büyük sansasyon ve uyandırdığı tepkiler nedeni ile hapse girme riski ile karşı karşıya kalan Sanger, ülkeden ayrılarak İngiltere'ye gitmek zorunda kalmıştır. Sanger'ın yokluğunda, kendisi ile birlikte faaliyet gösteren kişiler, doğum kontrolü konusunda Sanger'ın kaleme aldığı Family Limitation (Aile Sınırlaması) başlığını taşıyan broşürden 100.000 adet bastırarak dağıtmışlardır. Sanger, 1915 yılında mahkeme önüne çıkmak üzere New York'a geri dönmüş, ancak kendisini de hayal kırıklığına uğratacak şekilde, yargılanmamıştır (oysa yargılanması durumunda savunduğu konuların gündeme taşınacağını ummuş olsa gerektir). Sanger, 1916 yılında Brooklyn'de ilk doğum kontrol kliniğini açmış ve bunun sonucunda suçlu bulunarak hapse girmiştir. Ancak bu kez, kamuoyunda doğum kontrolüne ilişkin bilinç düzeyini arttırmayı başarmış ve daha da önemlisi, doğum kontrol reformu için bağış da toplayabilmiştir. 1923 yılında Doğum Kontrolü Araştırma Bürosu adını verdiği bir başka klinik açmış, kanunun boşluklarından yararlanarak doktorların doğum kontrolü 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-tavsiyesinde bulunabilmelerine imkan olup olmadığını da araştırmıştır. 1917 yılında, Birth Control Review (Doğum Kontrolü İncelemeleri) adındaki bir dergiyi yayınlamaya başlamış, üç yıl sonra da Amerikan Doğum Kontrolü Birliği (American Birth Control League) adlı örgütü kurmuştur. 1929 yılında ise Doğum Kontrolüne İlişkin Federal Yasa Koyma Ulusal Komitesi'ni (National Committee on Federal Legislation for Birth Control) oluşturmuştur. Sanger, doğum kontrolünün yasal olarak kabul edilmesini (1965 yılında, Griswold ile Connecticut Eyaleti arasındaki dava sonucunda mahkeme, yalnızca evli çiftler için olmak kaydı ile doğum kontrolünü yasal kabul etmiştir) görecek kadar uzun yaşamıştır. Sanger'ın doğum kontrolünü bu kadar ısrarla tavsiye etmesinde, sağlıkları hamilelik sırasında tehlikeye giren yoksul kadınlar konusundaki gözlemlerinin etkili olduğu söylenir. Bunun dışında, kürtajın yasaklanmasından dolayı sağlıksız mekanlarda ve sağlıksız yöntemlerle çocuk düşürmeye çalışan kadınların yaşadıklarından da etkilenmiştir. Bunun yanında Sanger'ın insan ırkının iyileştirilmesine yönelik düşüncelerle de (özellikle de zenci ırkının fazla çoğalmasını önleyip ulusun ırkının iyileştirilmesine yönelik bir nüfus kontrolü amacı çerçevesinde) hareket ettiğini öne sürenler olmuştur. 1927 yılında Yüksek Mahkeme Başkanı Oliver Wendell Holmes, Buck ile Bell arasındaki davada, İnsan Irkının Islahı Amacı ile Kısırlaştırma Yasası'nın Anayasa'ya uygun olduğu hükmüne varmıştı. Sanger'ın da bu yöndeki görüşlerden etkilenmiş olma ihtimali yüksektir. Ayrıca, zihinsel sorunu olanların kısırlaştırılmaları fikrine de destek vermiştir. 
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Atlas Okyanusu'nun ötesinde, yeni bir dünya keşfetmek umuduyla yola çıkan kâşiflerin ve hayalperestlerin yurdu Amerika... Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basmasından George Washington'un bağımsızlık mücadelesine, Thomas Jefferson'ın özgürlükçü ideallerinden Abraham Lincoln'ün köleliği sona erdirmesine kadar birçok hikâye barındırıyor. 


Amerika'nın bağımsızlık mücadelesi nasıl başladı? Kölelik nasıl sona erdi? Sanayi devrimi Amerika'yı nasil etkiledi? İç Savaşta neler yaşandı? 
Amerika, dünya savaşlarına nasıl katıldı? 11 Eylül neyi değiştirdi? 
2008 ekonomik krizi.nasıl atlatıldı? 


Susan-Mary Grant'in titizlikle kaleme aldığı bu eser, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini başlangıcından günümüze kadar detaylı ve sürükleyici bir biçimde anlatıyor. İlk yerleşimcilerin Yeni Dünya'da kök salma mücadelesinden, Amerikan Devrimi'nin alevlenmesine kadar geçen süreçte, Amerika'nın bağımsızlık ve özgürlük için verdiği savaşın izlerini sürüyor. Amerika'nın karmaşık sosyal yapısını, kölelik ve yerlilerin hakları gibi zorlu konuları ele alarak, özgürlük ve eşitlik ideallerinin peşinde nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Amerikan İç Savaşı, sanayi devrimi ve dünya savaşlarının getirdiği zorlukların, ulusal kimliği nasıl yeniden tanımlandığını gösteriyor. Grant, sömürge dönemlerinden modern zamanlara kadar uzanan bu yolculukta, Amerika'nın hem iç hem de dış politikadaki mağlubiyetlerini ve başarılarını ortaya koyuyor. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, sadece bir ulusun değil, aynı zamanda tüm dünyanın hikâyesidir. Cambridge University Press tarafindan yayımlanan ve Kronik Kitap Kısa Tarih Dizisi'nin yeni üyesi olan Kısa Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, Amerika'nın tarihine ve 

kültürüne ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacak. 
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